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          376  Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken
        

        	
          378  Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen
        

        	
          379  De waarheid praktiseren in je plicht is de sleutel
        

        	
          380  Het belang van Gods werk aan het einde der tijden in het land van de grote rode draak
        

        	
          381  Waarom mensen falen in hun geloof
        

        	
          382  Slagen of falen hangt af van waar de mens naar streeft
        

        	
          383  Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt
        

        	
          384  Wat een gelovige in God moet nastreven
        

        	
          385  Gewonnen worden door God hangt af van wat je zelf nastreeft
        

        	
          386  Petrus uitingen van liefde voor God
        

        	
          387  De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen
        

        	
          390  Christus drukt wat de Geest is uit
        

        	
          391  Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken
        

        	
          392  God kennen is de hoogste eer onder alle schepselen
        

        	
          393  Alle dingen zullen zich onderwerpen aan de heerschappij van God
        

        	
          395  De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig
        

        	
          396  God in het vlees is beter geschikt voor reddingswerk
        

        	
          397  God moet vlees worden om Zijn werk te doen
        

        	
          398  Het beste aan het werk van de geïncarneerde God
        

        	
          399  Alleen de geïncarneerde God kan de mens redden
        

        	
          400  God is vlees geworden om te werken vanwege de behoefte van de mens
        

        	
          401  De noodzaak van Gods incarnatie
        

        	
          402  De mens kan God beter begrijpen door God in het vlees
        

        	
          403  De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid
        

        	
          406  De vleesgeworden God is zowel menselijk als goddelijk
        

        	
          407  Gelovigen moeten Gods voetstappen nauwgezet volgen
        

        	
          408  Kunnen zij die het nieuwe werk van de Heilige Geest niet aanvaarden Gods verschijning zien?
        

        	
          409  Oprechte volgers van God kunnen standvastig blijven in beproevingen
        

        	
          411  Het werk van het vlees en de Geest hebben dezelfde essentie
        

        	
          412  Het wezen van Christus gehoorzaamt de wil van de hemelse Vader
        

        	
          413  De oorzaak van de weerstand en de ongehoorzaamheid van de mens jegens Christus
        

        	
          414  De innerlijke betekenis van het overwinningswerk
        

        	
          415  Gods drie werkfases hebben de mens volkomen gered
        

        	
          416  Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan
        

        	
          417  Gods twee incaranties zijn voor de redding van de mens
        

        	
          418  Iedereen heeft de kans om vervolmaakt te worden
        

        	
          419  God wenst dat iedereen vervolmaakt kan worden
        

        	
          420  Gods laatste belofte aan de mensheid
        

        	
          421  Gods belofte aan de mens in de laatste dagen
        

        	
          422  Wanneer de mens de eeuwige bestemming binnengaat
        

        	
          424  Het wezen van het werk van overwinning
        

        	
          425  Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan
        

        	
          426  God zal de betekenis van Zijn schepping van de mens herstellen
        

        	
          428  Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest
        

        	
          429  Allen die de waarheid niet beoefenen, moeten vernietigd worden
        

        	
          430  Gods plannen voor de eindbestemming van de mens
        

        	
          431  God bepaalt het einde van mensen op basis van hun wezen
        

        	
          432  Gelovigen en ongelovigen zijn gewoon onverenigbaar
        

        	
          433  De symbolen van Gods Overwinning
        

        	
          434  Verschillende rustplaatsen voor God en de mens
        

        	
          435  Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan tot de rust in
        

        	
          436  Als de mensheid de rust is binnengegaan
        

        	
          437  Het leven in rust
        

        	
          439  Wees iemand die de waarheid aanvaardt
        

        	
          440  Je houding ten opzichte van de waarheid is essentieel
        

        	
          441  De oorzaak van de weerstand van de farizeeën tegen Jezus
        

        	
          442  Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden
        

        	
          443  Christus van de laatste dagen verwerpen is de Heilige Geest belasteren
        

        	
          444  De komst van de Mensenzoon ontmaskert alle mensen
        

        	
          445  Het is onwaardig om contact met God te zoeken met een dergelijk verstand
        

        	
          446  De verdorven mensheid is het niet waard om Christus te zien
        

        	
          447  Hoe precies is jullie geloof?
        

        	
          449  Jullie houden niet echt van God
        

        	
          451  Allen die de Bijbel gebruiken om God te veroordelen zijn farizeeërs
        

        	
          452  Zoek de weg van verenigbaarheid met Christus
        

        	
          453  Wie is verenigbaar met God
        

        	
          454  Waar is het bewijs dat jullie verenigbaar zijn met God?
        

        	
          457  Is dit jullie geloof?
        

        	
          458  De mens heeft geen waar geloof in Christus
        

        	
          459  God hoopt voor het ware geloof van de mens
        

        	
          460  Als je in God gelooft, maar de waarheid niet aanvaardt, ben je een niet-gelovige
        

        	
          461  Gods regelingen voor de uitkomst van alle mensen
        

        	
          463  De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen
        

        	
          464  God zal oordelen over allen die voor Zijn troon komen en hen zuiveren
        

        	
          465  Het werk van het oordeel moet worden gedaan door God Zelf
        

        	
          466  Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht
        

        	
          467  Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen
        

        	
          468  God is God, de mens is de mens
        

        	
          469  Niemand kan Gods werk bevatten
        

        	
          470  Hoe verwelkom je de terugkomst van Jezus?
        

        	
          471  De ware betekenis van geloof in God
        

        	
          472  Christus van de laatste dagen is de poort van de mens naar het koninkrijk
        

        	
          473  God in het vlees is van levensbelang voor jullie
        

        	
          474  Elke natie vereert Almachtige God
        

        	
          475  Het wezen van Christus is God
        

        	
          476  God Zelf is de waarheid en het leven
        

        	
          477  Alleen God heeft de weg van het leven
        

        	
          478  Ken je de bron van eeuwig leven
        

        	
          479  Christus van de laatste dagen brengt de weg van het eeuwige leven
        

        	
          480  De eindtijd van Christus ontkennen, is godslastering van de Heilige Geest
        

        	
          481  De gevolgen van het verwerpen van Christus van de laatste dagen
        

        	
          482  God brengt het einde van de mensheid naar de wereld
        

        	
          483  Het bestaan van de volledige mensheid hangt af van God
        

        	
          484  Wanneer rampspoed komt
        

        	
          485  Wat God denkt over de daden van de mens
        

        	
          486  God bepaalt het einde van de mens op basis van het feit of hij de waarheid bezit
        

        	
          487  Aan wie ben jij loyaal?
        

        	
          488  Elke dag die jullie nu leven is beslissend
        

        	
          489  God hoopt dat de mens oprecht kan zijn naar Zijn woorden
        

        	
          490  Wees iemand die God tevredenstelt en Hem geruststelt
        

        	
          491  God zegent hen die eerlijk zijn
        

        	
          492  Hoe zal iemands lot uiteindelijk lopen?
        

        	
          493  De waarheid aanvaarden is de enig weg naar redding
        

        	
          494  Jullie moeten proberen om goedgekeurd te worden door God
        

        	
          497  Gods waarschuwing aan de mens
        

        	
          499  Het effect van het begrijpen van Gods gezindheid
        

        	
          500  De gevolgen als je Gods gezindheid niet kent
        

        	
          501  Gods gezindheid is verheven en groots
        

        	
          502  Het symbool van Gods gezindheid
        

        	
          503  Hoe Gods gezindheid niet te beledigen
        

        	
          504  Hebben jullie waar geloof en ware liefde voor Christus?
        

        	
          505  God prijst alleen hen die Christus standvastig dienen
        

        	
          506  Jullie hebben alleen onrechtvaardigheid in je hart
        

        	
          507  Jullie hebben nog steeds een verward geloof
        

        	
          508  Zij die twijfelen aan en speculeren over God zijn bedrieglijker dan wie ook
        

        	
          509  Verraad is de menselijke natuur
        

        	
          510  Neem Gods woorden als basis voor je gedrag
        

        	
          511  Gods laatste vereisten voor de mens
        

        	
          512  Gods vlees en de Geest zijn in essentie hetzelfde
        

        	
          513  De gevaarlijke gevolgen als je God verraadt
        

        	
          514  Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid
        

        	
          515  Wat God het meeste verdriet doet
        

        	
          516  Hoe God over alle dingen heerst
        

        	
          517  De levens van alle geschapen wezens komen van God
        

        	
          518  De manifestatie van Gods levenskracht
        

        	
          519  Niemand begrijpt Gods oprechte verlangen om de mens te redden
        

        	
          520  Voor het leven van de mens verdraagt God elk lijden
        

        	
          521  God betreurt de toekomst van de mensheid
        

        	
          522  Het leed van de verdorven mensheid
        

        	
          523  Het geheim in je hart
        

        	
          524  God zoekt je hart en je geest
        

        	
          525  De betekenis van Gods verschijning
        

        	
          526  Hoe te zoeken naar Gods voetstappen
        

        	
          527  Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen
        

        	
          528  Vertrouw niet op verbeelding om Gods verschijning te bepalen
        

        	
          529  Doorbreek opvattingen over nationaliteit en etniciteit om Gods verschijning te zoeken
        

        	
          530  De gevolgen van het verlies van Gods leiderschap door de mensheid
        

        	
          531  De mensheid heeft Gods levensvoorziening nodig
        

        	
          532  God zoekt hen die naar Zijn verschijning verlangen
        

        	
          533  De mens moet God aanbidden voor een goed lot
        

        	
          534  God bestuurt het lot van elke natie en elk volk
        

        	
          535  Schenk aandacht aan het lot van de mens
        

        	
          536  Zij die Gods gezindheid provoceren moeten worden gestraft
        

        	
          537  Geen macht kan God weerhouden van wat Hij wil bereiken
        

        	
          538  Het geloof van de mens in God is onverdraaglijk slecht
        

        	
          539  Het meest bedroevende van het geloof van de mensheid in God
        

        	
          540  Het meest kostbare offer aan God brengen
        

        	
          541  Zolang je God niet verlaat
        

        	
          542  De betekenis van Gods beheer van de mensheid
        

        	
          543  Degene die soevereiniteit heeft over alles
        

        	
          544  Groot is de verdienste van het geloof in de praktische God
        

        	
          546  God in het vlees werkt stilletjes om de mensheid te redden
        

        	
          547  God arriveert zachtjes onder ons
        

        	
          548  Niemand is zich bewust van Gods aankomst
        

        	
          550  Wat verkrijgt God van de mens?
        

        	
          551  Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven
        

        	
          552  Volg Gods weg in alle dingen groot en klein
        

        	
          554  Wat God wil in beproevingen is het ware hart van de mens
        

        	
          555  Alleen door God te vrezen kan kwaad worden gemeden
        

        	
          556  De mens zou een godvrezend hart moeten hebben
        

        	
          558  Gods essentie is vol van waardigheid
        

        	
          559  God is rechtvaardig voor iedereen
        

        	
          567  God heeft altijd gewerkt om de mens de weg te wijzen
        

        	
          568  God hoopt dat de mensheid kan blijven leven
        

        	
          569  Niemand wil God actief begrijpen
        

        	
          570  God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen
        

        	
          571  God waardeert iemand die kan luisteren naar Zijn woord en Hem kan gehoorzamen
        

        	
          572  Gods focus is het hart van de mens
        

        	
          573  Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk
        

        	
          574  Gods waarachtigheid en beminnelijkheid
        

        	
          575  Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is
        

        	
          576  God behandelt de mens als Zijn dierbaarste
        

        	
          577  Gods essentie bestaat echt
        

        	
          578  Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig
        

        	
          579  God zorgt stil voor iedereen
        

        	
          583  Mensen behandelen God niet als God
        

        	
          584  Mensen hebben hun hart gewoon niet aan God gegeven
        

        	
          585  God zet Zijn hoop volledig op de mens
        

        	
          586  God wil graag diegenen winnen die in staat zijn om Zijn wil te vervullen
        

        	
          587  Gods hoop voor de mensheid is niet veranderd
        

        	
          588  De mens begrijpt Gods goede bedoelingen niet
        

        	
          589  Wie God vereert, looft God in alle dingen
        

        	
          590  Alleen zij die God vereren kunnen getuigenis geven in beproevingen
        

        	
          591  Het bewijs van Jobs overwinning op Satan
        

        	
          592  Jobs rechtvaardige daden versloegen Satan
        

        	
          593  Hoe kan het dat Job God kon vereren?
        

        	
          594  Jobs houding jegens Gods zegeningen
        

        	
          595  God zal alleen hen verkrijgen die Satan volledig overwinnen
        

        	
          596  Alleen zij die Satan verslaan worden gered
        

        	
          597  De waarschuwing van Jobs getuigenis aan latere generaties
        

        	
          598  God staat Satan niet toe hen die God wil redden zomaar te schaden
        

        	
          599  God is in overvloedige mate genadig en verkeert in hevige woede
        

        	
          600  Mensen van de laatste dagen hebben Gods toorn nooit gezien
        

        	
          608  Gods werk en woorden brengen de mens geheel en al leven
        

        	
          609  De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf
        

        	
          610  De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid
        

        	
          611  Hoe God de mensheid ziet
        

        	
          612  Als je je hart opent voor God
        

        	
          613  Laat God binnen in je hart
        

        	
          614  Alleen de waarheid kan de harten van mensen vrede geven
        

        	
          615  Het ervaren van Gods werk is onlosmakelijk verbonden met Zijn woord
        

        	
          616  De geïncarneerde God heeft lang onder de mensen geleefd
        

        	
          617  De betekenis van de verschijning van Jezus na Zijn opstanding
        

        	
          618  Zij die God zal redden, staan voorop in Zijn hart
        

        	
          619  Gods gezag om de doden te doen herrijzen
        

        	
          620  De gevolgen als je Gods gezindheid tergt
        

        	
          621  De drie waarschuwingen van God aan de mens
        

        	
          624  Gods gezag is een symbool van Zijn identiteit
        

        	
          625  De weg om Gods gezag te kennen
        

        	
          626  Gods gezag is echt en waar
        

        	
          627  Het gezag van de Schepper is onveranderlijk
        

        	
          628  Niemand kan Gods gezag vervangen
        

        	
          629  Niemand kan Gods gezag en macht doorgronden
        

        	
          630  Alle dingen leven en vergaan door Gods gezag
        

        	
          631  Geen mens of ding kan Gods gezag en kracht overtreffen
        

        	
          632  Satan kan Gods gezag nooit overschrijden
        

        	
          633  Satan kan niets onder Gods gezag veranderen
        

        	
          634  Gods gezag is de hemelse wet die Satan niet kan overschrijden
        

        	
          635  De mensheid is nog steeds dezelfde mensheid als die welke God schiep
        

        	
          639  God loofde het berouw van de koning van Nineve
        

        	
          640  Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen
        

        	
          641  Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid
        

        	
          642  Gods medelijden met de mensheid
        

        	
          643  Gods genade jegens de mensheid is nooit opgehouden
        

        	
          644  De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid
        

        	
          645  Satans wezen is wreed en slecht
        

        	
          646  Gods rechtvaardige gezindheid is echt en levendig
        

        	
          647  Gods rechtvaardige gezindheid is uniek
        

        	
          648  Gods gezindheid is genadig, liefdevol, rechtvaardig en majestueus
        

        	
          649  God zorgt voor het voortbestaan van de mens met Zijn rechtvaardige gezindheid
        

        	
          650  Het symbool van Gods toorn
        

        	
          651  De waarschuwing van Gods vernietiging van Sodom aan de mensheid
        

        	
          652  De symbolische betekenis van Gods toorn
        

        	
          653  Gods gezindheid tolereert geen belediging
        

        	
          654  Gods houding tegenover de mens
        

        	
          655  God hoopt dat de mens waarlijk berouw heeft
        

        	
          659  God is de enige heerser over het lot van de mens
        

        	
          660  De mensheid kan haar eigen lot niet beheren
        

        	
          661  God bepaalde lang geleden het lot van de mens
        

        	
          662  Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit
        

        	
          663  Hoe ontstaat de pijn van de mensheid?
        

        	
          664  Lijden vult de dagen zonder God
        

        	
          665  Wat zij die houden van de waarheid na zouden moeten streven
        

        	
          666  Gods gezag is uniek
        

        	
          667  De ware belichaming van het gezag van de Schepper
        

        	
          668  Gods gezag is overal
        

        	
          673  Bevrijding wordt verkregen door Gods heerschappij te kennen
        

        	
          681  God geeft constant leiding aan het leven van de mens
        

        	
          683  Satan beheerst de gedachten van mensen met roem en winst
        

        	
          684  Hoe Satan sociale trends gebruikt om de mens te verderven
        

        	
          685  Gods nauwgezette werk om de mens te redden
        

        	
          686  Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen
        

        	
          687  Gods essentie is heilig
        

        	
          688  Het is heel belangrijk om Gods heilige wezen te begrijpen
        

        	
          689  De mens groeit onder de bescherming van God
        

        	
          692  Gods wonderbaarlijke daden om alle dingen te beheren
        

        	
          693  God heeft hemel, aarde en alles daarin voor de mens gemaakt
        

        	
          694  God tolereert geen belediging
        

        	
          695  God is de Heerser over alle dingen
        

        	
          697  Ken God door Zijn soevereiniteit over alle dingen
        

        	
          698  Alleen door Gods daden te kennen kan men een waar getuigenis van Hem geven
        

        	
          699  Je moet geloof in God boven alles plaatsen
        

        	
          700  De identiteit en positie van God Zelf
        

        	
          701  Gods vereisten aan Zijn volgelingen
        

        	
          702  Gods woorden voorzien in alles wat de mens in het leven nodig heeft
        

        	
          703  Waar geloof in God is het in praktijk brengen en ervaren van Zijn woorden
        

        	
          704  Het noodzakelijke pad om God te vrezen en het kwaad te vermijden
        

        	
          705  De mens kent God door het ervaren van Zijn woord
        

        	
          706  Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden
        

        	
          707  Het resultaat bereikt door God te kennen
        

        	
          710  Zoek de waarheid om je moeilijkheden op te lossen
        

        	
          713  Hoe te beoefenen een eerlijk persoon te zijn
        

        	
          719  Probeer iemand te zijn die God waarachtig aanbidt
        

        	
          720  God houdt van hen die vastberaden zijn
        

        	
          721  Vertrouw op verandering van gezindheid
        

        	
          733  De schepselen moeten de Schepper gehoorzamen
        

        	
          736  Mislukkingen en tegenslagen zijn zegeningen van God
        

        	
          766  Alles wat God voor de mens doet, is oprecht
        

        	
          768  De betekenis van Gods vleeswording om in plaats van de mens te lijden
        

        	
          770  Je moet Gods wil zoeken als ziekte toeslaat
        

        	
          774  De paden van Petrus en Paulus
        

        	
          775  Je bewandelt het pad van Paulus als je de waarheid niet nastreeft
        

        	
          776  Hoe het pad van Petrus te bewandelen
        

        	
          777  Het streven van Petrus was het meest in overeenkomst met Gods wil
        

        	
          778  De mensen die vervolmaakt zijn door Gods woorden
        

        	
          779  Veranderingen in gezindheid zijn vooral veranderingen van natuur
        

        	
          780  Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je natuur
        

        	
          781  Het proces van verandering in gezindheid
        

        	
          782  Dit is een klassiek beeld van Satan
        

        	
          783  Hoe om te gaan met Gods opdracht
        

        	
          784  Je moet de betekenis van je huidige lijden begrijpen
        

        	
          785  Hoe de waarheid te aanvaarden
        

        	
          786  Alleen wie de waarheid bezit kan een echt leven naleven
        

        	
          789  Alleen Gods woorden leggen een fundering voor een pad van de praktijk
        

        	
          792  Hoe te getuigen van God om praktische resultaten te verkrijgen
        

        	
          793  Het verstand dat mensen horen te hebben na overwonnen te zijn
        

        	
          794  Gods liefde voor de mensheid is waarachtig en echt
        

        	
          795  God ondergaat grote vernedering om mensen te redden
        

        	
          796  Alleen God houdt het meest van de mens
        

        	
          798  De criteria voor de gehoorzaamheid van de mens aan God
        

        	
          802  God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven
        

        	
          803  De essentie van Christus is liefde
        

        	
          807  Het werk van de Heilige Geest heeft zijn principes
        

        	
          810  Je zou Gods toetsing moeten aanvaarden in alle dingen
        

        	
          813  Het doel achter Gods regelingen voor de mens
        

        	
          814  Mislukking biedt de beste kans om jezelf te kennen
        

        	
          815  Wat God ook doet, het is allemaal om de mensheid te redden
        

        	
          818  Alleen wie eerlijk is kan zijn plicht naar bevrediging uitvoeren
        

        	
          819  Wanneer je slordig bent, voer je je plicht niet uit
        

        	
          820  De kenmerken van verandering van gezindheid
        

        	
          831  Het belangrijkste wat gelovigen in God zouden moeten krijgen
        

        	
          849  Vervul je plicht en je zult standvastig zijn in je getuigenis
        

        	
          854  De vastberadenheid die nodig is om de waarheid na te streven
        

        	
          872  Wat zijn veranderingen in gezindheid
        

        	
          881  Alleen door met principes te handelen kan men zijn plicht goed doen
        

        	
          896  Zoek de waarheid in alle dingen
        

        	
          901  De basisprincipes van het oplossen van je natuur
        

        	
          902  God wint uiteindelijk degenen die de waarheid hebben
        

        	
          903  Gods essentie is zowel almachtig als praktisch
        

        	
          904  De juiste houding ten opzichte van God
        

        	
          905  Alles wat God doet is rechtvaardig
        

        	
          907  Begrijp je God werkelijk?
        

        	
          913  Het kennen van je eigen natuur is essentieel voor een verandering van gezindheid
        

        	
          916  Dit is de gelijkenis van een echte persoon
        

        	
          925  Begrijp jezelf volgens de woorden van God
        

        	
          926  Goed gedrag is niet hetzelfde als verandering van gezindheid
        

        	
          928  De uitdrukkingen van hen wier gezindheid is veranderd
        

        	
          929  Degenen met een verandering in gezindheid kunnen leven als mensen
        

        	
          930  Gods beproevingen van de mens zijn om de mens te reinigen
        

        	
          932  Zij die de waarheid beminnen zullen de waarheid winnen
        

        	
          936  De hele mensheid zou God moeten aanbidden
        

        	
          942  Ken je Gods rechtvaardige gezindheid wel echt?
        

        	
          943  God redt de mens tot de uiterste limiet
        

        	
          1051  God wil ware gehoorzaamheid van de mens
        

        	
          1107  Volg Gods woorden, dan kun je niet verloren zijn
        

        	
          1108  Weerstand tegen God kan alleen in straf eindigen
        

        	
          1109  God wenst dat meer mensen Zijn redding krijgen
        

      

      

      	
        Gezangen over het kerkleven
      
        	
          1  De Mensenzoon komt naar de aarde
        

        	
          2  Ik bewandel de weg naar het koninkrijk
        

        	
          9  Ik zou elke dag bij God willen zijn
        

        	
          11  Ik ben gehecht aan God
        

        	
          19  De ene ware God is verschenen in het vlees
        

        	
          20  Almachtige God, de Koning van glorie
        

        	
          21  God zit op de troon
        

        	
          22  Christus van de laatste dagen verschijnt in het oosten
        

        	
          23  Almachtige God, de eerste en de laatste
        

        	
          29  Loof Almachtige God met luide stemmen
        

        	
          33  Samenkomen in Sion
        

        	
          34  Het is ons geluk om God te dienen
        

        	
          39  Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties
        

        	
          42  Loof de overwinning van Almachtige God
        

        	
          47  We komen samen in vreugde om God te loven
        

        	
          50  Loof God met een onverdeeld hart
        

        	
          52  Ons leven is eindeloze vreugde
        

        	
          53  Lof voor Almachtige God zal nooit ophouden
        

        	
          56  Het heelal weerklinkt met lof voor God
        

        	
          58  Sta op en dans voor God
        

        	
          59  Het grootse werk van God is voltooid
        

        	
          62  Kijk wie getuigenis draagt voor God
        

        	
          65  Heel Gods volk looft Hem volledig
        

        	
          69  Het heilige koninkrijk is verschenen
        

        	
          71  God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?
        

        	
          72  Zing voor altijd lofzangen voor God
        

        	
          75  Almachtige God is verschenen in het oosten van de wereld
        

        	
          76  Oordeel heeft mijn hart gewekt
        

        	
          78  Rondom de troon, dans in het rond
        

        	
          80  Heiligen worden herboren doorheen de eeuwen
        

        	
          82  Volg Petrus’ voorbeeld en streef ernaar God lief te hebben
        

        	
          84  God houdt vandaag nog steeds van ons
        

        	
          86  Eens zullen we elkaar weer ontmoeten
        

        	
          92  Ik vraag alleen dat God tevreden is
        

        	
          94  Verlangen naar God
        

        	
          95  Gods gratie is zo diep als de oceaan
        

        	
          97  Smachten naar Almachtige God
        

        	
          98  De vergezichten van het koninkrijk zijn altijd als nieuw
        

        	
          101  O God, ik mis u
        

        	
          103  Ik verlang altijd naar Gods liefde
        

        	
          105  Een gevoelig afscheid
        

        	
          107  Gods liefde zal altijd onder ons zijn
        

        	
          110  O God, weet u hoezeer ik naar u verlang?
        

        	
          113  De liefde van Almachtige God is het meest zuiver
        

        	
          114  Ik wil nog inniger van God houden
        

        	
          116  Ik wil Gods vertrouweling zijn
        

        	
          118  Ik heb Gods liefde gezien
        

        	
          120  O, God! Ik kan niet zonder u
        

        	
          121  Moge ik voor altijd met God zijn
        

        	
          122  Gods liefde heeft mijn hart doen smelten
        

        	
          125  Wees onverschrokken op het pad van God liefhebben
        

        	
          126  Gods liefde verspreidt zich door de hele wereld
        

        	
          128  Zij die oprecht van God houden zijn allemaal eerlijke mensen
        

        	
          129  Voortstappend op het pad om God lief te hebben
        

        	
          131  Lied over van God houden zonder spijt
        

        	
          132  Gods liefde omsluit mijn hart
        

        	
          134  Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid is verwezenlijkt
        

        	
          136  Het is Almachtige God die ons redt
        

        	
          137  Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde
        

        	
          140  Samen door regen en wind, loyaliteit tot de dood
        

        	
          141  Ik zal God tot in eeuwigheid liefhebben
        

        	
          144  Het koninkrijk van Christus wordt verwerkelijkt onder de mensen
        

        	
          145  Het Duizendjarig Koninkrijk is nabij
        

        	
          147  Het leven van een nieuw mens
        

        	
          151  Ik kan niet zeggen wat er allemaal in mijn hart is
        

        	
          154  Door wind en regen
        

        	
          157  Hoe fantastisch het is dat Almachtige God is gekomen
        

        	
          159  Zoete liefde
        

        	
          161  Ik zal niet rusten voordat ik de waarheid verkrijg
        

        	
          163  Ik heb zoveel van Gods liefde genoten
        

        	
          164  Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde
        

        	
          165  Ware liefde onder de mensen
        

        	
          168  O mijn geliefde, ik zoek u
        

        	
          169  De vreugde in het land Kanaän
        

        	
          171  Het koninkrijk
        

        	
          172  Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn
        

        	
          173  Ik wil de dag van Gods heerlijkheid zien
        

        	
          174  Ik zal weer opstaan
        

        	
          175  Gods woord is het licht
        

        	
          176  Rennen naar het pad van het licht
        

        	
          177  God onwankelbaar volgen
        

        	
          178  Lof voor God van de nakomelingen van Moab
        

        	
          179  Mijn hart heeft niets anders nodig
        

        	
          180  Het is God die mij gered heeft
        

        	
          181  Ik verwelkom uw lachende gezicht als u voor mij verschijnt
        

        	
          182  Ik heb Gods lieflijkheid gezien
        

        	
          183  Het lied van de wederkeer van de verloren zoon
        

        	
          184  Almachtige God, u bezit mijn hart
        

        	
          185  God heeft me zoveel liefde gegeven
        

        	
          186  Een nieuw mens worden om Gods hart te troosten
        

        	
          187  Christus van de laatste dagen, de redding van de mensheid
        

        	
          189  O, God, mijn hart behoort u toe
        

        	
          190  De hartestem van een geschapen wezen
        

        	
          191  Waar iemand die van God houdt op lijkt
        

        	
          192  God zegent hen die Hem liefhebben
        

        	
          193  Gods liefde
        

        	
          195  Almachtige God, de meeste beminnelijke
        

        	
          196  Terwijl ik in een waas wakker word
        

        	
          197  De hele mensheid komt God vereren
        

        	
          198  We komen tezamen in de kerk
        

        	
          200  Loof het nieuwe leven
        

        	
          202  De oprechte wens om tot inkeer te komen
        

        	
          203  Moge u altijd in mijn hart blijven
        

        	
          204  Geschapen door u, behorend tot u
        

        	
          205  Een klaaglied voor een tragische wereld
        

        	
          206  De rechtvaardige, Almachtige en praktische God
        

        	
          208  In afwachting van Gods goede nieuws
        

        	
          209  Opstaan te midden van duisternis en onderdrukking
        

        	
          210  Gods hart is nog niet gerustgesteld
        

        	
          211  Alleen u kan mij redden
        

        	
          212  Geen hart is beter dan dat van God
        

        	
          213  Eindelijk kan ik God beminnen
        

        	
          214  Wie geeft er om Gods hart?
        

        	
          216  Vóór God zouden wij altijd stil moeten zijn
        

        	
          217  Zoeken naar vertrouwelingen
        

        	
          218  Het lied van oprechte gehechtheid
        

        	
          220  Wij zijn de getuigen van Christus van de laatste dagen
        

        	
          221  Vastbesloten om God trouw tevreden te stellen
        

        	
          223  De heiligen overwinnen
        

        	
          224  U bent in mijn hart
        

        	
          225  Gods liefde wordt voor altijd verheerlijkt
        

        	
          226  Berouw
        

        	
          227  Hoe de verloren redding te herstellen
        

        	
          228  U bent mijn ware leven
        

        	
          229  Het leven is kostbaar
        

        	
          230  Gods genade bracht me terug naar het leven
        

        	
          231  Ik ben vol wroeging
        

        	
          234  Gods liefde wekt mijn hart
        

        	
          235  Gods liefde overstroomt de wereld
        

        	
          237  We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen
        

        	
          239  Ik zal geen spijt in mijn hart achterlaten
        

        	
          240  Mijn hart is vervuld van een diepe pijn
        

        	
          241  Wanneer ik niet door God gered zou zijn
        

        	
          245  Mijn liefde voor God zal nooit veranderen
        

        	
          247  De waarheid van Gods woorden is erg kostbaar
        

        	
          248  Zelfreflectie biedt me een weg die ik kan volgen
        

        	
          251  Het gebed van Gods volk
        

        	
          252  Alleen de waarheid nastreven kan leven brengen
        

        	
          253  Vastbesloten om God te volgen
        

        	
          254  Inzien dat Christus voor eeuwig de waarheid is
        

        	
          255  Om te leven moet men de waarheid kennen
        

        	
          256  Het lied van de vriendelijke waarschuwing
        

        	
          257  Ik zal Gods liefde beantwoorden
        

        	
          258  Een tijd van scheiden
        

        	
          259  Ik leef in de aanwezigheid van God
        

        	
          260  Wie begrijpt Gods verdriet?
        

        	
          262  Het tijdperk van liefde voor God betreden
        

        	
          263  Zij die houden van God leven in het licht
        

        	
          264  Onze vreugde over Gods redding
        

        	
          265  Gods wegen kunnen niet doorgrond worden
        

        	
          266  Het is zo'n vreugde een eerlijk persoon te zijn
        

        	
          268  Alle naties komen naar uw licht
        

        	
          269  Mijn hart koestert Gods woord
        

        	
          271  Alleen God is de beste
        

        	
          273  Tijd
        

        	
          274  O mijn dierbare, wacht op me alstublieft
        

        	
          276  De Mensenzoon is verschenen
        

        	
          277  Almachtige God, Christus van de laatste dagen
        

        	
          278  Het bazuingeschal van oordeel heeft geklonken
        

        	
          280  Dank en lof aan Almachtige God
        

        	
          281  Wij aanbidden u, vleesgeworden Almachtige God
        

        	
          283  Christus' koninkrijk is een warm thuis
        

        	
          284  Vreugde in het kerkelijk leven
        

        	
          285  De hemel is hier zo blauw
        

        	
          286  Gods liefde brengt ons dicht bij elkaar
        

        	
          287  God is onder ons
        

        	
          288  Terugkeren naar God is ware vreugde
        

        	
          289  Het verlangen van mijn hart
        

        	
          290  Terugkeer
        

        	
          291  Door de waarheid te aanvaarden is men een wijze maagd
        

        	
          293  De aanmoediging van Gods liefde
        

        	
          294  Mezelf stillen voor God
        

        	
          295  De ware liefde van God
        

        	
          296  Lof voor nieuw leven in het koninkrijk
        

        	
          297  Zing en dans tot lof van God
        

        	
          299  Het grootste geluk is God echt liefhebben
        

        	
          300  We kunnen niet stoppen met het zingen van liefdesliederen voor God
        

        	
          303  Almachtige God, onze Geliefde
        

        	
          304  Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn
        

        	
          305  Zoeken omwille van liefde
        

        	
          306  De hele weg in uw gezelschap
        

        	
          307  Het is Almachtige God die van me houdt
        

        	
          309  Onze geliefde Almachtige God
        

        	
          311  De toewijding van liefde
        

        	
          312  God heeft zo’n hoge prijs betaald
        

        	
          313  Liefde houdt de wacht
        

        	
          314  Ik ben zo gelukkig voor God te leven
        

        	
          315  Ik ben zo blij Gods liefde te ontvangen
        

        	
          318  Op het juiste pad van het menselijke leven lopen
        

        	
          319  Alleen eerlijke mensen hebben een menselijke gelijkenis
        

        	
          320  De mensen van het hemelse koninkrijk
        

        	
          321  Wie van God houdt is echt gelukkig
        

        	
          323  Ik zal altijd Gods liefde in mijn gedachten bewaren
        

        	
          324  O, God, mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn
        

        	
          325  God liefhebben is het verlangen van mijn hart
        

        	
          328  De woorden in de harten van christenen
        

        	
          329  Tegenspoed sterkt mijn liefde voor God
        

        	
          331  Met Gods liefde zal ik niet vrezen
        

        	
          332  Een keuze zonder spijt
        

        	
          334  Getuigenis van het leven
        

        	
          335  Roep van de ziel
        

        	
          336  Wij volbrengen onze missie
        

        	
          337  Vervolging sterkt mijn vastberadenheid
        

        	
          338  Volg God nauwgezet
        

        	
          342  Op mijn leven beloof ik God trouw te zullen volgen
        

        	
          343  Ik heb God gezien
        

        	
          344  Ik heb gezien dat Gods hart bijzonder mooi en vriendelijk is
        

        	
          345  Ontwaken door oordeel
        

        	
          346  Gods woorden wekten mijn hart
        

        	
          347  Gods oordeel redt mij van de zonde
        

        	
          348  Gezuiverd worden door Gods woorden
        

        	
          349  Geen spijt of klachten bij het liefhebben van God
        

        	
          350  De waarheid begrijpen en vrij zijn
        

        	
          351  Hoe zinvol is het de waarheid na te jagen!
        

        	
          353  Het ontwaken van een jaknikker
        

        	
          354  Ketenen
        

        	
          355  Het oordeel van God is een zegening
        

        	
          356  Oprecht berouw
        

        	
          357  Mijn eed om God lief te hebben vernieuwen
        

        	
          359  Een nieuw mens worden
        

        	
          360  Ik geef mijn liefde aan God
        

        	
          361  Wat zij die in God geloven zouden moeten zoeken
        

        	
          362  Het verleden doorboort mij als een zwaard
        

        	
          363  God heeft zo lang gewacht
        

        	
          364  Koester de laatste momenten
        

        	
          365  Berouw hebben en opnieuw beginnen
        

        	
          366  Ik leef eindelijk een menselijke gelijkenis uit
        

        	
          367  Gods lieflijkheid is altijd in mijn gedachten
        

        	
          368  Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid is
        

        	
          369  Gods liefde staat me toe om redding verkrijgen
        

        	
          370  Gods liefde blijft altijd in mijn hart
        

        	
          371  Gods redding van de mens is zo werkelijk
        

        	
          372  Ik vraag alleen maar God mijn hele leven lief te hebben
        

        	
          373  Gods oprechte liefde
        

        	
          374  Gods liefde is zo echt
        

        	
          375  Koester de kans om God lief te hebben
        

        	
          376  Ik geef mijn oprechte hart aan God
        

        	
          385  Volg God altijd
        

        	
          386  Gezegdes van het geloof in God
        

        	
          391  Je komt nooit ergens zonder Gods woorden
        

      

      

    

  


Voorwoord

De inhoud van ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’ wordt onderverdeeld in twee delen: gezangen over Gods woorden en gezangen over het kerkleven.

De gezangen die woorden bevatten van Almachtige God zijn geheel en al ontleend aan ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ en ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’. De omzetting van deze essentiële uitingen in liederen strekt tot groot voordeel van Gods uitverkorenen: ze helpen hen dichter tot God te naderen, Gods woorden te overdenken en de waarheid te begrijpen. Bovendien dragen deze gezangen ertoe bij dat de mensen Gods woorden ervaren en de werkelijkheid van Zijn woorden binnengaan.

De gezangen over het kerkleven bestaan uit datgene wat Gods uitverkorenen in verschillende landstreken hebben verkregen en geleerd uit de ervaring van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Deze ware ervaringen leggen volledig getuigenis af van het effect dat Gods werk van het oordeel op mensen heeft. Ze getuigen ervan dat de waarheid die door Almachtige God is uitgedrukt, mensen geheel en al heeft gered van de machten van Satan, dat ze hen heeft gezuiverd en hun redding heeft gebracht. Ze leggen er getuigenis van af dat God in China een groep van overwinnaars heeft gecreëerd, dat Hij de overwinning heeft behaald op Satan en dat Hij volkomen verheerlijkt is. Deze gezangen brengen de mensen geloof en kracht, en moedigen hen aan om over zichzelf na te denken, hun gebreken te zien en hun moeilijkheden en datgene waardoor ze in de war raken op te lossen. Ze bevestigen dat alleen diegenen die de waarheid begrijpen, zichzelf kunnen bevrijden van de invloed van Satan, en dat de waarheid mensen in vrijheid kan stellen. Goede liederen zijn een metgezel in het leven en ze helpen wanneer dat nodig is. Ze zijn een bron van grootse onderrichting. Deze lofliederen van het kerkleven getuigen ervan hoe de uitverkorenen Gods werk ervaren.

13 november 2018


Gezangen van Gods woorden


1  Koninkrijkshymne‌ (I)‌ Het‌ ‌koninkrijk‌ ‌daalt‌ ‌neer‌ ‌op‌ ‌de‌ wereld‌

Vocale begeleiding: De mensen jubelen voor God, de mensen loven God; alle monden noemen de enige ware God. Het koninkrijk daalt neer op de wereld.

1 De mensenmassa’s jubelen voor God, de mensenmassa’s loven God; alle monden noemen de enige ware God, alle mensen slaan hun ogen op om te kijken naar Gods daden. Het koninkrijk daalt neer op de mensenwereld, Gods persoon is rijk en overvloedig. Wie zou zich hier niet over verheugen? Wie zou niet van vreugde dansen? O Sion! Hijs je triomfantelijke vlag om God te vieren! Zing je triomfantelijke overwinningslied om Gods heilige naam te verbreiden!

2 O, gehele schepping tot de uithoeken van de aarde! Reinig jezelf snel zodat je als een offerande voor God kunt worden! O gesternten aan de hemel! Snel terug naar jullie plek om Gods grootse macht aan het hemelgewelf te tonen! God luistert aandachtig naar de stemmen van de mensen op aarde, in wiens gezangen hun grenzeloze liefde en eerbied voor Hem tot uitdrukking komt! Op deze dag waarop de gehele schepping weer tot leven komt, daalt God af naar de wereld van de mensen. Op dit moment, precies in dit tijdsgewricht, beginnen alle bloemen uitbundig te bloeien, zingen alle vogels als met één stem, bonst alles van vreugde! Bij het geluid van de begroeting van het koninkrijk, stort Satans koninkrijk neer, vernietigd door het daveren van de koninkrijkshymne. Nooit zal het herleven!

3 Wie op aarde durft op te staan en zich te verzetten? Bij Gods afdaling naar de aarde brengt Hij brand mee, brengt Hij toorn mee, brengt Hij allerhande calamiteiten mee. De aardse koninkrijken zijn nu Gods koninkrijk! Daarboven in de hemel wervelen de wolken en bollen ze op; onder de hemel zwellen meren en rivieren en brengen ze vreugdevol een roerende melodie ten gehore. Rustende dieren komen tevoorschijn uit hun hol, en alle mensen worden door God uit hun sluimer gewekt. De dag waarop de talrijke volkeren hebben gewacht is eindelijk gekomen! Ze dragen de mooiste liederen aan God op!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, Koninkrijkshymne‌


2  Koninkrijkshymne (II) God is gekomen, God is Koning

1

Op dit heerlijke moment, in deze opwindende tijd,

weerklinkt de lof overal, boven in de hemel en beneden op aarde. Wie wordt hiervan niet opgetogen?

Wiens hart wordt hier niet door verlicht? Wie is bij deze aanblik niet tot tranen toe geroerd?

De hemel is niet langer de hemel van voorheen, het is de hemel van het koninkrijk geworden;

de aarde is niet meer de aarde van voorheen, het is het heilige land geworden.

Na een hevige regenbui wordt de viezige oude wereld volledig herschapen.



2

De bergen veranderen … De wateren veranderen …

Ook de mensen veranderen … Alles verandert …

O, jullie zwijgende bergen! Sta op en dans voor mij!

O, jullie stille wateren! Stroom vrijelijk verder!

Jullie, mannen die dromen dromen! Kom in actie en zet de achtervolging in!

Ik ben gekomen … En ik ben Koning …

De hele mensheid zal met eigen ogen mijn gezicht zien, met eigen oren mijn stem horen,

en zelf het leven in het koninkrijk leven …

Hoe zoet … Hoe heerlijk …

Onvergetelijk … Onmogelijk te vergeten …



3

De grote rode draak worstelt onder mijn brandende woede;

duivels tonen hun ware gedaante onder mijn majesteitelijk oordeel;

alle mensen zijn diep beschaamd onder mijn strenge woorden en kunnen zich nergens verbergen.

Ze denken terug aan het verleden, toen ze mij bespotten en belachelijk maakten.

Nooit was er een tijd waarin ze niet pronkten, nooit was er een tijd waarin ze me niet tartten.

Wie laat er dan vandaag geen tranen? Wie maakt zichzelf dan geen verwijten?

De hele universum-wereld is vol geween …

Vol gejuich … Vol lachende stemmen …

Verrukking zonder weerga … Verrukking die haar weerga niet kent …



4

Een kleine regen druppelt zachtjes … zware vlokken dwarrelende sneeuw …

In de mensen vermengen zich droefenis en blijdschap … sommigen lachen …

sommigen huilen … Sommigen jubelen …

Alsof iedereen vergeten is … of dit een lente is vol regen en wolken,

een zomer van bloemen die uitbundig ontluiken, een herfst met rijke oogsten,

of een winter zo koud als vorst en ijs, niemand die het weet …

Langs de hemel drijven wolken, op aarde kolken de oceanen.

De zonen zwaaien … De mensen dansen …

De engelen werken … De engelen hoeden …

De mensen op aarde zijn druk doende, en alle dingen op aarde vermenigvuldigen zich.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, Koninkrijkshymne‌


3  Lofzang op het koninkrijk (III) Iedereen, juich van vreugde

1 In mijn licht zien mensen opnieuw het licht. In mijn woord vinden mensen de dingen waarvan ze genieten. Ik ben uit het oosten gekomen, ik stam uit het oosten. Wanneer mijn heerlijkheid zich uitstraalt, worden alle naties verlicht, wordt alles in het licht gebracht; niet één enkel ding blijft in de duisternis. In het koninkrijk is het leven dat Gods mensen met God leven onmetelijk gelukkig. De wateren dansen van vreugde over de gezegende levens van de mensen; de bergen genieten, samen met de mensen, van mijn overvloed. Alle mensen doen hun best, werken hard, geven blijk van hun trouw in mijn koninkrijk. In het koninkrijk is er geen opstandigheid meer, is er geen verzet meer. De hemelen en de aarde zijn van elkaar afhankelijk, de mens en ik naderen elkaar dicht in diepe gevoelens, door de zoete gelukzaligheden van het leven, de één steunt op de ander … Op dit moment begin ik formeel mijn leven in de hemel. Er is geen verstoring meer door Satan, en er komt rust over de mensen.

2 In het hele universum leven mijn uitverkorenen binnen mijn heerlijkheid, weergaloos gezegend, niet als mensen die onder de mensen leven, maar als mensen die met God leven. De gehele mensheid heeft Satans verdorvenheid ondergaan en heeft het bittere en het zoete van het leven tot de laatste restjes ingedronken. Hoe kan men zich nu, levend in mijn licht, niet verblijden? Hoe kan men dit prachtige moment lichtvaardig aan zich voorbij laten gaan? Jullie mensen! Zing het lied in jullie harten en dans vreugdevol voor me! Verhef jullie oprechte harten en offer ze aan me op! Sla op jullie trommels en speel blijmoedig voor me! Ik straal mijn vreugde uit door het hele universum! Aan de mensen openbaar ik mijn glorierijke gelaat! Met luide stem zal ik roepen! Ik zal het universum overstijgen! Alreeds heers ik onder de mensen! Ik word verheven door de mensen!

3 Ik zweef in de blauwe hemelen hierboven en de mensen lopen met me op. Ik loop onder de mensen en mijn mensen omringen me! De harten van de mensen zijn vreugdevol, hun liederen doen het universum beven en breken de hoogste hemelen open! Niet langer is het universum gehuld in nevelen; niet langer is er modder of stroomt afvalwater samen. Heilige mensen van het universum! Onder mijn inspectie tonen jullie je ware aangezicht. Jullie zijn geen mannen die bedekt zijn met vuil, maar heiligen, puur als jade. Jullie heb ik allen lief, in jullie allen verheug ik me! Alle dingen komen weer tot leven! De heiligen zijn allen teruggekeerd om me te dienen in de hemel. Ze laten zich in mijn warme omhelzing sluiten, huilen niet langer en zijn niet langer angstig. Ze offeren zichzelf aan me op, komen terug naar mijn huis en zullen me in hun thuisland eindeloos liefhebben! Nooit veranderend in alle eeuwigheid! Waar is het verdriet! Waar zijn de tranen! Waar is het vlees! De aarde gaat voorbij, maar de hemelen zijn er voor eeuwig. Ik verschijn aan alle volkeren en alle volkeren loven me. Dit leven, deze schoonheid, van oertijden tot het einde der tijden, zal niet veranderen. Dit is het leven van het koninkrijk.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, Verheug jullie, alle volken!


4  Kom naar Sion met lofprijzing

1 Lof heeft Sion bereikt en Gods woonplaats is tevoorschijn gekomen. De glorieuze heilige naam, door alle volken verheerlijkt, verspreidt zich. O, Almachtige God! Het Hoofd van het universum, Christus van de laatste dagen – Hij is de schijnende Zon die is opgekomen boven de berg Sion, die majesteitelijk en groots boven het hele heelal uittorent … Almachtige God! We roepen u jubelend aan; we dansen en zingen. U bent werkelijk onze Verlosser, de grote Koning van het heelal!

2 U hebt een groep overwinnaars gemaakt en Gods managementplan vervuld. Alle volken zullen bij deze berg samenstromen. Alle volken zullen knielen voor de troon! U bent de enige ware God en u verdient glorie en eer. Alle glorie, lof en gezag komen de troon toe! De fontein des levens vloeit vanaf de troon en begiet en voedt de menigten van Gods volk. Het leven verandert met de dag; nieuw licht en openbaringen volgen ons en verschaffen doorlopend nieuwe inzichten over God.

3 Met ervaringen verwerven we volledige zekerheid over God. Zijn woorden worden voortdurend geopenbaard, geopenbaard in hen die juist zijn. We zijn werkelijk erg gezegend! We staan elke dag oog in oog met God, we communiceren met God over alle dingen en geven God soevereiniteit over alles. Zorgvuldig overdenken we Gods woord, onze harten rusten stil in God en zo komen we voor God, waar we Zijn licht ontvangen. Elke dag, in ons leven en in onze daden, woorden, gedachten en ideeën, leven we in Gods woord en altijd kunnen we onderscheid maken.

4 Gods woord helpt de draad door de naald; onverwacht komen de in ons verborgen dingen één voor één aan het licht. Communicatie met God duldt geen uitstel; onze gedachten en ideeën worden blootgelegd door God. Op elk moment leven we voor de zetel van Christus, waar we het oordeel ondergaan. Elke plek in ons lichaam blijft bezet door Satan. Om Gods soevereiniteit te herwinnen, moet vandaag Zijn tempel worden gereinigd.

5 Om volledig in bezit te worden genomen door God, moeten we een strijd op leven en dood aangaan. Pas wanneer ons oude zelf gekruisigd is, kan het herrezen leven van Christus oppermachtig heersen. Nu bereidt de Heilige Geest een aanval voor op elke hoek van ons om ons terug te winnen! Zolang we bereid zijn onszelf te verloochenen en met God samen te werken, zal God ons zeker te allen tijde innerlijk illumineren en zuiveren, en opnieuw herwinnen wat Satan heeft bezet, zodat we zo snel mogelijk door God compleet gemaakt kunnen worden. Verspil geen tijd – leef elk moment in Gods woord. Laat je met de heiligen meegroeien, laat je het koninkrijk binnenvoeren en ga samen met God de glorie binnen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 1


5  We zijn opgenomen voor de troon

Couplet 1

We zijn opgenomen voor de troon van God,

dankzij de gunst en genade van God.

De heil’gen kregen liefde voor God

en weken nooit af van hun geestelijk pad.

Hun geloof staat vast:

God daalde neer in ’t vlees,

Hij is ’t Hoofd van de schepping

en bestiert alle dingen.

Bevestigd door de Geest, onfeilbaar bewijs.

Nee, het verandert nooit!



Refrein 1

Almachtige God! Vandaag opende u onze ogen.

U laat blinden zien, doet lammen gaan,

U die zieken helen kan.

U ontsloot naar de hemel een venster voor ons

om de geheimen te zien van ’t geestelijk rijk.

Uw woorden doordrenken ons;

u redde ons

van onze verdorven menselijkheid van Satan.

Het is uw grootste werk en genade.

Wij zijn getuigen voor u!



Couplet 2

U bent lang nederig gebleven

en verscholen in stilte.

U onderging het lijden aan het kruis

en stond weer op.

U kende het verdriet en de vreugden

van het leven van de mens,

grote tegenslag en vervolging.

U hebt de pijn geproefd van de wereld,

verlaten door het tijdperk;

de vleesgeworden God is God Zelf!



Refrein 2

U hebt ons gered van de mesthoop

omwille van Gods wil,

u steunde ons met uw rechterhand

en schenkt vrijelijk uw genade.

U hebt Zich ingespannen

om uw leven in ons te brengen,

in de heiligen zitten uw tranen, bloed en zweet.

Voor ons was Uw eindeloze moeite.

Wij zijn de prijs die u betaalt.

Almachtige God! Vanwege uw liefd’ en genâ,

rechtvaardigheid en majesteit,

deemoed en heiligheid,

zal ieder voor u buigen

en u aanbidden tot in eeuwigheid!



Couplet 3

U hebt alle kerken compleet gemaakt,

de kerk van Filadelfia.

Uw zesduizendjarig plan is uitgevoerd.

De heiligen gehoorzamen u nederig,

in de geest verbonden, en met elkander in liefde,

verbonden met de bron, de fontein van ’t leven.

Het levende water stroomt eindeloos,

het wast het vuil weg dat de kerk plaagt,

het reinigt opnieuw Uw tempel.



Refrein 3

Wij laten God heersen in onze geest,

wand’len met Hem, schudden de boeien af,

overwinnen de wereld, onze geesten vliegen vrij.

Dit is de uitkomst als Almachtige God Koning is.

Werk dus samen met God,

dien afgestemd op elkaar,

en word één om aan Gods wil te voldoen.

Haast je,

maak jezelf tot een heilig spiritueel lichaam,

vertrap Satan en eindig zijn bestemming!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 2


6  Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon

1 De zegevierende Koning zit op Zijn glorieuze troon. Hij heeft de verlossing volbracht en Zijn hele volk geleid om in glorie te verschijnen. Hij houdt het universum in Zijn handen en heeft met Zijn goddelijke wijsheid en macht Sion gebouwd en stevig gemaakt. Met Zijn majesteit oordeelt Hij over de zondige wereld; Hij heeft geoordeeld over alle naties en alle volken, de aarde en de zeeën en alle levende dingen daarin, en ook hen die dronken zijn van de wijn van de promiscuïteit. God zal beslist over hen oordelen.

2 God zal beslist kwaad op hen zijn, en daarin zal de majesteit geopenbaard worden van God, wiens oordeel onmiddellijk is en zonder vertraging geveld wordt. Het vuur van Zijn toorn zal hun afschuwelijke misdaden beslist verbranden en op enig moment zal hun onheil overkomen; ze zullen geen vluchtweg kennen en zich nergens kunnen verbergen, ze zullen jammeren en tandenknarsen en vernietiging over zich afroepen. De zegevierende, geliefde zonen van God zullen beslist in Sion blijven en er nooit uit vertrekken. De talrijke volken zullen nauwlettend naar Zijn stem luisteren, ze zullen Zijn daden zorgvuldig in acht nemen en de geluiden van hun lofprijzingen zullen nooit ophouden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 3


8  Alleen Almachtige God is het eeuwige herrezen leven

1 Bergen en rivieren veranderen, wateren volgen hun bedding, en een mensenleven blijft niet voortbestaan zoals de hemel en de aarde. Alleen Almachtige God is het eeuwig en herrezen leven dat voor altijd zal blijven bestaan, van generatie op generatie! Alle dingen en alle gebeurtenissen liggen in Zijn handen en Satan ligt onder Zijn voet. Vandaag worden wij door Gods voorbestemde keuze uit de handen van Satan gered. Hij is werkelijk onze Verlosser. Het eeuwige herrezen leven van Christus is daadwerkelijk in ons gewrocht, waardoor we voorbestemd zijn voor een relatie met Gods leven opdat we echt in staat zullen zijn om van aangezicht tot aangezicht met Hem te staan, Hem te eten, te drinken en van Hem te genieten. Dit is het onzelfzuchtige offer dat God heeft gebracht ten koste van Zijn hartenbloed.

2 Seizoenen komen en gaan, dwars door wind en vorst, met zo veel lijden, vervolging en moeilijkheden in het leven, zo veel afwijzing en kwaadsprekerij van de wereld, zo veel valse beschuldigingen van de regering, maar Gods geloof en vastberadenheid zijn niet in het minst verminderd. Met volle overtuiging toegewijd aan Gods wil en aan Gods management en plannen, zet Hij Zijn eigen leven opzij opdat deze kunnen slagen. Voor de gehele menigte van Zijn volk gaat Hij geen pijn uit de weg en geeft Hij hun met zorg voedsel en water. Hoe onwetend of hoe lastig we ook zijn, we hoeven ons alleen maar aan Hem te onderwerpen en dan verandert het herrezen leven van Christus onze oude natuur … Voor al deze eerstgeboren zonen zwoegt Hij zo hard en ziet Hij af van voedsel en slaap. Zoveel dagen en nachten houdt Hij, door hoeveel verzengende hitte en ijzige kou, met volle aandacht de wacht in Sion.

3 De wereld, thuis, werk en alles, worden allemaal graag en uit vrije wil volledig opgegeven, en wereldse geneugten hebben niets met Hem te maken … De woorden uit Zijn mond komen hard bij ons binnen en leggen dingen bloot die we diep in ons hart verborgen houden. Hoe kunnen we dan niet overtuigd zijn? Iedere zin uit Zijn mond kan te allen tijde in ons bewaarheid worden. Wat we ook doen, in Zijn aanwezigheid of voor Hem verborgen, er is niets wat Hij niet weet en niets wat Hij niet begrijpt. Alles zal zeker geopenbaard worden voor Zijn ogen, ondanks onze eigen voornemens en plannen.

4 Als we voor Zijn aangezicht zitten, voelen we vreugde in onze ziel, op ons gemak en kalm, maar toch voelen we ons altijd leeg van binnen en werkelijk in de schuld bij God. Dit is een wonder dat onvoorstelbaar en onbereikbaar is. De Heilige Geest is voldoende om te bewijzen dat Almachtige God de enige ware God is! Dit is onweerlegbaar bewijs! Wat een onbeschrijfelijke zegening hebben wij, als leden van deze groep mensen! Zonder Gods genade en barmhartigheid zouden we alleen ten onder kunnen gaan en Satan volgen. Alleen Almachtige God kan ons redden! O Almachtige God, praktische God! U was het die onze geestelijke ogen heeft geopend, zodat we de mysteries van de spirituele wereld kunnen zien. De vooruitzichten van het koninkrijk zijn grenzeloos. Laat ons waakzaam zijn terwijl we wachten. De dag kan niet ver meer zijn.

5 De oorlogsvlammen kolken, de rook van kanonnen vult de lucht, het weer wordt warmer, het klimaat verandert, een ziekte zal zich verspreiden en mensen kunnen alleen maar sterven zonder hoop op overleven. O Almachtige God, praktische God! U bent onze onneembare vesting. U bent onze schuilplaats. We schuilen allemaal onder uw vleugels, zodat de ramp niet bij ons kan komen. Zo is uw heilige bescherming en zorg. We verheffen allemaal onze stemmen in gezang; we zingen in lof en het geluid van onze lof weergalmt door heel Sion! Almachtige God, de praktische God heeft voor ons een heerlijke bestemming bereid. Let goed op – oh, wees op je hoede! Het is nog niet te laat.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 5


9  Het begin van ziekte is Gods liefde

Vers 1

Almachtige God, Hoofd van alle dingen,

oefent koninklijke macht uit vanaf Zijn troon.

Heersend over alle dingen, ons leidend op deze aarde.

Kom voor Hem, leer te allen tijde.

Alle mensen, dingen en zaken zijn allemaal toegestaan door Gods troon.

Dus als ziekte toeslaat, heeft God goede intenties.

Klaag niet, Zijn gratie zal Hij schenken.

Zelfs als het lichaam lijdt, kan je Satans ideeën niet houden.

Loof God gedurende ziekte. Houd moed en geef niet op.

God zal Zijn licht schijnen wanneer je zoekt.

God zal Zijn licht schijnen wanneer je zoekt.



Vers 2

Denk aan Job, hoe trouw hij was. God is een machtige dokter.

Blijf in ziekte, dan ben je ziek. Blijf in de geest, dan ben je goed.

Als je ademt, zal God je niet laten sterven.

Het leven van de herrezen Christus is in ons, maar we missen echt geloof in God.

Moge Hij vertrouwen in ons stellen. Al Zijn woorden zijn zo zoet.

Gods woord is een medicijn voor allen. Gods woord is een medicijn voor allen.



Vers 3

Schande aan de duivel en schande aan Satan.

Gods woord zal ons hart snel redden.

Gods woord is onze steun.

Het verbant alle slechte dingen. Het plaatst alles in vrede.

Geloof is zoals een brug gemaakt van één balk. De lafaard kan er niet langs.

Maar zij die offeren, kunnen erlangs.

Satan bedriegt, met schuchtere gedachten.

Hij vreest dat we de brug van geloof zullen oversteken om bij God te komen.

Satan bedenkt vele manieren om ons zijn slechte gedachten te sturen.

Bid vaak voor Gods licht, dat Hij ons vergif zal reinigen.

Kom dicht bij God, laat Hem heersen over ons.

Kom dicht bij God, laat Hem heersen over ons.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 6


13  Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

Vers 1

Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien.

Zijn heilige lichaam is verschenen;

Hij is God Zelf: de ware God.

De wereld is veranderd, net zoals het vlees.

Zijn transfiguratie is de persoon van God,

een gouden kroon op Zijn hoofd,

een wit gewaad rond Zijn lichaam,

een gouden band rond Zijn borst.

Alle dingen in de wereld zijn Zijn voetenbank,

Zijn ogen zijn zoals vlammend vuur,

een tweesnijdend zwaard komt uit Zijn mond,

zeven sterren in Zijn rechterhand.

Allen dansen en springen van vreugde,

juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!



Vers 2

De weg naar het koninkrijk is grenzeloos en helder,

Gods glorie verrijst en straalt.

De bergen zijn vol vreugde en de wateren die lachen;

de zon, maan en sterren draaien rond in hun keurige ordening,

en verwelkomen de enige ware God,

die het zesduizendjarige managementplan voltooid heeft

en triomferend terugkeert, en triomferend terugkeert!

Allen dansen en springen van vreugde,

juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!



Vers 3

Ik heb zelfs nooit gedroomd van Hem te ontmoeten, maar vandaag deed ik dat echt.

Elke dag oog in oog met Hem, leg ik mijn hart voor Hem bloot.

Hij is mijn bron van voedsel en drank, Hij voorziet in alles.

Leven, woorden, daden, gedachten en ideeën,

Zijn glorie schijnt op ze allemaal terwijl Hij elke stap leidt.

Als een hart ongehoorzaam is,

volgt oordeel meteen.

Allen dansen en springen van vreugde,

juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!



Vers 4

Eten en leven, samenzijn met God;

genieten en wandelen met Hem.

Glorie en zegeningen ontvangend, regeren met Hem in Zijn koninkrijk.

Zoveel genot! En zoveel zoetheid!

Oog in oog spreekt Hij tot ons elke dag.

We praten met Hem, elke dag verlicht,

en zien op elke nieuwe dag iets nieuws.



Vers 5

Open onze spirituele ogen, de spirituele mysteries worden onthuld!

Een heilig leven leiden is vrij. Kom, blijf gaan.

Blijf vooruit gaan, een fantastisch leven ligt voor je.

Een zoete smaak alleen is niet voldoende,

blijf rennen naar God.

Alles in overvloed, wat we missen is in Zijn handen.

Werk samen, ga bij Hem binnen, en niets zal nog hetzelfde zijn.

Ons leven zal overstijgend zijn,

en niemand of niets kan ons verstoren.

Allen dansen en springen van vreugde,

juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 15


14  Gods schapen horen Zijn stem

Couplet 1

De dagen komen ten einde.

De wereld zal op niets uitdraaien,

alle dingen worden herboren.

Onthoud dit!



Voor-refrein 1

Er kan geen dubbelzinnigheid zijn!

Oh, hemel en aarde zullen verdwijnen,

maar Gods woorden blijven altijd.

Dus spoort Hij je nog een keer aan:

ren niet vergeefs! Word wakker en toon spijt,

dan is de redding nabij!

God is al onder jullie verschenen.

En ja, Gods stem heeft geklonken.



Refrein

De Geest spreekt tot de kerken.

Als je oren hebt moet je luisteren!

Alle levenden moeten het aanvaarden.

Eet en drink gewoon Zijn woorden

en heb er geen twijfels over.

Wie Zijn woorden gehoorzaamt

zal grote zegen ontvangen.



Couplet 2

Ja, Gods stem is gaan spreken

en klinkt elke dag fris en nieuw.

Jij ziet God en God ziet jou.

Telkens spreekt Hij tot je.



Voor-refrein 2

Maar jij wijst Hem af, je kent Hem niet.

Gods schapen horen Zijn stem en toch aarzel je!

Satan verblindt je hart

en je ogen, en je hart is afgestompt.

Je kunt Gods glansrijke aangezicht niet zien.

Hoe meelijwekkend! Wacht niet langer,

Gods schapen horen Zijn stem.



Brug

De zeven Geesten voor Gods troon

gaan naar alle uithoeken op aarde.

God zal Zijn Boodschapper sturen

om tot alle kerken te spreken.

God is trouw en rechtvaardig.

Hij onderzoekt de diepste delen

van het hart van de mens.



Refrein

De Geest spreekt tot de kerken.

Als je oren hebt moet je luisteren!

Alle levenden moeten het aanvaarden.

Eet en drink gewoon Zijn woorden

en heb er geen twijfels over.

Wie Zijn woorden gehoorzaamt

zal grote zegen ontvangen.



Couplet 3

Wie Gods gezicht oprecht zoekt,

krijgt nieuw licht en inzicht.

Zijn woorden komen tot jou,

openen je geestelijke ogen.



Voor-refrein 3

Je zal de mysteries van de geestelijke wereld zien

en dat 't koninkrijk onder de mensen is.

Ga de schuilplaats simpelweg binnen

en ontvang alle genade.

Geen nood of plaag of beest

zal jou aanraken of verwonden.

Je zult gaan met God, met Hem lopen

en samen de glorie binnengaan.



Refrein

De Geest spreekt tot de kerken.

Als je oren hebt moet je luisteren!

Alle levenden moeten het aanvaarden.

Eet en drink gewoon Zijn woorden

en heb er geen twijfels over.

Wie Zijn woorden gehoorzaamt

zal grote zegen ontvangen, oh, grote zegen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 15


16  Gods herinnering voor de mensheid

God verheft de behoeftigen, Hij trekt ze uit het stof,

en de nederigen worden verheven.



Vers 1

Ik zal mijn wijsheid in al haar vormen gebruiken

om de kerk te besturen in het hele universum,

en alle landen en volkeren.

Zij die eerder niet gehoorzaamden

moeten nu hun gehoorzaamheid tonen.

Allen zullen in Hem zijn, allen in onderwerping.

Ik heb een herinnering voor de mensheid, ik heb een herinnering.



Vers 2

Je moet liefhebben, onderwerpen en verbonden zijn in het leven.

Elkaars krachten gebruiken,

dienen in tolerantie en harmonie.

Dan zullen Satans plannen mislukken,

en de kerk zal goed opgebouwd worden.

En mijn plan zal slagen op deze manier.

Ik heb een herinnering voor de mensheid, ik heb een herinnering.



Vers 3

De functies verschillen, maar er is maar één lichaam.

Ieder moet op zijn plek zijn best doen, en zijn plicht doen.

Ieder moet een vonk zijn, die zijn eigen licht uitstraalt,

volwassenheid zoeken in het leven, en ik zal tevreden zijn.

Ik heb een herinnering voor de mensheid, ik heb een herinnering.



Vers 4

Je moet geen misverstanden toestaan

waardoor je geestelijk decadent wordt,

omdat iemand op een bepaalde manier is

of op een bepaalde manier handelt.

In mijn ogen is het ongepast,

in mijn ogen is het waardeloos.

Is Degene waarin je gelooft niet God?

Het is geen menselijk wezen.

Ik heb een herinnering voor de mensheid, ik heb een herinnering.

Ik heb een herinnering voor de mensheid, ik heb een herinnering.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 21


18  De hele aarde zal jubelen en God loven

Vers 1

De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst

– de almachtige Christus!

Dit is de getuige van de Heilige Geest.

Hij werkt om overal getuigenis te geven.

Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning.

Almachtige God, heeft geheerst over de wereld.

Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt.

Loof de triomferende Koning van het universum.

De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient!

Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!



Vers 2

De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst

– de almachtige Christus!

Dit is de getuige van de Heilige Geest.

Hij werkt om overal getuigenis te geven.

Hij redt ons, hoewel we corrupt zijn.

Hij maakt ons heel om Zijn wil te doen.

Hij heerst over de aarde en neemt haar terug van Satan

en jaagt Satan in de bodemloze put.

De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient!

Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!



Vers 3

Hij oordeelt over de wereld. Niemand kan uit Zijn handen ontsnappen.

Hij regeert als Koning voor altijd.

De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient!

Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient!

Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 27


19  Verloren tijd komt nooit meer terug

Vers 1

Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters!

Gods dag is niet verlaat.

Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven.

De tijd is niet ver weg!

Als je examens aflegt en niet slaagt,

kan je het opnieuw proberen en studeren.

Maar je moet weten dat Gods dag

niet verlaat zal worden.

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt.

Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig

aan jouw overweging en jouw gedachten?



Vers 2

Herinner je dat God je aanmoedigt terwijl Hij deze goede woorden spreekt.

Het einde ontvouwt zich voor jouw ogen, rampen komen dichtbij.

Is jouw leven belangrijk of wat je eet en draagt?

Nu is voor jou de tijd gekomen om over deze dingen na te denken.

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt.

Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig

aan jouw overweging en jouw gedachten?



Vers 3

Hoe erbarmelijk, arm, blind en wreed is de weg van de mensheid!

Je afwendend van Gods woord,

spreekt Hij tevergeefs tegen jou?

Waarom ben je dan nog steeds nalatig?

Heb je nog nooit eerder gedacht?

Voor wie denk je dan dat God deze dingen zegt?

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt.

Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig

aan jouw overweging en jouw gedachten,

en jouw gedachten?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 30


20  Zeven donderslagen komen er van de troon

Vocale begeleiding: Zeven donderslagen komen er van de troon, doen het universum schudden, werpen hemel en aarde omver en weerklinken door het uitspansel!

1 Het geluid snerpt door het oor en mensen kunnen er niet aan ontsnappen noch zich ervoor verstoppen. Donder en bliksem breken los en in een ogenblik veranderen hemel en aarde en belanden mensen op de rand van de dood. Dan wordt de hele kosmos bliksemsnel omgeven door een hevige regenstorm vanuit de hemel! Donderslagen knallen als bliksemflitsen met een kil licht en laten mannen rillen van angst! Het scherpe tweesnijdende zwaard slaat neer op de zonen der rebellie en het geluid van geweeklaag rolt in zijn kielzog. Sommigen worden gewekt uit hun sluimering en, zeer verontrust, zoeken diep in hun ziel en haasten zich terug naar de troon. Ze staken hun ongebreidelde bedriegerijen en ongehoorde daden; voor zulke mensen is het niet te laat om gewekt te worden.

2 Ik kijk toe vanaf de troon. Ik kijk diep in de harten van mensen. Ik red hen die oprecht en vurig naar mij verlangen en ik heb medelijden met hen. Ik zal hen die, meer dan al het andere, mij in hun hart liefhebben, die mijn wil begrijpen en mij helemaal tot aan het einde van de weg volgen, tot in eeuwigheid redden. Van nu af aan wordt het oordeel van de grote witte troon publiekelijk geopenbaard aan de menigten en aan alle volkeren wordt aangekondigd dat het oordeel is begonnen! Er is geen twijfel mogelijk dat allen wier woorden niet welgemeend zijn, dat zij die twijfelen en niet zeker durven zijn, zij die hun tijd verdoen, zij die mijn wensen begrijpen, maar niet bereid zijn ze in praktijk te brengen − dat over hen allemaal geoordeeld moet worden. Van de troon tot het universum en de uiteinden der aarde weerklinken de zeven donderslagen. Een grote groep mensen zal gered worden en zich onderwerpen voor mijn troon.

3 Terwijl ze dit levenslicht volgen, zoeken mensen naar een weg om te overleven en ze kunnen niet anders dan naar mij komen, om neer te knielen in aanbidding en met hun mond de naam van de almachtige ware God uit te roepen. Laat hun aan de uiteinden van de aarde zien dat ik rechtvaardig ben, dat ik trouw ben, dat ik goedertierenheid ben, dat ik barmhartigheid ben, dat ik majesteit ben, dat ik laaiend vuur ben en dat ik ten slotte genadeloos oordeel ben. Alle mensen zijn ten volle overtuigd en niemand durft mij nogmaals te weerstaan, over mij te oordelen of mij te lasteren. Laat het bekend zijn in het universum en tot de uiteinden der aarde, in elk huis en bij ieder mens: Almachtige God is de ene ware God. Alle naties en volkeren zullen zich aan mij onderwerpen tot in alle eeuwigheid!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 35


21  Gods koninkrijk is verschenen op aarde

1 Almachtige ware God, de Koning gezeten op Zijn troon, beheerst het gehele heelal. Zijn gezicht is naar alle landen en volkeren gewend en alles onder de hemel schittert van Zijn glorie. Al wat leeft in het universum en tot de uithoeken van de aarde zal het zien. In het licht van het gezicht van de ware God hebben de bergen, de rivieren, de meren, de aarde, de zeeën en alle levende wezens de gordijnen opengegooid; ze komen weer tot leven, alsof ze ontwaken uit een droom, als kiemplantjes die opkomen uit de aarde! O! De enige ware God verschijnt voor de mensen van de wereld. Wie durft Hem met verzet tegemoet te treden? Iedereen beeft van angst. Iedereen is volledig overtuigd en smeekt steeds weer om vergeving. Alle mensen knielen voor Hem en alle monden aanbidden Hem!

2 De continenten en de zeeën, de bergen, de rivieren – alles looft Hem zonder ophouden! De lente komt met haar warme winden die zachte lenteregen brengen. Net als alle mensen, dragen de stromen van rivieren verdriet en geluk met zich mee, ze plengen tranen van schuldgevoel en zelfverwijt. De rivieren, de meren, de branding en de woeste baren zingen, ze loven de heilige naam van de ware God! Hoe helder klinkt het geluid van lofprijzingen! De oude dingen die ooit door Satan waren verdorven, zullen stuk voor stuk worden vernieuwd en veranderd en zullen een geheel nieuw rijk binnengaan …

3 Dit is de heilige bazuin die begint te schallen! Luister ernaar. Dat zoete geluid is de uitspraak vanaf de troon die aan alle landen en volkeren bekend maakt dat de tijd is gekomen, dat het definitieve einde is gekomen. Mijn managementplan is afgerond, mijn koninkrijk is openlijk op aarde verschenen. De aardse koninkrijken zijn mijn – Gods – koninkrijk geworden. Mijn zeven bazuinen klinken vanaf de troon en er zullen zulke wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren! Ik kijk met vreugde neer op mijn volk dat mijn stem hoort en uit alle naties en landen bij elkaar komt. Alle mensen, bij wie de ware God altijd voorop de tong ligt, loven en dansen onophoudelijk van vreugde! Ze getuigen aan de wereld en het geluid van hun getuigenissen van de ware God is als het geluid van donderende wateren. De mensen zullen zich verdringen om mijn koninkrijk binnen te gaan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 36


22  De zeven bazuinen van God klinken weer

1 De klanken van mijn zeven bazuinen wekken de mensen die in diepe slaap zijn! Sta snel op, het is nog niet te laat. Denk toch om je leven! Doe je ogen open en kijk hoe laat het is. Wat is er nog om naar te streven? Wat is er nog om aan te denken? En wat is er nog om je aan te hechten? Heb je er soms nooit over nagedacht dat er een verschil in waarde is tussen het verkrijgen van mijn leven en de dingen waar je van houdt en aan gehecht bent? Wees niet langer koppig en vol capriolen. Deze kans mag je niet laten schieten, dit moment komt niet meer terug! Sta onmiddellijk op, oefen je in het gebruik van je geest, gebruik allerlei gereedschappen om alle plannen en intriges van Satan te doorzien en tegen te houden en van Satan te winnen, opdat je altijd in mijn voetsporen kunt volgen. Onverschrokken, zonder zwakte, altijd vooruit, stap voor stap, rechtdoor tot het einde van de weg!

2 Als de zeven bazuinen weer klinken, is dat het signaal van het oordeel. Het oordeel over de kinderen van de opstand, het oordeel over alle landen en volkeren, en alle naties zullen zich overgeven voor God. Gods glorierijke aangezicht zal zeker verschijnen voor alle naties en volkeren. Iedereen zal volledig overtuigd zijn, en het roepen tot de ware God zal nooit verstommen. De almachtige God wordt nog veel glorieuzer en mijn kinderen zullen delen in mijn glorie en delen in mijn koningschap, oordelen over alle naties en volkeren, de slechte mensen straffen, en redding en genade brengen naar de mensen die mij toebehoren, en het koninkrijk sterken en bestendigen. Door het geschal van de zeven bazuinen wordt een groot aantal mensen gered. Ze keren terug voor mijn aangezicht om neer te knielen en mij te aanbidden met onafgebroken lofprijzingen!

3 Als de zeven bazuinen nogmaals klinken, is dat het slotstuk van het tijdperk, de bazuinstoot van de overwinning over de duivel Satan, het saluut dat het begin van het openlijk leven in het koninkrijk op aarde aankondigt! Hoe verheven is dit geschal, het weerklinkt om de troon, het doet hemel en aarde beven. Dit is het teken van de overwinning van mijn managementplan en is het oordeel over Satan; het veroordeelt deze oude wereld geheel ter dood om terug te keren in de bodemloze put! Dit geschal betekent dat de poort van genade op het punt staat om gesloten te worden en dat het leven van het koninkrijk op aarde zal beginnen, wat juist en correct is. God redt de mensen die Hem liefhebben. Als zij eenmaal zijn teruggekeerd naar Zijn koninkrijk, zullen de mensen op aarde te maken krijgen met hongersnood en pest, en worden Gods zeven kommen en zeven pandemieën een voor een werkelijkheid. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden gaan nooit voorbij!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 36


23  De pijn van beproevingen is een zegen van God

1 Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak. Ik zal het je duidelijk maken. De weg naar het koninkrijk is niet zo vlak; niets is zo eenvoudig! Jullie willen dat zegeningen makkelijk komen. Iedereen zal tegenwoordig bittere beproevingen moeten doorstaan. Zonder dergelijke beproevingen zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen werkelijke liefde voor mij hebben. Zelfs als deze beproevingen slechts bestaan uit geringe omstandigheden, zal iedereen ze toch moeten doorstaan. Het is alleen zo dat de zwaarte van de beproevingen van persoon tot persoon zal verschillen. Beproevingen zijn een zegening van mij. Hoeveel van jullie verschijnen vaak voor mij en smeken op je knieën om mijn zegeningen? Jullie denken altijd dat een paar gunstige woorden gelden als mijn zegening, maar jullie herkennen niet dat bitterheid een van mijn zegeningen is.

2 Degenen die in mijn bitterheid delen, zullen zeker in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en mijn zegening voor jullie. Aarzel niet om te eten en te drinken en te genieten van mijn woorden. Wanneer de duisternis verdwijnt, zal er licht zijn. Het is het donkerst voor zonsopkomst; daarna wordt de lucht geleidelijk lichter en dan komt de zon op. Wees niet bang of timide. Wie zich gehoorzaam onderwerpt, zal grote zegeningen ontvangen. In de kerk moeten jullie standvastig zijn in jullie getuigenis van mij en de waarheid naleven; goed is goed en fout is fout. Haal zwart en wit niet door elkaar. Jullie moeten in staat van oorlog zijn met Satan en hem volledig verslaan, zodat hij nooit meer opstaat.

3 Jullie moeten alles geven wat jullie hebben om mijn getuigenis te beschermen. Vergeet niet dat dit het doel van jullie handelingen zal zijn. Maar nu is jullie geloof en jullie vermogen om dingen te onderscheiden gebrekkig en zijn jullie nooit in staat om mijn woorden en mijn bedoelingen te begrijpen. Wees evenwel niet bezorgd; alles voltrekt zich volgens mijn stappen. Besteed meer tijd voor mijn aangezicht en hecht geen belang aan eten en kleding, die voor het fysieke lichaam zijn. Zoek vaak naar mijn bedoelingen en ik zal je duidelijk laten zien wat ze zijn. Geleidelijk zul je in alles mijn bedoelingen zien, zodat ik elk mens zonder belemmeringen kan binnengaan. Dat zal mijn hart bevredigen en mijn wil zal worden uitgevoerd.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 41


25  Alle mysteries zijn onthuld

Vers 1

Almachtige God van rechtvaardigheid – de Almachtige!

In u is niets verborgen.

Elk mysterie, eeuwigheid tot in de eeuwigheid,

dat niemand heeft onthuld,

in u is gemanifesteerd en duidelijk.



Vers 2

Het is onnodig om te zoeken en te tasten,

want uw persoon is manifest,

u bent het onthulde mysterie,

u bent de levende God Zelf,

oog in oog met ons,

uw persoon zien betekent het zien

van alle mysteries van het spirituele rijk.

Niemand had kunnen denken!

Dat u bij ons bent vandaag,

in ons, te dichtbij om te beschrijven.

Het mysterie, oneindig!

Almachtige God van rechtvaardigheid – de Almachtige!

In u is niets verborgen.

Elk mysterie, eeuwigheid tot in de eeuwigheid,

dat niemand heeft onthuld,

in u is gemanifesteerd en duidelijk.



Vers 3

Almachtige God heeft Zijn managementplan voltooid.

Hij is de zegevierende Koning van het universum.

Alle zaken en dingen zijn in Zijn handen.

Alle mensen knielen in aanbidding,

en roepen de naam van de ware God uit, de Almachtige!

Door de woorden uit Zijn mond worden alle dingen gedaan.

Almachtige God van rechtvaardigheid – de Almachtige!

In u is niets verborgen.

Elk mysterie, eeuwigheid tot in de eeuwigheid,

dat niemand heeft onthuld,

in u is gemanifesteerd en duidelijk.

Almachtige God van rechtvaardigheid – de Almachtige!

In u is niets verborgen.

Elk mysterie, eeuwigheid tot in de eeuwigheid,

dat niemand heeft onthuld,

is in u manifest en duidelijk.

Whoa, dat niemand heeft onthuld,

in u is gemanifesteerd en duidelijk.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 47


28  Gods oordeel over alle naties en volken

Vocale begeleiding: Mijn koninkrijk is grondig gerealiseerd en openlijk in de wereld afgedaald; meer nog, dit betekent dat mijn oordeel volledig heeft plaatsgevonden.

1 Alle rampen zullen één voor één plaatsvinden; alle naties en alle plaatsen zullen rampen ervaren – epidemieën, hongersnoden, overstromingen, droogte en aardbevingen zijn overal. Deze rampen gebeuren niet slechts op een of twee plekken, noch zullen ze in één of twee dagen voorbij zijn, maar in plaats daarvan zullen ze zich over een steeds groter gebied verspreiden, en de rampen zullen steeds zwaarder worden. Gedurende deze tijd zullen allerlei insectenplagen elkaar opvolgen en het verschijnsel van kannibalisme zal in alle plaatsen voorkomen. Dit is mijn oordeel over alle naties en volken.

2 Mijn naam moet zich in alle richtingen en naar alle plaatsen verspreiden, opdat iedereen mijn heilige naam zal kennen en mij zal kennen. Mijn naam zal breed circuleren in de nasleep van de rampen, en als jullie niet oppassen, dan zul je het aandeel dat van jullie zou moeten zijn kwijtraken; zijn jullie niet bang? Mijn naam breidt zich uit naar alle religies, alle lagen van de bevolking, alle naties en alle gezindten. Dit is mijn werk dat op een ordelijke manier gedaan wordt, in nauw met elkaar verbonden schakels; het gebeurt allemaal naar mijn wijze plan. Ik zou alleen willen dat jullie met elke stap vooruit zouden kunnen komen, terwijl je nauwgezet mijn voetstappen volgt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 65


29  Sta op, werk samen met God

Vers 1

God houdt van hen, van allen die zich waarlijk wijden aan Hem,

en haat allen gemaakt door Hem,

maar die tegenwerken en Hem niet kennen.

Hij zal niemand verlaten die echt voor Hem is.

Maar in plaats daarvan verdubbelt Hij hun zegeningen.

Alle ondankbaren worden dubbel gestrafd.

Hij zal geen van hen sparen.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op!



Vers 2

Offer je hele wezen op!

Wat je zal eten of dragen, wat je toekomst zal zijn,

alles is in handen van God.

God zal voorbereiden wat goed voor je is.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op!



Vers 3

De voorziening en het plezier zullen eindeloos zijn.

Want God zei ooit: “Hij die zich oprecht besteedt voor God,

zal enorm worden gezegend.”

Alle zegeningen zullen gaan naar

hen die echt besteden voor God.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.



Vers 4

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op! Sta op!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 70


30  God is zegevierend teruggekeerd

1 Sion, juich! Sion, zing! Ik ben teruggekeerd in triomf, ik ben teruggekeerd als overwinnaar! Alle volken! Haast jullie en stel je in rijen op! Alle dingen van de schepping! Kom nu tot stilstand, want mijn persoon staat tegenover het ganse universum en verschijnt in het oosten van de wereld! Wie waagt het om niet te knielen in aanbidding? Wie waagt het om mij niet de ware God te noemen? Wie waagt het om niet in eerbied op te zien? Wie waagt het om niet te prijzen? Wie waagt het om niet te juichen? Mijn volk zal mijn stem horen!

2 Bergen, rivieren en alle dingen zullen onophoudelijk juichen en springen zonder ophouden. Op dit moment durft niemand zich terug te trekken en durft niemand op te staan om in verzet te komen. Dit is mijn wonderbaarlijke handelen en zelfs meer dan dat, het is mijn grote kracht! Ik zal alles mij laten vereren in hun hart, en daarboven zal ik alle dingen mij laten loven. Dit is het uiteindelijke doel van mijn managementplan dat zich uitstrekt over zesduizend jaar en het is wat ik heb bepaald. Geen mens, geen ding of gebeurtenis, durft op te staan om zich tegen mij te verzetten of mij te weerstaan.

3 Heel mijn volk zal naar mijn berg stromen en zij zullen zich aan mij onderwerpen omdat ik majesteit en oordeel bezit en gezag draag. Niets zal moeilijk voor me zijn. Door de woorden uit mijn mond zal alles worden vernietigd en door de woorden uit mijn mond zal alles ontstaan en compleet worden gemaakt. Dat is mijn grote kracht en dat is mijn gezag. Omdat ik vol van kracht ben en gevuld met gezag, is er niemand die me durft te belemmeren. Ik heb alles al overwonnen en ik heb de overwinning al behaald over alle zonen van de rebellie.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 120


31  Gods oordeel wordt volledig onthuld

1 Er klinkt een donderende stem die het gehele universum doet beven en mensen verdooft, waardoor ze te laat zijn om uit de weg te gaan en sommigen worden gedood, sommigen worden vernietigd en sommigen worden geoordeeld. Het is echt een spektakel zoals nog nooit eerder is gezien. Luister aandachtig, de donderslagen worden vergezeld door het geluid van wenen en het geluid komt uit het dodenrijk, dit geluid komt uit de hel. Dit is het bittere geluid van die zonen van de rebellie die door mij zijn geoordeeld. Degenen die niet luisteren naar wat ik zeg en mijn woorden niet in de praktijk brengen, worden streng geoordeeld en ontvangen de vloek van mijn toorn. Mijn stem is oordeel en toorn, ik zie bij niemand iets door de vingers en toon niemand genade, want ik ben de rechtvaardige God Zelf, en ik bevat toorn; ik bevat verbranding, reiniging en vernietiging.

2 In mij is niets dat verborgen is, niets dat emotioneel is, alles is veeleer open, rechtvaardig en onpartijdig. Omdat mijn eerstgeboren zonen reeds met mij op de troon zitten, regerend over alle naties en alle volken, vangt het oordeel over de onrechtvaardige en zondige dingen en mensen aan. Ik zal ze een voor een onderzoeken, niets missen, hen volkomen onthullen. Want mijn oordeel is volledig geopenbaard en is volledig openbaar geweest, er is niets achtergehouden. Ik werp alles dat niet overeenstemt met mijn wil uit en laat het eeuwig vergaan in de put van de afgrond. Ik zal het voor eeuwig laten branden in de put van de afgrond. Dit is mijn rechtvaardigheid, dit is mijn oprechtheid. Niemand kan dit veranderen en het moet op mijn bevel worden gerealiseerd.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 103


32  Wanneer God terugkeert naar Sion

1 Als alles klaar is, zal de dag aanbreken van mijn terugkeer naar Sion, en deze dag zal door alle volkeren worden gevierd. Wanneer ik naar Sion terugkeer, zullen alle dingen op aarde stil worden en alle dingen op aarde zullen in vrede zijn. Wanneer ik terugkeer naar Sion, zal alles zijn oorspronkelijk uiterlijk herkrijgen. Dan zal ik mijn werk in Sion beginnen. Ik zal de goddelozen straffen en de goeden belonen. Ik zal mijn rechtvaardigheid ten uitvoer brengen en ik zal mijn oordeel uitvoeren. Ik zal mijn woorden gebruiken om alles te volbrengen, zodat alles en iedereen mijn tuchtigende hand voelt, en ik zal alle mensen mijn volle glorie laten zien, mijn volle wijsheid en mijn volle gulheid. Niemand zal durven opstaan om een oordeel te vellen, omdat in mij alles is voltooid. Laat iedereen hier mijn volle waardigheid zien en mijn volledige overwinning proeven, want in mij komen alle dingen tot uiting.

2 Hierin kan mijn grote kracht en mijn gezag worden gezien. Niemand zal mij durven beledigen en niemand zal mij durven belemmeren. In mij wordt alles openbaar gemaakt. Wie zou het durven om iets te verbergen? Ik zal deze persoon zeker geen genade tonen! Dat soort ellendelingen moet mijn strenge straf ontvangen en zulk uitschot moet uit mijn zicht worden verwijderd. Ik zal hen regeren met een ijzeren staf en ik zal mijn gezag gebruiken om hen te oordelen, zonder enige genade en zonder hun gevoelens te sparen, want ik ben God Zelf. Ik heb geen emotie en ben majestueus en mag niet beledigd worden. In wezen ben ik geen lam maar een leeuw. Niemand durft mij te beledigen en wie mij beledigt, zal ik straffen met de dood, onmiddellijk en zonder genade. Zo is mijn gezindheid.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 120


33  Nadat God is teruggekeerd naar Sion

1 Nadat ik ben teruggekeerd naar Sion, zullen de mensen op aarde mij blijven prijzen zoals in het verleden. Die trouwe dienstdoeners zullen als altijd blijven wachten om mij te dienen, maar hun functie zal ten einde moeten komen. Het beste dat ze kunnen doen is nadenken over de omstandigheden van mijn aanwezigheid op aarde. In die tijd zal ik catastrofes brengen over hen die rampspoed lijden; toch gelooft iedereen dat ik een rechtvaardige God ben. Ik zal die trouwe dienstdoeners zeker niet straffen, maar hen alleen mijn genade laten ontvangen. Want ik heb gezegd dat ik alle boosdoeners zal straffen, en dat degenen die goede daden verrichten het materiële genot zullen ontvangen dat ik schenk, waaruit blijkt dat ik de God Zelf ben, die gerechtigheid is en trouw.

2 Bij mijn terugkeer naar Sion zal ik me tot elke natie in de wereld wenden. Ik zal de Israëlieten naar redding brengen en de Egyptenaren tuchtigen. Dat is de volgende stap van mijn werk. Mijn werk zal dan niet hetzelfde zijn als in de huidige tijd: het zal geen werk in het vlees zijn, maar het zal het vlees volledig overstijgen. En zoals ik gesproken heb, zo zal het worden gedaan, en zoals ik het geboden heb, zo zal het snel standhouden. Wat er ook gezegd wordt, zolang het door mijn mond is gezegd, zal het onmiddellijk in werking treden. Dat is de ware betekenis van ‘mijn woord wordt gesproken en de verwezenlijking ervan vindt tegelijkertijd plaats’, want mijn woord is zelf gezag. Ik spreek nu over een aantal algemene dingen om de mensen op aarde een paar aanwijzingen te geven, zodat ze er niet allerlei wilde speculaties op loslaten. Wanneer die tijd komt, zal alles door mij geregeld worden. Niemand mag eigenzinnig handelen, want anders zal mijn hand hem treffen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 120


34  Alle dingen liggen in Gods hand

Vers 1

God zei ooit het volgende:

Wat God zegt is van kracht en zal gebeuren,

kan door niemand veranderd worden.

Het maakt niet of dit al gezegd is

of nog moet gezegd worden,

het wordt allemaal vervuld, zodat iedereen kan zien:

Dit is het principe achter het werk van Gods woord.

Alles in het universum is bepaald door God.

Wat is niet in Gods handen?

Alles wat God zegt zal gedaan worden.

Wie zou de wil van God kunnen veranderen?

Misschien het verbond dat God op aarde maakte?

Niets kan Gods plan verhinderen om vooruit te gaan.

God is te allen tijde aan het werk.

Alle dingen liggen in Gods hand.



Vers 2

God is altijd werkende, aan de planning van zijn management.

Wie kan daarin tussenkomen?

Is het niet zo dat God nog steeds alles orkestreert?

Zoals het er vandaag voor staat is nog steeds zoals Gods plan en visie.

Alles in het universum is bepaald door God.

Wat is niet in Gods handen?

Alles wat God zegt zal gedaan worden.

Wie zou de wil van God kunnen veranderen?

Misschien het verbond dat God op aarde maakte?

Niets kan Gods plan verhinderen om vooruit te gaan.

God is te allen tijde aan het werk.

Alle dingen liggen in Gods hand.



Vers 3

Dit is wat Hij heeft voorbeschikt.

Wie van jullie kan Gods plan doorgronden voor deze stap?

Gods volk zal naar Zijn stem luisteren.

Zij die waarlijk van God houden

zullen terugkeren voor de troon waarop Hij zit!

Alles in het universum is bepaald door God.

Wat is niet in Gods handen?

Alles wat God zegt zal gedaan worden.

Wie zou de wil van God kunnen veranderen?

Misschien het verbond dat God op aarde maakte?

Niets kan Gods plan verhinderen om vooruit te gaan.

God is te allen tijde aan het werk.

Alle dingen liggen in Gods hand.

Alle dingen liggen in Gods hand.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 1


35  Willen jullie vruchten zijn voor Gods genot?

1 Mijn volk moet te allen tijde waken voor de sluwe plannen van Satan, de poort van mijn huis voor mij beschermen; ze moeten in staat zijn om elkaar te ondersteunen en voor elkaar te zorgen, om te voorkomen dat ze in de val van Satan lopen, want dan zal het te laat zijn voor spijt. Waarom is het zo dringend dat ik jullie train? Waarom vertel ik jullie de feiten van de spirituele wereld? Waarom herinner ik jullie er aan en vermaan jullie keer op keer? Hebben jullie hier ooit over nagedacht? Hebben jullie hier ooit duidelijkheid over verkregen? Jullie moeten dus niet alleen kunnen worden gehard op basis van het fundament van het verleden, maar bovendien, de onzuiverheden in jezelf verwijderen onder de leiding van de woorden van vandaag, waardoor elk van mijn woorden wortel kan schieten en bloeien in je geest, en nog belangrijker, meer vrucht kan dragen.

2 Dat komt omdat ik niet om heldere, weelderige bloemen vraag, maar om overvloedig fruit, wat niet verrot. Begrijp je de ware betekenis van mijn woorden? Hoewel de bloemen in een broeikas even ontelbaar zijn als de sterren, en alle toeristen trekken, worden ze, eenmaal verwelkt, zo gehavend als de bedrieglijke plannen van Satan, en toont niemand enige interesse in hen. Maar voor degenen die door de winden zijn geteisterd en verschroeid door de zon en van mij getuigen, hoewel deze bloemen niet mooi zijn, komen er, als ze eenmaal zijn verwelkt, vruchten aan, omdat ik dit eis. Als ik deze woorden spreek, hoeveel begrijpen jullie dan? Als de bloemen verwelkt zijn en vruchten hebben gedragen, en als al deze vruchten ter vreugde aan mij kunnen worden gegeven, zal ik al mijn werk op aarde beëindigen en gaan genieten van de kristallisatie van mijn wijsheid!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 3


36  De uitkomst van degenen die in God geloven maar Hem tarten

Vanaf het moment van de schepping tot op heden zijn veel mensen ongehoorzaam geweest aan mijn woorden en op die manier uitgeworpen en geëlimineerd uit mijn stroom van herstel; uiteindelijk sterven hun lichamen en worden hun geesten in Hades geworpen, en tot op de dag van vandaag ondergaan ze een verschrikkelijke straf. Veel mensen hebben mijn woorden gevolgd, maar ze zijn tegen mijn verlichting en mijn illuminatie in gegaan en dus heb ik hen terzijde geschopt, waardoor ze onder het domein van Satan zijn gekomen en degenen zijn geworden die mij weerstaan. (Vandaag de dag gehoorzamen allen die zich rechtstreeks tegen mij verzetten enkel de oppervlakkigheden van mijn woorden, en zijn ongehoorzaam aan de kern van mijn woorden.) Er zijn er ook veel geweest die enkel geluisterd hebben naar de woorden die ik gisteren sprak, die de ‘rommel’ van het verleden vastgehouden hebben en niet de ‘producten’ van het heden gekoesterd hebben. Deze mensen zijn niet alleen gevangen genomen door Satan, maar zijn eeuwige zondaars en mijn vijanden geworden, en zij keren zich lijnrecht tegen mij. Zulke mensen onderwerp ik aan mijn oordeel op het hoogtepunt van mijn toorn, en zij zijn vandaag nog steeds blind, zitten nog steeds in hun donkere kerkers, zulke mensen zijn verrotte, verdoofde lijken die door Satan geleid worden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 4


37  Kunnen jullie jezelf echt onderwerpen aan Gods orkestraties?

1 Zijn jullie bereid mijn zegeningen op aarde te genieten, zegeningen die vergelijkbaar zijn met die in de hemel? Zijn jullie bereid jullie begrip van mij, en het genieten van mijn woorden en de kennis over mij, als de meest waardevolle en betekenisvolle dingen in jullie leven te behandelen? Zijn jullie werkelijk in staat je volledig aan mij te onderwerpen, zonder bijgedachte aan jullie eigen vooruitzichten? Zijn jullie werkelijk in staat jezelf toe te staan door mij ter dood gebracht te worden en door mij geleid te worden als schapen? Kan er iemand van jullie zulke dingen bereiken? Zou het kunnen dat allen die door mij geaccepteerd worden en mijn beloften ontvangen degenen zijn die mijn zegeningen ontvangen?

2 Hebben jullie iets van deze woorden begrepen? Als ik jullie op de proef stel, kunnen jullie je dan werkelijk aan mijn genade overleveren en te midden van deze beproevingen naar mijn bedoelingen zoeken en mijn hart bespeuren? Mijn wens is niet dat je in staat zult zijn veel ontroerende woorden te spreken, of veel opwindende verhalen te vertellen; ik heb liever dat je in staat bent een goede getuigenis over mij af te leggen en dat je volledig en diep de werkelijkheid kunt betreden. Als ik niet rechtstreeks sprak, zou je dan alles om je heen kunnen laten vallen en jezelf toestaan om door mij gebruikt te worden? Is dat niet de werkelijkheid die ik vereis? Wie is in staat de betekenis van mijn woorden te vatten?

3 Toch vraag ik dat jullie niet langer bezwaard worden door twijfels, dat jullie het voortouw nemen bij jullie intrede en de essentie van mijn woorden bevatten. Hierdoor wordt voorkomen dat jullie mijn woorden verkeerd begrijpen, en in het duister tasten omtrent de betekenis ervan, en aldus mijn bestuurlijke decreten overtreden. Ik hoop dat jullie mijn bedoelingen voor jullie in mijn woorden vatten. Denk niet meer aan jullie eigen vooruitzichten, en handel naar wat jullie ten overstaan van mij besloten hebben: dat allen aan de orkestratie van God overgeleverd moeten zijn. Al degenen die in mijn huishouden staan moeten zoveel doen als ze kunnen; je moet het beste van jezelf opofferen aan het laatste gedeelte van mijn werk op aarde. Ben je werkelijk bereid zulke dingen in praktijk te brengen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 4


38  Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum

Vers 1

God kijkt neer op alle dingen vanuit de hoogte,

en domineert alle dingen van bovenaf.

Tegelijkertijd heeft God Zijn heil gezonden over de aarde.

God ziet vanuit Zijn geheime plaats voortdurend,

elke beweging van de mens, alles wat ze zeggen en doen.

God kent de mens als de palm van Zijn hand.

De geheime plaats is Gods verblijfplaats,

het firmament is het bed waarop Hij ligt.

Satans kracht kan God niet bereiken,

want Hij is vervuld met majesteit, rechtvaardigheid en oordeel.



Vers 2

God heeft alle dingen betreden met Zijn voeten,

Hij strekt Zijn blik uit over het universum.

En God heeft onder de mensen gelopen,

heeft de zoetheid en de bitterheid geproefd, alle smaken van de mensenwereld;

maar de mensen hebben God nooit echt herkend,

noch merkten ze God op toen Hij rondliep.

Omdat God stil was en geen bovennatuurlijke daden verrichtte,

heeft niemand Hem ooit echt gezien.

Dingen zijn nu niet zoals ze eens waren:

God gaat dingen doen die de wereld door de eeuwen heen nog nooit heeft gezien,

God gaat woorden spreken die mensen door de eeuwen heen nog nooit hebben gehoord,

omdat Hij de hele mensheid vraagt God in het vlees te leren kennen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 5


40  Verwen jezelf niet omdat God tolerant is

1 Ook al zijn er maar heel weinig mensen die mij kennen, ik zal de mensheid er niet om straffen, aangezien mensen zoveel tekortkomingen hebben dat het moeilijk voor hen is om het niveau te bereiken dat ik van hen vraag. Daarom was ik duizenden jaren toegeeflijk tegenover de mensheid, tot op de dag van vandaag. Maar ik hoop niet dat jullie vanwege mijn mildheid besluiten om jezelf te verwennen. Jullie zouden er beter aan doen mij te leren kennen via Petrus en naar mij te zoeken; door alles wat hij heeft verricht zouden jullie als nooit tevoren geïnformeerd moeten worden en zodoende gebieden bereiken die de mens nog nooit eerder bereikt heeft.

2 In het hele kosmos en het uitspansel leveren, te midden van alles in hemel en op aarde, alle dingen op aarde en in de hemel, al hun inspanningen aan het laatste stadium van mijn werk. Jullie willen toch geen toeschouwers zijn, die worden gekoeioneerd door de troepen van Satan? Satan verslindt voortdurend de kennis van mij die de mensheid in haar hart heeft. Hij is constant met ontblote tanden en klauwen bezig met de laatste stuiptrekkingen van zijn doodstrijd. Willen jullie op dit moment gevangen worden genomen door zijn bedrieglijke krijgslisten? Willen jullie, op het moment dat de laatste fase van mijn werk wordt voltooid, jezelf van het leven afsnijden? Jullie verwachten toch zeker niet van mij dat ik nogmaals alles door de vingers zie?

Refrein: Mij zoeken te leren kennen is het belangrijkste, maar jullie zullen ook aandacht moeten geven aan het praktiseren. Ik onthul jullie rechtstreeks allerlei inzichten in mijn woorden, in de hoop dat jullie je zullen onderwerpen aan mijn leiding en zullen ophouden met het koesteren van eigen aspiraties of projecten.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 6


41  De houding van Petrus tegenover beproevingen

1. Ik heb hem zo vaak beproefd, waarbij hij halfdood was. Maar zelfs te midden van die honderden beproevingen verloor hij nooit het geloof in mij. Nooit was hij gedesillusioneerd. Zelfs toen ik zei dat ik hem had verworpen, verslapte hij niet en verviel niet tot wanhoop. Hij ging door zoals daarvoor en voerde zijn principes uit om mij op een praktische manier lief te hebben. Ik vertelde hem – hoewel hij van me hield – dat ik hem niet zou belonen, maar hem aan het einde van zijn leven aan Satan zou overleveren. Te midden van deze beproevingen, die zijn vlees niet raakten, maar die beproevingen waren aan de hand van woorden, bad hij nog steeds tot mij.

2 “O God! Onder de hemelen en de aarde en de ontelbare dingen, is er één mens, één schepsel of iets wat niet in handen is van u, de Almachtige? Wanneer u mij genade wilt betonen, verheugt mijn hart zich in afwachting van uw genade. Wanneer u het oordeel over mij wenst te vellen, dan voel ik – hoe onwaardig ik ook mag zijn – des te meer het diepe mysterie van uw daden, omdat u vervuld bent van gezag en wijsheid. Ook al lijdt mijn vlees ontberingen, mijn geest wordt getroost. Hoe zou ik uw wijsheid en daden niet kunnen verheerlijken? Zelfs als ik zou sterven na u te hebben leren kennen, zou ik er altijd gewillig en klaar voor zijn.”

3 Hoewel Petrus te midden van dit soort beproevingen niet in staat was om mijn bedoelingen precies te begrijpen, is het duidelijk dat hij het als een kwestie van trots en persoonlijke glorie zag om door mij gebruikt te worden. Hij was allesbehalve bedroefd door deze beproevingen. Vanwege zijn trouw in mijn aanwezigheid, en vanwege mijn zegeningen voor hem, is hij duizenden jaren lang een voorbeeld en een model voor de mensheid geweest. Is dit niet precies het voorbeeld dat jullie zouden moeten volgen? Jullie moeten op dit moment goed nadenken en uitvinden waarom ik jullie dit lange verhaal over Petrus heb verteld. Het zou jullie als gedragscode moeten dienen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 6


42  Je moet Petrus imiteren

1 Zodra Petrus wordt genoemd, zijn allen vol lof. Petrus was gevat, had een aangeboren intelligentie en werd van jongs af aan door zijn ouders geadoreerd. Maar toen hij opgroeide werd hij hun vijand, want hij wilde mij leren kennen en dat bracht hem ertoe om zijn ouders de rug toe te keren. Dat deed hij omdat hij in de allereerste plaats geloofde dat de hemelen en de aarde en alle dingen in handen zijn van de Almachtige, en dat al het goede van God afkomstig is en rechtstreeks van Hem komt, zonder enige bemoeienis van Satan. Met het voorbeeld van zijn ouders als contrast was het voor hem des te gemakkelijker om mijn liefde en genade te herkennen, waardoor hij een nog grotere passie kreeg om mij te zoeken.

2 Hij concentreerde zich niet alleen op het eten en drinken van mijn woorden, maar bovendien op het begrijpen van mijn wil. Hij was altijd verstandig en behoedzaam met zijn gedachten, steeds scherpzinnig van geest, en daarom in staat om mij te behagen in alles wat hij deed. In het dagelijks leven besteedde hij veel aandacht aan het leren van mensen die in het verleden hadden gefaald om zichzelf aan te sporen tot nog meer ijver. Hij was bang om in de netten van het falen te geraken. Hij besteedde ook veel aandacht aan het in zich opnemen van het geloof en de liefde van allen die door de eeuwen heen van God hadden gehouden. Zo groeide hij niet alleen heel snel in het negatieve, maar wat veel belangrijker was, ook in het positieve, totdat hij in mijn aanwezigheid de mens werd die mij het beste kende.

3 Om die reden is het niet moeilijk om je voor te stellen hoe hij mij alles wat hij had in handen kon geven en niet langer zijn eigen meester was, zelfs niet bij het eten, aankleden, slapen, of op de plek waar hij verbleef. Voor hem werd het behagen van mij in alle dingen de basis waarop hij genoot van mijn overdaad. Ik heb hem zo vaak beproefd, waarbij hij halfdood was. Maar zelfs te midden van die honderden beproevingen verloor hij nooit het geloof in mij. Nooit was hij gedesillusioneerd. Zelfs toen ik zei dat ik hem had verworpen, verslapte hij niet en verviel niet tot wanhoop. Hij ging door zoals daarvoor en voerde zijn principes uit om mij op een praktische manier lief te hebben. Vanwege zijn trouw in mijn aanwezigheid, en vanwege mijn zegeningen voor hem, is hij duizenden jaren lang een voorbeeld en een model voor de mensheid geweest. Is dit niet precies het voorbeeld dat jullie zouden moeten volgen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 6


44  Petrus kende God het beste

Couplet 1

Petrus was trouw aan God voor jaren,

toch had hij nooit een klagend hart.

En zelfs Job was niet zijn gelijke,

ook door de eeuwen heen de heiligen niet.

Hij zocht niet alleen om God te kennen,

maar ook wanneer Satan plannen smeedde.

Jaren van dienst, naar Gods hart;

Satan kon 'm niet uitbuiten.

Petrus kende God, Petrus kende God het beste.

Zijn kennis van God was groter dan die van wie dan ook.



Couplet 2

Petrus putte uit 't geloof van Job,

maar hij begreep enkele dingen die Job niet begreep.

Hoewel Job een sterk geloof had,

miste hij kennis van het spirituele rijk.

Hij sprak veel verkeerde woorden, die niet klopten met de waarheid.

Zijn kennis was nog oppervlakkig, niet in staat tot perfectie.

Petrus kende God, Petrus kende God het beste.

Zijn kennis van God was groter dan die van wie dan ook.



Couplet 3

Petrus probeerde steeds een begrip van de geest te krijgen.

Hij was gefocust op 't observeren van de dynamiek van het spirituele rijk.

Hij kon niet alleen Gods wil bevatten,

maar hij begreep ook wat van Satans plannen.

Zijn kennis van God was groter dan die van wie dan ook.

Petrus kende God, Petrus kende God het beste.

Zijn kennis van God was groter dan die van wie dan ook.

Petrus kende God, Petrus kende God het beste.

Zijn kennis van God was groter dan die van wie dan ook.

Zijn kennis van God was groter dan die van wie dan ook.

Zijn kennis van God was groter dan die van wie dan ook.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 8


45  Bied je trouw aan in Gods huis

1 Op aarde zijn er allerlei kwade geesten die eindeloos op jacht zijn naar een rustplaats en voortdurend op zoek zijn naar lijken van mensen die opgegeten kunnen worden. Mijn volk, blijf onder mijn hoede en bescherming! Gedraag je nooit bandeloos! Gedraag je nooit roekeloos! Bied je trouw liever aan in mijn huis, alleen met trouw kun je een tegenaanval inzetten tegen de sluwheid van de duivel. Gedraag je onder geen omstandigheid als in het verleden toen je het ene deed voor mijn aangezicht, maar het andere achter mijn rug. Zo kun je al niet meer gered worden. Ik heb nu toch zeker wel meer dan voldoende van dergelijke woorden gesproken?

2 Juist omdat de oude aard van de mens onverbeterlijk is, heb ik hem er herhaaldelijk aan herinnerd. Alles wat ik zeg is in het belang van jullie bestemming! Satan heeft nu juist een vervuilde en smerige plek nodig, en hoe hopelozer jullie verloren zijn voor verlossing en hoe meer ontaard jullie zijn als jullie weigeren jezelf beperkingen op te leggen, hoe meer onzuivere geesten de kans zullen grijpen om te infiltreren. Als jullie eenmaal in deze impasse zijn aangeland is jullie trouw nog slechts kletspraat, zonder enige realiteit, en jullie vastberadenheid zal ten prooi vallen aan onzuivere geesten en veranderen in ongehoorzaamheid of de sluwheid van Satan, en aangewend worden om mijn werk te verstoren. Dan zal ik jullie doodslaan waar en wanneer het mij behaagt.

3 Niemand kent de ernst van deze situatie. De mensen zijn allemaal doof voor wat ze horen en kennen geen greintje voorzichtigheid. Ik weet niet meer wat er vroeger is gedaan. Wacht je nog steeds tot ik mild word voor jou door alweer te vergeten? Hoewel de mensheid tegen mij is opgestaan, neem ik haar dat niet kwalijk, want de gestalte van de mens schiet tekort; daarom stel ik geen hoge eisen aan de mens. Ik vraag alleen maar of hij zich niet wil overgeven aan uitspattingen, of hij zichzelf beperkingen op wil leggen. Het is toch zeker niet te moeilijk voor jullie om aan deze ene voorwaarde te voldoen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 10


47  De Koning van het koninkrijk is zegevierend

1 Wanneer de bliksem uit het oosten komt – wat ook precies het moment is dat ik ga spreken – op het moment dat de bliksem komt, wordt de hoogste hemel geheel verlicht en vindt er een transformatie plaats in alle sterren. Het hele menselijke ras is alsof het geordend was. Onder de gloed van deze schacht van licht uit het Oosten, wordt de hele mensheid blootgelegd in haar oorspronkelijke vorm, de ogen verblind, belemmerd in verwarring en ze zijn zelfs nog minder in staat om hun lelijke eigenschappen te verbergen. Alle menselijke wezens zijn ontzet, ze wachten allemaal, ze waken allemaal; met de komst van mijn licht, verheugen ze zich allemaal over de dag dat ze werden geboren, en op dezelfde manier vervloeken ze allemaal de dag dat ze werden geboren. Tegenstrijdige emoties zijn onmogelijk te verwoorden; tranen van zelfkastijding vormen rivieren en worden weggevoerd met de kolkende stroom, in een oogwenk spoorloos verdwenen.

2 Nogmaals, mijn dag nadert het menselijk ras, wekt opnieuw het menselijke ras op, en geeft de mensheid een punt om een nieuw begin te maken. Mijn hart klopt en op het ritme van mijn hartslag springen de bergen van vreugde, de wateren dansen van vreugde, en de golven slaan de maat op de rotsachtige riffen. Het is moeilijk om uit te drukken wat er in mijn hart leeft. Ik wil dat alle onreine dingen tot as worden verbrand onder mijn blik, ik wil dat alle zonen van ongehoorzaamheid verdwijnen voor mijn ogen, en nooit meer blijven hangen in het bestaan. Ik heb niet alleen een nieuw begin gemaakt in de woonplaats van de grote rode draak, ik ben ook begonnen aan nieuw werk in het universum. Spoedig zullen de koninkrijken der aarde mijn koninkrijk worden; spoedig zullen de koninkrijken der aarde voor eeuwig ophouden te bestaan vanwege mijn koninkrijk, omdat ik de overwinning reeds heb behaald, omdat ik triomferend ben teruggekeerd.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 12


48  Niemand kent de geïncarneerde God

1 De mens heeft mij nooit in het licht herkend, maar heeft mij alleen in de duistere wereld gezien. Zijn jullie vandaag niet in precies dezelfde situatie? Op het hoogtepunt van het tekeergaan van de grote rode draak ben ik formeel geïncarneerd om mijn werk te doen. Het was toen de grote rode draak zijn ware vorm onthulde de eerste keer dat ik getuigde van mijn naam. Toen ik rondliep over de wegen van de mensheid, werd niet één wezen, niet één persoon, wakker geschud. Dus toen ik geïncarneerd was in de menselijke wereld, wist niemand dat. Maar toen ik in mijn geïncarneerde vlees begon met mijn werk, toen ontwaakte de mensheid, ze schrok op uit haar dromen door mijn donderende stem en begon vanaf dat moment aan het leven onder mijn leiding.

2 Het is niet alleen dat de mens mij niet in mijn vlees kent; erger nog, hij heeft gefaald zijn eigen ik te begrijpen die zich in een vleselijk lichaam bevindt. Zoveel jaar hebben mensen mij bedrogen en behandeld als een gast van buitenaf. Zo vaak hebben zij de “deur van hun huis” voor mij gesloten; zo vaak hebben zij, als ze voor mij stonden, geen aandacht aan mij geschonken; zo vaak hebben hebben zij mij te midden van andere mensen verloochend; zo vaak hebben ze mij ten overstaan van de duivel verloochend; en zo vaak hebben ze mij aangevallen met hun kibbelende monden. Toch houd ik geen boekhouding bij van de zwakheden van de mens, noch eis ik tand om tand vanwege zijn ongehoorzaamheid. Het enige wat ik heb gedaan is medicijnen geven voor zijn kwalen, zijn ongeneeslijke ziekten genezen, en daardoor zijn gezondheid te herstellen, zodat hij me eindelijk kan leren kennen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 12


51  Wanneer God Zelf op aarde komt

1 Wanneer mijn volk door wat ik doe samen met mij verheerlijkt wordt, zal de schuilplaats van de grote rode draak worden opgegraven, en alle modder en vuil zullen geheel worden weggevaagd. En het vervuilde water, verzameld gedurende talloze jaren, zal opdrogen door mijn brandend vuur en niet langer bestaan. Dan zal de grote rode draak vergaan in de poel van vuur en zwavel. Zijn jullie echt bereid om onder mijn liefhebbende zorg te blijven zodat jullie niet door de draak worden gegrepen? Haten jullie zijn bedrieglijke listen echt? Wie kan een standvastige getuige voor mij zijn? Omwille van mijn naam, omwille van mijn Geest, omwille van mijn gehele managementplan: wie is in staat de volle kracht van zijn lichaam op te offeren?

2 In deze tijd waarin het koninkrijk in de mensenwereld is, ben ik persoonlijk naar de wereld van de mensen gekomen. Als dat niet zo was, zou er dan iemand namens mij onverschrokken het slagveld durven betreden? Opdat het koninkrijk vorm kan krijgen, opdat mijn hart tevreden kan zijn, en nogmaals, opdat mijn dag komt, opdat de tijd komt dat de ontelbare dingen in de schepping herboren worden en overvloedig groeien, opdat de mens gered kan worden uit de zee van het lijden, opdat de dag van morgen komt, en opdat die dag wonderbaarlijk zal zijn en zal bloeien en gedijen, en nogmaals, opdat de vreugde van de toekomst er zal zijn, om dit alles streeft de gehele mensheid hier met alle kracht naar en spaart ze niets in haar zelfopoffering voor mij. Is dit geen teken dat de overwinning al van mij is, en een teken dat mijn plan voltooid is?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 15


52  God is in de hemel en ook op aarde

Vers 1

God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is.

In de hemel is God de Heerser van de hele schepping.

Eens wandelde God door de bergen en de wateren,

zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld.

God is in de hemel, maar ook op de aarde.

God is onder alle dingen

en tussen alle mensen.

De mens kan elke dag in contact met God staan,

en de mens kan God ook elke dag zien.



Vers 2

In de hemel, is God daar simpelweg bovennatuurlijk?

Op de aarde, is Hij dan alleen een praktische God?

Gods heerschappij over alles,

of zijn ervaring van het lijden van de mens,

beslissen die of God een praktische God is?

God is in de hemel, maar ook op de aarde.

God is onder alle dingen

en tussen alle mensen.

De mens kan elke dag in contact met God staan,

en de mens kan God ook elke dag zien.



Vers 3

Wie durft in het openbaar

de praktische God te weerstaan?

Wie durft het domein van de Almachtige te verlaten?

Wie durft te zeggen dat God zonder enige twijfel in de hemel is?

En wie durft te zeggen dat God zeker op aarde is?

Niemand kan met zekerheid zeggen waar God echt is.

Niemand kan met zekerheid zeggen waar God is.

God is in de hemel, maar ook op de aarde.

God is onder alle dingen

en tussen alle mensen.

De mens kan elke dag in contact met God staan,

en de mens kan God ook elke dag zien.

God is in de hemel, maar ook op de aarde.

God is onder alle dingen

en tussen alle mensen.

De mens kan elke dag in contact met God staan,

en de mens kan God ook elke dag zien.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 15


53  De ware betekenis van Gods woorden is nooit begrepen

Vers 1

Mensen weten niet hoe te genieten

de zegeningen in Gods handen,

want ze kunnen lijden niet van zegening onderscheiden.

Dus zijn ze niet oprecht in hun zoektocht naar God.

Als morgen nooit meer komt,

wie van jullie, staand voor God,

zou zo wit zijn als de zuiverste sneeuw,

zoals pure jade zonder enige vlek?

Je liefde voor God kan zeker niet

verruild worden voor een lekker maal

of ingeruild worden voor chique kleren

of een hoge functie met een aardig loon.

Kan het geruild worden voor de liefde van anderen

of verlaten vanwege de beproevingen?

Tegenslag zal toch zeker geen klachten

teweegbrengen tegen Gods plannen.



Vers 2

Niemand heeft het zwaard dat

in Gods mond zit echt begrepen.

Hij kent alleen de oppervlakkige betekenis,

die innerlijke betekenis heeft hij niet door.

Als mensen echt

de scherpte van Gods zwaard zouden zien,

zouden ze weghollen als ratten,

direct terug in hun holen.

Te gevoelloos om de waarheid van Gods woord te kennen,

ze beseffen de sterkte ervan niet,

hoezeer hun verdorvenheid veroordeeld is,

of hoezeer hun natuur onthuld is,

gebaseerd op halfbakken ideeën van Gods woorden,

hebben de meeste een houding die lauwwarm is.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 15


54  Al Gods mensen uiten hun oprechte gevoelens

Vers 1

Kijk naar Gods koninkrijk, waar God heerst over allen.

Van toen de schepping startte tot aan vandaag de dag,

doorstaan de zoons van God, onder Zijn leiding, ontberingen.

Ze gingen door ups en downs. Maar nu wonen ze in Zijn licht.

Wie huilt er niet om het onrecht van gisteren?

Wie laat er geen tranen om de ontberingen van vandaag?

Wie neemt deze kans niet om zijn hart aan God te wijden?

Wie wil er geen stem geven aan zijn passie en ervaring?

Wie huilt er niet om het onrecht van gisteren?

Wie laat er geen tranen om de ontberingen van vandaag?

Wie neemt deze kans niet om zijn hart aan God te wijden?

Wie wil er geen stem geven aan zijn passie en ervaring?



Vers 2

Mensen doen hun best voor God. Betreuren soms hun dwaasheid.

Sommigen haten zichzelf om hun streven van gisteren.

Ze leerden zichzelf kennen, en Satans daden, en Gods wonder.

Binnen in hun harten leeft God, want Zijn werk is voltooid.



Vers 3

Wie huilt er niet om het onrecht van gisteren?

Wie laat er geen tranen om de ontberingen van vandaag?

Wie neemt deze kans niet om zijn hart aan God te wijden?

Wie wil er geen stem geven aan zijn passie en ervaring?

Wie huilt er niet om het onrecht van gisteren?

Wie laat er geen tranen om de ontberingen van vandaag?

Wie neemt deze kans niet om zijn hart aan God te wijden?

Wie wil er geen stem geven aan zijn passie en ervaring?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 18


55  De mensheid herwint de heiligheid die ze ooit bezat

1 In een bliksemschicht wordt de werkelijke vorm van elk dier blootgelegd. Ook de mensheid, geïllumineerd door mijn licht, heeft de heiligheid die ze ooit bezat herwonnen. Oh, dat de verdorven wereld van het verleden eindelijk in het vuile water is geworpen en, zinkend naar de bodem, is opgelost in modder! Oh, dat de gehele mensheid die ik heb geschapen eindelijk weer terug is gekomen tot een leven in het licht, vaste grond heeft gevonden voor zijn bestaan, en zijn worsteling in de modder heeft gestaakt! Oh, de ontelbare dingen van de schepping die ik in mijn handen houd! Hoe kunnen ze nu door mijn woorden niet worden vernieuwd? Hoe kunnen ze nu in het licht nalaten hun rol te vervullen? De aarde is niet langer dodelijk rustig en stil, de hemel niet langer troosteloos en verdrietig. Hemel en aarde, niet langer gescheiden door een leegte, worden verenigd als één geheel en zullen nooit meer worden gescheiden.

2 Op deze jubelende gebeurtenis, op dit moment van verheerlijking, heeft mijn rechtvaardigheid en heiligheid zich uitgebreid over het gehele universum en hemelt de mensheid ze onophoudelijk op. De hemelse steden lachen van vreugde en de aardse koninkrijken dansen van vreugde. Wie verheugt zich op dit moment niet? Wie huilt er op dit ogenblik niet? Aarde in haar oerstaat behoort tot de hemel, en de hemel is verenigd met de aarde. De mens is het koord dat hemel en aarde verenigt en dankzij zijn heiligheid, dankzij zijn vernieuwing, is de hemel niet langer verborgen voor de aarde en is de aarde niet langer stil ten opzichte van de hemel. De gezichten van de mensheid worden gehuld in glimlachen van voldoening en in hun harten ligt een zoetheid verborgen die geen grenzen kent. De mens maakt geen ruzie met andere mensen en er ontstaan ook geen vechtpartijen. Is er iemand die, in mijn licht, niet vreedzaam met anderen samenleeft? Is er iemand die, op mijn dag, mijn naam te schande maakt?

3 Alle mensen richten hun eerbiedige blik op mij en roepen in het geheim mijn naam in hun hart aan. Ik heb elke handeling van de mensheid onderzocht: onder de mensen die gereinigd zijn, is er niemand die mij ongehoorzaam is, niemand die mij veroordeelt. De hele mensheid is overgoten met mijn dispositie. Iedereen leert mij kennen, komt nader tot mij en aanbidt mij. Ik blijf standvastig in de geest van de mens, word in de ogen van de mens verheerlijkt tot in de hoogste hoogten en stroom door het bloed in hun aders. De vreugdevolle verheerlijking in de harten van de mensen vult alle plekken van het aangezicht van de aarde, de lucht is levendig en fris, de grond wordt niet langer bedekt door dichte mist en de zon schijnt met schittering.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 18


57  Lied van de overwinnaars

1 Het koninkrijk groeit onder de mensen, het krijgt vorm onder de mensen, het verheft zich onder de mensen; geen enkele macht kan mijn koninkrijk vernietigen. Wie van mijn volk is in het huidige koninkrijk, wie van jullie is niet een mens onder de mensen? Wie staat buiten de menselijke omstandigheden? Wanneer mijn nieuwe uitgangspunt aan de massa wordt verkondigd, hoe zal de mensheid dan reageren? Jullie hebben met eigen ogen de toestand van de mensheid kunnen aanschouwen; jullie koesteren toch zeker geen hoop meer dat jullie voor altijd in deze wereld kunnen blijven?

2 Ik wandel nu temidden van mijn volk, ik woon onder mijn volk. Degenen die mij nu ware liefde betonen zijn gezegend. Gezegend zijn zij die zich aan mij onderwerpen, zij zullen zeker in mijn koninkrijk verblijven; gezegend zijn zij die mij kennen, zij zullen macht hebben in mijn koninkrijk; gezegend zijn zij die naar mij op zoek zijn, zij zullen zeker aan de ketenen van Satan ontsnappen en zich in mijn zegen verheugen; gezegend zijn zij die zichzelf kunnen verloochenen, zij zullen zeker mijn bezit worden en de overvloed van mijn koninkrijk erven.

3 Zij die druk in de weer zijn voor mij zal ik gedenken, zij die kosten noch moeite sparen voor mij zal ik met blijdschap omarmen, zij die mij offers brengen zal ik vreugde schenken. Zij die vreugde vinden in mijn woorden zal ik zegenen; zij vormen beslist de pilaren waar de nokbalk van mijn koninkrijk op steunt, ze krijgen beslist ongekende overvloed in mijn huis en niemand kan bij hen in de schaduw staan.

4 Hebben jullie ooit de zegeningen aanvaard die jullie zijn gegeven? Hebben jullie ooit naar de beloften gestreefd die er vanwege jullie gedaan zijn? Onder leiding van mijn licht zullen jullie de wurggreep van de duistere krachten doorbreken. In het donker zullen jullie zeker het licht dat jullie begeleidt niet uit het oog verliezen. Jullie zullen beslist meester van de schepping zijn. Jullie overwinnen Satan beslist. Als het koninkrijk van de grote rode draak ten onder gaat, zullen jullie ongetwijfeld opstaan tussen de talloze massa’s om mijn overwinning te bewijzen. Jullie zullen beslist resoluut en standvastig zijn in het land van Sinim. Door jullie lijden zullen jullie de zegen erven die van mij komt, en zullen jullie mijn glorie door het hele universum uitstralen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 19


58  De grootste zegen die God schenkt aan de mens

Vers 1

Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan.

Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier.

Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

Vandaag, leven jullie voor God; morgen, leven jullie in Zijn koninkrijk.

Alle landen zijn gevuld met warmte en vreugd.

Gods koninkrijk is hier op aard. Gods koninkrijk is hier op aard.



Vers 2

De ijzige winter wordt vervangen door een wereld waar het hele jaar door lente is,

wanneer de mens de ellende van de wereld niet meer hoeft te doorstaan of te lijden.

Men vecht niet meer tegen elkaar, geen oorlog meer tussen naties.

Geen slachting meer, en geen bloed.

Morgen, leven jullie in Zijn koninkrijk.

Alle landen zijn gevuld met warmte en vreugd.

Gods koninkrijk is hier, Gods koninkrijk is hier op aard.



Vers 3

God verplaatst Zich door deze wereld, genietend vanaf Zijn troon.

Hij leeft tussen de sterren, engelen zingen en dansen voor Hem.

Engelen huilen niet meer om hun zwakte.

Engelen zingen en dansen voor Hem. Engelen zingen en dansen voor Hem.

God zal nooit de weeklachten van de engelen horen.

Engelen zingen en dansen voor Hem. Engelen zingen en dansen voor Hem. Yeah.



Vers 4

Niemand zal klagen over ontberingen.

Vandaag, leven jullie voor God; morgen, leven jullie in Zijn koninkrijk.

Is dit niet de grootste zegen die Hij de mens heeft gegeven?

Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

Vandaag, leven jullie voor God; morgen, leven jullie in Zijn koninkrijk.

Alle landen zijn gevuld met warmte en vreugd.

Gods koninkrijk is hier op aard. Gods koninkrijk is hier op aard.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 20


60  De misleiding van God door de mens dringt in al hun daden door

1 Er zijn veel mensen die mij werkelijk willen liefhebben, maar ze hebben geen controle over zichzelf omdat hun hart niet van henzelf is. Veel mensen houden echt van me tijdens de beproevingen die ik hen opleg, maar zijn toch niet in staat te begrijpen dat ik echt besta, en houden louter van me in het midden van de leegheid en niet vanwege mijn werkelijke bestaan. Veel mensen schenken nadat ze mij hun hart hebben geschonken geen aandacht meer aan hun hart en laten hun hart door Satan weggraaien zodra hij de kans krijgt, waarna ze mij verlaten. Veel mensen houden echt van mij wanneer ik hen mijn woorden schenk, maar koesteren mijn woorden niet in hun geest. In plaats daarvan gebruiken ze mijn woorden achteloos als openbaar bezit en werpen zij ze terug naar waar ze vandaan kwamen wanneer het hen uitkomt.

2 De mens zoekt me in het midden van de pijn en kijkt naar me op tijdens beproevingen. In tijden van vrede verheugt hij zich in mij, wanneer hij in gevaar is loochent hij mij, wanneer hij te druk is vergeet hij mij en wanneer hij tijd heeft doet hij plichtmatig wat ik van hem verwacht – en toch heeft niemand zijn hele leven van mij gehouden. Ik wil dat de mens ten opzichte van mij eerlijk is: ik vraag niet dat hij me iets geeft, maar alleen dat alle mensen me serieus nemen, dat ze, in plaats van mij te vlijen, mij toestaan de eerlijkheid van de mens terug te brengen.

3 Mijn verlichting, mijn illuminatie en de kosten van mijn inspanningen dringen tot alle mensen door, maar aan de ander kant dringt ook de ware aard van elke handeling van de mens tot alle mensen door, evenals hun misleiding van mij. Ik heb me nooit in de war laten brengen door de mooie praatjes en trucjes van de mens, ik heb zijn essentie al heel lang geleden doorzien. Wie weet hoeveel onreinheid er door zijn bloed stroomt en hoeveel gif van Satan er in zijn merg zit? De mens raakt er elke dag meer aan gewend, zozeer dat hij ongevoelig wordt voor de teistering van Satan en niet meer geïnteresseerd is in het zoeken naar de ‘kunst van een gezond bestaan’.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 21


61  Welke waarde heeft het koesteren van status?

1 De mensen weten niet hoe ze zich om mijn wil moeten bekommeren, ze kunnen mijn daden niet zien, en ze kunnen zich niet door het licht voortbewegen en door het licht beschenen worden. Alhoewel de mens mijn woorden immer koestert, is hij onmachtig de bedrieglijke listen van Satan te doorzien; omdat de mens te klein van gestalte is, is hij onmachtig te doen wat zijn hart hem ingeeft. De mens heeft nooit oprecht van mij gehouden. Wanneer ik hem verhoog voelt hij zich onwaardig, maar daardoor wil hij nog niet proberen mij tevreden te stellen. Hij houdt enkel de “status” vast die ik hem in handen gegeven heb en onderzoekt deze; ongevoelig voor mijn lieflijkheid blijft hij zich liever hardnekkig volproppen met de zegeningen van zijn status. Is dit niet de onvolkomenheid van de mens?

2 Als de bergen zich verplaatsen, zouden zij een omweg kunnen maken omwille van jouw status? Wanneer de wateren stromen, kunnen zij voor de status van de mens tot stilstand komen? Zouden de hemelen en de aarde door de status van de mens teruggedraaid kunnen worden? Ik was eens genadig tegenover de mens, alsmaar weer, maar niemand koestert dit of schat dit op waarde, ze luisterden er alleen maar naar als naar een verhaal, of lazen het als een roman. Raken mijn woorden echt het hart van de mens niet? Hebben mijn uitspraken dan echt geen invloed? Zou het kunnen dat niemand in mijn bestaan gelooft? De mens houdt niet van zichzelf; in plaats daarvan verenigt hij zich met Satan om mij aan te vallen, en gebruikt Satan als een ‘troef’ om mij mee te dienen. Ik zal door alle bedrieglijke listen van Satan heen prikken, en de mensen van de aarde er van weerhouden de bedriegerij van Satan te accepteren, zodat zij zich niet tegen mij verzetten vanwege het bestaan van Satan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 22


62  Waarom hebben mensen God niet oprecht lief?

1 Ik heb alle dingen gemaakt, ik schiep de mensheid, en vandaag ben ik neergedaald onder de mensen. Maar de mens slaat mij terug, en neemt wraak op mij. Is het werk dat ik doe voor de mens dan vruchteloos voor hem? Kan ik dan niet de mens tevredenstellen? Waarom wijst de mens mij af? Waarom is de mens zo koud en onverschillig tegenover mij? Waarom is de aarde bezaaid met lijken? Is dit echt de staat van de wereld die ik heb gemaakt voor de mens? Waarom is het dat, hoewel ik de mens onovertroffen rijkdom heb geschonken, hij mij twee lege handen aanbiedt?

2 Waarom houdt de mens niet echt van mij? Waarom komt hij nooit voor mijn aangezicht? Zijn al mijn woorden dan echt voor niets geweest? Zijn mijn woorden verdwenen zoals hitte van water? Waarom is de mens niet bereid om met mij samen te werken? Is de komst van mijn dag werkelijk het moment waarop de mens komt te sterven? Kan ik werkelijk de mens vernietigen wanneer mijn koninkrijk wordt gevormd? Waarom heeft, tijdens mijn hele managementplan, nooit iemand mijn bedoelingen begrepen?

Refrein: Waarom, in plaats van de uitspraken van mijn mond te koesteren, veracht de mens ze en wijst hij ze af? Ik veroordeel niemand, maar probeer alleen de mensen te kalmeren en hen het werk van zelfreflectie uit te laten voeren.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 25


63  Gods openlijke bestuurlijke decreten voor het universum

1 Zolang de oude wereld blijft bestaan, zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen: Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan.

2 Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 26


64  God zal de eerdere staat van de schepping herstellen

Vers 1

Met Zijn diepgaande woorden, kijkt God naar het universum.

Alle creaties worden vernieuwd naar het woord van God.

De hemel verandert, de aarde ook, en de mens toont wat hij waarlijk is.

Toen God de wereld schiep, was alles zoals zijn soort,

net als alles met een zichtbare vorm.

Wanneer Gods management dicht bij het einde is,

zal God dingen herstellen tot wat ze waren bij de schepping.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort,

keert terug naar de familie waar hij bijhoort.

Dit is waardoor God zich verheugt.

Er is niets dat Hem kan verstoren.

Gods grote werk is af voordat het bekend wordt.

Voordat alle dingen weten dat ze veranderd zijn.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.



Vers 2

God zal de eerdere staat van alle dingen bij de schepping herstellen.

Hij zorgt dat alles volledig verandert, brengt alles terug binnen Zijn plan.

Nu is de tijd dan eindelijk gekomen! Het einde van Gods laatste plan is bijna hier.

Jij onreine, vieze, oude wereld, zal onder Gods woord vallen,

zal worden vernietigd tot er niets overblijft vanwege het plan van God!

Dingen geschapen door God, krijgen nieuw leven in Zijn woord,

een soevereine Heer!

Onbevlekte nieuwe wereld, zal tot leven komen in de glorie van God.

Berg van Sion, stop je stilte. God is terug in overwinning!

Hij waakt over alle landen, tussen alle creaties.

De mensheid is een nieuw leven op aarde begonnen, met nieuwe hoop.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.



Vers 3

Mensen van God! Herleven jullie niet in Gods licht?

Zullen jullie niet springen en lachen van vreugde

onder de leiding van God en met Hem als jullie gids?

De landen en wateren juichen en lachen.

Israël dat opnieuw tot leven is gekomen!

Zal je je niet trots voelen dat je bent voorbestemd door God?

Wie heeft er ooit gehuild? Wie heeft er gejammerd?

Het oude Israël bestaat niet meer.

Israël van vandaag is opgerezen in de wereld.

Het is opgestaan in alle harten.

Het krijgt de bron van leven door de mensen van God.

Hatelijk Egypte! Zal je nog steeds tegen God zijn?

Hoe kan je, door Gods genade, ontsnappen aan Zijn tuchtiging?

Hoe kan je er niet binnen bestaan?

Hij die geliefd is door God zal voor altijd leven.

Hij die tegen God in gaat zal voor altijd gestraft worden.

Want God is een jaloerse God,

Hij laat de daden van mensen nooit makkelijk los.

God doorzoekt alle landen.

Met rechtvaardigheid en grootsheid, met toorn en tuchtiging,

verschijnt Hij in het oosten van de wereld,

om Zichzelf aan alle mensen van de aarde te openbaren!



Vers 4

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort,

keert terug naar de familie waar hij bij hoort.

Dit is waardoor God zich verheugt.

Er is niets dat Hem kan verstoren.

Gods grote werk is af voordat het bekend wordt.

Voordat alle dingen weten dat ze veranderd zijn.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 26


65  Gods rechtvaardig oordeel komt over het hele universum

1 Nu een rechtvaardig oordeel voor het hele universum op handen is, wordt de mens bang en angstig, omdat in de mensenwereld rechtvaardigheid ongekend is. Als de Zon der rechtvaardigheid verschijnt zal het Oosten verlicht worden, en dat zal op zijn beurt het hele universum verlichten en iedereen bereiken. Als de mens mijn rechtvaardigheid echt kan uitvoeren, wat is er dan te vrezen? Mijn volk wacht op de komst van mijn dag, het kijkt uit naar de komst van mijn dag. Het wacht tot ik vergelding over de hele mensheid breng en de bestemming van de mensheid regel in mijn rol als de Zon der rechtvaardigheid. Mijn koninkrijk wordt gevormd boven het hele universum en mijn troon voert de heerschappij in de harten van honderden miljoenen mensen. Met hulp van de engelen zal mijn grote voltooiing spoedig in vervulling gaan.

2 Al mijn zonen en mijn volk wachten met ingehouden adem op mijn terugkeer. Ze verlangen ernaar met mij herenigd te zijn en nooit meer van mij te hoeven scheiden. Hoe zou de talrijke bevolking van mijn koninkrijk niet in een vreugdevol feest naar elkaar toe kunnen rennen omdat ik met hen samen ben? Kan dit een reünie zijn waarvoor geen prijs hoeft te worden betaald? Ik ben in ieders ogen eerbaar, ik word verkondigd in ieders woorden. Bovendien zal ik, wanneer ik terugkom, alle vijandelijke krachten overwinnen. De tijd is aangebroken! Ik zet mijn werk in gang, ik zal als Koning over de mensen heersen! Ik sta op het punt terug te keren! Ik ben klaar om te vertrekken! Hier hoopt iedereen op, dit wenst iedereen. Ik laat de hele mensheid de komst van mijn dag zien en laat ze de komst van mijn dag in vreugde verwelkomen!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 27


66  God zal het onrecht van de menselijke wereld rechttrekken

Vers 1

God zal Zijn troon op aarde, Zijn troon op aarde plaatsen.

Hij zal Zijn werk doen met Zijn eigen handen,

en Satan verbieden Zijn mensen kwaad te doen,

en de vijanden verbieden te doen waar ze maar zin in hebben.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God zal Zijn vijanden op de grond doen knielen.

Zij zullen hun misdaden voor Hem opbiechten.

Met verdriet en woede zal Hij het universum vertrappen

en Zijn vijanden de schrik op het lijf jagen.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God zal de hele aarde verwoesten.

Hij zal Zijn vijanden tot de ondergang brengen,

zodat ze voortaan de mensheid niet meer verderven.

God zal het onrecht van de wereld rechttrekken.

God wordt Koning op aarde, op aarde.



Vers 2

Het plan van God staat al vast,

en niemand, wie het ook is, kan het ooit veranderen.

Wanneer Hij rondwaart in majesteitelijke pracht boven het universum,

wordt de hele mensheid vernieuwd en tot leven gewekt.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

Het hart van God verheugt zich wanneer de mens niet langer huilt,

en niet meer om Gods hulp roept.

De mensen keren terug om Hem te vieren,

het hele universum zal kolken van gejubel.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God doet het werk dat Hij zich heeft voorgenomen te volbrengen.

Hij begeeft zich onder de mensen,

en doet al het werk in Zijn plan.

De mensheid breekt de naties op

enkel volgens Gods wil.

God zal het onrecht van de wereld rechttrekken.

God wordt Koning op aarde, op aarde.



Vers 3

De mensen hebben hun aandacht gericht op hun eigen bestemmingen,

want de dag komt steeds dichterbij

en de engelentrompetten schallen.

Er zal geen uitstel meer zijn, en de hele schepping

zal dan gaan dansen en jubelen.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

Wie kan de dag van God naar believen verlengen?

Geen engel, aardbewoner, noch sterren aan de hemel.

Wanneer God zich uitspreekt

om het volk van Israëls te redden,

dringt Gods dag zich op aan de hele mensheid.

God wordt Koning, Koning op aarde, op aarde.

De mensheid is bang voor de terugkeer van Israël,

dat is de dag van de glorie van God,

en het is de dag wanneer alles anders is en herboren.

God zal het onrecht van de wereld rechttrekken.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God wordt Koning op aarde.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 27


67  Wie kan er om Gods wil geven?

1 De mensheid heeft mijn warmte ervaren, zij heeft mij oprecht gediend, en ze was oprecht gehoorzaam aan mij en deed alles voor mij in mijn aanwezigheid. Maar de huidige mens kan op de een of ander manier deze staat niet bereiken, hij kan alleen in zijn geest rouwen alsof hij door een uitgehongerde wolf is ontvoerd. Hij kan mij alleen hulpeloos aankijken, zonder ophouden naar mij om hulp te roepen, maar uiteindelijk zal hij niet aan zijn situatie kunnen ontsnappen.

2 Ik denk terug hoe de mensen in het verleden in mijn aanwezigheid beloften deden, op hemel en aarde zwoeren in mijn aanwezigheid dat ze mijn goedheid terug zouden betalen met hun genegenheid. Ze stonden voor mij en huilden verdrietig, en het geluid van hun geweeklaag was hartverscheurend en moeilijk te verdragen. Vaak heb ik de mensheid geholpen vanwege haar vastberadenheid. Ontelbare malen zijn er mensen tot mij gekomen die zich op een aanbiddelijke manier aan mij onderwierpen en die ik niet licht zal vergeten. Ontelbare malen hebben ze mij met standvastige loyaliteit liefgehad en hun oprechte emoties waren bewonderenswaardig.

3 Bij ontelbare gelegenheden hebben ze mij liefgehad, zover dat ze hun leven hebben opgeofferd, ze hebben mij meer liefgehad dan zichzelf. Toen ik hun oprechtheid zag, heb ik hun liefde aanvaard. Bij ontelbare gelegenheden hebben ze zich in mijn aanwezigheid opgeofferd, in mijn belang onverschillig oog in oog met de dood, en ik heb de zorgen uit hun gezicht geveegd en zorgvuldig hun gelaat geïnventariseerd. Er zijn ontelbare momenten geweest dat ik hen liefhad als mijn eigen schat, en er zijn ontelbare momenten geweest dat ik ze heb gehaat als mijn eigen vijand. Toch kan de mens nog steeds niet bevatten wat er in mij omgaat.

4 Als mensen verdrietig zijn kom ik ze troosten, als ze zwak zijn kom ik ze verder helpen. Als ze verdwaald zijn, wijs ik de weg. Als ze huilen, droog ik hun tranen. Maar als ik verdrietig ben, wie komt mij dan met zijn hart troosten? Als ik ziek ben van de zorgen, wie houdt er dan rekening met mijn gevoelens? Als ik treurig ben, wie kan de wonden in mijn hart weer helen? Als ik iemand nodig heb, wie biedt dan uit zichzelf aan samen met mij te handelen? Kan het zijn dat de vroegere houding van de mens ten opzichte van mij voorgoed verloren is gegaan en nooit meer terugkomt? Hoe kan het dat er geen jota in hun geheugen over is? Hoe kunnen de mensen dit alles vergeten zijn? Komt dit niet doordat de mens door zijn vijand is verdorven?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 27


68  Alles wordt volbracht door Gods woord

Alles zal door mijn woorden volbracht worden, Alles zal door mijn woorden volbracht worden.

1 Alles zal door mijn woorden volbracht worden; geen mens mag deelnemen en geen mens kan het werk doen dat ik zal uitvoeren. Ik zal de luchten van alle landen schoonvegen en ieder spoor van de demonen op aarde uitroeien. Ik ben al begonnen en de eerste stap van mijn tuchtigingswerk zal ik zetten in het nest van de grote rode draak. Zo wordt het duidelijk dat het hele universum aan mijn tuchtiging is onderworpen, en dat de grote rode draak en allerlei soorten onzuivere geesten niet bij machte zullen zijn om aan mijn tuchtiging te ontkomen, want ik observeer alle landen.

2 Als mijn werk op aarde klaar is, dat wil zeggen: als het tijdperk van het oordeel teneinde is gekomen, zal ik de grote rode draak formeel tuchtigen. Mijn volk zal mijn rechtvaardige tuchtiging van de grote rode draak zien, de lof over mijn rechtvaardigheid zal stromen en mijn heilige naam zal voor eeuwig hoog geprezen worden vanwege mijn rechtvaardigheid. Vanaf dat moment zullen jullie je plicht formeel vervullen, mij formeel prijzen in alle landen, voor eeuwig en altijd!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 28


69  God regeert in het koninkrijk

Refrein

God regeert in het koninkrijk, God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk, het Hoofd van het universum.



Vers 1

Van nu af aan zal God allen die niet

uitverkoren zijn samenbrengen.

Van nu af aan zal God beginnen

te werken onder de heidenen.

Van nu af aan zal Hij Zijn bestuurlijke

decreten aankondigen

aan het hele universum, zodat Hij de volgende

stap van Zijn werk succesvol uit kan voeren.



Vers 2

Van nu af aan zal God tuchtiging gebruiken

om Zijn werk onder de heidenen te verspreiden.

Van nu af aan zal Hij Zijn macht gebruiken,

zal Hij Zijn macht gebruiken tegen alle heidenen.

Van nu af aan zal Hij dit doen terwijl Hij werkt

onder de uitverkorenen.

Wanneer Gods volk macht uitoefent,

zullen allen op aarde overwonnen zijn,

God zal rusten en verschijnen aan hen die overwonnen zijn.



Refrein

God regeert in het koninkrijk, God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk, het Hoofd van het universum.



Brug

God verschijnt in het heilige koninkrijk

en verbergt Zichzelf voor het vuile land.

Allen die overwonnen zijn en gehoorzaam aan God

zijn in staat Zijn gezicht te zien.

Het is met hun eigen ogen dat ze zien,

en met hun oren horen ze Zijn stem.

Dit is de zegen die voorbestemd is door God

voor wie geboren wordt tijdens de laatste dagen.



Refrein

God regeert in het koninkrijk, God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk, het Hoofd van het universum.



Vers 3

Wanneer God de boekrol opent, zal dat de dag zijn

dat alle mensen getuchtigd worden.

Wanneer God de boekrol opent, zullen mensen wereldwijd

onderworpen worden aan Zijn beproevingen.

Wanneer God de boekrol opent, zal Gods werk tot een climax komen.

Alle mensen zullen leven in een land zonder licht.

Te midden van de bedreiging van hun omgeving

zullen alle mensen hun leven leven.



Refrein

God regeert in het koninkrijk, God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk, het Hoofd van het universum.



Outro

Gods dag komt dichterbij, vlak voor de ogen van de mens.

Wie zou dan niet angstig kunnen zijn?

En wie zou zich hier niet over kunnen verheugen?

De vuile stad Babylon is eindelijk tot een eind gekomen.

Men heeft een gloednieuwe wereld.

De hemel en aarde, alles is vernieuwd.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 29


70  De beweging van Gods werk in het universum

Mensen op aarde zullen buigen voor God, gehoorzaam zoals de engelen zijn,

zonder wens zich te verzetten of te rebelleren;

dit is Gods werk door het hele universum.

God is al jaren met de mens, niemand is zich dat ooit bewust geweest,

niemand heeft Hem ooit gekend; nu zeggen Gods woorden dat Hij hier is.

Hij vraagt de mens om voor Hem te komen,

zodat zij iets van Hem kunnen ontvangen.

Toch houdt de mens nog steeds afstand;

geen wonder dat niemand Hem kent.

Als God door het universum schrijdt, beginnen de mensen diep na te denken.

Ze komen voor Gods aanwezigheid en buigen op hun knieën en aanbidden God.

Dit is de dag van Gods glorie, van Gods terugkeer en Zijn vertrek.

Dit is de dag van Gods glorie, van Gods terugkeer en Zijn vertrek, oh!

God is begonnen met Zijn werk onder de mens en Zijn laatste plan in het universum.

Iedereen die niet oppast, zal genadeloze tuchtiging ervaren.

Niet dat God harteloos is; dit is slechts een stap van Zijn plan

dat door alle dingen gevolgd moet worden;

dit is een feit dat niemand ooit kan veranderen.

Mensen op aarde zullen buigen voor God, gehoorzaam zoals de engelen zijn,

zonder wens zich te verzetten of te rebelleren;

dit is Gods werk door het hele universum.

Wanneer God officieel aan Zijn werk is begonnen, gaan alle mensen achter Hem aan.

Het universum is bezig met God; het universum juicht, mensen worden bewogen.

De grote rode draak is ontsteld en dient God tegen zijn eigen wil.

Hij kan zijn eigen wens niet volgen, maar moet zich aan de leiding van God onderwerpen.

De draak is het contrast van Gods plan, Gods vijand en Zijn dienaar.

God heeft Zijn ‘eisen’ aan hem nooit versoepeld.

Om Zijn laatste fase te voltooien, is God geïncarneerd in het huis van de draak,

zodat de draak God beter dient, overwonnen kan worden en God Zijn plan kan voltooien.

Engelen vechten samen met God om Gods hart te behagen in de laatste fase,

om Gods hart te behagen in de laatste fase.

Mensen op aarde zullen buigen voor God, gehoorzaam zoals de engelen zijn,

zonder wens zich te verzetten of te rebelleren;

dit is Gods werk door het hele universum.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 29


71  Gods wil voor de mensheid zal nooit veranderen

Vers 1

Al vele jaren is God in deze wereld, maar wie kent Hem?

Geen wonder dat God mensen tuchtigt.

Het lijkt of God hen gebruikt als de objecten van Zijn gezag.

Alsof ze kogels zijn in Zijn pistool,

en als Hij ze heeft afgevuurd, zullen ze één voor één ontsnappen.

Maar dit is niet wat waar is, het is hun verbeelding.

God houdt van mensen als Zijn schat,

omdat zij het ‘fortuin’ zijn van Zijn management.

Hij zal ze niet elimineren.

Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen.

Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen.



Vers 2

God heeft mensen altijd gerespecteerd.

Hij heeft ze nooit uitgebuit of verhandeld als slaven.

Want Hij en de mens kunnen niet scheiden.

Zo is een band van leven en dood gevormd. Tussen mensen en God, tussen mensen en God,

God koestert en houdt

altijd van mensen.

Hoewel dit niet wederzijds is,

doet God nog steeds Zijn best voor hen,

omdat zij nog steeds naar God kijken.

God houdt van mensen als Zijn schat,

omdat zij het ‘fortuin’ zijn van Zijn management.

Hij zal ze niet elimineren.

Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen.

Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen.

Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen.

Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen.



Vers 3

Kunnen zij Gods eed echt vertrouwen?

Hoe kunnen ze God tevreden stellen?

Dit is de taak voor alle mensen,

het ‘huiswerk’ dat God achterliet.

God hoopt dat ze allen

hard zullen werken om het te voltooien.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 35


72  God heeft door het hele universum nieuw werk verricht

Vers 1

God zal het hemelrijk vervullen

met talrijke tekenen van Zijn werk,

zodat alles op aarde

onder Zijn opperste macht valt.

Zijn plan voor wereldomvattende eenheid zal in vervulling gaan,

en niet langer zullen de mensen zwerven op aarde,

maar ze zullen snel de juiste bestemming vinden.



Refrein

Zowel boven als beneden

heeft God Zijn nieuwe werk verricht;

alle mensen zijn verbijsterd

door Zijn plotselinge verschijning.

Zowel boven als beneden

wordt hun horizon weids

als nooit tevoren.

Dit is zeker hoe het is vandaag.



Vers 2

God denkt op veel manieren aan de mens,

zodat alle mensen binnenkort

in een land zullen leven van vrede en geluk,

waar ze niet meer droevig zullen zijn.

Zijn plan zal worden vervuld op de aarde.

Daar leeft de mens,

en zal God Zijn natie op de aarde bouwen,

want Zijn glorie wordt ook daar geopenbaard.



Refrein

Zowel boven als beneden

heeft God Zijn nieuwe werk verricht;

alle mensen zijn verbijsterd

door Zijn plotselinge verschijning.

Zowel boven als beneden

wordt hun horizon weids

als nooit tevoren.

Dit is zeker hoe het is vandaag.



Brug

Hij zal hemelse steden in orde brengen,

Hij zal alles overal nieuw maken,

en alles boven en beneden verenigen,

alle dingen op aarde en in de hemel.

Dit is Zijn (dit is Gods ultieme plan

om in het laatste tijdperk te volbrengen).

Laat niemand zich bemoeien met dit deel van Zijn werk!



Vers 3

God zal ervoor zorgen dat de mens in het universum

zich voor Zijn troon zal onderwerpen.

Hij zal oordelen en classificeren,

en hen onderbrengen bij hun eigen families.

Zo zal niemand Hem meer ongehoorzaam zijn,

en iedereen zal volmaakt gerangschikt zijn volgens Zijn orde;

waar niemand willekeurig rondloopt.



Refrein

Zowel boven als beneden

heeft God Zijn nieuwe werk verricht;

alle mensen zijn verbijsterd

door Zijn plotselinge verschijning.

Zowel boven als beneden

wordt hun horizon weids

als nooit tevoren.

Dit is zeker hoe het is vandaag.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 43


73  Tijd om onze eigen weg te gaan

1 Ten tijde van de schepping had ik voorspeld dat ik in de laatste dagen een groep mensen zal samenstellen die één zal zijn in gedachten met mij. Ik had voorspeld dat ik, na het stellen van een voorbeeld in de laatste dagen op aarde zou terugkeren naar mijn woonplaats. Wanneer de hele mensheid mij eenmaal tevreden gesteld heeft, hebben ze aan mijn eisen voldaan en verlang ik verder niets van hen. In plaats daarvan zullen de mensheid en ik elkaar verhalen vertellen over de goede oude tijd en daarna zullen we afscheid van elkaar nemen. Ik hoop dat als onze wegen scheiden, mensen mijn ‘erfenis’ voortzetten en de leringen waar ik tijdens mijn leven in heb voorzien niet vergeten. Ik hoop dat ze geen dingen zullen doen die mijn naam te schande zouden maken, en dat ze mijn woord in gedachten zullen houden. Ik hoop dat de mensheid haar best zal doen om mij tevreden te stellen nadat ik vertrokken ben. Ik hoop dat de mensheid mijn woord zal gebruiken als een fundament voor haar leven. Stel me niet teleur want mijn hart is altijd bezorgd geweest voor de mensheid en ik ben altijd aan haar gehecht geweest.

2 De mensheid en ik kwamen ooit samen en wij genoten op aarde dezelfde zegeningen die in de hemel zijn. Ik leefde samen met de mensheid en woonde bij hen, de mensheid hield altijd van mij, en ik hield altijd van hen; we hadden verwantschap met elkaar. Als ik aan mijn tijd samen met de mensheid denk, herinner ik me dat onze dagen gevuld waren met plezier en vreugde, en daarnaast waren er meningsverschillen. Niettemin was de liefde tussen ons gevestigd op deze basis en onze betrekkingen met elkaar werden nooit verbroken. Te midden van onze vele jaren van contact heeft de mensheid een diepe indruk op mij achtergelaten en ik heb de mensheid vele dingen gegeven om van te genieten, waar de mensheid altijd grote dankbaarheid voor heeft getoond. Nu is onze samenkomst heel anders dan de eerdere; wie zou het moment van ons afscheid mis kunnen lopen? De mensheid heeft een diepe genegenheid voor mij, en ik heb eindeloze liefde voor haar, maar wat is er aan te doen? Wie zou tegen de eisen van de hemelse Vader in durven gaan?

3 Ik zal naar mijn woonplaats terugkeren, waar ik een ander gedeelte van mijn werk zal afmaken. Misschien krijgen we de kans om elkaar weer te ontmoeten. Het is mijn hoop dat de mensheid niet al te bedroefd zal zijn en dat zij mij tevreden zullen stellen op de aarde; mijn Geest in de hemel zal hen dikwijls genade schenken. Laat alle onaangename dingen die tussen ons gebeurd zijn in het verleden blijven, laat er altijd liefde heersen tussen ons. Ik heb de mensheid zoveel liefde gegeven en de mensheid heeft zo’n hoge prijs betaald om mij lief te hebben. Dus ik hoop dat de mensheid de onverdeelde en pure liefde tussen ons zal koesteren zodat onze liefde zal uitgaan over de hele mensenwereld en voor altijd zal worden doorgegeven. Als wij elkaar weerzien laten wij dan nog steeds verbonden zijn in liefde zodat onze liefde mag voortduren in de eeuwigheid en geprezen en doorverteld mag worden door alle mensen. Dit zou mij tevreden stellen en ik zou mijn glimlachende gezicht aan de mensheid tonen. Ik hoop dat de mensheid alles zal onthouden wat ik haar heb toevertrouwd.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 47


74  Petrus’ kennis van Jezus

1 Petrus volgde Jezus een aantal jaar en zag in Hem veel wat niet in andere mensen zat. In het leven mat Petrus zichzelf af aan alles wat Jezus deed. Vooral de boodschappen die Jezus preekte, stonden in zijn hart gegrift. Hij was Jezus volledig toegewijd en trouw, en beklaagde zich nooit over Hem. Daardoor werd hij, overal waar Jezus heen ging, Diens trouwe metgezel. Petrus observeerde de leringen van Jezus, Zijn zachtaardige woorden, wat Hij at, Zijn kleding, Zijn onderdak en hoe Hij reisde. Hij volgde Jezus na in elk opzicht. Hij was nooit zelfgenoegzaam, maar hij ontdeed zich van alles wat verouderd was en volgde het voorbeeld van Jezus in zowel woord als daad.

2 Het was toen dat Petrus voelde dat de hemelen en aarde en alle dingen in de handen van de Almachtige lagen en dat hij om deze reden geen persoonlijke keuze had. Petrus nam ook alles wat Jezus was in zich op en gebruikte het als voorbeeld. Het leven van Jezus toont dat Hij niet zelfgenoegzaam was bij wat Hij deed; in plaats van over Zichzelf op te scheppen, raakte Hij mensen met liefde. Verschillende dingen toonden wat Jezus was en daarom volgde Petrus alles van Hem na. De ervaringen van Petrus lieten hem steeds meer de beminnelijkheid van Jezus voelen.

3 “Ik heb in het hele heelal de Almachtige gezocht en ik heb de wonderen van de hemelen en aarde en alle dingen gezien, en zo heb ik een intens gevoel van de beminnelijkheid van de Almachtige verkregen. Maar ik had nooit oprechte liefde in mijn eigen hart gehad, en ik had de beminnelijkheid van de Almachtige nooit met eigen ogen gezien. Vandaag ben ik, in de ogen van de Almachtige, gunstig door Hem beschouwd en heb ik eindelijk Gods beminnelijkheid gevoeld. Ik heb eindelijk ontdekt dat de mensheid niet alleen tot liefde voor God wordt gebracht omdat Hij alle dingen heeft geschapen; in mijn dagelijks leven heb ik Zijn grenzeloze beminnelijkheid gevonden. Hoe zou die ooit beperkt kunnen zijn tot wat op dit moment kan worden gezien?”

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, Over het leven van Petrus


75  De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit

Vers 1

Als alle mensen compleet zijn gemaakt,

en alle naties Christus’ koninkrijk zijn, zullen de zeven donderslagen klinken.

Vandaag is een stap naar dat stadium. De lading is losgelaten.

Dit is Gods plan. Het wordt spoedig gerealiseerd.



Vers 2

Om Gods plan succesvol te voltooien zijn de engelen naar de aarde gekomen,

God in het vlees is ook op het slagveld, oorlogvoerend tegen de vijand.

Wat God heeft gezegd is wat Hij heeft gedaan.

Naties zijn slechts kastelen in het zand, ze schudden wanneer de vloed nadert.

De laatste dag is ophanden.

De grote rode draak zal omvallen onder Gods woord.

Waar ook de incarnatie verschijnt, wordt de vijand vernietigd.

China’s verwoesting zal de eerste zijn.

Het zal verwoest worden door de hand van God.

Bewijs van het instorten van de rode draak

is zichtbaar in de rijping van het volk.

Het tekent de ondergang van de vijand.

Dit is wat het betekent om te strijden, om te strijden.



Vers 3

Wanneer de hele mensheid God zal kennen in het vlees,

wanneer ze in in staat zijn Zijn daden te zien in het vlees,

dan zal het hol van de grote rode draak tot as vergaan

en zonder spoor verdwijnen, voor altijd.

Wat God heeft gezegd is wat Hij heeft gedaan.

Naties zijn slechts kastelen in het zand, ze schudden wanneer de vloed nadert.

De laatste dag is ophanden.

De grote rode draak zal omvallen onder Gods woord.

Waar ook de incarnatie verschijnt, wordt de vijand vernietigd.

China's verwoesting zal de eerste zijn.

Het zal verwoest worden door de hand van God.

Bewijs van het instorten van de rode draak

is zichtbaar in de rijping van het volk.

Het tekent de ondergang van de vijand.

Dit is wat het betekent om te strijden, om te strijden.

om te strijden, om te strijden, om te strijden.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, hfst. 10


77  Het beeld van Gods toorn

Wanneer God Zijn grote toorn uitstort, zal de hele wereld als gevolg daarvan allerlei rampen ondervinden, zoals het uitbarsten van een vulkaan. Hoog in de hemel staand valt te zien dat op aarde allerlei soorten rampspoed op de hele mensheid afkomen en elke dag dichterbij komen. Van hoog boven naar beneden kijkend is op aarde een verscheidenheid aan taferelen te zien, zoals de taferelen die aan een aardbeving voorafgaan. Vloeibaar vuur verplaatst zich snel en ongecontroleerd, lava vloeit vrijuit, bergen verschuiven en over alles fonkelt een koud licht. De hele wereld is in het vuur gezonken. Dit is het tafereel van God die Zijn toorn de vrije loop laat, en het is de tijd van Zijn oordeel. Niemand die van vlees en bloed is zal kunnen ontsnappen. Zo zullen er geen oorlogen tussen landen en conflicten tussen mensen nodig zijn om de hele wereld te vernietigen; in plaats daarvan zal de wereld ‘bewust genieten’ binnen de wieg van Gods tuchtiging. Niemand zal kunnen ontsnappen; alle mensen moeten deze beproeving doorstaan, een voor een.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, hfst. 18


78  Kunnen mensen hun vlees voor deze korte periode niet aan de kant schuiven?

Wanneer de warmte van de lente komt en de bloemen bloeien, wanneer alles onder de hemel bedekt is in groen en alle dingen op aarde op hun plaats vallen, komen alle mensen en dingen langzaamaan onder Gods tuchtiging, en dan zal al Gods werk op aarde tot een einde komen. God zal niet langer werken of leven op aarde, want Gods grote werk zal volbracht zijn. Zijn mensen niet in staat om hun vlees deze korte periode aan de kant te schuiven? Welke dingen kunnen de liefde doen splijten tussen de mens en God? Wie is in staat om de liefde tussen de mens en God uiteen te rukken? Zijn het ouders, echtgenoten, zusters, of is het pijnlijke loutering? Kunnen de gevoelens van het geweten Gods beeld in de mens wegvagen? Zijn de schuld en daden van mensen jegens elkaar hun eigen werk? Kunnen ze door de mens worden opgelost? Wie is in staat zichzelf te beschermen? Zijn mensen in staat om zichzelf te onderhouden? Wie zijn de sterken in het leven? Wie is in staat om mij te verlaten en op zichzelf te leven? Waarom vraagt God keer op keer dat mensen het werk van zelfreflectie uitvoeren? Waarom zegt God, “Wiens lijden is veroorzaakt door zijn eigen hand?”

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, hfst. 24 en 25


79  Een geschapen wezen moet ten genade van God zijn

Vers 1

Wat God ook van je vragen mag, ga er volledig voor.

Toon Hem je loyaliteit helemaal tot het einde.

Als je Hem ziet op de troon met een blije lach

op de dag dat je deze wereld achter je laat,

kan je lachen van vreugd als je je ogen sluit.

Wat kan je doen voor God, oh geschapene?

Geef je over aan Zijn genade.

Laat God doen zoals Hij wil, zolang Hij gelukkig en tevreden is.

Hoe kan iemand klagen vanbinnen?



Vers 2

Zolang je hier op aarde bent, met alle macht,

en vervul je plicht voor God, stel Hem tevreden, oh~

Zoals Petrus, die van God hield tot de dood,

en werd gekruisigd voor Hem.

Met al wat je doet, stel Hem tevreden.

Wat kan je doen voor God, oh geschapene?

Geef je over aan Zijn genade.

Laat God doen zoals Hij wil, zolang Hij gelukkig en tevreden is.

Hoe kan iemand klagen vanbinnen? Oh~

Laat Hem doen zoals Hij wil, geef je over aan Zijn genade. Oh~

Wat kan je doen voor God, oh geschapene?

Geef je over aan Zijn genade.

Laat God doen zoals Hij wil, zolang Hij gelukkig en tevreden is.

Hoe kan iemand klagen vanbinnen?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, hfst. 41


80  God hoopt dat de mens God liefheeft met heel zijn hart, geest, en kracht

1 God heeft Zijn werk in de mensen van de kerk bijna voltooid. Daarna zal Hij in alle woede verschijnen voor alle mensen. Dit werk moet via God worden verricht door verschillende rampen op aarde op te wekken. Maar het is geenszins het geval dat God zal verschijnen. Gedurende deze tijd zal iedereen die in de natie van de grote rode draak woont met rampspoed te maken krijgen, en hieronder valt natuurlijk ook het koninkrijk op aarde (de kerk). Dit is precies het moment waarop de feiten boven tafel komen. Zo wordt het door alle mensen ervaren en kan niemand ontsnappen. Dit is door God voorbestemd. En vanwege de komst van rampspoed, zullen mensen alleen kunnen denken aan wat ze vóór zich zien en alle andere dingen negeren, en zal het hun moeilijk vallen om van God te genieten te midden van rampspoed. Daarom wordt mensen gevraagd om God met heel hun hart lief te hebben in deze prachtige tijd, zodat ze de kans niet mislopen.

2 Zo zal het werk van getuigenis van het volk van God ten einde komen. Daarna zal God de volgende stap van het werk beginnen: Hij zal het land van de grote rode draak verwoesten en uiteindelijk mensen in het hele heelal ondersteboven aan het kruis spijkeren. Daarna zal Hij de hele mensheid vernietigen – dit zijn de toekomstige stappen van Gods werk. Jullie moeten er daarom naar streven je best te doen om God lief te hebben in deze vredige omgeving. In de toekomst zullen jullie geen kansen meer hebben om God lief te hebben, want alleen mensen in het vlees hebben de kans om God lief te hebben. Wanneer ze in een andere wereld leven, zal niemand het hebben over het liefhebben van God. Is dit niet de verantwoordelijkheid van een schepsel?

3 En hoe moeten jullie God liefhebben in jullie levensdagen? Heb je daar ooit over nagedacht? Wacht je met het liefhebben van God tot na je dood? Is dit geen lege praat? Waarom streef je het liefhebben van God vandaag niet na? Het is te hopen dat jullie God met heel je hart, met heel je verstand en met al je kracht kunnen liefhebben, net zoals jullie je eigen leven koesteren. Is dit geen leven met de hoogste betekenis? Waar anders zouden jullie de zin van het leven kunnen vinden? Zijn jullie niet stekeblind? Ben je bereid God lief te hebben? Nu dan: wat moet je doen? Heb God moedig lief, zonder voorbehoud.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, hfst. 42


81  Mogen wij Gods liefelijkheid kennen

Couplet 1

We wonen in dit vuile land

en worden diep vervolgd door de grote rode draak.

En we hebben er een haat voor ontwikkeld.

Het staat tussen ons en God,

verleidt hebzucht naar onze toekomstperspectieven.

We worden negatief en weerstaan God.

Het heeft ons bedrogen, verdorven en verwoest tot nu,

tot we Gods liefde niet meer kunnen

terugbetalen met ons hart.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.



Couplet 2

We willen God liefhebben,

maar ondanks onszelf zijn we machteloos.

We zijn allemaal slachtoffers.

Om deze reden

haten we de rode draak vanuit het diepste,

en kunnen alleen wachten tot God het vernietigt.

We moeten ons hart richten op

het vervullen van Gods wil, van God houden.

Op dat pad moeten we gaan.

Het is hoe we ons leven moeten leven.

We moeten Gods wil als ons doel zien

en een leven vol betekenis en glans leven.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.



Couplet 3

Zo zullen we sterven zonder spijt,

met een hart vol voldoening en troost.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.




82  Ben je bereid om God de liefde in je hart te geven?

1 Als mensen geen enkel doel nastreven wanneer ze in God geloven, is hun leven voor niets; wanneer hun stervensuur aanbreekt, zullen ze alleen de blauwe lucht en de stoffige aarde zien. Is dat een zinvol leven? Als je bij leven aan Gods vereisten kunt voldoen, is dat dan niet iets prachtigs? Waarom breng je jezelf toch altijd zo in de problemen en waarom ben je altijd zo moedeloos? Mijn eed aan God bestond alleen uit de belofte van mijn hart. Zoiets zou ik nooit doen – het enige wat ik wil, is de God die ik met mijn hart liefheb troosten, zodat Zijn Geest in de hemel wordt getroost. Het hart is misschien kostbaar, maar de liefde is waardevoller. Ik zou de meest waardevolle liefde in mijn hart aan God geven zodat Hij kan genieten van het mooiste wat ik heb en zodat Hij tevreden kan zijn door de liefde die ik aan Hem offer.

2 Ben jij bereid je liefde aan God te geven, zodat Hij ervan kan genieten? Ben je bereid hiervan het kapitaal van je bestaan te maken? Mijn ervaringen hebben me getoond dat hoe meer liefde ik aan God geef, hoe meer vreugde ik schep in het leven. Verder heb ik grenzeloze kracht, offer ik graag mijn hele lichaam en geest op en heb ik voortdurend het gevoel dat ik God nooit genoeg kan liefhebben. Als je God werkelijk wilt liefhebben, zul je altijd meer liefde hebben om aan Hem terug te geven – en als dat het geval is, wie of wat zou dan ooit jouw liefde voor God in de weg kunnen staan? God koestert de liefde van alle mensen. Voor iedereen die Hem liefheeft, worden Zijn zegeningen verdubbeld, want de liefde van de mens is zo moeilijk te verkrijgen, en er is zo weinig van.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het pad … (3)


83  Wat God vervolmaakt, is het geloof

1 In het werk van de laatste dagen wordt van ons het uiterste aan geloof en liefde gevergd. We kunnen struikelen door de geringste onoplettendheid, want deze fase van het werk is anders dan alle voorgaande: wat God vervolmaakt, is het geloof van de mensheid, dat zowel onzichtbaar als ontastbaar is. Wat God doet, is woorden omzetten in geloof, liefde en leven. Mensen moeten een punt bereiken waarop ze honderden louteringen hebben verdragen en een geloof hebben dat groter is dan dat van Job. Ze moeten ongelooflijk lijden en allerlei martelingen verdragen zonder God ooit te verlaten. Wanneer ze gehoorzaam zijn tot de dood en een groot geloof in God hebben, is deze fase van Gods werk voltooid.

2 Gods werk is niet zo simpel als jullie je voorstellen. Hoe minder het overeenstemt met de noties van mensen, hoe dieper de betekenis ervan; en hoe meer het overeenstemt met de noties van mensen, hoe minder waardevol het is, hoe meer het echte betekenis ontbeert. Overweeg deze woorden zorgvuldig. Wat God doet, is woorden omzetten in geloof, liefde en leven. Mensen moeten een punt bereiken waarop ze honderden louteringen hebben verdragen en een geloof hebben dat groter is dan dat van Job. Ze moeten ongelooflijk lijden en allerlei martelingen verdragen zonder God ooit te verlaten. Wanneer ze gehoorzaam zijn tot de dood en een groot geloof in God hebben, is deze fase van Gods werk voltooid.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het pad … (8)


84  Volg je het juiste traject van geloof in God?

1 Velen geloven in God maar weten noch wat God verlangt noch wat Satan verlangt. Ze geloven anderen domweg en volgen hen blindelings en hebben zodoende nooit een normaal christelijk leven gehad; bovendien hebben ze nooit normale persoonlijke relaties gehad, laat staan een normale relatie van een mens met God. Hieruit kan men opmaken dat de problemen en fouten van de mens, en andere factoren die de wil van God kunnen dwarsbomen, veelvuldig zijn. Dit is voldoende bewijs dat de mens nog niet op het juiste traject is terechtgekomen ten aanzien van het geloof in God, en ook niet de echte ervaring van het menselijk leven is binnengegaan.

2 Wat betekent het dan om op het juiste traject tekomen ten aanzien van het geloof in God? Op het juiste traject terecht komen betekent dat je op elk moment je hart stil kunt maken voor God, en van een normale omgang met God kunt genieten. Gaandeweg kom je dan te weten wat de mens mist en leer je langzaam God beter kennen. Hierdoor zal je dagelijks nieuwe visies en verlichting van je geest bereiken; je verlangen groeit meer en meer om de waarheid binnen te gaan. Elke dag is er nieuw licht en nieuw begrip. Door dit pad word je gaandeweg bevrijd van de invloed van Satan, en wordt je leven grootser. Zo’n mens zit op het juiste traject.

3 Ben je iemand die op het juiste traject zit? In welke zaken heb je je bevrijd van de ketenen van Satan en van de invloed van Satan? Als je het juiste traject nog niet hebt gevonden is je verbinding met Satan nog niet verbroken. Kan dit zoeken naar de liefde voor God zo leiden tot een liefde die authentiek, toegewijd en puur is? Je zegt dat je liefde voor God onwankelbaar is en uit je hart komt, maar je bent nog niet van de ketenen van Satan losgebroken. Houd je God niet voor de gek? Als je een pure liefde voor God wil bereiken en volledig gewonnen wil zijn door God, en tot de mensen van het koninkrijk gerekend wil worden, moet je je eerst je op het juiste traject begeven ten aanzien van het geloof in God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben


85  De minimumvereisten om iemand te zijn die God dient

1 Vanaf het begin van Zijn werk in het gehele universum heeft God vele mensen, uit alle rangen en standen, voorbestemd om Hem te dienen. Het is Zijn doel Zijn eigen wil te realiseren en ervoor te zorgen dat Zijn werk op aarde probleemloos wordt verwezenlijkt. Dit is Gods doel wanneer Hij mensen kiest om Hem te dienen. Ieder mens die God dient, moet deze wil van God begrijpen. Door middel van Zijn werk zijn mensen beter in staat Gods wijsheid en almacht te begrijpen en de principes van Zijn werk op aarde te zien.

2 God komt daadwerkelijk naar de aarde om Zijn werk te doen en legt daarbij contact met mensen zodat zij Zijn daden duidelijker leren kennen. Vandaag de dag heeft jullie groep het geluk de praktische God te dienen. Dit is voor jullie een zegen van onschatbare waarde. In werkelijkheid is het God die jullie op een hoger niveau brengt. Wanneer God iemand uitkiest om Hem te dienen, hanteert Hij altijd Zijn eigen principes. God dienen is absoluut niet, zoals mensen het zich dat voorstellen, eenvoudig een kwestie van enthousiasme. Vandaag zien jullie dat hoe eenieder die God dient in Zijn aanwezigheid, dit doet omdat hij de begeleiding van God heeft en het werk van de Heilige Geest, en omdat zij mensen zijn die naar de waarheid zoeken. Dit zijn de minimumvereisten waaraan al degenen die God dienen moeten voldoen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Religieuze diensten moeten worden gezuiverd


86  Je kunt God pas dienen wanneer je gezindheid verandert

1 God dienen is geen eenvoudige taak. Degenen wier verdorven gezindheid onveranderd blijft kunnen God nooit dienen. Als jouw gezindheid niet door Gods woord is geoordeeld en getuchtigd, vertegenwoordigt jouw gezindheid nog steeds Satan. Dit is voldoende om te bewijzen dat je God dient vanuit je eigen goede intentie. Dit is dienst die gebaseerd is op je satanische natuur. Je dient God met je natuurlijke karakter en volgens je persoonlijke voorkeuren, sterker nog, je blijft maar denken dat God zich verheugt in alles wat je maar wilt doen en alles haat wat je niet wilt doen, en je wordt in je werk geheel geleid door je eigen voorkeuren. Kan dit God dienen worden genoemd?

2 Uiteindelijk zal de gezindheid van je leven er geen jota mee veranderen; in tegendeel, je zult nog koppiger worden omdat je God hebt gediend, en hierdoor raakt je verdorven gezindheid nog dieper geworteld. Op deze manier zul je van binnen regels over het dienen van God ontwikkelen die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op je eigen karakter en de ervaring die je opdoet met het dienen volgens je eigen gezindheid. Deze les kan worden getrokken uit de menselijke ervaring. Het is de levensfilosofie van de mens. Zulke mensen behoren tot de farizeeën en de religieuze functionarissen. Wanneer zij niet op een gegeven moment wakker worden en berouw tonen, zullen zij beslist de valse christussen en de antichristen worden die de mensen in de laatste dagen misleiden. De valse christussen en de antichristen waarover is gesproken zullen voortkomen uit dergelijke mensen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Religieuze diensten moeten worden gezuiverd


87  Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

Vers 1

Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt

van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet,

geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorden te meten,

zul je een toekomst hebben.

Maar als je vasthoudt aan oude dingen, ze koesterend,

kun je niet gered worden, zal God je nooit opmerken.

In Gods werk en woord, verwijst Hij niet

naar de oude praktijken van het verleden en de oude dingen.

Als je vervolmaakt wilt worden, moet je voorbije zaken achter je laten.

Wat juist was of gedaan door God moet ook opzijgezet worden.

Zelfs als het het werk van de Geest was, moet je het opzijzetten.

Dit is wat God vereist. Alles moet worden vernieuwd.



Vers 2

God is altijd nieuw en nooit oud.

Hij houdt niet vast aan Zijn oude woorden noch volgt Hij enige regel.

Als een menselijk wezen, klamp je je vast aan voorbije zaken,

ze strak toepassend zoals formules.

Terwijl God niet langer werkt zoals voorheen,

zijn jouw woorden en daden niet storend?

Als je je vastklampt aan het verleden, ben je dan geen vijand van God?

Ben je bereid je leven te laten verwoesten door oude dingen?

Als je vervolmaakt wilt worden, moet je voorbije zaken achter je laten.

Wat juist was of gedaan door God moet ook opzijgezet worden.

Zelfs als het het werk van de Geest was, moet je het opzijzetten.

Dit is wat God vereist. Alles moet worden vernieuwd.



Vers 3

Deze oude dingen maken je tot een mens dat Gods werk belemmert.

Is dat het soort mens dat je wilt zijn?

Als je dat echt niet wilt, hou dan op.

Draai om, begin opnieuw, God onthoudt je vorige dienst niet.

Als je vervolmaakt wilt worden, moet je voorbije zaken achter je laten.

Wat juist was of gedaan door God moet ook opzijgezet worden.

Zelfs als het het werk van de Geest was, moet je het opzijzetten.

Dit is wat God vereist. Alles moet worden vernieuwd.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Religieuze diensten moeten worden gezuiverd


88  Een geloof dat God niet eert

1 Dat de mens God niet kan gehoorzamen komt omdat hij bezeten is door wat eerder is gebeurd. Deze dingen hebben mensen allerlei opvattingen en illusies over God gegeven en hebben het beeld van God in hun gedachten gevormd. Waar zij dus in geloven zijn hun eigen opvattingen en de normen van hun eigen verbeelding. Als je de God die hier en nu echt werk verricht afmeet aan de God van je eigen verbeelding, dan komt je geloof van Satan en volg je je eigen voorkeuren – en God wil zo’n geloof niet.

2 Ongeacht hun mooie kwalificaties en ongeacht hun toewijding – zelfs als ze zich levenslang hebben ingespannen voor Zijn werk en ze zichzelf als martelaren hebben gegeven – keurt God geen enkele van hen met zo’n geloof goed. Hij geeft ze alleen maar een beetje genade en staat toe dat ze er een poosje van kunnen genieten. Zulke mensen zijn niet in staat om de waarheid in de praktijk te brengen. De Heilige Geest werkt niet in hen en God op zijn beurt zal eenieder van hen verdrijven. Of ze nu oud of jong zijn, zij die God niet gehoorzamen in hun geloof en de verkeerde motivatie hebben zijn degenen die dwarsliggen en storen en zulke mensen zullen zonder twijfel worden geëlimineerd door God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen


90  Volg Gods woorden voor goede relaties met anderen

1 Als je een normale relatie met God wilt hebben, moet je hart zich tot God keren. Met dit als fundament zul je ook een normale relatie hebben met andere mensen. Als je geen normale relatie met God hebt, dan zal, ongeacht wat je doet om je relaties met andere mensen te onderhouden, ongeacht hoe hard je werkt of hoeveel energie je besteedt, alles alleen maar betrekking hebben op een menselijke levensfilosofie. Je onderhoudt je positie onder de mensen via een menselijk perspectief en een menselijke filosofie zodat mensen je zullen loven, maar je volgt niet het woord van God om normale relaties aan te gaan met mensen. Als je je niet richt op je relaties met mensen maar een normale relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en te leren Hem te gehoorzamen, dan zal je relatie met alle mensen natuurlijkerwijze normaal worden.

2 Op deze manier worden deze relaties niet tot stand gebracht in het vlees, maar op het fundament van Gods liefde. Er zijn bijna geen vleselijke interacties, maar in de geest is er communicatie, onderlinge liefde, onderlinge troost en voorziening voor elkaar. Dit wordt allemaal gedaan op het fundament van een hart dat God tevredenstelt. Deze relaties worden niet onderhouden door te vertrouwen op een menselijke levensfilosofie, maar worden op een heel natuurlijke manier gevormd door een last voor God te dragen. Er is geen inspanning van de mens voor nodig. Je hoeft alleen maar te praktiseren volgens de principes van het woord van God. Als je je niet richt op je relaties met mensen maar een normale relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en te leren Hem te gehoorzamen, dan zal je relatie met alle mensen natuurlijkerwijze normaal worden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan


91  De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God

Intro

God gebruikt mensen die anders lijken.

Ze lijken niet rationeel, hebben geen goede relaties.

Maar ze spreken niet achteloos. Ze spreken gepast.

En hun hart is altijd in stilte voor God.



Vers 1

Zij die door God worden gebruikt

tonen geen liefde naar buiten en willen geen indruk maken.

Maar als zij spirituele dingen zeggen,

openen ze hun hart en voorzien ze iedereen

onbaatzuchtig van de verlichting

die ze hebben verkregen door echte ervaring voor God.

Zo tonen zij hun liefde voor God

en stellen ze Gods wil tevreden.



Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.



Vers 2

Zij die door God worden gebruikt

zijn, als ze worden bespot en belasterd,

in staat niet te worden beheerst

door mensen of dingen van buitenaf,

en kunnen nog steeds stil zijn voor God.

Zulke personen hebben schijnbaar hun eigen unieke inzichten.

Ongeacht van wat anderen doen,

zal hun hart God nooit verlaten.



Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.



Vers 3

Zij die door God worden gebruikt,

wanneer anderen achteloos vrolijk kletsen,

blijven zij kalm en bidden tot God.

Zoeken Zijn intenties of denken aan Zijn woord.

Ze denken er nooit aan hoe ze gepaste

relaties met anderen moeten onderhouden.

Zulke personen lijken er geen levensfilosofie op na te houden.



Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.



Brug

Gods maatstaf om de mens te gebruiken

is dat ze in staat zijn om hun hart naar Hem te keren,

en naar Zijn woord verlangen, en de waarheid zoeken.

Zulke personen kunnen verlicht zijn

en het werk van de Heilige Geest verkrijgen.



Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan


92  Hoe stil te zijn voor God

Intro

Neem tijd vrij van mensen en dingen:

voor je eigen geestelijke toewijding,

zodat je rust kunt brengen in je hart

en stil kunt worden voor God.

Schrijf op wat je begrijpt van Gods woord,

hoe Hij je bewogen heeft,

of het nu diep of oppervlakkig is,

en probeer stil te zijn voor Hem.



Couplet 1

Neem elke dag een paar uur

voor echt spiritueel leven

en je leven voelt die dag verrijkt

en je hart zal helder en licht zijn.

Je geeft je hart meer aan God,

hebt een sterkere geest en gesteldheid.

Je betreedt het pad van de Heilige Geest,

God zal je zeker zegenen.



Voor-refrein 1

In het begin boek je misschien

niet het beste resultaat,

maar wees niet zwak en geef niet op.

Blijf gewoon hard werken.



Refrein

Om je hart tot rust te brengen voor God

moet je bewust meewerken, meewerken!



Couplet 2

Hoe meer je een spiritueel leven leidt,

des te meer je hart wordt vervuld

van Gods woord,

altijd bezig met deze zaken

en altijd met deze last.

Spreek dan tot God vanuit je hart,

door je eigen spirituele leven.

Vertel Hem wat je denkt en wat je wilt doen,

en over je begrip en visie op Zijn woord.



Voor-refrein 2

Houd niets achter voor God,

probeer je hart uit te storten voor Hem,

beken je ware gevoelens,

spreek vrijelijk van wat er speelt in je hart.



Brug

Doe dit meer en je voelt Zijn lieflijkheid,

en je hart komt dichter bij God.

Je zult voelen dat God je het dierbaarst is,

wat er ook gebeurt, je verlaat Zijn zijde niet.

Oefen elke dag op deze manier,

zet het niet uit je gedachten,

behandel het als je roeping,

dan vult Gods woord je hart.

Wat je liefhebt is altijd in je hart.

Niemand neemt je dat nog af.

God zal waarlijk in je leven

en een plek hebben in je hart.



Refrein

Om je hart tot rust te brengen voor God

moet je bewust meewerken, meewerken!

Om je hart tot rust te brengen voor God

moet je bewust meewerken, meewerken!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad


93  God vervolmaakt alleen hen die waarlijk van Hem houden

1 Als jullie wensen te worden vervolmaakt door God, moeten jullie leren om alle dingen te ervaren en verlicht te zijn in alles hetgeen jullie tegenkomen. Wanneer je iets tegenkomt, of het nu goed of slecht is, dan zou je er voordeel uit moeten halen en het zou niet mogen leiden tot passiviteit. Wat er ook gebeurt, je zou in staat moeten zijn om het te kunnen overwegen door aan de kant van God te staan en het niet vanuit het oogpunt van de mens te analyseren of te bestuderen. Als dit de manier is van je ervaring, dan zal je hart worden overgenomen door de lasten van je leven; jij zult constant in het licht van Gods aangezicht leven en niet gemakkelijk afwijken in je beoefening. Zo iemand heeft grote vooruitzichten. Er zijn zoveel mogelijkheden om door God te worden vervolmaakt. Het hangt er allemaal van af of jullie diegenen zijn die echt van God houden en of jullie de vastberadenheid hebben om door God te worden vervolmaakt, door God te worden gewonnen en zijn zegeningen en erfenis ontvangen.

2 Het zal jullie niet baten om alleen vastberadenheid te hebben. Jullie moeten veel kennis hebben, anders zullen jullie altijd afwijken in jullie beoefening. De meesten hebben zich beperkt tot het louter koesteren in de genade van God en zijn alleen bereid om slechts enige troost van het vlees van Hem te ontvangen. Ze zijn niet bereid om meer en hogere openbaringen te ontvangen, wat aantoont dat het hart van de mens nog steeds altijd aan de buitenkant staat. En ze geven niets om de vraag of ze vervolmaakt kunnen worden. De levens van de meesten zijn nog steeds vulgair en decadent, zonder de minste verandering. Ze doen het met het absolute minimum, op drift in een doelloos bestaan. Er zijn maar weinigen die ernaar streven het woord van God in alle dingen binnen te gaan, meer verrijkende dingen te verwerven, om degenen van grotere welstand te worden in het huis van God heden ten dage en om meer van Gods zegeningen te ontvangen. Als je ernaar streeft door God in alle dingen te worden vervolmaakt; als je in alles door God verlicht wilt worden, ben je, alleen op deze manier, waardig en geschikt om door God te worden vervolmaakt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Beloften aan hen die vervolmaakt zijn


94  Je moet proberen te worden vervolmaakt door God in alle dingen

1 Op dit moment is datgene wat jullie in de eerste plaats moeten zoeken, door God te worden vervolmaakt in alle dingen en door God te worden vervolmaakt middels alle mensen, zaken en dingen waarmee jullie worden geconfronteerd, zodat wat God is meer in jullie zal worden opgenomen. Jullie moeten eerst de erfenis van God op aarde ontvangen voordat jullie in aanmerking komen om meer en grotere zegeningen van God te erven. Alle dergelijke dingen zijn hetgeen waarnaar jullie zouden moeten zoeken en dat wat jullie eerst moeten begrijpen. Hoe meer je probeert door God in alle dingen te worden vervolmaakt, hoe meer je in staat zult zijn om de hand van God in alle dingen te kunnen zien, daarbij actief zoekend om het wezen van Gods woord en de realiteit van Zijn woord binnen te gaan door verschillende vooruitzichten en in verschillende zaken. Je kunt niet tevreden zijn met dergelijke passieve toestanden als enkel maar geen zonden begaan, of geen noties hebben, geen levensfilosofie en geen menselijke wil.

2 God vervolmaakt de mens op verschillende manieren en het is mogelijk dat je in alle opzichten als gevolg daarvan vervolmaakt wordt. Je kunt niet alleen worden vervolmaakt in termen van het positieve, maar ook van het negatieve, waardoor je je verrijkt met wat je verkrijgt. Elke dag zijn er mogelijkheden om te worden vervolmaakt en is er tijd om door God gewonnen te worden. Na een periode van zo’n ervaring zul je enorm veranderd zijn. Je zult nu een natuurlijk inzicht kunnen krijgen in veel dingen die je voorheen niet begreep; zonder dat je anderen nodig hebt om je te leren, onbewust zul je door God verlicht worden, zodat je verlichting in alle dingen hebt en al je ervaringen in details treden. God zal je leiden zodat je niet naar beide kanten buigt. Dan zul je door Hem op het pad naar volmaaktheid worden gezet.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Beloften aan hen die vervolmaakt zijn


95  Gods beloften aan degenen die vervolmaakt zijn

1 Degenen die vervolmaakt zullen worden door God zijn zij die Gods zegeningen en Zijn erfenis zullen ontvangen. Dat wil zeggen, ze nemen in wat God heeft en is, zodat het wordt wat ze innerlijk hebben; ze hebben alle woorden van God in hen gesmeed; wat het wezen van God ook is, jullie zijn in staat om alles op te nemen zoals het is en daardoor naar de waarheid te leven. Dit is het soort mens dat door God vervolmaakt en gewonnen is. Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het erven van deze zegeningen die door God zijn geschonken: Het ontvangen van de ganse liefde van God. Handelen in overeenstemming met Gods wil in alle dingen. Het ontvangen van de leiding van God, leven onder het licht van God en verlicht worden door God.

2 Leven op aarde naar het door God geliefde beeld; God oprecht liefhebben zoals Petrus deed, gekruisigd voor God en waardig om te sterven als beloning voor Gods liefde; dezelfde glorie hebben als Petrus. Geliefd zijn, gerespecteerd en bewonderd door iedereen op aarde. Het overwinnen van alle gebondenheid van de dood en Hades, geen gelegenheid geven aan Satans werk, doordrongen zijn met God, leven in een frisse en levendige geest en geen gevoel van vermoeidheid hebben. Het hebben van een onuitsprekelijk gevoel van opgetogenheid en opwinding te allen tijde in het leven, alsof men de komst van de dag van Gods heerlijkheid heeft gezien. Het ontvangen van Gods glorie en een gelaatsuitdrukking hebben vergelijkbaar met Gods geliefde heiligen. Het worden van hetgeen God liefheeft op aarde, dat is de geliefde zoon van God. Het veranderen van vorm en met God naar de derde hemel opstijgen, het vlees overstijgen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Beloften aan hen die vervolmaakt zijn


96  Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

Vers 1

Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn,

geliefd door God en trouw aan Hem zijn.

Of je nu vooraan of achter anderen staat,

Gods vreugde kun je winnen

en je zult stevig voor God staan.

Hoe een ander je ook behandelt,

jij bewandelt je eigen pad,

geef je zorgen aan Gods lasten.

Enkel zo ben je een dierbare van God.

Enkel zo ben je een dierbare van God.

Een dierbare van God is Zijn vertrouweling.

Zij delen in Gods zorgen en behoeftes.

Ondanks lijden en zwakte, konden zij pijn doorstaan,

ze gaven op waarvan ze hielden voor het tevreden stellen van God.

Tevreden stellen van God.



Vers 2

Gods dierbaren kunnen Hem dienen

want aan hen werden Gods opdracht en lasten geschonken.

Ze nemen Gods hart als het hunne aan,

denken niet na over of zij iets zullen winnen of verliezen.

Ook zonder vooruitzichten,

geloven zij met een Godlievend hart.

Daarom is zo iemand een dierbare van God.

Enkel zo ben je een dierbare van God.

Enkel zo ben je een dierbare van God.

Een dierbare van God is Zijn vertrouweling.

Zij delen in Gods zorgen en behoeftes.

Ondanks lijden en zwakte, konden zij pijn doorstaan,

ze gaven op waarvan ze hielden voor het tevreden stellen van God.

Tevreden stellen van God.



Vers 3

God geeft meer lasten aan mensen als zij.

Door hen drukt God uit wat Hij zal doen.

Daardoor houdt God van mensen als zij.

Dienaren zijn zij naar Zijn eigen hart.

Een dierbare van God is Zijn vertrouweling.

Zij delen in Gods zorgen en behoeftes.

Ondanks lijden en zwakte, konden zij pijn doorstaan,

ze gaven op waarvan ze hielden voor het tevreden stellen van God.

Tevreden stellen van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe te dienen in harmonie met Gods wil


97  Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

Couplet 1

Jezus voltooide de opdracht van God,

het werk van verlossing van alle mensen

door zich te bekommeren om Gods wil,

zonder egoïstisch doel of plan.

Plaatste Hij Gods plan centraal.

Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God.

Hij zou zoeken en altijd bidden.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.



Couplet 2

Hij bad en sprak: “God de Vader! Bereik dat wat uw wil is.

Handel niet naar mijn intenties, maar handel naar uw plan.

Waarom zou u geven om de mens die zwak is,

die als een mier in uw hand is?

Ik wens alleen uw wil uit te voeren.

Doe in mij zoals u bedoelt.”



Couplet 3

Op de weg naar Jeruzalem, voelde Jezus’ hart gekweld.

Maar toch hield Hij Zijn woord, voortgestuwd naar waar Hij gekruisigd zou worden.

Tenslotte werd Hij aan het kruis genageld, werd Hij een beeld van zondig vlees,

het werk van verlossing voltooiend,

uitrijzend boven de ketens van de dood.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.



Couplet 4

Jezus leefde voor drieëndertig jaar, terwijl hij alles deed om God tevreden te stellen,

dacht nooit aan verlies of winst

maar aan de wil van God de Vader.

De dienst van de Heer Jezus was altijd op één lijn met de wil van God.

Dus was Hij geschikt om de last van verlossing te volbrengen.

Hij doorstond eindeloos lijden,

en Satan verleidde Hem talloze keren.

Maar Hij was nooit ontmoedigd.

In vertrouwen en liefde, gaf God Hem deze taak.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.

En alleen in tijden zoals deze zal je durven zeggen dat je Zijn wil doet,

dat je Zijn opdracht volbrengt,

dat je God waarlijk dient, God waarlijk dient.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe te dienen in harmonie met Gods wil


98  Om God te dienen moeten jullie Hem je hart geven

1 Jezus kon Gods opdracht – het werk van de verlossing van de hele mensheid – voltooien omdat Hij alle aandacht schonk aan Gods wil, zonder enige plannen of regelingen voor Zichzelf te maken. Hij leefde drieëndertig jaar en gedurende die tijd spande Hij Zich altijd tot het uiterste in om aan Gods wil te voldoen in overeenstemming met Gods werk destijds. Vanwege Zijn dienst aan God die in harmonie was met Gods wil, legde God de zware last van de verlossing van de hele mensheid op Zijn schouders en zorgde ervoor dat Hij die volbracht, en Hij was bekwaam en gerechtigd om deze belangrijke taak te voltooien. Zijn hele leven verdroeg Hij onmetelijk lijden voor God en talloze malen werd Hij verzocht door Satan, maar nooit verloor Hij de moed. God gaf Hem zo’n immense taak omdat Hij Hem vertrouwde en liefhad.

2 Als jullie je hart niet aan God geven, als jullie niet zoals Jezus heel zorgvuldig omgaan met Gods wil, dan kan God jullie niet vertrouwen en zal Hij uiteindelijk over jullie oordelen. Misschien koester je tegenwoordig, in je dienst aan God, steeds het voornemen om God te misleiden en ga je steeds op een plichtmatige manier met Hem om. Kortom, ongeacht al het andere: als je God bedriegt, zul je een meedogenloos oordeel ondergaan. Jullie moeten ervan profiteren dat jullie zojuist het juiste pad van dienst aan God zijn opgegaan om eerst jullie hart aan God te geven, met onverdeelde loyaliteit. Of je nu tegenover God of tegenover andere mensen staat, je hart moet altijd naar God gekeerd zijn en je moet het voornemen hebben om God lief te hebben zoals Jezus dat deed. Op deze manier zal God je vervolmaken, zodat je een dienaar van God wordt die naar Zijn hart is.

3 Als je werkelijk wilt worden vervolmaakt door God, en als je wilt dat jouw dienst in harmonie is met Zijn wil, moet je je eerdere opvattingen over geloof in God veranderen en de oude manier waarop je God diende, veranderen, zodat God meer van je vervolmaakt. Zo zal God je niet in de steek laten en zul je net als Petrus in de voorhoede zitten van hen die God liefhebben. Als je nog steeds geen berouw toont, ga je een einde als dat van Judas tegemoet. Dit moet iedereen die in God gelooft, begrijpen. Jullie moeten ervan profiteren dat jullie zojuist het juiste pad van dienst aan God zijn opgegaan om eerst jullie hart aan God te geven, met onverdeelde loyaliteit. Of je nu tegenover God of tegenover andere mensen staat, je hart moet altijd naar God gekeerd zijn en je moet het voornemen hebben om God lief te hebben zoals Jezus dat deed. Op deze manier zal God je vervolmaken, zodat je een dienaar van God wordt die naar Zijn hart is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe te dienen in harmonie met Gods wil


99  Het principe van het werk van de Heilige Geest

Vers 1

De Heilige Geest werkt niet eenzijdig

en de mens kan niet alleen werken.

De mens werkt zij aan zij met Gods Geest.

Het wordt samen gedaan.

De mens’ inspanning en het werk van de Heilige Geest

geven kennis van Gods woord.

Door dit elke dag te doen kan er geleidelijk

een volmaakte persoon worden gemaakt.

Het vergt wat werk om verlicht te worden, door de Heilige Geest,

door samenwerking en actief bidden, zoeken en dichterbij God komen.



Vers 2

God doet geen bovennatuurlijke dingen,

maar mensen denken dat God alles doet.

Ze wachten gewoon, bidden en lezen Gods woord niet,

en wachten op de Heilige Geest.

Maar zij die begrijpen, denken anders: God werkt naar mijn doen.

Het effect van Zijn werk hangt af van mij.

Ik moet er alles aan doen om Zijn woord te zoeken.

Het vergt wat werk om verlicht te worden, door de Heilige Geest,

door samenwerking en actief bidden, zoeken en dichterbij God komen.



Vers 3

Hoe meer mensen leren hun deel te doen,

hoe meer ze het verwerven van de normen van Gods vereisten nastreven,

en hoe groter het werk van de Heilige Geest.

Het vergt wat werk om verlicht te worden, door de Heilige Geest,

door samenwerking en actief bidden, zoeken en dichterbij God komen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je de werkelijkheid kunt kennen


100  Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid

Vers 1

God is een praktische God.

Al Zijn werk, elk woord van Hem,

de waarheden die Hij uitdrukt zijn praktisch.

Al het andere is hol en ongegrond.

De Heilige Geest zal de mensen leiden

naar de woorden van God.

Om de realiteit te betreden, moet de mens

het zoeken, kennen en ervaren.

Zij die realiteit hebben en kennen

zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God,

en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.



Vers 2

Hij die meer realiteit kent, kan zien

wiens woorden echt zijn, en heeft minder noties.

Hoe meer ervaring, hoe meer de mensen Gods daden kennen

en hun verdorvenheid afwerpen.

Hoe meer realiteit ze hebben,

hoe meer ze God kennen,

het vlees haten en de waarheid liefhebben,

dichter bij Gods standaarden.

Zij die realiteit hebben en kennen

zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God,

en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.



Vers 3

Leef in het aanwezige licht van God,

je pad van oefening zal duidelijk zijn.

Je kan jezelf bevrijden van vroegere praktijken

en oude religieuze begrippen.

Nu is de focus op de realiteit.

Hoe meer de mens deze bezit,

hoe duidelijker hun kennis van de waarheid

en begrip van Gods wil.

Zij die realiteit hebben en kennen

zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God,

en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je de werkelijkheid kunt kennen


102  Geloof dat God de mens zeker compleet zal maken

Of je gezegend bent of vervloekt, zal in de toekomst besloten worden op basis van de dingen die je vandaag doet. Als jullie volmaakt worden gemaakt door God zal dat nu zijn, in dit tijdperk; er zal geen andere gelegenheid in de toekomst zijn. Op dit moment wil God jullie nu werkelijk volmaakt maken, en dit is niet alleen maar bij wijze van spreken. In de toekomst wil God jullie vervolmaken, ongeacht welke beproevingen jullie overkomen, welke gebeurtenissen plaatsvinden, of welke rampen jullie overkomen – dit is een definitief en onbetwist feit. Aan het feit dat het woord van God door de eeuwen en generaties nooit zo’n grote hoogte heeft bereikt als vandaag de dag – het heeft de hoogste sfeer bereikt, en het werk van de Heilige Geest onder alle mensen vandaag de dag is ongekend. Bijna niemand in voorbije generaties heeft dit meegemaakt. Zelfs in het tijdperk van Jezus waren er niet de openbaringen die er vandaag de dag zijn; grote hoogten zijn bereikt in de woorden tot jullie gesproken, de dingen die jullie begrijpen, en de dingen die jullie ervaren. Jullie vertrekken niet te midden van beproevingen en tuchtigingen; dat is voldoende bewijs dat het werk van God weergaloze glorie heeft bereikt. Dit is niet iets waartoe de mens in staat is en het is niet iets wat de mens in stand houdt, maar het is het werk van God zelf. Allerlei feiten van het werk van God tonen dus aan dat God de mens wil vervolmaken, en Hij is zeker in staat om jullie compleet te maken.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over dat iedereen zijn functie vervult


103  De werkelijkheid komt alleen door het in praktijk brengen van Gods woorden

1 Gods werk en woord zijn bedoeld om een verandering in jullie gezindheid te bewerkstelligen. Zijn doel is niet louter dat jullie Zijn werk en woord begrijpen of kennen. Dat is niet genoeg. Mensen moeten alle aspecten van de waarheid in detail ervaren en deze in meer detail verkennen en zoeken. Ze kennen Gods woord en toch brengen ze het niet in praktijk. Dit soort persoon houdt niet van de waarheid en zal uiteindelijk geëlimineerd worden. Om te zijn als een Petrus van de jaren 1990 betekent dit dat ieder van jullie het woord van God moet beoefenen, ware intreding moet hebben in zijn ervaringen en zelfs nog meer en nog grotere verlichting moet verwerven in zijn samenwerking met God, wat jullie steeds meer zal helpen met jullie eigen leven.

2 Als jullie veel van Gods woord hebben gelezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen directe kennis van Gods woord hebben via jullie praktische ervaringen, dan zullen jullie Gods woord niet kennen. Wat jou betreft, is Gods woord niet het leven, maar bestaat het alleen maar uit levenloze letters. En als je alleen maar leeft met inachtneming van levenloze letters, kun je de essentie van Gods woord niet begrijpen en Zijn wil evenmin. Pas wanneer je Zijn woord ervaart in je werkelijke ervaringen zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je openbaren. Alleen via ervaring kun je de geestelijke betekenis begrijpen van veel waarheden en de mysteries van Gods woord ontsluiten.

3 Als je het niet in praktijk brengt, dan zal, hoe duidelijk Zijn woord ook is, het enige wat je begrepen hebt lege letters en doctrines zijn, die voor jou religieuze bepalingen zijn geworden. Is dit niet wat de farizeeën deden? In feite is het proces van geloof in God het proces waarbij jullie Zijn woord ervaren en ook door Hem gewonnen worden, of om het duidelijker te stellen: in God geloven is de kennis en het begrip van Zijn woord hebben en Zijn woord ervaren en naleven; dat is de werkelijkheid achter jullie geloof in God. Als jullie in God geloven en op het eeuwige leven hopen zonder te proberen het woord van God te beoefenen als iets wat je in je hebt, dan zijn jullie dwaas.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in praktijk brengen


104  Beoefen meer waarheid om verder vooruit te komen in het leven

Vers 1

De waarheid die de mens moet bezitten is te vinden in het woord van God.

Een waarheid die erg gunstig is en behulpzaam voor de hele mensheid.

Het is de voedende stof die je lichaam nodig heeft,

een waarheid die de mens zou moeten kennen.

Om zijn normale menselijkheid te herstellen.

Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe sneller je leven zal bloeien.

Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe duidelijker de waarheid wordt.



Vers 2

Als je gestalte groeit zul je de spirituele wereld duidelijker zien.

Je zal meer kracht hebben om Satan te verslaan.

Beoefen Gods woord en je zal de waarheid kennen.

De meeste mensen zijn al tevreden als ze de tekst van Gods woord begrijpen.

Zoals de Farizeeërs focussen zij op doctrines,

zonder de diepte ervan in de praktijk te ervaren.



Vers 3

Hoe kan de zin ‘het woord van God is leven’ voor hen waar zijn?

Alleen door ’t beoefenen van Gods woord

kan het leven van de mens waarlijk bloeien.

Het kan niet groeien simpelweg door het lezen van Gods woord.

Het kan niet groeien simpelweg door het lezen van Gods woord.

Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe sneller je leven zal bloeien.

Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe duidelijker de waarheid wordt.

Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe sneller je leven zal bloeien.

Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe duidelijker de waarheid wordt.



Vers 4

Als je denkt dat het begrijpen van Gods woorden zorgt voor leven en gestalte,

dan is je begrip onjuist.

Gods woord waarlijk begrijpen gebeurt alleen als je de waarheid beoefent.

Je moet begrijpen alleen door ’t beoefenen van de waarheid

kan de waarheid ooit echt worden begrepen.

Alleen door het beoefenen van de waarheid kan de waarheid ooit echt worden begrepen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in praktijk brengen


105  Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is erg betekenisvol

God heeft Zijn woorden aan jullie onthuld,

en nu moeten jullie deze ook echt gaan uitoefenen,

en God zal jullie verlichten en leiden

als jullie deze woorden uitoefenen. Dat is hoe het is.



Vers 1

Weet dat het jullie doel is om

Gods woord in jullie te laten uitwerken,

en echt in de praktijk te begrijpen.

Misschien hebben jullie moeite met het begrijpen van Gods woord,

maar beoefening helpt jullie hiermee.

Jullie moeten veel waarheden kennen,

en deze ook beoefenen.

Dat moet jullie focus zijn.

Jullie moeten vele waarheden kennen en doen.

Dat moet jullie focus zijn.



Vers 2

Jezus leed heel veel in Zijn drieëndertig en een half jaar,

omdat Hij de waarheid naleefde en uitoefende.

Hij voerde Gods wil uit en beoefende de waarheid,

dat is waarom Hij zo leed.

Als Hij de waarheid had gekend, maar de waarheid niet had beoefend,

zou Hij niet zo geleden hebben.

Als Hij de Farizeeën had gevolgd

en de leringen van de Joden,

had Hij niet veel geleden,

nee, had Hij niet veel geleden.



Vers 3

Jezus’ beoefening kan iets tonen wat jullie behoren te weten.

Het effect van Gods werk berust op

de medewerking van de mens.

Dit is iets dat jullie moeten begrijpen,

moeten begrijpen, moeten begrijpen.

Als Jezus geen waarheid had beoefend,

had Hij niet geleden aan het kruis.

Als Hij niet gehandeld had naar Gods wil,

was Zijn gebed dan zo droevig geweest?

Dus dit is het soort pijn dat een persoon moet verdragen,

een persoon moet verdragen.

Als Jezus geen waarheid had beoefend,

had Hij niet geleden aan het kruis.

Als Hij niet gehandeld had naar Gods wil,

was Zijn gebed dan zo droevig geweest?

Dus dit is het soort pijn dat een persoon moet verdragen,

een persoon moet verdragen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in praktijk brengen


106  De geboden van het nieuwe tijdperk

Vocale begeleiding: Hoewel het nu niet het Tijdperk van de Wet is, zijn er nog steeds vele woorden die gelijk zijn aan die in het Tijdperk van de Wet en waaraan onverkort vastgehouden moet worden, en zij worden niet alleen maar uitgevoerd door te vertrouwen op de aanraking door de Heilige Geest, maar ze moeten door mensen nageleefd worden.

1 Vel geen oordeel over het werk van de praktische God; verzet je niet tegen de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd; ken je plaats voor Gods aangezicht en wees niet losbandig; spreek met mate en laat je woorden en daden in overeenstemming zijn met de regelingen die de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd, heeft ingesteld; heb ontzag voor de getuigenis van God; veronachtzaam het werk van God en de woorden uit Zijn mond niet; boots de toon en de bedoelingen van Gods uitspraken niet na; doe naar buiten toe niets wat duidelijk ingaat tegen de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd.

2 Vandaag de dag is het voor de mensen het allerbelangrijkst dat zij zich houden aan wat hieronder vermeld staat. Je moet niet proberen om bij de God die voor je staat een wit voetje te halen of iets voor Hem te verbergen. Spreek geen onreine of hooghartige taal tegen de God die voor je staat. Bedrieg de God die voor je staat niet door mooie woorden en fraaie toespraken met het doel Zijn vertrouwen te winnen. Handel niet oneerbiedig voor Gods aangezicht. Gehoorzaam alle woorden die uit Gods mond komen en verzet je niet tegen Zijn woorden, ga er niet tegen in en betwist ze niet. Leg de woorden die uit Gods mond komen niet op de manier uit die je het best uitkomt. Houd je tong in bedwang, opdat je niet ten prooi valt aan de bedrieglijke plannen van de goddelozen. Let op waar je loopt, opdat je de grenzen die God voor jou heeft gesteld niet overschrijdt. Als je zondigt, zal dit ervoor zorgen dat je de plaats van God inneemt en woorden spreekt die verwaand en hoogdravend zijn en zul je dus door God worden verafschuwd.

3 Je moet de woorden die uit de mond van God komen niet achteloos verspreiden, anders zullen anderen je bespotten en zullen de duivels je voor de gek houden. Gehoorzaam al het werk dat door de God van vandaag gedaan wordt. Zelfs als je het niet begrijpt, moet je er geen oordeel over vellen; het enige wat je kunt doen is te streven en te communiceren. Niemand mag inbreuk maken op Gods oorspronkelijke positie. Het enige wat je kunt doen is de God van vandaag dienen vanuit de standplaats van de mensen. De God van vandaag kun je niet onderwijzen vanaf de plaats van de mensen; dat is misplaatst. Niemand mag op de plaats staan van de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd; in je woorden, daden en diepste gedachten sta je op de standplaats van de mensen. Daar moet je je bij neerleggen, het is de verantwoordelijkheid van de mens, het kan door niemand veranderd worden, en als je dat wel zou doen, zou je inbreuk maken op de bestuursbesluiten. Iedereen moet dat onthouden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De geboden van het nieuwe tijdperk


107  God gebruikt woorden om het hele universum te overwinnen tijdens de laatste dagen

1 God zal woorden gebruiken om het universum te overwinnen. Dat zal Hij niet doen door Zijn vleesgeworden vlees, maar door de uitspraken uit de mond van de vleesgeworden God te gebruiken om alle mensen in het hele universum te overwinnen. Alleen dit is het vleesgeworden Woord en alleen dit is de verschijning van het Woord in het vlees. Misschien schijnt het mensen toe dat God niet veel werk heeft gedaan – maar God hoeft slechts Zijn woorden te uiten om mensen volkomen te overtuigen en versteld te doen staan. Mensen schreeuwen en gillen als er geen feiten zijn. Met de woorden van God vallen ze stil. God zal dit feit zeker bewerkstelligen, want dit is Gods reeds lang gemaakte plan: de komst van het Woord op aarde bewerkstelligen.

2 De komst van het Duizendjarig Koninkrijk op aarde is de komst van Gods woorden op aarde. Het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel is de komst van Gods woorden om onder de mens te leven, om alle daden van de mens en al zijn diepste gedachten te vergezellen. Dit is ook het feit dat God wil bewerkstelligen en het prachtige tafereel van het Duizendjarig Koninkrijk. Dit is het door God gemaakte plan: Zijn woorden zullen duizend jaar lang op aarde verschijnen, al Zijn daden manifesteren en al Zijn werk op aarde voltooien. Daarna zal deze fase van de mensheid tot een einde komen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen


108  Niemand kan Gods woord verlaten

Intro

God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken

om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen.



Vers 1

De Heilige Geest geeft mensen een gevoel.

Mensen zijn standvastig en vredig in hun hart

na het lezen van Gods gegeven woorden,

terwijl zij zich zonder Zijn woorden leeg voelen.

Dat is de kracht van Gods woorden, mensen moeten ze lezen.

Daarna zijn ze gevoed, hebben ze kracht.

Niet lezen maakt hen slap; lezen maakt hen sterk.

Dit is hoe God met Zijn woord op aarde regeert.



Refrein

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens.



Vers 2

Sommigen willen weggaan of zijn moe van Gods werk.

Toch kunnen ze Gods woorden niet verlaten.

Ze zijn zwak en vertrouwen erop om te leven.

Ze zijn opstandig, maar durven God niet te verlaten.

God werkt zo dat Zijn woorden hun macht tonen als

Hij regeert en macht uitoefent; niemand kan Zijn woord verlaten.

Gods woord gaat talloze woningen in, is bij allen bekend.

Alleen dan zal Zijn werk zich verspreiden door de hele wereld.



Refrein

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens.



Brug

Op de dag van Gods glorie, tonen Zijn woorden macht en gezag.

Dan worden Zijn woorden van het begin tot nu bewaarheid en vervuld.

Zo zal God glorie op aarde toekomen,

en dat wil zeggen dat Zijn woorden op aarde zullen regeren.



Refrein

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens, nergens.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen


109  De dag van Gods heerlijkheid

1 Op een dag, wanneer het hele universum tot God terugkeert, zal de kern van Zijn werk door de kosmos heen de uitspraken van God volgen. Op andere plaatsen zullen sommige mensen telefoneren, sommigen zullen een vliegtuig nemen of een boot over de zee, en sommigen zullen lasers gebruiken om de woorden van God te ontvangen. Iedereen zal aanbidden en vol verlangen zijn. Ze zullen allemaal dicht bij God komen en tot God samenkomen. Allen zullen God aanbidden en dit alles zal aan Gods daden zijn toe te schrijven. Vergeet dat niet! God zal nooit ergens anders opnieuw beginnen. God zal dit feit tot stand brengen: Hij zal ervoor zorgen dat alle mensen in het hele universum voor Hem komen te staan en de God op aarde zullen vereren. Zijn werk in andere plaatsen zal ophouden en mensen zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken.

2 De hele religieuze gemeenschap zal ernstige honger lijden en alleen de God van het heden is de bron van levend water, in het bezit van de eeuwig stromende bron tot vreugde van de mens, en mensen zullen komen en zich op Hem verlaten. De dag waarop het hele koninkrijk zich verheugt is de dag van Gods heerlijkheid en wie ook tot jullie komt en Gods goede nieuws ontvangt, zal door God worden gezegend. God zal deze landen en deze mensen zegenen en voor ze zorgen. De toekomstige koers is als volgt: degenen die de woorden uit Gods mond krijgen, zullen een pad ter bewandeling op aarde hebben en degenen die zonder Gods woord zijn, of ze nu zakenlieden, wetenschappers, leerkrachten of industriëlen zijn, zullen heel veel moeite hebben om zelfs maar één stap te zetten, en zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken. Dat wordt er bedoeld met: “Met de waarheid wandel je over de hele wereld, zonder de waarheid kom je nergens.”

3 Gods woorden zullen zich verspreiden naar talloze huizen. Ze zullen iedereen bekend worden en alleen dan zal Zijn werk zich in het hele universum verspreiden. Dat wil zeggen, wil Gods werk zich in het hele universum verspreiden, dan moeten Zijn woorden verspreid worden. Op de dag van Gods heerlijkheid zullen Gods woorden hun kracht en gezag tonen. Al Zijn woorden sinds mensenheugenis tot op heden zullen bewaarheid en vervuld worden. Zo zal God op aarde heerlijkheid toekomen. Dat wil zeggen: Zijn woorden zullen op aarde regeren. Allen die goddeloos zijn, zullen door de woorden in Gods mond getuchtigd worden. Allen die rechtvaardig zijn, zullen door de woorden in Zijn mond gezegend worden. En alles zal door de woorden in Zijn mond tot stand worden gebracht en vervolmaakt worden. Alles zal door Zijn woorden tot stand worden gebracht.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen


110  Hoe je een normale relatie met God opbouwt

Vers 1

Een normale relatie met God begint met het stillen van je hart.

Zelfs als je niet begrijpt, vervul je plichten naar Hem.

’t Is niet te laat om te wachten tot Gods wil wordt onthuld

en hem daarna te praktiseren.

Als je relatie met God goed is, zal dat ook zo zijn met de mensen om je heen.

Een normale relatie met God is vrij van twijfel, ’t weerstaan van Gods werk.

Kom voor de troon met goede intenties, zonder zelfbelang.

Aanvaard Gods beschouwing, onderwerp je aan God,

stel de belangen van Zijn familie voorop.

Als je op deze manier praktiseert, zal jouw relatie met God normaal zijn.

Oh, normaal. Oh, normaal.



Vers 2

Eet en drink het woord van God, de rots waar alles op gebouwd is.

Handel naar wat God eist, bied geen weerstand en hinder niet.

Doe of zeg geen dingen die jouw broeders en zusters niet baten.

Breng geen schaamte, wees correct en eerlijk, maak alle dingen waardig aan God.

Een normale relatie met God is vrij van twijfel, ’t weerstaan van Gods werk.

Kom voor de troon met goede intenties, zonder zelfbelang.

Aanvaard Gods beschouwing, onderwerp je aan God,

stel de belangen van Zijn familie voorop.

Als je op deze manier praktiseert, zal jouw relatie met God normaal zijn.

Oh, normaal. Oh, normaal.



Vers 3

Ook al is het vlees soms zwak, je kan Gods familie dienen

als het belangrijkste ding, en verliezen negerend.

Begeer niet voor jezelf, maar handel in rechtvaardigheid.

Begeer niet voor jezelf, maar handel in rechtvaardigheid.

(Normaal. Normaal. Normaal.)

Een normale relatie met God is vrij van twijfel, ’t weerstaan van Gods werk.

Kom voor de troon met goede intenties, zonder zelfbelang.

Aanvaard Gods beschouwing, onderwerp je aan God,

stel de belangen van Zijn familie voorop.

Als je op deze manier praktiseert, zal jouw relatie met God normaal zijn.

Oh, normaal. Oh, normaal. Oh, normaal. Oh, normaal.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe is je relatie met God?


111  Het is belangrijk om een normale relatie met God te hebben

1 Bij alles wat je doet, moet je nagaan of je voornemens juist zijn. Als je in overeenstemming met Gods vereisten kunt handelen, is je relatie met God normaal. Dit is de minimale norm. Onderzoek je voornemens en als je bemerkt dat er onjuiste voornemens zijn ontstaan, wees dan in staat die de rug toe te keren en gedraag je in overeenstemming met de woorden van God. Zo zul je iemand worden die juist is ten overstaan van God, wat op zijn beurt aantoont dat je relatie met God normaal is en dat alles wat je doet omwille van God is, niet omwille van jezelf.

2 Wees bij alles wat je doet en alles wat je zegt in staat om je hart op de goede plaats te hebben en rechtvaardig te zijn in je handelingen, laat je niet leiden door je emoties en handel niet naar je eigen wil. Dit zijn principes waar zij die in God geloven naar moeten handelen. Iemands voornemens en gestalte kunnen blijken uit kleine dingen, en om het pad van vervolmaking door God op te gaan moet men daarom eerst zijn voornemens en zijn relatie met God corrigeren.

3 Pas wanneer je relatie met God normaal is, kun je door Hem worden vervolmaakt; pas dan kunnen het behandelen, snoeien, disciplineren en louteren door God hun bedoelde effect op je hebben. Dat wil zeggen: als mensen God in hun hart kunnen houden, geen persoonlijk gewin nastreven en niet over hun eigen vooruitzichten nadenken, maar in plaats daarvan de last van het binnengaan van het leven dragen, hun best doen de waarheid na te streven en zich onderwerpen aan Gods werk – als je dit kunt doen, zullen de doelen die je nastreeft juist zijn en zal je relatie met God normaal worden. De vraag of je door God kunt worden vervolmaakt of gewonnen hangt ervan af of je relatie met God normaal is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe is je relatie met God?


112  Heb je een normale relatie met God?

1 Als je vervolmaking door God en het betreden van het juiste levenspad wilt nastreven, moet je hart altijd in Gods aanwezigheid leven. Wees niet liederlijk, volg Satan niet, geef Satan geen enkele kans om zijn werk uit te voeren en sta Satan niet toe om gebruik van je te maken. Je moet jezelf volledig aan God geven en God over je laten heersen. Ben je bereid de dienaar van Satan te zijn? Ben je bereid door Satan te worden uitgebuit? Geloof je in God en streef je Hem na, zodat je door Hem kunt worden vervolmaakt of zodat je een contrast kunt worden voor Gods werk? Zou je liever een betekenisvol leven willen waarin je door God wordt verkregen, of een waardeloos en ledig leven?

2 Zou je liever door God worden gebruikt of door Satan worden uitgebuit? Zou je liever toestaan dat Gods woorden en waarheid je vullen, of je laten vullen door zonde en Satan? Denk zorgvuldig na over deze dingen. In je dagelijks leven moet je begrijpen welke woorden die je zegt en welke dingen die je doet een afwijking zouden kunnen veroorzaken in je relatie met God, en jezelf dan corrigeren om de juiste manier binnen te gaan. Onderzoek te allen tijde je woorden, je handelingen, elke stap die je zet en al je gedachten en ideeën. Verkrijg een juist begrip van je echte gesteldheid en ga de manier van het werk van de Heilige Geest binnen. Dit is de enige manier om een normale relatie met God te hebben.

3 Door na te gaan of je relatie met God normaal is, zul je je voornemens kunnen corrigeren, de natuur en kern van de mens kunnen begrijpen en jezelf werkelijk kunnen begrijpen. Op die manier zul je werkelijke ervaringen kunnen binnengaan, jezelf op een echte manier kunnen verzaken en jezelf bewust kunnen onderwerpen. Bij het ervaren van deze dingen rond de vraag of je relatie met God normaal is, zul je kansen tegenkomen om door God te worden vervolmaakt en in staat zijn veel gesteldheden van het werk van de Heilige Geest te doorgronden. Ook zul je in staat zijn veel van Satans trucjes en samenzweringen te doorzien. Alleen dit pad voert naar vervolmaking door God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe is je relatie met God?


115  God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken

Vers 1

Men weet vandaag te weinig over de praktische God

en de betekenis van incarnatie.

Wanneer het over Gods vlees door Zijn werk en woorden gaat,

ziet men dat Gods Geest rijk en uitgestrekt is.

De echte betekenis van de Geest die vlees wordt,

is dat de mens zich kan verbinden met God,

vertrouwend op Hem en kennis verkrijgend over God, over God.



Vers 2

Vandaag aanbid je deze persoon,

maar eigenlijk aanbid je de Geest van God.

Dit is het minste dat moet worden bereikt

met de kennis over God in het vlees.

De substantie van de Geest kennen door het vlees,

Zijn goddelijk werk en menselijk werk kennen in het vlees,

de woorden van de Geest aanvaardend, zien hoe de Geest

het vlees leidt en Zijn kracht toont in het vlees.

De echte betekenis van de Geest die vlees wordt,

is dat de mens zich kan verbinden met God,

vertrouwend op Hem en kennis verkrijgend over God, over God.



Vers 3

God kwam van de hemel naar de aarde om de woorden van God uit te drukken

met het vlees, om het werk van de Geest te vervullen.

De mens leert de Geest kennen via het vlees.

Gods verschijning onder mensen

verdrijft de vage God in hun gedachten.

Mensen beginnen de praktische God te aanbidden,

verhogen hun gehoorzaamheid aan God.

Met Zijn goddelijk werk en menselijk werk in het vlees,

krijgt de mens een herder en openbaring, en zijn gezindheid verandert.

Oh de echte betekenis van de Geest die vlees wordt,

is dat de mens zich kan verbinden met God,

vertrouwend op Hem en kennis verkrijgend over God, over God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is


116  Alleen door in het vlees te werken kan God de mensheid winnen

Vers 1

Door het woord van de God die praktisch is,

worden de zwaktes en opstandigheid van de mens berecht en blootgelegd.

Dan ontvangt de mens wat hij nodig heeft

en ziet hij in dat God in deze mensenwereld gekomen is.

Het werk van God, die praktisch is, beoogt allen te redden van de invloed van Satan,

van vuiligheid, en hun gezindheid die door Satan aangetast en verdorven is.

Door God gewonnen worden betekent dat

je Zijn voorbeeld neemt als de norm voor je leven.

Volg de God die praktisch is en leef een normale menselijkheid,

leef naar Zijn woord en houd je aan Zijn eisen, en aan alles wat Hij zegt,

leef naar Zijn woord en houd je aan Zijn eisen, en bereik wat Hij je vraagt,

leef naar Zijn woord en naar wat Hij eist,

dan word, dan word, dan word je gewonnen door God.



Vers 2

God werd vlees, zodat mensen Zijn grootse daden kunnen zien.

Zijn Geest werd vlees, zodat men God kan aanraken,

zodat mensen hun blik op God kunnen richten en Hem zo kunnen leren kennen.

Slechts alleen op deze praktische manier maakt God de mens compleet.

Zij die in staat zijn om Zijn hart en Zijn wil te volgen,

te leven in dienst van Hem, een mens naar Zijn hart te zijn en Zijn wil te volgen,

zijn zij die gewonnen zijn door God.

Door God gewonnen worden betekent dat

je Zijn voorbeeld neemt als de norm voor je leven.

Volg de God die praktisch is en leef een normale menselijkheid,

leef naar Zijn woord en houd je aan Zijn eisen, en aan alles wat Hij zegt,

leef naar Zijn woord en houd je aan Zijn eisen, en bereik wat Hij je vraagt,

leef naar Zijn woord en naar wat Hij eist,

dan word, dan word, dan word je gewonnen door God.



Vers 3

Als God slechts vanuit de hemel sprak en nooit naar de aarde toe was gekomen,

hoe zouden mensen Hem dan kunnen leren kennen?

Met slechts lege woorden om Zijn werken over te brengen,

maar niet zijn woord als realiteit.

God komt als rolmodel,

zodat de mens Hem kan zien en aanraken en door Hem gewonnen worden.

Door God gewonnen worden betekent dat

je Zijn voorbeeld neemt als de norm voor je leven.

Volg de God die praktisch is en leef een normale menselijkheid,

leef naar Zijn woord en houd je aan Zijn eisen, en aan alles wat Hij zegt,

leef naar Zijn woord en houd je aan Zijn eisen, en bereik wat Hij je vraagt,

leef naar Zijn woord en naar wat Hij eist,

dan word, dan word, dan word je gewonnen door God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is


117  God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen

Vers 1

God werd vlees in de laatste dagen vooral om te spreken,

om te tonen wat het leven van de mens nodig heeft en waarin hij moet binnengaan,

om de mens Gods daden en Zijn almacht te tonen,

om de mens Gods wonderlijkheid en Zijn wijsheid te tonen.

Door de vele manieren waarop God Zijn woorden spreekt,

ziet de mens Gods superioriteit, grootsheid,

ziet Gods nederigheid en verborgenheid,

dat de opperste God het minste van alles kan worden.

God gebruikt woorden, geen tekenen en wonderen

om de mens te vervolmaken in de laatste dagen.

Woorden onthullen, ze oordelen en tuchtigen

en maken de mens volmaakt op elke manier.

Door de woorden van God ziet de mens

Gods lieflijkheid en Zijn wijsheid,

begrijpt de mens Gods gezindheid.

Door Gods woorden ziet hij Gods daden.



Vers 2

Gods woorden zijn gesproken vanuit verschillende perspectieven,

zoals de Geest, de mens en derde persoon.

Door Gods woorden ziet de mens Gods werk op andere manieren.

Het werk van dit tijdperk voorziet woorden voor het leven van de mens.

Het is om de natuur, verdorvenheid van de mens te onthullen,

de kennis en cultuur van de mens weg te werken,

oude en feodale gedachten, religieuze noties.

Dit moet allemaal onthuld en gereinigd worden door Gods woorden.

God gebruikt woorden, geen tekenen en wonderen

om de mens te vervolmaken in de laatste dagen.

Woorden onthullen, ze oordelen en tuchtigen

en maken de mens volmaakt op elke manier.

Door de woorden van God ziet de mens

Gods lieflijkheid en Zijn wijsheid,

begrijpt de mens Gods gezindheid.

Door Gods woorden ziet hij Gods daden.



Vers 3

Gods voornaamste intentie in de laatste dagen

is om een fase van Zijn werk te volbrengen,

in welke het Woord verschijnt in het vlees.

En dit is één deel van Gods managementplan.

In de laatste dagen oordeelt God en vervolmaakt Hij de mens met Zijn woorden.

In de laatste dagen oordeelt God en vervolmaakt Hij de mens met Zijn woorden.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods huidige werk kennen


118  God doet verschillend werk in verschillende tijdperken

In de laatste dagen is het een feit

dat ‘het Woord vlees wordt’

dat wordt bereikt door God.



Vers 1

Door Zijn feitelijke werk op aarde,

zorgt God ervoor dat de mens Hem kent,

met Hem in verbintenis gaat

en Zijn feitelijke daden ziet.

Hij doet de mens duidelijk zien

dat Hij soms wel of geen

tekenen toont of wonderen verricht.

Dit hangt af van het tijdperk.

Dit toont dat God in staat is

om tekenen en wonderen te laten zien,

maar Hij verandert Zijn werken

afhankelijk van Zijn werk en het tijdperk.

Want ’t is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.



Vers 2

In de huidige fase van werk,

toont Hij geen tekenen of wonderen

die Hij deed in het tijdperk van Jezus,

omdat Zijn werk in dat tijdperk anders was.

God doet dat werk nu niet.

En sommigen denken dat Hij het niet kan doen

of God niet is omdat Hij het niet doet.

Is dat niet juist een misvatting?

God is in staat om tekenen en wonderen te tonen,

maar Hij werkt in een ander tijdperk

en doet daarom dit soort werk niet.

Want ’t is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.



Vers 3

Oh, de mens leert God kennen

door de manier waarop God werkt.

Deze kennis brengt in de mens

het geloof in God, in Zijn werk en daden teweeg.

Want ’t is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods huidige werk kennen


120  Jullie zijn degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen

1 Het is belangrijk dat jij, als iemand die in God gelooft, begrijpt dat, doordat je het werk van God in de laatste dagen mag ontvangen alsook al het werk van Gods plan in jou, je werkelijk buitengewone glorie en redding van God heb gekregen. Al het werk van God in het hele universum is gericht op deze groep mensen. Hij heeft zich volledig voor jullie ingespannen en alles voor jullie opgeofferd. Vanuit het hele universum heeft Hij al het werk van de Geest herwonnen en aan jullie gegeven. Daarom zeg ik: jullie zijn de gelukkigen. Daarom zijn jullie degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen en zelfs meer nog: jullie zullen de erfgenamen van Gods glorie zijn.

2 Misschien herinneren jullie je allemaal deze woorden: “De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.” Deze woorden beschrijven wat God in de laatste dagen tot stand zal brengen. En ze zullen worden volbracht in hen die geteisterd zijn door de grote rode draak in het land waar deze zich bevindt. De grote rode draak vervolgt God en is de vijand van God. In dit land zijn zij die in God geloven dus onderworpen aan vernedering en vervolging. Daarom worden deze woorden in jullie groep mensen de realiteit.

3 Het is bijzonder zwaar voor God om Zijn werk te volbrengen in het land van de grote rode draak, maar het is door deze moeite dat God een fase van Zijn werk doet om Zijn wijsheid en wonderbaarlijke daden openbaar te maken. God grijpt deze gelegenheid aan om deze groep mensen compleet te maken. Vanwege het lijden van mensen, hun kaliber en de hele satanische gezindheid van mensen in dit onreine land doet God Zijn werk van zuivering en overwinning, zodat Hij hierdoor glorie verkrijgt en hen kan winnen die getuigen van Zijn daden. Dit is de volledige betekenis van alle offers die God heeft gebracht voor deze groep mensen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Is het werk van God zo eenvoudig als de mens zich voorstelt?


121  Jullie zouden Gods wil moeten begrijpen

1 Wat jullie deze dag hebben geërfd, overstijgt alles van eerdere apostelen en profeten en is zelfs geweldiger dan dat van Mozes en Petrus. Zegeningen ontvang je niet in een of twee dagen. Ze moeten via veel opoffering verdiend worden. Dat wil zeggen: jullie moeten een gelouterde liefde hebben, een groot geloof en de vele waarheden, waarvan God wil dat jullie je ze toe-eigenen. Bovendien moeten jullie gericht zijn op gerechtigheid, je nooit laten ontmoedigen of zwichten en een constante en onverminderde liefde voor God hebben. Vastberadenheid wordt van jullie verlangd, evenals verandering in de gezindheid van jullie leven. Jullie moeten genezen van jullie verdorvenheid en alle orkestratie van God zonder klachten accepteren en zelfs gehoorzaam zijn tot in de dood. Dit is wat jullie zouden moeten bereiken. Dit is het uiteindelijke doel van Gods werk en de eisen die God aan deze groep mensen stelt.

2 Naar wat Hij jullie geeft, moet Hij in ruil ook van jullie vragen en een passend beroep op jullie doen. Hieruit kan worden geconcludeerd waarom God telkens hoge normen en strikte eisen hanteert in Zijn werk. Hierom zouden jullie vol moeten zijn van geloof in God. Samengevat is al het werk van God voor jullie eigen bestwil, zodat jullie waardig zijn om Zijn erfenis te ontvangen. Dit is niet zozeer voor Gods eigen glorie maar voor jullie eigen redding en voor de vervolmaking van deze in het onreine land zwaar geteisterde groep mensen. Jullie moeten de wil van God begrijpen. Ik doe een dringende oproep aan de vele onwetende mensen zonder inzicht en verstand: beproef God niet en biedt geen weerstand meer.

3 God heeft al het lijden al te verduren gehad dat de mens nooit heeft hoeven te verduren en lang geleden werd Hij in plaats van de mens vernederd. Wat kunnen jullie nog meer niet uit jullie hoofd zetten? Wat kan belangrijker zijn dan de wil van God? Wat kan boven Gods liefde uitsteken? Het is voor God al dubbel zo zwaar om Zijn werk in dit onreine land uit te voeren. Als de mens willens en wetens zondigt, zal het werk van God verlengd moeten worden. God is niet gebonden aan tijd. Zijn werk en glorie staan voorop. Hoelang het ook duurt, Hij zal daarom kosten noch moeite sparen als het Zijn werk betreft.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Is het werk van God zo eenvoudig als de mens zich voorstelt?


123  Span je in om Gods woord te beoefenen

Gesproken woorden

De grootste fout die mensen maken,

in hun geloof in God is

dat dit geloof alleen in hun woorden zit,

maar dat God afwezig is in hun echte leven.



Couplet 1

Alle mensen geloven in het bestaan ​​van God,

toch maakt God geen deel uit

van hun dagelijks leven.

De mens bidt vaak tot God, maar in zijn hart

heeft God weinig plaats,

dus beproeft Hij de mens.

Omdat de mens onrein is,

moet God hem wel beproeven,

zodat hij zich schaamt en zichzelf kent,

anders zal de mens

een kind van de aartsengel zijn

en steeds verdorvener raken.



Refrein

God kennen door in Hem te geloven,

is het ultieme doel dat de mens zoeken moet.

Doe moeite om Gods woorden na te leven

en zo in je praktijk uit te voeren.

Als je alleen leerstellige kennis hebt,

dan loopt je geloof in God uit op niets.

Als je Zijn woord ook beoefent en naleeft,

is jouw geloof volledig en naar Gods wil.



Couplet 2

In zijn geloof in God,

verwerpt de mens veel motieven,

terwijl God hem reinigt,

anders is een mens onbruikbaar voor God

en kan God niet in hem werken zoals het moet.

God Almachtig reinigt eerst de mensheid.

Zo kent de mens zichzelf

en verandert God de mens.

Dan verwerkt God Zijn leven in hem,

zodat die zijn hart kan richten op God.



Brug

Als je slechts kennis hebt

en Gods woord is niet je leven,

als je de waarheid niet in praktijk kunt brengen,

toont dit dat je hart nog steeds

geen liefde heeft voor God

en behoort je hart niet tot God.



Refrein

God kennen door in Hem te geloven,

is het ultieme doel dat de mens zoeken moet.

Doe moeite om Gods woorden na te leven

en zo in je praktijk uit te voeren.

Als je alleen leerstellige kennis hebt,

dan loopt je geloof in God uit op niets.

Als je Zijn woord ook beoefent en naleeft,

is jouw geloof volledig en naar Gods wil.

God kennen door in Hem te geloven,

is het ultieme doel dat de mens zoeken moet.

Doe moeite om Gods woorden na te leven

en zo in je praktijk uit te voeren.

Als je alleen leerstellige kennis hebt,

dan loopt je geloof in God uit op niets.

Als je Zijn woord ook beoefent en naleeft,

is jouw geloof volledig en naar Gods wil.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven


124  Je bewust worden van de waarheid op je sterfbed is te laat

1 Op deze weg kunnen er vele mensen over veel kennis spreken, maar op het moment van hun dood vullen hun ogen met tranen en haten zij zichzelf omdat ze een leven hebben verspild en voor niks tot hoge leeftijd hebben geleefd. De doctrines begrijpen ze gewoon, maar de waarheid kunnen ze niet in praktijk brengen noch getuigen zijn voor God. In plaats daarvan rennen ze van hot naar her, als een bezige bij; als ze eenmaal op de rand van de dood staan, zien ze eindelijk dat ze ware getuigenis missen, dat ze God helemaal niet kennen. Is dit dan niet te laat? Waarom pluk je de dag niet en streef je de waarheid niet na die je bemint? Waarom wachten tot morgen? Als je tijdens je leven niet lijdt ter wille van de waarheid of haar niet probeert te winnen, kan dat dan zijn omdat je spijt wilt voelen op je stervensuur? Als dat zo is, waarom zou je dan in God geloven?

2 Er zijn werkelijk vele kwesties waarbij de mens, als hij er maar enige moeite aan besteedt, de waarheid in de praktijk kan brengen en daardoor God kan behagen. Het hart van de mens wordt voortdurend in bezit genomen door demonen, zodat hij niet in het belang van God kan handelen. Het is eerder zo dat hij voortdurend van hot naar her op reis is ter wille van het vlees en uiteindelijk nergens baat van heeft. Daarom heeft de mens voortdurend last van moeilijkheden en verdriet. Zijn dat niet de kwellingen van Satan? Is dit niet de verdorvenheid van het vlees? Je moet God niet bedotten door Hem enkel lippendienst te bewijzen. Het is beter als je concrete acties onderneemt. Houd jezelf niet voor de gek; wat heeft dat voor zin? Wat baat het je om ter wille van het vlees te leven en te ploeteren voor roem en fortuin? Als dat zo is, waarom zou je dan in God geloven?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven


125  Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben

Vers 1

Vandaag moet je gaan op het juiste pad

want je gelooft in de praktische God.

Gelovend, zoek niet slechts Zijn zegen,

maar probeer God lief te hebben en ken God.

Door Zijn verlichting en door jouw streven,

begrijp God werkelijk, draag ware liefde in je hart.

Als je liefde voor God waarachtig is,

zodat niets het vernietigt of hindert,

ben je op het juiste pad van geloof in God.

Als je liefde voor God waarachtig is,

bewijst het dat jij bij God hoort,

want je hart is Gods eigendom,

en dat je door niets anders ingenomen bent.

Als je liefde voor God waarachtig is,

ja, je liefde voor God waarachtig is.



Vers 2

Door alles wat jij draagt en doormaakt,

en Gods werk, heb je ongeboden liefde.

Dan ben je vrij van Satans invloed,

en je leeft in het licht van Gods woorden.

Ben je vrij van de duistere kracht, word je geacht God te verkrijgen.

Zoek dit doel in je geloof. Het is je plicht.

Als je liefde voor God waarachtig is,

zodat niets het vernietigt of hindert,

ben je op het juiste pad van geloof in God.

Als je liefde voor God waarachtig is,

bewijst het dat jij bij God hoort,

want je hart is Gods eigendom,

en dat je door niets anders ingenomen bent.

Als je liefde voor God waarachtig is,

ja, je liefde voor God waarachtig is.



Vers 3

Leg je er niet bij neer zoals het is.

Je kan geen twee gedachten hebben over Gods werk,

of licht denken over Gods werk.

Denk altijd aan God, bij wat jij ook doet.

Doe alles omwille van Hem, zet Gods huis op de eerste plek,

in je spraak, in je daden; dit sluit aan bij Gods wil.

Als je liefde voor God waarachtig is,

zodat niets het vernietigt of hindert,

ben je op het juiste pad van geloof in God.

Als je liefde voor God waarachtig is,

bewijst het dat jij bij God hoort,

want je hart is Gods eigendom,

en dat je door niets anders ingenomen bent.

Als je liefde voor God waarachtig is,

ja, je liefde voor God waarachtig is,

ja, je liefde voor God waarachtig is.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven


126  God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht

Ik gaf mijn glorie aan Israël en nam het toen weg, en daarna bracht ik de Israëlieten naar het oosten en ook de hele mensheid naar het oosten. Ik heb ze allemaal naar het licht gebracht, zodat ze ermee kunnen worden herenigd en er mee verbonden zijn, en er niet langer naar hoeven te zoeken. Ik zal iedereen die zoekt het licht opnieuw laten zien en de glorie laten zien die ik in Israël had; ik zal hen laten zien dat ik lang geleden op een witte wolk te midden van de mensheid ben afgedaald, laat hen de ontelbare witte wolken zien en vruchten in hun overvloedige trossen, en bovendien, laat hen Jehova de God van Israël zien. Ik zal hen de Meester van de Joden laten zien, de verlangde Messias en de volledige verschijning van mij, die door koningen door de eeuwen heen vervolgd zijn. Ik zal aan het hele universum werken en ik zal groot werk verrichten en in de laatste dagen al mijn glorie en al mijn daden onthullen aan de mens. Ik zal mijn glorieuze gelaat in al zijn volheid tonen aan hen die vele jaren op mij hebben gewacht, aan hen die verlangd hebben dat ik op een witte wolk kom, en aan Israël dat verlangd heeft om mij opnieuw te zien verschijnen, en aan de hele mensheid die mij vervolgt, zodat allen zullen weten dat ik lang geleden mijn glorie heb weggenomen en naar het oosten heb gebracht, zodat deze niet langer in Judea is. Want de laatste dagen zijn al gekomen!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid


127  Gods glorie schijnt uit het oosten

Vers 1

Pas toen God de nieuwe hemel en aarde betrad,

onthulde Hij het andere deel van Zijn glorie.

Hij toonde deze eerst in het land van Kanaän,

waardoor een sprankje licht op de donkere aarde scheen.

Laat allen naar het licht komen, om er kracht uit te putten,

zodat Gods glorie groeit, en opnieuw zichtbaar wordt.

Laat mensen weten dat God lang geleden naar de aarde kwam

en glorie van Israël bracht naar het oosten.

Want Zijn glorie straalt helder uit het oosten,

het is overgebracht vanuit het Tijdperk van Genade.

Maar Hij vertrok vanuit Israël,

en vanaf daar verscheen en bleef Hij in het oosten.

Bliksem flitst rechtstreeks van oost naar west.

God kwam naar het oosten, niet naar het westen.

En Hij bracht het land, het land van Kanaän

naar het volk van de oosterse natie.

Bliksem flitst rechtstreeks van oost naar west.



Vers 2

Wanneer het licht in het oosten langzaam wit wordt,

dan wordt het duister op aarde licht.

De mens zal horen dat God Israël verliet,

en dat Hij opnieuw opstaat in het oosten.

God was ooit afgedaald naar Israël,

later vertrok Hij weer uit dat land.

Maar omdat Zijn werk het universum leidt,

kan Hij niet opnieuw in Israël worden geboren.

Bliksem flitst rechtstreeks van oost naar west.

God kwam naar het oosten, niet naar het westen.

En Hij bracht het land, het land van Kanaän

naar het volk van de oosterse natie.

Bliksem flitst rechtstreeks van oost naar west.



Vers 3

Hij wil alle mensen naar Kanaän brengen,

dus Hij spreekt uit Kanaän om het universum te besturen.

Er is geen licht op aarde buiten Kanaän.

Tenzij hij daar komt, lijdt de mens kou en honger.

Bliksem flitst rechtstreeks van oost naar west.

God kwam naar het oosten, niet naar het westen.

En Hij bracht het land, het land van Kanaän

naar het volk van de oosterse natie.

Bliksem flitst rechtstreeks van oost naar west.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid


128  God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen

1

God doet werk in het hele universum.

Geluiden donderen eindeloos in het oosten,

doen alle naties en denominaties wankelen.

Het is Gods stem die allen naar het heden bracht.

Het is Zijn stem die allen zal hebben overwonnen.

Ze vallen in deze stroom en onderwerpen zich aan Hem.

God heeft lang geleden de glorie van de aarde herwonnen,

en vanuit het oosten heeft Hij die heruitgegeven.

Wie verlangt er niet Gods glorie te zien?

Wie wacht Zijn terugkeer niet af met gretigheid?

Wie dorst er niet naar dat Hij opnieuw verschijnt?

Wie mist Zijn lieflijkheid niet?

Wie zou niet komen naar het licht?

Wie zou de rijkdom van Kanaän niet zien?

Wie verlangt er niet naar de terugkeer van de Verlosser?

Wie bewondert de Ene met almacht niet?



2

Gods stem moet zich door het hele land verspreiden.

Tot Zijn uitverkoren volk heeft Hij meer woorden te spreken.

Zoals een machtige donderslag die bergen en rivieren doet beven,

spreekt Hij tot het hele universum en de hele mensheid.

Zo worden Gods woorden de schat van de mens.

En alle mensen koesteren Zijn woorden.

Bliksem flitst recht van het oosten naar het westen.

Mensen willen Gods woorden niet opgeven.

Gods woorden zijn onbevattelijk maar brengen toch vreugde.

Alle mensen verheugen zich en vieren Gods komst, zoals met een nieuwe baby.

Gods stem trekt mensen aan tot voor Hem.

God treedt voortaan formeel onder de mensen.

Alle mensen zullen Hem hierdoor vereren.

Vanwege de glorie en de woorden die God uitdraagt,

komen allen voor God en zien de bliksem uit het oosten.



3

God is neergedaald op de ‘Olijfberg’ in het oosten.

Hij is al lang op deze aarde, dus geen Zoon van Joden meer.

Hij is de bliksem uit het oosten.

Hij verliet de mens en verschijnt nu weer, vol van Zijn glorie.

God is Hij die werd vereerd vóór de eeuwen,

de baby die verlaten werd door de Israëliërs, talloze eeuwen geleden.

Hij is de glorieuze Almachtige God van de huidige eeuw!

Al wat Hij wil bereiken, is niets anders dan dit:

Mensen komen allen voor de troon van God,

om Zijn gezicht en daden te zien, om Zijn stem te horen.

Het is het einde en de climax van Zijn plan,

en het doel van het management van God.

Zodat alle naties Hem erkennen en vereren.

Alle mensen Hem vertrouwen en Zijn onderdanen zijn.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid


129  Leef in Gods woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben

1 Als je altijd Gods woorden kunt eten en drinken, en aandachtig bent voor Zijn wil en Zijn woorden in praktijk kunt brengen, dan behoor je tot God en ben je iemand die leeft in Gods woorden. Ben je bereid om te ontsnappen aan Satans domein en in het licht van God te leven? Als je in Gods woorden leeft, zal de Heilige Geest de gelegenheid hebben om Zijn werk te verrichten; als je onder Satans invloed leeft, zal de Heilige Geest geen gelegenheid hebben om enig werk te verrichten. Als mensen in Gods woorden leven, dan zal de Heilige Geest met hen zijn en aan hen werken; als mensen niet in Gods woorden leven, leven ze in slavernij van satan. Mensen die in een corrupte gezindheid leven, hebben niet de aanwezigheid of het werk van de Heilige Geest.

2 Als je leeft binnen de sfeer van Gods woorden, als je leeft in de staat die God vereist, dan behoor je Hem toe en zal Zijn werk in je worden uitgevoerd; als je niet binnen de sfeer van Gods vereisten, maar in plaats daarvan onder het domein van Satan leeft, dan leef je met zekerheid onder Satans corruptie. Alleen door te leven in Gods woorden en je hart aan Hem te geven, kun je aan Zijn vereisten voldoen; je moet doen wat God zegt, je moet Gods woorden het fundament van je bestaan en de realiteit van je leven maken, en alleen dan zul je God toebehoren. Als je oprecht praktiseert in overeenstemming met Gods wil, zal Hij werk in je verrichten en dan zul je leven onder Gods zegeningen, leven in het licht van Gods aangezicht, het werk begrijpen dat de Heilige Geest verricht, evenals de vreugde voelen van Gods aanwezigheid.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden


130  Werp de invloed van de duisternis af om te worden gewonnen door God

1 Wat is de invloed van de duisternis? De ‘invloed van de duisternis’ is de invloed van Satan, die mensen bedriegt, verderft, bindt en in zijn macht heeft; de invloed van Satan, een invloed die een aura van de dood heeft. Al degenen die onder Satans domein leven zijn gedoemd te vergaan. Hoe kun je aan de invloed van de duisternis ontsnappen na het geloof in God te hebben gewonnen? Nadat je oprecht tot God hebt gebeden, keert je hart volledig tot Hem. Op dit punt wordt je hart bewogen door Gods geest, ben je bereid om jezelf volledig te geven, en op dit moment ben je ontsnapt aan de invloed van de duisternis. Als alles wat de mens doet aangenaam is voor God en in overeenstemming is met Zijn vereisten, dan is hij iemand die leeft in Gods woorden, en is hij iemand die leeft onder de zorg en bescherming van God.

2 Als mensen niet in staat zijn Gods woorden te praktiseren, Hem altijd voor de gek houden, op een plichtmatige manier met Hem omgaan en niet in Zijn bestaan geloven, leven ze allemaal onder de invloed van de duisternis. Mensen die de redding van God niet hebben ontvangen, leven allemaal onder het domein van Satan, dat wil zeggen, ze leven allemaal onder de invloed van de duisternis. Degenen die niet in God geloven, leven onder het domein van Satan. Zelfs degenen die in het bestaan van God geloven, hoeven niet noodzakelijk in het licht van God te leven, want degenen die in Hem geloven, hoeven niet noodzakelijkerwijs naar Gods woorden te leven, en ze hoeven niet noodzakelijk mensen te zijn die in staat zijn om God te gehoorzamen.

3 Als je door God geprezen wilt worden, moet je eerst ontsnappen aan Satans duistere invloed, je hart openen voor God, en het volledig naar God keren. Worden de dingen die je nu doet geprezen door God? Heb je je hart tot God gekeerd? Zijn de dingen die je hebt gedaan, hetgeen God van je heeft vereist? Komen ze overeen met de waarheid? Je moet jezelf altijd onderzoeken, je concentreren op het eten en drinken van Gods woorden, je hart voor Hem blootleggen, Hem liefhebben met oprechtheid en jezelf toegewijd aan God besteden. Zulke mensen zullen zeker Gods lof ontvangen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden


133  Het pad van geloof in God is het pad van liefde voor Hem

Het pad van geloof in God

is het pad van liefde voor Hem.

Als je gelooft in Hem,

moet je Hem liefhebben.



Vers 1

Van God houden betekent niet

enkel Gods liefde vergoeden,

of Hem liefhebben met geweten,

maar pure liefde voor God.

Geweten wekt geen liefde voor God.

Wanneer je Zijn liefde voelt,

wordt je ziel geraakt door God,

en zal je geweten zijn rol spelen.

Oprechte liefde voor God

komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op

de echte kennis van de mens over God.



Vers 2

Wanneer de ziel van de mens beroerd is door God,

wanneer kennis in het hart verworven is,

kunnen ze God liefhebben in geweten

nadat de ervaring verworven is.

Houden van God met je geweten

is niet verkeerd, maar het is lage liefde,

het doet gewoon recht aan Gods gratie,

maar leidt niet tot het binnengaan van het leven.

Oprechte liefde voor God

komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op

de echte kennis van de mens over God.



Vers 3

Wanneer mensen het werk van de Geest krijgen,

wanneer ze Gods liefde zien en proeven,

wanneer ze kennis hebben van God,

kan Hij echt geliefd worden.

Wanneer ze zien dat God zo waardig is

aan de liefde van de mens,

ziend hoe liefdevol Hij is,

kunnen ze God echt liefhebben.

Oprechte liefde voor God

komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op

de echte kennis van de mens over God.



Vers 4

Zij die God niet begrijpen,

kunnen enkel van God houden gebaseerd op

hun noties en voorkeuren;

geen ware liefde, uit het hart.

Zodra iemand God begrijpt,

is zijn hart naar God gekeerd.

De liefde in zijn hart,

is echt, spontaan.

Alleen zo iemand

is één met God in zijn hart.

Oprechte liefde voor God

komt diep uit het hart.

Het is liefde die bouwt op

de echte kennis van de mens over God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Oprechte liefde voor God is spontaan


134  Keer je hart volledig naar God om Hem lief te kunnen hebben

Vers 1

Wanneer alles wat je nastreeft in je hart

is voor het houden en verkrijgen van God,

heb je je hart naar Hem gekeerd.

Je denkt niet aan de toekomst, aan wat komen gaat.

Er is niks anders in je hart

dan God en Zijn woorden.



Voor-refrein 1

Je hart naar God keren is de manier

om God lief te hebben en Zijn gezindheid te kennen.



Refrein

Om met heel je hart naar God te reiken,

keer je je hart volledig naar Hem,

dit is de eerste stap om te houden van God,

de eerste stap om te houden van God.



Vers 2

Eet en drink Zijn woorden, bid dagelijks,

overweeg Gods wil en kerkwerk,

hou van Hem en behaag Zijn hart,

en je hart zal aan Hem toebehoren.

Wanneer iemand zijn ware hart aan God geeft,

begint zijn ware levenservaring.



Voor-refrein 2

Hun gezindheid begint te veranderen.

Hun liefde en kennis van God zullen groeien.



Refrein

Om met heel je hart naar God te reiken,

keer je je hart volledig naar Hem,

dit is de eerste stap om te houden van God,

de eerste stap om te houden van God.



Vers 3

Je hart naar God keren is een vereiste

om Hem lief te hebben en te begrijpen,

om op het juiste pad te komen.

Het is wat je moet doen.

Maar het toont geen ware liefde voor God aan,

of voltooiing van je plicht God lief te hebben.



Voor-refrein 3

Je hart naar God keren is het eerste wat je doet,

en de enige manier hem waarlijk lief te hebben.



Refrein

Om met heel je hart naar God te reiken,

keer je je hart volledig naar Hem,

dit is de eerste stap om te houden van God,

de eerste stap om te houden van God.



Brug

Mensen die houden van God zoeken het leven.

Ze streven waarheid na en willen God echt.

Ze zijn verlicht, bewogen door de Geest.

Ze kunnen door God worden geleid.



Refrein

Om met heel je hart naar God te reiken,

keer je je hart volledig naar Hem,

dit is de eerste stap om te houden van God,

de eerste stap om te houden van God.



Outro

Als je God lief wilt hebben, keer je hart dan naar Hem.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Oprechte liefde voor God is spontaan


135  Ik ben vastbesloten om God lief te hebben

Intro

O God! Ik zie de schoonheid

van uw rechtvaardigheid en uw heiligheid.

Ik zal de waarheid zoeken

en ik zal u liefhebben.



Vers 1

Open de ogen van mijn geest,

laat uw Geest mijn hart aanraken,

zodat ik al het negatieve afwerp

en zodat ik door niets beperkt wordt.

Ik leg mijn hart volkomen bloot voor u,

ik wijd mijn hele wezen aan u.

En hoe u mij ook mag testen,

ik geef me over, volledig over aan u.



Voor-refrein

Ik ben niet bezig met mijn toekomst,

ben niet gebonden door de dood.

Met een hart dat van u houdt,

zoek ik de weg van het leven.



Refrein

Wat er ook gebeurt, ik moet van u houden.

Wat er ook gebeurt, ik moet u winnen.

Ik rust niet tot ik u heb gewonnen.

Ik zal altijd van u houden.



Vers 2

O God, u houdt alles in uw hand,

u beheert mijn lot en leven.

Nu zal ik streven u te volgen.

Ik zal altijd van u houden.

En het maakt niet uit of u mij

u laat liefhebben of niet,

of hoe Satan zich ermee bemoeit,

ik zal echt altijd van u houden.



Voor-refrein

Ik ben niet bezig met mijn toekomst,

ben niet gebonden door de dood.

Met een hart dat van u houdt,

zoek ik de weg van het leven.



Refrein

Wat er ook gebeurt, ik moet van u houden.

Wat er ook gebeurt, ik moet u winnen.

Ik rust niet tot ik u heb gewonnen.

Ik zal altijd van u houden.



Brug

Ik ben bereid om u te zoeken en volgen.

U wil me verlaten, maar ik wil nog steeds volgen.

Of u me nu wil of niet, ik hou van u,

en uiteindelijk moet ik u winnen.

Ik bied mijn hart aan en ongeacht wat u doet,

ik zal u mijn hele leven volgen.



Refrein

Wat er ook gebeurt, ik moet van u houden.

Wat er ook gebeurt, ik moet u winnen.

Ik rust niet tot ik u heb gewonnen.

Ik zal altijd van u houden.

Wat er ook gebeurt, ik moet van u houden.

Wat er ook gebeurt, ik moet u winnen.

Ik rust niet tot ik u heb gewonnen.

Ik zal altijd van u houden.


136  Echt gebed

1 Wat betekent het om werkelijk te bidden? Het betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt, gebaseerd op Zijn woorden; het betekent bijzonder dicht bij God voelen, voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt; en het betekent vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat God uitzonderlijk liefelijk is. Je zult je bijzonder geïnspireerd voelen en na het horen van jouw woorden zullen je broeders en zusters tevreden zijn, ze zullen voelen dat de woorden die je spreekt de woorden zijn in hun harten, de woorden die zij wensen te zeggen en dat wat jij zegt vertegenwoordigt wat zij willen zeggen. Dit is wat het betekent om werkelijk te bidden.

2 Nadat je echt hebt gebeden, zal je hart vervuld zijn van vrede en tevredenheid; de kracht om van God te houden zal naar boven komen en je zult voelen dat niets in je hele leven meer waard is of belangrijker dan God lief te hebben – en dit alles zal bewijzen dat je gebeden effectief geweest zullen zijn. Het gebed is geen kwestie van formaliteiten, of het volgen van een procedure, of het herhalen van de woorden van God, dat wil zeggen, het gebed betekent niet het nazeggen van woorden en anderen kopiëren. In het gebed, moet je je hart aan God geven, de woorden in je hart delen met God zodat je door God aangeraakt mag worden.

3 Als je gebeden effectief moeten zijn, dan moeten ze gebaseerd zijn op het lezen door jou van Gods woorden. Alleen door te bidden te midden van Gods woorden zul je in staat zijn om meer verlichting en illuminatie te ontvangen. Een waarachtig gebed wordt getoond door een hart dat verlangt naar de vereisten die door God gesteld zijn en bereidheid om deze eisen te vervullen; je zult in staat zijn om alles te haten wat God haat, op basis waarvan je kennis hebt, je zult weten en zult duidelijkheid hebben over de waarheden door God uitgelegd. Vastberadenheid, geloof en kennis hebben en een te beoefenen pad na het gebed – alleen dat is waarlijk bidden en alleen het gebed als zodanig kan effectief zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de praktijk van het gebed


137  De betekenis van bidden

Vers 1

Bidden is een van de manieren dat de mens samenwerkt met God,

om zich op Zijn Geest te beroepen en geraakt te worden door God.

Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt, verlicht en resoluut zal worden.

Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.

Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt, verlicht en resoluut zal worden.

Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.



Vers 2

Dus zij die niet bidden, zijn dood zonder geest.

Zij kunnen niet door God geraakt worden, kunnen Gods werk niet volgen.

Mensen die nooit bidden, verliezen hun normale spirituele leven,

hebben gebroken banden met God, Hij zal hen niet goedkeuren.

Mensen die nooit bidden, verliezen hun normale spirituele leven,

hebben gebroken banden met God, Hij zal hen niet goedkeuren.



Vers 3

Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt, verlicht en resoluut zal worden.

Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.

Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt, verlicht en resoluut zal worden.

Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.

Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.

Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de praktijk van het gebed


138  Hoe toetreden tot waar gebed

1

Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn.

Communiceer echt wanneer jij bidt tot God.

Bedrieg God niet met mooie woorden, nee.

Dus je hart zal in rust zijn voor God.

En in de omgeving die voor je klaargemaakt is,

zal jij jezelf dan kennen en twijfelen.

Je zult twijfelen en jezelf opgeven.

Dus zal je een normale relatie hebben met God,

en iemand worden die echt van God houdt, echt houdt van God, ja echt houdt van God,

iemand worden die echt van God houdt, echt houdt van God.



2

Gebed is gefocust op wat God af wil werken vandaag.

Vraag voor grotere verlichting,

breng je toestand en problemen voor God en toon Hem je vastberadenheid.

Dus je hart zal in rust zijn voor God.

En in de omgeving die voor je klaargemaakt is,

zal jij jezelf dan kennen en twijfelen.

Je zult twijfelen en jezelf opgeven.

Dus zal je een normale relatie hebben met God,

en iemand worden die echt van God houdt, echt houdt van God, ja echt houdt van God,

iemand worden die echt van God houdt, echt houdt van God.



3

Gebed is niet het volgen van een procedure maar met oprechtheid zoeken naar God.

Bid dat God je hart beschermt.

Dus je hart zal in rust zijn voor God.

En in de omgeving die voor je klaargemaakt is,

zal jij jezelf dan kennen en twijfelen.

Je zult twijfelen en jezelf opgeven.

Dus zal je een normale relatie hebben met God,

en iemand worden die echt van God houdt, echt houdt van God, ja echt houdt van God,

iemand worden die echt van God houdt, echt houdt van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de praktijk van het gebed


139  Het effect van een waarachtig gebed

Vers 1

Ga in eerlijkheid,

bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart.

Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God.

Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

De mens zijn gezindheid verandert door gebed.

Hoe meer de geest beweegt, hoe meer ze gehoorzamen,

hoe meer proactief ze zullen zijn.

En hun hart zal geleidelijk gezuiverd worden door waarachtig gebed.



Vers 2

Waar spiritueel leven is een leven van gebed,

een leven met aanraking van God.

Wanneer je door God wordt geraakt,

dat is hoe je verandert en je gezindheid kan transformeren.

De mens zijn gezindheid verandert door gebed.

Hoe meer de geest beweegt, hoe meer ze gehoorzamen,

hoe meer proactief ze zullen zijn.

En hun hart zal geleidelijk gezuiverd worden door waarachtig gebed.



Vers 3

Wanneer een leven aanraking van de geest niet heeft,

is leven niets meer dan alleen religie.

Maar toen licht door God gegeven, word je vaak door Hem geraakt,

zul je een geestelijk leven leiden.

De mens zijn gezindheid verandert door gebed.

Hoe meer de geest beweegt, hoe meer ze gehoorzamen,

hoe meer proactief ze zullen zijn.

En hun hart zal geleidelijk gezuiverd worden door waarachtig gebed.

Gezuiverd worden door waarachtig gebed.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de praktijk van het gebed


140  Uit je hart in gebed om het werk van de Heilige Geest te hebben

Vers 1

Niemand mag conversatie met God missen.

Zonder gebed leef je in het vlees,

leef je in de gevangenschap van Satan.

Zonder echt gebed leef je in duisternis.

God hoopt dat de broeders en zusters

in staat zijn om echt te bidden elke dag.

Dit is geen naleving van de leer.

Er moet een effect verkregen worden.

De laagste standaard die God vraagt,

is dat harten zijn geopend voor Hem.

Als mensen God hun hart geven, hun waarheid spreken,

dan is God bereid om in hen te werken.

God wil het verdraaide hart van de mens niet,

maar Hij wil zijn puur en eerlijk hart.

Als de mens zijn hart niet aan God toewijdt,

dan werkt God niet of raakt zijn hart niet aan.

Gebed is van essentieel belang.

Wanneer het werk van de Geest ontvangen wordt in gebed,

dan is je hart aangeraakt door God,

de sterkte van jouw liefde voor God komt voort,

als je bidt met je hart.

Als je je hart niet opent en communiceert,

dan zal God geen manier hebben om in jou te werken.



Vers 2

Dus het meest cruciale ding aan bidden

is om te spreken met de woorden van je ware hart.

Vertel God je fouten, je opstandigheid

en stel je volledig open voor God.

Dan zullen je gebeden God interesseren,

of anders zal God Zijn gezicht voor jou verstoppen.

Je moet je hart in vrede houden voor God,

laat je hart niet weggaan van God.

Gebruik gebeden om dingen te houden zoals ze zijn,

wanneer je geen nieuw, hoger inzicht verkrijgt.

Je moet gebed hebben zodat je niet achteruitgaat.

Dit is het minste wat je moet doen.

Iedereen moet deze realiteit binnengaan,

en moet bewuste training hebben in gebed.

Zoek het bewegen van de Geest, wacht niet gewoon.

Dat is wat een echte zoeker van God doet.

Gebed is van essentieel belang.

Wanneer het werk van de Geest ontvangen wordt in gebed,

dan is je hart aangeraakt door God,

de sterkte van jouw liefde voor God komt voort,

als je bidt met je hart.

Als je je hart niet opent en communiceert,

dan zal God geen manier hebben om in jou te werken.
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141  Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen

Vers 1

Wow ... wow … wow … wow …

Het werk volgen van de Heilige Geest betekent dat men Gods wil begrijpt,

handelt naar Gods eisen, de God van vandaag volgt,

gehoorzaamt aan Zijn huidige vereisten en begint bij Zijn nieuwste uitingen.

Zulke mensen volgen het werk van de Geest.

Zij zijn in de stroom van de Heilige Geest,

kunnen God zien en Zijn lof ontvangen.

Ze kunnen Gods gezindheid kennen, en de noties en ongehoorzaamheid van de mens,

en de natuur en het wezen van de mens.

Bovendien zal hun gezindheid veranderen tijdens hun dienst voor God.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen die in staat zijn God te bereiken.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen

die echt de ene ware weg hebben gevonden.



Vers 2

Het is niet makkelijk om de kennis van Gods laatste werk te bezitten.

Maar als mensen bewust kunnen gehoorzamen en het werk van God zoeken,

zullen zij de kans hebben God te zien

en de nieuwe leiding van de Heilige Geest te krijgen.

Bovendien zal hun gezindheid veranderen tijdens hun dienst voor God.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen die in staat zijn God te bereiken.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen

die echt de ene ware weg hebben gevonden.



Vers 3

Zij die het werk van God bewust tegenwerken

kunnen de verlichting van de Heilige Geest en de leiding van God niet ontvangen.

Dus of mensen het nieuwste werk van God kunnen ontvangen

hangt af van de gratie van God en hun volgen,

en hangt af van hun intenties.

(Wow … wow … wow … wow …)



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor


142  Volg je Gods huidige werk

Vers 1

Als je het licht van vandaag niet kunt volgen,

dan is er een afstand tussen jou en God,

die band is misschien zelfs verbroken,

je hebt geen normaal spiritueel leven.

Een normale relatie met God is gebouwd

op aanvaarding van Gods woorden vandaag.

Heb je een normaal spiritueel leven

en een goede relatie met God?

Volg je de stroom van de Heilige Geest?

Ben je voortgekomen uit een passieve toestand?

Zij die in de woorden van God geloven,

die Gods werk als hun basis maken

en die vandaag het licht van de Geest volgen,

zijn in de stroom van de Heilige Geest.



Vers 2

Volg je het werk van de Heilige Geest?

Als je Zijn licht van vandaag kunt volgen,

de wil van God begrijpt en Zijn woorden binnengaat,

dan volg je de stroom van de Heilige Geest.

Als je de stroom van de Heilige Geest niet volgt,

dan volg je ongetwijfeld de waarheid niet.

De Heilige Geest zal niet werken in

hen die geen behoefte hebben om te verbeteren.

Zulke mensen kunnen hun kracht niet ontbieden

en zijn in plaats daarvan altijd passief.

Volg je de stroom van de Heilige Geest?

Ben je voortgekomen uit een passieve toestand?

Zij die in de woorden van God geloven,

die Gods werk als hun basis maken

en die vandaag het licht van de Geest volgen,

zijn in de stroom van de Heilige Geest.



Vers 3

Als je vertrouwt dat Gods woorden waar en correct zijn,

Zijn woorden gelooft ongeacht wat Hij zegt,

dan streef je er naar Gods werk binnen te gaan.

En zo vervul je Gods wil.
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144  Je kunt Gods wil niet teleurstellen

1 Dat je het oordeel, de tuchtiging, de straffen en de loutering van Gods woorden kunt aanvaarden, en bovendien Gods opdrachten kunt aanvaarden, is aan het begin der tijden door God voorbestemd en zodoende hoef je je niet al te veel zorgen te maken als je wordt getuchtigd. Niemand kan het werk afnemen dat in jullie is gedaan en de zegeningen die in jullie zijn gelegd, en niemand kan ook maar iets afpakken dat aan jullie gegeven is. Mensen van religie zijn niet met jullie te vergelijken. Jullie zijn niet zeer onderlegd in de Bijbel en religieuze dogma’s hebben jullie niet, maar omdat God in jullie gewerkt heeft, hebben jullie meer dan wie dan ook door alle eeuwen heen gewonnen en dat is jullie grootste zegen.

2 Dientengevolge moeten jullie God zelfs nog meer toegewijd zijn en Hem nog trouwer zijn. Omdat God je opricht, moet je alles op alles zetten, moet je je gestalte sterken en gereed maken om de opdrachten van God te kunnen accepteren. Je moet krachtig staan op de plek die God je gegeven heeft, ernaar streven iemand te worden van het volk van God, de training van het koninkrijk aanvaarden, gewonnen worden door God en uiteindelijk een glorieuze getuige van God worden. Als je over een dergelijke vastberadenheid beschikt, dan zul je uiteindelijk zeker gewonnen worden door God en een glorieuze getuige van God worden. Je moet begrijpen dat het de belangrijkste opdracht is om door God gewonnen te worden en een glorieuze getuige van God te worden. Dit is de wil van God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor


145  Leven om Gods wil uit te voeren is erg zinvol

Vers 1

Als je van God houdt, is intrede in het koninkrijk als een van Gods volk

je ware toekomst, een waardevol leven. Zo gezegend.

Vandaag leef je voor God en doe je de wil van God.

God zegt: je leven is een waardevol leven.

Alleen Gods uitverkorenen kunnen een zinvol leven leiden.

Je bent gelukkig en gezegend met deze waarde in je leven.



Vers 2

Verkozen door God, door Hem geliefd en opgericht,

begrijp je de waarde van het leven.

Dit is niet door je eigen streven, maar komt voort uit Gods genade.

God opende je ogen, Zijn genade bracht je voor Hem.

Alleen Gods uitverkorenen kunnen een zinvol leven leiden.

Je bent gelukkig en gezegend met deze waarde in je leven.



Vers 3

Zonder Gods bezieling zie je Zijn lieflijkheid niet

en geef je Hem je liefde niet.

God bewoog je hart, zodat je je hart kunt geven aan Hem.

Alleen Gods uitverkorenen kunnen een zinvol leven leiden.

Je bent gelukkig en gezegend met deze waarde in je leven.

Alleen Gods uitverkorenen kunnen een zinvol leven leiden.

Je bent gelukkig en gezegend met deze waarde in je leven.

Alleen Gods uitverkorenen kunnen een zinvol leven leiden.

Je bent gelukkig en gezegend met deze waarde in je leven.
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147  De Heilige Geest werkt meer in hen die ernaar verlangen om te worden vervolmaakt

Intro

Het is tijd om je gezindheid

totaal te veranderen,

dan word je bewijs van Gods glorie op aarde,

een voorbeeld van Zijn komende werk.



Vers 1

Wat je nu doet legt enkel maar de basis,

opdat God jou gebruiken kan en jij van Hem getuigt.

Als je toegewijd bent aan dit doel dan zal je

de Heilige Geest mogen ontvangen.



Vers 2

Richt je op maar één doel en God maakt je volmaakt.

Dit is het pad dat de Heilige Geest neemt.

Het pad waarop de Heilige Geest de mensen leidt

wordt door hen bereikt door hun eigen streven.



Refrein

Hoe hoger je doel, hoe meer je vervolmaakt wordt.

Hoe meer je de waarheid zoekt, hoe meer de Heilige Geest werkt.

Hoe groter je toewijding, hoe groter de opbrengst.

God maakt de mens volmaakt volgens zijn gesteldheid.



Vers 3

Hoe meer je naar vervolmaking door God verlangt,

hoe meer de Heilige Geest in je zal werken.

Hoe meer je het zoeken verwaarloost en je negatief wordt,

hoe minder Hij kan werken, en Hij verlaat je langzaam.



Vers 4

Je moet ernaar streven alles te doen met het doel

om vervolmaakt te worden, verworven, en gebruikt door God,

zodat alles in het universum

Gods daden ziet, geopenbaard in elk van jullie.



Refrein

Hoe hoger je doel, hoe meer je vervolmaakt wordt.

Hoe meer je de waarheid zoekt, hoe meer de Heilige Geest werkt.

Hoe groter je toewijding, hoe groter de opbrengst.

God maakt de mens volmaakt volgens zijn gesteldheid.



Brug

Jullie zijn meester onder alle dingen.

Laat in hun midden God genieten van jullie

getuigenis en verheerlijking.

Het bewijst dat jullie generatie het meest gezegend is.



Refrein

Hoe hoger je doel, hoe meer je vervolmaakt wordt.

Hoe meer je de waarheid zoekt, hoe meer de Heilige Geest werkt.

Hoe groter je toewijding, hoe groter de opbrengst.

God maakt de mens volmaakt volgens zijn gesteldheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de werkelijkheid van Gods woorden


149  Alleen diegenen die stil zijn voor God focussen zich op het leven

Vers 1

Diegenen die echt stil kunnen zijn voor God

zijn zij die vrij kunnen zijn van wereldlijke banden,

en zij kunnen God hen laten innemen.

Iemand die niet stil kan zijn voor God

is een losbandig en teugelloos persoon.

En zij zijn compleet op zichzelf gericht.

Al diegenen die stil kunnen zijn voor God

zijn de vromen die verlangen naar God.

Diegenen die stil kunnen zijn voor God

zijn degenen die iets geven om het leven

en de gemeenschap in de geest.

Diegenen die stil kunnen zijn voor God

zijn degenen die dorsten naar Gods woorden.

Zij die streven naar de waarheid.



Vers 2

Diegenen die het negeren stil te zijn voor God,

dit niet beoefenen, zijn ijdele mensen

die volledig gehecht zijn aan de wereld.

Zij zijn zonder leven, hebben geen leven.

Zelfs als ze beweren in God te geloven, is het niet waar,

lege woorden, zo makkelijk gesproken.

Zij die stil kunnen zijn, maakt God perfect en compleet,

Begunstigd met ongelofelijke zegeningen.

Diegenen die stil kunnen zijn voor God

zijn degenen die iets geven om het leven

en de gemeenschap in de geest.

Diegenen die stil kunnen zijn voor God

zijn degenen die dorsten naar Gods woorden.

Zij die streven naar de waarheid.



Vers 3

Zij die zelden Gods woorden eten en drinken,

niet geven om het leven,

maar zich focussen op zaken, zij zijn hypocrieten zonder toekomst.

Gods mensen zijn diegenen die echt met Hem kunnen communiceren

en stil kunnen zijn voor Hem.

Diegenen die stil kunnen zijn voor God

zijn degenen die iets geven om het leven

en de gemeenschap in de geest.

Diegenen die stil kunnen zijn voor God

zijn degenen die dorsten naar Gods woorden.

Zij die streven naar de waarheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over je hart stil maken voor God


150  Je zou moeten zorgen dat je je hart stil maakt voor God

1 Als je hart werkelijk in vrede is tegenover God, zul je door niets van wat er in de wereld om je heen gebeurt worden gehinderd en zul je door geen enkele mens of gebeurtenis en geen enkel ding in beslag worden genomen. Als je hierin intrede hebt, zullen die negatieve gesteldheden en alle negatieve dingen – menselijke opvattingen, levensfilosofieën, abnormale relaties tussen mensen, en ideeën en gedachten, enzovoorts – natuurlijkerwijze verdwijnen. Omdat je altijd Gods woorden overdenkt en je hart altijd dichtbij God komt en altijd in beslag wordt genomen door de huidige woorden van God, zullen die negatieve dingen van je wegvallen zonder dat je het beseft. Wanneer nieuwe en positieve dingen je in beslag nemen, zullen negatieve oude dingen geen plek hebben, dus schenk geen aandacht aan die negatieve dingen. Je hoeft je niet in te spannen om ze te beheersen.

2 Je moet je erop richten om in vrede te zijn tegenover God, zo veel als je kunt Gods woorden te eten, drinken en genieten, zo veel als je kunt lofzangen te zingen om God te loven, en God de kans te geven om aan je te werken. God wil immers nu de mensheid persoonlijk vervolmaken, en Hij wil je hart winnen; Zijn Geest beweegt je hart en als je, door de begeleiding van de Heilige Geest te volgen, in Gods aanwezigheid komt te leven, zul je God tevredenstellen. Als je aandacht schenkt aan het leven in Gods woorden en meer communiceert over de waarheid om de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te verkrijgen, zullen die religieuze opvattingen en je zelfgenoegzaamheid en zelfingenomenheid allemaal verdwijnen, en zul je weten hoe je je moet uitputten voor God, hoe je God moet liefhebben en hoe je God tevreden moet stellen. En zonder dat je het beseft, zullen die dingen die niet relevant zijn voor God volledig uit je bewustzijn verdwijnen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over je hart stil maken voor God


151  De manier om je hart stil te maken voor God

1 Er is geen stap die crucialer is voor het binnengaan in de woorden van God dan het stillen van je hart in Zijn aanwezigheid. Het is een les die alle mensen momenteel urgent moeten binnengaan. De paden voor het intreden in het stillen van je hart tegenover God zijn de volgende: Trek je hart terug uit externe zaken. Wees in vrede tegenover God en schenk je onverdeelde aandacht aan het bidden tot God. Eet, drink en geniet van Gods woorden terwijl je hart in vrede is tegenover God. Zorg dat je in je hart over Gods liefde mediteert en nadenkt en Gods werk overpeinst. Begin eerst vanuit het aspect van het gebed. Bid met onverdeelde aandacht en op vaste tijden. Hoe weinig tijd je ook ter beschikking hebt, hoe druk je werk ook is of wat je ook overkomt, bid elke dag zoals gewoonlijk en eet en drink Gods woorden zoals gewoonlijk.

2 Gewoonlijk zou het normaal voor je moeten zijn om in je hart dichtbij God te kunnen komen, Gods liefde te overdenken en Gods woorden te overpeinzen, zonder dat je door externe dingen wordt gestoord. Wanneer je hart een bepaalde mate van vrede heeft bereikt, zul je in stilte kunnen mijmeren en in jezelf Gods liefde kunnen overdenken en werkelijk dichtbij Hem kunnen komen, ongeacht je omgeving, tot je uiteindelijk zo ver bent, dat er lof opkomt in je hart, en zoiets is zelfs beter dan gebed. Dan zul je een zekere gestalte verkrijgen. Pas nadat mensen in vrede kunnen zijn tegenover God, kunnen ze aangeraakt worden door de Heilige Geest en verlicht en geïllumineerd worden door de Heilige Geest. Pas dan kunnen ze echte communicatie hebben met God en ook Gods wil en de begeleiding van de Heilige Geest begrijpen. Ze zullen dan het juiste pad in hun geestelijke leven zijn opgegaan.
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152  Beoefening van stil zijn voor God

Vers 1

Wanneer je met anderen praat of wandelt,

zeg je: “Mijn hart is dicht bij God,

en niet geconcentreerd op uitwendige dingen.”

Dan ben je een persoon die stil is voor God.

Maak geen contact met dingen

die je hart naar buiten kunnen leiden.

En maak geen contact met mensen

die je hart weg kunnen leiden van God.

Als je andere dingen nastreeft dan God,

maak je geen kans vervolmaakt te worden.

Zij die vandaag Zijn woorden kunnen horen,

maar niet stil kunnen zijn in Zijn aanwezigheid,

zijn mensen die niet houden van de waarheid,

zijn mensen die niet houden van God.

Als je jezelf niet direct aanbiedt,

wanneer zul je dat dan wel doen?

Laat alle dingen los die je afleiden

van dicht bij God zijn,

of blijf bij deze dingen uit de buurt.

Want dat is beter voor je leven.

De Heilige Geest doet geweldig werk.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

Als je niet in staat bent om stil te zijn voor God,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon.



Vers 2

Je hart stillen, stillen voor God

is een oprecht offer.

Zij die hun harten werkelijk aanbieden,

kunnen compleet worden gemaakt door God.

Word je aangepakt of gesnoeid, gefrustreerd

of heb je gefaald, jij blijft onverstoord,

je hart moet dan toch altijd stil blijven,

je hart moet altijd stil zijn voor God.

Laat alle dingen los die je afleiden

van dicht bij God zijn,

of blijf bij deze dingen uit de buurt.

Want dat is beter voor je leven.

De Heilige Geest doet geweldig werk.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

Als je niet in staat bent om stil te zijn voor God,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon.



Vers 3

Ongeacht hoe mensen je behandelen,

je moet je hart toch stil maken voor God.

In alle omgevingen die je tegenkomt,

in vervolging of in lijden,

ongeacht de beproevingen,

moet je je hart stil maken voor God.

Dit is de weg om vervolmaakt te worden.

Laat alle dingen los die je afleiden

van dicht bij God zijn,

of blijf bij deze dingen uit de buurt.

Want dat is beter voor je leven.

De Heilige Geest doet geweldig werk.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

Als je niet in staat bent om stil te zijn voor God,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon.
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153  De vruchten van het stillen van je hart voor God

Couplet 1

Om te komen voor God, Zijn woorden als je leven,

moet je eerst stil zijn voor Hem.

Alleen wanneer je stil bent,

zal Hij je verlichten, en je doen begrijpen.

Hoe stiller de mensen zijn voor God,

hoe meer ze winnen uit Zijn verlichting.

Dus de mens moet geloof en vroomheid hebben –

de enige weg naar perfectie.

Alleen als je waarlijk stil bent voor God

zul je Zijn woorden van vandaag begrijpen,

en de verlichting van de Heilige Geest juist beoefenen,

in staat om Gods intenties te begrijpen,

met in je dienst een heldere richting,

in staat het bewegen en de leiding te begrijpen van de Heilige Geest,

en om onder de leiding te leven van de Heilige Geest.

Dit zijn de resultaten die bereikt worden door stil te zijn voor God.



Couplet 2

De sleutel tot een spiritueel leven

is om stil te worden voor God.

Al je spirituele training zal effectief zijn,

als je jezelf voor Hem stilt.

Als je je hart niet kan stillen voor God,

zal je het werk van de Heilige Geest niet kunnen ontvangen.

Alleen als je waarlijk stil bent voor God

zul je Zijn woorden van vandaag begrijpen,

en de verlichting van de Heilige Geest juist beoefenen,

in staat om Gods intenties te begrijpen,

met in je dienst een heldere richting,

in staat het bewegen en de leiding te begrijpen van de Heilige Geest,

en om onder de leiding te leven van de Heilige Geest.

Dit zijn de resultaten die bereikt worden door stil te zijn voor God.



Couplet 3

Als mensen niet duidelijk zijn over het woord van God,

of niet kunnen beoefenen en Gods intenties niet begrijpen,

of wanneer ze geen praktische principes hebben,

is dat geheel omdat hun hart niet stil is voor God.

Alleen als je waarlijk stil bent voor God

zul je Zijn woorden van vandaag begrijpen,

en de verlichting van de Heilige Geest juist beoefenen,

in staat om Gods intenties te begrijpen,

met in je dienst een heldere richting,

in staat het bewegen en de leiding te begrijpen van de Heilige Geest,

en om onder de leiding te leven van de Heilige Geest.

Dit zijn de resultaten die bereikt worden door stil te zijn voor God.



Couplet 4

Het doel van stil zijn, is om serieus en pragmatisch te zijn,

om duidelijk te zijn over Gods woord en om aan het einde

de waarheid te begrijpen en God te kennen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over je hart stil maken voor God


154  Draag meer last om gemakkelijker vervolmaakt te worden door God

Vers 1

Hoe bewuster je bent van Gods wil,

hoe groter je last zal zijn.

Hoe meer last je draagt,

hoe rijker je ervaring zal zijn.

Wanneer je je bewust bent van Gods wil,

zal God deze last aan je geven.

Hij zal je verlichten over de dingen

die Hij je heeft toevertrouwd.

Nadat God deze last heeft gegeven,

zal je focussen op verbonden waarheid,

wanneer je Gods woorden eet en drinkt.

Zal je focussen op verbonden waarheid.

Als je last verbonden is

met het leven van je broeders en zusters,

is dit een last die God je toevertrouwt.

Je zal ermee bidden in je dagelijkse leven.

Het eten en drinken van Gods woorden, het accepteren van Gods last,

het beoefenen van bidden, het aannemen wat Hij aan je toevertrouwt

zijn om het juiste pad voor je te hebben.

Hoe meer last je draagt voor God,

hoe makkelijker vervolmaking komt.



Vers 2

Wat God doet is aan jou toevertrouwd,

en je wenst te doen wat God wil.

Zo wordt Gods last je eigen.

Dit is het aannemen van Gods last.

Wanneer je Gods woorden eet en drinkt

terwijl je een last draagt,

wordt de essentie van Gods woorden begrepen,

je vindt je weg, je geeft om Gods wil.

Dus daarom zou je tot God moeten bidden

dat er meer lasten op je worden geplaatst,

dat Hij je grotere dingen toevertrouwt,

zodat je pad van beoefening groots kan zijn,

je krijgt meer van het eten van Gods woorden,

de essentie van Zijn woorden zal worden begrepen,

en je bent beter in staat te accepteren

dat je bewogen wordt door de Heilige Geest.

Het eten en drinken van Gods woorden, het accepteren van Gods last,

het beoefenen van bidden, het aannemen wat Hij aan je toevertrouwt

zijn om het juiste pad voor je te hebben.

Hoe meer last je draagt voor God,

hoe makkelijker vervolmaking komt.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Houd Gods wil in gedachten om volmaaktheid te bereiken


155  God vervolmaakt degenen die echt van Hem houden

1 God wil nu een bepaalde groep mensen winnen, een groep die bestaat uit hen die streven naar samenwerking met Hem, die Zijn werk kunnen gehoorzamen, die geloven dat de woorden die God spreekt waar zijn en die Gods vereisten in de praktijk kunnen brengen. Zij zijn degenen die waar begrip in hun hart hebben, zij zijn degenen die kunnen worden vervolmaakt, en zij zullen ongetwijfeld het pad van volmaaktheid kunnen bewandelen. Zij die niet kunnen worden vervolmaakt, zijn mensen zonder duidelijk begrip van Gods werk, die Gods woorden niet eten en drinken, die geen aandacht schenken aan Zijn woorden en die geen enkele liefde voor God in hun hart hebben. Degenen die God in het vlees in twijfel trekken, die voortdurend onzeker over Hem zijn, Zijn woorden nooit serieus nemen en Hem voortdurend misleiden, zijn mensen die zich tegen God verzetten en aan Satan toebehoren. Het is onmogelijk zulke mensen te vervolmaken.

2 God werkt in hen die Zijn woorden nastreven en koesteren. Hoe meer je Gods woorden koestert, hoe meer Zijn Geest in je zal werken. Hoe meer iemand Gods woorden koestert, hoe groter diens kans om door God te worden vervolmaakt. God vervolmaakt hen die echt van Hem houden, en Hij vervolmaakt hen die een hart hebben dat vrede kent in Zijn aanwezigheid. Al Gods werk koesteren, Gods verlichting koesteren, Gods aanwezigheid koesteren, Gods zorg en bescherming koesteren, koesteren hoe Gods woorden jouw werkelijkheid worden en in je leven voorzien – dit alles komt het best overeen met Gods hart. Niets is belangrijker voor gelovigen dan Gods werk ontvangen, vervolmaking bereiken en iemand worden die Gods wil doet. Dit is het doel dat je moet nastreven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God vervolmaakt diegenen die naar Zijn eigen hart zijn


158  Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend

Vers 1

Zij, die accepteren dat God toekijkt

zijn zij die kennis van God nastreven.

Zij accepteren graag Gods woorden.

Ze zullen Gods erfenis en zegeningen krijgen.

Dit zijn de meest gezegenden.

God vervloekt degenen zonder plaats voor Hem.

Hij tuchtigt hen en verlaat hen.

Als je al Gods werk koestert,

Zijn verlichting koestert,

als je Gods aanwezigheid koestert,

en Zijn bescherming,

en al Gods woorden koestert

als je eigen werkelijkheid en je levensvoorziening,

dan ben je het meest naar Gods hart.

Als je al Gods werk aan jou koestert,

zal Hij je zegenen, wat je bezit zal groeien.



Vers 2

God werkt in hen die zijn woorden nastreven,

en Hij werkt in hen die Z’n woorden koesteren.

Hoe meer je ze koestert, hoe meer Hij werkt.

Hoe meer iemand Gods woord koestert,

hoe groter zijn kans op perfectie.

God perfectioneert hen die echt van Hem houden,

hen, wiens hart met Hem in harmonie is.

Als je al Gods werk koestert,

Zijn verlichting koestert,

als je Gods aanwezigheid koestert,

en Zijn bescherming,

en al Gods woorden koestert

als je eigen werkelijkheid en je levensvoorziening,

dan ben je het meest naar Gods hart.

Als je al Gods werk aan jou koestert,

zal Hij je zegenen, wat je bezit zal groeien.



Vers 3

Tracht Gods woorden je realiteit te maken,

stel Hem tevreden, wees naar Zijn hart.

Tracht niet enkel Zijn genade te genieten.

Ontvang Gods werk en word perfecter,

word iemand die Zijn wil uitvoert.

Niets is belangrijker dan dit.

Als je al Gods werk koestert,

Zijn verlichting koestert,

als je Gods aanwezigheid koestert,

en Zijn bescherming,

en al Gods woorden koestert

als je eigen werkelijkheid en je levensvoorziening,

dan ben je het meest naar Gods hart.

Als je al Gods werk aan jou koestert,

zal Hij je zegenen, wat je bezit zal groeien.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God vervolmaakt diegenen die naar Zijn eigen hart zijn


159  Je moet Gods waarneming aanvaarden in alles wat je doet

Vers 1

Vandaag zijn de meeste mensen te bang

om hun acties voor God te brengen.

Hoewel je Zijn vlees wel kan bedriegen,

kan je Zijn geest niet bedriegen.

Wat Gods waarneming niet kan doorstaan

stemt niet met de waarheid overeen,

en dus moet het worden verworpen.

Anders is het een zonde tegen God.

Het maakt niet uit of het is als je bidt,

spreekt, communiceert met broeders, zusters,

of je je plicht vervult, zaken behandelt,

je moet je hart voor God leggen.

Wanneer je je functie vervult, is God met jou.

Als je intentie goed is en voor Gods werk,

zal Hij aanvaarden alles wat je doet.

Dus voer je functie uit in ernst.

Alles wat je doet, elke actie, intentie, reactie,

je dagelijks spiritueel leven,

je eten, drinken van Gods woord,

breng het allemaal voor God.

En hoe je het kerkelijk leven leidt,

je dienst in partnerschap,

breng alles onder supervisie van God.

Deze praktijk zal je helpen volgroeien in het leven.



Vers 2

Gods supervisie aanvaarden is een zuiveringsproces.

Aanvaard meer en je zult meer gezuiverd worden,

en meer in harmonie zijn met Gods wil.

Zo zal je de roep van losbandigheid, buitensporigheid niet horen,

en zal je hart leven in Zijn bijzijn,

je hart zal leven in Zijn bijzijn.

Hoe meer je Zijn supervisie aanvaardt,

hoe beschaamder Satan wordt,

en hoe meer je het vlees kunt verzaken.

Dus aanvaard Gods supervisie.

Alles wat je doet, elke actie, intentie, reactie,

je dagelijks spiritueel leven,

je eten, drinken van Gods woord,

breng het allemaal voor God.

En hoe je het kerkelijk leven leidt,

je dienst in partnerschap,

breng alles onder supervisie van God.

Deze praktijk zal je helpen volgroeien in het leven.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God vervolmaakt diegenen die naar Zijn eigen hart zijn


160  Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen

Vers 1

Het werk van de Heilige Geest verandert van dag tot dag,

stap voor stap hoger met grotere openbaringen.

Dit is hoe God werkt om de mens te vervolmaken.

Als de mens niet mee kan, wordt hij misschien vernield.

Zonder een hart dat gehoorzaamt,

kan hij niet tot het einde volgen.

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.



Vers 2

Het vorige tijdperk is voorbij, en dit is een nieuw tijdperk.

Wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, moet nieuw werk gedaan worden.

En in het laatste tijdperk wanneer God de mens vervolmaakt,

zal God heel snel werken, nieuw werk stellen.

En dus zonder een hart dat gehoorzaamt,

hoe moeilijk om Gods stappen te volgen!

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.



Vers 3

Gods werk is niet onveranderlijk noch gebonden door regels,

maar het is steeds nieuwer, het is altijd hoger.

Met elke stap wordt Zijn werk praktischer,

meer en meer in lijn met de echte noden van de mensheid.

Alleen wanneer de mens door dit soort werk gegaan is,

kan zijn gezindheid eindelijk veranderen.

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.



Vers 4

De kennis van de mens van het leven groeit, en zo verheft God Zijn werk.

Dat is hoe God de mens vervolmaakt en hem geschikt maakt voor Gods gebruik.

Zijn werk strijdt, zet de noties van de mens recht,

leidt hen naar een hogere, echtere staat,

de hoogste sfeer van geloof in God, zo mag Zijn wil gedaan worden.

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen


162  Gehoorzaam het werk van de Heilige Geest en je volgt het pad van vervolmaking

1 Het pad tot vervolmaking wordt bereikt door jouw gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Je weet niet door welk soort persoon God zal werken om jou te vervolmaken, noch door welk persoon heen, welke gebeurtenis, of welk ding Hij jou in staat zal stellen om verworvenheden binnen te gaan en enig inzicht te verwerven. Wanneer je in staat bent om te wandelen op dit juiste spoor, toont dit dat er veel hoop is voor jou om vervolmaakt te worden door God. Als je niet in staat bent om dit te doen, toont dit dat jouw toekomst grauw is, beroofd van licht. Eens wanneer je op het juiste spoor bent, zul je openbaring ontvangen in alle dingen. Wat de Heilige Geest ook mag openbaren aan anderen, als je voortgaat op basis van hun kennis om dingen voor jezelf te ervaren, zal deze kennis deel worden van je leven en zul je in staat zijn om anderen te voorzien vanuit deze ervaring.

2 Wat de Heilige Geest ook mag openbaren aan anderen, als je voortgaat op basis van hun kennis om dingen voor jezelf te ervaren, zal deze kennis deel worden van je leven en zul je in staat zijn om anderen te voorzien vanuit deze ervaring. Zij die anderen voorzien door het napraten van woorden zijn mensen die zelf geen ervaringen hebben gehad. Door de verlichting en illuminatie van anderen moet je leren om een praktische weg te vinden, voordat je kunt beginnen te spreken over je eigen werkelijke ervaring en kennis. Dit zal grotere voordelen opleveren in je eigen leven. Je moet op deze manier ervaren, alles gehoorzamen wat van God komt. Je moet de wil van God in alle dingen zoeken en het onderwijs in alle dingen bestuderen, zodat je leven kan groeien. Deze werkwijze verschaft de snelste vooruitgang.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen


163  De vereisten waaraan je moet voldoen om te worden vervolmaakt

Vers 1

Als je echt bereid bent om vervolmaakt te worden door God,

dan zal je de moed hebben om je vlees te verzaken,

dan voer je Gods woorden uit en ben je niet passief of zwak,

en kun je alles gehoorzamen wat van God komt.

Alles wat je doet, alleen of openlijk,

zal toonbaar, zal toonbaar zijn voor God.



Refrein

De eis om door God vervolmaakt te worden is

alle dingen te doen met een hart dat God liefheeft.

Als je de juiste intenties hebt,

of je nu gelijk hebt of niet,

dan kun je al je daden brengen naar Hem.

Je bent niet bang om ze te tonen aan God

of aan broeders en zusters,

en om een gelofte te doen voor God.



Vers 2

Als je eerlijk bent en de waarheid beoefent, zul je worden vervolmaakt.

Die dubbelhartige mensen willen niet worden vervolmaakt.

Zij zijn de zonen van verderf en vernietiging,

niet van God, maar Satan, niet gekozen door God!

Aanvaard jij Zijn oordeel, verander jij je gezindheid,

dan ben je op weg om vervolmaakt te worden door God.



Refrein

De eis om door God vervolmaakt te worden is

alle dingen te doen met een hart dat God liefheeft.

Als je de juiste intenties hebt,

of je nu gelijk hebt of niet,

dan kun je al je daden brengen naar Hem.

Je bent niet bang om ze te tonen aan God

of aan broeders en zusters,

en om een gelofte te doen voor God.



Brug

Als je echt bereid bent om vervolmaakt te worden door God

en om Zijn wil te doen, gehoorzaam dan Gods werk,

en klaag nooit of veroordeel nooit het werk van God.

Dit zijn de basiseisen om vervolmaakt te worden door God.



Refrein

De eis om door God vervolmaakt te worden is

alle dingen te doen met een hart dat God liefheeft.

Als je de juiste intenties hebt,

of je nu gelijk hebt of niet,

dan kun je al je daden brengen naar Hem.

Je bent niet bang om ze te tonen aan God

of aan broeders en zusters,

en om een gelofte te doen voor God, voor God.



Outro

Elke intentie en gedachte, ieder idee

moet geschikt zijn om te worden onderzocht in de aanwezigheid van God.

Als je precies op deze wijze praktiseert en binnengaat,

dan gaat de vooruitgang in je leven snel,

dan gaat de vooruitgang in je leven snel.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen


166  In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles

Vers 1

Via het woord,

leert de mens Gods werk en Zijn gezindheid kennen.

De mens kent zijn essentie en weet waar hij moet binnengaan.

Via het woord,

wordt al het werk dat God wenst te doen in het Tijdperk van het Woord volbracht.

Via het woord,

wordt de mens geopenbaard, geëlimineerd en beproefd.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe

waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien.



Vers 2

De mens ziet het woord, hoort het woord,

en kent het bestaan van het woord.

Dus hij gelooft in het bestaan van God,

almachtigheid en wijsheid,

gelooft in Gods hart van liefde voor de mens

en Zijn verlangen om de mens te redden.

Al is ‘woord’ algemeen en simpel,

doet het woord uit de mond van God in vlees

de aarde en de hemelen beven,

verandert het hart van de mens, noties

en oude gezindheid, en de oude wereld.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe

waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien,

die het Woord is verschijnend als vlees.

Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken

om de mens te overwinnen,

de mens te vervolmaken en te elimineren.

Dit is de ware betekenis …



Vers 3

Door de tijden heen, werkt alleen de God van vandaag

spreekt en redt op deze manier de mens.

Dan leeft de mens onder de begeleiding van het woord,

gehoed en voorzien door het woord.

De mensen leven in de wereld van het woord,

in de vloeken en zegeningen van Gods woord.

Meer worden veroordeeld en getuchtigd door het woord.

De woorden en het werk zijn voor het redden van de mens,

om Gods wil te bereiken en de oude geschapen wereld te veranderen.

God schiep de wereld, leidt de mens door het universum heen,

overwint en redt hen met het woord.

En in de volheid van de tijd,

zal Hij de hele oude wereld tot een einde brengen met het woord.

Nadat Hij dit bereikt heeft,

is Zijn managementplan volledig compleet.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe

waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien,

die het Woord is verschijnend als vlees.

Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken

om de mens te overwinnen,

de mens te vervolmaken en te elimineren.

Dit is de ware betekenis

van het woord gebruiken om te werken in het Tijdperk van het Woord.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord


167  In het Tijdperk van het Koninkrijk vervolmaakt God de mens met woorden

Vers 1

In dit tijdperk, zal God zorgen dat jullie:

Zijn waarheid beoefenen

en allemaal, Zijn woord naleven en van Hem houden met hun hart.

Gods woord is de basis van het leven van de mens.

Hun harten vrezen allemaal hun God.

Door het beoefenen van Gods woord, regeren en heersen ze met God.

Alleen het woord van God, geeft de mens leven.

Alleen Zijn woord kan de mens licht brengen, en de manier van beoefenen laten zien.

En meer nog in het Tijdperk van het Koninkrijk.



Vers 2

De woorden van God, regeren over mensen.

Gods woord is voedsel en is macht.

Het voelt goed wanneer je de woorden van God eet.

Eet ze niet en je zal verdwalen.

De bijbel zegt: de mens zal niet alleen maar leven van brood,

maar van de woorden uit Gods mond.

God zal dit realiseren in jou.

Alleen het woord van God, geeft de mens leven.

Alleen Zijn woord kan de mens licht brengen, en de manier van beoefenen laten zien.

En meer nog in het Tijdperk van het Koninkrijk.



Vers 3

In dit tijdperk, gebruikt God vooral het woord om over allen te regeren.

De mens wordt geoordeeld en vervolmaakt,

in staat om Zijn koninkrijk te betreden,

alleen vanwege Zijn woord.

Alleen het woord van God, geeft de mens leven.

Alleen Zijn woord kan de mens licht brengen, en de manier van beoefenen laten zien.

En meer nog in het Tijdperk van het Koninkrijk.

Eet en drink dagelijks van Gods woord. Eet en drink Gods woorden.

En verlaat de waarheid daarin niet. En je zal worden vervolmaakt.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord


168  Het belang van Gods woorden

Vers 1

Gelovigen in God horen zich te gedragen.

Het belangrijkste is Gods woord te hebben.

Het geeft niet wat je doet, keer je niet van Gods woord.

God kennen en behagen gebeurt door Zijn woord.

Alle kerkgenootschappen, naties en religies

worden in de toekomst overwonnen door het woord.

God zal direct tot mensen spreken,

en in hun handen houden ze Zijn woord.

Hierdoor worden mensen vervolmaakt,

en het woord van God doordringt alles.

Mensen beoefenen en spreken over Gods woord,

en bewaren ook binnenin het woord van God.

Iedereen die wordt gebruikt door God heeft de werkelijkheid van Gods woord.

Als je die niet hebt, dan bewijst het dat

de Heilige Geest niet heeft gewerkt in je,

en je nog niet vervolmaakt bent.

Dat is de waarde van Gods woord,

de waarde van Gods woord.



Vers 2

De mensen die doordrongen zijn van Gods woord,

vanbinnen en vanbuiten, zijn vervolmaakt.

Zij die getuigen van, en Gods wil volbrengen,

hebben Gods woord als hun werkelijkheid.

Het Tijdperk van het Woord betredend,

oftewel het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk,

is het werk dat nu vervolledigd wordt.

Vorm gemeenschappen over wat God zegt.

Alleen door Zijn woord te eten, te ervaren,

kan je het woord van God in de praktijk brengen.

Zonder enige praktische ervaring,

zonder Gods woord te praktiseren, overtuig je niemand.

Iedereen die wordt gebruikt door God heeft de werkelijkheid van Gods woord.

Als je die niet hebt, dan bewijst het dat

de Heilige Geest niet heeft gewerkt in je,

en je nog niet vervolmaakt bent.

Dat is de waarde van Gods woord,

de waarde van Gods woord.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord


169  Mensen kennen God beter door het werk van woorden

Vers 1

God van de laatste dagen

gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken,

geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te overtuigen,

omdat deze Gods macht niet kunnen verklaren.

Als God alleen tekens en wonderen zou tonen aan de mensheid,

zou het onmogelijk zijn om de realiteit van God te tonen,

en dus ook onmogelijk om de mens te vervolmaken.

God vervolmaakt de mens niet met tekens en wonderen,

maar voedt en hoedt de mens met behulp van woorden,

om zijn gehoorzaamheid te verkrijgen, en de kennis van God.

Dit is het doel van Zijn werk en het doel van Zijn woorden.

God gebruikt geen wonderen en tekens om de mens te vervolmaken.

Maar Hij doet het met Zijn woorden en met vele soorten werk,

zoals loutering, behandeling, snoeien of het voorzien van woorden.

God spreekt vanuit diverse perspectieven

zodat de mens perfect gemaakt kan worden,

en om de mens een grotere kennis te geven van het werk van God,

van de wijsheid en het wonder van het werk van God.



Vers 2

Het werk vandaag door God gedaan is echt werk,

zonder tekens of wonderen,

omdat deze Zijn echte werk in de war zouden schoppen,

en Hij niet in staat zou zijn om meer werk te doen voor de mensheid.

Zou het kunnen tonen of het geloof van de mensheid in God echt is

als Hij zou zeggen dat Hij het woord zou gebruiken om de mens te vervolmaken

maar de mens tegelijkertijd ook tekens en wonderen zou tonen?

Dat is de reden dat God echt geen wonderen en tekens aan de mens toont.

God gebruikt geen wonderen en tekens om de mens te vervolmaken.

Maar Hij doet het met Zijn woorden en met vele soorten werk,

zoals loutering, behandeling, snoeien of het voorzien van woorden.

God spreekt vanuit diverse perspectieven

zodat de mens perfect gemaakt kan worden,

en om de mens een grotere kennis te geven van het werk van God,

van de wijsheid en het wonder van het werk van God.



Vers 3

Er is teveel religie in de mensheid.

God is gekomen naar de mensheid gedurende de laatste dagen

om religieuze noties van de mens te verdrijven, onechte dingen

en om Gods realiteit aan de mens te tonen.

Hij is gekomen om het beeld van een abstracte,

denkbeeldige God die niet bestaat te verwijderen.

Het enige van belang voor jou

is dat je kennis hebt van de realiteit.

Om te zoeken naar waarheid in je geloof in God

en om het leven na te streven in plaats van tekens en van wonderen,

dit zou het doel moeten zijn van allen die in God geloven.

God gebruikt geen wonderen en tekens om de mens te vervolmaken.

Maar Hij doet het met Zijn woorden en met vele soorten werk,

zoals loutering, behandeling, snoeien of het voorzien van woorden.

God spreekt vanuit diverse perspectieven

zodat de mens perfect gemaakt kan worden,

en om de mens een grotere kennis te geven van het werk van God,

van de wijsheid en het wonder van het werk van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alles wordt volbracht door het woord van God


170  De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven

Vers 1

Geloof in God zou niet mogen zijn

om wonderen en tekenen te zien,

noch omwille van je eigen vlees,

maar om ’t begrip van God na te streven

en Hem te gehoorzamen.

Zoals Petrus, gehoorzaam Hem tot de dood.

Dit is wat je nu moet proberen en bereiken.

Geloof in God betekent de acceptatie

van Zijn woord als de realiteit van het leven.

Beoefen Zijn woorden, woorden uit Zijn mond,

draag ze uit in jezelf.

Dit is de verworvenheid van het doel van God.



Vers 2

Gods woord eten en drinken

is om God echt te kennen

en om Hem tevreden te stellen.

Gods woord eten en drinken

is bedoeld om een diepere kennis te krijgen van God.

Alleen dan kan je God gehoorzamen en van Hem houden.

Dit zou het doel moeten zijn van het geloof in God.

Geloof in God betekent de acceptatie

van Zijn woord als de realiteit van het leven.

Beoefen Zijn woorden, woorden uit Zijn mond,

draag ze uit in jezelf.

Dit is de verworvenheid van het doel van God.



Vers 3

Geloof in God betekent het nastreven van het vervolmaakt worden door God,

en volledige gehoorzaamheid aan God.

Als je zonder klacht God kan gehoorzamen,

en gedachtig bent van al Gods wensen,

de gestalte en stijl van Petrus hebt,

dan slaag je in je geloof, word je verworven door God.

Als je alleen probeert en wonderen en tekenen ziet,

dan is de visie van je geloof verkeerd.

Geloof in God betekent de acceptatie

van Zijn woord als de realiteit van het leven.

Beoefen Zijn woorden, woorden uit Zijn mond,

draag ze uit in jezelf.

Dit is de verworvenheid van het doel van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alles wordt volbracht door het woord van God


172  God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

Vers 1

Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert,

gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen.

Alleen in Zijn woorden kan je zien

wat Hij is, Hij is God Zelf.

God in het vlees doet geen ander werk

dan het spreken van woorden.

Er is geen nood aan feiten, woorden zullen nu voldoen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.



Vers 2

In de komende toekomst zal Zijn woord neerdalen

op elke religie en groep,

elke natie en denominatie.

God gebruikt het woord om te overwinnen

en laat iedereen het gezag en de macht ervan zien.

Dus vandaag kijk je naar het enige woord van God.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

gebruikt God vooral het woord om alle mensen te overwinnen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.



Vers 3

Op de dag van Gods glorie zullen Gods woorden hun kracht en gezag tonen.

Sinds het begin van de tijden tot nu,

zullen al Zijn woorden worden vervuld.

Het is op deze manier dat glorie aan God zal zijn op aarde.

Daarom zullen Zijn woorden

voor altijd over de aarde heersen.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

gebruikt God vooral het woord om alle mensen te overwinnen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.



Vers 4

Al de slechten getuchtigd door Zijn woorden,

alle rechtvaardigen worden gezegend.

Alle gevestigden, vervolmaakt door Zijn woorden,

zonder nood voor tekenen en wonderen.

Alles zal volbracht worden door Zijn woorden,

en Zijn woorden zullen feiten maken.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alles wordt volbracht door het woord van God


173  De vleesgeworden God van de laatste dagen vervolmaakt de mens met woorden

Intro

God komt op aarde om Zijn woorden te spreken.

Waar je mee omgaat, wat je ziet en hoort,

waar jij je aan vasthoudt is ’t woord van God,

wat jij ervaart is ’t woord van God.



Couplet 1

Deze incarnatie van God gebruikt

het woord om de mens te vervolmaken.

Hij laat geen tekenen of wonderen zien,

doet niet het eerdere werk van Jezus.

Hoewel Zij God zijn en beide vlees zijn,

zijn Hun bedieningen niet hetzelfde.



Refrein

In de laatste dagen is ’t werk dat God doet

vooral ’t gebruik van Zijn woord

om alle mensen te vervolmaken.

Voor het tuchtigen gebruikt Hij geen feiten.



Couplet 2

God is nu vleesgeworden

vooral om ’t werk te voltooien

van “het Woord verschijnt in het vlees”,

om de mens te vervolmaken door ’t woord

en hem de behandeling te laten aanvaarden

en de loutering van het woord.



Brug 1

Zijn woorden geven je proviand en leven;

je ziet Zijn werk en daden erin.

Ze tuchtigen en louteren je.

Lijden komt ook voort uit Gods woord.



Couplet 3

God werkt met woorden en niet met feiten.

Wanneer Zijn woord op je is neergedaald,

kan de Heilige Geest in je werken

en lijd je pijn of proef je zoetheid.

Alleen Gods woord brengt werkelijkheid,

alleen het woord kan je vervolmaken.



Refrein

In de laatste dagen is ’t werk dat God doet

vooral het gebruik van Zijn woord

om alle mensen te vervolmaken.

Voor het tuchtigen gebruikt Hij geen feiten.



Brug 2

Soms zal men zich verzetten.

God brengt je geen groot ongemak,

je vlees wordt niet getuchtigd

en je lijdt amper ontbering.

Maar als Zijn woord op je neerdaalt

en je loutert, is dat ondraaglijk.



Refrein

In de laatste dagen is ’t werk dat God doet

vooral ’t gebruik van Zijn woord

om alle mensen te vervolmaken.

Voor het tuchtigen gebruikt Hij geen feiten.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alles wordt volbracht door het woord van God


174  Jezelf toerusten met Gods woorden is je hoogste prioriteit

Vers 1

Kennis hebben van de praktische kant en duidelijk Gods werk kunnen zien,

dit is iets wat je kan zien in Gods woorden.

Alleen door de woorden van God kan je verlichting bereiken,

dus rust jezelf toe met meer van Zijn woorden.

Deel je begrip van Gods woorden met anderen.

Als mensen verlicht kunnen worden door jouw communicatie,

en je kunt hen hier een pad mee wijzen,

dan is het pad echt, dan is het praktisch.



Refrein

Jullie taak, van hoge prioriteit is om jezelf

toe te rusten met de woorden van God.

Dit is iets wat jullie eerst moeten doen,

voordat God een omgeving voor jullie opzet.



Vers 2

Het eerste om te doen is het eten en drinken van Zijn woorden.

Voor de dingen die je niet lukken,

moet je een weg van beoefening zoeken uit Zijn woorden,

doorzoek ze voor antwoorden op moeilijkheden.

Maak al Gods woorden tot de bron van je voorziening,

sta ze toe je te helpen met praktische problemen,

om te helpen in je leven.

Dit vraagt inspanning van jouw kant.



Refrein

Jullie taak, van hoge prioriteit is om jezelf

toe te rusten met de woorden van God.

Dit is iets wat jullie eerst moeten doen,

voordat God een omgeving voor jullie opzet.



Vers 3

Eet en drink de woorden van God om resultaten te behalen,

je moet in staat zijn om je hart voor Hem stil te laten worden.

Praktiseer Zijn woorden wanneer je problemen tegenkomt;

als je geen problemen hebt eet en drink je gewoon.



Brug

Soms kun je bidden en denken aan Gods liefde,

deel wat je weet van Zijn woorden,

deel de verlichting vanbinnen,

deel je reactie op Zijn woorden,

help mensen om een pad te vinden en om het te volgen.

Dit is iets wat praktisch is.

Het doel is om Gods woorden

je ware voorziening te laten worden.



Refrein

Jullie taak, van hoge prioriteit is om jezelf

toe te rusten met de woorden van God.

Dit is iets wat jullie eerst moeten doen,

voordat God een omgeving voor jullie opzet.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn praktische aspecten


175  Gehoorzaam God in het vlees en wordt vervolmaakt

Vers 1

De vleesgeworden God wil diegenen naar Zijn hart winnen.

Leef niet in vaagheid, maar volg Zijn werk.

Maak je niet druk om ideeën over God in de hemel

en maak dingen voor God in het vlees niet moeilijk.

Zij die Hem gehoorzamen, gehoorzamen al Zijn plannen.

Zij die Hem gehoorzamen, luisteren naar Zijn woorden.

Zij geven er niet om wat God in de hemel doet, hoe Hij is,

zij geven hun hart aan God op aarde.

Zij plaatsen zichzelf volledig voor Hem.

Zij denken nooit aan hun eigen veiligheid.

Zij maken zich nooit druk om God in het vlees,

Zijn normaliteit en Zijn praktikaliteit.

Zij die God in het vlees gehoorzamen, kunnen vervolmaakt worden,

zij die in God in de hemel geloven, winnen niets.

Dit is omdat het God op aarde is, niet God in de hemel,

die beloftes en zegeningen schenkt aan mensen.



Vers 2

Het is oneerlijk om God in de hemel te verheerlijken

en God op aarde te zien als een standaard persoon.

God in de hemel is groots, wijs en nooit gezien.

Die God die je je voorstelt, bestaat helemaal niet.

God op aarde is standaard en onbeduidend,

Hij is heel gewoon, zonder wereldschokkende daden,

en Hij heeft geen uitzonderlijke geest.

Hij werkt, spreekt op een praktische manier.

Ook al spreekt Hij niet door donder te gebruiken,

roept Hij de wind niet op en beveelt Hij de regen niet,

Hij is de incarnatie van God in de hemel,

en Hij is werkelijk onder de mensen.

Zij die God in het vlees gehoorzamen, kunnen vervolmaakt worden,

zij die in God in de hemel geloven, winnen niets.

Dit is omdat het God op aarde is, niet God in de hemel,

die beloftes en zegeningen schenkt aan mensen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn praktische aspecten


176  Hoe te worden vervolmaakt

Vers 1

Als je vervolmaakt wilt worden door God,

is zomaar rondrennen niet genoeg,

noch is jezelf inzetten voor God.

Je moet veel verwerven om vervolmaakt te worden door God.

Wanneer je lijdt, moet je in staat zijn

het vlees te vergeten, niet te klagen tot God.

Als God Zich verbergt, moet je Hem met geloof volgen,

je liefde behouden, zonder vermindering.



Refrein

Als je gebruikt en vervolmaakt wilt worden door God,

moet je al deze dingen bezitten:

de wil om te lijden, geloof en volharding,

gehoorzaamheid, ervaring van Gods werk,

begrip van Zijn wil, en rekening houden met Zijn verdriet.

Elke loutering die je ervaart,

vereist je geloof en liefde.



Vers 2

Ongeacht wat God doet, moet je Zijn ontwerp aanvaarden.

Vervloek je vlees voor je tegen Hem klaagt.

Stel God tevreden in beproeving,

zelfs als je huilt of verliest waar je van houdt.

Dit is ware liefde en geloof.

Ongeacht je gestalte moet je waar geloof bezitten,

de wil om te lijden en het vlees te verzaken.

Je moet bereid zijn tot het lijden van pijn en verlies

om aan Gods wil te voldoen.



Vers 3

Je moet spijt voelen binnen in je hart

dat je voorheen niet in staat was God tevreden te stellen.

Niets van dit kan ontbreken, dan vervolmaakt God je.

Als je deze dingen niet hebt, kun je niet vervolmaakt worden!



Refrein

Als je gebruikt en vervolmaakt wilt worden door God,

moet je al deze dingen bezitten:

de wil om te lijden, geloof en volharding,

gehoorzaamheid, ervaring van Gods werk,

begrip van Zijn wil, en rekening houden met Zijn verdriet.

Elke loutering die je ervaart,

vereist je geloof en liefde.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


177  Je moet God proberen lief te hebben in je geloof

1 Iemand die God dient, moet niet alleen weten hoe te lijden voor Hem; hij moet bovendien begrijpen dat het doel van geloven in God is om liefde voor God na te streven. God maakt gebruik van je, niet alleen om je te louteren of te laten lijden; veeleer maakt Hij gebruik van je zodat je Zijn handelingen kunt kennen, de ware betekenis van het menselijk leven kunt kennen en, vooral, zodat je kunt weten dat het dienen van God geen gemakkelijke taak is. Het ervaren van Gods werk gaat niet over het genieten van genade, maar over lijden vanwege je liefde voor Hem. Omdat je geniet van Gods genade, moet je ook genieten van Zijn tuchtiging; je moet dit alles ervaren. Je kunt Gods verlichting in je ervaren en je kunt ook ervaren hoe Hij je behandelt en over je oordeelt. Op deze manier zal je ervaring uitgebreid zijn.

2 God heeft Zijn werk van oordeel en tuchtiging in je verricht. Gods woord heeft je behandeld, maar niet alleen dat; het heeft je ook verlicht en geïllumineerd. Wanneer je negatief en zwak bent, is God bezorgd om je. Al dit werk is om je te laten weten dat alles van de mens binnen Gods orkestraties valt. Je denkt misschien dat geloven in God gaat over lijden, of het doen van allerlei dingen voor Hem; je denkt misschien dat het doel van geloven in God is dat je vlees vrede kan hebben, of dat alles in je leven op rolletjes loopt, of dat je gerieflijk en gerust kunt zijn in alle dingen. Maar geen van deze dingen zijn doeleinden die door mensen verbonden moeten worden met hun geloof in God. Als je vanwege deze doeleinden gelooft, is je zienswijze onjuist en is het gewoonweg onmogelijk voor je om vervolmaakt te worden.

3 Gods handelingen, Gods rechtvaardige gezindheid, Zijn wijsheid, Zijn woorden en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid zijn allemaal dingen die mensen zouden moeten begrijpen. Dit begrip dat je hebt, moet je gebruiken om alle persoonlijke eisen, hoop en noties uit je hart te verwijderen. Alleen door deze dingen te elimineren, kun je voldoen aan de voorwaarden die God stelt, en alleen door dit te doen, kun je leven hebben en God tevredenstellen. Het doel van geloven in God is Hem tevredenstellen en de gezindheid die Hij vereist naleven, zodat Zijn handelingen en glorie gemanifesteerd kunnen worden door deze groep onwaardige mensen. Dit is de juiste zienswijze om in God te geloven en ook het doel dat je moet zoeken.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


178  Wat gelovigen zouden moeten nastreven

Vers 1

Hoeveel werk heeft God in jou gedaan?

Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd?

Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou.

Als iemand die Gods perfectie nastreeft, kun je doen zoals Hij deed,

voor anderen voorzien door ervaring, jezelf uitputten om Zijn werk te doen?

Doe zoals Hij deed, jaag dat na.

Wordt een ware expressie en manifestatie van Hem.

Wees bruikbaar om in Zijn dienst te staan.



Vers 2

Getuigen van Gods werk, anderen laten zien door jouw kennis en ervaringen

en het lijden dat jij hebt doorstaan.

Zoek dit en Hij zal je vervolmaken.

Als je slechts Gods perfectie zoekt om uiteindelijk Zijn zegen te krijgen,

bewijst dit dat jouw beeld van geloof in God niet puur is.

Doe zoals Hij deed, jaag dat na.

Wordt een ware expressie en manifestatie van Hem.

Wees bruikbaar om in Zijn dienst te staan.



Vers 3

Probeer altijd Gods daden in het echte leven waar te nemen,

hoe je Hem tevreden stellen wanneer Hij Zijn wil voor jou laat zien.

Probeer getuige te zijn van Zijn wonder en Zijn wijsheid.

Leer hoe je Zijn discipline, Zijn behandeling van jou moet laten zien.



Vers 4

Als jouw liefde slechts dient om in Zijn glorie te delen, dat is niet genoeg.

Getuig van Zijn werk, doe wat Hij vraagt,

doorleef het werk dat Hij doet op mensen.

Beleef de pijn en het verdriet, doorsta het allemaal in het echte leven.

Je moet al deze taken doen om getuige van God te zijn.

Doe zoals Hij deed, jaag dat na.

Wordt een ware expressie en manifestatie van Hem.

Wees bruikbaar om in Zijn dienst.

Doe zoals Hij deed, jaag dat na.

Wordt een ware expressie en manifestatie van Hem.

Wees bruikbaar om in Zijn dienst te staan. Wees bruikbaar om in Zijn dienst te staan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


179  Beproeving vergt geloof

Vers 1

Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn.

Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen.

Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil

of het pad dat het beste is om te oefenen.

Maar je moet geloof hebben in Gods werk, net als Job,

die vanaf zijn geboorte zwak was en vervloekt

en toch niet ontkend dat God alles geeft en het ook weer wegnemen kan.

Welke loutering je dan ook door Gods woord ondergaat,

wat God vervolmaakt is je geloof.

Wanneer je het niet kan aanraken of zien,

het is dan dat je geloof nodig is.



Vers 2

Geloof is vereist wanneer iets niet zichtbaar is.

Wanneer het verborgen is voor het blote oog,

wanneer je je eigen ideeën niet kunt laten gaan,

wanneer je Gods werk niet kent, heb geloof,

wees standvastig en getuig, net als Job.

Toen Job op dit punt kwam, verscheen God en sprak tot hem.

Slechts geloof maakt dat je God kan zien, dat Hij je vervolmaakt.

Welke loutering je dan ook door Gods woord ondergaat,

wat God vervolmaakt, is je geloof.

Wanneer je het niet kan aanraken of zien,

het is dan dat je geloof nodig is.

Welke loutering je dan ook door Gods woord ondergaat,

wat God vervolmaakt is je geloof.

Wanneer je het niet kan aanraken of zien,

het is dan dat je geloof nodig is.

Het is dan dat je geloof nodig is.

Ja, het is dan dat je geloof nodig is.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


180  Wat is waar geloof?

Intro

Waar verwijst geloof naar?

Het is oprecht geloof,

het ware hart dat nodig is

voor wat de mens niet ziet of voelt,

als Gods werk niet aansluit bij

de noties van de mens,

als het buiten bereik ligt.

Dit is het geloof waar God van spreekt.



Couplet 1

Mensen hebben geloof nodig

bij loutering en tegenspoed.

Met geloof komt loutering.

Ze zijn onafscheidelijk.

Wat je omgeving ook is,

of hoe God ook werkt in jou,

zoek de waarheid en het leven,

laat God Zijn werk doen in jou,

tracht Gods daden te begrijpen,

handel volgens de waarheid.

Dit toont je ware geloof

en onwankelbare hoop op God.



Refrein

Streef te allen tijde naar het leven en Gods wil.

Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.



Couplet 2

Als je gelouterd wordt,

twijfel dan niet aan God.

Streef dan nog steeds naar waarheid

en ware liefde voor God.

Hoe God ook handelen mag,

beoefen de waarheid om Hem te behagen,

zoek en sla acht op Zijn wil.

Dit is jouw ware geloof in Hem.



Refrein

Streef te allen tijde naar het leven en Gods wil.

Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.



Brug

Toen God zei dat je koning zou zijn, had jij Hem lief.

Toen Hij Zich aan jou liet zien, joeg jij Hem na.

Maar nu God is verborgen en jij Hem niet kunt zien,

als er problemen zijn, verlies jij de hoop in Hem?



Refrein

Streef te allen tijde naar het leven en Gods wil.

Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


181  Je moet aan Gods kant staan als je beproevingen overkomen

1 Je vele ervaringen van mislukking, van zwakte, je tijden van negativiteit, kunnen allemaal worden gezien als Gods beproevingen. Dit komt doordat alles van God komt, en alle dingen en gebeurtenissen in Zijn handen liggen. Of je nu faalt of zwak bent en struikelt, het rust allemaal op God en is binnen Zijn bereik. Vanuit Gods oogpunt is dit een beproeving van jou, en als je dat niet kunt inzien, zal het verzoeking worden. Er zijn twee soorten gesteldheid die mensen moeten herkennen: de ene komt van de Heilige Geest en de waarschijnlijke bron van de andere is Satan. De ene is een gesteldheid waarin de Heilige Geest je illumineert en je toestaat jezelf te kennen, jezelf te verafschuwen en te betreuren en oprechte liefde voor God te hebben, om je hart te richten op het tevredenstellen van Hem. De andere is een gesteldheid waarin je jezelf kent, maar je negatief en zwak bent. Men zou kunnen zeggen dat deze gesteldheid Gods loutering is, en ook dat ze Satans verzoeking is.

2 Als je herkent dat dit Gods redding van jou is en als je voelt dat je Hem nu heel veel verschuldigd bent, en als je vanaf nu probeert Hem terug te betalen en niet langer in zulke verdorvenheid te vervallen, als je je inspanning richt op het eten en drinken van Zijn woorden, en als je altijd denkt dat je tekortschiet, en een hart van verlangen hebt, dan is dit Gods beproeving. Nadat het lijden is geëindigd en je je weer voortbeweegt, zal God je nog steeds leiden, illumineren, verlichten en voeden. Maar als je het niet herkent en je negatief bent, en jezelf gewoon maar overgeeft aan wanhoop, als je op deze manier denkt, dan zal Satans verzoeking over je zijn gekomen. Toen Job beproevingen onderging, gingen God en Satan een weddenschap met elkaar aan en stond God Satan toe Job te teisteren. Ook al was het God die Job testte, het was eigenlijk Satan die zich op hem wierp. Voor Satan was het Job verzoeken, maar Job stond aan de kant van God. Als dat niet het geval was geweest, zou Job in verzoeking zijn geraakt. Zodra mensen in verzoeking raken, komen ze in gevaar. Het ondergaan van loutering kan worden beschouwd als een beproeving van God, maar als je gesteldheid niet goed is, kan worden gezegd dat het verzoeking door Satan is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


182  De betekenis van Gods beproevingen en loutering van de mens

1 Het doel van het werk van loutering is in de eerste plaats om het geloof van mensen te vervolmaken. Wat er uiteindelijk wordt bereikt is dat je weg wilt gaan, maar dat op dat moment niet kunt; sommige mensen kunnen zelfs nog geloof hebben wanneer hun laatste sprankje hoop ontnomen is; en mensen hebben totaal geen hoop ten aanzien van hun eigen toekomstperspectieven. Pas op dat moment zal Gods loutering klaar zijn. De mensheid heeft nog steeds niet het stadium van zweven tussen leven en dood bereikt, en heeft de dood niet geproefd, dus is het proces van loutering nog niet afgelopen. Zelfs degenen die bij de stap van de dienstdoeners waren, waren niet tot het uiterste gelouterd. Job onderging een extreme vorm van loutering, en hij had niets om zich op te verlaten. Mensen moeten louteringen ondergaan tot het moment waarop ze geen hoop hebben en niets hebben om zich op te verlaten – alleen dit is echte loutering. Je ondergaat de beproevingen van Job en ondergaat tegelijkertijd de beproevingen van Petrus. Toen Job op de proef werd gesteld, stond hij standvastig in zijn getuigenis en uiteindelijk werd Jehova aan hem geopenbaard. Pas nadat hij standvastig had gestaan in zijn getuigenis, was hij waardig het aangezicht van God te zien.

2 Waarom wordt er gezegd: “Ik verberg me voor het land van vuiligheid, maar laat mijzelf zien aan het heilige koninkrijk”? Dat betekent dat alleen wanneer je heilig bent en standvastig staat in je getuigenis, je de waardigheid kunt hebben om het aangezicht van God te zien. Als je niet voor Hem standvastig kunt staan in je getuigenis, heb je niet de waardigheid om Zijn aangezicht te zien. Als je je terugtrekt of klachten uit tegen God wanneer je louteringen ondergaat, en er zodoende niet in slaagt om voor Hem standvastig te staan in je getuigenis en je Satans mikpunt van spot wordt, zul je niet de verschijning van God winnen. Als je bent zoals Job, die te midden van beproevingen zijn eigen vlees vervloekte en geen klachten uitte tegen God, en zijn eigen vlees kon verafschuwen zonder te klagen of te zondigen met zijn woorden, dan zul je standvastig staan in je getuigenis. Wanneer je tot op zekere hoogte louteringen ondergaat en nog steeds zoals Job kunt zijn, volkomen gehoorzaam ten overstaan van God en zonder andere vereisten van Hem of je eigen noties, dan zal God aan je verschijnen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


183  Met loutering komt geloof

1 Het is alleen vanuit je geloof dat je in staat zult zijn God te zien, en wanneer je geloof hebt, zal God je vervolmaken. Zonder geloof kan Hij dit niet doen. Wanneer je erop vertrouwt Zijn handelingen te zullen zien in je praktische ervaring, zal God aan je verschijnen en zal Hij je van binnenuit verlichten en begeleiden. Zonder dat geloof zal God niet in staat zijn dat te doen. Als je de hoop op God hebt verloren, hoe zul je Zijn werk dan kunnen ervaren? Daarom, alleen als je geloof hebt en geen twijfels koestert over God, alleen als je echt geloof in Hem hebt, ongeacht wat Hij doet, zal Hij je verlichten en illumineren door je ervaringen, en alleen dan zul je Zijn daden kunnen zien. Deze dingen worden allemaal bereikt door geloof. Geloof komt alleen door loutering, en als loutering ontbreekt, kan geloof zich niet ontwikkelen.

2 Waar verwijst dit woord, ‘geloof’, naar? Geloof is de waarachtige overtuiging en het oprechte hart dat mensen moeten bezitten wanneer ze iets niet kunnen zien of aanraken, wanneer Gods werk niet in overeenstemming is met menselijke noties, wanneer het buiten het menselijk bereik ligt. Dit is het geloof waarover ik spreek. Mensen hebben behoefte aan geloof in tijden van tegenspoed en loutering, en geloof is iets waar loutering op volgt; loutering en geloof kunnen niet worden gescheiden. Ongeacht hoe God werkt en ongeacht in welke omgeving je bent, je bent in staat het leven na te streven, de waarheid te zoeken, kennis van Gods werk na te streven en Zijn handelingen te begrijpen, en je bent in staat te handelen volgens de waarheid. Dit doen is wat het betekent om waar geloof te hebben, en dit doen toont aan dat je je geloof in God niet hebt verloren.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


184  Gods beproevingen en loutering zijn voor de vervolmaking van de mens

Couplet 1

Gehoorzaam God als je in Hem gelooft,

beoefen de waarheid en vervul je plichten, oh, oh.

Begrijp de dingen die je moet ervaren.

Als je door oordeel en discipline gaat, oh, oh,

maar je weet niet wanneer God je behandelt

of je disciplineert, dan zal dit niet voldoende zijn.

Het is niet genoeg om loutering te doorstaan in één geval,

je moet blijven doorgaan, blijven doorgaan.

Hey, God liefhebben gaat voor altijd door, whoa, whoa.

Hey, het is een les zonder grens.

Hoe wonderlijk Gods werk in de mensen is,

hoe waardevoller en betekenisvoller het is.

Hoe moeilijker het voor jou te begrijpen is,

meer tegen jouw opvattingen ingaat,

hoe meer Gods werk jou kan overwinnen,

jou verwerven en vervolmaken.



Couplet 2

Wanneer God de mens loutert, gaat hij door lijden,

groeit zijn liefde voor God, wordt Gods macht meer gezien in mensen.

Maar wanneer Gods loutering minder in de mens is,

is zijn liefde armer, is Gods macht zwakker in hem, oh, oh.

Maar hoe groter zijn loutering, pijn en kwelling,

hoe dieper hij God zal liefhebben, hij God zal liefhebben,

hoe oprechter zijn geloof in God zal zijn,

dieper zal hij God kennen, zal hij God kennen.

Hey, God liefhebben gaat voor altijd door, whoa, whoa.

Hey, het is een les zonder grens.

Hoe wonderlijk Gods werk in de mensen is,

hoe waardevoller en betekenisvoller het is.

Hoe moeilijker het voor jou te begrijpen is,

meer tegen jouw opvattingen ingaat,

hoe meer Gods werk jou kan overwinnen,

jou verwerven en vervolmaken.



Couplet 3

Zij die grote loutering en discipline ondergaan,

houden diep van God, en kennen Hem grondiger.

Zij die niet een keer behandeld zijn

hebben enkel oppervlakkige kennis.

Na behandeld en gedisciplineerd te zijn,

kunnen mensen spreken van ware kennis van God.

Hoe wonderlijk Gods werk in de mensen is,

hoe waardevoller en betekenisvoller het is.

Hoe moeilijker het voor jou te begrijpen is,

meer tegen jouw opvattingen ingaat,

hoe meer Gods werk jou kan overwinnen,

jou verwerven en vervolmaken.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan


185  Oordeel is Gods belangrijkste manier om de mens te vervolmaken

1 Waardoor is Gods vervolmaking van de mens bereikt? Door Zijn rechtvaardige gezindheid. Gods gezindheid bestaat in de eerste plaats uit rechtvaardigheid, toorn, majesteit, oordeel en vloek en Zijn vervolmaking van de mens komt voornamelijk door oordeel. Sommige mensen begrijpen het niet en vragen waarom het is dat God alleen in staat is om de mens volmaakt te maken door oordeel en vloek. Als God er was om de mens te vervloeken, zou de mens dan niet sterven? Als God de mens zou oordelen, zou de mens dan niet veroordeeld worden? Hoe kan hij dan nog steeds volmaakt worden gemaakt? Dat zijn de woorden van mensen die het werk van God niet kennen.

2 Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt, openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt en door deze strenge woorden openbaart Hij dat wat wezenlijk is in de mens, maar door een dergelijk oordeel geeft Hij de mens een diepgaande kennis van het wezenlijke van het vlees en aldus onderwerpt de mens zich aan gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de mens is zondig en van Satan, het is ongehoorzaam en het onderwerp van Gods tuchtiging en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van loutering worden toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


186  Gods oordeel is liefde

Vers 1

Welke getuigenis geeft de mens op het eind?

Ze getuigen dat God rechtvaardig is,

Hij is toorn, tuchtiging en oordeel.

De mens geeft getuigenis voor Gods rechtvaardigheid.

God gebruikt oordeel om de mens te vervolmaken.

Hij heeft de mensen liefgehad en gered.

Maar hoeveel is er vervat in Zijn liefde?

Oordeel, majesteit, vloeken en toorn.

Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,

en de essentie van vlees kan kennen.

Hij tuchtigt jou om je te ontwaken

en je onwaardigheid te kennen.

Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,

de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,

al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.

Dit is de liefde van God gevonden in jou.



Vers 2

Hoewel God mensen vervloekt mag hebben in het verleden,

werden zij niet geworpen in de bodemloze put,

of ten dood gebracht, hun geloof werd aangescherpt.

Gods doel was om hen te vervolmaken.

De essentie van vlees is Satan.

Toen God dit zei, was Hij inderdaad juist.

En toch, zijn de daden uitgevoerd door God,

niet uitgevoerd zoals Zijn woorden zeiden.

Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,

en de essentie van vlees kan kennen.

Hij tuchtigt jou om je te ontwaken,

en je onwaardigheid te kennen.

Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,

de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,

al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.

Dit is de liefde van God gevonden in jou, in jou.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


187  Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen

Vers 1

Streven naar Gods tevredenheid

is Gods woorden praktiseren met liefde voor God.

Ongeacht de tijd, als anderen kracht missen,

houdt je hart vanbinnen nog steeds evenveel van God, evenveel van God,

verlangt je hart naar God en mist je hart God,

dit is een ware gestalte, een ware gestalte.

Alleen door ontbering en door loutering

kan de mens Gods liefelijkheid kennen.

Door alle ervaringen tot nu,

kent de mens een deel van Gods liefelijkheid.

Maar het is nog steeds niet genoeg, want de mens schiet tekort.

Hij moet meer van het werk van God ervaren

en alle loutering van het lijden,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd.



Vers 2

Hoe groot je gestalte is hangt af van je liefde voor God,

als je de proeven kan doorstaan,

als je zwak bent in bepaalde gebieden,

als je standvastig kan blijven in afwijzing.

De komende feiten zullen laten zien

hoe jouw liefde voor God eruitziet.

Alleen door ontbering en door loutering

kan de mens Gods liefelijkheid kennen.

Door alle ervaringen tot nu,

kent de mens een deel van Gods liefelijkheid.

Maar het is nog steeds niet genoeg, want de mens schiet tekort.

Hij moet meer van het werk van God ervaren

en alle loutering van het lijden,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd.



Vers 3

In veel van het werk van God is te zien

dat God waarlijk van de mensheid houdt.

Maar de spirituele ogen van de mens zijn niet volledig open.

De mens is niet in staat om de wil van God

en veel van het werk van God

en vele dingen over Gods liefelijkheid te zien.

De mens voelt weinig ware liefde voor God.

Je hebt al die tijd in God geloofd.

Het is het strenge oordeel en de opperste redding van God

die jullie naar het juiste pad hebben geleid.

Alleen door ontbering en door loutering

kan de mens Gods liefelijkheid kennen.

Door alle ervaringen tot nu,

kent de mens een deel van Gods liefelijkheid.

Maar het is nog steeds niet genoeg, want de mens schiet tekort.

Hij moet meer van het werk van God ervaren

en alle loutering van het lijden,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd.

Alleen door ontbering en door loutering

kan de mens Gods liefelijkheid kennen.

Door alle ervaringen tot nu,

kent de mens een deel van Gods liefelijkheid.

Maar het is nog steeds niet genoeg, want de mens schiet tekort.

Hij moet meer van het werk van God ervaren

en alle loutering van het lijden,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd,

dan kan de gezindheid van de mens worden veranderd.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


188  Alleen door ontberingen en beproevingen kan je God waarlijk liefhebben

Vers 1

Hoeveel heb je God lief vandaag?

Hoeveel weet je van wat Hij in je heeft gedaan?

Leer deze dingen.

Wanneer God op aarde komt,

is al wat Hij de mens heeft getoond en in hem heeft gedaan,

opdat de mens van Hem zal houden en Hem echt zal kennen.

Het feit dat de mens in staat is

om te lijden voor God en zover te komen

is vanwege Gods liefde,

vanwege Gods redding

en ook vanwege het oordeel

en het werk van tuchtiging dat Hij heeft uitgevoerd in de mens.



Refrein

Als je zonder Gods oordeel, beproevingen en tuchtiging bent,

en als God je niet heeft laten lijden,

dan houd je niet waarlijk van God.

Hoe groter Gods werk in de mens, en het lijden van de mens,

hoe meer je ziet hoe betekenisvol Gods werk is,

en hoe meer de mens God lief kan hebben.

Hoe leer je van God te houden

zonder loutering en beproevingen?

Met slechts Gods genade, liefde en gratie

zou je dan echt kunnen houden van God?



Vers 2

Aan de ene kant leert de mens tijdens Gods beproevingen

zijn eigen tekortkomingen kennen.

Hij ziet dat hij onbetekenend, verachtelijk en laag is,

dat hij niets heeft en niets is.

Aan de andere kant maakt God wanneer Hij deze beproevingen brengt

omgevingen voor de mens,

zodat de mens Zijn liefelijkheid kan ervaren.



Brug

Hoewel de pijn erg is, soms zelfs ondraaglijk,

zelfs tot aan verpletterend verdriet,

ziet de mens hoe liefdevol Gods werk in hem is.

Alleen op deze basis ontstaat

er in de mens ware liefde voor God.



Refrein

Als je zonder Gods oordeel, beproevingen en tuchtiging bent,

en als God je niet heeft laten lijden,

dan houd je niet waarlijk van God.

Hoe groter Gods werk in de mens, en het lijden van de mens,

hoe meer je ziet hoe betekenisvol Gods werk is,

en hoe meer de mens God lief kan hebben.

Hoe leer je van God te houden

zonder loutering en beproevingen?

Met slechts Gods genade, liefde en gratie

zou je dan echt kunnen houden van God?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


189  Alles wat God doet is om de mens te vervolmaken en lief te hebben

1 Vanaf de tijd van de dienstdoeners tot en met vandaag, ziet de mens hoe wonderbaarlijk het werk van God is, het is ondoorgrondelijk voor de mens en hij kan zich met zijn hersenen niet voorstellen hoe God werkt en ziet ook hoe klein zijn gestalte is en dat te veel van hem ongehoorzaam is. Toen God de mens vervloekte, was het om zodoende een effect te bereiken en heeft Hij de mens niet ter dood gebracht. Hoewel Hij de mens vervloekte, deed Hij dat met woorden en de mens onderging Zijn vloeken niet echt, want wat God vervloekte was de ongehoorzaamheid van de mens en dus, waren de woorden van Zijn vloeken ook om de mens volmaakt te maken. Of God de mens nou oordeelt of vervloekt, beide maken de mens volmaakt: beide zijn om zodoende wat onzuiver is in de mens volmaakt te maken.

2 Elke stap in Gods werk, of het nu gaat om harde woorden of oordeel of tuchtiging, vervolmaakt de mens en is absoluut passend. Door de eeuwen heen heeft God nooit werk gedaan zoals dit. Heden werkt Hij in jullie, zodat jullie Zijn wijsheid hebben gewaardeerd. Hoewel jullie van binnen wat pijn hebben geleden, voelen jullie harten standvastig en in vrede. Het is jullie zegen om te kunnen genieten van deze fase van het werk van God. Ongeacht wat jullie in de toekomst kunnen bereiken, is alles liefde wat jullie vandaag de dag zien van Gods werk in jullie.

3 Het behandelen van jou door God, is om je te redden en hoewel je op dat moment misschien wat pijn voelt, zal de dag komen dat er een verandering in je gezindheid optreedt. Op dat moment zul je terugkijken en zien hoe wijs het werk van God is en dat zal zijn wanneer je in staat bent om Gods wil werkelijk te begrijpen. Misschien kun je het nu niet duidelijk zien, maar de dag zal komen wanneer je ziet dat de dag van Gods verheerlijking is aangebroken en je ziet hoe zinvol het is om God lief te hebben, zodat je kennis zult krijgen betreffende het menselijk leven en je vlees dat zal leven in de wereld van de liefdevolle God, betreffende je geest die zal worden bevrijd, je leven dat vol zal zijn van vreugde en dat je altijd dicht bij God zult blijven en altijd naar God zult kijken. Op dat moment zul je echt weten hoe waardevol het werk van God vandaag de dag is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


190  Men kan God niet leren kennen door van Zijn genade te genieten

Intro

De mens kan lijden voor God

en hij is zo ver gekomen vanwege Gods liefde,

vanwege Zijn redding en oordeel

en ’t werk van tuchtiging in de mens.



Couplet 1

Als je zonder ’t oordeel van God bent,

zonder de tuchtiging en beproevingen van Hem,

als God je niet heeft laten lijden,

dan zul je niet echt van Hem kunnen houden.

Hoe groter Gods werk in de mens,

en hoe erger het lijden van de mens,

hoe meer het aantoont hoe zinvol Gods werk is,

hoe meer de mens echt van God kan houden.



Refrein

De liefde van de mens voor God is gebaseerd

op de loutering en het oordeel van God.

Als je alleen maar geniet van de genade van God,

met een vredig leven of wereldse zegeningen,

dan is je geloof geen succes geweest,

en heb je God niet gewonnen.



Couplet 2

De mens ziet nu

dat met alleen Gods genade en liefde

hij zichzelf nooit echt kan kennen,

hij zal de essentie van de mensheid

nooit kunnen begrijpen of vatten.

Alleen door loutering en oordeel van God,

alleen tijdens het proces van loutering,

kan de mens weten wat zijn tekortkomingen zijn

en het feit dat hij niets bezit.



Refrein

De liefde van de mens voor God is gebaseerd

op de loutering en het oordeel van God.

Als je alleen maar geniet van de genade van God,

met een vredig leven of wereldse zegeningen,

dan is je geloof geen succes geweest,

en heb je God niet gewonnen.



Brug

God heeft ’t werk van genade gedaan,

heeft de mens al zegeningen gegeven.

Maar de mens kan niet worden vervolmaakt

met alleen genade, liefde en barmhartigheid.



Couplet 3

De mens ontmoet in ’t leven iets van Gods liefde.

Hij ziet de liefde en genade van God.

Maar nadat hij dit een tijdlang heeft ervaren,

ziet hij dat het de mens niet kan vervolmaken.

Genade kan verdorvenheid niet

onthullen of oplossen.

Ze vervolmaken geloof en liefde niet.

Gods genade was het werk van slechts één fase;

de mens kan niet vertrouwen

op Gods genade om God te kennen.



Refrein

De liefde van de mens voor God is gebaseerd

op de loutering en het oordeel van God.

Als je alleen maar geniet van de genade van God,

met een vredig leven of wereldse zegeningen,

dan is je geloof geen succes geweest,

en heb je God niet gewonnen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


191  Hoe meer je God tevredenstelt, hoe meer je bent gezegend

1 Hoe meer je God tevreden stelt, hoe meer God je zegent. Eveneens zul je ook geloof en vastberadenheid hebben naarmate de kracht van je liefde voor God groter is en zul je voelen dat niets waardevoller of betekenisvoller is dan een leven dat besteed is aan het liefhebben van God. Men kan zeggen dat de mens alleen maar God hoeft lief te hebben om zonder verdriet te zijn. Er zijn echter tijden dat je vlees zwak is en je omringd wordt door vele echte problemen. Gedurende deze tijden zul je echt vertrouwen op God en in je geest zul je worden getroost en zul je zekerheid voelen en voelen dat je iets hebt waarop je kunt vertrouwen. Op deze manier zul je in staat zijn om vele situaties te overwinnen en zul je dus niet klagen over God vanwege de angst waaraan je lijdt. Je zult willen zingen, dansen en bidden, samenkomen en communiceren, om aan God te denken en je zult voelen dat alle mensen, zaken en dingen om je heen die door God zijn georganiseerd passend zijn.

2 Hoe meer je God tevreden stelt, hoe meer God je zegent. Eveneens zul je ook geloof en vastberadenheid hebben naarmate de kracht van je liefde voor God groter is en zul je voelen dat niets waardevoller of betekenisvoller is dan een leven dat besteed is aan het liefhebben van God. Als je niet van God houdt zal alles waar je naar kijkt je irriteren, niets zal plezierig zijn in je ogen. In je geest zul je niet vrij zijn maar onderdrukt, je hart zal altijd klagen over God en je zult altijd het gevoel hebben dat je zoveel kwelling ondergaat en dat het zo onrechtvaardig is. Als je niet geluk najaagt, maar nastreeft om God tevreden te stellen en niet te worden beschuldigd door Satan, dan zal een dergelijke navolging je grote kracht geven om God lief te hebben. De mens is in staat om alles uit te voeren wat door God wordt uitgesproken en alles wat hij doet is in staat om God tevreden te stellen. Dit is wat het betekent om met realiteit vervuld te zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


192  Probeer van God te houden, hoe groot je lijden ook is

Vers 1

Je moet begrijpen hoe waardevol het werk van God vandaag is.

De meeste mensen hebben die kennis niet,

denken dat lijden waardeloos is:

Ze zijn onderdrukt voor hun geloof,

verworpen door de wereld, thuis zijn ook problemen,

hun toekomst is zo grauw, oh zo grauw.

Het lijden van sommigen wordt te erg,

zo erg dat ze willen sterven.

Hoe is dit een hart dat van God houdt?

Zulke mensen zijn waardeloos!

Ze kunnen niet volhouden, hebben geen uithoudingsvermogen.

Ze zijn zwak en wee, en ze zijn machteloos.

Jij moet duidelijk zien dat

God je reinigt door je te louteren.

Dus je moet altijd je getuigenis geven

gedurende de laatste dagen.

Het maakt niet uit hoe erg je lijdt,

zolang je nog ademt,

blijf trouw aan God, buig naar Zijn hand.

Dit is ware liefde voor God, een sterke getuigenis.



Vers 2

God wil graag dat de mens van Hem houdt,

maar als ze dit doen, neemt hun lijden toe.

Hoe dieper hun liefde voor God is,

hoe meer beproevingen ze zullen ondervinden.

Als je echt van Hem houdt, zal groot lijden komen.

Maar als je dat niet doet, zal het leven misschien

goed lijken, goed lijken.

Wanneer je hart begint te oefenen met het houden van God

zal je veel moeilijkheden ondervinden.

Je bent klein van gestalte en dus gelouterd,

en je kan niet voldoen aan God.

Met zwakheid diep in jou, kan je Gods wil niet vervullen.

Je voelt dat het buiten bereik is, dus je zult gelouterd worden, gelouterd.

Jij moet duidelijk zien dat

God je reinigt door je te louteren.

Dus je moet altijd je getuigenis geven

gedurende de laatste dagen.

Het maakt niet uit hoe erg je lijdt,

zolang je nog ademt,

blijf trouw aan God, buig naar Zijn hand.

Dit is ware liefde voor God,

een sterke getuigenis, sterke getuigenis, yeah.

Blijf trouw aan God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen


193  De waarheid beoefenen vereist een echte prijs

Vers 1

Bij tegenspoed, begin te bidden:

“O God! Ik wens u te behagen,

tegenspoed verdragend om uw hart te behagen,

hoe lastig het ook moge zijn.

Zelfs als ik mijn leven moet geven,

werk ik om u te behagen.”

Met dit voornemen, wanneer je bidt,

zal je sterk staan in je getuigenis.

Telkens wanneer de waarheid beoefend wordt,

elke loutering, telkens als ze worden beproefd,

telkens wanneer Gods werk voor hen is,

verdragen mensen zwaar leed.

Dit is een beproeving, een strijd binnenin,

de echte prijs die betaald moet worden.



Vers 2

Als je iets wil zeggen,

maar het voelt niet goed van binnen,

als het je broeders en zusters niet bevoordeelt,

als ze gekwetst kunnen worden, zeg dan niets,

maar verdraag liever de pijn en strijd binnenin,

omdat deze woorden Gods wil niet kunnen behagen.

Telkens wanneer de waarheid beoefend wordt,

elke loutering, telkens als ze worden beproefd,

telkens wanneer Gods werk voor hen is,

verdragen mensen zwaar leed.

Dit is een beproeving, een strijd binnenin,

de echte prijs die betaald moet worden.



Vers 3

De strijd van binnen woedt verder,

maar je bent bereid pijn te lijden,

om op te geven waar je van houdt,

tegenspoed verdragend om God te behagen,

lijdend maar nooit toegevend aan het vlees,

het hart van God behagend,

zo zal jij ook worden getroost.

Dit is de prijs betalen die God wenst.

Telkens wanneer de waarheid beoefend wordt,

elke loutering, telkens als ze worden beproefd,

telkens wanneer Gods werk voor hen is,

verdragen mensen zwaar leed.

Dit is een beproeving, een strijd binnenin,

de echte prijs die betaald moet worden, oh ~

dit is de prijs die betaald moet worden.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


194  Alleen zij die de waarheid beoefenen kunnen getuigenis geven in beproevingen

Refrein

Als je in de toekomst stand wilt houden,

om Gods tevredenheid te zoeken,

en Hem te volgen tot het einde van de weg,

moet je een sterke fundering bouwen,

de waarheid in alles in praktijk brengen,

gericht zijn op Zijn wil.



Vers 1

Als je dit altijd beoefent,

bouwt zich een basis in jou.

God zal je hart inspireren,

Hij zal je geloof geven, jij zult van Hem houden.



Vers 2

Wanneer er op een dag beproevingen komen,

kan het zijn dat je pijn lijdt

en een vernietigend verdriet ervaart net als de dood,

maar jouw liefde voor God verandert niet.



Voor-refrein 1

Die wordt zelfs dieper.

Dat is de zegen van God.



Refrein

Als je in de toekomst stand wilt houden,

om Gods tevredenheid te zoeken,

en Hem te volgen tot het einde van de weg,

moet je een sterke fundering bouwen,

de waarheid in alles in praktijk brengen,

gericht zijn op Zijn wil.



Vers 3

Als je Gods woord en werk aanvaardt

met een gehoorzaam hart,

dan ontvang je Gods belofte,

je wordt zeker gezegend door God.



Vers 4

Als je vandaag niet praktiseert,

dan, wanneer je op een dag wordt beproefd

zal je zonder geloof en liefde zijn.

Beproeving wordt verleiding.



Voor-refrein 2

Dan tuimel je in Satans test,

je hebt dan geen uitweg meer.



Brug

Wanneer nu een kleine beproeving komt,

kun je misschien standvastig zijn.

Maar wanneer het zware testen gebeurt

ben jij misschien degene die zwicht.



Refrein

Als je in de toekomst stand wilt houden,

om Gods tevredenheid te zoeken,

en Hem te volgen tot het einde van de weg,

moet je een sterke fundering bouwen,

Als je in de toekomst stand wilt houden,

om Gods tevredenheid te zoeken,

en Hem te volgen tot het einde van de weg,

moet je een sterke fundering bouwen,

de waarheid in alles in praktijk brengen,

gericht zijn op Zijn wil.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


195  Het vlees verzaken is de waarheid beoefenen

1 Vanaf het moment dat zij in God zijn gaan geloven, hebben mensen veel verkeerde bedoelingen gehad. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, vind je dat al je beweegredenen juist zijn. Maar als er iets met je gebeurt, kom je erachter dat er veel verkeerde beweegredenen in je leven zijn. Dus, als God mensen volmaakt maakt, zorgt Hij ervoor dat ze beseffen dat er veel opvattingen in hen leven die hun kennis van God in de weg staan. Als je erkent dat je beweegredenen verkeerd zijn, als je in staat bent op te houden met het praktiseren volgens deze opvattingen en beweegredenen, en in staat bent van God getuigenis af te leggen en stevig op je plek te staan in alles wat je overkomt, bewijst dit dat je tegen het vlees bent ingegaan. Als je tegen het vlees ingaat, zul je onvermijdelijk een strijd van binnen voeren. Satan zal proberen en ervoor zorgen dat de mensen hem volgen, zal proberen en ervoor zorgen dat ze de opvattingen van het vlees volgen en de belangen van het vlees hooghouden. Maar Gods woorden zullen mensen van binnen verlichten en illumineren en op dat moment is het aan jou of je God of Satan volgt.

2 God vraagt mensen om de waarheid in praktijk te brengen, hoofdzakelijk om de dingen die binnen in hen zijn te behandelen, om de gedachten en opvattingen die niet naar Gods hart zijn te behandelen. De Heilige Geest raakt mensen in hun hart, en verlicht en illumineert hen. Daarom is er een strijd achter alles wat er gebeurt: elke keer dat mensen de waarheid of de liefde voor God in de praktijk brengen, is er sprake van een hevige strijd. Hoewel in hun vlees alles op orde lijkt, is er in de diepten van hun hart een strijd van leven en dood gaande en pas na deze hevige strijd, na ontzaglijk veel reflectie wordt bepaald of er verlies is geleden of een overwinning is behaald. Vanwege deze strijd ondergaan mensen lijden en loutering, dit is het ware lijden. Als de strijd je tegemoetkomt en je werkelijk aan de kant van God staat, dan ben je in staat om God te behagen. Tijdens het beoefenen van de waarheid is het onvermijdelijk dat men innerlijk zal lijden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


196  De praktijk van afstand doen van het vlees

Vers 1

Als er iets gebeurt waardoor je lijden hebt te verduren,

begrijp dan Gods wil en ben je er bewust van.

Stel jezelf niet tevreden, maar zet jezelf aan de kant.

Niets is meer verfoeilijk dan het vlees.

Je moet God zoeken en behagen, en je plicht vervullen.

Met zulke gedachten brengt God je

speciale verlichting in deze zaak

en zal je hart troost vinden.



Vers 2

Wanneer er iets met je gebeurt,

klein of groot, zet jezelf dan aan de kant,

beschouw het vlees als het laagste van alles.

Hoe meer je het vlees tevreden stelt,

hoe meer het vraagt, hoe meer vrijheid het neemt,

hoe meer het verlangt, buitensporiger het wordt,

totdat het vlees diepere noties

zal verankeren,

God ongehoorzaam zijn, zich verhogen, Gods werk betwijfelen.

Als er iets gebeurt waardoor je lijden hebt te verduren,

begrijp dan Gods wil en ben je er bewust van.

Stel jezelf niet tevreden, maar zet jezelf aan de kant.

Niets is meer verfoeilijk dan het vlees.

Je moet God zoeken en behagen, en je plicht vervullen.

Met zulke gedachten brengt God je

speciale verlichting in deze zaak

en zal je hart troost vinden.



Vers 3

Het vlees is als een slang, het schaadt leven.

Je leven is verloren

wanneer het volledig zijn gang gaat.

Het vlees behoort aan Satan.

Het is zelfzuchtig met overdreven wensen,

jaagt het comfort, gemak en luiheid na.

Als het vlees tevreden is tot een bepaalde maat,

zal je er uiteindelijk aan bezwijken.

Als er iets gebeurt waardoor je lijden hebt te verduren,

begrijp dan Gods wil en ben je er bewust van.

Stel jezelf niet tevreden, maar zet jezelf aan de kant.

Niets is meer verfoeilijk dan het vlees.

Je moet God zoeken en behagen, en je plicht vervullen.

Met zulke gedachten brengt God je

speciale verlichting in deze zaak

en zal je hart troost vinden.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


197  De betekenis van het verzaken van het vlees

1 Of je je leven kunt winnen voor God en wat je einde zal zijn, hangt af van hoe je je tegen het vlees verzet. God heeft je gered, verkozen en voorbestemd. Maar als je nu niet bereid bent om Hem te behagen, de waarheid in praktijk te brengen en tegen je eigen vlees in opstand te komen met een hart dat God echt liefheeft, zul je uiteindelijk jezelf te gronde richten en zodoende extreme pijn te verduren hebben. Als je altijd toegeeft aan het vlees, zal Satan je geleidelijk opslokken en geen leven voor je overlaten of aanraking van de Geest toelaten, totdat de dag komt dat je vanbinnen volledig duister zult zijn. Als je in duisternis wandelt, ben je door Satan gevangengenomen, heb je God niet meer in je hart en op dat moment zul je Gods bestaan ontkennen en Hem verlaten.

2 Als mensen God dus lief willen hebben, moeten ze de prijs van pijn moeten betalen en ontberingen lijden. Het is niet nodig om uiterlijke vurigheid te vertonen, ontberingen te doorstaan, meer te lezen of heen en weer te rennen. In plaats daarvan moeten ze de dingen afleggen die in hen zijn; extravagante gedachten, eigenbelang, en hun eigen overwegingen, noties en bedoelingen. Dat is de wil van God. God vraagt mensen om de waarheid in praktijk te brengen, hoofdzakelijk om de dingen die binnen in hen zijn te behandelen, om de gedachten en opvattingen die niet naar Gods hart zijn te behandelen. Het is vanwege de vele dingen in mensen die door God niet gebruikt kunnen worden en veel van de opstandigheid van het vlees, dat mensen de opstand tegen het vlees op een dieper niveau moeten leren. Dit noemt God het lijden dat Hij de mensen heeft gevraagd met Hem te doorstaan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


198  Verzaak het vlees om Gods liefelijkheid te zien

1 Als je echt van God houdt en het vlees niet behaagt, dan zul je zien dat alles wat God doet zo goed is en dat Zijn vloek over jouw rebellie en oordeel over jouw ongerechtigheid zo gerechtvaardigd is. Er zullen tijden komen waarin God je kastijdt en disciplineert en een omgeving creëert om je in te tomen. Zo wil Hij je dwingen om tot Hem te komen en je zult altijd ervaren dat wat God doet, geweldig is. Op die manier voelt het alsof er nauwelijks pijn is en ervaar je Gods liefelijkheid.

2 Als je toegeeft aan de zwakheid van het vlees en zegt dat God te ver gaat, zul je altijd pijn ervaren, depressief zijn en zul je onzeker zijn van het werk van God. Bovendien lijkt het dan alsof God helemaal geen begrip heeft voor de zwakheid van de mens en zich niet bewust is van zijn moeilijkheden. Zodoende voel je je miserabel en alleen, alsof je een groot onrecht is aangedaan en dan zul je beginnen met klagen.

3 Hoe meer je toegeeft aan de zwakheid van het vlees, hoe meer je vindt dat God te ver gaat, totdat het zo erg wordt dat je het werk van God gaat verloochenen, tegen Hem in opstand gaat komen en totaal ongehoorzaam zult zijn. Je moet dus tegen het vlees in opstand komen en er niet aan toegeven: “Mijn man (vrouw), kinderen, vooruitzichten, huwelijk, familie: deze doen er niet toe! Alleen God is in mijn hart en ik moet mijn best doen om Hem te behagen en niet het vlees.” Dit moet je voornemen zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


199  Je moet getuigen van God in alle dingen

1 Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats.

2 Als je een vooroordeel hebt ten aanzien van je broeders en zusters, wil je dingen zeggen, woorden waarvan je weet dat God er wellicht niet blij mee is. Maar als je het ze niet zegt, voel je je ongemakkelijk van binnen en op dat moment begint er een strijd in je binnenste. Zodoende is er in alles wat je meemaakt een strijd en als er een strijd is in jezelf dan werkt God in je, dankzij jouw daadwerkelijke medewerking en jouw daadwerkelijke lijden. Uiteindelijk ben je van binnen in staat om de zaak af te leggen en wordt boosheid op een natuurlijke manier gedoofd. Dit is het resultaat van jouw samenwerking met God. Voor alles wat mensen doen, betalen ze een zekere prijs door het leveren van inspanning. Zonder daadwerkelijke moeite kunnen ze God niet behagen.

3 Als God en Satan in het spirituele rijk strijd voeren, hoe kun je God dan behagen en hoe kun je standhouden in je getuigenis van Hem? Je moet weten dat alles wat er met je gebeurt een grote beproeving is. Het zijn gelegenheden waarbij God wil dat je getuigt. Het lijkt van buitenaf niets bijzonders te zijn, maar deze dingen tonen wel aan of je al dan niet van God houdt. Als je van Hem houdt, ben je in staat om stand te houden in je getuigenis van Hem en als je de liefde voor Hem niet in praktijk brengt, laat dat zien dat je de waarheid niet in praktijk brengt, dat je niet in de waarheid bent, zonder leven, dat je het kaf bent!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


200  Getuig voor God in alle dingen om God tevreden te stellen

Refrein

Achter elke stap die God in je verricht,

probeert Satan een weddenschap aan te gaan met God.

Achter Gods werk in je schuilt een strijd.

Wanneer er iets met je gebeurt in het leven,

is dat het moment dat God je nodig heeft

om standvastig te zijn in je getuigenis voor Hem.



Vers 1

Hoewel je nog niets groots is overkomen,

en je nog geen sterke getuigenis hebt afgelegd,

heeft alles wat je doet,

ongeacht hoe klein,

allemaal te maken met de getuigenis van God.

Als je de waardering van anderen kan winnen,

alleen dan heb je getuigenis afgelegd.



Voor-refrein 1

Als op een dag de ongelovigen komen,

en ze alles wat je doet bewonderen,

en zien dat al wat God doet prachtig is,

dan heb je getuigenis afgelegd.



Refrein

Achter elke stap die God in je verricht,

probeert Satan een weddenschap aan te gaan met God.

Achter Gods werk in je schuilt een strijd.

Wanneer er iets met je gebeurt in het leven,

is dat het moment dat God je nodig heeft

om standvastig te zijn in je getuigenis voor Hem.



Vers 2

Hoewel je geen inzicht hebt en van laag kaliber bent,

kan je door Gods vervolmaking

manieren vinden om Hem te behagen

en gericht te zijn op Zijn wil,

dan zie je Zijn grootse werk in hen van laag kaliber.

Ze leren God kennen

en staan voor Satan als overwinnaars, loyaal aan God alleen.



Voor-refrein 2

En niemand in de hele wereld

zal meer ruggengraat hebben dan zij,

dan deze groep van overwinnaars.

Dit is de grootste getuigenis.



Refrein

Achter elke stap die God in je verricht,

probeert Satan een weddenschap aan te gaan met God.

Achter Gods werk in je schuilt een strijd.

Wanneer er iets met je gebeurt in het leven,

is dat het moment dat God je nodig heeft

om standvastig te zijn in je getuigenis voor Hem.



Vers 3

Hoewel je geen groots werk kunt doen,

ben je in staat om God tevreden te stellen.

Jij kan je opvattingen loslaten

en anderen niet.

Zij kunnen niet getuigen van God, maar jij wel,

en je kan Gods liefde vergoeden met je echte daden.

Alleen dit telt als echt houden van God.



Refrein

Achter elke stap die God in je verricht,

probeert Satan een weddenschap aan te gaan met God.

Achter Gods werk in je schuilt een strijd.

Wanneer er iets met je gebeurt in het leven,

is dat het moment dat God je nodig heeft

om standvastig te zijn in je getuigenis voor Hem.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


201  In God geloven, maar God niet liefhebben, is een zinloos leven

Vers 1

Geen les gaat dieper dan die van het houden van God.

Door een leven van geloof,

is de les die mensen leren hoe je van God houdt.

Als je gelooft in God, span je dan in en heb Hem lief.

Als je gelooft maar niet liefhebt,

en nalaat Hem te kennen, en je Hem nooit hebt liefgehad

met een ware liefde recht uit je hart,

dan is je geloof voor niets.



Refrein

Als je gelooft in God maar Hem niet liefhebt,

dan leef je vergeefs,

en is je hele leven het meest armzalige leven.

Als je in je leven

God nooit hebt behaagd of liefgehad,

wat is dan de zin, wat is de zin van het leven?

Wat is het nut van jouw geloof in God?

Is dat geen verloren moeite?



Vers 2

Al wie in God wil geloven, van Hem houden,

moet een prijs betalen.

Die moet niet alleen maar handelen voor de uiterlijke schijn,

maar op zoek gaan naar een waar inzicht

in de diepte van zijn hart.

Als je een passie hebt voor het loflied en voor dans

maar de waarheid gewoon niet in praktijk kan brengen,

kun je dan zeggen dat je echt van God houdt?



Refrein

Als je gelooft in God maar Hem niet liefhebt,

dan leef je vergeefs,

en is je hele leven het meest armzalige leven.

Als je in je leven

God nooit hebt behaagd of liefgehad,

wat is dan de zin, wat is de zin van het leven?

Wat is het nut van jouw geloof in God?

Is dat geen verloren moeite?



Brug

Van God houden vereist het zoeken van Gods wil in alle dingen.

Je moet je binnenste onderzoeken

wanneer jou iets gebeurt.

Probeer Gods wil te vatten, probeer in deze kwestie

te zien wat Hij wil dat je bereikt,

en hoe je je er bewust van moet zijn.



Refrein

Als je gelooft in God maar Hem niet liefhebt,

dan leef je vergeefs,

en is je hele leven het meest armzalige leven.

Als je in je leven

God nooit hebt behaagd of liefgehad,

wat is dan de zin, wat is de zin van het leven?

Wat is het nut van jouw geloof in God?

Is dat geen verloren moeite?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


202  Alleen door lijden en loutering kun je worden vervolmaakt door God

1 Gods ware liefde is Zijn hele gezindheid en wanneer Gods hele gezindheid zich aan de mensen openbaart, wat doet dit dan met je vlees? Wanneer Gods rechtvaardige gezindheid zich aan de mensen openbaart, zal hun vlees onvermijdelijk veel pijn lijden. Als je deze pijn niet draagt, kan God je niet vervolmaken, noch kun je God de ware liefde betonen. Als God je vervolmaakt, zal Hij zeker Zijn hele gezindheid aan je laten zien. Vanaf de tijd van de schepping tot vandaag heeft God de mens nog nooit Zijn hele gezindheid laten zien. Maar in de laatste dagen openbaart Hij het aan de groep mensen die Hij heeft voorbestemd en verkozen, en door het vervolmaken van mensen openbaart Hij Zijn gezindheid waardoor Hij een groep mensen compleet maakt. Dat is Gods ware liefde voor mensen.

2 Het ervaren van Gods ware liefde voor mensen vereist dat zij extreme pijn lijden en een hoge prijs betalen. Alleen hierna zullen zij door God gewonnen worden en in staat zijn om hun ware liefde terug te geven aan God en alleen dan zal Gods hart tevreden zijn. Als mensen volmaakt willen worden gemaakt door God en als ze Zijn wil willen doen en volledig hun ware liefde aan God willen geven, dan moeten ze veel lijden en kwellingen dragen door de omstandigheden. Door het lijden dat erger is dan de dood zullen ze uiteindelijk gedwongen worden om hun ware hart aan God terug te geven. Of iemand God werkelijk liefheeft, wordt geopenbaard door lijden en loutering heen. God zuivert de liefde van mensen en ook dit wordt alleen bereikt door middel van pijn en loutering.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


203  God beschermt hen die Hem liefhebben

1 In de toekomst moet je misschien grote beproevingen doorstaan, maar als je vandaag met je hele hart van God houdt en ondanks eventuele grote beproevingen in de toekomst, ondanks wat er met je gebeurt, in staat bent om stand te houden in je getuigenis en God te behagen, dan zul je rust vinden, en ongeacht de grootte van de beproevingen in de toekomst, onbevreesd zijn. Jullie kunnen niet zien wat de toekomst brengen zal. Jullie kunnen God alleen tevredenstellen onder de huidige omstandigheden. Jullie zijn niet in staat om grote werken te verrichten en jullie moeten je richten op het behagen van God door het ervaren van Zijn woorden in het werkelijke leven en jullie moeten een krachtig en klinkend getuigenis afleggen die Satan beschamen zal.

2 Hoewel je vlees onbevredigd blijft en lijden heeft te verduren, heb je God behaagd en Satan te schande gemaakt. Als je altijd op deze manier handelt, zal God je de weg bereiden. Wanneer er op een dag een grote beproeving komt, zullen anderen vallen, maar jij zult nog steeds rechtop kunnen blijven staan; vanwege de prijs die je hebt betaald, zal God je beschermen zodat je kunt blijven staan en niet zult vallen. Als je gewoon de waarheid in praktijk kunt brengen en God behaagt met een hart dat Hem waarlijk liefheeft, dan zal God je zeker beschermen tijdens toekomstige beproevingen. Hoewel je dwaas bent en van kleine gestalte en slechte kaliber, zal God je niet als minderwaardig behandelen. Het hangt ervan af of je beweegredenen juist zijn.

3 Vandaag de dag ben je in staat om God te behagen. Je bent er tot in het kleinste detail op gericht om God in alle dingen te behagen. Je hebt een hart dat God waarlijk liefheeft. Je geeft je volledig aan God en hoewel er enkele dingen zijn die je niet kunt begrijpen, kun je tot God komen om je motieven voor God te herzien en Zijn wil te zoeken. Je doet alles wat nodig is om God te behagen. Misschien zullen je broeders en zusters je verlaten, maar met je hart behaag je God en je zult de geneugten van het vlees niet begeren. Als je altijd zo handelt, zul je beschermd worden wanneer je grote beproevingen moet ondergaan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God


204  God is volledig verheerlijkt

1 Jezus was 33,5 jaar op aarde. Hij kwam om het werk van de kruisiging te doen, waardoor God één onderdeel van heerlijkheid verwierf. Toen God in het vlees kwam, kon Hij nederig en verborgen blijven en verschrikkelijk lijden verdragen. Hoewel Hij God Zelf was, verdroeg Hij elke vernedering en elke beschimping. Hij verdroeg grote pijn toen Hij aan het kruis werd genageld om het verlossingswerk te volbrengen. Nadat deze fase van het werk was volbracht, zagen mensen weliswaar dat God grote heerlijkheid had verworven, maar dit was niet Zijn volle heerlijkheid. Het was slechts één deel van Zijn heerlijkheid, dat Hij door Jezus had verkregen. Hoewel Jezus alle moeilijkheden kon verdragen, nederig en verborgen kon blijven, gekruisigd kon worden voor God, verwierf God maar één deel van Zijn heerlijkheid, en Zijn heerlijkheid werd in Israël verkregen. God heeft nog een ander deel van heerlijkheid: naar de aarde komen om daadwerkelijk te werken en een groep mensen te vervolmaken.

2 Wanneer de dag komt waarop mensen door God worden vervolmaakt, en zij zich aan Hem kunnen overgeven, God volledig kunnen gehoorzamen, en hun vooruitzichten en lot in de handen van God laten, dan heeft God het tweede deel van Zijn heerlijkheid geheel en al verworven. Dat wil zeggen, wanneer het werk van de praktische God geheel is volbracht, komt Zijn werk in het vasteland China tot een einde. Met andere woorden: wanneer zij die door God waren voorbestemd en gekozen vervolmaakt zijn, wordt God verheerlijkt. God zei dat Hij het tweede deel van Zijn heerlijkheid naar het Oosten heeft gebracht, maar dit is onzichtbaar voor het blote oog. God heeft Zijn werk inderdaad naar het Oosten gebracht: Hij is al naar het Oosten gekomen en dit is Gods heerlijkheid. Hoewel Zijn werk vandaag nog gaande is, zal het zeker worden volbracht omdat God heeft besloten om te werken. God heeft besloten dat Hij dit werk in China zal volbrengen, en Hij heeft besloten dat Hij jullie compleet zal maken. Hij laat jullie dan ook niet ontsnappen – Hij heeft jullie hart al overwonnen. Je zult moeten doorgaan, of je nu wilt of niet, en wanneer God jullie heeft gewonnen, wordt God verheerlijkt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’


205  Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

Vers 1

De verandering van de menselijke gezindheid

komt tot stand door Gods diverse werk.

Zonder zo’n verandering kan de mens niet

van God getuigen of leven naar Zijn hart.

De verandering van de menselijke gezindheid

toont dat hij vrij van Satans invloed is.

Hij is werkelijk een voorbeeld van Gods werk.

Hij leeft naar Gods hart, getuigt van Hem.

Zij die getuigen zijn van God

hebben kennis van Hem.

Slechts zo’n getuigenis is echt,

alleen dit beschaamt Satan.

God gebruikt hen die Hem kennen

door hen te snoeien en te vormen,

door Zijn oordeel te ondergaan

om getuige te zijn van Hem.

Hij gebruikt de verdorvenen

en wiens gezindheid veranderd is,

en zo Zijn zegen ontvangen hebben

om getuige te zijn van Hem.



Vers 2

De vleesgeworden God is op aarde gekomen,

Hij is gekomen om Zijn werk te doen.

Hij eist dat de mens Hem kent,

Hem gehoorzaamt en van Hem getuigt –

Zijn normale, praktische werk kent,

Zijn woord gehoorzaamt, ook al is dat soms moeilijk,

getuigt van Zijn werk dat mensen redt

en van hoe hij hen overwonnen heeft.

Zij die getuigen zijn van God

hebben kennis van Hem.

Slechts zo’n getuigenis is echt,

alleen dit beschaamt Satan.

God gebruikt hen die Hem kennen

door hen te snoeien en te vormen,

door Zijn oordeel te ondergaan

om getuige te zijn van Hem.

Hij gebruikt de verdorvenen

en wiens gezindheid veranderd is,

en zo Zijn zegen ontvangen hebben

om getuige te zijn van Hem.



Vers 3

Hij hoeft geen lofprijzing van de mens,

noch getuigenis van Satans soort,

die God niet gered heeft.

Zij alleen die God werkelijk kennen

kunnen echt getuigen van Hem;

Zij alleen die getransformeerd zijn,

zijn hiertoe in staat.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen


206  Hem kennen is Gods laatste eis aan de mensheid

Vers 1

Het proces om Gods woord te leren kennen,

is God en Zijn werk leren kennen.

Visies kennen, betekent God in het vlees kennen,

Zijn menselijkheid, Gods woord en Zijn werk.



Vers 2

Door het woord van God leert de mensheid God kennen.

Door het woord van God begrijpen ze Gods wil.

Door Gods werk kennen ze Gods gezindheid.

Door het werk van God weten ze wat God is.



Refrein

God kennen, is het laatste gevolg

dat bereikt wordt wanneer Gods werk volledig is,

de laatste eis die God aan de mens stelt.

Het is voor Zijn laatste getuigenis.

De reden dat God dit werk doet, is dat

de mens volledig tot Hem kan keren.



Vers 3

Geloof in God is de eerste stap om God te kennen.

Het vroege geloof groeit dieper –

het is het proces om God te leren kennen

en het werk dat Hij doet te ervaren.



Vers 4

Als je geloof in God enkel is om te geloven

en niet om Hem te leren kennen,

dan is er geen echtheid in je geloof;

ongetwijfeld ben je niet puur in je geloof.



Refrein

God kennen, is het laatste gevolg

dat bereikt wordt wanneer Gods werk volledig is,

de laatste eis die God aan de mens stelt.

Het is voor Zijn laatste getuigenis.

De reden dat God dit werk doet, is dat

de mens volledig tot Hem kan keren.



Brug

Als de mens in het proces door Gods werk gaat,

leert de mens God geleidelijk kennen

en zijn gezindheid zal dan traag veranderen,

zijn geloof wordt dan nog oprechter.

Wanneer de mens slaagt in zijn geloof in God,

zal hij God compleet verworven hebben.

God deed zoveel moeite om opnieuw vlees te worden,

zodat de mens God zou kunnen kennen en zien.



Refrein

God kennen, is het laatste gevolg

dat bereikt wordt wanneer Gods werk volledig is,

de laatste eis die God aan de mens stelt.

Het is voor Zijn laatste getuigenis.

De reden dat God dit werk doet, is dat

de mens volledig tot Hem kan keren.



Outro

De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen.

En om van God te houden, moet de mens God leren begrijpen.

Het maakt niet uit wat of hoe hij zoekt, hij moet God kunnen kennen.

Het is de enige manier om aan Gods wil te voldoen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen


207  De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen

Vers 1

God kennen moet worden bereikt bij het einde van Gods werk.

Het is de laatste vereiste van God aan de mens.

Hij doet dit omwille

van Zijn laatste getuigenis.

Hij doet Zijn werk opdat de mens zich ten slotte tot Hem keert.



Voor-refrein 1

Alleen door God te kennen, heeft de mens waar geloof.

Alleen door God te kennen kan hij God echt vrezen en gehoorzamen.

Degenen die God niet kennen, zullen nooit komen

tot echte gehoorzaamheid en eerbied voor God.



Refrein

De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen.

En hoe hij ook zoekt of wat hij ook wil winnen,

hij moet in staat zijn kennis van God te verkrijgen.

De mens kan Gods hart tevredenstellen op die manier, op die manier.



Vers 2

Het kennen van God omvat ook Zijn gezindheid kennen,

Zijn wil begrijpen en weten wat Hij is.

Welk aspect je ook

leert kennen, je moet een prijs betalen,

je moet echt willen gehoorzamen,

of je kan niet volgen tot het einde.



Voor-refrein 2

Het werk van God is onverenigbaar met de noties van de mens.

Het is moeilijk voor de mens om te weten wat God is

en al wat Hij doet en zegt.

Als de mens God wel volgen wil maar Hem niet wil gehoorzamen,

dan heeft hij niets gewonnen, niets gewonnen.



Refrein

De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen.

En hoe hij ook zoekt of wat hij ook wil winnen,

hij moet in staat zijn kennis van God te verkrijgen.

De mens kan Gods hart tevredenstellen op die manier, op die manier.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen


208  Een trouw hart voor God

Couplet 1

Oh God! Hoewel mijn leven niet veel betekent voor u,

is het u alleen waar ik het aan wijden wil.

Hoewel de mens het soms niet waard is om van u te houden,

en hoewel hun hart en liefde waardeloos zijn,

kunt u hun goede bedoeling zien.

En hoewel het vlees van mensen niet voldoet aan Uw aanvaarding,

hoop ik dat u mijn hart aanvaardt.

Omdat ik minder, veel minder ben dan stof,

is er niets wat ik kan doen dan dit trouwe hart van mij wijden

aan u, o God, aan u.



Couplet 2

Oh God, Hoewel mijn leven niet veel betekent voor u,

bent u het waar ik mijn hele hart aan wijden zal.

Hoewel ik niets voor u kan doen,

zal ik mezelf aan u wijden om u trouw tevreden te stellen.

Ik weet dat u moet kijken naar mijn hart.

Ik vraag om niets in mijn leven alleen mijn hartsverlangen,

mijn gedachte dat u mijn liefde aanvaardt.

Omdat ik minder, veel minder ben dan stof,

is er niets wat ik kan doen dan dit trouwe hart van mij wijden

aan u, o God, aan u.



Couplet 3

Oh God, Hoewel mijn leven niet veel betekent voor u,

bent u het waar ik mijn hele hart aan wijden zal.

Ik was bij u voor lang, maar ik kende u niet.

Het is mijn grootste schuld dat ik nooit van u gehouden heb.

Ik sprak zelfs achter uw rug –

woorden, o God, die ik nooit had mogen zeggen.

Door dingen als dit voel ik me voor altijd schuldig aan u.

Omdat ik minder, veel minder ben dan stof,

is er niets wat ik kan doen dan dit trouwe hart van mij wijden

aan u, o God, aan u.


209  Petrus hield zich aan waar geloof en ware liefde

Petrus herinnerde zich zijn werk in het verleden en zijn huidige gestalte en kwam vaak tot Jezus in gebed, altijd vol spijt en schuld omdat hij Gods wens niet had vervuld en niet aan Gods normen had voldaan. Dit werd zijn zwaarste last. Hij zei: “Op een dag zal ik alles wat ik heb en alles wat ik ben aan u wijden, ik zal u het meest waardevolle geven. God! Mijn leven is niets waard, mijn lichaam is niets waard. Ik heb slechts één geloof en één liefde. In mijn geest heb ik geloof in u en in mijn hart heb ik liefde voor u; ik heb alleen deze twee dingen aan u te geven, niets anders.” Petrus putte veel moed uit de woorden van Jezus, zodanig dat toen hij aan het kruis hing hij in staat was te zeggen: “God! Ik kan u niet voldoende liefhebben! Zelfs als u mij vraagt te sterven, kan ik u niet voldoende liefhebben! Waar u mijn ziel ook heenzendt, of u nu uw beloften uit het verleden nakomt of niet, wat u daarna ook doet, ik heb u lief en geloof in u.” Waar hij zich aan vasthield was zijn geloof, en ware liefde.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe Petrus Jezus leerde kennen


210  Petrus concentreerde zich op het praktisch kennen van God

1 In de tijd die Petrus met Jezus heeft doorgebracht, leerde hij veel beminnelijke eigenschappen van Jezus kennen, en veel aspecten die navolging verdienden en een aanvulling voor hem betekenden. Hoewel Petrus op veel manieren het wezen van God in Jezus zag, en veel beminnelijke kwaliteiten. De hele tijd dat Petrus Jezus heeft gevolgd heeft hij goed opgelet en alles over Zijn leven ter harte genomen: Zijn handelingen, woorden, bewegingen en uitdrukkingen. Hij begon heel goed te begrijpen dat Jezus geen gewoon mens was. Hoewel Zijn menselijke verschijning uitermate gewoon was, was Hij vervuld met liefde, mededogen en tolerantie voor de mens. Alles wat Hij deed of zei betekende een grote steun voor anderen, en naast Hem leerde en zag Petrus dingen die hij nooit eerder had gezien of gehad.

2 Hij zag dat, ondanks dat Jezus geen groot postuur had of een uitzonderlijke menselijkheid, Hij wel echt iets buitengewoons en ongebruikelijks had. En hoewel Petrus het niet goed uit kon leggen, zag hij wel dat Jezus anders handelde dan alle andere mensen, want Hij deed de dingen heel anders dan gewone mensen. Uit de tijd dat Petrus met Jezus in contact stond leerde hij ook dat Hij een ander karakter had dan andere mensen. Hij was altijd constant en zonder haast, hij overdreef of bagatelliseerde geen enkel onderwerp, en Hij leidde Zijn leven op een manier waaruit een karakter bleek dat normaal en bewonderenswaardig was. In conversaties was Jezus elegant en gracieus, open en opgewekt maar toch sereen, en bij de uitvoering van Zijn werk behield Hij altijd Zijn waardigheid.

3 Petrus zag dat Jezus soms zwijgzaam was, maar op andere momenten onophoudelijk praatte. Soms was Hij zo gelukkig dat Hij leek op een beweeglijke en levendige duif, en andere keren was Hij zo verdrietig dat Hij totaal niet meer sprak, en leek Hij met verdriet beladen, alsof Hij een uitgeputte en vermoeide moeder was. Soms werd Hij door boosheid bevangen, als een dappere soldaat die ten strijde trekt om de vijand te vermoorden; soms leek Hij zelfs op een brullende leeuw. Hij lachte soms, maar dan bad Hij weer en huilde Hij. Hoe Jezus zich ook gedroeg, Petrus begon een oneindige liefde en een grenzeloos respect voor Hem te voelen. Als Jezus lachte, voelde Petrus zich gelukkig. Zijn zorgen stortten hem in het verdriet. Hij was bang van Zijn boosheid, terwijl Zijn barmhartigheid, vergevingsgezindheid en de strenge eisen die Hij aan mensen stelde ervoor zorgden dat hij Jezus echt leerde liefhebben en een oprecht ontzag voor en verlangen naar Hem ontwikkelde.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe Petrus Jezus leerde kennen


211  Geef je hart aan God als je in Hem gelooft

Refrein

Omdat je in God gelooft,

moet je je hart aan Hem geven.

Dan zal je God tijdens je loutering

niet verloochenen of verlaten.

En je verbinding met God

zal een normale vorm aannemen.

En je gemeenschap met God

zal frequenter en hechter zijn.



Couplet 1

Als je altijd zo praktiseert,

leef je meer in Gods licht,

meer worden geleid door Gods woord,

en je gezindheid meer veranderd.

En van dag tot dag

neemt je kennis toe.



Couplet 2

Wanneer de dag komt en Gods beproevingen

je opeens overkomen,

kan je niet alleen aan Gods zijde staan,

maar ook getuigenis afleggen.

Dan zal je iemand zijn

zoals Petrus en Job



Refrein

Omdat je in God gelooft,

moet je je hart aan Hem geven.

Dan zal je God tijdens je loutering

niet verloochenen of verlaten.

En je verbinding met God

zal een normale vorm aannemen.

En je gemeenschap met God

zal frequenter en hechter zijn.



Brug

Als je van God hebt getuigd,

zal je Hem echt liefhebben.

Je zal je leven neerleggen voor God

en je zal Zijn getuige zijn.

En jij zal geliefd zijn,

jij zal geliefd zijn door God.



Refrein

Omdat je in God gelooft,

moet je je hart aan Hem geven.

Dan zal je God tijdens je loutering

niet verloochenen of verlaten.

En je verbinding met God

zal een normale vorm aannemen.

En je gemeenschap met God

zal frequenter en hechter zijn.



Couplet 3

Liefde die gelouterd is,

is sterk en niet kwetsbaar.

Ongeacht wanneer of hoe

God je beproeft in dit leven,

maakt het je niet uit

of je leeft of niet.



Couplet 4

Voor God zet je graag alles opzij,

doorsta je alles blijmoedig.

Zo is je liefde puur, je geloof echt,

en word je bemind door God.

Alleen dan kan je iemand worden

die wordt vervolmaakt door God.



Refrein

Omdat je in God gelooft,

moet je je hart aan Hem geven.

Dan zal je God tijdens je loutering

niet verloochenen of verlaten.

En je verbinding met God

zal een normale vorm aannemen.

En je gemeenschap met God

zal frequenter en hechter zijn.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten


212  Gods loutering van de mens is het meest betekenisvol

Vers 1

Geconfronteerd met de status en attitude van de mens tegenover God,

heeft God een nieuw werk gedaan, zodat de mens

zowel kennis als gehoorzaamheid kan bezitten tegenover Hem, zowel liefde als getuigenis.

Dus moet de mens Gods loutering van hem ervaren,

alsook Zijn oordeel, behandelen en snoeien van hem,

zonder welke de mens God nooit zou kennen

en nooit in staat zou zijn om echt van Hem te houden en getuigenis te geven voor Hem.



Vers 2

Gods loutering van de mens is niet alleen omwille van

een éénzijdig maar een veelzijdig effect.

Alleen op deze manier doet God het werk van louteren

van zij die bereid zijn de waarheid te zoeken.

Zodat hun voornemen en liefde voor God vervolmaakt zullen worden door God.

Vervolmaakt worden door God. Oh ... vervolmaakt worden door God.



Vers 3

Zo’n loutering is heel betekenisvol

voor zij die de waarheid zoeken en verlangen naar God.

Zo’n loutering is een grote hulp,

voor zij die de waarheid zoeken en verlangen naar God.



Vers 4

Gedurende loutering maakt God

Zijn rechtvaardige gezindheid en Zijn vereisten openbaar.

En Hij voorziet meer verlichting en snoeit en behandelt echt.

Door vergelijking van de feiten en waarheid,

geeft Hij de mens een diepere kennis van zichzelf, van de waarheid,

en een beter begrip van Gods wil,

zodat de mens een echtere en puurdere liefde voor God voelt.

Gods loutering van de mens is niet alleen omwille van

een éénzijdig maar een veelzijdig effect.

Alleen op deze manier doet God het werk van louteren

van zij die bereid zijn de waarheid te zoeken.

Zodat hun voornemen en liefde voor God vervolmaakt zullen worden door God.

Vervolmaakt worden door God. Vervolmaakt worden door God.

Vervolmaakt worden door God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten


213  Hoe je God moet liefhebben tijdens de loutering

1 Hoe moet de mens God liefhebben tijdens de loutering? Door vastberadenheid aan te wenden om God lief te hebben om Zijn loutering te accepteren: tijdens loutering word je van binnen gekweld, alsof een mes in je hart wordt omgedraaid, en toch ben je bereid God tevreden te stellen met je hart, dat van Hem houdt, en je bent niet gericht op de zorg voor het vlees. Dit is wat bedoeld wordt met het praktiseren van de liefde voor God. Het doet pijn van binnen en je lijden heeft een bepaald punt bereikt, toch ben je nog steeds bereid om voor God te verschijnen en te bidden met de woorden: “O God! Ik kan u niet verlaten. Hoewel er duisternis in mij is, wens ik u tevreden te stellen; u kent mijn hart en ik zou willen dat u meer van uw liefde in mij investeert.” Dit is praktiseren tijdens loutering. Als je de liefde voor God als fundament gebruikt, kan loutering je dichter bij God brengen en je intiemer maken met God.

2 Het is tijdens bittere loutering dat de mens het gemakkelijkst onder de invloed van Satan kan vallen, dus hoe moet je God liefhebben tijdens zo’n loutering? Je moet je wil oproepen, je hart voor God neerleggen en het laatste beetje van je tijd aan Hem toewijden. Ongeacht hoe God je loutert, zou je in staat moeten zijn om de waarheid in praktijk te brengen om Gods wil tevreden te stellen en je zou het op je moeten nemen om God te zoeken en naar communicatie te streven. Wanneer het nodig is dat je je functie vervult en je, hoewel je die niet goed vervult, toch alles doet wat je kunt en je die doet met niets anders dan je liefde voor God, dan zijn, ongeacht wat anderen zeggen – of ze nu zeggen dat je het goed hebt gedaan, of dat je het slecht hebt gedaan – je bedoelingen correct en ben je niet zelfgenoegzaam, want je handelt ten behoeve van God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten


214  Loutering is de beste manier voor God om de mens te vervolmaken

Vers 1

Hoe groter Gods loutering,

hoe meer het hart van de mens van God houdt.

Het geeft hen een voordeel in het leven om kwelling in hun hart te hebben.

Ze zullen vrede hebben voor God en dichter bij Hem komen.

Ze zullen Gods opperste liefde zien en Zijn opperste redding.

Loutering is de beste manier voor de mens om vervolmaakt te worden.

Alleen beproeving en loutering doen mensen echt houden van God.



Vers 2

Petrus kende loutering.

Het gebeurde honderden keren.

Job kende verschillende beproevingen.

En ook jij moet gelouterd worden.

Je moet door honderden beproevingen gaan,

moet op deze stap vertrouwen, zodat je God tevreden kan stellen,

en God zal je vervolmaken.

Loutering is de beste manier voor de mens om vervolmaakt te worden.

Alleen beproeving en loutering doen mensen echt houden van God,

ja, echt houden van God.



Vers 3

Wanneer je tot een zeker punt gelouterd bent,

zal je je zwakheden en problemen zien.

Je zal zien hoeveel je mist,

dat jij je problemen niet kan overwinnen.

Je zal je eigen opstandigheid zien.

Beproevingen zullen je ware staat tonen.

Beproevingen zullen je meer in staat stellen vervolmaakt te worden.

Loutering is de beste manier voor de mens om vervolmaakt te worden.

Alleen beproeving en loutering doen mensen echt houden van God.



Vers 4

Zonder moeilijkheden,

missen mensen echte liefde voor God.

Als ze vanbinnen niet getest worden,

niet onderworpen aan loutering,

dan zullen hun harten altijd wegdrijven in de buitenwereld.

Loutering is de beste manier voor de mens om vervolmaakt te worden.

Alleen beproeving en loutering doen mensen echt houden van God,

ja, echt houden van God, echt houden van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten


215  De liefde van mensen wordt alleen zuiver bij het ondergaan van loutering

Vers 1

Tijdens zijn leven,

onderging Petrus honderden pijnlijke testen.

Die loutering was de basis

van zijn hoogste liefde voor God.

Het was de belangrijkste ervaring van zijn hele leven.

Zijn liefde voor God kwam vanuit zijn wil,

maar meer vanuit zijn lijden en loutering.

Zulk lijden was zijn gids om God lief te hebben,

en was het meest memorabele ding voor hem.

Als mensen niet door de pijn

van loutering gaan bij het houden van God,

volgt hun liefde haar natuurlijke pad,

beheerst door hun voorkeuren.

Als mensen niet door de pijn

van loutering gaan bij het houden van God,

is hun liefde vol van Satans gedachten

en kan deze niet voldoen aan Gods wil.



Vers 2

Besluiten om van God te houden is niet hetzelfde als waarlijk houden van God.

Men kan alleen liefde in zijn hart houden, om Hem te paaien,

alsof menselijke ideeën ontbreken, alsof ze allen voor God zijn.

Maar voor God gekomen, kan dit alles niet worden gezegend of geprezen.

Zelfs wanneer men alle waarheden kent en begrijpt,

is dat geen teken van echt houden van God.

Hoewel mensen misschien veel waarheden

hebben begrepen zonder loutering,

zijn zij niet in staat om deze waarheden te praktiseren.

Mensen kunnen alleen gelouterd de ware betekenis

van deze waarheden echt begrijpen

en hun diepere betekenis waarderen.



Vers 3

Wanneer die tijd is gekomen

zijn ze in staat Gods wil juist te praktiseren.

Dan zullen hun menselijke gedachten

en natuurlijkheid minder worden.

En dan zullen ook al hun

menselijke emoties verminderen,

Alleen dan, is het zo dat alles wat zij doen echte liefde voor God uitdraagt.

De waarheid van het houden van God

draagt geen vruchten door kennis van woorden

of wensen of begrip, maar vraagt om een prijs die betaald moet worden.

Het vereist dat de mens lijdt, veel loutering ondergaat.

Alleen dan zal de liefde van de mens puur zijn

en Gods hart zeker tevreden stellen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten


216  Gezegend zijn die die God liefhebben

1 Alleen zij die van God houden, kunnen van God getuigen, alleen zij zijn Gods getuigen, alleen zij zijn door God gezegend en alleen zij zijn in staat Gods beloften te ontvangen. Degenen die God liefhebben zijn Gods vertrouwelingen, zij zijn de mensen die door God geliefd zijn en zij kunnen samen met God zegeningen genieten. Alleen mensen zoals deze zullen tot in eeuwigheid leven, en alleen zij zullen voor altijd leven onder Gods zorg en bescherming.

2 Omdat zij in staat zijn om van God te getuigen en al hun inspanningen aan Gods werk te wijden, kunnen zij die echt van God houden overal onder de hemelen rondlopen zonder dat iemand tegen hen durft op te staan en zij kunnen de macht op aarde uitoefenen en over alle mensen van God heersen.

3 Deze mensen zijn samengekomen van over de hele wereld, ze spreken verschillende talen en hebben verschillende huidskleuren, maar hun bestaan heeft dezelfde betekenis, ze hebben allemaal een hart dat God liefheeft, ze geven allemaal dezelfde getuigenis en hebben hetzelfde voornemen en dezelfde wens. Degenen die van God houden kunnen vrij rondlopen over de hele wereld, zij die van God getuigen kunnen door het hele heelal reizen. Deze mensen zijn geliefd door God, ze zijn gezegend door God en ze zullen voor altijd in Zijn licht leven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven


217  Om God lief te hebben, moet je Zijn liefelijkheid ervaren

Vers 1

Als mensen geloven in God

en woorden van God ervaren

met een hart dat Hem vereert,

krijgen ze Gods redding en liefde.



Vers 2

Deze mensen getuigen van God,

ze leven de waarheid en ervaren

Gods wezen en Zijn gezindheid.

Ze zien Gods liefde, leven er middenin.



Refrein

Als mensen willen houden van God,

moeten ze proeven van Zijn lieflijkheid,

en Gods lieflijkheid zien,

alleen dan kan er in hen een hart worden opgewekt

dat God liefheeft en zich trouw

voor Hem uitput.



Vers 3

God laat mensen niet van hem houden

door woorden of verbeelding.

Hij dwingt hen niet, maar laat ze van Hem houden

uit eigen wil.



Vers 4

Hij laat hun zien hoe lieflijk Hij is

in Zijn woorden en in Zijn daden,

en daarna wordt er in hen geboren

een ware liefde voor God.



Voor-refrein

Alleen zo kunnen mensen echt een getuigenis geven voor God.

Ze hebben God niet lief vanwege dwang

of emotionele impuls.



Refrein

Als mensen willen houden van God,

moeten ze proeven van Zijn lieflijkheid,

en Gods lieflijkheid zien,

alleen dan kan er in hen een hart worden opgewekt

dat God liefheeft en zich trouw

voor Hem uitput.



Brug

Ze hebben God lief omdat ze zien hoe lieflijk Hij is,

ze zien dat er zoveel van Hem is dat de liefde waardig is.

Ze hebben Gods redding, wijsheid, en wonderlijke daden gezien.

En daarom prijzen zij God en verlangen naar Hem.

Zo’n passie was in hen gewekt dat

ze niet konden overleven zonder God te winnen.



Refrein

Als mensen willen houden van God,

moeten ze proeven van Zijn lieflijkheid,

en Gods lieflijkheid zien,

alleen dan kan er in hen een hart worden opgewekt

dat God liefheeft en zich trouw

voor Hem uitput,

dat God liefheeft en zich trouw voor Hem uitput.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven


218  Alleen zij die God kennen, kunnen getuigenis voor Hem geven

Refrein

De reden dat zij die getuigen van God een sterk getuigenis afleggen,

is dat hun getuigenis berust op

ware kennis en verlangen naar Hem.

Hun getuigenis is niet vanuit een emotionele impuls

maar uit kennis van God en Zijn gezindheid.



Vers 1

Omdat zij God hebben leren kennen,

voelen ze dat ze moeten getuigen;

wie naar God verlangt God doen kennen,

Zijn lieflijkheid, Zijn werkelijkheid.



Vers 2

Zoals de liefde van mensen voor God

is hun getuigenis spontaan.

Het is echt, het heeft waarde

en heeft ware betekenis.



Voor-refrein 1

Het is niet passief of hol,

het is niet inhoudsloos.



Refrein

De reden dat zij die getuigen van God een sterk getuigenis afleggen,

is dat hun getuigenis berust op

ware kennis en verlangen naar Hem.

Hun getuigenis is niet vanuit een emotionele impuls

maar uit kennis van God en Zijn gezindheid.



Vers 3

Alleen zij die waarlijk houden van God,

hebben waarde in hun leven,

alleen zij geloven waarlijk in God,

want ze leven in Gods licht.



Vers 4

Ze kunnen leven voor Gods werk

en voor het management van God.

Zij leven geen zinloos leven,

maar een leven gezegend door God.



Voor-refrein 2

Zij leven niet in het duister

maar leven in het licht.



Refrein

De reden dat zij die getuigen van God een sterk getuigenis afleggen,

is dat hun getuigenis berust op

ware kennis en verlangen naar Hem.

Hun getuigenis is niet vanuit een emotionele impuls

maar uit kennis van God en Zijn gezindheid.



Voor-refrein 2

Zij leven niet in het duister

maar leven in het licht.



Refrein

De reden dat zij die getuigen van God een sterk getuigenis afleggen,

is dat hun getuigenis berust op

ware kennis en verlangen naar Hem.

Hun getuigenis is niet vanuit een emotionele impuls

maar uit kennis van God en Zijn gezindheid,

uit hun kennis van God en Zijn gezindheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven


219  Breng de waarheid meer in praktijk en wees meer gezegend door God

Intro

God zegent hen die visie hebben,

die de waarheid en kennis hebben,

die Hem echt liefhebben.



Vers 1

Beoefen de waarheid in je leven

verdraag je pijn en verzaak

waar je van houdt, om Gods liefde te zien

en Hem te behagen en te verblijden.



Vers 2

Ondanks de tranen die je huilt

moet je Gods hart nog steeds behagen.

Je zalt gezegend worden, en je pijn

brengt het werk van de Heilige Geest.



Voor-refrein

Door ’t echte leven en door het ervaren van Gods woord,

krijgen mensen de liefelijkheid van God te zien.

En alleen als ze Zijn liefde hebben geproefd kunnen ze echt van Hem houden.



Refrein

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer zegen van God.

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer waarheid je bezit.

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer je Gods liefde bezit.



Brug

Als je altijd op deze manier praktiseert,

zal je stilaan Gods liefde in je zien.

En je zal God kennen zoals Petrus deed,

dat God niet alleen de wijsheid heeft

om de hemel en aarde en alle dingen

te scheppen, maar ook dat Hij

de wijsheid heeft om echt werk,

om echt werk te doen in mensen.



Vers 3

Petrus zei dat God de liefde van de mens waardig is

omdat Hij de hemel, de aarde en alles

wat ooit heeft bestaan geschapen heeft.



Vers 4

En bovendien omdat Hij de mens schiep,

kan Hij de mens redden en vervolmaken,

laat Hij Zijn liefde na aan de mens.

Er is zoveel aan Hem om van te houden.



Voor-refrein

Door ’t echte leven en door het ervaren van Gods woord,

krijgen mensen de liefelijkheid van God te zien.

Alleen als ze Zijn liefde hebben geproefd kunnen ze echt van Hem houden.



Refrein

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer zegen van God.

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer waarheid je bezit.

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer je Gods liefde bezit.

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer zegen van God.

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer waarheid je bezit.

Hoe meer je waarheid praktiseert,

hoe meer je Gods liefde bezit.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven


220  Alleen door te leven volgens de realiteit kan je getuigenis geven

Vers 1

Mensen met waarheid zijn zij die,

naar ervaring, standvastig zijn in getuigenis,

vastbesloten in hun positie, aan de zijde van God,

zonder ooit uit terug te trekken, God gehoorzamend tot de dood,

een normale relatie hebbend met zij die houden van God.

Je beoefening en uitdrukkingen

in het echte leven zijn Gods getuigenis,

die de mens naleven moet.

Dit is echt genieten van Gods, Gods liefde.

Wanneer je dit bereikt,

zal het verschuldigde resultaat worden bereikt.



Vers 2

Je bent bezeten door echt naleven,

er wordt naar elke actie opgekeken door anderen.

Je verschijning is eenvoudig, maar je leeft een leven van vroomheid.

Wanneer je de woorden van God deelt, ben je verlicht door Hem.

Je beoefening en uitdrukkingen

in het echte leven zijn Gods getuigenis,

die de mens naleven moet.

Dit is echt genieten van Gods, Gods liefde.

Wanneer je dit bereikt,

zal het verschuldigde resultaat worden bereikt.



Vers 3

Door je woorden kun jij Gods wil uitspreken,

realiteit spreken, weet veel van de geestelijke dienst.

Spontaan in je spreken,

netjes en oprecht, onverstoorbaar,

in staat om Gods plannen te gehoorzamen,

standvastig te zijn in je getuigenis.

Wanneer iets je overkomt, ben je kalm en sereen.

Dit is het soort van menselijk wezen

dat waarlijk Gods liefde heeft gezien.

Je beoefening en uitdrukkingen

in het echte leven zijn Gods getuigenis,

die de mens naleven moet.

Dit is echt genieten van Gods, Gods liefde.

Wanneer je dit bereikt,

zal het verschuldigde resultaat worden bereikt.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven


221  Is Gods woord waarlijk je leven geworden?

1 Mensen spreken er vaak over om God hun leven te laten zijn, maar moeten dat tot dan toe nog ervaren. Je zegt alleen maar dat God je leven is, dat Hij je elke dag begeleidt, dat je elke dag zijn woorden eet en drinkt en dat je elke dag tot Hem bidt en dat Hij daarom je leven is geworden. De kennis van hen die dit zeggen is zo oppervlakkig. Bij veel mensen is er geen fundament; Gods woorden zijn in hen geplant, maar ze moeten nog ontkiemen, laat staan dat ze vrucht dragen. Wanneer je, op een dag, tot een bepaald punt hebt ervaren en God zou je laten vertrekken, dan zou je dat niet kunnen. Je zult altijd het gevoel hebben dat je niet zonder God binnen in je kan bestaan.

2 Zonder God zijn is alsof je je leven verliest, je zult niet in staat zijn om zonder God te leven. Wanneer je tot op dit punt hebt ervaren, zul je het doel hebben bereikt betreffende je geloof in God en op deze manier zal God je leven zijn geworden, Hij zal het fundament van je bestaan zijn geworden en je zult God nooit meer kunnen verlaten. Wanneer je tot dit punt hebt ervaren, zul je Gods liefde echt hebben genoten, zal je relatie met God zo dichtbij zijn, zal God je leven zijn, je liefde en op dat moment zul je tot God bidden en zeggen: “O God! Ik kan u niet verlaten, u bent mijn leven, ik kan zonder al het andere – maar zonder u kan ik niet blijven leven.” Dit is de ware gestalte van de mensen; het is het werkelijke leven.

3 Je moet op zodanige wijze ervaren dat God je leven is, zodanig dat als God van je hart weggenomen zou worden, het zou zijn alsof je je leven verliest; God moet je leven zijn en je moet Hem niet kunnen verlaten. Op deze manier zul je God echt ervaren hebben en op dat moment, wanneer je God liefhebt, zul je echt God liefhebben en zal het een unieke, pure liefde zijn. Op een dag wanneer je ervaringen zo zijn dat je leven een bepaald punt heeft bereikt, wanneer je tot God bidt en de woorden van God eet en drinkt, zul je God binnen in jou niet kunnen verlaten en zul je Hem ook niet kunnen vergeten, zelfs als je dat zou willen.

4 God zal je leven zijn geworden; je kunt de wereld vergeten, je kunt je vrouw, man of kinderen vergeten, maar je zult moeite hebben om God te vergeten – dat is onmogelijk, dit is je ware leven en je ware liefde voor God. Wanneer de liefde van mensen tot God een bepaald punt heeft bereikt, is er niets waarvoor hun liefde gelijk is aan hun liefde voor God; hun liefde voor God komt op de eerste plaats. Op deze manier kun je al het andere opgeven en bereid zijn om al het aanpakken en het snoeien van God te accepteren. Als je een liefde voor God hebt bereikt die al het andere overtreft, zul je in de realiteit leven en in Gods liefde.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven


222  Gods nederigheid is zo lieftallig

Vers 1

God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk

vanwege de verdorven mens.

Om hen perfect te maken, wordt God mens.

Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak

om hen te redden en te overwinnen,

door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

Hij verlaagt Zichzelf tot mens en verdraagt deze ontbering.

Het is de opperste vernedering voor de Geest.

God, groots en verheven. De mens, gemeen en laag.

Toch spreekt God, Hij voorziet en leeft tussen de mens.

Hij is zo nederig, zo lieftallig.



Vers 2

God levend in vlees met normaal leven en noden,

toont dat Hij Zich wat heeft verlaagd.

Gods Geest, hoog en groots, komt als doorsnee mens

voert het werk van Zijn Geest uit.

Jullie zijn Zijn werk niet waard, zulke ontberingen die Hij leed.

Het is te zien aan jullie kwaliteit, inzicht en begrip.

Jullie zijn Zijn werk niet waard, zulke ontberingen die Hij leed.

Het is te zien aan jullie menselijkheid en levens.

God, groots en verheven. De mens, gemeen en laag.

Toch spreekt God, Hij voorziet en leeft tussen de mens.

Hij is zo nederig, zo lieftallig.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden


223  Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

Vers 1

God werd vlees in de laatste dagen

om het werk te doen dat Hij moest doen,

om Zijn bediening van woorden uit te voeren.

Hij werkt persoonlijk onder de mens,

met het doel om alle mensen

die naar Zijn hart zijn, te vervolmaken.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt geeft getuigenis voor Hem.



Vers 2

Van de schepping tot nu,

is het alleen tijdens de laatste dagen

dat God incarneert om op zo’n grote schaal te werken.

Hij verdraagt wat de mens niet kan verdragen,

en toch wordt Zijn werk nooit uitgesteld,

hoewel Hij nederig een gewone mens werd.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt geeft getuigenis voor Hem.



Vers 3

Hoewel de grote God een mens werd,

is Zijn plan nooit verward.

Hij doet het werk volgens Zijn eigen plan.

De vervolmaakten zijn er niet één of twee,

maar deze groep van mensen is klein.

Ze komen uit verschillende landen van de wereld.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt geeft getuigenis voor Hem.



Vers 4

Het doel van zoveel werk doen,

is om deze groep te verkrijgen,

en de getuigenis die zij voor Hem geven.

Het doel van zoveel werk doen,

is om hen te vervolmaken en glorie te verkrijgen

om klaar te zijn met deze paar mensen.

God is geïncarneerd om de mens te overwinnen

en om hen te vervolmaken van wie Hij houdt.

Met Zijn eigen ogen wil Hij zien wie Hij vervolmaakt.

Hij wil het zien voor Zichzelf,

wie Hij vervolmaakt geeft getuigenis voor Hem.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden


224  Richt je op het in praktijk brengen van de waarheid om vervolmaakt te worden

1 Gods vervolmaking van mensen kent een regel, namelijk dat Hij je verlicht door een wenselijk deel van je te gebruiken, zodat je een beoefeningspad hebt en jezelf kunt afscheiden van alle negatieve gesteldheden, wat je geest helpt zich te bevrijden en je beter in staat stelt Hem lief te hebben. Op deze manier kun je de verdorven gezindheid van Satan afwerpen. Je bent ongekunsteld en open, bereid jezelf te kennen en de waarheid in praktijk te brengen. God zal je beslist zegenen, zodat Hij je dubbelop verlicht wanneer je zwak en negatief bent. Hij helpt je jezelf beter te kennen, meer bereid te zijn berouw te hebben en beter in staat te zijn de dingen uit te voeren die je moet uitvoeren. Alleen zo kan je hart rust en vrede kennen.

2 Iemand die gewoonlijk aandacht besteedt aan het kennen van God, die aandacht besteedt aan het kennen van zichzelf, die aandacht besteedt aan zijn eigen beoefening, zal Gods werk veelvuldig kunnen ontvangen, net als Zijn begeleiding en verlichting. Ook al heeft zo iemand misschien een negatieve gesteldheid, hij kan de zaken onmiddellijk omkeren, hetzij door de werking van het geweten of door de verlichting van Gods woord. Verandering van iemands gezindheid wordt altijd bereikt wanneer hij zijn eigen gesteldheid van het moment kent en de gezindheid en het werk van God. Iemand die bereid is zichzelf te kennen en zichzelf open te stellen, zal waarheid kunnen uitvoeren. Dit soort persoon is trouw aan God, en een persoon die trouw aan God is, heeft een begrip van God, of dat begrip nou diep of oppervlakkig is, schamel of overvloedig. Dit is Gods rechtvaardigheid, en het is iets wat mensen bereiken; het is hun eigen gewin.

3 Een persoon die kennis van God heeft, is iemand met een basis, iemand met een visie. Dit soort persoon is zeker over Gods vlees, en is zeker over Gods woord en Gods werk. Ongeacht hoe God werkt of spreekt of wat voor verstoring andere mensen aanrichten, kan hij standhouden en standvastig staan in zijn getuigenis van God. Hoe meer iemand zo is, hoe meer hij de waarheid kan uitvoeren die hij begrijpt. Omdat hij altijd Gods woord beoefent, neemt zijn begrip van God toe en heeft hij de vastberadenheid om voor altijd standvastig te staan in zijn getuigenis van God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden


225  Wanneer de Heilige Geest op de mens inwerkt

Couplet 1

Het werk van de Heilige Geest verlicht

en leidt mensen positief.

Het staat mensen niet toe om passief te zijn.

Het brengt troost

en geeft geloof en wilskracht,

zodat ze kunnen streven

naar vervolmaking door God.



Refrein 1

Als de Heilige Geest werkt,

kunnen mensen actief binnengaan;

zijn ze niet passief of onwillig,

maar proactief en positief.

Als de Heilige Geest werkt,

zijn mensen blij en gewillig;

bereid te gehoorzamen

en deemoedigen zichzelf graag.



Couplet 2

Hoewel kwetsbaar van binnen,

werken ze mee en lijden graag.

Gehoorzaam en onbesmet door

de gedachten en verlangens van de mens.

Als mensen het werk ervaren

van de Heilige Geest,

zijn ze bijzonder heilig van binnen.



Refrein 2

Wie het werk van de Heilige Geest hebben,

leven de liefde voor God uit,

houden van hun broeders en zusters,

en hebben lief en haten zoals God.

Wanneer de Heilige Geest werkt,

leidt en verlicht Hij,

en zorgt voor mensen naar hun behoeften.



Brug

Op basis van hun tekortkomingen,

leidt en verlicht Hij positief.

Zijn werk sluit aan bij de regels

van het normale leven van de mens.

Alleen in het echte leven

kunnen mensen het werk van de Geest zien.

Mensen die geraakt zijn

door het werk van de Heilige Geest

hebben normale menselijkheid,

streven de waarheid na.



Couplet 3

Zijn werk is normaal en echt,

en volgens het normale leven van de mens.

Hij verlicht en begeleidt de mens

aan de hand van hun bezigheden.

Als mensen in een positieve staat zijn,

met een normaal geestelijk leven

in hun dagelijkse leven,

dan hebben ze het werk van de Heilige Geest.



Refrein 3

Als ze Gods woorden eten en drinken,

krijgen ze geloof.

Ze zijn bezield in gebed,

niet passief wanneer er iets gebeurt.

In staat om Gods vereiste lessen te zien,

zijn ze niet zwak of passief.

Ondanks hun tegenspoed

gehoorzamen ze de regelingen van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan


226  Mensen zouden in God moeten geloven met een godvrezend hart

1 Als mensen in hun geloof in God geen hart van verering voor God hebben, geen hart van gehoorzaamheid jegens God hebben, dan zullen ze niet alleen helemaal geen werk voor Hem kunnen doen, maar zullen ze daarentegen degenen worden die Zijn werk hinderen en die zich tegen Hem verzetten. Mensen die oprecht in God geloven, hebben Hem altijd in hun hart en dragen in zich altijd een godvererend hart, een godminnend hart. Zij die in God geloven, moeten dingen voorzichtig en behoedzaam doen, en alles wat ze doen moet overeenstemmen met Gods vereisten en moet Zijn hart tevreden kunnen stellen. Ze moeten niet eigengereid zijn en doen wat ze maar willen; dat past niet bij heilig fatsoen.

2 In God geloven zonder Hem te gehoorzamen of te vereren, en in plaats daarvan weerstand tegen Hem bieden, is voor een gelovige de grootste schande. Mensen moeten niet door het lint gaan en met de vlag van God in de rondte zwaaien terwijl ze overal dik doen en de boel oplichten; dit is de meest opstandige vorm van gedrag. Gezinnen hebben hun regels en naties hebben hun wetten – en is dat zelfs niet nog sterker het geval in het huis van God? Zijn de normen niet nóg strenger? Zijn er niet nóg meer bestuurlijke decreten? Het staat mensen vrij om te doen wat ze willen, maar de bestuurlijke decreten van God kunnen niet naar wens veranderd worden. God is een God die geen belediging door mensen tolereert; Hij is een God die mensen ter dood brengt. Weten mensen dit echt nog niet?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een waarschuwing aan hen die de waarheid niet beoefenen


227  Eenieder die de waarheid niet in praktijk brengt zal worden geëlimineerd

1 Mensen die oprecht in God geloven, zijn degenen die bereid zijn Gods woord in praktijk te brengen en de waarheid te beoefenen. Mensen die werkelijk kunnen volharden in hun getuigenis van God zijn ook degenen die bereid zijn Zijn woord in praktijk te brengen en die oprecht aan de kant van de waarheid kunnen staan. Mensen die hun toevlucht nemen tot bedrog en onrecht hebben geen van allen de waarheid, en allemaal maken ze God te schande. Zij die geschillen in de kerk veroorzaken, zijn Satans hielenlikkers, ze zijn de belichaming van Satan. Zulke mensen zijn enorm kwaadaardig. Zij die geen onderscheidingsvermogen hebben en niet in staat zijn aan de kant van de waarheid te staan, koesteren stuk voor stuk kwade bedoelingen en bezoedelen de waarheid. Meer nog, ze zijn de archetypische vertegenwoordigers van Satan. Ze kunnen niet verlost worden en zullen vanzelfsprekend worden geëlimineerd.

2 Gods familie laat hen die de waarheid niet beoefenen niet blijven; ook laat ze hen die de kerk bewust ontmantelen niet blijven. Voor deze mensen moet geen zinloos werk meer worden verricht; zij die aan Satan toebehoren, kunnen niet aan de kant van de waarheid staan, terwijl zij die de waarheid zoeken, dat wel kunnen. Mensen die de waarheid niet beoefenen, zijn het niet waard om de weg van de waarheid te horen en zijn het niet waard om van de waarheid te getuigen. De waarheid is gewoonweg niet voor hun oren; veeleer is deze gericht aan degenen die haar beoefenen. Mensen die de waarheid beoefenen, zullen uiteindelijk gered worden en vervolmaakt worden door de waarheid. Zij die de waarheid niet beoefenen, zullen uiteindelijk vernietiging over zich afroepen door de waarheid. Dit zijn de uitkomsten die hen die de waarheid beoefenen en hen die dat niet doen te wachten staan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een waarschuwing aan hen die de waarheid niet beoefenen


228  Zij die de waarheid niet nastreven, kunnen niet tot het einde volgen

Het werk dat God in mensen verricht, dient voornamelijk om hen in staat te stellen de waarheid te verwerven. Jou het leven laten nastreven is bedoeld om je te vervolmaken, en dit is allemaal om je geschikt te maken voor gebruik door God. Het enige wat je nu nastreeft, is mysteriën horen, naar Gods woorden luisteren, je ogen laten smullen en rondkijken om te zien of er een bepaalde nieuwigheid of trend is, om zo je nieuwsgierigheid te bevredigen. Als dit het voornemen in je hart is, kun je op geen enkele manier aan Gods vereisten voldoen. Zij die de waarheid niet nastreven, kunnen niet helemaal tot het einde volgen. Op dit moment is het niet zo dat God iets niet aan het doen is, maar is het eerder zo dat mensen niet met Hem meewerken omdat ze Zijn werk moe zijn. Ze willen alleen woorden horen die Hij spreekt om zegeningen te schenken, en ze zijn niet bereid de woorden van Zijn oordeel en tuchtiging te horen. Wat is daar de reden voor? De reden is dat de verlangens van mensen om zegeningen te verkrijgen niet vervuld zijn, waardoor ze negatief en zwak zijn geworden. Het is niet zo dat God mensen opzettelijk niet toestaat om Hem te volgen, en evenmin brengt Hij de mensheid opzettelijk slagen toe. De enige reden waarom mensen negatief en zwak zijn, is dat hun intenties onjuist zijn. God is de God die de mens leven geeft, en Hij kan de mens niet de dood in brengen. De negativiteit, de zwakten en het terugvallen van mensen worden allemaal door henzelf veroorzaakt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet je toewijding aan God in stand houden


229  Waar de mens zich aan moet houden tijdens beproevingen

1 Voor elke stap van Gods werk is er een route waarop mensen moeten samenwerken. God loutert mensen zodat ze vertrouwen hebben terwijl ze louteringen ondergaan. God vervolmaakt mensen zodat ze er vertrouwen in hebben door God te worden vervolmaakt, en bereid zijn Zijn louteringen te aanvaarden en door Hem te worden behandeld en gesnoeid. De Geest van God werkt in mensen om hun verlichting en illuminatie te brengen en ervoor te zorgen dat ze met Hem samenwerken en praktiseren. God spreekt niet tijdens louteringen. Hij laat Zijn stem niet klinken, maar toch is er werk dat mensen moeten doen. Je moet in stand houden wat je al hebt, je moet nog steeds in staat zijn om tot God te bidden, dichtbij God te zijn en standvastig te staan in je getuigenis voor God; op deze manier zul je je eigen plicht vervullen.

2 Jullie allemaal moeten duidelijk aan Gods werk zien dat er voor Zijn beproevingen van het vertrouwen en de liefde van mensen wordt vereist dat mensen meer tot God bidden en dat ze Gods woorden vaker ten overstaan van Hem genieten. Daarom moet je duidelijk zien welke plicht het is die mensen moeten vervullen. Je weet misschien niet wat Gods wil eigenlijk is, maar je kunt je plicht doen, je kunt bidden wanneer je dat hoort te doen, je kunt de waarheid in praktijk brengen wanneer je dat hoort te doen, en je kunt doen wat mensen horen te doen. Je kunt je oorspronkelijke visie handhaven. Op deze manier zul je beter in staat zijn om Gods volgende stap van het werk te aanvaarden.

3 Een houding hebben is erg belangrijk in Gods proces van het vervolmaken van mensen. Als je aan geen enkele stap van Gods werk twijfelt, als je de plicht van de mens vervult, als je oprecht in stand houdt wat God je in praktijk laat brengen, dat wil zeggen: als je Gods aansporingen onthoudt, en Zijn aansporingen niet vergeet, wat Hij in het heden ook doet, als je niet twijfelt over Zijn werk, je houding volhoudt, je getuigenis handhaaft en met elke stap op de weg zegeviert, zul je uiteindelijk door God worden vervolmaakt en zal er een overwinnaar van je worden gemaakt. Als je in staat bent elke stap van Gods beproevingen standvastig te doorstaan, en als je helemaal aan het einde nog steeds standvastig kunt blijven, ben je een overwinnaar, dan ben je iemand die door God is vervolmaakt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet je toewijding aan God in stand houden


230  Houd vast aan wat de mens moet doen

Vers 1

Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken,

betekent een hart van oprechtheid behouden voor God.

Voor de mensheid is het oprecht zijn tegenover God puurheid.

Het werk van de Heilige Geest kent één eis:

De mens moet zoeken uit alle macht,

niet twijfelen aan Gods daden,

en hun plicht dragen te allen tijde.

Dit is de enige manier om het werk van de Heilige Geest te verwerven.

Daar je zeker bent dat dit de ware weg is,

moet je ’m volgen tot het eind,

behoud je toewijding aan God.

Aangezien je gezien hebt dat

God naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken,

moet je je hart geven aan Hem.

Maakt niet uit wat Hij doet, zelfs als je uitkomst slecht is,

kan je Hem nog steeds volgen.

Dit is puurheid behouden.



Vers 2

In elke stap van Gods werk,

moet de mens een enorm geloof hebben,

en moet hij zoeken voor God.

Alleen door ervaring kunnen mensen Gods lieftalligheid vinden,

zien hoe de Heilige Geest werkt.

Als je het niet ervaart,

als jij je weg niet doorzoekt,

als je niet zoekt, verwerf je niets.

Want door ervaring zul je Gods daden zien,

zul je zien hoe wonderbaarlijk, onbevattelijk Hij is.

Daar je zeker bent dat dit de ware weg is,

moet je ’m volgen tot het eind,

behoud je toewijding aan God.

Aangezien je gezien hebt dat

God naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken,

moet je je hele hart geven aan Hem.

Maakt niet uit wat Hij doet, zelfs als je uitkomst slecht is,

kan je Hem nog steeds volgen.

Dit is puurheid behouden.



Vers 3

Vervul de plicht van een wezen,

wat de uitkomst ook mag zijn,

probeer God te kennen en van Hem te houden,

klaag niet, hoe God je ook moge behandelen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet je toewijding aan God in stand houden


231  Overwinnaars zijn zij die een klinkende getuigenis van God geven

Vers 1

Geloof in God vereist gehoorzaamheid,

ervaring met Zijn werk.

Hij heeft zoveel gedaan.

Zijn werk is vervolmaking, loutering, tuchtiging,

niet wat men verwacht.

En waarvan ze genieten zijn Gods harde woorden.

Als God komt, moeten mensen genieten van Zijn toorn en majesteit.

Hoewel Zijn woorden hard zijn, redt en vervolmaakt Hij hen.

Als een schepsel hoort de mens zijn plicht te doen

en in loutering van God te getuigen.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem,

en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.



Vers 2

Overwinnaars zijn zij die getuigen,

vertrouwen houden en zich geheel wijden aan God,

zelfs onder de invloed van Satan,

zelfs wanneer Satan hen belegert, met duistere krachten.

Als je nog steeds een puur hart houdt,

en ware liefde voor God wat er ook gebeurt,

dan zal je getuigen, zal je getuigen van God,

en dan noemt God Zelf jou een overwinnaar.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem,

en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.



Vers 3

Je standpunt is cruciaal bij je vervolmaking.

Twijfel niet aan Zijn werk, doe je plicht,

handhaaf wat God wil dat je beoefent,

onthoud Gods aansporingen,

ongeacht wat Hij doet,

vergeet het nooit en handhaaf je standpunt,

houd je getuigenis, loop in overwinning,

en God zal je vervolmaken tot een overwinnaar.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem,

en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet je toewijding aan God in stand houden


232  Een gepast geestelijk leven moet altijd in stand worden gehouden

1 Wat God ook doet en welke veranderingen Hij ook bewerkstelligt, in Zijn werk moeten mensen een basisniveau van een normaal geestelijk leven onderhouden. Misschien ben je in deze huidige fase van je geestelijke leven niet laks geweest, maar heb je nog steeds niet veel verkregen en geen grote oogst binnengehaald. In zulke omstandigheden moet je nog altijd de regels volgen; je moet je aan deze regels houden, zodat je in je leven geen verliezen lijdt en zodat je aan Gods wil voldoet. Als je geestelijk leven abnormaal is, kun je Gods huidige werk niet begrijpen en voel je in plaats daarvan altijd dat het volledig onverenigbaar is met je eigen noties, en hoewel je bereid bent Hem te volgen, heb je geen innerlijke drijfveer.

2 Daarom moeten mensen meewerken, wat God op het moment ook doet. Als mensen niet meewerken, kan de Heilige Geest Zijn werk niet doen, en als mensen geen hart hebben om mee te werken, kunnen ze moeilijk het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Als je het werk van de Heilige Geest in je wilt hebben en als je Gods goedkeuring wilt krijgen, moet je je oorspronkelijke toewijding ten overstaan van God in stand houden. Nu is het niet nodig dat je een dieper begrip, een hogere theorie of zoiets dergelijks hebt – het enige wat vereist is, is dat je Gods woord op het oorspronkelijke fundament in stand houdt. Als mensen niet meewerken met God en geen diepere intrede nastreven, zal God alle dingen die oorspronkelijk van hen waren, wegnemen.

3 Vanbinnen begeren mensen altijd het gemak en zouden ze liever genieten van datgene wat al beschikbaar is. Ze willen Gods beloften verkrijgen zonder enige prijs te betalen. Dit zijn de buitenissige gedachten die de mensheid erop nahoudt. Het leven zelf verkrijgen zonder een prijs te betalen – maar is er ooit iets zo makkelijk geweest? Wanneer iemand in God gelooft en probeert het leven binnen te gaan en zijn gezindheid te veranderen, moet hij een prijs betalen en een gesteldheid bereiken waarin hij God altijd zal volgen, wat God ook doet. Dit is iets wat mensen moeten doen. Zelfs als je dit alles in de regel navolgt, moet je het altijd in stand houden, en hoe groot de beproevingen ook zijn, je normale relatie met God kun je niet laten varen. Je moet in staat zijn te bidden, je kerkleven te onderhouden en je broeders en zusters nooit te verlaten. Wanneer God je op de proef stelt, moet je nog altijd de waarheid zoeken. Dit is het minimumvereiste voor een geestelijk leven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet je toewijding aan God in stand houden


233  Alleen zij die Gods redding verkrijgen zijn de levenden

Couplet 1

Iedereen onder de duistere invloed

leeft in de dood, bezeten door Satan.

Zonder Gods redding en oordeel

kan de mens niet ontsnappen

uit de greep van de dood.

Deze doden kunnen niet getuigen,

door God worden gebruikt,

of het koninkrijk binnengaan.

God wil alleen het werk en getuigenis

van hen die leven.

De “doden” komen in opstand tegen God;

verdoofd van geest

kunnen ze Zijn woorden niet begrijpen –

geen waarheid in hun beoefening,

geen trouw aan God.

Ze worden uitgebuit en leven onder Satan.



Refrein

Mensen die wensen levende wezens te worden,

die door God worden goedgekeurd

en getuigen van Hem,

moeten zich onderwerpen aan Gods oordeel

en door Hem worden gesnoeid.

Ze brengen alle waarheden in praktijk

en slechts dan verkrijgen ze Gods redding

en worden ze waarlijk levende wezens.



Couplet 2

De levenden worden gered door God.

Ze zijn door Hem geoordeeld en getuchtigd,

en zijn bereid hun leven op te geven

en hun hele leven aan Hem te wijden.

Wanneer de levenden getuigen van God

kan Satan te schande worden gezet.

Alleen de levenden kunnen Gods werk verspreiden.

Zij zijn mensen naar Gods hart.



Refrein

Mensen die wensen levende wezens te worden,

die door God worden goedgekeurd

en getuigen van Hem,

moeten zich onderwerpen aan Gods oordeel

en door Hem worden gesnoeid.

Ze brengen alle waarheden in praktijk

en slechts dan verkrijgen ze Gods redding

en worden ze waarlijk levende wezens.

Mensen die wensen levende wezens te worden,

die door God worden goedgekeurd

en getuigen van Hem,

moeten zich onderwerpen aan Gods oordeel

en door Hem worden gesnoeid.

Ze brengen alle waarheden in praktijk

en slechts dan verkrijgen ze Gods redding

en worden ze waarlijk levende wezens.

Ze zullen levende wezens zijn.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ben je iemand die tot leven is gekomen?


235  De gezindheid van de mens is uitermate kwaadaardig

1 Na enkele duizenden jaren van verdorvenheid is de mens gevoelloos en stompzinnig geworden, een demon die zich tegen God keert. De opstandigheid van de mens jegens God is zo erg, dat die in de geschiedenisboeken is opgetekend. Zelfs de mens zelf is niet in staat om zijn opstandige gedrag volledig te beschrijven, want de mens is grondig verdorven door Satan. Hij is door Satan op een dwaalspoor gebracht en weet niet meer waar hij het zoeken moet. Ook nu verraadt de mens God nog steeds: wanneer de mens God ziet, verraadt hij Hem en wanneer hij God niet kan zien, verraadt hij Hem ook. Er zijn zelfs mensen die Gods vervloekingen en Gods toorn hebben gezien en Hem dan alsnog verraden. Ik zeg dus dat het verstand van de mens en ook zijn geweten, hun oorspronkelijke functie zijn kwijtgeraakt. De mens die ik aanschouw, is een beest in menselijke kledij, hij is een giftige slang.

2 De gezindheid van de mens is uitermate kwaadaardig geworden, zijn verstand is uitermate afgestompt en zijn geweten is volkomen vertrapt door de boze en is al heel lang niet meer als het oorspronkelijke geweten van de mens. De mens is niet alleen ondankbaar jegens de vleesgeworden God voor het uitstorten van zoveel leven en genade op de mensheid, maar is zelfs verbitterd jegens God dat Hij hem de waarheid heeft gegeven. De mens heeft namelijk geen greintje belangstelling voor de waarheid, daarom is hij verbitterd jegens God. De mens is niet alleen niet in staat om zijn leven neer te leggen voor de vleesgeworden God, maar hij probeert desondanks gunsten van Hem los te krijgen, en hij verwacht een rente die tientallen keer meer is dan wat de mens God heeft gegeven. Mensen met zo’n geweten en verstand vinden dit geen belangrijk punt en blijven geloven dat ze heel veel voor God hebben gedaan en dat God ze te weinig heeft gegeven. Hoe kun je met zo’n menselijkheid, en zo’n geweten, nog steeds wensen het leven te verkrijgen? Wat zijn jullie verachtelijke ellendelingen!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God


236  De mensen die in zo’n smerig land leven

Vers 1

De mens is meer afstandelijk en tegen God gekant,

omdat hij in een smerig land geboren is,

hij is door de samenleving aangetast,

door feodale ethiek beïnvloed

en opgeleid in het ‘hoger onderwijs’;

zijn hart is binnengedrongen, zijn geweten aangevallen,

door achterlijke gedachten, verdorven moraal,

walgelijke filosofieën, waardeloos bestaan,

ontaarde gewoonten, levensstijl en lage ideeën over het leven.

Zij die leven in ’t duister

beoefenen de waarheid niet, hoewel ze haar horen,

noch zoeken ze God, al zien ze Zijn verschijning.

Hoe kan de mens, zo ontaard en decadent,

gered worden en leven in het licht,

en leven in het licht?



Vers 2

De gezindheid van de mens wordt valser met de dag.

Niemand is bereid om vrijwillig

ook maar iets op te geven voor God,

te gehoorzamen en Zijn verschijning te zoeken.

Veel liever jagen ze genoegens na

onder het domein van Satan,

en geven zichzelf over aan de verdorvenheid

van het vlees in het land van slijk.

Zij die leven in ’t duister

beoefenen de waarheid niet, hoewel ze haar horen,

noch zoeken ze God, al zien ze Zijn verschijning.

Hoe kan de mens, zo ontaard en decadent,

gered worden en leven in het licht,

en leven in het licht?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God


238  God zal hen die waarlijk naar Hem verlangen niet achterlaten

Als deze verachtelijke wezens hun extravagante verlangens werkelijk opzij kunnen zetten en tot God terugkeren, hebben ze nog steeds de kans om gered te worden. Als de mens een hart heeft dat werkelijk naar God verlangt, zal God hem niet in de steek laten. De mens kan God niet winnen, niet omdat God emoties heeft, of omdat God niet gewonnen wil worden door de mens, maar omdat de mens God niet wil winnen en hij God niet naarstig zoekt. Hoe kan iemand die God werkelijk zoekt door God worden vervloekt? Hoe kan iemand met een gezond verstand en gevoelig geweten door God worden vervloekt? Hoe kan iemand die God werkelijk aanbidt en dient door het vuur van zijn toorn worden verteerd? Hoe kan iemand die God blijmoedig gehoorzaamt uit Gods huis worden gezet? Hoe kan iemand die God niet genoeg kon liefhebben in Gods straf leven? Hoe kan iemand die alles blijmoedig wil verzaken voor God met niets achterblijven?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God


239  Alleen veranderingen van gezindheid zijn echte veranderingen

1 Het veranderen van de gezindheid van de mens begint met de kennis van zijn wezen en door veranderingen in zijn denken, natuur en mentale kijk – door fundamentele veranderingen. Alleen zo komen echte veranderingen tot stand in de gezindheid van de mens. De verdorven gezindheid van de mens is het gevolg van het feit dat Satan hem vergiftigt en vertrapt, en de verschrikkelijke schade die Satan heeft aangebracht in zijn denken, moraliteit, inzicht en verstand. Juist omdat deze fundamentele dingen van de mens door Satan zijn verdorven, en volslagen anders zijn dan hoe God ze oorspronkelijk heeft gemaakt, keert de mens zich tegen God en begrijpt hij de waarheid niet. Veranderingen in de gezindheid van de mens dienen dus te beginnen met veranderingen in zijn denken, inzicht en verstand, waardoor zijn kennis van God en zijn kennis van de waarheid veranderen.

2 Voordat de mens door Satan was verdorven, volgde hij God van nature en gehoorzaamde hij Zijn woorden na ze gehoord te hebben. Hij had van nature een gezond verstand en geweten, en had een normale menselijkheid. Nadat hij door Satan werd verdorven, raakten zijn oorspronkelijke verstand, geweten en menselijkheid afgestompt en door Satan aangetast. Zo is hij zijn gehoorzaamheid en liefde jegens God kwijtgeraakt. Het verstand van de mens is abnormaal geworden en zijn gezindheid gelijk aan dat van een dier, en zijn rebellie jegens God wordt steeds frequenter en intenser. Toch weet of herkent de mens dit nog steeds niet, en blijft hij zich blind verzetten en rebels opstellen. De openbaring van de gezindheid van de mens is de uiting van zijn verstand, inzicht en geweten en aangezien zijn verstand en inzicht ondeugdelijk zijn en zijn geweten uitermate is afgestompt, is zijn gezindheid opstandig jegens God. Als het verstand en inzicht van een mens niet kunnen veranderen, is er geen sprake van verandering in zijn gezindheid en kan hij evenmin naar Gods hart zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God


240  Gods basis voor het veroordelen van mensen

1 In de tijd dat God nog niet vleesgeworden was, was de maat waarmee gemeten werd of de mens zich tegen God verzette gebaseerd op de vraag of de mens de onzichtbare hemelse God vereerde en naar Hem opkeek. De omschrijving verzet tegen God was toentertijd niet zo werkelijk, omdat de mens God noch kon zien, noch Zijn beeld kon kennen, noch kon weten hoe Hij werkte en sprak. De mens had geen opvattingen over God en geloofde op een vage wijze in God, Hij was immers nog niet aan de mens verschenen. Hoewel de mensen in de God van hun eigen voorstellingen geloofden, veroordeelde God de mens daarom niet en vroeg Hij ook niet veel van de mensen. De mens kon God immers nog helemaal niet zien.

2 Wanneer God vlees wordt en onder de mensen gaat werken, zien allen God en horen Zijn woorden, en allen zien de daden van God in het vlees. Op dat moment gaan alle opvattingen van de mens op in schuim. Wat betreft degenen die God in het vlees zien verschijnen, geldt dat allen die gehoorzaamheid in hun harten hebben niet zullen worden veroordeeld, terwijl degenen die zich doelbewust tegen Hem verzetten zullen worden beschouwd als tegenstanders van God. Zulke mensen zijn antichristen en vijanden die zich moedwillig tegen God verzetten. Degenen die opvattingen over God hebben, maar toch met vreugde gehoorzamen, zullen niet worden veroordeeld. God veroordeelt de mens op basis van zijn bedoelingen en acties, nooit voor zijn gedachten en ideeën. Als de mens op deze basis zou worden veroordeeld, zou niemand aan de wraakzuchtige handen van God kunnen ontsnappen.

3 Degenen die zich moedwillig tegen de geïncarneerde God verzetten, zullen worden gestraft voor hun ongehoorzaamheid. Hun moedwillige verzet tegen God komt voort uit hun opvattingen met betrekking tot Hem, die ertoe leiden dat ze het werk van God verstoren. Zulke mensen verzetten zich bewust tegen het werk van God en vernietigen het. Ze hebben niet alleen hun eigen opvattingen over God, ze doen ook datgene wat Zijn werk verstoort. Het is om deze reden dat zulk gedrag van de mens zal worden veroordeeld. Degenen die zich niet bezighouden met het bewust verstoren van het werk van God zullen niet als zondaars worden veroordeeld, omdat zij in staat zijn gewillig te gehoorzamen en geen wanorde en verstoring veroorzaken. Zulke mensen zullen niet worden veroordeeld.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten


241  Zij die God niet kennen, zijn tegen God

Intro

Ieder die het doel van Gods werk

niet begrijpt, is tegen Hem.

Ieder die het wel begrijpt maar Hem niet behaagt,

is nog meer een tegenstander van God.



Couplet 1

Mensen in de kerk lezen de Bijbel de hele dag,

maar geen van hen begrijpt Gods werk,

of is in staat Hem te kennen

laat staan te voldoen aan Zijn wil.

Ze zijn waardeloos en verachtelijk

en lezen vanuit de hoogte God de les,

ze zijn tegen Hem al dragen ze Zijn vlag.

Ze zeggen te geloven,

toch verslinden ze de menselijkheid.



Couplet 2

Deze zielverslindende demonen

versperren mensen het rechte pad.

Ze zijn struikelblokken

en belemmeren hen die God zoeken.

Ze hebben schijnbaar een ‘gezond gestel’,

maar hoe kunnen hun volgelingen weten

dat ze antichristen, tegen God

en zielverslindende duivels zijn?



Refrein

Zij die God niet kennen,

zij die Hem erkennen maar niet kennen,

zij die God volgen maar niet gehoorzamen,

zij die genieten van Gods genade

maar niet standvastig staan in hun getuigenis,

zijn allen tegen God.



Couplet 3

Zij die zichzelf eervol achten

in de aanwezigheid van God

zijn het meest verachtelijk.

Terwijl zij die nederig zijn

het meest worden gelauwerd.

Zij die denken Gods werk te kennen

en het verkondigen met veel tamtam,

zij zijn onwetend, arrogant en verwaand;

zij zijn zonder Gods getuigenis.



Refrein

Zij die God niet kennen,

zij die Hem erkennen maar niet kennen,

zij die God volgen maar niet gehoorzamen,

zij die genieten van Gods genade

maar niet standvastig staan in hun getuigenis,

zijn allen tegen God.



Brug

Zij die Gods wil niet begrijpen,

zij die begrijpen maar de waarheid niet praktiseren,

die Gods woorden eten en drinken maar trotseren,

zijn tegen God.

Zij met noties over God in het vlees

en van plan zijn in opstand te komen,

zij die niet getuigen,

zij die Hem niet kennen,

zij die Hem veroordelen,

zijn tegenstanders van God.



Refrein

Zij die God niet kennen,

zij die Hem erkennen maar niet kennen,

zij die God volgen maar niet gehoorzamen,

zij die genieten van Gods genade

maar niet standvastig staan in hun getuigenis,

zijn allen tegen God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten


242  Wie kan Gods hart begrijpen?

Vers 1

God op aarde is altijd stil.

Hoe wreed de mens ook kan zijn,

Hij trekt Zich er niks van aan,

doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf.

Wie heeft Gods lieflijkheid herkend?

Wie bekommert zich meer om de last

van God de Vader dan Zijn Zoon doet?

Wie kent de wil van de Vader?

Oh mensheid! Denken jullie ooit aan Gods hart,

of begrijpen jullie wat God bedoelt?

Als God op aarde komt,

doorstaat Hij de pijn van de mens.

Maar God Zelf is onschuldig,

waarom God laten lijden als de mens?

Wie begrijpt Gods hart?

God geeft de mens te veel.

Hoe kan de mens Gods hart vergoeden?

Hoe kan de mens Gods hart vergoeden?



Vers 2

Gods hemelse Geest is bezorgd.

De Zoon op aarde bidt menigmaal

voor de wil van de Vader;

en Zijn hart breekt in stukken.

Wie kent de Vaderliefde voor Zijn zoon,

hoe de Zoon Zijn Vader mist?

Verscheurd tussen hemel en aarde,

in de Geest dichtbij, bezien Zij elkaar.



Vers 3

Vader en Zoon vertrouwen altijd op elkaar.

Waarom scheidden Ze,

één in de hemel en één op aard?

Vader houdt van Zoon, en Zoon houdt van Vader.

Waarom moet Hij wachten in spanning?

Vele dagen heeft de Vader gesmacht,

hoewel Ze nog lang niet uit elkaar zijn,

wacht Hij op Zijn Zoons spoedige terugkeer.



Vers 4

Hij neemt waar, zit stil

en wacht op de komst van Zijn Zoon.

Wanneer zal Hij weer samen zijn

met de Zoon die op aarde zwerft?

Wanneer Ze weer samenkomen, zal het voor eeuwig zijn.

Maar hoe kan Hij duizenden

dagen en nachten doorstaan

met één in de hemel en één op de aarde?

Als God op aarde komt,

doorstaat Hij de pijn van de mens.

Maar God Zelf is onschuldig,

waarom God laten lijden als de mens?

Wie begrijpt Gods hart?

God geeft de mens te veel.

Hoe kan de mens Gods hart vergoeden?

Hoe kan de mens Gods hart vergoeden?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (4)


243  God heeft besloten om deze groep mensen compleet te maken

Vers 1

Er zijn amper mensen die in staat zijn

om het urgente hart van God te begrijpen,

omdat het kaliber van de mensen ondermaats is,

hun geestelijke gevoel vrij zwak,

ze schenken nooit aandacht aan wat God doet.

Dus God blijft zich zorgen maken om de mens.

De dierlijke natuur van de mens

kan zich op elk moment tonen.

Dat is waarom de komst van God op aarde

gepaard gaat met grote verleidingen door de mensheid.

Maar omdat God een groep mensen compleet wil maken,

heeft God Zijn wil aan de mens onthuld.

God heeft besloten om deze groep

normale mensen compleet te maken.

Daarom schenkt Hij geen aandacht aan moeilijkheden of verleiding,

en negeert Hij die volkomen.



Vers 2

Er Zijn mensen die God

verleiden en verwijten maken,

maar Hij trekt Zich daar niets van aan.

Wanneer God in glorie afdaalt

zal de mens zien dat alles

wat Hij doet voor het welzijn van de mens is.

God heeft Zijn wil aan de mens onthuld.

God heeft besloten om deze groep

normale mensen compleet te maken.

Daarom schenkt Hij geen aandacht aan moeilijkheden of verleiding,

en negeert Hij die volkomen.

God doet Zijn eigen werk

en gelooft dat de mens Hem in Zijn glorie zal kennen,

dat de mens Gods hart zal begrijpen,

na compleet gemaakt te zijn door God.



Vers 3

God verschijnt hier in al Zijn glorie,

Hij verbergt niets voor deze mensen.

God verschijnt hier in al Zijn glorie,

Hij verbergt niets voor deze mensen.

God verschijnt hier in al Zijn glorie,

Hij verbergt niets voor deze mensen.

God heeft besloten om deze groep

normale mensen compleet te maken.

Daarom schenkt Hij geen aandacht aan moeilijkheden of verleiding,

en negeert Hij die volkomen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (4)


245  Het motto van degenen die God liefhebben

1 Tot op de dag van vandaag kennen veel mensen nog steeds niet het werk dat God volbrengt in de laatste dagen of waarom God extreme vernedering verdraagt door in het vlees te komen en in wel en wee naast de mens te staan. De mens weet niets van het doel van Gods werk, evenmin van het doel van Gods plan voor de laatste dagen. Mensen zijn altijd lauw en ambigu wat betreft de intrede die God eist, wat Gods werk in het vlees grote moeilijkheden heeft opgeleverd. Mensen lijken allemaal obstakels te zijn geworden en zij hebben, tot op de dag van vandaag, nog steeds geen duidelijk begrip. Daarom zal ik spreken over het werk dat God doet met de mens en Gods dringende bedoeling, zodat jullie allemaal Gods trouwe dienaren zullen worden die, net als Job, liever zouden sterven dan God te verwerpen en elke vernedering zullen verdragen en die, net als Petrus, jullie hele wezen zullen overgeven aan God en de door God gewonnen vertrouwelingen worden in de laatste dagen.

2 Mogen alle broeders en zusters alles in hun vermogen doen om hun hele wezen aan Gods hemelse wil over te geven, heilige dienaren worden in het huis van God en de belofte van oneindigheid genieten die God schenkt, zodat het hart van God de Vader spoedig vredige rust kan genieten. ‘De wil van God de Vader tot stand brengen’ dient het motto te zijn van allen die God liefhebben. Deze woorden behoren de mens als gids te dienen voor zijn intrede en als het kompas dat zijn daden richting geeft. Dit is de vastberadenheid die de mens behoort te hebben. Gods werk op aarde nauwgezet voltooien en meedoen met Gods werk in het vlees – dit is de plicht van de mens. Op een dag, wanneer Gods werk gedaan is, zal de mens Hem vaarwel zeggen voor een vroege terugkeer naar de Vader in de hemel. Is dit niet de verantwoordelijkheid die de mens behoort te vervullen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (6)


246  Gods enige wens op aarde

Het is op uitnodiging

dat God in het vlees komt deze keer,

met het oog op de toestand van de mens,

om de mens te voorzien van wat nodig is.



I

Hij komt om ieder mens,

ongeacht kaliber of opvoeding,

het woord van God te laten zien

om daarin het bestaan van God te zien

en Gods manifestatie,

om Gods perfectie te accepteren door woorden.

God hoopt dat de mens

zijn gedachten en opvattingen zal veranderen,

zodat het ware gelaat van God stevig zal worden vastgelegd

diep in het menselijk hart.

Dit is Gods enige wens op aarde.



II

Groot kan de aard van de mens zijn

en de essentie van de arme mens,

God geeft er geen aandacht aan,

ongeacht hun daden van vroeger.

Hij hoopt dat de mens het beeld van God

in zijn hart kan vernieuwen.

God hoopt dat de mens

zijn gedachten en opvattingen zal veranderen,

zodat het ware gelaat van God stevig zal worden vastgelegd

diep in het menselijk hart.

Dit is Gods enige wens op aarde.



III

Hij hoopt dat de mens

de essentie van de mensheid zal leren,

en zijn vooruitzichten zal veranderen.

Hij hoopt dat ze diep naar Hem zullen verlangen,

en een eeuwige gehechtheid aan Hem hebben.

Dit is alles wat God vraagt van de mens.

God hoopt dat de mens

zijn gedachten en opvattingen zal veranderen,

zodat het ware gelaat van God stevig zal worden vastgelegd

diep in het menselijk hart.

Dit is Gods enige wens op aarde.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (7)


247  Zij in de duisternis moeten opstaan

Vers 1

Gedurende duizenden jaren,

was dit het land van vuil,

verschrikkelijk vuil, vol van ellende,

met geesten dwalend in elke hoek.

De geesten misleiden, bedriegen,

beschuldigen ongegrond,

zijn wreed en gemeen,

trappelen op deze stad der geesten,

laten het bezaaid met dode lichamen.



Vers 2

De stank van bederf doordringt.

Het land is zwaar bewaakt.

Wie kan de wereld achter de lucht zien?

Hoe kunnen mensen van deze stad der geesten God gezien hebben?

Hebben ze ooit Gods genegenheid, lieftalligheid genoten?

Waarderen ze de zaken van de wereld?

Wie van hen begrijpt Gods gretige wil?

Nu is de tijd: mensen hebben al lang

hun krachten gebundeld,

al hun inspanningen toegewijd,

om het afschuwelijke gezicht van deze duivel te trekken.

Dit laat allen die verblind zijn

en lijden ellende hebben doorstaan,

opstaan uit hun pijn

en die slechte oude duivel de rug toekeren.



Vers 3

Waarom een ondoordringbare hindernis voor Gods werk zetten?

Waarom verschillende trucs gebruiken om Gods volk te bedriegen?

Waar is er echte vrijheid, wettige rechten en belangen?

Waar is de eerlijkheid?

Waar is de troost en de warmte?

Waarom duivelse plannen gebruiken om Gods volk te misleiden?

Waarom zo’n macht gebruiken om Gods komst te onderdrukken?



Vers 4

Waarom God achterna zitten tot Hij nergens nog Zijn hoofd kan laten rusten?

Hoe kan dit geen woede opwekken?

Duizenden jaren van haat zijn opgestapeld in het hart,

millennia van misdaden zijn gekerfd in het hart.

Hoe kan dit geen haat inspireren?

Wreek God, vernietig Zijn vijand volledig.

Nu is de tijd: mensen hebben al lang

hun krachten gebundeld,

al hun inspanningen toegewijd,

om het afschuwelijke gezicht van deze duivel te trekken.

Dit laat allen die verblind zijn

en lijden ellende hebben doorstaan,

opstaan uit hun pijn

en die slechte oude duivel de rug toekeren.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (8)


248  Hoe moeilijk Gods werk is

Vers 1

Gods werk op aarde brengt grote ontberingen met zich mee.

De mens zijn zwakte, tekortkomingen, kinderachtigheid,

zijn onwetendheid en alles wat van de mens is

zijn nauwkeurig gepland en overwogen door God.

De mens is als een papieren tijger, niemand durft hem uit te lokken,

of hij bijt terug, valt terug, verdwaalt of negeert God,

of rent naar zijn ‘varkensvader, hondenmoeder’ om toe te geven

aan de onpure dingen van het lichaam – wat een belemmering!

Tijdens alle stappen wordt God beproefd en loopt Hij gevaar.

Zijn woorden zijn oprecht, eerlijk en zonder kwaad.

Het breekt Zijn hart dat niemand aanvaardt of zich volledig onderwerpt.

Hij piekert dag en nacht en is bezorgd om de mens.

Hij voelt mee met de zwakte van de mens.

Hij doorstaat verandering met elk woord en werk.

Wetend hoe de mens zwak, ongehoorzaam, kinderachtig, kwetsbaar is,

denkt Hij over deze dingen, dag en nacht.

Wie heeft dit ooit geweten? Wie kan Hij vertrouwen?

Wie kan het begrijpen? Oh! Gods werk is zo moeilijk.



Vers 2

God haat alle zonden van de mens en zijn gebrek aan ruggengraat.

Hij piekert over de mens' zwakte en de weg die voor hem ligt.

En terwijl Hij het gedrag van de mens observeert,

vult dat Hem met genade, boosheid en hartenpijn.

De onschuldigen zijn nu allen zo hardvochtig,

waarom moet God het altijd zo moeilijk voor hen maken?

De zwakke mens is nu niet in staat om vol te houden.

Dus waarom moet God altijd zo boos op hem zijn?

De mens is zwak en machteloos, en zonder vitaliteit.

Waarom zijn ongehoorzaamheid berispen? Wie kan Gods bedreigingen weerstaan?



Vers 3

De mens, kwetsbaar; God, in een wanhopige staat,

God heeft Zijn woede nu diep in Zijn hart gestopt,

zodat de kwetsbare mens over zichzelf kan nadenken.

Maar de mens in problemen waardeert Gods wil niet.

Zich er niet van bewust dat hij vertrappeld is door de duivelskoning,

gaat hij altijd tegen God in

en hij is niet warm of koud naar zijn God.

Wie heeft er ooit Gods vele woorden serieus genomen?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (8)


249  Het doel van Gods werk in de laatste dagen

1 Het is Gods werk van de laatste dagen om de geest van elke persoon te veranderen, om de ziel van elke persoon te veranderen, zodat hun hart, dat veel trauma heeft ondergaan, wordt hervormd en hun ziel aldus wordt gered, die zo diep door het kwaad is gekwetst; het is om de geest van mensen op te wekken, om hun kille hart te laten ontdooien en om ze tot vernieuwing te brengen. Dit is Gods grootste wens. Zet praatjes over hoe verheven of diepzinnig het leven en de ervaringen van de mens zijn aan de kant; wanneer het hart van mensen is opgewekt, wanneer ze uit hun dromen zijn ontwaakt en heel goed beseffen welk kwaad de grote rode draak heeft aangericht, zal het werk van Gods bediening zijn voltooid. De dag waarop Gods werk wordt voltooid, is ook de dag waarop de mens officieel begint op het juiste pad van geloof in God. Op dat moment zal Gods bediening tot een einde zijn gekomen. De mens zal officieel de plicht gaan vervullen die hij behoort te vervullen. Dit zijn de stappen van Gods werk.

2 Gods werk is de complete redding van de mens – de mens die is verlost, die nog steeds onder de machten van duisternis leeft en die zichzelf nooit heeft opgewekt – van deze verzamelplaats van demonen; het is opdat de mens bevrijd mag worden van duizenden jaren aan zonde en door God te worden bemind, waarbij de grote rode draak volkomen wordt verslagen, Gods koninkrijk wordt gevestigd en Gods hart sneller rust krijgt, het is om de haat die in jullie opwelt zonder terughoudendheid te ventileren, om die beschimmelde ziektekiemen uit te roeien, om jullie dit leven te laten verlaten dat niet anders is dan dat van een os of een paard, om niet langer een slaaf te zijn, om niet langer vrijelijk vertreden of rond gecommandeerd te worden door de grote rode draak; jullie zullen niet langer van deze mislukte natie zijn, niet langer behoren tot de verschrikkelijke grote rode draak, jullie zullen geen slaaf meer van hem zijn. Het demonennest zal zeker in stukken worden gereten door God en jullie zullen naast God staan – jullie behoren God toe en behoren niet tot dit imperium van slaven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (8)


251  God schept een mooiere toekomst voor de mensheid

Couplet 1

Aan die boeren uit Kanaän die God verwelkomen,

schenkt Hij Zijn goede vruchten en wil alleen dat

de hemelen en de mens voor eeuwig bestaan.

God wil dat de mens en de hemelen voor eeuwig in rust zijn.

Hij wil dat de altijd groene dennen voor eeuwig bij Hem zijn

en de ideale eeuw in schrijden,

dat ze binnengaan in de ideale eeuw.

Hij geeft al Zijn leven aan de mensheid.

In stilte, zwoegt God hard

om het prachtige land van liefde voor de mens te ploegen.

Hij heeft nooit eerlijke eisen gesteld aan de mensheid,

heeft zich gehoorzaamd aan hun plan,

en schept een mooiere toekomst voor de mensheid.



Couplet 2

God schenkt de mens' bestemming en al Zijn rijkdom.

Hij plant het zaad van Zijn leven in het hart van de mens,

zaait Zijn hele leven onder de mensheid,

zaait Zijn hele leven onder de mensheid,

schenkt blijvende herinneringen aan de mensheid,

laat al Zijn liefde achter.

Hij schenkt al dat de mens in Hem koestert aan de mens,

God heeft zich al geheel geschonken.

Hij geeft al Zijn leven aan de mensheid.

In stilte, zwoegt God hard

om het prachtige land van liefde voor de mens te ploegen.

Hij heeft nooit eerlijke eisen gesteld aan de mensheid,

heeft zich gehoorzaamd aan hun plan,

en schept een mooiere toekomst voor de mensheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (10)


252  Tweeduizend jaar hunkeren

Heer, we verlangen naar uw komst!

Amen!



Vers 1

Dat God vlees is geworden, doet de religieuze wereld schudden,

zet de religieuze orde op zijn kop

en beroert de zielen van allen die hunkeren naar Gods verschijning.

Wie verwondert zich hier niet over?

Wie verlangt er niet naar om God te zien?



Refrein

God heeft jaren onder de mensen geleefd,

maar de mens weet daar gewoon niets van.

Vandaag is God Zelf verschenen en heeft Zijn identiteit aan de massa getoond.

Hoe kan dit het mensenhart niet verblijden?

God deelde eens vreugde en verdriet met de mens

en vandaag is Hij herenigd met de mensheid

en wisselt hij verhalen van voorbije tijden uit met hem.



Vers 2

Nadat God uit Judea vertrok, verdween Hij spoorloos.

Mensen hunkeren ernaar om Hem weer te zien, maar ze hebben nooit verwacht

om hier en vandaag met Hem herenigd te worden.

Hoe kan dit geen herinneringen aan het verleden oproepen?

Tweeduizend jaar geleden

ontmoette Simon zoon van Jona de Heer Jezus,

en at met de Heer aan dezelfde tafel.

Jaren als volgeling maakten zijn liefde voor Hem dieper.

Hij had Jezus uit de grond van zijn hart lief.



Refrein

God heeft jaren onder de mensen geleefd,

maar de mens weet daar gewoon niets van.

Vandaag is God Zelf verschenen en heeft Zijn identiteit aan de massa getoond.

Hoe kan dit het mensenhart niet verblijden?

God deelde eens vreugde en verdriet met de mens

en vandaag is Hij herenigd met de mensheid

en wisselt hij verhalen van voorbije tijden uit met hem.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (10)


253  Wie heeft ooit Gods hart begrepen?

Vers 1

God heeft Zich helemaal gegeven en heeft je niets onthouden,

zonder wereldlijke roem te genieten, liefde, of zegeningen onder de mensen.

Ze zijn gemeen tegen Hem.

Nooit genoot Hij de rijkdom van de aarde,

Hij wijdt Zijn bevlogen hart aan de mens

en geeft Zich helemaal.



Refrein

Wie heeft Hem ooit gekoesterd of getroost?

De mens heeft Hem onder druk gezet,

Hem tegenspoed bezorgd

en Hem vreselijke situaties opgedrongen.

De mens beschuldigt Hem van onrecht

en Hij aanvaardt het in stilte.

Protesteert Hij, of vraagt Hij om compensatie?

Wie heeft Hem ooit medeleven betoond?



Vers 2

Wie had er niet, als normaal mens, een romantische kindertijd?

Wie had er geen bruisende jeugd, of warmte in zijn familie?

Wie leeft er zonder liefde van vrienden, of het respect van anderen?

Wie leeft er zonder de troost van zijn vertrouwelingen?



Refrein 2

Heeft God ooit warmte en troost genoten?

Wie heeft Hem menselijke moraliteit getoond?

Wie is er verdraagzaam geweest

en bij Hem gebleven in moeilijke tijden?

De mens stelt enkel eisen aan Hem, zonder gewetensbezwaar.

Hoe kan de mens de geïncarneerde God

die van de Geest komt, als God onthalen?

Wie is in staat Hem te kennen?



Brug

Waar is de waarheid onder de mensen?

Waar is echte rechtvaardigheid?

Wie is er in staat Gods gezindheid te kennen,

wie kan zich meten met God in de hemel?

Het is niet verwonderlijk dat niemand God kende

toen Hij onder de mensen kwam;

het is niet verwonderlijk dat de mens Hem verwierp.



Vers 3

Hoe kan de mens Gods bestaan verdragen,

of toestaan dat het licht de duisternis van de wereld verdrijft?

Is dit niet de oprechte toewijding en intrede van de mens?

Draait Gods werk niet om intrede van de mens?



Outro

God zou graag zien dat je Gods werk samenvoegt met intrede van de mens,

een goede relatie opbouwt tussen de mens en God,

en je plichten vervult zo goed als je kan.

Op die manier wordt Gods werk voltooid

en wordt Hij geroemd, wordt Hij geroemd.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Werk en intrede (10)


254  De betekenis van Gods overwinningswerk in China

1 Het werk van Jehova was de schepping van de wereld, dat was het begin; deze fase van het werk is het einde en de afronding van het werk. Gods werk werd aanvankelijk uitgevoerd onder de uitverkorenen van Israël en het luidde een nieuw tijdperk in de heiligste plaats van alle plaatsen in. De laatste fase van het werk wordt uitgevoerd in het meest onreine land van alle landen, om de wereld te oordelen en het tijdperk tot een einde te brengen. Wanneer de mensen uit deze meest onreine en duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, en de hele bevolking heeft erkend dat er een God is, die de ware God is, en ieder individu volkomen overtuigd is, dan zal het overwinningswerk op basis van dit feit worden uitgevoerd door het hele universum. Deze fase van het werk is symbolisch: zodra het werk van dit tijdperk is voltooid, zal het werk van zesduizend jaar management volledig afgerond zijn.

2 Zodra de mensen in de meest duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, spreekt het voor zich dat dit ook overal elders zo zal zijn. Als zodanig draagt alleen het overwinningswerk in China symboliek van betekenis in zich. China belichaamt alle machten van de duisternis en het volk van China vertegenwoordigt allen die van het vlees, van Satan, en van vlees en bloed zijn. Het Chinese volk is het meest verdorven door de grote rode draak, keert zich het felst tegen God, heeft de laagste en meest onreine menselijkheid, en is dus het archetype van de hele verdorven mensheid. Het volk van China wordt gewoon als voorbeeld gesteld en wanneer ze overwonnen zijn, worden ze modellen en voorbeelden en zullen ze als referenties voor anderen dienen.

3 Waarom heb ik altijd gezegd dat jullie een onderdeel van mijn managementplan zijn? In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de andere kant zijn hun leven en instelling achterlijk. Hun gewoonten, sociale milieu en familie van geboorte zijn ook allemaal ondermaats en echt achterlijk. Hun status is eveneens laag. Het werk in deze plaats is symbolisch, en nadat dit testwerk volledig is uitgevoerd, zal Gods werk dat hierop volgt veel beter gaan. Zodra deze stap van het werk tot stand is gebracht, en zal het overwinningswerk in het ganse universum helemaal voltooid zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (2)


255  Gods rechtvaardige oordeel aan het einde der tijden classificeert de mensheid

Couplet 1

In Zijn laatste werk om het tijdperk af te sluiten,

is Gods gezindheid er om te tuchtigen,

om te openbaren wat onrechtvaardig is,

over alle mensen te oordelen

en te vervolmaken wie Hem waarlijk liefhebben.

Deze gezindheid kan het tijdperk voltooien.



Couplet 2

De laatste dagen zijn nu! Heel de schepping

wordt ingedeeld naar aard en naar soort.

Dit is het moment dat God ’t lot

en de bestemming van de mensheid toont.

Zonder oordeel kan de ongehoorzaamheid

van de mens niet worden onthuld.



Refrein

Alleen door tuchtiging en oordeel

wordt het lot van de schepping zichtbaar

en de ware aard van de mens onthuld.

Kwaad komt bij kwaad, goed bij goed.

Kwaad wordt gestraft, het goede wordt beloond.

Mensen worden ingedeeld naar hun soort,

onderworpen aan Gods macht.



Couplet 3

De verdorvenheid van de mens

heeft haar piek bereikt,

hun ongehoorzaamheid is ernstig.

Alleen Gods rechtvaardige gezindheid

van tuchtiging en oordeel

kan de mens volledig veranderen en voltooien,

kwaad onthullen, onrechtvaardigen straffen.



Couplet 4

Zo’n gezindheid omvat

de betekenis van het tijdperk.

God onthult Zijn gezindheid

voor het werk van elk nieuw tijdperk.

Hij doet het niet willekeurig of zonder betekenis.



Refrein

Alleen door tuchtiging en oordeel

wordt het lot van de schepping zichtbaar

en de ware aard van de mens onthuld.

Kwaad komt bij kwaad, goed bij goed.

Kwaad wordt gestraft, het goede wordt beloond.

Mensen worden ingedeeld naar hun soort,

onderworpen aan Gods macht.



Couplet 5

Als in de laatste dagen,

wanneer ’t menselijk lot bekend wordt,

God nog steeds compassie en liefde toont,

zonder oordeel, maar verdraagzaam en vergevend,

hoe zwaar ook de zonde van de mens was,

wanneer zou Zijn managementplan dan eindigen

en de mens ’t juiste lot ondergaan?



Refrein

Alleen door tuchtiging en oordeel

wordt het lot van de schepping zichtbaar

en de ware aard van de mens onthuld.

Kwaad komt bij kwaad, goed bij goed.

Kwaad wordt gestraft, het goede wordt beloond.

Mensen worden ingedeeld naar hun soort,

onderworpen aan Gods macht.



Outro

Slechts rechtvaardig oordeel

kan de mens indelen naar soort

en hem een gloednieuw rijk binnen brengen,

dus Gods rechtvaardige gezindheid

brengt dit hele tijdperk ten einde.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)


256  Gods wezen is onveranderlijk

1 Gods gezindheid en Zijn substantie is onveranderlijk. Veranderingen in Zijn naam en werk bewijzen niet dat Zijn substantie is veranderd; met andere woorden, God zal altijd God zijn, en dit zal nooit veranderen. Als je zegt dat het werk van God onveranderlijk is, zou Hij dan Zijn zesduizend jaar durende managementplan kunnen voleinden? Jij weet alleen dat God altijd hetzelfde blijft, maar weet je ook dat God altijd nieuw is en nooit oud? Als het werk van God onveranderlijk is, had Hij dan de mensheid helemaal tot aan de huidige dag kunnen leiden? Als God onveranderlijk is, hoe kan Hij dan al twee tijdperken aan werk volbracht hebben? Zijn werk gaat altijd door, wat wil zeggen dat Zijn gezindheid geleidelijk wordt geopenbaard aan de mens en wat geopenbaard wordt, is Zijn inherente gezindheid.

2 In den beginne was Gods gezindheid verborgen voor de mens. Hij openbaarde Zijn gezindheid nooit openlijk aan de mens en de mens wist eenvoudigweg niets over Hem. Daarom gebruikt Hij Zijn werk om Zijn gezindheid stukje bij beetje aan de mens te openbaren, maar deze werkwijze betekent niet dat Gods gezindheid in elk tijdperk verandert. Het is niet zo dat Gods gezindheid voortdurend verandert omdat Zijn wil steeds verandert. Omdat de tijdperken van Zijn werk van elkaar verschillen, openbaart God Zijn gehele inherente gezindheid juist stap voor stap aan de mens, opdat de mens Hem kan leren kennen. Maar dit bewijst geenszins dat God van oorsprong geen bepaalde gezindheid heeft of dat Zijn gezindheid met het verstrijken van de tijdperken geleidelijk is veranderd – zo’n opvatting zou onjuist zijn.

3 God openbaart Zijn inherente en specifieke gezindheid aan de mens – wat Hij is – volgens het verstrijken der tijdperken; het werk van één enkel tijdperk kan niet de volledige gezindheid van God uitdrukken. En dus verwijzen de woorden “God is altijd nieuw en nooit oud” naar Zijn werk en de woorden “God is onveranderlijk” naar wat God inherent heeft en is. Hoe dan ook kun je het werk van zesduizend jaar niet aan één enkel punt ophangen of met dode woorden omvatten. Zo stom is de mens nu. God is niet zo eenvoudig als de mens zich voorstelt, en Zijn werk kan niet in één enkel tijdperk blijven dralen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)


257  God neemt verschillende namen aan om verschillende tijdperken weer te geven

Intro

In ieder tijdperk doet God een nieuw werk

en Hij heeft een nieuwe naam;

hoe zou Hij hetzelfde werk kunnen doen

in verschillende tijdperken?

Zou één naam God geheel kunnen aanduiden?

Of het nu het tijdperk van Jehova of van Jezus is,

elk tijdperk heeft een andere naam.



Couplet 1

Na het tijdperk van Genade komt Jezus terug

en start het laatste tijdperk.

Hoe kan Hij dan nog Jezus heten

en weer Zijn vorm aannemen?

Ben je vergeten dat Jezus alleen

de Verlosser van de mensheid was?

Hoe kan Hij de mens vervolmaken

en overwinnen in de laatste dagen?



Voor-refrein 1

Gods naam, werk, en afbeelding worden gebruikt

om de tijdperken te verdelen.

Gods naam en werk geven Zijn tijdperk

en Zijn werk in elk tijdperk weer.



Refrein

Geen naam kan volledig voor God staan.

Elke naam kan alleen Gods gezindheid

weergeven voor dat tijdperk,

zolang het Zijn werk aanduidt.

Dus God kan elke naam kiezen

die past bij Zijn gezindheid

om dat tijdperk weer te geven.



Couplet 2

Gods werk in elk tijdperk,

de naam die Hij draagt,

het beeld dat Hij aanneemt,

en al het werk dat Hij tot nu toe heeft gedaan,

ze volgen geen enkele regel

en worden niet beperkt door grenzen.

Hij is Jehova en Jezus,

de Messias en Almachtige God.



Voor-refrein 2

Zijn werk en Zijn naam

veranderen geleidelijk met de tijd.

Al Zijn namen duiden Hem nooit volledig aan.

Zijn werk toont Zijn gezindheid.



Refrein

Geen naam kan volledig voor God staan.

Elke naam kan alleen Gods gezindheid

weergeven voor dat tijdperk,

zolang het Zijn werk aanduidt.

Dus God kan elke naam kiezen

die past bij Zijn gezindheid

om dat tijdperk weer te geven.

Zijn naam, Zijn naam, Zijn naam.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)


258  Kan Gods naam worden bepaald door schepselen?

1 God heeft veel namen, maar al die namen kunnen Gods gezindheid niet volledig uitdrukken, want de veelzijdigheid van Gods gezindheid gaat het menselijke vermogen om Hem te kennen simpelweg te boven. De mens kan God met geen mogelijkheid volledig in menselijke woorden vatten. De mensheid beschikt slechts over een beperkte woordenschat om alle kennis over Gods gezindheid te omvatten. God kan nooit volledig worden weergegeven door één bepaald woord of één bepaalde naam, denk je dan soms dat Zijn naam kan worden vastgezet? God is zo groot en zo heilig, maar Hij mag van jou Zijn naam niet veranderen in elk nieuw tijdperk?

2 God gebruikt, in elk tijdperk waarin Hij persoonlijk Zijn eigen werk doet, een naam die passend is bij het tijdperk om het werk te omschrijven dat Hij van plan is uit te voeren. Hij gebruikt deze specifieke naam, die tijdelijk van belang is, om Zijn gezindheid in die tijd weer te geven. Hier gebruikt God de taal van de mensheid om Zijn eigen gezindheid tot uitdrukking te brengen. De dag zal aanbreken dat God geen Jehova, Jezus of Messias heet – Hij zal simpelweg de Schepper zijn. Dan komt er een eind aan alle namen die Hij op aarde heeft aangenomen omdat Zijn werk op aarde zal zijn voltooid, waarna Zijn namen niet langer zullen bestaan.

3 Wat heeft Hij nog aan een uiterst passende, maar onvolledige naam wanneer alles onder de heerschappij van de Schepper valt? Ben je nu nog steeds op zoek naar Gods naam? Durf je nog steeds te zeggen dat God uitsluitend Jehova heet? Durf je nog steeds te zeggen dat God alleen Jezus kan worden genoemd? Kun jij de zonde van godslastering tegen God dragen? Je moet weten dat God oorspronkelijk geen naam had. Hij nam alleen maar één, twee of vele namen aan omdat Hij werk te doen had en de mensheid moest beheren. Bij welke naam Hij ook wordt genoemd – koos Hij die niet uit vrije wil? Zou Hij jou – één van zijn schepselen – nodig hebben om hierover te beslissen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)


260  God heeft groter en nieuwer werk gedaan onder de heidenen in de laatste dagen

Vers 1

Lees het Oude Testament,

als je het werk van het Tijdperk van de Wet wil zien,

hoe de Israëlieten Gods weg volgden.

Lees het Nieuwe Testament,

als je Gods werk in het Tijdperk van Genade wil kennen.



Vers 2

Je moet het leiderschap aanvaarden van de hedendaagse God,

als je het werk van de laatste dagen wil kennen.

Je moet het werk van vandaag binnengaan,

want het is nieuw werk, niet te vinden in de Bijbel.



Voor-refrein 1

God is nu vleesgeworden, heeft uitverkorenen in China,

door wie Hij Zijn werk van het Tijdperk van Genade voortzet.



Refrein

Mensen weten niet dat God op aarde

groter en nieuwer werk heeft gedaan,

buiten Israël en de voorspellingen van de profeten.

O, hoe wonderbaarlijk! Gods werk buiten de profetieën om

en buiten de verbeelding van de mensen, van de mensen.



Vers 3

Gods werk vandaag is een pad dat de mens nooit heeft bewandeld of gezien,

Gods laatste werk op aarde, nooit eerder gedaan.

Wie had hierover kunnen schrijven in de Bijbel,

vooraf vastgelegd zonder dat er iets mist?



Vers 4

Wie zou dit grotere werk vast kunnen leggen

dat de conventies in het oude stoffige boek trotseert?

Het werk van vandaag is geen geschiedenis.

Ga voorbij de Bijbel om het nieuwe pad te bewandelen,

voorbij de profetieën en geschiedenis.



Voor-refrein 2

Je zal in staat zijn het pad correct te bewandelen,

het nieuwe rijk en Zijn nieuwe werk binnen kunnen gaan.



Refrein

Mensen weten niet dat God op aarde

groter en nieuwer werk heeft gedaan,

buiten Israël en de voorspellingen van de profeten.

O, hoe wonderbaarlijk! Gods werk buiten de profetieën om

en buiten de verbeelding van de mensen, van de mensen.

Mensen weten niet dat God op aarde

groter en nieuwer werk heeft gedaan,

buiten Israël en de voorspellingen van de profeten.

O, hoe wonderbaarlijk! Gods werk buiten de profetieën om

en buiten de verbeelding van de mensen,

ja, buiten de verbeelding van de mensen, van de mensen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (1)


261  Is de hele Bijbel gegeven door Gods inspiratie?

Intro

Tegenwoordig denkt men

dat de Bijbel en God één zijn.

Men gelooft dat de woorden van de Bijbel

de enige woorden waren die God sprak,

en dat ze allemaal zijn geuit door God.



Couplet 1

Gelovigen in God denken zelfs dat,

hoewel mensen het Oude

en Nieuwe Testament schreven,

ze door Gods inspiratie zijn gegeven

– een verslag van de woorden

van de Heilige Geest.

Dit is gebrekkig menselijk begrip.

Het komt niet overeen met de ware feiten.

In feite is het Oude Testament,

uitgezonderd de profetieën,

vooral een historisch verslag.



Voor-refrein 1

Sommige brieven uit het Nieuwe Testament

komen voort uit menselijke ervaringen;

sommigen uit de verlichting

gegeven door de Heilige Geest.



Refrein

Het is een grote fout en godslastering,

dat menselijke brieven en verslagen

worden gezien als het woord

van de Heilige Geest geuit tegen de kerken.



Couplet 2

Paulus’ brieven waren mensenwerk,

voortvloeiend uit verlichting

door de Heilige Geest.

Ze werden geschreven voor de kerken

om broeders en zusters aan te moedigen.

Dit waren geen woorden van de Heilige Geest.

Paulus kon niet spreken namens de Heilige Geest.

Hij was geen profeet

noch zag hij Johannes’ visioenen.

De brieven waren voor de kerken van zijn tijd.



Voor-refrein 2

Zijn stichtelijke, positieve woorden

aan de mensen waren goed,

maar ze konden God niet representeren

of wat de Heilige Geest had geuit.



Refrein

Het is een grote fout en godslastering,

dat menselijke brieven en verslagen

worden gezien als het woord

van de Heilige Geest

geuit tegen de kerken, geuit tegen de kerken.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (3)


262  Gods gelovigen moeten Zijn huidige wil zoeken

1 Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in feite zo eenvoudig? Niemand kent de realiteit van de Bijbel. Deze is namelijk slechts een geschiedkundig verslag van het werk van God, en een getuigenis van de vorige twee stadia van het werk van God. De Bijbel biedt je geen begrip van het doel van het werk van God. Iedereen die de Bijbel heeft gelezen weet dat deze de twee stadia van het werk van God documenteert tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Het Oude Testament is een kroniek van de geschiedenis van Israël en het werk van Jehova vanaf de schepping tot het einde van het Tijdperk van de Wet. Het Nieuwe Testament legt het werk van Jezus op aarde vast in de vier evangeliën, en daarnaast het werk van Paulus; dan is het toch een geschiedkundig verslag?

2 Als je dus alleen de Bijbel begrijpt, maar niets begrijpt van het werk dat God vandaag van plan is te doen, en als je in God gelooft, maar niet op zoek bent naar het werk van de Heilige Geest, dan begrijp je niet wat het inhoudt om God te zoeken. Als je de Bijbel leest om de geschiedenis van Israël te bestuderen, om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de geschiedenis van Gods schepping van alle hemelen en de aarde, dan geloof je niet in God. Maar omdat je nu in God gelooft en het leven nastreeft, omdat je kennis van God nastreeft en niet dode letters, doctrines of begrip van de geschiedenis, moet je op zoek naar Gods huidige wil en moet je de aanwijzing zoeken in het werk van de Heilige Geest. Als je archeoloog was zou je de Bijbel kunnen lezen, maar dat ben je niet. Jij bent een van de mensen die in God geloven en je doet er goed aan op zoek te gaan naar de huidige wil van God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (4)


263  De mens wordt gered wanneer hij Satans invloed van zich afwerpt

Vers 1

Het vlees van de mens is van Satan, vol ongehoorzaamheid,

afschuwelijk smerig en onrein.

De mens begeert de geneugten van het vlees, toont het vlees te veel.

Dit is waarom God het verafschuwt.



Refrein

Wanneer je jezelf ontdoet van de verdorvenheid van vlees,

zal je, bevrijd van zijn greep, niet gered zijn?

Onder Satans domein kan je God niet manifesteren,

noch Zijn nalatenschap ontvangen.

Zodra je gereinigd en vervolmaakt bent,

zal je heilig en normaal zijn, prachtig en gezegend voor God.



Vers 2

Wanneer mensen Satans vuiligheid achter zich laten,

zullen zij de redding krijgen van God.

Maar als ze zich niet ontdoen van vuil en verdorvenheid,

dan leven ze nog steeds onder Satan.



Refrein

Wanneer je jezelf ontdoet van de verdorvenheid van vlees,

zal je, bevrijd van zijn greep, niet gered zijn?

Onder Satans domein kan je God niet manifesteren,

noch Zijn nalatenschap ontvangen.

Zodra je gereinigd en vervolmaakt bent,

zal je heilig en normaal zijn, prachtig en gezegend voor God.



Brug

Misleiding en bedrog zijn dingen van Satan;

redding bevrijdt je van deze dingen.

Gods werk kan niet verkeerd zijn,

het zal mensen redden van duisternis.



Refrein

Wanneer je jezelf ontdoet van de verdorvenheid van vlees,

zal je, bevrijd van zijn greep, niet gered zijn?

Onder Satans domein kan je God niet manifesteren,

noch Zijn nalatenschap ontvangen.

Zodra je gereinigd en vervolmaakt bent,

zal je heilig en normaal zijn, prachtig en gezegend voor God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Praktijk (2)


264  God is de heerser van het managementplan van zesduizend jaar

1 God is het begin en het einde; Hij zet Zijn werk Zelf in beweging en dus moet Hij ook Zelf het voorgaande tijdperk afsluiten. Dat is het bewijs dat Hij Satan verslaat en de wereld overwint. Telkens wanneer Hij Zelf onder de mensen werkt, is dat het begin van een nieuwe strijd. Zonder het begin van nieuw werk zou het oude werk uiteraard niet ten einde lopen. En wanneer het oude werk niet wordt afgerond, is dat bewijs dat de strijd met Satan nog voleindigd moet worden. Alleen als God Zelf komt en nieuw werk onder de mensen uitvoert, kan de mens zich volledig uit de greep van Satan losrukken en een nieuw leven en nieuw begin krijgen. Anders zal de mens voor altijd in het oude tijdperk leven en voor altijd onder de oude invloed van Satan leven.

2 Het werk van God moet door God Zelf worden gedaan. Hij zet Zijn werk in beweging en Hij voleindigt Zijn werk. Hij plant het werk en Hij bestuurt het, en bovendien brengt Hij het werk tot bloei. Zoals in de Bijbel staat: “Ik ben het Begin en het Einde; ik ben de Zaaier en de Maaier.” Alles wat met het werk van Zijn management te maken heeft, doet God Zelf. Hij heerst over het managementplan van zesduizend jaar; niemand kan Zijn werk in Zijn plaats doen en niemand kan Zijn werk voltooien, want Hij houdt alles in Zijn hand. Hij heeft de wereld geschapen en zal de hele wereld leiden om in Zijn licht te leven. Hij zal ook het hele tijdperk afsluiten en Zijn hele plan zo tot bloei brengen!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (1)


265  God is het Begin en het Einde

Vocale begeleiding: Ik ben het Begin en het Einde; ik ben de Zaaier en de Maaier.

1 God wordt vlees met het uitdrukkelijke doel om een nieuw tijdperk in te luiden en uiteraard sluit Hij bij het inluiden van een nieuw tijdperk het voorgaande tijdperk meteen af. God is het begin en het einde; Hij zet Zijn werk Zelf in beweging en dus moet Hij ook Zelf het voorgaande tijdperk afsluiten. Dat is het bewijs dat Hij Satan verslaat en de wereld overwint. Telkens wanneer Hij Zelf onder de mensen werkt, is dat het begin van een nieuwe strijd. Zonder het begin van nieuw werk zou het oude werk uiteraard niet ten einde lopen. En wanneer het oude werk niet wordt afgerond, is dat bewijs dat de strijd met Satan nog voleindigd moet worden.

2 Alleen als God Zelf komt en nieuw werk onder de mensen uitvoert, kan de mens zich volledig uit de greep van Satan losrukken en een nieuw leven en nieuw begin krijgen. Anders zal de mens voor altijd in het oude tijdperk leven en voor altijd onder de oude invloed van Satan leven. Met elk tijdperk onder leiding van God wordt een deel van de mensheid verlost en zo gaat de mens voort samen met het werk van God naar het nieuwe tijdperk. De overwinning van God betekent een overwinning voor allen die Hem volgen.

Vocale begeleiding: Ik ben het Begin en het Einde; ik ben de Zaaier en de Maaier.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (1)


266  God laat iedereen Zijn rechtvaardige gezindheid zien

1 De vleesgeworden God manifesteert Zichzelf slechts aan een deel van de mensen die Hem volgen gedurende deze periode waarin Hij Zijn werk persoonlijk uitvoert, en niet aan alle schepselen. Hij is alleen vlees geworden om één fase van Zijn werk te voltooien en niet om de mens Zijn beeltenis te tonen. Wat Hij manifesteert aan de menigte is alleen Zijn rechtvaardige gezindheid en al Zijn daden, en niet de beeltenis van toen Hij twee keer vlees werd, want de beeltenis van God kan alleen worden getoond door Zijn gezindheid en is niet te vervangen door de beeltenis van Zijn geïncarneerde vlees. De beeltenis van Zijn vlees wordt slechts aan een beperkt aantal mensen getoond, alleen aan hen die Hem volgen terwijl Hij in het vlees werkt. Dit is waarom het werk dat nu wordt uitgevoerd in het geheim plaatsvindt.

2 God zal Zichzelf niet openlijk tonen aan de menigte in de gedaante van toen Hij twee keer vlees was geworden. Het werk dat Hij onder de mensen doet, is ervoor zorgen dat ze Zijn gezindheid kunnen begrijpen. Dit wordt allemaal aan de mens getoond door middel van het werk van de verschillende tijdperken; het wordt tot stand gebracht door de gezindheid die Hij bekend heeft gemaakt en het werk dat Hij heeft gedaan, veeleer dan door de manifestatie van Jezus. Dat wil zeggen, de beeltenis van God wordt niet aan de mens bekendgemaakt door de vleesgeworden gedaante, maar veeleer door het werk van de vleesgeworden God, die zowel beeltenis als vorm heeft; en door Zijn werk toont Hij Zijn beeltenis en wordt Zijn gezindheid kenbaar gemaakt. Dit is de betekenis van het werk dat Hij wenst te doen in het vlees.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (2)


267  God oordeelt en reinigt de mens met woorden tijdens de laatste dagen

Vers 1

Het werk van de laatste dagen bestaat uit woorden,

die grote verandering brengen in de mens,

en de veranderingen zijn veel groter in mensen die de woorden aanvaarden,

groter dan in hen die tekenen en wonderen

aanvaardden in het Tijdperk van genade.

Toen werden demonen uitgedreven

door oplegging van handen en gebed,



Refrein 1

terwijl de verdorvenheid

van de mensheid achterbleef,

van de mensheid achterbleef.



Vers 2

De mens werd genezen, zijn zonden vergeven,

maar er moest nog werk worden verricht

om de mens te bevrijden van zijn verdorven gezindheid.

De mens werd gered door zijn geloof,

maar zijn zondige natuur bleef achter.

Het was door de geïncarneerde God

dat de zonden van de mens werden vergeven.



Refrein 2

Maar de mens had nog steeds,

had nog steeds zonde in zich,

had nog steeds zonde in zich.



Vers 3

Nadat die fase van werk was voltooid,

bleef het werk van oordeel over.

Het woord zuivert de mensheid,

geeft haar een pad in deze fase.

Door het zondoffer

werden alle zonden van de mens vergeven,

want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd.



Refrein 3

God heeft Satan overwonnen,

God heeft Satan overwonnen,

God heeft Satan overwonnen.



Brug

Maar de verdorven gezindheid bleef achter in de mens.

De mens kon God nog steeds weerstaan en dus heeft God

hem nog steeds niet gewonnen.

Daarom gebruikt God in deze fase woorden om de verdorvenheid

van de mens te onthullen, opdat hij het juiste pad neemt.



Vers 4

Deze fase heeft meer betekenis en ze draagt meer vrucht,

want nu voedt het woord het leven van de mens,

zodat de mens vernieuwd kan worden.

Het is een grondige fase van werk.

Gods incarnatie in de laatste dagen

voltooid de betekenis van de incarnatie

en Gods plan om de mens te redden.



Refrein 4

Het woord zuivert de mens

in de laatste dagen,

in de laatste dagen.

Het woord zuivert de mens

in de laatste dagen,

in de laatste dagen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


268  Het oordeelswerk is bedoeld om de verdorvenheid van de mens te reinigen

Couplet 1

Voordat hij werd verlost,

werd de mens ingezaaid met veel van Satans gif.

Eeuwen verstreken

en de mens is zo verdorven dat hij een aard heeft

die tegen God opstaat.

Dus, toen hij verlost werd,

was ’t slechts een verlossing

waarbij hij werd teruggekocht voor een hoge prijs,

maar waarbij het gif dat zijn aard verderft

niet werd verwijderd.

De mens is zo verdorven en moet veranderen

voordat hij waardig wordt om God te dienen.



Refrein

Door het werk van tuchtiging en oordeel

leert de mens de smerigheid

en verdorvenheid begrijpen

die verankerd zijn in hem,

kan de mens zichzelf veranderen en zuiveren.

Zo kan de mens waardig worden

om te komen voor de troon van God,

de troon van God.



Couplet 2

Door het werk vandaag

van oordeel en tuchtiging en ook van loutering,

kan de mens worden veranderd,

kan hij zijn verdorvenheid verwerpen

en zo wordt hij gezuiverd.

Deze fase van werk

is meer dan alleen redding, ’t is veeleer zuivering.

’t Is ook overwinningswerk,

de tweede fase om de mens te redden,

waar God de mens wint door oordeel.

Door oordeel en loutering middels het woord

zijn de onreinheid, noties, motieven

en de ambities in het mensenhart allemaal onthuld.



Refrein

Door het werk van tuchtiging en oordeel

leert de mens de smerigheid

en verdorvenheid begrijpen

die verankerd zijn in hem,

kan de mens zichzelf veranderen en zuiveren.

Zo kan de mens waardig worden

om te komen voor de troon van God,

de troon van God.



Couplet 3

Dat de mens is verlost

en zijn zonden zijn vergeven, betekent alleen

dat God er geen acht op slaat.

Maar de mens leeft in het vlees, verstrikt in zonde,

dus hij kan slechts zondigen.

Elke keer opnieuw zal de mens zijn verdorven

satanische gezindheid onthullen.

Het merendeel van de mensheid zondigt overdag,

om dan ’s nachts weer te belijden.



Brug

Al werkt het zondoffer altijd voor de mens,

het redt hem nooit van alle zonde.

Dus de redding is maar half voltooid,

want de mens is nog steeds verdorven.



Refrein

Door het werk van tuchtiging en oordeel

leert de mens de smerigheid

en verdorvenheid begrijpen

die verankerd zijn in hem,

kan de mens zichzelf veranderen en zuiveren.

Zo kan de mens waardig worden

om te komen voor de troon van God,

de troon van God.



Outro

Zijn zonden beseffen is moeilijk voor de mens,

want hij ziet de wortels van zijn aard niet.

Hij moet vertrouwen op oordeel door het woord

om dit resultaat te behalen.

Alleen zo kan de mens worden veranderd

van nu af aan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


269  Wat kan er worden gedaan om de zondige aard van de mens te veranderen?

Couplet 1

De zonde van de mens werd vergeven

door middel van het zondoffer,

maar hij kan niet ophouden met zondigen

en zijn aard niet veranderen,

zodat die niet meer zondig is.

Gods werk van de kruisiging

schonk de mens vergiffenis,

maar hij bleef leven met Satans verdorvenheid.



Voor-refrein 1

De mens moet geheel worden gered

van zijn satanische gezindheid,

zodat zijn zondige aard wordt uitgeroeid

om nooit terug te komen,

en zijn gezindheid wordt veranderd.



Refrein

De mens moet de weg van het leven begrijpen

en zijn gezindheid kunnen veranderen.

Hij moet dit pad bewandelen,

zodat hij langzaam zal veranderen.

Dan leeft hij in stralend licht

en wat hij doet behaagt Gods wil,

dan werpt hij de gezindheid af

die verdorven is door Satan.

Hij breekt zich los uit Satans invloed

en laat de zonde achter zich.

Alleen dan zal de mens

volledig zijn gered, zijn gered.



Couplet 2

In deze fase van Zijn werk

openbaart God dus met Zijn woord

de verdorven gezindheid van de mens,

zodat hij in alles het juiste pad zal volgen.

Deze fase is betekenisvoller dan de vorige

en draagt ook meer vruchten –

want ze is nu het werk van het woord.



Voor-refrein 2

Het woord schenkt de mens leven

en vernieuwt zijn gezindheid.

Dit werk gaat zoveel dieper.

Deze incarnatie (in de laatste dagen)

voltooit de betekenis van Gods incarnatie

en vervult Gods plan om de mens te redden.



Refrein

De mens moet de weg van het leven begrijpen

en zijn gezindheid kunnen veranderen.

Hij moet dit pad bewandelen,

zodat hij langzaam zal veranderen.

Dan leeft hij in stralend licht

en wat hij doet behaagt Gods wil,

dan werpt hij de gezindheid af

die verdorven is door Satan.

Hij breekt zich los uit Satans invloed

en laat de zonde achter zich.

Alleen dan zal de mens volledig zijn gered,

zijn gered, volledig zijn gered, zijn gered.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


270  Het werk van oordeel en tuchtiging gaat dieper dan dat van verlossing

Intro

’t Tijdperk is veranderd,

Gods werk is voortgegaan.

De onreinheid van de mens

wordt door het oordeel weggevaagd.



Couplet 1

Tijdens het werk van verlossing

moet God de mens genade tonen,

zodat hij verlost kan worden van zonde

en zijn zonden vergeven worden.



Refrein

Nu ontmaskert God onrechtvaardigheid

met tuchtiging, oordeel, door

de mens met Zijn woorden te slaan,

en hem te onthullen, om hem te kunnen redden.

Dit gaat dieper dan verlossing.



Couplet 2

De genade in het Tijdperk van Genade

was voor de mens meer dan voldoende.

Nu hij deze genade geproefd heeft,

mag hij er niet meer van genieten.

Dit werk is nu verleden tijd.

Nu redt God hem door ’t oordeel van het woord.

De mens wordt geoordeeld, getuchtigd, gelouterd,

zodat zijn gezindheid wordt veranderd.



Voor-refrein

Komt dit niet door de woorden

die God heeft gesproken?



Refrein

Nu ontmaskert God onrechtvaardigheid

met tuchtiging, oordeel, door

de mens met Zijn woorden te slaan,

en hem te onthullen, om hem te kunnen redden.

Dit gaat dieper dan verlossing.



Brug

Elke fase van ’t werk gaat aan de hand

van de vooruitgang van de mens en ’t tijdperk.

Al dit werk heeft betekenis,

het is voor de uiteindelijke redding,

zodat de mens een goede bestemming mag hebben

en naar zijn soort wordt ingedeeld.



Refrein

Nu ontmaskert God onrechtvaardigheid

met tuchtiging, oordeel, door

de mens met Zijn woorden te slaan,

en hem te onthullen, om hem te kunnen redden.

Dit gaat dieper dan verlossing.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


271  Oordeel door het woord kan Gods gezag beter representeren

Vers 1

In het werk dat God doet in de laatste dagen,

is het woord machtiger dan tekenen en wonderen,

het gezag van het woord overtreft wonderen.

Het toon de mens’ verdorven gezindheid.

Je kunt haar zelf niet herkennen,

maar wanneer het woord haar voor je openlegt,

zul je haar ontdekken, niet ontkennen,

en het zal je volledig overtuigen.



Voor-refrein 1

Dit is het gezag van het woord.

Dit is het resultaat dat wordt bereikt door het werk van het woord vandaag,

ja, dit is wat Gods woord kan bereiken.



Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.



Vers 2

Door dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens zijn eigen vuile

en verdorven wezen kunnen zien,

hij zal veranderen en worden gezuiverd.

Alleen zo kan de mens waardig worden

om terug te keren voor Gods troon.

Het oordeel en de tuchtiging van het woord

maken dat de mens door God gewonnen kan worden.



Voor-refrein 2

Het oordeel van het woord,

zijn louter en verklaring,

onthullen alle noties, motieven, verwachtingen en

onzuiverheden in het hart van de mens.



Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.



Brug

Alle vruchten die je krijgt door het woord

zijn groter dan die je krijgt door tekenen en wonderen.

Je ziet Zijn glorie en Zijn gezag,

niet slechts door Zijn kruisiging,

Zijn heling van de zieken, of uitdrijven van demonen,

maar meer door het oordeel van Zijn woorden, de woorden van God.



Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


272  Het werk van de laatste dagen is vooral om de mens leven te geven

1 In deze laatste werkfase worden resultaten geboekt door de werking van het woord. Door het woord leert de mens vele mysteries begrijpen en het werk dat God heeft gedaan door eerdere generaties heen. Door het woord wordt de mens verlicht door de Heilige Geest. Door het woord leert de mens de mysteries begrijpen die door eerdere generaties nooit ontrafeld zijn, evenals het werk van profeten en apostelen van vroegere tijden en de beginselen die zij navolgden. Door het woord leert de mens ook de gezindheid van God Zelf begrijpen, evenals de opstandigheid en weerstand van de mens en leert hij zijn eigen wezen kennen. Door deze stappen van werk en door alle gesproken woorden leert de mens het werk van de Geest kennen, het werk dat Gods geïncarneerde vlees doet en zelfs nog meer, namelijk Zijn hele gezindheid.

2 Je kennis van Gods werk van zesduizend jaar management is ook door het woord verkregen. Was de kennis van je vorige opvattingen en je succes in het afleggen ervan ook niet bereikt door het woord? In de vorige fase werkte Jezus met wonderen en tekenen, maar in deze fase zijn er geen wonderen en tekenen. Was je begrip van waarom Hij wonderen verricht en tekenen toont ook niet gekregen door het woord? Daarom overstijgen de in deze fase gesproken woorden het werk dat door de apostelen en profeten van eerdere generaties gedaan is. Zelfs de door de profeten verkondigde profetieën hadden dit resultaat niet kunnen bereiken. De woorden die in deze fase worden gesproken, bevatten profetie en waarheid, maar deze woorden brengen de mens voornamelijk leven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


273  Alleen door de drie fasen van het werk te kennen, kun je de hele gezindheid van God zien

1 Het zesduizendjarige managementplan is verdeeld in drie werkfases. Geen enkele fase kan op zichzelf het werk van de drie tijdperken vertegenwoordigen; ze vertegenwoordigt maar één deel van het geheel. Elk tijdperk vertegenwoordigt een deel van Gods gezindheid. Pas wanneer de mens alle drie de fases heeft leren kennen, kan hij het volledig begrijpen. Geen van de drie fases kan worden weggelaten. Je zult de eigenlijke gezindheid van God pas in zijn geheel zien na het leren kennen van deze drie werkfases.

2 Het feit dat God Zijn werk in het Tijdperk van de Wet heeft voltooid, bewijst niet dat Hij alleen de God onder de wet is en het feit dat Hij Zijn werk van de verlossing heeft voltooid, wil niet zeggen dat God de mensheid altijd zal verlossen. Dit zijn allemaal conclusies die door de mens worden getrokken. Met het einde van het tijdperk van Genade kun je niet zeggen dat God alleen aan het kruis hoort en dat alleen het kruis de redding van God vertegenwoordigt. Door dit te doen, zou je God beperken. In de huidige fase doet God voornamelijk het werk van het woord, maar je kunt daarmee niet zeggen dat God de mens nooit genadig is geweest en dat Hij alleen maar tuchtiging en oordeel heeft gebracht.

3 Het werk in de laatste dagen legt het werk van Jehova en Jezus bloot, en alle mysteries die niet door de mens begrepen zijn om zodoende de bestemming en de uitkomst van de mensheid te openbaren, en het gehele reddingswerk voor de mensheid te beëindigen. Deze werkfase in de laatste dagen brengt alles tot een einde. Alle mysteries die niet door de mens zijn begrepen, moeten worden ontrafeld, zodat de mens deze kan doorgronden en in zijn hart een volledig en duidelijk begrip verkrijgt. Pas dan kan het menselijke ras naar zijn soort worden onderverdeeld. Pas nadat het zesduizendjarige managementplan is voltooid, zal de mens de gezindheid van God in haar totaliteit begrijpen, want Zijn management zal dan tot een einde gekomen zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


274  Alleen de vleesgeworden God kan de mens volledig redden

Vers 1

God komt de mensheid redden niet door de Geest of als de Geest,

die niemand kan zien of aanraken, of worden bereikt door de mens.

Als God de mens als de Geest zou redden en niet als geschapen mens,

zou niemand verlossing krijgen. Ja, niemand zou worden gered.

God wordt een geschapen mens, in het vlees legt Hij Zijn woord.

Zo kan Hij Zijn woord delen met iedereen die Hij volgt.

Zo kan de mens Zijn woord zien en ontvangen.

Zo wordt de mens verlost van zijn zonde.



Vers 2

Als God niet geïncarneerd was, wordt geen mens van vlees gered,

en zou niemand de grote verlossing van God kunnen ontvangen.

Als Gods Geest werkte onder de mensen, worden ze allemaal geraakt,

of gevangen genomen door Satan, want ze kunnen Gods Geest niet bereiken.

God wordt geschapen mens, in het vlees legt Hij Zijn woord.

Zo kan Hij Zijn woord delen met iedereen die Hij volgt.

Zo kan de mens Zijn woord zien en ontvangen.

Zo wordt de mens verlost van zijn zonde.



Vers 3

De mens ontvangt geen verlossing van gebeden naar de hemel,

Maar van Gods incarnatie, want ze zijn allen vlees.

Ze kunnen de Geest van God niet zien of bereiken.

Alleen God in het vlees is de Ene met wie ze kunnen verbinden.

Door Hem begrijpen ze de waarheid en ontvangen de volle verlossing.

God wordt een geschapen mens, in het vlees legt Hij Zijn woord.

Zo kan Hij Zijn woord delen met iedereen die Hij volgt.

Zo kan de mens Zijn woord zien en ontvangen.

Zo wordt de mens verlost van zijn zonde, van zijn zonde.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


275  Het gezag en het belang van Gods incarnatie

1 Wat de mens momenteel heeft bereikt – zijn huidige gestalte, kennis, liefde, trouw, gehoorzaamheid en inzicht – zijn resultaten die door het oordeel van het woord zijn verkregen. Nu ziet men in dat het werk van vleesgeworden God inderdaad buitengewoon is en veel ervan niet kan worden bereikt door de mens. Dit zijn mysteries en wonderen. Daarom hebben velen zich onderworpen. Sommigen hebben zich sinds de dag van hun geboorte nog nooit aan enig mens onderworpen, maar als ze de woorden van God nu zien, onderwerpen zij zich geheel zonder dat ze het zelf door hebben en durven ze niets anders te onderzoeken of te zeggen. De mensheid is gevallen onder het woord en ligt ter aarde geworpen onder het oordeel van het woord.

2 Alleen door de vleeswording kan Hij Zijn woorden persoonlijk in het oor van ieder mens uitspreken, zodat iedereen die oren heeft, Zijn woorden kan horen en Zijn werk van oordeel van het woord kan ontvangen. Alleen is dit eerder het resultaat dat door Zijn woord wordt verkregen, dan de uiting van de Geest om de mens bang te maken zodat hij zich onderwerpt. Het is alleen door middel van dit praktische en toch buitengewone werk dat de oude gezindheid van de mens, vele jaren diep verholen, volledig kan worden blootgegeven, zodat de mens deze kan herkennen en laten veranderen. Deze dingen zijn allemaal het praktische werk van vleesgeworden God, waardoor Hij, met het op een praktische manier uitspreken en vellen van een oordeel, de resultaten boekt door het woord van het oordeel over de mens. Dit is het gezag van vleesgeworden God en de waarde van Gods incarnatie.

3 Hoewel Zijn vlees de uiterlijke vorm is van gewone en normale menselijkheid, zijn het de resultaten die door Zijn woorden geboekt worden, die de mens laten zien dat Hij veel gezag heeft, dat Hij God Zelf is en dat Zijn woorden de uitdrukking van God Zelf zijn. Op deze manier toont Hij aan de gehele mensheid dat Hij God Zelf is, God Zelf die vlees is geworden, dat Hij door niemand beledigd mag worden en dat niemand Zijn oordeel door het woord kan overtreffen en geen enkele macht van de duisternis kan zegevieren over Zijn gezag. De mens onderwerpt zich geheel aan Hem, omdat Hij het Woord is dat vlees is geworden, vanwege Zijn gezag en vanwege Zijn oordeel door het woord. Het werk dat Zijn geïncarneerde vlees voortbracht, is het gezag dat Hij bezit.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


276  Het gezag van Gods incarnatie

1 Hoewel het vlees van Gods incarnatie de uiterlijke vorm is van gewone en normale menselijkheid, zijn het de resultaten die door Zijn woorden geboekt worden, die de mens laten zien dat Hij veel gezag heeft, dat Hij God Zelf is en dat Zijn woorden de uitdrukking van God Zelf zijn. Op deze manier toont Hij aan de gehele mensheid dat Hij God Zelf is, God Zelf die vlees is geworden, dat Hij door niemand beledigd mag worden en dat niemand Zijn oordeel door het woord kan overtreffen en geen enkele macht van de duisternis kan zegevieren over Zijn gezag. De mens onderwerpt zich geheel aan Hem, omdat Hij het Woord is dat vlees is geworden, vanwege Zijn gezag en vanwege Zijn oordeel door het woord. Het werk dat Zijn geïncarneerde vlees voortbracht, is het gezag dat Hij bezit.

2 De reden waarom Hij vlees is geworden, is omdat het vlees ook gezag kan hebben, en Hij is in staat om op een praktische manier werk te verrichten onder de mensheid, op zodanige wijze dat het zichtbaar en tastbaar is voor de mens. Dit werk is veel realistischer dan het werk dat rechtstreeks door de Geest van God, die alle gezag bezit, wordt gedaan, en de resultaten ervan zijn ook duidelijk. Dit is omdat Gods geïncarneerde vlees op een praktische manier kan spreken en werken. De uiterlijke vorm van Zijn vlees heeft geen gezag en kan door de mens worden benaderd. Zijn wezen draagt echter wel degelijk gezag, hoewel dit voor niemand zichtbaar is. Wanneer Hij spreekt en werkt, kan de mens het bestaan van Zijn gezag niet opmerken en dit maakt het voor Hem mogelijk om praktisch werk te verrichten.

3 En al dit praktische werk kan resultaten boeken. Hoewel niemand beseft dat Hij gezag draagt, of dat Hij niet beledigd dient te worden, of Zijn toorn ziet, bereikt Hij toch de beoogde resultaten van Zijn woorden door Zijn bedekte gezag, Zijn verborgen toorn en de woorden die Hij openlijk spreekt. Met andere woorden: door de klank van Zijn stem, de ernst van Zijn spreken en alle wijsheid van Zijn woorden is de mens volledig overtuigd. Op deze manier is de mens gehoorzaam aan het woord van vleesgeworden God, die schijnbaar geen gezag heeft en daardoor Gods doel van het redden van de mens bereikt. Dit is een ander aspect van de betekenis van Zijn incarnatie: om realistischer te spreken en te zorgen dat de werkelijkheid van Zijn woorden invloed heeft op de mens, zodat de mens getuige kan zijn van de kracht van het woord van God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


277  Het belang van de twee incarnaties van God

Couplet 1

De eerste incarnatie

verloste de mens van zonde

door het vleselijk lichaam van Jezus.

Hij redde de mens van het kruis,

maar de verdorven satanische

gezindheid bleef achter in de mens.

De tweede incarnatie dient niet

als een zondoffer, maar

om hen die verlost werden, te redden.



Refrein 1

Dus zij die zijn vergeven, worden verlost

van hun zonden en worden rein gemaakt;

door het verkrijgen van een nieuwe gezindheid

worden ze vrij

van de duistere invloed van Satan,

en keren terug voor Gods troon.

Alleen zo wordt de mens heilig.



Couplet 2

God kan enkel bij de mens wonen

en het lijden van de wereld kennen,

wanneer Hij Zelf normaal vlees wordt.

Alleen zo kan Hij ze de weg wijzen

die ze nodig hebben als schelpselen.

Door Gods incarnatie

ontvangt de mens totale redding,

niet rechtstreeks uit de hemel

in antwoord op gebed.



Refrein 2

De mens van vlees en bloed

kan Gods Geest niet zien,

laat staan dat hij nader kan komen tot Hem.

Mensen kunnen alleen in contact komen

met God wanneer Hij geïncarneerd vlees is.

Alleen zo kan de mens alle waarheden bevatten

en volledige redding ontvangen.



Brug

De mens wordt

door de tweede incarnatie gereinigd

van zonden en volledig gezuiverd.

Gods werk in het vlees stopt op dat moment,

dan voltooit Hij

de bedoeling van Zijn incarnatie.

Zijn hele management komt dan tot een einde.

Hij wordt niet meer vlees

in een derde incarnatie.



Refrein 3

Door de incarnatie van de laatste dagen

worden Zijn uitverkorenen volledig gewonnen,

en in de laatste dagen zal de hele mensheid

onderverdeeld zijn naar soort.

Hij doet dan niet langer Zijn reddingswerk,

en keert niet terug naar het vlees

voor het verrichten van werk.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)


278  God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld aan de mensheid

Vers 1

De Geest van God heeft groots werk gedaan

sinds de schepping van de wereld.

Hij heeft ander werk gedaan in verschillende naties

en verschillende tijdperken.

De mens ziet in elk tijdperk een andere gezindheid van Hem,

van nature voor alle mensen onthuld

en getoond door verschillend werk.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.



Vers 2

Maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Hij heeft de mens 2000 jaar geleid op aarde

en de verdorven mens van zonde verlost.

Hij kan alle mensen die Hem niet kennen overwinnen.

Hij kan hen regeren, zich aan Hem doen onderwerpen.

Uiteindelijk zal Hij al het vuil en onrecht wegbranden

in alle mensen.

Zodat de mens ziet dat Hij heilig en wonderlijk is,

Hij is een God die de mens oordeelt.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.



Vers 3

Voor slechte mensen belichaamt Hij een brandend vuur,

oordeel voor de zonden van de mens,

en Hij kan mensen bestraffen.

Voor hen die vervolmaakt moeten worden,

is Hij beproeving, snoeiing en loutering,

maar ook troost, voeding van het woord.

Voor de geëlimineerden

is Hij straf en is Hij vergelding.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie


281  Heb je waarlijk je leven aangeboden in je geloof?

1 Hoe zit het met je geloof in God, heb je echt je leven aangeboden? Niemand van jullie die God vandaag volgen zou standvastig blijven bij het ondergaan van dezelfde beproevingen als Job, elk van jullie zou ten val komen. En er is, heel eenvoudig, een wereld van verschil tussen jullie en Job. Als vandaag de dag de helft van jullie bezittingen in beslag zou zijn genomen, durven jullie het bestaan van God te ontkennen en als jullie je zoon of dochter zou zijn afgenomen, zou je weeklagend de straat oprennen. Als je enige weg om in je inkomen te voorzien, zou doodlopen, zou je het met God proberen op te nemen. Je zou vragen waarom ik in het begin zoveel woorden heb gesproken om je bang te maken. Op zulke momenten is er niets dat jullie niet zouden wagen te doen.

2 Jullie hebben geen enkel waar inzicht verworven en jullie hebben nog geen ware gestalte. De beproevingen in jullie zijn te groot omdat je te veel weet, maar wat jullie werkelijk begrijpen is nog niet een duizendste van waarvan jullie je bewust zijn. Stop niet bij louter begrip en kennis. Jullie kunnen het beste bekijken hoe veel jullie werkelijk in de praktijk kunnen brengen, hoe veel van de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest werd verdiend door het zweet van jullie eigen harde werk, en in hoe veel van jullie oefeningen jullie je eigen voornemen hebben verwezenlijkt. Je moet je gestalte en oefening serieus nemen. Je moet in je geloof in God niet proberen om voor wie dan ook louter plichtmatig de vereiste handelingen te verrichten – of je uiteindelijk de waarheid en het leven kunt verwerven of niet is afhankelijk van je eigen streven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Praktijk (3)


282  De betekenis van de incarnatie wordt compleet gemaakt door incarnatie in de laatste dagen

1 Jezus heeft een fase van het werk gedaan die alleen de kern van “het Woord was bij God” vervulde: de waarheid van God was bij God en de Geest van God was bij het vlees en was onafscheidelijk van Hem. Dat wil zeggen, het vlees van de geïncarneerde God was bij de Geest van God, wat een groter bewijs is dat de vleesgeworden Jezus de eerste incarnatie van God was. Deze fase van het werk vervulde de kernbetekenis van “het Woord wordt vlees”, gaf een diepere betekenis aan “het Woord was bij God, het Woord was God” en maakt het voor je mogelijk om standvastig deze woorden te geloven: “In het begin was het Woord.”

2 In de tijd van de schepping was God bezeten van woorden, Zijn woorden waren bij Hem en onafscheidelijk van Hem en het laatste tijdperk maakt de macht en het gezag van Zijn woorden nog duidelijker en stelt de mensen in staat om alles van Zijn weg te zien – al Zijn woorden te horen. Dat is het werk van het laatste tijdperk. Je moet deze dingen door en door gaan begrijpen. Het is niet een kwestie van het vlees kennen, maar van hoe je het vlees en het Woord begrijpt. Dit is de getuigenis die je moet uitdragen, wat iedereen moet weten. Want dit is het werk van de tweede incarnatie – en de laatste keer dat God vlees wordt – het maakt de betekenis van de incarnatie helemaal compleet, voert Gods werk in het vlees helemaal uit en zendt het uit en brengt de tijd dat God in het vlees is tot een einde.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Praktijk (4)


283  De waarheid van het overwinningswerk in de laatste dagen

Vers 1

De verdorven mens weet niet van God

noch aanbidt Hem.

Bij de schepping, met Adam en Eva,

daar was Jehova’s glorie.

Maar de mens werd verdorven,

verloor glorie en getuigenis

toen hij in opstand kwam tegen God

en Hem niet meer vereerde.



Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie

terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.



Vers 2

Hoe wordt de mens veroverd?

Het werk van woorden overtuigt de mens

met oordeel en tuchtiging,

onderwerping door vervloeking,

onthulling van opstandigheid,

beoordeling van zijn verzet,

om aan te tonen dat hij onbillijk en vuil is,

en dat God rechtvaardig is.



Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie

terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.



Vers 3

Gods woord zal de mens overwinnen en overtuigen.

Ieder die Gods overwinning aanvaardt,

moet het oordeel van Gods woord accepteren.

Als je dit woord kunt gehoorzamen,

niet je eigen wegen volgt,

dan ben je overwonnen

door het woord van God.



Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie

terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


284  De laatste fase van overwinnen is bedoelt om mensen te redden

1 De laatste fase van de verovering is bedoeld om mensen te redden en ook om het einde van mensen te openbaren. Het is om de ontaarding van de mensen te onthullen door middel van het oordeel en hen zo te bekeren en op te wekken om het leven en de juiste weg van het menselijk leven te volgen. Het is om het hart van gevoelloze en afgestompte mensen wakker te schudden en door het oordeel hun innerlijk verzet te tonen. Als mensen dan echter nog steeds niet in staat zijn om zich te bekeren, nog steeds niet in staat zijn om het rechte pad van het menselijk leven te volgen en niet in staat zijn om deze verdorvenheden af te leggen, dan zijn ze reddeloos verloren en zullen door Satan worden opgeslokt. Dat is de betekenis van de verovering – om mensen te redden en ook om hun einde te laten zien. Een goede einde, een slecht einde – het wordt allemaal geopenbaard door het overwinningswerk. Of mensen gered of vervloekt zullen worden, dat alles wordt onthuld tijdens het overwinningswerk.

2 In de laatste dagen worden alle dingen ingedeeld naar soort door middel van verovering. Veroveren is het werk van de laatste dagen – met andere woorden, de beoordeling van iemands zonden is het werk van de laatste dagen. Want hoe kunnen mensen anders worden ingedeeld? Het classificerend werk dat onder jullie plaatsvindt is het begin van een dergelijk werk in het hele universum. Hierna zullen de mensen van alle landen en alle volkeren ook aan het overwinningswerk worden onderworpen. Dat betekent dat ieder mens in de schepping zal worden ingedeeld naar soort, en zal komen vóór de rechterstoel om geoordeeld te worden. Geen enkel mens en geen enkel ding kan ontsnappen aan deze tuchtiging en dit oordeel, en geen persoon of ding kan om deze indeling heen; iedereen zal in klassen worden ingedeeld. Dat komt omdat het einde nabij is voor alle dingen en alle hemelen en de aarde hun einde bereiken. Hoe zou de mens aan het einde van zijn bestaan kunnen ontsnappen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


285  Mensen worden ingedeeld door het overwinningswerk

1 Het huidige overwinningswerk is werk dat bedoeld is om duidelijk te maken wat het einde van de mens zal zijn. Waarom zeg ik dat de tuchtiging en het oordeel van vandaag het oordeel zijn voor de grote witte troon van de laatste dagen? Waarom is het overwinningswerk de laatste fase? Is het niet om duidelijk te maken hoe iedere mensenklasse zal eindigen? Is het niet om iedereen in de loop van het overwinningswerk van tuchtiging en oordeel de kans te geven om zijn ware kleuren te laten zien en zo daarna naar soort te kunnen worden ingedeeld? Beter dan te beweren dat de mensheid daardoor wordt overwonnen, zou je kunnen zeggen dat hierdoor duidelijk wordt hoe elke mensenklasse zal eindigen. Het gaat dus om een beoordeling van hun zonden en vervolgens een presentatie van de verschillende klassen die er zijn onder de mensen, waarbij wordt beslist of ze boosaardig of rechtvaardig zijn.

2 Na het overwinningswerk komt het werk de beloning van het goede en de bestraffing van het kwade. Mensen die volledig gehoorzamen, dat wil zeggen de volledig overwonnenen, zullen worden overgeplaatst naar de volgende stap van de verspreiding van het werk over het hele universum. Degenen die niet overwonnen zijn zullen in de duisternis belanden en met rampspoed worden geconfronteerd. De mensheid zal dus worden ingedeeld in soorten, de mensen die kwaad doen bij de boosaardigen, die voor altijd zonder het zonlicht zullen zijn, en de mensen die het goede doen bij de rechtvaardigen, om het licht te ontvangen en daar eeuwig in te leven. De onthulling van het einde voor elke groep mensen zal geopenbaard worden als het einde nabij is voor alle dingen, het zal gebeuren tijdens het werk van de verovering van het hele universum. Deze openbaring van het einde van de gehele mensheid zal plaatsvinden vóór de zetel van het oordeel, gedurende de tuchtiging, en gedurende het overwinningswerk van de laatste dagen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


286  Wat wordt je einde?

1 Dat komt omdat het einde nabij is voor alle dingen en alle hemelen en de aarde hun einde bereiken. Hoe zou de mens aan het einde van zijn bestaan kunnen ontsnappen? Hoe kunnen zij die God vereren en naar Hem verlangen niet de dag van de verschijning van Gods rechtvaardigheid zien komen? Hoe kunnen zij de uiteindelijke beloning voor goedheid niet ontvangen? Ben jij iemand die goed doet, of ben je iemand die slecht doet? Ben jij iemand die een rechtvaardig oordeel aanvaardt en gehoorzaamt, of iemand die dan wordt vervloekt? Woon je in het licht vóór de zetel van het oordeel, of in de duisternis in de onderwereld? Ben je zelf niet degene die het duidelijkst weet of jouw einde beloning of straf zal zijn? Ben je zelf niet degene met het meeste inzicht, die heel goed begrijpt dat God rechtvaardig is? Dus, wees eerlijk, hoe is je gedrag en wat voor soort hart heb je? Hoeveel heb je voor mij opgegeven? Hoe innig aanbid je mij? Je weet zelf het duidelijkst hoe je tegenover mij staat – is het niet? Je weet zelf als geen ander waar je uiteindelijk terecht zult komen!

2 Ik zeg het je: ik heb alleen de mensheid geschapen en ik heb jou geschapen, maar ik heb jullie niet prijsgegeven aan Satan. Ook heb ik jullie niet met opzet tegen mij in opstand laten komen om je daarna te straffen. Hebben jullie deze rampen niet verdiend omdat je hart te hard was en je gedrag verachtelijk? Is het dus niet zo dat jullie je eigen einde kunnen bepalen? Is het niet zo dat jullie in je hart wel weten, beter dan wie ook, hoe je zult eindigen? De reden dat ik mensen overwin, is om het ze te onthullen en ook om voor zover mogelijk je redding te verzekeren. Het is niet de bedoeling dat je kwaad doet of bewust de hel van de vernietiging inloopt. Als de tijd komt, al je grote lijden, het geween en het tandengeknars – zal dat niet allemaal zijn vanwege je zonden? Is het je eigen goedheid of je eigen boosaardigheid dus niet het beste oordeel over je? Is het niet het beste bewijs van wat je einde zal zijn?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


287  Alleen zij met een oprecht geloof winnen Gods goedkeuring

Toen Mozes de rots sloeg, en het water dat door Jehova werd geschonken opsprong, was het vanwege zijn geloof. Toen David de lier speelde ter ere van mij, Jehova – met zijn hart vervuld van vreugde – kwam het vanwege zijn geloof. Toen Job zijn vee verloor dat de bergen vulde en onnoemelijke massa’s rijkdom, en zijn lichaam werd bedekt met zere steenpuisten, was het vanwege zijn geloof. Toen hij de stem van mij, Jehova, kon horen en de glorie van mij, Jehova, zag, was het vanwege zijn geloof. Dat Petrus Jezus Christus kon volgen, was door zijn geloof. Dat hij vanwege mijn wil aan het kruis genageld kon worden en een glorieuze getuigenis kon geven, was ook door zijn geloof. Toen Johannes het glorieuze beeld van de Mensenzoon zag, was het door zijn geloof. Toen hij het visioen van de laatste dagen zag, was het des te meer door zijn geloof. De reden waarom de zogenaamde menigten van de heidense naties mijn openbaring hebben verkregen, en kwamen te weten dat ik in het vlees ben teruggekeerd om mijn werk onder de mensen te doen, is ook vanwege hun geloof. Hebben alle mensen die door mijn harde woorden werden geraakt maar ook getroost, en die gered zijn, dat niet gedaan vanwege hun geloof?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


288  Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

Vers 1

Het is in de loop van het oordeel,

dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen,

en dat de Schepper bemind moet worden.

Het zit in het overwinnende werk,

je begrijpt het menselijk leven volledig,

en je ziet de armen van God.



Vers 2

Het is in dit overwinnen,

dat je de ware betekenis van ‘mens’ kent,

en je de juiste weg van het menselijk leven krijgt,

en je Gods rechtvaardige gezindheid ziet.

Het is in dit overwinnen,

dat je Zijn mooie glorieuze gezicht ziet,

en je alles leert over de oorsprong van de mens,

en de ‘onsterfelijke geschiedenis’ van de mens begrijpt.

Door het woord ‘geloof’,

word je geroordeeld, en word je heel wat vervloekt,

maar jij hebt waar geloof

en de meest ware, echte en waardevolle dingen.

Waar geloof, waar geloof, door geloof.



Vers 3

Het is in dit overwinnen,

dat je de voorouders van de mens leert kennen

en de oorsprong van de corruptie van de mens,

je krijgt zegeningen, tegenslagen die je verdient.

Het is in dit overwinnen,

dat je zoveel vreugde en troost ontvangt,

en eindeloze kastijding, discipline en straf

van de Schepper naar Zijn schepping.

Door het woord ‘geloof’,

word je geroordeeld, en word je heel wat vervloekt,

maar jij hebt waar geloof

en de meest ware, echte en waardevolle dingen.

Waar geloof, waar geloof, door geloof.



Vers 4

Komt dit niet allemaal door je kleine geloof?

Als je deze dingen eenmaal hebt opgedaan, is je geloof dan niet gegroeid?

Heb je dan niet veel gewonnen?

Door geloof, door geloof,

door geloof, door geloof.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


289  De waarheid niet nastreven eindigt altijd met tranen en knarsetanden

1 Er zijn veel mensen die het leven niet najagen; en zelfs als er een aantal zijn, kun je ze tellen op de vingers van een hand. Mensen zijn het meest bezorgd over hun toekomst en besteden geen enkele aandacht aan het leven. Sommige mensen komen in opstand tegen God en verzetten zich tegen God, veroordelen Hem achter Zijn rug en blijven ver van de waarheid. Ik zal dat soort mensen voorlopig negeren en voorlopig afzien van de omgang met deze zonen van de rebellie. In de toekomst zul je in duisternis leven, wenend en knarsetandend. Je voelt niet hoe kostbaar het licht is als je erin leeft, maar je zult besef hebben van de waarde ervan als je in die donkere nacht leeft. Dan zul je spijt hebben. Omdat je het werk dat nu plaatsvindt nog steeds niet begrijpt, zie je niet in hoe kostbaar je tijd nu is. Als het werk in het hele universum eenmaal begint, ja, als alles wat ik vandaag zeg, zal zijn uitgekomen, zullen veel mensen hun hoofd snikkend in hun schoot verbergen. Is dat niet in de duisternis vallen vol geween en tandengeknars?

2 Iedereen die echt het leven nastreeft en tot een volledig mens wordt gemaakt, zal bruikbaar zijn. Maar alle zonen van de rebellie, die ongeschikt zijn om gebruikt te worden, zullen in duisternis vallen, geen werk van de Heilige Geest ontvangen noch in staat zijn om er iets van te begrijpen. Zo zullen ze bestraft worden en jammeren en huilen. Als je goed bent uitgerust in deze fase van het werk en een volwassen mens bent geworden, dan ben je iemand die geschikt is om gebruikt te worden. Als je slecht bent uitgerust, zul je ongeschikt zijn, zelfs als je in aanmerking komt voor de volgende fase van het werk. Ja, ook als je jezelf op dat moment wilt uitrusten, is de kans dan voorbij. God is dan weggegaan; waar zou je dan heen moeten om opnieuw de kans te krijgen die nu op je wacht, en de oefening te ontvangen die je persoonlijk door God wordt aangeboden? Op dat moment zal God niet langer persoonlijk spreken of persoonlijk Zijn woord geven. Je kunt alleen lezen wat er vandaag wordt gezegd; hoe zou je dat gemakkelijk kunnen begrijpen? Hoe zou het latere leven gelijk kunnen zijn aan dat van vandaag? Zal je geween en tandengeknars dan geen levende dood zijn?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


290  Wat gebeurt er als je vlucht voor Gods oordeel?

1 Het is slechts door het geloof dat je dit soort tuchtiging en oordeel ontvangt. Door deze tuchtigingen en oordelen word je overwonnen en vervolmaakt. Zonder het soort tuchtiging en oordeel dat je vandaag ontvangt, zou je geloof tevergeefs zijn. Omdat je God niet kent, ongeacht hoeveel je in Hem gelooft, blijft je geloof altijd een lege expressie die niet gegrond is in de werkelijkheid. Pas nadat je dit soort overwinningswerk hebt ontvangen, word je volledig gehoorzaam, zodat je geloof waarachtig en betrouwbaar wordt en je hart zich tot God wendt. Zelfs als je min of meer veroordeeld of vervloekt wordt vanwege dit woord ‘geloof’, heb je een waar geloof en ontvang je het meest ware, het meest echte en meest waardevolle.

2 Misschien zeg je dat als je geen geloof zou hebben, je niet zou lijden aan deze vorm van tuchtiging of soortgelijk oordeel. Maar je moet weten dat je zonder geloof niet alleen niet in staat zou zijn om deze vorm van tuchtiging of dit soort zorg van de Almachtige te ontvangen, maar dat je voor altijd de kans zou verliezen om de Schepper te zien. Je zou nooit de oorsprong van de mensheid leren kennen en nooit de betekenis van het menselijk leven begrijpen. Zelfs als je lichaam sterft en je ziel heengaat, zou je niet alle daden van de Schepper leren kennen. Nog minder zou je weten dat de Schepper op aarde zo’n groot werk heeft verricht nadat Hij de mensheid maakte.

3 Ben je als lid van de mensheid die Hij maakte, bereid om zonder begrip hiervan in de duisternis te vallen en de eeuwige straf te ondergaan? Als je jezelf afschermt van de tuchtiging en het oordeel van vandaag, wat is het dan dat je zult ondervinden? Denkt je dat je, afgeschermd van het huidig oordeel, ooit kunt ontsnappen aan dit moeilijke leven? Is het niet waar dat als je ‘deze plek’ verlaat, je pijnlijke kwellingen en wrede verwondingen zult ondervinden die je door de duivel zullen worden toegebracht? Zou je onvergankelijke dagen en nachten kunnen tegenkomen? Denk je dat je, omdat je vandaag aan dit oordeel weet te ontsnappen, je deze toekomstige marteling voor eeuwig zult kunnen ontwijken? Wat zal het zijn dat er op je af komt? Zal het echt het aards paradijs zijn waar je op hoopt?

4 Denk je dat je de eeuwige straf kunt ontlopen door weg te lopen voor de werkelijkheid zoals je nu doet? Ben je na vandaag nog steeds in staat om dit soort kansen en dit soort zegeningen te vinden? Zul je ze kunnen vinden als de rampen je overkomen? Kun je ze vinden als de hele mensheid de rust zal binnengaan? Je gelukkige leven van nu en je harmonieuze gezinnetje – kunnen ze een vervanging zijn van je toekomstige eeuwige bestemming? Als je echt geloof bezit, en als je veel te danken hebt aan je geloof, dan zul je dat alles – als geschapen wezen – winnen en ook wat je had moeten hebben. Dat soort overwinning is het meest heilzaam voor je geloof en het meest gunstig voor je leven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


291  Geloven in God maar het leven niet verkrijgen leidt tot bestraffing

1 Misschien heb je veel geleden in je leven, maar je begrijpt nog steeds niets. Je bent onwetend ten aanzien van alles in het leven. Ook al ben je getuchtigd en geoordeeld, je bent niets veranderd en diep vanbinnen heb je nog geen leven gevonden. Als de tijd komt om je werk te testen, zul je een beproeving ervaren die hevig is als vuur en zelfs nog grotere beproevingen. Dat vuur zal je hele wezen in as veranderen. Als je iemand bent zonder leven, zonder een greintje puur goud vanbinnen, als je iemand bent die nog steeds vastzit aan zijn oude verdorven gezindheid en niet eens geschikt is om contrast te zijn, hoe zou je dan niet kunnen worden geëlimineerd?

2 Wat is de zin van overwinningswerk voor iemand die geen een cent waard is en geen leven heeft? Als die tijd komt, zullen jullie dagen moeilijker zijn dan die van Noach en Sodom! Je gebeden zullen je dan niet helpen. Hoe kun je, zodra het reddingswerk is voltooid, opnieuw beginnen om je te bekeren? Zodra al het heilswerk is gedaan, zal er geen reddingswerk meer zijn. Het werk dat er dan zal zijn, is dat van de bestraffing van het kwaad. Je verzet je, je rebelleert en je doet dingen waarvan je weet dat ze slecht zijn. Word je daarmee niet het doelwit van zware straffen?

3 Ik zeg dit vandaag tegen je. Als je ervoor kiest om niet te luisteren, zullen deze rampen je later overkomen. Is het niet te laat als je dan pas spijt krijgt en begint te geloven? Nu kan ik me je vroegere overtredingen niet herinneren. Ik vergeef je keer op keer en wend me af van je negatieve kanten om alleen het positieve te zien, want al mijn woorden en werken zijn nu bedoeld om je te redden. Want ik heb geen slechte bedoelingen met je. Toch weiger je om binnen te gaan. Je weet het goede niet te onderscheiden van het kwade en weet niet hoe je vriendelijkheid moet waarderen. Wacht dit soort mensen niet gewoon op straf en rechtvaardige vergelding?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)


292  Ik ben maar een klein geschapen wezen

Couplet 1

Oh God! Het maakt niet uit of ik aanzien heb of niet,

ik begrijp mezelf nu.

Als mijn aanzien groot is, is dat door uw verhoging.

Als mijn aanzien laag is, is dat door uw ordening.

Oh God! Ik heb geen keuzes, ik heb geen klachten.

Alles is in uw handen.

U gebood dat ik geboren zou worden

in dit land, tussen deze mensen,

en ik moet alleen maar gehoorzaam zijn onder uw heerschappij.

Ik ben niet meer dan een klein schepsel,

tot leven gebracht door de Heer van de schepping.

U maakte me, en nu heeft u me geplaatst

in uw hand, naar uw genade.

Ik wil uw werktuig en uw contrast zijn.

Want het is wat u gebood

en niemand kan dat ooit veranderen.

Alle dingen zijn in uw handen.



Couplet 2

Oh God! Ik focus niet op aanzien, dat doe ik niet.

Ik ben slechts één van de schepsels.

Als u me in het meer van vuur en zwavel gooide,

in de bodemloze put, ben ik niet meer dan een schepsel.

Ik ben niet meer dan een klein schepsel,

tot leven gebracht door de Heer van de schepping.

U maakte me, en nu heeft u me geplaatst

in uw hand, naar uw genade.

Ik wil uw werktuig en uw contrast zijn.

Want het is wat u gebood

en niemand kan dat ooit veranderen.

Alle dingen zijn in uw handen.



Couplet 3

Als u mij gebruikt, ben ik een schepsel.

Als u me vervolmaakt, ben ik nog steeds een schepsel.

Als u me niet vervolmaakt, zal ik nog steeds van u houden

omdat ik slechts een schepsel ben.

Ik ben niet meer dan een klein schepsel,

tot leven gebracht door de Heer van de schepping.

U maakte me, en nu heeft u me geplaatst

in uw hand, naar uw genade.

Ik wil uw werktuig en uw contrast zijn.

Want het is wat u gebood

en niemand kan dat ooit veranderen.

Alle dingen zijn in uw handen.




295  Gods oordeel onthult Zijn rechtvaardigheid en heiligheid

1 Ik spreek de woorden van vandaag om over de zonden van de mens te oordelen, om over de onrechtvaardigheid van de mens te oordelen, om de ongehoorzaamheid van de mens te vervloeken. De valsheid en de bedrieglijkheid van de mens, de woorden en de daden van de mens − alles wat in strijd is met Gods wil moet aan het oordeel worden onderworpen en de ongehoorzaamheid van de mens moet als zonde aan de kaak worden gesteld. Zijn woorden draaien om de principes van het oordeel. Hij gebruikt het oordeel over de onrechtvaardigheid van de mens, de vervloeking van de opstandigheid van de mens en de ontmaskering van de lelijke gezichten van de mens om Zijn eigen rechtvaardige gezindheid zichtbaar te maken. Heiligheid is een weergave van Zijn rechtvaardige gezindheid. In feite is Gods heiligheid eigenlijk Zijn rechtvaardige gezindheid. Jullie verdorven gezindheden zijn de context van de woorden van vandaag − ik gebruik ze om te spreken en te oordelen en om het overwinningswerk uit te voeren. Alleen dit is het echte werk en laat de heiligheid van God volledig schijnen.

2 Juist vanwege dit oordeel hebben jullie kunnen zien dat God de rechtvaardige God is, dat God de heilige God is. Juist vanwege Zijn heiligheid en Zijn rechtvaardigheid oordeelt Hij over jullie en laat Hij Zijn toorn op jullie los. Omdat Hij Zijn rechtvaardige gezindheid kan openbaren wanneer Hij de opstandigheid van de mens ziet, en omdat Hij Zijn heiligheid kan openbaren als Hij de smerigheid van de mensheid ziet, volstaat dit om aan te tonen dat Hij God Zelf is, die heilig en smetteloos is, en toch in een land van smerigheid leeft. Als een mens zich met anderen in het slijk wentelt en er niets heiligs aan hem is en hij geen rechtvaardige gezindheid heeft, dan is hij niet geschikt de onrechtvaardigheid van een ander te oordelen of het oordeel over de mens uit te voeren. Hoe kunnen mensen die ieder even smerig zijn, bevoegd zijn over degenen die op hen lijken te oordelen? Alleen de heilige God Zelf is in staat om de hele smerige mensheid te oordelen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe het resultaat van de tweede stap in het overwinningswerk wordt behaald


296  Wij worden gered omdat God ons heeft uitverkoren

1 We zijn geboren in een land vol vuiligheid, maar door Gods bescherming, Zijn leiderschap en omdat Hij ons overwonnen heeft, hebben we onszelf bevrijd van de invloed van Satan. Dat we vandaag de dag kunnen gehoorzamen komt ook omdat we overwonnen zijn door God, en niet doordat we goed zijn of omdat we God van nature liefhebben. Wij zijn nu overwonnen en kunnen getuigenis geven van God en Hem dienen omdat Hij ons heeft uitverkoren en voorbestemd.

2 Wij zijn gered en bevrijd uit het domein van Satan en kunnen wij de vuiligheid achter ons laten en gereinigd worden in de natie van de grote rode draak, omdat Hij ons heeft uitverkoren en beschermd. Het klopt dat wij de meest verdorven zijn van alle mensen – dit heeft God bepaald, het is een feit, en het kan door niemand ontkend worden. Maar vandaag zijn wij aan die invloed ontsnapt. Wij haten onze voorvader, wij zijn bereid onze voorvader de rug toe te keren, hem volledig te laten vallen en al Gods opdrachten op te volgen, te handelen volgens Gods wil en te voldoen aan Zijn eisen aan ons en de vervulling van Gods wil te bereiken.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (2)


297  Wees getuigen zoals Job en Petrus

Je zegt dat je bent overwonnen, maar kun je gehoorzamen tot de dood?

Je moet volgen tot het eind, wat jouw verwachtingen ook zijn.

En verlies nooit je geloof, wat er ook gebeurt,

wat zich in je leven ook afspeelt.

Wees als Job, gehoorzaam tot de dood.

Wees als Petrus, zo vol liefde voor God.

Je moet als Job zijn.

Met pijn in het vlees, hij was alles kwijt,

toch bleef hij trouw aan de naam van Jehova.

Je moet zijn als Petrus, die God liefhad tot de dood,

zelfs aan het kruis, toen hij zijn ogen sloot.

En verlies nooit je geloof, wat er ook gebeurt,

wat zich in je leven ook afspeelt.

Wees als Job, gehoorzaam tot de dood.

Wees als Petrus, zo vol liefde voor God.

Petrus dacht niet aan wat de toekomst brengen zou,

geen glorieuze hoop of overdreven droom,

hij zocht enkel hoe hij God liefhebben kon,

gehoorzaam aan al Gods plannen.

En verlies nooit je geloof, wat er ook gebeurt,

wat zich in je leven ook afspeelt.

Wees als Job, gehoorzaam tot de dood.

Wees als Petrus, zo vol liefde voor God.

Dit is de standaard die je bereiken moet,

voor je kunt getuigen, voordat je vervolmaakt bent als je overwonnen bent.

En verlies nooit je geloof, wat er ook gebeurt,

wat zich in je leven ook afspeelt.

Wees als Job, gehoorzaam tot de dood.

Wees als Petrus, zo vol liefde voor God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (2)


298  Het overwinningswerk is van de diepste betekenis

1 Het overwinningswerk aan jullie, mensen, verricht, is van de diepste betekenis: het doel van dit werk is enerzijds een groep mensen te vervolmaken, dat wil zeggen hen te vervolmaken tot een groep van overwinnaars, als de eerste groep van compleet gemaakte mensen, als eerstelingen. Anderzijds om Gods schepselen van Zijn liefde te laten genieten, Gods grootste verlossing te laten ontvangen, Gods volledige verlossing, en om de mens niet alleen te laten genieten van genade en goedertierenheid, maar belangrijker nog van tuchtiging en oordeel. Alles wat God in Zijn werk sinds de schepping van de wereld tot nu heeft gedaan, is liefde, zonder enige haat jegens de mens. Zelfs de tuchtiging en het oordeel die je zag, zijn eveneens liefde, een meer ware en wezenlijke liefde; deze liefde leidt mensen naar de juiste weg van menselijk leven.

2 Ten derde is het doel van dit werk te getuigen tegenover Satan. En ten vierde om de basis te leggen voor toekomstig evangelisatiewerk. Al het werk dat Hij heeft gedaan, is bedoeld om de mensen naar de juiste weg van menselijk leven te leiden, zodat zij een normaal menselijk leven kunnen hebben, omdat de mens niet weet hoe hij zijn leven moet leiden. Zonder een dergelijke leiding zou je slechts in staat zijn een leeg leven te leiden, een waardeloos en zinloos leven en zou je absoluut niet weten hoe je een normaal mens kunt zijn. Dit is de diepste betekenis van het overwinnen van mensen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)


299  Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn

1 Hoewel tuchtiging en oordeel louteringen en genadeloze onthullingen zijn voor de mens, bedoeld om hem te straffen voor zijn zonden en om hem lichamelijk te straffen, is niets van dit werk bedoeld om zijn vlees te verdoemen en vernietigen. De ernstige onthullingen van het woord zijn allemaal bedoeld om je naar het juiste pad te leiden. Het is allemaal bedoeld om je normale menselijkheid na te laten leven; het is allemaal bereikbaar met je normale menselijkheid. Elke stap van het werk is gedaan op basis van jouw behoeften, in overeenstemming met jouw zwakheden en jouw huidige gestalte; jullie zijn niet ondragelijk belast.

2 Hoewel je nu niet in staat bent dit duidelijk in te zien en je het gevoel hebt dat ik hard tegen je ben, hoewel je blijft denken dat ik je dagelijks tuchtig, over je oordeel en je berisp omdat ik je haat, en hoewel wat je ontvangt tuchtiging en oordeel is, is het in werkelijkheid allemaal liefde voor jou en ook een geweldige bescherming. Als je de diepere betekenis van dit werk niet kunt begrijpen, dan is er domweg geen manier voor je om deze ervaring voort te zetten. Je zou bemoedigd moeten worden door zo’n verlossing. Weiger niet om tot bezinning te komen. Nu je zover bent gekomen, zou je de betekenis van dit overwinningswerk duidelijk moeten zien. Je zou niet langer aan dergelijke ideeën moeten vasthouden!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)


300  De uitdrukkingen in bezit van hen die zijn vervolmaakt

Wanneer mensen het pad van vervolmaking betreden, kan hun oude gezindheid veranderd worden. Daarnaast blijven hun levens zich ontwikkelen en komen zij geleidelijk aan tot een diepere waarheid. Ze zijn in staat de wereld en allen die niet op zoek zijn naar de waarheid te verafschuwen. Ze verafschuwen vooral zichzelf, maar nog meer kennen ze zichzelf klaarblijkelijk goed. Ze zijn bereid om volgens de waarheid te leven en zij maken het tot hun doel om de waarheid te zoeken. Zij willen niet leven volgens de gedachten die door hun eigen hersenen worden voortgebracht, en ze voelen weerzin tegen de zelfingenomenheid, hoogmoed en eigenwaan van de mens. Ze spreken met een sterk gevoel voor fatsoen, behandelen zaken met inzicht en wijsheid en zijn trouw en gehoorzaam aan God. Als ze een moment van tuchtiging en oordeel ervaren, worden ze niet passief of zwak, maar zijn ze zelfs dankbaar voor Gods tuchtiging en oordeel. Ze geloven dat ze niet zonder Gods tuchtiging en oordeel kunnen; ze kunnen daardoor Zijn bescherming ontvangen. Ze streven geen geloof na van vrede en vreugde en van het zoeken naar brood om de honger te stillen. Evenmin streven ze naar tijdelijk vleselijk genot. Dit zijn de eigenschappen van vervolmaakte mensen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)


301  Gods liefde is het echtst

1 Overwinningswerk waaraan jullie onderworpen zijn, is jullie grootste redding. Jullie leven allen in een wereld van zonde en losbandigheid; jullie zijn allen losbandig en zondige mensen. Vandaag kunnen jullie God niet alleen zien, maar belangrijker: jullie hebben tuchtiging en oordeel ontvangen, en zo de diepst mogelijke redding ontvangen, dat wil zeggen, Gods grootste liefde ontvangen. Alles wat Hij doet, is echte liefde voor jullie; Hij heeft geen slechte bedoeling. Hij oordeelt jullie op grond van jullie zonden, zodat jullie goed naar jezelf zullen kijken en die geweldige redding zullen ontvangen. Dit alles is gedaan met het doel de mens compleet te maken. God heeft vanaf het begin tot het einde Zijn uiterste best gedaan om de mens te redden en Hij wil zeker niet de mens die Hij eigenhandig heeft geschapen volledig vernietigen. Nu is Hij onder jullie gekomen om Zijn werk te doen; is dat niet nog duidelijker verlossing?

2 God haat jullie niet en heeft geen slechte bedoelingen met jullie. Jullie zouden moeten weten dat Gods liefde de meest wezenlijke liefde is. Alleen omdat de mensen ongehoorzaam zijn, moet Hij hen redden door middel van het oordeel; anders zouden zij niet gered worden. Omdat jullie niet weten hoe het leven te leiden, of hoe te leven, en jullie leven in deze losbandige en zondige wereld en zijn losbandige en obscene duivels, kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen jullie nog meer ontaard te laten worden; ook kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen toe te zien dat jullie zo in die smerige plek leven, en door Satan naar willekeur vertrapt worden. Evenmin kan Hij het over Zijn hart verkrijgen om jullie in het dodenrijk terecht te laten komen. Hij wil jullie groep alleen voor zich winnen en jullie volledig redden. Dit is het hoofddoel van het overwinningswerk aan jullie – het is alleen bedoeld voor verlossing.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)


302  Jullie worden beschermd omdat jullie worden getuchtigd en geoordeeld

Vers 1

Jullie missen de zelfkennis van Paulus,

moeten altijd worden getuchtigd,

hebben oordeel nodig om te ontwaken.

Tuchtiging is het beste voor jullie.

En wanneer het nodig is,

dan moet er ook tuchtiging

van de feiten zijn, want dan zullen

jullie je geheel onderwerpen.



Voor-refrein 1

Zonder vervloeking en tuchtiging,

zouden jullie je hoofd niet buigen,

en je niet willen onderwerpen,

zonder feiten geen resultaat.



Refrein

Jullie worden vandaag beschermd,

omdat jullie worden getuchtigd en geoordeeld.

Jullie worden vandaag beschermd,

vanwege jullie lijden.

Of jullie zouden al verdorven zijn.

God wil het jullie niet moeilijk maken,

de natuur van de mens is diepgeworteld.

Voor verandering van zijn gezindheid,

is dat hoe het moet zijn.



Vers 2

Jullie zijn waardeloos en ondermaats.

Zonder tuchtiging en oordeel

zou jullie overwinning moeilijk zijn,

jullie onrechtvaardigheid niet te bedwingen.

Jullie oude natuur is diepgeworteld.

Als jullie geplaatst werden op de troon,

zouden jullie geen idee hebben van de omvang

van de aarde en hemel, of van waarheen te gaan.



Voor-refrein 2

Jullie weten niet eens vanwaar je komt,

hoe kunnen jullie de Schepper kennen?

Zonder dit tijdige oordeel,

zou jullie laatste dag al lang aangebroken zijn, aangebroken zijn.



Refrein

Jullie worden vandaag beschermd,

omdat jullie worden getuchtigd en geoordeeld.

Jullie worden vandaag beschermd,

vanwege jullie lijden.

Of jullie zouden al verdorven zijn.

God wil het jullie niet moeilijk maken,

de natuur van de mens is diepgeworteld.

Voor verandering van zijn gezindheid,

is dat hoe het moet zijn.



Vers 3

Zonder deze tijdige tuchtiging,

zou jullie lot in gevaar zijn,

en wie weet hoe arrogant en

verdorven jullie dan zouden zijn.

Jullie kunnen jezelf niet beheersen

en niet reflecteren op jezelf.

Oordeel heeft jullie naar vandaag gebracht,

en heeft jullie bestaan behouden.



Voor-refrein 3

Jullie zouden beter tuchtiging

en oordeel aanvaarden vandaag.

Welke andere keuzes hebben jullie

dan je te onderwerpen en zo te zijn, zo te zijn?



Refrein

Jullie worden vandaag beschermd,

omdat jullie worden getuchtigd en geoordeeld.

Jullie worden vandaag beschermd,

vanwege jullie lijden.

Of jullie zouden al verdorven zijn.

God wil het jullie niet moeilijk maken,

de natuur van de mens is diepgeworteld.

Voor verandering van zijn gezindheid,

is dat hoe het moet zijn,

is dat hoe het moet zijn.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Praktijk (6)


303  Zij die in zonde zijn gevangen zonder berouw zijn niet meer te redden

1 Welnu, of jullie streven wel of niet effectief is geweest, wordt afgemeten aan wat jullie op het moment bezitten. Dit wordt gebruikt om jullie uitkomst mee te bepalen; dat wil zeggen: jullie uitkomst openbaart zich in de offers die jullie hebben gebracht en de dingen die jullie hebben gedaan. Jullie uitkomst zal bekend worden gemaakt aan de hand van jullie streven, jullie geloof en datgene wat jullie gedaan hebben. Onder jullie allen zijn er velen die al niet meer gered kunnen worden, want vandaag is de dag waarop de uitkomsten van mensen geopenbaard worden, en ik zal niet warhoofdig zijn in mijn werk; degenen die totaal niet meer gered kunnen worden, zal ik het nieuwe tijdperk niet binnenleiden. Er komt een tijd waarop mijn werk voltooid is. Ik zal geen werk uitoefenen aan die stinkende lijken zonder geest die totaal niet meer gered kunnen worden; dit zijn de laatste dagen van de redding van de mens, en ik zal geen nutteloos werk doen.

2 Zij die alleen maar aan hun vlees denken en die van comfort genieten; zij die lijken te geloven, maar niet echt geloven; zij die zich inlaten met kwaadaardige geneeskunde en tovenarij; zij die promiscue, haveloos en sjofel zijn; zij die offers aan Jehova en Zijn eigendommen stelen; zij die van omkoping houden; zij die ijdel dromen van het opstijgen naar de hemel; zij die arrogant en verwaand zijn, die alleen maar naar persoonlijke roem en rijkdom streven; zij die onbeschaamde woorden verspreiden; zij die God Zelf belasteren; zij die uitsluitend oordelen ten nadele van God en Hem belasteren; zij die klieken vormen en onafhankelijkheid nastreven; zij die zichzelf verheerlijken boven God; die lichtzinnige mannen en vrouwen van jongere, middelbare en oudere leeftijd die verstrikt zijn in de losbandigheid; die mannen en vrouwen die onder andere mensen persoonlijke roem en rijkdom genieten en persoonlijke status nastreven; die onboetvaardige mensen die in de zonde gevangenzitten – is het voor hen allen niet zo dat zij niet meer gered kunnen worden?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Praktijk (7)


304  Wat voor persoon kan niet worden gered?

1 Of je gered kunt worden, hangt niet af van je mate van senioriteit of hoeveel jaar je gewerkt hebt, en al helemaal niet van hoeveel accreditaties je hebt opgebouwd. Veeleer hangt het ervan af of jouw streven vrucht heeft gedragen. Zelfs als je vele jaren langs de wegen hebt gezworven, wat maakt dat uit? Waar is je getuigenis? Je eerbied voor God is veel kleiner dan je liefde voor jezelf en je wellustige verlangens – is dit soort persoon niet ontaard? Hoe zouden zij een voorbeeld en een model van redding kunnen zijn? Je natuur is onverbeterlijk, je bent te opstandig, er is geen redding meer voor je mogelijk! Zijn zulke mensen niet degenen die geëlimineerd zullen worden? Is de tijd waarop mijn werk voltooid is niet de tijd van het aanbreken van je laatste dag?

2 Ik heb onder jullie zo veel werk gedaan en zo veel woorden gesproken – hoeveel ervan is echt jullie oren binnengegaan? Hoeveel ervan hebben jullie ooit gehoorzaamd? Wanneer mijn werk eindigt, zal dat de tijd zijn waarop je je niet langer tegen mij opstelt, waarop je je niet langer tegenover mij opstelt. Terwijl ik werk, handelen jullie voortdurend tegen mij; mijn woorden gehoorzamen jullie nooit. Ik doe mijn werk, en jij doet je eigen ‘werk’; je schept je eigen kleine koninkrijk. Jullie zijn niets dan een troep vossen en honden, die alles doen vanuit verzet tegen mij! Voortdurend proberen jullie hen die jullie hun onverdeelde liefde bieden in jullie omhelzing te nemen – waar is jullie eerbied? Alles wat jullie doen is bedrieglijk! Jullie kennen geen gehoorzaamheid of eerbied, en alles wat jullie doen is bedrieglijk en godslasterlijk! Kunnen zulke mensen gered worden?

3 Vandaag trekken deze waarheid, deze weg en dit leven jullie niet aan; in plaats daarvan worden jullie aangetrokken door zondigheid, geld, aanzien, roem en gewin, door de geneugten van het vlees, door de knapheid van mannen en de charmes van vrouwen. Wat kwalificeert jullie om mijn koninkrijk binnen te gaan? Jullie beeld is nog groter dan dat van God, jullie status is nog hoger dan die van God, om nog maar te zwijgen van jullie aanzien onder de mensen – jullie zijn een idool geworden dat door de mensen wordt vereerd. Ben je niet de aartsengel geworden? Wanneer de uitkomsten van mensen worden onthuld, en dat zal zijn wanneer ook het reddingswerk ten einde zal lopen, zullen velen onder jullie lijken zijn die niet meer gered kunnen worden en geëlimineerd moeten worden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Praktijk (7)


305  Wat hebben jullie gewijd aan God?

1 Abraham offerde Isaak. Wat hebben jullie opgeofferd? Job offerde alles op. Wat hebben jullie opgeofferd? Zo veel mensen hebben hun leven gegeven, hun hoofd neergelegd, hun bloed vergoten om de ware weg te vinden. Hebben jullie die prijs betaald? Ter vergelijking, jullie komen helemaal niet in aanmerking om van zo’n grote genade te genieten. Schat jezelf niet te hoog in. Je hebt niets om over op te scheppen. Zo’n grote redding, zo’n grote genade wordt jullie zomaar gegeven. Jullie hebben niets opgeofferd, maar toch genieten jullie vrijelijk van genade. Schamen jullie je niet?

2 Hebben jullie deze ware weg zelf gezocht en gevonden? Was het niet de Heilige Geest die jullie dwong om die weg te aanvaarden? Jullie hadden het nooit in je hart om echt te zoeken en jullie hadden het helemaal niet in je hart om de waarheid te zoeken, om naar de waarheid te verlangen. Jullie hebben enkel achterovergeleund en ervan genoten; jullie hebben deze waarheid verkregen zonder enige inspanning. Welk recht hebben jullie om te klagen? Denk je dat je heel veel waarde hebt? Wat hebben jullie te klagen in vergelijking met diegenen die hun leven hebben opgeofferd en wier bloed is vergoten? Jullie hebben geen keuze en moeten wel gehoorzamen en volgen. Jullie zijn gewoon niet waardig!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab


306  Het belang van Gods werk aan de afstammelingen van Moab

Vers 1

God werkt aan de afstammelingen van Moab

om hen te redden die zijn gevallen in de ergste duisternis.

Deze mensen zijn vervloekt maar God wil glorie van hen verkrijgen.

Want in den beginne,

waren zij de mensen, degenen die God misten in hun hart.



Refrein

De ware overwinning is om de mensen

zonder God in hun hart te veranderen in mensen die van Hem houden.

De vrucht hiervan is kostbaar, de vrucht is overtuigend,

dit is glorie verkrijgen.

De glorie die God wil verkrijgen in de laatste dagen.

Dit is het belang van werken aan de afstammelingen van Moab.



Vers 2

Hoewel van lage rang, kunnen zij redding verkrijgen,

het is Gods verheffing, de verheffing van God.

Dit werk heeft zeer diepe betekenis;

door middel van oordeel verkrijgt God deze mensen.

Hij wil hen niet straffen, maar komt eerder om te redden.

Als Hij Israël zou overwinnen in de laatste dagen zou dat geen zin hebben.

Zelfs als het vrucht zou dragen, zou het geen waarde hebben,

geen manier voor God om alle glorie te verkrijgen.

Hij werkt aan jullie, die het meest achtergebleven zijn,

die zijn gevallen in de grootste duisternis.



Refrein

De ware overwinning is om de mensen

zonder God in hun hart te veranderen in mensen die van Hem houden.

De vrucht hiervan is kostbaar, de vrucht is overtuigend,

dit is glorie verkrijgen.

De glorie die God wil verkrijgen in de laatste dagen.

Dit is het belang van werken aan de afstammelingen van Moab.



Vers 3

Deze mensen erkennen of weten niet dat God bestaat.

Zo erg verdorven door Satan, dat ze God vergeten zijn.

Verblind door Satan,

nooit wetend dat er een God in de hemel is.

Jullie aanbidden Satan, aanbidden afgoden,

Zijn jullie niet het allerlaagste vlees?

Jullie missen vrijheid, lijden ontberingen.

Jullie zijn het laagste van de samenleving, zonder vrijheid van geloof.

Dit is waarom God aan jullie werkt.



Refrein

De ware overwinning is om de mensen

zonder God in hun hart te veranderen in mensen die van Hem houden.

De vrucht hiervan is kostbaar, de vrucht is overtuigend,

dit is glorie verkrijgen.

De glorie die God wil verkrijgen in de laatste dagen.

Dit is het belang van werken aan de afstammelingen van Moab.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab


307  Gods liefde voor de mens

1 Toen God naar de aarde kwam, was Hij niet van de wereld en Hij is geen vlees geworden om van de wereld te genieten. De plaats waarop Zijn werk het best Zijn gezindheid zou onthullen en het meest betekenisvol zou zijn, is precies de plaats waar Hij werd geboren. Ongeacht of het nu een heilig of smerig land is, en ongeacht waar Hij werkt, Hij is heilig. Alles in de wereld werd door Hem geschapen, hoewel alles is verdorven door Satan. Toch zijn alle dingen nog altijd van Hem; ze zijn allemaal in Zijn handen.

2 Hij komt naar een smerig land en werkt daar om Zijn heiligheid te openbaren; Hij doet dit alleen omwille van Zijn werk, dat wil zeggen, Hij ondergaat grote vernedering door op deze manier te werken om de mensen van dit smerige land te redden. Dat wordt gedaan om te getuigen, omwille van de hele mensheid. Dergelijk werk laat mensen Gods rechtvaardigheid zien en Gods oppergezag kan zo beter worden getoond. Zijn grootsheid en oprechtheid komen tot uiting in de redding van een groep lage mensen op wie anderen neerkijken.

3 Dat Hij wordt geboren in een smerig land, bewijst helemaal niet dat Hij laag is; het stelt juist de hele schepping in staat om Zijn grootsheid en Zijn ware liefde voor de mensheid te zien. Hoe meer Hij op deze manier doet, hoe meer het Zijn zuivere liefde, Zijn onberispelijke liefde voor de mens openbaart. God is heilig en rechtvaardig. Hoewel Hij in een smerig land werd geboren en hoewel Hij leeft met die mensen die vol zijn van smerigheid, net zoals Jezus leefde met zondaars in het Tijdperk van Genade, is al Zijn werk soms niet in het belang van het overleven van de hele mensheid? Gaat het er niet om dat de mensheid grote redding kan ontvangen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab


308  God doorstaat diepe vernedering

Intro

God is heilig en rechtvaardig.

Al werd Hij geboren in een smerig land

en leeft Hij met smerige mensen,

zoals Jezus met zondaars leefde

in het Tijdperk van Genade,

is Zijn werk niet voor de mensheid,

zodat die gered kan worden?



Couplet 1

Tweeduizend jaar geleden

leefde Hij met zondaars.

Dat was omwille van verlossing.

Waarom zou Hij weer incarneren

in het land van demonen,

als het niet was om de mens te redden?



Voor-refrein

En waarom leeft Hij onder hen

die door Satan diep zijn verdorven?



Refrein

Dit alles is het teken

dat Gods liefde voor de mens

geheel onbaatzuchtig is.

De vernedering die Hij doorstaat is extreem.

Je weet toch zeker wel

dat al Zijn lijden voor jou

en jouw bestemming is?



Couplet 2

Voor het voortbestaan van de mensheid

koos Hij in een goor land ter wereld te komen

en onderging Hij Zelf elke mogelijke schande.

Is Zijn werk niet allemaal echt en praktisch?



Brug

Iedereen spreekt kwaad over Hem,

want Hij zit bij zondaars,

iedereen bespot Hem,

want Hij leeft met viespeuken,

maar ondanks die verwerping

blijft Hij grootmoedig geven.



Refrein

Dit alles is het teken

dat Gods liefde voor de mens

geheel onbaatzuchtig is.

De vernedering die Hij doorstaat is extreem.

Je weet toch zeker wel

dat al Zijn lijden voor jou

en jouw bestemming is?



Couplet 3

Vraag je af of de manier waarop God lijdt

niet veel erger is dan wat jij moet doorstaan.

Kost het werk dat Hij doet Hem niet meer

dan elke prijs die jij ooit betalen kan?



Refrein

Dit alles is het teken

dat Gods liefde voor de mens

geheel onbaatzuchtig is.

De vernedering die Hij doorstaat is extreem.

Je weet toch zeker wel

dat al Zijn lijden voor jou

en jouw bestemming is?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab


309  Je moet alles voor de waarheid laten varen

Vers 1

Je moet lijden op je weg naar de waarheid.

Je moet jezelf helemaal overgeven.

Verdraag vernedering, omarm meer leed.

Dit doen om meer van de waarheid te krijgen.

Je moet alles nastreven wat mooi is.

Je moet alles zoeken wat goed is,

een pad in het leven gevuld met betekenis.

Laat alle genoegens varen, laat het vlees varen omwille van de waarheid.



Vers 2

Je mag de waarheid niet weggooien

omwille van een vreedzaam gezinsleven,

integriteit bewaren, waardig blijven.

Ga niet in op genoegens die morgen verdwenen zijn.

Je moet alles nastreven wat mooi is.

Je moet alles zoeken wat goed is,

een pad in het leven gevuld met betekenis.

Laat alle genoegens varen, laat het vlees varen omwille van de waarheid.



Vers 3

Gooi niet alle waarheden weg, puur voor het plezier.

Als je doorgaat zonder streven op een vulgaire manier,

is het leven dan niet verspild?

Gooi niet alle waarheden weg, puur voor het plezier.

Mensen als deze hebben geen integriteit of waardigheid,

er is geen betekenis in hun bestaan!

Je moet alles nastreven wat mooi is.

Je moet alles zoeken wat goed is,

een pad in het leven gevuld met betekenis.

Laat alle genoegens varen, laat het vlees varen omwille van de waarheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel


310  Zij die de waarheid niet nastreven, zullen er spijt van krijgen

1 Vandaag geloof je de woorden die ik zeg niet en besteed je er geen aandacht aan; wanneer de dag komt dat dit werk zich verspreidt en je het geheel ziet, zul je er spijt van hebben en op dat moment zul je verbluft zijn. Er zijn zegeningen, maar je weet niet hoe ervan te genieten en er is de waarheid, maar je volgt het niet na. Breng je geen minachting over jezelf? Er is zoveel werk en er zijn zoveel waarheden; zijn ze het niet waard om door jou gekend te worden? Zijn Gods tuchtiging en oordeel niet in staat om je geest te doen ontwaken? Zijn Gods tuchtiging en oordeel niet in staat om jezelf te doen haten? Ben je tevreden om onder de invloed van Satan te leven, met vrede en vreugde en een beetje vleselijke troost? Ben jij niet de minste van alle mensen?

2 Niemand is dwazer dan degenen die de zaligheid hebben aanschouwd, maar niet streven om het te verkrijgen; dit zijn mensen die zich vergapen aan het vlees en genieten van Satan. Je hoopt dat je geloof in God geen uitdagingen of beproevingen met zich meebrengt, of de minste ontbering. Je streeft altijd die dingen na die waardeloos zijn en je hecht geen waarde aan het leven, in plaats daarvan plaats je je eigen extravagante gedachten voor de waarheid. Je bent zo waardeloos! Je leeft als een varken, wat voor verschil is er tussen jou en varkens en honden? Zijn zij die niet de waarheid nastreven en in plaats daarvan van het vlees houden, niet allemaal dieren? Zijn die doden zonder geesten niet allemaal wandelende lijken?

3 Hoeveel woorden zijn er onder jullie gesproken? Is er maar een klein beetje werk gedaan onder jullie? Hoeveel heb ik aan jullie geleverd? En waarom heb je het niet verkregen? Waarover moet je klagen? Is het niet zo dat je niets hebt gekregen omdat je te verliefd bent op het vlees? En komt het niet omdat je gedachten te extravagant zijn? Is het niet omdat je te stom bent? Als je niet in staat bent om deze zegeningen te verkrijgen, kun je dan God de schuld geven omdat Hij je niet heeft gered? Ik heb je de ware weg getoond, maar je hebt het niet bereikt; je staat met lege handen. Ben je bereid om door te gaan in dit leven, het leven van een varken? Wat is de betekenis van zulke mensen die in leven zijn?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel


311  De waarheid van vandaag wordt gegeven aan hen die ernaar verlangen en zoeken

Vers 1

Je hebt veel van Gods werk ervaren,

en toch ben je niet veranderd of gereinigd.

Je leeft nog steeds onder Satan

en onderwerpt je niet aan God.

Je bent overwonnen, maar niet vervolmaakt.

Je streeft geen leven

of kennis van Gods werk na,

je zoekt alleen genot en troost.

Dus je gezindheid is niet veranderd.

Je hebt het beeld waarmee God de mens schiep

niet herwonnen.

Je bent een wandelend lijk, zonder geest.



Refrein

Wat God wil, zijn mensen zoals Petrus,

mensen die nastreven vervolmaakt te worden.

Waarheid wordt gegeven aan hen die verlangen en zoeken.

Redding wordt verleend aan hen die gered willen worden,

niet slechts om door jou verkregen te worden,

maar zodat je wordt verkregen door God.

Je wint God, zodat God jou kan winnen!



Vers 2

Zij die nooit nastreven

heiligheid te verkrijgen,

die geen kennis nastreven

van spirituele zaken,

geen waarheid nastreven,

tevreden zijn overwonnen te worden

aan de negatieve kant,

niet in staat zijn na te leven,

de waarheid te tonen,

en heilige mensen te worden,

dat zijn degenen

die niet gered zijn.



Refrein

Wat God wil, zijn mensen zoals Petrus,

mensen die nastreven vervolmaakt te worden.

Waarheid wordt gegeven aan hen die verlangen en zoeken.

Redding wordt verleend aan hen die gered willen worden,

niet slechts om door jou verkregen te worden,

maar zodat je wordt verkregen door God.

Je wint God, zodat God jou kan winnen!



Vers 3

Vandaag heeft God al deze

woorden tot je gesproken.

Je hebt ze gehoord en zou ze

moeten beoefenen.

Als je ze na kan leven,

zal God je door deze woorden verkrijgen.

Tegen die tijd zal je deze

woorden hebben verkregen,

dat wil zeggen dat

je de allerhoogste redding hebt gewonnen.

Als je gezuiverd bent,

zal je een echt mens worden.



Refrein

Wat God wil, zijn mensen zoals Petrus,

mensen die nastreven vervolmaakt te worden.

Waarheid wordt gegeven aan hen die verlangen en zoeken.

Redding wordt verleend aan hen die gered willen worden,

niet slechts om door jou verkregen te worden,

maar zodat je wordt verkregen door God.

Je wint God, zodat God jou kan winnen!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel


312  Je onverschilligheid zal je vernietigen

Wees geen passieve volgeling van God en volg niet datgene waardoor je nieuwsgierigheid wordt gewekt. Door niet koud of warm te zijn, zul je jezelf verwoesten en je leven vertragen. Je moet jezelf ontdoen van dergelijke passiviteit en inactiviteit en bedreven worden in het nastreven van positieve dingen en het overwinnen van je eigen zwakheden, zodat je de waarheid kunt verkrijgen en naar de waarheid kunt leven. Er is niets angstaanjagends aan je zwakheden en je tekortkomingen zijn niet je grootste probleem. Je grootste probleem voor wat betreft jullie allemaal en je grootste tekortkoming, is dat je noch heet noch koud bent en het je ontbreekt aan verlangen om de waarheid te zoeken. Het grootste probleem met jullie allemaal is een laffe mentaliteit waarbij jullie blij zijn met de dingen zoals ze zijn en passief afwachten. Dit is jullie grootste obstakel en de grootste vijand van jullie streven naar de waarheid.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel


313  Ik verkrijg zo veel uit Gods tuchtiging en oordeel

Couplet 1

God wanneer u me vriendelijk behandelt,

voel ik troost en vreugde.

En God wanneer u me tuchtigt,

verdubbelen vreugde en troost.

Ook al ben ik zwak, draag ik onvertelde pijn,

ook al heb ik tranen en ben ik droevig,

weet u dat mijn pijn komt van

mijn zwakheid en ongehoorzaamheid.

Ik kan aan uw wil en vraag niet voldoen,

en ik voel pijn en spijt.

Maar ik zal doen wat ik kan

om u tevreden te stellen en dit rijk te bereiken.

Ik ben beschermd door uw tuchtiging.

Het is de beste redding die ik ontvangen heb.

Uw oordeel verduistert geduld.

Het helpt me van uw genade te genieten.

Het helpt me van uw genade te genieten.



Couplet 2

Vandaag zie ik dat uw liefde

de hemel overstijgt, alles overtreft.

Uw liefde is niet slechts genade,

het is tuchtiging en oordeel.

Ze hebben mij allebei zo veel gegeven.

Zonder hen, kan niemand gereinigd worden,

zou niemand de liefde van de Schepper ervaren.

Ik ben beschermd door uw tuchtiging.

Het is de beste redding die ik ontvangen heb.

Uw oordeel verduistert geduld.

Het helpt me van uw genade te genieten.

Ik ben beschermd door uw tuchtiging.

Het is de beste redding die ik ontvangen heb.

Uw oordeel verduistert geduld.

Het helpt me van uw genade te genieten.

Het helpt me van uw genade te genieten.




314  Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel

Couplet 1

Oh God!

Hoewel ik honderden beproevingen doorstaan heb,

en de dood in de ogen gekeken heb,

stond het me toe u echt te kennen

en ultieme redding te krijgen.

Als uw oordeel en discipline,

als uw tuchtiging mij zou verlaten,

dan zou ik in duisternis leven,

onder Satans domein zou ik staan.



Refrein

Oh God! Ik smeek u.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van uw liefde,

en van u kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van u houden?



Couplet 2

Wat zijn de voordelen van het vlees?

Als uw tuchtiging mij zou verlaten,

zou het zijn alsof uw Geest me in de steek laat,

alsof u niet langer bij me bent.

Als u mijn vrijheid wegneemt, geef me dan ziekte,

dan kan ik doorgaan met mijn leven.

Maar als uw oordeel mij zou verlaten,

heb ik niets meer om voor te leven.



Refrein

Oh God! Ik smeek u.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van uw liefde,

en van u kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van u houden?



Couplet 3

Als ik uw tuchtiging niet zou hebben,

dan is uw liefde van mij afgedreven.

Ik ken geen woord dat dit omschrijven kan,

deze liefde gaat veel te diep voor mij.

Zonder uw liefde zou ik een prooi voor Satan zijn,

kan ik uw glorieuze gezicht niet zien.

Hoe zou ik verder kunnen leven?

Een donker leven dat onverdraagbaar is.



Voor-refrein

U naast me hebben is u zien, dus hoe zou ik

u kunnen verlaten?



Refrein

Oh God! Ik smeek u.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van uw liefde,

en van u kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van u houden?



Brug

Uw liefde heeft me pijn gegeven.

Toch heeft dit leven meer diepgang.

Het verrijkt me en verandert mij,

ik krijg de waarheid die een schepsel moet kennen.



Refrein

Oh God! Ik smeek u.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van uw liefde,

en van u kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van u houden?


315  Ik kan niet zonder Gods tuchtiging en oordeel

Couplet 1

Zonder Gods oordeel zou ik God nooit liefhebben,

leefde ik nog steeds in 't domein van Satan,

onder zijn controle, onder zijn bevel.

Ik zou nooit in staat zijn een echt persoon te zijn,

want ik kon Gods hart niet tevreden stellen,

en zou nooit mijn hele wezen geven aan God.



Couplet 2

Zelfs als God me niet zegent, is er geen vrede of vreugde,

ik voel een vuur binnenin mij branden

en er is geen troost, ik geniet nog steeds.

Want Gods tuchtiging en oordeel zijn altijd bij mij,

dus ik kan Zijn rechtvaardige gezindheid zien.

Dat is de zin en de waarde van het leven.



Refrein

Gods tuchtiging en oordeel,

dat is wat mij gered heeft.

In mijn leven kan ik niet zonder

Gods tuchtiging en oordeel.



Couplet 3

Hoewel Zijn zorg en bescherming

hardvochtig oordeel werden,

vloeken en slagen, toch geniet ik:

ze reinigen me, brengen me dicht bij God.

Ze zuiveren mijn liefde voor Hem,

zodat ik in staat ben mijn plicht als schepsel te vervullen,

vrij van Satans invloed – die dien ik nooit meer.



Couplet 4

Satan regeert mijn aardse leven

zonder de zorg van Gods oordeel,

leefde ik onder Satans domein,

en zou nooit een zinvol leven leiden.

Alleen als Gods oordeel mij nooit verlaat,

word ik gereinigd door God.

Zijn harde woorden, rechtvaardige gezindheid,

laten me leven in licht, gezegend en bewaard door God.



Refrein

Gods tuchtiging en oordeel,

dat is wat mij gered heeft.

In mijn leven kan ik niet zonder

Gods tuchtiging en oordeel.



Brug

Mezelf bevrijden van Satan, zodat ik kan worden gereinigd,

om te leven onder het domein van God, van God.

Dit is de grootste zegen in mijn leven vandaag, vandaag.



Refrein

Gods tuchtiging en oordeel,

dat is wat mij gered heeft.

In mijn leven kan ik niet zonder

Gods tuchtiging en oordeel.




316  Ik zal mijn leven doorbrengen naast Gods oordeel en tuchtiging

1 Oh God! Uw liefde is zo kostbaar en mooi; hoe zou ik kunnen wensen om te leven in de handen van de kwaadaardige? Was ik niet door u gemaakt? Hoe zou ik kunnen leven onder het domein van Satan? Ik zou liever hebben dat mijn hele wezen te midden van uw tuchtiging leeft. Ik ben niet bereid om onder het domein van de kwaadaardige te leven. Als ik zuiver kan worden gemaakt en alles wat ik heb aan u kan toewijden, ben ik bereid mijn lichaam en geest te offeren voor uw oordeel en tuchtiging, want ik verafschuw Satan en ben niet bereid om onder zijn domein te leven. Door uw oordeel over mij, toont u uw rechtvaardige gezindheid. Ik ben gelukkig en heb geen enkele klacht. Als ik in staat ben om de plicht van een schepsel te vervullen, ben ik bereid dat mijn hele leven vergezeld gaat van uw oordeel, waardoor ik uw rechtvaardige gezindheid zal leren kennen en mij zal bevrijden van de invloed van de kwaadaardige.

2 Hoewel ik leef te midden van uw tuchtiging en te midden van uw oordeel, ongeacht de ontberingen die daarmee gepaard gaan, ben ik toch nog steeds niet bereid om onder het domein van Satan te leven, noch ben ik bereid om te lijden vanwege Satans bedriegerij. Ik geniet van het leven te midden van uw vloeken en ik heb pijn door te leven te midden van de zegeningen van Satan. Ik hou van u door te midden van uw oordeel te leven en dit brengt me grote vreugde. Uw tuchtiging en oordeel is rechtvaardig en heilig; het is om me te reinigen en nog meer om me te redden. Ik zou er de voorkeur aan geven om mijn hele leven te spenderen te midden van uw oordeel om onder uw zorg te staan. Ik ben niet bereid om voor een enkel moment onder Satans domein te leven; ik wens door u gereinigd te worden; zelfs als ik tegenspoed lijd, ben ik niet bereid om door Satan te worden uitgebuit en bedrogen.

3 Ik, dit schepsel, zou door u gebruikt moeten worden, door u vervuld, door u geoordeeld en door u getuchtigd. Ik zou zelfs door u vervloekt moeten zijn. Mijn hart verheugt zich als u bereid bent om mij te zegenen, want ik heb uw liefde gezien. U bent de Schepper en ik ben een schepsel: ik moet u niet verraden en onder het domein van Satan leven, noch moet ik door Satan worden uitgebuit. Ik zou uw paard moeten zijn, of os, in plaats van te leven voor Satan. Ik zou liever onder uw tuchtiging leven, zonder lichamelijke gelukzaligheid en dit zou me plezier brengen, zelfs als ik uw genade zou verliezen. Hoewel uw genade niet met mij is, geniet ik ervan om door u te worden getuchtigd en geoordeeld; dit is uw beste zegen, uw grootste genade.


317  Petrus’ liefde voor God

1 O God! Ongeacht de tijd of plaats, u weet dat ik me u altijd herinner. Ongeacht de tijd of plaats, u weet dat ik u wil liefhebben, maar mijn gestalte is te klein, ik ben te zwak en machteloos, mijn liefde is te beperkt en mijn oprechtheid jegens u is te mager. Vergeleken met uw liefde ben ik gewoon ongeschikt om te leven. Ik wens alleen dat mijn leven niet tevergeefs is en dat ik niet alleen uw liefde kan terugbetalen, maar vooral dat ik alles wat ik heb aan u kan toewijden. Als ik u tevreden kan stellen, dan zal ik als een schepsel gemoedsrust hebben en om niets meer vragen. Hoewel ik nu zwak en machteloos ben, zal ik uw vermaningen niet vergeten en zal uw liefde niet vergeten.

2 Oh God! U weet dat ik klein van gestalte ben, dat mijn liefde te mager is. Hoe kan ik het beste doen wat ik kan in een dergelijke situatie? Ik weet dat ik uw liefde moet terugbetalen, ik weet dat ik alles moet geven wat ik heb, maar heden is mijn gestalte te klein. Ik vraag dat u mij kracht geeft en vertrouwen, zodat ik meer in staat zal zijn om een zuivere liefde te bezitten om aan u te wijden en meer in staat om alles wat ik heb aan u te wijden; niet alleen zal ik in staat zijn om uw liefde terug te betalen, maar beter bekwaam om uw tuchtiging, oordeel en beproevingen en zelfs nog ernstiger vloeken te ervaren. Uw liefde, tuchtiging en oordeel hebben er alle voor gezorgd dat ik u kende, maar ik voel me ook niet in staat om uw liefde te vervullen, want u bent zo groot. Hoe kan ik alles wat ik heb aan de Schepper wijden?

3 O God! De mens is van kinderlijke gestalte, zijn geweten is zwak en het enige wat ik voor elkaar kan krijgen is om uw liefde terug te betalen. Vandaag weet ik niet hoe ik u moet behagen, en ik wens alleen maar alles te doen wat ik kan, of hoe ik alles wat ik heb kan geven, en hoe ik alles wat ik heb aan u kan toewijden. Ongeacht uw oordeel, ongeacht uw tuchtiging, ongeacht wat u mij schenkt, ongeacht wat u van mij wegneemt, maak me vrij van ook maar de minste klacht jegens u. Vaak, toen u mij tuchtigde en oordeelde, gromde ik tegen mezelf en was niet in staat om zuiverheid te bereiken of om uw wensen te vervullen. Mijn terugbetaling van uw liefde is geboren uit dwang en op dit moment haat ik mezelf nog meer.

4 Vandaag zou ik niet tevreden moeten zijn met het terugbetalen van uw liefde door mijn geweten te gebruiken, ongeacht hoeveel liefde die ik aan u teruggeef, omdat mijn gedachten te verdorven zijn en omdat ik niet in staat ben om u als de Schepper zien. Omdat ik nog steeds ongeschikt ben om van u te houden, moet ik het vermogen bereiken om alles wat ik heb aan u te wijden, wat ik gewillig zou doen. Ik moet weten wat u allemaal hebt gedaan en heb geen keuze, ik moet uw liefde aanschouwen en in staat zijn om aan u lofprijzingen te uiten en uw heilige naam te verheerlijken, opdat u grote eer door mijn toedoen zult verkrijgen. Ik ben bereid om standvastig te staan in mijn getuigenis van u.


318  Gods oordeel maakte mijn God liefhebbende hart zuiverder

1 O God! Mijn vlees is ongehoorzaam en u tuchtigt mij en oordeelt mij. Ik verheug me over uw tuchtiging en oordeel en zelfs als u mij niet wilt, zie ik in uw oordeel uw heilige en rechtvaardige gezindheid. Wanneer u mij oordeelt, zodat anderen uw rechtvaardige gezindheid in uw oordeel kunnen aanschouwen, voel ik mij tevreden.

2 Ik wens alleen dat uw gezindheid getoond kan worden zodat uw rechtvaardige gezindheid door alle schepselen gezien mag worden en ik u zuiverder lief kan hebben door uw oordeel en de gelijkenis kan krijgen van iemand die rechtvaardig is. Dit oordeel van u is goed, want zo is uw genadige wil.

3 Ik weet dat er nog steeds veel in mij is hetgeen opstandig is en dat ik nog steeds niet in staat ben om voor u te verschijnen. Ik wens dat u mij nog meer oordeelt, hetzij door een vijandige omgeving of grote beproevingen; het maakt niet uit wat u doet, voor mij is het waardevol. Uw liefde is zo diepzinnig en ik ben bereid me over te geven aan uw genade zonder enige klacht.


319  Gods tuchtiging en oordeel is het licht van de redding van de mens

1 De mens leeft midden in het vlees, hetgeen betekent dat hij in een menselijke hel leeft en zonder Gods oordeel en tuchtiging is de mens zo smerig als Satan. Petrus geloofde dat tuchtiging en oordeel door God de beste bescherming en grootste genade van de mens waren. Alleen door tuchtiging en oordeel van God kan de mens ontwaken en het vlees haten en Satan haten. Gods strikte discipline bevrijdt de mens van de invloed van Satan, het bevrijdt hem uit zijn eigen kleine wereld en stelt hem in staat te leven in het licht van Gods aanwezigheid. Er is geen betere redding dan tuchtiging en oordeel!

2 Als de mens in zijn leven gereinigd wil worden en veranderingen in zijn gezindheid tot stand wil brengen, als hij een zinvol leven wil leiden en zijn plicht als schepsel wil vervullen, dan moet hij de tuchtiging en het oordeel van God aanvaarden en moet hij niet toestaan dat Gods discipline en Gods harde hand van hem wijken, zodat hij zichzelf kan bevrijden van de manipulatie en invloed van Satan en in het licht van God kan leven. Weet dat Gods tuchtiging en oordeel het licht is en het licht van de redding van de mens en dat er geen betere zegen, genade of bescherming voor de mens is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel


320  Ervaar Gods oordeel om Satans invloed af te werpen

1 Het hele leven van de mens wordt geleefd onder het domein van Satan en er is niet één persoon die zichzelf kan bevrijden van de invloed van Satan. Allen leven in een smerige wereld, in verdorvenheid en leegte, zonder de minste betekenis of waarde; ze leven zulke zorgeloze levens voor het vlees, voor lust en voor Satan. Er is geen greintje waarde aan hun bestaan. De mens is niet in staat de waarheid te vinden die hem bevrijdt van de invloed van Satan. Hoewel de mens in God gelooft en de Bijbel leest, begrijpt hij niet hoe hij zichzelf moet bevrijden van de controle van Satans invloed. Door de eeuwen heen hebben heel weinig mensen dit geheim ontdekt, hebben heel weinig mensen het begrepen. Als zodanig, hoewel de mens Satan verafschuwt en het vlees verafschuwt, weet hij niet hoe hij zich moet ontdoen van de verstrikkende invloed van Satan.

2 Als de mens niet gereinigd is, dan is hij van de vuiligheid; als hij niet door God wordt beschermd en verzorgd, dan is hij nog steeds een gevangene van Satan; als hij niet wordt geoordeeld en getuchtigd, dan zal hij geen middelen hebben om te ontsnappen aan de onderdrukking van de duistere invloed van Satan. Als je geest en gedachten niet zijn gereinigd en je gezindheid niet is geoordeeld en getuchtigd, dan wordt je hele wezen nog steeds beheerst door het domein van Satan, wordt je geest beheerst door Satan, worden je gedachten gemanipuleerd door Satan en je hele wezen wordt beheerst door de handen van Satan. Als je volmaakt wilt worden, moet je Gods werk begrijpen. In het bijzonder moet je de betekenis van Zijn tuchtiging en oordeel begrijpen en waarom dit werk aan de mens ten uitvoer wordt gelegd. Kun je accepteren? Kun je tijdens dergelijke tuchtiging dezelfde ervaringen en kennis verkrijgen als Petrus? Als je kennis van God en van het werk van de Heilige Geest nastreeft en veranderingen in je gezindheid nastreeft, dan heb je de gelegenheid om volmaakt te worden gemaakt.
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321  Ben jij iemand die tuchtiging en oordeel heeft gekregen?

1 Is hetgeen je nastreeft, om te worden overwonnen na tuchtiging en oordeel, of om te worden gereinigd, beschermd en verzorgd na tuchtiging en oordeel? Welke van deze jaag je na? Is jouw leven zinvol of zinloos en zonder waarde? Wil je het vlees, of wil je de waarheid? Verlang je naar oordeel of naar gemak? Nadat je zoveel van Gods werk hebt ervaren en de heiligheid en gerechtigheid van God hebt aanschouwd, hoe kun je nu dan navolgen? Hoe moet je dit pad bewandelen? Hoe moet je je liefde voor God in praktijk brengen? Heeft de tuchtiging en het oordeel van God enig effect op je gehad?

2 Of je al dan niet kennis hebt van Gods tuchtiging en oordeel hangt af van waar je naar leeft en in welke mate je van God houdt! Je lippen zeggen dat je van God houdt, maar waarnaar je leeft is de oude, verdorven gezindheid; je hebt geen eerbied voor God en nog minder heb je een geweten. Houden zulke mensen van God? Zijn zulke mensen loyaal aan God? Zijn zij degenen die Gods tuchtiging en oordeel accepteren? Je zegt dat je van God houdt en in Hem gelooft, maar toch laat je je opvattingen niet los. In je werk, het binnengaan, de woorden die je spreekt en in je leven, is er geen manifestatie van je liefde voor God en er is geen eerbied voor God. Is dit iemand die tuchtiging en oordeel heeft gekregen?

3 Kan zo iemand Petrus zijn? Hebben zij die net als Petrus zijn, alleen de kennis, maar niet de naleving? Heeft Petrus alleen gebeden en de waarheid niet in praktijk gebracht? Voor wiens belang is je navolging? Hoe moet ervoor zorgen dat je zelf bescherming en reiniging verkrijgt tijdens Gods tuchtiging en oordeel? Is Gods tuchtiging en oordeel geen voordeel voor de mens? Als de mens in een aangename en comfortabele omgeving leeft, zonder een leven van oordeel, zou hij dan kunnen worden gereinigd? Als de mens wenst te veranderen en gereinigd te worden, hoe moet hij dan accepteren om volmaakt gemaakt te worden? Welk pad moet je vandaag kiezen?
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322  Mensen moeten proberen een betekenisvol leven te leiden

1 Men moet streven naar een leven van zingeving en mag niet tevreden zijn met z’n huidige omstandigheden. Om naar het beeld van Petrus te leven, moet hij de kennis en ervaringen van Petrus bezitten. De mens moet dingen nastreven die hoger en dieper zijn. Hij moet een diepere, zuiverder liefde voor God nastreven en een leven dat waarde en betekenis heeft. Alleen dit is leven; alleen dan zal de mens hetzelfde zijn als Petrus. Je moet je richten op het proactief zijn met betrekking tot je intrede aan de positieve kant en moet jezelf niet toestaan om onderdanig terug te vallen omwille van kortstondig gemak, terwijl je dan meer diepgaande, meer specifieke en meer praktische waarheden negeert. Je liefde moet praktisch zijn en je moet manieren vinden om jezelf te bevrijden van dit verdorven leven zonder verantwoordelijkheid dat niet anders is dan dat van een dier. Je moet een leven van betekenis, een leven van waarde leven en je moet jezelf niet voor de gek houden, of je leven als een speeltje beschouwen om mee te spelen.

2 Voor iedereen die ernaar streeft om God lief te hebben, zijn er geen onbereikbare waarheden en is er geen gerechtigheid waarvoor men niet standvastig kan zijn. Hoe zou je je leven moeten leiden? Hoe zou je van God moeten houden en deze liefde gebruiken om Zijn verlangen tevreden te stellen? Er is geen grotere zaak in je leven. Bovendien moet je zulke aspiraties en doorzettingsvermogen hebben en niet als die slappe zwakkelingen zijn. Je moet leren hoe je een zinvol leven en betekenisvolle waarheden kunt ervaren en je moet op die manier niet nonchalant met jezelf omgaan. Zonder dat je het beseft, zal je leven je voorbijgaan; en zul je daarna dan nog een gelegenheid hebben om God lief te hebben? Kan de mens God liefhebben nadat hij dood is? Je moet dezelfde ambities en geweten hebben als Petrus; je leven moet zinvol zijn en je moet geen spelletjes met jezelf spelen. Als een mens en als een persoon die God volgt, moet je goed kunnen overwegen hoe je met je leven omgaat, hoe je jezelf aan God moet opofferen, hoe je een meer betekenisvol geloof in God zou moeten hebben en hoe, omdat je God lief hebt, je Hem zou moeten liefhebben op een manier die zuiverder, mooier en beter is.
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323  Wat degenen die vervolmaakt zijn bezitten

1 Degenen die volmaakt gemaakt zijn bezitten niet alleen de normale menselijkheid, maar zijn vervuld van waarheden die de maatstaven van het geweten overtreffen en die hoger zijn dan de normen van het geweten; ze gebruiken niet alleen hun geweten om Gods liefde terug te betalen, maar meer dan dat, hebben ze God gekend en hebben ze gezien dat God liefelijk is en de liefde van de mens waardig is en dat er zoveel in God is om lief te hebben dat de mens niet anders kan dan van Hem houden. De liefde voor God van hen die volmaakt zijn gemaakt, is om aan hun eigen persoonlijke aspiraties te beantwoorden. Het is een spontane liefde, een liefde die er niets voor terugvraagt en die geen ruil is. Ze houden van God vanwege niets anders dan hun kennis van Hem.

2 Zulke mensen geven er niet om of God hun genadegaven schenkt en zijn tevreden met niets meer dan God te behagen. Ze sluiten geen koopjes met God, noch meten ze hun liefde voor God af aan hun geweten: u hebt mij gegeven, dus ik heb u lief als wederdienst; als u mij niet geeft, dan heb ik niets voor u als tegenprestatie. Degenen die volmaakt zijn gemaakt, geloven altijd: God is de Schepper en Hij voert Zijn werk uit op ons. Mijn streven moet zijn om een leven van betekenis na te leven en ik moet Hem tevreden stellen, aangezien ik deze mogelijkheid en voorwaarde en kwalificatie heb om volmaakt gemaakt te worden.
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324  Je moet de vastberadenheid en de moed hebben om te worden vervolmaakt

1 Tegenwoordig kun je niet alleen tevreden zijn met hoe je overwonnen bent, maar moet je ook het pad overwegen dat je in de toekomst zult bewandelen. Je moet aspiraties hebben en de moed om volmaakt te worden en je moet jezelf niet altijd ongeschikt achten. Heeft de waarheid favorieten? Kan de waarheid zich opzettelijk verzetten tegen mensen? Als je de waarheid nastreeft, kan deze je dan overweldigen? Als je sterk voor gerechtigheid staat, zal deze je dan ten val brengen? Als het echt jouw streven is om het leven na te streven, kan het leven je dan ontglippen?

2 Als je zonder de waarheid bent, is dat niet omdat de waarheid jou negeert, maar omdat jij uit de buurt van de waarheid blijft; als je niet kunt opkomen voor gerechtigheid, dan is dat niet omdat er iets mis is met gerechtigheid, maar omdat je gelooft dat het niet in overeenstemming is met de feiten; als je niet het leven hebt bereikt nadat je het vele jaren hebt nagejaagd, dan komt dat niet omdat het leven jegens jou geen geweten heeft, maar omdat jij geen geweten hebt ten opzichte van het leven en het leven hebt verdreven; als je in het licht leeft en niet in staat bent geweest om het licht te verkrijgen, dan is dat niet omdat het licht je niet kan illumineren, maar omdat je geen aandacht hebt besteed aan het bestaan van het licht en is het licht dus stilletjes van je weggegaan.

3 Als je niet najaagt, kan alleen gezegd worden dat je waardeloos uitschot bent en geen moed hebt in je leven en niet de geest hebt om de krachten van de duisternis te weerstaan. Je bent te zwak! Je kunt niet ontsnappen aan de krachten van Satan die jou belegeren en bent alleen bereid om dit soort veilig en zeker leven te leiden en in onwetendheid te sterven. Wat je zou moeten bereiken, is jouw streven om te worden overwonnen; dit is de plicht waaraan je gebonden bent. Als je tevreden bent om alleen te worden overwonnen, verdrijf je het bestaan van het licht.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel


325  Zij die Gods weg niet volgen moeten worden gestraft

1 Ik ben onpartijdig jegens alle mensen en beoordeel alle mensen met mijn rechtvaardige gezindheid, maar er zijn gepaste voorwaarden voor de eisen die ik aan de mens stel en wat ik eis moet door alle mensen worden bereikt, ongeacht wie ze zijn. Het maakt mij niet uit hoe uitgebreid of eerbiedwaardig je kwalificaties zijn; het maakt mij alleen uit of je op mijn manier wandelt en of je wel of niet houdt van en dorst naar de waarheid. Als je de waarheid mist en in plaats daarvan mijn naam beschaamt en niet handelt volgens mijn manier, alleen maar zonder zorg of bezorgdheid volgt, dan zal ik je op dat moment slaan en je straffen voor je kwaad en wat heb je dan te zeggen? Zul je kunnen zeggen dat God niet rechtvaardig is? Als je heden hebt voldaan aan de woorden die ik heb gesproken, ben je het soort persoon dat ik goedkeur.

2 Je zegt dat je altijd hebt geleden terwijl je God volgde, dat je Hem volgde door dik en dun en de goede en slechte tijden met Hem hebt gedeeld, maar je hebt niet naar de woorden die door God gesproken zijn geleefd; je wilt alleen maar elke dag voor God rennen en je voor God uitsloven, en hebt nooit gedacht om een leven van betekenis na te leven. Je zegt ook: “In ieder geval geloof ik dat God rechtvaardig is. Ik heb voor Hem geleden, ben druk voor Hem bezig geweest en heb mezelf aan Hem toegewijd en heb hard gewerkt ondanks dat ik geen erkenning ontving; Hij zal me zeker herinneren.” Het is waar dat God rechtvaardig is, maar deze gerechtigheid is niet aangetast door onzuiverheden: het bevat geen menselijke wil en het is niet besmet door het vlees of menselijk handelen. Allen die opstandig zijn en tegenwerken en niet in overeenstemming zijn met Zijn weg, zullen gestraft worden; niemand van hen is vergeven en niemand wordt gespaard!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel


326  Doe de ervaring van Petrus na

Vers 1

De grote loutering van Petrus

was omwille van de dingen die hij deed.

Hij voelde dat hij God te veel schuldig was,

hij kon het Hem niet vergoeden.

En hij zag dat de mensheid verdorven is,

dus had hij een schuldig geweten.

Jezus vertelde hem vele dingen,

er was zo weinig dat hij begreep.

Soms rebelleerde en verzette hij zich.

Tot Jezus aan het kruis genageld werd,

en toen ontwaakte Petrus met schuld.

Uiteindelijk stond hij geen verkeerde gedachte toe.

Nadat hij Gods werk onderging,

verwierf hij verstand en inzicht,

begreep de principes van dienst,

en kwam hij na wat Jezus opdroeg.

Hij was een model omdat hij het meest geleden had,

zijn ervaringen waren het succesvolst.

Dus als je die weg bewandelt,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen.



Vers 2

Petrus kende zijn toestand heel goed,

en hij was zich diep bewust

van de heiligheid van de Heer,

en dus van al Petrus’ kennis,

groeide zijn hart van liefde voor de Heer,

en hij richtte zich meer op zijn leven.

Hierdoor leed hij veel ellende.

Het leek alsof hij soms zo ziek was,

dat hij de dood nabij leek.

Zo vaak gelouterd,

begreep hij zichzelf zoveel beter,

en ontwikkelde ware liefde voor de Heer.

Zijn leven onderging loutering,

en werd doorgebracht in tuchtiging.

Zijn ervaring was anders,

en zijn liefde overtrof de onvervolmaakten.

Hij was een model omdat hij het meest geleden had,

zijn ervaringen waren het succesvolst.

Dus als je die weg bewandelt,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je het laatste stuk van het pad moet bewandelen


327  Hoe het laatste deel van het pad juist te bewandelen

1 Vergeet niet dat de volgende woorden nu zijn gesproken: in de toekomst zul je nog meer rampspoed en lijden ervaren! Vervolmaakt worden is niet eenvoudig of gemakkelijk. Je moet op zijn minst het geloof van Job bezitten, of misschien nog wel meer. Je moet weten dat de beproevingen in de toekomst groter zullen zijn dan de beproevingen van Job, en dat je nog langdurige tuchtiging moet ondergaan. Is dit makkelijk? Als je kaliber niet kan worden verbeterd, als je vermogen om te begrijpen onvoldoende is en als je te weinig weet, zul je op dat moment geen getuigenis hebben, maar in plaats daarvan het mikpunt van spot worden, een speelbal van Satan. Als je op dit moment niet kunt vasthouden aan de visies, heb je geen fundament en word je in de toekomst verbannen!

2 Geen enkel stuk van het pad is gemakkelijk te bewandelen, dus denk er niet te licht over. Weeg dit zorgvuldig af en bereid je voor, zodat je het laatste stuk van het pad goed kunt bewandelen. Dit is het pad dat in de toekomst moet worden bewandeld, het pad dat iedereen moet bewandelen. Ga niet achteloos om met deze kennis, denk niet dat wat ik je zeg nutteloze woorden zijn. Er komt een dag wanneer je dit allemaal kunt benutten: mijn woorden worden nooit tevergeefs gesproken. Dit is het moment om jezelf klaar te maken en de weg naar de toekomst te effenen. Je moet het pad dat je later moet bewandelen voorbereiden, je moet je zorgen maken en bezorgd zijn over hoe je je in de toekomst stevig overeind kunt houden, en je goed voorbereiden op je toekomstige pad. Wees niet gulzig en lui!

3 Je moet echt alles doen om je tijd ten volle te benutten, zodat je alles dat je nodig hebt, kunt krijgen. Ik geef je alles zodat je het kunt begrijpen. Alle mensen zouden echt begrip krijgen door zwaardere beproevingen. Dat zijn de stappen van het werk. Zodra je de visioenen die vandaag worden gecommuniceerd volledig begrijpt en je werkelijk gestalte krijgt, zullen de ontberingen die je in de toekomst ondergaat je niet overweldigen en zul je deze kunnen doorstaan. Wanneer ik deze laatste stap van het werk heb voltooid en de laatste woorden heb gesproken, zal de mens in de toekomst zijn eigen pad moeten bewandelen. Dit vervult de woorden die eerder werden gesproken: de Heilige Geest heeft een opdracht voor iedereen en heeft werk te doen in iedereen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je het laatste stuk van het pad moet bewandelen


328  Ben je je bewust van je missie

Vers 1

Ben je je bewust van de zware last,

de plicht en de opdracht die op je schouders rust?

Waar ligt je historisch

besef van je missie?

Hoe word je goede meester in de volgende eeuw?

Heb je een sterk gevoel van meesterschap?

Hoe leg je de meester van alle dingen uit?

Is hij werkelijk de meester van alle levende schepselen

en alle materie op aarde?

Wat is je plan voor de volgende stap van het werk?

Hoeveel mensen wachten op jou

om hun herder te zijn?

Draag je een zware verantwoordelijkheid?

Draag je een zware verantwoordelijkheid?



Vers 2

Deze arme zielen zijn erbarmelijk,

blind en verdwaald, jammerend in de duisternis,

wachtend op een uitweg.

Ze hunkeren naar licht

om de macht van de duisternis te verdrijven

die hen heeft onderdrukt

voor zo vele jaren.

Ze hunkeren dag en nacht,

wie heeft dit ooit geweten?

Wanneer het licht voorbijflitst blijven zij

gevangen in de duisternis,

met geen enkele hoop op vrijlating.

Wanneer zullen zij niet meer jammeren?

Deze rusteloze kwetsbare zielen

lijden hier zo’n ongeluk.

Meedogenloze koorden en vastgevroren geschiedenis

sluiten hen af.

Wie heeft ooit hun weeklachten gehoord?

Wie heeft hun ellende ooit gezien?



Vers 3

Heb je er ooit wel eens aan gedacht?

Hoe bedroefd en bezorgd God is?

Hoe Hij het kan verdragen om de mensheid te zien lijden,

die Hij met Zijn eigen handen heeft geschapen?

Mensen zijn de vergiftigde ongelukkigen.

En hoewel zij tot vandaag hebben overleefd,

zijn ze lang geleden al vergiftigd door de kwade.

Ben je vergeten dat je zelf ook een slachtoffer bent?

Wil je niet omwille van je liefde voor God,

de overlevenden redden,

om met jouw inzet God terug te betalen,

die van de mens houdt

zoals van Zijn eigen vlees en bloed?

Hoe vat je het op

te worden gebruikt door God

en een ongewoon leven te leiden?

Heb je een waar verlangen en de vastberadenheid

om een betekenisvol en vroom leven te leiden,

een leven geleefd om God te dienen?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe hoor je aandacht te besteden aan je toekomstige missie?


329  De waarheid over Gods werk van het beheren van mensen

1 Je moet weten dat al het werk van vervolmaken, compleet maken en winnen van de mens niets anders heeft voortgebracht dan zwaarden en het neerslaan van hun vlees en eindeloos lijden heeft voortgebracht, brandende vuren, genadeloos oordeel, tuchtiging en vervloeking, evenals grenzeloze beproevingen. Dat is het achterliggende verhaal en waarheid aangaande het beheren van de mens. Al deze dingen zijn echter tegen het vlees van de mens gericht en alle speerpunten van vijandelijkheden worden genadeloos op het vlees van de mens gericht. Al deze dingen zijn ter wille van Zijn glorie en Zijn getuigenis en voor Zijn beheer. Dit komt doordat Zijn werk niet alleen gedaan wordt ter wille van de mensheid, maar het is ten behoeve van het plan in zijn geheel en om Zijn oorspronkelijke bedoeling die Hij met het scheppen van de mens voor ogen had, ten uitvoer te brengen.

2 Daarom bestaat misschien negentig procent van wat mensen doormaken uit lijden en vurige beproevingen, maar er zijn heel weinig of geen fijne en gelukkige dagen waar het vlees van de mens naar verlangd heeft en ze zijn nog minder in staat om van gelukkige momenten in het vlees te genieten en prachtige tijden met God door te brengen. Het vlees is vervuild, dus wat het vlees van de mens ziet, of waar het van geniet, is niets anders dan de tuchtiging van God waar de mens een hekel aan heeft en het is alsof het ontbreekt aan normale redelijkheid. Dat komt doordat Hij Zijn rechtvaardige gezindheid zal laten zien, dat niet geliefd is bij de mens, dat de beledigingen van de mens niet tolereert en dat een afkeer heeft van vijanden. God onthult openlijk alles van Zijn gezindheid op elke mogelijke manier die nodig is. Daarmee voltooit Hij het werk van Zijn strijd met Satan die al zesduizend jaar gaande is; het werk van de redding van de gehele mensheid en de vernietiging van de oude Satan!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het doel van het beheren van de mensheid


330  Jullie zijn te opstandig

1 Jullie zijn te opstandig, te weerbarstig en kijken te veel op mij neer. Jullie zijn ook te koel tegen mij, hebben mij te weinig lief en haten mij te veel. Jullie verachten mijn werk en verwerpen mijn daden te veel. Waar is jullie onderwerping? Waar is jullie karakter? Waar is jullie liefde? Wanneer hebben jullie het element van liefde in jullie laten zien? Wanneer hebben jullie mijn werk serieus genomen?

2 Hebben jullie ooit bij stilgestaan dat wat jullie tegenwoordig doen – namelijk door de wereld razen, tegen elkaar plannen beramen, elkaar bedriegen, verraderlijk, achterbaks en schaamteloos handelen, het niet kennen van de waarheid, verdorven en bedrieglijk zijn, aan vleierij doen, vinden dat jullie altijd gelijk hebben en beter zijn dan anderen, arrogant zijn, wreedaardig handelen als wilde dieren in de bergen en ruw zijn als de koning onder de dieren – is dat het evenbeeld van een menselijk wezen? Jullie zijn grof en onredelijk. Jullie hebben mijn woord nooit als een schat beschouwd, maar hebben een minachtende houding aangenomen.

3 Hoe kunnen jullie zo ooit iets bereiken, werkelijk als mens leven en mooie hoop koesteren? Zal je extravagante verbeelding je werkelijk uit de bek van de tijger redden? Zal die je werkelijk uit het brandende vuur redden? Zou je tot dit punt zijn vervallen als je mijn werk echt als onbetaalbare schat had beschouwd? Zou het kunnen dat je lot echt niet kan worden veranderd? Ben je bereid om met dergelijke spijt te sterven?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het wezen en de identiteit van de mens


331  Heb je iets verkregen na jarenlang geloven?

Je moet weten waarom en voor wie ik het werk doe. Staat het goed of slecht met jouw liefde? Ken je mij wel echt zoals David en Mozes mij kenden? Dien je mij echt zoals Abraham deed? Het is waar dat je door mij vervolmaakt wordt, maar je moet weten wie je zult vertegenwoordigen en met wiens resultaat dat van jou zal overeenkomen. Heb je in je leven een vreugdevolle en overvloedige oogst door mijn werk te ervaren? Is die overvloedig en vruchtbaar? Neem jezelf onder de loep. Je hebt jarenlang gezwoegd om mijnentwil, maar heeft het je ooit iets opgeleverd? Heb je iets veranderd of verkregen? Word je in ruil voor je ervaren van moeilijkheden als Petrus die gekruisigd werd, of als Paulus die getroffen werd en een groot licht ontving? Je zou je daar bewust van moeten zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het wezen en de identiteit van de mens


332  Hebben jullie nog steeds niet veel gekregen van God?

1 Hoewel Job de beproevingen van Jehova onderging, was hij slechts een rechtvaardig man die Jehova vereerde. Ondanks dat hij deze beproevingen onderging, klaagde hij niet over Jehova en koesterde hij zijn treffen met Hem. Niet alleen koesteren mensen tegenwoordig de aanwezigheid van Jehova niet, zij verwerpen Zijn verschijning, verafschuwen die, klagen erover en bespotten die. Hebben jullie niet heel wat verkregen? Was jullie lijden echt zo groot? Hebben jullie niet meer geluk gehad dan Maria en Jacobus? En was jullie weerstand werkelijk zo triviaal? Kan het zo zijn dat wat ik van jullie heb geëist en wat ik van jullie vroeg te groot en te veel is geweest?

2 Mijn toorn werd alleen losgelaten op die Israëlieten die mij weerstonden, niet rechtstreeks op jullie. Wat jullie hebben verkregen is slechts mijn genadeloos oordeel en openbaringen evenals meedogenloos vurige loutering. Desondanks blijven mensen mij weerstaan en bestrijden en dit doen ze zonder een greintje onderwerping. Er zijn zelfs mensen die afstand van mij nemen en mij ontkennen; dat soort mens is niets beter dan de stam van Korach en Datan die zich verzette tegen Mozes. De harten van mensen zijn te zeer versteend en hun natuur is te koppig. Ze veranderen hun oude gewoontes nooit. Hoe kunnen mensen met dit soort gezindheid weten dat ze honderdmaal meer geluk hebben gehad dan Job?

3 Hoe kunnen zij zich realiseren dat wat zij genieten zegeningen zijn die door de eeuwen heen amper zijn vertoond, die niemand eerder heeft genoten? Hoe kan het geweten van mensen dit soort zegeningen voelen, zegeningen die een straf bevatten? Het enige wat ik van jullie vraag is dat jullie een rolmodel voor mijn werk zijn, getuigen van mijn gehele gezindheid en al mijn handelingen, zodat jullie bevrijd kunnen worden van de kwellingen van Satan. Maar de mensen worden altijd afgestoten door mijn werk en staan er bewust vijandig tegenover. Hoe kunnen zulke mensen mij er niet toe aanzetten de wetten van Israël terug te brengen en de toorn die ik over Israël afriep over hen af te roepen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat verstaan jullie onder zegeningen?


334  Is Gods incarnatie een simpel ding?

Vers 1

Voor de mens was God de Geest die ze niet konden aanraken of zien.

Vanwege Gods drie fasen van werk op aarde,

de schepping, verlossing en vernietiging,

verschijnt Hij op verschillende tijden om onder de mensen te werken.



Voor-refrein 1

Zijn eerste komst was in het Tijdperk van Verlossing.

Hij kwam uiteraard in een Joodse familie.

God werkte Zelf om Zijn geïncarneerde vlees te gebruiken

als een zondoffer in Zijn verlossingswerk.



Refrein 1

In het Tijdperk van Genade zagen de Joden God dus als eerste.

Dat was de eerste keer dat God werkte in het vlees.

In het Tijdperk van Genade zagen de Joden God dus als eerste.

Dat was de eerste keer dat God werkte in het vlees.



Vers 2

In het Tijdperk van het Koninkrijk is Gods werk overwinnen en vervolmaken.

Dus Hij doet opnieuw herderswerk in het vlees.

In de eerste fase was Hij de ontastbare Geest.

In de laatste twee is de Geest in het vlees gekomen.



Voor-refrein 2

God wordt dus opnieuw een mens in de ogen van de mens

en Hij voelt niet en ziet er niet uit als God.

De mens heeft God gezien als man en als vrouw,

wat wonderbaarlijk en onbegrijpelijk is voor hem.



Refrein 2

Keer op keer verbrijzelt Gods ongelofelijke werk

oude opvattingen en iedereen staat versteld.

Keer op keer verbrijzelt Gods ongelofelijke werk

oude opvattingen.



Brug

God is niet slechts de Heilige Geest,

de zevenvoudig versterkte of alomvattende Geest,

maar ook een gewoon persoon.

Hij kan mannelijk of vrouwelijk worden.

Beide incarnaties zijn geboren uit mensen,

maar Ze zijn niet waarlijk gelijk.

Eén werd verwekt door de Heilige Geest,

de ander is geboren uit een mens, maar afkomstig uit de Geest.



Outro

Beiden doen als geïncarneerd vlees het werk van God de Vader,

maar één deed het werk van verlossing, de ander van overwinning.

Beiden vertegenwoordigen God de Vader,

maar één is de Verlosser met genade en liefde,

de ander brengt rechtvaardigheid met toorn en oordeel.

Eén is de Bevelhebber van het verlossingswerk,

de ander is de rechtvaardige God die overwint.

Beiden doen als geïncarneerd vlees het werk van God de Vader,

beiden doen het werk van God de Vader, de Vader.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat is jouw begrip van God?


335  Is God zo simpel als je zegt?

1 Mensen hebben al deze vele jaren niet alleen de Geest en niet alleen een mens gezien, een mannelijke, maar ook veel dingen die niet stroken met de opvattingen van de mens, daarom kunnen ze mij nooit helemaal doorgronden. Ze blijven half geloven en half aan mij twijfelen, alsof ik besta en toch ook een fantasievolle droom ben. Daarom weten mensen tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat God is. Kun je mij echt in één simpele zin beschrijven? Durf je werkelijk te zeggen “Jezus is niemand anders dan God en God is niemand anders dan Jezus”? Waag je werkelijk te stellen “God is niemand anders dan de Geest en de Geest is niemand anders dan God”? Zeg je gerust “God is gewoon een persoon die met vlees is bekleed”? Heb je echt de moed om te beweren “De beeltenis van Jezus is simpelweg de grote beeltenis van God”? Ben je in staat om Gods gezindheid en beeltenis volledig te verklaren op basis van je gave om woorden te spreken

2 Welnu, weet je echt wat God is? Is God een mens? Is God een Geest? Is God werkelijk een man? Kan alleen Jezus het werk volbrengen wat ik wil doen? Als je slechts een van de bovenstaande opties kiest om mijn wezen te beschrijven, zou je een zeer onwetende trouwe gelovige zijn. Als ik slechts één keer werk als geïncarneerd vlees, kunnen jullie mij dan afbakenen? Kun je mij werkelijk volkomen begrijpen met één blik? Kun je mij werkelijk volledig beschrijven op basis van wat je tijdens je leven hebt gezien? En als ik in mijn twee incarnaties vergelijkbaar werk doe, hoe zouden jullie mij dan zien? Zouden jullie mij voor altijd aan het kruis genageld laten? Kan God zo simpel zijn als je zegt?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat is jouw begrip van God?


336  Zijn jullie echt overtuigd dat jullie getuigen van God kunnen zijn?

Hoewel jullie geloof zeer oprecht is, kan niemand onder jullie mij volkomen verklaren. Niemand onder jullie kan volledig getuigen van de werkelijkheden die jullie zien. De meesten van jullie nemen jullie plichten op dit moment niet zo nauw, jagen in plaats daarvan dingen van het vlees na, verzadigen het vlees en genieten gulzig van het vlees. Jullie bezitten maar weinig waarheid. Hoe kunnen jullie dan getuigen van alles wat jullie gezien hebben? Zijn jullie echt overtuigd dat jullie mijn getuige kunnen zijn? Als je op een dag niet kunt getuigen van alles wat je vandaag hebt gezien, dan zul je de functie van een geschapen wezen verloren hebben. Je bestaan zal dan geen enkele betekenis hebben. Je bent dan onwaardig om een mens te zijn. Je kunt zelfs stellen dat je dan geen mens bent! Ik heb oneindig veel werk ten behoeve van jullie gedaan. Maar omdat je momenteel niets leert, niets weet en voor niets werkt, staar je voor je uit, ben je sprakeloos en volslagen nutteloos wanneer ik mijn werk moet uitbreiden. Maakt dat je niet tot een zondaar van alle tijden? Wanneer die tijd komt, zou je dan niet de diepste spijt voelen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat is jouw begrip van God?


337  De originele mensen waren levende wezens met een ziel

Couplet 1

In het begin schiep God de mensheid.

Hij schiep de voorouder van de mensheid, Adam,

tastbaar, volledig gevormd en boordevol levenskracht.

Adam heeft Gods glorie rondom hem.

En toen schiep God de eerste vrouw, Eva.

Hij maakte haar uit de rib van Adam.

Zij is ook de voorouder van de hele mensheid.

En zo was de mens gevuld met Zijn adem en vol van Zijn glorie.

Oh wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, toen God Adam schiep.

Oh wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, toen God Eva schiep.

Ze waren de voorouders, haar pure en waardevolle schat.

Ze waren man en vrouw, levende wezens met een ziel.



Couplet 2

God maakte Adam met de hand en vol van glorie en leven.

Een tastbare perfectie was hij, een wezen met een ziel,

een wezen met een adem, de representatie van Gods beeld.

Eva was de tweede met adem gemaakt door God,

vol van leven en bedeeld met Gods glorie,

gevormd uit Adam met hetzelfde beeld van God,

een levend wezen met botten, vlees en een ziel.

Oh wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, toen God Adam schiep.

Oh wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, toen God Eva schiep.

Ze waren de voorouders, haar pure en waardevolle schat.

Ze waren man en vrouw, levende wezens met een ziel.

Oh wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag, toen God Adam schiep.

(toen God Adam schiep.)

Oh wat een heerlijke dag, wat een heerlijke dag,

wat een heerlijke dag, toen God Eva schiep (Eva schiep).

Ze waren de voorouders, haar pure en waardevolle schat.

Ze waren man en vrouw, levende wezens met een ziel.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat het betekent om een echt persoon te zijn


338  De mens is gestopt te zijn wat God wil

Vers 1

Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd

tot waar ze vandaag zijn.

Maar de mensheid van Gods originele schepping

is al lang in verval verzonken.



Vers 2

Mensen geloven niet in Gods bestaan,

en verwelkomen Zijn komst niet, en verwelkomen Zijn komst niet.

Zij gaan onwillig akkoord met Zijn verzoeken,

delen niet echt hun blijdschap, en pijn met Hem.

Aangezien mensen God als ondoorgrondelijk zien,

doen ze alsof ze glimlachen naar Hem,

tonen Hem een kruiperige houding,

omdat ze Gods werk en wil niet kennen.

Mensen zijn niet langer wat God wil.

Ze verdienen de naam ‘mens’ niet.

Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen,

wandelende lijken die Satan behuizen.



Vers 3

God zal eerlijk zeggen wanneer de dag komt

dat eender wie Hem aanbidt, wie Hem aanbidt

minder zal lijden dan jij zal moeten lijden.

Omdat jouw geloof minder is dan Job of de farizeeën,

en dus, als de dag van vuur neerdaalt,

zal jij ernstiger lijden

dan de farizeeën, en leiders die tegenover Mozes stonden,

en Sodom toen het werd vernield.

Mensen zijn niet langer wat God wil.

Ze verdienen de naam ‘mens’ niet.

Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen,

wandelende lijken die Satan behuizen.

Mensen zijn niet langer wat God wil.

Ze verdienen de naam ‘mens’ niet.

Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen,

wandelende lijken die Satan behuizen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat het betekent om een echt persoon te zijn


339  Is de wereld jouw rustplaats?

1 Zijn degenen die buiten mijn woord leven, op de vlucht voor het lijden van beproeving, niet allemaal aan het zwerven door de wereld? Ze lijken op herfstbladeren die hier en daar fladderen, zonder rustplaats, laat staan mijn woorden van troost. Hoewel mijn tuchtiging en raffinage hen niet volgen, zijn het dan geen bedelaars die van plaats naar plaats rondzwerven, dwalend door de straten buiten het koninkrijk der hemelen? Is de wereld echt jouw plek van rust? Kun je echt, door mijn tuchtiging te vermijden, de flauwste glimlach van voldoening van de wereld krijgen? Kun je echt je vluchtig genot gebruiken om de leegte in je hart te bedekken die niet verborgen kan worden?

2 Je kunt iedereen in jouw familie voor de gek houden, maar je kunt mij nooit voor de gek houden. Omdat jouw geloof te gering is, ben je tot op de dag van vandaag nog steeds machteloos om iets van de geneugten te vinden die het leven te bieden heeft. Ik dring er bij je op aan: het is beter om de helft van je leven om mijnentwil oprecht door te brengen dan je gehele leven in middelmatigheid en druk werkend voor het vlees, al het leed verdurend dat een mens nauwelijks kan verdragen. Welk doel dient het om jezelf zo te koesteren en te vluchten voor mijn tuchtiging? Welk doel dient het om jezelf te verbergen voor mijn tijdelijke tuchtiging alleen om een eeuwigheid van schaamte te oogsten, een eeuwigheid van tuchtiging? Kun je echt, door mijn tuchtiging te vermijden, de flauwste glimlach van voldoening van de wereld krijgen? Is de wereld echt jouw plek van rust?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat het betekent om een echt persoon te zijn


340  De verachtelijke bedoelingen achter het geloof van de mens in God

Vocale begeleiding: Mijn daden zijn groter in aantal dan de zandkorrels van het strand, en mijn wijsheid is groter dan die van al de zonen van Salomo, toch zien mensen mij alleen als een arts met weinig aanzien en een onbekende leraar van mensen!

1 Zoveel mensen geloven in mij alleen maar zodat ik hen zou kunnen genezen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar zodat ik mijn krachten zou kunnen gebruiken om onreine geesten uit hun lichaam te verdrijven. En zoveel mensen geloven in mij alleen maar om wellicht vrede en vreugde van mij te kunnen ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar om grotere materiële rijkdom van mij te eisen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar om dit leven in vrede door te brengen en om veilig en gezond te zijn in de toekomstige wereld. Zoveel mensen geloven in mij om het lijden van de hel te vermijden en de zegeningen van de hemel te ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij enkel vanwege tijdelijke troost, zonder ernaar te streven in de komende wereld iets te bereiken.

2 Toen ik mijn woede over de mensheid bracht en alle vreugde en vrede terugnam die deze eens bezat, begon de mens te twijfelen. Toen ik de mens het lijden van de hel gaf en de zegeningen van de hemel terugeiste, veranderde de schaamte van de mens in kwaadheid. Toen de mens mij vroeg om hem te genezen, besteedde ik geen aandacht aan hem en voelde ik een afkeer jegens hem. De mens ging ver weg van mij en zocht daarvoor in de plaats de weg van kwaadaardige geneeskunde en tovenarij. Toen ik alles wegnam wat de mensen van mij hadden geëist, verdween iedereen spoorloos. Dus zeg ik dat de mens geloof in mij heeft, omdat ik te veel genade schenk, en er veel te veel is om te verkrijgen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat weet jij over het geloof?


341  Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens

Vers 1

God schenkt je leven, het is een geschenk dat je van Hem ontvangt.

En dus is het jouw plicht om getuigenis te geven voor Hem.

God geeft jou Zijn glorie, de Israëlieten hadden Zijn leven niet.

En dus moet jij je leven en jeugd aan Hem wijden.

Je hebt Gods glorie, dus moet jij getuigenis geven voor God.

Dat is voorbestemd.



Vers 2

Het is jouw geluk dat aan jou Gods glorie gegeven is.

En dus is het jouw plicht om over Zijn glorie te getuigen.

Als je alleen in God gelooft om zegeningen te krijgen,

zal Zijn werk niet betekenisvol zijn, en zal jij je plicht niet vervullen.

Je hebt Gods glorie, dus moet jij getuigenis geven voor God.

Dat is voorbestemd.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat weet jij over het geloof?


342  Gods enige wens

Vers 1

De glorie van Jehova, de verlossing van Jezus,

en alle daden van God vandaag, zijn wat je ziet vandaag.

De woorden van Gods Geest heb je gehoord,

Zijn wijsheid en Zijn wonder,

Zijn gezindheid heb je gekend,

Zijn managementplan is je verteld.

Ook al ben jij in de laatste dagen geboren,

begrijp je wat het verleden is,

beleef je wat vandaag is,

wat volbracht is door Gods hand.

Gods eis is redelijk

want Hij heeft veel gegeven, veel meer dan je van Hem gezien hebt.

Geef getuigenis voor God tot de heiligen van alle eeuwen,

dat is de enige wens van het hart van Hem,

dat is de enige wens van het hart van Hem.



Vers 2

Wat je gezien hebt, is niet zomaar

een liefhebbende God, maar een rechtvaardige.

Je hebt gezien hoe wonderlijk Gods werk is,

Zijn toorn gekend, Zijn majesteit.

Je hebt ook geweten dat God ooit

Zijn enorme woede heeft losgelaten op het huis van Israël,

op deze dag, is het naar jou gekomen.

Ook al ben jij in de laatste dagen geboren,

begrijp je wat het verleden is,

beleef je wat vandaag is,

wat volbracht is door Gods hand.

Gods eis is redelijk want Hij heeft veel gegeven,

veel meer dan je van Hem gezien hebt.

Geef getuigenis voor God tot de heiligen van alle eeuwen,

dat is de enige wens van het hart van Hem,

dat is de enige wens van het hart van Hem.



Vers 3

Je hebt Gods mysteries beter beseft dan Jesaja en Johannes.

Je hebt Zijn lieftalligheid meer gekend dan alle eerdere heiligen.

Je ontvangt niet zomaar de waarheid van God, Zijn weg, en Zijn leven,

maar visie en revelatie grootser dan wat Johannes ontving.

Ook al ben jij in de laatste dagen geboren,

begrijp je wat het verleden is,

beleef je wat vandaag is,

wat volbracht is door Gods hand.

Gods eis is redelijk want Hij heeft veel gegeven,

veel meer dan je van Hem gezien hebt.

Geef getuigenis voor God tot de heiligen van alle eeuwen,

dat is de enige wens van het hart van Hem,

dat is de enige wens van het hart van Hem.



Vers 4

Je hebt meer mysteries begrepen,

Gods ware gelaat gezien.

Je hebt meer van Gods oordelen ontvangen,

meer van Zijn rechtvaardigheid gekend.

Ook al ben jij in de laatste dagen geboren,

begrijp je wat het verleden is,

beleef je wat vandaag is,

wat volbracht is door Gods hand.

Gods eis is redelijk

want Hij heeft veel gegeven, veel meer dan je van Hem gezien hebt.

Geef getuigenis voor God tot de heiligen van alle eeuwen,

dat is de enige wens van het hart van Hem,

dat is de enige wens van het hart van Hem.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat weet jij over het geloof?


343  Ken je het doel en de betekenis van Gods werk?

1 Weet je werkelijk waarom je in mij gelooft? Ken je echt het doel en de betekenis van mijn werk? Ken je je plicht echt? Ken je mijn getuigenis echt? Als je slechts in mij gelooft, maar mijn glorie noch mijn getuigenis kunnen in jou ontwaard worden, dan heb ik je lang geleden al verworpen. Wat degenen betreft die alles weten, zij zijn zelfs nog meer een doorn in mijn oog, en in mijn huis zijn ze slechts een struikelblok. Ze zijn het kaf dat volledig van het koren van mijn werk moet worden gescheiden, zonder enige functie en zonder enig gewicht; ik heb ze lange tijd verafschuwd.

2 Wat hen betreft die geen getuigenis hebben, op hen is mijn boosheid voortdurend gericht en mijn roede is nooit van hen geweken. Ik heb ze al lang geleden overgedragen in de handen van de boze en ze hebben geen enkele van mijn zegeningen. Op die dag zal hun straf veel pijnlijker zijn dan die van dwaze vrouwen. Nu doe ik alleen het werk dat mijn plicht is om te doen; ik zal alle tarwe in bundels binden, samen met het kaf. Dit is nu mijn werk. Het kaf zal van het koren worden gescheiden wanneer de tijd voor mij daar is, dan zullen de tarwekorrels in het pakhuis worden verzameld, en het kaf dat van het koren gescheiden is, zal in het vuur worden geplaatst om tot stof te worden verbrand.

3 Mijn werk is nu alleen om alle mensen in bundels te binden, dat wil zeggen om ze volledig te overwinnen. Dan zal ik beginnen met de scheiding om het einde van alle mensen te openbaren. Dus je zou moeten weten hoe je mij nu tevreden zou moeten stellen en hoe je op het juiste pad zou moeten komen aangaande je geloof in mij. Wat ik nu zoek is je loyaliteit en gehoorzaamheid, je liefde en getuigenis. Zelfs als je op dit moment niet weet wat een getuigenis is of wat liefde is, zou je alles van jou tot mij moeten brengen, en de enige schatten die je hebt aan mij overdragen: je loyaliteit en gehoorzaamheid.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat weet jij over het geloof?


344  Je plicht als een gelovige is om getuigenis te geven voor God

1 Je moet weten dat het bewijs van mijn vernietiging van Satan ligt in de loyaliteit en gehoorzaamheid van de mens, evenals het bewijs van mijn volledige overwinning van de mens. De plicht van je geloof in mij is om van mij te getuigen, om loyaal te zijn aan mij en niemand anders, en om tot het einde gehoorzaam te zijn. Hoe kun je voor mij getuigen, voordat ik aan de volgende stap van mijn werk begin? Hoe zul je loyaal en gehoorzaam zijn aan mij? Wijd je al je loyaliteit aan je functie of geef je gewoon op? Zou je je liever aan mijn schikking onderwerpen of halverwege vluchten om mijn tuchtiging te vermijden? Ik tuchtig je zodat je voor mij getuigt en loyaal en gehoorzaam bent aan mij.

2 De huidige tuchtiging is om de volgende stap van mijn werk te ontvouwen en om het werk ongehinderd door te laten gaan. Daarom spoor ik je aan om wijs te zijn en niet je leven of de betekenis van je bestaan te behandelen als waardeloos zand. Kun je precies weten wat mijn toekomstige werk zal zijn? Weet je hoe ik de komende tijd zal werken en hoe mijn werk zal verlopen? Je zou de betekenis van je ervaring betreffende mijn werk moeten kennen, en bovendien, de betekenis van je geloof in mij. Inderdaad, ik ben gekomen om dit tijdperk tot een einde te brengen. Dat is waar, maar bovendien moet je weten dat ik een nieuw tijdperk ga beginnen, nieuw werk ga beginnen en vooral het evangelie van het koninkrijk ga verspreiden.

3 Dus je moet weten dat het werk nu alleen is om een tijdperk te beginnen en om in de komende tijd de basis te leggen voor het verspreiden van het evangelie en in de toekomst het tijdperk ten einde te brengen. Mijn werk is niet zo eenvoudig als je denkt, en het is evenmin waardeloos of zinloos zoals je misschien gelooft. Daarom moet ik nog steeds tegen je zeggen: je behoort je leven te geven aan mijn werk, en bovendien zou je je moeten wijden aan mijn glorie. Verder, je getuigenis voor mij is datgene waar ik lang op heb gewacht, en nog meer heb ik ernaar verlangd dat je mijn evangelie verspreidt. Je behoort te weten wat er in mijn hart leeft.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat weet jij over het geloof?


345  Gods schepping moet Zijn gezag gehoorzamen

1 Ik ben een vuur dat alles verwoest en ik duld geen belediging. Omdat mensen allemaal door mij zijn geschapen, moeten ze gehoorzamen wat ik ook maar zeg en doe, en mogen ze niet in opstand komen. Mensen hebben het recht niet om zich met mijn werk te bemoeien, laat staan dat ze bevoegd zijn om te analyseren wat goed en fout is in mijn werk en woorden. Ik ben de Heer van de schepping, en de schepsels moeten alles wat ik vereis bereiken met een hart vol eerbied voor mij; ze moeten niet proberen met mij te redeneren en moeten zich vooral niet verzetten. Met mijn gezag heers ik over mijn mensen, en allen die onderdeel vormen van mijn schepping moeten zich onderwerpen aan mijn gezag.

2 Hoewel jullie tegenwoordig vrijmoedig en aanmatigend zijn tegenover mij, hoewel jullie ongehoorzaam zijn aan de woorden waarmee ik jullie onderricht en geen angst kennen, beantwoord ik jullie opstandigheid alleen maar met verdraagzaamheid. Ik zal niet in een driftbui uitbarsten en mijn werk aantasten omdat minuscule, onbeduidende maden het vuil in de mestvaalt hebben omgewoeld. Ik gedoog het voortdurende bestaan van alles waarvan ik walg en alle dingen die ik verafschuw omwille van de wil van mijn Vader, en dat zal ik doen tot mijn uitspraken compleet zijn, tot mijn allerlaatste moment.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wanneer vallende bladeren terugkeren naar hun wortels, zul je spijt krijgen van al het kwaad dat je hebt gedaan


346  Oordeel van de laatste dagen is het werk van het beëindigen van het tijdperk

Vers 1

De laatste dagen zijn niet als het Tijdperk van Genade of Wet,

het is werk buiten Israël, en onder de heidenen.

Het is het overwinnen van hen voor de troon van God,

zodat Zijn glorie het universum kan vullen,

zodat schepsels op aarde Gods glorie door kunnen geven

aan alle naties en generaties,

zodat alle schepsels in hemel en aard’

Gods glorie op aarde kunnen zien.



Refrein

Het werk in de laatste dagen is het overwinnen.

De laatste dagen zijn het eind van het tijdperk,

het einde van Gods managementplan van zesduizend jaar,

en het einde van de vele lange jaren van lijden van de mens op aard’.



Vers 2

Het werk van de laatste dagen is niet om de mens op aarde te leiden,

of hen allen een nieuw tijdperk binnen te brengen.

De mens leeft niet verder; dat heeft toch geen zin

voor Gods managementplan of het bestaan van de mens.

Gods werk duurt slechts zesduizend jaren lang.

De greep van de boze zal niet meer zijn.



Refrein

Het werk in de laatste dagen is het overwinnen.

De laatste dagen zijn het eind van het tijdperk,

het einde van Gods managementplan van zesduizend jaar,

en het einde van de vele lange jaren van lijden van de mens op aard’.



Brug

De tijd is daar, God zal Satan verslaan.

Hij neemt Zijn glorie terug, elke ziel die Hem behoort,

zodat die bedroefde zielen aan het lijden ontkomen.

Dit voltooit Zijn werk op aard’.



Vers 3

God zal niet nogmaals incarneren op aard’,

noch zal Zijn Geest weer werken op aarde.

Hij doet slechts één ding: Hij herschept de mens,

een mensheid die heilig is, Zijn getrouwe stad op aarde.



Refrein

Het werk in de laatste dagen is het overwinnen.

De laatste dagen zijn het eind van het tijdperk,

het einde van Gods managementplan van zesduizend jaar,

en het einde van de vele lange jaren van lijden van de mens op aard’

op aard’, op aard’, op aard’.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Niemand die van vlees en bloed is kan ontsnappen aan de dag van toorn


347  Zij die gewonnen worden door God zullen eeuwige zegeningen genieten

1 Mijn werk duurt niet meer dan zesduizend jaar en ik heb beloofd dat de controle van de boze over de mens zich niet zou uitstrekken tot meer dan zesduizend jaar. En de tijd is dus op. Ik ga niet langer door en stel het niet langer uit: Tijdens de laatste dagen zal ik Satan verslaan, al mijn glorie terugvorderen en al de zielen die op aarde aan mij toebehoren terugeisen, zodat deze bedroefde zielen zullen ontsnappen aan de zee van lijden en aldus zal mijn gehele werk op aarde worden voltooid. Vanaf deze dag zal ik nooit meer vlees worden op aarde en zal mijn allesbeheersende Geest nooit meer op aarde werken. Ik zal nog maar een ding op aarde doen: ik zal de mensheid herstellen, een mensheid die heilig is en die mijn trouwe stad op aarde vormt.

2 Maar weet dat ik niet de gehele aarde zal vernietigen, noch zal ik de gehele mensheid vernietigen. Ik behoud dat overgebleven derde deel – het derde deel dat mij liefheeft en grondig door mij is overwonnen, en ik zal er voor zorgen dat dit derde deel vruchtbaar is en zich zal vermenigvuldigen op aarde, net zoals de Israëlieten dit deden onder de wet; ik zal hen voeden met overvloedige aantallen schapen en vee en alle rijkdommen van de aarde. Deze mensheid zal voor altijd bij mij blijven. Dit is echter niet de betreurenswaardige, vuile mensheid van vandaag, maar een mensheid die de verzameling vormt van allen die door mij zijn gewonnen. Zo’n mensheid zal niet door Satan worden beschadigd, verstoord of belegerd, en zal de enige mensheid zijn die op aarde bestaat nadat ik over Satan heb getriomfeerd. Het is de mensheid die vandaag door mij is overwonnen en mijn belofte heeft ontvangen.

3 De mensheid die tijdens de laatste dagen is overwonnen is ook de mensheid die zal worden gespaard en mijn eeuwige zegeningen zal ontvangen. Dit zal het enige bewijs zijn van mijn triomf over Satan, en de enige buit die ik overhoud aan mijn strijd met Satan. Deze oorlogsbuit wordt door mij van Satans domein gered en vormt de enige kristallisatie en vrucht van mijn zesduizendjarige managementplan. Ze komen uit elk land en denominatie en uit elke plek en elk land uit het universum. Ze zijn afkomstig uit verschillende rassen, spreken verschillende talen en hebben verschillende gewoonten en huidskleuren. Ze zijn verspreid over elk land en elke denominatie van de aardbol en zijn zelfs te vinden in elke uithoek van de wereld. Uiteindelijk zullen ze samenkomen om een complete mensheid te vormen, een verzameling van mensen die onbereikbaar is voor de machten van Satan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Niemand die van vlees en bloed is kan ontsnappen aan de dag van toorn


348  Jullie woorden en daden zijn vuil in Gods ogen

1 Ik heb op deze manier onder jullie gewerkt en gesproken, ik heb zoveel energie besteed en moeite gedaan, maar wanneer hebben jullie ooit geluisterd naar wat ik jullie duidelijk vertel? Waar hebben jullie je voor mij, de Almachtige, neergebogen? Waarom behandelen jullie mij op deze manier? Waarom wekt alles wat jullie doen en zeggen mijn woede op? Weten jullie niet dat jullie reeds door de ogen van mij werden gezien toen jullie mijn offergaven stalen en mijn bezittingen begeerden? Weten jullie niet dat toen jullie mijn offergaven stalen, jullie dat voor het altaar deden waarop offergaven worden aangeboden? Hoe kunnen jullie geloven dat jullie slim genoeg zijn om mij op deze manier te bedriegen? Hoe kan mijn toorn jullie gruwelijke zonden negeren? Hoe kan mijn razende woede jullie kwade praktijken laten passeren? Hoe zouden jullie kwade praktijken en kwade woorden kunnen ontsnappen aan mijn tuchtiging?

2 In de ogen van mij, de Almachtige, zijn jullie woorden en daden smerig. De ogen van mij, de Almachtige, zien jullie onrechtvaardigheid als onverbiddelijke tuchtiging. Hoe zou ik mijn rechtvaardige tuchtiging en veroordeling van jullie kunnen stoppen? Omdat jullie het zijn die mij dit aandoen, mij droevig en toornig maken, hoe zou ik jullie kunnen laten ontsnappen aan mijn handen en afstand doen van de dag dat ik jullie tuchtig en vervloek? Weten jullie niet dat jullie mij al lang ziedend hebben gemaakt en jullie reeds lang mijn geduld op de proef hebben gesteld? Weten jullie niet dat jullie mijn vlees al lang hebben verscheurd? Ik heb het tot nu toe verdragen, zodanig dat ik nu mijn woede de vrije loop geef en niet meer tolerant ben ten opzichte van jullie. Hoe kunnen jullie vandaag zo hard en onbuigzaam blijven, zodat het lijkt alsof er eelt op jullie hart is gegroeid? Hoe kan het kwaad dat jullie vandaag verrichten ontsnappen aan de dag van toorn die zal volgen op mijn vertrek van de aarde?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Niemand die van vlees en bloed is kan ontsnappen aan de dag van toorn


349  De betekenis van Gods naam

Vocale begeleiding: In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatieve betekenis: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk.

1 Hoewel Jehova, Jezus, en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de verschillende tijdperken van mijn managementplan aan en ze vertegenwoordigen mij niet in mijn volledigheid. De namen waar mensen op aarde mij mee noemen, kunnen niet duidelijk mijn volledige gezindheid en alles wat ik ben tot uitdrukking brengen. Het zijn slechts verschillende namen waarmee ik in de verschillende tijdperken word genoemd. En zo zal mijn naam wanneer de eindtijd – de tijd van de laatste dagen – aanbreekt, opnieuw veranderen. Ik zal niet Jehova of Jezus worden genoemd, laat staan de Messias, maar ik zal de indrukwekkende Almachtige God Zelf worden genoemd, en onder deze naam zal ik het gehele tijdperk tot een einde voeren.

2 Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie.

3 De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. Absoluut iedereen, absoluut alles zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd.

4 Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben, dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar in de laatste dagen word ik ook het vuur van de zon dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dat is mijn werk van de laatste dagen.

5 Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en het vlammende vuur. Dit is zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser – ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’


350  Hoe zou de mens ‘de Heer Jezus de Redder’ uit de hemel kunnen zien neerdalen?

1 Als de mens me altijd Jezus Christus noemt, maar niet weet dat ik tijdens de laatste dagen een nieuw tijdperk heb laten beginnen, en ben begonnen met nieuw werk en als de mensen altijd geobsedeerd uitkijken naar de komst van Jezus de Redder, zal ik deze mensen beschouwen als mensen die niet in mij geloven. Het zijn mensen die mij niet kennen, en hun geloof in mij is een schijnvertoning. Zouden zulke mensen de getuige kunnen zijn van de komst van Jezus de Redder uit de hemel? Ze kijken niet uit naar mijn komst, maar naar de komst van de Koning van de Joden. Zij verlangen er niet naar dat ik deze onzuivere oude wereld vernietig, maar verlangen in plaats daarvan naar de wederkomst van Jezus, waarna zij zullen worden gered; zij kijken ernaar uit dat Jezus nogmaals de hele mensheid verlost uit dit bezoedelde en onrechtvaardige land. Hoe kunnen deze mensen de mensen worden die mijn werk in de laatste dagen tot vervolmaking brengen?

2 De verlangens van de mens kunnen mijn wensen niet vervullen en mijn werk niet uitvoeren, want de mens bewondert en koestert slechts het werk dat ik eerder heb gedaan en heeft er geen idee van dat ik de God Zelf ben die altijd nieuw en nooit oud is. De mens weet slechts dat ik Jehova ben, en Jezus, en heeft er geen benul van dat ik de laatste ben, de Ene die de mensheid zal beëindigen. Het enige waarnaar de mens hunkert en wat de mens weet, is wat bestaat in zijn eigen beleving en denkbeelden, en is slechts wat hij kan zien met zijn eigen ogen. Dat is niet in overeenstemming met het werk dat ik doe, het is daar niet op afgestemd. Als mijn werk zou worden uitgevoerd volgens de ideeën van de mens, wanneer zou dat dan worden voltooid? Wanneer zou de mensheid tot rust komen? En hoe zou ik tot de zevende dag, de Sabbat, kunnen komen? Ik werk volgens mijn plan, in overeenstemming met mijn doel, en niet volgens de bedoelingen van de mens.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’


351  Gods is afgedaald te midden van een groep van overwinnaars

1 De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een witte wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, en de mens hoopt dat Hij het verlossingswerk dat Hij onder de Joden heeft gedaan opnieuw zal verrichten, medelevend en liefdevol zal zijn tegenover de mens, de zonden van de mens zal vergeven, de zonden van de mens op Zich zal nemen, zelfs al de overtredingen van de mens op Zich zal nemen en de mens zal bevrijden van de zonde.

2 Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar Zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en blijft onwetend van Hem. De mens kijkt slechts doelloos naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken.

3 De mens beseft dit niet: de heilige Redder Jezus is vol genegenheid en liefde tegenover de mens, maar hoe kon Hij dan in de ‘tempels’ vol vuil en onreine geesten werken? De mens heeft uitgekeken naar zijn komst, maar hoe kon Hij verschijnen onder de degenen die het vlees van de onrechtvaardigen eten, het bloed van de onrechtvaardigen drinken, de kleren van de onrechtvaardigen dragen, die in Hem geloven maar Hem niet kennen en Hem constant afpersen?

4 De mens weet alleen dat Jezus de Redder vol liefde en medeleven is en het zondoffer voor onze verlossing. Maar de mens heeft er geen idee van dat Hij ook God Zelf is, die vol rechtvaardigheid, majesteit en toorn is en die het oordeel, het gezag en de waardigheid vertegenwoordigt. Dus al verlangt en hunkert de mens ontzettend naar de terugkeer van de verlosser en al wordt zelfs de hemel bewogen door de gebeden van de mens, Jezus de Redder verschijnt niet aan degenen die in Hem geloven maar Hem niet kennen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’


352  God is de Heer van de hele schepping

1 Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. Absoluut iedereen, absoluut alles zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd.

2 Wanneer in de laatste dagen de Redder komt en Hij nog steeds Jezus zou worden genoemd en nogmaals in Judea zou worden geboren en Zijn werk in Judea zou doen, zou daaruit blijken dat ik alleen het volk van Israël heb geschapen en alleen het volk van Israël heb verlost en dat ik niets met de heidenen heb te maken. Zou dat niet in tegenspraak zijn met de woorden dat “ik de God ben die de hemel en de aarde en alles heeft geschapen”? Ik heb Judea verlaten en doe mijn werk onder de heidenen omdat ik niet slechts de God van het volk van Israël ben, maar de God van alle schepselen. Ik verschijn in de laatste dagen onder de heidenen omdat ik niet alleen Jehova, de God van het volk van Israël, ben, maar bovenal ook de Schepper van al mijn uitverkorenen onder de heidenen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’


353  Gods tabernakel is op de wereld gekomen

Vers 1

Als ik terugkeer, zullen landen verdeeld zijn

langs de grenzen gesteld door mijn brandend vuur.

Ik verschijn als de brandende zon, als de Heilige,

ik loop door landen als Jehova deed door Joodse stammen.

Ik zal de mens in hun leven leiden met een wolkkolom.

Ze zullen mijn glorie zien, omdat ik verschijn in heilige landen.

Ze zien mijn rechtvaardige dag en stralende verschijning,

wanneer ik op aarde regeer en mijn zonen in heerlijkheid breng, in heerlijkheid breng.



Refrein

De mens zal buigen, mijn tabernakel staat tussen hen,

opgericht op de rots van het werk dat ik vandaag doe.

Ik breek het altaar van drek en bouw een nieuwe.

In de tempel zal de mens mij dienen,

lammeren en kalveren op het altaar.

Jullie zullen de dag zien dat ik grote glorie ontvang,

dat ik de tempel afbreek en een nieuwe bouw.

Jullie zullen mijn tabernakel op aarde zien komen.

Het zal hetzelfde zijn als wanneer de mens mij ziet afdalen.



Vers 2

Ik verzamel de naties opnieuw na hun vernietiging,

ik zal mijn tempel bouwen en mijn altaar oprichten,

zodat allen kunnen offeren en mij dienen,

en zich wijden aan mijn werk in de heidense naties.

Ze zullen zijn als hedendaagse Israëlieten,

gekleed in priesterlijk gewaad en met een kroon,

die allen mijn glorie in hun midden hebben.

Mijn majesteit zweeft over hen en blijft bij hen, en blijft bij hen.



Refrein

De mens zal buigen, mijn tabernakel staat tussen hen,

opgericht op de rots van het werk dat ik vandaag doe.

Ik breek het altaar van drek en bouw een nieuwe.

In de tempel zal de mens mij dienen,

lammeren en kalveren op het altaar.

Jullie zullen de dag zien dat ik grote glorie ontvang,

dat ik de tempel afbreek en een nieuwe bouw.

Jullie zullen mijn tabernakel op aarde zien komen.

Het zal hetzelfde zijn als wanneer de mens mij ziet afdalen.



Brug

Ik zal vergelijkbaar werk doen in heidense naties

als ik heb gedaan in het land van Israël.

Want ik zal mijn werk in Israël uitbreiden

en het naar de naties verspreiden van de heidenen.



Refrein

De mens zal buigen, mijn tabernakel staat tussen hen,

opgericht op de rots van het werk dat ik vandaag doe.

Ik breek het altaar van drek en bouw een nieuwe.

In de tempel zal de mens mij dienen,

lammeren en kalveren op het altaar.

Jullie zullen de dag zien dat ik grote glorie ontvang,

dat ik de tempel afbreek en een nieuwe bouw.

Jullie zullen mijn tabernakel op aarde zien komen.

Het zal hetzelfde zijn als wanneer de mens mij ziet afdalen,

de mens mij ziet afdalen,

(de mens mij ziet afdalen, de mens mij ziet afdalen,)

de mens mij ziet afdalen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens


354  Gods naam zal worden verheerlijkt onder de heidense volken

1 De functie van mijn oordeel is om de mens beter in staat te stellen mij te gehoorzamen en de functie van mijn tuchtiging is om de mens effectiever te laten veranderen. Hoewel wat ik doe in het belang van mijn management is, heb ik nooit iets gedaan wat zonder voordeel voor de mens was. Dat is omdat ik alle naties buiten Israël net zo gehoorzaam wil maken als de Israëlieten en om ze tot echte mensen te maken, zodat ik voet aan de grond zal krijgen in de landen buiten Israël. Dit is mijn management; het is het werk dat ik volbreng onder de heidense naties.

2 Zelfs nu nog begrijpen veel mensen mijn management nog steeds niet, omdat ze geen interesse hebben in deze dingen, maar alleen geven om hun eigen toekomst en bestemmingen. Wat ik ook zeg, mensen zijn nog steeds onverschillig voor het werk dat ik doe, in plaats daarvan richten ze zich uitsluitend op hun bestemmingen in de toekomst. Hoe kan mijn werk dan worden uitgebreid, als het zo doorgaat? Hoe kan mijn evangelie over de hele wereld worden verspreid? Jullie zouden moeten weten dat, wanneer mijn werk is uitgebreid, ik jullie zal verstrooien en ik jullie zal slaan, net zoals Jehova elke stam van Israël sloeg. Dit alles zal gedaan worden om mijn evangelie over de aarde te verspreiden en om mijn werk onder de heidense volken te verspreiden, zodat mijn naam zowel door volwassenen als kinderen verhoogd kan worden en mijn heilige naam verheven kan worden in de monden van mensen uit alle stammen en naties.

3 Het is zo dat in dit laatste tijdperk mijn naam verhoogd zal worden onder de heidense volken, dat mijn daden door de heidenen zullen worden gezien, en dat zij mij de Almachtige mogen noemen vanwege mijn daden en dat mijn woorden spoedig zullen geschieden. Ik zal alle mensen laten weten dat ik niet alleen de God van de Israëlieten ben, maar ook de God van alle naties van de heidenen, zelfs degenen die ik heb vervloekt. Ik zal alle mensen laten zien dat ik de God van de hele schepping ben. Dit is mijn grootste werk, het doel van mijn werkplan voor de laatste dagen en het enige werk dat in de laatste dagen moet worden vervuld.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens


355  God observeert de woorden en daden van de mens in het verborgene

1 Wanneer ik mijn overvloed aan de mens schenk, koestert hij deze niet in zijn boezem, maar werpt deze terzijde op een plaats waar niemand deze zal opmerken. Wanneer mijn dag op de mens neerdaalt, zal hij niet langer in staat zijn mijn overvloed te ontdekken of de bittere woorden van waarheid te vinden die ik lang geleden tot hem heb gesproken. Hij zal jammeren en huilen, omdat hij de helderheid van het licht heeft verloren en in duisternis is beland. Wat jullie vandaag zien, is slechts het scherpe zwaard van mijn mond. Jullie hebben de roede niet gezien in mijn hand of de vlam waarmee ik de mens verbrand en daarom zijn jullie nog steeds hoogmoedig en onmatig in mijn aanwezigheid. Dat is waarom jullie nog steeds met mij in mijn huis vechten, en betwisten met de menselijke tong wat ik met mijn mond heb gesproken.

2 De mens vreest mij niet en hoewel hij tot op de dag van vandaag nog steeds vijandig tegenover mij is, is hij nog steeds helemaal niet bang. Jullie hebben de tong en de tanden van de onrechtvaardigen in jullie monden. Jullie woorden en daden zijn zoals die van de slang die Eva verleidde om te zondigen. Jullie eisen van elkaar oog om oog en tand om tand en jullie wedijveren in mijn aanwezigheid om positie, roem en winst voor jezelf te bewerkstelligen, maar jullie weten niet dat ik in het verborgene naar jullie woorden en daden kijk. Voordat jullie zelfs in mijn tegenwoordigheid komen, heb ik de bodem van jullie harten gepeild.

3 De mens wil altijd aan de greep van mijn hand ontsnappen en de waarneming van mijn ogen ontwijken, maar ik ben nooit weggedoken voor zijn woorden of daden. In plaats daarvan sta ik doelbewust toe dat die woorden en daden mijn ogen binnendringen, zodat ik de ongerechtigheid van de mens kan tuchtigen en een oordeel kan vellen over zijn rebellie. Zodoende blijven de verborgen woorden en daden van de mens altijd voor mijn rechterstoel, en mijn oordeel heeft de mens nooit verlaten, omdat zijn rebellie te buitensporig is. Mijn werk is om alle woorden en daden van de mens, die werden geuit en verricht in de tegenwoordigheid van mijn Geest, te verbranden en te zuiveren. Op deze manier zullen mensen, wanneer ik de aarde verlaat, nog steeds hun loyaliteit aan mij behouden en zullen ze mij nog dienen zoals mijn heilige dienaren doen in mijn werken en het mogelijk maken om mijn werk op aarde te laten doorgaan tot de dag dat het voltooid is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens


356  Geef jezelf geheel op voor Gods werk

Vers 1

Gods Geest doet nu grootse dingen.

Zijn werk onder de heidenen is gestart.

Om snel en effectief te werken,

verdeelt Hij de schepping in soorten.

Geef je hele wezen op voor al Zijn werk.

Besef al wat Hij voor je heeft gedaan.

Gebruik al je kracht, maak Zijn werk effectief.

Dit is wat je snappen moet, snappen moet.



Vers 2

Vecht niet, laat geen uitweg open, zoek geen troost.

Dit vertraagt Gods werk, bederft je toekomst,

brengt eerder vernieling dan bescherming.

Dus, zou dit dan niet dwaas van je zijn?

De dingen die je nu gulzig geniet

zijn precies wat je toekomst verpest.

Maar de pijn die je heden ondergaat

is wat je beschermt en veilig houdt.

Geef je hele wezen op voor al Zijn werk.

Besef al wat Hij voor je heeft gedaan.

Gebruik al je kracht, maak Zijn werk effectief.

Dit is wat je snappen moet, snappen moet.



Vers 3

Luister naar dit alles en snap het goed,

zodat je niet valt voor verleidingen

waaruit lastig een uitweg te vinden is,

of blundert in de dichte, zware mist,

zodat je nooit meer de zon kan zien.

Als de mist wegtrekt, is 't de dag des oordeels.

Geef je hele wezen op voor al Zijn werk.

Besef al wat Hij voor je heeft gedaan.

Gebruik al je kracht, maak Zijn werk effectief.

Dit is wat je snappen moet, snappen moet.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens


357  Wat hebben jullie God teruggegeven

Vers 1

God is bij jullie gebleven

gedurende vele seizoenen.

Hij heeft lang met jullie geleefd.

Hoeveel gemene daden zijn aan Hem ontglipt?

Jullie woorden weerklinken in Gods oren.

Miljoenen van jullie wensen zijn ontelbaar,

op Zijn altaar zijn ze geplaatst.

Maar geen toewijding, geen druppel oprechtheid

leg je op Zijn altaar.

Waar zijn de vruchten van jullie geloof?

Jullie ontvingen Gods eindeloze gratie,

Zijn hemelse mysteries gezien.

God heeft jullie de vlammen van de hemel getoond,

maar kan ’t niet opbrengen jullie te verbranden.

Hoeveel hebben jullie God teruggegeven?

Hoeveel hebben jullie Hem welwillend gegeven?



Vers 2

Voedsel dat God je gaf offer je aan Hem,

zeggend dat het jouw beloning voor hard werk is,

je hebt Hem alles gegeven wat je hebt.

Hoe komt het dat je niet weet

dat alles wat je geeft aan God, al je bijdrages

dingen zijn die je gestolen hebt van Zijn altaar.

Nu geef je ze aan God.

Bedrieg je Hem zo niet?

Hij geniet van wat er op Zijn altaar ligt,

en niet van verdiensten die je Hem geeft.

Jullie ontvingen Gods eindeloze gratie,

Zijn hemelse mysteries gezien.

God heeft jullie de vlammen van de hemel getoond,

maar kan ’t niet opbrengen jullie te verbranden.

Hoeveel hebben jullie God teruggegeven?

Hoeveel hebben jullie Hem welwillend gegeven?



Vers 3

Jullie durven God echt te bedriegen,

hoe kan Hij jullie dan echt vergeven?

Hoe kan God dit nog langer verdragen?

Hij heeft alles aan jullie gegeven.

Hij heeft alles voor jullie geopend.

Hij voorzag in jullie noden,

en Hij heeft jullie ogen geopend.

Maar jullie negeren jullie geweten en bedriegen Hem.

Jullie ontvingen Gods eindeloze gratie,

Zijn hemelse mysteries gezien.

God heeft jullie de vlammen van de hemel getoond,

maar kan ’t niet opbrengen jullie te verbranden.

Hoeveel hebben jullie God teruggegeven?

Hoeveel hebben jullie Hem welwillend gegeven?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie zijn allemaal zo laag van karakter!


358  Niemand begrijpt Gods wil

Vers 1

God heeft Zijn werk gedaan onder jullie.

Toch is er geen spoor van Gods tien procent.

De tien procent gegeven door de goddelijke,

door de zondaars opgeëist en afgepakt.

Zijn jullie niet allemaal verwijderd van God?

Ben je niet vijandig tegenover God?

Hoe kon God jouw zondige daden zien

die je gedaan hebt als iets zo dierbaars?

God heeft alles onbaatzuchtig geschonken aan jou,

dus zelfs als je lijdt, verkrijg je nog steeds

alles wat Hij je van de hemel brengt.

En toch is er zo weinig dat je geeft.

Zelfs als je een beetje geeft,

vereffen je je rekening later met God.

Je hebt God een enkel korreltje zand gegeven,

maar je vraagt om een hoop goud.

Zal jouw bijdrage dan niets opleveren?

Ben je niet gewoon onredelijk?

Het pad van vandaag komt met vloek en met oordeel,

maar weet wat God je schenkt,

of het nu oordeel of tuchtiging is,

ze voldoen aan je dringende noden, het beste voor jou.



Vers 2

Voor wie is Gods werk echt?

Kan het zijn dat het gewoon is om je neer te halen,

zodat Gods autoriteit geopenbaard wordt?

Houdt één woord van God jullie levens niet samen?

Waarom leert God jou alleen dingen via woorden,

worden Zijn woorden geen daden om je te doden?

Bestaan Gods woorden en werk gewoon om de mens neer te halen?

Doodt God willekeurig onschuldigen?

Nu, hoevelen onder jullie komen voor God

met jullie hele wezen, zoekend naar de juiste weg?

Het zijn alleen jullie lichamen voor God,

maar jullie harten zwerven ver weg.

Omdat je niet weet wat Gods werk is,

wensen velen van jullie om van Hem weg te gaan,

wensen voor het leven in het paradijs zonder oordeel.

Is dit niet wat het hart van de mens zou wensen?

God dwingt je zeker niet.

Welk pad je dan ook neemt, is jouw keuze.

Het pad van vandaag komt met vloek en met oordeel,

maar weet wat God je schenkt,

of het nu oordeel of tuchtiging is,

ze voldoen aan je dringende noden, het beste voor jou.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie zijn allemaal zo laag van karakter!


359  Wat de jeugd moet nastreven

Vers 1

Wat de jeugd niet hebben moet,

is vooroordeel en bedrog.

De jeugd moet niet handelen

op een wijze die gruwelijk en vernietigend is.

Ze moeten ambities hebben,

en streven om vooruit te gaan,

niet wanhopig zijn over hun kansen,

geloven in ’t leven, de toekomst.

De jeugd moet vastberaden zijn en zoeken naar

gerechtigheid en waarheid.

En streven naar al wat goed is,

en begrijpen wat bevorderlijk is.

Wees verantwoordelijk voor het leven.

Neem dit niet te lichtvaardig.

Neem dit niet te lichtvaardig.



Vers 2

De jeugd moet volharden in waarheid,

en zo hun leven uitputten voor God.

Ze mogen niet de waarheid ontberen,

noch ruimte geven aan valsheid, onrechtvaardigheid.

Ze moeten voor het juiste staan.

Ze moeten niet slechts meedrijven.

Ze moeten durven op te offeren,

vechten voor gerechtigheid en waarheid.

De jeugd moet vastberaden zijn en zoeken naar

gerechtigheid en waarheid.

En streven naar al wat goed is,

en begrijpen wat bevorderlijk is.

Wees verantwoordelijk voor het leven.

Neem dit niet te lichtvaardig.

Neem dit niet te lichtvaardig.



Vers 3

De jeugd moet niet toegeven

aan de onderdrukking van duistere machten.

Ze moeten de moed hebben

het belang van hun leven te veranderen.

De jeugd moet zich niet neerleggen

bij tegenslagen,

ze moeten open en eerlijk zijn,

medegelovigen vergeven.

De jeugd moet vastberaden zijn en zoeken naar

gerechtigheid en waarheid.

En streven naar al wat goed is,

en begrijpen wat bevorderlijk is.

Wees verantwoordelijk voor het leven.

Neem dit niet te lichtvaardig.

Neem dit niet te lichtvaardig.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Woorden voor jong en oud


361  Waar is jullie ware geloof?

1 Nadat de mensen van Ninevé de kwade woorden van Jehova hadden gehoord, zaten ze onmiddellijk berouwvol in zak en as. Ze waren vol angst en vrees omdat ze Zijn woorden geloofden en dus zaten ze berouwvol in zak en as. Wat betreft de mensen van vandaag, hoewel jullie ook mijn woorden geloven en, sterker nog, geloven dat Jehova vandaag de dag weer onder jullie is gekomen, is jullie houding slechts oneerbiedig, alsof jullie alleen naar de Jezus kijken die duizenden jaren geleden in Judea is geboren en die nu in jullie midden is neergedaald.

2 Ik begrijp de bedrieglijkheid die in jullie harten bestaat zeer goed: de meesten van jullie volgen mij uit nieuwsgierigheid en zijn mij gaan zoeken uit de leegte. Wanneer jullie derde wens verbrijzeld is – jullie wens voor een vredig en gelukkig leven – verdwijnt jullie nieuwsgierigheid ook. De bedrieglijkheid die in elk van jullie harten bestaat, komt aan het licht door jullie woorden en daden. Om het recht voor zijn raap te zeggen, jullie zijn gewoon nieuwsgierig naar mij, maar jullie vrezen mij niet. Jullie letten niet op je taal en nog minder oefenen jullie terughoudendheid uit in je gedrag. Wat voor geloof hebben jullie dan eigenlijk? Is dat echt?

3 Jullie gebruiken gewoon mijn woorden om je zorgen te verdrijven en je verveling te verlichten, om de resterende lege plekken in jullie leven op te vullen. Wie van jullie heeft mijn woorden in praktijk gebracht? Wie heeft er oprecht geloof? Jullie blijven roepen dat God een God is die diep in de harten van de mensen ziet, maar hoe is de God waarover jullie roepen in jullie hart met mij verenigbaar? Aangezien jullie zo roepen, waarom gedragen jullie je dan zo? Zou het kunnen dat dit de liefde is waarmee jullie me willen terugbetalen? Er is heel wat toewijding op jullie lippen, maar waar zijn jullie offers en jullie goede daden? Als jullie woorden mijn oren niet hadden bereikt, hoe kon ik jullie dan zo haten?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Woorden voor jong en oud


362  Loof God die zegevierend teruggekeerd is

Vers 1

Door 6000 jaar van Zijn werk, heeft God veel van Zijn daden getoond,

daden om Satan te verslaan en de hele mensheid te redden.

God laat alles in de hemel, alle dingen op aarde, in de zee,

Hij laat alle schepselen Zijn daden en onovertroffen kracht zien.

Door Satans nederlaag, ziet de mensheid Gods daden.

Dus loven ze Hem en verheerlijken Zijn wijsheid.

Laat alles op aarde, alles in de hemel,

alle dingen diep in de zee Hem glorie brengen, Hem glorie brengen!

Laat alles Hem loven, prijs Zijn machtige kracht.

Alle dingen prijzen al Zijn daden,

roepen Zijn heilige naam, roepen Zijn heilige naam!



Vers 2

Al die lof bewijst Satans nederlaag, het bewijs dat God Zijn vijand heeft overwonnen.

Al die lof bewijst dat Hij iedereen heeft gered,

de door Hem geschapen mensheid heeft gered.

De hele schepping brengt lof, Hij heeft Zijn vijand verslagen.

Hij komt in overwinning, Hij is de grote Koning die wint!

Laat alles op aarde, alles in de hemel,

alle dingen diep in de zee Hem glorie brengen, Hem glorie brengen!

Laat alles Hem loven, prijs Zijn machtige kracht.

Alle dingen prijzen al Zijn daden,

roepen Zijn heilige naam, roepen Zijn heilige naam!



Vers 3

Door Satans nederlaag, ziet de mensheid Gods daden.

Dus loven ze Hem en verheerlijken Zijn wijsheid.

Laat alles op aarde, alles in de hemel,

alle dingen diep in de zee Hem glorie brengen, Hem glorie brengen!

Laat alles Hem loven, prijs Zijn machtige kracht.

Alle dingen prijzen al Zijn daden, roepen Zijn heilige naam, roepen Zijn heilige naam!

Laat alles op aarde, alles in de hemel,

alle dingen diep in de zee Hem glorie brengen, Hem glorie brengen!

Laat alles Hem loven, prijs Zijn machtige kracht.

Alle dingen prijzen al Zijn daden,

roepen Zijn heilige naam, roepen Zijn heilige naam!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld


363  Al het werk van God is zeer praktisch

Couplet 1

In Gods werk drukt Hij uit wat Hij is;

Hij pijnigt Zijn hersens niet om het te formuleren.

Het werk dat Hij doet, is ’t meest actuele werk,

gebaseerd op hoe dingen veranderen,

hoe elk tijdperk zich ontwikkelt.



Couplet 2

Voor God is werk doen

als het behandelen van een ziekte met medicijnen.

Hij beschouwt Zijn werk

en zet het voort naar gelang de resultaten.

God toont veel wijsheid en kracht

volgens het werk van elke fase,

en laat ieder uit dat tijdperk

die door Hem is teruggebracht,

Zijn hele gezindheid zien.



Refrein 1

God voorziet in de behoeften van de mens

volgens Zijn werk in elk tijdperk,

gebaseerd op hoe verdorven ze zijn door Satan.

Hij heeft sinds de schepping nieuw werk gedaan,

zonder dat ooit werk is herhaald.

Satan smeedt plannen en verderft de mens,

terwijl God Zijn wijze werk uitvoert, keer op keer.



Brug

Hij heeft nooit gefaald,

is nooit gestopt met werken sinds de schepping.

Nadat Satan de mens had verdorven,

is God onder hen blijven werken

om Zijn vijand te verslaan die de mens verderft,

en deze strijd zal doorgaan tot de wereld eindigt.



Couplet 3

God brengt grote redding voor de mens

door al dit werk te doen,

hun Zijn wijsheid, gezag en almacht te laten zien.

Uiteindelijk zal Hij hun

Zijn rechtvaardige gezindheid laten zien—

de goeden belonen, de slechten straffen.

Gebaseerd op Satans complotten

gebruikt Hij Zijn wijsheid.

Hij heeft nooit gefaald in Zijn strijd met Satan.



Refrein 2

Dus God laat alles in de hemel buigen

voor Zijn gezag;

Hij laat alle dingen op aarde rusten

onder Zijn voetbank,

en Hij laat hen onder Zijn tuchtiging vallen

die mensen goddeloos binnendringen

en lastigvallen.

Vruchten van al Gods werk

zijn te danken aan Zijn wijsheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld


364  Gods wijsheid toont zich aan de hand van Satans plannen

Vers 1

Hoe verdorven de mensheid ook werd,

of hoe de slang hen ook verleidde,

Jehova had nog steeds Zijn wijsheid;

daarom heeft Hij sinds de schepping nieuw werk gedaan.

Geen van Zijn stappen zijn ooit herhaald.

Geen van Zijn stappen zijn ooit herhaald.



Refrein

God heeft Satan bevochten en is nooit verslagen.

De wijze God is nooit verslagen.

Want Hij ziet door al Satans plannen heen

en aan de hand van deze plannen toont Gods wijsheid zich.



Vers 2

Satan heeft voortdurend zijn plannen gesmeed.

De mensheid verderft en rot de hele tijd

door het werk van Satan, maar Jehova God

heeft ook voortdurend gewerkt als wijze God.

Hij heeft nooit gefaald, is nooit gestopt met Zijn werk.

Van de schepping tot nu, nooit gestopt met Zijn werk.



Refrein

God heeft Satan bevochten en is nooit verslagen.

De wijze God is nooit verslagen.

Want Hij ziet door al Satans plannen heen

en aan de hand van deze plannen toont Gods wijsheid zich.



Vers 3

In het doen van al dit werk, heeft Hij de mensheid niet alleen,

ondanks hun verdorvenheid, toegestaan om Zijn

redding te ontvangen, Zijn wijsheid, gezag,

en macht te zien, maar Hij zal hen aan het einde ook

Zijn rechtvaardige gezindheid laten zien:

om de slechten te bestraffen en de goeden te belonen.

Zijn rechtvaardige gezindheid!



Refrein

God heeft Satan bevochten en is nooit verslagen.

De wijze God is nooit verslagen.

Want Hij ziet door al Satans plannen heen

en aan de hand van deze plannen toont Gods wijsheid zich.



Brug

Hij onderwerpt alle dingen in de hemel aan Zijn gezag,

alles op aarde rust onder Zijn voeten.

De slechten, die de mens kwellen,

zullen vallen in Zijn tuchtiging.

Hemel en aarde zullen dan Zijn almacht zien, Zijn wijsheid

en zelfs nog meer echtheid!



Refrein

God heeft Satan bevochten en is nooit verslagen.

De wijze God is nooit verslagen.

Want Hij ziet door al Satans plannen heen

en aan de hand van deze plannen toont Gods wijsheid zich.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld


366  Aanvaard het oordeel van Christus van de laatste dagen om te worden gezuiverd

1 Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd.

2 Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost. Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven, van hun zonden kunnen worden bevrijd en volledig gereinigd kunnen worden en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed en voor de troon van God kunnen terugkeren. Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over titels en identiteit


367  Het doel van Gods werk van het oordeel

1 Het werk dat nu wordt gedaan heeft waarlijk als bedoeling dat mensen Satan, hun oude voorouder, verzaken. Alle oordelen door het woord zijn erop gericht de verdorven gezindheid van de mens aan de kaak te stellen en mensen inzicht te geven in de essentie van het leven. Al deze herhaalde oordelen dringen het hart van mensen binnen. Elk oordeel heeft directe gevolgen voor hun lot en is bedoeld om hun hart te verwonden. Zo kunnen ze dat alles loslaten en het leven leren kennen, deze vuile wereld en ook Gods wijsheid en almacht, alsmede deze door Satan verdorven mensheid. Hoe meer van dit soort tuchtiging en oordeel, hoe meer het hart van een mens gewond kan raken en hoe meer zijn geest kan ontwaken.

2 De geest van deze uitermate verdorven en zeer grondig misleide mensen opwekken, is het doel van een dergelijk oordeel. De mens heeft geen geest, dat wil zeggen, zijn geest is lang geleden gestorven. Hij weet niet dat de Hemel er is, weet niet dat er een God is en al helemaal niet dat hij worstelt in de afgrond van de dood. Hoe kan hij ooit weten dat hij in deze goddeloze hel op aarde leeft? Hoe kan hij ooit weten dat zijn ranzige lijk door Satans verdorvenheid in het Hades van de dood is gevallen? Hoe kan hij ooit weten dat alles op aarde al lang onherstelbaar is verwoest door de mensheid? En hoe kan hij ooit weten dat de Schepper nu op aarde is gekomen en op zoek is naar een groep verdorven mensen die Hij kan redden?

3 Zelfs nadat een mens elke mogelijke loutering en elk oordeel heeft ondergaan, raakt zijn afgestompte bewustzijn nauwelijks geprikkeld en reageert het amper. De mensheid is zo gedegenereerd! Hoewel een dergelijk oordeel als de striemende hagel uit de lucht is, is het de mens tot grote zegen. Zonder dit oordeel van mensen zou er geen resultaat zijn. Het zou dan volstrekt onmogelijk zijn om mensen uit de afgrond van ellende te redden. Zonder dit werk zou het voor mensen heel moeilijk zijn om aan Hades te ontsnappen. Hun hart is immers lang geleden gestorven en hun geest lang geleden door Satan onder de voet gelopen. Jullie zijn tot in de grootste dieptes van degeneratie gezonken. Om gered te worden, moeten jullie onverdroten worden aangesproken en onverdroten worden geoordeeld en pas dan zal dat ijskoude hart van jullie wakker worden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden


368  Oordeel en tuchtiging openbaren Gods redding

1 Vandaag oordeelt God over, tuchtigt en veroordeelt Hij jullie, maar weet dat je veroordeling bedoeld is om jezelf te leren kennen. Veroordeling, vervloeking, oordeel, tuchtiging – deze zijn allemaal bedoeld om jezelf te leren kennen, zodat je gezindheid kan veranderen en zodat je bovendien je waarde mag kennen, en zien dat alle daden van God rechtvaardig zijn en in overeenstemming met Zijn gezindheid en wat er nodig is voor Zijn werk, dat Hij werkt volgens Zijn plan voor het heil van de mens, en dat Hij de rechtvaardige God is die de mens liefheeft, de mens redt, en over de mens oordeelt en hem tuchtigt.

2 Als je alleen weet dat je een lage status hebt en dat je verdorven en ongehoorzaam bent, maar niet weet dat God Zijn heil wil openbaren door het oordeel en de tuchtiging die Hij je vandaag oplegt, dan kun je geen ervaring opdoen en ben je al helemaal niet in staat om voort te gaan. God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen, maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden. Vóór het einde van Zijn managementplan van 6000 jaar − voordat Hij het einde van elke categorie mensen openbaart − is Gods werk op aarde ten behoeve van het heil. Het is allemaal bedoeld om degenen die Hem liefhebben volledig te vervolmaken en ze aan Zijn heerschappij te onderwerpen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen


369  Gods oordeel en tuchtiging zijn om de mens te redden

1 God is op aarde komen werken om de verdorven mensheid te redden − daarin schuilt geen onwaarheid. Als dit niet zo was, dan zou Hij zeker niet komen om Zijn werk persoonlijk te doen. In het verleden was Zijn middel om redding te brengen de grootste liefde en barmhartigheid tonen, zodanig dat Hij Zich helemaal aan Satan gaf in ruil voor de hele mensheid. Vandaag staat haaks op het verleden. Vandaag komt jullie heil tot stand in de tijd van de laatste dagen, tijdens de classificatie van ieder naar zijn aard. Het middel om jullie heil te bewerkstelligen is niet liefde of barmhartigheid, maar wel tuchtiging en oordeel zodat de mens grondiger kan worden gered.

2 Alles wat jullie krijgen, is dus tuchtiging, oordeel en genadeloze klappen, maar weet dat in deze harteloze klappen geen greintje straf schuilgaat, weet dat ongeacht de hardheid van mijn woorden jullie maar door een paar woorden worden getroffen die volslagen harteloos op jullie overkomen, en weet dat ongeacht de mate van mijn toorn jullie nog steeds worden geraakt met woorden van onderricht. Ik ben er geenszins op uit om jullie iets aan te doen of ter dood te brengen. Is dit niet allemaal een feit?

3 Een rechtvaardig oordeel dient om de mens te zuiveren, harteloze loutering dient om de mens te reinigen, harde woorden of kastijding dienen allemaal om te zuiveren en het heil tot stand te brengen. Wat hebben jullie dan tegen deze tuchtiging en dit oordeel in te brengen? Hebben jullie niet van begin tot eind het heil genoten? Jullie hebben zowel de vleesgeworden God gezien als Zijn almacht en wijsheid ingezien. Jullie hebben bovendien herhaaldelijk klappen en discipline ervaren. Maar hebben jullie ook niet de hoogste genade ontvangen?

4 Zijn jullie zegeningen niet groter dan die van alle anderen? Jullie genade is overvloediger dan de luister en rijkdommen die Salomo genoot! Denk hierover na: als ik met mijn komst de bedoeling had om jullie te veroordelen en te straffen, en niet om jullie te redden, hadden jullie dagen dan zo lang kunnen duren? Als ik jullie alleen maar had willen straffen, waarom zou ik dan vlees zijn geworden en aan zo’n grote onderneming zijn begonnen? Zou ik jullie armzalige stervelingen niet kunnen straffen in de tijd die het kost om één enkel woord te uiten? Zou ik jullie nog steeds moeten vernietigen nadat ik jullie opzettelijk heb veroordeeld? Geloven jullie deze woorden van mij nog steeds niet?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen


370  Het oordeel van Gods woord is om de mens te redden

Vers 1

Hoewel ik vele woorden van tuchtiging

en oordeel heb gesproken,

zijn ze niet op jullie toegepast,

nee, niet op jullie toegepast.

Ik kwam om mijn werk te doen en woorden te spreken.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

zijn ze gesproken als oordeel van

jullie verdorvenheid, opstandigheid.

Het doel van mij in dit handelen

is niet om mensen kwaad te doen,

maar om hen te redden van Satans domein.

Mijn woorden zijn streng om resultaat te behalen.

Alleen door op deze manier te werken

kan de mens zichzelf leren kennen,

en zich bevrijden van zijn opstandige gezindheid.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

worden ze geuit voor de redding van de mensheid,

want ik spreek alleen woorden,

straf het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens,

en te weten dat God redding is.



Vers 2

Het werk van woorden is belangrijk:

De mens kan de waarheid weten en dus beoefenen,

zijn gezindheid veranderen,

zichzelf en Gods werk kennen.

Alleen dit werk door spreken

kan de relatie tussen

de mens en God bevorderen.

En alleen woorden verklaren de waarheid.

Dit is het beste om de mens te overwinnen.

Los van woorden spreken,

kan niets de mens beter helpen

alle waarheid en al Gods werk te kennen.

God spreekt in de laatste fase van Zijn werk

om onbekende waarheden te onthullen,

en de mens de ware weg en het leven te geven

en zo Gods wil te behagen.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

worden ze geuit voor de redding van de mensheid,

want ik spreek alleen woorden,

straf het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens,

en te weten dat God redding is.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen


371  God wenst de menszoveel mogelijk te redden

Vers 1

Gedurende Gods werk van verlossing,

zal Hij degenen redden die Hij kan redden

zoveel als mogelijk is,

en Hij zal zich van niemand ontdoen.

Maar al diegenen die niet in staat zijn

om hun gezindheid te veranderen,

of God volledig te gehoorzamen

worden mikpunten voor straf.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen

Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.



Vers 2

Deze fase van werk, het werk van woorden,

openbaart aan de mensen

alle wegen en geheimen

die ze niet begrijpen.

Dit helpt de mens de wil van God te kennen

en Gods vereisten voor de mens.

Zo kunnen ze Gods woorden beoefenen

en hun gezindheid veranderen.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen

Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.



Vers 3

God gebruikt alleen woorden om Zijn werk te doen.

Hij straft mensen niet

omwille van hun kleine rebellie,

want nu is de tijd voor verlossing.

Als allen die rebelleren gestraft zouden worden,

zou niemand de kans hebben om gered te worden.

Ze zouden allen gestraft worden

en in Hades vallen.

De woorden die de mens beoordelen staan hen toe

zichzelf te kennen en God te gehoorzamen,

niet om gestraft te worden

door het oordeel van deze woorden.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen

Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.



Vers 4

Als mensen voor het eerst rebelleren tegen God,

heeft Hij niet de wens hen ter dood te stellen,

maar doet Hij er alles aan om hen te redden.

Als men geen plaats voor verlossing heeft, zal God hen aan de kant schuiven.

Hij straft niet snel omdat Hij eerst iedereen

die gered kan worden, wil redden.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen

Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.



Vers 5

Hij oordeelt, verlicht, leidt de mensen alleen door woorden,

niet door hen neer te slaan met een stok.

Woorden gebruiken om te redden is het doel,

de betekenis van deze laatste werkfase.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen


372  Het werk van God blijft steeds doorgaan

Vers 1

Het werk van God blijft steeds doorgaan;

hoewel ’t doel altijd ongewijzigd blijft,

de middelen van Zijn werk wijzigen steeds,

en zo ook zij die Hem volgen.

Hoe meer werk God verricht,

hoe meer de mens weet, hij kent ’m volledig,

hoe meer de mens’ zijn gezindheid verandert

met Z’n werk overeenkomstig.

Het werk van God blijft steeds doorgaan;

Z’n werk is nooit oud en altijd nieuw.

Hij zal nooit oud werk herhalen,

alleen werk dat nooit eerder is gedaan zal Hij doen.



Vers 2

God doet niet steeds hetzelfde werk;

het is altijd veranderend en altijd nieuw.

Het is hetzelfde als God nieuwe woorden spreekt

en elke dag nieuw werk met jou doet.

Dit is ’t werk dat God doet;

de kern is “buitengewoon”, en “nieuw”.

“God is onveranderlijk en zal altijd God zijn”.

Dit is een gezegde dat absoluut waar is.

Het werk van God blijft steeds doorgaan;

Z’n werk is nooit oud en altijd nieuw.

Hij zal nooit oud werk herhalen,

alleen werk dat nooit eerder is gedaan zal Hij doen.



Vers 3

Maar zoals Gods werk altijd veranderend is,

voor hem die het werk van de Heilige Geest niet kent,

en absurde mensen die de waarheid niet kennen,

die worden Gods tegenstanders aan het eind.

Gods essentie verandert nooit;

God is altijd God en nooit Satan.

Dit betekent niet dat Z’n werk niet verandert,

en zo constant is als Z’n essentie.

Je zegt dat God onveranderlijk is,

maar hoe leg je uit “nooit oud, altijd nieuw”?

Gods werk blijft zich uitbreiden en veranderen,

Hij toont Z’n wil en laat dit aan de mensheid zien.

Het werk van God blijft steeds doorgaan;

Z’n werk is nooit oud en altijd nieuw.

Hij zal nooit oud werk herhalen,

alleen werk dat nooit eerder is gedaan zal Hij doen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?


373  Hebben jullie de Heilige Geest horen praten?

1 “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” Hebben jullie nu de woorden van de Heilige Geest gehoord? De woorden van God hebben jullie bereikt. Hebben jullie ze gehoord? In de laatste dagen voert God het werk van het woord uit, en die woorden zijn de woorden van de Heilige Geest, want God is de Heilige Geest en kan ook vlees worden. Daarom zijn de woorden van de Heilige Geest zoals die in het verleden zijn gesproken de woorden van de vleesgeworden God van vandaag. Er zijn veel absurde mensen die geloven dat de woorden van de Heilige Geest uit de hemelen zouden moeten neerdalen tot de oren van de mens. Wie zo denkt kent het werk van God niet. In werkelijkheid zijn de uitspraken van de Heilige Geest de uitspraken van de vleesgeworden God.

2 De Heilige Geest kan niet rechtstreeks tot de mens spreken, en Jehova sprak niet rechtstreeks tot de mensen, zelfs niet in het Tijdperk van de Wet. Zou het niet nog veel onwaarschijnlijker zijn dat Hij dat in dit hedendaagse tijdperk wel zou doen? God moet vlees worden om uitspraken te doen om Zijn werk uit te voeren, anders kan Zijn werk het doel niet bereiken. Wie de vleesgeworden God ontkent kent de Geest niet of de principes die God bij Zijn werk hanteert. Wie gelooft dat het tijdperk van de Heilige Geest nu is, maar niet Zijn nieuwe werk aanvaardt, leeft in een vaag geloof. Zulke mensen zullen het werk van de Heilige Geest nooit ontvangen. Wie alleen wenst dat de Heilige Geest rechtstreeks spreekt en Zijn werk uitvoert, maar de woorden of het werk van de vleesgeworden God niet aanvaardt zal nooit het nieuwe tijdperk binnen kunnen treden of de volledige redding van God ontvangen!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?


374  Het denken van de mens is te conservatief

1 Het werk van God gaat door. Het doel van Zijn werk blijft weliswaar onveranderd, maar de middelen waarmee Hij werkt veranderen voortdurend. Dus veranderen Zijn volgelingen ook. Hoe meer werk van God er is, hoe beter de mens God leert kennen, en de gezindheid van de mens verandert met Zijn werk mee. Maar omdat het werk van God steeds verandert, worden zij die het werk van de Heilige Geest niet kennen en de absurde mensen die de waarheid niet kennen, tegenstanders van God. Het werk van God zal nooit op de opvattingen van de mens worden afgestemd, want Zijn werk is altijd nieuw en nooit oud. Nooit herhaalt Hij Zijn oude werk, Hij werkt liever gestaag door aan wat nooit eerder is gedaan.

2 Omdat God Zijn werk nooit herhaalt en de mens steevast Gods huidige werk op basis van Zijn werk in het verleden beoordeelt, is het bijzonder moeilijk voor God om ieder stadium van het werk van het nieuwe tijdperk uit te voeren. De mens werpt veel te veel hindernissen op! De mens denkt veel te bekrompen! Niemand kent het werk van God, maar toch definieert iedereen Zijn werk. Als de mens weg is bij God verliest hij zijn leven, de waarheid en de zegen van God. Toch aanvaardt de mens het leven en de waarheid niet, net zomin als de hogere zegeningen die God de mensheid schenkt. Ze menen dat God voor de mens slechts de God van de wet en de God die aan het kruis was genageld kan zijn; ze menen ook dat God de Bijbel niet mag en kan ontstijgen. Juist deze meningen hebben hen stevig aan de oude wet verankerd en aan strikte regelingen vastgeketend.

3 Zelfs nog meer mensen geloven dat wat het nieuwe werk van God ook is, het onderbouwd moet zijn door profetieën, en dat in ieder stadium van het werk aan iedereen die Hem met een oprecht hart volgt ook openbaringen getoond moeten worden, anders zou dat werk nooit van God kunnen zijn. Het is al geen gemakkelijke opgave voor de mens om God te leren kennen. Als je daarbij het absurde hart en de opstandige natuur van gewichtigheid en verwaandheid van de mens optelt, is het nog veel moeilijker voor de mens om het nieuwe werk van God te aanvaarden. De mens bestudeert het nieuwe werk van God niet zorgvuldig, maar accepteert het ook niet deemoedig; de mens neemt liever een geringschattende houding aan en wacht op de openbaring en begeleiding van God. Is dit niet het gedrag van een mens die tegen God in opstand komt en zich tegen Hem verzet? Hoe kan zo iemand Gods goedkeuring verkrijgen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?


375  De principes om de ware weg te zoeken

1 Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt. Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God.

2 Je moet in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet. Deze waarheid is de levensgezindheid van de normale menselijkheid, dat wil zeggen dat wat van de mens werd vereist toen God hem in het begin schiep, namelijk, al wat bij de normale menselijkheid hoort (zoals de menselijke rede, inzicht, wijsheid en de basiskennis van het mens-zijn). Je moet dus nagaan of deze weg de mens tot een leven van normale menselijkheid leidt of niet, of de genoemde waarheid vereist is volgens de werkelijkheid van de normale menselijkheid of niet, of deze waarheid praktisch en echt is of niet, en of die uiterst actueel is of niet.

3 Als er sprake is van de waarheid, kan het de mens naar normale en echte ervaringen leiden. De mens wordt dan bovendien steeds normaler, de menselijke rede wordt steeds vollediger, het leven van de mens in het vlees en het geestelijke leven worden steeds ordelijker, en de emoties van de mens worden steeds normaler. Er is nog één ander principe, namelijk of de mens steeds meer kennis van God krijgt of niet, of de ervaring van dit werk en deze waarheid liefde voor God in hem kunnen opwekken of niet en hem steeds dichter bij God brengen. Daarin kun je nagaan of er sprake is van de ware weg of niet. Het gaat er in de kern om of deze weg realistisch is en niet bovennatuurlijk, en of deze weg in het leven van de mens kan voorzien of niet. Als aan deze principes wordt voldaan, kun je de conclusie trekken dat deze weg de ware weg is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen


376  Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken

Vers 1

Waarheid is de meest reële levensspreuk,

en de hoogste van alle menselijkheid.

Waarheid is de meest reële levensspreuk,

en de hoogste van alle menselijkheid.

Het wordt levensspreuk genoemd

omdat het is wat God vraagt van de mens

en het werk is, wat persoonlijk door Hem is gedaan,

persoonlijk door Hem is gedaan.

Niet zomaar een spreuk opgesomd,

noch een beroemd citaat van iemand zo groot.

Maar het is een uiting voor de mens

van de Meester van alles op aarde en in de hemel.



Vers 2

De waarheid praktiseren is je plicht vervullen,

en voldoen aan wat God vereist.

De essentie van dit vereiste is de reëelste aller waarheden,

en niet een lege, onhaalbare doctrine nee.

Het wordt levensspreuk genoemd

omdat het is wat God vraagt van de mens

en het werk is, wat persoonlijk door Hem is gedaan,

persoonlijk door Hem gedaan.

Niet zomaar een spreuk opgesomd,

noch één beroemd citaat van iemand zo groot.

Want het is een uiting voor de mens

van de Meester van alles op aarde en in de hemel.



Vers 3

Niet zomaar wat opgesomde woorden van de mens,

maar het inherente leven van God, God Zelf.

Niet zomaar een spreuk opgesomd,

noch één beroemd citaat van iemand zo groot.

Want het is een uiting voor de mens

van de Heerser van alles op aarde en in de hemel,

van de Meester van alles op aarde en in de hemel.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen


378  Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen

Vers 1

De plicht van de mens hangt niet af van of hij is gezegend of vervloekt.

Zijn plicht is wat hij moet vervullen zonder betaling of voorwaarden.

Gezegend zijn zij die van goedheid genieten

nadat ze veroordeeld zijn en vervolmaakt.

Vervloekt zijn zij die falen hun gezindheid te veranderen

en lijden onder hun straf.

De mens moet zijn plicht vervullen. Hij moet doen wat hij kan doen,

of hij nu gezegend is of vervloekt.

Dat maakt ’m een volgeling, dat maakt ’m een volgeling van God.

Dit maakt ’m een volgeling van God.



Vers 2

Doe je plicht niet voor zegeningen en weiger niet uit angst voor een vloek.

Plicht moet vervuld worden. Jouw falen betekent dat je rebelleert.

Gezegend zijn zij die van goedheid genieten

nadat ze veroordeeld zijn en vervolmaakt.

Vervloekt zijn zij die falen hun gezindheid te veranderen

en lijden onder hun straf.

De mens moet zijn plicht vervullen. Hij moet doen wat hij kan doen,

of hij nu gezegend is of vervloekt.

Dat maakt ’m een volgeling, dat maakt ’m een volgeling van God.

Dit maakt ’m een volgeling van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens


379  De waarheid praktiseren in je plicht is de sleutel

Refrein

Altijd zijn plicht vervullen

dat verandert de mens gestaag.

Op deze manier toont hij zijn loyaliteit.

Het proces blijft gelijk.

Hoe meer je je plicht kunt vervullen,

hoe meer waarheden je krijgt,

en hoe echter je uitdrukking wordt.

Ja, die zal echter zijn.



Vers 1

Als iemand bij het vervullen van zijn plicht

slechts plichtmatig handelt

en niet naar waarheid zoekt,

kan hij verwachten dat hij geëlimineerd wordt.



Voor-refrein

Want zulke mensen vervullen hun plicht niet

in het beoefenen van de waarheid.

Noch beoefenen ze de waarheid

in het vervullen van hun plicht, van hun plicht.



Refrein

Altijd zijn plicht vervullen

dat verandert de mens gestaag.

Op deze manier toont hij zijn loyaliteit.

Het proces blijft gelijk.

Hoe meer je je plicht kunt vervullen,

hoe meer waarheden je krijgt,

en hoe echter je uitdrukking wordt.

Ja, die zal echter zijn.



Vers 2

Als iemand bij het vervullen van zijn plicht

slechts plichtmatig handelt

en niet naar waarheid zoekt,

kan hij verwachten dat hij geëlimineerd wordt.



Brug

Dat zijn de mensen die onveranderd blijven;

zij worden vervloekt.

Hun uitdrukking is onzuiver.

En als dat nu alles was;

wat zij uitdrukken

is niets dan kwaadaardigheid.



Refrein

Altijd zijn plicht vervullen

dat verandert de mens gestaag.

Op deze manier toont hij zijn loyaliteit.

Het proces blijft gelijk.

Hoe meer je je plicht kunt vervullen,

hoe meer waarheden je krijgt,

en hoe echter je uitdrukking wordt.

Ja, die zal echter zijn.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens


380  Het belang van Gods werk aan het einde der tijden in het land van de grote rode draak

1 Gedurende de laatste dagen is God geïncarneerd in het heidense land van de grote rode draak; Hij heeft het werk van God voleindigd als de God van de gehele schepping; Hij heeft Zijn managementplan volledig volbracht, en Hij zal de kernzaak van Zijn werk voltooien in het land van de grote rode draak. Het werk van de voorgaande twee tijdperken is uitgevoerd volgens verschillende menselijke opvattingen; deze fase echter elimineert menselijke opvattingen volkomen, en overwint de mensheid daarmee volledig. Gebruikmakend van de overwinning op de afstammelingen van Moab en gebruikmakend van het werk dat is uitgevoerd onder de afstammelingen van Moab, zal God de gehele mensheid in het gehele heelal overwinnen. Dit is de diepste betekenis van deze fase van Zijn werk, en het is het meest waardevolle aspect van Zijn werk.

2 De voorgaande twee fasen van Gods werk werden uitgevoerd in Israël. Als deze fase van Zijn werk gedurende de laatste dagen nog steeds zou worden uitgevoerd onder de Israëlieten, dan zou niet alleen de hele schepping geloven dat alleen de Israëlieten het uitverkoren volk van God waren, maar dat Gods hele managementplan niet het beoogde effect zou hebben. Gedurende de periode waarin de twee fasen van Zijn werk in Israël werden uitgevoerd werd geen nieuw werk uitgevoerd en geen van Gods tijdperk-beginnend werk was ooit uitgevoerd in de heidense landen. Deze fase van tijdperk-beginnend werk is eerst uitgevoerd in de heidense landen; sterker nog, het is eerst uitgevoerd onder de afstammelingen van Moab. Dit heeft het hele tijdperk doen beginnen.

3 God heeft alle kennis aanwezig in de menselijke opvattingen verbrijzeld en heeft niet toegestaan dat iets ervan bleef voortbestaan. In Zijn werk van overwinning heeft Hij menselijke opvattingen verbrijzeld, die oude, vroegere menselijke manieren van weten. Hij laat mensen zien dat er bij God geen regels zijn, dat er niets ouds aan God is, dat het werk dat Hij doet compleet bevrijd is, volledig vrij, dat Hij rechtvaardig is in alles wat Hij doet. Hij werkt en verkiest de ontvanger en locatie van Zijn werk volgens de betekenis en het doel van Zijn werk. Hij houdt niet vast aan eerdere regels en Hij volgt ook geen oude formules. In plaats daarvan bereidt Hij Zijn werk voor volgens de betekenis van Zijn werk. Uiteindelijk wil Hij het werkelijke effect bereiken en het verwachte doel.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de Heer van heel de schepping


381  Waarom mensen falen in hun geloof

Couplet 1

De eerste vereiste voor geloof in God

is een oprecht hart.

De mens moet zichzelf volledig overgeven

en waarlijk gehoorzamen.

Het moeilijkst voor de mens is

zijn hele leven geven

in ruil voor waar geloof,

waarmee hij de hele waarheid kan winnen,

en zijn plicht

als schepsel van God kan vervullen.



Voor-refrein 1

Dit is onbereikbaar voor hen die falen,

helemaal voor hen

die Christus niet kunnen vinden.



Refrein

Omdat de mens niet goed is

in toewijding aan God,

niet bereid is zijn plicht aan Hem te vervullen,

de waarheid heeft gezien

maar toch zijn eigen pad volgt,

omdat de mens zoekt

door het volgen van het pad

van hen die faalden

en de hemel tart, faalt de mens altijd,

valt hij voor Satans valstrik

en raakt verstrikt in zijn eigen net.



Couplet 2

Omdat de mens de waarheid niet goed begrijpt

en Christus niet kent

omdat de mens Paulus te veel vereert

en de hemel begeert,

omdat de mens God commandeert en eist dat

Christus hem gehoorzaamt,

zijn die grote figuren en zij die

’s werelds wisselvalligheden hebben ervaren

nog steeds sterfelijk.



Voor-refrein 2

Daarom sterven ze allemaal nog steeds;

ze sterven in de tuchtiging van God.



Refrein

Omdat de mens niet goed is

in toewijding aan God,

niet bereid is zijn plicht aan Hem te vervullen,

de waarheid heeft gezien

maar toch zijn eigen pad volgt,

omdat de mens zoekt

door het volgen van het pad

van hen die faalden

en de hemel tart, faalt de mens altijd,

valt hij voor Satans valstrik

en raakt verstrikt in zijn eigen net.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt


382  Slagen of falen hangt af van waar de mens naar streeft

Vers 1

De mens zou zijn plicht moeten vervullen

als een schepsel van God,

van God trachten te houden zonder keus,

want God verdient de liefde van de mens.

Mensen die streven te houden van God

streven niet naar hun eigen verdiensten,

of dat wat zij persoonlijk willen.

Dit is het juiste nastreven.

Oh, en als je de waarheid zoekt,

als wat je doet de waarheid is,

als je verandering in gezindheid verkrijgt,

dan bewandel je het juiste pad.

Of je vervolmaakt zal worden, of uitgewist zal worden

hangt af van je eigen streven.

Of je nu slaagt of faalt

hangt af van het pad dat je wandelt.



Vers 2

Als je zegeningen van het vlees zoekt,

praktiseer je de waarheid van je noties,

zonder verandering in je gezindheid,

als je niet luistert naar God in het vlees,

als je nog altijd in vaagheid leeft,

zal wat je zoekt je leiden naar de hel,

want het pad dat je bewandelt

zal zonder twijfel falen.

Of je vervolmaakt zal worden of uitgewist zal worden

hangt af van je eigen streven.

Of je nu slaagt of faalt

hangt af van het pad dat je wandelt,

hangt af van het pad dat je wandelt.

Of je vervolmaakt zal worden of uitgewist zal worden

hangt af van je eigen streven.

Of je nu slaagt of faalt,

hangt af van het pad dat je wandelt,

hangt af van het pad dat je wandelt,

hangt af van het pad dat je wandelt.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt


383  Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt

1 De waarheid komt uit de wereld van de mens, maar de waarheid onder de mensen is door Christus doorgegeven. Zij komt voort uit Christus, dat wil zeggen uit God Zelf, en dit is iets waartoe de mens niet in staat is. Toch voorziet Christus alleen in de waarheid, Hij is niet gekomen om te beslissen of de mens in zijn zoektocht naar de waarheid zal slagen. Hieruit blijkt dat het wel of niet slagen in de waarheid afhangt van de zoektocht van de mens. Het succes of falen van de mens in de waarheid heeft nooit iets met Christus te maken gehad, maar wordt daarentegen bepaald door zijn zoektocht. Als je op zoek bent naar het rechte pad, dan kun je op succes hopen; als je op het verkeerde pad op zoek naar de waarheid bent, dan zul je nooit tot succes in staat zijn en eindig je als Paulus. Of je vervolmaakt of geëlimineerd wordt hangt af van je persoonlijke zoektocht, wat ook inhoudt dat succes of mislukking afhangen van het pad dat de mens bewandelt.

2 Zij die God willen liefhebben moeten niet op zoek zijn naar eigen gewin of naar iets waar zij zelf naar verlangen. Dat is de meest juiste manier van zoeken. Als dat waar je naar op zoek bent de waarheid is, dat wat je in praktijk brengt de waarheid is, en dat wat je bereikt een verandering in je gezindheid is, dan is het pad dat je bewandelt het juiste. Als dat wat je zoekt de zegeningen van het vlees zijn, en dat wat je in praktijk brengt de waarheid van je eigen opvattingen is, en als er geen verandering in je gezindheid optreedt, en je helemaal niet gehoorzaam bent aan God in het vlees, en je nog altijd in vaagheid leeft, dan zal datgene waar je naar op zoek bent je naar de hel voeren, want het pad dat je bewandelt is het pad van de mislukking. Of je vervolmaakt of geëlimineerd wordt hangt af van je persoonlijke zoektocht, wat ook inhoudt dat succes of mislukking afhangen van het pad dat de mens bewandelt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt


384  Wat een gelovige in God moet nastreven

Refrein

Omdat je een persoon bent die in God gelooft,

moet je op zoek gaan

naar heiligheid en verandering.



Couplet 1

Kijk naar Petrus en Paulus.

Je moet goed kijken om te begrijpen dat,

als je niet leert het leven na te streven,

je werk vergeefs is en zinloos.

Als je in God gelooft en Hem volgt,

dan moet je Hem echt liefhebben in je hart,

zet je verdorven gezindheid aan de kant

en vervul de plicht van Gods schepping

met heel je hart.



Refrein

Omdat je een persoon bent die in God gelooft,

moet je op zoek gaan

naar heiligheid en verandering.



Couplet 2

Omdat je in God gelooft en Hem volgt,

moet je je helemaal geven aan Hem.

Je moet niet zelf kiezen of eisen stellen,

maar zet je in om alles te doen wat God gebiedt.

Je moet je Schepper gehoorzamen,

want je hebt over jezelf geen heerschappij.

Het is waar dat je niet in staat bent

om je eigen lot te bepalen.



Refrein

Omdat je een persoon bent die in God gelooft,

moet je op zoek gaan

naar heiligheid en verandering.

Omdat je een persoon bent die in God gelooft,

moet je op zoek gaan

naar heiligheid en verandering.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt


385  Gewonnen worden door God hangt af van wat je zelf nastreeft

1 Alles waar Petrus naar op zoek was, was naar Gods hart. Hij wilde Gods wens vervullen, en ondanks het lijden en de tegenslag was hij nog steeds bereid Gods wens te vervullen. Een gelovige in God kan geen beter streven hebben. Waar Paulus naar op zoek was, was door zijn eigen vlees besmet, door zijn eigen opvattingen en door zijn eigen plannen en listen. Op geen enkele manier was hij een geschikt schepsel van God of iemand die Gods wens wilde vervullen. Petrus wilde zich aan Gods orkestratie onderwerpen en hoewel het werk dat hij deed niet bijzonder was, klopten de motivatie achter zijn zoektocht en het pad dat hij bewandelde. Hij slaagde er weliswaar niet in veel mensen te winnen, maar wel om de weg naar de waarheid te zoeken. Hierom kun je zeggen dat hij een geschikt schepsel van God was.

2 Al ben je nu geen werker, toch kun je de plicht van een schepsel van God vervullen en proberen je aan al Gods orkestraties te onderwerpen. Je zou in staat moeten zijn te gehoorzamen aan alles wat God zegt en allerlei beproevingen en louteringen mee te maken en, ondanks je zwakheid, in je hart nog steeds God kunnen liefhebben. Zij die de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven nemen zijn bereid de plicht van een schepsel van God uit te voeren. Het gezichtspunt van dergelijke mensen over de zoektocht is het juiste. Dit zijn de mensen die God nodig heeft. Als je veel werk hebt verricht, en anderen hebben jouw leer ontvangen, maar jijzelf bent niet veranderd en hebt geen getuigenis afgelegd of enige ware ervaring opgedaan zodat aan het einde van je leven niets dat je gedaan hebt getuigenis aflegt, ben je dan iemand die veranderd is? Ben je dan iemand die op zoek is naar de waarheid?

3 De onreinen worden het koninkrijk niet binnengelaten, de onreinen mogen de heilige grond niet besmeuren. Al heb je misschien jarenlang veel werk verricht, als je uiteindelijk nog betreurenswaardig vies bent verdraagt de wet van de hemel jouw wens om binnen te komen in mijn koninkrijk niet! Vanaf de stichting van de wereld tot op heden heb ik nog nooit gemakkelijk toegang verschaft aan hen die bij mij in de gunst proberen te komen. Dit is een regel van de hemel, niemand kan deze regel overtreden! Je moet het leven nastreven. Vandaag de dag zijn diegenen die vervolmaakt worden van hetzelfde soort als Petrus: het zijn diegenen die streven naar veranderingen in hun gezindheid en die getuigenis aan God willen afleggen en hun plicht als schepsel van God wensen uit te voeren. Alleen zulke mensen zullen vervolmaakt worden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt


386  Petrus uitingen van liefde voor God

Vers 1

Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen

maakte hem onrustig.

Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt,

zoekend hoe hij Gods hart tevreden kon stellen.

Zelfs in de kleinste dingen in Petrus leven,

moest hij van zichzelf Gods verlangen vervullen,

geen mildheid voor z’n oude gezindheid,

verplichte zichzelf dieper de waarheid in te gaan.

Of het nu tuchtiging, oordeel of beproeving is,

je kan gehoorzaamheid bereiken tot aan de dood.

En dit moet worden bereikt door een schepsel van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.



Vers 2

Petrus beminde God op een niveau vereist door God.

Alleen zulke mensen kunnen een getuigenis hebben.

In zijn geloof, probeerde Petrus God tevreden te stellen in alles,

gehoorzamend al wat kwam van God,

zonder klagen, straf en oordeel aanvaardend,

beproeving, loutering en gemis in het leven,

niets daarvan kon z’n liefde voor God bewegen.

Is dat niet de ultieme liefde voor God?

Vervult dit niet de plicht van een schepsel van God?

Of ’t nu tuchtiging, oordeel of beproeving is,

je kan gehoorzaamheid bereiken tot aan de dood.

En dit moet worden bereikt door een schepsel van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt


387  De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen

Vers 1

God schiep alle dingen en zo doet Hij alle schepping

onder Zijn heerschappij komen en onderwerpen.

Hij regeert over alle dingen, ze beheersend in Zijn handen.



Vers 2

Levende dingen, bergen, rivieren en de mens, alles onder Zijn bestuur.

Dingen in de lucht en op aarde, allemaal onder Zijn heerschappij.

Alles moet zich onderwerpen, zonder een keuze.

Dit is Gods decreet en Zijn gezag.



Vers 3

God schiep alle dingen en zo doet Hij alle schepping

onder Zijn heerschappij komen en onderwerpen.

Alles wordt geregeerd door God. Hij rangschikt alle dingen,

telkens geklasseerd op soort en toegewezen door Gods wil.

Dingen in de lucht en op aarde, allemaal onder Zijn heerschappij.

Alles moet zich onderwerpen, zonder een keuze.

Dit is Gods decreet en Zijn gezag.



Vers 4

Ongeacht hoe groots een ding is, nooit zal het God kunnen overstijgen.

Alles dient de door God geschapen mensheid, niemand tart God of stelt Hem eisen.

De mens, een schepsel van God, moet zijn plicht vervullen.

Hetzij de meester of heerser van alle dingen, hoe hoog zijn status,

hij blijft een klein mens onder Gods bestuur.

Een onbeduidend menselijk wezen, een schepsel van God, zal nooit boven God staan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt


390  Christus drukt wat de Geest is uit

Vers 1

De geïncarneerde God kent de essentie van de mens,

openbaart alle dingen die mensen doen,

zelfs de mens zijn verdorven gezindheid

en zijn rebellerend gedrag.

Hij leeft niet met wereldse mensen,

maar kent hun aard en verdorvenheid.

Dit is wat Hij is.

Hoewel Hij niet omgaat met de wereld,

kent Hij toch elke regel van de wereld.

Want Hij begrijpt de mensheid,

begrijpt hun aard volledig.



Vers 2

Hij kent het werken van de Geest

van vandaag en het verleden ook,

menselijke ogen kunnen gewoon niet zien,

menselijke oren kunnen gewoon niet horen.

Dit toont wonderen die de mens niet kan begrijpen,

wijsheid die geen filosofie is.

Dit is wat Hij is,

zowel geopenbaard als verborgen voor de mens.

Zijn uiting is niet die van een buitengewoon mens,

maar het eigen wezen

en de eigenschappen van de Geest.



Vers 3

Hij reist niet rond de wereld,

maar weet er toch alles over.

Hij ontmoet degenen zonder kennis of inzicht,

en toch staan Zijn woorden boven goede mensen.

Hij leeft onder de domme en verdoofde mensen,

die niet weten hoe te leven als mens.

Maar Hij kan hen vragen een echt menselijk leven te leiden,

openbarend hoe laag, hoe min ze zijn!

Dit is wat Hij is,

hoger dan zij van vlees en bloed.

Ontmaskeren, oordelen van de mens hoort niet tot Zijn ervaring.

Kennend, hatend de ongehoorzaamheid van de mens,

openbaart Hij hun onrechtvaardigheid.

Het werk dat Hij doet dient om aan de mens

Zijn gezindheid en wezen te openbaren.

Geen vlees kan zo’n werk doen behalve Christus, oh.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods werk en het werk van de mens


391  Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken

Vers 1

In zoveel van het werk van God,

voelt iemand met ware ervaring eerbied en angst voor Hem,

wat meer is dan bewondering.

Zijn oordeel en tuchtiging

openbaart mensen Zijn gezindheid,

en zij vereren Hem in hun hart.

God hoort vereerd te worden en gehoorzaamd,

omdat Zijn wezen en Zijn gezindheid anders zijn dan bij geschapen wezens,

ze staan boven geschapen wezens.

Alleen God verdient verering en onderwerping.



Vers 2

Zij, die Gods werk hebben ervaren, die Hem waarlijk kennen,

voelen allemaal eerbied voor Hem.

Zij, die vasthouden aan hun noties en Hem niet als God behandelen of vereren

worden niet overwonnen door Hem te volgen.

Zij zijn van nature ongehoorzaam.

Gods werk is om dit te bereiken:

Alle geschapen wezens vereren de Schepper.

Aanbidden God en onderwerpen zich onvoorwaardelijk aan Zijn heerschappij.



Vers 3

Omdat Zijn wezen en Zijn gezindheid anders zijn dan bij geschapen wezens,

ze staan boven geschapen wezens.

Alleen God verdient verering en onderwerping.

Dat zal Zijn werk uiteindelijk bereiken.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods werk en het werk van de mens


392  God kennen is de hoogste eer onder alle schepselen

1 Het in praktijk brengen van de waarheid is zeer moeilijk voor jullie en het kennen van God is zelfs nog een groter probleem. Onder hen die op weg naar het kennen van God enigszins succesvol zijn, is er bijna niemand die aan de norm voldoet. Men weet niet wat het betekent om God te kennen of waarom het nodig is om God te kennen of hoever je moet komen om te kunnen zeggen dat je het kennen van God hebt bereikt. Dit is wat zo verwarrend is voor de mensheid en het is simpelweg het grootste raadsel waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Niemand is in staat om deze vraag te beantwoorden, want tot op heden is niemand van de mensheid ook maar enigszins succesvol geweest in de studie van dit werk.

2 Misschien, als het raadsel van de drie werkfases bekend is gemaakt aan de mensheid, zal er achtereenvolgens een groep talenten verschijnen die God kent. Natuurlijk hoop ik dat dat het geval is en, sterker nog, ik ben bezig met de uitvoering van dit werk en hoop meer van dergelijke talenten te zien in de nabije toekomst. Zij zullen degenen zijn die getuigen van het feit van deze drie werkfases en natuurlijk zullen zij ook de eersten zijn om van deze drie werkfases te getuigen. Ik hoop toch dat degenen die dit echt nastreven deze zegen kunnen ontvangen. Sinds het begin van de tijd is er nooit eerder zo’n werk geweest als dit. Zo’n onderneming heeft in de menselijke geschiedenis nog nooit plaatsgevonden.

3 Als je echt een van de eersten kunt zijn van hen die God kennen, zou dit dan niet de hoogste eer zijn onder alle schepselen? Zou enig schepsel onder de mensheid meer geprezen worden door God? Zo’n prestatie is niet eenvoudig behaald, maar zal uiteindelijk wel vruchten afwerpen. Ongeacht geslacht of nationaliteit, zullen allen die in staat zijn om God te leren kennen uiteindelijk Gods grootste eer ontvangen en de enigen zijn die het gezag van God bezitten. Dit is het werk van vandaag en ook het werk van de toekomst. Het is het laatste en hoogste werk dat in zesduizend jaar werken volbracht dient te worden en het is een manier van werken waarbij elke categorie van de mens wordt geopenbaard.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God


393  Alle dingen zullen zich onderwerpen aan de heerschappij van God

Vers 1

Tijdperken gaan voorbij, de samenleving ontwikkelt zich

en de natuur verandert in de drie fases van werk.

De mensheid verandert met het werk van God,

ontwikkelt zich niet vanuit zichzelf.

De drie fases van het werk van God

brengen alle schepselen, alle mensen,

onder de heerschappij van één God.

Ongeacht jullie religie, onderwerpen jullie je aan Gods heerschappij.

Alleen God kan dit werk uitvoeren; en geen enkele religieuze leider.



Vers 2

Hij die niet in staat is de wereld te scheppen

zal niet in staat zijn deze te beëindigen.

Hij die de wereld heeft geschapen zal deze zeker beëindigen.

Wie slechts in staat is de mens te helpen zijn geest te ontwikkelen,

zal zeker niet God zijn.

Hij zal niet in staat zijn zo’n groots werk te doen.

Er is er maar Eén die dat kan uitvoeren.

Allen die dit werk niet kunnen verrichten zijn vijanden anders dan God.

Het zijn sektes, onverenigbaar met God, dus vijanden van God.

Alleen God is de Allerhoogste onder alle dingen.

De hoogste heerser onder alle schepselen,

moet ook terugkeren onder Gods heerschappij, onder Gods heerschappij.



Vers 3

Al het werk wordt gedaan door deze ene ware God,

het hele universum wordt bestuurd door deze ene God.

Alle mensen in het universum bestaan onder de leiding van één God.

Hun bestaan wordt niet geleid door religieuze leiders, dit zijn slechts leiders,

en zijn geen gelijken van God.

Alles ligt in de handen van de Schepper

en daar keert het op het einde ook terug.

De mens werd gemaakt door God

en elk persoon zal terugkeren onder Gods heerschappij,

ongeacht de religie, dit is onafwendbaar.

Alleen God is de hoogst verhevene onder alle dingen,

de hoogste heerser onder alle schepselen,

moet ook terugkeren onder Gods heerschappij, onder Gods heerschappij.



Vers 4

Hoe hoog de status van de mens ook is,

hij kan de mensheid niet naar een geschikte bestemming brengen,

en hij is niet in staat om alle dingen naar soort in te delen.

Jehova Zelf schiep de mensheid

en deelde iedereen in naar zijn soort,

en wanneer de eindtijd komt, zal Hij nog steeds Zijn eigen werk doen,

Hij deelt alle dingen in naar hun soort.

Niemand kan dat behalve God.

Hij kan werken in Israël of China,

het werk kan worden verricht door de Geest of het vlees.

Alles wordt door God Zelf gedaan, het kan door niemand anders worden gedaan.

Omdat Hij de God van de hele mensheid is.

Hij werkt in vrijheid en onbeperkt.

Dit is de grootste van alle visioenen.

Alleen God is de hoogst verhevene onder alle dingen,

de hoogste heerser onder alle schepselen,

moet ook terugkeren onder Gods heerschappij

Dit is de grootste van alle visioenen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God


395  De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig

1 God is vlees geworden omdat het doel van Zijn werk niet de geest van Satan is, of iets anders onstoffelijks, maar de mens, die van het vlees is en verdorven door Satan. Juist omdat het vlees van de mens verdorven is, heeft God de lichamelijke mens tot doel van Zijn werk gemaakt. Omdat de mens bovendien het mikpunt van het verderf is, heeft Hij de mens tot het enige doel van Zijn werk gemaakt in alle stadia van Zijn reddingswerk. De mens is sterfelijk, hij is van vlees en bloed, en alleen God kan de mens redden. Zo moet God het vlees worden met dezelfde eigenschappen als de mens om Zijn werk te kunnen doen, zodat Zijn werk betere resultaten kan opleveren. Om Zijn werk te kunnen doen, moet God vlees worden, juist omdat de mens van vlees is en de zonde niet kan overwinnen en zich niet van het vlees kan ontdoen.

2 Als God in het vlees aan het werk is, is Hij eigenlijk strijd aan het leveren met Satan in het vlees. Als Hij in het vlees werkt, werkt Hij in het spirituele rijk en maakt Hij Zijn gehele werk in het spirituele rijk reëel op aarde. Degene die overwonnen wordt, is de mens die Hem ongehoorzaam is. Degene die verslagen is, is de belichaming van Satan (en dit is natuurlijk ook de mens) die in vijandschap met Hem leeft. En degene die uiteindelijk gered wordt, is ook de mens. Zo is het voor Hem nog meer noodzakelijk mens met het omhulsel van een schepsel te worden, zodat Hij echt de strijd met Satan aan kan gaan, de mens kan overwinnen die Hem ongehoorzaam is en hetzelfde omhulsel heeft als Hij, en de mens kan redden die uit hetzelfde omhulsel bestaat als Hij en door Satan is verwond. Zijn vijand is de mens, het doelwit van Zijn overwinning is de mens, en het doelwit van Zijn redding is de mens die Hij heeft geschapen. Daarom moet Hij mens worden en zo wordt Zijn werk eenvoudiger. Hij kan Satan verslaan en de mensheid overwinnen en bovendien kan Hij de mensheid redden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


396  God in het vlees is beter geschikt voor reddingswerk

Couplet 1

God doet Zijn oordeelswerk in de laatste dagen

verschijnend in het vlees.

Omdat over de verdorven mens

wordt geoordeeld,

en niet rechtstreeks over Satans geest,

wordt niet geoordeeld in de spirituele wereld,

maar in de wereld van de mens.

Als de Geest van God rechtstreeks zou oordelen,

zou het niet allesomvattend zijn.

Het werk zou voor de mens

moeilijk te accepteren zijn,

omdat de Geest

niet voor de mens kan verschijnen.

Het effect zou niet direct zijn

en de mens zou Gods

onbeledigbare gezindheid slecht kunnen zien.



Refrein

Niemand is beter dan God in het vlees

om te oordelen over de verdorvenheid

van het vlees van de mens.

Nee, niemand is beter dan God in het vlees

om te oordelen over de verdorvenheid

van het vlees van de mens.



Couplet 2

Satan kan alleen worden verslagen

als God in het vlees

oordeelt over de verdorvenheid van de mens.

Ondanks Zijn normale menselijkheid,

kan Hij oordelen

over de onrechtvaardigheid van de mens;

dit is het teken van Zijn natuurlijke heiligheid

en van Zijn buitengewoonheid.

Alleen God is bevoegd

om te oordelen over de mens,

want Hij bezit de waarheid en rechtvaardigheid.

Zonder dat is niemand geschikt te oordelen.

Als dit werk door de Geest

van God zou worden gedaan,

zou het geen overwinning op Satan zijn.



Voor-refrein

De Geest is meer verheven dan stervelingen.

Hij is heilig en triomfeert over het vlees.

Als de Geest dit werk rechtstreeks zou doen,

kon Hij de ongehoorzaamheid

en het kwaad van de mens niet onthullen.



Refrein

Niemand is beter dan God in het vlees

om te oordelen over de verdorvenheid

van het vlees van de mens.

Nee, niemand is beter dan God in het vlees

om te oordelen over de verdorvenheid

van het vlees van de mens.



Brug

De noties van de mens

zijn de basis van het oordeel,

maar de mens heeft geen noties over de Geest,

dus kan de Geest hun onrechtvaardigheid

niet laten zien,

laat staan volledig onthullen.

God in het vlees is de vijand van allen

die Hem niet kennen.

Door te oordelen over hun noties en verzet

laat Hij de ongehoorzaamheid

van de mensen zien.

Zijn werk in het vlees heeft meer effect

dan het werk van de Geest.

Daarom oordeelt de Geest niet rechtstreeks,

maar is het het werk van God in het vlees.



Refrein

Niemand is beter dan God in het vlees

om te oordelen over de verdorvenheid

van het vlees van de mens.

Nee, niemand is beter dan God in het vlees

om te oordelen over de verdorvenheid

van het vlees van de mens.



Outro

God in het vlees kan door de mens

worden gezien en aangeraakt,

Hij kan de mens geheel overwinnen.

In zijn relatie met God in het vlees,

gaat de mens van verzet naar gehoorzaamheid,

van vervolging naar aanvaarding,

van notie naar kennis,

van afwijzing naar liefde.

Dat is het effect van het werk

van God in het vlees.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


397  God moet vlees worden om Zijn werk te doen

1 God kan de verdorven mens uit de invloed van Satan redden, maar dit werk kan niet rechtstreeks door de Geest van God worden volbracht. Het kan alleen door het vlees dat de Geest van God draagt worden verricht, door Gods geïncarneerde vlees. Dit vlees is zowel mens als God. Het is een mens met een normale menselijkheid en het is God met een volledige goddelijkheid. En al is dit vlees niet de Geest van God en is het heel anders dan de Geest, het is toch de vleesgeworden God Zelf die de mens redt, Hij die zowel Geest als vlees is.

2 In de drie stadia van Gods werk werd er slechts één rechtstreeks door de Geest uitgevoerd. De overgebleven twee stadia worden door de vleesgeworden God uitgevoerd, niet rechtstreeks door de Geest. Voor het werk van het Tijdperk van de Wet dat de Geest heeft verricht heeft de Geest de verdorven gezindheid van de mens niet hoeven veranderen, en het had ook geen betrekking op de kennis van de mens over God. Het werk van Gods vlees in het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk heeft met de verdorven gezindheid van de mens en zijn kennis over God te maken, en het is een belangrijk en cruciaal onderdeel van het reddingswerk.

3 Daarom heeft de verdorven mensheid de redding van de vleesgeworden God harder nodig en heeft zij het rechtstreeks werk van de vleesgeworden God harder nodig. De mens heeft de vleesgeworden God nodig om hem te leiden, te steunen, te bewateren, voedsel te verschaffen, te oordelen en te tuchtigen en hij heeft meer genade en verlossing nodig van de vleesgeworden God. Alleen God in het vlees kan de vertrouweling van de mens zijn, de herder van de mens, de zeer aanwezige hulp voor de mens. Hierom is de incarnatie nu en in het verleden nodig.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


398  Het beste aan het werk van de geïncarneerde God

1 Het beste aan Zijn werk in het vlees is dat Hij nauwkeurige woorden en vermaningen achter kan laten, en Zijn specifieke wil ten aanzien van de mensheid aan Zijn volgers kan doorgeven. Zijn volgers kunnen dan achteraf Zijn hele werk in het vlees en Zijn wil ten aanzien van de hele mensheid nauwkeuriger en concreter doorgeven aan hen die deze weg aanvaarden. Alleen door het werk van God in het vlees onder de mensen wordt het feit volbracht dat God onder de mensen is en samen met hen leeft. Alleen dit werk bevredigt het verlangen van de mens om Gods gezicht te zien, getuige te zijn van het werk van God en het persoonlijke woord van God te horen. De vleesgeworden God maakt een einde aan het tijdperk waarin alleen de achterkant van Jehova aan de mens werd getoond en aan het tijdperk waarin de mensheid in een vage God geloofde.

2 In het bijzonder, het werk van de laatste vleesgeworden God brengt de hele mensheid in een tijdperk dat realistischer, praktischer en aangenamer is. Hij beëindigt niet alleen het tijdperk van de wet en de doctrine, maar, wat meer is, Hij onthult een God aan de mensheid die echt en normaal is, rechtvaardig en heilig, die het werk van het managementplan ontsluit en de mysteries en bestemming van de mensheid laat zien, die de mensheid heeft geschapen en het managementwerk volbrengt en die duizenden jaren verborgen is gebleven. Hij maakt een definitief einde aan het tijdperk van vaagheid, Hij beëindigt het tijdperk waarin de hele mensheid Gods aangezicht wilde zoeken, maar dit niet kon, Hij beëindigt het tijdperk waarin de hele mensheid Satan diende en leidt de hele mensheid naar een geheel nieuw tijdperk. Dit is het resultaat van het werk van God in het vlees in plaats van het werk van Gods Geest. Als God in Zijn vlees werkt, zoeken en tasten Zijn volgers niet meer naar dingen die zowel lijken te bestaan als niet te bestaan en gissen zij niet langer naar de wil van een vage God.

3 De Geest is ongrijpbaar en onzichtbaar voor de mens, en het werk van de Geest kan geen verder bewijs of meer feiten leveren over Gods werk voor de mens. De mens zal het ware gezicht van God nooit aanschouwen en zal altijd geloven in een vage God die niet bestaat. De mens zal het gezicht van God nooit aanschouwen, en nooit zal de mens woorden horen die God persoonlijk heeft uitgesproken. De voorstellingen van de mens zijn uiteindelijk leeg en kunnen het ware gezicht van God niet vervangen; de eigenlijke gezindheid van God en het werk van God Zelf kan niet door een mens worden nagespeeld. De onzichtbare God in de hemel en Zijn werk kunnen alleen naar de aarde worden gebracht door de vleesgeworden God die Zijn werk persoonlijk onder de mensen verricht. Dit is de meest ideale manier waarop God aan de mens verschijnt, waarop de mens God ziet en Zijn ware gezicht leert kennen, en dit kan niet door een niet-vleesgeworden God worden bereikt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


399  Alleen de geïncarneerde God kan de mens redden

Couplet 1

De reden waarom de geïncarneerde God

vlees geworden is,

zijn de behoeften van de verdorven mens.

De waarde van de Geest is voor de mens

veel minder dan die van God in het vlees.

Alleen de geïncarneerde God

kan de mens redden.



Couplet 2

Het werk van de Geest

kan het universum beslaan,

alle bergen, zeeën, rivieren en meren.

Het werk van het vlees is effectiever

voor elk mens waarmee Het contact heeft.

Alleen de geïncarneerde God

kan de mens redden.



Couplet 3

Bovendien kan Gods vlees in tastbare vorm

beter door de mens begrepen

en vertrouwd worden.

Het kan de kennis van God vergroten

en Zijn daden maken echt indruk op de mens.



Refrein 1

Alleen God in het vlees

brengt de mens redding.

Alleen God in het vlees

brengt de mens redding

en kan hem redden van zijn verdorven

en ontaarde gezindheid.

God in het vlees brengt de mens redding.



Couplet 4

Hoe de Geest werkt is een mysterie

en lastig te doorgronden.

De mens kan slechts afgaan

op loze verbeelding.

Daarentegen is het werk

van het vlees normaal,

vol diepe wijsheid

en gegrond in de werkelijkheid.



Couplet 5

Het is een feit

dat de mens met eigen ogen kan zien.

De wijsheid van God kan zelf worden ervaren.

Het vraagt geen verbeelding van de mens.

Dit is de waarde van Gods werk in het vlees.



Refrein 2

Alleen God in het vlees

brengt de mens redding.

Alleen God in het vlees

brengt de mens redding.

Wat bij de mens past,

is echt werk en stipte leiding.

God in het vlees brengt de mens redding.



Couplet 6

De Geest kan de mens slechts raken of globale

betekenis geven, maar geen helder voorschrift.

De Geest kan alleen dingen doen

die onzichtbaar zijn;

Zijn werk is voor de mens

te moeilijk voor te stellen.



Couplet 7

Het werk van God in het vlees is totaal anders.

Het heeft een duidelijke wil

en leidraad en heldere doelen.

Het heeft precieze woorden;

de mens kan het zien en voelen.

Voor de verdorven mens

heeft dit werk de hoogste waarde.



Refrein 3

Alleen God in het vlees

brengt de mens redding.

Alleen God in het vlees

brengt de mens redding.

Alleen echt werk kan de mens redden

van zijn verdorven en perverse gezindheid.

God in het vlees brengt de mens redding.

Alleen God in het vlees kan de mens redden.

Alleen echt werk kan de mens redden

van zijn verdorven en perverse gezindheid.

God in het vlees brengt de mens redding.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


400  God is vlees geworden om te werken vanwege de behoefte van de mens

Intro

God heeft niets te maken

met beloningen of voordelen.

Er is geen toekomstige oogst,

enkel wat Hem toekomt.

Al wat Hij doet voor de mensheid

is niet voor Zijn eigen voordeel,

maar louter voor de mens.



Couplet 1

Gods werk in het vlees

is moeilijker dan je je voor kunt stellen,

maar uiteindelijk werpt het meer vruchten af

dan het werk van de Geest.

Het vlees kan de grootse identiteit

van de Geest niet bezitten.

Hij kan geen bovennatuurlijke daden doen

zoals de Geest,

laat staan dat Hij het gezag

van de Geest bezitten kan.

Toch overtreft de inhoud

van het werk van dit gewone vlees

die van het directe werk van de Geest.

Dit vlees beantwoordt Zelf

aan de behoeften van de mensheid.



Refrein

De enige reden dat God vlees geworden is,

is de behoefte van de mens en niet die van God.

Zijn offers en zijn lijden zijn omwille van de mens

en niet omwille van God Zelf.



Couplet 2

Voor wie de waarheid zoekt

en verlangt naar Gods verschijning,

brengt het werk van de Geest

alleen maar beweging of inspiratie

en een niet uit te leggen gevoel van verwondering,

een gevoel dat Hij alles overstijgt

en bewonderd moet worden,

maar toch niet bereikbaar is voor de mens.

Maar het werk van het vlees biedt de mens

heldere woorden en reële doelen,

een gevoel dat Hij echt is,

een gevoel dat Hij normaal is,

een gevoel dat Hij nederig is en dat Hij gewoon is.



Refrein

De enige reden dat God vlees geworden is,

is de behoefte van de mens en niet die van God.

Zijn offers en zijn lijden zijn omwille van de mens

en niet omwille van God Zelf.



Brug

Ook al vreest de mens Hem,

hij kan met Hem in contact komen.

De mens kan Zijn gezicht zien en Zijn stem horen

en hoeft niet van op afstand naar Hem te kijken.

Dit vlees voelt toegankelijk voor de mens,

Hij is niet afstandelijk of ondoorgrondelijk,

maar kan worden gezien en aangeraakt,

want Hij is in de wereld van de mens.



Refrein

De enige reden dat God vlees geworden is,

is de behoefte van de mens en niet die van God.

Zijn offers en zijn lijden zijn omwille van de mens

en niet omwille van God Zelf.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


401  De noodzaak van Gods incarnatie

1 Het vlees van de mens is door Satan verdorven en stekeblind gemaakt en diep gewond. De meest fundamentele reden waarom God persoonlijk in het vlees werkt is omdat het doelwit van Zijn redding de mens is, die van het vlees is, en omdat Satan ook van het vlees van de mens gebruik maakt om het werk van God te verstoren. De strijd tegen Satan is eigenlijk het overwinningswerk van de mens en tegelijkertijd is de mens ook het doelwit van Gods redding. Op deze manier is het werk van de vleesgeworden God essentieel.

2 Satan heeft het vlees van de mens verdorven, en de mens werd de belichaming van Satan en het doelwit dat door God verslagen moet worden. Op deze manier vindt het werk van de strijd met Satan en de redding van de mensheid plaats op aarde en moet God mens worden om de strijd met Satan aan te gaan. Dit werk is uiterst praktisch.

3 Als God in het vlees aan het werk is, is Hij eigenlijk strijd aan het leveren met Satan in het vlees. Als Hij in het vlees werkt, werkt Hij in het spirituele rijk en maakt Hij Zijn gehele werk in het spirituele rijk reëel op aarde. Degene die overwonnen wordt, is de mens die Hem ongehoorzaam is. Degene die verslagen is, is de belichaming van Satan (en dit is natuurlijk ook de mens) die in vijandschap met Hem leeft. En degene die uiteindelijk gered wordt, is ook de mens. Zo is het voor Hem nog meer noodzakelijk mens met het omhulsel van een schepsel te worden, zodat Hij echt de strijd met Satan aan kan gaan, de mens kan overwinnen die Hem ongehoorzaam is en hetzelfde omhulsel heeft als Hij, en de mens kan redden die uit hetzelfde omhulsel bestaat als Hij en door Satan is verwond.

4 Zijn vijand is de mens, het doelwit van Zijn overwinning is de mens, en het doelwit van Zijn redding is de mens die Hij heeft geschapen. Daarom moet Hij mens worden en zo wordt Zijn werk eenvoudiger. Hij kan Satan verslaan en de mensheid overwinnen en bovendien kan Hij de mensheid redden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


402  De mens kan God beter begrijpen door God in het vlees

1 De beelden van de vage Goden in het hart van de mensen kunnen niet alleen door woorden aan het licht worden gebracht, verbannen of helemaal verdreven worden. Uiteindelijk zijn ze zo diep geworteld, dat je ze hiermee nog niet uit zou kunnen roeien. Alleen door deze vage en bovennatuurlijke dingen te vervangen door de praktische God en het juiste beeld van God, en door de mens die geleidelijk aan te laten kennen, kan het juiste effect worden bereikt. De mens ziet dan in dat de God waar hij in voorbije tijden naar op zoek was vaag en bovennatuurlijk is. Het rechtstreekse leiderschap van de Geest kan dit effect niet bereiken, laat staan de leer van een bepaald persoon. Dit kan alleen de vleesgeworden God.

2 De opvattingen van de mens komen bloot te liggen wanneer de vleesgeworden God Zijn werk officieel verricht, omdat de vleesgeworden God zo gewoon en werkelijk is, dat Hij de antithese vormt van de vage en bovennatuurlijk God in de verbeelding van de mens. Zonder de vergelijking met de vleesgeworden God zouden de opvattingen van de mens niet onthuld kunnen worden; met andere woorden zonder de tegenstelling van de werkelijkheid zouden deze vage dingen niet aan het licht kunnen worden gebracht. Niemand kan woorden gebruiken om dit werk te doen, en niemand kan dit werk in woorden uitdrukken.

3 Alleen God kan Zelf Zijn eigen werk doen, niemand kan dit namens Hem doen. Hoe rijk de taal van de mens ook is, hij kan nooit in woorden vatten hoe werkelijk en normaal God is. De mens kan God alleen praktisch kennen en kan Hem alleen duidelijker zien als God persoonlijk onder de mensen aan het werk is en Zijn beeld en wezen helemaal laat zien. Geen lichamelijk mens kan dit effect bereiken. Gods Geest kan dit effect natuurlijk ook niet bereiken.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


403  De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid

De geïncarneerde God kan werk doen dat de mens niet kan,

omdat Zijn innerlijke wezen niet is zoals de mens.

De reden waarom Hij de mens kan redden is omdat

Zijn identiteit anders is dan die van de mens.



Vers 1

De geïncarneerde God lijkt op de mens

maar belangrijker dan wie dan ook.

Want Hij kan het werk doen dat de Geest van God niet kan,

en dus getuigenis geven voor God en de mens verwerven.

Hoewel Hij dus normaal, gewoon vlees is,

maken Zijn bijdrage en betekenis voor de mens

Hem heel waardevol voor de hele mensheid.

En Zijn echte waarde en belang zijn enorm.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.



Vers 2

Dit vlees kan Satan niet rechtstreeks vernietigen,

maar Zijn werk kan de mens overwinnen en Satan verslaan,

en Satan volledig aan Hem onderwerpen.

Door dit vlees verslaat God Satan en redt de mens.

Hij vernietigt Satan niet rechtstreeks,

maar wordt vlees om de verdorven mens te overwinnen.

Zodoende kan Hij beter getuigenis geven voor Zichzelf,

en is beter in staat de verdorven mens te redden.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.



Vers 3

Het verslaan van Satan door de geïncarneerde God

is overtuigender, getuigt beter

dan de rechtstreekse vernietiging van Satan

die de Geest van God zou kunnen doen.

God in het vlees is beter in staat

de mens te helpen om de Schepper echt te kennen,

en kan beter getuigenis geven voor God Zelf,

beter getuigen onder de schepsels.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God


406  De vleesgeworden God is zowel menselijk als goddelijk

Couplet 1

De incarnatie is Gods verschijning in het vlees.

Hij werkt onder de mensen

in het lichaam van een mens.

Dus de geïncarneerde God moet vlees zijn

met normale menselijkheid.

Het betekent dat God leeft

en werkt in het vlees.

In Zijn essentie wordt hij menselijk.



Couplet 2

Er kan geen vlees zijn zonder menselijkheid.

En zonder menselijkheid is niemand mens.

Wanneer God een lichaam aanneemt,

wordt Zijn menselijkheid intrinsiek.

Zeg nooit dat wanneer God vlees wordt,

Hij volkomen goddelijk is

en totaal niet menselijk.



Voor-refrein

Dat is godslastering,

het tart de waarheid van incarnatie.



Refrein

Omdat God vlees wordt,

is Zijn essentie een combinatie

van menselijkheid en goddelijkheid.

Deze combinatie wordt God Zelf genoemd,

God Zelf op aarde.



Couplet 3

Gods werk wordt gedaan door de goddelijkheid

verborgen in Zijn menselijkheid.

Zijn vlees voert Zijn goddelijke werk uit

als mens en als God.

God wordt een mens,

in een lichaam met de essentie van beiden,

dus boven gewone mensen.



Brug

Onder hen met een menselijk omhulsel

zoals het Zijne,

onder de gehele mensheid,

is Hij, alleen Hij de geïncarneerde God.

Alle anderen zijn gewoon menselijk.



Refrein

Omdat God vlees wordt,

is Zijn essentie een combinatie

van menselijkheid en goddelijkheid.

Deze combinatie wordt God Zelf genoemd,

God Zelf op aarde.



Coda

Alle geschapen mensen

hebben slechts menselijkheid.

Alleen de geïncarneerde God

heeft lichamelijke menselijkheid

en daarnaast ook goddelijkheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De essentie van het door God bewoonde vlees


407  Gelovigen moeten Gods voetstappen nauwgezet volgen

Intro

Omdat de mens gelooft in God,

moet hij Gods voetstappen nauwgezet volgen.



Couplet 1

Het werk van de Heilige Geest verwijdert

degenen die slaafs doctrines volgen.

In elke periode begint God met nieuw werk,

brengt een nieuw begin onder de mens.

Als de mens zich alleen houdt aan

de waarheid van één tijdperk,

– “Jehova is God” en “Jezus is Christus” –

dan zal de mens het werk van de Heilige Geest

niet bijhouden en nooit winnen.



Refrein

Omdat de mens gelooft in God,

moet hij volgen in Gods voetspoor.

Hij moet God volgen, stap voor stap,

het Lam volgen waar Hij ook gaat.

Alleen deze mensen zoeken de ware weg,

zijn degenen die het werk kennen van de Geest.

En alleen zij die het Lam blijven volgen

tot het eind, verkrijgen de ultieme zegen.



Couplet 2

Wie niet volgen tot het einde toe,

of het werk van de Heilige Geest niet bijhouden,

en die zich vastklampen aan het oude werk,

zijn er niet in geslaagd God trouw te blijven.

Zij zijn de vijanden geworden van God.

Ze worden verworpen door het nieuwe tijdperk,

en allen zullen tot slot worden gestraft.

Is er iemand meelijwekkender?



Refrein

Omdat de mens gelooft in God,

moet hij volgen in Gods voetspoor.

Hij moet God volgen, stap voor stap,

het Lam volgen waar Hij ook gaat.

Alleen deze mensen zoeken de ware weg,

zijn degenen die het werk kennen van de Geest.

En alleen zij die het Lam blijven volgen

tot het eind, verkrijgen de ultieme zegen.



Brug

Hoe meer zij die vasthouden aan de wet,

meer trouw tonen aan de wet,

hoe meer ze rebelleren tegen God.



Couplet 3

Want nu is het Tijdperk van het Koninkrijk,

niet van de Wet.

Het werk van vandaag kan niet worden afgezet

tegen al het werk dat eerder is gedaan.

Eerder werk verschilt totaal van het werk van nu.

Gods werk is veranderd,

zo ook de beoefening van de mens;

het is niet om de wet te volgen

of het kruis te dragen.

Dus de trouw van de mens aan

de wet en het kruis

wordt door God niet goedgekeurd.



Refrein

Omdat de mens gelooft in God,

moet hij volgen in Gods voetspoor.

Hij moet God volgen, stap voor stap,

het Lam volgen waar Hij ook gaat.

Alleen deze mensen zoeken de ware weg,

zijn degenen die het werk kennen van de Geest.

En alleen zij die het Lam blijven volgen

tot het eind, verkrijgen de ultieme zegen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods werk en de praktijk van de mens


408  Kunnen zij die het nieuwe werk van de Heilige Geest niet aanvaarden Gods verschijning zien?

Intro

Tot Zijn managementwerk voltooid is,

is Gods werk nooit gestopt,

Hij heeft altijd druk gewerkt.

God is nooit opgehouden,

maar de mensheid is anders.



Couplet 1

Van ’t werk van de Geest

verkreeg de mens maar een beetje,

maar hij beschouwt het

alsof ’t nooit veranderen zal.

En hij verkreeg een beetje kennis,

maar volgt Gods voetspoor niet

naar ’t nieuwer werk.



Couplet 2

Het vleugje kennis van Gods werk

doet de mens geloven:

zoals God tot nu toe was, zo zal Hij altijd zijn.

In zijn stelligheid over één fase van het werk

accepteert de mens geen nieuw werk,

wie het ook verkondigt.



Voor-refrein

Deze mensen kunnen

geen nieuw werk aanvaarden.

Ze zijn te conservatief.

Ze nemen geen nieuwe dingen aan.

Ze geloven in God maar verwerpen Hem.



Refrein

Alleen wie in ’t voetspoor volgt van het Lam

tot op het eind, wint de ultieme zegen.

Wie van de weg afdwaalt voor ’t eind is bereikt

en toch denkt dat hij alles heeft verkregen,

zal geen getuige kunnen zijn

van de verschijning van God.



Couplet 3

Ze kappen Gods nieuwe werk af,

zonder goede reden,

nog steeds overtuigd dat God hen op zal nemen.

Ze zweren bij de Bijbel

maar zijn vals in woord en daad,

ze zijn bedrieglijk en kwaardaardig

en bestrijden het werk van God.



Brug

’t Werk van de Heilige Geest

is voor hen niet bij te houden.

Ze klampen zich vast aan het oude werk.

Ze zijn niet slechts ontrouw,

maar worden Gods tegenstanders,

zij die gestraft zullen worden.

Is er iemand die zieliger is dan zij?



Refrein

Alleen wie in ’t voetspoor volgt van het Lam

tot op het eind, wint de ultieme zegen.

Wie van de weg afdwaalt voor ’t eind is bereikt

en toch denkt dat hij alles heeft verkregen,

zal geen getuige kunnen zijn

van de verschijning van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods werk en de praktijk van de mens


409  Oprechte volgers van God kunnen standvastig blijven in beproevingen

1 De mens zal helemaal compleet worden gemaakt in het Tijdperk van het Koninkrijk. De mens wordt na het overwinningswerk onderworpen aan loutering en verdrukking. Mensen die tijdens deze verdrukking kunnen overwinnen en getuigen, zullen uiteindelijk compleet worden gemaakt; zij zijn de overwinnaars. De mens moet deze loutering tijdens deze verdrukking aanvaarden en deze loutering is de laatste instantie van Gods werk. Het is de laatste keer dat de mens gelouterd zal worden vóór de voleinding van al het werk van Gods management, en allen die God volgen, moeten deze laatste test aanvaarden, moeten deze laatste loutering aanvaarden. Mensen die onder verdrukking gebukt gaan, zijn zonder het werk van de Heilige Geest en de leiding van God, maar mensen die werkelijk overwonnen zijn en God werkelijk zoeken, zullen uiteindelijk standhouden; zij bezitten menselijkheid en hebben God waarlijk lief. Wat God ook doet, deze overwinnaars zullen de visies niet kwijtraken en zullen de waarheid in praktijk blijven brengen en hun getuigenis behouden. Zij zullen uiteindelijk tevoorschijn komen uit de grote verdrukking.

2 De mensen die God waarlijk volgen, zijn in staat om de test van hun werk te doorstaan, terwijl mensen die God niet waarlijk volgen, niet in staat zijn welke van Gods beproevingen dan ook te doorstaan. Vroeg of laat zullen ze verbannen worden, terwijl de overwinnaars in het koninkrijk zullen blijven. Of de mens God waarlijk zoekt of niet, wordt bepaald door de test van zijn werk, dat wil zeggen door Gods beproevingen, en heeft niets van doen met het besluit van de mens zelf. God wijst niemand in een opwelling af; alles wat Hij doet, kan de mens volledig overtuigen. Hij doet niets dat voor de mens onzichtbaar is, noch enig werk dat de mens niet kan overtuigen. Of het geloof van de mens oprecht is of niet, wordt bewezen door de feiten en kan niet door de mens beslist worden. Dat ‘tarwe geen onkruid kan worden en onkruid geen tarwe kan worden’, staat vast. Allen die God werkelijk liefhebben, zullen uiteindelijk in het koninkrijk blijven en God zal niemand verkeerd behandelen die Hem waarlijk liefheeft.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods werk en de praktijk van de mens


411  Het werk van het vlees en de Geest hebben dezelfde essentie

1 De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert.

2 Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in de weg, en Hij zou met geen mogelijkheid ook maar iets kunnen doen dat Zijn eigen werk teniet zal doen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan. Daarom zou de vleesgeworden God absoluut nooit iets doen dat Zijn eigen management in de weg staat. Dit is wat alle mensen zouden moeten begrijpen.

3 De essentie van het werk van de Heilige Geest is de mens te redden en is in het belang van Gods eigen management. En zo is ook het werk van Christus de mens te redden, wat in het belang is van Gods wil. Omdat God vlees wordt, neemt Hij Zijn wezen aan in Zijn vlees, zodat Zijn vlees volstaat om Zijn werk te ondernemen. Daarom wordt tijdens Zijn incarnatie al het werk van Gods Geest vervangen door het werk van Christus en centraal in het werk gedurende de hele periode van de incarnatie is het werk van Christus. Het kan niet vermengd worden met werk uit welke andere tijd dan ook.

4 God is een Geest en kan het reddingswerk verrichten, zoals God ook mens kan worden. Trouwens, God verricht Zijn eigen werk: Hij onderbreekt niet en grijpt niet in, laat staan dat Hij onderling tegenstrijdige werken verricht, want het wezen van het werk door de Geest en door het vlees zijn gelijk. Of het nu de Geest of het vlees is, beiden werken om één wil te vervolbrengen en om hetzelfde werk te beheren. Hoewel de Geest en het vlees twee niet te vergelijken kwaliteiten hebben, zijn zij in wezen hetzelfde: beiden bezitten het wezen van God Zelf en de identiteit van God Zelf.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader


412  Het wezen van Christus gehoorzaamt de wil van de hemelse Vader

Intro

Het wezen van Christus is de Geest,

dit wezen is de goddelijkheid.



Couplet 1

Het wezen van Christus is dat van God Zelf,

dit staat Zijn eigen werk niet in de weg.

Hij kan onmogelijk iets doen

dat Zijn eigen werk vernietigen zou.



Voor-refrein 1

Hij zou nooit woorden kunnen spreken

die tegen Zijn wil ingaan.

Dus God in ’t vlees zal geen werk doen

dat Zijn management blokkeert.



Refrein 1

Er zit geen ongehoorzaamheid in God;

het wezen van God is enkel goed.

Hij is de uiting van schoonheid,

goedheid en liefde.

Zelfs in ’t vlees gehoorzaamt Hij de Vader.

Zelfs ten koste van Zijn eigen leven

zal Hij dit altijd willen met heel Zijn hart.



Couplet 2

Er zit geen zelfgenoegzaamheid in God;

Hij is niet bedrieglijk of arrogant.

Hoe zwaar ook het werk, hoe zwak het vlees,

Hij onderbreekt nooit het werk van God.



Voor-refrein 2

Hij verloochent de wil van de Vader niet,

zal deze niet trotseren.

Hij lijdt liever vleselijke pijn

dan dat hij ongehoorzaam is.



Refrein 2

De mens maakt zijn eigen keuzes,

Christus zou dat nooit doen.

Ook al heeft Hij de identiteit van God,

Hij zoekt toch de wil van de Vader,

doet wat God Hem in het vlees toevertrouwt.

Dat is iets wat onbereikbaar is voor de mens.



Brug

Iedereen behalve Christus

kan tegen God in opstand komen.

Niemand kan het werk op zich nemen

dat God hem heeft toevertrouwd.

Niemand kan Gods management

als zijn eigen plicht beschouwen.



Refrein 3

Zich onderwerpen aan God de Vaders wil,

dit is het wezen van Christus.

Echter ongehoorzaam zijn aan God

is het kenmerk van Satan.

Deze twee dingen zijn onverenigbaar.

Iemand met Satans trekken

kan geen Christus worden genoemd.



Outro

De mens kan nooit het werk van God doen,

want de mens heeft niet het wezen van God.

De mens werkt voor

zijn eigen belang of toekomst,

terwijl Christus werkt voor Zijn Vaders wil.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader


413  De oorzaak van de weerstand en de ongehoorzaamheid van de mens jegens Christus

1 De goddelijkheid van Christus staat boven alle mensen, daarom is Hij het hoogste gezag over alle schepselen. Dit gezag is Zijn goddelijkheid, dat is, de gezindheid en het wezen van God Zelf, hetgeen Zijn identiteit bepaalt. Hoe normaal Zijn menselijkheid dus ook is, Hij heeft ontegenzeggelijk de identiteit van God Zelf; vanuit welk standpunt Hij ook spreekt en hoe Hij ook de wil van God gehoorzaamt, er kan niet gezegd worden dat Hij God Zelf niet is.

2 Dwaze en onwetende mensen zien de normale menselijkheid van Christus vaak als een gebrek. Hoe Hij het wezen van Zijn goddelijkheid ook kenbaar maakt en openbaart, de mens kan niet accepteren dat Hij Christus is. En hoe meer Christus Zijn gehoorzaamheid en nederigheid laat zien, hoe lichter dwaze mensen over Christus denken. Er zijn er zelfs die een verwerpende en minachtende houding tegenover Hem aannemen, maar wel die ‘grote mannen’ van de verheven plaatjes ter aanbidding op hun tafel zetten. De weerstand tegen en de ongehoorzaamheid aan God van de mensen komt voort uit het feit dat het wezen van de vleesgeworden God zich aan de wil van God onderwerpt en uit de normale menselijkheid van Christus; dit is de bron van de weerstand tegen en de ongehoorzaamheid aan God van de mensen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader


414  De innerlijke betekenis van het overwinningswerk

1 De innerlijke betekenis van de overwinning van de mens is de terugkeer van de belichaming van Satan, de mens die door Satan verdorven is gemaakt, naar de Schepper volgend op zijn overwinning, waardoor hij Satan zal verlaten en compleet naar God terug zal keren. Op deze manier zal de mens volledig worden gered. Daarom is het werk van overwinning het laatste werk in de strijd tegen Satan en de laatste fase in Gods management met als doel Satan te verslaan. Zonder dit werk, zou de volledige redding van de mens uiteindelijk onmogelijk zijn. Satan totaal verslaan zou ook onmogelijk zijn en de mensheid zou nooit in staat zijn om de geweldige bestemming te bereiken of vrij te komen van Satans invloed. Derhalve kan het werk van redding van de mens niet worden voltooid voordat de strijd met Satan is besloten, want de kern van het werk van Gods beheer is omwille van de redding van de mensheid.

2 De eerste mensheid was in de handen van God, maar vanwege Satans verleiding en verdorvenheid, werd de mens gebonden door Satan en viel hij in de handen van de kwade. De mens moet, om te worden gered, worden teruggegrepen uit de handen van Satan. Zodoende moet Satan worden verslagen door de veranderingen in de oude gezindheid van de mens, veranderingen die zijn oorspronkelijke verstand herstellen. Op deze manier kan de mens, die gevangen is gehouden, terug worden gegrepen uit de handen van Satan. Als de mens wordt bevrijd uit de invloed en gebondenheid van Satan, zal Satan worden beschaamd, de mens zal uiteindelijk worden teruggenomen en Satan zal worden verslagen. En omdat de mens is bevrijd uit de duistere invloed van Satan, zal de mens de buit worden van deze hele strijd en Satan zal het object worden dat zal worden gestraft wanneer deze strijd eenmaal is voltooid, waarna het totale werk van de redding van de mensheid zal zijn voltooid.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


415  Gods drie werkfases hebben de mens volkomen gered

1 Het 6000-jarig werk van Gods management is onderverdeeld in drie fasen: het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. Deze drie fasen van werk zijn allemaal omwille van de redding van de mensheid, dat wil zeggen dat ze zijn voor de redding van een mensheid die ernstig verdorven is gemaakt door Satan. Tegelijkertijd zijn ze er echter zodat God strijd voert met Satan. Zoals dus het werk van redding is onderverdeeld in drie fasen, is ook de strijd met Satan onderverdeeld in drie fasen en deze twee aspecten van Gods werk worden tegelijkertijd uitgevoerd. De strijd met Satan is in feite omwille van de redding van de mensheid en omdat het werk van de redding van de mensheid niet iets is dat met succes kan worden voltooid in een enkele fase, is de strijd met Satan ook onderverdeeld in fasen en periodes en wordt oorlog tegen Satan gevoerd in overeenstemming met de behoeftes van de mens en de mate van Satans verdorvenheid in hem.

2 In het werk van de redding van de mens worden drie fasen uitgevoerd, dat wil zeggen dat de strijd met Satan is verdeeld in drie fasen die voorafgaan aan het compleet verslaan van Satan. Doch, de innerlijke waarheid van het gehele werk van de strijd met Satan is dat de effecten daarvan worden behaald tijdens verschillende stappen van het werk: het schenken van genade aan de mens, het worden van een zondoffer voor de mens, het vergeven van de zonden van de mens, het overwinnen van de mens en het vervolmaken van de mens. De strijd met Satan is niet het ter hand nemen van wapens tegen Satan, maar de redding van de mens, het bewerken van het leven van de mens en het veranderen van de gezindheid van de mens, zodat hij getuigenis mag geven voor God. Dit is hoe Satan wordt verslagen. Wanneer Satan is verslagen, namelijk wanneer de mens volledig is gered, dan zal de beschaamde Satan compleet gebonden zijn en op deze manier zal de mens volledig zijn gered.

3 De substantie van de redding van de mens is de strijd met Satan en de oorlog met Satan is voornamelijk weerspiegeld in de redding van de mens. De fase van de laatste dagen, waarin de mens moet worden overwonnen, is de laatste fase in de strijd met Satan en is ook het werk van de complete redding van de mens van het domein van Satan. Als de mens wordt bevrijd uit de invloed en gebondenheid van Satan, zal Satan worden beschaamd, de mens zal uiteindelijk worden teruggenomen en Satan zal worden verslagen. En omdat de mens is bevrijd uit de duistere invloed van Satan, zal de mens de buit worden van deze hele strijd en Satan zal het object worden dat zal worden gestraft wanneer deze strijd eenmaal is voltooid, waarna het totale werk van de redding van de mensheid zal zijn voltooid.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


416  Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan

Vers 1

Al Gods werk, hetzij oordeel of tuchtiging,

is gericht op Satan; het is om mensen te redden, om Satan te verslaan.

Gods werk heeft één doel: het bevechten van Satan tot het einde.

God zal niet rusten tot de overwinning.

Omdat Gods werk gericht is op Satan,

en omdat de verdorvenen onder Satans invloed zijn,

als God niet begon te vechten tegen Satan,

of ervoor zorgde dat de mens ermee breekt, kunnen ze nooit worden bereikt.

Als de mens door Satan werd vastgehouden

en als ze niet konden worden bereikt,

zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen.

De inhoud van Gods zesduizendjarige werk

is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.



Vers 2

God heeft zesduizend jaar gestreden en gewerkt

om de mens naar een nieuw rijk te brengen,

één waar Satan wordt overwonnen, de mens zal vrij zijn.

Elke fase is afgestemd op de werkelijke behoeften en eisen van de mens,

zodat God Satan kan verslaan.

Als de mens door Satan werd vastgehouden

en als ze niet konden worden bereikt,

zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen.

De inhoud van Gods zesduizend jarige werk

is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.



Vers 3

In Gods zesduizend jarig managementplan,

in de eerste fase deed Hij het werk van de wet.

In de tweede fase was het werk het Tijdperk van Genade.

Dan overwint Hij de mensheid in de derde fase.

Dit werk is er zozeer op gericht als Satan de mensheid heeft verdorven.

Het verslaan van Satan is wat dit werk beoogt,

en al deze drie fases zijn om deze reden.

De inhoud van Gods zesduizend jarige werk

is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


417  Gods twee incaranties zijn voor de redding van de mens

Refrein

God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,

en om Satan te verslaan.

Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,

het is God alleen, die kan strijden met Satan.



Vers 1

De engelen kunnen nooit vechten met Satan,

en veel minder nog kan de mens dat ooit.

Want de engelen zijn machteloos, de mens is verdorven;

de mens is nog minder in staat om in te grijpen.

Als God wil werken aan het leven van de mens,

en als Hij op aarde komt om te werken aan de mens,

dan moet Hij vlees worden, Hij moet het vlees aandoen

met Zijn werk en identiteit om Zelf de mens te redden.



Refrein

God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,

en om Satan te verslaan.

Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,

het is God alleen, die kan strijden met Satan.



Vers 2

Het gevecht met Satan dat kan alleen God strijden;

het is een onmogelijk gevecht voor de mens.

De plicht van de mens is gehoorzamen en volgen.

Want de mens is niet in staat een nieuw tijdperk te openen.

De mens kan alleen de Schepper verheugen

onder de leiding van God Zelf,

waardoor Satan zeker zal verliezen.

Dit is alles wat de mens kan doen.



Refrein

God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,

en om Satan te verslaan.

Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,

het is God alleen, die kan strijden met Satan.



Vers 3

Als het werk werd gedaan door de Geest van God,

als het werk werd gedaan door de hand van de mens,

dan zou deze strijd nooit komen

tot zijn ware effect of eind.

Elke keer dat een nieuw gevecht van start gaat,

elke keer dat het werk van een nieuw tijdperk begint,

wordt het werk gedaan door God Zelf,

waardoor Hij persoonlijk het ganse tijdperk leidt.

Hij opent een nieuw pad voor de hele mensheid.

De dageraad van elk tijdperk is een nieuw gevecht met Satan,

waardoor de mens een nieuwer, mooier rijk binnengaat,

een nieuw tijdperk dat persoonlijk wordt geleid door God Zelf.



Refrein

God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,

en om Satan te verslaan.

Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,

het is God alleen, die kan strijden met Satan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


418  Iedereen heeft de kans om vervolmaakt te worden

Vers 1

Als je van laag kaliber bent,

zijn Gods eisen aan jou

in lijn daarmee.

Maar als je van hoog kaliber bent,

zijn Zijn eisen

in lijn daarmee.

Ben je onwetend of belezen,

ben je oud of gastvrij,

wat God verlangt

past bij jouw ware toestand.

Gods vervolmaking van jou

is in lijn met de plicht die je vervult.



Refrein

Ieder mens heeft de kans

vervolmaakt te worden.

Als je gewillig bent, en als je streeft,

dan bereik je uiteindelijk de effecten,

niet een van jullie wordt verlaten.

Ieder mens heeft de kans

vervolmaakt te worden.



Vers 2

Trouw zijn en gehoorzaam tot het bittere eind,

streven naar de liefde voor God,

dit zijn de beste beoefeningen,

die je moet volbrengen.

De mens moet dit bereiken,

dan wordt hij volmaakt gemaakt.

Bovenal, ga door, blijf echt streven.

God zegt ieder mens

heeft de kans vervolmaakt te worden.

Ieder is daartoe in staat,

maar zonder verbetering

of te voldoen aan deze standaard,

word je uiteindelijk verlaten.



Refrein

Ieder mens heeft de kans

vervolmaakt te worden.

Als je gewillig bent, en als je streeft,

dan bereik je uiteindelijk de effecten,

niet een van jullie wordt verlaten.

Ieder mens heeft de kans

vervolmaakt te worden.

Als je gewillig bent, en als je streeft,

dan bereik je uiteindelijk de effecten,

niet een van jullie wordt verlaten.

Ieder mens heeft de kans

vervolmaakt te worden, vervolmaakt te worden.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


419  God wenst dat iedereen vervolmaakt kan worden

1 Ieder die bereid is vervolmaakt te worden en loyaal is aan God, ieder die gehoorzaamt en ieder die zijn functie getrouw uitvoert – al zulke mensen kunnen volmaakt worden gemaakt. Ik wil niemand onder jullie verloren laten gaan of elimineren, maar als de mens niet streeft om het goede te doen, dan ruïneer je alleen jezelf; ik ben het niet die je elimineert, maar dat ben je zelf. Gods wens is dat elke persoon volmaakt wordt gemaakt, om uiteindelijk door Hem gewonnen te worden, om volledig te worden gereinigd door Hem en iemand te worden die Hij liefheeft.

2 Het maakt niet uit of ik jullie zeg dat je achterlijk bent of arm van kaliber – dit is allemaal waar. Als ik dat zeg bewijst het nog niet dat ik je verloren wil laten gaan, dat ik de hoop in jullie verloren heb, laat staan dat ik niet bereid ben jullie te redden. Vandaag ben ik gekomen om het werk van jullie redding te doen, dat wil zeggen dat het werk dat ik doe een voortzetting is van het werk van redding. Elke persoon heeft de kans om volmaakt te worden gemaakt: als jij bereid bent, als jij streeft, zal jij uiteindelijk in staat worden gesteld om dit resultaat te kunnen bereiken en niet één van jullie zal verlaten worden.

3 Ik wil dat iedereen z’n achterstand inhaalt, dat iedereen het werk en de verlichting van de Heilige Geest heeft en in staat is om tot het einde te gehoorzamen, want dit is de plicht die ieder van jullie zou moeten vervullen. Wanneer jullie allemaal jullie plicht hebben uitgevoerd, zullen jullie allemaal vervolmaakt zijn en jullie zullen ook een weerklinkend getuigenis hebben. Ieder die een getuigenis heeft, is iemand die over Satan heeft gezegevierd en Gods beloften heeft verkregen en zij zullen degenen zijn die zullen blijven om in de geweldige bestemming te leven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


420  Gods laatste belofte aan de mensheid

1 Wanneer de mens het ware leven van de mens op aarde bereikt en alle machten van Satan zijn gebonden, zal de mens gemakkelijk leven op aarde. Dingen zullen niet zo complex zijn als dat ze vandaag zijn: menselijke relaties, sociale relaties, complexe familierelaties … ze zijn zo lastig, zo pijnlijk! Het leven van de mens hier is zo ellendig! Wanneer de mens eenmaal is overwonnen, zullen zijn hart en geest veranderen: hij zal een hart hebben dat God vereert en een hart dat God liefheeft. Wanneer ieder binnen het universum die God tracht lief te hebben is overwonnen, dat wil zeggen wanneer Satan eenmaal is verslagen en wanneer Satan – alle machten der duisternis – is gebonden, dan zal het leven van de mens op aarde onbezorgd zijn en zal hij in staat zijn om vrij op aarde te leven.

2 Wanneer het leven van de mens zonder de vleselijke relaties is en zonder de complexiteiten van het vlees, dan zou het zoveel gemakkelijker zijn. De menselijke relaties van het vlees zijn te complex en het hebben van zulke dingen is bewijs dat hij zichzelf nog moet bevrijden van de invloeden van Satan. Als jij dezelfde relatie met elk van je broeders en zusters zou hebben, als jij dezelfde relatie met elk familielid van je zou hebben, dan zou je geen zorgen hebben en zou jij je over niemand zorgen hoeven maken. Niets zou beter kunnen zijn en op deze manier zou de mens worden verlost van de helft van zijn lijden. In het leiden van een normaal menselijk leven op aarde, zal een mens vergelijkbaar zijn met een engel; hoewel hij nog steeds in het vlees zal zijn, zal hij veel lijken op een engel. Dit is de uiteindelijke belofte, het is de laatste belofte die de mens wordt geschonken.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


421  Gods belofte aan de mens in de laatste dagen

Vers 1

Als het werk van de overwinning is voltooid,

gaat de mens een mooie wereld binnen.

Het leven is dan nog op aarde,

maar anders dan vandaag.

Het is het nieuwe leven na het overwinnen van de mens,

bewijs van intrede in een nieuw rijk,

het begin van het leven van de mens met God op aarde.



Refrein

Het toekomstige leven op aard’ – zo langverbeid en prachtig –

nog nooit gezien in de geschiedenis van de wereld.

Het is de einduitkomst

van zesduizend jaren werk.

Hiernaar verlangt de mens het meest,

Gods belofte aan de mens.

Hiernaar verlangt de mens het meest,

Gods belofte aan de mens.



Vers 2

De voorwaarde voor dit leven is dat de mens gezuiverd is,

overwonnen, en zich onderwerpt

aan de Schepper.

Dus de laatste fase van Gods werk

is het werk van de overwinning,

voordat de mens zo’n prachtige plek binnengaat.



Refrein

Het toekomstige leven op aard’ – zo langverbeid en prachtig –

nog nooit gezien in de geschiedenis van de wereld.

Het is de einduitkomst

van zesduizend jaren werk.

Hiernaar verlangt de mens het meest,

Gods belofte aan de mens.

Hiernaar verlangt de mens het meest,

Gods belofte aan de mens, aan de mens.



Vers 3

Deze belofte wordt nu niet vervuld:

de mens bereikt de bestemming van de toekomst

pas als het werk

van de laatste dagen is gedaan;

als de mens volledig overwonnen is,

pas wanneer Satan eenmaal is verslagen.



Refrein

Het toekomstige leven op aard’ – zo langverbeid en prachtig –

nog nooit gezien in de geschiedenis van de wereld.

Het is de einduitkomst

van zesduizend jaren werk.

Hiernaar verlangt de mens het meest,

Gods belofte aan de mens.

Hiernaar verlangt de mens het meest,

Gods belofte aan de mens, aan de mens.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


422  Wanneer de mens de eeuwige bestemming binnengaat

1 Wanneer de mens de eeuwige bestemming binnengaat, zal de mens de Schepper aanbidden en, omdat de mens redding heeft verkregen en de eeuwigheid binnen is gegaan, zal de mens geen doelen meer najagen, laat staan dat hij zich zorgen zou hoeven maken dat hij wordt belaagd door Satan. Tegen die tijd zal de mens zijn plaats kennen en zal hij zijn plicht uitvoeren en, zelfs als zij niet worden getuchtigd of geoordeeld, zal iedere persoon zijn plicht uitvoeren. In die tijd zal de mens een schepsel zijn van zowel identiteit als status. Het onderscheid tussen hoog en laag zal er niet meer zijn; elk persoon zal simpelweg een andere functie uitvoeren. Doch zal de mens nog steeds leven in een geordende, geschikte bestemming van de mensheid, de mens zal zijn plicht uitvoeren omwille van de aanbidding van de Schepper en een mensheid als zodanig zal de mensheid van de eeuwigheid zijn.

2 In die tijd zal de mens een leven dat geïllumineerd wordt door God hebben verkregen, een leven onder de zorg en bescherming van God, een leven samen met God. De mensheid zal een normaal leven op aarde leiden en de gehele mensheid zal in het juiste spoor binnengaan. Het 6000-jarig managementplan zal Satan volkomen verslagen hebben, wat betekent dat God het originele beeld van de mens, zoals het was geschapen, zal hebben hersteld en dat daarmee de originele intentie van God zal zijn vervuld. Alleen wanneer het 6000-jarige werk van Gods beheer ten einde komt, zal het leven van de gehele mensheid officieel beginnen op aarde. Alleen dan zal de mens een geweldig leven hebben en zal God het doel van het scheppen van de mens in het begin weer herstellen, evenals de originele gelijkenis van de mens.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


424  Het wezen van het werk van overwinning

Vers 1

Het grootste probleem van de mens is dat

ze aan niets denken dan hun eigen lot,

ze aanbidden hun vooruitzichten, streven God ervoor na.

Ze vereren God niet omdat ze zoveel van Hem houden.

En dus moeten zelfzucht en hebzucht

en alles dat hun verering in de weg staat, verdwijnen.

Dan zal het effect van het overwinnen van de mens worden bereikt.

Het werk van overwinning bereikt zijn effect

door de mens hun lot en vooruitzichten te ontnemen,

door hun opstandige gezindheid te oordelen en tuchtigen,

niet door de mens deals, genade en zegening te geven,

maar door hun vrijheden en vooruitzichten af te nemen

om hun loyaliteit te onthullen.

Dat is het overwinningswerk.



Vers 2

In de eerste overwinning van de mens is het cruciaal

om hun wilde ambities en fatale zwakheden te zuiveren,

en zo hun liefde voor God te onthullen,

om hun kijk op het leven en God

en hun zingeving te veranderen.

Zo wordt de liefde van de mens voor God gezuiverd,

en hun hart echt overwonnen.

Oh, het werk van overwinning bereikt zijn effect

door de mens hun lot en vooruitzichten te ontnemen,

door hun opstandige gezindheid te oordelen en tuchtigen,

niet door de mens deals, genade en zegening te geven,

maar door hun vrijheden en vooruitzichten af te nemen

om hun loyaliteit te onthullen.

Dat is het overwinningswerk.



Vers 3

Maar in Gods houding naar al Zijn schepsels,

overwint Hij niet om het overwinnen zelf.

Nee, God overwint om de mens te verkrijgen voor Zijn glorie,

om de oorspronkelijke gelijkenis van de mens te herstellen.

Oh, het werk van overwinning bereikt zijn effect

door de mens hun lot en vooruitzichten te ontnemen,

door hun opstandige gezindheid te oordelen en tuchtigen,

niet door de mens deals, genade en zegening te geven,

maar door hun vrijheid en vooruitzichten af te nemen

om hun loyaliteit te onthullen.

Dat is het overwinningswerk.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming


425  Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

Couplet 1

Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan

door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan.

Zij die zich bevrijd hebben van Satans invloed

zullen verkregen worden door God en de laatste rust ingaan.

De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.



Couplet 2

Alleen deze reiniging verwijdert onrechtvaardigheid.

Deze tuchtiging en oordeel brengt de ongehoorzaamheid van de mens aan het licht,

hierbij de geredden van de vervloekten scheidend,

en zij die zullen blijven van zij die dat niet zullen doen.

De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.



Couplet 3

Uiteindelijk zal God het slechte bestraffen en het goede belonen

om de mensheid te reinigen en hen te brengen naar de eeuwige rust.

Dit is de laatste cruciale fase om Gods werk te voltooien.

Als de slechten overblijven, kan de mensheid geen rust ingaan.

Als Hij klaar is, zal de hele mensheid heilig zijn,

en leeft God eindelijk vredevol in rust.

De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan. Het is de enige weg om de rust in te gaan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


426  God zal de betekenis van Zijn schepping van de mens herstellen

1 God schiep de mensheid, plaatste haar op aarde en Hij heeft haar geleid tot de dag van vandaag. Daarna redde Hij de mensheid en diende als zondoffer voor de mensheid. Aan het eind moet Hij alsnog de mensheid overwinnen, de mensheid volledig redden en haar in haar oorspronkelijke gelijkenis herstellen. Dit is het werk waarmee Hij van het begin tot het einde bezig is geweest – de mens terugbrengen naar zijn oorspronkelijke beeltenis en naar zijn oorspronkelijke gelijkenis. Hij zal Zijn koninkrijk vestigen en de oorspronkelijke gelijkenis van de mens herstellen, hetgeen betekent dat Hij Zijn gezag op aarde zal herstellen en dat Hij Zijn gezag onder de hele schepping zal herstellen.

2 De mens verloor zijn Godvrezende hart nadat hij verdorven was door Satan en hij verloor de functie die Gods schepselen zouden moeten hebben, en werd dus een ongehoorzame vijand van God. De mens leefde onder Satans domein en volgde Satans bevelen; dus God kreeg geen kans om werk te verrichten onder Zijn schepselen en al zeker niet om vrees van Zijn schepselen te verkrijgen. De mens is door God geschapen en zou God moeten aanbidden, maar de mens keerde juist God de rug toe en aanbad Satan. Satan werd de afgod in het hart van de mens. Zo verloor God Zijn positie in het hart van de mens, wat wil zeggen dat Hij de betekenis van Zijn schepping van de mens heeft verloren. Om dus de betekenis van Zijn schepping van de mens te herstellen, moet Hij de oorspronkelijke gelijkenis van de mens herstellen en de mens van zijn verdorven gezindheid verlossen.

3 Om de mens van Satan terug te winnen, moet Hij de mens van de zonde redden. Alleen op deze manier kan Hij de oorspronkelijke gelijkenis van de mens geleidelijk aan herstellen, de oorspronkelijke functie van de mens herstellen en uiteindelijk Zijn koninkrijk herstellen. De uiteindelijke vernietiging van de kinderen van ongehoorzaamheid zal ook worden uitgevoerd om de mens in staat te stellen God beter te aanbidden en beter op aarde te leven. Het koninkrijk dat Hij wenst te vestigen is Zijn eigen koninkrijk. De mensheid die Hij wenst is er een die Hem aanbidt, een die Hem volledig gehoorzaamt en Zijn glorie omvat.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


428  Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

Vers 1

Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest

beslissen of je oprecht zoekt,

niet de oordelen van anderen, noch hun meningen.

Maar meer dan dit, wat jouw oprechtheid bepaalt,

is of na een tijdje het werk van de Heilige Geest

jou verandert en jou God leert kennen.

Met het werk van de Heilige Geest, zal jouw gezindheid veranderen,

je blik op geloof zal puur worden.

Verandering betekent dat de Heilige Geest werkt,

ongeacht hoe lang je Hem gevolgd hebt.



Vers 2

Als er in jou geen verandering is, dan toont dit

dat de Heilige Geest bij jou niet werkt.

Zelfs als je diensten levert, doe je dat om zegen te verwerven.

Af en toe diensten verlenen

betekent geen verandering in gezindheid.

Dienstdoeners zullen ten onder gaan

omdat het koninkrijk hen niet nodig heeft.

Het koninkrijk heeft geen onveranderden nodig

om de loyalen en volmaakten te dienen.

Met het werk van de Heilige Geest, zal jouw gezindheid veranderen,

je blik op geloof zal puur worden.

Verandering betekent dat de Heilige Geest werkt,

ongeacht hoe lang je Hem gevolgd hebt, Hem gevolgd hebt.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


429  Allen die de waarheid niet beoefenen, moeten vernietigd worden

1 Iedereen die met zijn tong de vleesgeworden God erkent, maar de waarheid van gehoorzaamheid aan de vleesgeworden God niet naleeft, zal uiteindelijk worden geëlimineerd en vernietigd. Ook zal iedereen die met zijn tong de zichtbare God belijdt en de waarheid, uitgedrukt door de zichtbare God, eet en drinkt, maar toch zoekt naar de vage en onzichtbare God, des te meer vernietigd worden in de toekomst. Geen van deze mensen kan overblijven tot de tijd van rust nadat Gods werk is beëindigd; niemand van dat soort mensen kan overblijven tot de tijd van rust. Het duivelse volk, dat zijn zij die de waarheid niet beoefenen; hun essentie is er een van weerstand bieden aan en ongehoorzaam zijn jegens God en ze hebben geen enkele intentie om God te gehoorzamen. Zulke mensen zullen allemaal worden vernietigd.

2 Of je de waarheid hebt of weerstand biedt aan God, wordt bepaald door je wezen, niet door je uiterlijk of door wat je af en toe zegt of doet. Het wezen van elke persoon bepaalt of ze zullen worden vernietigd; dit wordt bepaald aan de hand van het wezen dat zichtbaar wordt door hun gedrag en hun streven naar de waarheid. Onder mensen die op dezelfde manier werken en dezelfde hoeveelheid werk doen, zijn degenen wiens menselijke wezen goed is en die de waarheid bezitten, de mensen die kunnen blijven, maar zij wiens menselijke wezen slecht is en die de zichtbare God ongehoorzaam zijn, zijn zij die zullen worden vernietigd. Alles van Gods werk of woorden gericht op de bestemming van de mensheid behandelt de mensheid op gepaste wijze overeenkomstig het wezen van elk persoon; er zullen geen toevalligheden zijn en er zal zeker geen enkele fout worden gemaakt. Het werk dat God doet is volstrekt gepast; Hij zal absoluut geen ongegronde aanklachten maken tegen welk schepsel dan ook.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


430  Gods plannen voor de eindbestemming van de mens

1 De norm waarmee de mens over de mens oordeelt, is gebaseerd op zijn gedrag; iemand wiens gedrag goed is, is een rechtvaardig persoon en iemand wiens gedrag verfoeilijk is, is slecht. De norm waarmee God over de mens oordeelt, is erop gebaseerd of iemands wezen Hem gehoorzaamt; iemand die God gehoorzaamt, is een rechtvaardig persoon en iemand die God niet gehoorzaamt, is een vijand en een slecht persoon, ongeacht of het gedrag van deze persoon goed of slecht is en ongeacht of de woorden van die persoon juist of onjuist zijn. Sommige mensen willen goede daden gebruiken om een goede bestemming voor de toekomst te verkrijgen en sommige mensen willen mooie woorden gebruiken om een goede bestemming te verwerven. Mensen geloven ten onrechte dat God de uitkomst van de mens bepaalt op basis van zijn gedrag of woorden en daarom zullen veel mensen proberen dit te gebruiken om een kortstondige gunst te verkrijgen door misleiding.

2 De mensen die in de toekomst zullen overleven tot aan de rust toe, zullen allemaal de dag van de verdrukking hebben doorstaan en zullen tevens getuigenis voor God hebben afgelegd; zij zullen allemaal mensen zijn die hun plicht hebben vervuld en van plan zijn om God te gehoorzamen. Degenen die slechts gebruik willen maken van de gelegenheid om te dienen, om te voorkomen dat ze de waarheid in praktijk moeten brengen, zullen niet in staat zijn om over te blijven. God heeft passende normen voor het regelen van de bestemming van alle mensen; Hij neemt deze beslissingen niet slechts op basis van iemands woorden en gedrag, noch neemt Hij ze op basis van hun gedrag gedurende een enkele bepaalde periode. Hij zal absoluut niet toegeeflijk zijn voor al iemands slechte gedragingen op basis van iemands vroegere dienst aan God, noch zal Hij iemand van de dood sparen vanwege een eenmalige besteding aan God. Niemand kan vergelding voor zijn kwaadaardigheid ontwijken en niemand kan zijn slechte gedrag verdoezelen en daardoor de kwelling van vernietiging ontlopen.

3 Als mensen trouw zijn aan God als ze zegeningen zien, maar hun trouw verliezen als ze geen zegeningen zien en uiteindelijk toch niet in staat zijn om van God te getuigen en nog steeds niet in staat zijn om hun plicht te doen zoals ze zouden moeten, zullen deze mensen die God ooit trouw dienst hebben verleend, nog steeds worden vernietigd. Kortom, onrechtvaardige mensen kunnen niet overleven tot in eeuwigheid, noch kunnen ze de rust ingaan; alleen rechtvaardige mensen zijn de meesters van de rust. Nadat de mensheid op het juiste spoor is gekomen, zullen mensen een normaal menselijk leven leiden. Ze zullen allemaal hun eigen plicht doen en absoluut trouw zijn aan God. Ze zullen hun ongehoorzaamheid en hun verdorven gezindheid volledig afleggen en ze zullen leven voor God en vanwege God. Ze zullen niet ongehoorzaam of opstandig zijn. Ze zullen in staat zijn om God volledig te gehoorzamen. Dit is het leven van God en de mensheid en het leven van het koninkrijk en het is het leven van rust.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


431  God bepaalt het einde van mensen op basis van hun wezen

Vers 1

Als iemand uiteindelijk in staat is om te overleven,

is het omdat ze aan Gods vereisten hebben voldaan.

Maar als iemand niet in de laatste rust kan leven,

is het omdat ze niet gehoorzamen en God niet kunnen behagen.

Noch de kwalijke daden van een kind, noch hun rechtvaardigheid

kan overgedragen worden aan zijn of haar ouders.

En de slechtheid of rechtvaardigheid van de ouders

kan niet gedeeld worden met een van hun kinderen.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.



Vers 2

Aan ieder zijn eigen zonde of zegen,

niemand kan de ander vervangen.

Als iemand een doener van rechtvaardigheid is, zijn ze rechtvaardig.

En iemand is een kwaaddoener, als kwaad is wat zij doen.

Doeners van rechtvaardigheid zijn geneigd om te overleven,

en vernieling wacht op kwaaddoeners.

Als iemand heilig is, is er geen vuile vlek op hen.

Als iemand vuil is, hebben ze geen enkel heilig deel.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.



Vers 3

Slechte mensen moeten gestraft worden,

en overleving is aan de rechtvaardige mensen,

zelfs als het kind van een kwaaddoener rechtvaardig is,

of de ouders van een rechtvaardig persoon slecht zijn.

Er is geen relatie hoe dan ook

als een echtgenoot gelooft en zijn vrouw niet,

of als een kind gelooft en diens ouders niet.

Dit zijn twee typen die niet samengaan.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.



Vers 4

Dus vooraleer iemand de rust binnengaat,

zijn er bloedverwanten rondom hen.

Maar eens zij de rust binnengaan,

hebben zij niet zulke verwanten om over te spreken.

Als iemand zijn plicht vervult, zijn ze een vijand voor degenen die dat niet doen.

Zij die van God houden zijn vijanden van degenen die Hem haten.

En zij die de rust binnengaan

zijn onverenigbaar met diegenen die gestraft zijn.

Er is een bestemming die iedereen verdient.

Dit is bepaald op basis van hun essentie.

Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


432  Gelovigen en ongelovigen zijn gewoon onverenigbaar

1 Iedereen heeft een passende bestemming. Deze bestemmingen worden bepaald op basis van het wezen van iedere persoon en staan volkomen los van anderen. Er is geen verband tussen een gelovige echtgenoot en een ongelovige echtgenote en er is geen verband tussen gelovige kinderen en ongelovige ouders. Het zijn twee onverenigbare soorten. Voorafgaand aan het ingaan van de rust, heeft men bloedverwanten, maar als men eenmaal de rust is ingegaan, heeft men niet langer noemenswaardige bloedverwanten. Zij die hun plicht vervullen en zij die hun plicht niet vervullen zijn vijanden; zij die God liefhebben en zij die God haten, staan tegenover elkaar. Degenen die de rust ingaan en degenen die vernietigd zijn, zijn twee onverenigbare soorten schepsels.

2 Schepsels die hun plicht vervullen zullen in staat zijn om te overleven en schepsels die hun plicht niet vervullen, zullen worden vernietigd; bovendien zal dit tot in de eeuwigheid duren. Mensen hebben vandaag de dag natuurlijke relaties met elkaar en ook bloedbanden, maar later zal dit allemaal worden verbroken. Gelovigen en ongelovigen zijn niet verenigbaar, ze staan eerder tegenover elkaar. Degenen in rust geloven dat er een God is en ze zijn gehoorzaam aan God. Degenen die ongehoorzaam zijn jegens God zullen allemaal vernietigd zijn. Gezinnen zullen niet langer bestaan op aarde; hoe kunnen er ouders of kinderen of relaties tussen echtgenoten en echtgenotes zijn? De sterke onverenigbaarheid tussen geloof en ongeloof zal deze fysieke relaties hebben verbroken!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


433  De symbolen van Gods Overwinning

Vers 1

De mens wordt hersteld zoals hij er in het begin uitzag.

Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden,

gehoorzamen alle regels van God.

God zal dan een groep mensen hebben die Hem op aarde aanbidden.

Hij zal ook een koninkrijk hebben gebouwd dat Hem ook op aarde aanbidt.

Hij zal ook een koninkrijk hebben gebouwd dat Hem ook op aarde aanbidt.



Vers 2

Hij zal de eeuwige overwinning op aarde hebben.

Zij die tegen Hem zijn zullen voor eeuwig vergaan.

Dit zal Zijn intenties herstellen toen Hij de mens schiep.

Het zal Zijn intenties herstellen in het creëren van alle dingen,

en het zal Zijn gezag op aarde herstellen,

Zijn gezag over alle dingen en over al Zijn vijanden.

Dit zijn de symbolen van Gods overwinning, van Zijn totale overwinning.

Dit zijn de symbolen van Gods overwinning, van Zijn totale overwinning.



Vers 3

Vanaf nu zal de mensheid tot rust komen,

een leven binnengaan dat het juiste pad volgt.

God zal ook de eeuwige rust binnengaan met de mensheid,

het eeuwige leven binnengaan dat gedeeld wordt door God en de mens.

Vuil en opstand op aarde zullen allemaal verdwijnen.

Weeklacht op aarde zal verdwijnen, zal allemaal verdwijnen.

Alle mensen op aarde die tegen God zijn, zullen er niet meer zijn.

Alleen God en geredde mensen zijn degenen die zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


434  Verschillende rustplaatsen voor God en de mens

1 Wanneer God en de mensheid samen de rust ingaan, betekent dit dat de mensheid is gered en dat Satan is vernietigd, dat Gods werk in de mens volledig is volbracht. God zal niet langer blijven werken in de mens en de mens zal niet langer leven onder het domein van Satan. Dientengevolge zal God niet langer druk zijn en zal de mens niet langer rondrennen; God en de mens zullen gelijktijdig de rust ingaan. God zal terugkeren naar Zijn oorspronkelijke positie en elke persoon zal terugkeren naar zijn of haar respectievelijke plaats. Dit zijn de bestemmingen waar God en de mens respectievelijk zullen verblijven na het volbrengen van Gods volledige management.

2 God heeft Gods bestemming en de mens heeft de bestemming van de mens. Terwijl Hij rust, zal God de hele mensheid tijdens hun leven op aarde blijven leiden. In het licht van God zal de mens de ene ware God in de hemel aanbidden. God zal niet langer onder de mensheid leven en de mens zal ook niet in staat zijn om met God in Gods bestemming te leven. God en de mens kunnen niet binnen hetzelfde rijk leven; veeleer hebben beide hun eigen respectievelijke wijzen van leven. God is Degene die de hele mensheid leidt, terwijl de hele mensheid de kristallisatie is van Gods managementwerk. Het is de mensheid die wordt geleid; wat de essentie betreft is de mensheid niet vergelijkbaar met God.

3 De rustplaats van de mens is op aarde en Gods rustplaats is in de hemel. Terwijl de mens rust, zal hij God aanbidden en ook op aarde leven en terwijl God rust, zal Hij het overgebleven deel van de mensen leiden; Hij zal hen vanuit de hemel leiden, niet vanaf de aarde. God zal nog steeds de Geest zijn, terwijl de mens nog steeds vlees zal zijn. God en de mens hebben beide hun verschillende manieren van rust. Terwijl God rust, zal Hij komen en onder de mensen verschijnen; terwijl de mens rust, zal hij door God worden geleid om de hemel te bezoeken en ook om te genieten van het leven in de hemel.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


435  Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan tot de rust in

Vers 1

De mensheid van de toekomst, al stamt zij af van Adam en Eva,

zal niet onder het juk van Satan bestaan,

maar gered en gereinigd zijn als mens.



Refrein

Dat zal een mensheid zijn, geoordeeld en getuchtigd, een mensheid die geheiligd is.

Zij verschillen van dat oude geslacht, het oude geslacht van Adam en Eva,

zo anders zijn zij als ging het om een geheel nieuw geslacht.

Uit door Satan verdorvenen uitverkoren,

standvastig bij Gods laatste oordeel,

kan deze laatste groep die overblijft,

die gaat met God, de laatste rust ingaan.



Vers 2

Alleen degenen die standvastig zijn,

door het oordeel en de tucht der laatste dagen,

in het laatste werk van reiniging,

mogen de rust ingaan, bij God.



Refrein

Dat zal een mensheid zijn, geoordeeld en getuchtigd, een mensheid die geheiligd is.

Zij verschillen van dat oude geslacht, het oude geslacht van Adam en Eva,

zo anders zijn zij als ging het om een geheel nieuw geslacht.

Uit door Satan verdorvenen uitverkoren,

standvastig bij Gods laatste oordeel,

kan deze laatste groep die overblijft,

die gaat met God, de laatste rust ingaan.



Vers 3

Zij verschillen van dat oude geslacht, het oude geslacht van Adam en Eva,

zo anders zijn zij als ging het om een geheel nieuw geslacht.

Het is door het laatste werk van reiniging, dat zij die de rust ingaan

zijn bevrijd van Satans macht en gewonnen door God.

Zij gaan de laatste rust in. Zij gaan de laatste rust in.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


436  Als de mensheid de rust is binnengegaan

1 Als de mensheid eenmaal de rust is ingegaan, zullen de boosdoeners worden vernietigd, de hele mensheid zal de juiste weg inslaan en elk type mens zal samen met zijn eigen soort zijn, in overeenstemming met de rollen die ze moeten vervullen. Alleen dit zal de rustdag van de mensheid en de onvermijdelijke tendens voor de ontwikkeling van de mens zijn en alleen wanneer de mensheid de rust ingaat, zal Gods grootse en ultieme prestatie haar voltooiing bereiken; dit zal de slotscène van Zijn werk zijn. Dit werk zal een eind maken aan elk ontaard fysiek leven van de mensheid en het zal het leven van de verdorven mensheid beëindigen. Vanaf hier zal de mensheid een nieuw koninkrijk binnengaan.

2 Hoewel de mens een fysiek bestaan leidt, zijn er significante verschillen tussen het wezen van zijn leven en het wezen van het leven van de verdorven mensheid. De betekenis van zijn bestaan en de betekenis van het bestaan van de verdorven mensheid zijn ook verschillend. Hoewel dit niet het leven is van een nieuw type mens, kan worden gezegd dat het het leven is van een mensheid die redding heeft ontvangen, met herwonnen menselijkheid en verstand. Het gaat hier om mensen die eens ongehoorzaam waren aan God en die ooit door God werden overwonnen en vervolgens door Hem werden gered, en mensen die God eerst vernederden en later van Hem getuigden. Hun bestaan, na het ondergaan en doorstaan van Zijn beproevingen, is het meest betekenisvolle bestaan dat er is; zij zijn mensen die van God getuigden tegenover Satan; het zijn mensen die geschikt zijn om te leven.

3 Volledig gefaald, zal Satan de mensheid nooit meer storen en de mens zal niet langer een verdorven satanische gezindheid hebben. De ongehoorzame mensen zullen al vernietigd zijn en alleen de gehoorzame mensen zullen overleven. En daarom zullen maar heel weinig gezinnen in z’n geheel overleven; hoe zouden natuurlijke relaties nog steeds kunnen bestaan? Het fysieke leven van de mens uit het verleden zal volledig afgesloten zijn. Zonder verdorven satanische gezindheid zal het leven van mensen niet langer het oude leven van het verleden zijn, maar veeleer een nieuw leven. Mensen hebben nu fysieke relaties met elkaar. Als ze allemaal de rust zijn ingegaan, zullen er geen fysieke relaties meer zijn. Alleen een dergelijke mensheid zal rechtvaardigheid en heiligheid hebben, alleen een dergelijke mensheid zal een mensheid zijn die God aanbidt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


437  Het leven in rust

1 Het leven in rust is er één zonder oorlog, zonder vuil, zonder aanhoudende ongerechtigheid. Dit wil zeggen dat het Satans pesterijen en Satans verdorvenheid, mist, evenals de schending van welke macht dan ook die tegen God is. Alles volgt zijn eigen soort en aanbidt de Heer van de schepping. Hemel en aarde zijn volkomen rustig. Dit is het vredige leven van de mensheid. Wanneer God de rust ingaat, zal er geen onrechtvaardigheid meer bestaan op aarde en zal er geen invasie van vijandige machten meer plaatsvinden. De mensheid zal ook een nieuw koninkrijk binnengaan; er zal niet langer sprake zijn van een mensheid die verdorven is door Satan, maar eerder van een mensheid die gered is, nadat ze verdorven is door Satan.

2 De rustdag van de mensheid is ook Gods rustdag. God verloor Zijn rust als gevolg van het onvermogen van de mensheid om de rust in te gaan; het was niet zo dat Hij van oorsprong niet in staat was om te rusten. De rust ingaan betekent niet dat alle dingen ophouden te bewegen of dat alle dingen ophouden zich te ontwikkelen, noch betekent het dat God ophoudt te werken of dat de mens ophoudt te leven. Het teken van de rust ingaan is als volgt: Satan is vernietigd; die slechte mensen die zich bij Satan voegen in zijn kwaadwillendheid, zijn gestraft en uitgeroeid; alle machten die vijandig tegenover God staan, houden op te bestaan.

3 Als God de rust ingaat, betekent dat dat Hij niet langer Zijn werk van redding van de mensheid zal verrichten. Als de mensheid de rust ingaat, betekent dat dat de gehele mensheid in Gods licht en onder Zijn zegeningen zal leven; er zal niets van Satans verdorvenheid zijn en er zullen geen onrechtvaardige dingen gebeuren. De mensheid zal normaal op aarde leven en zij zullen leven onder Gods zorg. Wanneer God en de mensheid samen de rust ingaan, betekent dit dat de mensheid is gered en dat Satan is vernietigd, dat Gods werk in de mens volledig is volbracht. God zal niet langer blijven werken in de mens en de mens zal niet langer leven onder het domein van Satan. Dientengevolge zal God niet langer druk zijn en zal de mens niet langer rondrennen; God en de mens zullen gelijktijdig de rust ingaan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan


439  Wees iemand die de waarheid aanvaardt

Vers 1

Kies je eigen pad, verwerp de waarheid niet

en godslaster niet tegen de Heilige Geest.

Wees niet onwetend, wees niet arrogant.

Gehoorzaam de leiding van de Heilige Geest.

Jezus’ terugkeer is een grote verlossing

voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden.

Jezus’ terugkeer is een veroordeling

voor allen die niet in staat zijn de waarheid te aanvaarden.



Vers 2

Verlang naar de waarheid en zoek de waarheid.

Alleen zo word jij er beter van.

Zij die de waarheid horen en toch hun neus ervoor ophalen

zijn allen zo dwaas en onwetend.

Jezus’ terugkeer is een grote verlossing

voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden.

Jezus’ terugkeer is een veroordeling

voor allen die niet in staat zijn de waarheid te aanvaarden,

oh~ de waarheid aanvaarden, de waarheid aanvaarden.



Vers 3

Betreed lichtvoetig het pad van Gods geloof.

Trek niet te haastig conclusies.

Wees niet vluchtig, zorgeloos in je geloof in God.

Zij die in Hem geloven horen eerbiedig en nederig te zijn.



Vers 4

Zij die de waarheid hebben gehoord en toch conclusies trekken

of veroordelen wat waar is, zijn vol van arrogantie.

Jezus’ terugkeer is een grote verlossing

voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden.

Jezus’ terugkeer is een veroordeling

voor allen die niet in staat zijn de waarheid te aanvaarden. Oh ~



Vers 5

Niemand die in Jezus gelooft is bevoegd om te vloeken of veroordelen.

(De waarheid aanvaardend.)

Je zou rationeel moeten zijn en de waarheid moeten aanvaarden.

Jezus’ terugkeer is een grote verlossing

voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben


440  Je houding ten opzichte van de waarheid is essentieel

Jullie trouw bestaat alleen uit woorden, jullie kennis is slechts intellectueel en conceptueel, jullie arbeid is slechts om de hemelse zegeningen te ontvangen, dus hoe moet jullie geloof dan zijn? Tot op de dag vandaag weigeren jullie te luisteren naar ieder woord van waarheid. Jullie weten niet wat God is, jullie weten niet wat Christus is, jullie weten niet hoe jullie Jehova moeten eren, jullie weten niet hoe jullie het werk van de Heilige Geest binnen moeten gaan, en jullie weten niet hoe jullie onderscheid moeten maken tussen het werk van God en de valse voorstellingen van de mens. Je weet alleen hoe je ieder woord van waarheid dat God spreekt dat niet overeenkomt met jouw gedachten, moet veroordelen. Waar is je nederigheid? Waar is je gehoorzaamheid? Waar is je trouw? Waar is je verlangen de waarheid te zoeken? Waar is je ontzag voor God? Ik zeg jullie, wie in God gelooft vanwege de tekenen, behoort zeker tot de categorie die vernietigd zal worden. Wie de woorden van Jezus die naar het vlees is teruggekeerd niet kan accepteren is zeker het nageslacht van de hel, de afstammeling van de aartsengel, de categorie die aan de eeuwigdurende vernietiging zal worden onderworpen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben


441  De oorzaak van de weerstand van de farizeeën tegen Jezus

Intro

Kennen jullie het wezen van de farizeeërs

en de oorsprong

van hun weerstand tegen Jezus?

Hun hoofd was, waar het om de Messias ging,

gevuld met fantasieën.



Couplet 1

Bovendien geloofden de farizeeërs alleen

dat de Messias komen zou,

maar ze streefden de waarheid

van het leven niet na.

Zelfs nu nog wachten ze op de Messias:

ze kennen de weg van het leven niet

en hebben geen kennis

van de weg van de waarheid.



Refrein 1

Denken jullie dat zulke dwazen,

die zo koppig zijn, Gods zegen krijgen?

Hoe zouden zulke mensen

de Messias kunnen zien?



Couplet 2

Ze verzetten zich tegen Jezus,

want ze hadden geen idee

van het werk van de Heilige Geest

en waar het heen leidt.

De weg van de waarheid waarvan Jezus sprak

was hun volledig onbekend.

Ze hadden geen begrip van de Messias.



Refrein 2

Ze leefden zelf nooit met de Messias,

ze klampten zich slechts vast aan Zijn naam

en bestreden Zijn wezen

op elke mogelijke manier.



Brug

De farizeeërs gehoorzaamden de waarheid niet,

hun wezen was arrogant en halsstarrig.

Hun geloof in God

was gebaseerd op het principe:

het maakt niet uit hoe diepzinnig je preekt

of van welk niveau je gezag is,

als je geen Messias heet, ben je Christus niet.



Couplet 3

Is dit geen belachelijk geloof?

Maken jullie niet dezelfde fout

als de farizeeërs

omdat jullie Jezus totaal niet begrijpen?

Kun jij de weg van de waarheid herkennen?

Zul jij je niet tegen Christus keren?

Kun jij het werk van de Heilige Geest volgen?



Refrein 3

Als je niet weet of je je zult verzetten

tegen Christus, leef je volgens Gods woord

al op het randje van de dood.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben


442  Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden

Mensen geven misschien niets om wat God zegt,

maar toch wil Hij aan iedere

zogezegde heilige die Jezus volgt vertellen.



Vers 1

Wanneer je met je ogen Jezus op een wolk ziet neerdalen,

zal het de openbare verschijning zijn van de Zon van rechtvaardigheid.

Je mag misschien blij zijn Jezus te zien neerdalen,

maar weet dat het ook tijd is dat jij gestraft wordt in de hel.

Het zal het einde inleiden van Gods managementplan.

En God zal de goeden belonen en de slechten straffen.

Want de veroordeling van God eindigt, voordat de mens tekenen ziet,

er is dan alleen nog de uitdrukking van waarheid.



Vers 2

Zij die de waarheid aannemen, zoeken geen tekens, zijn gereinigd,

zij zullen terugkeren voor Gods troon en Zijn omhelzing binnengaan.

Maar zij die nog steeds geloven dat de Jezus die niet rijdt

op een witte wolk een valse Christus is, zullen voor altijd gestraft worden.

Want zij geloven alleen in de Jezus die tekenen toont,

niet degene die hard oordeelt, de manier van leven uitgeeft.

Dus kan het alleen zo zijn dat Jezus met hen afrekent

wanneer Hij openlijk terugkomt op een witte wolk,

op een witte wolk.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben


443  Christus van de laatste dagen verwerpen is de Heilige Geest belasteren

Couplet 1

Kun je de weg van de waarheid herkennen

en garanderen

dat je Christus niet zult bestrijden?

Kun je het werk van de Heilige Geest volgen?

Zij die de Messias niet kenden,

konden Jezus bestrijden.

Zij die Jezus niet begrijpen

kunnen Hem verwerpen, verguizen

en Zijn terugkeer zien als bedrog door Satan.

En velen zullen Jezus

teruggekeerd in het vlees veroordelen.



Voor-refrein 1

Maakt dit jullie niet bang?

Jullie belasteren de Heilige Geest

en dat ruïneert Zijn woorden voor de kerken

en wijst al Jezus’ woorden af.



Refrein 1

Wat kunnen jullie van Jezus ontvangen

als jullie zo verward zijn?

Herkennen jullie Zijn werk bij Zijn terugkeer

als jullie weigeren je fouten in te zien?



Couplet 2

Mensen die de waarheid niet ontvangen,

maar toch Jezus op een wolk verwachten,

zullen zeker de Geest belasteren.

Zij zullen worden vernietigd.

Jullie verlangen naar Jezus’ genade,

willen alleen maar hemelse zaligheid,

Maar jullie hebben Zijn woorden

nog nooit gehoorzaamd,

of Zijn waarheid ontvangen

bij Zijn terugkeer.



Voor-refrein 2

Wat zullen jullie te bieden hebben

wanneer Jezus terugkeert op een witte wolk?

De oprechtheid van de belijdenis

terwijl jullie keer op keer zondigen?



Refrein 2

Wat zullen jullie aan Hem offeren?

Het werk waarmee jullie je verheerlijken?

Maakt het schenden van de waarheid

of een arrogante houding

dat Hij jullie zal vertrouwen?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben


444  De komst van de Mensenzoon ontmaskert alle mensen

1 Voorafgaand aan je contact met Christus geloof je wellicht dat je gezindheid volledig getransformeerd is, dat je een loyale volgeling van Christus bent, en dat jij de meest waardige persoon bent om de zegeningen van Christus te ontvangen. En je gelooft ook dat je, omdat je veel gereisd hebt, veel werk hebt gedaan, en veel vruchten hebt voortgebracht, zeker iemand bent die aan het eind de kroon ontvangt. Maar er is één waarheid die je misschien niet kent: de verdorven gezindheid van de mens en zijn opstandigheid en weerstand komen aan het licht als hij Christus ziet – en de opstandigheid en weerstand die op dat moment aan het licht komen, komen volkomen en volledig aan het licht, meer dan op enig ander moment.

2 Omdat Christus de Mensenzoon is – een Mensenzoon die normale menselijkheid heeft – eert of respecteert de mens Hem niet. Omdat God in het vlees leeft, komt de opstandigheid van de mens zo duidelijk en in levendig detail aan het licht. Dus ik zeg dat de komst van Christus alle opstandigheid van de mensheid tevoorschijn heeft doen komen en de natuur van de mensheid duidelijk in de schijnwerpers heeft gezet. Dit wordt ook genoemd: ‘een tijger van de berg lokken’, en ‘een wolf uit zijn grot lokken’. Durf je te veronderstellen dat je loyaal aan God bent? Durf je te veronderstellen dat je absolute gehoorzaamheid aan God toont? Durf je te veronderstellen dat je niet opstandig bent?

3 Als je werkelijk met Christus leeft dan komt je zelfgenoegzaamheid en zelfingenomenheid stukje bij beetje aan het licht door je woorden en daden; en ook je aanmatigende begeerten, je ongehoorzame instelling en ontevredenheid worden vanzelfsprekend openbaar. Ten slotte wordt je arrogantie steeds groter totdat je op even gespannen voet staat met Christus, als water met vuur – en dan zal je aard volledig aan het licht komen. Echter, zelfs dan zul je je eigen opstandigheid blijven ontkennen. In plaats daarvan geloof je dat een Christus zoals deze niet gemakkelijk door de mens aanvaard kan worden, dat Hij te veeleisend is ten aanzien van de mens, en dat je je volledig zou onderwerpen als Hij alleen maar een wat vriendelijker Christus was.

4 Jullie geloven dat jullie je opstandigheid altijd kunnen rechtvaardigen, en dat jullie alleen opstandig tegen Hem zijn nadat Christus jullie tot over een bepaalde grens heeft gedreven. Nooit hebben jullie bedacht dat jullie hebben gefaald om Christus als God te beschouwen en ook in jullie intentie om Hem te gehoorzamen. Maar je houdt liever hardnekkig vol dat Christus moet werken volgens jouw wensen, en zodra er maar één ding is waarin Hij dat niet doet, dan geloof je dat Hij geen God is, maar een mens. Zijn er niet velen onder jullie die het met Hem op deze manier aan de stok hebben gehad? Wie is dit nu eigenlijk in wie jullie geloven? En op welke manier zoeken jullie?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God


445  Het is onwaardig om contact met God te zoeken met een dergelijk verstand

1 Het zou het beste voor jullie zijn als je meer moeite deed voor de waarheid om jezelf te kennen. Waarom hebben jullie geen gunst gevonden bij God? Waarom is jullie gezindheid weerzinwekkend voor Hem? Waarom roept jullie spreken Zijn afkeer op? Zodra jullie een beetje loyaliteit hebben getoond zijn jullie trots op jezelf en eisen jullie een beloning voor een kleine bijdrage. Jullie kijken op anderen neer als jullie een greintje gehoorzaamheid hebben getoond, en jullie worden minachtend naar God als jullie een kleine taak hebben verricht. Voor het ontvangen van God vraag je geld, giften en complimenten. Het geeft jullie hartzeer om één of twee munten te geven; en als je er tien geeft, wens je zegeningen te ontvangen en met aanzien behandeld te worden. Een menselijkheid als die van jullie is werkelijk aanstootgevend om over te spreken of van te horen. Is er iets prijzenswaardig in jullie woorden en daden?

2 Jullie weten heel goed dat je in God gelooft, maar jullie kunnen je toch niet met God verenigen. Terwijl jullie heel goed weten dat jullie totaal niets waard zijn, volharden jullie in opschepperij. Voelen jullie niet dat jullie verstand verslechterd is, zo erg dat jullie geen zelfcontrole meer hebben? Hoe kunnen jullie met een dergelijk verstand geschikt zijn om met God om te gaan? Zijn jullie niet bang voor jezelf op dit punt? Jullie gezindheid is al verslechterd tot het punt waar je niet verenigbaar kunt zijn met God. Nu dit het geval is, is jullie geloof dan niet belachelijk? Is jullie geloof niet bespottelijk? Hoe ga je je toekomst aanpakken? Hoe ga je het pad kiezen waarop je gaat wandelen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God


446  De verdorven mensheid is het niet waard om Christus te zien

1 Jullie verlangen er altijd naar Christus te zien, maar ik spoor jullie aan jezelf niet zo hoog te achten; iedereen kan Christus zien, maar ik zeg dat niemand geschikt is om Christus te zien. De natuur van de mens is vervuld van kwaad, arrogantie en opstandigheid, en op het moment dat je Christus ziet, zal je natuur je vernietigen en je ten dode veroordelen. Op elk moment kunnen je opvattingen wortel schieten, kan je arrogantie groeien, en kan je opstandigheid vrucht dragen. Hoe kun je met zo’n menselijkheid geschikt zijn om met Christus om te gaan?

2 Ben je werkelijk in staat om Hem te behandelen als God, elk moment van elke dag? Zul je werkelijk de realiteit hebben van onderwerping aan God? Jullie aanbidden de verheven God in jullie hart als Jehova, terwijl jullie de zichtbare Christus beschouwen als mens. Jullie verstand is té inferieur en jullie menselijkheid is té zeer ontaard! Jullie zijn niet in staat om Christus altijd als God te beschouwen; alleen bij gelegenheid, als je het graag wilt, grijp je je aan Hem vast en aanbid je Hem als God. Dit is de reden dat ik zeg dat jullie niet in God geloven, maar dat jullie een groep handlangers zijn die tegen Christus vechten.

3 Als je God wilt zien zonder dat je gesnoeid bent of oordeel ondergaan hebt, dan zul je beslist een tegenstander van God worden en dan ben je bestemd voor vernietiging. De natuur van de mens is intrinsiek vijandig ten opzichte van God, want alle mensen zijn onderworpen aan Satans meest diepgaande verdorvenheid. Als de mens probeert met God om te gaan vanuit zijn eigen verdorvenheid, dan staat vast dat daar niets goeds uit kan voortkomen; zijn daden en woorden zullen beslist en telkens weer zijn verdorvenheid aan het licht doen komen, en in zijn omgang met God zal zijn opstandigheid in elk opzicht openbaar worden. Onbewust komt de mens in opstand tegen Christus, gaat hij Christus bedriegen, en Christus verloochenen; als dit gebeurt komt de mens in een nog hachelijker situatie, en als dit voortduurt wordt hij aan straf onderworpen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God


447  Hoe precies is jullie geloof?

1 Jullie monden zijn gevuld met woorden van bedrog en vuiligheid, van verraad en arrogantie. Nooit hebben jullie woorden van oprechtheid tot mij gesproken, geen heilige woorden, geen woorden van onderwerping aan mij na het ervaren van mijn woord. Hoe ziet jullie geloof er uiteindelijk uit? Jullie harten zijn gevuld met verlangens en rijkdom, jullie gedachten met materiële dingen. Dagelijks berekenen jullie hoe jullie iets van mij kunnen krijgen, hoeveel rijkdom en hoeveel materiële dingen jullie van mij hebben gekregen. Dagelijks verwachten jullie steeds meer zegeningen voor jullie zelf, zodat jullie steeds meer en beter van de dingen waarvan genoten kan worden, kunnen genieten.

2 Datgene waar jullie op elk moment aan denken, ben ik niet, noch is het de waarheid die van mij komt, maar eerder jullie man (vrouw), zonen, dochters, of wat jullie eten en dragen, en hoe jullie genot nog meer kan worden en nog beter. Zelfs als jullie je maag volproppen, zijn jullie dan niet weinig meer dan een lijk? Zelfs als jullie je, uiterlijk, met zulke prachtige kleding opdirken, zijn jullie dan niet nog steeds weinig meer dan een wandelend lijk zonder enig leven? Jullie zwoegen ter wille van jullie maag tot jullie haar grijs kleurt, maar geen van jullie offert één enkele haar voor mijn werk. Jullie zijn constant onderweg, jullie belasten je lichaam en pijnigen je hersens, ter wille van je vlees en je zonen en dochters, maar toch toont geen van jullie enige bezorgdheid of zorg voor mijn wil. Wat hopen jullie nog van me te krijgen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren


449  Jullie houden niet echt van God

1 Jullie denken dat jullie al genoeg hebben opgegeven voor mij; jullie denken dat jullie liefde voor mij al genoeg is. Maar waarom dragen jullie woorden en daden altijd rebellie en bedrog met zich mee? Jullie volgen mij, maar toch erkennen jullie mijn woord niet. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar werpen mij dan opzij. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar zijn wantrouwend tegenover mij. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar jullie kunnen mijn bestaan niet accepteren. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar behandelen mij niet passend bij wie ik ben en maken het mij keer op keer moeilijk. Wordt dit beschouwd als liefde?

2 Jullie volgen mij, maar proberen mij voor de gek te houden en mij bij elke gelegenheid te misleiden. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie dienen mij, maar jullie vrezen mij niet. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie zijn tegen mij in alle opzichten en alle dingen. Wordt dit allemaal als liefde beschouwd? Jullie hebben veel opgeofferd, dat is waar, maar jullie hebben nog nooit datgene in praktijk gebracht wat ik van jullie verlang. Kan dit als liefde worden beschouwd? Een zorgvuldige inspectie toont aan dat er geen spoortje liefde voor mij in jullie is. Hoeveel hebben jullie nu eigenlijk gewonnen, na zoveel jaren werk en de vele woorden die ik heb gegeven? Is dit niet een zorgvuldige terugblik waard?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren


451  Allen die de Bijbel gebruiken om God te veroordelen zijn farizeeërs

Intro

De farizeeërs veroordeelden Jezus

met de wet van Mozes

en zochten geen verenigbaarheid met Hem.



Couplet 1

Ze volgden naarstig de wet naar de letter

en sloegen Jezus, onschuldig, aan het kruis.

Ze claimden dat Hij de Messias niet was

en brak met de wetten van het Oude Testament.



Voor-refrein

Wat was het wezen van de Joodse farizeeërs?



Refrein

Ze trachtten niet om verenigbaar te zijn

met de waarheid.

Geobsedeerd door de Schrift

negeerden ze Gods wil en werk.

Ze zochten de waarheid niet,

maar klampten zich vast aan woorden.

Ze geloofden niet in God,

maar alleen in de Bijbel.



Couplet 2

Ter bescherming van de belangen

en de waardigheid van de Bijbel

kruisigden ze Jezus

om de Schrift te beschermen

en haar status bij mensen te behouden.

Ze lieten hun toekomst en zondoffer varen

en veroordeelden Jezus,

die Zich niet aan de Schrift hield, ter dood.

Waren ze geen slaven

van elk woord van de Bijbel?



Voor-refrein

Wat was het wezen van de Joodse farizeeërs?



Refrein

Ze trachtten niet om verenigbaar te zijn

met de waarheid.

Geobsedeerd door de Schrift

negeerden ze Gods wil en werk.

Ze zochten de waarheid niet,

maar klampten zich vast aan woorden.

Ze geloofden niet in God,

maar alleen in de Bijbel.



Outro

Ze waren waakhonden van de Bijbel.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken


452  Zoek de weg van verenigbaarheid met Christus

Couplet 1

De farizeeërs verweten Jezus

dat Hij het Oude Testament tartte

en niet de Messias was.

Hoewel Jezus niet schuldig was,

sloegen ze Hem aan het kruis.

Christus kwam terug en bracht waarheid,

maar de mens wil Hem verdrijven

voor hemelse genade.

Hij ontkent liever de waarheid

en kruisigt Hem opnieuw

om de Bijbel te verdedigen.

Hoe kan de mens gered worden

wanneer zijn hart kwaadaardig is

en zijn aard tegen God ingaat?



Refrein

Zoek de weg van verenigbaarheid met Christus.



Couplet 2

Hoewel God onder de mensen leeft,

weet de mens niet dat Hij hier is.

Hoewel Gods licht op hem schijnt,

duurt zijn onwetendheid

over Gods bestaan voort.

Als God Zijn toorn over hem uitgiet,

ontkent de mens Hem nog meer.

De mens blijft zoeken naar een manier

om met de letters en de Bijbel

verenigbaar te zijn,

maar niet één komt in Gods aanwezigheid

en zoekt harmonie met de waarheid.



Brug

De mens kijkt op naar God in de hemel,

maar negeert de vleesgeworden God,

omdat Hij die bij de mens leeft

gewoon te onbeduidend is.



Refrein

Zoek de weg van verenigbaarheid met Christus.



Couplet 3

Wie harmonie zoekt met alleen de Bijbel

en een vage God is laaghartig in Gods ogen,

omdat hij dode woorden aanbidt

en een niet-bestaande God

die schatten schenkt

en door mensen wordt gecontroleerd.

Wat valt er dan nog van God te krijgen?

De mensheid is te laag voor woorden.

Kunnen zij die tegen God zijn,

die eindeloze eisen stellen

en liefde voor de waarheid ontberen,

verenigbaar zijn met Hem?



Refrein

Zoek de weg van verenigbaarheid met Christus.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken


453  Wie is verenigbaar met God

Vers 1

God heeft ontelbare woorden uitgedrukt,

Zijn wil en Zijn gezindheid,

maar toch zijn mensen niet in staat

Hem te kennen, te geloven of gehoorzamen.

Je denkt alleen aan zegeningen en beloningen,

niet hoe verenigbaar te zijn met God

of niet Zijn vijand te worden.

God is zo teleurgesteld in jou,

Hij gaf je zoveel,

maar kreeg zo weinig van jou.

Zij die leven in de Bijbel of aan het kruis,

temidden van de wet of volgens de doctrine,

te midden van het werk dat God doet vandaag,

wie van hen zijn er verenigbaar met Hem?



Vers 2

Je arrogantie, hebzucht, mooie verlangens,

je verraad, ongehoorzaamheid,

welke van deze konden aan Gods aandacht ontsnappen?

Je beschaamt, draait, bedriegt, eist Hem op,

perst Hem af voor offers,

hoe kon al dit Zijn straf ontsnappen?

Het bewijs van je boosheid en vijandschap jegens God

en je wanverhouding met Hem.

Zij die leven in de Bijbel of aan het kruis,

temidden van de wet of volgens de doctrine,

te midden van het werk dat God doet vandaag,

wie van hen zijn er verenigbaar met Hem?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken


454  Waar is het bewijs dat jullie verenigbaar zijn met God?

Couplet 1

Jullie zijn zeer arrogant,

hebzuchtig en plichtmatig;

en met slimme kunstjes

houden jullie God voor de gek.

Jullie intenties en methoden zijn verachtelijk,

jullie loyaliteit te zwak,

oprechtheid te schaars,

en jullie geweten ontbreekt nog meer.



Couplet 2

Er is te veel boosaardigheid in jullie hart.

En niemand ontkomt daaraan, zelfs God niet.

Jullie sluiten Hem buiten

omwille van jullie kinderen,

jullie echtgenoten of uit zelfbehoud.

Ja, jullie kiezen ervoor Hem buiten te sluiten.



Voor-refrein 1

In plaats van om God te geven,

geven jullie om jullie familie,

jullie kinderen, jullie status, jullie toekomst,

en jullie eigen voldoening.



Refrein

Wanneer heb je ooit aan God gedacht?

Wanneer heb je ooit jezelf toegewijd

aan Hem en Zijn werk, tegen elke prijs?

Ben je verenigbaar met Hem?

Als je dat denkt, waar is dan het bewijs?

En waar is je trouw aan Hem?

Waar is die in werkelijkheid?

En waar is je gehoorzaamheid aan Hem?

Wanneer was het jouw intentie niet

om Zijn zegeningen te verkrijgen?



Couplet 3

Wanneer hebben jullie ooit gedacht aan God

tijdens het spreken?

Wanneer hebben jullie ooit aan Hem gedacht

in jullie handelen?

Als het vroor of tijdens een hittegolf – wanneer?

Jullie gedachten gaan uit naar jullie kinderen,

echtgenoten of ouders;

God heeft geen plaats in jullie gedachten.



Voor-refrein 2

Wanneer je je plicht doet,

denk je aan je eigen belangen,

je eigen veiligheid of aan je gezin.

Wat heb je ooit gedaan dat voor God was?



Refrein

Wanneer heb je ooit aan God gedacht?

Wanneer heb je ooit jezelf toegewijd

aan Hem en Zijn werk, tegen elke prijs?

Ben je verenigbaar met Hem?

Als je dat denkt, waar is dan het bewijs?

En waar is je trouw aan Hem?

Waar is die in werkelijkheid?

En waar is je gehoorzaamheid aan Hem?

Wanneer was het jouw intentie niet

om Zijn zegeningen te verkrijgen?



Brug

Jullie houden God voor de gek,

spelen met de waarheid;

verhullen het bestaan van de waarheid,

en verraden de inhoud van de waarheid.

Dus wat staat jullie te wachten?

Jullie zoeken verenigbaarheid met een vage God

en zoeken slechts een vaag geloof,

maar jullie zijn niet verenigbaar met Christus.

Ontvangt jullie slechtheid niet dezelfde vergelding

als de goddelozen?



Outro

Zo niet voor hen

die verenigbaar zijn met Christus.

Hoewel ze veel hebben verloren

en veel ellende hebben geleden,

ontvangen ze de erfenis die God de mens nalaat.

Uiteindelijk zullen jullie zien

dat alleen God rechtvaardig is,

en alleen God is in staat de mensheid te brengen

naar diens prachtige bestemming.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken


457  Is dit jullie geloof?

Vers 1

Waarom vereren jullie God niet

hoewel jullie geloven in Zijn bestaan?

Waarom vrezen jullie Hem niet

als jullie in je hart geloven?

Christus is God in het vlees,

een feit dat jullie erkennen.

Dus waarom doen jullie zo oneerbiedig?



Voor-refrein

Toont dit nu jullie geloof?

Elke minuut dragen jullie ongeloof.



Refrein

Dit betekent dat jullie op elk moment

verraad van Christus riskeren.

Want jullie bloed is vol van twijfel

over God in het vlees.

Daarom zegt God dat jullie pad

geen pad van geloof is,

dat jullie niet goed gegrond zijn,

halfslachtig in jullie geloof,

dat jullie niet goed gegrond zijn,

halfslachtig in jullie geloof.



Vers 2

Waarom oordelen jullie over Christus,

kijken jullie waar Hij heen gaat?

Waarom onderwerpen jullie je niet aan Zijn plan

en volgen jullie Zijn woorden niet?

Waarom persen jullie Hem af en stelen jullie Zijn offers?

Waarom spreken jullie voor Christus?

Waarom belasteren jullie Hem achter Zijn rug om?

Waarom oordelen jullie over Zijn werk en woorden?



Voor-refrein

Toont dit nu jullie geloof?

Elke minuut dragen jullie ongeloof.



Refrein

Dit betekent dat jullie op elk moment

verraad van Christus riskeren.

Want jullie bloed is vol van twijfel

over God in het vlees.

Daarom zegt God dat jullie pad

geen pad van geloof is,

dat jullie niet goed gegrond zijn,

halfslachtig in jullie geloof,

dat jullie niet goed gegrond zijn,

halfslachtig in jullie geloof.



Brug

Al jullie preken en manieren,

jullie motieven en jullie doelen

onthullen dat jullie niet in Christus geloven.

Zo ook de blik in jullie ogen.

En in ieder van jullie,

is er op elk moment ongeloof!



Refrein

Dit betekent dat jullie op elk moment

verraad van Christus riskeren.

Want jullie bloed is vol van twijfel

over God in het vlees.

Daarom zegt God dat jullie pad

geen pad van geloof is,

dat jullie niet goed gegrond zijn,

halfslachtig in jullie geloof,

dat jullie niet goed gegrond zijn,

halfslachtig in jullie geloof,

halfslachtig in jullie geloof,

halfslachtig in jullie geloof.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?


458  De mens heeft geen waar geloof in Christus

Vers 1

Wat jij bewondert is niet de nederigheid van Christus,

maar die valse herders met aanzien.

Je houdt niet van de lieflijkheid of de wijsheid van Christus,

maar van die lichtzinnigen van de verachtelijke wereld.

Zelfs nu keert je hart zich nog steeds naar hen,

naar hun reputatie en naar hun positie,

en keert zich naar hun invloed.

Je biedt weerstand en je weigert Christus’ werk.

God zegt dat je het geloof niet hebt dat Christus erkent.



Vers 2

Je lacht om de pijn van Christus, die geen plaats heeft om te rusten,

maar bewondert lijken die offers stelen en losbandig leven.

Je bent niet bereid te lijden met Christus,

maar stort je al te graag in de armen van

die antichristen, de roekelozen,

hoewel zij je alleen vlees, letters en controle geven.

Zelfs nu keert je hart zich nog steeds naar hen,

naar hun reputatie en naar hun positie,

en keert zich naar hun invloed.

Je biedt weerstand en je weigert Christus’ werk.

God zegt dat je het geloof niet hebt dat Christus erkent.



Vers 3

Je volgde Hem omdat je gedwongen werd,

je hart vol imposante beelden,

hun invloedrijke woorden en handen.

In je hart zijn zij voor altijd oppermachtige helden.

Maar de Christus van vandaag is dat niet.

Zelfs nu keert je hart zich nog steeds naar hen,

naar hun reputatie en naar hun positie,

en keert zich naar hun invloed.

Je biedt weerstand en je weigert Christus’ werk.

God zegt dat je het geloof niet hebt dat Christus erkent.



Vers 4

Christus is voor altijd onbetekenend in je hart,

en voor altijd niet waard om te vereren,

want Hij is te gewoon, heeft te weinig invloed,

want Hij is verre van imposant.

Dus God zegt dat je het geloof niet hebt, dat Christus erkent.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?


459  God hoopt voor het ware geloof van de mens

Vers 1

God heeft altijd een strenge standaard voor de mens.

Als je loyaliteit komt met voorwaarden,

wil Hij je zogenaamde geloof echt niet.

En God verfoeit, Hij verfoeit mensen die Hem bedriegen met hun intenties

en die Hem afpersen met eisen.

Want God wenst dat de mens loyaal is

en altijd trouw is aan niemand behalve aan Hem,

en alles doet omwille van het geloof,

en omdat ene woord te bewijzen: geloof, geloof, geloof. Geloof, geloof, geloof.



Vers 2

God veracht waarlijk alle gezoete woorden

die je gebruikt om Hem te laten jubelen.

Omdat Hij jou altijd behandelt met Zijn oprechtheid,

wenst Hij dat jij naar Hem handelt met waar geloof.

Want God wenst dat de mens loyaal is

en altijd trouw is aan niemand behalve aan Hem,

en alles doet omwille van het geloof,

en om dat ene woord te bewijzen: geloof, geloof, geloof. Geloof, geloof, geloof.

En bewijs dat ene word: geloof,

om dat ene woord te bewijzen: geloof.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?


460  Als je in God gelooft, maar de waarheid niet aanvaardt, ben je een niet-gelovige

Couplet 1

Sommigen zijn niet blij met waarheid of oordeel,

maar streven naar macht en rijkdom.

Ze zoeken naar groepen met invloed,

en dominees van seminaries.

Ze hebben de ware weg aanvaard,

maar geloven maar half.

Ze kunnen hun hart niet geven;

ze praten over zichzelf geven voor God

met hun ogen gericht op dominees en leraren.



Voor-refrein 1

Ze gunnen Christus niet eens een tweede blik.

Ze zijn gericht op roem, fortuin en glorie.



Refrein

God zegt dat wie de waarheid niet waardeert

een niet-gelovige en verrader is.

Zo iemand ontvangt nooit

de goedkeuring van Christus.



Couplet 2

Volgens hen kan deze schamele persoon

de mens niet overwinnen en vervolmaken.

Ze vinden het belachelijk dat deze

stumperds Gods uitverkorenen zijn.

Ze geloven dat als zulke mensen voorwerp van

Gods redding waren, van Gods redding,

hemel en aarde op hun kop zouden staan,

iedereen zich suf zou lachen.

En als God stumperds zou vervolmaken,

dan werden hoge heren God Zelf.

Hun ideeën zijn besmet met ongeloof.

Erger nog, ze zijn onredelijke beesten.



Voor-refrein 2

Ze waarderen slechts status en prestige,

macht en grote denominaties,

zonder achting voor wie door Christus wordt geleid:

verraders van Christus, waarheid en leven.



Refrein

God zegt dat wie de waarheid niet waardeert

een niet-gelovige en verrader is.

Zo iemand ontvangt nooit

de goedkeuring van Christus.



Outro

Zie je nu hoeveel ongeloof je hebt?

Hoeveel verraad aan Christus?

God spoort je aan je volledig te geven,

want je hebt de weg van waarheid gekozen.

Je moet weten dat God behoort

aan wie waarlijk geloven en aanbidden.

God behoort niet aan de wereld,

of aan enige persoon,

maar aan hen die toegewijd en trouw zijn aan Hem.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?


461  Gods regelingen voor de uitkomst van alle mensen

Couplet 1

Wie in de tijd van het oordeel

allerlei slechte daden doet,

zal God sturen naar een plaats

vol met boze geesten.

Deze geesten teisteren

en vernietigen zijn lichaam naar believen,

zodat het stinkt als een lijk.

Dat is zijn verdiende loon.



Couplet 2

God noteert de zonden van valse gelovigen,

ontrouwe werkers en apostelen.

God laat hen door onreine geesten

besmetten, zonder hergeboorte of licht.

Huichelaars die Hem dienen

maar Hem niet trouw zijn tot het einde

worden door God tot de goddelozen gerekend.

Ze spannen samen met de goddelozen,

meelopers in hun opstandigheid.

Uiteindelijk zal God zorgen voor hun vernietiging.



Brug

God verstoot wie Christus

niet trouw is gebleven

en geen moeite heeft gedaan.

Hij schenkt hem geen aandacht.

Uiteindelijk wordt hij vernietigd

wanneer het tijdperk verandert.

Hij leeft niet langer op aarde,

Gods koninkrijk gaat hij nooit binnen.

De onoprechten die met God omgaan,

worden gerekend tot dienaren van Gods volk.

Een paar blijven leven, de rest vergaat

met hen die onvoldoende dienen.



Couplet 3

Uiteindelijk brengt God wie Hem gelijkgezind zijn,

Zijn volk, Zijn zonen en Zijn priesters,

binnen in Zijn koninkrijk.

Zij zijn de vruchten van Gods werk.

Wie niet vallen onder een van

deze groepen, zullen vallen

onder de ongelovigen.

Denk aan wat hun lot zal zijn.



Outro

Wat God moest zeggen, heeft Hij gezegd:

kiezen jullie zelf je weg.

Weet dat Gods werk nooit wacht

op wie niet bij kunnen blijven.

Wat God moest zeggen, heeft Hij gezegd:

kiezen jullie zelf je weg.

Zijn rechtvaardige gezindheid

toont geen enkel mens genade.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid


463  De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen

Vers 1

Weet dat in de laatste dagen

Christus een aantal waarheden gebruikt om de mens te onderwijzen;

Hij ontmaskert daarmee de essentie van de mens

en ontleedt zijn woorden en daden.



Vers 2

Christus’ woorden omvatten allerlei waarheden

over de plicht van de mens, gehoorzaamheid en trouw aan God,

het naleven van normale menselijkheid,

Gods wijsheid, gezindheid en meer.



Vers 3

Deze woorden zijn allen gericht

op de essentie en verdorvenheid van de mens.

Deze woorden tonen hoe de mens God afwijst,

spreken van de mens als belichaming van Satan en vijand van God.



Refrein

Het werk van oordeel leidt tot

menselijk begrip van Gods ware gezicht

en de waarheid van zijn eigen rebellie.

Het laat de mens Gods wil kennen, het doel van Zijn werk,

mysteries die hij niet begrijpt;

laat hem de wortels van zijn verdorvenheid

en zijn lelijkheid zien.



Vers 4

God verklaart de natuur van de mens,

niet met een enkel woord, maar over langere tijd,

door te ontbloten, behandelen en snoeien,

als Hij Zijn werk op Zich neemt, al het werk van oordeel.



Vers 5

Geen simpel woord kan dit vervangen;

slechts de waarheid die de mens niet heeft kan dit.

Alleen dit kan oordeel heten,

helpt de mens ware kennis van God verwerven,

en kan hem overtuigen om zich te onderwerpen aan God.



Refrein

Het werk van oordeel leidt tot

menselijk begrip van Gods ware gezicht

en de waarheid van zijn eigen rebellie.

Het laat de mens Gods wil kennen, het doel van Zijn werk,

mysteries die hij niet begrijpt;

laat hem de wortels van zijn verdorvenheid

en zijn lelijkheid zien.



Outro

Het werk van oordeel heeft dit effect,

want het opent de waarheid, weg en leven van God

voor allen die geloven in Hem.

Dit is het werk van oordeel gedaan door God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid


464  God zal oordelen over allen die voor Zijn troon komen en hen zuiveren

Couplet 1

Het werk van de laatste dagen

scheidt alles naar zijn soort

en voltooit Gods managementplan,

want de tijd is nabij en Gods dag is hier.



Voor-refrein

God haalt allen die Zijn koninkrijk binnengaan –

die Hem trouw zijn gebleven tot op het eind –

Gods eigen tijdperk binnen.



Refrein

Wie tot nu Gods voetspoor heeft gevolgd,

die is gekomen voor Gods troon.

Wie de laatste fase aanneemt van Gods werk,

die ondergaat Gods zuivering

en ook Gods oordeel.



Couplet 2

Voordat Gods tijdperk begint,

is het niet Zijn werk

om de daden van de mens te bekijken.

’t Is niet om zijn leven na te gaan,

maar om te oordelen

over zijn ongehoorzaamheid.



Brug

God zal iedereen zuiveren

die voor Zijn troon verschijnt.



Refrein

Wie tot nu Gods voetspoor heeft gevolgd,

die is gekomen voor Gods troon.

Wie de laatste fase aanneemt van Gods werk,

die ondergaat Gods zuivering

en ook Gods oordeel.

Wie tot nu Gods voetspoor heeft gevolgd,

die is gekomen voor Gods troon.

Wie de laatste fase aanneemt van Gods werk,

die ondergaat Gods zuivering

en ook Gods oordeel.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid


465  Het werk van het oordeel moet worden gedaan door God Zelf

1 Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen. Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel.

2 Velen hebben een slecht gevoel over de tweede incarnatie van God, want de mens vindt het moeilijk te geloven dat God vlees zou worden om het werk van oordeel te doen. Niettemin moet ik je vertellen dat het werk van God de verwachtingen van de mens vaak overtreft en moeilijk te accepteren is voor het verstand van de mensen. Want de mensen zijn maar maden op de aarde, terwijl God het Opperwezen is dat het universum vervult; het verstand van de mens is verwant aan een put met smerig water dat enkel maden voortbrengt, terwijl ieder stadium van het werk dat bestuurd wordt door de gedachten van God de distillatie van Gods wijsheid is.

3 De mens wenst constant te wedijveren met God, waarvan ik zeg dat het vanzelfsprekend is wie er zal verliezen op het einde. Ik vermaan jullie allemaal jezelf niet als belangrijker te beschouwen dan goud. Als anderen het oordeel van God kunnen accepteren, waarom kun jij het dan niet? Hoeveel hoger sta jij boven anderen? Als anderen hun hoofden kunnen buigen voor de waarheid, waarom kun jij dat dan ook niet doen? Gods werk heeft een onstuitbaar momentum. Hij zal het werk van oordeel niet herhalen omwille van je ‘bijdrage’ die je hebt geleverd, en je zult vervuld worden van grenzeloos berouw over het laten wegglippen van zo’n goede gelegenheid.

4 Als je mijn woorden niet gelooft, wacht dan op die grote witte troon in de lucht om oordeel over je te vellen! Je moet weten dat alle Israëlieten Jezus afwezen en verloochenden, en toch heeft het feit van de verlossing van de mensheid door Jezus zich nog steeds uitgebreid door het hele universum en tot de uiteinden van de aarde. Is dit niet een realiteit die God lang geleden gemaakt heeft? Als je nog steeds wacht tot Jezus je ten hemel op zal nemen, dan zeg ik dat je een koppig stuk dood hout bent. Jezus zal een valse gelovige zoals jij, die ontrouw is aan de waarheid en enkel op zegeningen uit is, niet erkennen. Integendeel, Hij zal je zonder genade in de poel van vuur werpen om tienduizenden jaren lang te branden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid


466  Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht

Vers 1

Toen Jezus naar de wereld kwam

voltooide Hij het Tijdperk der Wet

en bracht het Tijdperk van Genade.

In de laatste dagen werd God nogmaals vlees,

Hij voltooide het Tijdperk van Genade

en bracht het Tijdperk van het Koninkrijk.

Wie de tweede incarnatie van God aanvaardt,

wordt het Koninkrijkstijdperk in geleid

en aanvaardt Gods leiding.



Refrein

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in het vlees als een gids.

Hij leidt hem het nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt, geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in het licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.



Vers 2

Jezus deed veel werk onder de mens.

Verlossing van de hele mensheid

was het enige werk dat Hij voltooide.

Hij werd zondoffer van de mens,

maar ontdeed de mens niet van zijn

verdorven gezindheid, al zijn verdorvenheid.

Om de mens te redden van Satan

droeg Jezus de zonden van de mens,

maar Gods grotere werk is vereist om de mens

te bevrijden van de verdorvenheid van Satan.



Refrein

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in het vlees als een gids.

Hij leidt hem het nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt, geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in het licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord


467  Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen

Vers 1

Gods incarnatie zal Zijn wezen en uitdrukking belichamen.

En in het vlees zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen,

om uit te drukken wat Hij is, naar alle mensen waarheid te brengen,

om hen leven te geven en hen de weg te tonen.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.



Vers 2

Bevestig Gods vlees en de ware weg door Zijn gezindheid, woorden en werken.

Focus op Zijn wezen en niet op Zijn verschijning.

De buitenkant bepaalt niet wat er vanbinnen in is,

en Gods werk past zich niet aan aan de noties van de mens.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.



Vers 3

Verschilde de verschijning van Jezus niet van wat de mensen verwachtten?

Vermomden Zijn uiterlijk en kleding Zijn identiteit niet?

Was dat niet waarom de Farizeeën zich verzetten?

Ze focusten op hoe Hij eruit zag en niet op wat Hij zei.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.



Vers 4

God hoopt dat zij die Hem zoeken de geschiedenis niet herhalen.

De Farizeeën niet volgen en God niet nog eens kruisigen.

Dus overweeg zorgvuldig hoe jij Zijn terugkeer zal verwelkomen.

Heb een duidelijk idee hoe jij je zal onderwerpen aan de waarheid.

Hoe jij je aan de waarheid onderwerpen zal.

Het is de plicht van iedereen die op Jezus wacht, op Jezus’ terugkeer wacht.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord


468  God is God, de mens is de mens

Couplet 1

Misschien heb je het boek

van Gods woorden geopend

voor onderzoek of om het te aanvaarden,

maar leg het niet aan de kant.

Lees het helemaal en misschien

verandert het je houding,

afhankelijk van je motivatie

en hoe goed je het begrijpt.



Voor-refrein 1

Maar er is één ding dat je moet weten:

Gods woord is niet dat van de mens,

het woord van de mens is niet dat van God.

De mens die door God wordt gebruikt,

is niet God in het vlees, en andersom.

Hier is sprake van een wezenlijk verschil.



Refrein

Uiteindelijk is God God, en de mens is de mens.

God heeft het wezen van God,

de mens het wezen van de mens.

Gods woorden zijn geen verlichting gebracht

door de Heilige Geest.

De woorden van apostelen en profeten

zijn niet die van God.

Als de mens dat denkt, heeft hij het verkeerd.



Couplet 2

Als je deze woorden na het lezen

niet aanvaardt als van God,

maar als verlichting die de mens kreeg,

word je verblind door onwetendheid.

De woorden van God zijn niet hetzelfde

als verlichting die de mens kreeg.

De woorden van de vleesgeworden God

kunnen een nieuw tijdperk inluiden,

kunnen een nieuw tijdperk inluiden.



Voor-refrein 2

Ze kunnen de hele mensheid leiden,

mysteries onthullen en richting geven.

De verlichting verkregen door de mens

is slechts een leidraad voor kennis en beoefening.

Het kan de mens

niet naar een nieuw tijdperk leiden

of de geheimen van God onthullen.



Refrein

Uiteindelijk is God God, en de mens is de mens.

God heeft het wezen van God,

de mens het wezen van de mens.

Gods woorden zijn geen verlichting gebracht

door de Heilige Geest.

De woorden van apostelen en profeten

zijn niet die van God.

Als de mens dat denkt, heeft hij het verkeerd.



Brug

Haal goed en slecht nooit door elkaar,

noch hoog en laag, diepzinnig en banaal,

weerleg nooit wat je weet dat waarheid is.

Onderzoek problemen vanuit het juiste standpunt,

aanvaard Gods nieuwe werk en woorden

als een schepsel van God.

Dit zijn dingen die gelovigen moeten doen,

anders elimineert God jou.



Refrein

Uiteindelijk is God God, en de mens is de mens.

God heeft het wezen van God,

de mens het wezen van de mens.

Gods woorden zijn geen verlichting gebracht

door de Heilige Geest.

De woorden van apostelen en profeten

zijn niet die van God.

Als de mens dat denkt, heeft hij het verkeerd.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord


469  Niemand kan Gods werk bevatten

Vers 1

God en de mens zijn geen gelijken.

Gods wezen en werk

zijn onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk.

Als God niet al Zijn werk Zelf in persoon doet,

en Zijn woorden niet onder de mensen spreekt,

dan zal Zijn wil nooit begrepen worden.

Zelfs zij die hun hele leven hebben toegewijd aan God

zijn niet in staat de goedkeuring van God te verkrijgen.

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?



Vers 2

Maar zonder het werk van God,

hebben de beste daden van de mens geen enkele waarde,

want Gods gedachten

zullen altijd hoger zijn dan die van de mens.

Niemand kan Gods wijsheid, Gods wijsheid bevatten.

Daarom zegt God dat zij

die denken dat ze God en Zijn werk doorzien

waardeloos zijn, arrogant en onwetend.

Satan heeft al het vlees verdorven.

De natuur van de mens verzet zich tegen God.

De mens is niet gelijk aan God en

kan Hem geen advies geven voor Zijn werk.

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?



Vers 3

Hoe God de mens leidt, is Zijn eigen werk.

De mens moet zich onderwerpen en geen mening hebben.

Want de mens is niets dan stof.

Omdat we proberen God te zoeken, zouden we nooit

onze noties moeten opleggen aan het werk van God,

voor Hem om te overwegen.

Noch moeten we onze verdorven natuur gebruiken

om te proberen Gods werk te belemmeren.

Zou dat ons niet tot een antichrist maken?

Kunnen mensen zoals deze geloof in God claimen?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?



Brug

Aangezien we geloven dat er een God is,

en we Hem tevreden willen stellen en Hem willen zien,

zouden we de weg van de waarheid moeten zoeken,

om verenigbaar te zijn met God.

En we zouden God niet tegen moeten werken.

Wat voor goeds kan daar nu uit voortkomen?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God

is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord


470  Hoe verwelkom je de terugkomst van Jezus?

1 Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Als mensen in het Tijdperk van Genade blijven, zullen ze nooit vrij zijn van hun verdorven gezindheid – laat staan dat ze de inherente gezindheid van God zouden kennen. Als mensen altijd uit een overvloed aan genade leven maar niet beschikken over de weg van het leven, waardoor ze God kunnen kennen en bevredigen, zullen ze Hem nooit echt winnen, hoewel ze in Hem geloven. Wat een zielig soort geloof is dat.

2 Als je dit boek uit hebt, als je iedere stap van het werk van de vleesgeworden God in het Tijdperk van het Koninkrijk hebt ervaren, zul je voelen dat je langjarige hoop eindelijk is uitgekomen. Je zult voelen dat je God nu pas echt van aangezicht tot aangezicht aan hebt kunnen kijken; nu heb je God pas in het gezicht kunnen zien, de persoonlijke uitspraak van God kunnen horen, de wijsheid van Gods werk op waarde weten te schatten en ervaren hoe echt en almachtig God is. Je zult merken dat je veel gewonnen hebt, dingen die mensen in het verleden nooit hebben gezien of gehad. Op dat moment zul je duidelijk weten wat het is om in God te geloven, en wat het betekent om naar Gods hart te zijn.

3 Als je je vastklampt aan oude zienswijzen, en het feit van de tweede incarnatie van God afwijst of ontkent, blijf je met lege handen achter en win je niets. Uiteindelijk maak je je dan schuldig aan verzet tegen God. Diegenen die de waarheid gehoorzamen en zich aan het werk van God onderwerpen zullen worden geschaard onder de naam van de tweede vleesgeworden God – de Almachtige. Zij zullen de persoonlijke leiding van God kunnen aanvaarden, en meer en hogere waarheid verkrijgen en een waarlijk menselijk leven ontvangen. Wil jij jezelf ontdoen van je verdorven gezindheid? Wil jij een hogere waarheid bereiken? Wil jij een waardevol leven leiden? Wil jij volmaakt worden gemaakt door God? Als dat zo is, hoe zul je dan de terugkomst van Jezus verwelkomen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord


471  De ware betekenis van geloof in God

1 Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens naar Gods hart te zijn. Dit komt doordat, hoewel mensen wel het woord ‘God’ kennen en frases zoals ‘het werk van God’, zij God toch niet kennen – laat staan Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig geloof bezit. Mensen nemen het geloof in God niet serieus omdat geloven in God te onbekend en te vreemd voor ze is. Ze voldoen daardoor niet aan de eis van God. Met andere woorden: als mensen God en Zijn werk niet kennen, zijn ze niet geschikt om door God te worden gebruikt en kunnen ze nog veel minder aan de wens van God voldoen.

2 ‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft. Toch zien mensen het geloof in God vaak als iets eenvoudigs en onbelangrijks. Mensen die op die manier in God geloven zijn kwijt wat het betekent om in God te geloven en al blijven ze wellicht tot aan het einde toe geloven, ze zullen nooit Gods goedkeuring ontvangen, omdat deze mensen het verkeerde pad bewandelen.

3 Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die volgens de letter in God geloven, die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade. We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven, maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken écht aan de wens van God voldoen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord


472  Christus van de laatste dagen is de poort van de mens naar het koninkrijk

Vers 1

God werkt nu niet in een geestelijk lichaam,

maar in het lichaam van Zijn tweede incarnatie.

Hij is van heel gewoon vlees, ziet er hetzelfde uit als anderen,

maar Hij kan waarheden uiten die nooit zijn gehoord.



Vers 2

Dit onbeduidende vlees bevat al Gods waarheid,

dit vlees onderneemt het werk van God in de laatste dagen,

en het uit daarnaast ook Gods gezindheid

in zijn volledigheid, zodat de mens deze kan leren kennen.



Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.



Vers 3

Vlees dat zo normaal is, heeft onpeilbare mysteries.

Zijn daden lijken ondoorgrondelijk,

maar het doel van Zijn werk toont dat

Hij niet zulk eenvoudig vlees is als de mens gelooft.

In de laatste dagen toont Hij

de wil van God en Zijn zorg voor de mensheid.



Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.



Brug

Je kunt Zijn woorden die de hemel en aarde doen beven niet horen,

noch Zijn ogen als vlammen zien,

je kunt Zijn ijzeren roede niet voelen,

maar je kunt Gods woede horen in Zijn woorden.

Je zult Zijn wijsheid en rechtvaardige gezindheid zien,

en je bewust worden van Gods liefde voor de hele mensheid.



Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht


473  God in het vlees is van levensbelang voor jullie

1 Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Niet alleen is dit het lichaam van Gods tweede incarnatie, maar ook het lichaam waarin Hij terugkeert. Het is een heel gewoon vlees. Je zult aan Hem niets ontdekken dat anders is dan bij andere mensen. Wel kun je de waarheden van Hem ontvangen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit onbetekenende vlees is de belichaming van alle woorden van de waarheid van God; datgene wat Gods werk gedurende de laatste dagen onderneemt. Het is de uitdrukking van heel Gods gezindheid zoals de mens deze mag leren kennen. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. Is zo’n gewoon mens niet jouw vertrouwen en bewondering waard?

2 Al het werk van God wordt in de laatste dagen door deze gewone mens verricht. Niet alleen kan Hij je alles schenken; Hij kan bovendien alles over je beslissen. Kan deze man zo zijn als jullie denken: zo eenvoudig dat Hij niet vermeldenswaardig is? Is Zijn waarheid niet voldoende om jullie helemaal te overtuigen? Zijn jullie niet helemaal overtuigd door getuige te zijn van Zijn daden? Of lijkt jullie de weg waarover Hij jullie leidt het volgen niet waard? Waarom voelen jullie zo’n aversie tegen Hem dat je Hem verwerpt of Hem liever mijdt? Hij is het die de waarheid uitdrukt, Hij is het die jullie de waarheid voorziet; en Hij is het die jullie een pad geeft om te volgen. Is het misschien zo dat jullie in deze waarheden nog steeds geen sporen van Gods werk kunnen herkennen?

3 Zonder Jezus’ werk had de mensheid niet van het kruis neer kunnen komen; maar zonder de incarnatie van dit moment zou de van het kruis neergekomen mens nooit door God geprezen kunnen worden of het nieuwe tijdperk kunnen binnengaan. Zonder de komst van deze gewone mens zouden jullie nooit in de gelegenheid zijn of in aanmerking komen om het ware gezicht van God te zien, want jullie hadden allemaal al lang geleden vernietigd moeten zijn. Dankzij de komst van de tweede incarnatie van God heeft God jullie vergiffenis geschonken en Zijn genade betoond. Hoe het ook zij, de woorden zijn nog steeds aldus: Deze gewone mens, die de vleesgeworden God is, is van levensbelang voor jullie! Dit is de grootse daad die God al onder de mensen heeft verricht.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht


474  Elke natie vereert Almachtige God

1 Het werk dat God in de laatste dagen verricht, laat de mens zien dat de God in de hemel onder de mensen op aarde leeft. Zo wordt de mens in staat gesteld God te kennen, gehoorzamen, vereren en liefhebben. Dat is de reden dat Hij voor de tweede maal naar het vlees is wedergekeerd. Ofschoon de mens nu een God ziet die gelijk is aan de mens, een God met een neus en twee ogen, en een onopvallende God, zal God jullie uiteindelijk laten zien dat, zonder het bestaan van deze mens, hemel en aarde een enorme verandering zullen ondergaan. Zonder het bestaan van deze mens zal de hemel vervagen, heerst er op aarde chaos en valt de hele mensheid ten prooi aan honger en plagen. Hij zal jullie tonen dat God de mens, zonder de redding door de vleesgeworden God in de laatste dagen, al heel lang geleden in de hel had vernietigd. Zonder het bestaan van dit vlees zouden jullie voor eeuwig de grootste zondaars en lijken zijn.

2 Jullie moeten weten dat zonder het bestaan van dit vlees de mensheid zou worden overvallen door een onvermijdelijke wereldramp en het moeilijk zou vinden om aan Gods strengere straf in de laatste dagen te ontkomen. Indien dit gewone vlees niet geboren was, zouden jullie allemaal in een staat verkeren die noch dood noch leven kende, ongeacht hoe jullie ernaar zouden zoeken. Zonder het bestaan van dit vlees zouden jullie nu noch de waarheid kunnen ontvangen noch voor Gods troon kunnen verschijnen. In plaats daarvan zouden jullie door God worden gestraft voor alle ernstige zonden die jullie hebben begaan. Weten jullie dat? Als God niet terug in het vlees was gekomen, zou niemand de kans hebben gehad op redding; en als God niet in dit vlees was gekomen, zou God al lang geleden een eind aan het oude tijdperk hebben gemaakt. Omdat God in het vlees leeft, hebben jullie de kans om te leven. Al dit geluk is jullie verkregen door deze gewone mens.

3 Uiteindelijk zal elke natie deze gewone mens vereren. Zij zullen deze onbetekenende mens ook dankbaar zijn en Hem gehoorzamen omdat door de waarheid, het leven en de weg die Hij heeft gebracht, heel de mensheid is gered, het conflict tussen de mens en God is verzacht en zij nader tot elkaar zijn gekomen en er een verbinding is geopend tussen de gedachten van God en die van de mens. Hij is ook degene die God zelfs nog grotere glorie heeft gebracht. Is zo’n gewoon mens niet jouw vertrouwen en bewondering waard? Is het niet passend zo’n gewoon vlees Christus te noemen? Kan zo’n gewoon mens niet de uitdrukking van God onder de mensen zijn? Is zo’n mens die ertoe bijdraagt dat de mens een catastrofe bespaard blijft niet waardig dat jullie Hem liefhebben en behouden? Uiteindelijk zal elke natie deze gewone mens vereren. Zij zullen deze onbetekenende mens ook dankbaar zijn en Hem gehoorzamen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht


475  Het wezen van Christus is God

1

God in het vlees wordt Christus genoemd,

dus de Christus die de waarheid kan geven aan mensen, die wordt God genoemd.

Er is hier niets overdreven aan,

want Hij bezit het wezen van God, Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk,

die door mensen niet bereikt kunnen worden.

Zij die zichzelf Christus noemen,

maar toch het werk van God niet kunnen doen, zijn oplichters.

Vroeg of laat zullen zij die Christus vervalsen allen vallen,

want hoewel ze beweren Christus te zijn,

bezitten ze niets van het wezen van Christus.



2

Christus is niet slechts de vertoning van God op aarde,

maar het bijzondere vlees aangenomen door God

terwijl Hij Zijn werk onder de mensen uitvoert en vervolledigt.

Dit vlees is niet iets dat kan vervangen worden door zomaar iemand,

maar door iemand die gepast Gods werk op aarde dragen kan,

en Gods gezindheid uitdrukken kan,

en God goed kan representeren, en de mens voorzien van leven.

En dus zegt God dat de echtheid van Christus niet bepaald kan worden door de mens,

maar beantwoord en beslist wordt door God Zelf.

Dus, als je echt de manier van leven wenst te zoeken,

moet je eerst erkennen dat het gedurende de laatste dagen is dat Hij naar de aarde komt

om de manier van leven toe te kennen aan de mens.

Dit is niet het verleden; het gebeurt vandaag.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven


476  God Zelf is de waarheid en het leven

God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven


477  Alleen God heeft de weg van het leven

1 De weg van het leven is niet iets dat iedereen kan bezitten en ook niet iets dat iedereen gemakkelijk kan verkrijgen. Dat komt omdat het leven alleen van God kan komen, alleen God Zelf bezit het wezen van het leven, er is geen weg van het leven zonder God Zelf en dus is alleen God de bron van leven en de altijd stromende bron van levend water van leven. Vanaf het moment dat Hij de wereld schiep, heeft God veel werk verricht met betrekking tot de vitaliteit van het leven, heeft Hij veel werk verricht dat leven geeft aan de mens en heeft een grote prijs betaald zodat de mens het leven kan verkrijgen, want God Zelf is het eeuwige leven en God Zelf is de weg waardoor de mens is opgestaan uit de dood.

2 God is nooit afwezig in het hart van de mens en leeft te allen tijde onder de mensen. Hij was de drijvende kracht van het leven van de mens, het fundament van het bestaan van de mens en een rijke waarborg voor het bestaan van de mens vanaf zijn geboorte. Hij zorgt ervoor dat de mens herboren wordt en stelt hem in staat om volhardend in zijn rol te leven, welke dat ook zij. Dankzij Zijn macht en Zijn onblusbare levenskracht heeft de mens van generatie op generatie geleefd, waarbij de kracht van Gods leven de steunpilaar van het bestaan van de mens is geweest en waarvoor God een prijs heeft betaald die geen gewoon mens ooit heeft betaald.

3 Gods levenskracht kan zegevieren over welke macht dan ook; bovendien overtreft het elke kracht. Zijn leven is eeuwig, Zijn macht is buitengewoon en Zijn levenskracht kan niet overweldigd worden door enig geschapen wezen of vijandige macht. De levenskracht van God bestaat, met een schitterende uitstraling, ongeacht tijd of plaats. Hemel en aarde ondergaan enorme veranderingen, maar Gods leven is voor altijd hetzelfde. Alle dingen gaan voorbij, maar Gods leven is nog steeds aanwezig, want God is de bron en de wortel van het bestaan van alle dingen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven


478  Ken je de bron van eeuwig leven

Vers 1

God is de bron van het leven van de mens;

hemel en aarde leven door Zijn kracht.

Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschappij.

Het maakt niet uit wie je bent, iedereen moet God gehoorzamen,

zich onderwerpen aan Zijn heerschappij, Zijn bestuur en geboden!

Misschien wil je het leven en de waarheid vinden,

de God vinden die je kan vertrouwen om het eeuwige leven te ontvangen.

Als je het eeuwige leven wil, vind dan de bron en waar God is.

God is leven dat niet verandert, alleen Hij heeft de weg van het leven.

Omdat God de weg van het leven is,

is God de weg naar eeuwig leven. (Yeah.)



Vers 2

God is de weg naar eeuwig leven.

Hij is soeverein in het universum.

Hij is de steunpilaar in elk hart, en Hij leeft en ademt onder de mensen.

Alleen dan kan Hij nieuw leven brengen

en de mens naar de weg van het leven leiden.

God komt om onder de mensen te leven,

zodat de mens het leven kan krijgen en kan bestaan.

God beveelt het universum om Zijn managementwerk te dienen.

God is in de hemel, het hart van de mens en op aarde.

Zonder deze waarheid zal je de ware weg of het leven niet krijgen.

Als je het eeuwige leven wil, vind dan de bron en waar God is.

God is leven dat niet verandert, alleen Hij heeft de weg van het leven.

Omdat God de weg van het leven is, is God de weg naar eeuwig leven. (Yeah.)

Als je het eeuwige leven wil, vind dan de bron en waar God is.

God is leven dat niet verandert, alleen Hij heeft de weg van het leven.

Omdat God de weg van het leven is,

is God de weg naar eeuwig leven. (Yeah.)

God beveelt het universum, Hij is de enige weg naar het leven.

God is de weg naar eeuwig leven. (Yeah.)



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven


479  Christus van de laatste dagen brengt de weg van het eeuwige leven

1 Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis.

2 Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben smerig water is waar ze zich al duizenden jaren aan hebben vastgeklampt, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel.

3 Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven


480  De eindtijd van Christus ontkennen, is godslastering van de Heilige Geest

Vers 1

Christus is verschenen in de laatste dagen,

zodat al diegenen die oprecht in Hem geloven

voorzien mogen zijn van leven, voorzien mogen zijn van leven.

Het werk van Christus is omwille van

het afsluiten van het oude en beginnen van het nieuwe tijdperk.

Het is het pad dat genomen moet worden

door al wie het nieuwe tijdperk zou betreden.

Als je Hem niet kan toelaten,

Hem in de plaats vervloekt, lastert of vervolgt,

zal je branden tot in de eeuwigheid

en zal je nooit Gods koninkrijk betreden.

Christus Zelf is de uiting

van de Heilige Geest en God,

de Ene aan wie God toevertrouwde

om Zijn werk op aarde te doen.

Dus God zegt als je niet kan accepteren

wat Christus van de laatste dagen gedaan heeft,

dan laster je de Heilige Geest.

En de geleden vergelding is duidelijk voor allen.



Vers 2

God zegt je dat als je tegenwerkt

en als je Christus van de laatste dagen ontkent,

niemand de gevolgen kan dragen,

niemand kan ze dragen in jouw plaats.

Je zal geen kansen meer krijgen

om Gods goedkeuring te krijgen vanaf deze dag.

Proberen om jezelf te verlossen,

maar je kan Gods gezicht niet meer zien.

Want wat je tegenwerkt is geen mens,

wat je ontkent, is niet een nietig wezen,

het is Christus wie je ontkent.

Ben je op de hoogte van dit gevolg?

Christus Zelf is de uiting

van de Heilige Geest en God,

de Ene aan wie God toevertrouwde

om Zijn werk op aarde te doen.

Dus God zegt als je niet kan accepteren

wat Christus van de laatste dagen gedaan heeft,

dan laster je de Heilige Geest.

En de geleden vergelding is duidelijk voor allen.



Vers 3

Je hebt een gruwelijke misdaad begaan, niet zomaar een kleine vergissing.

Dus wees niet vijandig tegenover de waarheid

en uit geen achteloze kritiek.

Want enkel de waarheid kan je leven brengen

en jou toestaan om herboren te worden en Gods gezicht te zien.

Christus Zelf is de uiting

van de Heilige Geest en God,

de Ene aan wie God toevertrouwde

om Zijn werk op aarde te doen.

Dus God zegt als je niet kan accepteren

wat Christus van de laatste dagen gedaan heeft,

dan laster je de Heilige Geest.

En de geleden vergelding is duidelijk voor allen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven


481  De gevolgen van het verwerpen van Christus van de laatste dagen

1 Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben smerig water is waar ze zich al duizenden jaren aan hebben vastgeklampt, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel. Hoe kunnen zij dan God aanschouwen? Als je alleen maar probeert vast te houden aan het verleden, alleen probeert dingen in stand te houden door stil te staan en niet probeert de huidige situatie te veranderen en de geschiedenis terzijde te leggen, zul je dan niet altijd tegen God zijn?

2 De stappen van Gods werk zijn enorm en machtig, zoals rollende golven en bulderende donderslagen – toch zit je stil en wacht je passief vernietiging af, waarbij je vasthoudt aan je dwaasheid en niets doet. Hoe kun je op deze manier worden beschouwd als iemand die de voetsporen van het Lam volgt? Hoe kun je de God die jij vasthoudt rechtvaardigen als een God die altijd nieuw is en nooit oud? En hoe kunnen de woorden van je vergeelde boeken je meenemen naar een nieuw tijdperk? Hoe kunnen ze je leiden in je zoektocht naar de stappen van Gods werk? En hoe kunnen ze je meenemen naar de hemel? Wat je in handen hebt, zijn de letters die slechts kunnen zorgen voor tijdelijke troost, niet de waarheden die in staat zijn om het leven te geven. Ze zijn geen wegen die je naar vervolmaking kunnen leiden. Geeft deze tegenstrijdigheid jou geen aanleiding tot reflectie? Kun je hierdoor niet de mysteriën begrijpen die zich binnenin bevinden? Ben je in staat om jezelf in je eentje naar de hemel te brengen om God te ontmoeten? Je moet kijken naar wie er nu werkt, naar wie nu bezig is met het werk van het redden van de mens in de laatste dagen. Als je dat niet doet, zul je nooit de waarheid verkrijgen en zul je nooit het leven verkrijgen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven


482  God brengt het einde van de mensheid naar de wereld

1 In de laatste dagen is mijn werk niet in het belang van één persoon of bepaalde mensen, maar bedoeld om mijn inherente gezindheid te tonen. Echter, om talloze redenen – misschien een gebrek aan tijd of een hectisch werkschema – heeft mijn gezindheid de mens niet in staat gesteld om mij ook maar enigszins te kennen. Daarom snel ik voort naar mijn nieuwe plan, naar mijn laatste werk, om een nieuwe bladzijde van mijn werk open te slaan, zodat iedereen die mij ziet zich op de borst zal slaan en onophoudelijk zal wenen en jammeren vanwege mijn bestaan.

2 Dit is omdat ik het einde van de mensheid naar de wereld breng en vanaf nu leg ik mijn gehele gezindheid bloot aan de mensheid, zodat allen die mij kennen en allen die mij niet kennen, hun ogen mogen uitkijken dat ik inderdaad naar de mensenwereld ben gekomen, op aarde ben gekomen waar alle dingen zich vermenigvuldigen. Dit is mijn plan, het is mijn enige ‘bekentenis’ sinds mijn schepping van de mensheid. Ik zou willen dat jullie je onverdeelde aandacht konden schenken aan elke beweging die ik maak, want mijn stok drukt zich opnieuw dicht tegen de mensheid aan, tegen allen die zich tegen mij verzetten.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming


483  Het bestaan van de volledige mensheid hangt af van God

Vers 1

Gods laatste werk is niet enkel om de mens te straffen,

maar om de bestemming van de mens te regelen,

en om van allen erkenning te krijgen voor wat God deed,

erkenning te krijgen voor wat God deed.

God wil dat iedereen ziet dat Hij alles juist heeft gedaan,

dat alles een uitdrukking is van Zijn gezindheid.

Het is zeker niet door het toedoen van de mens

en het is niet de natuur die menselijke wezens schiep.

Het is eerder God die elke levende ziel onder alle dingen voedt.

Zonder God

kan de mens alleen maar vergaan en gekweld worden door rampen,

niemand zal de schoonheid van de zon en maan of de groene wereld ooit weer zien.



Vers 2

De mensheid zal alleen

de ijzige nacht tegemoet gaan

en de onverbiddelijke vallei van de schaduw van de dood.

God is de enige redding,

de enige hoop van de mens,

en de Ene van wie het bestaan van de volledige mensheid afhangt.

Het is niet de natuur die menselijke wezens schiep.

Het is eerder God die elke levende ziel onder alle dingen voedt.

Zonder God

kan de mens alleen maar vergaan en gekweld worden door rampen,

niemand zal de schoonheid van de zon en maan of de groene wereld ooit weer zien.

Hoewel niemand aandacht aan Hem schenkt.

Zonder God zal de mens niet meer vooruit gaan;

en verdrukt worden door spoken.

Het werk dat God heeft gedaan kan door niemand vervangen worden.

Al wat Hij hoopt, is dat de mens

Hem kan vergoeden met goede daden,

Hem kan vergoeden met goede daden.

God is de enige redding,

de enige hoop van de mens,

en de Ene van wie het bestaan van de volledige mensheid afhangt.

Het is niet de natuur die menselijke wezens schiep.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming


484  Wanneer rampspoed komt

1 Mijn genade uit zich over degenen die mij liefhebben en zichzelf verloochenen. En de straf waarmee de goddelozen bezocht worden is juist het bewijs van mijn rechtvaardige gezindheid, en meer nog, getuige van mijn toorn. Als rampspoed aanbreekt, zal honger en pest uitgegoten worden over allen die zich tegen mij verzetten en zij zullen huilen. Zij die allerlei vormen van kwaad hebben bedreven, maar mij vele jaren hebben gevolgd, zullen niet ontsnappen aan het boeten voor hun zonden. Ook hun zal rampspoed overkomen, zoals maar zelden is gezien in miljoenen jaren, en zij zullen in een constante staat van paniek en angst leven.

2 Mijn volgers die alleen aan mij trouw zijn gebleven, zullen juichen en mijn macht bejubelen. Zij zullen een onuitsprekelijke voldoening ervaren en leven in een vreugde die ik de mensheid nog nooit eerder heb toebedeeld. Want ik koester de goede daden van de mens en verafschuw hun kwade daden. Sinds ik de mensheid ben gaan leiden, hoopte ik van harte een groep mensen te winnen die eensgezind waren met mij. Ik ben degenen die niet eensgezind met mij waren niet vergeten. Ik heb hen met afkeer op mijn hart gedragen en wacht alleen maar op de gelegenheid dat ik mij op hen kan vergelden, hetgeen ik met genoegen zal aanschouwen. Uiteindelijk is vandaag mijn dag gekomen en ik hoef niet langer te wachten!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming


485  Wat God denkt over de daden van de mens

1 Hoe dan ook, ik hoop dat jullie voor jullie eigen bestemming een toereikend aantal goede daden voorbereiden. Dan zal ik tevreden zijn. Anders zal niemand van jullie de rampspoed ontkomen die over jullie komt. De rampspoed komt van mij en wordt natuurlijk door mij georkestreerd. Als ik jullie niet als goed kan beschouwen, dan zullen jullie het lijden aan rampspoed niet ontkomen. Te midden van de verdrukking werden jullie acties en daden niet geheel geschikt bevonden, want jullie geloof en liefde waren hol en jullie betoonden jezelf alleen maar als verlegen of hard. Zo beschouwd, zal ik alleen maar een oordeel vellen in termen van goed of slecht.

2 Mijn zorg blijft uitgaan naar de manier waarop elk van jullie handelt en zich uitdrukt, op basis waarvan ik jullie einde zal bepalen. Dit moet ik echter duidelijk maken: ik zal niet meer genadig zijn voor hen die mij in het geheel niet trouw zijn in tijden van verdrukking, want mijn genade reikt maar zover. Bovendien kan ik geen sympathie opbrengen voor degenen die mij eens hebben verraden, nog minder wil ik geassocieerd worden met mensen die de belangen van hun vrienden verraden. Dit is mijn gezindheid, wie de persoon ook maar mag zijn. Dit moet ik jullie zeggen: wie mijn hart breekt, zal geen tweede keer clementie van mij ontvangen en degene die mij trouw is geweest, zal voor altijd in mijn hart blijven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming


486  God bepaalt het einde van de mens op basis van het feit of hij de waarheid bezit

Vers 1

Het is tijd voor God om het einde van elke persoon te bepalen,

niet de fase waarin Hij begon met het bewerken van de mens.

God schrijft in Zijn boek

elk woord en elke daad van iedereen.

Hij noteert ze één voor één.

God beslist over ieders bestemming,

niet op basis van rang, lijden of leeftijd,

noch van hoeveel medelijden ze opwekken,

maar alleen gebaseerd op of ze de waarheid bezitten.



Vers 2

Hij noteert hun weg in het volgen van Hem,

hun inherente kenmerken en uiteindelijke prestatie.

Op deze manier zal geen enkele mens ontsnappen aan Gods hand.

Allen zullen bij hun soort zijn zoals Hij ze toewijst.

God beslist over ieders bestemming,

niet op basis van rang, lijden of leeftijd,

noch van hoeveel medelijden ze opwekken,

maar alleen gebaseerd op of ze de waarheid bezitten.



Vers 3

Zij die Gods wil niet volgen, worden gestraft.

Dat is een feit dat niemand kan veranderen.

Dus allen die worden gestraft,

worden dat vanwege Gods rechtvaardigheid,

als vergelding voor talloze slechte daden.

God beslist over ieders bestemming,

niet op basis van rang, lijden of leeftijd,

noch van hoeveel medelijden ze opwekken,

maar alleen gebaseerd op of ze de waarheid bezitten, whoa, waarheid bezitten.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming


487  Aan wie ben jij loyaal?

1 Als ik wat rijkdommen vóór ieder van jullie zou plaatsen, en jullie vrijelijk zou laten kiezen in de wetenschap dat ik jullie niet veroordeel, zouden de meesten van jullie kiezen voor de rijkdommen en de waarheid verloochenen. De beteren onder jullie zouden de rijkdommen opgeven en met tegenzin kiezen voor de waarheid, en degenen daar tussenin zouden met één hand naar de rijkdommen grijpen en met de andere naar de waarheid. Zou jullie ware aard dan niet overduidelijk zijn? Als jullie een keuze moeten maken tussen iets waar jullie loyaal aan zijn en de waarheid, zullen jullie allemaal zo’n keuze maken en blijft jullie houding onveranderd. Hebben velen van jullie niet geschommeld tussen goed en kwaad? Als het gaat om de strijd tussen positief en negatief, tussen zwart en wit, zijn jullie je ongetwijfeld bewust van de keuzes die jullie hebben gemaakt: keuzes tussen familie en God, kinderen en God, vrede en ontwrichting, rijkdom en armoede, status en middelmaat, gesteund worden en verstoten worden, enzovoort.

2 Als jullie moeten kiezen tussen een vredig of een gebroken gezin, dan kiezen jullie dat eerste, zonder ook maar een moment te twijfelen. Als het gaat om rijkdommen en plicht, dan kiezen jullie alweer de eerste, zelfs zonder de wil om je te bekeren. Als het gaat om luxe of armoede, dan kiezen jullie de eerste. Als jullie moeten kiezen tussen zonen, dochters, vrouwen, mannen en mij, dan kiezen jullie voor de eerste. Als het om opvattingen of de waarheid gaat, kiezen jullie opnieuw de eerste. Nu ik word geconfronteerd met allerlei slechte daden van jullie, heb ik letterlijk mijn vertrouwen in jullie verloren, en ik ben verbijsterd dat jullie harten zó onvermurwbaar zijn.

3 Jaren van toewijding en moeite hebben mij blijkbaar alleen gelatenheid en jullie wanhoop jegens mij gebracht. Toch groeit mijn hoop voor jullie met de dag, omdat mijn dag al voor iedereen is tentoongespreid. Desondanks blijven jullie datgene zoeken wat aan de duisternis en het kwaad toebehoort en zijn niet bereid dat los te laten. Wat zal de uitkomst zijn voor jullie op deze manier? Hebben jullie daar wel eens ernstig over nagedacht? Als jullie nog een keer mochten kiezen, wat zou dan jullie houding zijn? Zouden jullie dan echt alsnog de eerste kiezen? Zouden jullie mij dan nog steeds enkel teleurstelling en ellendige droefheid teruggeven? Zou er alleen in jullie harten nog steeds slechts een beetje warmte te vinden zijn? Zouden jullie nog steeds onwetend zijn over hoe jullie mij kunnen troosten?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wie ben jij trouw?


488  Elke dag die jullie nu leven is beslissend

1 Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie hebben en iedere minuut die voorbijgaat, koesteren en je tijd benutten om te zorgen dat jullie de grootste winst behalen, zodat jullie leven niet voor niets geweest zal zijn. Misschien zijn jullie verward over waarom ik dit zeg. Om eerlijk te zijn, ben ik niet blij met het gedrag van ieder van jullie, want wat ik hoopte te zien in jullie is meer dan wat jullie nu zijn.

2 Jullie staan allemaal op de rand van de afgrond. Van jullie eerdere roep om redding en het verlangen dat jullie vroeger hadden om de waarheid na te streven en het licht te zoeken, is bijna niets meer over. Dit is hoe jullie mij uiteindelijk belonen en het is iets dat ik nooit verwacht had. Ik wil de waarheid geen geweld aan doen met mijn woorden, want jullie hebben mij vreselijk teleurgesteld. Misschien willen jullie het hier niet bij laten, willen jullie de realiteit niet onder ogen zien, maar ik wil jullie ernstig vragen: waar zijn jullie harten in al deze jaren vol van geweest? Aan wie zijn jullie harten ten diepste loyaal?

3 Het is omdat ik jullie door en door begrijp, teveel om jullie geef, en een te groot deel van mijn hart zich bezighoudt met jullie doen en laten. Daarom blijf ik jullie bevragen en lijd ik zo zwaar. Maar mijn enige beloning is onverschilligheid en ondraaglijke gelatenheid. Denken jullie echt dat ik niet weet hoezeer jullie tekortschieten tegenover mij? Als jullie dat denken, bewijst dat des te meer het feit dat jullie mij niet met ware welwillendheid behandelen. En daarom zeg ik jullie dat jullie je kop in het zand steken. Jullie zijn allemaal zo slim dat jullie zelf niet weten wat je doet. Hoe verantwoorden jullie je dan richting mij?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wie ben jij trouw?


489  God hoopt dat de mens oprecht kan zijn naar Zijn woorden

Vers 1

Jullie bestemming en jullie lot

zijn erg belangrijk voor jullie.

Jullie geloven dat als je niet voorzichtig bent,

je ze allebei zal vernietigen.



Vers 2

Beseffen jullie dat alle moeite die jullie doen

voor jullie bestemming

vruchteloze inspanning is?

Die is vals en nep.



Voor-refrein 1

Zij die werken voor hun bestemming

zullen geen succes oogsten.

Want het is vanwege hun bedrog

dat mensen falen in hun geloof.



Refrein

Ik hou niet van kruiperij en vleierij,

en wil niet met enthousiasme worden behandeld.

Ik hou van eerlijke mensen die naar mijn waarheid

en verwachtingen leven.

Ik hou ervan wanneer mensen uiterste zorg

en consideratie voor mijn hart tonen,

en alles voor mij opgeven.

Alleen zo kan mijn hart gerust zijn.



Vers 3

Ik wil geen enkel hart pijn doen

dat actief vooruitgang zoekt,

of de energie verminderen waarmee

iemand zijn plicht trouw doet.



Vers 4

Toch moet ik jullie herinneren

aan jullie gebreken

en de onzuivere ziel in jullie hart

die zo diep in jullie zit.



Voor-refrein 2

Ik hoop dat jullie in staat zullen zijn

om mijn woorden oprecht aan te gaan,

want wat ik het meest haat en veracht

zijn zij die mij bedriegen.



Refrein

Ik hou niet van kruiperij en vleierij

en wil niet met enthousiasme worden behandeld.

Ik hou van eerlijke mensen die naar mijn waarheid

en verwachtingen leven.

Ik hou ervan wanneer mensen uiterste zorg

en consideratie voor mijn hart tonen,

en alles voor mij opgeven.

Alleen zo kan mijn hart gerust zijn.



Brug

Ik hoop dat jullie in de laatste fase

uitmuntend presteren,

volledig toegewijd zijn,

niet aarzelend handelen,

en een goede bestemming hebben.

Maar ik heb het vereiste

dat je de beste keuze maakt,

en mij al je toewijding geeft.



Refrein

Ik hou niet van kruiperij en vleierij

en wil niet met enthousiasme worden behandeld.

Ik hou van eerlijke mensen die naar mijn waarheid

en verwachtingen leven.

Ik hou ervan wanneer mensen uiterste zorg

en consideratie voor mijn hart tonen,

en alles voor mij opgeven.

Alleen zo kan mijn hart gerust zijn.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over bestemming


490  Wees iemand die God tevredenstelt en Hem geruststelt

1 Ik weet dat jullie toewijding en jullie oprechtheid maar tijdelijk zijn. Zijn jullie aspiraties en de prijs die jullie betalen niet alleen voor nu en niet voor dan? Jullie willen alleen een laatste inspanning doen om een prachtige bestemming veilig te stellen. Jullie zijn alleen uit op een deal. Het is niet zo dat jullie de waarheid niets verschuldigd zijn. Het is zeker niet zo om de prijs die ik heb betaald terug te betalen. Kortom, jullie willen wel jullie slimheid aanwenden, maar er niet voor strijden. Is dit niet jullie diepe wens? Jullie moeten jezelf niet anders voordoen en jullie hersenen niet zodanig breken over jullie bestemming dat jullie er niet meer van kunnen eten of slapen. Is het niet zo dat jullie bestemming uiteindelijk zal zijn bepaald?

2 Jullie moeten gewoon zo goed mogelijk jullie plicht doen met een open en oprecht hart. Wees bereid om al het nodige te doen. Zoals jullie al zeiden, zal God op die dag voor niemand tekortschieten die voor Hem geleden of een prijs betaald heeft. Houdt jullie aan deze waardevolle overtuiging vast en vergeet dit nooit. Alleen op deze manier kan ik gerust over jullie zijn. Anders zal ik nooit gerust over jullie kunnen zijn en zullen jullie mij altijd met afschuw vervullen. Als jullie allemaal jullie geweten kunnen volgen en jullie helemaal voor mij geven, jullie volledig voor mijn werk inzetten en jullie hele leven aan mijn evangeliewerk toewijden, zal mijn hart dan niet van vreugde voor jullie opspringen? Kan ik dan niet volkomen gerust zijn over jullie?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over bestemming


491  God zegent hen die eerlijk zijn

1 Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden. Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft.

2 Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen. Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft.

3 Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Drie vermaningen


492  Hoe zal iemands lot uiteindelijk lopen?

1 Je moet weten of er waar geloof en ware trouw in je schuilen, of je bereid bent geweest voor God te lijden en of je jezelf helemaal aan God hebt onderworpen. Is dat niet het geval, dan blijven er ongehoorzaamheid, misleiding, hebzucht en klachten aan je kleven. Je hart is dan nog verre van eerlijk en je hebt van God nooit positieve erkenning gekregen en nooit in het licht geleefd. Hoe iemands lot uiteindelijk uitpakt, hangt af van of hij een eerlijk en bloedrood hart heeft, en of hij een zuivere ziel heeft.

2 Als je iemand bent die erg oneerlijk is, iemand met een kwaadwillig hart en iemand met een onzuivere ziel, dan zal je zeker belanden op een plek waar de mens wordt gestraft, zoals is vastgelegd in de akten van jouw lot. Als je beweert heel eerlijk te zijn en toch nooit overeenkomstig de waarheid weet te handelen of een woord van waarheid weet te spreken, wacht je dan nog steeds op een beloning van God? Hoop je dan nog steeds dat God je als Zijn oogappel zal beschouwen? Is dat niet een absurde manier van denken? Je misleidt God in alles, dus hoe kan het huis van God iemand met zulke onzuivere handen als jij onderbrengen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Drie vermaningen


493  De waarheid aanvaarden is de enig weg naar redding

1 Ten tweede moeten jullie weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden.

2 Velen worden liever naar de hel verbannen dan eerlijk te spreken en te handelen. Ik heb voor wie oneerlijk zijn dan ook een andere behandeling in petto. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat het best moeilijk voor jullie is om een eerlijk mens te zijn. Jullie zijn allemaal ontzettend slim en weten een heer met jullie eigen bekrompen meetlatje de maat te nemen. Dat maakt mijn werk er alleen maar eenvoudiger op. Jullie houden jullie geheimen angstvallig voor jullie, daarom zal ik jullie één voor één rampspoed laten overkomen om door vuur ‘onderwezen’ te worden, zodat jullie daarna volkomen toegewijd zullen zijn aan het geloof in mijn woorden.

3 Tot slot zal ik uit jullie mond de woorden “God is een getrouwe God” trekken, waarna jullie zullen erkennen en betreuren dat “het hart van de mens is sluw!” Wat zal jullie gemoedstoestand dan zijn? Ik denk dat jullie minder eigendunk zullen hebben dan nu. Jullie zullen dan helemaal niet meer “ondoorgrondelijk” zijn zoals jullie nu denken te zijn. Sommigen gedragen zich keurig netjes en lijken bijzonder “goedgemanierd” in Gods tegenwoordigheid. Toch komen ze in opstand en laten ze zich volledig gaan in de tegenwoordigheid van de Geest. Zouden jullie zo iemand als eerlijk beschouwen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Drie vermaningen


494  Jullie moeten proberen om goedgekeurd te worden door God

1 Jullie moeten omwille van jullie lot naar Gods goedkeuring streven. Aangezien jullie erkennen dat jullie tot het huis van God behoren, moeten jullie God gemoedsrust schenken en Hem in alles behagen. Jullie moeten handelen volgens principes en je conformeren aan de waarheden daarin. Als je dit niet kunt, zal God je verafschuwen en verwerpen. Ook zul je door ieder mens worden afgewezen. Ben je eenmaal in die netelige situatie beland, dan kun je niet tot het huis van God worden gerekend. Dat wordt er bedoeld met niet goed bevonden zijn door God.

2 Ieder mens heeft God in de loop van zijn leven van geloof in God wel weerstaan en misleid op sommige punten. Sommige verkeerde daden hoeven niet als overtreding te worden opgetekend, maar andere zijn onvergeeflijk. Er zijn namelijk veel daden die de bestuurlijke wetten overtreden, dat wil zeggen, Gods gezindheid met voeten treden. Ik spoor jullie aan om beter begrip te krijgen van de bestuurlijke wetten en om Gods gezindheid beter te leren kennen. Anders zullen jullie het moeilijk vinden om jullie kaken op elkaar te houden en jullie tong van al te hoogdravende praatjes te weerhouden. Jullie zullen dan Gods gezindheid onbewust met voeten treden, tot duisternis vervallen en het gezelschap van de Heilige Geest en het licht kwijtraken.

3 Als jullie daden niet op de juiste principes gebaseerd zijn, jullie datgene doen of zeggen wat je niet moet doen, zul je een passende vergelding ontvangen. Ook al zijn je woorden en daden niet op de juiste principes gebaseerd, weet dat dit bij God wel het geval is. De reden van de vergelding is dat je God en niet een mens hebt mishaagd. Als je in je leven veel overtredingen jegens Gods gezindheid begaat, word je zeker een kind van de hel. Ben je eerlijk en handel je overeenkomstig juiste principes, dan kun je een vertrouweling van God worden. Als je in je daden Gods gezindheid niet met voeten treedt, je de wil van God zoekt en je een hart vol eerbied voor God hebt, dan voldoet je geloof aan de norm.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Drie vermaningen


497  Gods waarschuwing aan de mens

1 Ik heb allerlei wensen. Ik wens dat jullie je op een goede en nette manier kunnen gedragen, trouw jullie plicht kunnen doen, waarheid en menselijkheid kunnen betrachten, iemand kunnen zijn die alles op kan geven, jullie leven voor God kunnen geven enzovoort. Al deze hoop komt voort uit jullie tekortkomingen, jullie verdorvenheid en ongehoorzaamheid. Neem eerst al je overtredingen onder de loep. Evalueer ook al je gedrag en gedachten die niet met de waarheid overeenstemmen. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie niet stiekem om deze vereiste zullen lachen. Sterker nog, ik hoop dat jullie er niet op neerkijken of er lichtvaardig mee omgaan. Neem het serieus en wuif het niet weg.

2 Ten tweede, zoek bij elke overtreding en ongehoorzaamheid naar een bijbehorende waarheid en gebruik die waarheden om er een oplossing voor te vinden. Zet je overtredingen en ongehoorzame gedachten en daden vervolgens aan de kant en breng de waarheid in praktijk. Ten derde, wees eerlijk als persoon, niet iemand die altijd slim en gewiekst is. (Ik vraag jullie hier nogmaals om een eerlijk mens te zijn.) Als je deze drie dingen kunt bereiken, ben je gezegend. Dan gaan je dromen in vervulling en is het lot je gunstig gezind. Hoe dan ook, ik wil jullie dromen graag vervullen en jullie idealen in praktijk brengen. Ik wil jullie niet uitlachen of belachelijk maken.

3 Ik zeg jullie nu dan ook in alle ernst: Het maakt mij niet uit hoe verdienstelijk je harde werk is, hoe indrukwekkend je kwalificaties zijn, hoe nauwgezet je mij volgt, hoe beroemd je bent of hoe je gedrag is verbeterd − zolang je niet hebt gedaan wat ik heb vereist, zul je mijn lof nooit kunnen krijgen. Zet al die ideeën en berekeningen van jullie zo snel mogelijk uit jullie hoofd en neem mijn eisen serieus. Anders maak ik as van alle mensen om een einde te maken aan mijn werk, of in het beste geval mijn jaren werk en lijden op niets te laten uitlopen. Ik kan mijn vijanden en mensen aan wie kwaad kleeft naar het model van Satan immers niet in mijn koninkrijk, in het volgende tijdperk brengen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Door overtredingen gaan mensen naar de hel


499  Het effect van het begrijpen van Gods gezindheid

1 Het wezen van God leren kennen is geen kleinigheid. Je moet Zijn gezindheid begrijpen. Zo zul je geleidelijk en onbewust het wezen van God leren kennen. Als je deze kennis binnen bent gegaan, zul je erachter komen dat je een hogere en mooiere staat binnen stapt. Uiteindelijk zul je je schamen voor je afschuwelijke ziel en bovendien zul je voelen dat je je nergens voor je schaamte kunt verbergen. Op dat moment zal er steeds minder in jouw gedrag zijn dat Gods gezindheid beledigt, je hart zal Gods hart steeds dichter naderen, en geleidelijk aan zal er liefde voor Hem in je hart groeien. Dit is een teken dat de mensheid een prachtige staat binnengaat.

2 Maar tot nu toe hebben jullie die nog niet bereikt. Jullie rennen allemaal druk rond voor jullie bestemming, maar wie heeft er nog enige interesse om te proberen het wezen van God te kennen? Als dit zo doorgaat overtreden jullie allemaal, zonder het te weten, de bestuurlijke decreten, want jullie begrijpen veel te weinig van de gezindheid van God. Zijn jullie nu dus met jullie daden niet de basis aan het leggen voor jullie overtredingen tegen de gezindheid van God? Dat ik jullie vraag de gezindheid van God te begrijpen is niet in strijd met mijn werk. Wanneer jullie immers vaak de bestuurlijke decreten overtreden, wie van jullie zal dan aan zijn straf ontkomen? Zou mijn werk dan niet geheel vergeefs zijn geweest?

3 Daarom vraag ik jullie nog steeds, naast je eigen gedrag gedetailleerd te onderzoeken, voorzichtigheid te betrachten bij ieder stap die je neemt. Dit is de strengere eis die ik aan jullie stel in de hoop dat jullie deze allemaal zorgvuldig willen overwegen en jullie serieuze aandacht willen geven. Mocht de dag aanbreken dat jullie handelingen mij tot razernij tarten, dan zullen de consequenties alleen voor jullie rekening zijn, en zal er niemand anders zijn om de straf in jullie plaats te ondergaan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen


500  De gevolgen als je Gods gezindheid niet kent

1 Als je de gezindheid van God niet begrijpt, dan zul je nooit het werk kunnen doen dat je voor Hem zou moeten doen. Als je het wezen van God niet kent, dan zal het voor jou onmogelijk zijn Hem eerbied te tonen en Hem te vrezen. In plaats daarvan zal er slechts sprake zijn van achteloze plichtmatigheid, dubbelzinnigheid, en bovendien, onverbeterlijke godslastering. Hoewel het begrijpen van Gods gezindheid inderdaad belangrijk is en het kennen van Gods wezen niet mag worden genegeerd, heeft niemand deze kwesties tot op de grond toe onderzocht of uitgediept. Het is duidelijk dat jullie allen de bestuurlijke ordinanties die ik heb uitgevaardigd, hebben afgewezen. Als jullie de gezindheid van God niet begrijpen, dan kunnen jullie zijn gezindheid gemakkelijk beledigen. Met zo’n overtreding roepen we in feite Gods toorn op, en de uiteindelijke vrucht van jouw handelen is de overtreding van Zijn bestuurlijke ordinanties.

2 Dat ik jullie vraag de gezindheid van God te begrijpen is niet in strijd met mijn werk. Wanneer jullie immers vaak de bestuurlijke decreten overtreden, wie van jullie zal dan aan zijn straf ontkomen? Zou mijn werk dan niet geheel vergeefs zijn geweest? Daarom vraag ik jullie nog steeds, naast je eigen gedrag gedetailleerd te onderzoeken, voorzichtigheid te betrachten bij ieder stap die je neemt. Dit is de strengere eis die ik aan jullie stel in de hoop dat jullie deze allemaal zorgvuldig willen overwegen en jullie serieuze aandacht willen geven. Mocht de dag aanbreken dat jullie handelingen mij tot razernij tarten, dan zullen de consequenties alleen voor jullie rekening zijn, en zal er niemand anders zijn om de straf in jullie plaats te ondergaan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen


501  Gods gezindheid is verheven en groots

1 De vreugde van God is te danken aan het bestaan en het ontstaan van rechtvaardigheid en licht, vanwege de vernietiging van het duister en het kwaad. Hij schept er behagen in het licht en het goede leven aan de mensheid te geven, Zijn vreugde is een rechtvaardige vreugde, een symbool van het bestaan van alles wat positief is, en meer nog, een symbool van veelbelovendheid.

2 Gods woede komt door de schade die Zijn mensheid wordt toegebracht door het bestaan en de inmenging van onrechtvaardigheid, door het bestaan van het kwaad en de duisternis, door het bestaan van dingen die de waarheid verdringen en meer nog door het bestaan van dingen die het goede en het mooie bestrijden. Zijn woede is er symbool van dat alle negatieve dingen niet meer bestaan. Sterker nog, het is een symbool van Zijn heiligheid.

3 Zijn verdriet komt door de mensheid, voor wie Hij hoop koestert, maar die in duisternis is vervallen, omdat het werk dat Hij aan de mens verricht niet aan Zijn verwachtingen voldoet en omdat de mensheid die Hij liefheeft niet in zijn geheel in het licht kan leven. Hij voelt verdriet voor de onschuldige mensheid, voor de eerlijke maar onwetende mens, en voor de mens die goed is, maar die het aan een eigen visie ontbreekt. Zijn verdriet is een symbool van Zijn goedheid en Zijn genade, en symbool van schoonheid en vriendelijkheid.

4 Zijn geluk haalt Hij uiteraard uit het verslaan van Zijn vijanden en het bereiken van oprechtheid van de mens. Maar meer nog wordt Hij gelukkig van het uitdrijven en de vernietiging van alle vijandelijke krachten en omdat de mensheid dan een goed en vredig leven krijgt. Gods geluk lijkt niet op de vreugde van de mens. Het is eerder het gevoel goede vruchten te oogsten, een gevoel dat vreugde zelfs overstijgt. Zijn geluk staat symbool voor het feit dat de mens van nu af aan ontsnapt aan het lijden en staat symbool voor het feit dat de mensheid de wereld van het licht binnentreedt.

5 De emoties van de mensheid komen daarentegen allemaal op ten behoeve van haar eigenbelang, niet voor rechtvaardigheid, voor licht of voor wat mooi is en allerminst voor de genade die door de hemel is geschonken. De emoties van de mensheid zijn zelfzuchtig en behoren toe aan de wereld van de duisternis. Ze bestaan niet voor de wil, laat staan voor het plan van God. Daarom kunnen de mens en God nooit in één adem worden genoemd.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen


502  Het symbool van Gods gezindheid

Vers 1

De gezindheid van God is inclusief Zijn liefde en troost voor de mensheid,

inclusief Zijn haat en grondig begrip van de mensheid.

De gezindheid van God,

de gezindheid van God is iets dat de Heerser van alle dingen

of de Heer van de hele schepping bezit.

De gezindheid van God staat voor eer en kracht en nobelheid,

representeert grootsheid en oppermacht.

De gezindheid van God.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.



Vers 2

De gezindheid van God is het symbool van gezag, van al het rechtvaardige,

en van al het schone en het goede.

De gezindheid van God,

symboliseert dat God niet onderdrukt kan worden

of aangevallen door de duisternis of een vijandige macht.

Geen wezen kan of mag Hem beledigen.

De gezindheid van God is het symbool van de hoogste macht.

De gezindheid van God.

Niemand kan Zijn werk of dispositie verstoren.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.



Vers 3

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren.

Want het werken van de mens is altijd voor zichzelf en nooit voor anderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

De mens is eeuwig zelfzuchtig, God is eeuwig onbaatzuchtig.

God is de bron van al het rechtvaardige, goede en mooie,

terwijl de mens de opvolger

en uitdrager is van alle kwaad en lelijkheid.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren,

want het werken van de mens is altijd voor zichzelf.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen,

Hij zal het wezen dat Hij heeft nooit veranderen.

Maar de mens kan altijd en overal zijn rug keren

naar rechtvaardigheid, en God kwijt raken.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen


503  Hoe Gods gezindheid niet te beledigen

Vers 1

In elke zin die ik heb gesproken

vind je Gods gezindheid.

Dus overdenk mijn woorden erg zorgvuldig,

jullie zullen er zeker baat bij hebben.

En ja, het wezen van God

is erg moeilijk om te bevatten,

maar jullie hebben vast allen een idee

over de gezindheid van God.



Refrein

Ik hoop dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en tonen

die Gods gezindheid niet beledigen.

Dan zal ik gerustgesteld zijn.



Vers 2

Je moet leren God in je hart te houden,

Hem daar altijd te houden.

Wanneer je handelt, doe dat dan naar Zijn woorden.

Zoek Zijn intentie in alle dingen.

Doe geen dingen die

Hem niet respecteren of te schande maken.

Houdt Hem niet in je achterhoofd

om later de leegte in je hart te vullen.



Voor-refrein

Als je dit doet beledig je Gods gezindheid.



Refrein

Ik hoop dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en tonen

die Gods gezindheid niet beledigen.

Dan zal ik gerustgesteld zijn.



Brug

Als je gedurende je hele leven nooit

godslasterende opmerkingen maakt, of over God klaagt,

en voldoet aan alles wat Hij je gevraagd heeft,

en je onderwerpt aan Zijn woorden,

dan zul je met succes hebben vermeden

de bestuurlijke decreten te overtreden.



Refrein

Ik hoop dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en tonen

die Gods gezindheid niet beledigen.

Dan zal ik gerustgesteld zijn.



Outro

In elke zin die ik heb gesproken vind je Gods gezindheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen


504  Hebben jullie waar geloof en ware liefde voor Christus?

1 Jullie zijn allemaal blij om beloningen te ontvangen voor het aangezicht van God en om in Zijn ogen bij Hem in de gunst te komen. Dat is ieders wens zodra hij geloof in God krijgt. De mens streeft immers met heel zijn hart naar hogere zaken en niemand wil bij anderen achterblijven. Zo gaat dat met de mens. Precies om die reden proberen velen van jullie steeds in de gunst van de God in de hemel te komen. Maar in werkelijkheid zijn jullie trouw en openhartigheid jegens God veel minder dan jullie trouw en openhartigheid jegens jullie zelf.

2 Jullie lijken aan de buitenkant allemaal heel gehoorzaam aan deze Christus op aarde. Toch hebben jullie in wezen geen geloof in Hem en geen liefde voor Hem. Ik bedoel dat die ene in wie jullie werkelijk geloof hebben die vage God in jullie gevoelens is. Die ene die jullie werkelijk liefhebben, is de God naar wie jullie dag en nacht verlangen, maar die jullie nooit in levenden lijve hebben gezien. Wat deze Christus betreft, is jullie geloof onbeduidend en stelt jullie liefde voor Hem niets voor.

3 Geloof betekent vertrouwen; liefde betekent aanbidding en bewondering in het hart en nimmer uiteengaan. Toch schieten jullie geloof in en liefde voor de huidige Christus hierin ruim tekort. Wat geloof betreft: hoe hebben jullie geloof in Hem? Wat liefde betreft: op welke manier hebben jullie Hem lief? Jullie hebben simpelweg geen begrip van Zijn gezindheid en hebben nog minder weet van Zijn wezen. Hoe hebben jullie dan geloof in Hem? Waar is de realiteit van jullie geloof in Hem? Hoe hebben jullie Hem lief? Waar is de realiteit van jullie liefde voor Hem?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je de God op aarde kunt leren kennen


505  God prijst alleen hen die Christus standvastig dienen

Vers 1

Jullie willen zo graag dat God over jullie verheugt,

maar jullie zo ver van God, wat is het probleem?

Jullie accepteren alleen Zijn woorden, niet Zijn snoeien en behandelingen,

en Zijn plannen zelfs nog minder, jullie geloven niet volledig in Hem.

Dus wat is hier dan het probleem? Jullie geloof is als

een lege eierschaal waar geen kuiken uit geboren kan worden,

want jullie geloof heeft jullie de waarheid of het leven niet gebracht,

maar wel een vals gevoel van onderhoud en een vals gevoel van dromen.



Voor-refrein

Jullie geloven in God in de hemel en ontkennen de God op aarde,

maar ik keur deze zienswijze af, die jullie zo dierbaar is.



Refrein

Ik prijs hen die God op aarde oprecht en standvastig dienen,

en nooit hen die Christus op aarde niet erkennen.

Zij zullen niet ontsnappen wanneer ik de slechten straf,

hoe trouw ze ook mogen zijn aan God in de hemel.



Vers 2

Jullie ware doel in het geloven in God

is voor jullie hoop en onderhoud, niet voor de waarheid en het leven.

Jullie geloof is schaamteloos, jullie proberen slechts in Gods gunst te komen

en dit kan echt niet als waar geloof worden beschouwd.

Hoe zou deze vorm van geloof vrucht kunnen dragen?

Het enige doel van jullie geloof in God

is om God te gebruiken om jullie doelen te bereiken.

Dit beledigt Gods gezindheid zonder twijfel.



Voor-refrein

Jullie geloven in God in de hemel en ontkennen de God op aarde,

maar ik keur deze zienswijze af, die jullie zo dierbaar is.



Refrein

Ik prijs hen die God op aarde oprecht en standvastig dienen,

en nooit hen die Christus op aarde niet erkennen.

Zij zullen niet ontsnappen wanneer ik de slechten straf,

hoe trouw ze ook mogen zijn aan God in de hemel.



Brug

Zij zijn de slechten die zich verzetten tegen God,

die niet gehoorzaam zijn aan Christus,

dit is inclusief hen die Christus niet kennen of erkennen.



Refrein

Ik prijs hen die God op aarde oprecht en standvastig dienen,

en nooit hen die Christus op aarde niet erkennen.

Zij zullen niet ontsnappen wanneer ik de slechten straf,

hoe trouw ze ook mogen zijn aan God in de hemel.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je de God op aarde kunt leren kennen


506  Jullie hebben alleen onrechtvaardigheid in je hart

1 Jullie geloven allemaal dat jullie bereid zijn om de prijs voor de waarheid te betalen, maar hoevelen hebben werkelijk omwille van de waarheid geleden? Jullie hart kent alleen ongerechtigheid, daarom geloven jullie dat iedereen, wie hij ook is, verdraaid en bedrieglijk is. Jullie geloven zelfs dat de vleesgeworden God, net als een normaal mens, zonder vriendelijk hart of welwillende liefde zou zijn. Jullie geloven bovendien dat alleen de God in de hemel een edel karakter en een barmhartige, welwillende aard bezit. En jullie geloven dat zo’n heilige niet bestaat, dat er alleen duisternis en kwaad op aarde heersen, terwijl God iets is waarop de mens zijn verlangen naar het goede en mooie projecteert, een legendarische door de mens bedachte figuur.

2 Jullie vereren de God in de hemel. Jullie aanbidden verheven beelden en achten lieden die om hun welsprekendheid worden geëerd. Je laat je graag gebieden door de God die je handen vult met rijkdommen en kijkt reikhalzend uit naar de God die al je wensen kan vervullen. De Enige die je niet vereert, is deze God die niet verheven is. Het enige wat je haat, is omgang met deze God die niemand hoog kan achten. Het enige wat je niet wilt doen, is deze God dienen die je nooit een cent heeft gegeven. De Enige die je niet naar Hem kan laten verlangen, is deze niet geliefde God. Zo’n God kan je niet je horizon laten verbreden, het gevoel geven dat je een schat hebt gevonden en al helemaal niet je wensen vervullen. Waarom volg je Hem dan? Heb je wel eens over dergelijke vragen nagedacht?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je de God op aarde kunt leren kennen


507  Jullie hebben nog steeds een verward geloof

1 Velen hebben mij zonder aarzeling tot op de dag van vandaag gevolgd. In deze paar jaren hebben jullie allemaal aan veel vermoeidheid geleden. Ik heb het aangeboren karakter en de gewoonten van ieder van jullie grondig door en het is ontzettend zwaar geweest om met jullie om te gaan. Het is jammer dat ik wel veel over jullie weet, maar jullie geen greintje weet van mij hebben. Jullie begrijpen niets van mijn gezindheid en wat er in mijn hoofd omgaat, kunnen jullie je al helemaal niet voorstellen. Jullie misvattingen over mij vertonen een sneeuwbaleffect en jullie geloof in mij blijft een verward geloof.

2 Jullie hebben geen geloof in mij. Ik zou eerder zeggen dat jullie allemaal proberen bij mij in een goed blaadje en in het gevlij te komen. Jullie motieven zijn heel eenvoudig: wie mij kan belonen, die zal ik volgen, en wie mij kan helpen aan de grote rampen te ontsnappen, in hem zal ik geloven, of hij nu God is of een bepaalde andere god. Dat telt voor mij allemaal niet. Er zijn veel van zulke mensen onder jullie en deze toestand is zeer ernstig. Als er op een dag een test komt om te zien hoevelen onder jullie geloof in Christus hebben omdat jullie inzicht in Zijn wezen hebben, ben ik bang dat niemand van jullie het door mij gewenste resultaat haalt.

3 Het kan dan ook geen kwaad dat jullie allemaal over deze vraag nadenken: de God waarin jullie geloven, is heel anders dan ik ben, dus wat is de essentie van jullie geloof in God? Hoe meer jullie geloven in jullie zogenaamde God, hoe verder jullie van mij afdwalen. Wat is dan de kern van deze kwestie? Ik weet zeker dat niemand van jullie ooit over deze kwestie heeft nagedacht, maar is de ernst van deze kwestie wel tot jullie doorgedrongen? Hebben jullie nagedacht over de gevolgen die het heeft als jullie met deze vorm van geloof doorgaan?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je de God op aarde kunt leren kennen


508  Zij die twijfelen aan en speculeren over God zijn bedrieglijker dan wie ook

1 Ik waardeer de mensen enorm die niet achterdochtig zijn jegens anderen en ik mag ook degenen die openstaan voor de waarheid graag. Voor deze twee categorieën mensen zorg ik goed, want in mijn ogen zijn zij eerlijke mensen. Als je heel bedrieglijk bent, is je hart altijd op zijn hoede en koester je achterdocht tegen alles en iedereen. Daarom is je geloof in mij gebouwd op een fundament van achterdocht. Dergelijk geloof zal ik nooit erkennen. Zonder oprecht geloof ben je nog verder van echte liefde verwijderd. En als je aan God kunt twijfelen en naar eigen believen over Hem kunt speculeren, ben je ongetwijfeld bedrieglijker dan wie ook.

2 Je speculeert of God als de mens kan zijn: onvergeeflijk zondig, bekrompen, oneerlijk, onredelijk, zonder rechtvaardigheidsgevoel, geneigd tot kwaadaardige tactieken, verraderlijk en geslepen, genoegen scheppend in goddeloosheid en duisternis, enzovoort. Is het niet zo dat de mens zulke gedachten koestert omdat hij geen greintje kennis over God heeft? Dergelijk geloof is niets minder dan zonde! Bovendien geloven sommigen zelfs dat degenen die mij behagen niets anders dan vleiers en stroopsmeerders zijn. Mensen die daar niet goed in zijn, zouden dan niet welkom zijn en hun plaats in het huis van God kwijtraken.

3 Is dat alle kennis die jullie in al die jaren hebben vergaard? Is dat wat jullie hebben opgedaan? En jullie kennis over mij stopt niet bij deze misvattingen. Nog erger zijn jullie godslastering tegen Gods Geest en kwaadsprekerij over de hemel. Daarom zeg ik dat een dergelijk geloof als dat van jullie er alleen maar voor zorgt dat jullie verder van mij afdwalen en nog meer tegen mij opstaan. Tijdens vele jaren van werk hebben jullie veel waarheden gezien, maar weten jullie wat mijn oren hebben gehoord? Hoevelen onder jullie zijn bereid om de waarheid aan te nemen?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe je de God op aarde kunt leren kennen


509  Verraad is de menselijke natuur

1 De natuur van de mens verschilt heel erg van mijn wezen, want de verdorven natuur van de mens komt volledig voort uit Satan; de natuur van de mens is door Satan verwerkt en verdorven. Dat wil zeggen: de mens leeft onder de invloed van Satans slechtheid en lelijkheid. De mens groeit niet in een wereld van waarheid of een heilige omgeving, laat staan dat de mens in het licht leeft. Het is daarom voor niemand mogelijk om vanaf zijn geboorte waarheid te bezitten in zijn natuur, en al helemaal kan niemand worden geboren met een wezen dat God vreest en gehoorzaamt. Integendeel, mensen zijn behept met een natuur die God weerstaat, ongehoorzaam is aan God en geen liefde voor de waarheid heeft. Deze natuur is het probleem dat ik wil bespreken: verraad.

2 De basis van het bestaan van de mensheid is de herhaalde reïncarnatie van de ziel. Met andere woorden: iedereen verkrijgt een menselijk leven in het vlees wanneer zijn ziel gereïncarneerd wordt. Nadat iemands lichaam geboren is, gaat zijn leven verder totdat het vlees uiteindelijk zijn grenzen bereikt. Dat is het laatste moment, waarop de ziel zijn omhulsel verlaat. Dit proces herhaalt zich telkens weer: de ziel van een mens komt en gaat steeds opnieuw, en zo wordt het bestaan van de mensheid gehandhaafd. Het vleselijke leven is ook het leven van de ziel van de mens, en de ziel van de mens steunt het bestaan van het vlees van de mens. Dat wil zeggen: ieders leven komt van zijn ziel, en het leven is niet eigen aan het vlees. De natuur van de mens komt daarom van de ziel, niet van het vlees.

3 Alleen de ziel van elke persoon weet hoe die de verzoekingen, teistering en verdorvenheid van Satan heeft doorgemaakt. Het vlees van de mens kan deze dingen niet weten. Daarom wordt de mens, zonder het te weten, steeds duisterder, steeds vuiler en steeds slechter, terwijl de afstand tussen de mens en mij steeds groter wordt en het leven voor de mensheid steeds duisterder wordt. Satan houdt de zielen van de mensheid in zijn greep, en dus is het vlees van de mens natuurlijk ook bezeten door Satan. Hoe zou zulk vlees en zo’n mensheid zich niet kunnen verzetten tegen God? Hoe zouden ze van nature verenigbaar met Hem kunnen zijn? De reden waarom ik Satan naar beneden heb geworpen, in de lucht, is dat hij mij heeft verraden. Hoe zouden mensen dan vrij kunnen zijn van hun betrokkenheid? Dit is waarom verraad de natuur van de mens is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een heel ernstig probleem: verraad (2)


510  Neem Gods woorden als basis voor je gedrag

Refrein

God hoopt alleen dat jullie al wat Hij geeft

en Zijn enorme inspanningen niet verkwisten,

dat jullie Zijn hart kennen

en Zijn woorden beschouwen

als de basis voor jullie leven.



Couplet 1

Of het nu woorden zijn die je horen wilt of niet,

of het nu woorden zijn

die je graag aanneemt of moeilijk vindt,

neem ze uiterst serieus.

Jullie zorgeloze houding en gedrag

zal Hem bedroeven of zelfs doen walgen.



Refrein

God hoopt alleen dat jullie al wat Hij geeft

en Zijn enorme inspanningen niet verkwisten,

dat jullie Zijn hart kennen

en Zijn woorden beschouwen

als de basis voor jullie leven.



Couplet 2

God hoopt ten zeerste

dat jullie allen Zijn woord lezen – duizendmaal.

God hoopt ten zeerste

dat jullie Zijn woorden

uit het hoofd zullen kennen.

Alleen zo kunnen jullie

aan Gods verwachtingen voldoen.

Maar geen van jullie leeft nu zo.



Refrein

God hoopt alleen dat jullie al wat Hij geeft

en Zijn enorme inspanningen niet verkwisten,

dat jullie Zijn hart kennen

en Zijn woorden beschouwen

als de basis voor jullie leven.



Couplet 3

Jullie zijn allen verzonken

in een gulzig, losbandig leven.

Jullie zijn allen verzonken

in drinken tot je zat bent.

Geen van jullie gebruikt Gods woord

om hart en ziel te verrijken.

Hieruit maakt God op

dat het ware gezicht van de mens verraad is.



Voor-refrein

De mens kan God elk moment verraden,

niemand kan ooit volledig trouw zijn

aan Zijn woord.



Refrein

God hoopt alleen dat jullie al wat Hij geeft

en Zijn enorme inspanningen niet verkwisten,

dat jullie Zijn hart kennen

en Zijn woorden beschouwen

als de basis voor jullie leven.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een heel ernstig probleem: verraad (1)


511  Gods laatste vereisten voor de mens

Vers 1

Als je een dienstdoener bent, kun je mij dan trouw dienen,

zonder passief, oppervlakkig of negatief zijn?

Als je erachter komt dat ik je nooit waardeer,

kun je dan toch blijven en je leven lang blijven dienen?

Als je veel moeite hebt gedaan, maar ik doe nog koud tegen je,

zou je dan nog steeds voor mij blijven werken in onbekendheid?

Nadat je wat aan mij hebt gespendeerd,

maar je kleine verzoeken niet worden ingewilligd,

raak je dan ontmoedigd en geef je mij boos de schuld?

Als je altijd loyaal bent en liefdevol naar mij,

maar lijdt aan ziekte, verarming van het leven,

en vrienden en familie je in de steek laten,

of als je andere tegenslagen hebt, houdt je trouw en liefde dan stand?



Vers 2

Als niets wat je hebt gedroomd overeenkomt met wat ik doe,

hoe bewandel je dan je toekomstige pad?

Als je nooit iets ontvangt

wat je hoopte van mij te ontvangen,

kun je dan doorgaan als mijn volger?

Als je nooit het doel of het belang

van mijn werk hebt gezien,

kun je mij dan zonder te oordelen gehoorzamen?

Kun je al mijn woorden koesteren, die dingen die ik heb gezegd,

al het werk dat ik doe wanneer ik met de mens ben?

Kun je mijn trouwe volger zijn,

bereid om je hele leven voor mij te lijden,

zelfs als je niets zult ontvangen?

Kun je zonder overdenken, plannen maken

en voorbereiden op je pad van overleving?

Kan je dit doen voor mijn belang?



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een heel ernstig probleem: verraad (2)


512  Gods vlees en de Geest zijn in essentie hetzelfde

1 Het vlees dat de Geest van God draagt, is Gods eigen vlees. De Geest van God is oppermachtig; Hij is almachtig, heilig en rechtvaardig. Zo is ook zijn vlees oppermachtig, almachtig, heilig en rechtvaardig.

2 Zulk vlees kan alleen datgene doen wat rechtvaardig en bevorderlijk is voor de mensheid, datgene wat heilig, schitterend en machtig is; Hij is niet in staat iets te doen wat de waarheid geweld aandoet, wat de moraal en gerechtigheid geweld aandoet, laat staan dat Hij in staat is tot iets wat de Geest van God zou verraden. De Geest van God is heilig, en daarom kan Satan Zijn vlees niet bederven; Zijn vlees is van een ander wezen dan het vlees van de mens.

3 Want het is de mens, niet God, die door Satan verdorven wordt; Satan zou onmogelijk het vlees van God kunnen verderven. Daarom is het, ondanks het feit dat de mens en Christus in dezelfde ruimte leven, alleen de mens die door Satan in bezit genomen, gebruikt en in de val gelokt wordt. Christus daarentegen is voor eeuwig onvatbaar voor verderving door Satan, want Satan zal nooit naar de hoogste plek kunnen opstijgen en zal nooit dicht bij God kunnen komen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een heel ernstig probleem: verraad (2)


513  De gevaarlijke gevolgen als je God verraadt

1 Alle zielen die verdorven zijn door Satan bevinden zich geknecht in het domein van Satan. Alleen die zielen die in Christus geloven, zijn afgescheiden, gered uit het kamp van Satan, en het tegenwoordige koninkrijk binnengebracht. Deze mensen leven niet langer onder de invloed van Satan. Niettemin is de natuur van de mens nog steeds geworteld in het vlees van de mens. Zelfs al zijn jullie zielen gered, jullie natuur is nog steeds wat die eerder was, en de kans dat jullie mij zullen verraden, blijft honderd procent. Dit is waarom mijn werk zo lang duurt: jullie natuur is hardnekkig.

2 Nu: jullie allemaal doorstaan tegenspoed naar jullie beste kunnen onder het doen van jullie plichten. Toch is elk van jullie in staat mij te verraden en terug te keren naar het domein van Satan, naar zijn kamp, terug naar jullie oude leven – dit is een ontegenzeggelijk feit. Op dat moment zal er uit jullie geen greintje menselijkheid of menselijke gelijkenis kunnen blijken, zoals nu wel het geval is. In serieuze gevallen zullen jullie worden vernietigd en bovendien voor eeuwig worden verdoemd, streng worden gestraft, en zullen jullie nooit meer reïncarneren. Mijn werk is het werk van het redden van mensenzielen. Als je ziel in handen van Satan valt, zal je lichaam niet in vrede leven.

3 Als ik je lichaam bescherm, zal je ziel beslist ook onder mijn zorg vallen. Als ik je werkelijk veracht, zullen je lichaam en ziel onmiddellijk in Satans handen vallen. Kun je je situatie dan voorstellen? Als op een dag mijn woorden niet aan jullie besteed zijn, dan zal ik ofwel jullie allemaal overdragen aan Satan, die jullie zal onderwerpen aan ondraaglijke marteling tot mijn woede volledig bedaard is, ofwel jullie onverbeterlijke mensen persoonlijk straffen, want jullie harten die mij verraden zullen nooit veranderd zijn.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een heel ernstig probleem: verraad (2)


514  Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid

Vers 1

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor ’t leven en is de enige gids.

De waarde en betekenis van Zijn woord wordt bepaald door hun aard,

niet of de mens ’t aanvaardt of huldigt.

Zelfs als niemand op aard Zijn woord ontvangt,

zijn hun waarde en hulp voor de mens onmeetbaar.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor ’t leven en is de enige gids.



Vers 2

Voor hen die ingaan tegen Zijn woord, het afwijzen en minachten,

heeft God maar een antwoord en dat is:

Laat tijd en feiten Zijn getuigen zijn,

dat Zijn woord de waarheid, weg en het leven is;

en dat alles wat Hij uitsprak de waarheid is,

is wat de mens moet bezitten en aannemen.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.



Vers 3

Aan allen die Hem volgen, deelt God het volgende feit mee:

Zij, die Zijn woorden niet aanvaarden of niet omzetten in daden,

en zij die ’t nut niet inzien noch slagen de redding te vinden in Zijn woorden,

zijn degenen die verdoemd zijn door Gods woorden.

Zij hebben Gods redding verloren.

Zijn straf zal niet ver van hen zijn.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie moeten goed nadenken over wat je doet


515  Wat God het meeste verdriet doet

1 Uit mijn inspanningen ten opzichte van de mens blijkt mijn gedegen liefde voor de mens. Uit de daden van de mens voor mijn aangezicht is dan weer gebleken dat de mens de waarheid verafschuwt en mij weerstaat. Ik bekommer mij te allen tijde om allen die mij hebben gevolgd, maar zij die mij volgen zijn nooit in staat om mijn woord te ontvangen. Ze zijn absoluut niet in staat om zelfs maar enige suggesties van mij aan te nemen. Dat doet mij nog het meeste verdriet. Niemand kan mij ooit begrijpen en bovendien kan niemand mij aanvaarden, ook al is mijn houding oprecht en zijn mijn woorden zachtaardig.

2 Iedereen probeert het hun toevertrouwde werk te doen volgens zijn eigen ideeën. Ze zoeken mijn intenties niet en vragen al helemaal niet naar wat ik wil. Toch beweren ze mij trouw te dienen, terwijl ze tegen mij rebelleren. Velen geloven dat waarheden die voor hen onaanvaardbaar zijn of die ze niet in praktijk kunnen brengen helemaal geen waarheden zijn. Zulke mensen beschouwen mijn waarheden als iets om te ontkennen en terzijde te schuiven. De mens erkent mij dan tegelijkertijd alleen in woord als God, maar beschouwt mij ook als een outsider die niet de waarheid, de weg of het leven is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Jullie moeten goed nadenken over wat je doet


516  Hoe God over alle dingen heerst

Vers 1

Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt,

begin jij je plicht te vervullen.

In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan,

en begint de reis van 't leven.

Wat je achtergrond ook is of de reis die voor je ligt,

niemand kan ontsnappen aan de orkestratie en 't arrangement van de hemel,

en niemand hier beheerst 't lot,

want alleen Hij die over alle dingen heerst kan dat aan.



Vers 2

Sinds de dag dat de mens ontstond,

deed God Zijn werk met evenwicht,

beheerde dit universum en deed alles veranderen en bewegen.

Zoals alles wat bestaat, ontvangt de mens stil, onwetend

de voeding van de zachtheid, regen, de dauw van God.

Zoals alles wat bestaat, leeft de mens onbewust door Gods hand.

Het hart en de geest van de mens worden in Gods hand gehouden,

geheel 't leven van de mens leeft in de ogen van God.

Ongeacht of je dit gelooft of niet,

alle dingen, levend of dood,

zal roeren, veranderen, vernieuwen en verdwijnen naar Gods gedachtegoed.

Dit is hoe God heerst over alle dingen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens


517  De levens van alle geschapen wezens komen van God

1 Het leven dat de mens wordt geschonken door God is oneindig en niet belemmerd door vlees, tijd of ruimte. Dit is het mysterie van het leven dat door God aan de mens is geschonken en bewijst dat het leven van Hem is gekomen. Hoewel velen misschien niet geloven dat leven van God kwam, geniet de mens onvermijdelijk van alles dat van God komt, of hij Zijn bestaan nou gelooft of ontkent. Mocht God op een dag opeens van mening veranderen en alles dat in de wereld bestaat terugeisen en het leven dat Hij heeft gegeven terugnemen, dan zou alles ophouden te bestaan.

2 God gebruikt Zijn leven om in alle levende en levenloze dingen te voorzien, door alles in orde te brengen met Zijn kracht en gezag. Dit is een waarheid die niemand kan bedenken of gemakkelijk kan bevatten en deze onbegrijpelijke waarheden zijn de manifestatie van en getuigenis voor de levenskracht van God. Nu zal ik je eens een geheim vertellen: de grootheid en kracht van het leven van God kan door geen enkel wezen worden doorgrond. Zo is het nu, zo was het toen en zo zal het in de tijd die komen gaat ook zijn.

3 Het tweede geheim dat ik zal delen is dit: de bron van leven ontspringt in God, voor de hele schepping, ongeacht het verschil in vorm of structuur. Welk soort levend wezen je ook bent, je kan niet tegen de keer ingaan van het levenspad dat God heeft bepaald. Ik wens in ieder geval slechts dat de mens zal begrijpen dat hij zonder de zorg, het onderhoud en de voorziening van God niet alles zal ontvangen zoals bedoeld was, hoe groot zijn inspanning of worsteling ook is. Als God niet in zijn leven voorziet, verliest het leven zijn waarde en zijn betekenis voor de mens.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens


518  De manifestatie van Gods levenskracht

Couplet 1

Iedereen in de wereld moet door leven en dood;

de meesten rouleren door dood en hergeboorte.

Allen die leven, sterven weldra;

wie dood zijn, keren weldra terug.



Voor-refrein 1

Dit is de levensloop die God heeft geregeld

voor elk levend wezen dat op de wereld komt.



Refrein

God gebruikt Zijn leven

om te voorzien in alle dingen,

levend en levenloos.

Hij brengt alles op orde

met Zijn macht en gezag.

Dit is een waarheid

die niet bedacht of begrepen kan worden.

Het is een uiting en een getuigenis

van Gods levenskracht.



Couplet 2

Hij wil dat de mens aan zijn levensloop afleest

dat God hem leven geeft zonder beperking.

Het leven van de mens wordt niet beperkt

door het lichaam, door tijd of ruimte.



Voor-refrein 2

Dat is het mysterie van het leven dat God geeft

en dat bewijst dat het leven van Hem kwam.



Refrein

God gebruikt Zijn leven

om te voorzien in alle dingen,

levend en levenloos.

Hij brengt alles op orde

met Zijn macht en gezag.

Dit is een waarheid

die niet bedacht of begrepen kan worden.

Het is een uiting en een getuigenis

van Gods levenskracht.



Brug

Men gelooft misschien niet

dat het leven van God komt,

maar de mens blijft wel genieten

van alles wat God geeft,

ongeacht of hij gelooft in Gods bestaan.

Mocht God zich bedenken

en de hele wereld opeisen

en het leven dat Hij schonk terugnemen,

dan is alles voorbij.



Refrein

God gebruikt Zijn leven

om te voorzien in alle dingen,

levend en levenloos.

Hij brengt alles op orde

met Zijn macht en gezag.

Dit is een waarheid

die niet bedacht of begrepen kan worden.

Het is een uiting en een getuigenis

van Gods levenskracht.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens


519  Niemand begrijpt Gods oprechte verlangen om de mens te redden

Vers 1

God schiep deze wereld en bracht daarin de mens,

een levend wezen aan wie God leven schonk.

Toen kreeg hij ouders en familie, niet langer alleen.

Voorbestemd te leven volgens Gods orde

sinds hij deze wereld zag.

Gods levensadem steunt elk levend wezen

in zijn groei naar volwassenheid.

Tijdens dit proces, geloven ze dat dit

alleen te danken is aan hun ouders’ liefde en zorg.

Geen enkel mens waar God dag en nacht voor zorgt

aanbidt Hem uit zichzelf.

God blijft zoals gepland, werken aan de mens,

die elke hoop voorbij lijkt te zijn.

En Hij hoopt dat op een dag,

de mens ontwaakt uit zijn droom,

de waarde en het doel van het leven ziet,

begrijpt wat het God heeft gekost om de mens alles te geven,

hoe Hij verlangt naar de terugkeer van de mens naar Hem.

Ja, Hij verlangt naar de terugkeer van de mens naar Hem.



Vers 2

Niemand gelooft dat de mens leeft en groeit onder Gods zorg.

Ze geloven dat groei komt door het instinct.

Want ze weten niet wie het leven heeft geschonken of vanwaar het komt,

hoe het levensinstinct wonderen creëert.

O, ze denken dat hun voedsel het leven in stand houdt,

dat de mens leeft omdat hij volhardt,

dat de mens bestaat dankzij zijn overtuigingen.

Ze zijn blind voor wat God geeft.

Daarna verkwisten ze het God-gegeven leven.

Geen enkel mens waar God dag en nacht voor zorgt

aanbidt Hem uit zichzelf.

God blijft zoals gepland, werken aan de mens,

die elke hoop voorbij lijkt te zijn.

En Hij hoopt dat op een dag,

de mens ontwaakt uit zijn droom,

de waarde en het doel van het leven ziet,

begrijpt wat het God heeft gekost om de mens alles te geven,

hoe Hij verlangt naar de terugkeer van de mens naar Hem.

Ja, Hij verlangt naar de terugkeer van de mens naar Hem.

Geen enkel mens waar God dag en nacht voor zorgt

aanbidt Hem uit zichzelf.

God blijft zoals gepland, werken aan de mens,

die elke hoop voorbij lijkt te zijn.

En Hij hoopt dat op een dag,

de mens ontwaakt uit zijn droom,

de waarde en het doel van het leven ziet,

begrijpt wat het God heeft gekost om de mens alles te geven,

hoe Hij verlangt naar de terugkeer van de mens naar Hem.

Ja, Hij verlangt naar de terugkeer van de mens naar Hem.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens


520  Voor het leven van de mens verdraagt God elk lijden

Niemand heeft ooit nagedacht over de geheimen van de oorsprong en voortzetting van het leven van de mens. Toch doorstaat God, die dit allemaal begrijpt, rustig de aanvallen en kwellingen van de mens, die alles heeft ontvangen van God, maar niet dankbaar is. De mens neemt alles wat het leven brengt voor lief, waardoor God ‘vanzelfsprekend’ wordt verraden, vergeten en afgeperst door de mens. Is Gods plan werkelijk zo belangrijk? Is de mens, het levende wezen dat uit Gods hand is voortgekomen, werkelijk zo belangrijk? Gods plan is absoluut belangrijk; echter, het levende wezen dat is geschapen door Gods hand bestaat voor Zijn plan. Daarom kan God Zijn plan niet tenietdoen uit haat voor deze mensheid. Het is ten behoeve van Zijn plan en de adem die Hij uitademde dat God alle kwelling ondergaat, niet voor het vlees van de mens, maar voor het leven van de mens. Hij wil niet het vlees van de mens terugnemen, maar het leven dat Hij uitademde. Dit is Zijn plan.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens


521  God betreurt de toekomst van de mensheid

Vers 1

In deze uitgestrekte wereld die ontelbare keren is veranderd,

zelfs voor het begin van de geschiedenis,

is er niemand om de mens te sturen en leiden,

niemand behalve Hij die heerst over alles.

Geen machtige heer werkt en bereidt zich voor op de behoeften van deze mensheid.

Niemand kan hen leiden naar een mooie toekomst,

of ze bevrijden van het onrecht in deze wereld.

God betreurt de toekomst van de mensheid. Hoe Hij treurt om de val van hen!

Zie Zijn verdriet als ze maar niet leren

dat ze de weg van geen terugkeer naderen.

De mens heeft gerebelleerd, het hart van God gebroken;

Satans kwade pad hebben ze graag betreden.

En niemand is gestopt om helder te zien

waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan.



Vers 2

Wie stopt dan en voelt Gods woede?

Wie streeft ernaar Hem te behagen en Hem te naderen?

Waar is degene die Gods verdriet aanvoelt

of tracht de pijn te begrijpen die Hij voelt?

Zelfs als ze Zijn roepende stem hebben gehoord,

blijven ze lopen op het pad dat wegleidt

van Gods genade, waarheid en waakzame blik;

gewillig verkopen ze zichzelf aan Satan.

God betreurt de toekomst van de mensheid. Hoe Hij treurt om de val van hen!

Zie Zijn verdriet als ze maar niet leren

dat ze de weg van geen terugkeer naderen.

De mens heeft gerebelleerd, het hart van God gebroken;

Satans kwade pad hebben ze graag betreden.

En niemand is gestopt om helder te zien

waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan.



Vers 3

Hoe zal God handelen tegenover degenen,

die Hem uitdagen en die Hem verwerpen?

Weet dat Gods aansporingen en oproepen worden gevolgd

door rampspoed, grimmig en moeilijk te verdragen.

Het straft niet alleen het vlees der mens, maar ook zijn ziel.

Niemand kan zeggen welke toorn God zal ontketenen

wanneer Zijn plan wordt gesaboteerd en Zijn stem genegeerd;

woede die de mens niet eerder heeft gevoeld of gehoord.

Dit is een unieke ramp; God plande één schepping en verlossing.

Dit is de eerste keer en de laatste.

Niemand kan voelen met zijn hart

Gods gekwelde liefde en vurige verlangen om de mensheid te redden.

God betreurt de toekomst van de mensheid. Hoe Hij treurt om de val van hen!

Zie Zijn verdriet als ze maar niet leren

dat ze de weg van geen terugkeer naderen.

De mens heeft gerebelleerd, het hart van God gebroken;

Satans kwade pad hebben ze graag betreden.

En niemand is gestopt om helder te zien

waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan,

waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens


522  Het leed van de verdorven mensheid

Vers 1

Wandelend door de tijd met God,

wie weet dat God alles regeert,

het lot van alles wat leeft,

orkestrerend, alles begeleidend?

Dit is de menselijke geest ontgaan

niet omdat Gods wegen vaag zijn

of Zijn plan niet is gerealiseerd.

Want de mens zijn hart en geest is ver van God.

Zelfs als hij God volgt, ziet hij misschien niet in

dat hij nog steeds in dienst is van Satan.

Niemand zoekt Gods voetstappen of Zijn verschijning.

Niemand verlangt Zijn zorg en wakend oog.

Maar hij wil zich wel verlaten op de boze,

het wereldse credo naleven.

Zijn hart en geest vallen in Satans handen,

worden het voedsel waarop hij gedijt,

worden het voedsel waarop hij gedijt.



Vers 2

De menselijke geest en het hart

zijn nu plaatsen waar Satan woont,

waar hij speelt zo hij wil.

Het menselijke begrip vervaagt,

ziet niet meer zijn doel en zijn waarde,

wat het menszijn betekent,

zoekt niet langer naar God;

zijn hart negeert Gods verbond en wetten.

De tijd verstrijkt, wie kan vertellen en wie kan begrijpen

waarom God de mens heeft geschapen?

Niemand begrijpt de woorden uit de mond van God,

of kan al het Zijne beseffen.

Men verzet zich tegen al Gods decreten en wetten;

snel stompen harten en geesten af.

Zo verliest God de mens die Hij schiep en de mens zijn aard.

Dit is het tragische leed van de mensheid.

Ja, het tragische leed van de mensheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens


523  Het geheim in je hart

1 Er is een enorm geheim in je hart, waar je je nooit bewust van bent geweest, want je hebt steeds in een wereld zonder licht geleefd. Je hart en je geest zijn weggekaapt door de boze. Je ogen zijn verduisterd door duisternis en je kunt de zon aan de hemel niet zien, noch die twinkelende ster van de nacht. Je oren zijn verstopt met misleidende woorden en je hoort de donderende stem van Jehova niet, noch het geluid van de wateren die vloeien vanaf de troon.

2 Je hebt alles verloren wat jou rechtens toebehoort, alles wat de Almachtige je heeft geschonken. Je bent een eindeloze zee van ellende binnengegaan, zonder macht tot redding, zonder hoop op overleving, en je worstelt alleen maar en haast je rond … Vanaf dat moment was je gedoemd om door de boze te worden geteisterd, ver verwijderd van de zegeningen van de Almachtige, buiten bereik van de voorzieningen van de Almachtige, een weg bewandelend waarvan geen terugkeer mogelijk is. Een miljoen oproepen kunnen je hart en je geest amper wekken. Je sluimert vast in de handen van de boze, die je heeft meegelokt naar een grenzeloos rijk zonder richtingaanwijzing of wegaanduidingen.

3 Van toen af aan ben je je oorspronkelijke onschuld en zuiverheid kwijtgeraakt, en ben je de zorg van de Almachtige gaan ontwijken. In je hart stuurt de boze je in alle aangelegenheden en is hij je leven geworden. Je vreest hem, vermijdt hem of wantrouwt hem niet langer; in plaats daarvan behandel je hem als de God in je hart. Je begon hem te vereren, hem te aanbidden, en jullie tweeën zijn zo onafscheidelijk geworden als een lichaam en zijn schaduw, elkaar toegewijd in leven en dood. Je hebt geen idee waar je vandaan kwam, waarom je geboren bent of waarom je zult sterven.

4 Je beschouwt de Almachtige als een vreemde; je kent Zijn oorsprong niet, laat staan alles wat Hij voor je heeft gedaan. Je hebt een hekel gekregen aan alles wat van Hem komt; je koestert het niet, noch ken je de waarde ervan. Je wandelt naast de boze, vanaf de dag waarop je de voorziening van de Almachtige ontving. Je hebt duizenden jaren aan orkanen en stormen met de boze doorstaan en je staat samen met hem op tegen de God die de bron van je leven was. Je weet niets van berouw, laat staan dat je op het randje staat om te vergaan.

5 Je bent vergeten dat de boze je heeft verleid en geteisterd; je bent je oorsprong vergeten. Zo heeft de boze je bij elke stap tot aan de dag van vandaag toe geteisterd. Je hart en je geest zijn gevoelloos en verdorven gemaakt. Je bent opgehouden met klagen over de ergernissen van de mensenwereld; je gelooft niet langer dat de wereld onrechtvaardig is. Het interesseert je nog minder of de Almachtige al dan niet bestaat. Dit komt omdat je lang geleden de boze als je ware vader beschouwde en niet zonder hem kan. Dit is het geheim in je hart.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het zuchten van de Almachtige


524  God zoekt je hart en je geest

1 De mensheid is afgedwaald van de voorziening voor het leven door de Almachtige, is zich niet bewust van het doel van het bestaan, maar is desalniettemin bang voor de dood. De mensen zijn zonder hulp of steun, toch schromen ze om hun ogen te sluiten, en ze harden zichzelf om zich in deze wereld onwaardig door het bestaan te sleuren, zakken vlees zonder gevoel voor hun eigen ziel. Je leeft op deze manier, zonder hoop, zoals anderen, zonder doel. Alleen de legendarische Heilige zal de mensen redden die, weeklagend in hun lijden, wanhopig verlangen naar Zijn komst. Tot dusver is dergelijk geloof niet verwezenlijkt in hen die bewustzijn ontberen. Toch verlangen de mensen er nog steeds zo naar.

2 De Almachtige is barmhartig voor deze mensen die erg geleden hebben; Hij is deze mensen die bewustzijn ontberen tegelijkertijd zat, daar Hij te lang op antwoord van de mensheid heeft moeten wachten. Hij wil graag zoeken, je hart en je geest zoeken, om je water en voedsel te brengen en je op te wekken, opdat je niet langer zult dorsten en hongeren. Als je vermoeid bent en als je iets begint te voelen van de troosteloze verlatenheid van deze wereld, wees dan niet verloren, huil dan niet. Almachtige God, de Wachter, zal je komst op elk moment omarmen.

3 Hij houdt aan je zijde de wacht, Hij wacht tot je omkeert en terugkeert. Hij wacht op de dag dat je plotseling je geheugen terugkrijgt: wanneer je beseft dat je van God kwam, dat je op een of ander moment je richting kwijtraakte, en op een of ander moment je bewustzijn op de weg verloor, en op een of ander moment een ‘vader’ verkreeg; wanneer je bovendien beseft dat de Almachtige altijd de wacht heeft gehouden en daar heel, heel lang gewacht heeft op je terugkeer.

4 Hij heeft met wanhopig verlangen uitgekeken, gewacht op een reactie zonder antwoord. Zijn vaste wacht gaat elke prijs te boven, en is omwille van het menselijk hart en de menselijke geest. Deze vaste wacht is misschien voor onbepaalde tijd en misschien wel ten einde. Maar je dient precies te weten waar je hart en je geest zich op dit moment bevinden.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het zuchten van de Almachtige


525  De betekenis van Gods verschijning

Vers 1

De verschijning van God verwijst

naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen.

Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn eigen manier,

daalt Hij neer tussen de mensen om een tijdperk te beginnen en te eindigen.

Zo’n verschijning is geen teken of afbeelding. Het is geen vorm van ceremonie.

Het is geen mirakel of een groot visioen.

Het is nog minder een soort van religieus proces.

Het is een echt en werkelijk feit dat tastbaar en zichtbaar is,

een feit dat tastbaar en zichtbaar is.

Zo’n verschijning is niet om een proces te volgen,

of voor een kortstondig ondernemen;

het is eerder voor een fase in het werk van Gods managementplan.



Vers 2

De verschijning van God is steeds betekenisvol,

en is altijd verbonden met Zijn managementplan.

Deze verschijning is totaal niet hetzelfde

als de verschijning van Gods leiden van de mens,

het leiden of verlichten van de mens,

God doet een fase van groots werk elke keer als Hij Zichzelf onthult.

Dit werk is anders dan dat van elk ander tijdperk,

onvoorstelbaar voor de mens, nooit ervaren door de mens.

Het is een werk dat een nieuw tijdperk start en het oude beëindigt,

een nieuw en verbeterd werk voor de verlossing van de mensheid,

en een werk om de mensheid naar het nieuwe tijdperk te brengen.

Het is de betekenis van de verschijning van God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 1: De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid


526  Hoe te zoeken naar Gods voetstappen

Vers 1

Gezien we zoeken naar Gods voetstappen,

moeten we zoeken, zoeken naar Gods wil,

zoeken naar Gods woorden en uitspraken,

zoeken naar Gods woorden en uitspraken.

Want waar de nieuwe woorden van God zijn,

is er Gods stem, is er Gods stem;

waar de voetstappen van God zijn,

zijn er Gods daden.

Waar de uitdrukking van God is,

is er de verschijning van God,

en waar de verschijning van God is,

is er de waarheid, de weg, en het leven.



Vers 2

Tijdens het zoeken naar Gods voetstappen,

negeerden jullie allemaal de woorden dat “God de waarheid, de weg, en het leven” is.

Dus wanneer veel mensen de waarheid ontvangen,

geloven ze niet dat ze Gods voetstappen gevonden hebben,

en nog minder erkennen ze Gods verschijning.

Wat een erge vergissing! Wat een erge vergissing!

Gods verschijning kan niet overeenstemmen met de noties van de mens,

nog minder kan God verschijnen op verzoek.

Wanneer Hij Zijn werk doet,

maakt Hij Zijn eigen keuzes, maakt Hij Zijn eigen keuzes,

heeft Zijn eigen plannen.

Bovendien heeft Hij Zijn eigen doelen en methoden.

Wanneer Hij Zijn werk doet, moet Hij Zijn werk niet overleggen met de mens,

het advies van de mens zoekend, nog minder iedereen op de hoogte brengen.

Dat is Gods gezindheid,

dit moet door iedereen ingezien worden.



Vers 3

Als je wenst te getuigen van Gods verschijning,

als je de voetstappen van God wenst te volgen,

moet je eerst je eigen noties overstijgen.

Je moet niet bevelen dat God dit of dat doet,

nog minder moet je jouw beperkingen opleggen aan Hem,

en Hem begrenzen tot jouw opvattingen.

In plaats daarvan, zou je moeten vragen hoe je Gods voetstappen moet zoeken,

Gods verschijning moet aanvaarden,

en hoe je je moet onderwerpen aan het nieuwe werk van God;

dit is wat gedaan moet worden door de mens, wat gedaan moet worden door de mens.

Gezien niemand, niemand anders de waarheid is,

en niemand de waarheid bezit, bezit,

moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Gezien niemand de waarheid is, niemand de waarheid is,

moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen,

moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen,

moet zoeken, aanvaarden en gehoorzamen,

moet zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 1: De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid


527  Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen

Vers 1

Daar waar de verschijning van God is,

is er uitdrukking van de waarheid en de stem van God.

Alleen zij die de waarheid aanvaarden

kunnen Gods stem horen en Zijn verschijning zien.

Vergeet je standpunt van ‘onmogelijk’!

Gedachten van onmogelijk zullen waarschijnlijk komen.

Gods wijsheid stijgt hoger dan de hemelen.

Zijn gedachten en Zijn werk zijn ver voorbij die van ieder mens.

Hoe onmogelijker iets is, hoe meer waarheid er te zoeken is.

Hoe verder voorbij het begrip van de mens, hoe meer het Gods wil bevat.

Los van waar Hij verschijnt, God is nog steeds God, God is nog steeds God.

En Zijn wezen zal nooit veranderen door waar Hij is verschenen.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.



Vers 2

Gods gezindheid blijft dezelfde,

waar Hij zich ook bevindt, Hij blijft de God van de mensheid.

Jezus is de God van alle Israëliërs, God van Azië, Europa, en het hele universum.

Zoek Gods wil in Zijn uiting,

ontdek Zijn verschijning, volg Zijn voetstappen.

God is de waarheid, de weg, het leven.

Zijn woorden en verschijning bestaan tegelijkertijd.

Zijn gezindheid en voetstappen worden altijd bekendgemaakt aan de mens.

Broeders, zusters, hoop dat je Gods beeld in deze woorden kan zien.

Volg Hem naar een nieuwe eeuw, naar een nieuwe hemel en aarde

die voorbereid zijn voor allen die op Gods verschijning wachten.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 1: De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid


528  Vertrouw niet op verbeelding om Gods verschijning te bepalen

1 Het doel van Gods verschijning, niet beperkt door enige vorm of enig land, is Hem in staat stellen Zijn werk te voltooien zoals Hij het gepland heeft. Dit is net als toen God vlees werd in Judea: Zijn doel was om het werk van de kruisiging te voltooien door de gehele mensheid te verlossen. Toch geloofden de Joden dat God dat onmogelijk kon doen, en dachten ze dat God onmogelijk vlees kon worden en de gedaante van de Heer Jezus kon aannemen. Hun ‘onmogelijk’ werd de basis waarop ze God veroordeelden en zich tegen Hem verzetten, en leidde uiteindelijk tot de vernietiging van Israël. Tegenwoordig hebben veel mensen een vergelijkbare fout gemaakt. Uit alle macht verkondigen ze de aanstaande verschijning van God, en toch veroordelen ze tegelijkertijd Zijn verschijning; hun ‘onmogelijk’ beperkt weer eens de verschijning van God binnen de grenzen van hun verbeelding.

2 Veel mensen barsten in wild, bulderend gelach uit bij het tegenkomen van de woorden van God. Maar is dit gelach soms anders dan de veroordeling en godslastering van de Joden? Jullie zijn niet eerbiedig in aanwezigheid van de waarheid, laat staan dat jullie een houding van verlangen hebben. Het enige wat jullie doen, is willekeurig studeren en volslagen onbekommerd wachten. Wat valt er voor jullie te winnen door op die manier te studeren en te wachten? Denken jullie dat jullie persoonlijke begeleiding van God zullen ontvangen? Als je Gods uitspraken niet kunt onderscheiden, hoe ben je dan bevoegd om getuige te zijn van de verschijning van God? Waar God ook maar verschijnt, daar wordt de waarheid uitgedrukt en daar zal de stem van God zijn. Alleen zij die de waarheid kunnen aanvaarden, zullen de stem van God kunnen horen, en alleen zulke mensen zijn bevoegd om getuige te zijn van de verschijning van God.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 1: De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid


529  Doorbreek opvattingen over nationaliteit en etniciteit om Gods verschijning te zoeken

Vocale begeleiding: Je moet door opvattingen over nationaliteit en etniciteit heen breken om de verschijning van God te zoeken.

1 Ongeacht of je Amerikaans, Brits of van enige andere nationaliteit bent, moet je buiten de beperkingen van je eigen nationaliteit treden, boven je eigen zelf uitstijgen en het werk van God bekijken vanuit het perspectief van een schepsel. Op deze manier zul je geen beperkingen opleggen aan de voetafdrukken van God. Dit komt doordat tegenwoordig veel mensen het onmogelijk achten dat God in een bepaald land of onder een bepaald volk zal verschijnen. Hoe diepgaand is de betekenis van Gods werk, en hoe belangrijk is de verschijning van God! Hoe kunnen de opvattingen en het denken van de mens die dingen ooit inschatten?

2 God is de God van de gehele mensheid. Hij beschouwt Zichzelf niet als het privé-eigendom van enig land of volk, maar zet Zich aan Zijn werk zoals Hij het heeft gepland, onbeperkt door enige vorm of enig land of volk. Misschien heb je je deze vorm nooit voorgesteld, of misschien is je houding tegenover deze vorm er een van ontkenning, of misschien worden het land waarin God Zich openbaart en het volk waaronder Hij Zich openbaart toevallig door iedereen gediscrimineerd en zijn het toevallig het meest achtergestelde land en volk op aarde. Toch heeft God Zijn wijsheid. Met Zijn grote kracht en door Zijn waarheid en Zijn gezindheid heeft Hij werkelijk een groep mensen gewonnen die met Hem op één lijn zit, en een groep mensen die Hij compleet wilde maken – een groep, door Hem overwonnen, die allerhande beproevingen, ellende en vervolging heeft doorstaan en Hem helemaal tot het einde kan volgen.

Refrein: Je moet door opvattingen over nationaliteit en etniciteit heen breken om de verschijning van God te zoeken. Alleen dan zul je niet worden beperkt door je eigen opvattingen; alleen zo zul je geschikt zijn om de verschijning van God te verwelkomen. Anders zul je in eeuwigdurende duisternis blijven en Gods goedkeuring nooit verkrijgen.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 1: De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid


530  De gevolgen van het verlies van Gods leiderschap door de mensheid

1 Sinds de tijd dat de mens voor het eerst sociale wetenschappen had, werd zijn verstand vervuld van kennis en wetenschap. Toen werden kennis en wetenschap gereedschappen om de mens te regeren, en bleef er niet genoeg ruimte over voor de mens om God te aanbidden, waren er geen gunstige omstandigheden meer voor de aanbidding van God. De positie van God zakte steeds verder weg in het hart van de mens. De wereld in het hart van de mens die geen plaats voor God heeft is donker, leeg en hopeloos. En zodoende stonden vele sociale wetenschappers op, en geschiedkundigen en politici om de theorieën van de sociale wetenschap en van de menselijke evolutie tot uitdrukking te brengen en andere theorieën die in strijd zijn met de waarheid dat God de mens geschapen heeft, om het hart en het verstand van de mens te vullen.

2 En zo zijn er steeds minder mensen die geloven dat God alles geschapen heeft en komen er steeds meer die geloven in de evolutietheorie. Steeds meer mensen beschouwen de verslagen van Gods werk en Zijn woorden in het tijdperk van het Oude Testament als mythen en legenden. In hun hart worden mensen onverschillig over de waardigheid en grootsheid van God, over het grondbeginsel dat God bestaat en over alles heerst. Het overleven van de mensheid en het lot van landen en naties zijn niet langer belangrijk voor hen. De mens leeft in een holle wereld en maakt zich alleen maar druk over eten, drinken en het nastreven van plezier. ... Weinig mensen nemen het initiatief om uit te zoeken waar God vandaag de dag Zijn werk doet, of om te zien hoe Hij de bestemming van de mens organiseert en daarover beschikt.

3 En zodoende raakt de menselijke beschaving onbewust steeds minder in staat om aan de wensen van de mensen te voldoen, en er zijn zelfs veel mensen van mening dat op aarde levende mensen minder gelukkig zijn dan zij die heengegaan zijn. Zelfs mensen uit landen die ooit een hoge beschaving hadden uiten zulke grieven. Want zonder het leiderschap van God maakt het niet uit hoezeer leiders en sociologen hun hersenen laten kraken om de menselijke beschaving te behouden: het baat niet. Niemand kan de leegte in een mensenhart vullen want niemand kan de plaats innemen van het leven, en geen enkele sociale theorie kan de mens bevrijden van de leegte waaraan hij lijdt.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


531  De mensheid heeft Gods levensvoorziening nodig

Vers 1

De wereld binnenin de mens

blijft donker zonder God.

Er is geen hoop in zijn lege leven.

Velen strijden voor het behoud van de beschaving van de mens,

zonder God als zijn gids, is de mens leeg vanbinnen.

Niemand kan het leven van de mens zijn.

Theorie, kennis en wetenschap

zijn slechts tijdelijke troost.

De mens zal nog steeds zondigen en klagen over onrecht.

Dit beperkt zijn begeerte en onderzoeksdrang niet.



Refrein

De mens behoeft meer dan een eerlijke samenleving

waar allen goed gevoed, gelijk en vrij zijn.

De redding van God en Zijn levensvoorziening,

dat is wat de mens nodig heeft.

Alleen wanneer de mens deze dingen van God krijgt

kan worden voldaan aan zijn behoeftes,

kunnen zijn onderzoeksdrang en spirituele leegheid

worden opgelost.



Vers 2

Dit alles is omdat de mens geschapen werd door God.

De onzinnige offers en de zoektochten van de mens

brengen slechts ellende en een constante staat van angst.

De mens weet niet hoe hij de toekomst aan moet gaan,

vreest kennis, diepe leegte en wetenschap.

Ongeacht of men in een vrij land leeft of niet,

niemand kan het menselijk lot ontvluchten, nee.

Niemand kan ontsnappen aan het verlangen

om bestemmingen en mysteries van de mens te onderzoeken,

en kan deze diepe leegte ontvluchten.



Brug

Deze sociale fenomenen zijn gewoon voor de mens,

maar geen groot mens kan deze problemen oplossen.

Want de mens is de mens, en de plaats en het leven van God

kunnen door geen mens worden vervangen.

Als een volk of een land Gods redding niet ontvangt

beweegt het richting het duister,

en zal God het vernietigen.



Refrein

De mens behoeft meer dan een eerlijke samenleving

waar allen goed gevoed, gelijk en vrij zijn.

De redding van God en Zijn levensvoorziening,

dat is wat de mens nodig heeft.

Alleen wanneer de mens deze dingen van God krijgt

kan worden voldaan aan zijn behoeftes,

kunnen zijn onderzoeksdrang en spirituele leegheid

worden opgelost.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


532  God zoekt hen die naar Zijn verschijning verlangen

Couplet 1

Rechtvaardige mensen, die net als Noach,

God aanbidden en het kwaad mijden

bestaan niet meer, toch is God genadig,

vergeeft de mens in de laatste dagen.

God zoekt hen die verlangen dat Hij verschijnt,

die Zijn woord horen en gehoorzamen als baby’s,

die Zijn opdracht aanvaarden

en hart en lichaam geven aan Hem.



Refrein

Als niets jouw toewijding,

niets jouw toewijding aan God wankelen laat,

dan kijkt Hij met gunst,

kijkt Hij met gunst op je neer, oh.

God zal aan jou

Zijn zegen schenken, schenken, oh.

God zal aan jou Zijn zegen schenken.



Couplet 2

Als je goed bekend staat, geleerd bent en

vermogend, gesteund wordt door allen,

maar nog steeds Gods roeping aanvaardt

en Zijn opdracht,

zal alles wat je doet rechtvaardig zijn en zinvol.

Maar wijs je Gods roeping af

voor je status en doelen,

wordt alles wat je doet

vervloekt en veracht door God.



Refrein

Als niets jouw toewijding,

niets jouw toewijding aan God wankelen laat,

dan kijkt Hij met gunst,

kijkt Hij met gunst op je neer, oh.

God zal aan jou

Zijn zegen schenken, schenken, oh.

God zal aan jou Zijn zegen schenken.

Oh, oh, oh, oh …



Brug

Wat voor functie je ook bekleden mag

en wat je status ook is,

als je vertrouwt op kracht en kennis,

zul je falen en Gods zegen mislopen.

Want God accepteert niets wat je doet,

noch noemt jouw werk rechtvaardig.

Je werkt niet voor het welzijn van de mens,

maar ontrekt hem aan Gods zorg.

Hij zal zeggen dat je de mens naar de dood leidt,

naar duisternis en een oneindige staat

waar de mens God heeft verloren en Zijn zegen.



Refrein

Als niets jouw toewijding,

niets jouw toewijding aan God wankelen laat,

dan kijkt Hij met gunst,

kijkt Hij met gunst op je neer, oh.

God zal aan jou

Zijn zegen schenken, schenken, oh.

God zal aan jou Zijn zegen schenken.

Zijn zegen schenken.

Yeah, oh, oh, oh …

Yeah, oh, oh, oh …



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


533  De mens moet God aanbidden voor een goed lot

Vers 1

God schiep deze wereld. Hij schiep deze mensheid.

Hij was de architect van de klassieke Griekse cultuur en de menselijke beschaving.

Alleen God troost deze, troost deze mensheid.

Alleen God zorgt dag en nacht voor deze mensheid.

Menselijke groei en vooruitgang

zijn onscheidbaar van de soevereiniteit van God.

God alleen kent het lot van een natie of een land.

God alleen beschikt over het pad dat deze mensheid moet volgen.

Als de mensheid of een land een goed lot wensen,

moet de mens naar God buigen in aanbidding,

naar God buigen in aanbidding, naar God buigen in aanbidding.



Vers 2

De geschiedenis en de toekomst van de mensheid

zijn onlosmakelijk van het ontwerp van God.

De geschiedenis en de toekomst van de mensheid

zijn onlosmakelijk het ontwerp van God.

Als je een waar christen bent, dan zul je zeker geloven

dat het opstaan en het ten onder gaan van elk land of natie

gebeurt naar het ontwerp van God.

God alleen kent het lot van een natie of een land.

God alleen beschikt over het pad dat deze mensheid moet volgen.

Als de mensheid of een land een goed lot wensen,

moet de mens naar God buigen in aanbidding,

naar God buigen in aanbidding, naar God buigen in aanbidding.



Vers 3

En de mens moet berouwen en biechten voor God,

of anders zal het lot en de bestemming van de mensheid onvermijdelijk eindigen in een catastrofe.

God alleen kent het lot van een natie of een land.

God alleen beschikt over het pad dat deze mensheid moet volgen.

Als de mensheid of een land een goed lot wensen,

moet de mens naar God buigen in aanbidding,

naar God buigen in aanbidding, naar God buigen in aanbidding.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


534  God bestuurt het lot van elke natie en elk volk

Intro

De opkomst en ondergang van een land of natie

hangt af van of zijn heersers God aanbidden,

en of ze hun volk dichter bij God brengen

en of ze hen ertoe brengen Hem te aanbidden.



Couplet 1

Je land kan floreren,

maar als je volk van God afdwaalt

dan raakt het steeds meer verstoken

van Gods zegening.

Zijn beschaving zal worden stukgetrapt

en zijn volk zal opstaan tegen God

en de Hemel vervloeken.

Zonder dat de mens ’t weet,

wordt het lot van het land verwoest.

God zal machtige landen doen opstaan

om met die vervloekten om te gaan,

ze kunnen zelfs van de aardbodem

worden weggevaagd.



Refrein

God speelt geen rol in de politiek van de mens,

toch beheerst Hij het lot van een land of natie.

God bestuurt deze wereld en het hele universum.

Zijn plan en het lot van de mens

zijn met elkaar verweven,

en geen mens, geen land en geen natie

is vrijgesteld van de soevereiniteit van God.



Couplet 2

Er zijn rechtvaardige krachten,

maar hun heerschappij is fragiel

daar waar God geen plaats heeft

in het hart van de mensen.

Zonder Gods zegen zal de politieke arena

geen enkele slag verdragen

en tot wanorde vervallen.

Leven zonder Gods zegen

is als leven zonder de zon.

Hoeveel rechtvaardige bijeenkomsten

de mens ook belegt,

of hoe hard heersers ook werken,

het verandert het lot van de mens niet.



Brug

De mens gelooft dat een vreedzaam land

dat zijn volk voedt en kleedt

een goed land is en één met goed leiderschap,

maar God gelooft dat een land

waarin niemand Hem aanbidt

een land is dat Hij vernietigen

en verwoesten zal.

Hoe de mens denkt,

is te zeer in strijd met de denkwijze van God.

Dus daarom,

als het hoofd van een land God niet aanbidt,

zal zijn lot tragisch zijn,

het zal geen bestemming hebben.



Refrein

God speelt geen rol in de politiek van de mens,

toch beheerst Hij het lot van een land of natie.

God bestuurt deze wereld en het hele universum.

Zijn plan en het lot van de mens

zijn met elkaar verweven,

en geen mens, geen land en geen natie

is vrijgesteld van de soevereiniteit van God.



Outro

De mens moet voor God komen

om zijn lot te kennen.

God zal zorgen

dat wie Hem volgt en aanbidt, gedijt,

maar wie Hem weerstaat en verwerpt,

brengt Hij tot verval en uitsterving.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


535  Schenk aandacht aan het lot van de mens

God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan:

luister naar Gods stem en zie Zijn werk;

schenk aandacht aan het lot van de mens;

maak God de meest heilige en eerbare,

het hoogste, enige object van aanbidding;

laat de gehele mensheid leven onder de zegeningen van God,

net als Abrahams afstammelingen leefden onder Jehova’s belofte,

net als Gods schepsels, Adam en Eva, leefden in de Hof van Eden.

Gods werk lijkt op de machtige golven;

niemand kan Hem vastzetten of stoppen.

Alleen door naar Zijn woord te luisteren en Hem te volgen

zijn Zijn voetstappen gevolgd en Zijn belofte ontvangen.

Alle anderen worden totaal vernietigd en krijgen hun verdiende straf.

God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan:

Luister naar Gods stem en zie Zijn werk;

schenk aandacht aan het lot van de mens.

Schenkt allen aandacht aan het lot van de mensheid.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


536  Zij die Gods gezindheid provoceren moeten worden gestraft

Couplet 1

God doet niet mee aan de politiek van de mens

maar Hij bestuurt het lot van een natie,

de wereld en het heelal.

Het lot van de mens en Gods plan

zijn innig verweven.

Geen natie of mens

is vrij van het bestuur van God.



Refrein

Wie zijn lot weten wil, moet voor God komen.

Volg Hem en aanbid Hem,

en Hij zal je laten gedijen.

Wie zich verzetten en Hem verwerpen,

verkwijnen en vergaan.



Couplet 2

Denk aan de Bijbel, hoe God Sodom verwoestte

en hoe Lots vrouw een zoutpilaar werd,

en hoe de mensen van Ninevé

hun zonden beleden,

zittend in zak en as, gehuld in rouwgewaad.



Refrein

Wie zijn lot weten wil, moet voor God komen.

Volg Hem en aanbid Hem,

en Hij zal je laten gedijen.

Wie zich verzetten en Hem verwerpen,

verkwijnen en vergaan.



Couplet 3

Denk aan de Joden;

ze sloegen Jezus aan het kruis

tweeduizend jaar terug. Denk aan de gevolgen:

verdreven uit Israël, verspreid over de aarde.

Velen kwamen om, hun natie vernietigd,

zoiets was nooit eerder gebeurd.



Brug

Ze sloegen God aan het kruis,

provoceerden Gods gezindheid.

Ze veroordeelden God.

Dit was de prijs:

hun enige lot was Zijn straf ondergaan.

Dit was het gevolg, de bittere rampspoed

die hun heersers over hun land en volk brachten.



Refrein

Wie zijn lot weten wil, moet voor God komen.

Volg Hem en aanbid Hem,

en Hij zal je laten gedijen.

Wie zich verzetten en Hem verwerpen,

verkwijnen en vergaan.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


537  Geen macht kan God weerhouden van wat Hij wil bereiken

Vers 1

God is nu opnieuw naar de wereld gekomen om Zijn werk te doen.

De eerste halte van Zijn werk is de grote verzameling van dictators:

China – het machtige bolwerk, het bolwerk van goddeloosheid.

Door Zijn wijsheid en Zijn kracht,

heeft God een groep mensen verworven.

Gedurende deze tijd bejaagt de regerende partij van China Hem op elke mogelijke manier.

Hij lijdt, zonder plaats om te rusten of schuilen.

Desondanks gaat God door met het werk dat Hij moet doen:

Zijn stem laten horen, het evangelie verspreiden.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren

zullen uiteindelijk gestraft worden door God, gestraft door God.



Vers 2

Niemand kan Gods almachtigheid doorgronden.

In zo’n land als China dat God als de vijand ziet,

is God nooit gestopt met het uitvoeren van Zijn werk.

Daarentegen, meer en meer mensen zijn begonnen Zijn werk en Zijn woord te aanvaarden,

Hij doet alles wat Hij kan om elke mens te redden,

om elke mens te redden.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren, zullen uiteindelijk gestraft worden door God.



Vers 3

Als iemand tegen Gods werk ingaat,

zal God die persoon meteen in de hel gooien;

als een land tegen Gods werk ingaat,

zal God dit land tot vernietiging brengen;

als een natie opkomt om Gods werk tegen te werken,

zal God deze natie van de aarde doen verdwijnen en ophouden te bestaan.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren, zullen uiteindelijk gestraft worden door God.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren,

zullen uiteindelijk gestraft worden door God, gestraft door God.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 2: God beschikt over het lot van de gehele mensheid


538  Het geloof van de mens in God is onverdraaglijk slecht

1 Veel volgelingen van God maken zich alleen druk over de vraag hoe ze zegeningen kunnen verkrijgen of rampspoed kunnen vermijden. Horen ze van het werk en management van God, dan worden ze stil en haken ze af. Ze zijn van mening dat het kennen van zulke vervelende vragen hun leven niet zal laten groeien of van enige baat zal zijn. Ook al hebben ze berichten over het management van God gehoord, ze gaan er lichtvaardig mee om. Ze beschouwen die niet als iets kostbaars om aan te nemen en doen er al helemaal niets mee in hun leven. Zulke mensen volgen God met één eenvoudig doel: om zegeningen te verkrijgen, en dat doel is om zegeningen te verkrijgen. Dergelijke mensen kunnen niet de moeite nemen om aan iets anders aandacht schenken als het niet rechtstreeks met dat doel te maken heeft.

2 De relatie van de mens met God is puur gebaseerd op naakt eigenbelang. Het gaat om de relatie tussen de ontvanger en gever van zegen. Het valt goed te vergelijken met de relatie tussen werknemer en werkgever. De werknemer werkt alleen om de beloningen van de werkgever te ontvangen. In een dergelijke relatie is er geen sprake van affectie, alleen van een deal. Er is geen sprake van liefde geven en liefde ontvangen, alleen van liefdadigheid en barmhartigheid. Er is geen sprake van begrip, alleen van onderdrukte verontwaardiging en bedrog. Er is geen sprake van intimiteit, alleen van een onoverbrugbare kloof. Wie kan het tij keren als men op dit punt is beland? En hoeveel mensen kunnen werkelijk inzien hoe wanhopig deze relatie is geworden? Wanneer mensen zich compleet richten op de vreugde van hun gezegende toestand, kan niemand zich volgens mij indenken hoe beschamend en afzichtelijk een dergelijke relatie met God is.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management


539  Het meest bedroevende van het geloof van de mensheid in God

1 Het meest bedroevende van het geloof van de mensheid in God is dat de mens zijn eigen zaken te midden van het werk van God regelt en zich niets van Gods management aantrekt. De mens faalt bovenal in het volgende: hij wil zich wel aan God onderwerpen en Hem aanbidden, maar tegelijkertijd creëert hij zijn eigen ideale bestemming. De mens berekent hoe hij de grootste zegeningen en de beste bestemming kan verkrijgen. Zelfs als mensen beseffen hoe meelijwekkend, haatdragend en zielig ze zijn, hoevelen kunnen dan hun idealen en hoop meteen aan de kant zetten? En wie kan zich inhouden en niet langer alleen aan zichzelf denken?

2 God heeft mensen nodig die nauw met Hem willen samenwerken om Zijn management te kunnen aanvullen. Hij heeft mensen nodig die hun lichaam en geest toewijden aan het werk van Zijn management en zich zo aan Hem onderwerpen. Hij heeft geen mensen nodig die Hem elke dag met uitgestrekte hand ergens om bedelen. Hij heeft al helemaal geen mensen nodig die een beetje geven en dan op een beloning wachten. God verafschuwt mensen die enige inzet tonen en verder op hun lauweren rusten. Hij haat die kille mensen die een hekel hebben aan het werk van Zijn management en die alleen maar over de hemel en hun zegeningen willen praten. Hij heeft nog meer verachting voor mensen die hun voordeel doen met het werk dat Hij voor het heil van de mensheid doet.

3 Deze mensen hebben zich namelijk nooit iets aangetrokken van wat God wil bereiken en tot stand brengen met het werk van Zijn management. Zij zijn alleen op de zegeningen uit die het werk van God te bieden heeft. Gods hart laat hen koud, ze zijn alleen met hun eigen toekomst en lot bezig. Mensen die een hekel hebben aan het werk van Gods management hebben geen enkele interesse in Gods wil en in hoe God de mensheid redt. Zij doen allemaal gewoon wat zij willen, los van het werk van Gods management. God gedenkt hun gedrag niet, Hij keurt het niet goed en kijkt er zeker niet met genoegen op neer.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management


540  Het meest kostbare offer aan God brengen

Vers 1

Na jaren van ontberingen, getuchtigd en gelouterd,

is de mens eindelijk verweerd; glorie, romantiek, nu verloren.

Hij begrijpt nu de waarheid over het mens zijn en Gods toegewijdheid.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.



Vers 2

Hij verafschuwt zijn slechtheid, haat zijn barbaarsheid

en misvattingen, en eisen aan God.

Hij kan de tijd niet terugdraaien, zijn spijt niet veranderen.

Gods woord en liefde geven hem nu nieuw leven.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.



Vers 3

Dag na dag genezen wonden van de mens, komt zijn kracht terug.

Hij staat op en kijkt naar het gezicht van de Almachtige,

alleen om te ontdekken dat God er altijd geweest is,

Zijn glimlach en Zijn liefde nog steeds zo mooi.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.



Vers 4

Zijn hart houdt de zorgen van de mens; Zijn handen warm en sterk,

zoals ze altijd al geweest zijn sinds het begin.

Het is alsof de mens is teruggekeerd naar de Tuin van Eden.

Hij verzet zich tegen de slang, keert terug naar Jehova.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

O! Mijn Heer! Mijn God!



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management


541  Zolang je God niet verlaat

Gods liefde en genade

doordringt Zijn managementwerk

van het eerste tot het laatste detail.



Vers 1

Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet,

onvermoeibaar volbrengt Hij het werk dat Hij moet doen.

Of de mens Zijn management begrijpt of niet,

Gods werk biedt hulp en zorg voelbaar voor iedereen.

Gods liefde en genade

doordringt Zijn managementwerk

van het eerste tot het laatste detail.



Vers 2

Misschien voel je vandaag de liefde niet en het leven dat God geeft,

maar zolang je aan Zijn zijde blijft,

en blijft zoeken naar de waarheid,

dan zal je op 'n dag zeker Gods glimlach zien.

Want het doel van Gods managementwerk

is om de mensheid te bevrijden uit Satans domein,

en hen niet in de steek te laten die door Satan zijn verleid,

en Zijn wil tegenstaan.

Gods liefde en genade

doordringt Zijn managementwerk

van het eerste tot het laatste detail.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management


542  De betekenis van Gods beheer van de mensheid

Vers 1

Het management van God is mensen te winnen

die Hem aanbidden en zich onderwerpen aan Hem.

Deze mensheid, gecorrumpeerd door Satan,

ziet hem niet meer als een vader.

Ze kennen zijn lelijke gezicht, verwerpen het

en accepteren Gods oordeel, tuchtiging.

Zij weten wat lelijk is, hoe het verschilt van heilig.

Ze erkennen Gods grootheid en Satans kwaad.

Ze zullen niet langer aanbidden, vereren of werken voor Satan,

want ze zijn een groep mensen

die echt zijn gewonnen door God.

Dit is de betekenis van God die de mensheid beheert.



Vers 2

Terwijl God zijn managementwerk doet,

staat de mensheid centraal in

Satans corruptie, Gods redding

en is ook waar zij over vechten.

Terwijl God zijn managementwerk doet,

haalt Hij geleidelijk de mens uit de handen van slechte Satan.

Zo komt de mens steeds dichter bij God.

Zij weten wat lelijk is, hoe het verschilt van heilig.

Ze erkennen Gods grootheid en Satans kwaad.

Ze zullen niet langer aanbidden, vereren of werken voor Satan,

want ze zijn een groep mensen

die echt zijn gewonnen door God.

Dit is de betekenis van God die de mensheid beheert.

Dit is de betekenis van God die de mensheid beheert.

Dit is de betekenis van God die de mensheid beheert.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management


543  Degene die soevereiniteit heeft over alles

Vocale begeleiding: In de uitgestrektheid van het universum zijn er talloze schepsels die leven en zich reproduceren, die de cyclische wet van het leven volgen en zich aan één constante regel houden. Er is er onder alle dingen en in de hemel namelijk maar Een die van eeuwigheid tot eeuwigheid soevereiniteit over alles heeft.

1 En wie leeft, herhaalt dezelfde tragische geschiedenis van wie gestorven is. De mensheid kan niet anders dan zich afvragen: Waarom leven we? En waarom moeten we sterven? Wie bestuurt deze wereld? En wie heeft deze mensheid geschapen? Is de mensheid echt door moeder natuur geschapen? Heeft de mensheid haar eigen lot echt in eigen hand? De mens weet eenvoudigweg niet wie de Vorst van het universum en alle dingen is. Hij heeft al helemaal geen weet van de oorsprong en toekomst van de mensheid. De mensheid leeft gewoon, noodgedwongen, te midden van deze wet. Niemand kan eraan ontkomen en niemand kan er verandering in aanbrengen. Er is er onder alle dingen en in de hemel namelijk maar Een die van eeuwigheid tot eeuwigheid soevereiniteit over alles heeft.

2 Hij is die Ene die nooit door de mens is aanschouwd, die Ene die nooit door de mensheid is gekend, in Wiens bestaan de mensheid nooit heeft geloofd. Toch is Hij die Ene die de adem in de voorouders van de mens blies en de mensheid leven gaf. Hij is die Ene die de mensheid voorziet en voedt voor haar bestaan. Hij leidt de mensheid tot op de dag van vandaag. Bovendien is de mensheid van Hem en Hem alleen afhankelijk om te kunnen overleven. Hij heeft soevereiniteit over alle dingen en bestuurt alle levende wezens in het universum. Hij beheerst de vier seizoenen en Hij roept wind, vorst, sneeuw en regen op. Hij geeft de mensheid zonneschijn en luidt de nacht in. Hij bereidde de hemelen en de aarde, voorzag de mens van bergen, meren en rivieren met al het leven daarin.

3 Zijn daden zijn overal, Zijn macht is overal, Zijn wijsheid is overal en Zijn gezag is overal. Al deze wetten en regels zijn de belichaming van Zijn daden. Ze geven allemaal blijk van Zijn wijsheid en gezag. Wie kan zich aan Zijn soevereiniteit onttrekken? En wie kan zich buiten Zijn plannen plaatsen? Alle dingen bestaan onder Zijn blik, alle dingen leven bovendien onder Zijn soevereiniteit. Zijn daden en Zijn macht laten de mensheid geen andere keus dan te erkennen dat Hij werkelijk bestaat en soevereiniteit over alle dingen heeft.

4 De mens leeft en sterft onder het toeziend oog van God. De mens leeft ter wille van het management van God. Wanneer hij zijn ogen voor het laatst sluit, is dat ook voor datzelfde management. De mens komt en gaat, steeds opnieuw, heen en weer. Dat maakt allemaal zonder uitzondering deel uit van de heerschappij en de plannen van God. Gods management gaat altijd voort en is nooit opgehouden. Hij zal de mensheid bewust maken van Zijn bestaan, in Zijn heerschappij laten vertrouwen, Zijn daden laten aanschouwen en tot Zijn koninkrijk laten terugkeren. Dit is Zijn plan en het werk dat Hij al duizenden jaren uitvoert.

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management


544  Groot is de verdienste van het geloof in de praktische God

Vers 1

De Mensenzoon blijft spreken.

Deze kleine man leidt ons in Gods werk met elke stap.

wij doorstonden vele tests en kastijdingen,

en we zijn ook beproefd met de dood.

Wij leren van Gods rechtvaardigheid en majesteit

en genieten van Gods mededogen en Zijn liefde.

We waarderen Zijn wijsheid en Zijn kracht,

zien dat Hij lieflijk is en de mens wil redden.

In de woorden van deze gewone persoon,

leren we Gods wezen, wil en gezindheid.

We leren ook de aard en het wezen van de mens,

en zien het pad van redding, vervolmaking.



Vers 2

Zijn woorden laten ons sterven en herboren worden.

Ze geven ons schuld en blaam.

Toch brengen ze ons ook veel troost.

Ze brengen veel pijn, maar ook vreugde en liefde.

Nu vijanden tot as verbrand zijn door Zijn toorn,

nu lammeren voor Zijn slachting, nu Zijn oogappel,

wij zijn die Hij redt, we zijn maden in Zijn ogen,

we zijn lammeren waar Hij naar zoekt, dag en nacht.

In de woorden van deze gewone persoon,

leren we Gods wezen, wil en gezindheid.

We leren ook de aard en het wezen van de mens,

en zien het pad van redding, vervolmaking.



Vers 3

Hij heeft medelijden, verheft en veracht ons,

troost, vermaant, begeleidt en verlicht ons,

kastijdt, disciplineert en vervloekt ons zelfs,

dag en nacht peinst, beschermt en zorgt Hij voor ons,

altijd aan onze zij en geeft ons al Zijn zorg.

Hij betaalde de hele prijs omwille van ons.

In Zijn woorden genieten we van Gods totaliteit

en aanschouwen we de bestemming die Hij ons geeft.

In de woorden van deze gewone persoon,

leren we Gods wezen, wil en gezindheid.

We leren ook de aard en het wezen van de mens,

en zien het pad van redding, vervolmaking.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 4: Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging


546  God in het vlees werkt stilletjes om de mensheid te redden

Vers 1

God werd vlees en verborg zich onder de mensen

om het nieuwe werk te doen, ons te redden van de verdorvenheid.

Hij geeft geen uitleg.

Volgens de plannen die Hij heeft gemaakt,

doet Hij Zijn werk stap voor stap.

Dag na dag nemen Zijn woorden toe,

troostend, herinnerend, bestraffend en waarschuwend.

Ze zijn zachtaardig en vriendelijk, heftig en majesteitelijk,

Zijn woorden brengen mededogen en vrees.

Alles wat Hij zegt, onthult onze diepe geheimen.

Zijn woorden kunnen ons steken en ons beschamen.

Zijn toevoer van levend water is oneindig.

En dankzij Hem leven we met God van aangezicht tot aangezicht.

God werd vlees en verborg zich onder de mensen

om het nieuwe werk te doen, ons te redden van de verdorvenheid.

Hij geeft geen uitleg.

Volgens de plannen die Hij heeft gemaakt,

doet Hij Zijn werk stap voor stap.

God werd vlees en verborg zich onder de mensen

om het nieuwe werk te doen, ons te redden van de verdorvenheid.

Hij geeft geen uitleg.

Volgens de plannen die Hij heeft gemaakt,

doet Hij Zijn werk stap voor stap.



Vers 2

We zijn dankbaar voor de genade van Heer Jezus in de hemel,

maar houden geen rekening met de gevoelens van deze man, die hoewel Hij

zo gewoon is, goddelijkheid heeft.

Nee, we hebben er nooit over nagedacht.

Hij werkt nederig in het vlees,

Zijn hart uitdrukkend, de verwerping van de mens negerend.

En het lijkt erop dat Hij altijd de onwetendheid van de mensheid zal vergeven,

altijd tolerant ten opzichte van hun oneerbiedigheid.

God werd vlees en verborg zich onder de mensen

om het nieuwe werk te doen, ons te redden van de verdorvenheid.

Hij geeft geen uitleg.

Volgens de plannen die Hij heeft gemaakt,

doet Hij Zijn werk stap voor stap.

God werd vlees en verborg zich onder de mensen

om het nieuwe werk te doen, ons te redden van de verdorvenheid.

Hij geeft geen uitleg.

Volgens de plannen die Hij heeft gemaakt,

doet Hij Zijn werk stap voor stap.



Vers 3

Zijn woorden hebben de energie van het leven,

en ze tonen de weg die we moeten bewandelen,

ze laten ons de waarheid begrijpen.

Aangetrokken door Zijn woord,

concentreren we ons op de toon

en de stem van het hart van deze persoon zonder iets bijzonders.

Hij doet Zijn uiterste best en laat Zijn hart bloeden.

Voor ons zucht en huilt Hij van de pijn,

en verdraagt vernederingen voor onze redding en lot.

Zijn hart bloedt en huilt vanwege onze rebelsheid.

Niemand kan zo een wezen en bezit bereiken.

Niemand evenaart Zijn tolerantie.

Geen schepsel kan ooit de liefde hebben en het geduld dat Hij heeft.

God werd vlees en verborg zich onder de mensen

om het nieuwe werk te doen, ons te redden van de verdorvenheid.

Hij geeft geen uitleg.

Volgens de plannen die Hij heeft gemaakt,

doet Hij Zijn werk stap voor stap.

God werd vlees en verborg zich onder de mensen

om het nieuwe werk te doen, ons te redden van de verdorvenheid.

Hij geeft geen uitleg.

Volgens de plannen die Hij heeft gemaakt,

doet Hij Zijn werk stap voor stap, stap voor stap, stap voor stap.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 4: Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging


547  God arriveert zachtjes onder ons

God is stil, en is nooit aan ons verschenen,

en toch is Zijn werk nooit gestopt.

Hij overziet alle velden en beheerst alle dingen,

Hij neemt alle woorden en daden van de mens waar.

Zijn management is in stappen en volgens Zijn plan.

Het gaat in stilte vooruit, zonder dramatisch gevolg,

en toch komen Zijn voetstappen steeds dichter bij de mensheid,

en Zijn rechterstoel wordt met de snelheid

van het licht in het universum geplaatst,

meteen gevolgd door Zijn afdaling van de troon onder ons.

Wat een statig schouwspel, wat een waardig en plechtig beeld.

Zoals een duif, zoals een brullende leeuw, komt de Geest onder ons allen.

Hij is wijs, Hij is rechtvaardig en majesteitelijk,

in stilte komt Hij onder ons, met autoriteit

en gevuld met liefde en compassie, gevuld met liefde en compassie.

En wij gaan gewoon door met onze bezigheden,

alsof Hij niks met ons van doen heeft.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 4: Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging


548  Niemand is zich bewust van Gods aankomst

Vers 1

Niemand is zich bewust van Gods aankomst,

niemand verwelkomt Zijn komst.

En bovendien, niemand weet

alle dingen die Hij zal doen.



Vers 2

Het leven van de mens blijft onveranderd;

het hart blijft hetzelfde,

de dagen verlopen als normaal.

God leeft onder ons

als een povere aanhanger, een normale gelovige.

Hij heeft Zijn eigen bezigheden, doelen,

en goddelijkheid die gewone mensen niet hebben.

Niemand heeft het bestaan ervan opgemerkt, of het verschil opgemerkt tussen

Gods en het menselijk wezen.

Niemand is zich bewust van Gods aankomst,

niemand verwelkomt Zijn komst.

En bovendien, niemand weet

alle dingen die Hij zal doen.



Vers 3

We leven allemaal samen met Hem, ongehinderd, zonder angst,

want Hij is slechts een povere gelovige in onze ogen.

Onze daden worden door Hem gezien,

onze gedachten openbaren zich aan Hem.

Niemand is zich bewust van Gods aankomst.

Niemand verwelkomt Zijn komst.

En bovendien, niemand weet

alle dingen die Hij zal doen.



Vers 4

Niemand toont interesse in Gods bestaan,

noch stelt zich Zijn functie voor.

Niemand raadt wie Hij is.

We gaan gewoon door met ons streven,

alsof God helemaal niets, niets van doen heeft met ons,

alsof God helemaal niets, niets van doen heeft met ons.

Niemand is zich bewust van Gods aankomst,

niemand verwelkomt Zijn komst.

En bovendien, niemand weet

alle dingen die Hij zal doen.



Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 4: Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging


550  Wat verkrijgt God van de mens?

1 Wanneer God de mensheid redt, doet Hij dit omwille van Zijn liefde en genade en met het oog op Zijn management; wanneer het menselijk ras Gods redding ontvangt, gebeurt dit omdat het zo diep is gezonken dat God alleen nog in eigen persoon kan spreken. Wanneer een mens Gods redding ontvangt, is dit de grootste genade en tegelijk een speciale gunst; dat wil zeggen, als God niet in eigen persoon Zijn uitspraak zou laten klinken, zou het lot van het mensenras uitroeiing zijn. Hoewel Hij gruwt van het mensenras, is God tegelijk nog altijd bereid welke prijs dan ook te betalen voor de redding van de mens. Ondertussen, terwijl de mens maar blijft zeuren dat hij God zozeer liefheeft en hoe hij alles aan God opoffert, komt hij tegen God in opstand en dwingt hij elke soort genade van God af, terwijl hij God ook zelfs in Zijn hart treft met onzegbare pijn. Zo scherp is het contrast van de onbaatzuchtige en de zelfzuchtige tussen God en de mens!

2 De mensheid vindt het gemakkelijk om God op te vatten als één uit het ras van de geschapen menselijke wezens; de grootste pijn en vernedering die de mensheid God aandoet, schuilt juist hierin dat, wanneer Hij openlijk verschijnt of werkzaam is, God nog altijd wordt verworpen door de mens, en zelfs door hem wordt vergeten. God verdraagt de grootste vernedering om het menselijk ras te redden; door alles te geven beoogt Hij de mensheid te redden en haar erkenning te verkrijgen. De prijs die God voor dit alles betaalt, is iets wat iedereen met een geweten op waarde zou moeten kunnen schatten. Het menselijk ras heeft Gods spreken en werken ontvangen, en ook Gods redding ontvangen. Tegelijkertijd is bij niemand de vraag opgekomen: wat is het dat God heeft ontvangen van de mensheid? Dankzij Gods uitspraken, stuk voor stuk, hebben de mensen de waarheid ontvangen, zijn ze erin geslaagd te veranderen en hebben ze een richting in het leven gevonden; maar wat God heeft gewonnen is niet meer dan de woorden waarmee de mensheid haar schuldplichtigheid jegens God uitdrukt, en een zwak gefluister van lofprijzing. Dat is toch zeker niet de beloning die God eist van de mens?

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, Inleiding


551  Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven

Vers 1

In elk tijdperk, wanneer God Zijn werk op de aarde doet,

schenkt Hij de mens altijd een aantal woorden en een aantal waarheden.

Deze dienen als de weg waaraan de mens zich moet houden,

als de weg waarop hij hoort te blijven.

Het is de weg die de mens God doet vrezen en het kwaad doet vermijden.

Het is iets in hun leven en op hun levensreis.

dat mensen moeten beoefenen en belijden.

Dit zijn de redenen dat God Zijn woorden schenkt aan de mens.



Vers 2

Deze woorden komen van God Zelf, dus de mens hoort deze te belijden.

Zij ontvangen leven als ze dat doen.

Maar als de mens Gods woorden niet volgt en deze niet beoefent,

als hij Gods woorden niet naleeft in zijn leven,

dan beoefent hij Gods waarheid niet.

Het is de weg die de mens God doet vrezen en het kwaad doet vermijden.

Het is iets in hun leven en op hun levensreis.

dat mensen moeten beoefenen en belijden.

Dit zijn de redenen dat God Zijn woorden schenkt aan de mens.



Vers 3

De waarheid niet beoefenen betekent dat men God niet vreest en het kwaad niet vermijdt

en dus God niet tevreden stelt.

Dat betekent dat men niet in staat is Gods lof te ontvangen

en dan is er voor zo iemand geen uitkomst.

Het is de weg die de mens God doet vrezen en het kwaad doet vermijden.

Het is iets in hun leven en op hun levensreis.

dat mensen moeten beoefenen en belijden.

Dit zijn de redenen dat God Zijn woorden schenkt aan de mens.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken


552  Volg Gods weg in alle dingen groot en klein

Vers 1

Om Gods pad te volgen, laat niets los dat dichtbij je is,

of wat er gebeurt om je heen, zelfs als het maar iets kleins is.

Zolang het gebeurt, of het je aandacht nu verdient of niet,

laat het niet gaan, zie het als een beproeving van onze God.

Als je deze attitude hebt, bewijst dat:

Dat je hart God vreest en dus het kwaad wil vermijden.

Als het je wens is om God gelukkig te maken,

dan ben je niet ver verwijderd van het leven

in de eerbied voor God en het vermijden van al het kwaad.

Zaken groot of klein,

wanneer je Gods pad volgt, is er geen verschil, helemaal geen verschil.



Vers 2

Dingen die je niet belangrijk vindt,

je gelooft dat ze ver van de waarheid zijn,

je laat ze gewoon maar gaan zonder te denken wanneer ze jou overkomen.

Een ding moet duidelijk zijn: wat er ook met je gebeurt,

je zou het als een kans moeten zien om te leren

om God te vrezen en het kwaad te vermijden.

En je zou moeten weten wat God dan doet.

Hij staat aan je zijde, aanschouwt al je woorden en daden,

en de verandering in je hart.

Dit is het werk dat God doet. Dit is het werk dat God doet.

Als het je wens is om God gelukkig te maken,

dan ben je niet ver verwijderd van het leven

in de eerbied voor God en het vermijden van al het kwaad.

Zaken groot of klein,

wanneer je Gods pad volgt, is er geen verschil,

helemaal geen verschil, helemaal geen verschil.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken


554  Wat God wil in beproevingen is het ware hart van de mens

1 Wanneer God mensen beproevingen geeft, wat voor realiteit wil God dan creëren? God vraagt voortdurend dat mensen Hem hun hart geven. Wanneer God je een beproeving geeft, ziet God of je hart bij God is, bij het vlees, of bij Satan. Wanneer God je een beproeving geeft, ziet God of je tegenover God staat of dat je in een positie staat die verenigbaar is met Hem, en Hij ziet of je hart Zijn kant kiest.

2 Wanneer je onvolwassen bent en met beproevingen geconfronteerd wordt, is je vertrouwen erg laag, en je weet niet precies wat je moet doen om aan Gods bedoelingen te voldoen omdat je een beperkt begrip van de waarheid hebt. Ondanks dit alles, kun je toch oprecht en eerlijk tot God bidden, en bereid zijn om je hart aan God te geven, God tot je Koning te maken en bereid zijn om God die dingen aan te bieden die je het kostbaarste vindt. Dit is wat het betekent als je je hart al aan God gegeven hebt.

3 Terwijl je naar steeds meer prediking luistert, en je steeds meer van de waarheid begrijpt, zal je gestalte ook geleidelijk rijpen. De norm die God op dit moment aan je oplegt is niet dezelfde als toen je onvolwassen was; Hij eist een hogere norm. Wanneer het hart van de mens geleidelijk aan God wordt gegeven, komt het steeds dichter bij God; wanneer mensen echt in de buurt van God kunnen komen, hebben ze steeds meer een hart dat Hem vreest. God wil zo’n hart.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken


555  Alleen door God te vrezen kan kwaad worden gemeden

1 Gods gezindheid is majesteit en toorn. Hij is geen schaap dat door iemand wordt afgeslacht; sterker nog, Hij is geen marionet die door de mensen wordt bestuurd zoals ze willen. Hij is ook geen hoeveelheid lege lucht, waar naar believen de baas over kan worden gespeeld. Als je echt gelooft dat God bestaat, zou je een hart moeten hebben dat God vreest, en zou je moeten weten dat Gods wezen niet boos mag worden gemaakt. Deze boosheid kan worden veroorzaakt door een woord; misschien een gedachte; misschien verachtelijk gedrag; misschien mild gedrag, gedrag dat redelijk is in de ogen en de moraal van de mens; of misschien wordt het veroorzaakt door een doctrine, een theorie. Echter, zodra je God kwaad maakt is je kans verkeken en zijn je dagen geteld. Dit is iets vreselijks!

2 Gods gezindheid is majesteit en toorn. Hij is geen schaap dat door iemand wordt afgeslacht; sterker nog, Hij is geen marionet die door de mensen wordt bestuurd zoals ze willen. Hij is ook geen hoeveelheid lege lucht, waar naar believen de baas over kan worden gespeeld. Als je echt gelooft dat God bestaat, zou je een hart moeten hebben dat God vreest, en zou je moeten weten dat Gods wezen niet boos mag worden gemaakt. Als je niet begrijpt dat God niet beledigd mag worden, dan ben je misschien niet bang voor God, en misschien beledig je hem dan altijd. Als je niet weet hoe je God moet vrezen, dan ben je niet in staat om God te vrezen, en zul je niet weten hoe je zelf het pad moet volgen om Gods weg te bewandelen, God te vrezen en het kwaad te mijden. Als je je hier eenmaal bewust van wordt, kun je er ook van bewust zijn dat God niet beledigd kan worden, dan zul je weten wat het is om God te vrezen en het kwade te mijden.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken


556  De mens zou een godvrezend hart moeten hebben

1 Hoewel een deel van Gods essentie liefde is, en Hij barmhartigheid verleent aan iedereen, vergeten mensen dat Zijn essentie ook waardigheid is. Dat Hij liefde heeft, betekent niet dat mensen Hem vrijelijk kunnen beledigen en dat Hij helemaal geen gevoelens heeft. Dat Hij genade heeft betekent niet dat Hij geen principes heeft in hoe Hij mensen behandelt. God leeft; Hij bestaat echt. Aangezien Hij bestaat, moeten we te allen tijde zorgvuldig luisteren naar de stem van Zijn hart, aandacht schenken aan Zijn houding en Zijn gevoelens begrijpen. We moeten de verbeeldingskracht van de mens niet gebruiken om God te definiëren en we moeten de gedachten en wensen van de mens niet aan God opleggen, en daarmee God de stijl van de mens en zijn denken laten gebruiken in hoe Hij de mensheid behandelt.

2 Als je dat doet, dan maak je God boos, dan lok je Gods toorn uit, en je daagt Gods waardigheid uit! Dus, nadat jullie de ernst van deze zaak hebben begrepen, dring ik er bij iedereen hier op aan om heel voorzichtig en verstandig te zijn in jullie daden. Wees heel voorzichtig en verstandig in jullie spreken. En als het gaat om hoe jullie God behandelen, hoe voorzichtiger en verstandiger jullie zijn, hoe beter! Wanneer je niet begrijpt wat Gods houding is, spreek dan niet achteloos, wees niet achteloos in je daden en plak niet achteloos etiketten. Sterker nog, trek geen willekeurige conclusies. In plaats daarvan moet je wachten en zoeken; dit is ook een manier om God te vrezen en het kwaad te mijden.

3 Als je dit punt vooral kunt bereiken en deze houding boven alles kunt aannemen, dan zal God je geen verwijt maken ten aanzien van je domheid, onwetendheid en gebrek aan begrip over de redenen achter dingen. Het is eerder zo dat God, vanwege jouw houding van angst om God te beledigen, jouw respect voor Gods intenties en jouw bereidwillige houding om Hem te gehoorzamen, je niet zal vergeten, je zal leiden en verlichten, of je onvolwassenheid en onwetendheid tolereren. Omgekeerd, als je houding ten opzichte van Hem oneerbiedig zou zijn – het willekeurig beoordelen van God, het willekeurig raden en definiëren van Gods ideeën – dan zal God je een veroordeling, discipline, zelfs straf geven; of Hij zal je een verklaring geven. Misschien zal deze verklaring over jouw uitkomst gaan.

4 Daarom wil ik dit nog een keer benadrukken en iedereen die aanwezig is op het hart drukken heel voorzichtig en verstandig te zijn tegenover alles wat van God komt. Spreek niet achteloos en wees niet onvoorzichtig in je handelingen. Voordat je iets zegt, zou je moeten denken: zou God kwaad worden als ik dit doe? Is dit godvrezend? Zelfs voor eenvoudige zaken, moet je echt proberen om deze vragen aan jezelf te stellen, echt over deze vragen na te denken. Als je overal, in alle dingen, te allen tijde, zaken werkelijk volgens deze beginselen in de praktijk kunt brengen, en zo’n houding ontwikkelt, met name wanneer je iets niet begrijpt, dan zal God je altijd begeleiden, en Hij zal je altijd een pad geven om te volgen.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken


558  Gods essentie is vol van waardigheid

Couplet 1

Een deel van Gods essentie is liefde, Zijn genade bereikt allen,

maar mensen vergeten dat Zijn essentie ook waardigheid is.

Dat God liefde is, zegt niet

dat Hij beledigd kan zijn zonder gevoelens of reacties.

Definieer God niet door gebruik te maken van de verbeelding van de mens,

en leg je wensen niet aan Hem op,

noch doe God menselijke gedachten of stijl gebruiken

in hoe Hij omgaat met de mensheid, in hoe Hij omgaat met de mensheid.



Couplet 2

Zijn genade houdt niet in dat Hij geen principes heeft

over hoe Hij Zijn volk behandelt.

God is levend, ja, Hij bestaat echt.

Hij is geen marionet of iets anders.

Definieer God niet door gebruik te maken van de verbeelding van de mens,

en leg je wensen niet aan Hem op,

noch doe God menselijke gedachten of stijl gebruiken

in hoe Hij omgaat met de mensheid.

Als je dit doet, maak je God razend, tart je Zijn toorn,

je gaat in tegen de waardigheid, de waardigheid van God.



Couplet 3

Omdat Hij bestaat, horen wij te luisteren naar de stem van Zijn hart,

aandacht te schenken aan Zijn houding en Zijn gevoelens te begrijpen.

Definieer God niet door gebruik te maken van de verbeelding van de mens,

en leg je wensen niet aan Hem op,

noch doe God menselijke gedachten of stijl gebruiken

in hoe Hij omgaat met de mensheid.

Als je dit doet, maak je God razend, tart je Zijn toorn,

je gaat in tegen de waardigheid, de waardigheid van God,

oh, de waardigheid van God.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken


559  God is rechtvaardig voor iedereen

1

Als het een vraag is

hoe je God zoekt of hoe je God behandelt,

het is je houding die het belangrijkst is.

God kan niet worden genegeerd of op de achtergrond gelaten.

Denk over de God van je geloof

als een God die leeft, als een God die echt is.

Hij zit niet in de derde hemel, met niets om handen.

Hij is altijd aan het kijken; Hij ziet wat iedereen doet,

Hij ziet ieders hart, elke daad, elk woord,

en hoe iedereen zich gedraagt en God behandelt.

Los van of je jezelf aan God geeft,

Hij kent je gedachten en je daden.

God is rechtvaardig voor iedereen.

De redding en overwinning

van de mens zijn van belang voor Hem.

Hij behandelt iedereen serieus

en nooit als een huisdier om mee te spelen.



2

Gods liefde is niet het verwennende soort.

En Zijn genade is niet toegeeflijk.

Hij bemint en respecteert het leven.

Zijn genade en tolerantie gaan gepaard met verwachting.

Ze zijn wat de mensheid nodig heeft om te overleven.

God leeft, God bestaat waarlijk.

Zijn houding naar de mensheid is er één van principes.

En hij is helemaal niet dogmatisch.

En Zijn hart transformeert onder invloed van de tijd,

omstandigheden en houding van elke persoon.

God is rechtvaardig voor iedereen.

De redding en overwinning

van de mens zijn van belang voor Hem.

Hij behandelt iedereen serieus

en nooit als een huisdier om mee te spelen.



3

Je moet goed begrijpen dat Gods essentie onveranderlijk is.

Maar Zijn gezindheid komt naar voren

in verschillende tijden en contexten.

Nee, meer nog, God leeft en is altijd aanwezig.

Door je gedragingen

en door je houding jegens God,

blijven Zijn mening en houding naar jou veranderen.

God is rechtvaardig voor iedereen.

De redding en overwinning

van de mens zijn van belang voor Hem.

Hij behandelt iedereen serieus

en nooit als een huisdier om mee te spelen.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken


567  God heeft altijd gewerkt om de mens de weg te wijzen

1 Zolang Gods management voor de mensheid heeft bestaan, heeft Hij zich volledig ingezet voor de uitvoering van Zijn werk. Ondanks dat God niet Zijn persoon aan de mens onthult, heeft Hij altijd aan de zijde van de mens gestaan, op de mens ingewerkt, uitdrukking gegeven aan Zijn gezindheid, de hele mensheid geleid met Zijn wezen. Hij heeft altijd met Zijn macht, Zijn wijsheid en Zijn gezag op elk individueel mens ingewerkt, en zo is door Hem het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van de Genade en nu het Tijdperk van het Koninkrijk ontstaan. Hoewel God voor de mens Zijn persoon verbergt, worden Zijn gezindheid, Zijn wezen en eigendommen en Zijn wil zonder enige reserve aan de mens onthuld, zodat de mens die kan zien en ervaren. Hoewel mensen God niet kunnen zien of aanraken, zijn de gezindheid en het wezen van God waar de mensheid mee in contact heeft gestaan de absolute uitdrukking van God Zelf.

2 Ongeacht volgens welke methode of vanuit welke invalshoek God Zijn werk doet, Hij behandelt mensen altijd met Zijn ware identiteit, waarbij Hij gehoor geeft aan deze ware identiteit in wat Hij doet en wat Hij zegt. Ongeacht vanuit welke positie God spreekt – vanuit de derde hemel, in het vlees of zelfs als gewoon mens – Hij spreekt altijd tot de mens met heel Zijn hart en heel Zijn verstand, zonder enige misleiding en zonder iets achter te houden. Bij de uitvoering van Zijn werk geeft God zonder enige reserve uitdrukking aan Zijn woord en Zijn gezindheid, aan wat Hij is en heeft. Hij wijst de mensheid de weg met Zijn leven, met Zijn wezen en eigendommen.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


568  God hoopt dat de mensheid kan blijven leven

God verachtte de mens, want die bestreed Hem,

maar in Zijn hart bleven Zijn zorg en genade voor de mens gelijk.

Maar toen Hij hen vernietigde,

was Zijn hart nog steeds onveranderd.

Toen de mens verdorven en ongehoorzaam was

moest God de mens vernietigen vanwege Zijn principes en vanwege Zijn essentie.

Maar door Zijn wezen had God nog steeds medelijden met de mens

en wilde hem verlossen,

zodat hij kon blijven leven.

Maar de mens bleef ongehoorzaam en wees Gods redding af.

Hij weigerde Gods goede bedoelingen te aanvaarden.

Hoe God ook riep en waarschuwde, hoe Hij ook tolereerde en voorzag,

de mens begreep niet en waardeerde niet en lette ook niet op.

God was nog steeds tolerant, met pijn wachtend tot de mens zou veranderen.

Hij bereikte Zijn grens, Hij deed wat Hij moest doen.

Vanaf dat God Zijn vernietigingsplan maakte, totdat Hij het uitvoerde,

hadden de mensen tijd om om te keren.

Dit was de laatste kans die God de mensen gaf, dit was de laatste kans, dit was de laatste kans die God de mensen gaf.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


569  Niemand wil God actief begrijpen

Vers 1

Wanneer God verdriet heeft, ziet Hij een mensheid

die geen aandacht schenkt aan Hem,

die Hem volgt, beweert Hem lief te hebben,

maar verwaarloost wat Hij voelt.

Hoe kan Zijn hart geen pijn doen?

Zelfs zij die de vertrouwelingen

willen worden van God,

willen niet dicht bij Hem komen,

Hem kennen of zorgen voor Zijn hart.

God is eenzaam!

Niet alleen omdat de verdorven mensheid zich verzet tegen God,

maar zij die spiritueel willen worden,

zij die God willen leren kennen,

zelfs zij die bereid zijn om hun leven te wijden aan God,

begrijpen Zijn gedachtengang niet.

Ze kennen Zijn gezindheid en Zijn emoties helemaal niet.

Oh, God is eenzaam, God is eenzaam.



Vers 2

In Gods managementwerk,

hoewel Hij oprecht werkt en spreekt,

en de mens tegemoet ziet zonder reserve,

Zijn volgelingen zijn afgesloten voor Hem.

Niemand is bereid om dichtbij te komen,

en geeft om Zijn hart of Zijn gevoelens.

Zelfs zij die de vertrouwelingen

willen worden van God,

willen niet dicht bij Hem komen,

Hem kennen of zorgen voor Zijn hart.

God is eenzaam!

Niet alleen omdat de verdorven mensheid zich verzet tegen God,

maar zij die spiritueel willen worden,

zij die God willen leren kennen,

zelfs zij die bereid zijn om hun leven te wijden aan God,

begrijpen Zijn gedachtengang niet.

Ze kennen Zijn gezindheid en Zijn emoties helemaal niet.

Oh, God is eenzaam, God is eenzaam.



Vers 3

Als God blij is, deelt niemand Z'n blijdschap.

Wanneer verkeerd begrepen, wordt Zijn hart niet getroost.

Wanneer Zijn hart van binnen pijn doet,

wil er niemand naar Hem luisteren in vertrouwen.

Door duizenden jaren van managementwerk,

begrijpt niemand Gods emoties,

niemand waardeert ze of staat aan Zijn zijde.

om Zijn zorgen en vreugden te delen.

Zelfs zij die de vertrouwelingen

willen worden van God,

willen niet dicht bij Hem komen,

Hem kennen of zorgen voor Zijn hart.

God is eenzaam!

Niet alleen omdat de verdorven mensheid zich verzet tegen God,

maar zij die spiritueel willen worden,

zij die God willen leren kennen,

zelfs zij die bereid zijn om hun leven te wijden aan God,

begrijpen Zijn gedachtengang niet.

Ze kennen Zijn gezindheid en Zijn emoties helemaal niet.

Oh, God is eenzaam, God is eenzaam.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


570  God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen

Vers 1

God hoopt dat wanneer jij de echte kant van Hem begrijpt,

je nog dichter bij Hem zal groeien;

jij zal Zijn liefde voor Zijn zorg voor de mens echt waarderen;

je zal je hart opgeven aan Hem,

geen twijfel meer, geen verdenkingen over Hem.

Hij doet alles voor de mens, al doet Hij het stil,

Zijn oprechtheid, trouw en liefde worden zachtjes gegeven aan de mens.

Hij betreurt nooit wat Hij doet;

nooit vraagt Hij de mens om terugbetaling,

of hoopt Hij van hen iets terug te krijgen.

Zijn enige doel in alles wat Hij doet is voor waar geloof en liefde.

Is voor waar geloof en liefde.



Vers 2

Wanneer je hart Gods gezindheid echt kent

en je hebt een diepe waardering voor Zijn wezen,

zal je God aan je zijde voelen,

je zal God aan je zijde voelen.

Dat is de waarheid!

Zijn oprechtheid, trouw en liefde worden zachtjes gegeven aan de mens.

Hij betreurt nooit wat Hij doet;

nooit vraagt Hij de mens om terugbetaling,

of hoopt Hij van hen iets terug te krijgen.

Zijn enige doel in alles wat Hij doet is voor waar geloof en liefde.

Is voor waar geloof en liefde.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


571  God waardeert iemand die kan luisteren naar Zijn woord en Hem kan gehoorzamen

Voor God maakt het niet uit of een persoon groot of onbetekenend is. Zolang iemand naar Hem kan luisteren, Zijn instructies of wat Hij toevertrouwt kan gehoorzamen en met Zijn werk, Zijn wil en Zijn plan kan samenwerken, zodat Zijn wil en Zijn plan soepel kunnen worden uitgevoerd, is dat gedrag het waard om door Hem herinnerd te worden en Zijn zegen te ontvangen. God koestert zulke mensen en Hij koestert hun daden en hun liefde en genegenheid voor Hem. Dat is Gods houding.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


572  Gods focus is het hart van de mens

Vers 1

Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt,

heeft God een norm voor de mens,

of iemands daden goed of slecht zijn,

of men gehoorzaamt of Gods wil tevreden stelt,

en of zijn daden geschikt zijn.

God kijkt in het hart van een persoon om zijn gehoorzaamheid te vinden,

de wil om God tevreden te stellen in zijn hart, in zijn hart.



Vers 2

God geeft om iemands hart,

niet om zijn daden aan de buitenkant.

Hij hoeft iemand niet te zegenen omdat hij maar wat doet.

Mensen begrijpen God hierin verkeerd!

God kijkt in het hart van een persoon om zijn gehoorzaamheid te vinden,

de wil om God tevreden te stellen in zijn hart,

in zijn hart, in zijn hart.



Vers 3

Hij kijkt niet alleen naar het eindresultaat,

maar geeft meer om iemands hart,

de houding van de mens tijdens de ontwikkeling van dingen, yeah.

Wow, God kijkt in het hart van een persoon om zijn gehoorzaamheid te vinden,

de wil om God tevreden te stellen in zijn hart,

in zijn hart, in zijn hart, in zijn hart.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


573  Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk

Vers 1

God werd vlees, gewoon een persoon,

een persoon die Gods werk en opdracht droeg.

Dit betekende dat Hij werk deed en dat Hij leed,

zoals normale personen niet zouden kunnen verdragen.

Zijn lijden toont de toewijding van God aan de mensheid,

staat voor Zijn vernedering, de prijs om de mens te redden,

om de mens van zonden te verlossen en deze fase te voltooien.

Het betekent dat God de mens zou verlossen van het kruis, van het kruis.



Brug 1

Het is een prijs betaald in bloed en in leven,

een prijs die geschapen wezens niet kunnen betalen.

Omdat Hij heeft wat God heeft en is, Gods essentie,

kan Hij dit soort werk en dit soort lijden verdragen.

Geen geschapen wezen kan doen wat Hij doet.

Dit is het werk van God, gedurende het Tijdperk van Genade,

een openbaring van Zijn gezindheid.



Vers 2

God werd opnieuw vlees in het Tijdperk van het Koninkrijk,

op dezelfde manier als de eerste keer dat Hij kwam.

Hij uit nog steeds Zijn woord en wat Hij heeft en is,

Hij doet Zijn werk zonder terughoudendheid.

Ook verdraagt en tolereert Hij

de ongehoorzaamheid en onwetendheid van de mens,

altijd Zijn gezindheid onthullend

en tegelijkertijd Zijn wil tonend.



Brug 2

Dus van de schepping van de mensheid tot op dit moment,

zijn Gods wil en gezindheid, wat Hij heeft en is,

altijd toegankelijk geweest voor iedereen,

nooit zijn ze bewust verborgen.

De realiteit is dat de mens niet geeft

om wat God doet, om Gods wil.

En dus is dit de ware reden dat

de mens niet veel weet over God.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


574  Gods waarachtigheid en beminnelijkheid

Vocale begeleiding: “Jehova God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van dierenhuiden en kleedde hen daarmee”, wat voor rol speelt God dan wanneer Hij bij Adam en Eva is?

Hier fungeert God als een ouder van Adam en Eva.

1 God schiep deze twee mensen en behandelde hen als Zijn metgezellen. Als hun enige familie zorgde God voor hun levensonderhoud en voorzag Hij ook in hun basisbehoeften. Hier fungeert God als een ouder van Adam en Eva. Wanneer God dit doet, ziet de mens niet hoe verheven God is; hij ziet niet Gods opperste superioriteit, Zijn raadselachtigheid en vooral niet Zijn toorn of majesteit. Al wat hij ziet, is Gods nederigheid, Zijn affectie, Zijn zorg voor de mens en Zijn verantwoordelijkheid en aandacht voor hem.

2 Gods houding en de wijze waarop Hij met Adam en Eva omging, lijken op hoe menselijke ouders zorg voor hun eigen kinderen tonen. Ze lijken ook op hoe menselijke ouders hun eigen zoons en dochters liefhebben en zorg en aandacht voor hen hebben – reëel, zichtbaar en tastbaar. In plaats van Zichzelf op een hoogverheven positie te plaatsen, maakte God persoonlijk kleding van dierenvellen voor de mens. Dit is wellicht iets eenvoudigs waarvan sommigen zelfs kunnen denken dat het niet de moeite waard is om te noemen. Hierdoor kunnen echter allen die God volgen, maar voorheen allemaal vage ideeën over Hem hadden, een inzicht in Zijn waarachtigheid en beminnelijkheid krijgen en Zijn trouwe en nederige natuur waarnemen.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


575  Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

Vers 1

De scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam”

is ontroerend en hartverwarmend.

Ook al zien we alleen de mens en God,

de relatie tussen beiden is zo intiem

dat we bewondering gaan voelen.



Vers 2

Zijn overvloeiende liefde, is er voor iedereen, Zijn liefde omringt hem.

De mens, onschuldig en puur, zonder belastende zorg,

leeft gelukkig in het oog van God.

Hij waakt over en beschermt de mens.

Wat de mens doet, zijn woorden en zijn daden,

met God verbonden, nooit los van Hem.



Vers 3

God heeft de mens geschapen en vanaf dat moment, nam Hij ze onder Zijn hoede.

Wat voor soort hoede is dat?

Hij waakt over en beschermt de mens.

Hij hoopt dat de mens Zijn woorden vertrouwt, vertrouwt en gehoorzaamt.

Dit was het eerste God verwachtte verwachtte van de mensheid.



Vers 4

Vol van deze hoop sprak God de volgende woorden:

“Het staat je vrij om te eten van elke boom in de tuin,

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, goed en kwaad,

mag je niet eten,

want de dag dat je daarvan eet, dan zul je zeker sterven.”

Deze woorden, staan voor Gods wil,

ze laten zien dat Hij toen al om de mens gaf.



Vers 5

Door deze simpele woorden, kennen we Gods hart.

Is Zijn hart niet vol liefde, zorg en betrokkenheid?

Gods liefde en zorg is iets dat, gevoeld en ervaren wordt.

Als je een geweten hebt en ook menslievend bent,

je voelt je warm, verzorgd en geliefd,

je voelt je gezegend met geluk.



Vers 6

Wanneer je dit gevoel hebt, hoe handel je naar God toe?

Klamp je je aan Hem vast?

Voel je in je hart een hoogachtende grote liefde voor Hem?

Voel je meer verbondenheid?

Dit laat zien hoe waardevol, Gods liefde voor de mensheid is.

Maar nog belangrijker dan dit is

dat de mens Gods liefde kan voelen en begrijpen.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


576  God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

1

God schiep de mens;

hetzij de mens ontaard is

hetzij ze Hem volgen,

God behandelt de mens als dierbaar,

je zou kunnen zeggen, als Zijn familie.

De mens is geen speelgoed voor Hem.



2

Hij is de Schepper en de mens is Zijn creatie.

Lijkt of ’t niveau verschilt,

maar al wat God doet voor mensen, gaat verder dan hun relatie.

God houdt van de mens, Hij zorgt en bekommert Zich om hen.

Onvermoeibaar geeft Hij aan de mens,

en niets is Hem teveel,

noch verwacht Hij lof en eer.



3

Voor Hem is de mens redden,

hen voorzien van om het even wat

geen eerbetoon.

Alleen op Zijn eigen manier,

door Zijn essentie, wat Hij heeft en is,

voorziet Hij de mens in kalmte en rust.

Hoeveel de mens ook moge krijgen van Hem,

God vraagt niets terug.

Het is zo bepaald door Zijn essentie;

Hij is trouw aan Zijn gezindheid.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


577  Gods essentie bestaat echt

Couplet 1

De dingen die God doet, te klein om op te merken,

onbelangrijk in de ogen van de mens,

die in de gedachten van de mens, God nooit zou doen,

dat zijn de kleine dingen die echt kunnen laten zien

hoe authentiek en lieflijk God waarlijk is.

Hij is niet pretentieus;

Zijn gezindheid en essentie zijn niet overdreven,

of vermomd of arrogant.

Hij schept nooit op, maar met een trouwe echte attitude,

heeft Hij lief, zorgt voor en leidt Hij de mensen die Hij schiep.

De essentie van God is niet zomaar een façade.

De lieflijkheid van God is geen façade.

De essentie van God bestaat; het is geen toevoeging van anderen

en zeker niet iets dat verandert met de eeuw, de tijd, de plaats.



Couplet 2

Het maakt niet uit hoeveel ze waarderen,

het maakt niet uit hoeveel ze kunnen voelen, of hoeveel ze kunnen zien,

het is waar dat God deze dingen doet.

Het is waar dat God al deze dingen doet.

De essentie van God is niet zomaar een façade.

De lieflijkheid van God is geen façade.

De essentie van God bestaat; het is geen toevoeging van anderen

en zeker niet iets dat verandert met de eeuw, de tijd, de plaats.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


578  Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig

God geeft altijd het beste van Zichzelf en geeft de mensheid altijd de beste dingen, terwijl Hij in stilte al het lijden Zelf draagt. God maakt nooit openlijk bekend wat dit lijden inhoudt. Hij draagt het Zelf en wacht in stilte. Gods volharding is niet koud, gevoelloos of hulpeloos, en is evenmin een teken van zwakte. Gods liefde en wezen zijn altijd door onbaatzuchtigheid gekenmerkt. Dit is een natuurlijke openbaring van Zijn wezen en gezindheid, en een werkelijke belichaming van Gods identiteit als de ware Schepper.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


579  God zorgt stil voor iedereen

Vers 1

God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd.

Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen.

En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

Van diegene die van Hem houdt, van diegene die Hem volgt,

zal God niets onthouden, al Zijn zegeningen zullen opengaan.

Hij geeft Hen allen genade, en Zijn barmhartigheid stroomt wijd.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.



Vers 2

Ook al negeert de mens Zijn gedachten, leidt God hen in het licht,

zorgt voor Hen en helpt hen om Zijn weg te volgen, helpt hen gehoorzamen,

zodat zij de mooist geplande bestemming mogen ontvangen van Zijn hand.

Van diegene die van Hem houdt, van diegene die Hem volgt,

zal God niets onthouden, al Zijn zegeningen zullen opengaan.

Hij geeft Hen allen genade, en Zijn barmhartigheid stroomt wijd.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.



Vers 3

God heeft nooit al die pijn die Hij verduurt onthuld, of Zijn eigen gemoedstoestand.

Geen klacht wordt gehoord, wanneer niemand erom geeft of begrijpt.

God wacht gewoon tot ze op een dag ontwaken.

Van diegene die van Hem houdt, van diegene die Hem volgt,

zal God niets onthouden, al Zijn zegeningen zullen opengaan.

Hij geeft Hen allen genade, en Zijn barmhartigheid stroomt wijd.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I


583  Mensen behandelen God niet als God

1 Ieder mens maakt voortdurend en regelmatig zulke berekeningen in zijn hart en hij stelt eisen aan God met daarin zijn motivaties, ambities en deals. Dat wil zeggen dat de mens in zijn hart God voortdurend uitprobeert, voortdurend plannen aangaande God bedenkt en voortdurend met God in discussie is ter wille van zijn eigen einde en probeert een verklaring van God af te dwingen, om te zien of God hem kan geven wat hij wil. Terwijl de mens God nastreeft, behandelt hij God niet als God. De mens heeft altijd geprobeerd met God zaken te doen, onophoudelijk eisen aan Hem te stellen en zelfs bij elke stap druk op Hem uit te oefenen, door te proberen Zijn hele hand te nemen als hem slechts een vinger is gegeven.

2 Terwijl hij overeenkomsten probeert te sluiten met God, maakt de mens ook ruzie met Hem en er zijn zelfs mensen die, wanneer er beproevingen plaatsvinden of wanneer ze in bepaalde situaties verkeren, vaak zwak, passief en slap worden in hun werk en klagen over God. Vanaf het moment dat hij voor het eerst in God begon te geloven, heeft de mens God beschouwd als een hoorn des overvloeds, een Zwitsers zakmes en heeft hij zichzelf beschouwd als de grootste schuldeiser van God, alsof zegeningen en beloften van God proberen te krijgen, zijn inherente recht en verbintenis was, terwijl het Gods verantwoordelijkheid was om de mens te beschermen, te verzorgen en voor hem te voorzien. Dat is het basisbegrip van ‘geloof in God’ van allen die in God geloven en ten diepste hun begrip van het concept van het geloof in God.

3 Van het wezen van de menselijke natuur tot aan zijn subjectieve streven, heeft niets te maken met de vrees voor God. Het doel van de mens om in God te geloven kan onmogelijk iets te maken hebben met de aanbidding van God. Dat wil zeggen, de mens heeft nooit overwogen of begrepen dat het geloof in God, godvrezendheid en aanbidding van God vereist. Het hart van de mens is kwaadaardig, het biedt onderdak aan verraad en bedrog, het houdt niet van eerlijkheid en rechtvaardigheid, of van dat wat positief is en het is verachtelijk en hebzuchtig. Het hart van de mens kan niet nog méér gesloten zijn voor God; hij heeft het helemaal niet aan God gegeven. God heeft nooit het ware hart van de mens gezien, noch is Hij ooit door de mens aanbeden.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II


584  Mensen hebben hun hart gewoon niet aan God gegeven

Vocale begeleiding: Ook al gelooft de mens in God, het hart van de mens is zonder God, en hij is onwetend over hoe God lief te hebben, noch wil hij God liefhebben, want zijn hart zoekt de nabijheid van God niet en mijdt God steeds. Als resultaat is het mensenhart ver verwijderd van God.

1 Hoewel de mens God in zijn hart laat kijken, betekent dit niet dat de mens in staat is Gods orkestraties en regelingen te gehoorzamen, noch dat de mens zijn lot en vooruitzichten en zijn hele wezen onder Gods beschikking heeft gelegd. Dus wat voor eed je ook aflegt voor God of wat je ook voor Hem verklaart, in Gods ogen is je hart nog steeds voor Hem gesloten, want je laat God alleen maar in je hart kijken, maar je geeft Hem er niet de beschikking over. Met andere woorden, je hebt je hart helemaal niet aan God gegeven, en je spreekt alleen maar welluidende woorden om die God te laten horen. Je verschillende bedrieglijke bedoelingen verberg je ondertussen voor God, samen met je intriges, gekonkel en plannen, en je houdt je vooruitzichten en lot krampachtig vast in eigen hand, doodsbang dat ze door God weggenomen zullen worden. Daarom aanschouwt God nooit de oprechtheid van de mens jegens Hem.

2 Al doorgrondt God het mensenhart en kan Hij zien wat mensen in hun hart denken en wensen te doen, en al kan Hij de dingen zien die in zijn hart bewaard worden, het mensenhart is nog niet van God, hij heeft het nog niet overgegeven aan Gods beschikking. Wat wil zeggen, God heeft het recht te observeren, maar niet het recht om te beschikken. In het onderbewustzijn van de mens wil de mens zich niet aan Gods genade overgeven, noch heeft hij daartoe de intentie. De mens heeft zich niet alleen afgesloten voor God, er zijn zelfs mensen die manieren bedenken om hun hart te verpakken, en met gladde praatjes en vleierij creëren ze een verkeerde indruk om Gods vertrouwen te winnen, terwijl ze hun ware aangezicht voor God verbergen. Dit is het hart van de mens dat God ziet.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II


585  God zet Zijn hoop volledig op de mens

Vers 1

Van ’t begin tot nu,

is alleen de mens in staat met God te spreken.

Namelijk alleen de mens kan met God spreken,

onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep.

De mens heeft oren om te horen en ogen om te zien;

hij heeft gedachten, en taal, en ook vrije wil.

De mens heeft al het vermogen dat nodig is

om God te horen spreken en Zijn wil te verstaan,

en Gods opdracht te aanvaarden,

de opdracht van God te aanvaarden,

en zo zet God al Zijn hoop op de mens.

Hij wil de mens Zijn vriend maken,

met hetzelfde hart en gemoed zoals het Zijne,

en die samen met Hem kan gaan. Samen met Hem kan gaan.



Vers 2

Sinds God Zijn bestuur begon,

wachtte God totdat de mens zijn hart gaf,

Hem de hele tijd zijn hart geeft,

om ’t hart te laten zuiveren en te voorzien door Hem,

om God tevreden te stellen, geliefd door God,

om God te vrezen en het kwaad te vermijden.

God verwachtte dit en wachtte,

de hele tijd wachtend voor deze uitkomst,

de mens heeft alle vermogen dat nodig is

om God te horen spreken en Zijn wil te verstaan,

en Gods opdracht te aanvaarden,

de opdracht van God te aanvaarden,

en zo zet God al Zijn hoop op de mens.

Hij wil de mens Zijn vriend maken,

met hetzelfde hart en gemoed zoals het Zijne,

en die samen met Hem kan gaan. Samen met Hem kan gaan.

Om God te horen spreken en Zijn wil te verstaan,

en Gods opdracht te aanvaarden,

de opdracht van God te aanvaarden,

en zo zet God al Zijn hoop op de mens.

Hij wil de mens Zijn vriend maken,

met hetzelfde hart en gemoed zoals het Zijne,

en die samen met Hem kan gaan. Samen met Hem kan gaan.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II


586  God wil graag diegenen winnen die in staat zijn om Zijn wil te vervullen

Vers 1

Terwijl Gods werk en plan verder vooruit gingen,

nadat God een regenboog gestuurd had, een verbond,

een teken dat Hij nooit meer de wereld zou vernietigen

die Hij met een vloed had gemaakt.

God voelde een drukkend verlangen om diegenen te winnen

die eensgezind met Hem konden zijn,

die Zijn wil op aarde konden vervullen

en zich konden bevrijden van de duistere machten.

God wil diegenen die niet gebonden zijn door Satan verkrijgen,

zij die getuigenis kunnen geven voor Hem.

Dit is Gods lang bestaande wens,

waarop Hij al wacht sinds het begin van alles, van alles.



Vers 2

Ongeacht Gods vloed om de aarde te vernielen

en Zijn verbond met de mens,

is alles echt hetzelfde gebleven:

Zijn wil, Zijn gemoedstoestand en Zijn plan.

Wat Hij wilde doen,

waarnaar Hij verlangde al van vóór alle schepping,

is om diegenen te winnen die Hij wenst te winnen,

diegenen die Zijn wil en gezindheid kennen.

Een groep mensen die in staat zijn om Hem te aanbidden,

in staat om getuigenis te geven voor Hem, zij zijn Zijn vertrouwelingen.

God wil diegenen die niet gebonden zijn door Satan verkrijgen,

zij die getuigenis kunnen geven voor Hem.

Dit is Gods lang bestaande wens,

waarop Hij al wacht sinds het begin van alles.

Dit is Gods lang bestaande wens,

waarop Hij al wacht sinds het begin van alles.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II


587  Gods hoop voor de mensheid is niet veranderd

Vers 1

Toen Abraham Isaak offerde,

zag God zijn oprechtheid en gehoorzaamheid duidelijk,

en slaagde hij voor Gods beproeving.

Maar hij was nog steeds onwaardig om Gods vertrouweling te worden

en God te kennen,

en hij kon Gods gezindheid niet zien,

hij was nog lang niet eensgezind met God en voerde Zijn wil niet uit.



Refrein

Vanaf de schepping van de mens,

heeft God verlangd naar een groep van trouwe overwinnaars

die Zijn gezindheid kennen en aan Zijn zijde staan.

Deze wens is nooit veranderd.

Hij is altijd hetzelfde gebleven.

Zijn hoop is hetzelfde gebleven.



Vers 2

En in Zijn hart bleef God eenzaam en bezorgd,

Hij moest Zijn plan zo snel mogelijk in de praktijk brengen

om Zijn managementplan te voltooien,

en Hij moest de juiste mensen kiezen en winnen

om Zijn wil snel uit te voeren.

Dit was Gods vurige verlangen, en is dat vandaag nog steeds.



Refrein

Vanaf de schepping van de mens,

heeft God verlangd naar een groep van trouwe overwinnaars

die Zijn gezindheid kennen en aan Zijn zijde staan.

Deze wens is nooit veranderd.

Hij is altijd hetzelfde gebleven.

Zijn hoop is hetzelfde gebleven.



Vers 3

Ongeacht hoe lang Hij wacht,

of hoe moeilijk de weg voor Hem is,

of hoe ver Zijn doelen nog verwijderd zijn,

God gaf nooit op, noch veranderde wat Hij verwacht,

Zijn hoop voor de mensheid blijft hetzelfde, blijft hetzelfde.

Begrijp je een deel van Zijn wens nu dit gezegd is?

Misschien realiseer je je dit nog niet volledig.



Brug

Maar met de tijd zal je misschien meer begrijpen.



Refrein

Vanaf de schepping van de mens,

heeft God verlangd naar een groep van trouwe overwinnaars

die Zijn gezindheid kennen en aan Zijn zijde staan.

Deze wens is nooit veranderd.

Hij is altijd hetzelfde gebleven.

Zijn hoop is altijd hetzelfde gebleven.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II


588  De mens begrijpt Gods goede bedoelingen niet

1 Mensen maken zich vaak zorgen over en zijn bang voor de beproevingen van God, maar leven te allen tijde in de strik van Satan en leven op gevaarlijk terrein waar ze worden aangevallen en misbruikt door Satan – nog steeds weten ze niet wat angst is en blijven onbewogen. Wat is er aan de hand? Het geloof van de mens in God is slechts beperkt tot wat hij kan zien. Hij heeft geen enkele waardering voor Gods liefde en zorg voor de mens, noch voor Zijn tederheid en aandacht voor de mens. Maar vanwege een beetje angst en vrees voor Gods beproevingen, oordeel en tuchtiging, majesteit en toorn heeft de mens niet het geringste begrip van Gods goede bedoelingen.

2 Bij het noemen van beproevingen krijgen mensen het gevoel alsof God bijbedoelingen heeft en sommigen geloven zelfs dat God kwaadwillende plannen herbergt en zijn zich niet bewust van wat God eigenlijk met hen voor heeft. Dus, op hetzelfde moment dat ze roepen gehoorzaam te zijn aan Gods soevereiniteit en regelingen, doen ze al het mogelijke om weerstand te bieden aan en zich te verzetten tegen Gods soevereiniteit en de regelingen voor de mens, want ze geloven dat ze, als ze niet oppassen, door God misleid zullen worden, dat als ze hun eigen lot niet in de hand houden, alles wat ze hebben door God kan worden afgenomen en dat hun leven zelfs beëindigd kan worden.

3 De mens is in het kamp van Satan, maar hij maakt zich nooit zorgen om misbruikt te worden door Satan. En hij wordt misbruikt door Satan, maar is nooit bang gevangen genomen te worden door Satan. Hij blijft zeggen dat hij Gods redding accepteert, maar heeft nog nooit op God vertrouwd of geloofd dat God de mens werkelijk zal redden uit de klauwen van de Satan. Als de mens zich net als Job kan onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen en zijn hele wezen aan God kan geven, zal dan het einde van de mens niet hetzelfde zijn als het einde van Job – het ontvangen van Gods zegeningen? Als de mens Gods heerschappij kan aanvaarden en zich eraan kan onderwerpen, wat valt er dan te verliezen?

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II


589  Wie God vereert, looft God in alle dingen

Couplet 1

Job had God nooit gezien,

Zijn woord nooit gehoord,

maar had tóch een plek voor God in zijn hart.

Zijn houding was:

geprezen zij de naam van Jehova.

Hij prees Gods naam onvoorwaardelijk,

ongeacht de situatie, onberedeneerd.

Job had zijn hart gegeven aan God

en gaf zichzelf over aan Gods beheer.

Al zijn gedachten,

besluiten en de plannen van zijn hart

lagen open voor God, onafgeschermd.

Zijn hart verzette zich niet tegen God,

hij had God nooit gevraagd

iets te geven of te doen.

Hij had geen buitensporige verlangens

om voordeel te halen uit het aanbidden van God.



Refrein

Job onderhandelde niet,

hij vroeg God niets en stelde geen eisen aan Hem.

Hij loofde Gods naam

vanwege Gods gezag en grote kracht

waarmee Hij alles bestuurt, alles bestuurt.

Jobs lof hing niet af

van rampspoed doorstaan of zegen ontvangen.



Couplet 2

Of God de mensen nu zegent

of rampspoed bezorgt, Job geloofde

dat Gods kracht en gezag niet veranderen.

Ongeacht de omstandigheden,

Gods naam zij geloofd.

Of God de mens nu zegent of rampspoed bezorgt,

het is allemaal dankzij Gods soevereiniteit.

Gods kracht en gezag besturen en regelen alles,

alles wat de mens betreft.

God toont dit aan

met het wisselvallige lot van de mens.

Ongeacht je standpunt,

Gods naam zij geloofd.

Dit is wat Job heeft meegemaakt

en te weten kwam in de jaren van zijn leven.

Jobs denken en doen kwamen God ter ore

en waren belangrijk voor Hem.

God koesterde de kennis van deze man

en waardeerde hem vanwege zijn hart.



Brug

Jobs hart wachtte altijd op Gods gebod.

Hij verwelkomde alles wat hem overkwam,

ongeacht tijd en plaats.

Hij stelde geen eisen aan God.

Hij eiste van zichzelf

dat hij zou wachten op elke bepaling van God,

die zou aanvaarden, ondergaan en gehoorzamen.

Job geloofde dat dat zijn plicht was.

Het was precies wat God wilde.



Refrein

Job onderhandelde niet,

hij vroeg God niets en stelde geen eisen aan Hem.

Hij loofde Gods naam

vanwege Gods gezag en grote kracht

waarmee Hij alles bestuurt, alles bestuurt.

Jobs lof hing niet af

van rampspoed doorstaan of zegen ontvangen.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II


590  Alleen zij die God vereren kunnen getuigenis geven in beproevingen

1 Jobs ontzag voor en gehoorzaamheid aan God is een voorbeeld voor de mensheid, en zijn rechtschapenheid en onberispelijkheid waren het hoogtepunt van de menselijkheid die de mens zou moeten bezitten. Al zag hij God niet, hij realiseerde zich dat God waarlijk bestond, omwille van dit besef had hij ontzag voor God en omdat hij ontzag had voor God was hij in staat God te gehoorzamen. Hij liet God de vrije keus om terug te nemen wat hij had, maar zonder klagen, en viel plat op de grond voor God en zei tegen Hem, dat zelfs als God op dit moment zijn leven nam, hij dat met vreugde zou toelaten, zonder klagen. Heel zijn gedrag werd ingegeven door zijn rechtschapen en onberispelijke menselijkheid.

2 Als gevolg van zijn onschuld, eerlijkheid en vriendelijkheid was Job onwrikbaar in zijn besef en ervaring van Gods bestaan, en op dit fundament stelde hij zichzelf eisen en standaardiseerde zijn denken, gedrag, en de grondbeginselen van zijn handelen voor God, in overeenstemming met Gods leiding over hem of de daden van God die hij te midden van alle dingen had gezien. Na verloop van tijd brachten zijn ervaringen een daadwerkelijk ontzag voor God teweeg en zorgden ervoor dat hij het kwaad meed. Dit was de bron van integriteit waar Job sterk aan vast hield.

3 Job bezat een eerlijke, onschuldige en vriendelijke menselijkheid, en hij had een daadwerkelijke ervaring van ontzag voor God, gehoorzaamheid aan God, en het mijden van het kwaad. Hij bezat ook de wetenschap dat “Jehova heeft gegeven en Jehova heeft genomen.” Alleen maar vanwege deze dingen was hij in staat standvastig getuige te zijn te midden van deze kwaadaardige aanvallen van Satan, en alleen vanwege deze dingen was hij in staat God niet teleur te stellen en God een bevredigend antwoord te geven toen Gods beproevingen op hem neerdaalden.
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591  Het bewijs van Jobs overwinning op Satan

Couplet 1

Zie Jobs gehoorzaamheid aan God:

Hij zei: “Naakt kwam ik, naakt zal ik gaan.”

Zijn woorden bewijzen dat hij Satan overwon.

Hij zei ook: “Jehova gaf,

en Jehova heeft weggenomen.

Jehova, gezegend is Zijn naam.”



Couplet 2

De woorden die Job sprak bewijzen dat

God het mensenhart aanschouwt.

Hij kijkt in de geest van de mens.

Ze bewijzen dat Zijn goedkeuring

van Job foutloos is, dat deze door

God goedgekeurde man rechtvaardig was.



Refrein

“Jehova gaf en Jehova heeft genomen.

Jehova, Jehova, gezegend is Zijn naam.”

Deze woorden zijn Jobs getuigenis voor God:

“Jehova, Jehova, gezegend is Zijn naam,

Zijn naam.”



Couplet 3

Satan schrok van deze gewone woorden,

Hij schaamde zich en vluchtte.

Hij werd geketend en was ten einde raad.

Door deze woorden voelde Satan de kracht,

het wonder van de daden van God,

geweldige daden van Jehova God.



Refrein

“Jehova gaf en Jehova heeft genomen.

Jehova, Jehova, gezegend is Zijn naam.”

Deze woorden zijn Jobs getuigenis voor God:

“Jehova, Jehova, gezegend is Zijn naam.”



Brug

Deze woorden lieten Satan

het mooie charisma zien van iemand

wiens hart geregeerd werd door Gods weg.

Ze toonden Satan de krachtige vitaliteit

die zo’n onbeduidende man liet zien

door het kwaad te mijden en God te vrezen,

kwaad te mijden en God te vrezen.



Refrein

“Jehova gaf en Jehova heeft genomen.

Jehova, Jehova, gezegend is Zijn naam.”

Deze woorden zijn Jobs getuigenis voor God:

“Jehova, Jehova, gezegend is Zijn naam,

Zijn naam.”
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592  Jobs rechtvaardige daden versloegen Satan

1 Toen Job zijn eerste beproevingen onderging was hij van al zijn bezittingen en kinderen ontdaan, maar viel hij, als gevolg daarvan niet neer en zei hij niets zondigs tegen God. Hij had Satans verleidingen doorstaan, hij kon het feit dat God die dingen wegnam gehoorzaam accepteren en God daarvoor danken en prijzen. Zo was Jobs getuigenis tijdens Gods eerste beproeving. Bij de tweede beproeving strekte Satan zijn hand uit om Job letsel toe te brengen en ook al ervaarde Job een grotere pijn dan ooit tevoren, gebruikte hij zijn kracht, overtuiging en gehoorzaamheid aan God, alsook zijn godvrezendheid om nogmaals Satan te verslaan en zijn getuigenis vond nogmaals Gods goedkeuring en voorkeur.

2 Door deze twee beproevingen te hebben ondergaan, was er een rijkere ervaring geboren in Job en deze ervaring maakte hem meer volwassen en doorgewinterd, het maakte hem sterker, en sterker van overtuiging en gaf hem meer vertrouwen in de juistheid en waarde van de integriteit waar hij zo sterk aan vasthield. Jobs beproevingen door Jehova God gaven hem een diepgaand begrip en gewaarwording van Gods bezorgdheid om de mens en stelde hem in staat de kostbaarheid van Gods liefde waar te nemen, van waaruit aandacht en liefde voor God aan zijn godvrezendheid werden toegevoegd. De beproevingen van Jehova God brachten niet alleen geen verwijdering tussen Job en Hem teweeg, maar brachten zijn hart dichter bij God.

3 Toen de lichamelijke pijn die Job leed een piek bereikte, gaf de zorg die hij van Jehova God voelde hem geen andere keuze dan zijn geboortedag te vervloeken. Dit gedrag was niet lang van tevoren gepland, maar een natuurlijke openbaring van de aandacht en liefde voor God vanuit zijn hart; het was een natuurlijke openbaring die voortkwam uit zijn aandacht en liefde voor God. Wat wil zeggen dat, omdat hij zichzelf verafschuwde en niet bereid was om God te kwellen en dat ook niet kon verdragen, die aandacht en liefde voor God het punt van onzelfzuchtigheid bereikte.

4 Jobs rechtvaardige daden stelden hem in staat Satan te overwinnen en standvastig te staan in zijn getuigenis tot God. Zo maakten zijn rechtvaardige daden hem eveneens volmaakt en maakten het mogelijk de waarde van zijn leven te verheffen en dat meer dan ooit te overstijgen en hem de eerste persoon te maken die niet langer aangevallen en verleid werd door Satan. Omdat Job rechtvaardig was, werd hij beschuldigd en verleid door Satan; omdat Job oprecht was, werd hij aan Satan overgeleverd; en omdat Job oprecht was, overwon en versloeg hij Satan, en bleef standvastig in zijn getuigenis staan. Job werd voortaan de eerste mens die nooit meer overgeleverd zou worden aan Satan, hij kwam waarlijk voor Gods troon en leefde in het licht, onder de zegeningen van God zonder dat Satan hem kon bespieden of ruïneren.
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593  Hoe kan het dat Job God kon vereren?

1 Job had nooit gezien of gehoord, dat God hem persoonlijk ook maar iets had geleerd, maar voor God waren zijn hart en hij zelf veel dierbaarder dan die mensen die wanneer ze voor God stonden alleen maar konden praten over diepzinnige theorieën, die alleen maar konden opscheppen en praten over offers, maar nooit de ware kennis van God hadden gehad en God nooit echt hadden gevreesd. Want Jobs hart was zuiver en niet verborgen voor God en zijn menselijkheid was eerlijk en goedhartig. Hij hield van gerechtigheid en van wat positief was. Alleen een man als deze, die zo’n hart en menselijkheid bezat, was in staat om de weg van God te volgen en in staat God te vrezen en het kwade te mijden. Zo’n man kon Gods soevereiniteit zien, Zijn gezag en macht zien en gehoorzaam zijn aan Zijn soevereiniteit en bepalingen. Alleen een man als deze kon Gods naam echt prijzen.

2 Dat komt omdat hij er niet op lette of God hem zou zegenen of rampspoed over hem zou brengen, want hij wist dat alles door de hand van God bepaald wordt en dat de zorgen van de mensen een teken van dwaasheid, onwetendheid en irrationaliteit zijn, van twijfelen aan Gods soevereiniteit over alles, en van God niet vrezen. Jobs kennis was precies wat God wilde. Hij had het werk van God niet ervaren, noch ooit God horen spreken of het aangezicht van God gezien. Dat hij in staat was om zo’n houding tegenover God te hebben, was geheel en al het gevolg van zijn menselijkheid en zijn persoonlijke streven. Een menselijkheid en streven die wij vandaag de dag bij mensen niet zien. Zo zei God in die tijd, “Niemand op aarde is zoals hij, een volmaakt en oprecht man.”
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594  Jobs houding jegens Gods zegeningen

Vers 1

Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat

was geschonken door God en niet door zijn eigen hand.

Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voordeel uit te putten,

maar hield vast aan de deugdzame weg

als zijn gids voor 't leven.

Job heeft nooit gezwolgen en was nimmer uitzinnig

vanwege de zegeningen die God schonk,

hij negeerde Gods weg niet of vergat de gratie Gods

vanwege de zegeningen die hij veelvuldig ontving.



Vers 2

Job koesterde Gods zegeningen en was daar dankbaar voor.

Maar hij ging er niet in wentelen en vroeg niet om meer.

Geen handeling was gericht op 't verkrijgen van zegeningen,

niet bezorgd over 't verlies ervan, of gebrek eraan van God, oh.

Job heeft nooit gezwolgen en was nimmer uitzinnig

vanwege de zegeningen die God schonk,

hij negeerde Gods weg niet of vergat de gratie Gods

vanwege de zegeningen die hij veelvuldig ontving.

Woo, whoa, whoa.

Job heeft nooit gezwolgen en was nimmer uitzinnig

vanwege de zegeningen die God schonk,

hij negeerde Gods weg niet noch vergat de gratie Gods

vanwege de zegeningen die hij veelvuldig ontving.
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595  God zal alleen hen verkrijgen die Satan volledig overwinnen

Vers 1

Satan is verslagen wanneer mensen worden bevrijd,

niet langer zijn voedsel, niet opgeslokt, maar losgelaten.

Want deze mensen zijn oprecht,

hebben geloof, zijn gehoorzaam en vrezen God.

Ze breken volledig met Satan.

Ze brengen Satan schande, maken van hem een lafaard,

overwinnen hem volledig.

Hun overtuiging in het volgen, gehoorzamen en vrezen van God

maakt dat Satan hen laat gaan.

Alleen mensen zoals zij zijn echt verkregen door God.

Het is Zijn doel in het redden van de mens.

Als ze gered willen worden, volledig verkregen door God,

moeten ze verleidingen en aanvallen onder ogen zien.

Het zijn zij die alles wat Satan kan doen doorstaan

en hem verslaan die worden gered door God.



Vers 2

Zij die zijn gered door God

hebben Gods beproevingen ondergaan,

zijn op zo veel manieren aangevallen en verleid door Satan.

Zij die worden gered begrijpen Gods wil en vereisten,

onderwerpen zich aan Hem.

Ze vrezen God en mijden kwaad.

Ze zijn eerlijk en vriendelijk

en zien het verschil tussen liefde en haat.

Ze zijn rechtvaardig en rationeel

en geven om God en koesteren alles van Hem.

Alleen mensen zoals zij zijn echt verkregen door God.

Het is Zijn doel in het redden van de mens.

Als ze gered willen worden, volledig verkregen door God,

moeten ze verleidingen en aanvallen onder ogen zien.

Het zijn zij die alles wat Satan kan doen doorstaan

en hem verslaan die worden gered door God.



Vers 3

Niet gebonden of bespied, beschuldigd of misbruikt door Satan,

zijn ze vrij, volledig bevrijd.

Zoals Job wie God aan Satan gaf,

zodat hij kon leven in vrijheid.

Alleen mensen zoals zij zijn echt verkregen door God.

Het is Zijn doel in het redden van de mens.

Als ze gered willen worden, volledig verkregen door God,

moeten ze verleidingen en aanvallen onder ogen zien.

Het zijn zij die alles wat Satan kan doen doorstaan

en hem verslaan die worden gered door God.
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596  Alleen zij die Satan verslaan worden gered

1 Als mensen nog gered moeten worden, worden hun levens vaak nog verstoord en zelfs gestuurd door Satan. Met andere woorden, mensen die nog niet gered zijn, zijn gevangenen van Satan, ze hebben geen vrijheid, zijn nog niet losgelaten door Satan, zijn niet gekwalificeerd of kunnen geen aanspraak maken op het aanbidden van God en ze worden op de hielen gezeten en venijnig aangevallen door Satan. Zulke mensen kennen geen noemenswaardig geluk, hebben geen recht op een noemenswaardig bestaan en hebben bovendien geen noemenswaardige waardigheid.

2 Alleen als je opstaat en strijd levert met Satan, gebruik makend van geloof, gehoorzaamheid en Godvrezendheid als wapens waarmee je op leven en dood strijd levert met Satan, op zo’n manier dat je Satan volledig verslaat, hem met de staart tussen de benen tot een lafaard maakt als hij je ziet, op zo’n manier dat Satan zijn aanvallen en beschuldigingen tegen je volledig achterwege laat − alleen dan word je gered en word je vrij. Als je vastberaden bent om volledig te breken met Satan, maar niet toegerust bent met de wapens die je daarbij zullen helpen, dan zul je nog steeds in gevaar zijn.

3 Wanneer je, met het verstrijken van de tijd, zo gemarteld bent door Satan dat er geen greintje kracht in je meer over is, en je nog geen getuigenis af hebt kunnen leggen, jezelf nog steeds niet geheel hebt bevrijd van Satans beschuldigingen en aanvallen tegen je, dan heb je weinig kans op verlossing. Wanneer uiteindelijk de voltooiing van Gods werk wordt verkondigd, zul je nog steeds in de klauwen van Satan zijn, niet in staat jezelf te bevrijden en zul je zo nooit een kans of hoop hebben. Dit impliceert dan ook dat zulk soort mensen geheel in Satans gevangenschap zullen zijn.
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597  De waarschuwing van Jobs getuigenis aan latere generaties

Intro

Jobs geloof, gehoorzaamheid, getuigenis van ’t verslaan van Satan,

zijn een bron van hulp en bemoediging geweest.



Vers 1

In Job zien zij hoop op hun verlossing,

dat zij kunnen zegevieren over Satan

door waar geloof en gehoorzaamheid aan God,

door echte eerbied voor Hem.

Ze zien dat zolang ze gehoorzaam zijn

aan Gods soevereiniteit en regelingen,

God niet verzaken, al verliezen ze alles,

ze Satan zullen verslaan en beschamen!



Voor-refrein

Als mensen vastberaden en volhardend zijn

om sterk te staan in hun getuigenis,

zelfs als dit hun het leven kost,

zal Satan geïntimideerd worden en zich snel terugtrekken.



Refrein

Jobs getuigenis is een waarschuwing voor latere generaties,

dat als ze Satan niet verslaan,

ze nooit zullen ontsnappen aan

zijn beschuldigingen en verstoringen,

noch aan zijn misbruik of aanvallen.



Vers 2

Jobs getuigenis leert latere generaties

dat alleen als ze volmaakt en oprecht zijn,

ze God kunnen vrezen en het kwaad mijden,

en klinkend getuigenis afleggen.

Alleen met een klinkend getuigenis

kunnen ze bevrijd zijn van Satans controle,

en leven onder de leiding en bescherming van God.

Alleen dit is ware redding.



Refrein

Jobs getuigenis is een waarschuwing voor latere generaties,

dat als ze Satan niet verslaan,

ze nooit zullen ontsnappen aan

zijn beschuldigingen en verstoringen,

noch aan zijn misbruik of aanvallen.

Jobs getuigenis is een waarschuwing voor latere generaties,

dat als ze Satan niet verslaan,

ze nooit zullen ontsnappen aan

zijn beschuldigingen en verstoringen,

noch aan zijn misbruik of aanvallen.
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598  God staat Satan niet toe hen die God wil redden zomaar te schaden

1 Na het ontvangen van een getuigenis van Job na het einde van zijn beproevingen, besloot God dat Hij een groep zou verwerven – of meer dan een groep – van mensen zoals Job, maar Hij besloot om nooit meer toe te staan dat Satan een andere persoon aanviel of misbruikte met de middelen waarmee hij Job had verleid, aangevallen en misbruikt, door te wedden met God. God stond Satan niet toe ooit de mens die zwak, dwaas en onwetend is, weer dergelijke dingen aan te doen – het was genoeg dat Satan Job had verleid! Het is de genade van God om Satan niet toe te staan mensen te misbruiken hoe hij maar wil.

2 Want het leven en alles van mensen die God volgen wordt geregeerd en georkestreerd door God en Satan is niet gerechtigd om de uitverkorenen van God zoals hij dat wil te manipuleren – dit punt moet voor jullie helder zijn! God geeft om de zwakheid van de mens en begrijpt zijn dwaasheid en onwetendheid. Hoewel, om de mens volledig te redden, moet God hem aan Satan overhandigen. God is nooit bereid om te zien dat de mens door Satan voor de gek wordt gehouden en misbruikt. Hij wil de mens niet altijd zien lijden. De mens is door God geschapen en het is volkomen gerechtvaardigd dat God alles van de mens regeert en bepaalt. Dit is de verantwoordelijkheid van God en het gezag waardoor God alle dingen regeert!

3 God staat niet toe dat Satan de mens naar believen misbruikt en mishandelt, Hij staat niet toe dat Satan verschillende middelen aanwendt om de mens te misleiden en, bovendien, staat Hij niet toe dat Satan ingrijpt in Gods soevereiniteit over de mens, noch staat Hij toe dat Satan de wetten vertrapt en vernietigt waarmee God alle dingen beheerst, om nog maar te zwijgen over Gods grote werk om de mensheid te leiden en te redden! Degenen die God wil redden en degenen die getuigenis van God kunnen afleggen zijn de kern en de uitkristallisatie van het werk van Gods zesduizend jaar durende managementplan, evenals de prijs van Zijn inspanningen in Zijn werk van zesduizend jaar. Hoe kon God terloops deze mensen aan Satan geven?
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599  God is in overvloedige mate genadig en verkeert in hevige woede

Vocale begeleiding: De genade en tolerantie van God bestaan wel degelijk, maar Gods heiligheid en rechtvaardigheid als Hij Zijn woede ontketent, laten de mens ook die kant van God zien die geen belediging duldt.

1 Als de mens volledig aan Gods geboden kan gehoorzamen en volgens Gods eisen handelt, dan is God overvloedig in Zijn genade tot de mens. Wanneer de mens vervuld is van verdorvenheid, haat en vijandschap tegen God, dan is God heel boos. En hoe ver reikt deze boosheid? Zijn toorn houdt aan tot God de weerstand en kwade daden van de mens niet langer ziet, tot deze uit Zijn gezichtsveld is. Pas dan verdwijnt Gods boosheid.

2 Ongeacht wie de persoon ook is, als zijn hart van God verwijderd is geraakt en zich van God heeft afgekeerd om nooit meer terug te keren, dan maakt het niet uit hoe hij (of zij) naar het zich laat aanzien, of in termen van zijn persoonlijke wensen God wil aanbidden, volgen en gehoorzamen in hun lichaam of in hun geest; op het moment dat zijn hart zich van God afkeert, zal zonder ophouden Gods woede ontketend worden. Het zal zelfs zo zijn, dat als God zijn boosheid laat botvieren nadat Hij iemand genoeg kansen heeft gegeven, er geen enkele manier is om dit terug te nemen. Hij zal nooit weer genadevol en tolerant zijn tegenover die persoon.

3 Dit is de zijde van Gods gezindheid die geen belediging duldt. Hij is tolerant en genadig ten aanzien van dingen die welwillend, schoon en goed zijn. Ten aanzien van dingen die slecht, zondig en kwaadaardig zijn, koestert Hij zo’n hevige woede, dat Zijn woede geen einde kent. Dit zijn de twee belangrijkste en meest prominente aspecten van Gods gezindheid, en bovendien zijn ze door God vanaf begin tot eind geopenbaard: overvloedige genade en hevige woede.
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600  Mensen van de laatste dagen hebben Gods toorn nooit gezien

1 Je zou kunnen zeggen, dat vanaf de tijd van de schepping tot vandaag geen groep zoveel genade en goedertierenheid van God heeft ervaren als deze laatste groep. Hoewel God in de laatste fase het oordeels- en tuchtigingswerk gedaan heeft, en Zijn werk met majesteit en toorn gedaan heeft, gebruikt God doorgaans alleen woorden om Zijn werk te volbrengen. Hij gebruikt woorden om te onderwijzen, te bewateren, te voorzien en te voeden. Ondertussen is Gods toorn altijd verborgen gebleven, en afgezien van het ervaren van Gods toornige gezindheid in Zijn woorden, hebben slechts weinigen Zijn boosheid aan den lijve ondervonden.

2 Wat wil zeggen, dat tijdens Gods oordeels- en tuchtigingswerk, hoewel de toorn in Gods woorden mensen de mogelijkheid geeft Gods majesteit en intolerantie voor overtreding te ervaren, deze toorn niet verder gaat dan Zijn woorden. Met andere woorden, God gebruikt woorden om mensen terecht te wijzen, de mens te ontmaskeren, te oordelen, te tuchtigen, zelfs te verdoemen – maar God moet nog diepgaand boos worden op de mens, en heeft, behalve in Zijn woorden, Zijn toorn nog maar nauwelijks ontketend. Aldus zijn de genade en goedertierenheid van God die door mensen in deze tijd worden ervaren, de openbaring van Gods daadwerkelijke gezindheid, terwijl Gods toorn die door de mens ervaren wordt slechts de weerslag is van de toonzetting en de emotie van Zijn uitspraken. Veel mensen vatten deze weerslag verkeerd op als het waarlijk ervaren en waarlijk kennen van Gods toorn.

3 Met als gevolg dat veel mensen geloven dat ze Gods genade en goedertierenheid in Zijn woorden hebben gezien en dat ze ook Gods intolerantie ten opzichte van de overtreding van de mens hebben aanschouwd, en de meeste van hen zijn zelfs Gods genade en tolerantie jegens de mens gaan waarderen. Maar hoe slecht het gedrag van de mens en hoe verdorven zijn gezindheid ook is, God heeft altijd volgehouden. In volharding, is Zijn doel om te wachten tot de woorden die Hij gesproken heeft, de inspanning die Hij gedaan heeft en de prijs die Hij betaald heeft om een effect te bewerkstelligen in hen die Hij voor Zich wenst te verwerven.
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608  Gods werk en woorden brengen de mens geheel en al leven

Vers 1

God houdt zich niet bij het oude, neemt niet het gebaande pad;

Zijn werk en woorden bevatten geen geboden.

In God is alles vrij, bevrijding, zonder beperkingen.

En Hij brengt de mens vrijheid en bevrijding.

Hij is de levende God, die waarlijk bestaat.

Geen pop, geen idool, nee, Hij is anders dan dat.

Hij is levend, vitaal, Zijn woorden en werk

brengen leven en licht, totale vrijheid voor de mens,



Refrein 1

omdat Hij de waarheid is, en de weg en het leven –

in Zijn woorden en werk is Hij niet beperkt,

omdat Hij de waarheid is, en de weg en het leven –

in Zijn woorden en werk is Hij niet beperkt.



Vers 2

Wat mensen ook zeggen over Zijn nieuwe werk,

Hij zal Zijn werk blijven uitvoeren, zonder schroom.

Hij is niet bezorgd over noties en verwijten van de mens.

Hun sterk verzet houdt Hem niet tegen.

Geen redenering, moraliteit, kennis of verbeelding van de mens

kan worden gebruikt om te meten of bepalen wat God doet.

Niets van de schepping kan Zijn werk verstoren,

nee, niemand verstoort Zijn werk.



Vers 3

Niets en niemand verbiedt wat Hij doet,

en het zal door niets of niemand worden beperkt.

Vijandige krachten zullen niets verstoren.

In Zijn werk is Hij een Koning die altijd overwint.



Brug

Vijandige krachten, elke dwaalleer van de mens,

ze zijn allen vertrapt onder Zijn voetenbank.

Welke nieuwe fase van Zijn werk Hij ook doet,

het moet groeien en ontwikkeld worden onder de mens,

zonder hinder overal worden uitgevoerd

totdat Hij Zijn grote werk heeft voltooid.



Refrein 2

Dit is de almacht van God, Zijn wijsheid en kracht.

Er zijn geen verboden met Almachtige God.

In Zijn werk heeft Hij principes, maar geen verboden,

omdat God Zelf de waarheid en de weg en het leven is.
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609  De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

1 Toen Gods goddelijkheid in gewoon vlees, dat mensen konden zien en aanraken, werd gerealiseerd, hadden ze niet meer het gevoel dat Hij aan en uit flakkerde, dat zij Hem niet konden benaderen. Integendeel, ze konden proberen de wil van God te bevatten en Zijn goddelijkheid te begrijpen middels elke beweging, elk woord en elk werk van de Mensenzoon. De vleesgeworden Mensenzoon drukte door Zijn menselijkheid Gods goddelijkheid uit en bracht de wil van God over op de mensheid. En door de uitdrukking van Gods wil en gezindheid openbaarde Hij de mensen ook de God in het spirituele rijk die niet gezien of aangeraakt kan worden. Wat mensen zagen was God Zelf, tastbaar en met vlees en botten. De vleesgeworden Mensenzoon maakte dus dingen zoals Gods eigen identiteit, status, beeld, gezindheid en wat Hij heeft en is concreet en vermenselijkt.

2 Het maakt niet uit of het nu de menselijkheid of goddelijkheid van de Mensenzoon is, we kunnen niet ontkennen dat Hij Gods eigen identiteit en status vertegenwoordigde. Tijdens deze periode werkte God echter door het vlees, sprak Hij vanuit het perspectief van het vlees en stond Hij voor de mensheid met de identiteit en status van de Mensenzoon. Dit bood mensen de gelegenheid de ware woorden en het ware werk van God onder de mensheid te ontmoeten en ervaren. Het stelde mensen ook in staat inzicht te verwerven in Zijn goddelijkheid en grootheid te midden van nederigheid en een voorlopig begrip en een voorlopige definitie te vormen van de authenticiteit en de werkelijkheid van God. In welke vorm God ook verschijnt, vanuit welk perspectief Hij ook spreekt of in welk beeld Hij de mensheid ook confronteert, God vertegenwoordigt altijd niets anders dan Zichzelf. Hij kan geen mens vertegenwoordigen – Hij kan geen verdorven mens vertegenwoordigen. God is God Zelf, dit kan niet worden ontkend.
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610  De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid

Vers 1

Toen God niet in het vlees was, begreep de mens maar weinig

van wat Hij zei, want het kwam van Zijn goddelijkheid.

Het perspectief en de context zijn ongrijpbaar voor de mens.

Het kwam uit het spirituele rijk,

dat de mens niet kon zien of doorkruisen.



Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid.



Vers 2

Toen God werkte in Zijn menselijkheid, verkondigde hij veel waarheden,

veel methodes van Zijn werk op een menselijke wijs.

Zijn gezindheid en Zijn wil, wat Hij heeft en is,

werden ook uitgedrukt, opdat de mens ze kent.

De mens begreep Zijn essentie, wat Hij heeft en is,

ze tonen Zijn identiteit en Zijn plaats als God Zelf.



Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid.



Brug

Zo helder als maar kan, drukte de Mensenzoon in vlees

Gods gezindheid en essentie uit.

Zijn menselijkheid was geen drempel voor de mens om met God te spreken,

maar de enige manier om zich te verbinden met de Schepper.



Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen die hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid.
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611  Hoe God de mensheid ziet

1 Nadat de Heer Jezus het leven in zonde van de mensen had ervaren en gezien, was er dus een intens verlangen dat zich in Zijn hart manifesteerde – de mensen in staat stellen zich van hun leven van worsteling in zonde te bevrijden. Door dit verlangen voelde Hij meer en meer dat Hij zo spoedig mogelijk, zo snel mogelijk, naar het kruis moest en de zonden van de mensheid op zich moest nemen. Dit waren de gedachten van de Heer Jezus in die tijd, nadat Hij met de mensen had geleefd en de ellende van hun leven in zonde had gezien, gehoord en gevoeld.

2 Dat de vleesgeworden God zo’n wil voor de mensheid kon hebben, dat Hij dit soort gezindheid kon uitdrukken en openbaren – was dat iets dat een gemiddeld mens kon hebben? Hoewel het voorkomen van de vleesgeworden God exact hetzelfde is als dat van een mens, Hij menselijke kennis leert, menselijke taal spreekt en Hij zelfs Zijn ideeën soms uitdrukt in de vorm van menselijke methoden en uitdrukkingen, is de manier waarop Hij mensen ziet, de essentie van de dingen, en de manier waarop verdorven mensen de mensheid en de essentie van de dingen zien, absoluut niet dezelfde. Zijn perspectief en de hoogte waarop Hij staat zijn iets onbereikbaars voor een verdorven persoon.

3 Dit is omdat God waarheid is; het vlees dat Hij draagt bezit ook de essentie van God en Zijn gedachten en wat wordt uitgedrukt door Zijn menselijkheid zijn ook de waarheid. Hoe gewoon, hoe normaal, hoe nederig Gods geïncarneerde vlees ook is, of zelfs hoe zeer de mensen ook op Hem neerkijken, Zijn gedachten over en Zijn houding ten opzichte van de mensheid zijn dingen die geen mens kon bezitten en die geen mens kon imiteren. Hij zal de mensheid altijd waarnemen vanuit het perspectief van goddelijkheid, vanuit de hoogte van Zijn positie als de Schepper. Hij zal de mensheid altijd zien via de essentie en de mentaliteit van God. Hij kan de mensheid absoluut niet zien vanuit de hoogte van een gemiddeld mens en vanuit het perspectief van een verdorven mens.
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612  Als je je hart opent voor God

Als men God niet kan begrijpen en Zijn natuur niet kan doorgronden,

kan het hart zich niet echt openen, openen voor God.

Als je God begrijpen kunt, begrijp je wat Zijn hart verlangt

en proef je al wat in Hem is met aandacht en geloof.

Als je proeft wat er schuilt in Gods hart, beetje bij beetje, dag voor dag,

als je proeft wat er schuilt in Gods hart, zal je hart zich openen voor Hem.

Als je hart zich werkelijk opent, als je hart zich werkelijk opent,

zul je voelen hoe beschamend, zelfzuchtig en min,

je eigen eisen en verlangens waren.

Als je hart zich werkelijk opent, als je hart zich werkelijk opent,

zie je in Gods hart een oneindig rijk,

ben je in een rijk vol verwondering.

In dit rijk is geen bedrog, geen listigheid, geen duisternis en kwaad.

Alleen oprechtheid en trouw, alleen licht en deugd, rechtvaardigheid en vriendelijkheid.

Hij is liefde, Hij zorgt voor jou met oneindige compassie.

Als je hart zich opent voor God, ervaar je de vreugde in je leven.

Dit rijk wordt gevuld met Zijn wijsheid en kracht, Zijn autoriteit en liefde.

Je kan zien wat God heeft en wat Hij is,

wat Hem vreugde geeft en wat Hem zorgen baart,

wat Hem verdrietig en kwaad maakt. Dit alles wordt geopenbaard,

als je je openstelt voor God en Hem toelaat in je hart.
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613  Laat God binnen in je hart

Vocale begeleiding: God kan alleen in je hart komen als je het voor Hem opent. Je kunt alleen zien wat God heeft en is en je kunt alleen Zijn wil voor jou zien als Hij in je hart is gekomen.

1 Op dat moment zul je ontdekken dat alles aan God zo kostbaar is, dat wat Hij heeft en is het zo waard is te worden gekoesterd. Hiermee vergeleken zijn de mensen om je heen, de objecten en gebeurtenissen in je leven, en zelfs je dierbaren, je partner en de dingen waar je van houdt, nauwelijks het vermelden waard. Ze zijn zo klein en zo bescheiden; je zult voelen dat geen materieel object je ooit meer in zijn greep kan krijgen en dat deze objecten nooit meer in staat zullen zijn je welke prijs dan ook voor hen te laten betalen. In Gods nederigheid zul je Zijn grootheid en Zijn heerschappij zien, sterker nog, in iets dat die Hij heeft gedaan waarvan je dacht dat het niet veel voorstelde, zie je Zijn oneindige wijsheid en Zijn tolerantie, en zul je Zijn geduld, Zijn verdraagzaamheid en Zijn begrip van je zien. Dit zal liefde voor Hem in je ontwikkelen.

2 Op die dag zul je voelen dat de mensheid in zo’n smerige wereld leeft, dat de mensen in je omgeving en de dingen die in je leven gebeuren, en zelfs degenen waar je van houdt, hun liefde voor jou en hun zogenaamde bescherming van of zorg voor jou, het vermelden zelfs niet waard zijn – alleen God is je geliefde en het is alleen God die je het meest koestert. Gods liefde is zo groot en Zijn essentie is zo heilig – in God is geen bedrog, geen kwaad, geen afgunst en geen strijd, maar alleen rechtvaardigheid en authenticiteit, en de mensen zouden moeten verlangen naar alles dat God heeft en is. Mensen zouden er naar moeten streven en het moeten najagen.
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614  Alleen de waarheid kan de harten van mensen vrede geven

1 Gods gezindheid en wat Hij heeft en is, zijn beide de waarheid. Omdat het geen materiële objecten zijn kunnen ze niet worden gewogen met de hoge prijs van materiële objecten, noch kan hun waarde in geld worden uitgedrukt. Ze voorzien in de behoeften van het hart van ieder mens. Wanneer je tijdens je ervaring van je redding door God, terwijl je een verandering in je gezindheid najaagt, Zijn wil niet begrijpt of niet weet wat de waarheid is, als je Gods gezindheid niet begrijpt, voel je je dan niet erg ongemakkelijk? Voel je geen enorme honger en dorst in je hart? Weerhouden deze gevoelens je er niet van vrede in je hart te voelen? Dus hoe kun je deze honger in je hart compenseren?

2 Wanneer je een sterk verlangen hebt verlichting van God te ontvangen zodat je de realiteit van de waarheid en Zijn wil leert kennen, is wat je nodig hebt geen uitgebreide maaltijd of een paar vriendelijke woorden. Het is ook geen kortstondig comfort en bevrediging van het vlees – wat je nodig hebt is dat God je rechtstreeks en duidelijk vertelt wat je moet doen en hoe je het moet doen, je duidelijk vertelt wat de waarheid is. Nadat je dit hebt begrepen, zelfs al is het maar een heel klein beetje, voel je je dan niet meer bevredigd in je hart dan wanneer je een goede maaltijd zou hebben gegeten? Wanneer je hart bevredigd is, krijgt je hart, je hele persoon, dan niet de ware vrede?

3 Wat van God komt, wat Hij heeft en is en Zijn alles, zijn groter dan wat dan ook, inclusief het ding of de persoon waarvan je ooit geloofde dat je hem of haar het meest koesterde. Als een persoon geen woorden uit de mond van God ontvangt of Zijn wil niet begrijpt, zal hij geen vrede verkrijgen. Alles wat God doet is waarheid en leven. De waarheid voor de mensheid is iets dat niet kan ontbreken in hun leven, iets waar ze nooit zonder kunnen, je zou kunnen zeggen dat het het grootste ding is. Hoewel je er niet naar kunt kijken of het kunt aanraken, kun je haar belangrijkheid voor jou niet negeren, ze is het enige dat je hart vrede kan schenken.
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615  Het ervaren van Gods werk is onlosmakelijk verbonden met Zijn woord

1 Welke fase in je ervaring je ook hebt bereikt, je bent altijd onscheidbaar van Gods woord of de waarheid, en wat je begrijpt van Gods gezindheid en wat je weet van wat God heeft en is, is allemaal uitgedrukt in Gods woorden. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de waarheid. Gods gezindheid en wat Hij heeft en is vormen zelf de waarheid. De waarheid is een authentieke manifestatie van Gods gezindheid en wat Hij heeft en is. De waarheid maakt wat God heeft en is concreet en drukt het expliciet uit, ze vertelt je rechtstreekser waar God van houdt, waar Hij niet van houdt, wat Hij wil dat je doet en wat Hij je niet toestaat te doen, welk soort mensen Hij veracht en in welk soort mensen Hij zich verheugt.

2 Achter de waarheden die God uitdrukt kunnen mensen Zijn genoegen, woede, verdriet, blijdschap en Zijn essentie zien – dit is de openbaring van Zijn gezindheid. Behalve te weten wat God heeft en is, en vanuit Zijn woord Zijn gezindheid te begrijpen, is het allerbelangrijkste de noodzaak dit begrip te verwerven door middel van praktische ervaring. Als een mens zich uit het echte leven terugtrekt om God te leren kennen, zal dit hem niet lukken. Zelfs als er mensen zijn die enig begrip van het woord van God kunnen verweven, zal het toch beperkt zijn tot theorieën en woorden, en zal er een verschil zijn met hoe God echt is.
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616  De geïncarneerde God heeft lang onder de mensen geleefd

1 Toen God vlees werd en lange tijd onder de mensen woonde, nadat Hij de verschillende levensstijlen van de mens had ervaren en geobserveerd. Toen Hij dit alles zag en persoonlijk ervoer, dacht Hij er niet over na hoe Hij een goed leven zou kunnen leiden of hoe Hij vrijer, comfortabeler zou kunnen leven. Ervoer Hij ook hoe hulpeloos de mensen waren die te midden van verdorvenheid leefden en zag en ervoer Hij de ellendige omstandigheden van mensen die in zonde leefden, die verloren waren in de marteling door Satan, door het kwaad. En alles wat Hij zag deed Hem het belang en de noodzaak beseffen van het werk dat Hij tijdens deze periode in het vlees op zich had genomen.

2 De Heer Jezus begon tijdens dit proces steeds duidelijker het werk dat Hij moest doen en wat Hem was toevertrouwd te begrijpen. Hij was er ook steeds meer op gebrand het werk dat Hij op zich had genomen te voltooien – alle zonden van de mensheid op zich te nemen, boete te doen voor de mensheid zodat ze niet langer in zonde leefde en God in staat zou zijn de zonden van de mens te vergeten vanwege het zondoffer, zodat Hij voort kon gaan met Zijn werk van het redden van de mensheid. De Heer Jezus was in Zijn hart bereid Zichzelf aan te bieden voor de mensheid, Zichzelf op te offeren. Hij was ook bereid als zondoffer te dienen en aan het kruis genageld te worden. Toen Hij de ellendige omstandigheden van het leven van de mens zag, wilde Hij zelfs nog meer Zijn missie zo snel mogelijk vervullen, zonder ook maar een minuut of seconde vertraging.

3 Toen Hij dit gevoel van urgentie had, dacht Hij niet na over Hoe verschrikkelijk Zijn eigen pijn zou zijn en dacht Hij ook niet langer na over hoeveel vernedering Hij zou moeten verduren – Hij koesterde slechts één overtuiging in Zijn hart: zolang Hij Zichzelf zou opofferen, zolang Hij aan het kruis zou worden genageld als zondoffer, zou Gods wil worden uitgevoerd en zou Hij in staat zijn nieuw werk te beginnen. De levens van de mensheid in zonde, hun gesteldheid van leven in zonde, zou compleet veranderd worden. Zijn overtuiging en wat Hij vastbesloten was te doen hadden betrekking op het redden van de mens. Hij had slechts één doel: Gods wil uit te voeren zodat Hij met succes kon beginnen met de volgende fase van Zijn werk. Dit was het dat de Heer Jezus in die periode in gedachte had.
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617  De betekenis van de verschijning van Jezus na Zijn opstanding

1 God wilde niet zien dat de mensen Hem vermeden of Hem verlieten. Hij wilde alleen maar dat de mensen Hem zouden begrijpen, dicht bij Hem zouden komen en Zijn familie zouden zijn. Dit is de reden dat de Heer Jezus na Zijn opstanding nog altijd in Zijn vorm van vlees en bloed aan de mensen verscheen en met hen at en dronk. God ziet mensen als familie en Hij wil ook dat de mensheid Hem op deze manier ziet. Alleen op deze manier kan God echt mensen verwerven en kunnen mensen God echt liefhebben en aanbidden. De serie dingen die de Heer Jezus zei en deed na Zijn opstanding waren doordacht en werden gedaan met vriendelijke bedoelingen. Ze waren vervuld van de goedheid en liefde die God ten aanzien van de mensheid had, en ook vol koestering en nauwgezette zorg die Hij had voor de intieme relatie die Hij had gevormd met de mensheid tijdens Zijn tijd in het vlees. Sterker nog, ze waren vervuld van de heimwee en het verlangen dat Hij had gevoeld naar Zijn leven van gezamenlijk leven en eten met Zijn volgelingen tijdens Zijn tijd in het vlees.

2 God wilde niet dat mensen een afstand voelde tussen God en de mens, noch wilde Hij dat de mensheid afstand van God zou nemen. Sterker nog, Hij wilde niet dat de mensheid het gevoel had dat de Heer Jezus na Zijn opstanding niet langer de Heer was die zo intiem was met mensen, dat Hij niet langer met de mensheid was omdat Hij terug was gekeerd naar de spirituele wereld, terug was gekeerd naar de Vader die mensen nooit konden zien of bereiken. Hij wilde de mensen niet het gevoel geven dat er enig verschil in positie was tussen Hem en de mensheid. Wanneer God mensen ziet die Hem willen volgen maar Hem op respectvolle afstand houden, doet dat Zijn hart pijn omdat het betekent dat hun harten ver van Hem zijn. Het betekent dat het heel moeilijk voor Hem zal zijn hun harten te winnen.

3 Alles wat de Heer Jezus deed liet iedereen die Hem zag voelen dat de Heer niet was veranderd. Hoewel Hij aan het kruis was genageld en de dood had ervaren, was Hij opgestaan en had Hij de mensheid niet verlaten. Hij was teruggekeerd om onder de mensen te zijn, en Zijn alles was niet veranderd. Op deze manier liet de Mensenzoon mensen die intimiteit voelen, zich op hun gemak voelen en de vreugde voelen van iets terug te hebben gekregen dat was verloren. En ze voelden zich ook voldoende op hun gemak om moedig en vol vertrouwen te beginnen op Hem te vertrouwen en op te kijken naar deze Mensenzoon die de mensheid hun zonden kon vergeven. Ze begonnen ook zonder voorbehoud te bidden in de naam van de Heer Jezus, te bidden om Zijn genade en Zijn zegening, en te bidden om vrede en vreugde van Hem te ontvangen, om zorg en bescherming van Hem te krijgen.
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618  Zij die God zal redden, staan voorop in Zijn hart

Vers 1

Hoe betekenisvol is Gods reddingswerk,

belangrijker dan al het andere voor Hem.

Met doelgerichte plannen en wil, niet slechts gedachten en woorden,

doet Hij alles voor de gehele mensheid.

O, hoe betekenisvol is het, Gods reddingswerk, voor zowel de mens als Zichzelf.

Hoe druk is God bezig, hoe spant Hij zich in.

Hij beheert Zijn werk, heerst over alle dingen en mensen.

Nog nooit gezien, voor zo’n hoge prijs.

In Zijn werk onthult God beetje bij beetje aan de mens

wat God is en heeft, de prijs die Hij heeft betaald,

Zijn wijsheid, kracht en hele gezindheid.

Hoe zwaar het werk ook is, welke hindernissen er ook zijn,

hoe zwak en opstandig de mens ook is,

niets houdt God tegen, niets is te moeilijk, niets is te moeilijk.



Vers 2

Hoe dichtbij is God, wat een intimiteit

voor wie Hij uitkiest, degenen die Hij beheert en redt.

Wie anders in dit universum heeft ooit

zo’n intieme relatie met God gehad?

In Zijn hart zijn zij het belangrijkst en Hij waardeert hen het meest.

Hoezeer kwetsen zij God, zijn zij ongehoorzaam.

Hoewel Hij zo’n hoge prijs voor hen heeft betaald,

werkt God onvermoeibaar, zonder klacht of berouw,

wetend dat de mens ooit beroerd zal worden door Zijn woorden.

De mens ontwaakt door Zijn roep,

erkent Hem als de Heer van alles, en keert terug naar Zijn zijde.

Hoe zwaar het werk ook is, welke hindernissen er ook zijn,

hoe zwak en opstandig de mens ook is,

niets houdt God tegen, niets is te moeilijk, niets is te moeilijk.

Wow, wow, wow, wow.

Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow.
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619  Gods gezag om de doden te doen herrijzen

1 Toen de Heer Jezus Lazarus opwekte, gebruikte Hij slechts één zin: “Lazarus, kom naar buiten!” Behalve dit zei Hij niets – wat representeren deze woorden? Ze representeren dat God alles kan doen door te spreken, waaronder het opwekken van een dode man. Toen God alle dingen schiep, toen Hij de wereld schiep, deed Hij dit door middel van woorden, gesproken bevelen, woorden met gezag, en alles werd zomaar ineens geschapen. Zo werd het volbracht.

2 Deze enkele zin die door de Heer Jezus werd gesproken was precies zoals de woorden die God sprak toen Hij de hemel en de aarde en alle dingen schiep, deze zin was ook vervuld van het gezag van God, het vermogen van de Schepper. Alle dingen werden gevormd en stonden vast vanwege de woorden uit Gods mond, en op dezelfde wijze stond Lazarus op uit het graf vanwege de woorden uit de mond van de Heer Jezus. Dit was het gezag van God, gedemonstreerd en gerealiseerd in Zijn geïncarneerde vlees. Dit soort gezag en vermogen behoorden toe aan de Schepper en aan de Mensenzoon in wie de Schepper was gerealiseerd. Dit is het begrip dat God de mensheid bijbracht door Lazarus op te wekken uit de dood.

3 Toen de Heer Jezus dingen deed zoals het opwekken van Lazarus, was Zijn doel de mensen en Satan te bewijzen, en de mensen en Satan te laten weten, dat alles van de mensheid, haar leven en sterven, wordt bepaald door God, en dat hoewel Hij vlees geworden was, Hij nog steeds, zoals altijd, zeggenschap had over de fysieke wereld die kan worden gezien en over de spirituele wereld die de mensen niet kunnen zien. Dit was om de mensen en Satan te laten weten dat het alles van de mensheid niet onder het gezag van Satan staat. Dit was een openbaring en een demonstratie van Gods gezag. Het was ook een manier van God om een boodschap aan alle dingen te sturen, dat het leven en sterven van de mensheid in Gods handen liggen.
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620  De gevolgen als je Gods gezindheid tergt

1 Gods behandeling van mensen die Hem lasteren of zich tegen Hem verzetten, of zelfs van hen die kwaad over Hem spreken – mensen die Hem bewust aanvallen, zwartmaken en vervloeken – is dat Hij het niet door de vingers ziet en Zich niet doof houdt. Hij heeft een duidelijke houding tegenover hen. Hij veracht deze mensen en veroordeelt hen in Zijn hart. Hij verklaart zelfs openlijk wat voor hen de uitkomst zal zijn, zodat de mensen weten dat Hij een duidelijk houding heeft tegenover degenen die Hem lasteren, en zodat ze weten hoe Hij zal bepalen wat de uitkomst voor hen zal zijn.

2 God gebruikt de komst van feiten om het boosaardige gedrag van sommige mensen aan te pakken. Wanneer deze feiten gebeuren, is het het vlees van de mensen dat de straf ondergaat, het is allemaal iets dat met menselijke ogen kan worden gezien. Wanneer God het boosaardige gedrag van sommige mensen aanpakt, vervloekt Hij hen slechts met woorden, maar tegelijkertijd komt Gods toorn over hen. De straf die ze ontvangen kan iets zijn dat mensen niet kunnen zien. Zo'n uitkomst kan echter ernstiger zijn dan worden gestraft of gedood, uitkomsten die mensen kunnen zien.

3 Wanneer mensen zich dus tegen God verzetten en hem zwartmaken en lasteren, als ze Zijn gezindheid tergen, of als ze Gods ondergrens bereiken, zijn de gevolgen onvoorstelbaar. Het ernstigste gevolg is dat God hun leven en hun alles voor eens en altijd aan Satan overgeeft. Ze zullen in alle eeuwigheid niet vergeven worden. Dit betekent dat deze mens voedsel voor Satans mond is geworden, een stuk speelgoed in zijn hand, en vanaf dat moment heeft God niets meer met hen te maken.
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621  De drie waarschuwingen van God aan de mens

Intro

Gods incarnatie en Zijn werk in het vlees

zijn erg belangrijk voor de mens,

en Zijn wil en gezindheid zelfs nog meer,

voor allen die leven in vlees en verdorvenheid.



Refrein

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan,

zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.



Vers 1

Test God niet.

Het maakt niet uit hoe goed je Hem begrijpt,

maakt niet uit hoe goed je Hem kent,

test God niet.



Refrein

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan,

zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.



Vers 2

Strijd niet om status met God.

het maakt niet uit wat voor status Hij je geeft,

of wat voor werk Hij aan je toevertrouwt,

of welke plicht Hij van je vraagt,

of hoeveel je hebt opgeofferd voor God,

strijd niet om status met God.



Refrein

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan,

zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.



Vers 3

Concurreer niet met God.

Het maakt niet uit of je kan begrijpen,

of dat je kan gehoorzamen wat God met je doet,

of wat Hij voor je plant,

of dat je kan gehoorzamen wat Hij je brengt,

concurreer niet met God.



Refrein

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan,

zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.

En maak je God niet langer kwaad.
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624  Gods gezag is een symbool van Zijn identiteit

1 De kracht van God is in staat om dingen te scheppen van elke vorm die leven en vitaliteit bezitten en dit wordt bepaald door het leven van God. God is leven, dus is Hij de bron van alle levende wezens. Bovendien kan het gezag van God alle levende wezens doen gehoorzamen aan elk woord van God, dat wil zeggen, ontstaan overeenkomstig Gods woorden, en leven en zich vermenigvuldigen door Gods gebod, waarna God alle levende wezens bestuurt en gebiedt, en daar zal nooit van worden afgeweken, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

2 Geen persoon of ding heeft dit; alleen de Schepper bezit en draagt deze kracht en daarom wordt het gezag genoemd. Dit is het unieke karakter van de Schepper. Als zodanig, ongeacht of dit het woord ‘gezag’ zelf is of het wezen van dit gezag, kan dit alleen in verband worden gebracht met de Schepper, omdat het een symbool is van de unieke identiteit en substantie van de Schepper en het de identiteit en status van de Schepper vertegenwoordigt; afgezien van de Schepper, kan geen persoon of ding geassocieerd worden met het woord ‘gezag’. Dit is een interpretatie van het unieke gezag van de Schepper.
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625  De weg om Gods gezag te kennen

Couplet 1

Jouw kennis van het gezag van God,

Zijn kracht, identiteit en wezen

kunnen niet verkregen of verworven worden

door jouw verbeelding.

Verbeeld je niets, betekent niet doe niets,

of zit gewoon te wachten op vernietiging.

Het betekent baseer je niet op logica,

en studeer niet via kennis of wetenschap.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg. Oeh～



Couplet 2

Via Zijn woorden, waarheid, alles in je leven,

waardeer, controleer, bevestig

dat de God die jij gelooft gezag

en soevereiniteit heeft over jouw lot,

weet dat Zijn kracht ten allen tijde

bewijst dat Hij de ware God Zelf is.

Het is de enige manier om God te begrijpen,

de enige manier om God te begrijpen.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.
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626  Gods gezag is echt en waar

1 Hoewel God gezag en macht bezit, is Zijn gezag waarachtig en echt, niet leeg. De authenticiteit en realiteit van Gods gezag en macht worden geleidelijk geopenbaard en belichaamd in Zijn schepping van alle dingen, in de controle over alle dingen, en in het proces waarmee Hij de mensheid leidt en beheert. Elke methode, elk gezichtspunt en elk detail van Gods soevereiniteit over de mensheid en alle dingen en al het werk dat Hij heeft gedaan, evenals Zijn begrip van alle dingen − ze bewijzen allemaal letterlijk dat het gezag en de kracht van God niet uit lege woorden bestaan.

2 Zijn gezag en macht worden constant getoond en onthuld, in alle dingen. Deze manifestaties en openbaringen spreken over het werkelijke bestaan van Gods gezag, want Hij gebruikt Zijn gezag en kracht om Zijn werk voort te zetten en om alle dingen te bevelen en om op elk moment over alle dingen te heersen en Zijn macht en gezag kunnen niet worden vervangen door de engelen, of de boodschappers van God. In feite is de enige die echt macht en gezag uitoefent God Zelf en dit zal ongetwijfeld iedereen beamen!

3 Hoewel je hebt gezien dat de engelen en de boodschappers grote macht bezitten, en wonderen hebben verricht, of een aantal dingen hebben gedaan in opdracht van God, kunnen zij dit alleen maar omwille van het voltooien van Gods opdracht en zij vertonen op geen enkele manier het gezag van God − want geen mens of ding bezit het gezag van de Schepper om alle dingen te scheppen en alle dingen te regeren. En dus kan geen mens of ding het gezag van de Schepper uitoefenen of tonen.
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627  Het gezag van de Schepper is onveranderlijk

Couplet 1

Hoewel God groot gezag bezit,

is Hij principieel, rigoreus

en trouw aan Zijn woord.

Dit toont dat de Schepper onbeledigbaar is

en Zijn gezag onoverkomelijk.



Couplet 2

Hoewel Hij het machtigst is

en Hij alles beheert,

hoewel Hij over alles regeert,

schaadde Hij Zijn plan nooit.

Wanneer Hij macht uitoefent,

is het naar Zijn principes,

Hij volgt Zijn plan en wat Hij zegt

stap voor stap.



Refrein

Hemel en aarde kunnen veranderen,

Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.



Couplet 3

Alles onder Gods gezag

gehoorzaamt de principes,

waarmee Gods macht wordt gebruikt.

Niemand is vrij van de Scheppers plannen.

Niets kan de principes

waarmee Zijn gezag regeert veranderen.



Refrein

Hemel en aarde kunnen veranderen,

Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.



Brug

Geluk voor wie gezegend zijn door Gods gezag.

Dat is wat God doet.

De vervloekten worden gestraft.

Niemand is vrijgesteld van Gods gezag,

of kan de principes ervan veranderen.

Gezag van God wordt niet gewijzigd

door verandering.

Niets kan de uitoefening ervan veranderen.



Refrein

Hemel en aarde kunnen veranderen,

Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.



Outro

Dat is hoe uniek de Schepper is.
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628  Niemand kan Gods gezag vervangen

Couplet 1

Voordat de mensheid in de wereld verscheen,

gebruikte God Zijn macht

om alle dingen te scheppen.

Hij maakte de leefomgeving van de mens,

want spoedig zou Hij hem Zijn adem geven.

Gods gezag werd getoond in alle schepselen,

in de grote zeeën, hemelen, lichten en het land,

in dieren en vogels, microben en insecten.



Refrein

Toen God, toen God

de schepping van alle dingen begon,

begon Zijn macht zich te openbaren.

God schiep alles met Zijn woorden

en houdt het in stand.

Ja, dit is Zijn unieke gezag.



Couplet 2

Eenieder kreeg een leven en plantte zich voort

onder Gods soevereiniteit vanwege Zijn woorden.

Gods kracht geeft leven aan statische dingen,

zodat ze nooit zullen verdwijnen,

geeft levende wezens

het instinct zich voort te planten,

dus zullen ze hun overlevingswetten doorgeven.



Refrein

Toen God, toen God

de schepping van alle dingen begon,

begon Zijn macht zich te openbaren.

God schiep alles met Zijn woorden

en houdt het in stand.

Ja, dit is Zijn unieke gezag.



Brug

Gods kracht is niet gebonden aan vormen,

noch aan macro- of microvisies.

Hij beveelt het universum

en heerst over leven en dood.

God beweegt alles om Hem te dienen,

heerst over ’t water en de bergen

en over alles wat daarin is,

voorziet in de behoeften van de schepping.

Dit toont Gods unieke gezag

over alles en ook de mens.

Niet alleen voor het leven, het houdt niet op.

Niets of niemand kan het veranderen,

noch aanvullen of verminderen.

Want niemand kan

de Scheppers identiteit vervangen.



Refrein

Toen God, toen God

de schepping van alle dingen begon,

begon Zijn macht zich te openbaren.

God schiep alles met Zijn woorden

en houdt het in stand.

Ja, dit is Zijn unieke gezag.
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629  Niemand kan Gods gezag en macht doorgronden

Intro

Zodra Gods woord wordt uitgesproken, neemt Zijn gezag de leiding

en wat Hij heeft beloofd wordt stap voor stap waar.



Vers 1

Veranderingen beginnen in alles te ontstaan.

Dit zijn de wonderen van de hand van de Schepper.

Zoals wanneer de lente komt: gras wordt groen, bloemen bloeien,

knoppen gaan open en vogels zingen; alles wordt verjongd.



Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.



Vers 2

Wanneer God Zijn belofte nakomt, verjongen alle dingen tussen

hemel en aarde en veranderen volgens Zijn gedachten.

Wanneer Hij Zijn belofte maakt, dient alles haar vervulling.

Alle schepsels worden gearrangeerd onder Zijn heerschappij.

Elk schepsel speelt zijn eigen rol, heeft zijn eigen functie.

Dit openbaart Gods gezag.



Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.



Vers 3

Elk vertoon van gezag is een perfecte demonstratie

van de woorden die Hij heeft gesproken, getoond aan alle mensen en dingen.

Alles wat bereikt wordt door Zijn gezag,

kent zijn weerga niet en is zonder gebreken.



Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.



Vers 4

Zijn gedachten, Zijn woorden, Zijn werk, Zijn gezag,

vormen allen een beeld, schitterend, zonder gelijke.

Voor alle geschapen wezens, kan de menselijke taal niet

duidelijk zijn waarde en belang uitleggen.



Brug

Het gezag waarmee God alle dingen bestuurt en de macht van God,

tonen alle dingen dat God altijd en overal aanwezig is.

Als je getuige bent geweest

van de alomtegenwoordigheid van het gezag en de macht van God

zul je zien dat God overal en altijd aanwezig is.



Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.
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630  Alle dingen leven en vergaan door Gods gezag

Couplet 1

‘Het gezag van God’ betekent dat God alles bepaalt.

God heeft het recht om te beslissen

hoe iets precies gedaan wordt,

en het wordt zo gedaan als dat Hij wenst.

God bepaalt de wet van alle dingen.

Deze wet wordt niet door de mens bepaald,

en de mens kan deze niet veranderen.

Hij kan niet worden veranderd door de wil van de mens,

maar hij wordt veranderd door Gods gedachten,

wijsheid en bevelen.



Voor-refrein

Dit is voor elk mens een onmiskenbaar feit.



Refrein

Geen enkel persoon en geen enkel ding kan de wet

van alle dingen veranderen,

of de koers waarin ze werken.

Ze ontstonden door het gezag van God,

en vergaan door dezelfde oorzaak.

Dit is het gezag, het ware gezag van God.



Couplet 2

De hemel, de aarde en alle dingen,

het universum, de sterrenlucht,

de vier seizoenen van het jaar,

onzichtbare dingen, duidelijke dingen − ze bestaan allemaal,

ze functioneren en veranderen,

zonder de kleinste fout,

onder het gezag van God,

volgens Zijn bevelen

en ook volgens Zijn geboden,

en Zijn wetten van het begin van de schepping.



Voor-refrein

Dit is voor elk mens een onmiskenbaar feit.



Refrein

Geen enkel persoon en geen enkel ding kan de wet

van alle dingen veranderen,

of de koers waarin ze werken.

Ze ontstonden door het gezag van God,

en vergaan door dezelfde oorzaak.

Dit is het gezag, het ware gezag van God.
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631  Geen mens of ding kan Gods gezag en kracht overtreffen

1 Hoewel Satan Job met begerige ogen aankeek, durfde hij zonder Gods toestemming geen haar op Jobs lichaam te krenken. Hoewel hij van nature slecht en wreed is, nadat God Zijn bevel daartoe had uitgevaardigd, had Satan geen andere keus dan zich aan Gods gebod te houden. Hieruit kan worden afgeleid dat Satan geen van de woorden van Jehova God durft te overtreden. Voor Satan is elk woord van God een bevel en een hemelse wet en een uitdrukking van Gods gezag − want achter elk woord van God wordt Gods straf voor degenen die de bevelen van God overtreden bedoeld, en degenen die ongehoorzaam zijn en zich tegen de hemelse wetten verzetten.

2 Satans daden tegenover Job waren slechts een microkosmos van zijn verdorvenheid van de mens en toen Satan deze daden uitvoerde, waren de grenzen die God stelde en de bevelen die Hij aan Satan gaf slechts een microkosmos van de principes achter alles wat hij doet. Bovendien was de rol en positie van Satan in deze zaak slechts een microkosmos van zijn rol en positie in het werk van Gods management, en Satans volledige gehoorzaamheid aan God in zijn verleiding van Job was slechts een microkosmos van hoe Satan zich niet ook maar een beetje durfde te verzetten tegen God in het werk van Gods management.

3 Onder alle dingen, inclusief Satan, is er geen persoon of ding dat de hemelse wetten en edicten van de Schepper kan overtreden en geen persoon of ding dat deze hemelse wetten en edicten durft te schenden, want geen enkele persoon of object kan veranderen of ontsnappen aan de straf die de Schepper toebrengt aan hen die ongehoorzaam zijn aan deze wetten. Alleen de Schepper kan hemelse wetten en edicten uitvaardigen, alleen de Schepper heeft de macht om ze in werking te stellen, en alleen de kracht van de Schepper kan door geen enkele persoon of ding worden overtreden. Dit is het unieke gezag van de Schepper, dit gezag is het allerhoogste onder alle dingen, en dus is het onmogelijk om te zeggen dat ‘God de grootste is en Satan nummer twee is’. Behalve de Schepper die dit unieke gezag bezit, is er geen andere God!
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632  Satan kan Gods gezag nooit overschrijden

1 De aard van alles wat Satan doet, past bij negatieve termen zoals schaden, onderbreken, vernietigen, beschadigen, kwaadaardigheid, boosaardigheid en duisternis en dus is het voorkomen van alles wat onrechtvaardig en kwaad is, onlosmakelijk verbonden met de daden van Satan en is onafscheidelijk van de slechte inborst van Satan. Ongeacht hoe ‘krachtig’ Satan is, ongeacht hoe stoutmoedig en ambitieus hij ook is, ongeacht hoe groot zijn vermogen is om schade toe te brengen, ongeacht hoe uitgebreid de technieken zijn waarmee hij de mens verderft en verleidt, ongeacht hoe slim de trucjes en plannen zijn waarmee hij de mens intimideert, ongeacht hoe veranderlijk de vorm is waarin hij bestaat, hij is nooit in staat geweest om één enkel levend ding te scheppen.

2 Hij heeft nooit wetten of regels kunnen vaststellen voor het bestaan van alle dingen en is nooit in staat geweest om een ding, zowel levend als levenloos, te regeren en te beheersen. Binnen de hele kosmos en het enorme firmament is er geen enkel persoon of ding dat uit Satan is geboren, of door hem bestaat; er is geen enkel persoon of ding dat door hem wordt bestuurd of wordt beheerst. Integendeel, hij moet niet alleen leven onder de heerschappij van God, maar bovendien moet hij gehoorzamen aan alle geboden en bevelen van God. Zonder de toestemming van God is het moeilijk voor Satan om zelfs een druppel water of zandkorrel op het land aan te raken; zonder de toestemming van God is Satan niet eens vrij om de mieren op het land te bewegen − laat staan de mensheid, die door God is geschapen.

3 In de ogen van God is Satan minder dan de lelies op de berg, dan de vogels die in de lucht vliegen, dan de vissen in de zee en dan de maden op de aarde. Zijn rol onder alle dingen is om alle dingen te dienen en voor de mensheid te werken en Gods werk en Zijn managementplan te dienen. Ongeacht hoe kwaadaardig zijn aard is en hoe slecht zijn inborst is, het enige wat hij kan doen is zich plichtsgetrouw aan zijn functie houden: van dienst zijn aan God en een tegenhanger zijn van God. Dat is de essentie en positie van Satan. Zijn wezen staat los van het leven, staat los van macht en staat los van gezag; hij is slechts een speelbal in Gods handen, slechts een machine in dienst van God!
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633  Satan kan niets onder Gods gezag veranderen

1 Satan heeft de mensheid al duizenden jaren verdorven. Hij heeft onnoemelijke hoeveelheden kwaad gedaan, heeft generatie na generatie misleid en heeft gruwelijke misdaden begaan in de wereld. Hij heeft de mens misbruikt, misleid en verleid om zich tegen God te verzetten en heeft slechte daden begaan die keer op keer Gods plan van management in de war hebben gestuurd en verzwakt. Maar onder het gezag van God blijven alle dingen en levende wezens zich houden aan de regels en wetten die door God zijn vastgesteld. Vergeleken met het gezag van God is Satans slechte aard en woestheid zo lelijk, zo walgelijk en verachtelijk en zo klein en kwetsbaar. Hoewel Satan tussen alle door God geschapen dingen wandelt, is hij niet in staat om de kleinste verandering in de mensen, dingen en voorwerpen die door God zijn geboden, uit te voeren.

2 Hoewel de mens door Satan is verdorven en bedrogen, kan de mens nog steeds niet zonder het water dat door God is gemaakt en de lucht die door God is gemaakt en alle dingen die door God zijn gemaakt en de mens leeft nog steeds en vermenigvuldigt zich in deze ruimte gemaakt door God. Het instinct van de mensheid is niet veranderd. De mens vertrouwt nog steeds op zijn ogen om te zien, op zijn oren om te horen, op zijn hersenen om te denken, op zijn hart om te begrijpen, op zijn benen en voeten om te lopen, op zijn handen om te werken, enzovoort; de vermogens waardoor de mens met God samenwerkt zijn niet veranderd, het vermogen van de mens om de plicht van een geschapen wezen te vervullen is niet veranderd, de geestelijke behoeften van de mensheid zijn niet veranderd, het verlangen van de mens om zijn oorsprong te vinden is niet veranderd, het verlangen van de mens om gered te worden door de Schepper is niet veranderd. Dit zijn de huidige omstandigheden van de mensheid, die leeft onder het gezag van God en die de bloedige vernietiging heeft ondergaan die door Satan is aangericht.

3 Hoewel de mensheid is onderworpen aan de onderdrukking van Satan en niet langer Adam en Eva is vanaf het begin van de schepping, in plaats daarvan vol van dingen die vijandig tegenover God staan, zoals kennis, verbeeldingskracht, opvattingen enzovoort en vol van de verdorven satanische gezindheid, in de ogen van God, is de mensheid nog steeds dezelfde mensheid die Hij schiep. De mensheid wordt nog steeds geregeerd en georkestreerd door God en leeft nog steeds binnen de koers die God heeft uitgezet en dus in de ogen van God, is de mensheid, die door Satan is verdorven, slechts bedekt met vuil, met een rommelende buik, met reacties die een beetje traag zijn, een geheugen dat niet zo goed is als vroeger en van een iets oudere leeftijd − maar alle functies en instincten van de mens zijn volkomen onbeschadigd. Dit is de mensheid die God van plan is te redden.

4 Deze mensheid hoeft slechts de roep van de Schepper te horen en de stem van de Schepper te horen en hij zal opstaan en zich haasten om de bron van deze stem te vinden. Deze mensheid hoeft slechts de figuur van de Schepper te zien en hij zal onverschillig worden voor alles en alles verzaken, om zichzelf aan God te wijden en zal zelfs zijn leven voor Hem neerleggen. Wanneer het hart van de mensheid de oprechte woorden van de Schepper begrijpt, zal de mensheid Satan verwerpen en aan de kant van de Schepper staan; wanneer de mensheid het vuil volledig van zijn lichaam heeft gewassen en opnieuw de voorzieningen en voeding van de Schepper heeft ontvangen, zal de herinnering van de mensheid worden hersteld en op dit moment zal de mensheid echt terugkeren naar de heerschappij van de Schepper.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke I


634  Gods gezag is de hemelse wet die Satan niet kan overschrijden

1 Satan heeft nooit tegen het gezag van God durven opstaan en bovendien heeft hij zorgvuldig geluisterd naar en gehoorzaamd aan de bevelen en specifieke geboden van God. Hij durfde deze nooit trotseren en hij zou natuurlijk niet vrijelijk Gods geboden durven veranderen. Dat zijn de grenzen die God heeft gesteld aan Satan, en dus heeft Satan nooit over deze grenzen heen durven gaan. In de spirituele wereld, ziet Satan de status en het gezag van God heel duidelijk en hij heeft een volledig begrip van de macht van Gods gezag en de principes achter de uitoefening van Zijn gezag. Hij durft ze helemaal niet te negeren, noch durft hij ze op een of andere manier te schenden, of iets te doen wat tegen het gezag van God zondigt en hij durft op geen enkele manier Gods toorn aan te vechten. Hoewel hij kwaadaardig en arrogant van aard is, heeft Satan nooit de grenzen overschreden die hem door God zijn gegeven.

2 Miljoenen jaren lang heeft hij zich strikt gehouden aan deze grenzen, heeft hij zich gehouden aan elk gebod en elk bevel dat hem door God is gegeven en heeft hij nooit over de grens durven gaan. Hoewel hij kwaadaardig is, is Satan veel wijzer dan de verdorven mensheid; hij kent de identiteit van de Schepper en kent zijn eigen grenzen. Uit de ‘onderdanige’ handelingen van Satan kan worden gezien dat het gezag en de macht van God hemelse edicten zijn die niet door Satan kunnen worden overtreden en dat juist vanwege het unieke karakter en het gezag van God alle dingen op een ordelijke manier veranderen en zich verspreiden, dat de mensheid kan leven en zich vermenigvuldigen binnen de koers die door God is vastgesteld, zonder een persoon of ding dat deze orde kan verstoren, en geen persoon of ding is in staat om deze wet te veranderen − want ze komen allemaal uit de handen van de Schepper en de orde en het gezag van de Schepper.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke I


635  De mensheid is nog steeds dezelfde mensheid als die welke God schiep

1 Hoewel de mensheid is onderworpen aan de onderdrukking van Satan en niet langer Adam en Eva is vanaf het begin van de schepping, in plaats daarvan vol van dingen die vijandig tegenover God staan, zoals kennis, verbeeldingskracht, opvattingen enzovoort en vol van de verdorven satanische gezindheid, in de ogen van God, is de mensheid nog steeds dezelfde mensheid die Hij schiep. De mensheid wordt nog steeds geregeerd en georkestreerd door God en leeft nog steeds binnen de koers die God heeft uitgezet en dus in de ogen van God, is de mensheid, die door Satan is verdorven, slechts bedekt met vuil, met een rommelende buik, met reacties die een beetje traag zijn, een geheugen dat niet zo goed is als vroeger en van een iets oudere leeftijd − maar alle functies en instincten van de mens zijn volkomen onbeschadigd. Dit is de mensheid die God van plan is te redden.

2 Deze mensheid hoeft slechts de roep van de Schepper te horen en de stem van de Schepper te horen en hij zal opstaan en zich haasten om de bron van deze stem te vinden. Deze mensheid hoeft slechts de figuur van de Schepper te zien en hij zal onverschillig worden voor alles en alles verzaken, om zichzelf aan God te wijden en zal zelfs zijn leven voor Hem neerleggen. Wanneer het hart van de mensheid de oprechte woorden van de Schepper begrijpt, zal de mensheid Satan verwerpen en aan de kant van de Schepper staan; wanneer de mensheid het vuil volledig van zijn lichaam heeft gewassen en opnieuw de voorzieningen en voeding van de Schepper heeft ontvangen, zal de herinnering van de mensheid worden hersteld en op dit moment zal de mensheid echt terugkeren naar de heerschappij van de Schepper.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke I


639  God loofde het berouw van de koning van Nineve

Lezingen： “En Jona trok na een dag lang reizen de stad in. Daarbij predikte hij luid: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve vernietigd.’” Dit zijn de woorden die God direct doorgaf aan Jona om aan de Ninevieten te vertellen. Het zijn natuurlijk ook de woorden die Jehova tegen de Ninevieten wilde zeggen.

1 Toen de koning van Nineve dit nieuws hoorde, stond hij op van zijn troon, trok zijn mantel uit, kleedde zich in boetekleed en ging in as zitten. Hij verkondigde toen dat niemand in de stad iets mocht eten. Mens en vee moesten een boetekleed aantrekken; de mensen richtten gemeende smeekbeden tot God. De koning riep ook uit dat ieder van hen het slechte pad zou verlaten en het geweld uit zijn handen zou laten varen. Deze reeks van daden geeft aan dat de koning van Nineve blijk gaf van zijn oprechte berouw. Door deze reeks daden volbracht de koning van Nineve werkelijk wat een heerser zou moeten doen; zijn reeks daden was moeilijk voor enige koning in de menselijke geschiedenis om te verwezenlijken en is ook door geen van hen verwezenlijkt. Deze daden kunnen ongekende ondernemingen in de menselijke geschiedenis worden genoemd; ze zijn het waard om door de mensheid zowel herdacht als nagevolgd te worden.

2 Sinds de dageraad van de mens had elke koning zijn onderdanen ertoe gebracht zich te verzetten tegen God en zich tegen Hem te keren. Niemand had ooit zijn onderdanen ertoe gebracht God te smeken om verlossing van hun slechtheid, om Jehova Gods gratie te ontvangen en een dreigende straf te vermijden. De koning van Nineve was echter in staat om zijn onderdanen ertoe te brengen zich tot God te wenden, hun respectievelijke slechte wegen te verlaten en het geweld uit hun handen te laten varen. Bovendien was hij ook in staat om zijn troon opzij te zetten en in ruil daarvoor draaide Jehova God bij, kreeg spijt van Zijn toorn en trok deze in, waardoor de mensen van de stad konden overleven en voor vernietiging behoed werden. De daden van de koning kunnen alleen een zeldzaam wonder in de menselijke geschiedenis worden genoemd; ze kunnen zelfs een voorbeeld worden genoemd van een verdorven mensheid die haar zonden belijdt en berouw toont voor God.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


640  Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen

1 Gods rechtvaardige gezindheid is Gods eigen ware wezen. Het is niet iets wat is gevormd of geschreven door de mens. Zijn rechtvaardige gezindheid is Zijn rechtvaardige gezindheid en heeft geen relatie of verbinding met iets van de schepping. God Zelf is God Zelf. Hij zal nooit een deel van de schepping worden en zelfs als Hij lid wordt van de geschapen wezens, zullen Zijn inherente gezindheid en wezen niet veranderen.

2 Daarom is het kennen van God niet het kennen van een voorwerp; het is niet iets ontleden, noch is het een persoon begrijpen. Als de mens zijn begrip of methode gebruikt om een voorwerp te kennen of een persoon te begrijpen om God te leren kennen, dan zul je nooit in staat zijn om kennis van God te verwerven. God kennen is niet afhankelijk van ervaring of verbeeldingskracht en daarom moet je nooit je ervaring of verbeeldingskracht aan God opleggen.

3 Het maakt niet uit hoe rijk je ervaring en verbeeldingskracht zijn, ze zijn nog steeds beperkt; sterker nog, je verbeelding komt niet overeen met feiten en nog minder met de waarheid en is onverenigbaar met Gods ware gezindheid en wezen. Je zult er nooit in slagen om Gods wezen te begrijpen als je op je verbeeldingskracht vertrouwt. De enige weg is zo: alles wat van God komt aanvaarden, dan het geleidelijk ervaren en begrijpen. Er komt een dag dat God je zal verlichten zodat je Hem echt zult kennen en begrijpen, vanwege je samenwerking en vanwege je honger en dorst naar de waarheid.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


641  Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid

Vers 1

Voor de mens reist de Schepper overal rond;

in stilte schenkt Hij hem elke seconde van Zijn leven.

Zonder medelijden voor Zichzelf, koestert Hij

de mensheid die Hij schiep en geeft hem alles wat Hij heeft.



Refrein

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.



Vers 2

Onvoorwaardelijk schenkt Hij genade en verdraagzaamheid,

zodat de mens in Zijn aanschijn kan leven en Zijn geschenk van leven ontvangen;

eens onderwerpt hij zich en zal inzien dat Hij de Ene is,

die de mensheid leeftocht geeft en de hele schepping verzorgt.



Refrein

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.



Brug

De daden van de mens trekken Zijn hart heen en weer.

De slechtheid en verdorvenheid van de mens wekken Zijn toorn en smart.

Maar het berouw van de mens maakt dat Hij vergeeft en zich verheugt.

Al Zijn gedachten en ideeën draaien immer om de mensen.

De uitdrukking van al wat Hij is en heeft is allemaal voor de mensheid,

en al Zijn emoties zijn vervlochten met haar bestaan.



Refrein

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


642  Gods medelijden met de mensheid

Voordrager

Het volgende staat opgetekend in het boek van Jona 4:10-11:

“Toen zei Jehova:

‘Jij hebt medelijden gehad met de wonderboom, waar je niets voor hebt hoeven doen.

Die groeide vanzelf in één nacht op en is ook in één nacht vergaan.

Waarom zou ik dan die grote stad Nineve niet sparen?

Daarin wonen meer dan honderdtwintigduizend mensen

die het verschil tussen hun rechter- en linkerhand niet weten. Bovendien is er ook nog veel vee.’”



Vers 1

Medelijden kan liefhebben betekenen.

Medelijden kan beschermen betekenen.

Medelijden kan geen pijn willen doen betekenen.

Medelijden kan tederheid voelen betekenen.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

de Schepper heeft oneindige affectie voor de mens.

Alleen de Schepper kan de mens genade schenken

en Zijn hele schepping koesteren.



Vers 2

Medelijden kan tedere liefde en affectie tonen.

Medelijden kan niet op willen geven betekenen.

Medelijden is Gods genade en tolerantie jegens de mens.

Dit woord legt de houding en het hart van God bloot.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

de Schepper heeft oneindige affectie voor de mens.

Alleen de Schepper kan de mens genade schenken

en Zijn hele schepping koesteren.



Vers 3

De mensen van Nineve waren net zo verdorven

en net zo gewelddadig als de mensen van Sodom,

maar hun berouw maakte dat God van gedachten veranderde.

Dus besloot Hij hen niet te vernietigen.

De mensen van Nineve omarmden Gods bevelen

met eerlijke onderwerping en berouw voor hun zonden,

en ook met hun ware en oprechte daden.

Dus God verleende hen Zijn medelijden.



Vers 4

Niemand kan Gods beloning dupliceren,

noch Gods medelijden met de mensheid.

Niemand kan Gods genade of tolerantie bezitten,

noch Gods oprechte gevoelens jegens de mensheid.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

de Schepper heeft oneindige affectie voor de mens.

Alleen de Schepper kan de mens genade schenken

en Zijn hele schepping koesteren.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


643  Gods genade jegens de mensheid is nooit opgehouden

Voordrager:

Toen zei Jehova: “Jij hebt medelijden gehad met de wonderboom,

waar je niets voor hebt hoeven doen.

Die groeide vanzelf in één nacht op en is ook in één nacht vergaan.

Waarom zou ik dan die grote stad Nineve niet sparen?

Daarin wonen meer dan honderdtwintigduizend mensen

die het verschil tussen

hun rechter- en linkerhand niet weten.

Bovendien is er ook nog veel vee.”



Vers 1

‘De genade van de Schepper’

is geen lege frase of loze belofte,

maar heeft doelstellingen en principes,

waar en echt, zonder vermomming.

Zijn genade, aan de mensheid geschonken, is eindeloos in elk tijdperk.

Maar de woorden van de Schepper met Jona blijven

Zijn exclusieve verklaring waarom Hij genadig is

en hoe Hij die genade toont,

hoe tolerant Hij is jegens de mens

en Zijn ware gevoelens voor hen.

Gods toorn overkomt vaak de mens, maar Gods genade stopt nooit.

Met genade leidt en voert Hij, voorziet en voedt Hij de mens,

generatie na generatie, tijdperk na tijdperk.

Zijn liefde voor de mens verandert nooit, Zijn liefde verandert nooit!

Zijn liefde voor de mens verandert nooit, Zijn liefde verandert nooit!



Vers 2

Het gesprek van Jehova God

toont hoe Hij denkt over de mensheid,

een uiting van Zijn hart en bewijs

van Zijn rijke genade voor de mens,

niet alleen voor de oudere, maar ook voor jongere generaties,

zoals het altijd is geweest en ook voor altijd zal blijven.

Gods toorn overkomt vaak de mens, maar Gods genade stopt nooit.

Met genade leidt en voert Hij, voorziet en voedt Hij de mens,

generatie na generatie, tijdperk na tijdperk.

Zijn liefde voor de mens verandert nooit, Zijn liefde verandert nooit!

Gods toorn overkomt vaak de mens, maar Gods genade stopt nooit.

Met genade leidt en voert Hij, voorziet en voedt Hij de mens,

generatie na generatie, tijdperk na tijdperk.

Zijn liefde voor de mens verandert nooit, Zijn liefde verandert nooit!

Zijn liefde voor de mens verandert nooit, Zijn liefde verandert nooit!



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


644  De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid

Vers 1

De Schepper is altijd tussen de mensen.

Hij is altijd in conversatie met de mens

en de volledige schepping.

En Hij voert elke dag nieuwe daden uit.

Zijn essentie en gezindheid worden uitgedrukt,

overgebracht in Zijn dialoog met de mens.

Zijn gedachten en ideeën worden volledig geopenbaard.

Ja, ze worden volledig getoond in Zijn daden.

Hij vergezelt en kijkt steeds naar de mensheid,

spreekt zacht tot de mensheid

en de volledige schepping met Zijn stille woorden.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht.

Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk,

Zijn voetstappen zijn licht,

Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.



Vers 2

Zijn toegewijde zorg en affectie

die Hij geeft aan de hele mensheid,

en Zijn ware bekommernis en liefde voor de mens,

kwamen geleidelijk aan het licht

toen Hij de stad Nineve redde.

In het bijzonder, de uitwisseling tussen Jehova God en Jona

maakte het medelijden dat de Schepper voelde, nog duidelijker

voor de mensheid die Hij Zelf had geschapen.

Je zult door deze woorden Gods echte

gevoelens voor de mensheid leren kennen.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht.

Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk,

Zijn voetstappen zijn licht,

Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


645  Satans wezen is wreed en slecht

1 Satan verkrijgt zijn roem door het publiek te misleiden. Hij werpt zich vaak op als een voorvechter en rolmodel van rechtvaardigheid. Onder de vlag van het beschermen van rechtvaardigheid, schaadt hij de mens, verslindt hun ziel, en gebruikt allerlei middelen om de mens te verlammen, bedriegen en aan te sporen. Zijn doel is om zijn slechte gedrag geaccepteerd te krijgen onder de mensen en hen erin mee te lokken, om de mens te betrekken in zijn verzet tegen Gods gezag en soevereiniteit. Wanneer men echter zijn plannen, complotten en doortrapte kenmerken doorziet en niet langer door hem wil worden vertrapt en misleid, niet langer voor hem wil blijven zwoegen, er niet samen met hem gestraft en vernietigd wil worden, verandert Satan zijn eerdere vroom lijkende kenmerken en rukt hij zijn valse masker af om zijn ware slechte, wrede, lelijke en woeste gezicht te onthullen. Hij zou niets liever willen dan al diegenen uit te roeien die weigeren hem te volgen en zich verzetten tegen zijn kwade krachten.

2 Op dit punt kan Satan niet langer een betrouwbaar, hoffelijk uiterlijk aannemen; in plaats daarvan worden de echte lelijke en duivelse trekken onder de schaapskleren onthuld. Zodra de plannen van Satan aan het licht komen, zodra zijn ware gelaatstrekken zijn ontmaskerd, zal hij in woede uitbarsten en zijn barbaarsheid blootgeven; zijn verlangen om mensen te schaden en te verslinden, zal alleen maar sterker worden. Dit komt omdat hij woedend wordt van het ontwaken van de mens; hij ontwikkelt een sterke wraakzucht jegens de mens vanwege diens streven om naar vrijheid en licht te hunkeren en los te breken uit zijn gevangenis. Satans woede is bedoeld om zijn kwaad te verdedigen, en het is ook een ware openbaring van zijn woeste aard.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


646  Gods rechtvaardige gezindheid is echt en levendig

1 Gods gezindheid is echt en levendig. Hij verandert Zijn gedachten en houdingen in overeenstemming met de ontwikkeling van de dingen. De transformatie van Zijn houding ten opzichte van de Ninevieten vertelt de mensheid dat Hij Zijn eigen gedachten en ideeën heeft; Hij is geen robot of geboetseerd beeld, maar de levende God Zelf. Hij zou boos kunnen zijn op de mensen van Nineve, net zoals Hij hun verleden kon vergeven naar aanleiding van hun houding; Hij zou kunnen beslissen om rampspoed over de Ninevieten te brengen, en Hij zou Zijn beslissing kunnen veranderen vanwege hun berouw.

2 In werkelijkheid transformeren Gods gedachten voortdurend naar aanleiding van veranderingen in dingen en in de omgeving; terwijl deze gedachten transformeren, zullen verschillende aspecten van Gods wezen worden onthuld. Op het moment dat God Zijn hart verandert tijdens dit transformatieproces, onthult Hij aan de mensheid de waarheid over het bestaan van Zijn leven, en onthult Hij dat Zijn rechtvaardige gezindheid echt en levendig is. Bovendien gebruikt God Zijn eigen ware openbaringen om de mensheid de waarheid van het bestaan van Zijn toorn, Zijn genade, Zijn goedertierenheid en Zijn tolerantie te bewijzen.

3 Zijn wezen zal op enig moment en enige plaats worden onthuld in overeenstemming met de ontwikkeling van de dingen. Hij bezit de toorn van een leeuw en de genade en tolerantie van een moeder. Zijn rechtvaardige gezindheid mag door geen enkele persoon ter discussie gesteld, geschonden, veranderd of vervormd worden. Onder alle zaken en alle dingen kan Gods rechtvaardige gezindheid, dat wil zeggen Gods toorn en Gods genade, op enig moment en op enige plaats worden geopenbaard. Hij drukt deze aspecten levendig uit in alle hoeken en gaten van de natuur en voert ze levendig uit op elk moment.

4 Gods rechtvaardige gezindheid wordt niet beperkt door tijd of ruimte, of met andere woorden, Gods rechtvaardige gezindheid wordt niet mechanisch uitgedrukt of geopenbaard naar gelang de grenzen van tijd of ruimte. In plaats daarvan wordt Gods rechtvaardige gezindheid vrijelijk uitgedrukt en geopenbaard op enig moment en enige plaats. Wanneer je ziet dat God Zijn hart verandert en Zijn woede niet meer uit en Zich onthoudt van het vernietigen van de stad Nineve, kun je dan zeggen dat God alleen genadig en liefdevol is? Kun je zeggen dat Gods toorn uit lege woorden bestaat? Wanneer God in brandende toorn ontsteekt en Zijn genade aan mensen onthoudt, kun je dan zeggen dat Hij geen ware liefde heeft voor de mensheid?

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


647  Gods rechtvaardige gezindheid is uniek

Vers 1

God drukt Zijn rechtvaardige gezindheid uit via unieke manieren en principes,

niet onderworpen aan controle van mensen, evenementen of dingen.

En niemand kan Zijn ideeën of gedachten veranderen,

of Hem overtuigen een andere weg te proberen.

Dit is de unieke aard van de Schepper’s rechtvaardige gezindheid!

Zijn rechtvaardige gezindheid!



Vers 2

God oordeelt over de daden en gedachten van alle schepsels

met Zijn rechtvaardige gezindheid.

En op basis hiervan, geeft Hij toorn of geeft Hij genade.

En niemand kan Zijn genade of toorn veranderen.

En alleen Zijn wezen kan over dit pad beslissen.

Dit is de unieke aard van de Schepper’s rechtvaardige gezindheid!

Zijn rechtvaardige gezindheid!



Vers 3

Gods rechtvaardige gezindheid, heilig en uniek;

niemand kan dit schenden of in twijfel trekken.

Niemand kan het bezitten, geschapen of niet geschapen.

Gods toorn is heilig en kan niet beledigd worden.

Zijn genade is ook zo opgebouwd.

Dit is de unieke aard van de Schepper’s rechtvaardige gezindheid!

Zijn rechtvaardige gezindheid!



Vers 4

Niemand kan God vervangen in Zijn acties, geschapen of niet geschapen.

Noch kunnen ze Sodom vernietigen of Ninevé redden zoals God deed.

Dit is de unieke aard van de Schepper’s rechtvaardige gezindheid!

Zijn rechtvaardige gezindheid! Zijn rechtvaardige gezindheid!



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


648  Gods gezindheid is genadig, liefdevol, rechtvaardig en majestueus

1 Gods gebruik van vuur om de stad Sodom te vernietigen is Zijn snelste methode om een mensheid of iets volkomen te vernietigen. Het verbranden van de bevolking van Sodom vernietigde meer dan hun fysieke lichamen; het vernietigde ook volledig hun geesten, hun zielen en hun lichamen, en verzekerde daarmee dat de mensen in deze stad ophielden te bestaan in zowel de materiële wereld als de wereld die onzichtbaar is voor de mens. Dit is een manier waarop God Zijn toorn openbaart en uitdrukt. Deze manier van openbaren en uitdrukken is een aspect van het wezen van Gods toorn, net zoals het natuurlijk ook een openbaring is van het wezen van Gods rechtvaardige gezindheid.

2 Wanneer God Zijn toorn uitzendt, stopt Hij met het openbaar maken van enige vorm van genade of goedertierenheid, noch vertoont Hij meer van Zijn tolerantie of geduld; er is geen persoon, ding of reden die Hem kan overhalen om geduldig te blijven, om Zijn genade opnieuw te schenken, om opnieuw Zijn tolerantie te doen gelden. In plaats van deze dingen, zal God zonder enige aarzeling Zijn toorn en majesteit zenden, doen wat Hij wenst, en Hij zal deze dingen op een snelle en pure manier doen in overeenstemming met Zijn eigen wensen. Dit is de manier waarop God Zijn toorn en majesteit zendt, welke de mens niet mag beledigen, en het is ook een uitdrukking van één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid.

3 Wanneer mensen getuige zijn van het feit dat God zorg en liefde betoont jegens de mens, zijn zij niet in staat Zijn wraak te ontdekken, Zijn majesteit te zien of Zijn intolerantie voor belediging te voelen. Deze dingen hebben mensen er altijd toe gebracht te geloven dat Gods rechtvaardige gezindheid alleen bestaat uit genade, verdraagzaamheid en liefde. Wanneer iemand echter ziet dat God een stad verwoest of een mensheid verafschuwt, dan geven Zijn toorn in de vernietiging van de mens en Zijn majesteit mensen de kans om een glimp op te vangen van de andere kant van Zijn rechtvaardige gezindheid. Dit is Gods onverdraagzaamheid tegenover belediging.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


649  God zorgt voor het voortbestaan van de mens met Zijn rechtvaardige gezindheid

1 Wanneer God Zijn woede zendt, wordt kwade krachten een halt toegeroepen, worden kwade dingen vernietigd, terwijl rechtvaardige en positieve dingen Gods zorg en bescherming genieten en mogen doorgaan. God zendt Zijn toorn omdat onrechtvaardige, negatieve en slechte dingen de normale activiteit en ontwikkeling van rechtvaardige en positieve dingen belemmeren, verstoren of vernietigen. Het doel van Gods woede is niet om Zijn eigen status en identiteit te beschermen, maar om het bestaan van rechtvaardige, positieve, mooie en goede dingen te beschermen, om de wetten en de orde van het normale voortbestaan van de mensheid te beschermen. Dit is de hoofdoorzaak van Gods toorn. Gods woede is een zeer juiste, natuurlijke en ware openbaring van Zijn gezindheid. Er zit geen bedoeling achter Zijn woede, noch is er sprake van bedrog of samenzwering; Bovendien bevat Zijn woede niets van de verlangens, sluwheid, boosaardigheid, geweld, kwaad of wat ook dat de gehele verdorven mensheid kenmerkt.

2 Voordat God Zijn woede zendt, heeft Hij de kern van elke zaak al heel duidelijk en volledig waargenomen en heeft Hij al nauwkeurige, duidelijke definities en conclusies geformuleerd. Gods doelstelling in alles wat Hij doet is dus glashelder, evenals Zijn houding. Hij is niet warrig; Hij is niet blind; Hij is niet impulsief; Hij is niet onvoorzichtig; meer nog, Hij is niet beginselloos. Dit is het praktische aspect van Gods toorn, en vanwege dit praktische aspect van Gods toorn heeft de mensheid haar normale bestaan bereikt. Zonder Gods toorn zou de mensheid afglijden tot abnormale levensomstandigheden; alle dingen die juist, mooi en goed zijn zouden worden vernietigd en ophouden te bestaan. Zonder Gods toorn zouden de wetten en de orde waar de schepping aan onderhevig is, worden verbroken of zelfs volledig worden ondermijnd.

3 Sinds de schepping van de mens heeft God voortdurend Zijn rechtvaardige gezindheid gebruikt om het normale bestaan van de mensheid te beschermen en te ondersteunen. Omdat Zijn rechtvaardige gezindheid toorn en majesteit bevat, worden alle slechte mensen, dingen, voorwerpen en alle dingen die het normale bestaan van de mensheid verstoren en beschadigen, gestraft, beheerst en vernietigd vanwege Zijn toorn. In de afgelopen paar millennia heeft God onophoudelijk Zijn rechtvaardige gezindheid gebruikt om alle soorten onreine en boze geesten die tegen God zijn en die als medeplichtigen en lakeien van Satan optreden in Gods werk om de mensheid te beheren, neer te slaan en te vernietigen. Op deze manier heeft Gods werk voor de redding van de mens altijd vooruitgang geboekt volgens Zijn plan. Dit wil zeggen dat vanwege het bestaan van Gods toorn, de meest rechtvaardige zaak onder de mensen nooit is vernietigd.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


650  Het symbool van Gods toorn

1 Gods gezindheid is Zijn eigen inherente wezen. Deze verandert helemaal niet met het verstrijken van de tijd, en verandert ook niet telkens wanneer de locatie verandert. Zijn inherente gezindheid is Zijn intrinsieke wezen. Ongeacht aan wie Hij werkt, Zijn wezen verandert niet en Zijn rechtvaardige gezindheid evenmin. Wanneer iemand God kwaad maakt, is hetgeen Hij zendt Zijn inherente gezindheid; op zo’n moment verandert het principe achter Zijn woede niet, noch Zijn unieke identiteit en status. Hij wordt niet boos vanwege een verandering in Zijn wezen of omdat Zijn gezindheid verschillende elementen heeft voortgebracht, maar omdat de tegenstand van de mens tegen Hem Zijn gezindheid beledigt.

2 Het onbeschaamde tarten van de mens tegenover God vormt een ernstige uitdaging van Gods identiteit en status. God is van mening dat de mens Hem betwist en Zijn toorn test, wanneer de mens Hem uitdaagt. Wanneer de mens zich tegen God verzet, wanneer de mens God betwist, wanneer de mens voortdurend de woede van God test – en dat is ook wanneer de zonde ongebreideld wordt – dan zal Gods toorn natuurlijk worden onthuld en zich presenteren. Daarom symboliseert Gods uitdrukking van Zijn toorn dat alle kwade machten zullen ophouden te bestaan; het symboliseert dat alle vijandige krachten zullen worden vernietigd. Dit is het unieke karakter van Gods rechtvaardige gezindheid en het is het unieke van Gods toorn.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


651  De waarschuwing van Gods vernietiging van Sodom aan de mensheid

Couplet 1

Van alle slechte daden van de mensen

die in Sodom woonden,

was de schade aan Gods dienaren

slechts de top van de ijsberg,

die verwees naar hun slechte aard,

niet meer dan een druppel in de oceaan.

Daarom besloot God

hen te vernietigen met vuur.

Ja, God vernietigde hen met vuur.



Refrein

De vernietiging van Sodom

riep een halt toe aan Satans ambitie

de mens te verderven en verslinden,

om zo God te weerstaan.

Het is een teken van schaamte

dat de mens God ontweek

en zich overgaf aan het kwade.

Het is een ware openbaring

van Gods rechtvaardige gezindheid.



Couplet 2

God gebruikte geen overstroming,

of aardbeving:

Hij vernietigde de stad met vuur.

Sodom zou verdwijnen van de aarde,

en niet slechts de vorm en de structuur,

maar ook de zielen van alle inwoners.

Alles zou worden verdelgd,

iedereen zou ophouden te bestaan.



Voor-refrein

Alles wat met Sodom te maken had,

alles zou worden vernietigd,

geen volgend leven voor de mensen

en geen reïncarnatie,

afgesneden van de menselijkheid

van Zijn schepping – tot in eeuwigheid.



Refrein

De vernietiging van Sodom

riep een halt toe aan Satans ambitie

de mens te verderven en verslinden,

om zo God te weerstaan.

Het is een teken van schaamte

dat de mens God ontweek

en zich overgaf aan het kwade.

Het is een ware openbaring

van Gods rechtvaardige gezindheid.



Brug

Het gebruik van vuur was een aanduiding

van het einde van de zonde op deze plaats.

Het werd ingedamd,

zou ophouden te bestaan.

Satans kwaad verloor zijn voedingsbodem

en zijn begraafplaats – een plek om te bestaan.

In de oorlog tussen God en Satan,

is vuur het merk van Gods overwinning,

het teken waarmee Satan gebrandmerkt is.



Refrein

De vernietiging van Sodom

riep een halt toe aan Satans ambitie

de mens te verderven en verslinden,

om zo God te weerstaan.

Het is een teken van schaamte

dat de mens God ontweek

en zich overgaf aan het kwade.

Het is een ware openbaring

van Gods rechtvaardige gezindheid.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


652  De symbolische betekenis van Gods toorn

1 Daarom symboliseert Gods uitdrukking van Zijn toorn dat alle kwade machten zullen ophouden te bestaan; het symboliseert dat alle vijandige krachten zullen worden vernietigd. Dit is het unieke karakter van Gods rechtvaardige gezindheid en het is het unieke van Gods toorn. Wanneer Gods waardigheid en heiligheid in het geding zijn, wanneer rechtvaardige krachten worden belemmerd en niet worden gezien door de mens, dan zal God Zijn toorn zenden. Vanwege het wezen van God zijn alle krachten op aarde die God betwisten, en zich tegen Hem verzetten en met Hem strijden, slecht, verdorven en onrechtvaardig; ze komen van Satan en behoren hem toe. Omdat God rechtvaardig, behorend tot het licht en onberispelijk heilig is, zullen alle boze, verdorven en aan Satan toebehorende dingen verdwijnen na de vrijlating van Gods toorn.

2 Wanneer God Zijn toorn zendt, zullen echter alle kwade krachten worden tegengehouden; alle zonden van het beschadigen van de mens zullen worden tegengehouden; alle vijandige krachten die Gods werk belemmeren zullen duidelijk worden gemaakt, gescheiden en vervloekt; alle medeplichtigen van Satan die zich tegen God keren, zullen gestraft en uitgeroeid worden. In hun plaats zal Gods werk vrij van obstakels doorgaan; Gods managementplan zal zich stap voor stap volgens schema verder ontwikkelen; Gods uitverkoren volk zal vrij zijn van Satans verstoring en bedrog; zij die God volgen zullen Gods leiderschap en voorziening genieten in een rustige en vredige omgeving. Gods toorn is een waarborg die alle kwade krachten ervan weerhoudt zich te vermenigvuldigen en ongebreideld door te kunnen gaan, en het is ook een waarborg die het bestaan en de verspreiding van alle rechtvaardige en positieve dingen beschermt en hen eeuwig beschermt tegen onderdrukking en ondermijning.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


653  Gods gezindheid tolereert geen belediging

Vers 1

De mensheid zou allereerst moeten weten

van een gezindheid die alleen God heeft.

Een gezindheid die geen belediging tolereert.

Niemand kan deze belemmeren,

en niemand kan deze beïnvloeden.

Deze overtreft ieders verbeelding,

en kan niet worden voorgewend of geïmiteerd.

God zal het niet tolereren als iemand

openlijk tegen Hem in gaat,

of hij nu een geschapen wezen is of niet,

of hij nu iemand is die is uitverkozen,

of dat hij iemand is aan wie genade is getoond.

En als er een tijd komt dat ze Zijn gezindheid provoceren

of dat ze Zijn principe van tolerantie provoceren,

zal God Zijn gezindheid, ja, zal Hij deze vrijlaten,

rechtvaardig, Hij duldt geen belediging, nee, die tolereert Hij niet.



Vers 2

God heeft deze gezindheid

vanwege Zijn heilige en onbezoedelde wezen,

en omdat Hij zonden die Hem tegenwerken veracht.

Hij haat alle ongehoorzaamheid

en Satans kwade daden die de mens verderven en verslinden.

Hij haat boosaardigheid en duisternis.

God zal het niet tolereren als iemand

openlijk tegen Hem in gaat,

of hij nu een geschapen wezen is of niet,

of hij nu iemand is die is uitverkozen,

of dat hij iemand is aan wie genade is getoond.

En als er een tijd komt dat ze Zijn gezindheid provoceren

of dat ze Zijn principe van tolerantie provoceren,

zal God Zijn gezindheid, ja, zal Hij deze vrijlaten,

rechtvaardig, Hij duldt geen belediging, nee, die tolereert Hij niet.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


654  Gods houding tegenover de mens

Vers 1

Als slechte daden van de mens God beledigen,

zal Hij Zijn toorn over hen brengen,

tenzij ze echt spijt betonen voor Hem.

Wanneer mensen zich blijven verzetten tegen God,

zal Zijn woede tot ze vernietigd zijn nooit bedaren.

Dit is Gods, dit is Gods gezindheid.



Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh ...



Vers 2

Als God één persoon voortdurend blijft onderwerpen aan Zijn toorn,

verzet het hart van deze persoon zich tegen God,

omdat hij nooit echt berouw heeft getoond,

of zijn hoofd boog voor God, of waar geloof had.

Hij heeft Gods genade en verdraagzaamheid nooit verkregen.



Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh...



Vers 3

Als iemand Gods zorg vaak krijgt en Zijn genade en verdraagzaamheid ontvangt,

dan heeft die zonder twijfel waar geloof in God in zijn hart.

En zijn hart verzet zich niet tegen God. Hij voelt waar berouw voor Hem.

Zelfs als Gods discipline op deze persoon neerdaalt,

zal Zijn woede – zal Zijn woede dat niet doen.



Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh …



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


655  God hoopt dat de mens waarlijk berouw heeft

Couplet 1

God was kwaad op de Ninevieten

toen Hij tegen hen zei

dat Hij hun stad zou verwoesten.

Maar ze besloten te vasten,

trokken het boetekleed aan

en Gods hart verzachtte,

Zijn hart veranderde.

Gods woede voor de Ninevieten

veranderde in genade, tolerantie,

door hun belijdenis, door hun berouw.



Refrein

Wanneer God kwaad is op de mens,

hoopt Hij dat de mens echt berouw heeft,

dan zal Hij Zijn genade schenken.

Gods toorn komt door

het kwaad van de mensheid.

Aan hen die naar Hem luisteren,

die zich keren tegen het kwade

en staken met agressie

schenkt Hij vergeving en genade.



Couplet 2

Er is geen tegenspraak in deze openbaring

van Gods gezindheden.

Gods houding was verschillend

voor en na het berouw van de Ninevieten;

Gods wezen werd onthuld.

En zo mogen mensen

Gods wezen en de echtheid ervan zien,

Gods wezen dat bewezen onbeledigbaar is.



Refrein

Wanneer God kwaad is op de mens,

hoopt Hij dat de mens echt berouw heeft,

dan zal Hij Zijn genade schenken.

Gods toorn komt door

het kwaad van de mensheid.

Aan hen die naar Hem luisteren,

die zich keren tegen het kwade

en staken met agressie

schenkt Hij vergeving en genade.



Couplet 3

God gebruikte Zijn houding

om de mensen het volgende te vertellen:

het is niet dat God Zijn genade niet wil tonen,

maar weinigen hebben waarlijk spijt

en staken hun geweld,

en keren op hun schreden terug.

Gods omgang met de Ninevieten onthult

dat Zijn genade verkregen kan worden.

Als de mens berouw toont en het kwaad verlaat,

verandert Gods hart jegens hem.



Refrein

Wanneer God kwaad is op de mens,

hoopt Hij dat de mens echt berouw heeft,

dan zal Hij Zijn genade schenken.

Gods toorn komt door

het kwaad van de mensheid.

Aan hen die naar Hem luisteren,

die zich keren tegen het kwade

en staken met agressie

schenkt Hij vergeving en genade.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II


659  God is de enige heerser over het lot van de mens

Vers 1

Het maakt niet uit hoe ver je bent in je leven,

het maakt niet uit hoe oud je nu bent,

het maakt niet uit hoe lang de rest van je tocht is,

je moet Gods gezag erkennen,

het feit dat Hij je enige Meester is, serieus nemen.

Het maakt niet uit hoeveel je kunt,

men kan het lot van anderen niet beïnvloeden,

laat staan het orkestreren, veranderen of controleren.

Alleen de enige God bepaalt alles voor de mens,

alleen Zijn gezag kan het menselijk lot bepalen,

enkel de Schepper is de Meester van de mens.



Vers 2

Iedereen moet precieze kennis hebben

over Gods controle van het menselijk lot.

Het is de sleutel om het menselijk leven te kennen,

de les om God elke dag te kennen.

Er is geen kortere weg naar dit doel.

Het maakt niet uit hoeveel je kunt,

men kan het lot van anderen niet beïnvloeden,

laat staan het orkestreren, veranderen of controleren.

Alleen de enige God bepaalt alles voor de mens,

alleen Zijn gezag kan het menselijk lot bepalen,

enkel de Schepper is de Meester van de mens.



Vers 3

Je kan niet ontsnappen aan Gods soevereiniteit.

God is de enige Heer van de mens,

Hij is de enige Meester van het menselijk lot.

Dus de mens kan nooit zijn eigen lot bepalen;

het is onmogelijk voor hem om dat te overstijgen.

Het maakt niet uit hoeveel je kunt,

men kan het lot van anderen niet beïnvloeden,

laat staan het orkestreren, veranderen of controleren.

Alleen de enige God bepaalt alles voor de mens,

alleen Zijn gezag kan het menselijk lot bepalen,

enkel de Schepper is de Meester van de mens.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke III


660  De mensheid kan haar eigen lot niet beheren

Vers 1

Waar in de wereld zal je elke dag heen gaan?

Wat zal je zeggen of doen?

Wie of wat zal je tegenkomen?

Kan dit ooit door je worden voorspeld?

Zal je alles zien wat gaat gebeuren?

Kan je het besturen?

Nee, dat kan je niet, je kan het niet zien.

Vele dingen gebeuren niet zoals je ze zou verwachten.

De mensheid kan haar eigen lot niet beheren.



Voor-refrein

Van triviale zaken tot het lot van haar hele leven.



Refrein

Er is niets in de wereld dat de plannen van de Schepper

en Zijn soevereiniteit niet onthuld,

Zijn gezag kan niet worden overtroffen.

Zijn gezag is ultiem, dat is een eeuwige waarheid.

De mensheid kan haar eigen lot niet beheren.



Vers 2

De kleine dingen in het leven,

en hoe deze zich ontwikkelen,

herinneren de mensheid voortdurend,

dat niets willekeurig gebeurt,

dat de ontwikkeling van deze dingen en hun onvermijdelijkheid

niet kan worden veranderd door de menselijke wil.

Het is ver boven haar kunnen.

De mensheid kan haar eigen lot niet beheren.



Refrein

Er is niets in de wereld dat de plannen van de Schepper

en Zijn soevereiniteit niet onthuld,

Zijn gezag kan niet worden overtroffen.

Zijn gezag is ultiem, dat is een eeuwige waarheid.

De mensheid kan haar eigen lot niet beheren.



Vers 3

Elke gebeurtenis is een waarschuwing van de Schepper aan de mensheid.

Het stuurt de boodschap dat de mens zijn eigen lot niet kan beheren.

En tegelijkertijd is elke gebeurtenis

een weerlegging van de menselijke zinloze en wilde ambities,

en vol van het verlangen om hun leven in eigen handen te nemen.

De mensheid kan haar eigen lot niet beheren.



Brug

Het zijn stevige klappen voor de mensheid,

de één na de ander, de één na de ander.

Het zijn stevige klappen voor de mensheid,

die mensen forceren om te herzien

wie uiteindelijk hun lot bestuurt,

en wie het uiteindelijk echt beheert.

Al hun verlangens worden herhaaldelijk verbrijzeld,

al hun ambities gedwarsboomd.

Ze kunnen niets dan hun lot accepteren

en alle realiteit accepteren.

Ze kunnen niets dan de wil van de Hemel accepteren

en de soevereiniteit van de Schepper.



Refrein

Er is niets in de wereld dat de plannen van de Schepper

en Zijn soevereiniteit niet onthuld,

Zijn gezag kan niet worden overtroffen.

Zijn gezag is ultiem, dat is een eeuwige waarheid.

De mensheid kan haar eigen lot niet beheren.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke III


661  God bepaalde lang geleden het lot van de mens

Couplet 1

Wat het lot betreft, is iedereen onafhankelijk.

Wat het lot betreft, heeft iedereen zijn of haar eigen lot.

Dus iemands ouders kunnen iemands lot in het leven niet afwenden

of zelfs maar de kleinste invloed uitoefenen op de rol die iemand speelt.



Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper

heeft invloed op iemands lot.

Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,

lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.



Couplet 2

De familie waarin iemand geboren is

is een randvoorwaarde om iemands missie te vervullen.

De omgeving waarin iemand opgroeit

is ook een randvoorwaarde.

Ze bepalen in geen geval

iemands lot of soort voorbestemming

waarbij hun missie vervuld wordt.



Couplet 3

Dus iemands ouders kunnen niet

bijdragen tot het vervullen van iemands missie.

En familieleden kunnen niet helpen bij het op je nemen van die rol.

Hoe iemand zijn missie volbrengt

en in welke omgeving hij zijn rol speelt,

worden bepaald door zijn lot, waarover niemand controle heeft.



Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper

heeft invloed op iemands lot.

Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,

lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.



Couplet 4

Geen andere objectieve voorwaarden kunnen iemands

missie beïnvloeden, die alleen voorbestemd is door de Schepper.

Iedereen wordt volwassen in unieke omgevingen,

de manier waarop ze opgroeien, helemaal op zichzelf.



Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper

heeft invloed op iemands lot.

Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,

lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.



Brug

Stap voor stap gaan ze hun eigen weg.

Stap voor stap vervullen ze de voor hen geplande bestemming.

Stap voor stap gaan ze de grote zee van mensen binnen.

Stap voor stap nemen ze hun eigen posities aan in het leven.

Stap voor stap vervullen ze hun verantwoordelijkheden

omwille van de Scheppers voorbestemming.

Stap voor stap doen zij het allemaal onvrijwillig,

omwille van de Scheppers soevereiniteit.

God bepaalde lang geleden het lot van de mens.



Refrein

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper

heeft invloed op iemands lot.

Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,

lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.
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662  Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

Vers 1

Als iemand alleen gelooft in het lot,

maar niet in staat is te weten,

als iemand alleen gelooft in het lot,

maar niet in staat is te erkennen,

als iemand alleen gelooft in het lot,

maar zich niet kan onderwerpen,

niet de macht van de Schepper over het

menselijk lot kan accepteren,

dan zou zijn leven tragisch zijn,

het zou leeg en doelloos zijn,

hij kan zich niet onderwerpen

aan Gods heerschappij,

hij kan geen geschapen mens worden

in de ware zin van het woord,

en de Schepper's goedkeuring krijgen

en houden in zijn leven.

Iemand die Gods soevereiniteit kent,

hoort in een actieve staat te zijn.

Iemand die Gods soevereiniteit ziet,

hoort niet in een passieve staat te zijn.

Hij aanvaardt dat alles door het lot bepaald is,

en dat is wanneer hij begrijpt:

Het mensenleven valt volledig

onder Gods soevereiniteit.



Vers 2

Als men zich de fases van zijn reis herinnert,

wanneer men terugkijkt op de weg die hij heeft bewandeld,

ziet men dat God hem leidde met elke stap van de weg,

of zijn weg nu simpel was of dat zijn weg moeilijk was.

God had alles gepland, gepland tot in detail.

Men is onwetend naar vandaag geleid.

Wat een geluk is het om Gods verlossing te ontvangen,

om Zijn soevereiniteit te accepteren.

Iemand die Gods soevereiniteit kent,

hoort in een actieve staat te zijn.

Iemand die Gods soevereiniteit ziet,

hoort niet in een passieve staat te zijn.

Hij aanvaardt dat alles door het lot bepaald is,

en dat is wanneer hij begrijpt:

Het mensenleven valt volledig

onder Gods soevereiniteit.



Vers 4

Als iemand Gods soevereiniteit waarneemt,

zal hij zich liever willen onderwerpen

aan alles wat God heeft gepland,

en God te gehoorzamen.

Als iemand Gods soevereiniteit waarneemt,

zal hij vastberaden en zeker zijn

om niet meer in opstand te komen,

en Gods macht te aanvaarden.

Iemand die Gods soevereiniteit kent,

hoort in een actieve staat te zijn.

Iemand die Gods soevereiniteit ziet,

hoort niet in een passieve staat te zijn.

Hij aanvaardt dat alles door het lot bepaald is,

en dat is wanneer hij begrijpt:

Het mensenleven valt volledig

onder Gods soevereiniteit.
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663  Hoe ontstaat de pijn van de mensheid?

Couplet 1

Omdat mensen Gods soevereiniteit niet kennen,

zijn ze opstandig en rebelleren tegen hun lot.

Ze mijden wat het lot in petto heeft

en ook Gods gezag,

in de hoop dat lot te kenteren,

maar tevergeefs.



Voor-refrein 1

Het zal hun niet lukken,

ze worden altijd verslagen.

Deze worsteling die ze aangaan in hun ziel

brengt pijn die snijdt tot op het bot,

terwijl ze hun leven vergooien.



Refrein

Waarom lijden mensen pijn?

Het komt door het pad dat ze nemen

en de keuzes die ze maken

in hoe ze hun leven leven.



Couplet 2

De tragiek van mensen is niet

hun zucht naar geluk,

hun najagen van rijkdom en roem,

en verzet tegen hun lot,

maar dat ze inzien dat God echt is

en hun bestemming bestuurt,

en toch koppig doorgaan op de foute weg.



Voor-refrein 2

Liever bevechten ze Gods soevereine macht,

en geven pas toe als ze gebroken zijn.

Wie zich onderwerpen zijn wijs, zegt God,

en wie vechten zijn werkelijk dwaas.



Refrein

Waarom lijden mensen pijn?

Het komt door het pad dat ze nemen

en de keuzes die ze maken

in hoe ze hun leven leven.



Outro

Dit drong misschien niet tot mensen door,

maar als je tot ’t besef komt,

wanneer je werkelijk onderkent

dat God heerst over het menselijk lot,

en dat alles wat God voor jou heeft gepland

een grote steun en bescherming is,

dan zal jouw pijn snel worden verlicht,

je hele wezen zal bevrijding kennen.
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664  Lijden vult de dagen zonder God

Vers 1

Wanneer iemand het lot niet begrijpt

of Gods soevereiniteit,

wanneer iemand voor zich uit tast,

wankelend door de mist,

is de reis

te moeilijk om te maken,

is de reis

hartverscheurend.



Refrein

Lijden vult de dagen zonder God.

Als iemand de Scheppers soevereiniteit aanvaardt,

zich aan al Zijn schikkingen onderwerpt,

en een waar mensenleven zoekt,

kan iemand zich bevrijden van hartenpijn,

zich bevrijden van al het lijden,

de leegte van het leven van zich afschudden,

de leegte van het leven van zich afschudden.



Vers 2

Wanneer iemand geen God heeft en Hem niet kan zien,

wanneer iemand Zijn soevereiniteit niet herkent,

is elke dag ellendig,

en hebben de dagen geen waarde of betekenis.

Het maakt niet uit waar iemand is of welke job hij doet,

de middelen van zijn bestaan en de doelen die hij nastreeft,

brengen hem, wanneer hij geen God heeft,

eindeloze hartensmart en lijden dat moeilijk los te laten is.



Refrein

Lijden vult de dagen zonder God.

Als iemand de Scheppers soevereiniteit aanvaardt,

zich aan al Zijn schikkingen onderwerpt,

en een waar mensenleven zoekt,

kan iemand zich bevrijden van hartenpijn,

zich bevrijden van al het lijden,

de leegte van het leven van zich afschudden,

de leegte van het leven van zich afschudden.



Brug

Wanneer mensen Gods soevereiniteit kunnen herkennen

over hun menselijk lot,

kiezen de slimmen ervoor het te weten en aanvaarden

en nemen ze afscheid van de pijnlijke tijd,

toen ze probeerden eigenhandig

een goed leven te bouwen.

Ze bestrijden het lot niet langer

en streven hun zogenaamde doelen na.



Refrein

Lijden vult de dagen zonder God.

Als iemand de Scheppers soevereiniteit aanvaardt,

zich aan al Zijn schikkingen onderwerpt,

en een waar mensenleven zoekt,

kan iemand zich bevrijden van hartenpijn,

zich bevrijden van al het lijden,

de leegte van het leven van zich afschudden,

de leegte van het leven van zich afschudden.
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665  Wat zij die houden van de waarheid na zouden moeten streven

1 Of je daadwerkelijk een hart en geest hebt en iemand bent die de waarheid liefheeft hangt af van je houding ten opzichte van Gods soevereiniteit en de waarheid. Dit bepaalt natuurlijk ook of je Gods gezag ook echt kunt kennen en begrijpen. Als je nog nooit in je leven Gods soevereiniteit en Zijn regelingen bemerkt hebt, laat staan Gods gezag erkent en accepteert, dan ben je volkomen waardeloos en zul je ongetwijfeld Gods verachting en afwijzing over je afroepen, dankzij het pad dat je hebt gekozen en de keuze die je hebt gemaakt.

2 Maar zij die, in Gods werk, Zijn beproeving en Zijn soevereiniteit kunnen accepteren en zich kunnen onderwerpen aan Zijn gezag en langzamerhand Zijn woorden echt gaan ervaren, zij zullen daadwerkelijke kennis van Gods gezag en daadwerkelijk begrip van Zijn soevereiniteit verkrijgen en zij zullen daadwerkelijk onderworpen zijn aan de Schepper. Alleen zulke mensen zullen daadwerkelijk gered zijn.

3 Omdat zij Gods soevereiniteit hebben gekend, omdat zij die hebben geaccepteerd, is hun waardering van en onderwerping aan het feit van Gods soevereiniteit over het lot van de mens echt en nauwkeurig. Wanneer zij met de dood geconfronteerd worden, zullen zij in staat zijn om, net als Job, een onverschrokken gedachte te hebben ten aanzien van de dood, zich te onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen in alle dingen, zonder enige individuele keuze, met geen enkel individueel verlangen. Alleen zo een persoon zal terug kunnen keren naast de Schepper als een echt geschapen mens.
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666  Gods gezag is uniek

Couplet 1

Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting,

dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen.

Alleen de Schepper heeft zo’n gezag, God de Unieke heeft dit vermogen.

God heeft alles geschapen, Hij heeft gezag over hen allen.

Hij beheerst niet alleen wat planeten, niet slechts een deel van de schepping of mensheid.

Maar hij houdt alles in Zijn machtige handen, groot of klein, zichtbaar of niet,

van de sterren tot de cellen, en alle wezens die in andere vormen bestaan.

Dat is precies wat er wordt bedoeld met het ‘alles’ dat God beheerst.



Couplet 2

Gods gezag lijkt moeilijk te bevatten, maar het is helemaal niet abstract.

Het is bij de mens elke minuut, elke dag,

de mens kan zien en voelen hoe echt het is.

Dit feit bewijst dat Gods kracht er is;

dat de mens begrijpt dat alleen God zo’n macht heeft.

God heeft alles geschapen, Hij heeft gezag over hen allen.

Hij beheerst niet alleen wat planeten, niet slechts een deel van de schepping of mensheid.

Maar hij houdt alles in Zijn machtige handen, groot of klein, zichtbaar of niet,

van de sterren tot de cellen, en alle wezens die in andere vormen bestaan.

Dat is precies wat er wordt bedoeld met het ‘alles’ dat God beheerst.

Dit is het rijk waar God Zijn macht uitoefent,

de omvang van Zijn soevereiniteit en bewind.
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667  De ware belichaming van het gezag van de Schepper

Vers 1

Het lot van de mens en het universum zijn nauw verstrengeld

met de Scheppers soevereiniteit.

Ze zijn verbonden met Zijn orkestraties en ook met Zijn gezag.

Door de wetten van alle dingen, leert de mens de macht begrijpen

van Zijn regelingen en soevereiniteit,

met al wat Hij beheerst en al wat Hij orkestreert.

Door de regels van overleving, door het lot van alle dingen,

weet de mens hoe God alles regeert.

Zijn gezag is oppermachtig.

Geen schepsel kan Gods soevereiniteit schenden.

Niets kan door God voorbestemde dingen veranderen.

Het is door Zijn wetten dat leven leeft en zich eeuw na eeuw voortzet.

Dit is de waarheid, dit is de waarheid,

dit is de waarheid over Zijn gezag.



Vers 2

Door de levenscycli van alle dingen, ervaart de mens werkelijk

al Gods regelingen en hoe die alle aardse wetten

overstijgen en alle andere machten verslaan.

Door de regels van overleving, door het lot van alle dingen,

weet de mens hoe God alles regeert.

Zijn gezag is oppermachtig.

Geen schepsel kan Gods soevereiniteit schenden.

Niets kan door God voorbestemde dingen veranderen.

Het is door Zijn wetten dat leven leeft en zich eeuw na eeuw voortzet.

Dit is de waarheid, dit is de waarheid,

dit is de waarheid over Zijn gezag.

Door de regels van overleving, door het lot van alle dingen,

weet de mens hoe God alles regeert.

Zijn gezag is oppermachtig.

Geen schepsel kan Gods soevereiniteit schenden.

Niets kan door God voorbestemde dingen veranderen.

Het is door Zijn wetten dat leven leeft en zich eeuw na eeuw voortzet.

Dit is de waarheid, dit is de waarheid,

dit is de waarheid over Zijn gezag.



Vers 3

Hoewel de mens, door objectieve wetten,

Gods bestuur van alle dingen ziet,

hoeveel begrijpen het principe van Zijn bestuur van het heelal,

of kennen en onderwerpen zich aan Zijn bestuur van hun lot?

Wie kan echt begrijpen dat het menselijk lot geheel in Zijn handen rust?
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668  Gods gezag is overal

Vers 1

In alle omstandigheden heerst het gezag van God.

God dicteert en regelt het lot van ieder mens,

alles in overeenstemming met Zijn gedachten en Zijn wensen,

en het wijzigt niet wanneer de mens verandert.

Het is onafhankelijk van de wil van de mens.

Het kan niet worden gewijzigd door een verandering van tijd,

of van plaats, of van locatie.

Want Gods gezag is Zijn diepste wezen.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.



Vers 2

Of de mens Gods bestuur kan kennen of aanvaarden,

dat kan Gods soevereiniteit over het lot van de mens niet veranderen.

Het maakt niet uit of je het bestuur van God kent,

Zijn gezag blijft toch bestaan.

Gods gezag en Zijn bestuur over het lot van de mens

zijn niet afhankelijk van de menselijke wil.

Ze veranderen niet overeenkomstig de voorkeur van de mens,

noch vanwege de keuzes van de mens.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.



Vers 3

God oefent Zijn gezag te allen tijde uit,

Zijn werk zet Hij voort, Hij toont Zijn macht.

Hij regeert en voorziet in alles,

en orkestreert alles voor de eeuwigheid.

Het is een feit dat niemand kan veranderen.

Het is al zo sinds het begin van de tijd.

Het is al zo sinds het begin van de tijd.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.
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673  Bevrijding wordt verkregen door Gods heerschappij te kennen

1 Als mensen niet echt kunnen erkennen dat de Schepper de soevereiniteit heeft over het lot van de mens en over alle dingen van de mens, als ze zich niet echt kunnen onderwerpen aan de heerschappij van de Schepper, dan zal het moeilijk voor hen zijn om niet te worden gedreven en gekluisterd door het idee dat ‘iemand zijn lot in eigen handen heeft’, zal het moeilijk voor hen zijn om de pijn kwijt te raken van hun intense strijd tegen het lot en het gezag van de Schepper. Het is overbodig te zeggen dat het dan ook moeilijk zal zijn om echt bevrijd te worden en vrij, om mensen te worden die God aanbidden.

2 Er is een heel eenvoudige manier voor iemand om zich zelf uit deze staat te bevrijden: door afscheid te nemen van zijn vroegere manier van leven, van zijn vorige doelen in het leven, door zijn vorige levensstijl, levensvisie, bezigheden, verlangens en idealen samen te vatten en te analyseren en ze daarna te vergelijken met Gods wil en eisen voor de mens, en te zien of één daarvan in overeenstemming is met Gods wil en eisen, of één daarvan de juiste waarden van het leven oplevert, komt iemand tot een groter begrip van de waarheid en wordt het mogelijk voor iemand om te leven met menselijkheid en volgens de menselijke gelijkenis.

3 Als je de verschillende levensdoelen die mensen nastreven en hun verschillende manieren van leven herhaaldelijk onderzoekt en zorgvuldig ontleedt, zul je merken dat geen daarvan past bij de oorspronkelijke intentie van de Schepper toen Hij de mensheid schiep. Ze trekken allemaal de mensen weg van de soevereiniteit en zorg van de Schepper; het zijn allemaal valkuilen die ervoor zorgen dat de mensheid verloedert en die hen naar de hel leiden. Nadat je dit hebt onderkend, is het jouw taak om je oude kijk op het leven opzij te zetten, ver van de verschillende valkuilen vandaan te blijven. Laat God de leiding nemen over je leven en regelingen treffen voor jou. Probeer je alleen maar te onderwerpen aan Gods orkestraties en leiding, geen keus te hebben en iemand te worden die God aanbidt.
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681  God geeft constant leiding aan het leven van de mens

1 God schiep de mens en heeft sindsdien steeds sturing gegeven aan het leven van de mens. Of Hij de mens nu zegent, hem de wetten en Zijn geboden geeft of de diverse regels voor het leven bepaalt, weten jullie wat voor bedoeling God daarmee heeft? Misschien vinden jullie dat deze zin nogal algemeen en zonder inhoud is, maar iets specifieker gezegd, heeft alles wat God doet tot doel de mens te helpen een normaal leven te leiden. Of het er nu om gaat dat de mens zich aan Zijn regels of Zijn wetten houdt, God wil dat de mens Satan niet aanbidt en niet door Satan schade wordt berokkend; dit is uiterst essentieel en werd meteen vanaf het begin als doel gesteld. Hoewel Hij plannen en bedoelingen voor de mens heeft, doet Hij niets voor Zichzelf. Alles wat Hij doet, is louter bestemd voor de mensheid, om de mensheid te beschermen en om te voorkomen dat de mensheid op een dwaalspoor terechtkomt.

2 Wanneer je niet begrijpt wat de waarheid is, hoe leidt God je dan? (Hij laat een licht schijnen.) Hij laat een licht op jou schijnen en vertelt je duidelijk dat iets niet in overeenstemming is met de waarheid, en wat je moet doen. Wanneer God je leidt, wanneer Hij voor je zorgt, je helpt en je steunt, voel je Gods vriendelijkheid en Zijn eerbiedwaardigheid. Je voelt hoe geweldig en hoe warm Hij is. Maar wanneer God je berispt vanwege je verdorvenheid of wanneer Hij je oordeelt en disciplineert omdat je tegen Hem in opstand bent gekomen, hoe doet God dat dan? Berispt Hij jou met woorden? Disciplineert Hij je via je omgeving en via mensen, zaken en dingen? God werkt op een zachte, delicate, liefdevolle en zorgzame manier, die precies op maat en adequaat is. Het bezorgt je geen intense emoties als: God moet me dit laten doen of “God moet me dat laten doen”. God geeft je nooit dat soort intense mentaliteit of intense gevoelens die dingen ondraaglijk maken.

3 God gebruikt Zijn woorden, Zijn waarheid en Zijn leven om voortdurend voor de mens te zorgen en hem te ondersteunen. Zijn liefde voor de mens, hoe Hij de mens koestert en voor hem zorgt, kan niet helder in een of twee zinnen worden uitgedrukt. Het is niet iets wat wordt veroorzaakt door het pochen van de mens, maar iets wat God in praktijk brengt; het is de openbaring van Gods wezen. Alles wat God de mens geeft, waaronder de woorden van God, de verschillende manieren waarop God aan de mens werkt, wat God de mens vertelt, waar God de mens op wijst, wat Hij adviseert en stimuleert, het komt allemaal voort uit één wezenlijke eigenschap: het komt voort uit de heiligheid van God.
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683  Satan beheerst de gedachten van mensen met roem en winst

1 Satan gebruikt roem en winst om de gedachten van de mens te beheersen, totdat mensen alleen nog aan roem en winst kunnen denken. Ze vechten voor roem en winst, lijden ontberingen voor roem en winst, ondergaan vernedering voor roem en winst, offeren alles wat ze hebben op voor roem en winst, en ze zullen enig oordeel vellen of enige beslissing nemen omwille van roem en winst. Op deze manier ketent Satan de mensen met onzichtbare boeien, en mensen hebben de kracht noch de moed om ze af te werpen. Zonder het door te hebben, dragen ze deze ketenen en sjokken ze met grote moeite steeds verder. Omwille van deze roem en winst mijdt de mens God en verraadt hij Hem, en wordt de mens steeds slechter. Daardoor wordt de ene generatie na de andere op deze manier vernietigd te midden van de roem en winst van Satan.

2 Misschien kunnen jullie vandaag nog steeds Satans sinistere motieven niet doorzien, omdat jullie denken dat men niet kan leven zonder roem en winst. Jullie denken dat wanneer mensen roem en winst achter zich laten, ze niet langer de weg vooruit kunnen zien, niet langer in staat zijn om hun doelen te zien, dat hun toekomst donker, grauw en somber zal worden. Maar langzamerhand zullen jullie op een dag allemaal merken dat roem en winst monsterlijke boeien zijn die Satan gebruikt om de mens te ketenen. Wanneer die dag komt, zul je grondig Satans beheersing over je weerstaan en je volledig verzetten tegen de boeien die Satan gebruikt om je te ketenen. Wanneer de tijd komt waarop je alle dingen die Satan je heeft ingeprent wenst af te werpen, dan zul je volledig met Satan breken en ook werkelijk walgen van alles wat Satan je heeft gebracht. Alleen dan zal de mensheid echte liefde voor en echt verlangen naar God hebben.
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684  Hoe Satan sociale trends gebruikt om de mens te verderven

1 Satan verderft de mens door middel van sociale trends. De ideeën die maatschappelijke trends teweegbrengen bij mensen, de gedragingen die ze bij mensen teweegbrengen in de wereld, de levensdoelen en -visie die ze bij mensen teweegbrengen, zijn erg belangrijk; ze kunnen de gemoedstoestand van de mens beheersen en beïnvloeden. Al deze trends, de ene na de andere, hebben een slechte invloed die de mensen voortdurend degenereert, en veroorzaakt dat ze voortdurend hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verlaagt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand.

2 Satan gebruikt deze sociale trends om mensen stap voor stap in een duivelsnest te lokken, zodat mensen die in sociale trends verstrikt raken onbewust pleiten voor geld en materiële verlangens, evenals voor slechtheid en geweld. Als deze dingen eenmaal in het hart van de mensen zijn beland, wordt de mens als de duivel Satan! Want mensen beginnen wreedheid en geweld te waarderen in hun hart. Ze houden niet van schoonheid of goedheid, laat staan van vrede. Mensen zijn niet bereid om het eenvoudige leven van de normale menselijkheid te leven, maar willen in plaats daarvan genieten van een hoge status en grote rijkdom, genieten van de geneugten van het vlees, geen moeite is hen te veel om hun eigen vlees te bevredigen, ze willen geen beperkingen, niet aan banden gelegd worden, met andere woorden doen wat ze maar willen.

3 Als de mens is ondergedompeld geraakt in dit soort trends, wordt de mens steeds kwader, arroganter, neerbuigender, zelfzuchtiger en kwaadaardiger. Er is geen genegenheid meer tussen mensen, geen liefde meer tussen familieleden, geen begrip meer tussen familieleden en vrienden; menselijke relaties zijn gewelddadig geworden. Absoluut iedereen wil gewelddadige methoden gebruiken om te leven tussen zijn medemensen; men verzekert zich van een levensonderhoud door geweld te gebruiken; men wint zijn posities en verkrijgt zijn eigen winst met geweld en men doet alles wat men wil met gewelddadige en kwade manieren. Is deze mensheid niet angstaanjagend?
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685  Gods nauwgezette werk om de mens te redden

1 Tijdens dit huidige werkstadium in deze, de laatste dagen, hebben mensen Gods liefde gezien en Gods oordeel en tuchtiging. Op dit moment voorziet God hen ook, ondersteunt, verlicht en begeleidt Hij hen, zodat ze geleidelijk Zijn intenties leren kennen, de woorden leren kennen die Hij spreekt en de waarheid die Hij de mens schenkt. God kastijdt en disciplineert de mens niet altijd, en Hij toont ook niet altijd tolerantie en geduld. In plaats daarvan zorgt Hij voor elke persoon op verschillende manieren, tijdens hun verschillende stadia en volgens hun verschillende gestalten en kaliber. Hij doet veel dingen voor de mens en tegen een hoge prijs; de mens ziet niets van de prijs of deze dingen.

2 Gods liefde is echt: door de genade van God ontloopt de mens de ene ramp na de andere, terwijl God keer op keer Zijn tolerantie toont tegenover de zwakheid van de mens. Het oordeel en de tuchtiging van God stellen mensen in staat om geleidelijk de verdorvenheid van de mensheid en hun satanische wezen te leren kennen. Datgene wat God geeft, Zijn verlichting van de mens en Zijn leiding, dit alles stelt de mensheid in staat om steeds meer het wezen van de waarheid te kennen, en om steeds beter te weten wat mensen nodig hebben, welke weg ze moeten nemen, waarvoor ze leven, wat de waarde en betekenis van hun leven is, en hoe ze de weg voor hen kunnen bewandelen.

3 Deze manieren die Hij gebruikt om aan de mens te werken, zijn om voortdurend het hart van de mens op te wekken, de geest van de mens op te wekken, de mensen te laten weten waar ze vandaan komen, wie hen leidt, hen ondersteunt, voor hen zorgt en wie tot nu toe de mensen in staat heeft gesteld om te leven; ze moeten de mens laten weten wie de Schepper is, wie ze moeten aanbidden, welk soort weg ze moeten bewandelen en op welke manier de mens voor God moet komen; ze worden gebruikt om geleidelijk het hart van de mens te doen herleven, zodat de mens Gods hart kent, Gods hart begrijpt en de grote zorg en gedachte ziet achter Zijn werk om de mens te redden.

4 Wanneer het hart van de mens nieuw leven wordt ingeblazen, dan wil hij niet langer het leven leven met een ontaarde, verdorven gezindheid, maar in plaats daarvan de waarheid zoeken tot tevredenheid van God. Wanneer het hart van de mens is opgewekt, kan hij zich volstrekt van Satan afkeren, niet langer door Satan worden geschaad en niet langer door hem beheerst of voor de gek gehouden worden. In plaats daarvan kan de mens op een proactieve manier aan het werk van God en Zijn woorden meewerken om het hart van God tevreden te stellen en aldus godvrezendheid te verkrijgen en het kwade te schuwen. Dit is het oorspronkelijke doel van Gods werk.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VI


686  Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen

Vers 1

Nu weet de mens een beetje van Gods gezindheid,

van wat God heeft en is, van het werk dat Hij doet.

Maar het meeste van het begrip van de mens

is niet meer dan woorden op papier of theorieën.

God wil niet dat iemand zich achtergelaten voelt.

Hij wil een zeker hart zien om de weg te volgen

van God kennen en waarheid zoeken.



Vers 2

Wat mensen missen is ware kennis

en inzicht uit echte ervaring.

God probeert het hart van de mens te wekken,

maar het is nog een lange weg voor het herleeft.

God wil niet dat iemand zich achtergelaten voelt.

Hij wil een zeker hart zien om de weg te volgen

van God kennen en waarheid zoeken.

Hij wil dat iedereen doorgaat, zonder last en zonder bedenkingen.



Vers 3

Hoe veel je ook verkeerd hebt gedaan, hoe ver je ook bent afgedwaald,

stop je streven om God te kennen niet.

Je moet door blijven gaan.

God zal de mens altijd willen redden.

Dit is het kostbaarste aan God.

God wil niet dat iemand zich achtergelaten voelt.

Hij wil een zeker hart zien om de weg te volgen

van God kennen en waarheid zoeken.

Hij wil dat iedereen doorgaat, zonder last en zonder bedenkingen.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VI


687  Gods essentie is heilig

1 Er is geen bedrog in God, geen valsheid. God is getrouw en alles wat Hij doet is echt. Hij is de Enige op wie mensen kunnen rekenen en de God aan wie mensen hun leven en alles wat ze hebben kunnen toevertrouwen. Dit is omdat de mens niet één spoor van Satans verdorven gezindheid in God kan vinden. Alles wat God doet en openbaart, is geheel nuttig en behulpzaam voor de mens, is volledig bedoeld om voor de mensheid te zorgen, is vol van leven en geeft de mens een weg en een richting die hij kan volgen. Aangezien God niets van de verdorvenheid van de mensheid heeft en niets heeft wat lijkt op of identiek is aan de verdorven gezindheid van de mensheid of het wezen van Satan, kunnen we vanuit dit oogpunt zeggen dat God heilig is.

2 God toont geen verdorvenheid en de openbaring van Zijn eigen wezen in Zijn werk is alle bevestiging die we nodig hebben dat God Zelf heilig is. 1) Er is geen verdorven gezindheid in God; 2) het wezen van Gods werk aan de mens stelt de mens in staat om Gods eigen wezen te zien en dit wezen is geheel positief. Want de dingen die God de mensen geeft bij alles wat Hij doet zijn allemaal positieve dingen. En het resultaat van dit alles is dat de mens niet langer wordt misleid door Satan, niet langer door Satan wordt geschaad of beheerst. Met andere woorden, ze stellen de mens in staat om zich volledig te bevrijden van de verdorvenheid van Satan, waardoor de mens geleidelijk het pad zal bewandelen van God vrezen en het kwade vermijden.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VI


688  Het is heel belangrijk om Gods heilige wezen te begrijpen

1 Wanneer je de heiligheid van God gaat begrijpen, kun je echt in God geloven; wanneer je de heiligheid van God gaat begrijpen, dan kun je echt de ware betekenis van de woorden ‘God Zelf, de unieke’ beseffen. Je zult niet langer denken dat je ervoor kunt kiezen om andere wegen te bewandelen, en je zult niet langer bereid zijn om alles te verraden wat God voor je heeft geregeld. Omdat de essentie van God heilig is, betekent dit dat je alleen door God de heldere, juiste weg door het leven kunt bewandelen; alleen door God kun je de zin van het leven kennen, alleen door God kun je een waarachtig leven naleven, de waarheid bezitten, de waarheid kennen en alleen door God kun je een leven vanuit de waarheid verkrijgen. Alleen God Zelf kan je helpen het kwaad te mijden en je te bevrijden van de schade en overheersing door Satan.

2 Naast God kan niemand en niets je redden van de zee van lijden zodat je niet langer lijdt: dit wordt bepaald door de essentie van God. Alleen God Zelf redt je zo onzelfzuchtig, alleen God is uiteindelijk verantwoordelijk voor je toekomst, je bestemming en je leven, en Hij regelt alle dingen voor je. Niets wat geschapen is of niet geschapen is kan dit voor elkaar krijgen. Omdat niets wat geschapen is of niet geschapen is een essentie van God zoals deze bezit, heeft geen enkele persoon en geen enkel ding het vermogen om jou te redden of te leiden. Dit is het belang van Gods essentie voor de mens.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VI


689  De mens groeit onder de bescherming van God

Intro

Als Satan de mens verderft en kwetst,

wendt God zich niet af van hem.

Zonder aandacht te trekken

doet God wat nodig is.



Couplet 1

God kiest jouw gezin voor jou

en ook jouw geboortedag.

Hij ziet hoe je huilend ter wereld komt.

Hij ziet hoe je je eerste woorden spreekt,

Hij ziet het als je struikelt

en je eerste stapjes zet wanneer je leert lopen.



Couplet 2

Tijdens het opgroeien,

kun je veel dingen tegenkomen;

sommige verfoei je, zoals ziekte en frustratie.

Terwijl je dit pad neemt,

staat je leven onder Gods zorg.

Je leeft, groeit op en rijpt

onder Zijn wakend oog.



Refrein 1

Gods belangrijkste taak is

instaan voor jouw veiligheid,

zodat je nooit wordt opgeslokt

en verslonden door Satan.

In het leven komt ieder mens

verleiding en gevaar tegen,

omdat het kwaad altijd dichtbij is.

Je bent het doelwit van Satan.



Couplet 3

Als je wordt getroffen

door calamiteiten, rampen,

als je verstrikt bent geraakt in Satans web,

zal hij daarvan genieten.

Maar God beschermt je, leidt je.

Hij beheert je veiligheid, je vreugde en je lot.



Refrein 2

Hij voert iedereen bij de hand,

Hij zorgt voor iedereen

op elk moment en heeft je

nog nooit alleen gelaten.

De mens groeit op in deze setting,

met dit als achtergrond.

De mens groeit waarlijk op

in de palm van Gods hand.



Outro

Al Gods werk brengt vrede en vreugd;

en dan leven de mensen voor God,

aanvaarden Gods redding met normaal verstand.

God is trouw, echt in alles,

de God die men kan vertrouwen met zijn leven,

met al wat hij heeft,

de Enige op wie te rekenen valt.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VI


692  Gods wonderbaarlijke daden om alle dingen te beheren

Vers 1

Al eeuwenlang

kabbelt het kleine beekje

rond de voet van de berg,

en het volgt rustig de loop die de berg heeft gemaakt.

Het vindt zijn weg terug naar huis,

het voegt zich bij de rivier en stroomt naar de zee.

Onder hoede van de berg

verdwaalt, verdwaalt het beekje nooit, verdwaalt het nooit.



Refrein 1

De kleine beek en de grote berg

vertrouwen op elkaar,

ze beteugelen elkaar,

ze kunnen niet zonder elkaar.



Vers 2

Al eeuwenlang

verandert de stormwind niet.

Altijd huilt hij rond de berg,

en geselt hem met wervelwinden van zand,

zoals hij altijd heeft gedaan.

Hij bedreigt de berg,

maar hij breekt hem nooit doormidden.

Ze gaan verder zoals ze altijd al hebben gedaan.



Refrein 2

De stormwind en de grote berg

vertrouwen op elkaar,

ze beteugelen elkaar,

ze kunnen niet zonder elkaar.



Vers 3

Al eeuwenlang

rust de enorme golf niet

en blijft maar groter worden.

Hij brult, zwelt aan en breekt telkens opnieuw,

maar toch gaat de grote berg

nooit een duimbreed opzij.

Hij waakt over de oceaan,

en de schepsels in de zee vermenigvuldigden zich en floreerden.



Refrein 3

De golven en de grote berg

vertrouwen op elkaar,

ze beteugelen elkaar,

ze kunnen niet zonder elkaar.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VII


693  God heeft hemel, aarde en alles daarin voor de mens gemaakt

Couplet 1

Alles is onderling verbonden, van elkaar afhankelijk,

en hierdoor blijft de omgeving behouden.

Volgens dit principe overleeft 't en gaat het voort.

In deze wereld kan de mens bloeien en zich voortplanten.

Deze regel zet God in voor 't behoud van al het leven,

en waarborgt heel hun zijn door Zijn wonderen.

Het is op deze manier dat Hij in alles voorziet.

En op deze manier zorgt Hij voor de hele mensheid.

God schiep de hemel en de aarde en alles daarin.

Hij schiep de omgeving van de mens en maakte deze subliem.

God gebruikt wat Hij gemaakt heeft om het huis van de mens

te beschermen en te bewaren, het thuis dat Hij Zelf schiep.

Zo voorziet Hij in alle dingen en de mens.



Couplet 2

God is de Meester van de regels van 't heelal,

die het voortbestaan besturen van alle dingen.

Hij maakt het zo dat het heelal en alles leeft in harmonie,

voorkomt dat zij uitsterven of plotseling verdwijnen.

Dit wordt gedaan zodat de mens kan bestaan

en hier alleen kan leven door Gods leiderschap.

De regels die alles besturen staan onder Gods gezag,

de mensheid kan niet ingrijpen en niets veranderen.

Alleen God, alleen God Zelf kent deze wetten,

en alleen God, alleen God Zelf legt ze van boven op.

God schiep de hemel en de aarde en alles daarin.

Hij schiep de omgeving van de mens en maakte deze subliem.

God gebruikt wat Hij gemaakt heeft om het huis van de mens

te beschermen en te bewaren, het thuis dat Hij Zelf schiep.

Zo voorziet in Hij in alle dingen en de mens.



Couplet 3

Al wat leeft is onder Gods heilige heerschappij.

Al wat leeft kreeg adem toen God het maakte.

Het leven dat God geeft volgt Zijn eigen protocol,

heeft geen hulp van de mens nodig, het is hoe God voor alles zorgt.

God schiep de hemel en de aarde en alles daarin.

Hij schiep de omgeving van de mens en maakte deze subliem.

God gebruikt wat Hij gemaakt heeft om het huis van de mens

te beschermen en te bewaren, het thuis dat Hij Zelf schiep.

Zo voorziet Hij in alle dingen,

zo voorziet Hij in alle dingen,

zo voorziet Hij in alle dingen en de mens.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VII


694  God tolereert geen belediging

1 Om Gods rechtvaardige gezindheid te begrijpen, moet men eerst Gods gevoelens begrijpen: wat Hij haat, wat Hij verafschuwt, wat Hij liefheeft, jegens wie Hij tolerant en genadig is en aan welk type persoon Hij die genade verleent. Dit is een belangrijk punt om te weten. Verder moet men begrijpen dat ongeacht hoe liefdevol God is, ongeacht hoeveel genade en liefde Hij heeft voor mensen, God niet tolereert dat iemand Zijn status en positie beledigt, noch tolereert Hij dat iemand Zijn waardigheid beledigt. Hoewel God van mensen houdt, zal Hij hen niet verwennen. Hij geeft de mensen Zijn liefde, Zijn genade en Zijn verdraagzaamheid, maar Hij heeft Zich nooit aan hen aangepast; Hij heeft Zijn principes en Zijn grenzen.

2 Ongeacht in welke mate je Gods liefde in je hebt gevoeld, ongeacht hoe diep die liefde is, je moet God nooit behandelen zoals je een andere persoon zou behandelen. Hoewel het waar is dat God mensen behandelt als dicht bij Hem staand, als iemand God als een andere persoon beschouwt, alsof Hij gewoon een schepsel is, zoals een vriend of een voorwerp van aanbidding, dan zal God Zijn aangezicht voor hen verbergen en hen in de steek laten. Dit is Zijn gezindheid, en de mensen mogen dit punt niet lichtzinnig opvatten. Hoewel God van mensen houdt, zal Hij hen niet verwennen. Hij geeft de mensen Zijn liefde, Zijn genade en Zijn verdraagzaamheid, maar Hij heeft Zich nooit aan hen aangepast; Hij heeft Zijn principes en Zijn grenzen.

3 Daarom wordt er vaak in Gods woord over Gods gezindheid gezegd: het maakt niet uit hoeveel wegen je hebt gereisd, hoeveel werk je hebt gedaan of hoeveel je hebt verdragen, zodra je Gods gezindheid beledigt, zal Hij eenieder van jullie behandelen zoals jullie Hem hebben behandeld. Wanneer mensen God beledigen, is dat misschien niet door één gebeurtenis, of door één ding dat ze hebben gezegd, maar het is eerder door een houding die ze aannemen en een gesteldheid waarin ze zich bevinden. Dit is heel angstaanjagend. Dus, je moet niet vergeten dat ongeacht hoe God met mensen omgaat, hoe Hij ook over mensen denkt Gods positie, gezag en status nooit zullen veranderen. Voor de mensheid is God altijd de Heer van alle dingen en de Schepper.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VII


695  God is de Heerser over alle dingen

1 Het grootste verschil tussen God en de mensheid is dat God over alle dingen heerst en in alle dingen voorziet. God is de bron van alles, en de mensheid geniet van alle dingen terwijl God voor hen zorgt. Dat wil zeggen, de mens geniet van alle dingen wanneer hij het leven aanvaardt dat God aan alle dingen schenkt. De mensheid geniet van de resultaten van Gods schepping van alle dingen, terwijl God de Meester is. God kan duidelijk de groeipatronen van alle dingen zien, en beheerst en beheert de groeipatronen van alle dingen. Dat wil zeggen, alle dingen worden door God gezien en vallen binnen de reikwijdte van Zijn inspectie. Kan de mensheid alles zien? Wat de mensheid ziet, is beperkt – het is alleen wat ze voor hun ogen zien. Mensen kunnen geen plaatsen zien die hoger, verder en dieper zijn. Het enige wat ze kunnen zien is wat zich rechtstreeks voor hen bevindt is en binnen hun gezichtsveld valt.

2 Zelfs als mensen de wetmatigheid kennen van de vier seizoenen van het jaar of de wetmatigheid van hoe alle dingen groeien, dan zijn ze nog niet in staat om alle dingen te beheersen of te beheren. Daarentegen is de manier waarop God alle dingen ziet als de manier waarop God een machine zou zien die Hij persoonlijk heeft gebouwd. Hij zou elk onderdeel buitengewoon goed kennen. Wat de principes zijn, wat de patronen zijn en wat het doel ervan is. God kent al deze dingen zonder meer en duidelijk. Daarom is God God, en de mens is de mens! Zelfs als de mens onderzoek blijft doen naar de wetenschap en de wetten van alle dingen, is het slechts binnen een beperkt bereik, terwijl God alles beheerst. Voor de mens is dat oneindig. Als de mens iets heel kleins onderzoekt wat God deed, dan zouden ze hun hele leven kunnen zoeken zonder echte resultaten te bereiken.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke VIII


697  Ken God door Zijn soevereiniteit over alle dingen

1 De mate van begrip van God in iemands hart bepaalt welke positie Hij in zijn hart inneemt. De mate waarin iemand God in zijn hart kent, bepaalt hoe groot God is in zijn hart. Als de God die je kent leeg en vaag is, dan is de God waarin je gelooft ook leeg en vaag. De God die je kent, is beperkt tot het gezichtsveld van je eigen persoonlijke leven, en heeft niets te maken met de ware God Zelf. Dus, Gods praktische daden kennen, Gods werkelijkheid en Zijn almacht kennen, de ware identiteit van God Zelf kennen, weten wat Hij heeft en is, weten wat Hij onder alle dingen heeft laten zien – die dingen zijn erg belangrijk voor elke afzonderlijke persoon die naar kennis van God streeft. Deze hebben een directe invloed op de vraag of mensen de werkelijkheid van de waarheid kunnen binnengaan.

2 Als je je begrip van God beperkt tot louter woorden, als je het beperkt tot je eigen beperkte ervaringen, tot Gods genade die alleen jou aangaat of je beperkte getuigenissen van God, dan is de God waarin je gelooft absoluut niet de ware God Zelf. Men kan ook zeggen dat de God in wie je gelooft een denkbeeldige God is, niet de ware God. Dat komt omdat de ware God die Ene is die over alles heerschappij heeft, die te midden van alles wandelt, die alles bestuurt. Hij is die Ene die het lot van de hele mensheid in handen heeft – die Ene die het lot van alles in handen heeft. Het werk en de daden van de God, zijn niet beperkt tot maar een klein deel van de mensen. Die zijn niet beperkt tot alleen de mensen die Hem op dit moment volgen. Zijn daden zijn onder alle dingen zichtbaar, in de overleving van alle dingen en in de wetten van verandering van alle dingen.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke IX


698  Alleen door Gods daden te kennen kan men een waar getuigenis van Hem geven

1 Als je in al de dingen van Zijn schepping geen daden van God kunt zien of herkennen, dan kun je niet van Zijn daden getuigen. Kun je niet voor God getuigen, blijf je spreken over de beperkte zogenaamde God die je kent, die God die beperkt is tot je eigen ideeën in je eigen beperkte gedachten, blijf je spreken van een dergelijke God, dan zal God je geloof nooit prijzen. Als je alleen aangeeft hoe je Gods genade ervaart, Gods discipline en Zijn kastijding aanvaardt en Zijn zegeningen ervaart in je getuigenis voor Hem, wanneer je voor God getuigt, dan is dat uitermate ontoereikend en verre van bevredigend voor Hem.

2 Wil je getuigen voor God op een manier die strookt met Zijn wil, getuigen voor de ware God Zelf, dan moet je zien wat God heeft en is op basis van Zijn daden. Je moet Gods gezag zien op basis van Zijn controle over alles. Je moet de waarheid zien van hoe Hij de hele mensheid voorziet. Als je alleen erkent dat je dagelijkse eten en drinken en wat je nodig hebt in het leven van God komen, maar niet de waarheid inziet dat God door middel van alle dingen de hele mensheid voorziet, dat Hij de hele mensheid leidt door Zijn heerschappij over alle dingen, dan zul je nooit voor God kunnen getuigen.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke IX


699  Je moet geloof in God boven alles plaatsen

1

Als je wenst te geloven,

als je God en de voldoening van Hem wil verkrijgen,

als je de pijn niet verdraagt en geen moeite doet,

zal je niet in staat zijn om deze dingen te verkrijgen.

Je hebt veel preken gehoord.

Maar zelfs als je hebt gehoord,

zijn de woorden niet van jou.

Je moet ze absorberen, ze transformeren

in iets dat jou toebehoort.

Je zal alleen voordeel halen uit het geloof in God,

als je het kent als het beste ding in je leven,

belangrijker dan wat je eet of drinkt,

wat je draagt of eender wat ter wereld.



2

Pas deze woorden toe, breng ze naar jouw bestaan,

laat toe dat ze je begeleiden in je manier van leven,

echte waarde en betekenis brengen in jouw leven,

dan zal het het waard zijn dat je deze woorden hebt gehoord.

Als Gods woorden geen oplevingen en waarde in je leven brengen,

zou er geen reden zijn om te luisteren.

Je zal alleen voordeel halen uit het geloof in God,

als je het kent als het beste ding in je leven,

belangrijker dan wat je eet of drinkt,

wat je draagt of eender wat ter wereld.



3

Als je alleen gelooft als je tijd hebt,

niet in staat om al je aandacht te besteden aan geloof,

als je altijd werkt alleen om een voldoende te halen,

zal je niets bereiken, nee, niets.

Oh, je zal alleen voordeel halen uit het geloof in God,

als je het kent als het beste ding in je leven,

belangrijker dan wat je eet of drinkt,

wat je draagt of eender wat.

Je zal alleen voordeel halen uit het geloof in God,

als je het kent als het beste ding in je leven,

belangrijker dan wat je eet of drinkt,

wat je draagt of eender wat ter wereld,

wat je draagt of eender wat ter wereld,

wat je draagt of eender wat ter wereld,

of eender wat ter wereld.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke X


700  De identiteit en positie van God Zelf

Vers 1

God is Hij die over alle dingen regeert,

God is Hij die de leiding over alle dingen heeft.

Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding,

Hij regeert en voorziet voor allen.

Dit is Gods positie, dit is wat Hij is.

Voor alles, en alle geschapen dingen,

is Hij de Schepper en de Heer van alle dingen.

Dit is de waarheid over wat Hij is,

in de hele schepping is Zijn identiteit uniek.

Geen geschapen wezen, in de mensheid of in de geestelijke wereld,

kan doen alsof hij God is of in Gods positie staan

om God te vervangen op wat voor manier dan ook.

In de hele schepping heeft maar één wezen zo’n identiteit,

zulke macht en gezag, kan over alle dingen regeren.

Hij is onze enige ware God Zelf.

Hij is onze enige ware God Zelf.

(Hij is onze enige ware God Zelf.)



Vers 2

God leeft in de schepping, begeeft Zich onder hen.

Hij kan ook hoog boven alle dingen uit zweven.

Hij kan Zichzelf verlagen, en een mens van vlees worden,

een mens van vlees en bloed in de mensheid.

Hij ontmoet mensen in het echt, deelt hun vreugde en verdriet.

Tegelijkertijd bepaalt Hij het lot van allen en welke kant het op zal gaan.

Hij heeft de leiding over alles.

En Hij leidt ook nog het lot

en de richting van de mensheid.

Zo’n God verdient het om vereerd en gehoorzaamd te worden

en om gekend te worden door iedereen in leven.

Los van bij welke groep mensen je hoort,

of wat voor soort mens je bent,

vertrouw op God, vereer en volg God,

accepteer Zijn heerschappij, en Zijn schikken van je lot.

Voor elk mens of wie dan ook in leven,

is dit de enige keuze die je hoeft te maken.

In de hele schepping heeft maar één wezen zo’n identiteit,

zulke macht en gezag, kan over alle dingen regeren.

Hij is onze enige ware God Zelf.

Hij is onze enige ware God Zelf.

(Hij is onze enige ware God Zelf.)

Hij is onze enige ware God Zelf.

(Hij is onze enige ware God Zelf.)



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke X


701  Gods vereisten aan Zijn volgelingen

1 Gods correcte eisen aan de mensheid en degenen die Hem volgen zijn als volgt. God eist vijf dingen van hen die Hem volgen: waar geloof, loyale navolging, absolute gehoorzaamheid, ware kennis en welgemeende verering. God eist dat mensen Hem niet langer bevragen, noch Hem volgen met behulp van hun voorstellingen of vage en abstracte gezichtspunten. Ze dienen God niet te volgen met verbeeldingen of opvattingen. God eist dat eenieder van degenen die Hem volgen dit loyaal doen, niet halfhartig of vrijblijvend. Wanneer God eisen aan je stelt, je beproeft, je oordeelt, je onder handen neemt of snoeit, of je disciplineert en slaat, dien je absoluut gehoorzaam aan Hem te zijn. Je moet niet vragen naar de oorzaak, noch voorwaarden stellen, en nog minder praten over de reden. Je gehoorzaamheid moet absoluut zijn.

2 Wat betreft de kennis van de mensen die door God worden gewenst, God vraagt niet slechts van je dat je God en Zijn woorden erkent, maar ook dat je kennis van God correct is. Zelfs als je slechts één zin kan zeggen, of je je slechts bewust bent van een klein beetje, dan is dit kleine beetje bewustzijn correct en waar en verenigbaar met het wezen van God Zelf. Want God verafschuwt het door mensen te worden geloofd en geprezen wanneer deze lof en aanprijzing onrealistisch en ondoordacht zijn. Sterker nog, Hij haat het wanneer mensen Hem als lucht behandelen. Hij haat het wanneer mensen tijdens een discussie over onderwerpen die God betreffen luchthartig spreken en zomaar, zonder te aarzelen maar wat zeggen, te zeggen wat ze uitkomt. Bovendien haat Hij degenen die geloven dat ze God kennen en opscheppen over hun kennis van God en zonder beperking of voorbehoud onderwerpen bespreken die met Hem te maken hebben.

3 Welgemeende verering, dit is Gods ultieme eis aan al degenen die Hem volgen. Wanneer mensen de correcte en ware kennis van God hebben, zijn ze in staat God werkelijk te vereren en het kwaad te schuwen. Deze verering komt uit de diepten van hun hart en is bereid, en dat niet omdat God hen onder druk heeft gezet. God vraagt je niet Hem een mooie houding, handelwijze of uiterlijk gedrag cadeau te doen. Hij vraagt in plaats daarvan dat je Hem vereert en vreest vanuit de diepten van je hart. Deze verering wordt bereikt als resultaat van de verandering in je levensgezindheid, omdat je kennis hebt van God, omdat je een begrip hebt van Gods daden, omdat je een begrip hebt van Gods wezen en omdat je het feit hebt erkent dat je een van Gods schepsels bent.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke X


702  Gods woorden voorzien in alles wat de mens in het leven nodig heeft

Couplet 1

Gods woorden zijn de principes

voor het leven van de mens,

het doel, het pad en de richting

die naar redding leiden.

Ze voorzien in alle waarheden

die hij als schepsel moet bezitten,

de waarheid over hoe hij God aanbidt

en gehoorzaamt,

en die de overleving van de mensheid garandeert.

Ze zijn het dagelijks brood,

de enige vaste grond

waardoor hij op kan staan,

stand kan houden en sterk kan zijn.



Refrein

Gods woorden zijn de waarheid

die de mens nodig heeft

om het leven binnen te gaan.

Ze zijn de bron van levend water

waardoor de mens kan overleven in vlees en geest,

zodat hij in leven blijft.



Couplet 2

Gods woorden dragen de waarheid

van normale menselijkheid

en de waarheid

waarmee de mensheid kan ontsnappen

aan het kwaad en de verdorvenheid

en de valstrikken van Satan.

Ze brengen onvermoeibaar onderwijs, aansporing,

bemoediging en troost van de Schepper.

Ze verlichten en ze leiden,

zodat de mens zal begrijpen

wat allemaal positief is.



Refrein

Gods woorden zijn de waarheid

die de mens nodig heeft

om het leven binnen te gaan.

Ze zijn de bron van levend water

waardoor de mens kan overleven in vlees en geest,

zodat hij in leven blijft.



Brug

Gods woorden zijn de waarborg

dat de mens alles ontvangt wat goed is

en rechtvaardig.

Gods woorden zijn de standaard

om alles aan af te meten,

alle mensen, alles wat gebeurt

en alle dingen in de wereld.

Ze zijn de tekens die de mens leiden

naar redding en licht.



Refrein

Gods woorden zijn de waarheid

die de mens nodig heeft

om het leven binnen te gaan.

Ze zijn de bron van levend water

waardoor de mens kan overleven in vlees en geest,

zodat hij in leven blijft.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Voorwoord


703  Waar geloof in God is het in praktijk brengen en ervaren van Zijn woorden

1 Alleen door Gods woorden in de praktijk te ervaren, kan de mens de waarheid en het leven ontvangen. Alleen hieruit kan de mens gaan begrijpen wat normale menselijkheid is, wat een betekenisvol leven is, wat een waar schepsel is en wat ware gehoorzaamheid aan God is. Alleen hieruit kan de mens gaan begrijpen hoe hij zich moet bekommeren om God, hoe hij de plicht van een schepsel moet vervullen en hoe hij op de ware mens kan lijken. Alleen hieruit kan de mens gaan begrijpen wat bedoeld wordt met waar geloof en ware aanbidding. Alleen hieruit kan de mens gaan begrijpen wie de Heerser van de hemelen en de aarde en alle dingen is. Alleen hieruit kan de mens gaan begrijpen op welke manieren de Ene die Heer van heel de schepping is, over de schepping heerst, haar leidt en in haar behoeften voorziet. En alleen van hieruit kan de mens gaan begrijpen en bevatten op welke manieren de Ene die Heer van heel de schepping is, bestaat, zichtbaar wordt en werkt.

2 Afgescheiden van de werkelijke ervaring van Gods woorden heeft de mens geen echte kennis van of inzicht in Gods woorden en de waarheid. Zo iemand is niet meer dan een levende dode, een en al omhulsel, en alle kennis die verband houdt met de Schepper heeft niets, maar dan ook niets met hem te maken. In Gods ogen heeft zo iemand nooit in Hem geloofd, noch Hem ooit gevolgd en dus erkent God hem noch als Zijn gelovige, noch als Zijn volgeling, en al helemaal niet als een waar schepsel.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Voorwoord


704  Het noodzakelijke pad om God te vrezen en het kwaad te vermijden

1 Met ‘God vrezen’ wordt niet een vage angst of schrik bedoeld, noch dat je God uit de weg gaat, noch dat je Hem op afstand houdt en evenmin wordt er verafgoding of bijgeloof mee bedoeld. Integendeel, ‘God vrezen’ betekent bewondering, achting, vertrouwen, begrip, zorg, gehoorzaamheid, toewijding en liefde, alsook onvoorwaardelijke aanbidding, genoegdoening en onderwerping, zonder klagen. Zonder ware kennis van God zal de mensheid geen ware bewondering, waar vertrouwen, waar begrip, ware zorg of gehoorzaamheid hebben, maar slechts bang en onzeker zijn, slechts twijfelen, verkeerd begrijpen, God uit de weg gaan en Hem vermijden.

2 Zonder ware kennis van God zal de mensheid niet in staat zijn tot ware toewijding en genoegdoening. Zonder ware kennis van God zal de mensheid niet in staat zijn tot ware aanbidding en onderwerping, maar slechts tot blinde verafgoding en bijgeloof. Zonder ware kennis van God kan de mensheid hoe dan ook niet handelen in overeenstemming met de wil van God, of God vrezen, of het kwaad mijden. Elke activiteit en gedraging van de mens zal daarentegen vervuld zijn van opstandigheid en openlijk verzet, van lasterlijke beschuldigingen en smadelijke oordelen over Hem, en van kwaadaardig gedrag dat ingaat tegen de waarheid en de ware betekenis van Gods woorden.

3 Zodra de mensheid werkelijk vertrouwen heeft in God, zal zij God oprecht volgen en zich op Hem verlaten; alleen met echt vertrouwen in en met echte afhankelijkheid van God kan de mensheid tot waar begrip en inzicht komen. Als hij God echt begrijpt, zal de mens zich om Hem gaan bekommeren. Alleen wanneer de mensheid zich oprecht om God bekommert, kan zij oprecht gehoorzamen. Alleen wanneer zij God oprecht gehoorzaamt, kan de mensheid zich oprecht aan Hem toewijden. Alleen met oprechte toewijding aan God kan de mensheid Hem onvoorwaardelijk en zonder klagen genoegdoening schenken.

4 Alleen wanneer zij in alle oprechtheid God vertrouwt en zich op Hem verlaat, Hem begrijpt en zich om Hem bekommert, Hem gehoorzaamt, zich aan Hem toewijdt en Hem genoegdoening schenkt, kan de mensheid Gods gezindheid en Zijn wezen echt leren kennen en de identiteit van de Schepper leren kennen. Alleen wanneer zij de Schepper waarlijk heeft leren kennen, kan de mensheid oprechte aanbidding en onderwerping in zichzelf laten ontstaan. Alleen vanuit oprechte aanbidding van en onderwerping aan de Schepper zal de mensheid haar slechte daden kunnen afleren, met andere woorden: het kwaad kunnen mijden. Dit tezamen vormt het hele proces van ‘God vrezen en het kwaad mijden’ en is ook wat het in zijn geheel inhoudt om God te vrezen en het kwaad te mijden. Het is eveneens de weg die moet worden bewandeld om te komen tot het vrezen van God en het mijden van het kwaad.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Voorwoord


705  De mens kent God door het ervaren van Zijn woord

1 Gods eigendommen en Zijn wezen, Gods essentie, Gods gezindheid – dit alles is in Zijn woorden aan de mensheid geopenbaard. Wanneer de mens Gods woorden ervaart, zal hij wanneer hij ze uitvoert het doel achter de woorden die God spreekt leren begrijpen. Hij zal de oorsprong en achtergrond van Gods woorden leren begrijpen. Hij zal het beoogde effect van Gods woorden leren begrijpen en op waarde leren schatten. Dit zijn allemaal dingen die de mens moet ervaren, bevatten en in zich opnemen om toegang te krijgen tot de waarheid en het leven, om Gods bedoelingen te bevatten, om een transformatie in zijn gezindheid te krijgen, en om te kunnen gehoorzamen aan de soevereiniteit en de beschikkingen van God. Terwijl de mens deze dingen ervaart, bevat en in zich opneemt, leert hij geleidelijk God te begrijpen, en verkrijgt hij bovendien op verschillende niveaus kennis over Hem.

2 Dit proces – het verwerven van begrip en ware kennis van God door Zijn woorden op waarde te schatten, te ervaren, te voelen en bevestigd te weten – is niets anders dan ware gemeenschap tussen mens en God. Vanuit dit soort gemeenschap leert de mens Gods bedoelingen werkelijk te begrijpen, leert hij Gods eigendommen en Zijn wezen werkelijk te begrijpen, leert hij Gods essentie werkelijk te begrijpen en te kennen, leert hij geleidelijk Gods gezindheid te begrijpen. Vanuit deze gemeenschap verkrijgt hij echte zekerheid over Gods heerschappij over de hele schepping en leert hij die correct te definiëren. Vanuit deze gemeenschap krijgt hij een wezenlijk perspectief op en kennis van Gods identiteit en positie. De mens zal zich meer om God bekommeren, meer en meer aan Hem gehoorzamen, en zijn eerbied voor God zal reëler en dieper worden.

3 Vanuit deze gemeenschap zal de mens niet alleen de waarheid en de doop des levens ontvangen, maar tegelijkertijd ook ware kennis van God verwerven. Vanuit deze gemeenschap zal de mens in zijn gezindheid worden getransformeerd en redding ontvangen, bovendien zal hij tot de ware godvrezendheid en aanbidding komen als schepsel tegenover God. Alleen vanuit deze gemeenschap zal het leven van de mens dag aan dag tot wasdom komen, en nu pas zal zijn gezindheid geleidelijk getransformeerd worden en zal zijn geloof in God stap voor stap veranderen van een vaag en onzeker geloof in ware gehoorzaamheid en zorgzaamheid, in ware eerbied. De mens zal zich, tijdens het volgen van God, ook geleidelijk ontwikkelen van iemand met een passieve houding naar iemand met een actieve houding, van het negatieve naar het positieve. Alleen vanuit deze gemeenschap zal de mens tot een waar inzicht in en begrip van God komen, en tot ware kennis van God.

Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Voorwoord


706  Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden

Vers 1

Om het kwade te vermijden, moet je God leren vrezen.

Om ontzag te krijgen, moet je over God leren.

Om over God te leren moet je Zijn woord beoefenen,

proef van Zijn oordeel en van Zijn tucht.

God vrezen en het kwaad vermijden, is op talloze manieren verbonden,

verbonden met de kennis van God.

Alleen wanneer je God kent kan je Hem vrezen en het kwaad vermijden.



Vers 2

Om Gods woord te praktiseren,

moet je oog in oog komen staan met God en Zijn woorden.

Vraag God je omgeving klaar te maken,

zodat je Zijn woord ondervinden kunt.

God vrezen en het kwaad vermijden, is op talloze manieren verbonden,

verbonden met de kennis van God.

Alleen wanneer je God kent kan je Hem vrezen en het kwaad vermijden.



Vers 3

Om oog in oog te staan met Gods woord,

dat vergt een eerlijk hart, en het verlangen naar waarheid.

Het vergt verlangen een echt mens te zijn,

je wil om te lijden, en het kwaad te vermijden.

God vrezen en het kwaad vermijden, is op talloze manieren verbonden,

verbonden met de kennis van God. Alleen wanneer je God kent kan je Hem vrezen.

God vrezen en het kwaad vermijden, is op talloze manieren verbonden,

verbonden met de kennis van God.

Alleen wanneer je God kent kan je Hem vrezen en het kwaad vermijden.



Vers 4

Ga voorwaarts, wees dicht bij God, de waarde van je zijn zal bloeien.

Je hart wordt zuiverder, je leven straalt, schitterend en zinvol.

God vrezen en het kwaad vermijden, is op talloze manieren verbonden,

verbonden met de kennis van God. Alleen wanneer je God kent kan je Hem vrezen.

God vrezen en het kwaad vermijden, is op talloze manieren verbonden,

verbonden met de kennis van God.

Alleen wanneer je God kent kan je Hem vrezen en het kwaad vermijden.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Voorwoord


707  Het resultaat bereikt door God te kennen

Vers 1

Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is,

Hij is nooit verborgen geweest,

Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

Hij is niet langer die Ene waar je dag en nacht naar verlangt

maar die onbereikbaar lijkt, onbereikbaar voor je gevoelens.

Echt Hij staat op wacht aan je zijde,

Hij geeft je leven en Hij beheerst je lot.

Hij is niet aan de verre horizon, en Hij is niet verborgen in de wolken.

Hij staat aan je zijde, regeert over je alles.

Je alles en enige is Hij.



Vers 2

Zo’n God maakt dat je dol op Hem bent,

Hem bewondert, je aan Hem vastklemt,

Hem altijd heel dichtbij houdt, die je bang bent te verliezen,

je keert je niet langer van Hem af, je wil Hem niet ongehoorzaam zijn,

je wil Hem nooit ontwijken, je wil Hem nooit op afstand houden,

maar met Hem meeleven, Hem gehoorzaam zijn,

vergoeden wat Hij je geeft, je onderwerpen aan Zijn heerschappij.

Zijn leiding, zorg, bescherming, die weiger je niet langer;

je biedt geen weerstand tegen Zijn besluit en Zijn soevereiniteit.

Jij volgt Hem want dat doe je graag, jij wil bij Hem zijn;

je wil Hem accepteren als je enige leven,

als je enige echte Heer en God.



Naar Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Voorwoord


710  Zoek de waarheid om je moeilijkheden op te lossen

1 Als je de waarheid in praktijk wil brengen, en als je deze wil begrijpen, moet je eerst begrijpen wat de de essentie is van de moeilijkheden waar je mee te maken hebt, en de dingen die er om je heen gebeuren en met welk aspect van de waarheid deze in verband staan. Daarna moet je op zoek gaan naar de waarheid op basis van je eigenlijke moeilijkheden. Op die manier zul je, naarmate je geleidelijk meer ervaring opdoet, Gods hand ontdekken in alles wat je overkomt, en zul je begrijpen wat Hij wil doen en de resultaten die Hij in jou wenst te behalen.

2 Wanneer je jezelf alleen aan de waarheid van Gods woord afmeet terwijl je op bijeenkomsten van Gods woord eet en drinkt of terwijl je je plicht vervult, en als je het gevoel hebt dat de dingen die normaal in jouw leven voorkomen niets met je geloof of de waarheid te maken hebben, en als je het gevoel hebt dat je ermee om kan gaan en je dat vervolgens doet op basis van je levensfilosofie, dan zul je de waarheid nooit verwerven en zul je nooit begrijpen wat God eigenlijk in je wil bereiken of welke resultaten Hij wil behalen.

3 De waarheid nastreven is een langdurig proces. Er zit een eenvoudige kant aan en er zit ook een ingewikkelde kant aan. Eenvoudig gesteld zouden we de waarheid moeten nastreven in alles wat om ons heen gebeurt en Gods woord in praktijk moeten brengen en moeten ervaren. Als je dit eenmaal begint te doen, zie je steeds beter hoeveel waarheid je zou moeten verwerven en nastreven in je geloof in God, en dat waarheid zo echt is en dat waarheid het leven is.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Het belang van het streven naar de waarheid en het pad waarover dat kan worden nagestreefd


713  Hoe te beoefenen een eerlijk persoon te zijn

1 Als je wilt dat anderen je vertrouwen, moet je eerst eerlijk zijn. Als eerlijk mens, moet je je hart eerst blootleggen zodat iedereen daarin kan kijken, alles kan zien wat jij denkt, en een glimp op kan vangen van je ware gezicht; je moet niet proberen jezelf te vermommen of jezelf in te pakken om er goed uit te zien. Dan pas zullen mensen je vertrouwen en je als eerlijk beschouwen. Dit is de meest fundamentele praktijk en de eerste vereiste om een eerlijk mens te zijn. Je doet altijd alsof, je veinst altijd heiligheid en deugd, dat je geweldig bent en over hoge morele kwaliteiten beschikt. Je laat mensen je verdorvenheid en tekortkomingen niet zien. Je toont de mensen een vals beeld zodat ze geloven dat je fatsoenlijk, geweldig, zelf-opofferend, onpartijdig en onbaatzuchtig bent. Dit is bedrieglijk.

2 Gebruik geen vermomming en verpak jezelf niet, maar leg jezelf en je hart bloot voor de ogen van anderen. Als je je hart voor anderen bloot kunt leggen en al je gedachten en plannen bloot kunt leggen – zowel de positieve als de negatieve – ben je dan niet eerlijk? Als je je voor de ogen van anderen bloot kunt geven, zal God je ook zien en zeggen: “Je hebt jezelf voor de ogen van anderen blootgelegd, dus zul je voor mij zeker ook eerlijk zijn.” Als je je alleen blootlegt voor God, wanneer je uit het zicht bent van andere mensen, en in hun gezelschap altijd doet alsof je geweldig en deugdzaam, of rechtvaardig en onbaatzuchtig bent, wat zal God dan denken en zeggen? Hij zal zeggen: “Je bent werkelijk bedrieglijk, je bent puur hypocriet en kleingeestig, en je bent geen eerlijk mens.” God zal je op deze manier veroordelen. Als je een eerlijk mens wilt zijn, zul je in staat moeten zijn, wat je ook ten overstaan van God of anderen doet, jezelf open te stellen en je jezelf blootgeven.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn


719  Probeer iemand te zijn die God waarachtig aanbidt

1 Proberen een mens te zijn die God oprecht aanbidt, is de visie die we zouden moeten aanhangen. God niet langer weerstaan, Hem niet meer doen walgen, God zich niet meer geërgerd en voortdurend boos laten voelen over ons, Zijn hart troosten, en mensen worden die God echt aanbidden, zoals Abraham dat deed – dat is de visie op het leven die we zouden moeten aanhangen. Met die visie en dit soort denken diep geworteld in je geest, en als je volgens die koers zoekt, word je minder verleid en verlokt door wereldse rijkdom, status en reputatie.

2 Als je al je harde werken en je ervaring inzet om deze visie te bereiken, dan worden Gods woorden zonder dat je het je realiseert je interne motto en de basis van je overleven. Zijn woorden worden je leven, en binnen in jou worden ze jouw levenspad. Op dat moment zullen alle wereldlijke zaken niet meer belangrijk zijn voor jou. De visie op het leven die je dus zou moeten hebben, is dat je moet proberen een mens met waarheid en menselijkheid te zijn, iemand met een geweten en verstand, die God aanbidt, dat wil zeggen een waarlijk mens – dat is de meest passende zoektocht.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Het beoefeningspad naar verandering van gezindheid


720  God houdt van hen die vastberaden zijn

Vers 1

Eén ding moet zeker zijn: dat ongeacht hoe hevig

onze omgevingen, problemen,

hoe passief of hoe zwak we worden,

we moeten blijven geloven in de verandering van onze gezindheid.

Vertrouwen mag niet verloren gaan

in de woorden die God heeft gesproken.



Refrein

God heeft beloftes aan de mens gemaakt,

je moet daar vastberaden naar streven.

God houdt niet van lafaards, nee, nee, nee.

God heeft beloftes aan de mens gemaakt,

je moet daar vastberaden naar streven.

God houdt niet van lafaards,

nee, Hij houdt van vastberaden mensen.



Vers 2

Zelfs als je heel wat verdorvenheid hebt onthuld,

vele omwegen hebt genomen,

God hebt getart, wandaden hebt begaan,

als je wat godslasterij of schuld in je hart draagt,

kijkt God hier niet naar.

Hij kijkt alleen of je zal veranderen.



Refrein

God heeft beloftes aan de mens gemaakt,

je moet daar vastberaden naar streven.

God houdt niet van lafaards, nee, nee, nee.

God heeft beloftes aan de mens gemaakt,

je moet daar vastberaden naar streven.

God houdt niet van lafaards,

nee, Hij houdt van vastberaden mensen.



Vers 3

God begrijpt mensen zoals een moeder haar kinderen.

Hij kent hun pijn en zwaktes

en Hij kent iedereens behoeftes.

God begrijpt hun gebreken en problemen met het veranderen

van gezindheid volledig.

Hij kijkt naar binnen in hun hart.



Refrein

God heeft beloftes aan de mens gemaakt,

je moet daar vastberaden naar streven.

God houdt niet van lafaards, nee, nee, nee.

God heeft beloftes aan de mens gemaakt,

je moet daar vastberaden naar streven.

God houdt niet van lafaards,

nee, Hij houdt van vastberaden mensen.



Outro

Ondanks hoe zwak je bent,

verlaat Gods naam nooit, verlaat God of deze weg nooit,

dan zal je de kans hebben te veranderen.

Als onze gezindheid wordt veranderd, kan overleving worden verkregen.

Als er hoop op overleving is, is er hoop op redding.



Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Het beoefeningspad naar verandering van gezindheid


721  Vertrouw op verandering van gezindheid

1 Men verandert niet van de ene op de andere dag van gezindheid; dit is een feit. De reden hiervoor is dat een verandering van gezindheid het soort verandering is dat bewerkstelligd wordt door de bron van iemands verdorven essentie bloot te leggen. Gedurende dit proces zul je, na zoveel dingen te ondergaan, misschien maar één aspect van de waarheid begrijpen en pas daarna één aspect van een verandering van je gezindheid bewerkstelligen. Of misschien zul je slechts tot de geringste transformatie in staat zijn na vele mensen, gebeurtenissen, dingen en verschillende omgevingen te hebben ervaren en na vele kronkelende wegen te hebben begaan. Maar wat de omvang van je transformatie ook is, deze is kostbaar in de ogen van God. Hij koestert en onthoudt je transformatie omdat je veel hebt geleden en een grote prijs hebt betaald. God schouwt in de diepten van de mensenharten en weet wat jouw wensen zijn. Ook kent Hij jouw zwaktes, en meer nog, Hij weet wat je nodig hebt.

2 In de Bijbel staat een verhaal over de terugkeer van de verloren zoon. Wat is de reden achter een dergelijke analogie? Omdat Gods wil de mensheid te redden oprecht is. Hij biedt mensen mogelijkheden om berouw te tonen en mogelijkheden om te veranderen. Ondertussen heeft Hij begrip voor mensen en heeft een diepgaande kennis van hun zwakheden en de mate van hun verdorvenheid. Hij weet dat ze zullen struikelen. Daarom wordt er gezegd dat God in de diepten van het hart van de mensen kijkt. Hoe zwak je ook bent, zolang je de naam van God niet verloochent, zolang je God of Zijn weg niet verlaat, zul je altijd een gelegenheid hebben een verandering in je gezindheid te realiseren. Wanneer we daarom eenmaal weten wat een verandering in gezindheid is, en wanneer we begrijpen wat voor proces we moeten ondergaan om een verandering in gezindheid door te maken, hoeven we niet bang te zijn. In plaats daarvan moeten we vertrouwen hebben. Wat betreft het bewerkstelligen van een verandering in gezindheid, kunnen we zien dat Gods werk zowel realistisch als praktisch is en dat Hij de kracht heeft om mensen te redden van de essentie van Satans verdorvenheid en hen aan Satans handen te ontworstelen. Hij heeft ook de kracht en de wijsheid om het mensen mogelijk te maken een verandering in gezindheid te bewerkstelligen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Het beoefeningspad naar verandering van gezindheid


733  De schepselen moeten de Schepper gehoorzamen

1 Er is een ultiem principe voor hoe de Heer van de schepping de voorwerpen van de schepping behandelt, en dit is tevens het meest fundamentele principe. Hoe Hij de voorwerpen van de schepping behandelt, is geheel op Zijn managementplan en op Zijn vereisten gebaseerd. Hij hoeft met niemand overleg te plegen en ook hoeft Hij niemand te overtuigen. Hij doet wat Hij moet doen en Hij behandelt mensen zoals Hij ze moet behandelen. Wat Hij ook doet en hoe Hij de mensen ook behandelt, het is allemaal volgens de principes, de principes die de Heer van de schepping volgt. De voorwerpen van de schepping hoeven zich alleen maar te onderwerpen; ze zouden geen andere keuze moeten hebben.

2 De Heer van de schepping zal altijd de Heer van de schepping zijn. Hij heeft de macht en de bevoegdheid om de voorwerpen van de schepping te orkestreren en erover te regeren zoals het Hem belieft, en heeft daar geen reden voor nodig. Dit is Zijn gezag. Hoe zit het dan met de voorwerpen van de schepping? Geen enkel voorwerp van de schepping heeft de macht of de bevoegdheid om te oordelen over hoe de Schepper zou moeten handelen; om te verklaren dat wat Hij doet goed of slecht is. Geen enkel voorwerp van de schepping is bevoegd om te kiezen of hij geregeerd, georkestreerd of gearrangeerd wil worden door de Heer van de schepping. En zo heeft ook geen enkel voorwerp van de schepping de bevoegdheid om te kiezen hoe de Heer van de schepping hem regeert en arrangeert. Dit is de hoogste waarheid.

3 Wat de Heer van de schepping de voorwerpen van de schepping ook heeft aangedaan, en hoe Hij dat ook heeft gedaan, de mensen die Hij heeft geschapen zouden maar één ding moeten doen: dit door de Heer van de schepping bewerkstelligde feit zoeken, weten en aanvaarden en zich eraan onderwerpen. Het uiteindelijke resultaat is dat de Heer van de schepping Zijn managementplan zal hebben volbracht en dat Zijn werk zal zijn voltooid, waardoor Zijn managementplan zonder enige belemmering kan vorderen. Ondertussen, omdat zij de regering en regelingen van de Schepper hebben aanvaard en omdat zij zich aan Zijn regering en regelingen hebben onderworpen, zullen de voorwerpen van de schepping de waarheid hebben verworven, de wil van de Schepper hebben begrepen en Zijn gezindheid hebben leren kennen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Alleen door het begrijpen van de waarheid kan men Gods daden kennen


736  Mislukkingen en tegenslagen zijn zegeningen van God

1 God zorgt ervoor dat je allerlei soorten stormen, beroering, tegenspoed en talrijke tegenslagen ervaart. Gedurende de tijd dat Hij je allerlei soorten stormen, tegenspoed, beroering, tegenslagen en mislukking laat ervaren, ontdek je uiteindelijk dat alles wat God zegt juist is, en dat jouw overtuigingen, opvattingen, fantasieën, kennis, allemaal onjuist zijn. Ze kunnen je niet het juiste pad op leiden, ze kunnen er niet toe leiden dat je de waarheid begrijpt en voor God verschijnt, en het pad dat je gaat is het pad van de mislukking. God zorgt ervoor dat je je dit uiteindelijk realiseert. Voor jou is dit proces onontbeerlijk en het is wat je zou moeten verwerven tijdens het proces waarin je redding ervaart. Toch doet het God ook verdriet: omdat mensen opstandig zijn en een verdorven gezindheid bezitten, moeten ze dit proces ondergaan en tegenslagen ervaren.

2 Wat God ook doet, Hij wenst het beste voor de mens. Wat voor omgeving Hij ook uitzet, Hij wil altijd de beste uitkomst zien. Stel dat je tegenslag en mislukking tegenkomt. God wil je niet zien mislukken en Hij wil niet dat je jezelf dan als geruïneerd ziet, God wil zien dat je in staat bent de waarheid te zoeken, de reden voor je falen te vinden. Je realiseert je dat het verkeerd was om zo te handelen, dat het alleen maar goed is om in overeenstemming met Gods woorden te handelen. Je begrijpt dingen en wordt volwassen door deze tegenslag en mislukking. Dat is wat God graag wil zien. Wat betekent het om ‘volwassen te worden’? Dat betekent dat God jou kan verkrijgen en dat je in staat bent redding te bereiken. Het betekent dat je in staat bent de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan, dat je er een stap dichterbij bent gekomen om het pad te betreden van God vrezen en het kwaad vermijden. Dat is wat God graag wil zien. Wat worden die tegenslagen, mislukkingen en zorgen die mensen doorstaan dan? Je leert Gods onverdroten bedoeling waarderen en ook geloof je en ben je ervan overtuigd dat Gods woorden juist zijn; je geloof in God groeit. En er is nog iets: door deze periode van mislukking mee te maken, ben je je de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van Gods woorden gaan realiseren, je bent gaan zien dat Gods woorden de waarheid zijn en je bent het principe van het in praktijk brengen van de waarheid gaan begrijpen. En daarom is het goed als mensen mislukking ervaren – hoewel het ook pijnlijk is, iets wat hen tempert. Maar als je uiteindelijk door te worden getemperd weer voor God verschijnt, Zijn woorden aanvaardt en ze als de waarheid aanneemt, dan zijn die tempering, tegenslagen en mislukkingen niet voor niets ervaren.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe je de aard en de essentie van Paulus kunt herkennen 


766  Alles wat God voor de mens doet, is oprecht

1 Alles wat God doet, is praktisch en niets wat Hij doet, is inhoudsloos. God komt op nederige wijze onder de mensen, als een gewoon mens. Hij voert niet alleen maar wat werk uit, spreekt niet zomaar wat woorden en vertrekt vervolgens weer. In plaats daarvan komt Hij werkelijk onder de mensen en ervaart Hij de pijn van de wereld. God betaalt de prijs van Zijn eigen ervaring van het lijden in ruil voor een bestemming voor de mens. Is dit geen praktisch werk? Ouders kunnen een aanzienlijke prijs betalen ten behoeve van hun kinderen, en daaruit blijkt hun oprechtheid. Door dit te doen, is de geïncarneerde God uiteraard buitengewoon oprecht en trouw aan de mensheid.

2 De essentie van God is trouw; Hij doet wat Hij zegt en alles wat Hij doet wordt verwezenlijkt. Alles wat Hij voor mensen doet, is oprecht. Hij doet niet alleen maar wat uitspraken; wanneer Hij zegt dat Hij een prijs zal betalen, dan betaalt Hij die prijs ook. Wanneer Hij zegt dat Hij het lijden van de mensheid in hun plaats zal overnemen, komt Hij daadwerkelijk onder hen leven, en voelt en ervaart Hij dit lijden persoonlijk. Daarna zullen alle dingen in het universum erkennen dat alles wat God doet goed en rechtvaardig is, dat alles wat God doet realistisch is: dit is krachtig bewijs.

3 De mensheid zal in de toekomst een prachtige bestemming hebben, en allen die overblijven zullen God prijzen; zij zullen loven dat Gods daden inderdaad uit Zijn liefde voor de mensheid zijn gedaan.

Gods essentie van schoonheid en goedheid is te zien in de betekenis van Zijn incarnatie in het vlees. Wat Hij ook doet, is oprecht; wat Hij ook zegt, is oprecht en getrouw. Alles wat Hij Zich voorneemt te doen, doet Hij in feite, en wanneer Hij er een prijs voor betaalt, dan betaalt Hij die ook; Hij doet niet alleen maar uitspraken. God is daarom een rechtvaardige God; God is een trouwe God.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Het tweede aspect van de betekenis van de Incarnatie


768  De betekenis van Gods vleeswording om in plaats van de mens te lijden

1 God is in het vlees geïncarneerd om ten behoeve van de mensheid te lijden en nu Hij dit heeft gedaan, zal Hij ervoor zorgen dat de geweldige bestemming van de mensheid aanstaande is. Dat stadium van het werk dat de Heer Jezus heeft voltooid, diende er alleen voor dat Hij de gelijkenis kon worden van zondig vlees en gekruisigd kon worden, en dat Hij als zondoffer en verlossing voor de hele mensheid kon dienen. Dit werd een grondslag voor de mensheid om haar geweldige bestemming in de toekomst binnen te gaan. Hij nam de zonde van de mensen op Zich, werd gekruisigd en werd het zondoffer, waarna de mensheid was verlost. Dat wil zeggen, het diende als proeve waarmee mensen konden worden vergeven voor hun zonden en voor God mochten verschijnen en bovendien was het een tegenzet in de oorlog tegen Satan.

2 Tijdens de laatste dagen zal God Zijn werk voltooien en het oude tijdperk afsluiten, en de mensen die overblijven, brengt Hij naar hun geweldige bestemming. Zo is God nogmaals vlees geworden en is Hij gekomen om, naast de mensheid te overwinnen, enig lijden te verduren ten behoeve van de mensheid. Al het lijden van de mensheid wordt weggenomen door dit bewijs, deze daad, die Gods getuigenis voor Hemzelf zal inhouden en het gebruik van dit bewijs en deze getuigenis om Satan te verslaan, de duivel te vernederen en de geweldige bestemming van de mensheid te bewerkstelligen.

3 De geïncarneerde God is gekomen om Zijn werk te doen en de pijn van de wereld te ervaren. Het is belangrijk dat God dit werk doet en het is uitermate essentieel voor zowel de mensheid als voor de toekomstige bestemming van de mensheid. Het wordt allemaal gedaan om de mensheid redding te brengen en om mensen te winnen. Deze daden worden gedaan en deze moeite wordt gedaan voor de geweldige bestemming van de mensheid. Nadat Hij mensen terugbrengt door menselijk lijden te ondergaan, zal Satan niets meer hebben om tegen hen te gebruiken en zal de mensheid zich volledig tot God keren. Pas dan kan worden gezegd dat mensen geheel tot God behoren.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Wat het betekent dat God het lijden van de wereld ervaart


770  Je moet Gods wil zoeken als ziekte toeslaat

1 Hoe moeten mensen het lijden van ziekte ervaren? Ze zouden voor God moeten komen om te bidden en te proberen Gods bedoelingen te voelen, terwijl ze tegelijkertijd inspecteren welke overtredingen ze hebben begaan en welke verdorvenheden ze nog niet hebben opgelost. Het is onaanvaardbaar dat het vlees niet lijdt. Mensen moet gehard worden door het lijden zodat ze niet losbandig worden en in staat zijn altijd voor God te leven. Als het hart van mensen pijn lijdt dan zullen ze altijd bidden en zichzelf inspecteren om te zien of ze iets fout hebben gedaan of God op een of andere manier hebben beledigd. Dit is goed voor hen. Het is zeker geen toeval dat de beproeving van groot lijden op mensen kan neerdalen.

2 Of mensen nu ziek zijn of gezond, Gods wil is aan het werk. Als ze ziek zijn en Gods wil niet kennen, weten ze niet hoe ze moeten praktiseren. Ze denken dat dit het gevolg is van hun dwaasheid. Waarom zijn ze zich er niet van bewust dat Gods goede bedoelingen hier in het spel zijn? Als je aan een zware ziekte lijdt, waardoor je denkt dat je beter af zou zijn als je dood was, gebeurt dat niet zomaar. Begeleidt de Heilige Geest tijdens de periode van Gods redding van de mensheid het leven van de mensen alleen door hen te verlichten en het licht op hen te laten schijnen? God beproeft en loutert de mensen ook. Alleen door veel te lijden kunnen ze gezuiverd worden en alleen dan kan hun levensgezindheid worden veranderd.

3 Hoe onderwerpt God mensen aan beproevingen? Hij loutert ze door lijden. Beproevingen betekent lijden, en steeds als er beproevingen zijn, worden ze door lijden vergezeld. Als er geen beproevingen waren, hoe zouden mensen dan lijden? En als ze niet zouden lijden, hoe zouden ze dan kunnen veranderen? Mensen die beproevingen ondergaan, moeten lijden. Daarna kunnen ze het werk van de Heilige Geest krijgen. Mensen zijn diep verdorven en als ze niet lijden, vergeten ze hun plaats in het universum. Als ze niet lijden, dragen ze God niet in hun hart. Alleen maar communiceren over de waarheid is geen oplossing voor de verdorven gezindheid van de mensen. Dit moet worden bereikt door beproevingen en loutering.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Bij het geloof in God is het meest essentiële het verwerven van de waarheid


774  De paden van Petrus en Paulus

1 Welk pad bewandelen jullie nu allemaal? Als het niet op hetzelfde niveau ligt als dat van Petrus in termen van leven zoeken, jezelf begrijpen en God kennen, dan bewandel je niet het pad van Petrus. De meeste mensen bevinden zich tegenwoordig in deze toestand: ‘Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik me uitputten voor God en een prijs voor Hem betalen. Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik alles achterlaten voor God; ik moet voltooien wat Hij me heeft toevertrouwd en mijn plicht goed uitvoeren.’ De overheersende bedoeling hiervan is zegeningen ontvangen; dit is een voorbeeld van jezelf uitputten helemaal met het oog op Gods beloningen, om de kroon te verkrijgen. Zulke mensen hebben de waarheid niet in hun hart, en hun begrip bestaat zeker uit slechts een paar woorden van leerstellingen waarmee ze overal waar ze gaan pronken. Hun pad is het pad van Paulus.

2 Hoewel je misschien niet van plan was om het pad van Paulus te volgen, heeft je natuur bepaald dat je deze weg bewandelt en ga je die richting op in weerwil van jezelf, Ook al wil je het pad van Petrus betreden, als je niet duidelijk weet hoe je dat moet aanpakken, dan volg je toch onwillekeurig het pad van Paulus: dit is de werkelijke situatie. God heeft nu het pad naar redding en vervolmaking aan jullie geopenbaard. Dit is Gods genade en verheffing. Hij is het die jullie naar het pad van Petrus leidt. Zonder Gods leiding en verlichting zou niemand in staat zijn om het pad van Petrus te volgen; de enige keuze zou zijn het pad van Paulus bewandelen, in de voetsporen van Paulus de vernietiging tegemoet gaan.

3 Het pad van Paulus hield geen zelfkennis of het streven naar een verandering van gezindheid in. Hij nam zijn eigen aard nooit onder de loep en hij had geen inzicht in wat hij was; hij wist alleen dat hij de grootste boosdoener in de vervolging van Jezus was. Hij had niet het minste begrip van zijn eigen natuur. Na de voltooiing van zijn werk had hij het idee dat hij Christus was en dat hij beloond diende te worden. Het werk dat Paulus deed, was slechts een dienst die verleend werd voor God. Paulus zelf ontving wel enige openbaringen van de Heilige Geest, maar hij had totaal geen waarheid of leven. Hij werd niet gered door God; hij werd gestraft door God.

4 Het pad van Petrus is het pad naar vervolmaking. In zijn handelen richtte hij zich in het bijzonder op het leven en het leren kennen van God en zichzelf. Door zijn ervaring van Gods werk leerde hij zichzelf kennen, kreeg hij inzicht in de verdorven gesteldheid van de mens, kwam hij achter zijn tekortkomingen en ontdekte hij het waardevolste waar mensen naar zouden moeten streven. Hij was in staat om God oprecht lief te hebben, hij wist hoe hij God moest terugbetalen, hij verkreeg enige waarheid en hij bezat de realiteit die God vereist, Uit alles wat hij zei tijdens zijn beproevingen, valt af te leiden dat Petrus inderdaad degene was met het meeste begrip van God. Omdat hij zoveel waarheid uit Gods woorden begreep, werd zijn pad steeds helderder en steeds meer in overeenstemming met Gods wil.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe het pad van Petrus te bewandelen


775  Je bewandelt het pad van Paulus als je de waarheid niet nastreeft

1 De meeste mensen bevinden zich tegenwoordig in deze toestand: ‘Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik me uitputten voor God en een prijs voor Hem betalen. Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik alles achterlaten voor God; ik moet voltooien wat Hij me heeft toevertrouwd en mijn plicht goed uitvoeren.’ De overheersende bedoeling hiervan is zegeningen ontvangen; dit is een voorbeeld van jezelf uitputten helemaal met het oog op Gods beloningen, om de kroon te verkrijgen. Zulke mensen hebben de waarheid niet in hun hart, en hun begrip bestaat zeker uit slechts een paar woorden van leerstellingen waarmee ze overal waar ze gaan pronken. Hun pad is het pad van Paulus.

2 Het geloof in God van zulke mensen is een kwestie van constant werken. In hun hart denken ze dat hoe meer ze doen, hoe meer dat hun trouw aan God zal bewijzen; ook dat hoe meer ze doen, hoe tevredener God zeker zal zijn, en dat hoe meer ze doen, hoe meer ze de kroon verdienen wanneer ze voor God komen, en dat ze zeker de grootste zegeningen in het huis van God zullen ontvangen. Ze menen dat als ze kunnen lijden, prediken en sterven voor Christus, als ze hun eigen leven kunnen opgeven en als ze alle plichten kunnen vervullen die God ze heeft toevertrouwd, dat ze dan tot Gods meest gezegenden zullen behoren − tot hen die de grootste zegeningen verkrijgen − en dat ze de kroon zeker zullen ontvangen.

3 Paulus werkte aangestuurd door dergelijke gedachten om God te dienen. Zulke gedachten en bedoelingen vinden hun oorsprong in Satans aard. Mensen hebben een satanische aard, zodat ze in de wereld zullen streven naar kennis, status, geleerdheid en werelds succes; in Gods huis streven ze ernaar om zich uit te putten voor God, trouw te zijn en uiteindelijk de kroon en grote zegeningen te ontvangen. Als mensen niet naar de waarheid streven nadat ze in God zijn gaan geloven, en geen verandering in hun gezindheid hebben ondergaan, bevinden ze zich zeker op dit pad. Dit is een onomstotelijk feit.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe het pad van Petrus te bewandelen


776  Hoe het pad van Petrus te bewandelen

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om jezelf echt te kennen en je gezindheid te veranderen.



Vers 1

Alleen Petrus' weg leidt naar Gods vervolmaking.

Weet hoe het pad te nemen en het te beoefenen.

Zet allereerst je intenties, familie

ongepaste bezigheden en dingen van je eigen vlees opzij,

wijd je helemaal toe aan het woord van God,

eet en drink Zijn woord, zoek Zijn wil en waarheid.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om jezelf echt te kennen en je gezindheid te veranderen.



Vers 2

Ja, dit is de meest fundamentele en cruciale beoefening.

Dat deed Petrus nadat hij de Heer Jezus had gezien.

Beoefenen op deze manier geeft het beste resultaat.

Toewijding met je hele hart aan het woord van God betekent zoeken naar de waarheid,

Gods intentie zoeken in al Zijn woorden,

focussen op het begrijpen van Gods wil,

focussen op het begrijpen en verkrijgen van meer waarheid van Gods woord.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om jezelf echt te kennen en je gezindheid te veranderen.



Vers 3

Toen Petrus Zijn woorden las, probeerde hij niet

om doctrines of theologische kennis te begrijpen.

Hij focuste op de waarheid, op Gods wil,

Zijn gezindheid en Zijn lieflijkheid.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om jezelf echt te kennen en je gezindheid te veranderen.



Vers 4

Hij probeerde ook door de woorden van God de verdorven gesteldheid,

natuur en tekortkomingen van de mens te begrijpen,

en voldeed aan alle eisen die God stelt om Hem tevreden te stellen.

Hij had veel correcte beoefeningen in de woorden van God.

Hij was trouw aan Gods wil. Dit is de beste samenwerking van de mens.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om jezelf echt te kennen en je gezindheid te veranderen.



Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe het pad van Petrus te bewandelen


777  Het streven van Petrus was het meest in overeenkomst met Gods wil

1 Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht Petrus zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel over de mens, elk woord van Gods openbaring van de mens en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en trachtte hij de betekenis van deze woorden te doorgronden. Hij probeerde oprecht elk woord dat Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en behaalde goede resultaten. Door deze manier van oefenen was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillen verdorven gesteldheden van de mens te begrijpen, maar ook de essentie, de natuur en de verschillende soorten tekortkomingen van de mens. Dit is wat het betekent om werkelijke zelfkennis te hebben.

2 Petrus bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar uit de dingen die in Gods worden werden uitgedrukt – Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Zijn eisen aan de mensheid – uit deze woorden leerde hij God volledig kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, evenals Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Petrus onderging honderden beproevingen maar leed niet voor niets. Hij leerde niet alleen zichzelf begrijpen door de woorden en werken van God, maar hij leerde ook God kennen.

3 Bovendien concentreerde Petrus zich in het bijzonder op Gods eisen aan de mensheid in Zijn woorden. Ongeacht de aspecten waarin de mens God tevreden moet stellen om in overeenstemming te zijn met Gods wil, Petrus kon veel moeite steken in deze aspecten en volledige duidelijkheid bereiken; dit was zeer bevorderlijk met betrekking tot zijn eigen intrede. Waar God ook over sprak, zolang die woorden maar zijn leven konden worden en tot de waarheid behoorden, kon Petrus ze in zijn hart graveren om ze vaak te overdenken en ze te waarderen. Nadat hij de woorden van Jezus had gehoord, kon hij ze ter harte nemen. Daaruit blijkt dat hij zich zeer op Gods woorden richtte, en hij behaalde uiteindelijk echt resultaten. Dat wil zeggen: hij kon de woorden van God vrijelijk in praktijk brengen, de waarheid nauwkeurig in praktijk brengen en in overeenstemming zijn met Gods wil, handelen volkomen overeenkomstig Gods bedoeling, en zijn eigen persoonlijke meningen en voorstellingen opgeven. Op deze manier ging Petrus de realiteit van Gods woorden binnen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe het pad van Petrus te bewandelen


778  De mensen die vervolmaakt zijn door Gods woorden

1 Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan is hij een mens die door God wordt vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor zulke mensen volledig effectief zijn geweest, dat Gods woorden hun leven zijn geworden, dat zij de waarheid hebben ontvangen en kunnen leven in overeenstemming met Gods woorden. Hierop zal de natuur van hun vlees – dat wil zeggen, juist de basis van hun oorspronkelijke bestaan – aan stukken trillen en instorten. Nadat mensen de woorden van God als hun leven bezitten, worden zij nieuwe mensen.

2 Als de woorden van God hun leven worden, als de visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mensheid, Zijn onthullingen aan mensen en de standaarden voor een waar leven waarvan God van hen eist dat zij die bereiken, hun leven worden, als zij volgens deze woorden en deze waarheden leven, dan worden zij door de woorden van God vervolmaakt. Zulke mensen worden opnieuw geboren en zijn door Gods woorden nieuwe mensen geworden. Dit is het pad waarlangs Petrus de waarheid nastreefde. Het was het pad van het worden vervolmaakt, vervolmaakt door Gods woorden, en het verwerven van leven uit de woorden van God. De waarheid uitgedrukt door God werd zijn leven, en pas toen werd hij een mens die de waarheid had verworven.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe het pad van Petrus te bewandelen


779  Veranderingen in gezindheid zijn vooral veranderingen van natuur

Vers 1

Transformatie in gezindheid

is een transformatie van natuur.

Natuur kun je niet zien in iemands gedrag.

Het omvat de zin en waarde van het leven,

hun kijk op het leven en hun waarden,

dingen in de ziel, het wezen van de mens.

Hoe mensen en dingen ook veranderen

of de wereld draait op haar kop,

als de innerlijke waarheid je leidt,

en de waarheid schiet wortel in jou,

als Gods woord je leven en blik leidt,

en je ervaring leiding geeft,

dan zul je waarlijk veranderd zijn,

dan zul je waarlijk veranderd zijn.



Vers 2

Als mensen Gods werk ervaren

en de waarheid volledig binnengaan,

hun waarden veranderen, hun kijk op het leven,

en dingen zien op de wijze van God,

zich onderwerpen en wijden aan God,

dan zal hun gezindheid worden veranderd.

Als men de waarheid niet aan kan nemen,

dan is transformatie uitgesloten.

Hoe mensen en dingen ook veranderen

of de wereld draait op haar kop,

als de innerlijke waarheid je leidt,

en de waarheid schiet wortel in jou,

als Gods woord je leven en blik leidt,

en je ervaring leiding geeft,

dan zul je waarlijk veranderd zijn,

dan zul je waarlijk veranderd zijn.



Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Wat er bekend zou moeten zijn over het transformeren van iemands gezindheid


780  Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je natuur

1 Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je eigen aard. Dit is de sleutel. Hoe begrijp je de menselijke natuur? Je natuur begrijpen betekent in feite de diepten van je ziel ontleden; het heeft betrekking op wat er in je leven is. Het is de logica van Satan en de gezichtspunten van Satan waarnaar je hebt geleefd; dat wil zeggen dat het het leven van Satan is waarnaar jij hebt geleefd. Alleen door de diepere delen van je ziel bloot te leggen, kun je je natuur begrijpen. Bijvoorbeeld de standpunten die mensen ten aanzien van dingen hebben, de methoden en doelen van mensen in het leven, de kernwaarden van mensen en hun zienswijze over het leven en alle zaken die betrekking hebben op de waarheid. Dit zijn allemaal dingen die zich diep in de menselijke ziel bevinden, en ze hebben een direct verband met de transformatie van gezindheid.

2 De levensopvatting van de verdorven mensheid luidt: “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Mensen leven allemaal voor zichzelf; ze leven voor het vlees. Een dergelijke manier van leven heeft geen enkele waarde, laat staan dat het enige betekenis heeft. Je zienswijze op het leven omvat waar je op vertrouwt om in de wereld te leven, waar je voor leeft en hoe je leeft – en dit zijn allemaal dingen die te maken hebben met de essentie van de menselijke natuur. Door de natuur van de mensen te analyseren zul je zien dat alle mensen zich tegen God verzetten. Het zijn allemaal duivels en er bestaat geen werkelijk goed mens. Alleen door de natuur van mensen te ontleden kun je werkelijk de kern en verdorvenheid van de mensheid kennen, begrijpen waar mensen eigenlijk toe behoren, waaraan het ze in feite ontbreekt, en hoe ze een menselijke gelijkenis uit moeten leven door de waarheid na te streven. Dit zijn de waarheden die begrepen moeten worden.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Wat er bekend zou moeten zijn over het transformeren van iemands gezindheid


781  Het proces van verandering in gezindheid

1 Een transformatie van iemands gezindheid is niet een verandering in gedrag, noch een geveinsde uiterlijke verandering of een tijdelijke verandering die uit geestdrift voortkomt. Het is eerder een echte transformatie van gezindheid die een verandering in gedrag teweegbrengt. Zo’n gedragsverandering is niet hetzelfde als veranderingen die te zien zijn in iemands uiterlijk gedrag en uiterlijke handelingen. Transformatie van gezindheid houdt in dat je de waarheid begrepen en ervaren hebt, en dat de waarheid je leven is geworden. Vroeger begreep je de waarheid over deze materie, maar kon je die niet in de praktijk brengen. De waarheid was slechts een doctrine voor jou die niet beklijfde. Nu dat je gezindheid getransformeerd is, begrijp je niet alleen de waarheid, maar praktiseer je ook in overeenstemming daarmee.

2 Je kunt nu de dingen loslaten waar je in het verleden veel van hield, de dingen die je bereid was te doen, je inbeeldingen en je opvattingen. Je kunt nu de dingen loslaten die je in het verleden niet los kon laten. Dit is transformatie van gezindheid en het is ook het proces voor het transformeren van je gezindheid，en het is ook een transformatieproces van je gezindheid. Dit klinkt misschien heel simpel, maar in feite moet iemand die midden in dit proces staat veel ontberingen lijden, zijn lichaam overwinnen en aspecten van het vlees verzaken die deel van zijn natuur zijn. Zo’n persoon moet ook behandelen en snoeien, tuchtiging en oordeel ondergaan, en beproevingen. Alleen als hij dit allemaal heeft ervaren, kan een mens zijn eigen natuur een beetje begrijpen. Een beetje ervan begrijpen betekent echter niet dat men onmiddellijk kan veranderen, men moet ontberingen doorstaan gedurende het proces.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Wat er bekend zou moeten zijn over het transformeren van iemands gezindheid


782  Dit is een klassiek beeld van Satan

Sommige mensen is met name Paulus een idool. Ze treden graag naar buiten om speeches te houden en werk te doen. Ze vinden het fijn om vergaderingen bij te wonen en te preken en ze houden ervan als mensen naar hen luisteren, hen vereren en om hen heen draaien. Ze hebben graag status in de ogen van anderen en vinden het fijn als anderen het beeld waarderen dat zij presenteren. Laten we hun natuur analyseren aan de hand van deze gedragingen: Als ze zich echt zo gedragen, dan is daarmee voldoende aangetoond dat ze arrogant en verwaand zijn. Ze vereren God helemaal niet; ze zoeken een hogere status en willen gezag hebben over anderen, bezit van hen nemen en status hebben in hun ogen. Dat is het klassieke beeld van Satan. De aspecten van hun natuur die opvallen zijn arrogantie en verwaandheid, een onwil om God te vereren, en een verlangen om door anderen vereerd te worden. Dit soort gedragingen kunnen je een duidelijk beeld geven van hun natuur.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe de aard van de mens te leren kennen


783  Hoe om te gaan met Gods opdracht

Hoe je tegen Gods opdrachten aankijkt is een heel serieuze zaak! Als je niet kunt voltooien wat God je heeft toevertrouwd, dan ben je niet geschikt om in Zijn aanwezigheid te leven en zul je moeten worden gestraft. Het is de wet van de hemel en het principe van de aarde dat mensen elke opdracht moeten voltooien die God hen toevertrouwt. Dit is hun grootste verantwoordelijkheid, al even belangrijk als hun eigen leven. Als je Gods opdrachten niet serieus neemt, dan verraad je Hem op de meest ernstige wijze. In dit opzicht ben je nog beklagenswaardiger dan Judas en dien je vervloekt te worden. Mensen moeten een grondig begrip verwerven van hoe ze wat God hen toevertrouwt moeten beschouwen en moeten, op z’n minst, begrijpen dat de opdrachten die Hij de mensheid toevertrouwt verheerlijkingen en speciale gunsten van God zijn; dat zijn glorieuze dingen. Al het andere kan worden opgegeven; zelfs als iemand zijn eigen leven moet opofferen, moet hij nog steeds Gods opdracht uitvoeren.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe de aard van de mens te leren kennen


784  Je moet de betekenis van je huidige lijden begrijpen

1 Tegenwoordig, hebben de meeste mensen die in God geloven nog niet het juiste pad betreden en hebben de waarheid nog niet begrepen. Ze voelen zich dus nog steeds leeg van binnen en lijden in het leven, en ze hebben niet de kracht om hun plichten te vervullen. Zo zijn Gods gelovigen voordat ze een visie in hun hart hebben. Zulke mensen hebben de waarheid niet gekregen en kennen God nog niet. Daarom voelen ze nog niet veel innerlijk genot. Jullie in het bijzonder hebben allemaal onder vervolging geleden en hebben moeilijkheden ondervonden bij het terugkeren naar huis. Jullie lijden, en jullie spelen ook met gedachten aan de dood en zijn niet meer bereid te leven. Dit zijn zwakheden van het vlees. Er zijn zelfs mensen die denken: in God geloven zou plezierig moeten zijn, maar geloven in God is tegenwoordig enorm frustrerend.

2 Het enige dat je weet is dat vleselijk genot beter is dan al het andere. Je weet niet wat God op dit moment doet. God moet toestaan dat jullie vlees lijdt opdat jullie gezindheid zich transformeert. Hoewel je vlees lijdt, heb je Gods woord en Gods zegen. Je kunt niet sterven, zelfs niet als je dat zou willen: kun je er jezelf bij neerleggen dat je God niet kent en Zijn waarheid niet verwerft als je sterft? Nu is het vooral zo, dat mensen de waarheid en het leven nog niet verkregen hebben en zich midden in het proces bevinden van het zoeken naar verlossing, zodat ze tijdens deze periode enig leed door moeten maken.

3 Op dit moment wordt iedereen op deze wereld getest: God lijdt nog steeds, dus hoe kan het zijn dat jullie niet ook lijden? Zonder loutering door middel van grote rampen kunnen mensen geen werkelijk geloof hebben, en zullen ze niet de waarheid en het leven verkrijgen. Zonder beproeving en loutering zal dat niet gaan. Petrus werd uiteindelijk zeven jaar beproefd. Hij onderging honderden beproevingen tijdens deze zeven jaren. Pas toen verkreeg hij leven en ervoer hij een verandering in zijn gezindheid. Wanneer je dus werkelijk de waarheid verkrijgt en God leert kennen, zul je voelen dat je voor God zou moeten leven. Als je niet voor God leeft, zul je daar spijt van krijgen. Je zult de rest van je dagen in bittere spijt en extreme wroeging leven.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe de aard van de mens te leren kennen


785  Hoe de waarheid te aanvaarden

Als je wilt worden gezuiverd van verdorvenheid en een verandering van je levensgezindheid wilt ondergaan, dan moet je een liefde hebben voor de waarheid en het vermogen hebben de waarheid te aanvaarden. Wat betekent het om de waarheid te aanvaarden? Het aanvaarden van de waarheid geeft aan dat, welk soort verdorven gezindheid je ook hebt, of welke vergiften van de grote rode draak ook in je natuur zitten, je haar erkent wanneer ze door Gods woorden wordt geopenbaard en je je aan die woorden onderwerpt. Je aanvaardt ze onvoorwaardelijk, zonder uitvluchten en zonder te proberen er een keuze uit te maken, en je leert jezelf kennen op basis van wat Hij zegt. Dit is wat het betekent Gods woorden te aanvaarden. Wat Hij ook zegt, hoezeer Zijn uitspraken je hart ook mogen doorboren, en ongeacht welke woorden Hij ook gebruikt, je kunt die woorden aanvaarden zolang wat Hij zegt de waarheid is, en je kunt ze erkennen zolang ze overeenstemmen met de werkelijkheid. Je kunt je onderwerpen aan Gods woorden ongeacht hoe diep je ze begrijpt, en je aanvaardt en je onderwerpt je aan het licht dat door de Heilige Geest wordt onthuld en dat wordt gecommuniceerd door je broeders en zusters. Wanneer zo iemand tot een bepaald punt naar de waarheid heeft gestreefd, kan hij de waarheid verwerven en een transformatie van zijn gezindheid verwezenlijken.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe de aard van de mens te leren kennen


786  Alleen wie de waarheid bezit kan een echt leven naleven

1 Als mensen een echt begrip hebben van Gods gezindheid en zij Zijn heiligheid en rechtvaardigheid oprecht kunnen verheerlijken, dan betekent dit dat zij Hem waarlijk kennen en de waarheid bezitten; alleen dan leven zij in het licht. Pas wanneer iemands kijk op de wereld en kijk op het leven verandert, ondergaat hij een fundamentele verandering. Als iemand een levensdoel heeft en zich in overeenstemming met de waarheid gedraagt, als iemand zich absoluut aan God onderwerpt en leeft naar Zijn woorden, wanneer iemand zich tot in het diepst van zijn ziel vredig en geïllumineerd voelt, als iemands hart vrij is van duisternis en als iemand volkomen vrij en onbelemmerd in Gods bijzijn kan leven, pas dan leidt hij een waar menselijk leven en pas dan wordt hij een persoon die de waarheid bezit.

2 Bovendien zijn alle waarheden die je bezit van Gods woorden en van God Zelf afkomstig. De Heerser van het hele universum en alle dingen − God de Allerhoogste − keurt je goed, als een echt persoon die het ware menselijke leven leidt. Wat kan er betekenisvoller zijn dan Gods goedkeuring? Dit betekent het om in het bezit van de waarheid te zijn. God alleen is de waarheid. God bestuurt de hemelen en aarde en alles daarbinnen, en heerst over alles. Niet in God geloven en zich niet aan God onderwerpen betekent dat men niet in staat is om de waarheid te verwerven. Als je in overeenstemming met Gods woorden leeft, zul je je diep in je hart verlicht en op je gemak voelen en zul je ook een weergaloze zoetheid genieten. Wanneer dat gebeurt, zul je werkelijk het leven verkregen hebben.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe de aard van de mens te leren kennen


789  Alleen Gods woorden leggen een fundering voor een pad van de praktijk

1 Alleen door de waarheid na te streven kan iemand verandering in gezindheid bereiken: dit is iets wat mensen moeten begrijpen, en heel goed begrijpen ook. Als je niet voldoende begrip van de waarheid hebt, zul je je makkelijk vergissen en op het verkeerde pad terechtkomen. Als je wil groeien in het leven, moet je de waarheid in alles nastreven. Wat je ook doet, je moet uitzoeken hoe je je moet gedragen om in overeenstemming te zijn met de waarheid, en erachter komen welke smetten er in je bestaan die de waarheid schenden. Wat je ook doet, je moet nagaan of het al dan niet waarde heeft. Je kunt dingen doen die betekenis hebben, maar je moet geen dingen doen die geen betekenis hebben. Ten aanzien van de dingen die je wel of niet zou kunnen doen: als je ze kunt laten gaan, moet je ze laten gaan. Anders moet je, als je deze dingen al een tijdje doet, maar er later achter komt dat je ze los moet laten, een snelle beslissing nemen en ze vlug loslaten. Dat is het principe dat je zou moeten volgen bij alles wat je doet.

2 Als je op zoek bent naar intrede, moet ieder ding onderzocht worden. Alle dingen moeten grondig in het licht worden gezien van Gods woord en de waarheid, zodat je weet hoe je ze volledig in overeenstemming met Gods wil moet aanpakken. De dingen die voortkomen uit jouw eigen wil kun je dan achter je laten. Je zult weten hoe je de dingen moet doen volgens de wil van God, en dan ga je ze ook doen. Het zal voelen alsof alles zijn natuurlijke verloop heeft en het zal buitengewoon makkelijk lijken. Zo doen mensen het die de waarheid bezitten. Je kunt anderen dan echt laten zien dat je gezindheid is veranderd en ze zullen zien dat je zeker enkele goede daden hebt verricht, dat je principieel handelt en dat je alles goed doet. Dit is iemand die de waarheid begrijpt en die inderdaad enige menselijke gelijkenis heeft. Echt, het woord van God heeft resultaat geoogst in mensen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand een verandering in gezindheid bereiken


792  Hoe te getuigen van God om praktische resultaten te verkrijgen

Wanneer jullie van God getuigen, zouden jullie vooral moeten spreken over hoe God mensen oordeelt en tuchtigt, welke beproevingen Hij gebruikt om mensen te louteren en hun gezindheid te veranderen. Jullie moeten ook spreken over hoeveel verdorvenheid in jullie ervaring is geopenbaard, hoeveel jullie hebben doorstaan en hoe jullie uiteindelijk door God zijn overwonnen, en spreken over hoeveel echte kennis jullie hebben van Gods werk en hoe jullie van God zouden moeten getuigen en Hem terug zouden moeten betalen voor Zijn liefde. Jullie moeten stevige taal gebruiken en op een eenvoudige manier spreken. Maak geen gebruik van diepzinnig klinkende, lege theorieën om met jezelf te pronken. Dat maakt een arrogante en onzinnige indruk. Jullie moeten wat meer over werkelijke dingen spreken vanuit je ware ervaring, dingen die echt zijn en uit het hart komen. Daar hebben anderen het meest profijt van en het is voor hen het meest geschikt om te zien. Jullie waren mensen die zich het meest tegen God verzetten, en waren het minst geneigd je aan God te onderwerpen, maar nu zijn jullie overwonnen – vergeet dat nooit. Over deze dingen moeten jullie meer peinzen en nadenken. Anders lopen ze de kans om schandelijke en onzinnige handelingen te plegen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand een verandering in gezindheid bereiken


793  Het verstand dat mensen horen te hebben na overwonnen te zijn

1 Nadat mensen overwonnen zijn door God, is het fundamentele kenmerk van het verstandelijke zintuig waarmee ze uitgerust horen te zijn dat ze ervoor zorgen niet arrogant te spreken. Ze horen een nederige status aan te nemen, ‘zoals mest op de grond’, en enige dingen die waar zijn te zeggen; dit zou het beste zijn. Als je iets eerlijk kunt zeggen vanuit het hart, zonder lege praat of grootspraak en zonder verzonnen leugens, vooral wanneer je getuigenis geeft voor God, dan zal je gezindheid veranderd zijn. Dit is de verandering die hoort op te treden wanneer je eenmaal overwonnen bent door God. Als je zelfs deze hoeveelheid verstand niet kunt bezitten, dan heb je echt geen enkele gelijkenis met een menselijk wezen. Van nu af aan moet je je altijd naar behoren gedragen, je status en stand onderkennen en niet in je oude gewoonten vervallen.

2 Het beeld van Satan komt vanouds het meest naar voren in arrogantie en verwaandheid bij de mens. Tenzij je dit aspect van jezelf verandert, zul je nooit de gelijkenis van een mens hebben en altijd het gelaat van Satan vertonen. Om een volledige transformatie te ondergaan is het niet genoeg om alleen maar kennis op dit gebied te hebben; je zult nog steeds meerdere louteringen moeten doorstaan. Als je niet aangepakt en gesnoeid bent, ben je op de lange duur nog altijd in gevaar. Om niet te vervallen in je oude gewoonten, moet je allereerst onderkennen dat je gezindheid nog niet veranderd is en dat je Godverradende natuur nog steeds diep in je verankerd is. Je loopt nog steeds een groot risico om God te verraden, en voortdurend is er de kans dat je verdoemd wordt.

3 Iets anders is dat je nooit de positie moet innemen van iemand die een getuige van God is; je kunt alleen maar van persoonlijke ervaring spreken. Je mag spreken over hoe God jullie heeft gered, communiceren over hoe jullie door God zijn overwonnen en vertellen hoeveel genade Hij jullie heeft geschonken. Vergeet nooit dat jullie uiterst verdorven mensen zijn en alleen maar dankzij God verheven zijn. Omdat jullie maximaal verdorven en vervuild zijn, heeft de vleesgeworden God jullie gered en heeft Hij jullie zulke immense genade geschonken. Daarom hebben jullie niets wat het waard is om over op te scheppen en kunnen jullie alleen maar God loven en danken. Jullie redding is uitsluitend aan Gods genade te danken.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand een verandering in gezindheid bereiken


794  Gods liefde voor de mensheid is waarachtig en echt

Gods liefde voor de mensheid blijkt voornamelijk uit Zijn werk dat Hij in het vlees heeft gedaan, door mensen persoonlijk te redden, te spreken en onder hen te leven, zonder enige afstand, zonder enige valse schijn, maar volkomen waarachtig. Hij redt mensen in zoverre dat Hij in staat was om vlees te worden en door jaren van pijn heen te gaan met mensen in de wereld, allemaal vanwege Zijn liefde en mededogen voor de mensheid. Gods liefde voor mensen is onvoorwaardelijk en stelt geen eisen. Wat ontvangt Hij in ruil daarvoor van hen? Mensen zijn koel jegens God. Wie is in staat om God als God te behandelen? Mensen bieden God niet het minste beetje troost; tot op de dag van vandaag heeft God nog steeds geen ware liefde van de mensheid gekregen. God blijft gewoon onzelfzuchtig geven en in alles voorzien.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Begrijp je Gods liefde voor de mensheid?


795  God ondergaat grote vernedering om mensen te redden

1 De mens en God zijn fundamenteel verschillend en leven in twee verschillende werelden. De mens is niet in staat om Gods taal te begrijpen en Gods gedachten nog veel minder. Alleen God begrijpt de mens, en het is voor de mens onmogelijk om God te begrijpen. Daarom moet God vlees worden en de gedaante van een mens aannemen, enorme vernedering en pijn ondergaan om de mensheid te redden, zodat men het werk van God kan begrijpen en kennen. Waarom redt God de mens altijd en geeft Hij het nooit op? Komt dat niet vanwege Zijn liefde voor de mens? Hij ziet dat de mens door Satan wordt verdorven en Hij kan het niet verdragen los te laten of op te geven. Hij heeft dan ook een managementplan.

2 Als het zo was als mensen zich voorstelden en Hij de mensheid vernietigde zodra Hij boos werd, zou er geen noodzaak zijn op deze manier te lijden om de mens te redden. En juist vanwege de pijn die Hij lijdt door Zijn vleeswording ontdekt de mensheid Zijn liefde beetje bij beetje en raken alle mensen daarmee bekend. Als God dit soort werk nu niet deed, zouden mensen alleen weten dat er een God in de hemel is en dat Hij liefde heeft voor de mensheid. Als dat het geval was, zou het alleen om een leerstelling gaan, en zouden mensen Gods ware liefde nooit kunnen zien en ervaren.

3 Alleen doordat God Zijn werk in het vlees doet, kunnen mensen werkelijk begrip van Hem hebben. Dit begrip is niet vaag of hol, en evenmin is het een leerstelling die men alleen met de lippen belijdt, maar het is veeleer levensecht begrip, omdat de liefde die God aan de mens geeft tastbaar voordeel heeft. Hoe groot was de liefde die Jezus de mensen gaf? Hij werd gekruisigd ten behoeve van de verdorven mensheid en diende als een zondoffer; Hij was gekomen om het verlossingswerk voor de mensheid te voltooien, tot aan het moment dat Hij gekruisigd werd toe. Deze liefde was grenzeloos en het werk dat God heeft gedaan, is van diepe betekenis.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Begrijp je Gods liefde voor de mensheid?


796  Alleen God houdt het meest van de mens

Vers 1

God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen.

Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit.

Het is gebouwd op liefde.

God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden.

Hij doorstaat zo’n pijn.

Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde.

God wil geen enkele ziel verloren zien gaan.

De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn.

De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren.

Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh … oh …



Vers 2

Gods woorden helen, bemoedigen de mens.

Ze oordelen en vervloeken, openbaren en beloven.

Wat Zijn woorden ook zeggen, ze komen voort uit Zijn liefde.

Dat is de essentie van Zijn werk.

Waarom volgen zo velen Hem op de hiel? Waarom zijn zij zo vol van energie?

Gods liefde en verlossing, hebben zij allen gezien.

Gods timing is perfect. Hij stelt nooit uit.

God wil geen enkele ziel verloren zien gaan.

De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn.

De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren.

Maar God wel. Ja God wel. Alleen Hij houdt van de mens.



Vers 3

De mens denkt dat hij het meeste van zichzelf houdt. Maar wat voor soort liefde is dit?

Gods liefde is het echtste, dat zal je voelen.

Als God niet in het vlees was gekomen, de mens had geleid en met hem had geleefd,

zou het moeilijk voor ze zijn om Gods liefde te kennen.

God wil geen enkele ziel verloren zien gaan.

De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn.

De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren.

Maar God wel. Ja God wel. Alleen Hij houdt van de mens.

Ja, alleen God houdt van de mens. Oh, ja, dat doet Hij.

Hij houdt zoveel van de mens.



Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Begrijp je Gods liefde voor de mensheid?


798  De criteria voor de gehoorzaamheid van de mens aan God

1 Het belangrijkste bij het meten of mensen al dan niet God gehoorzamen, is kijken of ze iets buitensporigs verlangen van God en of ze al dan niet heimelijke motieven hebben. Als mensen altijd maar eisen stellen aan God, is dat het bewijs dat ze Hem niet gehoorzaam zijn. Als je eisen stelt aan God, is dat het bewijs dat je een deal afsluit met God, dat je je eigen gedachten uitkiest en volgens je eigen gedachten handelt. Hierin verraad je God en ben je zonder gehoorzaamheid. Als je eisen stelt aan God, is dat het bewijs dat je een deal afsluit met God, dat je je eigen gedachten uitkiest en volgens je eigen gedachten handelt. Hierin verraad je God en ben je zonder gehoorzaamheid. Het is onredelijk eisen te stellen aan God. Als je oprecht gelooft dat Hij God is, dan durf je geen eisen te stellen aan Hem, en ben je ook niet geschikt om eisen te stellen aan Hem, of ze nu redelijk zijn of niet. Als je oprecht geloof hebt en gelooft dat Hij God is, dan kun je niet anders dan Hem aanbidden en gehoorzamen.

2 De mensen van tegenwoordig hebben niet alleen een keuze. Die kiezen dan hun eigen gedachten uit en vragen God dan om in overeenstemming daarmee te handelen en eisen niet van zichzelf dat ze in overeenstemming met Gods gedachten handelen. Derhalve is er geen waar geloof in hen, evenmin is er enige substantie in hun geloof. Wanneer je in staat bent minder eisen te stellen aan God, zullen je ware geloof en je gehoorzaamheid toenemen en zal je verstand ook relatief normaal worden. Als je werkelijk in staat bent om te gehoorzamen, dan zul je Hem met geheel je hart en geest volgen, of Hij je nu gebruikt of niet, en je zult je voor Hem uit kunnen putten of je nu wel of niet enige status hebt. Alleen dan zul je verstand bezitten en iemand zijn die God gehoorzaamt.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Mensen eisen te veel van God


802  God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven

Vers 1

Toont Hij Zijn rechtvaardigheid, majesteit of woede,

God voert Zijn management uit en redt de mens uit liefde.

Hoeveel liefde? Vroegen sommigen.

Maar ’t antwoord is niet hoeveel, Gods liefde is 100 procent.

Want als Gods liefde wat minder was, zouden de mensen reddeloos zijn.

Aan de mensheid gaf God al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.



Vers 2

Waarom is God vlees geworden? Om de mens te redden was niets hem teveel.

Zijn incarnatie omvat al Zijn liefde.

De mens rebelleert extreem tegen God.

Voorbij het punt om gered te worden, de mens is er al voorbij.

Dus God kan niet anders dan vlees worden om Zich op te offeren voor de mens.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.



Vers 3

God zou geen vlees worden als Hij de mens niet liefhad.

God had bliksem en Zijn woede uit de hemel kunnen sturen.

De mensheid zou bezwijken en het zou niet nodig zijn

dat God de vernederende taak van vleeswording verdraagt.

Hij offerde Zich op voor de mensheid, Hij gaf Zijn liefde voor de mensheid.

Hij offerde Zich op voor de mensheid, Hij gaf Zijn liefde voor de mensheid.

God verkoos de pijn en onderdrukking,

de vernedering en de afwijzing.

Maar toch redde Hij de mensheid. De echte definitie van liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.



Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Het wezen van Christus is liefde


803  De essentie van Christus is liefde

1 Voor mensen is het wezen van Christus liefde; voor hen die Hem volgen, is het grenzeloze liefde. Als Hij geen liefde of genade bezat, zouden mensen Hem niet nog steeds volgen. Is Zijn duidelijkste en meest prominente essentie liefde; het is oneindige tolerantie. Jullie stellen je voor: “Als God van plan is iemand neer te slaan, zal Hij het doen, en als Hij iemand haat, zal Hij die persoon straffen, vervloeken, oordelen en tuchtigen. Zo streng is Hij! Als Hij kwaad is op mensen, beven ze van angst en zullen niet in staat zijn voor Hem te staan.” Dit is echter niet waar; dit is slechts één manier waarop Gods gezindheid wordt uitgedrukt. Uiteindelijk is Zijn doel nog steeds redding. Zijn liefde loopt als een rode draad door alle openbaringen van Zijn gezindheid.

2 Terwijl Hij in het vlees werkt, is hetgeen God het meest aan mensen openbaart liefde. Wat is geduld? Geduld is medelijden hebben vanwege liefde vanbinnen. Het doel van geduld is mensen toch nog te redden. God is in staat medelijden met mensen te hebben, omdat Hij liefde heeft. Als God slechts haat en razernij voelde en alleen oordeel velde en tuchtigde, zonder daarin enige liefde, dan zou de situatie niet zo zijn zoals jullie deze nu zien en zouden jullie mensen door onheil worden getroffen. Zou Hij jullie voorzien van de waarheid? Als mensen werden vervloekt nadat ze waren getuchtigd en geoordeeld, hoe zou de mensheid van vandaag dan nog bestaan? Gods haat, toorn en rechtvaardigheid komen allemaal tot uitdrukking op basis van de redding van deze groep mensen. Deze gezindheid omvat ook liefde en barmhartigheid, plus enorm veel geduld. Deze haat draagt een gevoel met zich mee dat er geen andere keuze is, en sluit Gods grenzeloze zorg en verwachting voor de mensheid in!

3 Gods haat is gericht tegen de verdorvenheid van de mensheid, tegen de opstandigheid en zonden van de mensheid; deze is eenzijdig en is op een fundament van liefde gestoeld. Alleen wanneer er liefde is, kan er haat zijn. Gods haat jegens de mens is anders dan Zijn haat jegens Satan, omdat God mensen redt en Hij Satan niet redt. Gods rechtvaardige gezindheid is er altijd geweest; Hij heeft vanaf het allereerste begin toorn, rechtvaardigheid en oordeel. Ze zijn niet zomaar ontstaan ​​op het moment dat Hij ze tot de mensheid richtte. Of God nu rechtvaardig, majestueus of toornig is, al het werk dat Hij doet voor de redding van de mensheid is het resultaat van liefde. Het is niet een kwestie van hoeveel; honderd procent ervan is liefde. Met minder zou de mens niet worden gered. God draagt ​​al Zijn liefde op aan mensen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Het wezen van Christus is liefde


807  Het werk van de Heilige Geest heeft zijn principes

1 Het werk van de Heilige Geest heeft zijn principes en het is voorwaardelijk. Je moet in je geloof duidelijk begrijpen, dat je op z’n minst een geweten en een eerlijk hart moet hebben. Pas wanneer je een eerlijk hart hebt – alsook het geweten en verstand die deel uit moeten maken van menselijkheid – kan de Heilige Geest in je werken. De Heilige Geest werkt meestal in degenen wier harten eerlijk zijn, en Hij werkt wanneer mensen in problemen raken en waarheid zoeken. God zal geen aandacht schenken aan degenen die geen greintje menselijk verstand of geweten hebben. Deze mensen moeten oprecht berouw tonen en eerlijke mensen zijn.

2 Je moet je hart voor God openen en je moet waarheid zoeken bij God. Zodra je de waarheid begrijpt, kun je haar beoefenen. Je kunt je dan onderwerpen aan Gods ordening en God toestaan de leiding over je te nemen. Alleen op deze manier zul je door God worden geprezen. Je moet eerst je eigen trots en ijdelheid opzijzetten en je eigen belangen opgeven. Daarna moet je je met lichaam en ziel wijden aan je plicht en aan het werk van het getuigen voor God. Je eerst moet jezelf overgeven, je hart voor God openen en de dingen waarvan je houdt en die je koestert opzijzetten. Wanneer je aan deze dingen vast blijft houden terwijl je eisen aan God stelt, zul je dan in staat zijn het werk van de Heilige Geest te verwerven?

3 Het werk van de Heilige Geest is voorwaardelijk, en God is een God die het kwaad haat en heilig is. Als mensen altijd maar aan deze dingen vasthouden, constant zichzelf afsluiten van God en Gods werk en leiding verwerpen, dan zal God ophouden aan hen te werken. Het is niet zo dat God in elke persoon moet werken. Hij dwingt je niet. Het werk van boze geesten is mensen te dwingen dit en dat te doen. De Heilige Geest werkt bijzonder zacht; Hij beweegt je, en je voelt het niet. Je hebt gewoon het gevoel dat je onbewust iets bent gaan begrijpen of beseffen. Degenen zonder menselijk verstand of geweten moeten dus oprecht berouw tonen, want anders zal de Heilige Geest niet aan hen werken.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Door je hart aan God te geven, kun je de waarheid verkrijgen


810  Je zou Gods toetsing moeten aanvaarden in alle dingen

1 Degenen die in staat zijn de waarheid in de praktijk te brengen kunnen Gods toetsing van hun handelingen aanvaarden. Wanneer je Gods toetsing aanvaardt, wordt je hart gecorrigeerd. Als je steeds uitsluitend dingen doet opdat ze door anderen worden gezien en Gods toetsing niet aanvaardt, heb je dan God in je hart? Zulke mensen hebben geen godvrezend hart. Doe dingen niet altijd voor jezelf en houd niet altijd rekening met je eigen belangen; denk niet aan je eigen status, prestige of reputatie. Je moet allereerst rekening houden met de belangen van Gods huis en die tot je eerste prioriteit maken. Je moet rekening houden met Gods wil en of je wel of niet met heel je hart aandacht hebt geschonken aan het werk van Gods huis en of je wel of niet je plicht goed hebt vervuld.

2 Als je vaak denkt aan het werk van Gods huis en het binnengaan van het leven van broeders en zusters, dan zal het je makkelijker vallen om je plicht goed te vervullen. Als je van laag kaliber bent, je ervaring oppervlakkig is, of als je niet bedreven bent in je professionele werk, dan is het mogelijk dat er in je werk fouten en tekortkomingen voorkomen en de resultaten niet zo heel goed zijn – maar dan zul je je uiterste best gedaan hebben. Wanneer je niet aan je eigen zelfzuchtige wensen denkt en je eigen belangen niet in overweging neemt bij de dingen die je doet, en in plaats daarvan voortdurend rekening houdt met het werk van Gods huis, de belangen daarvan voor ogen houdt en je plicht goed uitvoert, dan zul je goede daden voor God opbouwen. Mensen die deze goede daden volbrengen zijn degenen die de werkelijkheid van de waarheid bezitten; als zodanig hebben zij getuigenis afgelegd.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Vrijheid en bevrijding kunnen alleen worden verkregen door je verdorven gezindheid af te werpen


813  Het doel achter Gods regelingen voor de mens

Vers 1

Als je gelooft in Gods heerschappij, moet je geloven dat alle dingen,

goed of slecht, niet zomaar gebeuren.

Het is niet zo dat iemand je niet mag of je tegenwerkt: God regelt alles.

Waar doet God het voor? Wat is Zijn uiteindelijke doel?

Niet om je te ontmaskeren, maar om je te vervolmaken en redden.

Hoe vervolmaakt en redt God jou?

Door het tonen van je verdorvenheid,

je natuur, je essentie en tekortkomingen.

Begrijp deze dingen en werp ze van je af.



Vers 2

Leer hoe je deze kans kunt grijpen. Weet dat je hem grijpen moet.

Ga de strijd er niet mee aan, probeer het niet te weerstaan.

Als je alles betwist wat God voor je regelt, steeds probeert te ontsnappen,

altijd ontevreden bent en God verkeerd begrijpt,

dan wordt het moeilijk de waarheid binnen te gaan.

Hoe vervolmaakt en redt God jou?

Door het tonen van je verdorvenheid,

je natuur, je essentie en tekortkomingen.

Begrijp deze dingen en werp ze van je af.



Vers 3

Gehoorzaam, mediteer, zoek en bid, en kom voor God.

Je gesteldheid zal veranderen. De waarheid zal in je werken,

je zult vooruitgang boeken, je leven zal veranderen.

Wanneer deze werkelijkheid komt zul je gestalte hebben.

En met gestalte komt leven.

Hoe vervolmaakt en redt God jou?

Door het tonen van je verdorvenheid,

je natuur, je essentie en tekortkomingen.

Begrijp deze dingen en werp ze van je af.

Hoe vervolmaakt en redt God jou?

Door het tonen van je verdorvenheid,

je natuur, je essentie en tekortkomingen.

Begrijp deze dingen en werp ze van je af.

O, begrijp deze dingen en werp ze van je af.

Ja, begrijp deze dingen en werp ze van je af.



Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen


814  Mislukking biedt de beste kans om jezelf te kennen

1 In je geloof moet je leren Gods werk te ervaren en je te onderwerpen aan God. Je aan God onderwerpen is een waarheid en het is wat God van de mensheid eist. Als je op zoek kunt gaan in de richting van onderwerping aan God, dan heb je voet gezet op het juiste pad van geloof in God. Het is niet erg als je meermalen faalt en valt, of ontmaskerd wordt. Of je nu aangepakt, gesnoeid of ontmaskerd wordt, onthoud altijd: ontmaskerd worden houdt geen veroordeling in. Het is iets goeds; het is de beste gelegenheid om jezelf te leren kennen. Het kan je levenservaring in een stroomversnelling brengen. Zonder dat zul je geen gelegenheid, staat of context hebben waarmee je een begrip van de waarheid over je verdorvenheid kunt bereiken.

2 Het is iets goeds als je de dingen in je, al die aspecten die diep in je binnenste verborgen zitten en zo moeilijk herkenbaar en aan het licht te brengen zijn, leert kennen. Jezelf echt leren kennen is je beste kans om je manier van doen te verbeteren en een nieuw mens te worden. Wanneer je jezelf eenmaal echt kent, zul je kunnen zien dat het echt kostbaar is als de waarheid je leven wordt en je zult dorstig worden naar de waarheid en de werkelijkheid binnengaan. Dat is zo fantastisch! Als je deze gelegenheid weet aan te grijpen en steeds als je faalt of valt serieus over jezelf nadenkt en echte kennis over jezelf verwerft, dan zul je midden in je negativiteit en zwakte in staat zijn weer op te staan. Als je deze drempel eenmaal over bent, zul je in staat zijn een grote stap vooruit te zetten en de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen


815  Wat God ook doet, het is allemaal om de mensheid te redden

1 God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, dingen en zaken Hij ook gebruik maakt om dienst te doen, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Voordat Hij jou kan redden moet Hij je transformeren, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms wekt God de mensen, zaken en dingen om je heen op zodat je jezelf kunt leren kennen. Of het kan zijn dat je rechtstreeks wordt behandeld, gesnoeid en ontmaskerd. Net als een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen.

2 Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat Hij mensen, zaken en dingen opwekt, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan is zoiets juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid. Als je elke keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en elke keer dat God je omgeving opwekt, in het geheel geen pijn of ongemak voelt, en helemaal niets voelt, en als je niet voor God komt om Zijn wil te zoeken, en ook niet bidt of de waarheid zoekt, dan ben je werkelijk heel erg gevoelloos! Als iemand te gevoelloos is en nooit geestelijk bewust is, zal God geen enkele manier hebben om aan hem te werken.

3 Wanneer God bepaalde omgevingen, mensen, dingen en objecten voor je regelt, als Hij je snoeit en behandelt, en als je hieruit lessen leert, als je hebt geleerd om voor God te komen, hebt geleerd om de waarheid te zoeken en, onbewust, wordt verlicht en geïllumineerd en de waarheid hebt bereikt, als je een verandering hebt ervaren in deze omgevingen, als het vrucht begint af te werpen en je vooruitgang hebt geboekt, als je een klein beetje kennis van Gods wil begint te krijgen en je stopt met klagen, dan betekent dit alles dat je stand hebt gehouden te midden van de beproevingen van deze omgevingen, en de test goed hebt doorstaan. Aldus zul je deze vuurproef goed hebben doorstaan.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen


818  Alleen wie eerlijk is kan zijn plicht naar bevrediging uitvoeren

1 Wanneer je je plicht vervult, moet je altijd jezelf onderzoeken om te zien of je dingen in overeenstemming met de principes doet, of je je plichten naar behoren vervult, of je die al dan niet gewoon plichtmatig vervult, of je geprobeerd hebt je verantwoordelijkheden te ontlopen en of er problemen zijn met je houding en je manier van denken. Zodra je over jezelf hebt nagedacht en deze dingen duidelijk voor je zijn, zul je het makkelijker hebben bij het vervullen van je plicht. Wat je ook bij de uitvoering van je plicht tegenkomt – negativiteit en zwakheid, of een slecht humeur nadat je bent aangepakt – je moet er op de juiste manier mee omgaan en ook de waarheid zoeken en Gods wil begrijpen. Als je die dingen doet, zul je een pad hebben om te beoefenen.

2 Als je goed werk wilt verrichten bij de uitvoering van je plicht, moet je je niet laten beïnvloeden door je humeur. Hoe negatief of zwak je je ook voelt, je moet de waarheid beoefenen in alles wat je doet, waarbij je uitermate strikt moet zijn en je aan de principes moet houden. Als je dat doet, zullen niet alleen andere mensen je goedkeuren, maar zal ook God je gunstig gezind zijn. Op die manier zul je iemand zijn die verantwoordelijk is en een last op zich neemt; je zult een oprecht goed mens zijn die werkelijk zijn plichten naar behoren vervult en ten volle de gelijkenis van een oprecht persoon naleeft. Zulke mensen worden gezuiverd en bereiken werkelijke transformatie bij het vervullen van hun plichten, en er kan worden gezegd dat ze oprecht zijn in Gods ogen. Alleen oprechte mensen kunnen het volhouden de waarheid te beoefenen en slagen erin principieel te handelen, en vervullen hun plichten naar behoren.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Intreden in het leven begint met het vervullen van je plicht


819  Wanneer je slordig bent, voer je je plicht niet uit

1 Je plicht slechts plichtmatig uitvoeren is een groot taboe. Als je je op deze manier blijft gedragen, zul je je plicht niet adequaat uit kunnen voeren. Je moet er met je hele hart je best voor doen! Deze gelegenheid wist je met veel pijn en moeite te krijgen! Wanneer God je een kans geeft en je deze niet aangrijpt, dan gaat die gelegenheid verloren. Als je later opnieuw een kans wilt krijgen om je plicht te doen, zal je dat niet meevallen. Zo’n gelegenheid zou zich wel eens helemaal niet voor kunnen doen. Gods werk wacht op niemand, en dat geldt ook voor de kans je plicht te doen. Er komen niet veel gelegenheden voorbij, je moet ze dus aangrijpen.

2 Over het algemeen zullen mensen die gedurende een lange periode met je omgaan daar ook achter komen. Ze zullen zeggen dat je altijd een gladjanus bent, nooit ijverig bent en slechts vijftig of zestig procent, of tachtig op zijn hoogst, inzet aan de dag legt. Ze zullen zeggen dat je alles op een zeer verwarrende manier doet, waarbij je de ogen sluit voor wat je ook doet; je bent helemaal niet nauwgezet in je werk. Alleen als je echt iets moet doen, doe je er enige moeite voor; als er iemand in de buurt is om te controleren of je werk goed gaat, doe je je werk iets betert – maar als er niemand in de buurt is om te controleren, verslap je weer een beetje. Mensen merken het gaandeweg toch wel. Mensen zullen dwars door hem heen kijken en hij zal alle waardigheid en integriteit volledig overboord hebben gegooid. Als niemand hem kan vertrouwen, hoe kan God dat dan? Zo iemand is niet te vertrouwen.

3 Als iemand altijd alleen maar plichtmatig te werk gaat bij het vervullen van zijn plicht en als hij zich voortdurend lusteloos opstelt tegenover God, loopt hij groot gevaar! Wat zijn de gevolgen van willens en wetens bedrieglijk zijn? Op de korte termijn zul je een verdorven gezindheid hebben, vaak overtredingen begaan zonder berouw te hebben, en niet leren hoe je de waarheid in praktijk moet brengen, en je zult haar ook niet in praktijk brengen. Wanneer je deze dingen telkens weer doet, zal je op de lange termijn geen grote fouten maken, maar doorlopend kleine fouten maken. Dit zal uiteindelijk onherstelbare gevolgen hebben. Dat zou heel ernstig zijn! Je uitkomst zal verdwijnen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Intreden in het leven begint met het vervullen van je plicht


820  De kenmerken van verandering van gezindheid

1 Veranderingen in gezindheid hebben een bepaald kenmerk. En dat is in staat zijn zich te onderwerpen aan wat juist en in overeenstemming is met de waarheid. Het maakt niet uit wie je suggesties geeft – of ze nu jong of oud zijn, of je nu wel of niet goed met elkaar kunt opschieten, en of de relatie tussen jullie goed of slecht is – zolang ze iets zeggen wat juist, in overeenstemming met de waarheid en bevorderlijk voor het werk van Gods familie is, kun je luisteren, het aannemen en aanvaarden zonder door andere factoren te worden beïnvloed. Dit is het eerste aspect van dat kenmerk. Een ander aspect is in staat zijn de waarheid te zoeken wanneer je tegen een probleem oploopt. Als je bijvoorbeeld een nieuw probleem tegenkomt dat niemand kan doorgronden, kun je de waarheid zoeken, zien wat je moet doen of in de praktijk moet brengen om de zaak in overeenstemming te brengen met de principes van de waarheid en aan Gods eisen te laten voldoen.

2 Nog een ander aspect is het vermogen verwerven om Gods wil in acht te nemen. Dit hangt er vanaf van welke plicht je vervult en welke eisen God voor je heeft in jouw plicht. Je moet dit principe goed begrijpen: voer je plicht uit zoals God dat vereist en voer die uit om God te behagen. Je moet ook de wil van God begrijpen en wat het gewenste resultaat van je plicht is en je moet kunnen handelen met verantwoordelijkheid en trouw. Dit zijn allemaal manieren om Gods wil in acht te nemen. Als je niet weet hoe je Gods wil in acht moet nemen in wat je aan het doen bent, moet je onderzoek doen om dat te volbrengen en om Hem tevreden te stellen. Als jullie deze drie principes in praktijk kunnen brengen, meet dan de manier waarop jullie in werkelijkheid volgens deze principes leven en vind een pad van praktijk, dan zullen jullie de zaken op een principiële manier aanpakken. Waar jullie ook mee worden geconfronteerd en met welke problemen jullie ook te maken krijgen, jullie moeten altijd zoeken naar welke principes jullie zouden moeten beoefenen, welke details elk ervan omvat en hoe ze zouden moeten worden beoefend, opdat jullie de principes niet schenden. Zodra jullie een duidelijk begrip van deze dingen hebben, zullen jullie vanzelf in staat zijn de waarheid te beoefenen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Alleen door de waarheid in praktijk te brengen kun mende ketenen van een verdorven gezindheid afwerpen


831  Het belangrijkste wat gelovigen in God zouden moeten krijgen

1 God heeft vrijelijk Zijn leven aan mensen geschonken en heeft er dus voor gezorgd dat dat hun leven wordt. Wat is het dan dat mensen van God hebben verworven? Dat is Gods leven! Wat de mensen zo van God verkrijgen is onbetaalbaar en terwijl God het meest onbetaalbare van alle dingen aan de mensheid schenkt, krijgt God daar niets voor. De meest begunstigde is de mensheid. Mensen oogsten de grootste winst; zij zijn de grootste begunstigden.

2 Wanneer het grote voordeel dat mensen hebben gekregen vergeleken wordt met de beloften die zij zich voorstellen van God te krijgen, of met de voorspoed die zij wensen, wat komt er dan uit dat mensen het hardst nodig hebben? Wat is er belangrijker: jouw verlangen naar zegeningen, of het leven echt uitleven dat God je geschonken heeft? Waardoor mag je voor God komen en Hem waarlijk aanbidden, zodanig dat Hij je niet veracht, verlaat of straft? Waardoor mag je voor eeuwig leven?

3 Alleen door het leven dat van God komt te aanvaarden, kun je je eigen leven redden. Als je dit leven weet te verkrijgen, zal je leven onbegrensd zijn; dit is het eeuwige leven. Als iemand het leven dat van God komt niet heeft verkregen, dan moet die persoon zeker sterven, en is zijn leven eindig. Kan een eindig leven een eeuwig leven worden genoemd? Je krijgt het eeuwige leven van God. Kan je verlangen naar zegeningen die daarvoor in de plaats komen? Kan het verlangen naar zegeningen van de mensen hen van de dood redden?

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, De mens is de voornaamste begunstigde van Gods managementplan


849  Vervul je plicht en je zult standvastig zijn in je getuigenis

1 Wat er ook met je gebeurt, je zult voor God moeten verschijnen. Dat is het juiste om te doen. Aan de ene kant moet je nadenken, aan de andere kant moet je het vervullen van je plicht niet uitstellen. Denk niet alleen maar over jezelf na terwijl je je plicht niet vervult. Vaak zijn de beproevingen die God de mensen toebedeelt een last. Hoe zwaar een last die God jou geeft ook is, je moet deze op je nemen, want God begrijpt je en weet dat je deze kunt dragen. De last die God je geeft gaat niet over je grenzen, je kunt deze zeker dragen.

2 Wat voor last God je ook geeft, of welke beproeving Hij je toebedeelt, onthoud dit: wanneer je bidt, of je Gods wil nu leert begrijpen of niet, of je nu verlichting en illuminatie van de Heilige Geest krijgt of niet, en of de beproeving nu is dat God je disciplineert of je waarschuwt, het maakt niet uit als je het niet begrijpt. Zolang je maar niet ophoudt de plicht te vervullen die je moet vervullen, en er trouw aan kunt vasthouden. Zo zal God tevreden zijn en heb je standvastig je getuigenis afgelegd.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Er is alleen een weg voorwaarts als je Gods woorden regelmatig leest en over de waarheid nadenkt


854  De vastberadenheid die nodig is om de waarheid na te streven

Vocale begeleiding: Zijn jullie vastbesloten de waarheid te begrijpen en te verkrijgen, en uiteindelijk door God te worden vervolmaakt?

1 Je dient een stadium te bereiken waarin je besluit vaststaat, in welke omgeving je ook terecht komt. Dat is wat oprecht zijn betekent, en alleen dat is echt van de waarheid houden en een werkelijk verlangen zo’n persoon te zijn. Het volstaat niet om terug te deinzen of negatief te worden, je eigen besluit op te geven steeds wanneer er zich een probleem of moeilijkheid voordoet. Je moet de kracht bezitten van iemand die bereid is lijf en leden te riskeren: “Wat er ook gebeurt, zelfs al moet ik sterven, ik geef mijn besluit of dit doel nooit op.” Als dat zo is, kan geen ontbering je tegenhouden. God zal de dingen voor je laten gebeuren.

2 Je moet het volgende begrip hebben als er iets gebeurt: “Wat er ook gebeurt, het hoort er allemaal bij om mijn doel te bereiken, en het is allemaal door Gods toedoen. Er is zwakheid in mij, maar ik word niet negatief. Ik dank God voor de liefde die Hij mij schenkt en voor het inrichten van zo’n omgeving voor mij. Ik moet mijn wens en mijn besluit niet opgeven; dat zou neerkomen op het sluiten van een compromis met Satan, op zelfvernietiging en verraad van God.” Dat moet je instelling zijn. Wat anderen ook zeggen of hoe ze handelen, hoe God je ook behandelt, je vastberadenheid mag niet wankelen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Alleen door vaak vóór God te leven kun je een normale relatie met Hem hebben


872  Wat zijn veranderingen in gezindheid

1 Wanneer het erom gaat de natuur van de mens te kennen, is het allerbelangrijkste dat men die ziet vanuit het perspectief van het wereldbeeld, het levensbeeld en de waarden van de mens. Hun levensfilosofieën, de manier waarop ze dingen doen en hun stelregels zijn vervuld van de vergiften van de grote rode draak, en ze zijn allemaal afkomstig van Satan. Wat dus bij de mensen door hun botten en bloed vloeit, zijn allemaal dingen van Satan. De mens is diep verdorven door Satan. Satans vergif vloeit door de aderen van ieder mens, en het is goed zichtbaar dat de natuur van de mens is verdorven, slecht en reactionair, vervuld en doordrenkt van Satans filosofieën – in zijn geheel gaat het om een natuur die verraad pleegt aan God. Dit is de reden dat mensen zich tegen God verzetten en zich tegen God opstellen.

2 Een transformatie van gezindheid gebeurt wanneer iemand die de waarheid liefheeft, terwijl hij Gods werk ervaart, het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden aanvaardt en allerlei soorten lijden en loutering ondergaat. Een dergelijke persoon is gezuiverd van de satanische vergiften die hij binnenin zich heeft en komt geheel los van zijn verdorven gezindheden, zodat hij zich kan onderwerpen aan Gods woorden, en al Zijn orkestraties en regelingen; om nooit weer te rebelleren tegen Hem of Hem te weerstaan. Dit is een transformatie van gezindheid. Een transformatie in gezindheid betekent dat een persoon, omdat hij de waarheid liefheeft en kan aanvaarden, uiteindelijk zijn ongehoorzame natuur die tegen God gekant is, leert kennen; hij begrijpt dat de mens te diep verdorven is, hij ziet de absurditeit en bedrieglijkheid van de mens in, hij ziet de armoede en de armzaligheid van de mens in en begrijpt uiteindelijk de menselijke natuur en essentie. Als hij dit allemaal weet, wordt hij in staat zichzelf volledig te verloochenen en verzaken, bij Gods woord te leven, en in alles de waarheid te beoefenen. Dit is iemand die God kent, dit is iemand van wie de gezindheid is getransformeerd.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Hoe de aard van de mens te leren kennen


881  Alleen door met principes te handelen kan men zijn plicht goed doen

1 Je moet altijd proberen Gods wil te vatten en te begrijpen wat Zijn eisen zijn met betrekking tot je plicht, ongeacht welke plicht je vervult. Alleen dan zul je in staat zijn de zaken op een principiële wijze af te handelen. Bij het vervullen van je plicht mag je je absoluut niet laten leiden door je eigen voorkeuren door te doen wat je zou willen doen, wat je blij maakt en wat je prettig vindt, of wat je in een goed daglicht zet. Als je je eigen voorkeuren aan God opdringt of ze in praktijk brengt alsof ze de waarheid zijn, ernaar handelt alsof ze de principes van de waarheid zijn, dan is dat niet je plicht vervullen, en je plicht op die manier vervullen zal God niet gedenken. Ze beschouwden datgene waarvan ze geloofden dat het juist, goed en mooi was als de waarheid. Maar dat is een vergissing.

2 Ook al denk je dat iets goed is, dan moet je nog op zoek naar de principes en kijken of wat je denkt aan Gods vereisten voldoet. Als blijkt dat het tegenstrijdig is aan Zijn eisen, dan is het verkeerd, zelfs als je denkt dat het juist is, want dat is een menselijke gedachte en dan moet je die loslaten. Wat is plicht? Het is een opdracht die door God wordt toevertrouwd. Hoe moet je dus je plicht vervullen? Door te handelen in overeenstemming met Gods normen en eisen en door je gedrag te baseren op de principes van de waarheid in plaats van op subjectieve menselijke verlangens. Op die manier zal het vervullen van je plichten aan de norm voldoen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Alleen door de principes van de waarheid te zoeken, kan men zijn plicht goed vervullen


896  Zoek de waarheid in alle dingen

1 Goedkeuring van God is het eerste waar je aan zou moeten denken en voor zou moeten werken. Dit zou het principe en de reikwijdte van je praktijk moeten zijn. De reden dat je zou moeten bepalen of hetgeen je doet in lijn is met de waarheid, is dat het zeker volgens Gods wil is als het in lijn met de waarheid is. Je zou niet hoeven bepalen of het goed of slecht is, of dat het overeenkomt met de smaak van alle andere mensen, of dat het in lijn is met je eigen verlangens. Je zou juist moeten bepalen of het in overeenstemming is met de waarheid en of het het werk en de belangen van de kerk wel ten goede komt. Als je goed over die dingen nadenkt, dan zul je steeds meer op een lijn komen met Gods wil als je iets doet.

2 Als je niet goed nadenkt over deze aspecten en alleen op je eigen wil vertrouwt als je iets doet, dan zul je ze zeer zeker verkeerd doen. De wil van de mens is namelijk niet de waarheid en is, uiteraard, onverenigbaar met God. Als je door God wil worden goedgekeurd, moet je volgens de waarheid praktiseren in plaats van volgens je eigen wil.Wat je ook doet, hoe groot of klein een zaak ook is, en of je het nu doet om je plicht te doen in Gods familie of om je eigen persoonlijke redenen, je moet erover nadenken of wat je doet overeenkomt met de wil van God, en of het iets is dat een persoon met menselijkheid zou moeten doen. Als je in alles wat je doet zo de waarheid zoekt, dan ben je een persoon die echt in God gelooft. Als je iedere zaak en iedere waarheid op deze manier serieus behandelt, dan zul je veranderingen in je gezindheid bereiken.

3 Sommige mensen denken dat als ze iets persoonlijks doen ze de waarheid gerust kunnen negeren, het zo doen als zij wensen, en het doen op iedere manier die hen gelukkig maakt en die voordelig is voor hen. Ze houden er helemaal geen rekening mee hoe het voor Gods familie uitpakt. Ook houden ze er geen rekening mee of wat ze doen past bij de correctheid van een heilige. Als ze ten slotte klaar zijn met de zaak, wordt het duister in hen en voelen ze zich ongemakkelijk. Is die vergelding niet verdiend? Als je dingen doet die niet door God worden goedgekeurd, dan heb je God beledigd. Als iemand niet van de waarheid houdt en regelmatig dingen doet op basis van zijn eigen wil, dan zal hij God regelmatig beledigen. Normaal worden dergelijke mensen niet goedgekeurd door God in wat ze doen en als ze geen berouw tonen, zal de straf niet lang uitblijven.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


901  De basisprincipes van het oplossen van je natuur

Het oplossen van je natuur begint met het verzaken van het vlees, en het verzaken van het vlees vereist ook het hebben van principes. Kan iemand het vlees verzaken wanneer hij in de war is? Zodra je een probleem tegenkomt, geef je toe aan het vlees. Er is een principe dat behoorlijk essentieel is, en dat is dat is dat je je problemen voor God moet brengen en meer moet zoeken. Bovendien moet je elke avond je toestanden onderzoeken en je eigen gedrag inspecteren: welke van je handelingen werden uitgevoerd in overeenstemming met de waarheid, en met welke werden er principes overtreden? Dit is weer een ander principe. Deze twee punten zijn heel essentieel: het eerste is dat je de problemen moet onderzoeken wanneer die zich voordoen, en het andere is dat je na afloop aan zelfreflectie doet. Het derde principe is dat het je volkomen duidelijk is wat wordt bedoeld met het beoefenen van waarheid en wat wordt bedoeld met het op een principiële manier aanpakken van zaken. Zodra je dit glashelder is, zul je de zaken correct aanpakken. Door aan deze drie principes vast te houden, zul je terughoudendheid kunnen betrachten. Je verdorven natuur zal niet in staat zijn zich te openbaren of opnieuw op te duiken. Deze vormen ook de fundamentele principes voor het oplossen van de menselijke natuur.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


902  God wint uiteindelijk degenen die de waarheid hebben

1 Wat voor mensen zijn degenen die in de laatste dagen zijn geboren? Het zijn degenen die duizenden jaren lang de verdorvenheid van Satan hebben ondergaan en zo diep zijn verdorven dat ze er niet langer menselijk uitzien. Maar nadat zij het oordeel, de tuchtiging en bekendmaking van het woord van God hebben ondergaan en overwonnen zijn, hebben zij uiteindelijk de waarheid verkregen vanuit de woorden van God en zijn ze oprecht overtuigd door God; zij hebben een begrip van God verkregen en kunnen God absoluut gehoorzamen en aan Zijn wil voldoen. Uiteindelijk zal Gods managementplan een groep mensen zoals zij verwerven. Kunnen mensen die niet door Satan zijn verdorven, voldoen aan Gods wil, of kunnen degenen die uiteindelijk worden gered, aan Gods wil voldoen? De mensen die door het volledige managementplan worden verworven, vormen een groep die de wil van God kan begrijpen, die de waarheid van God kan verkrijgen en die het leven en de menselijke gelijkenis bezit die God vereist.

2 Toen de mensen voor het eerst geschapen werden, zagen zij er alleen maar menselijk uit en hadden zij leven. In zich hadden ze echter niet de menselijke gelijkenis die God eiste en waarvan God hoopte dat ze die zouden bereiken. De groep mensen die uiteindelijk gewonnen wordt, bestaat uit degenen die uiteindelijk zullen blijven; zij zijn ook degenen die God nodig heeft, die Hij liefheeft en die Hem behagen. Binnen het managementplan van enkele duizenden jaren hebben deze mensen zelfs nog meer bereikt, wat afkomstig is van Gods bewatering en hun gegeven is door Zijn oorlog met Satan. De mensen in deze groep zijn beter dan de mensen die God in den beginne heeft geschapen, ook al hebben ze verdorvenheid meegemaakt, dat is onvermijdelijk en valt binnen de reikwijdte van Gods managementplan. Dit laat ruimschoots Zijn almacht en wijsheid zien, en het feit dat alles wat God geregeld, gepland en bereikt heeft, het beste is.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


903  Gods essentie is zowel almachtig als praktisch

1 Bij alles wat God doet is zowel Zijn almachtige als Zijn praktische kant betrokken. Gods almacht is Zijn essentie, maar Zijn praktische kant is ook Zijn essentie; deze twee aspecten zijn niet van elkaar te scheiden. Dat God op een werkelijke, praktische manier daden verricht, is Zijn praktische aspect die aan het werk is, en dat Hij op deze manier kan werken laat ook Zijn almachtige aspect zien. Alles wat God doet bevat die twee aspecten – Zijn almacht en Zijn praktische kant – en het wordt allemaal verricht op basis van Zijn essentie; het is zowel een uiting van Zijn gezindheid als een openbaring van Zijn essentie en wat Hij is.

2 Gods vermogen om Zijn werk werkelijk en praktisch te doen en om de verdorvenheid van de mensheid te reinigen en op te lossen door de waarheid uit te drukken, en Zijn vermogen om mensen rechtstreeks te leiden zijn zaken die Zijn praktische kant laten zien. Hij drukt Zijn eigen gezindheid en wat Hij is uit, en al het werk dat mensen niet kunnen doen, kan Hij wel doen; daarin is Zijn almachtige kant zichtbaar. God heeft het gezag om datgene wat Hij zegt tot stand te brengen, om Zijn geboden krachtig te laten zijn en om te zorgen dat wat Hij zegt wordt gedaan. Terwijl God spreekt, wordt Zijn almacht geopenbaard. God regeert over alle dingen, manipuleert Satan zo dat hij Hem dient, arrangeert omgevingen om mensen op de proef te stellen en te louteren en hun gezindheden te zuiveren en te transformeren; dit zijn allemaal manifestaties van Gods almachtige kant. De essentie van God is zowel almachtig als praktisch, en deze twee aspecten vullen elkaar aan. Alles wat God doet is een uitdrukking van Zijn gezindheid en een openbaring van wat Hij is. Wat Hij is omvat Zijn almacht, Zijn rechtvaardigheid en Zijn majesteit.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


904  De juiste houding ten opzichte van God

1 De enige houding die een geschapen wezen ten opzichte van zijn Schepper zou moeten hebben, is er een van gehoorzaamheid, een van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Je hoeft niet te discussiëren over het hoe en waarom van wat God heeft gedaan; het enige wat je hoeft te doen is je geloof vasthouden dat Hij de waarheid is, en erkennen dat Hij je Schepper is, dat Hij je God is. Dit is hoger dan alle waarheid, hoger dan alle wereldse wijsheid, dan de zogenaamde moraal, ethiek, kennis, opleiding, filosofie of traditionele cultuur van de mens, en het is zelfs hoger dan genegenheid of kameraadschap of de zogenaamde liefde tussen mensen − het is absoluut hoger dan al het andere.

2 Ongeacht hoe lang iemand in God gelooft, hoe lang de weg die hij heeft afgelegd, hoeveel werk hij heeft verzet en hoeveel taken hij heeft verricht, deze tijd heeft hen allemaal op één ding voorbereid: voor jou om uiteindelijk in staat te zijn om onvoorwaardelijke, absolute onderwerping aan God te bereiken. Ongeacht de omgeving, mensen, gebeurtenissen en dingen die je overkomen en die God heeft geregeld, je moet altijd een gehoorzame houding hebben. Vraag niet de reden waarom. Als je altijd onderzoekt of wat God doet aan alle normen voldoet, kijkt of wat God doet is wat je leuk vindt, of zelfs of het in overeenstemming is met wat jij gelooft dat de waarheid is, dan is je standpunt verkeerd, en dit zal je problemen brengen.

Naar Het Woord, Deel IV, Antichristen ontmaskeren, Artikel acht (deel 2)


905  Alles wat God doet is rechtvaardig

1 Kennis van God houdt niet in dat je zegt hoe God is op basis van een menselijke kijk op dingen; de manier waarop mensen kijken bevat geen waarheid. Je moet zien wat Gods wezen is, en wat Gods gezindheid is. Mensen zouden het wezen van God niet moeten bekijken op basis van uiterlijke verschijnselen die voortkomen uit wat God heeft gedaan of wat Hij heeft aangepakt. Gods gezindheid is rechtvaardig, Hij behandelt iedereen gelijk. Dit betekent niet dat de rechtvaardige persoon geen beproevingen hoeft te ondergaan of dat de rechtvaardige persoon bescherming behoeft. Zo is het niet. God heeft het recht jou op de proef te stellen. Het is een uitdrukking van Zijn rechtvaardige gezindheid. God doet wat Hij wil en God heeft eveneens het recht het niet op deze manier te doen. Zijn eigen gezindheid is rechtvaardig.

2 Rechtvaardigheid is in ieder geval niet eerlijk of redelijk. Het is geen egalitarisme of een kwestie van jou toebedelen wat je verdient naar gelang de hoeveelheid werk die je hebt voltooid, of jou betalen voor wat voor werk je dan ook hebt gedaan, of je geven wat je toekomt naar gelang de moeite die je hebt gedaan. Dat is geen rechtvaardigheid. Stel je eens voor dat God Job had geëlimineerd nadat Job getuigenis voor Hem had afgelegd: dan was God ook rechtvaardig geweest. Waarom wordt dit rechtvaardigheid genoemd? Wanneer iets overeenkomt met de opvattingen van de mensen, is het voor hen veel eenvoudiger te zeggen dat God rechtvaardig is. Maar als ze vinden dat het niet met hun opvattingen overeenkomt, als het iets is wat ze niet kunnen begrijpen, dan wordt het heel moeilijk voor hen om te zeggen dat God rechtvaardig is. Gods wezen is rechtvaardigheid. Hoewel het niet eenvoudig is te begrijpen wat God doet, is alles wat Hij doet rechtvaardig. Mensen begrijpen dit alleen niet.

3 Toen God Petrus aan Satan gaf, hoe reageerde Petrus toen? “De mensheid kan niet doorgronden wat u doet, maar alles wat u doet bevat uw goede wil. Er is rechtvaardigheid in alles wat u doet. Hoe kan ik uw wijze daden niet prijzen?” Alles wat God doet is rechtvaardig. Al kun je het misschien niet doorgronden, je moet niet naar eigen believen oordelen. Als iets wat Hij doet jou onredelijk toeschijnt, of je hebt er opvattingen over en je zegt dan dat Hij niet rechtvaardig is, dan ben je hoogst onredelijk. Petrus vond bepaalde dingen onbegrijpelijk, maar toch was hij er zeker van dat Gods wijsheid aanwezig was en dat daar Gods goede wil in zat. Mensen kunnen niet alles doorgronden, er is zoveel dat ze niet begrijpen. Het is echt niet eenvoudig Gods gezindheid te kennen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


907  Begrijp je God werkelijk?

1 Durf je te beweren dat je God kent? Heb je met God te maken gehad? Ben je met Hem omgegaan? Ken je Zijn gezindheid? Weet je wat Hij fijn vindt? Weet je welke dingen die je doet tegen Zijn gezindheid ingaan? Ken je de verdorvenheden in je waarvan Hij afkerig is? Weet je door welke mensen Hij Zijn rechtvaardige gezindheid openbaart? Weet je aan welke mensen Hij een hekel heeft? Weet je welke problemen Hij het meest bij je verafschuwt? Als je de antwoorden op dergelijke vragen niet kent, blijkt daaruit dat je werkelijk geen begrip van God hebt.

2 Je beweert dat je Hem hebt gezien, toch begrijp je Zijn vreugde, woede, verdriet en geluk niet en begrijp je Zijn gezindheid niet. Ook Zijn rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid begrijp je niet en evenmin weet je waar Hij van houdt en waar Hij een afkeer van heeft. Dit is geen kennis van God. Als je God kent, Hem begrijpt en in staat bent iets van Zijn wil te begrijpen, dan kun je werkelijk in Hem geloven, je werkelijk aan Hem onderwerpen, Hem werkelijk liefhebben en Hem werkelijk aanbidden.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


913  Het kennen van je eigen natuur is essentieel voor een verandering van gezindheid

1 De sleutel tot het bereiken van een verandering in gezindheid, is het kennen van je eigen natuur, en dit moet gebeuren overeenkomstig de openbaringen van God. Alleen in Gods woord kun je je eigen afschuwelijke natuur kennen, Satans diverse vergiften in je eigen natuur herkennen, beseffen dat je dwaas en onwetend bent, en de zwakke en negatieve elementen in je natuur herkennen. Als deze volledig bekend zijn en je waarlijk in staat bent jezelf te haten en het vlees te verzaken, Gods woord consequent uit te voeren en de wil te hebben om je volkomen te onderwerpen aan de Heilige Geest en het woord van God, dan zul je je hebben begeven op het pad van Petrus. Zonder de genade van God, en zonder de verlichting en leiding van de Heilige Geest, zou het moeilijk zijn dit pad te volgen, omdat mensen de waarheid niet bezitten en zichzelf niet kunnen verraden.

2 Dus als de zelfkennis van mensen te oppervlakkig is, zullen ze het onmogelijk vinden om problemen op te lossen en zullen hun levensgezindheden gewoonweg niet veranderen. Het is noodzakelijk om jezelf grondig te kennen, wat betekent dat je je eigen natuur moet kennen: welke elementen in die natuur zijn opgenomen, hoe die dingen zijn ontstaan en waar ze vandaan zijn gekomen. Ben je daarnaast werkelijk in staat deze dingen te haten? Heb je je eigen lelijke ziel en je boosaardige natuur gezien? Als je waarlijk in staat bent de waarheid over jezelf te zien, dan zul je een afkeer krijgen van jezelf. Als je een afkeer hebt van jezelf en dan Gods woord praktiseert, zul je in staat zijn het vlees te verzaken en de kracht hebben om zonder moeilijkheden de waarheid uit te voeren.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


916  Dit is de gelijkenis van een echte persoon

1 In je geloof in God moet je meer van Zijn woorden lezen voordat je de waarheid kunt begrijpen. Alleen door de waarheid te begrijpen kun je jezelf kennen en kun je waarnemen en een duidelijk idee hebben van wat voor verdorven gezindheden je hebt. Om de waarheid te beoefenen en in Gods aanschijn te leven, moet je je vlees verraden en een oorlog ontketenen tegen je voorkeuren, je verlangens en je satanische gezindheden. Wanneer mensen hun satanische gezindheden werkelijk verafschuwen en de voorkeuren van het vlees oprecht haten, kunnen ze bewust praktiseren in overeenstemming met de waarheid en zullen hun handelingen principieel zijn, een draagwijdte hebben en beperkingen kennen. Je bereikt deze effecten door de waarheid te begrijpen. Als je de waarheid niet begrijpt, zal je altijd beheerst worden en gebonden zijn door het vlees, en zal er geen weg vooruit zijn.

2 Als mensen ervaringen ondergaan tot de dag aanbreekt waarop hun perspectief op het leven en het belang en de basis van hun bestaan volkomen zijn veranderd, wanneer ze tot op het bot zijn veranderd en iemand anders zijn geworden, zou dat niet ongelofelijk zijn? Dit is een grote verandering, een wereldschokkende verandering. Alleen wanneer je onverschillig staat tegenover de roem en het fortuin, de status, het geld, het plezier, de macht en de weelde van de wereld, en makkelijk zonder ze kunt, zul je de gelijkenis met een menselijk wezen hebben. Degenen die uiteindelijk compleet zullen worden gemaakt, vormen zo'n groep. Ze leven voor de waarheid, leven voor God en leven voor dat wat rechtvaardig is. Dit is de gelijkenis met een werkelijk menselijk wezen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


925  Begrijp jezelf volgens de woorden van God

1 Er is altijd een enorm verschil tussen de oppervlakkige manier waarop mensen hun eigen natuur begrijpen en Gods woorden van oordeel en openbaring. Mensen beschikken niet over een fundamenteel of wezenlijk inzicht in zichzelf, maar focussen zich in plaats daarvan op hun handelingen en uiterlijke expressies, en wijden daar hun energie aan. Zelfs als iemand af en toe iets over het begrijpen van zichzelf zou zeggen, zou dit nog niet erg diepzinnig zijn. Niemand heeft ooit van zichzelf gedacht dat hij zo’n soort mens was of dat hij het soort natuur had omdat hij zoiets gedaan heeft of iets heeft geopenbaard. God heeft de natuur en het wezen van de mensheid geopenbaard, maar de mensen begrijpen dat hun manier van doen en hun manier van spreken gebrekkig en onvolkomen zijn. Daarom is het voor mensen een zware opgave waarheid in praktijk te brengen.

2 Mensen denken dat hun fouten slechts tijdelijke manifestaties zijn, die achteloos zijn geopenbaard, in plaats van dat ze openbaringen van hun natuur zijn. Mensen die zo denken kunnen waarheid niet in de praktijk te brengen, omdat ze waarheid niet als waarheid kunnen aanvaarden en niet dorsten naar de waarheid. daarom volgen ze de regels slechts plichtmatig als ze waarheid in praktijk brengen. Mensen beschouwen hun eigen natuur niet als al te verdorven, Ze geloven dat ze niet zo slecht zijn dat ze vernietigd en gestraft moeten worden. Ze denken dat het niet zo erg is af en toe te liegen, en ze beschouwen zichzelf als veel beter dan ze vroeger waren. maar in feite, volgens de standaarden, ligt hierin een groot verschil. Mensen hebben namelijk slechts enkele handelingen die uiterlijk de waarheid geen geweld aandoen, terwijl ze in feite de waarheid niet in praktijk brengen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


926  Goed gedrag is niet hetzelfde als verandering van gezindheid

1 Wanneer God werkt om de mens te redden, is het niet om de mens te tooien met goed gedrag – Gods werk is bedoeld om de gezindheid van mensen te veranderen, om hen wedergeboren te laten worden tot nieuwe mensen. Derhalve zijn Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering van de mens alle bedoeld om zijn gezindheid te veranderen zodat hij absolute gehoorzaamheid en trouw aan God kan bereiken, en de normale aanbidding van God. Dit is het doel van Gods werk.

2 Je goed gedragen is niet hetzelfde als God gehoorzamen en het is nog veel minder gelijk aan het verenigbaar zijn met Christus. Veranderingen in gedrag zijn gebaseerd op doctrine en geboren uit geestdrift en zijn niet gebaseerd op de ware kennis van God of op de waarheid, en nog minder berusten ze op de leiding van de Heilige Geest. Hoewel er tijden zijn dat sommige dingen die de mensen doen door de Heilige Geest worden gestuurd, is dit niet de uitdrukking van het leven en nog veel minder is het hetzelfde als God kennen.

3 Hoe goed het gedrag van een mens ook is, het bewijst niet dat hij God gehoorzaamt of dat hij de waarheid in de praktijk brengt. Gedragsveranderingen zijn een tijdelijke illusie, ze zijn de manifestaties van ijver en niet de uitdrukking van het leven. Mensen kunnen zich goed gedragen, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de waarheid bezitten. Hartstochtelijkheid kan er alleen voor zorgen dat mensen zich aan doctrine houden en regels volgen; zij die zonder de waarheid zijn kunnen onmogelijk wezenlijke problemen oplossen en evenmin kan doctrine de plaats van de waarheid innemen.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


928  De uitdrukkingen van hen wier gezindheid is veranderd

1 Mensen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, hebben de waarheid begrepen, ze zijn kritisch ten opzichte van alle kwesties, ze weten hoe ze moeten handelen in overeenstemming met Gods wil, hoe ze moeten handelen overeenkomstig de principes van de waarheid, hoe ze moeten handelen om God tevreden te stellen, en ze begrijpen de natuur van de verdorvenheid die ze naar buiten brengen. Wanneer hun eigen ideeën en opvattingen worden geopenbaard, zijn ze in staat er kritisch naar te kijken en het vlees te verzaken. Dit is hoe een verandering in gezindheid wordt uitgedrukt. Het belangrijkste bij mensen die een verandering in gezindheid hebben ondergaan is dat deze mensen de waarheid duidelijk zijn gaan begrijpen, en dat ze, wanneer ze dingen uitvoeren, ze met relatieve nauwkeurigheid de waarheid in praktijk brengen en ze niet zo vaak hun verdorvenheid naar buiten brengen.

2 Over het algemeen lijken diegenen van wie de gezindheid is getransformeerd behoorlijk verstandig en kritisch, en geven ze, vanwege hun begrip van de waarheid, niet zo veel blijk van zelfingenomenheid en arrogantie. Zij doorzien en onderscheiden veel van de verdorvenheid die er in hen is geopenbaard, zodat ze arrogantie geen kans geven. Ze zijn in staat een weloverwogen begrip te hebben van wat de plek van de mens is, van hoe ze zich redelijk kunnen gedragen, hoe ze plichtsgetrouw kunnen zijn, van wat ze wel en niet moeten zeggen, en van wat ze tot welke personen moeten zeggen en wat ze voor hen moeten doen. Dit is de reden waarom gezegd wordt dat dergelijke mensen relatief verstandig zijn. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben ondergaan, leven werkelijk een menselijke gelijkenis uit.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


929  Degenen met een verandering in gezindheid kunnen leven als mensen

1 Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben ondergaan, leven werkelijk een menselijke gelijkenis uit, en zij bezitten de waarheid. Ze zijn altijd in staat om in overeenstemming van de waarheid te spreken en dingen te zien, en ze zijn principieel in alles wat ze doen; ze zijn niet onderworpen aan de invloed van wie of wat dan ook, en ze hebben allemaal hun eigen visie en kunnen de principes van de waarheid hooghouden. Hun gezindheid is relatief stabiel, ze zijn niet besluiteloos. In welke omstandigheden ze zich ook bevinden, ze begrijpen hoe ze hun plichten naar behoren kunnen uitvoeren en hoe ze dingen moeten doen tot Gods tevredenheid. Degenen van wie de gezindheid echt is veranderd zijn niet gefocust op wat ze moeten doen om zich, op een oppervlakkig niveau, goed te presenteren; zij hebben van binnen al duidelijkheid verworven over wat ze moeten doen om God tevreden te stellen. Daarom kan het aan de buitenkant lijken alsof ze niet zo enthousiast zijn of niet iets geweldigs hebben gedaan, maar alles wat ze doen is zinvol, is waardevol en levert praktische resultaten op.

2 Van degenen van wie de gezindheid is veranderd staat vast dat ze veel waarheid bezitten, en dit kan worden bevestigd door hun perspectief op dingen en hun principiële handelingen. Degenen die niet de waarheid bezitten hebben absoluut geen verandering in gezindheid verwezenlijkt. Natuurlijk omvatten transformaties in gezindheid ook dergelijke gesteldheden en uitingen, maar het belangrijkste bestanddeel is dat van binnen hun leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd en hun perspectieven zijn geheel veranderd en ze zijn geen van allen in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Deze mensen kunnen de listen en vergiften van de grote rode draak duidelijk zien voor wat ze zijn; ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd, en dit is de meeste fundamentele soort transformatie en ook de essentie van een verandering van gezindheid.

3 Degenen waarvan de gezindheid is veranderd zijn echter anders. Hoe zij zinvol moeten leven, hoe zij de plichten van een persoon moeten vervullen om het waard te zijn mens genoemd te kunnen worden, hoe ze God moeten aanbidden en hoe ze God moeten gehoorzamen en tevredenstellen – ze hebben het idee dat dit soort dingen de basis vormt van het mens-zijn en hun heilige plicht is in overeenstemming met de onveranderbare principes van Hemel en aarde. Anders zouden ze het niet waard zijn mens genoemd te worden, hun levens zouden leeg en betekenisloos zijn. Ze voelen dat mensen zouden moeten leven om God tevreden te stellen, om hun plicht goed uit te voeren en om een betekenisvol leven te leiden, zodat zelfs wanneer ze sterven, ze zich tevreden zullen voelen en niet de minste spijt zullen kennen – ze zullen niet voor niets hebben geleefd. De belangrijkste oorzaak van een verandering in iemands levensgezindheid is dus dat de waarheid van binnen hebben hebt, en kennis van God bezit. Iemands levensvisie is veranderd en waarden zijn anders dan voorheen. De verandering start van binnenuit, vanuit iemands leven. Het is beslist niet slechts een uiterlijke verandering.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


930  Gods beproevingen van de mens zijn om de mens te reinigen

1 In hun geloof in God is wat mensen proberen te verkrijgen, zegeningen voor de toekomst: dat is het doel in hun geloof. Alle mensen hebben deze intentie en deze hoop. Maar de verdorvenheid in hun natuur moet door beproevingen worden opgelost. In wat voor aspecten je niet bent gereinigd, dat zijn juist de aspecten waarin je gelouterd moet worden – zo heeft God het geregeld. God schept een omgeving voor jou en dwingt jou om daarin gelouterd te worden zodat je je eigen verdorvenheid kunt kennen. Uiteindelijk bereik je een punt waarop je liever sterft, je plannen en verlangens opgeeft en je onderwerpt aan de soevereiniteit en regeling van God. Daarom zullen mensen, als zij niet enkele jaren van loutering hebben doorgemaakt en niet een bepaalde mate van lijden hebben ondergaan, zich niet kunnen bevrijden van de slavernij van de verdorvenheid van het vlees in zijn denken en in zijn hart.

2 De aspecten waarin je nog altijd onderworpen bent aan de slavernij van Satan en waarin je nog altijd je eigen verlangens en je eigen eisen hebt – dat zijn juist die aspecten waarin je zou moeten lijden. Want alleen door te lijden kunnen mensen lessen leren, de waarheid verkrijgen en Gods wil begrijpen. Sterker nog: veel waarheden worden begrepen door het ervaren van pijnlijke beproevingen. Niemand kan vanuit een comfortabele en gemakkelijke omgeving of onder gunstige omstandigheden Gods wil begrijpen, Gods almacht en wijsheid erkennen of Gods rechtvaardige gezindheid waarderen. Dat zou onmogelijk zijn! Daarom zullen mensen, als zij niet enkele jaren van loutering hebben doorgemaakt en niet een bepaalde mate van lijden hebben ondergaan, zich niet kunnen bevrijden van de slavernij van de verdorvenheid van het vlees in zijn denken en in zijn hart.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


932  Zij die de waarheid beminnen zullen de waarheid winnen

1 Gods redding van de mensheid is de redding van diegenen die de waarheid liefhebben, redding van diegenen die beschikken over wil en vastberadenheid, en die smachten naar waarheid en rechtvaardigheid. Iemands vastberadenheid is dat dat deel van hem in zijn hart dat smacht naar rechtvaardigheid, goedheid en waarheid en dat een geweten heeft. God werkt op dit deel van de mensen, zodat zij wellicht de waarheid kunnen begrijpen en verkrijgen, zodat wellicht hun verdorvenheid gereinigd kan worden en hun levensgezindheid kan worden getransformeerd. Als er geen liefde voor de waarheid of streven naar rechtvaardigheid en licht in jou is, als je telkens wanneer je met kwaad wordt geconfronteerd, niet de wil hebt om slechte dingen af te werpen en ook niet de vastberadenheid hebt om tegenspoed te ondergaan, als bovendien je geweten gevoelloos is, je vermogen om waarheid te ontvangen ook afgestompt is, en je niet bent afgestemd op de waarheid of de dingen die zich voordoen, en als je niet in staat bent om iets te onderscheiden, en je niet in staat bent om dingen in je eentje aan te pakken of op te lossen, dan is er geen manier om gered te worden.

2 Wanneer je met een probleem wordt geconfronteerd, dien je het hoofd koel te houden, dien je het op de juiste wijze te benaderen en zul je een keuze moeten maken. Jullie moeten de waarheid leren gebruiken om het probleem op te lossen. Wat heb je eraan dat je doorgaans enige waarheden begrijpt? Ze zijn er niet alleen om je buik mee te vullen, ze zijn er niet om alleen maar te worden uitgesproken en ze zijn er ook niet om de problemen van anderen mee op te lossen. Ze zijn er, en dat is belangrijker, om je eigen problemen mee op te lossen. Waarom wordt Petrus een vrucht genoemd? Omdat er in hem dingen van waarde zijn, dingen die het waard zijn om te vervolmaken; hij was vastberaden om de waarheid te zoeken en was wilskrachtig; hij had verstand, was bereid om tegenspoed te verdragen en in zijn hart hield hij van de waarheid, en wat er gebeurde, liet hij niet los. Dit zijn allemaal sterke punten. Alleen degenen die vastbesloten zijn en de waarheid nastreven, kunnen die verkrijgen en door God vervolmaakt worden.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


936  De hele mensheid zou God moeten aanbidden

Vers

Waar geloof in God gaat niet over redding,

of een goed persoon zijn,

of gewoon een menselijke gelijkenis krijgen.

Het is meer dan geloof dat God bestaat.

Het is meer dan weten dat God

de waarheid, de weg en het leven is,

en niets meer.



Voor-refrein

Het is niet alleen zodat je God accepteert

en weet dat Hij de Heerser is over alle dingen,

dat Hij de schepper is, de almachtige,

uniek en oppermachtig.

Maar het is meer dan dit om echt te geloven.



Refrein

Gods wil is dat je hele wezen

en je hart aan Hem wordt gegeven,

en dat je Hem gehoorzaamt en Hem volgt.

Je moet God toestaan ​​je te gebruiken,

en graag een dienst voor Hem doen.

Je zou alles voor Hem moeten doen.



Brug

Niet slechts de uitverkorenen

zouden in Hem moeten geloven.

De hele mensheid zou Hem moeten aanbidden.

En naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen,

want de gehele mensheid is Gods schepping.



Refrein

Gods wil is dat je hele wezen

en je hart aan Hem wordt gegeven,

en dat je Hem gehoorzaamt en Hem volgt.

Je moet God toestaan ​​je te gebruiken,

en graag een dienst voor Hem doen.

Je zou alles voor Hem moeten doen.



Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


942  Ken je Gods rechtvaardige gezindheid wel echt?

1 God bepaalt de uitkomst van mensen aan de hand van een principe: uiteindelijk wordt de uitkomst van een mens bepaald aan de hand van zijn eigen prestatie en gedrag. Veel mensen begrijpen de wil van God niet. Ze denken dat iedereen die door God is voorbestemd onvermijdelijk wordt gered en ze denken dat degene die niet door God is voorbestemd niet zal worden gered, ook al doet hij dingen beter. Ze denken dat God de uitkomst van mensen niet zal baseren op hun prestatie en hun gedrag. Als je zo denkt, begrijp je God helemaal verkeerd. Als God dit echt zou doen, zou God dan rechtvaardig zijn?

2 Je ziet Gods rechtvaardige gezindheid niet, je begrijpt God altijd verkeerd en verdraait Zijn bedoelingen. Dit is er de oorzaak van dat je altijd pessimistisch bent en de hoop verliest. Is dit niet iets dat je jezelf aandoet? Begrijp je Gods bedoelingen in feite wel echt en ben je er zeker van? Je hebt altijd “de voorbestemming door God” gebruikt om Gods woorden af te bakenen en te ontkennen. Dit is een ernstige misvatting van God! Je begrijpt Gods werk niet en je begrijpt Zijn wil al in het geheel niet. Sterker nog, je begrijpt de goede bedoelingen niet die God met Zijn zesduizendjarige managementwerk heeft. Je begrijpt Gods bedoelingen verkeerd en je gelooft niet in wat Hij zegt. Hoe kun je dan je plicht goed vervullen om aan Gods wil te voldoen?

3 Veel mensen hebben zich er nooit op toegelegd de waarheid in praktijk te brengen en hun gezindheid te transformeren. Ze hebben alleen maar aandacht voor rondlopen, vragen of ze in staat zullen zijn een goede bestemming te krijgen, hoe God hen zal behandelen, of Hij hen heeft voorbestemd om Zijn volk te zijn en andere geruchten. Hoe kunnen zulke mensen, die zich niet met echt werk bezighouden, eeuwig leven verwerven? God zegt jullie nu plechtig: voorbestemden die de waarheid niet in praktijk brengen worden uiteindelijk geëlimineerd en alleen zij die zich oprecht voor God uitputten en hun best doen de waarheid in praktijk te brengen, kunnen overleven en Gods koninkrijk binnengaan.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


943  God redt de mens tot de uiterste limiet

1 God kwam deze keer niet om mensen neer te slaan, maar veeleer om mensen zoveel mogelijk te redden. Wie maakt er helemaal geen fouten? Wanneer iedereen wordt neergeslagen, hoe kan het dan redding worden genoemd? Sommige overtredingen worden doelbewust begaan en andere overtredingen worden onwillekeurig begaan. In het geval van onwillekeurige overtredingen kun je veranderen zodra je ze hebt herkend. Zou God je dan neerslaan voordat je verandert? Is dit de manier waarop God mensen redt? Ongeacht of je een overtreding onwillekeurig begaat of deze veroorzaakt werd door je opstandige natuur, je moet altijd het volgende onthouden: haast je en ontwaak voor de werkelijkheid. Blijf doorgaan, wat voor situatie zich ook voordoet, je moet altijd door blijven gaan.

2 God werkt om mensen te redden, en Hij zal niet zomaar de mensen neerslaan die Hij wil redden. In welke mate je ook in staat was te veranderen, zelfs als God je uiteindelijk neersloeg, zou Hij dat zeker in rechtvaardigheid doen; en wanneer die tijd kwam, zou Hij het je laten begrijpen. Op dit moment zouden jullie bezig moeten zijn met streven naar de waarheid, je richten op intrede in het leven en je plicht vervullen. Daar is geen misverstand over! Hoe God je ook behandelt, dat gebeurt uiteindelijk altijd in rechtvaardigheid; daar hoef je niet aan te twijfelen en je geen zorgen om te maken. Ook al kun je Gods rechtvaardigheid op dit moment niet begrijpen, er komt een dag waarop je overtuigd zult zijn.

Naar Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie


1051  God wil ware gehoorzaamheid van de mens

1 God vervolmaakt mensen door hun gehoorzaamheid, doordat ze eten en drinken en genieten van Gods woorden en door het lijden en de raffinage in hun leven. Alleen door dit soort geloof kan de gezindheid van mensen veranderen. Alleen dan kunnen zij de ware kennis van God bezitten. Niet tevreden zijn met een leven in Gods genade, actief dorsten naar de waarheid, zoeken naar de waarheid en nastreven door God gewonnen te worden – dat is wat het betekent om God bewust te gehoorzamen; dit is het soort geloof dat God verlangt. Mensen die niets anders doen dan alleen maar van Gods genade genieten kunnen niet worden vervolmaakt of veranderd en hun gehoorzaamheid, vroomheid, liefde en geduld zijn allemaal oppervlakkig. Zij die alleen maar van Gods genade genieten kunnen God niet werkelijk kennen en zelfs als ze God kennen is hun kennis oppervlakkig en zeggen ze dingen zoals: God houdt van de mens en is barmhartig voor de mens. Dit is niet representatief voor het leven van mensen en laat niet zien dat mensen God werkelijk kennen.

2 Als de woorden van God de mensen louteren of als ze Zijn beproevingen ondergaan en ze zijn niet in staat om God te gehoorzamen, maar als ze in plaats daarvan beginnen te twijfelen en ten val komen, dan zijn ze allerminst gehoorzaam. In hen zitten vele regels en beperkingen omtrent het geloof in God, oude ervaringen die het resultaat zijn van vele jaren van geloof of verschillende doctrines gebaseerd op de Bijbel. Kunnen zulke mensen God gehoorzamen? Deze mensen zitten vol menselijke dingen – hoe zouden zij God kunnen gehoorzamen? Zij gehoorzamen volgens hun eigen voorkeuren – zou God dit soort gehoorzaamheid wensen? Dit is niet God gehoorzamen, maar een doctrine aanhangen: dit is jezelf troosten en bevredigen. Als je zegt dat dit gehoorzaamheid aan God is, laster je dan God niet? Je bent een Egyptische farao, je doet kwaad en je bent bezig God expres te dwarsbomen – zou God zo een dienstbaarheid willen? Je kan het beste maar razendsnel berouw hebben en wat bewustwording krijgen. Dan zou je niet storen en verstoren; dan zou je je plaats weten en een goed leven hebben – en zou dat niet beter zijn? Op die manier zou je vermijden om tegen God te zijn en gestraft te worden!

Naar Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen


1107  Volg Gods woorden, dan kun je niet verloren zijn

1 God hoopt dat jullie onafhankelijk kunnen eten en drinken, altijd in het licht van Gods aanwezigheid kunnen leven en in jullie leefwijze Gods woord nooit verlaten; alleen dan kunnen jullie verzadigd worden door Gods woorden. Bij al jullie woorden en daden zullen Gods woorden je beslist de weg vooruit wijzen. Als je werkelijk deze mate van nabijheid aan God bereikt, zul je altijd in staat zijn om doorlopend te communiceren met God, en zal niets van wat je doet uitmonden in verwarring of het gevoel dat je geen idee hebt wat te doen. Je zult zeker in staat zijn om God aan je zijde te hebben, je zult altijd in overeenstemming met Gods woord kunnen handelen.

2 Bij iedere persoon en zaak die je tegenkomt zal Gods woord op enig moment aan je verschijnen en je de weg wijzen om naar Zijn wil te handelen. Doe alle dingen in Gods woord, dan zal God je voorwaarts leiden in al je handelingen; nooit zul je op een dwaalspoor komen, en je zult in een nieuw licht kunnen leven, met zelfs nog meer en nieuwere verlichtingen. Je kunt geen menselijke opvattingen gebruiken om te overpeinzen wat je te doen staat; je moet je onderwerpen aan het richtsnoer van Gods woorden, een helder hart hebben, rustig zijn voor Gods aangezicht en meer reflecteren. Pieker niet over oplossingen voor dat wat je niet begrijpt; leg zulke zaken vaker aan God voor en bied Hem een oprecht hart aan.

3 Geloof dat God jouw almachtige is! Je moet een immens streven naar God aan de dag leggen, hongerig zoeken en Satans voorwendselen, bedoelingen en listen afwijzen. Wanhoop niet. Wees niet zwak. Zoek met je hele hart; wacht met je hele hart. Werk actief samen met God en ontdoe jezelf van je innerlijke belemmeringen.

Naar Gods communicatie


1108  Weerstand tegen God kan alleen in straf eindigen

1 God heeft er enkele duizenden jaren over gedaan om Zijn management te volbrengen en heeft diverse tijdperken doorlopen om Zijn mensheid te managen. Wat Hij het liefst niet ziet is dat de mensheid die Hij redt, Hem weerstaat, en nog minder dat het voorkomt dat mensen die voorheen Zijn genade genoten, Hem verraden. Alles wat Hij doet, doet Hij om meer mensen te redden, meer mensen te winnen die Zijn wil begrijpen en die met Hem op één lijn zitten om Zijn koninkrijk binnen te gaan en te genieten van Zijn beloften.

2 Wat Hij dus het meest verafschuwt zijn voorvallen van mensen die Hem in Zijn eigen familie weerstaan en is er dan in Gods houding om deze mensen aan te pakken een betere manier dan bestraffing en vervloeking? Welke keuze hebben de gestraften anders? De consequentie van weerstand tegen van God, van blasfemie en van Hem verraden kan alleen maar straf zijn. Dit is Gods gezindheid en het is de beste manier voor God om slechte mensen aan te pakken. Niemand heeft er ooit mee weg kunnen komen; vroeger was het zo en in de toekomst zal het zo zijn en dit is een feit dat nooit zal veranderen.

Naar Klassieke voorbeelden van straf voor weerstand tegen Almachtige God, Nawoord


1109  God wenst dat meer mensen Zijn redding krijgen

Couplet 1

God hoopt dat meer mensen

Zijn werk en woord

zorgvuldig onderzoeken

en vroomheid en oprechtheid tonen

in hun benadering van dit nieuws.



Couplet 2

Volg niet in het voetspoor

van wie worden gestraft.

Wees vooral niet zoals Paulus,

die het zondoffer verloor,

want hij kende de ware weg

maar trotseerde die willens en wetens.



Refrein

Ontvang Zijn nieuwe werk,

de waarheid die Hij spreekt,

dan zul je Gods redding kunnen krijgen.



Couplet 3

God wil niet dat meer mensen worden gestraft,

maar hoopt juist dat er meer worden gered,

dat er meer in Zijn voetspoor volgen

en Gods koninkrijk binnengaan.



Refrein

Ontvang Zijn nieuwe werk,

de waarheid die Hij spreekt,

dan zul je Gods redding kunnen krijgen.



Brug

God behandelt iedereen rechtvaardig,

hoe lang je gelooft, hoe veel je ook lijdt,

Zijn gezindheid blijft altijd dezelfde:

rechtvaardig zonder aanzien des persoons.

Hij bevoordeelt niemand,

maar bekijkt of de mens

alles opzijzet en Zijn waarheid

en nieuwe werk aanvaardt.



Refrein

Ontvang Zijn nieuwe werk,

de waarheid die Hij spreekt,

dan zul je Gods redding kunnen krijgen.

Ontvang Zijn nieuwe werk,

de waarheid die Hij spreekt,

dan zul je Gods redding kunnen krijgen.



Naar Klassieke voorbeelden van straf voor weerstand tegen Almachtige God, Nawoord


Gezangen over het kerkleven



1  De Mensenzoon komt naar de aarde

Vers 1

Uit het oosten komt het weerlicht, schijnend naar het westen.

De Mensenzoon is naar de aarde gekomen.

De vleesgeworden God die in China verschijnt en werkt.

Hij is Almachtige God, Christus van de laatste dagen.

Hij heeft waarheden verkondigd en elke natie opgeschud.

Het werk van het oordeel begint bij het huis van God.

Zijn woorden hebben gezag, veroveren ieders hart.

Geheel overtuigd, buigen allen eerbiedig.



Voor-refrein 1

Almachtige God zit op Zijn troon van glorie.



Refrein

De Mensenzoon is verschenen en heeft gewerkt,

en Hij schudt elke natie op aarde op.

Gods woorden verspreiden zich over de aarde,

waarbij het trompetgeschal van het Tijdperk van het Koninkrijk

over de hele wereld te horen is.



Vers 2

De Mensenzoon spreekt en wandelt te midden van de kerken,

Zijn woorden en werk zijn onder ons.

Elk van ons wordt geleid, gewaterd door God,

geniet van het werk van de Geest, in het aangezicht van God.

Gods woorden zijn als een tweesnijdend zwaard,

dat de waarheid van de verdorvenheid van de mens blootlegt en ontleedt.

Oordeel en tuchtiging zuiveren

onze verdorvenheid en rebellie,

en verlossen ons volledig van de machten van Satan.



Voor-refrein 2

We hebben de waarheid en het leven gewonnen, we verheerlijken God.



Refrein

De Mensenzoon is verschenen en heeft gewerkt,

en Hij schudt elke natie op aarde op.

Gods woorden verspreiden zich over de aarde,

waarbij het trompetgeschal van het Tijdperk van het Koninkrijk

over de hele wereld te horen is.



Brug

Almachtige God verkondigt waarheden om te oordelen en te zuiveren.

Hij heeft een groep overwinnaars gemaakt in China.

God wint de glorie door Satan te verslaan.

Zijn woorden worden vervuld, een voor een vervuld.



Refrein

De Mensenzoon is verschenen en heeft gewerkt,

en Hij schudt elke natie op aarde op.

Gods woorden verspreiden zich over de aarde,

waarbij het trompetgeschal van het Tijdperk van het Koninkrijk

over de hele wereld te horen is, over de hele wereld.



Slotwoord

Engelentrompetschal en -gezangen

dienen om God te verheerlijken.

Almachtige God zal op aarde regeren

tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid.


2  Ik bewandel de weg naar het koninkrijk

Couplet 1

Wow~ wow~

Ik loop naar het koninkrijk,

lees Gods woorden en kijk naar Hem op.

Oh, zulke betekenisvolle

en oprechte woorden, geëtst op mijn hart.

God, u maakt u zorgen dat

ik misschien misleid word, verwoest door Satan.

Uw woorden leidden me,

brachten me waarlijk leven, zetten me op dit pad.



Couplet 2

Wow~ wow~

Door het werk van uw woorden,

zag ik het kwaad en duister van deze wereld.

Slechte tendenzen volgend,

lijk ik niet meer op een mens.

Ik dwaalde over de wereld,

geen sprankje hoop, mijn hart vol duisternis.

Het was u die mij redde!

Omhuld door uw woorden werd ik gezond en sterk.



Couplet 3

Gods woorden onthullen de waarheid,

mijn verdorvenheid, mijn walgelijkheid.

Zelfzuchtig, hebberig en trots,

vol van leugens, bijna onmenselijk!

Aan Gods voeten val ik neer,

vervuld van spijt, buig ik naar Zijn oordeel.

Besluit de waarheid te zoeken

Naar Gods woord te leven, als een waarlijk mens.



Couplet 4

Lopend naar het koninkrijk

ben ik gelukkig, deel ik het evangelie.

Wat een zware weg,

elke dag meer en meer vervolging!

Ik kon geen stap verzetten;

Gods woorden leiden me, geven me moed en geloof.

Ik volg God tot het einde,

goedgekeurd door God, zou ik gelukkig sterven.

Oh~ oh~ oh~ oh~

Goedgekeurd door God, zou ik gelukkig sterven.


9  Ik zou elke dag bij God willen zijn

1

Op de dag dat God en wij uiteengingen, had Hij een glimlach op Zijn gezicht.

Hij keerde Zich om en zwaaide naar ons, in een betraande stilte zagen we Hem gaan.

Omdat de kerken Hem nodig hadden, kon ik er bij Hem niet op aandringen te blijven.

Terwijl Hij in de verte wegwandelde, keek ik naar Zijn rug. Ik bewaarde Zijn aanmaningen in mijn hart.

Telkens als ik zwak ben, denk ik aan de prijs die God heeft betaald.

Gods ware liefde, Zijn krachtige woorden,

beroeren en verwarmen mijn hart; ik voel dat ik zo veel verschuldigd ben aan God.

Ik haat mezelf omdat ik te veel geef om mijn vlees en ik voel me onwaardig om in Zijn aanschijn te leven.



2

Wanneer ik maar aan Gods liefde denk, wordt mijn hart dubbel bemoedigd.

Ik wil aan Gods zijde zijn en mijn plicht vervullen, en ik voel dat mijn gestalte zo klein is.

Wanneer zal ik opgroeien tot een persoon die aan Gods zijde kan staan en Hem kan dienen?

Ik ben vastberaden Gods woord in praktijk te brengen, zodat mijn leven snel groeit.

Hoe graag wil ik aan Gods zijde zijn en Hem zoveel vertrouwelijke dingen toevertrouwen.

Bij de gedachte aan het beeld van toen we samen waren wordt mijn hart gevuld met zoete zaligheid.

God leeft nederig onder de mensen en voorziet ons van waarheid en leven.

Met ons hart kijken we naar Hem op en verlangen elke dag om bij Hem te zijn.


11  Ik ben gehecht aan God

Couplet 1

Wanneer God me verlaat, wellen de tranen op in mijn ogen, glimlacht Hij en zwaait Hij naar me.

Er is zo veel dat ik Hem wil zeggen,

maar in dit moment, ben ik sprakeloos.

Ik denk aan mijn tijden met God,

herinneringen vol vrolijkheid en gelach.

We mogen niet vergeten hoeveel God heeft gegeven om ons te redden.

Al Zijn oprechte lessen dragen hoop.

In mijn hart geprent, leiden deze mij voorwaarts.



Refrein:

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang,

o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!



Couplet 2

Als God me verlaat,

wil ik Hem niet laten gaan.

Hij draait Zich om en zwaait naar me.

Ik wil Hem vragen bij me te blijven,

maar ik kan het niet en ik voel zo’n pijn in mijn hart.

Dag na dag drijven Zijn

lessen me voorwaarts.

Standvastig in mijn hart, leiden ze me om Hem te volgen.

Elke dag zal ik Gods woorden ervaren,

en ik zal mijn plicht doen om Zijn liefde voor mij terug te betalen.



Refrein:

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang,

o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!


19  De ene ware God is verschenen in het vlees

1

Zeven donderslagen klinken en de hemelen beven.

De ene ware God is verschenen.

De Heilige Geest spreekt, geeft hiervan getuigenis.

Zijn woorden dragen gezag, schudden de hele wereld.

God is verschenen in het vlees, de Verlosser is teruggekeerd.

Hij is op een witte wolk gekomen.

We hebben Gods stem gehoord en Zijn gezicht gezien.

Nu dat wij het Lam volgen, delen wij in het feestmaal.

We bieden ons echte hart aan aan God.

Bewust van Zijn last, gaan we vooruit

en voeren we trouw onze dagelijkse taken uit.

Het vooruitzicht van het koninkrijk is oneindig stralend.

Zij die houden van God leven in het licht,

in het weergaloze genot.

God heeft een groep van overwinnaars gemaakt, en voltooit hiermee Zijn werk.

Hij heeft glorie verkregen,

en Christus’ koninkrijk is verschenen op aarde, op aarde.



2

We hebben Gods oordeel aanvaard en we zijn gereinigd.

De training van het koninkrijk is begonnen.

Gods eigen verlossing krijgen is zo’n grote zegen.

Nu beoefenen we Gods waarheid en leven we allen voor God.

We leven binnen Gods woorden,

en hoe meer van Zijn woorden we lezen,

hoe meer we de waarheid begrijpen.

We betreden de realiteit van Gods woord,

onze gezindheid wordt veranderd.

We leven menselijkheid na, verheerlijken en getuigen voor God.

We bieden ons echte hart aan aan God.

Bewust van Zijn last, gaan we vooruit

en voeren we trouw onze dagelijkse taken uit.

Het vooruitzicht van het koninkrijk is oneindig stralend.

Zij die houden van God leven in het licht,

in het weergaloze genot.

God heeft een groep van overwinnaars gemaakt, en voltooit hiermee Zijn werk.

Hij heeft glorie verkregen,

en Christus’ koninkrijk is verschenen op aarde.



3

We zijn bewust van Uw wil, Almachtige God.

We geven alles op met plezier

en zetten ons in voor U.

Het vooruitzicht van het koninkrijk is oneindig stralend.

Zij die houden van God leven in het licht,

in het weergaloze genot.

God heeft een groep van overwinnaars gemaakt, en voltooit hiermee Zijn werk.

Hij heeft glorie verkregen,

en Christus' koninkrijk is verschenen

op aarde, op aarde, op aarde, op aarde.


20  Almachtige God, de Koning van glorie

Couplet 1

Almachtige God in het vlees

is de Koning van glorie, de Koning van glorie.

Hij zit op de troon en oordeelt alle naties.

Met majesteit en toorn, verschijnt Hij in het oosten,

en het oordeel van de grote witte troon begint.

Almachtige God is zegevierend,

regeert alle naties met Zijn ijzeren staf.

Almachtige God is de Koning van glorie,

de Koning van glorie is Almachtige God.



Couplet 2

Almachtige God in het vlees

is de Koning van glorie, de Koning van glorie.

Hij is de enige Redder van de mensheid.

Hi uit waarheid om hen te reinigen en redden,

er is geen, er is geen redding buiten die van Hem.

Almachtige God is het Lam,

Hij opent de zeven zegels en rolt het perkament uit.

Almachtige God is de Koning van glorie,

de Koning van glorie is Almachtige God.



Couplet 3

Almachtige God in het vlees

is de Koning van glorie, de Koning van glorie.

Hij brengt het Tijdperk van het Koninkrijk en eindigt het Tijdperk van Genade.

De woorden die Hij spreekt zijn als bliksem,

ze flitsen van het oosten en schijnen naar het westen.

Almachtige God is het ware licht,

in Zijn licht rukken alle naties op.

Almachtige God is de Koning van glorie,

de Koning van glorie is Almachtige God.



Couplet 4

Almachtige God in het vlees

is de Koning van glorie, de Koning van glorie.

Hij heeft Satan overwonnen en zal voor altijd Koning zijn.

We nemen onze plaatsen als schepsels in,

en vereren de Almachtige die was, is en zal zijn.

Almachtige God is ene ware God,

alle lof, eer, glorie en macht komen Hem toe.

Almachtige God is de Koning van glorie,

de Koning van glorie is Almachtige God.


21  God zit op de troon

1

Wij loven de geïncarneerde God die in de laatste dagen Zijn woorden uit.

We zingen dat God teruggekeerd is en het Tijdperk van het Koninkrijk bracht.

Gods verkozen volk wordt opgenomen voor God en we vereren Hem.

God zit op de glorieuze troon – oh hoe mooi en glorieus!



2

De uitingen van God geven ons het levenswater.

Gods woorden etend en drinkend,

staan we oog in oog met Hem en is eindelijk het feest.

God zondert ons af van de verdorven wereld.

Wereldse problemen zijn ver weg, we starten de training van het koninkrijk.



3

Het oordeel is begonnen in het huis van God, het toont Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.

Het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden zuiv'ren en vernieuwen ons.

Oh Almachtige God! U veegt persoonlijk onze tranen weg,

en wij mogen voor eeuwig genieten van het schitterende leven in het koninkrijk.



4

God is wijs en almachtig in Zijn werk, Hij gebruikt de grote rode draak om dienst te doen.

In tegenslag leidt God ons om te getuigen en Satan te verslaan.

Gods woorden tonen Zijn almacht en ze overwinnen en maken een groep van overwinnaars.

God heeft Satan volledig verslagen, alle glorie verkregen.



5

De Almachtige Ene die is en was, U regeert als koning op aarde.

Gods woorden zijn het ware licht, ze verlichten de wereld.

Alle volken zullen zich onderwerpen aan U en verwelkomen Uw komst.

God zit op de troon, lofliederen voor God reiken tot in de lucht!


22  Christus van de laatste dagen verschijnt in het oosten

Couplet 1

Een groot licht verschijnt boven de donkere aarde.

De bliksem uit 't oosten is nu gekomen.

Dit is de komst van de Zoon des mensen.

Hoe kunnen we niet zingen van deze waarheid?

U bent de praktische God in het vlees.

Voortdurend prijzen we u, Almachtige God!

We heffen onze stem om over u te zingen.

Voortdurend prijzen we u, Almachtige God!



Refrein

Iedereen prijst uw glorierijke heilige naam.

Het klinkt van oost naar west: u bent de zon die schijnt.

U won het koninkrijk en kwam op aarde.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.



Couplet 2

De triomferende Koning zit op de troon.

Verlossing succesvol, u keerde terug in het vlees.

Het oordeel begint bij het huis van God.

't Oordeel van de laatste dagen vangt nu aan.

Uw waarheid verspreidt zich over heel de aarde.

O God, we heffen onze stem in lof aan u!

t Hemelse koninkrijk is op aarde gekomen.

O God, we heffen onze stem in lof aan u!



Refrein

Iedereen prijst uw glorierijke heilige naam.

Het klinkt van oost naar west: u bent de zon die schijnt.

U hebt het Koninkrijk gewonnen en bent op aarde gekomen.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.



Couplet 3

Almachtige God in het vlees, praktische God.

U uit woorden, wandelend in de kerken.

Almachtige God, u liefde is met ons.

U bewatert uw mensen, maakt overwinnaars.

Almachtige God, u versloeg Satan!

Almachtige God, u verwierf glorie!

Uw grote werk is volledig voltooid.

Almachtige God, u verwierf glorie!



Refrein

Iedereen prijst uw glorierijke heilige naam.

Het klinkt van oost naar west: u bent de zon die schijnt.

U hebt het Koninkrijk gewonnen en bent op aarde gekomen.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.



Couplet 4

Christus van de laatste dagen heeft overwonnen.

Dus Satan is beschaamd, de grote rode draak.

Heiligen uit alle tijden zijn terug uit de dood,

genieten zegen van het koninrijk van de hemel.

Het evangelie verspreidt zich over de aarde.

Verspil geen tijd en volg in Gods voetspoor.

Zoek met alle kracht, anders blijven we achter.

Verspil geen tijd en volg in Gods voetspoor.



Brug

Almachtige God, we zingen en loven u.

Uw woord bereikt alles, toont ons uw almacht!

Almachtige God, we dansen en loven u.

Uw woord bereikt alles, toont ons uw almacht!

Uw woord bereikt alles, toont ons uw almacht!



Refrein

Iedereen prijst uw glorierijke heilige naam.

Het klinkt van oost naar west: U bent de zon die schijnt.

U hebt het Koninkrijk gewonnen en bent op aarde gekomen.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.

O, daar is verschenen Christus' koninkrijk.


23  Almachtige God, de eerste en de laatste

Couplet 1

Van het oosten tot het westen, de hele wereld juicht voor God.

Een glorieuze, heilige naam heeft zich verspreid.

O, Almachtige God is nu vlees geworden.

Hij heeft het koninkrijk gewonnen en is op aarde gekomen.

Hij heeft Sion gebouwd met al Zijn gezag;

Hij is voor alle naties verschenen in glorie.

Vanwege Zijn redding loven en zingen alle heiligen;

vanwege deze naam, zijn ze eindeloos gelukkig.



Pre-refrein 1 (or: Pre-chorus 1)

Almachtige God regeert als Koning (gekleed in majesteit),

spreekt met rechtvaardigheid, brengt redding (met Zijn macht).

Gods woorden hebben de macht over de hele aarde,

en Zijn koninkrijk kan nooit tot wankelen worden gebracht.



Refrein

Alle naties komen om Almachtige God te vereren!

We verheffen onze stemmen om samen te juichen en te zingen.

De Almachtige, die de Eerste en de Laatste is,

schepsels loven Hem voor eeuwig.



Couplet 2

Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,

Gods glorie schijnt door de hele wereld.

We kunnen niets dan nieuwe liederen zingen voor Almachtige God.

Hoe wonderlijk zijn de grootse daden van Almachtige God!

Gods woorden overwinnen de mensheid, Hij heeft alle vijanden verslagen,

en allen gered die Hij heeft voorbestemd en uitverkoren,

Hij leidt ze de nieuwe hemel en aarde binnen.

Alle mensen hebben nu de glorie van God gezien.



Pre-refrein 2 (or: Pre-chorus 2)

Hoe schitterend is Gods naam (door de hele wereld)!

Mensen van de aarde! Bejubel God (met triomfantelijke stemmen)!

God is zegevierend, versloeg alle vijanden.

Zing voor God, loof Zijn wijsheid en almacht.



Refrein

Alle naties komen om Almachtige God te vereren!

We verheffen onze stemmen om samen te juichen en te zingen.

De Almachtige, die de eerste en de laatste is,

schepsels loven Hem voor eeuwig.



Bridge

God heeft Satan verslagen, alle glorie verkregen.

Hij heeft een groep van overwinnaars gemaakt,

die zegevierend zijn samen met Christus.

Almachtige God verdient lof en eer.

Hij heeft het perkament uitgerold, zeven zegels geopend.

De woorden die Hij sprak verspreidden zich over de aarde.

Gods rechtvaardigheid schittert als een glanzend licht,

en Zijn woorden zijn als een brandende toorts.



Refrein

Alle naties komen om Almachtige God te vereren!

We verheffen onze stemmen om samen te juichen en te zingen.

De Almachtige, die de eerste en de laatste is,

schepsels loven Hem voor eeuwig.


29  Loof Almachtige God met luide stemmen

Couplet 1

Almachtige God van de laatste dagen,

verschijnt in het oosten.

Hij spreekt de waarheid om de mens te redden,

Hij is de verschijning van de Redder.

Gods volk hoort Zijn stem, wordt verheven tot Zijn troon.

We eten en drinken Gods woorden,

we kennen de waarheden,

volledig overwonnen door Gods woord.

We gaan door beproevingen en verfijning,

we lijden intense pijn, onze corruptie wordt gereinigd.

Door koninkrijk training te aanvaarden,

krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid,

want Hij reinigt en redt onze levens.



Couplet 2

Door vervolging

zien we de duivels lelijke gezicht.

Satan wordt gebruikt om de mens te perfectioneren,

zodat de mens de waarheid begrijpt en God kent.

Wij haten Satan, we zullen God volgen tot het einde.

God spreekt de waarheid en overwint de mensheid,

hoewel de corruptie diep gaat.

Gods woorden oordelen en zuiveren

het nageslacht van de grote draak.

In het land van de draak worden overwinnaars gemaakt.

Door koninkrijk training te aanvaarden,

krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid,

want Hij reinigt en redt onze levens.



Couplet 3

God heeft Satan verslagen

en God kreeg alle glorie.

Het is onweerlegbaar dat het woord van Christus

de waarheid is, en de manier van leven.

De mens moet zeker Gods nederigheid liefhebben.

Gods gezindheid is rechtvaardig,

met eerbied kijken we naar Hem.

Zijn daden wonderlijk, moeilijk te doorgronden,

eindeloos prijzen we Hem volledig.

Gods macht maakt dat alle landen zich onderwerpen en Hem verheerlijken.

Door koninkrijk training te aanvaarden,

krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid,

want Hij reinigt en redt onze levens.



Couplet 4

We krijgen de weg naar eeuwig leven

en prijzen God hoog met onze stemmen.

Door koninkrijk training te aanvaarden,

krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid,

want Hij reinigt en redt onze levens.


33  Samenkomen in Sion

1

Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit,

verschijnt op aarde in het oosten.

Iedereen knielt en aanbidt Hem.

Iedereen zingt lofliederen.

Het heelal zal worden vernieuwd.

De aarde is gevuld

met lof en Zijn rechtvaardigheid.

Want het is Gods hemel en aarde geweest.

Oh Sion! Oh Sion! Gods woonplaats,

een mooie en gelukkige plek.

Om samen te komen voelt zo goed.

Ervaar de eeuwige vreugd van familie.



2

Gods gezicht lacht vrolijk als de lente.

Gods dag is aangebroken.

Witte wolken verwelkomen Hem in de lucht,

want Hij keert triomferend terug.

Gods hart is vol van blijdschap.

Hij is kalm en diep ontroerd.

God is teruggekeerd naar Zijn woonplaats,

proeft opnieuw hoe warm familie is.

Oh Sion! Oh Sion! Gods woonplaats,

een mooie en gelukkige plek.

Om samen te komen voelt zo goed.

Ervaar de eeuwige vreugd van familie.



3

Gods glorie rijst en het straalt.

Bergen zijn vreugdevol, wateren lachen.

De zon en maan en sterren staan in

een lijn en verwelkomen God.

Hij voltooit het plan van zesduizend jaar,

en is triomferend teruggekeerd.

We juichen en springen van vreugde.

God regeert soeverein over de aarde. Oh ~

Oh Sion! Oh Sion! Gods woonplaats,

een mooie en gelukkige plek.

Om samen te komen voelt zo goed.

Ervaar de eeuwige vreugd van familie.

Oh Sion! Oh Sion! Gods woonplaats,

een mooie en gelukkige plek.

Om samen te komen voelt zo goed.

Ervaar de eeuwige vreugd van familie.


34  Het is ons geluk om God te dienen

I

We horen nu de stem van God,

bevestigen Zijn werk en verschijning.

We zijn blij de praktische God te zien,

we zijn gezegend met de terugkeer van de Heer.

Oh! We zijn bij het feestmaal met God,

we zijn verheven naar het hemelse koninkrijk.

We zullen eten, drinken en genieten van Gods woord.

We zijn zo blij bij Hem te zijn.

Oh! We zijn bereid hard te werken voor God,

om aan Zijn plannen te onderwerpen,

om ons hele leven te dienen met ons volledige hart,

altijd Zijn rechtvaardigheid prijzend, Zijn rechtvaardigheid.



II

We verlangen gezegend te worden, we zien

de openbaring en het oordeel van Gods woord.

Onze harten zijn diep doorboord door Zijn zwaard

en we voelen zo'n pijn en zo'n kwelling.

We zijn verdorven, onwaardig om God te zien,

omdat ons geloof in Hem

alleen is om gezegend te worden door God

en het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Jaren van verlangen zijn verdwenen,

met een gebroken hart smachten we in pijn.

Gods woord overwint, en wij worden overtuigd.

We storten ter aarde, vol van schaamte.



III

Alleen door het oordeel van Gods woord

zien we dat we verdorven zijn.

Gevuld met een doel om te worden gezegend,

onze verdorvenheid is niet gezuiverd.

Ongeschikt om de hemel te betreden,

met Gods gratie doen we dienst aan Hem.

We zijn bereid en het is ons geluk.

Dit is Gods grootste zegening en liefde.

Oh! We zijn bereid hard te werken voor God,

om aan Zijn plannen te onderwerpen,

om ons hele leven te dienen met ons volledige hart

altijd Zijn rechtvaardigheid prijzend.



IV

Vandaag dienen we God, hoewel we ons onwaardig voelen,

we zijn niet bang voor zegening, verwoesting of het einde.

God verslaat Satan met al Zijn woorden.

Zo redt God ons van het duister.


39  Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties

Vers 1

Oh God, u drukt de waarheid uit

om de mens te redden in de laatste dagen.

Ik heb uw stem gehoord

en ben meegenomen voor uw troon.

Uw oordeel en uw zuiverheid,

ik kan uw ware liefde goed zien.

Alles wat u doet is om te zuiveren en te redden.

Hoewel ik geleden heb, zie ik uw goede wil.

Uw oordeel is liefde, ik wil u gehoorzamen

in al uw orkestraties.

Oh God, ik begrijp uw wil.

Hetzij u uw oordeel velt,

tuchtiging, of uw genade schenkt,

alles wat u doet, alles wat u doet redt de mens.

Oh God, u bent zo mooi,

ik ben vastbesloten om u trouw te volgen.

Wat ik ook beleef, hoeveel pijn ik lijd,

ik leef slechts voor de waarheid en het leven.



Vers 2

Oh God, uw woorden en oordeel zuiveren mij.

Als ik deze ervaar, zie ik liefde en zegen.

Wanneer u oordeelt, tuchtigt en beproeft,

bent u altijd aan mijn zijde.

U bent bij me als ik lijd,

U troost me en wijst de weg.

Mensen en dingen gebruikend om mij te vervolmaken,

zodat ik u en de waarheid mag kennen.

Uw oordeel is liefde,

deze zegen onthult uw wijsheid en macht.

Oh God, ik begrijp uw wil.

Hetzij u uw oordeel velt,

tuchtiging, of uw genade schenkt,

alles wat u doet, alles wat u doet redt de mens.

Oh God, u bent zo mooi,

ik ben vastbesloten om u trouw te volgen.

Wat ik ook beleef, hoeveel pijn ik lijd,

ik leef slechts voor de waarheid en het leven.



Vers 3

Zelfs al werd ik overgedragen aan Satans macht,

zou ik nog steeds God getuigen en loven.

God is heilig en rechtvaardig,

en ik zal Hem voor altijd loven.

Oh God, ik begrijp uw wil.

Hetzij u uw oordeel velt,

tuchtiging, of uw genade schenkt,

alles wat u doet, alles wat u doet redt de mens.

Oh God, u bent zo mooi,

ik ben vastbesloten om u trouw te volgen.

Wat ik ook beleef, hoeveel pijn ik lijd,

ik leef slechts voor de waarheid en het leven,

voor de waarheid en het leven.


42  Loof de overwinning van Almachtige God

Couplet 1

Zing lofzang voor Almachtige God.

Laat het geluid van liederen uit elk hart vliegen.

Loof God die hier in deze wereld vlees werd,

de waarheid uit om de mens te redden en te reinigen.

We horen Zijn stem en zien Hem verschijnen.

Met een hart vol vreugde, keren wij terug naar Gods huis.



Pre-refrein 1

We eten en drinken Gods woorden, genieten van het werk van de Geest.

We begrijpen de waarheid en ons hart is vrij.



Refrein 1

Gods woorden: de enige waarheid, het pad van eeuwig leven.

We jubelen voor een nieuw leven, oog in oog met God.

Sion juicht, want Gods koninkrijk is op aarde gekomen.

We loven Almachtige God om Zijn overwinning,

om Zijn overwinning, om Zijn overwinning.



Couplet 2

Zing lofzang voor Almachtige God.

Laat het geluid van liederen onze liefde voor Hem bezingen.

Loof Zijn rechtvaardige oordeel dat ons reinigt en redt.

We aanvaarden het oordeel van Zijn woord, we worden nieuwe mensen.

We lijden door de loutering en beproeving,

maar onze corrupte gezindheidwordtveranderd.



Pre-refrein 2

We beoefenen de waarheid en leven in het licht.

Bevrijd en vrij, houden we oprecht van God.



Refrein 2

Alle volkeren gehoorzamen God, loven Hem tezamen.

Want we kennen Almachtige God, hebben harten die God vrezen.

We hebben Satan verworpen en Gods redding verkregen.

We loven Almachtige God om Zijn overwinning,

om Zijn overwinning, om Zijn overwinning, om Zijn overwinning.



Couplet 3

Zing lofzang voor Almachtige God.

Laat het geluid van liederen de hele wereld doen schudden.

Loof Gods woorden die Zijn almacht tonen,

die Satan verslaan en een groep overwinnaars maken,

die zichverspreidendoor alle naties en landen.

Christus’ rechtvaardige koninkrijk verschijnt.

Gods woorden regeren op aarde.



Pre-refrein 3

Alle naties, alle volkeren, vereren God tezamen.

Al Gods mensen genieten van hemelse zegeningen op aarde.



Refrein 3

Alle dingen jubelen, want Gods grote werk is voltooid.

Zijn glorie schijnt zo helder door het firmament.

Dat is waarom hemel en aarde er volledig nieuw uitzien.

We loven Almachtige God om Zijn overwinning, om Zijn overwinning.



Outro

Zing lofzang voor Almachtige God.

Alle dingen jubelen tezamen, God is zegevierend teruggekeerd.

Zing lofzang voor Almachtige God.

Alle dingen jubelen tezamen, God is zegevierend teruggekeerd.


47  We komen samen in vreugde om God te loven

Intro

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Het is onze plicht om te getuigen van God en om God te loven.



Couplet 1

We komen samen in vreugde om God te prijzen, en we zijn zo gelukkig.

We volgen Gods voetstappen en wonen het feestmaal bij.

We loven God in het vlees omdat Hij een nieuw tijdperk begint.

God Zelf werkt en spreekt onder ons,

Hij oordeelt al ons onrecht en onthult al onze verdorvenheid.

Oog in oog aanschouwen we Gods verschijning.

Zijn gezindheid is genadig, majestueus en rechtvaardig.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!



Couplet 2

We eten en drinken Gods woorden, bidden tot God,

en we hebben kracht in ons hart.

Door de waarheid te begrijpen,

hebben we een weg om te volgen en worden we verlicht in ons hart.

We leven de waarheid om God te behagen en ons hart is vredig.

We ondergaan Gods oordeel en Hij reinigt onze verdorvenheid.

So beminnelijk, Zijn rechtvaardige gezindheid.

We hebben Gods ware liefde geproefd en Zijn grote redding verkregen.

We zijn gezegend wanneer we Hem loven en getuigenis voor Hem geven.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!



Couplet 3

God heeft Satan verslagen en heeft een groep van overwinnaars gemaakt.

De grote rode draak is grondig vernederd en overwonnen.

Gods daden zijn volledig onthuld aan de mensheid.

We zien God zo wijs en almachtig.

Met Zijn redding, toont God de mens zo’n genade.

Volledig overtuigd, buigen we van ganse harte in verering.

Wij geschapen wezens zullen tot in de eeuwigheid van Hem houden en ons voor altijd aan Hem onderwerpen.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!


50  Loof God met een onverdeeld hart



Voor-refrein 1

We eten en drinken samen van Gods woord,

en we ontvangen het werk van de Heilige Geest.



Couplet 1

We denken aan God, bid-lezen, communiceren,

en we mediteren en we zoeken God.

Levend in Gods woorden, zien we dat Hij lieflijk is.

De waarheid bevrijdt; we proeven Gods ware liefde.

Het kerkleven is fijn; lof heeft vele vormen.

We zingen en dansen in lof voor God.

Er zijn geen regels of beperkingen in onze lof.

Oprechte lof maakt ons altijd vrolijk.



Refrein

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.



Voor-refrein 2

We praten over de waarheid, krijgen het werk van de Heilige Geest,

we delen ervaringen, ons leven groeit.



Couplet 2

Wij zijn allen mensen van Gods koninkrijk,

we hebben allen harten die Hem liefhebben.

We vervullen onze plicht met één geest, één hart,

en we zien Gods zegeningen en leiderschap.

Oordeel zuivert ons, we zien dat God rechtvaardig is.

We werpen ons verderf af, we worden hernieuwd.

We leven de gelijkenis van eerlijke mensen na.

Koninkrijksleven is om God te aanbidden in waarheid en geest.



Refrein

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.



Voor-refrein 3

Broeders, zusters, komt tezamen,

we zijn door zoveel ups en downs gegaan.



Couplet 3

De onderdrukking door de regering is zo verachtelijk,

vervolging en ontberingen die we hebben doorstaan.

Niets tast onze vastberadenheid ooit aan.

Dit komt door de leiding van Gods woorden.

De zorgvuldige prijs die God heeft betaald

voor onze redding is onmeetbaar.

God leeft onder ons, Hij leidt ons altijd.

Deze prachtige tijd wordt erg gekoesterd.



Refrein

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart,

we loven God met een onverdeeld hart,

we loven God met een onverdeeld hart.


52  Ons leven is eindeloze vreugde

1

Broeders en zusters komen samen in de kerk om vrolijk te zingen

en te dansen in lof aan God, de Koning.

Hij werd vlees en kwam naar de wereld,

Hij spreekt de waarheid om ons te redden.

We horen Gods stem, we worden opgenomen en zijn zo vreugdevol.

Voor de troon wonen we het feestmaal bij!

Voor de troon wonen we het feestmaal bij!



Refrein

We genieten van Gods woorden, we leven voor Zijn aangezicht.

We zingen en we lachen, de vreugde kent geen eind.

De vreugde kent geen eind.



2

Als broeders en zuster samenkomen, voelen we ons met elkaar verbonden.

Er zijn geen woorden om onze vreugde uit te drukken, we zijn gelukkig als we samen zijn.

We communiceren over Gods woorden, we delen ervaringen.

We begrijpen de waarheid, we hebben vreugde in onze geest.

Geen rituelen, geen regels – alles is bevrijd en vrij!

Geen rituelen, geen regels – alles is bevrijd en vrij!



Refrein

We genieten van Gods woorden, we leven voor Zijn aangezicht.

We zingen en we lachen, de vreugde kent geen eind!



Brug

We zijn aanwezig bij het bruiloftsfeest van het Lam,

het leven van het koninkrijk is groots.

Gods woorden oordelen en reinigen ons,

nu zijn we vernieuwd.

We vervullen onze plichten, werken hard om aan Gods wil te voldoen.

We worden vervuld met vrede en vreugde.



Refrein

We genieten van Gods woorden, we leven voor Zijn aangezicht.

We zingen en we lachen, de vreugde kent geen eind!

De vreugde kent geen eind!



3

Broeders en zusters, sta op, laat ons eensgezind zijn

in het vervullen van al onze plichten, de plichten van de mensheid.

Laat ons God verhogen en getuigen van Hem, moge Hem alle glorie toekomen.

We verheffen allemaal onze stem in een vreugdevol lied.

Broeders en zusters, laat ons luid zingen en loven!

Broeders en zusters, laat ons luid zingen en loven!



Refrein

We genieten van Gods woorden, we leven voor Zijn aangezicht.

We zingen en we lachen, de vreugde kent geen eind!

We genieten van Gods woorden, we leven voor Zijn aangezicht.

We zingen en we lachen, de vreugde kent geen eind!

De vreugde kent geen eind, de vreugde kent geen eind!


53  Lof voor Almachtige God zal nooit ophouden

Couplet 1

Christus in het vlees, Almachtige God,

die de waarheid uit,

overstroomt van glorie,

is verschenen in het oosten.

Gods woorden schijnen helder door het

universum en het hemelse gewelf.

Bliksem in het oosten

heeft licht in deze donkere wereld gebracht.

Kom snel kijken, mijn broeders, kom snel!

Het koninkrijk daalt neer op aarde.

Snel, zusters, kom luisteren,

het geluid van lof klinkt overal.

Het is met vreugd dat het volk van God

de terugkeer van de Redder begroet!



Couplet 2

Het oordeel van de laatste dagen

is begonnen met Gods familie.

God is verschenen en bracht ons

de weg van eeuwig leven.

Zijn schapen hebben Zijn stem gehoord

en Zijn voor Hem teruggekeerd,

genieten van Zijn woorden terwijl ze

bij het banket van het Lam zijn.

Kom snel kijken, mijn broeders, kom snel!

Het banket is overvloedig.

Snel, zusters, kom luisteren,

Gods woorden hebben gezag.

Het woord van God heeft de harten van

miljoenen mensen overwonnen.



Couplet 3

Waarom zingen onze zusters en

broeders lofzangen?

Het is omdat God ons heeft gered van Satan.

Het oordeel van Gods woorden

heeft ons gereinigd en gered.

Met Gods woorden bij ons,

zullen we nooit meer pijn of verdriet voelen.

Sta snel op, mijn broeders, sta op!

Laat ons allen getuigen van God.

Snel, zusters, stop nu niet!

Geef ons ware hart om God te behagen.

Laten we ons hele wezen wijden aan onze plichten.



Couplet 4

Broeders en zusters, kom dansen en vieren,

Almachtige God loven

voor de glorie die Hij won.

God heeft overwinnaars gemaakt

die Satan versloegen.

We zingen lofzang voor God

voor Zijn overwinning.

Mijn broeders, zing de nieuwe liederen!

Onze stemmen weerklinken overal.

Dans, mijn zusters,

terwijl we uit volle borst lof zingen,

eindeloze lof zingen

voor Almachtige God!

(Almachtige God!

Almachtige God!

Almachtige God!

Almachtige God!

Almachtige God!)


56  Het heelal weerklinkt met lof voor God

Couplet 1

Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof.

We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal.

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, is gekomen,

waarheden sprekend, alle naties en religies schuddend.

De uitverkorenen horen Gods stem en vereren Hem.

In Sion heeft God Zichzelf gekeerd naar het universum,

Zijn rechtvaardigheid en Zijn heiligheid onthullend.

Gods mensen, vol van vreugd, loven Hem voor altijd.



Refrein

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God (loof en loof Hem; loof en loof Hem)!



Couplet 2

Doe je plicht, geef om Zijn wil, om van God te houden.

De harten van onze broeders en zusters zijn nauw met elkaar verbonden.

Alle mannen en vrouwen, jong en oud, loven God als één.

Jij zingt, ik dans; jij geeft getuigenis voor God, ik doe mee.

We maken de grote rode draak te schande, vereren Gods naam.

We hebben Gods rechtvaardige gezindheid gezien door Zijn werk.

Gods mensen zien Zijn glorieuze gezicht, proberen Hem te behagen,

gewillig om loyaal te zijn aan Hem, voor eeuwig.



Refrein

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God (loof en loof Hem; loof en loof Hem)!



Couplet 3

God krijgt glorie op aarde, alle mensen zijn gelukkig.

Het leven in het koninkrijk is zo prachtig.

Er is een nieuwe hemel en aarde en een nieuw koninkrijk.

We dansen en zingen voor God en we zijn zo vrolijk.

De mooiste liederen die we kennen zingen we voor God;

de mooiste dansen, gedanst ter ere van Hem.

We geven God ons ware hart; pure, eerlijke liefde.

Gods mensen, alle schepsels, prijzen Hem voor eeuwig.



Refrein

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God (loof en loof Hem; loof en loof Hem)!



Brug

Oh Sion, zo’n glorie! Gods verblijf schijnt schitterend.

Het glorieuze licht stroomt door het hele heelal.

Almachtige God glimlacht gezeten op Zijn troon

en kijkt naar de vernieuwing van het heelal.

(Laten we God loven.)



Refrein

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

(Ga hem maar loven!)

Loof God (Hallelujah! Loof God!

Loof en loof Hem; loof en loof Hem)!

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God! Hallelujah! Hallelujah!


58  Sta op en dans voor God

Couplet 1

We hebben Gods stem gehoord, zijn voor Hem verheven om het feestmaal dat Hij heeft bereid bij te wonen.

We eten, drinken Gods woorden en bidden tot Hem;

voor Hem leven is zo fijn.

Geloof in de Heer in religie

maakte ons hart donker en we misten een pad.

Nu lezen we Gods woorden, communiceren we over de waarheid;

Gods Heilige Geest hebben is zo’n vreugde.



Refrein

Broeders en zusters, sta op en dans!

Offer nieuwe dansen als lof voor God!



Couplet 2

We worden niet beperkt door religieuze rituelen,

we hebben de waarheid gekend onze geest is bevrijd.

Alle woorden die God spreekt, zijn de waarheid,

ze wijzen ons de weg in het leven.



Pre-Refrein (Or: Pre-Chorus)

We zullen nooit meer plannen maken voor onszelf,

we zullen Gods heerschappij volledig gehoorzamen.



Refrein

Broeders en zusters, sta op en dans!

Offer nieuwe dansen als lof voor God!



Couplet 3

We hebben oordeel van Gods woorden ondergaan.

Onze verdorvenheid wordt gereinigd, getransformeerd.

We aanbidden God in geest en waarheid,

we leven als onschuldige kinderen.

Met de woorden van Almachtige God als leiding,

vrezen we tegenslag of onderdrukking niet.

We volgen Christus, trouw tot aan het einde,

ongeacht al Satans hindernissen.



Refrein

Broeders en zusters, sta op en dans!

Offer nieuwe dansen als lof voor God!



Couplet 4

Christus volgen is waar geluk, het pad wordt steeds helderder.

Nu onze harten Gods rechtvaardigheid en heiligheid kennen,

willen onze harten Hem voor altijd loven.



Refrein

Broeders en zusters, sta op en dans!

Offer nieuwe dansen als lof voor God!



Bridge

God bij ons hebben is vreugde.

Getuigen van Gods glorie, maakt dat onze ziel wordt bevrijd.

Loof God voor het verslaan van Satan.

Almachtige God heeft alle glorie verkregen.



Refrein

Broeders en zusters, sta op en dans!

Offer nieuwe dansen als lof voor God!


59  Het grootse werk van God is voltooid

Begeleiding: Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum: Het grootse werk van God is voltooid.

1 Almachtige God is verschenen in het vlees en drukt waarheden uit om de mensheid te redden. We hebben de stem van de bruidegom gehoord, we zijn opgetild tot voor Gods aangezicht. Eindelijk wonen we het bruidsbanket van het Lam bij, nemen we deel aan de training van het koninkrijk. Het oordeel is met het huis van God begonnen, Zijn gezindheid is geheel geopenbaard. De waarheid van Gods woorden overwint ons, we vallen voor God neer en aanbidden Hem. Ons hart en onze geest zijn door Gods woorden geheel blootgelegd. Door Gods beproevingen en loutering is onze verdorven gezindheid gereinigd. Door Gods oordeel kunnen we Zijn rechtvaardigheid en heiligheid zien. Gods volk is gehoorzaam voor Hem en is trouw aan God tot in de dood. God heeft Satan grondig verslagen en zo een groep overwinnaars gevormd. Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum: Het grootse werk van God is voltooid, Hij heeft de volle glorie bereikt!

2 Almachtige God heeft het oordeel van de laatste dagen geopenbaard en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. Alle denominaties lijden ernstige hongersnood, mensen worden gedwongen de ware weg te zoeken. De wijze maagden horen de stem van God en worden vóór de ramp voor Gods aangezicht verheven. Allen die Christus van de laatste dagen weigeren te aanvaarden, zullen in de ramp verzinken. God is almachtig en wijs in Zijn werk, Hij rangschikt alle mensen naar soort. Alle naties en volkeren komen naar het licht en onderwerpen zich voor Gods troon. De vooruitzichten voor het koninkrijk stralen onbeperkt en laten een gloedvol tafereel zien. De ramp zal de slechte mensheid wegvagen, waardoor Gods rechtvaardigheid en majesteit wordt geopenbaard. Ieder woord van God komt in vervulling, Gods woorden zullen alle dingen voltooien. Het koninkrijk van Christus is op aarde verschenen, God leeft aan de zijde van Zijn volk. Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum: Het grootse werk van God is voltooid, Hij heeft de volle glorie bereikt!


62  Kijk wie getuigenis draagt voor God

Couplet 1

Almachtige God, ik hou van u.

Een loflied zing ik uit,

ik dans een vreugdedans voor u,

Almachtige God, elke dag.

Door Gods verheerlijking en genade

zijn we opgericht voor Zijn troon.

God overwint ons hart met Zijn woord,

aan God brengen wij lof.



Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.



Couplet 2

Vandaag kom ik voor God,

eet en drink Zijn woord en geniet ervan.

Ik aanvaard Zijn oordeel en word gereinigd,

blij om een menselijke gelijkenis te leven.

Gods oordeel is Zijn ware liefde,

beproeving is Zijn zegening.

God heeft me nieuw leven gegeven.

Ik zal God voor eeuwig prijzen.



Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.



Couplet 3

Gods woord heeft groot gezag,

het leidt ons door tegenspoed.

Het leidt en beschermt ons altijd,

we voelen dat God lieflijk is.

Ondanks beproevingen, stoppen we nooit

God alle dagen lief te hebben.

Ons geloof wordt in tegenspoed volmaakt.

We zien Gods wijsheid en macht.



Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.



Couplet 4

Gods liefde is te groot om te omschrijven.

Eeuwig zullen we God prijzen.

Eén van geest zijn we getuigen van God.

We voeren Zijn wil uit.

We vervullen onze plichten trouw

en betalen Gods liefde terug.

In Sion krijgt God glorie.

Vreugde vult ons hart.



Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.


65  Heel Gods volk looft Hem volledig

Couplet 1

We zijn opgenomen voor God.

We wonen het rijkelijke maal bij, zo blij.

We genieten van Gods woorden en begrijpen de waarheid,

onze geest is bevrijd en voelt zo vrij.

Ons hart is zo vol van dank en lof.

We kunnen alleen maar zingen.

Het geluk in ons hart kan niet worden uitgedrukt.



Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.



Couplet 2

We genieten elke dag van Gods woord.

We beoefenen Gods woorden, betreden realiteit.

We ondergaan oordeel en zuivering,

en we leven een menselijke gelijkenis na.

Almachtige God heeft ons gered van Satans verdorvenheid.

We zijn nu waarlijk veranderd.

Alle glorie aan de almachtige God!



Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.



Couplet 3

Almachtige God heeft Satan verslagen,

heeft een groep mensen tot overwinnaars gemaakt,

vervolmaakt door beproeving en tegenspoed.

Zij zijn de overwinnaars voor Satan!

Gods rechtvaardige gezindheid wordt geopenbaard.

Allen die God weerstaan zullen te gronde gaan.

Almachtige God heeft Satan verslagen!



Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.



Brug

Zij die waarheid nastreven, winnen Gods redding.

Zij die waar geloof in God hebben, krijgen Zijn genade.

We loven Gods rechtvaardige gezindheid!

Onze lofzang reikt tot ver in de hemel!

Het werk van Almachtige God is echt wonderbaarlijk.

Gods woorden bereiken alles.

Alle mensen keren terug naar God,

loven Gods grote werk dat volbracht is!



Refrein

Loof en spring van plezier. God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.


69  Het heilige koninkrijk is verschenen

Couplet 1

De geïncarneerde God is tussen de mensen

en oordeel is begonnen met het huis van God.

We worden verheven voor Zijn troon om bij

het huwelijksfeest van Christus, Almachtige God, te zijn.

Oordeel reinigt ons, verandert onze gezindheid.

We worden herboren en worden nieuwe mensen.

We vereren God, we buigen diep voor Hem,

prijzen Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.



Refrein 1

Bereid ons te onderwerpen en onze oprechtheid te geven,

vervullen we trouw onze plicht.

God, we houden van u met heel ons hart

en zingen eeuwig onze lofzang voor u.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Het heilige koninkrijk is verschenen.



Couplet 2

God uit de waarheid om de wereld te oordelen

en toont Zijn rechtvaardigheid volledig.

De kwade machten die God weerstaan

zullen worden vernietigd door grote rampen.

Nu heeft God alles vernieuwd

voor Zijn gebruik en genoegen.

Dit is niet langer een smerig, losbandig land,

maar een heilig koninkrijk voor altijd.



Refrein 2

Gods woord heeft alles bereikt,

God regeert als Koning in de wereld.

God heeft Zijn glorie volledig verkregen,

Christus' koninkrijk is verschenen op aarde.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Het heilige koninkrijk is verschenen.



Couplet 3

De Zon van rechtvaardigheid schijnt over alle landen

en alles krijgt nieuw leven.

Gods volk komt vreugdevol samen,

danst en zingt in Zijn overwinning.

Allen prijzen Zijn succes.

De hele wereld is gevuld met gejuich en gelach.

Alles dat ademt zingt lofzangen voor God,

want Hij is als volledige overwinnaar teruggekeerd.



Refrein 3

Het hele universum is vernieuwd

en we vieren de dag van Gods glorie.

De lofzangen zinderen in de lucht,

we zingen onophoudelijk voor God.

Het heilige koninkrijk is verschenen.

Het heilige koninkrijk is verschenen.


71  God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?

1

De ware God werkt op aarde en toont Zichzelf in het vlees opdat de mens Hem leert kennen,

opdat Hij het hart en de liefde van de mens zal veroveren.

Maar jij, die hiervan onwetend bent, blijft hardnekkig naar wonderen zoeken.

Ah! Hoe kun je blind zijn voor Gods wil?

Hij komt met de wind en gaat met de regen, maar voor wie doet Hij het?

Ah! God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?

God heeft je zoveel liefde gegeven, maar nog steeds besef je het niet!



2

Je zegt dat je in de vleesgeworden God gelooft, maar toch blijf je zoeken naar een onbestemde God.

Je stelt je voor hoe Gods woorden worden vervuld en hunkert ernaar om een verheven God te aanschouwen.

Maar alleen wanneer je gelouterd bent door Gods woorden, ken je de praktische God.

Ah! Je zoektocht in het verleden was vergeefse moeite.

Er zijn tal van manieren waarop God spreekt en werkt.

Ah! God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?

Als je Gods werk niet kent, wat heeft het dan voor zin om te praten over vervolmaking?



3

Met al je opvattingen stel je voortdurend eisen aan God, zonder een greintje gehoorzaamheid of liefde.

Gods werk is zo praktisch, hoe zou het zich naar menselijke grillen kunnen voegen?

Je vastklampen aan je eigen opvattingen en onredelijke eisen stellen, dat kan gewoon niet.

Ah! Je mag Gods liefde niet vergeten.

Gods hart en Gods wil: tracht ze te begrijpen.

Ah! God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?

Je mag niet harteloos zijn; je moet rekening houden met Gods hart.



4

Als je liefhebt, heb dan oprecht lief; liefde is betekenisloos als je het halverwege opgeeft.

Je houdt jezelf voor de gek over wat waar en onwaar is, en verdoet zo maanden en jaren.

God heeft zoveel woorden gesproken en ieder woord moet de mens naar volmaaktheid leiden.

Ah! Waarom begrijp je Gods hart niet?

Waarom ga je niet op zoek naar de waarheid, maar wees je Hem altijd ongehoorzaam?

Ah! God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?

Probeer je leven zo snel mogelijk te veranderen en daarmee troost in Gods hart te brengen.


72  Zing voor altijd lofzangen voor God

1 De vleesgeworden God is in China verschenen, om de waarheid uit te drukken en over de mensheid te oordelen. Wij horen Zijn stem en worden opgetild tot voor Zijn troon. Zelfs in onze dromen konden we ons niet voorstellen dat we God van aangezicht tot aangezicht zouden ontmoeten. Jaren van verlangen hebben hun doel bereikt en we zien de verschijning van de Verlosser. De woorden van Almachtige God laten Zijn almacht zien en hebben de harten van miljoenen mensen overwonnen. Gods volk verzamelt zich voor Zijn troon, om te worden gehoed en gedrenkt door Zijn woorden. Al Gods woorden zijn de waarheid en bieden ons de weg naar het eeuwige leven. We verkrijgen Gods zuivering en redding, waarbij we voor altijd lofzangen voor God zingen.

2 Elke dag lezen we Gods woorden en praten we over de waarheid; we aanvaarden het oordeel en de zuivering ervan. Dankzij Gods verlichting en illuminatie leren we onszelf kennen en doorzien we onze duivelse natuur. We zijn hoogmoedig, zelfingenomen, zelfzuchtig en verachtelijk; vol zelfverwijt en berouw vallen we neer voor God. Wanneer we het vlees verzaken en de waarheid in praktijk brengen, veranderen onze levensgezindheden stap voor stap. Door het oordeel te ondergaan, verkrijgen we de waarheid en leren we Gods rechtvaardigheid en heiligheid kennen. We genieten van al Gods liefde en zingen voor altijd lofzangen voor God. Door het oordeel te ondergaan, verkrijgen we de waarheid en leren we Gods rechtvaardigheid en heiligheid kennen. We genieten van al Gods liefde en zingen voor altijd lofzangen voor God.

3 Het oordeel is begonnen in Gods familie en door het oordeel is Gods volk gezuiverd. God heeft een groep overwinnaars gemaakt en Hij heeft Satan verslagen en glorie verworven. Gods almacht en wijsheid worden volledig geopenbaard en Zijn heilige naam wordt uitgeroepen over de hele wereld. Gods rechtvaardigheid is lof waardig en Zijn heilige naam is waardig om te worden geprezen. Gods koninkrijk verschijnt op aarde en Zijn volk danst en zingt nieuwe liederen. Alle naties en volkeren loven God en zingen voor altijd lofzangen voor God. Gods koninkrijk verschijnt op aarde en Zijn volk danst en zingt nieuwe liederen. Alle naties en volkeren loven God en zingen voor altijd lofzangen voor God.


75  Almachtige God is verschenen in het oosten van de wereld

Couplet 1

De redder is op een witte wolk teruggekeerd

als Almachtige God, Christus van de laatste dagen.

Hij uit waarheid om de mens te oordelen en te reinigen,

en luidt het Tijdperk van het Koninkrijk in.

Oordeel begint met het huis van God,

onthult Gods rechtvaardige gezindheid.

Boordevol toorn en majesteit,

verschijnt Hij in het oosten.



Refrein

Almachtige God is verschenen in het oosten van de wereld.



Couplet 2

We zijn afstammelingen van de grote rode draak,

hebben geluk verheven te worden voor God.

Redding verkrijgen in de laatste dagen

is waarlijk Zijn verheffing en genade.

Wie heeft meer geluk of zegen dan wij?

God heeft ons verheven uit de mesthoop,

en Hij redt ons van de invloed van Satan.



Refrein

Almachtige God is verschenen in het oosten van de wereld.



Couplet 3

Gods incarnatie is erg zeldzaam,

Hij komt Zelf om te werken en te leiden.

We genieten elke dag van Gods woorden.

Door de waarheid te begrijpen is onze geest gerust.

Oordeel aanvaardend, oog in oog met God,

verdorvenheid gereinigd, hebben we een menselijke gelijkenis.

God volgen en van Hem getuigen is

onze grootste zegen.



Refrein

Almachtige God is verschenen in het oosten van de wereld.



Couplet 4

Gods woorden hebben macht en gezag,

ze overwinnen en maken overwinnaars.

De waarheid beheerst de aarde,

en de dagen van God zijn zeker gekomen.

De grote rampen vernietigen de oude wereld,

Gods rechtvaardigheid wordt onthuld.

Alle kwade machten weggevaagd,

Gods koninkrijk komt op aarde.



Refrein

Almachtige God is verschenen in het oosten van de wereld.

Almachtige God is verschenen in het oosten van de wereld.


76  Oordeel heeft mijn hart gewekt

Couplet 1

Wat zoek ik in mijn geloof?

Nu ben ik ontwaakt, maar

vroeger geloofde ik alleen maar in de Heer voor Zijn zegen.

Ik genoot begerig van Gods genade.

Maar oordeel ontwaakte mijn hart.



Couplet 2

In gebed zei ik alles juist,

maar in werkelijkheid deed ik wat ik wilde.

Wat ik deed voor God was voor mijn toekomst en lot.

De waarheid heb ik niet beoefend.

Maar oordeel ontwaakte mijn hart.



Voor-refrein 1

maar in mijn hart was ik leeg, niet gevuld.

Mijn verdorven gezindheid was niet gereinigd.

Hoe kon ik Gods wil uitvoeren?



Refrein

Gods woord is als een tweesnijdend zwaard,

dat mijn hart en geest doorboort.

Ik heb veel verduurd door beproevingen en loutering,

mijn verdorvenheid wordt gezuiverd.

Ik heb Gods liefde geproefd en ben vastbesloten

om altijd de waarheid te zoeken.

Ik vervul plichtsgetrouw mijn plicht aan God,

betaal Zijn liefde terug en ben Zijn getuige.



Couplet 3

In geloof genoot ik van Gods genade,

wat niet betekent dat ik leven kreeg.

Zonder waarheid kan ik de realiteit niet naleven,

ik loog als ik zei dat ik van God hield,

Maar oordeel ontwaakte mijn hart.



Couplet 4

Ongeacht hoe vroom en hoeveel goeds ik deed,

ik was een grote huichelaar.

Ik gooide het op een akkoord met God,

bedroog en bevocht Hem werkelijk.

Maar oordeel ontwaakte mijn hart.



Voor-refrein 2

Ik heb Zijn oordeel en zuivering nodig.

Ik ben geoordeeld voor Christus' zetel.

En mijn hart is nu ontwaakt.



Refrein

Gods woord is als een tweesnijdend zwaard,

dat mijn hart en geest doorboort.

Ik heb veel verduurd door beproevingen en loutering,

mijn verdorvenheid wordt gezuiverd.

Ik heb Gods liefde geproefd en ben vastbesloten

om altijd de waarheid te zoeken.

Ik vervul plichtsgetrouw mijn plicht aan God,

betaal Zijn liefde terug en ben Zijn getuige.


78  Rondom de troon, dans in het rond

Couplet 1

Christus van de laatste dagen is nu verschenen,

het koninkrijk van de hemel is op aarde gekomen.

God in het vlees spreekt waarheid, opent het perkament,

dit is het woord dat verschijnt in het vlees.



Voor-refrein 1 

Al Gods woorden hebben zo’n gezag,

overwinnnen alle mensen, tonen Zijn majesteit.



Chorus

Loof Hem, alle lof voor Hem,

iedereen danst in vreugde!

En we dansen rondom Zijn troon!

Iedereen danst in vreugde!



Couplet 2

We hoorden Gods stem en zijn verheven

voor Zijn troon, om de bruiloft van het Lam bij te wonen.

En we kunnen elke dag van Zijn woorden genieten,

leven in Gods aanwezigheid is vreugde zelf.



Voor-refrein 2

We zijn ontsnapt aan de duisternis en hebben vrijheid gewonnen,

des te meer dansen we, des te meer jubelen we.



Chorus

Loof Hem, alle lof voor Hem,

iedereen danst in vreugde!

En we dansen rondom Zijn troon!

Iedereen danst in vreugde!



Couplet 3

We komen voor God, we komen voor God,

en aanvaarden de training van het koninkrijk.

Door oordeel, loutering van Gods woorden,

wordt onze gezindheid veranderd.



Voor-refrein 3

Nu hebben we al Gods redding gewonnen,

en we genieten van Zijn liefde, dit is Gods genade.



Chorus

Loof Hem, alle lof voor Hem,

iedereen danst in vreugde!

En we dansen rondom Zijn troon!

Iedereen danst in vreugde!



Couplet 4

Hemel en aarde verheugt u! Verheugt u!

De maan glimlacht, de sterren dansen,

en alle vogels in de bomen tsjilpen.

Nu leven we een nieuw leven met oneindige dank.



Voor-refrein 4

We voeren trouw onze plichten uit,

we zoeken waarheid en getuigen van God.



Chorus

Loof Hem, alle lof voor Hem,

iedereen danst in vreugde!

En we dansen rondom Zijn troon!

Iedereen danst in vreugde!



Brug

Het reachtvaardige koninkrijk is gekomen, Gods woorden regeren.

We hebben onderdrukking en beproevingen doorstaan,

we haten de grote rode draak met heel ons hart.

We zijn vastbesloten om Christus altijd te volgen.

Gods woorden hebben de hele wereld overwonnen.

Naties vereren Hem, wij zingen Zijn lofzangen.



Couplet 5

God heeft een groep overwinnaars gemaakt.

Gods grootse werk is helemaal geslaagd.

Gods wil is geschied op aarde zoals in de hemel.

Hij heeft Satan de duivel volledig beschaamd.



Voor-refrein 5

Alle mensen van God getuigen van Hem.

Nu is Zijn koninkrijk volledig verwezenlijkt op aarde.



Chorus

Loof Hem, alle lof voor Hem,

iedereen danst in vreugde!

En we dansen rondom Zijn troon!

Iedereen danst in vreugde!

Loof Hem, alle lof voor Hem,

iedereen danst in vreugde!

En we dansen rondom Zijn troon!

Iedereen danst in vreugde!


80  Heiligen worden herboren doorheen de eeuwen

Heiligen worden herboren doorheen de eeuwen.

Heiligen worden herboren doorheen de eeuwen.



Couplet 1

We huilen wanneer we denken aan alle ontberingen die we leden,

en de gevangenschap van heiligen doorheen de eeuwen.

Ze werden vertrapt en belasterd, vervolgd en geteisterd,

leden pijn, werden vernederd en kregen zweepslagen.

Gestenigd en vermoord, vernietigd en gemarteld,

vele jaren in duisternis, zonder een glimp zonlicht.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.



Couplet 2

De Zon van rechtvaardigheid rijst op in het oosten,

schijnend door de kosmos,

alles hernieuwend en veranderend, een nieuwe aura verspreidt zich.

We zijn in het land van geluk,

ons hart is gevuld met vreugde.

Een frisse geur vult de wereld,

zweeft binnen in ons hart.

Geluk vervult ons, als in de derde hemel.

We proeven Gods zoetheid en warmte.

Ons hart behoort altijd tot God.

Hij is de Koning van ons hart.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.



Couplet 3

Christus van de laatste dagen heeft de waarheid uitgedrukt

en de weg van eeuwig leven gebracht.

Zijn woorden oordelen, louteren, reinigen en veranderen ons.

We hebben vele beproevingen en louteringen doorstaan, oh,

en we vonden zoetheid in onze pijn.

Gods woorden zijn nu ons leven en we leven opnieuw.

Gereinigd door God, bevrijd van Satans verdorvenheid,

ons hart voelt vrijer dan ooit, oh.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.

We hebben Gods verlossing verworven. We worden herboren uit de dood.

Almachtige God heeft ons gered. We worden herboren.


82  Volg Petrus’ voorbeeld en streef ernaar God lief te hebben

1

Ik dacht altijd dat het feit dat ik alles opgaf en voor God werkte, betekende dat ik God liefhad. Hoewel ik werd opgejaagd door de CCP, keerde ik nooit terug.

Mijn familie verstootte me en de wereld lasterde me, maar ik was bereid de jaren van mijn jeugd aan God te wijden zonder klacht of spijt.

Zolang ik maar kon worden opgenomen in het hemelse koninkrijk en zou worden beloond, was het me elke hoeveelheid leed en alle tranen waard.

Toen me beproevingen ten deel vielen en mijn lelijkheid openbaarden, werd ik negatief en zwak en huilde ik bittere tranen.

Toen ik nadacht over het pad dat ik had bewandeld in mijn geloof in God, realiseerde ik me eindelijk dat ik, wanneer ik de waarheid niet zou nastreven, uiteindelijk zou vallen.



2

Gods woorden openbaarden de verdorven essentie van de mensheid, en pas op dat moment zag ik hoe diep verdorven ik was.

Ik zei dat ik God liefhad, maar ik deed het alleen maar om zegeningen en beloningen te verwerven, en zelfs mijn harde werk en gezwoeg was alleen maar om er iets van God voor terug te krijgen.

Ik raakte werkelijk mijn geweten, verstand en menselijkheid kwijt, maar toch bleef God Zijn woorden gebruiken om over me te oordelen en me te reinigen.

Ik val neer voor God in spijt over wat ik heb gedaan. Ik ben het zo onwaardig Gods liefde te ontvangen.

Ik ben vastbesloten ernaar te streven God lief te hebben en Hem tevreden te stellen, ik zal niet langer plannen maken of zelfs maar één gedachte wijden aan mijn toekomst en mijn lot.



3

Het ondergaan van beproevingen en ontberingen vervolmaakt mijn geloof. Ik beschouw het begin van beproevingen werkelijk als Gods zegen.

Het vlees mag lijden, maar ik kan Gods liefde proeven. Door de waarheid te beoefenen, wordt mijn verdorven gezindheid veranderd.

Ik volg Petrus’ voorbeeld, ik heb God tot het uiterste lief en gehoorzaam Hem tot de dood. Ik ben zo gezegend dat ik God kan liefhebben en heden getuigenis van Hem kan geven.

Ik ben er zeker van dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Nu ik de waarheid begrijp en God ken, is dit leven niet voor niets geleefd.

Het gehoorzamen van Gods regelingen kan nooit fout zijn. Eeuwige liefde voor en gehoorzaamheid aan God is mijn plicht.


84  God houdt vandaag nog steeds van ons

1

De geïncarneerde God is onder de mensheid gekomen en heeft lange tijd gewerkt in nederige verborgenheid,

waarbij Hij persoonlijk het menselijk lijden ervoer en al de bitterheid en zoetheid van de alledaagse wereld proefde.

Hij wandelt tussen de kerken, doorloopt talloze lentes, zomers, herfsten en winters.

Hij heeft de waarheid uitgedrukt om ons te reinigen en te redden van Satan.

Pas nu we Christus van aangezicht tot aangezicht hebben ontmoet, zien we dat God de waarheid is.

Onze harten zijn door God wakker geroepen en we zien hoe diep verdorven we zijn.

Het is te danken aan Gods geduld en tolerantie dat we deze mogelijkheid hebben om te worden gered.

We ervaren de grootsheid van Gods redding. God is werkelijk onze liefde en lof waardig.



2

Om de mensheid te redden heeft God allerlei soorten lijden ondergaan, het heeft Hem bloed, zweet en tranen gekost.

Scènes uit het verleden zijn moeilijk te vergeten, en Gods liefde voor de mensheid is onmeetbaar.

In tijden van zwakte heeft God me ondersteund, wanneer mijn hart pijn deed, boden Gods woorden me troost.

Wanneer ik arrogant was, tuchtigde en disciplineerde God me, en leidde me stap voor stap naar vandaag.

God oordeelde zovele malen op majesteitelijke wijze en Hij heeft ons zovele keren gesnoeid en behandeld,

waarmee hij ons van verdorvenheid zuiverde zodat we zouden kunnen leven zoals echte menselijke wezens dat zouden moeten doen.

We hebben beproevingen en tegenspoed ondergaan, maar God is met ons geweest, Hij heeft ons begeleid en geleid.

Met God hebben we Satan overwonnen. God zij dank voor Zijn grote redding.

God houdt vandaag nog steeds van ons. Hoe kunnen we Zijn hoop teleurstellen?

Ik houd Gods vermaningen in gedachten en zal mijn best doen mijn plicht te vervullen om Gods hart te troosten,

waarbij ik gewillig alle beproevingen en lijden verdraag en een sterk en klinkend getuigenis voor God afleg.

Hoewel het pad naar het liefhebben van God vol kuilen en valstrikken is, en ik misschien in negativiteit verval, ik zal weer opstaan.

Hoe groot de tegenslagen ook mogen zijn die ik tegenkom, ik zal God altijd liefhebben zonder te klagen en zonder spijt!


86  Eens zullen we elkaar weer ontmoeten

1

Als we samen zijn met God, hebben we plezier en lachen we en is het zo zoet.

U spreekt en werkt om ons te bewateren en te weiden, en u schenkt ons de waarheid.

Uw woorden staan in ons hart gegrift, we delen zo’n diepe genegenheid met u.

Uw werk loopt ten einde en u zult ons al snel verlaten.

Ik heb u uw goedheid en liefde niet terugbetaald.

O God! Almachtige God! O God! Almachtige God!

U staat op het punt te vertrekken, hoe zou ik niet verdrietig kunnen zijn?



2

Ik denk aan oude schulden en mijn hart doet pijn, alsof het door een mes doorstoken wordt.

Ik heb u zo gekwetst door onachtzaam en opstandig te zijn; daar heb ik eeuwig spijt van.

U kastijdt en disciplineert mij telkens weer en wekt mijn verdoofde hart.

Oordeel en tuchtiging verdrijven mijn verdorvenheid en ik leef een menselijke gelijkenis na.

Nu verwerf ik uw zuivering en redding, mijn hart raakt sterker verbonden met u.

O God! Almachtige God! O God! Almachtige God!

U staat op het punt te vertrekken en ik kan deze oude gevoelens niet vergeten.



3

U keert terug naar Sion en we kijken ernaar uit weer bij u te zijn.

Hoewel we ver van elkaar zullen zijn – u in de hemel en wij op aarde – zullen we elkaar eens weer ontmoeten.

Uw woorden zijn bij ons, we verlangen naar uw liefde.

Uw gezindheid is heilig en rechtvaardig, ze is prijzenswaardig.

We moeten ons aan uw opdrachten houden en getuigenis afleggen voor u tot in eeuwigheid.

O God! Almachtige God! O God! Almachtige God!

Uw liefde staat in ons hart gegrift en we zullen u eeuwig liefhebben.


92  Ik vraag alleen dat God tevreden is

Couplet 1

Ik geloof al zo lang in God,

maar heb de waarheid niet nagestreefd.

Het vult mijn hart met spijt.

Ik heb de kans om vervolmaakt te worden gemist,

opnieuw en opnieuw, maar nog erger is dat,

ik Gods hart hiermee pijn heb gedaan.

God toonde keer op keer mildheid en genade.

En Hij gaf me kansen te berouwen.

Oordeel, kastijding en discipline—

wekten mijn verdoofde hart.



Pre-refrein 1

Door het begrijpen van de waarheid,

ervaar ik Gods liefde en leef ik voor Hem.

Zijn goedheid is groot,

toch heb ik God nooit iets teruggegeven.

Ik ben te beschaamd voor Hem te staan

omdat ik Hem geen liefde heb gegeven.



Refrein 1

De waarheid zoeken en herboren worden, Gods liefde terugbetalen,

dat is mijn ene ware wens, dat is mijn ene ware wens.



Couplet 2

Ik houd Gods aansporingen vast in mijn hart,

om de opdracht te voltooien die Hij me gaf.

Ik beoefen de waarheid, volbreng mijn plichten elke dag

om Gods hart tevreden te stellen.

Door Gods heilige plan en soevereiniteit,

krijg ik beproevingen bedoeld voor mij.

Hoe kan ik opgeven of me proberen te verbergen?

Gods glorie komt op de eerste plaats.

Oordeel, kastijding en discipline—

wekten mijn verdoofde hart.



Pre-refrein 2

In tijden van tegenslag,

leiden Gods woorden me en wordt mijn geloof vervolmaakt.

Ik ben geheel en volledig toegewijd,

toegewijd aan God zonder angst voor de dood.

Zijn wil komt op de eerste plaats.



Refrein 1

De waarheid zoeken en herboren worden, Gods liefde terugbetalen,

dat is mijn ene ware wens, dat is mijn ene ware wens.



Brug

Ik beloof Gods liefde volledig terug te betalen.

Ik loof Hem zonder onderbreking in mijn hart.

Ik heb de Zon van rechtvaardigheid gezien,

de waarheid regeert alles op aarde.

Gods gezindheid is rechtvaardig.

Mijn hart is van Almachtige God voor altijd

en Zijn naam zal ik hoog verheffen.



Refrein 2

Ik sla geen acht op mijn toekomst, op mijn gewin of verlies.

Ik wil alleen dat God tevreden wordt gesteld.

Ik draag overtuigende getuigenis

en ik maak Satan te schande voor de glorie van God.


94  Verlangen naar God

1

Als ik aanzie dat God weggaat, breekt mijn hart.

Voorbije ogenblikken schieten aan me voorbij, Gods leer weerklinkt in mijn oor.

Treur niet, wees niet bedroefd.

Bij ons afscheid resten in mijn hart zo vele woorden die ik zou willen delen.

O God, O God, lieve God!

Wanneer zullen wij elkaar wederzien, wanneer zullen wij uw leer opnieuw vernemen?



2

Ik smacht naar God met een berouwvol hart.

Zo vele schulden te vergoeden is moeilijk, een last die mijn hart bedrukt.

In Gods woorden is oordeel en vertroosting.

Hij vermaant mij, keer op keer, en onderricht me met geduld; Zijn woorden strekken mij met elke stap opnieuw tot richtsnoer.

O God, O God, lieve God!

Naar u verlangen onze harten, uw verschijning in het openbaar heten wij welkom.



3

Ik smacht naar Gods gratie, ik verlang naar God.

Ik wandel met God ondanks grote gevaren en ontberingen; in tegenspoed word ik Zijn liefde dieper gewaar.

Schaamte en tranen, verdriet en lijden.

Door tegenspoed en louteringen blijven Gods woorden me bij, ik volhard in mijn getuigenis en zegevier over Satan.

O God, O God, lieve God!

Moge u eeuwig waken over ons, opdat wij omsloten door uw liefde leven.



4

Ik zou zonder einde willen spreken over vroeger ogenblikken van ons samenzijn.

Maar mijn ogen vullen zich met tranen en ik ben sprakeloos, Gods vermaningen verblijven in mijn hart.

Ik ga tot aan de verste uiteinden der wereld, de grootste diepten van de zee.

Ik wijk niet af, hoe onherbergzaam ook mijn reis, van de voltooiing van mijn opdracht.

O God, O God, lieve God!

U bent voor altijd onze God, wij hebben u voor altijd lief, u bent het, aan wie wij toebehoren.


95  Gods gratie is zo diep als de oceaan

Couplet 1

Als ik Gods genade voel, dan huil ik.

Met mijn lippen toe, snikken in mijn keel.

Toen ik honger had en geen kracht,

gaf u me de beste voeding.

Toen ik gekwetst en bedrukt was,

ik belasterd en verlaten werd,

veegde uw hand de tranen van mijn wang

en het was u die mij troostte.

Oh God, oh God! Toen ik huiverde in de kou,

oh God, oh God, was u er en verwarmde mij.

Toen de ontbering zo zwaar was, gaf u aan mij uw genade.



Couplet 2

Toen ik alleen was en verloren,

waren uw lieve woorden troostend en zacht.

Toen ik kwalen kreeg, toonde en gaf u mij een geneeswijze.

Toen ik zo trots en ijdel was,

was uw straf niet terughoudend.

Toen ik werd vernederd en benadeeld,

moedigde uw voorbeeld me aan.

Oh God, oh God, ik was hopeloos in het donker,

oh God, oh God en uw woorden waren mijn licht.

Voor mij was er geen weg te gaan, dus verlichtte u het eind van de weg.



Couplet 3

Toen ik werd verzwolgen door de zee, reikte u naar mij vanaf het schip.

Toen Satan mij belegerde,

sneed uw zwaard me vrij uit de greep.

Ik triomfeerde naast u, en u lachte ook naar mij.

Er zijn veel woorden in mijn hart.

Waar u ook bent, mijn hart dwaalt niet weg.

Oh God, oh God! Gods genade, zwaar als bergen.

Oh God, oh God! Mijn hele leven is niet genoeg.

Uw gratie gaat zo diep. Niet genoeg inkt om het te beschrijven.


97  Smachten naar Almachtige God

1 O, God, o, God! We smachten naar u. U wordt vlees, de Mensenzoon, en wandelt tussen de kerken. Uw woorden bewateren en onderhouden ons, u leidt en ondersteunt ons op precies het juiste moment. We genieten iedere dag van uw woorden, leven in uw aanschijn, onze harten zijn rustig en vredig. O, God, o, God! Onze geliefde Almachtige God. Door het oordeel en de openbaringen van uw woorden zien we de wereld duidelijk, ontkomen we aan het kwaad van Satan en betreden we het rechte pad in het leven. De genade van uw redding kan niet vergeten worden en staat in onze harten gegrift. We smachten naar u.

2 O, God, o, God! We smachten naar u. U spreekt woorden en werkt iedere dag in ons midden. U gebruikt woorden om ons te herinneren en aan te sporen en om ons hard te beoordelen en te openbaren. We hebben gezien dat onze verdorvenheid te diep is, we hebben zo’n berouw en kunnen ons nergens verbergen, onze eerbied voor u groeit. O, God, o, God! Onze geliefde Almachtige God. Om ons te laten groeien in ons leven heeft u ieder mogelijk woord geuit en met heel uw hart gewerkt. U oordeelt over ons en zuivert ons, zodat we gered kunnen worden en al uw liefde kunnen verkrijgen. Dit is onze zegen, we raken zelfs nog verder aan u gehecht.

3 O, God, o, God! We smachten naar u. U bent altijd bij ons geweest tijdens de vervolging door de CCP, uw woorden begeleiden ons op precies het juiste moment. We zijn niet meer beschroomd of bang, we hebben het gezag en de macht van uw woorden geproefd. We tonen moed en staan stevig te midden van ons lijden, we getuigen van u en verheerlijken u. O, God, o, God! Onze geliefde Almachtige God. Uw woorden wijzen ons de weg om de vijand Satan te verslaan. In ontberingen en beproevingen voelen we uw liefde, onze harten groeien naar u toe. We zien uw heiligheid en rechtvaardigheid, uw almacht en wijsheid, we zullen u voor eeuwig prijzen.

4 O, God, o, God! We smachten naar u. U heeft vele jaren gewerkt en leefde naast en met ons. Die tijd was met gelach en gejuich vervuld en laat zulke prachtige herinneringen na. We kunnen uw echte liefde niet vergeten, onze harten zijn lang geleden met liefde voor u vervuld; we hebben besloten u eeuwig trouw te zijn. O, God, o, God! Onze geliefde Almachtige God. We houden uw aansporingen in gedachten, we brengen uw woorden in praktijk, en vervullen toegewijd onze plichten om te getuigen van u en u te verheerlijken. Op aarde zullen we u voor altijd gehoorzamen en vereren. We zullen altijd nauw met u vervlochten blijven, we kunnen nooit bij u vandaan.


98  De vergezichten van het koninkrijk zijn altijd als nieuw

Couplet 1

Een morgengloed schijnt uit het oosten,

de Redder is weergekeerd onder ons.

Alles heeft een nieuw vonkje leven.

het leven van Het Koninkrijk is begonnen.



Couplet 2

De dageraad is gekomen, licht verspreidt zich voor onze ogen,

eeuwenlange hoop wordt nu vervuld.

Ik heb geen pijnlijke dagen meer,

de sombere dagen zijn over nu.



Voor-refrein

Als Gods woord ons hart voedt,

wordt ons leven onderhouden.

We zijn gezegend en verblijd.

Het geluk van onze generatie

is teruggaan naar God.

Het is Gods grote liefde.



Refrein

Wie begeert nou niet 't Tijdperk

van 't Koninkrijk in te gaan?

Wie verlangt er niet naar?

Wie verlangt er niet naar?

Door Gods oordeel

zijn we overwonnen,

en zijn we gered door God.

We prijzen en we danken Hem.

We prijzen en danken Hem.



Couplet 3

Bloemen in bloei verspreiden geur, vogels zingen,

Gods volk verkondigt de Mensenzoon.

We getuigen van Zijn komst,

en delen allen ons gevoel.



Couplet 4

We bidden devoot en zingen luid,

op onze knieën

buigen we voor Gods troon.

Laten we samen vieren,

broeders en zusters overzee.



Voor-refrein

Als Gods woord ons hart voedt,

wordt ons leven onderhouden.

We zijn gezegend en verblijd.

Het geluk van onze generatie

is teruggaan naar God.

Het is Gods grote liefde.



Refrein

Wie begeert nou niet 't Tijdperk

van 't Koninkrijk in te gaan?

Wie verlangt er niet naar?

Wie verlangt er niet naar?

Door Gods oordeel

zijn we overwonnen,

en zijn we gered door God.

We prijzen en we danken Hem.

We prijzen Hem ...



Brug

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

verschijnt in vlees om Zijn werk te doen,

spreekt waarheid om de mens te oordelen.

Zijn woord vervolmaakt en reinigt de mens.



Refrein

Wie begeert nou niet 't Tijdperk

van 't Koninkrijk in te gaan?

Wie verlangt er niet naar?

Wie verlangt er niet naar?

Door Gods oordeel

zijn we overwonnen,

en zijn we gered door God.

We prijzen en we danken Hem.

We prijzen en danken Hem.

We prijzen en danken Hem.



Outro

We gaan door met al wat in ons is,

we worstelen met man en macht.

Vervullen onze plicht getrouw

om aan Gods wil te voldoen.

Met de geest van Petrus,

en vastbesloten tot het eind,

leven wij 't ware leven,

en werken hard om Gods wil te doen.


101  O God, ik mis u

1

Ik verlang in stilte, woordeloos naar u, ik lees uw woorden en voel groter berouw.

Mijn ogen lopen over van tranen, ik hoop spoedig weer bij u te zijn.

Mijn harde hart heeft u vaak pijn gedaan, zoveel fouten kunnen niet worden goedgemaakt.

Mijn hart doet pijn wanneer ik uw aangezicht niet zie, voorjaar, zomer, herfst en winter wacht ik op u.

Dagen en nachten vol zelfverwijt gaan voorbij.

Tranen van schuld lopen over mijn gezicht, ik ben vervuld van berouw.

Ik verlang er zo naar de fouten uit het verleden ongedaan te maken, ik verlang ernaar mijn hart voor u uit te storten.



2

Ik verlang terug naar die gelukkige dagen, ik denk vaak aan uw gezicht en uw glimlach.

Het geluid van uw lach klinkt in mijn oren. Zo lang ik leef, zal ik dit nooit vergeten.

Deze lange jaren hebben me lijden gebracht, mijn eenzaamheid en weifeling zijn ondraaglijk.

Ik droom ervan in de tijd terug te gaan, ik verlang er echt naar bij u te zijn.

Waar bent u, mijn geliefde?

Mijn hart brandt van verlangen uw gezicht te zien, u te omhelzen.

Mijn hart zal altijd in harmonie met dat van u zijn en zo een prachtig liefdeslied componeren.


103  Ik verlang altijd naar Gods liefde

1

Pas toen Gods woorden van oordeel me deden ontwaken realiseerde ik me dat ik volgens mijn eigen opvattingen in God geloofde.

Doordat ik Zijn woorden negeerde en geen rekening hield met Zijn wil, werd mijn hart geplaagd door wroeging.

Wanneer ik keer op keer werd behandeld, gesnoeid en gedisciplineerd, klaagde ik altijd en kwam ik in mijn hart met tegenargumenten.

Elke keer dat ik weer opnieuw werd getest en gelouterd, probeerde ik te vluchten, afstand te nemen van God.

Ik haat het dat ik zo verdorven ben en er niet in ben geslaagd te voldoen aan Gods nauwgezette bedoelingen.

O God! Uw woorden van oordeel en openbaring hebben me doen ontwaken uit mijn droom.



2

Ik heb zoveel tijd verspild. Ik geloofde al jarenlang in God en ben er toch niet in geslaagd de waarheid te begrijpen.

Het gehele verleden speelde zich in een flits voor mijn ogen af, niets dan verzet en ongehoorzaamheid.

Ik geloofde in God maar ervoer Zijn oordeel en tuchtiging niet, en mijn spijt is werkelijk te laat gekomen.

Het is geen wonder dat mijn levensgezindheid niet is veranderd en ik slecht presteer bij elke plicht die ik uitvoer.

Ik voel zo’n wroeging, en ik ben God zoveel verschuldigd.

Ik verlang naar Gods liefde en haat mezelf nog meer vanwege mijn harteloosheid.

Gods oordeel schenkt mensen leven. Ik zal opstaan en doelgericht zoeken, ik zal niet langer doelloos ronddwalen.

Ik zal de waarheid nastreven en leven verwerven. Ik zal mijn plicht goed vervullen om Gods liefde terug te betalen.


105  Een gevoelig afscheid

1

Wanneer ik terugkijk op onze tijden met God

was er gejuich en gelach en waren er tranen van pijn.

Hoe gelukkig waren onze dagen in Gods gezelschap.

Ze schonken ons herinneringen die we nooit zullen vergeten.

O God! Tijdens zo vele jaren van bijeenkomsten,

hebben uw waarheden onze verdorvenheid gereinigd.

Nu we de waarheid begrijpen, zijn we veranderd en zijn we nieuwe mensen geworden.

Uw liefde, zo puur, is diep geworteld in onze harten.

Uw woorden zijn ons geloof, onze liefde geworden.

Onze gevoelens voor u gaan diep, we kunnen het niet verdragen van u gescheiden te zijn.

Maar nu zult u ons spoedig verlaten.

Hoe zouden we niet terughoudend kunnen zijn?



2

U leefde dag en nacht met ons.

Elke dag drukte u de waarheid uit om ons te laven.

We openbaarden zo veel verdorvenheid, en bezorgden u pijn.

Tolerant en geduldig bleef u ons leiden.

O God! U heeft u zo veel inspanningen getroost om ons te redden.

U zag hoe onvolwassen onze gestaltes waren, en u werd bezorgd en ongerust.

U communiceerde geduldig over de waarheid en ondersteunde en onderhield ons.

U was met ons tijdens beproevingen en tegenspoed.

U inspireerde ons de waarheid te begrijpen en getuigenis voor u te geven.

Uw oordeel en reiniging was geheel uw genade.

Nu we zo veel van uw liefde hebben genoten, hoe zouden we u niet liefhebben?

Uw liefde drijft ons voort. We zullen er nooit spijt van krijgen dat we u liefhebben.



3

Nu uw werk voltooid is, zult u spoedig terugkeren naar Sion.

We kunnen het niet verdragen u te zien gaan.

We dachten terug aan die jaren waarin u ons stap voor stap leidde.

Scènes uit het verleden verschenen voor onze ogen.

U oordeelde ons en reinigde ons van onze verdorven gezindheden.

U redde ons en deed ons ontkomen aan de vervolging van de grote rode draak.

Uw woorden leidden ons en stelden ons in staat te volharden in ons getuigenis.

Na tegenspoed en beproevingen te hebben verdragen, groeide ons leven.

Uw liefde is zo groot, uw beminnelijkheid zo rijk.

U bent de lof en aanbidding van de mens waard.

De genade van uw redding is diep in mijn hart gegraveerd.

Ik neem mezelf voor mijn plicht te vervullen en een prachtig en welluidend getuigenis af te leggen.

Uw liefde zal eeuwig in mijn hart blijven, ik zal u altijd liefhebben en koesteren.


107  Gods liefde zal altijd onder ons zijn

Couplet 1

Van ver, dichtbij, verheven voor Gods troon,

ontmoeten we voor God, genieten we van Zijn liefde.

God heeft ons door de eeuwen heen geleid,

we hebben tegenslag en pijn verduurd om hier te komen.



Pre-refrein 1 (or: Pre-chorus 1)

Hemel en aarde groeten Gods komst beiden.

Alle dingen jubelen en loven Hem.



Refrein

We koesteren vandaag,

Gods liefde is altijd onder ons.

We houden van elkaar,

zijn altijd met elkaar verbonden.



Couplet 2

We worden naar het Tijdperk van het Koninkrijk geleid.

Gods woorden wekken onze liefde voor alles.

Gods liefde verbindt ons nu allemaal hecht;

leven binnen Zijn woorden verbindt onze zielen.



Pre-refrein 2 (or: Pre-chorus 2)

Geen woorden zijn beter dan heel veel;

stille liefde brengt onze harten dichterbij.



Refrein

We koesteren vandaag,

Gods liefde is altijd onder ons.

We houden van elkaar,

zijn altijd met elkaar verbonden.



Couplet 3

We geven ons hart voor ons gedeelde doel

om Gods opdracht te volbrengen.

In liefde zijn we hart aan hart, hand in hand.

In Gods woorden gaan we moedig vooruit.



Pre-refrein 3 (or: Pre-chorus 3)

We hebben noties, vooroordeel en rituelen verlaten.

Het hele verleden, niet langer onze vriend.



Refrein

We koesteren vandaag,

Gods liefde is altijd onder ons.

We houden van elkaar,

zijn altijd met elkaar verbonden.



Couplet 4

We zijn allen verwant, broeders en zusters,

de voorlopers door de eeuwen.

De bijeenkomst van vandaag is hard bevochten.

Om morgen te ontmoeten, gaan we nu uit elkaar.



Pre-refrein 4 (or: Pre-chorus 4)

Warme tranen vloeien, onze vriendschap is breed en hoog.

Hartstocht neem toe, ons enthousiasme krijgt een stem.



Refrein

We koesteren vandaag,

Gods liefde is altijd onder ons.

We houden van elkaar,

zijn altijd met elkaar verbonden.


110  O God, weet u hoezeer ik naar u verlang?

1

In mijn hart verlang ik naar u, ik wacht op uw wederkomst.

Wanneer ik uw aangezicht niet zie, is mijn hart boordevol zorgen.

Wat is de nacht lang en donker! Wanneer zal ik het licht zien?

Vol verlangen wacht ik erop dat ik u weerzie, in de nabije toekomst.

O God, u weet dat ik wacht op uw wederkomst.

Ik smeek u mij niet te verlaten, want ik kan niet zonder u!



2

Als ik uw stem hoor, verblijdt mijn hart zich.

Ik neem deel aan het feest met u en ik geniet van uw woorden.

Rustig besluit ik alles wat ik heb op te offeren.

Ik verspreid uw woorden en leg er getuigenis van af, alleen om aan uw wil te voldoen.

O God, moge u wachten op mijn liefde.

Ik geef mijn hart en verstand om u te behagen, want ik kan niet zonder u!



3

Wanneer ik uw oordeel onderga, is er sprake van pijn en droefheid.

Al is het vlees zwak, ik ben u niet vergeten.

Ik veracht het vlees en haat Satan zelfs nog meer.

Het oordeel aanvaard ik graag, om spoedig vrij te zijn van Satan.

Ik kan het niet aanvaarden dat ik zou sterven zonder aan uw hartenwens te voldoen.

Wanneer ik in staat ben uw glimlach te zien, zal ik me geheel en al tevreden voelen!



4

Uw woorden vergezellen mij en geven mij vertrouwen en kracht.

Niet langer zal ik negatief zijn, want ik heb u waarlijk lief.

Zeer veel pijn heb ik geleden in beproevingen; mijn verdorvenheid is gereinigd.

Hoeveel moeilijkheden ik ook tegenkom, ik zal u liefhebben en getuigenis voor u afleggen.

Ik zie ernaar uit een nieuw persoon te worden en uw goedkeuring te verkrijgen.

Zuivere liefde aan u wijden en nooit van u gescheiden zijn!


113  De liefde van Almachtige God is het meest zuiver

1

O God! U bent vlees geworden en heeft alles opgegeven om de mensheid te redden.

U heeft onder de mensheid nooit warmte ervaren of het hart van de mens gewonnen.

U heeft, terwijl u in stilte decennialang werkte, al de bitterheid van de wereld geproefd.

De woorden die u uitdrukte vormen allemaal de waarheid die de mens de weg van het eeuwige leven schenkt.

Maar de mensen weten het niet, ze veroordelen en lasteren u en weigeren uw redding te aanvaarden.

U heeft vernedering verduurd, maar beroert nog steeds mensen met liefde, u redt de mensheid zoveel mogelijk.

O God! U heeft belangeloos al uw liefde aan de mens gegeven.

In de hemel en op aarde bent alleen u liefde, de liefde van Almachtige God is het meest zuiver.



2

O God! De waarheden die u uitdrukt om te oordelen en te tuchtigen zijn allemaal bedoeld om de mensheid te redden.

Uw woorden openbaren de natuur van de mens, en ontberingen en beproevingen zuiveren de verdorvenheid van de mens.

U regelt mensen, gebeurtenissen en dingen om ons te helpen de waarheid te begrijpen.

Toch begrijpen we uw wil niet, we koesteren eigen opvattingen en kunnen ons niet onderwerpen aan uw regelingen.

We ontwijken uw oordeel, we zijn koppig en opstandig, het ontbreekt ons aan alle rede en we hebben uw hart zo ontzettend pijn gedaan.

U bent altijd tolerant en geduldig geweest, hebt ons gevoed en bewaterd, en nu zijn onze verdoofde harten bewust geworden.

O God! U heeft uw uiterste best gedaan ons te redden en met uw leven de prijs betaald.

In de hemel en op aarde bent alleen u liefde, de liefde van Almachtige God is het meest zuiver.

Almachtige God! U bent de liefde van de mens volkomen waardig, we zullen u altijd liefhebben en van u getuigen.


114  Ik wil nog inniger van God houden

1

De liefde van God, smelt mijn hart

en reinigt mijn foute overtuigingen.

Ik begrijp Zijn hart en Zijn liefde vol van kracht.

Laat me nooit meer klagen vanaf nu; alle liefde die verloren was is terug.

God geeft me zoveel gunst in liefde; ik wil Hem mijn leven geven.

Ik hou van mijn God uit het diepst van mijn hart. Ik zweer dat ik Hem nooit verlaat.

En er is niets gewoons aan Zijn liefde.

Zelfs als ik alles opgeef, verdien ik het nog niet.

Ik wil nog veel meer van Hem houden.

Zelfs als ik alles opgeef, verdien ik het nog niet.

Ik wil nog veel meer van Hem houden.



2

De liefde van God is waarlijk grenzeloos, terwijl ik zie dat die van mij zijn grenzen kent.

Hij kwam naar deze aarde, ook al was die vuil en verscheurd.

Gods liefde is zo waardevol en mooi.

Om ons compleet te maken, geeft Hij ons Zijn hart en Zijn gedachten.

God geeft me zoveel gunst in liefde; ik wil Hem mijn leven geven.

Ik hou van mijn God uit het diepst van mijn hart. Ik zweer dat ik Hem nooit verlaat.

En er is niets gewoons aan Zijn liefde.

Zelfs als ik alles opgeef, verdien ik het nog niet.

Ik wil nog veel meer van Hem houden.

Zelfs als ik alles opgeef, verdien ik het nog niet.

Ik wil nog veel meer van Hem houden.



3

Nu ik God verkregen heb, wil ik Hem nooit meer verliezen.

Kan ik Hem nog altijd vinden als ik wegkijk?

Ik hou me vast aan Gods aardigheid en liefde;

ik focus me op wat Hij heeft toevertrouwd.

Ontberingen en beproevingen, ze betekenen niets;

ik hou nog steeds van Hem door elke storm.

Mijn liefde voor God onstaat niet uit zegen;

er zou geen echte liefde zijn zonder leed.

Ik hou van mijn God uit het diepst van mijn hart. Ik zweer dat ik Hem nooit verlaat.

En er is niets gewoons aan Zijn liefde.

Zelfs als ik alles opgeef, verdien ik het nog niet.

Ik wil nog veel meer van Hem houden.

Zelfs als ik alles opgeef, verdien ik het nog niet.

Ik wil nog veel meer van Hem houden.


116  Ik wil Gods vertrouweling zijn

1

O God! Mijn hart verlangt ernaar u te zien.

Hoewel ik uw gezicht niet kan zien,

bidt mijn hart en komt het de hele tijd nader tot u,

en word ik elke dag verlicht door uw woorden.

Ik weet dat uw woorden de waarheid zijn en zo kostbaar,

voor uw aangezicht leven is mijn grootste zegen.

Ik zie dat uw rechtvaardigheid en heiligheid zo beminnelijk zijn.

O God! Ik wil uw vertrouweling zijn.



2

O God! Alleen uw woorden kunnen me veranderen.

Uw woorden openbaren dat de mensheid zo diep verdorven,

arrogant en zelfgenoegzaam is, vol satanische gezindheden.

Wanneer ik uw rechtvaardigheid zie, buig ik me en aanbid ik u.

Het zijn uw oordeel en tuchtiging die me hebben gered.

Ik zal nooit meer naar satanische filosofieën leven.

Uw oordeel is een zegen, het is liefde.

Ik verwerf de waarheid en word vanuit de grond van mijn hart verliefd op u.



Refrein

O God! u bent het die me reinigt en redt,

ik die zo opstandig en verdorven ben.

Ik heb het geluk dat ik getuigenis kan afleggen en u heden kan dienen;

dit is uw geweldige genade en liefde.

Ik wil u oprecht liefhebben en uw vertrouweling zijn,

U eeuwig verheffen, getuigenis van u afleggen en u mijn hele leven dienen!


118  Ik heb Gods liefde gezien

1

Almachtige God, U bent het die van mij houdt.

Uit de vervuilde wereld, koos U mij!

Dus ben ik hier gekomen,

ja, ik ben voor U gekomen,

leef ik een leven van de kerk,

geniet elke dag van Uw woord.

Het is zo'n zegen dat U me vandaag verheft!

Almachtige God, U liet Uw liefde zien

en al wat ik wil doen is die aan U teruggeven.

Al wat ik wil doen is mijn plicht voor U vervullen.

U liet Uw liefde zien, en ik zal U lief hebben!

Dat is al wat ik wil doen.



2

Almachtige God, U wandelt tussen de kerken.

U sprak waarheid over onze verdorven gezindheid.

U snoeit en behandelt ons,

ja, U snoeit en behandelt ons,

met onze rebellie en al onze weerstand.

U oordeelt en reinigt

al onze verbeeldingen.

Almachtige God, U liet Uw liefde zien

en al wat ik wil doen is die aan U teruggeven.

Al wat ik wil doen is mijn plicht voor U vervullen.

U liet Uw liefde zien, en ik zal U lief hebben!

Dat is al wat ik wil doen.

Almachtige God, U heeft ons gered.

U spreekt dagelijks woorden om voor ons te voorzien.

Door mijn lijden en ontberingen,

al mijn lijden en ontberingen,

zijn Uw woorden altijd aan mijn zij geweest.

Levend in Uw woord,

ben ik in mijn leven gegroeid.

Almachtige God, U liet Uw liefde zien

en al wat ik wil doen is die aan U teruggeven.

Al wat ik wil doen is mijn plicht voor U vervullen.

U liet Uw liefde zien, en ik zal U lief hebben!

Dat is al wat ik wil doen.


120  O, God! Ik kan niet zonder u

1

Uw stem leidt me naar uw aanwezigheid.

Uw woorden winnen mijn hart.

Uw toegenegen liefde, uw woorden van leven,

houden mijn hart goed vast en laten mij u liefhebben.

U bent altijd in mijn gedachten. O, u bent altijd in mijn gedachten.



2

Door uw woorden houd ik innig van u,

een liefde die onbeschrijflijk is.

Uw mooie gezicht roept liefde op, uw vriendelijke woorden beroeren de harten van mensen.

Door te worden gesnoeid, aangepakt en verlicht kan ik genieten van uw liefde.

Uw liefde vervult mijn hart. O, ik kan niet zonder u.



3

Uw gezindheid is rechtvaardig, heilig, zo lieflijk.

Uw wijsheid en wonderbaarlijkheid zijn betoverend.

Ik word weliswaar nu op de proef gesteld en pijn loutert mijn hart,

maar uw woorden zijn altijd bij me en ik wil alleen maar zo goed mogelijk van u houden.

Ik heb geen klachten te midden van uw orkestraties. O, ik heb geen klachten te midden van uw orkestraties.



4

Uw liefde voor de mensheid is zo oprecht, zo echt.

Ik doe graag wat ik kan om u tevreden te stellen.

Hoewel de beproevingen en loutering hevig zijn, heb ik onder begeleiding van uw woorden

het volste vertrouwen in u. Als ik u kan liefhebben en van u kan getuigen,

ben ik bereid, hoe groot de ontberingen ook zijn. O, mijn liefde voor u zal nooit veranderen.


121  Moge ik voor altijd met God zijn

1

Spoedig zult u naar Sion terugkeren en mijn hart is zo bedroefd.

Er zijn zoveel woorden in mijn hart die ik u wil zeggen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.

Er zijn zoveel schulden in te lossen, ik heb u niet terugbetaald en toch gaat u al.

Wie wist dat de tijd zo zou vliegen? Tranen van berouw vloeien onophoudelijk.

Ik geniet zo’n groot deel van uw genade en mijn hart is in nood omdat ik u niet heb terugbetaald.

O, God, u gaat weg – hoe kan ik u gewillig laten gaan?



2

Wie zou de gebeurtenissen van het verleden kunnen vergeten? Wie zou zijn verbondenheid aan oude gevoelens kunnen laten varen?

Vaak bent u in deze vele jaren met ons samengekomen, uw woorden bewateren en voorzien ons te allen tijde.

We laten arrogantie, hardheid en opstandigheid zien, u snoeit ons, behandelt ons, kastijdt en disciplineert ons.

U heeft ons zo vaak streng beoordeeld en getuchtigd en zo is onze verdorvenheid nu gezuiverd.

U betaalt zo’n hoge prijs voor ons en nog ben ik niet op zoek naar de waarheid of vervul ik mijn plicht goed.

Ik zou zo graag terug in de tijd willen en mezelf volkomen aan u overgeven en u tevreden stellen.



3

Tranen rollen stilletjes over mijn wangen omdat ik goed weet dat ik u niet kan overhalen te blijven.

Ik zit nu met spijt dat ik nooit bevredigd ben geweest, mijn hart is vol pijn en wroeging.

Hoewel de tijd die we samen doorbrachten kort is, zijn uw gezicht en uw stem in mijn hart gegrift.

Ik denk aan uw stem, ik verlang naar uw liefde, uw liefde voor de mens is zowel diep als sterk.

Het wonderbaarlijke verleden is nu een herinnering geworden, hoe kan ik dat achter me willen laten?

Hoe zou ik uw serieuze lessen kunnen vergeten? Ik kan alleen maar mijn verlangen naar u diep in mijn hart begraven.

Ik weet niet wanneer ik u weer ontmoet, moge ik voor altijd bij u zijn.


122  Gods liefde heeft mijn hart doen smelten

1

O God! Ik heb uw stem gehoord en ben voor uw aangezicht teruggekeerd.

Uw woorden openbaren en oordelen me, en ik heb gezien hoe diepgaand verdorven ik ben.

Ik geloofde slechts in de Heer om te worden beloond, ik leed in ruil voor de zegeningen van het koninkrijk van de hemel.

Ik heb uw redding zo vaak geweigerd. Ik velde zelfs een oordeel over u en verzette me tegen u.

U vergaf me toch nog, maar ik bezorgde u zoveel pijn.

Ik verachtte hoe hard mijn hart was en hoezeer het me aan menselijkheid ontbrak.



2

O God! Het oordeel van uw woorden heeft mijn hart doen ontwaken.

Vele malen, wanneer ik met uw liefde werd geconfronteerd, is mijn hart vervuld geweest van pijn en spijt.

Tijdens mijn tuchtiging staat u mij ter zijde. Tijdens mijn loutering gaat uw hart naar mij uit.

Uw woorden voorzien me van wat me ontbreekt. Wanneer ik bedroefd ben, troosten uw woorden me.

Ik ben zo vuil en verdorven, en ik ben me er diep van bewust dat ik niet geschikt ben voor uw liefde.

Ik ben zo ongehoorzaam en opstandig dat ik uw oordeel en reiniging nog meer zou moeten aanvaarden.



3

O God! Uw incarnatie openbaart uw liefde.

U verduurt immense vernedering om de mensheid te redden.

U lijdt de pijn van de verwerping door de mensheid, maar u klaagt nooit over de verlatenheid van de wereld.

U spreekt en werkt, waarbij u allerlei soorten vervolging verduurt en geen plek hebt om uw hoofd te rusten te leggen.

U heeft nooit genoten van het geluk van een gezin. Niemand biedt u ook maar een klein beetje warmte.

Nederig en verborgen drukt u de waarheid uit om mensen te zuiveren en te winnen.



4

O God! Geduldig wacht u op het berouw van de mens – hoe kan ik het nog langer uitstellen?

Ik heb nu uw liefde ervaren en zal rekening houden met uw wil.

Ik ben bereid beproevingen en loutering te verduren, en leg getuigenis af om u tevreden te stellen.

Uw liefde heeft mijn hart laten smelten, ik zal u waarlijk liefhebben en voor u leven.

Ik ben vastbesloten de waarheid na te streven en naar uw woorden te leven.

Ik zal u eeuwig liefhebben, volgen en van u getuigen.


125  Wees onverschrokken op het pad van God liefhebben

1

Het hobbelige pad maakt mijn liefde voor God nog zuiverder.

Het oordeel en de loutering van Gods woorden zijn voortdurend mijn metgezel.

Gods rechtvaardigheid verbrandt me als een laaiend vuur.

Door pijnlijke loutering leer ik eindelijk mijzelf kennen,

en inzien dat Satan mij verdorven heeft zodat ik totaal niet meer op een mens gelijk.

Gods oordeel en tuchtiging zuiveren mijn verdorven gezindheid.

Door lijden oogst ik veel voordeel en leer ik te gehoorzamen.



2

Gods lieflijkheid kennen maakt dat ik nog meer aan Hem gehecht ben.

Mijn wens is om een goed getuigenis af te leggen voor God.

Ik heb gezien dat tuchtiging en oordeel de zegeningen van God zijn.

Men moet veel beproevingen ondergaan om de waarheid te verwerven en door God vervolmaakt te worden.

De luilak en de lafaard kunnen geen getuigenis afleggen voor God.

Ik wil zelfs nog meer lijden om door God gebruikt te kunnen worden.

Door vervolging en tegenslag te ondergaan wordt mijn hart, dat God liefheeft, meer vastberaden.



3

Christus van de laatste dagen brengt de weg van het eeuwig leven.

Gods oordeel en tuchtiging zijn ware liefde.

Door Gods oordeel te ondergaan ken ik eindelijk Gods rechtvaardigheid en heiligheid.

In mijn hart groeien eerbied voor en gehoorzaamheid aan God, en ik heb Zijn liefde ervaren.

Een strenger oordeel en strengere loutering brengen me zelfs nog meer voordeel.

Na ik immense pijn te hebben geleden, verwerf ik de waarheid en leef ik als een echt mens.

Ik bied mijn hele wezen aan om Gods liefde terug te betalen en ik zal Hem trouw zijn.



Refrein

Wees eensgezind met God en put je volledig uit voor God.

Heb God oprecht lief en volg Zijn wil.

Streef er altijd naar aan Gods eisen aan de mens te voldoen.

Met mijn absoluut vertrouwen ruk ik op naar het ware menselijk leven,

en succes spoort me aan om verder te gaan.


126  Gods liefde verspreidt zich door de hele wereld

Couplet 1

Almachtige God, heilig, rechtvaardig.

Uw pure liefde is als dwarrelende sneeuwvlokken.

Puur, wit en schitterend,

met een vage geur, dwarrelt deze op me neer en lost op.

Uw stem ontwaakt,

uw woord klopt op mijn hart.

Uw schitterende gezicht

maakt dat mijn hart zich

meer met u verbonden voelt!



Refrein:

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Gods woorden hebben de macht op aarde!

Christus’ koninkrijk komt!

Gods liefde is overal,

overal in de wereld,

verwarmt miljoenen harten!

De wereld is gevuld met stemmen die God loven.

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Ons leven is gelukzalig en zoet!



Couplet 2

We hongeren en dorsten ernaar van uw woorden te genieten.

We leven binnen uw woorden,

oog in oog met u, onze God.

De waarheid brengt ons vrede en licht!

Almachtige God,

U bent de waarheid, de weg

en het leven.

Uw woorden zijn

ons zo dierbaar,

en ons hart houdt van ze!



Refrein:

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Gods woorden hebben de macht op aarde!

Christus’ koninkrijk komt!

Gods liefde is overal,

overal in de wereld,

verwarmt miljoenen harten!

De wereld is gevuld met stemmen die God loven.

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Ons leven is gelukzalig en zoet!



Couplet 3

Oordeel en tuchtiging reinigen onze verdorvenheid.

We kennen de waarheid en geven om uw wil.

Beproevingen, loutering, maken onze liefde voor u nog puurder.

We kennen uw gezindheid

en zien hoe lieflijk u bent.

Telken als ik me voor u onderwerp

en u loof,

vult gelukzaligheid mijn hart.



Bridge:

Ik kan nooit stoppen van u te houden

en kan nooit genoeg van u houden.

Ik zal dag en nacht met u zijn, nooit gescheiden.

In beproevingen en ellende,

ervaren wij uw liefde nog dieper.

Uw woorden zijn altijd met ons, nooit afwezig.

We gaan door het donkerste uur voor de dageraad

en verwelkomen de komst van de Zon van rechtvaardigheid.



Refrein:

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Gods woorden hebben de macht op aarde!

Christus’ koninkrijk komt!

Gods liefde is overal,

overal in de wereld,

verwarmt miljoenen harten!

De wereld is gevuld met stemmen die God loven.

Nieuwe mensen, nieuwe liederen, nieuwe dansen, nieuw leven.

Ons leven is gelukzalig en zoet!

Ons leven is gelukzalig en zoet!


128  Zij die oprecht van God houden zijn allemaal eerlijke mensen

Couplet 1

Puur en eerlijk, als een onschuldig kind,

opgewekt en vol jeugdige energie,

houden zij alleen van God, vrij van het vlees, als engelen die op aarde komen.

Zonder bedrog, gewoon met open hart, zijn ze waardig.

Ze geven hun hart aan God en winnen Zijn vertrouwen.

Zij zijn de eerlijk mensen van wie God houdt.

We laten ons elke dag leiden door Gods woorden,

we zijn gezegend en de Heilige Geest leidt ons.

We aanvaarden Gods onderzoek, leven voor Hem.

Van God houden is werkelijk vreugdevol zijn.

Eerlijke mensen verkrijgen Gods redding en betreden het koninkrijk,

ze zullen voor altijd naast God leven.

Christus’ koninkrijk is de hemel voor eerlijke mensen.

En het is hun prachtige thuis.



Couplet 2

Zij die houden van de waarheid hebben allen een eerlijk hart en zullen zeker gezegend worden door God.

We genieten van het beoefenen van de waarheid.

Door God te gehoorzamen is ons hart gerust.

We vrezen God en mijden kwaad, leven naar Gods woorden.

We leven in Gods woorden en zijn bevrijd.

Van God houden is volledig gelukkig zijn.

We laten ons elke dag leiden door Gods woorden,

we zijn gezegend en de Heilige Geest leidt ons.

We aanvaarden Gods onderzoek, leven voor Hem.

Van God houden is werkelijk vreugdevol zijn.

Eerlijke mensen verkrijgen Gods redding en betreden het koninkrijk,

ze zullen voor altijd naast God leven.

Christus’ koninkrijk is de hemel voor eerlijke mensen.

En het is hun prachtige thuis.



Couplet 3

Gods oordeel en tuchtiging hebben me gereinigd, ik ben een eerlijk persoon geworden die God behaagt.

Ik doe mijn best voor God en vraag niets terug, ik overweeg Gods wil met hart en ziel.

Van God houden brengt gemak en genot.

We leven makkelijk wanneer we handelen naar Gods woorden.

Alleen God en de waarheid zijn in ons hart.

Gods woorden zijn ons hele leven geworden.

We laten ons elke dag leiden door Gods woorden,

we zijn gezegend en de Heilige Geest leidt ons.

We aanvaarden Gods onderzoek, leven voor Hem.

Van God houden is werkelijk vreugdevol zijn.

Eerlijke mensen verkrijgen Gods redding en betreden het koninkrijk,

ze zullen voor altijd naast God leven.

Christus’ koninkrijk is de hemel voor eerlijke mensen.

En het is hun prachtige thuis.


129  Voortstappend op het pad om God lief te hebben

1

Het maakt me niet uit hoe zwaar het pad is van het geloof in God;

ik voer slechts Gods wil uit als mijn roeping;

het kan me nog minder schelen of ik in de toekomst zegeningen zal ontvangen of tegenslagen krijg.

Nu ik vastbesloten ben om God lief te hebben, zal ik tot het einde toe trouw zijn.

Ongeacht wat voor gevaren of moeilijkheden er ook achter me op de loer liggen,

ongeacht wat mijn einde ook zal zijn,

om Gods dag van heerlijkheid te verwelkomen

zal ik Gods voetstappen nauwkeurig volgen en voortstreven.



2

Ik zie dat Gods hart zich zorgen maakt.

Hoe moet ik mijn plicht doen om Gods last te delen?

Het pad naar het verbreiden van het evangelie van het koninkrijk is lang en zwaar.

Als ik God liefheb, hoor ik te lijden om van Hem te getuigen.

Aangezien ik heb verkozen God lief te hebben, hoor ik mezelf aan Hem te wijden.

Ik ben bereid wat dan ook te ondergaan om Gods hart te troosten.

God doorstaat zulke grote vernederingen om de mensheid te redden.

Als wij God liefhebben, horen we rekening te houden met Zijn wil.

God stelt ons op de proef om te zien of wij oprecht van Hem houden of niet.

Als wij de waarheid begrijpen, horen we alles op alles te zetten om van God te getuigen.

Ongeacht hoe groot de vervolgingen, beproevingen en ellende zijn,

zal de liefde voor God en het uitvoeren van Zijn wil altijd op de eerste plaats komen,

en zullen wij zeker Zijn lof verwerven.


131  Lied over van God houden zonder spijt

Couplet 1

De weg naar het koninkrijk

heeft veel ups en downs.

Ik zweef tussen leven en dood,

tussen kwelling en tranen.

Wie zou het vandaag

zonder Gods bescherming kunnen halen?

Hij plande ons ontstaan in de laatste dagen;

we hebben het geluk Christus te volgen.

God bescheidde Zichzelf om mens te zijn,

grote schaamte lijdend.

Hoe ben ik een mens als ik niet van God houd?

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.



Couplet 2

Ongeacht de beproeving,

wijzen Gods woorden de weg.

Mijn hart huilt van frustratie,

maar ik weet dat God lieflijk is.

Hoe groot mijn lijden ook is

en hoe diep mijn loutering,

ik heb geen spijt en geen klachten.

God houdt grenzeloos veel van ons,

Zijn waarheid wordt ons leven.

Zijn woord is kostbaar,

Zijn gezindheid heerlijk.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.



Brug 1

Ik houd van God, betreur niet Hem

te volgen en te getuigen.

Hoewel ik zwak en negatief ben,

in tranen houd ik nog steeds van God.

Ik lijd en geef Hem mijn liefde,

om Hem nooit verdriet te doen.

Getemperd in beproeving,

als goud beproefd door vuur.

Mijn hart is getemperd als goud;

hoe kon ik Hem mijn hart niet geven?

Hoewel de weg naar de hemel moeilijk is

en er veel tranen zullen zijn,

zal ik altijd van God houden zonder spijt.



Couplet 3

In Gods oordeel en tuchtiging,

is mijn hart overwonnen.

Hoewel geoordeeld en gelouterd,

heb ik leven gewonnen.

Gods werk in het vlees is echt,

Als ik waarheid zoek en van Hem houd,

kan ik God zeker tot het einde volgen.

God lijdt pijn voor de mens,

ik zal Hem voor altijd terugbetalen.

Ik wil gelouterd worden en van God houden.

Als ik Hem ken, kan ik sterven.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.



Couplet 4

Als ik eerlijk ben en van God houd,

kan ik verenigbaar zijn met Hem.

Door Hem lief te hebben en te vereren,

zal ik zeker Zijn lof winnen.

Door de waarheid van Zijn woorden te beoefenen,

zal God mij leiden en zegenen.

Door beproeving en loutering,

wordt mijn verdorvenheid gereinigd.

Ik hou van God zonder beloning,

laat mijn hart Hem te behagen.

Als ik God ken, waarheid en leven win,

zal mijn leven niet voor niets zijn.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.



Brug 2

Door Gods werk ken ik Zijn daden.

Mijn hart heeft zo'n genot.

Ik heb Hem in de laatste dagen gezien

en zal Hem mijn hele leven dienen.

Ik geef alles op om God te volgen,

zelfs mijn eigen leven.

Ik wil afwijzing lijden om Hem te behagen.

God liefhebben en getuigenis geven

voor Hem is echt glorieus.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.


132  Gods liefde omsluit mijn hart

Couplet 1

De Zon van rechtvaardigheid rijst in het oosten.

Oh God! Uw glorie vult hemel en aarde.

Mijn prachtige geliefde, uw liefde omringt mij.

Zij die waarheid zoeken, houden allen van God.

In de vroege ochtend, hoewel ik alleen opsta,

is mijn hart vreugdevol als ik Gods woorden overdenk.

Zijn zachte woorden, als een tedere moeder.

Zijn woorden van oordeel, als een vaders berisping.



Refrein

Gods liefde omsluit mijn hart.

Almachtige God is zo lieflijk.

Ik hou van niets anders in deze wereld.

Gods liefde omsluit mijn hart.

Ik hou volledig van Hem, van Hem alleen.

Gods liefde omsluit mijn hart.



Couplet 2

Gods wil is geopenbaard

om hen die echt van Hem houden te vervolmaken.

Onschuldigen, vol van het leven,

geef jullie lof aan Hem.

Een dans van vreugde is schitterend,

spring en paradeer rond de troon.

Van de vier hoeken van de aarde komen we allemaal,

ontboden door de stem van God.



Refrein

Gods liefde omsluit mijn hart.

Almachtige God is zo lieflijk.

Ik hou van niets anders in deze wereld.

Gods liefde omsluit mijn hart.

Ik hou volledig van Hem, van Hem alleen.

Gods liefde omsluit mijn hart.



Brug

Gods woord van leven wordt ons geschonken.

We worden gereinigd door Zijn oordeel.

Liefde wordt sterker door loutering.

Het is heerlijk om van te genieten.



Refrein

Gods liefde omsluit mijn hart.

Almachtige God is zo lieflijk.

Ik hou van niets anders in deze wereld.

Gods liefde omsluit mijn hart.

Ik hou volledig van Hem, van Hem alleen.

Gods liefde omsluit mijn hart.



Outro

Uw liefde omsluit mijn hart, oh God!

Uw liefde omsluit mijn hart.

Uw liefde omsluit mijn hart, oh God!

Uw liefde omsluit mijn hart.


134  Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid is verwezenlijkt

Intro

Gods volk zingt lofliederen voor Hem,

want Zijn koninkrijk is verwezenlijkt.



Couplet 1

De bliksem heeft van het oosten naar het westen geflitst,

en de Mensenzoon is op aarde gekomen.

Christus van de laatste dagen heeft de waarheid geuit,

en dit is het Woord dat verschijnt in het vlees.

Oordeel van de laatste dagen is al begonnen

met het huis van God, het huis van God,

en de waarheid zal alle mensen op aarde blootleggen.



Pre-refrein (or: Pre-chorus)

Almachtige God regeert and vult de hele wereld

met gerechtigheid en rechtvaardigheid.



Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus

is volledig verwezenlijkt op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen

voor Hem tot in de eeuwigheid.



Couplet 2

Niemand kan aan het rechtvaardige oordeel van God ontsnappen.

Alle slechten en zij die niet geloven

zullen worden verwijderd door tegenslag, beproeving en pijn.

Maar Gods volk aanvaardt oordeel en tuchtiging.

Hun verdorvenheid wordt gereinigd, en door alle tegenslagheen

zijn ze trouw aan God, trouw aan God,

zelfs tot aan de dood, volgen ze Christus standvastig.



Pre-refrein (or: Pre-chorus)

Almachtige God regeert and vult de hele wereld

met gerechtigheid en rechtvaardigheid.



Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus

is volledig gerealiseerd op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen

voor Hem tot in de eeuwigheid.



Bridge 1

God heeft Satan overwonnen

en een groep van overwinnaars gemaakt.

Allen die God waarlijk liefhebben

zullen zeker in Zijn licht lopen.

Christus’ koninkrijk van rechtvaardigheid

is van de mensen die God liefhebben.



Couplet 3

Het salvo weerklinkt voor het koninkrijk van Christus,

en de zeven donderslagen schudden zowel hemel als aarde.

De kracht van Gods werk is zo machtig en groot.

Niets en niemand kan deze beheersen.

Grote rampen zullen alle slechte mensen uitroeien,

en dat zal onthullen, dat zal onthullen

hoe rechtvaardig God is, hoe heilig Hij is.



Pre-refrein (or: Pre-chorus)

Almachtige God regeert and vult de hele wereld

met gerechtigheid en rechtvaardigheid.



Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus

is volledig gerealiseerd op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen

voor Hem tot in de eeuwigheid.



Bridge 2

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde,

de grote rode draak is vernietigd.

Gods woorden verspreiden zich over de hele wereld,

schudden alle naties en alle landen.

Alles wordt getransformeerd door Gods eigen woorden,

nieuwe aarde en hemel zijn verschenen.

Gods management is geslaagd,

Hij heeft eindelijk alle glorie verkregen.

Christus’ koninkrijk is verwezenlijkt.



Refrein

Het rechtvaardige koninkrijk van Christus

is volledig gerealiseerd op aarde.

Heel Gods volk zingt lofzangen

voor Hem tot in de eeuwigheid.


136  Het is Almachtige God die ons redt

1

Wie is er in de laatste dagen gekomen om de mensheid te redden?

Wie spreekt recht, gezeten op de witte troon?

Het is Almachtige God die in de laatste dagen in het vlees is gekomen.

Hij drukt de waarheid uit om ons op te roepen en bij ons aan te kloppen.

Hij leidt ons weg van de wereld

en redt ons van de verdorvenheid van Satan.

Door de waarheid te begrijpen worden we gereinigd en leven we in het licht.

Met God naast ons, en met God bij ons, zijn onze levens echt gelukkig.

Wie is het die ons waarheid en leven geeft?

Wie is het die licht brengt naar de wereld?

Het is de geliefde Almachtige God, de geliefde Almachtige God.

Hij spreekt en werkt iedere dag in ons midden.

Hij hoedt ons en bewatert ons persoonlijk.

We hebben het geluk Zijn ware liefde te ervaren.

We volgen God met volmaakt vertrouwen.

We vervullen onze plichten, getuigen voor God en verheerlijken God.



2

Wiens woorden doorboren ons hart als een scherp zwaard?

Wiens liefde voor de mens is het zuiverst, het mooist?

Het is Almachtige God die in de laatste dagen is geïncarneerd.

Zijn woorden brengen het wezen en de wortel van de verdorvenheid van de mensheid aan het licht.

We ervaren het oordeel en de beproevingen van Gods woorden.

We weten dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is.

Onze verdorven gezindheden worden gezuiverd en we lijken weer menselijk.

We ervaren Gods liefde en moeten Hem wel prijzen.

Wie is het die de verdorven mensheid zuivert en redt?

Wie is het die de mensheid een prachtige bestemming brengt?

Het is Almachtige God, wiens werk wijs is en alvermogend.

Hij verslaat Satan, verkrijgt glorie en vervolmaakt Zijn volk.

We hebben het geluk redding te bereiken!

Het is zo geweldig getuige te zijn van Gods almachtige daden!

We verspreiden het evangelie van het koninkrijk met het volste vertrouwen.

We vervullen onze plicht goed en getuigen voor God en zullen voor eeuwig van God houden!


137  Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde

Couplet 1

Christus’ koninkrijk is neergedaald op aarde,

Gods woord overwint alles en regeert in de wereld.

We kunnen het nu allemaal zien met onze ogen,

alles wordt geschapen en vervolmaakt door Gods woord.

Nieuw Jeruzalem is naar beneden gekomen van de hemel boven,

Christus’ koninkrijk is reeds op aarde.

Het woord van God leeft onder ons allen,

het is met ons in elke handeling en gedachte.



Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.



Couplet 2

Almachtige ware God, eeuwig en uniek!

Uw woord is verschenen in het vlees, levend en zichtbaar voor allen.

Alle woorden die u door de eeuwen heen heeft gesproken,

worden nu één voor één bereikt en voltooid.

Almachtige ware God, uw woorden regeren op aarde,

uw woord heeft zijn invloed getoond, zijn gezag.

Altijd stromend om mensenharten te voeden en te doenherleven.

uw woorden zijn de fontein van de levende wateren van het leven.



Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.



Bridge

Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging,

wordt onze verdorven gezindheid gewijzigd en gereinigd.

We geven al onze verering aan God,

we geven al onze gehoorzaamheid aan God.

We leven als mensen, dankzij Zijn redding.

We knielen voor Hem, we vereren Hem voor altijd.

Gereinigd, zijn we in het licht, winnen we Zijn liefde,

zingen we voor altijd lofzangen voor Hem.



Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.



Couplet 3

De schoonheid van het koninkrijk is oneindig helder.

Iedereen op aarde verkondigt de woorden van God,

geeft zich over aan Zijn woord, vereert Hem.

Er is gejubel in het universum.

We vieren dat Zijn grote werk voltooid is,

dat Hij heilig, almachtig, rechtvaardig en wijs is.

God leidt ons Zelf Kanaän binnen,

opdat we kunnen genieten van Zijn overvloed en rijkdom.



Refrein

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

We juichen! We loven! We vieren dat Christus’ koninkrijk op aarde is.

We juichen! We loven! We vieren dat Gods woord regeert op aarde.

Gods woord regeert op aarde.


140  Samen door regen en wind, loyaliteit tot de dood

1

U kwam van de hemel naar de aarde, verborgen in het vlees.

U werkt onder de mensen en hebt vele jaren van stormen getrotseerd.

Wandelend op een hobbelige weg hebt u een nieuw tijdperk ingeluid.

U hebt de waarheid uitgedrukt om te oordelen, waardoor u de hele mensheid geheel en al redt.

Vele jaren lang hebt u tegenspoed doorstaan en hebt u de pijn van de verwerping door de mens geleden.

Nederig en verborgen hebt u stand gehouden tot vandaag.



2

Ik ervaar de pijn van het oordeel en de kwelling in mijn hart is groot.

Getuchtigd en gedisciplineerd zweef ik tussen leven en dood.

Als ik mij uw zorg herinner, aanbid ik u nog meer.

Als ik naar het verleden kijk, raakt mijn hart vervuld van berouw.

Na zoveel beproevingen en loutering is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.



3

U toont uw mededogen, terwijl u meeleeft met mijn zwakheid.

U toont uw toorn, terwijl u mijn ongehoorzaamheid vervloekt.

Uw mededogen reikt ver, uw boosheid diep.

Ik aanschouw uw majesteit en waardeer uw wijsheid.

Na zoveel snoeien en behandelen is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.



4

U spreekt en werkt, waardoor u een groep van overwinnaars tot stand brengt.

Alle pijnlijke louteringen werden door u beschikt.

Ik heb uw werk geproefd en uw vriendelijkheid gevoeld.

Als ik mij bitterheid en zoetheid herinner, word ik heen en weer geslingerd tussen verdriet en vreugde.

Na zoveel oordeel en tuchtiging is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.



5

Het is mijn wens mijzelf op te offeren voor uw wil.

Ook als ik oog in oog sta met beproevingen, houdt mijn besluit stand.

Mijn liefde voor u verdiept zich; ik vind zoetheid in pijn.

Met uw woorden als mijn metgezel wordt mijn leven vervuld met licht.

Nadat ik zo vaak ben geslagen en gebroken, is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.



6

Zware lasten moet ik op mijn schouders nemen, zonder nog verder uitstel te wensen.

Mijn gestalte is zo klein, maar toch ontvang ik uw liefde.

Ik zal uw opdracht voltooien en mijn leven laten voltooien.

Ik zal uw wil uitvoeren en een waarlijk menselijk leven leiden.

Jaren van regen en wind, een levensweg vol beroering.

Of het nu gaat om bitterheid, vreugde of dood: ik laat geen klacht horen.

Door jaren van regen en wind heen is uw liefde met mij geweest als ik voorwaarts ga.

Ik zal loyaal aan u zijn en sterven zonder berouw.


141  Ik zal God tot in eeuwigheid liefhebben

1

O, God! Uw woorden roepen me tot u terug,

ik aanvaard dag en nacht training in uw koninkrijk.

De vele malen dat ik zwak en negatief was, hebben uw woorden me gekalmeerd en ondersteund.

De vele malen dat ik me liet verleiden, heeft u me op wonderbaarlijke wijze gered en geleid.

En de vele malen dat ik werd opgejaagd en vervolgd door de CCP (de Communistische Partij van China),

was het u die me grote kracht gaf en me heimelijk beschermde.

U leidde me door vele ontberingen en gevaren. U bleef bij me in lijden en tegenspoed.

Nu weet ik dat u van me hebt gehouden.



2

O, God! Door middel van het oordeel heb ik uw ware liefde gezien.

Ik heb gezien dat uw rechtvaardige gezindheid waarlijk zo mooi is.

De vele malen dat ik alleen maar voor status werkte, heeft u me gesnoeid en behandeld.

De vele malen dat ik arrogant en verwaand was, heeft u me gedisciplineerd en geslagen.

Door beproevingen en loutering heb ik geleerd u te gehoorzamen.

Nu ik opgroei in uw woord, leef ik een menselijke gelijkenis uit.

O, God, ik zal u eeuwig liefhebben. Of ik nu word gezegend of vervloekt,

ik zal uw soevereiniteit en ordening gehoorzamen.

Ik zal u mijn ware liefde schenken en u niet laten wachten.

Ik zal u mijn zuivere liefde geven en u van mijn liefde laten genieten.

Ik zal u al mijn liefde schenken en u mijn liefde laten verwerven.

Ik zal u eeuwig liefhebben. Ik wens u tevreden te stellen.


144  Het koninkrijk van Christus wordt verwerkelijkt onder de mensen

Couplet 1

Almachtige God in het vlees toont Zich in de laatste dagen, in het oosten,

als de Zon der gerechtigheid die opgaat.

De mens heeft waar licht zien verschijnen.

De rechtvaardige en majesteitelijke, liefdevolle, genadige God,

komt nederig en verborgen onder de mensen,

Hij komt om te werken en de waarheid te spreken,

van aangezicht tot aangezicht met ons.



Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.



Couplet 2

De God naar wie je dorstte, de God op wie ik wachtte is verschenen.

We zochten waarheid, verlangden naar licht;

waarheid en licht zijn tot de mens gekomen.

Jij en ik houden van God, de mensheid heeft hoop op redding.

Mensen gehoorzamen, naties vereren de praktische God in het vlees.

Almachtige God drukt waarheid uit en brengt Zijn oordeel,

openbaart Zijn rechtvaardige gezindheid.



Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.



Couplet 3

Door 't oordeel en de tuchtiging, de beproevingen van Zijn woord,

overwint en maakt God een groep overwinnaars.

Gods woord – toorn en majesteit –

oordeelt en zuivert 't onrecht van de mens,

verwoest het tijdperk van 't duister.

Waarheid en rechtvaardigheid heersen op aard!



Refrein

De hele wereld juicht! Ieder volk verheugt zich!

Gods tabernakel komt onder de mensen.

Het universum roert zich en naties vereren!

Gods wil wordt gedaan op aard'.

t Koninkrijk van Christus wordt vervuld op aard'.


145  Het Duizendjarig Koninkrijk is nabij

Couplet 1

De Mensenzoon is gekomen.

Almachtige God verschijnt in vlees,

Zijn woord begint het Tijdperk van het Koninkrijk

en uit Gods huis begint oordeel.



Couplet 2

Gods volk keert nu terug naar de troon,

we komen om de Koning te aanbidden,

We hebben niet langer een vaag geloof,

want God is al lang naar de wereld gekomen.



Refrein

Het nieuwe Jeruzalem is neergedaald uit de hemel,

het hele heelal is verrukt.

God wint het koninkrijk, komt op aarde,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij.



Couplet 3

Godsdienst lijdt aan geest'lijke honger,

de ware weg zoeken is nu verplicht.

We verlangden naar de Mensenzoon.

We zijn overwonnen door Gods stem.



Couplet 4

We aanvaarden 't oordeel van Gods woord,

het reinigt en geeft nieuw leven aan ons.

God maakt China tot een voorbeeldstaat,

om soldaten te trainen om te overwinnen,



Refrein

Het nieuwe Jeruzalem daalde neer uit de hemel,

het hele heelal is verrukt.

God wint het koninkrijk, komt op aarde,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij.



Couplet 5

Gods volk breekt door de duistere machten,

overwint Satans beïnvloeding.

God heeft een groep gemaakt die overwint,

Zijn grote werk loopt nu op zijn eind.



Couplet 6

De toorn van God is ontketend,

grote rampen komen eraan.

God zal de slechte mensen verdelgen,

een nieuwe hemel en aarde zijn verschenen.



Refrein

Het nieuwe Jeruzalem daalde neer uit de hemel,

het hele heelal is verrukt.

God wint het koninkrijk, komt op aarde,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij.



Bridge

Gods volk wordt gereinigd door Gods woord,

en we leven onder Gods leiding.

We worden geleid naar het koninkrijk.

We genieten zegen van 't koninkrijk.



Refrein

Het nieuwe Jeruzalem daalde neer uit de hemel,

het hele heelal is verrukt.

God wint het koninkrijk, komt op aarde,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij,

het Duizendjarig Koninkrijk is nabij.



Outro

Gods woord volbrengt alle dingen,

het toont dat Hij wijs en almachtig is.

Gods woord heerst over de hele aarde,

het Duizendjarig Koninkrijk is hier,

het Duizendjarig Koninkrijk is hier.


147  Het leven van een nieuw mens

1

Wij horen Gods stem; we worden opgeheven voor Hem.

Door Zijn woorden worden onze gedachten helder.

Onze noties, onze misvattingen – ze zijn verdwenen,

we zien duidelijk de praktische God.

Een nieuw leven, plichten vervullen door de waarheid.

Gezegend wanneer we elkaar liefhebben en helpen.

We accepteren Gods observatie, bieden ons hart aan.

Eerlijk en God vrezend door Zijn wil.



Refrein

We brengen Gods woorden in praktijk;

zo verwerven we leven en leven we in ’t licht.

Trouw in onze plicht, vreugde in ons hart!

Als we Gods regelingen gehoorzamen,

aanschouwen we Zijn wonder.

Liefde voor God vervult ons met vreugde,

en we leven als nieuwe mensen.



2

Dienen aan de hand van de principes van waarheid.

Hem liefhebben, indachtig Zijn wil.

Door Gods woorden na te leven, zijn wij vrij.

Door Hem echt te gehoorzamen, verwerven we Zijn goedkeuring.

Hoe meer we Gods oordeel aanvaarden,

hoe meer we Zijn lieflijkheid voelen.

Verdorven gezindheid wordt gereinigd;

we kunnen God niet genoeg liefhebben

Met de waarheid als ons leven

verwerven we een menselijke gelijkenis.

De waarheid verwerven is niet gemakkelijk,

maar na de pijn komt zoetheid.



Refrein

We brengen Gods woorden in praktijk;

zo verwerven we leven en leven we in ’t licht.

Trouw in onze plicht, vreugde in ons hart!

Als we Gods regelingen gehoorzamen,

aanschouwen we Zijn wonder.

Liefde voor God vervult ons met vreugde,

en we leven als nieuwe mensen.



Brug

Door te getuigen door beproevingen heen,

zijn we goede soldaten van Christus.

Door te lijden om waarheid te verwerven.

leven we een zinvol leven.

Lijden en loutering

vervolmaken de rechtvaardigen.

Wij volgen en getuigen van God,

zo leven we het ware leven van de mens.



Refrein

We brengen Gods woorden in praktijk;

zo verwerven we leven en leven we in ’t licht.

Trouw in onze plicht, vreugde in ons hart!

Als we Gods regelingen gehoorzamen,

aanschouwen we Zijn wonder.

Liefde voor God vervult ons met vreugde,

en we leven als nieuwe mensen.


151  Ik kan niet zeggen wat er allemaal in mijn hart is

1

Ik heb uw stem gehoord en ik was blij u te ontmoeten.

Ik heb genoten van de rijkdom van uw woorden.

Uw hart is werkelijk vriendelijk en mooi, uw liefde is innemend.

Wat u bent en heeft is zo kostbaar.

Ik kom woorden tekort om te vertellen hoe waarlijk beminnelijk Almachtige God is.

U leeft onder de mensen en geeft op elke mogelijke manier een goed voorbeeld.

Uw liefde heeft me tot op heden vergezeld.

De leiding en geestelijke voeding van uw woorden stelden me in staat geleidelijk te groeien in het leven.

U loutert mijn hart, u zuivert mijn liefde.

Wanneer ik het oordeel van uw woorden ervaar, lijd ik maar voel ik de zoetheid.



2

Nu ik ontberingen heb geleden, is mijn hart meer aan u gehecht.

Het zijn uw oordeel en tuchtiging die mijn verdorvenheid reinigen.

Door ontberingen en louteringen heb ik geleerd me te onderwerpen.

Niet langer negatief, niet langer opstandig, heb ik uw wil begrepen.

Alleen uw woord is de waarheid en kan de mens van leven voorzien.

Uw hart is het meest welwillend van alle, u geeft alles wat u heeft om de mens te redden.

Nu ik uw ware liefde ervaar, kan ik niet zeggen wat er allemaal in mijn hart is.

U zuivert me en ik behoor u toe, ik zal u eeuwig liefhebben.

Ik kan niet zeggen wat er allemaal in mijn hart is, ik kan tot in eeuwigheid over uw liefde vertellen.

Ik wil mijn plicht vervullen en voor u getuigen, ik zal u eeuwig liefhebben.


154  Door wind en regen

1

O God! Ik heb u mijn hart gegeven. Praktische God, u bent zo lieflijk.

U hebt uzelf vernederd in het vlees en wandelt onder ons.

U hebt waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden, terwijl u ons geduldig voedt, verzorgt en bewatert ons geduldig.

In stilte draagt u afwijzing en laster, immer een voorbeeld voor de mens.

Onder uw leiderschap is mijn hart tevreden, uw woorden verlichten de weg voorwaarts.

Ik volg nauwlettend in uw voetspoor; moge ik door elke wind en regen met u gaan.



2

O God! Ik heb u mijn hart gegeven. Praktische God, u bent zo lieflijk.

Uw oordeel en tuchtiging openbaren al uw liefde.

We worden door u gereinigd, we worden hernieuwd en getransformeerd, worden nieuwe mensen.

Uw rechtvaardigheid en heiligheid zijn zo prachtig, u neemt mijn hart geheel in beslag.

Uw woorden hebben ons voltooid, we zijn eensgezind van hart met u en groeien zo dicht naar u toe.

Ik volg nauwlettend in uw voetspoor; moge ik door elke wind en regen met u gaan.



3

O God! Ik heb u mijn hart gegeven. Praktische God, u bent zo lieflijk.

Hoewel we veel geleden hebben door tegenspoed en vervolging, leidt uw liefde ons samen met uw woorden,

zodat we door tegenslag heen geloof en kracht hebben en getuigenis af te leggen voor u.

We zullen u altijd liefhebben en uw liefde terugbetalen, we zullen de waarheid verspreiden en getuigen van u.

Jaren van samenzijn en wederzijdse liefde; onze liefde heeft zich verdiept door de harde wind en zware regen.

Ik volg nauwlettend in uw voetspoor; moge ik door elke wind en regen met u gaan.


157  Hoe fantastisch het is dat Almachtige God is gekomen

Couplet 1

Wat een geluk om God in het vlees te ontmoeten.

Christus van de laatste dagen verschijnt en werkt.

Hij uit waarheid en brengt oordeel.

Om de mens te redden werkt Hij persoonlijk.

Hij is normaal, heeft verdriet en vreugde.

Hij is praktisch, Hij lacht en Hij spreekt.

De betekenis van Zijn incarnatie is zo grondig,

dat de echte God kan worden gezien.

We zijn vereerd Almachtige God te zien.

We vinden genot in verering.

Hem loven maakt ons zo lichten vrij.

Onze levens zijn niet voor niets, want we kennen Hem.



Couplet 2

In de laatste dagen verschijnt God in het vlees.

Hij Zelf vervolmaakt hen die Hem liefhebben.

Zijn uitingen leiden Zijn volk,

geven waarheid en leven aan de mens.

Of Gods woorden de mens nu onthullen of vermanen,

ze zijn er om de mens te redden en te reinigen.

We gaan door het oordeel van Zijn woorden,

en we zien dat God rechtvaardig en heilig is.

God lijdt voor de mens en begrijpt hun zwaktes.

Zijn woorden voorzien en verlichten de mens.

Hij geeft de mens vertrouwen en Hij brengt hen licht,

vult aan waar de mens tekortschiet en leidt hen.



Couplet 3

God ervaart het lijden van de mens,

en is met de mens wanneer deze wordt getuchtigd.

Hij denkt de hele tijd aan het leven van de mens.

Alleen God staat het dichtst aan de zij van de mens.

Stil verdraagt Hij afwijzing.

Door ontbering is Hij met de mens.

Hij baant een pad om voorwaarts te leiden.

Het aangezicht van Almachtige God inspireert mij.

Al in lang vervlogen tijden, was God zien moeilijk.

Koester de fijne tijd die we samen zijn met God.

Nu is de kans om Gods lieflijkheid te zien.

Dat we Almachtige God mogen leren kennen.

Hoe fantastisch is het dat Almachtige God is gekomen!


159  Zoete liefde

Couplet 1

In mijn hart is uw liefde verstopt.

Het leidt me dichter tot u

op de zoetste manier.

Werken in dienst van uw hart

heeft het mijne beter gemaakt.

Ik dien u met hart en ziel,

wil niets anders verkrijgen.



Couplet 2

Uw woorden leiden mijn hart

en ik volg uw spoor.

Ik zal uw wil tot leven brengen,

aan u voldoen voelt het best.

U heeft mij naar een betere plaats gebracht,

een rijk voor alleen u en mij.

Geen zorgen of geen pijn.



Refrein

Uw woord zuivert mijn verdorvenheid,

ze hebben mijn hart gevuld.

Ik hou van u,

uw woorden zijn het grootste deel

van mijn leven.

Wat een geluk om door u gered te worden.

Ik zal voor altijd van u houden

en uw lof bezingen.

Hallelu-Halleluja! Hallelu-Halleluja!

Hallelu-Halleluja! Lof zij aan God.



Couplet 3

Onze liefde maakt ons onafscheidelijk en blij.

Ik begrijp uw wil en gehoorzaam het volledig.

Ik zal nooit meer opstandig zijn,

zal meer leven voor u.

Ik denk na over uw woorden,

koester wat u bent, lieve God.



Refrein

Uw woord zuivert mijn verdorvenheid,

ze hebben mijn hart gevuld.

Ik hou van u,

uw woorden zijn het grootste deel

van mijn leven.

Wat een geluk om door u gered te worden.

Ik zal voor altijd van u houden

en uw lof bezingen.

Hallelu-Halleluja! Hallelu-Halleluja!

Hallelu-Halleluja! Lof zij aan God.

Hallelu-Halleluja! Hallelu-Halleluja!

Hallelu-Halleluja! Lof zij aan God.


161  Ik zal niet rusten voordat ik de waarheid verkrijg

Refrein

Ik verklaar dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Ik zal niet rusten voordat ik God ken!

Als ik het lijden dat ik moet dragen niet kan dragen, zal ik het nooit waard zijn menselijk te worden genoemd. Als ik Gods liefde niet terug kan betalen, zal ik me te beschaamd voelen om Hem te zien.



1

Het Woord dat in het vlees verschijnt, is God Zelf. Hij is de praktische God die geïncarneerd is in de laatste dagen.

Voordat de tijd begon, beschikte Hij tevoren mijn geboorte in de laatste dagen. Door mij te overwinnen en te redden, heeft God Zijn leven aan mij geschonken.

God heeft de zondige natuur van de mensheid geoordeeld. Hij heeft het afschuwelijke, boosaardige gelaat van de mensheid blootgelegd, dat toebehoort aan Satan.

Ik ben te schande gemaakt en kan nergens schuilen; ik sta diep beschaamd. Ik weet dat ik niet meer ben dan een handvol stof.

Niets heb ik nog waarop ik mij zou kunnen beroemen. Ik strek mijzelf uit op de grond; mijn hart is overwonnen.



2

Gods rechtvaardigheid en heiligheid brengen mijn ongehoorzaamheid aan het licht en ik veracht mijn eigen gemeenheid en achterbaksheid zelfs nog meer.

Gods leven is de waarheid. Mijn hart dorst naar de waarheid en ik streef ernaar vooruitgang te boeken.

Dat ik God ken inspireert me om het leven na te jagen. Leven volgens Zijn woorden is werkelijk een grote zegening.

Door Gods werk heb ik inzicht in mijzelf verkregen. Ik heb mijn diepe verdorvenheid gezien, en ook dat ik onwaardig ben om Hem te dienen.

Ik ben gretig om God te gehoorzamen, aan Hem te offeren en Hem in stilte lief te hebben. Ik voel me voldaan dat ik voor Hem getuigenis kan afleggen.


163  Ik heb zoveel van Gods liefde genoten

1 Ik ben een verdorven mens, vol satanische gezindheid. Door het oordeel en de onthulling van uw woorden schaam ik me. Ik heb gezien dat mijn verdorvenheid te diep zit, ik heb zo weinig menselijke gelijkenis. En het ontbreekt mij aan iedere werkelijkheid van de waarheid. Mijn hart is hierdoor bedroefd. Stilletjes huil ik van verdriet. Hoe komt het dat ik u niet tevreden kan stellen? Nu ik zie dat al uw woorden de waarheid zijn, ben ik niet meer verloren en wanhopig. Uw liefde verplettert mijn hart, uw liefde doet mijn tranen vloeien als regen. Uw liefde heeft mijn hart overwonnen, ik ben hierdoor zoveel van u gaan houden. Ik heb de waarheid verkregen door u te volgen, u alleen bent zo beminnelijk.

2 Ik heb het oordeel van uw woorden ondergaan en zie nu helder de waarheid van mijn verdorvenheid. Het ontbreekt mij aan iedere menselijkheid en verstand en toch ben ik nog steeds arrogant en zelfgenoegzaam. Wat ik uitleef, is allemaal een satanische gezindheid en toch denk ik dat ik een goede menselijkheid bezit. Ik heb gezien dat mijn verdorvenheid zo diep zit, ik heb uw zuivering en redding nodig. Ieder woord van uw oordeel legt de bron van mijn verdorvenheid bloot. Ik heb berouw en werp mijzelf ter aarde, ik heb uw rechtvaardigheid gezien. Het is niets anders dan uw liefde, dat de verdorven mensheid geoordeeld en gezuiverd wordt. Dat ik vandaag in uw aanschijn leef, komt helemaal door uw redding. Ik heb de genade van uw redding mogen ontvangen, mijn liefde voor u wordt zuiverder.

3 Ik zit dan misschien in een beproeving, maar mijn hart voelt uw liefde. Gedurende de loutering zijn uw woorden mijn troost, ik weet dat u mij vervolmaakt. Het is waarlijk uw genade om uw zuivering en redding te ontvangen. Ik heb gezien welke grote liefde er in uw oordeel en tuchtiging schuilt. Ik voel vreugde gewoon omdat ik van u kan houden, ik kan mijn lof voor u niet binnenhouden. Uw liefde is zo geweldig, zo waarachtig, zo mooi, mijn vreugde kent geen grenzen. Mijn hart behoort u geheel toe, ik zal u altijd loven en getuigenis geven voor u. Ik wil u voor de rest van mijn dagen liefhebben, dat u mijn liefde krijgt. U heeft mij zoveel liefde gegeven, ik wil voor eeuwig van u houden.


164  Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

Couplet 1

Ik heb ernaar verlangd u te zien, God.

Ik wil niet meer van u gescheiden zijn.

U bent mijn soevereine Schepper,

maar nu kunnen we niet altijd samen zijn.

U verdraagt schaamte om de verdorven mens te redden.

Wie kan het begrijpen?

U reisde over een weg van bloed en tranen,

bleef lijden gedurende maanden en jaren.

U bracht al uw liefde naar ons.

U deelt in de ontberingen van mensen,

maar draagt eenzaamheid en verlating.

Wie geeft er om uw hart?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?



Couplet 2

Voor u buigen, vervuld van verdriet,

vasthoudend aan spijt en excuses.

Hoe het me spijt wat ik heb gedaan.

Ik haat het dat ik niet om uw hart heb gegeven.

Al mijn corrupties stellen u teleur.

Hoe kan ik mijn fouten goedmaken?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?



Couplet 3

De waarheid die u uitdrukt, redt de mensheid,

geeft brandende liefde aan de wereld.

Wat u mij heeft opgedragen,

is diep in mijn hart gegraveerd.

Ik heb geen ander verlangen

dan voor eeuwig loyaal aan u te zijn.


165  Ware liefde onder de mensen

1

U drukt de waarheid uit en schenkt de mens de weg van eeuwig leven.

U verdraagt de pijn van afwijzing en deelt de tegenspoeden van de mens.

U wandelt te midden van de kerken en weidt uw uitverkorenen.

U leeft onder de mensen en lijdt met hen.

U bent decennia in pijn weggekwijnd.

U stort al uw liefde uit om het hart van de mens te winnen.

Uw strenge woorden zijn vervuld van ware liefde.

U oordeelt over en reinigt, test en loutert de mens.

U uit elke dag nieuwe woorden, alle om de mens te vervolmaken.

Ik onderga uw oordeel en wordt volledig gereinigd van verdorvenheid.

Ik ervaar uw liefde en mijn hart keert zich naar u toe.



2

Ik heb zo vele jaren in u geloofd, maar kende u nooit.

Vervuld van misvattingen, smeekte ik u slechts om genade.

Ik aanvaardde uw werk, maar had u nooit lief.

Ik verloor werkelijk volkomen mijn verstand en was het niet waard menselijk genoemd te worden.

U toonde me genade en lankmoedigheid en deed uw uiterste best me te redden.

Uw oordeel en loutering zijn uw liefde.

Door uw oordeel te ervaren, ken ik uw rechtvaardigheid.

Ik leef als een nieuw mens en mijn liefde voor u is zuiverder.

Nu ik uw beminnelijkheid zie, behoort mijn hart u toe.

Ik onderwerp me zonder spijt of klacht aan uw orkestraties.

Ik heb u lief en getuig van u, en ik zal u mijn hele leven trouw blijven.


168  O mijn geliefde, ik zoek u

Couplet 1

Waar bent u, mijn geliefde?

Weet u hoeveel ik u mis?

Zonder licht, zijn de dagen gevuld met pijn.

In het duister zoek ik u.

Ik wanhoop niet, geef de moed niet op,

maar zoek u uitdrukkelijk.

Ik hunker naar uw terugkomst,

zodat ik uw gezicht kan zien.

God, mijn geliefde, de mooiste,

u straalt als de heldere maan.

God, mijn geliefde, u verovert mijn hart.

Mijn liefde is alleen voor u.

Mijn hart behoort u toe.



Couplet 2

U heeft mijn roep naar u gehoord

en u klopt op de deur van mijn hart.

Ik heb uw stem gehoord en open de deur,

uw terugkomst verwelkom ik.

Mijn jarenlange wens is vervuld,

ik huil tranen van vreugde.

U brengt mensen de waarheid,

ik zie de verschijning van het ware licht.

God, mijn geliefde, de mooiste,

u straalt als de heldere maan.

God, mijn geliefde, u verovert mijn hart.

Mijn liefde is alleen voor u.

Mijn hart behoort u toe.



Couplet 3

Van uw familie maak ik deel uit

het feest van het Lam woon ik bij.

Ik geniet elke dag van uw woorden,

mijn hart is onmetelijk blij.

Neem mij bij de hand en maak

dat ik u heel dicht kan blijven volgen.

Ik dorst ernaar om uw vertrouweling te worden,

om altijd met u samen te zijn.

God, mijn geliefde, de mooiste,

u straalt als de heldere maan.

God, mijn geliefde, u verovert mijn hart.

Mijn liefde is alleen voor u.

Mijn hart behoort u toe.



Couplet 4

Door uw tuchtiging en uw oordeel

zie ik uw rechtvaardigheid en uw heiligheid.

Uw woord heeft mij gezuiverd

en in staat gesteld herboren te worden.

U geeft waarheid om naar te leven,

ik geniet van uw ware liefde.

Ik dien u, ik hou van u,

mijn hart altijd dicht bij u.

God, mijn geliefde, de mooiste,

u straalt als de heldere maan.

God, mijn geliefde, u verovert mijn hart.

Mijn liefde is alleen voor u.

Mijn hart behoort u toe.

O, mijn hart behoort u toe.


169  De vreugde in het land Kanaän

Couplet 1

Terugkerend naar Gods huis,

voel ik opwinding en vreugde.

Ik heb het geluk om eindelijk

praktische God te zien.

Zijn woorden begeleiden mensen

het Tijdperk van het Koninkrijk in.

Zijn woord toont me de weg,

en ik begrijp het pad

dat ik als persoon moet nemen.



Refrein

Het land van Kanaän is Christus' koninkrijk.

Onze liefde voor Hem is zoet

en laat ons dansen van vreugde.

In het land van Kanaän,

zal Gods volk Hem vereren tot in de eeuwigheid.



Couplet 2

Ik ben niet langer zoekend,

mijn droom van het koninkrijk des hemels

is eindelijk uitgekomen.

Ik ben bewaterd door God

met het levende water des levens.

Oog in oog staan met God is genot,

genot zonder gelijke.

Het prachtige land van Kanaän

is de wereld van Gods woord.



Refrein

Het land van Kanaän is Christus' koninkrijk.

Onze liefde voor Hem is zoet

en laat ons dansen van vreugde.

In het land van Kanaän,

zal Gods volk Hem vereren tot in de eeuwigheid.



Bridge 1

Ik was bij het feest van het Lam,

en leven in Gods liefde is genot.

Ik heb de training van Christus'

koninkrijk geaccepteerd.

Hoewel ik door het dal van tranen ben gegaan

is de liefde die God me gaf zo echt.

Mijn hart wordt gereinigd door (ontbering en) beproeving.

Dat maakt mijn liefde voor Hem puur.

Het groeit dag na dag.



Couplet 3

Liefde voor God vult mijn hart met vreugde.

God is zo rechtvaardig en betrouwbaar,

Hij betovert en fascineert me.

Hoe ongelofelijk heerlijk is

de gezindheid van God!

Die zit stevig geworteld in mijn hart.

Ik kan Gods heiligheid en schoonheid

niet genoeg liefhebben.

Dus ik ben vol lofzang voor Hem.



Refrein

Het land van Kanaän is Christus' koninkrijk.

Onze liefde voor Hem is zoet

en laat ons dansen van vreugde.

In het land van Kanaän,

zal Gods volk Hem vereren tot in de eeuwigheid.



Couplet 4

Sterren glimlachen naar mij.

Zonlicht schijnt over de hele wereld.

De dauw maakt alles nat.

Gods woord is rijk zonder gelijke,

en helpt me om sterker te worden.

Ons banket is ongelooflijk zoet,

Gods rijke voedsel brengt ons rijkdom.

Leven op aarde is net als de hemel,

al Gods mensen leven naast Hem.



Bridge 2

In het land van Kanaän

zijn geen tranen of rouw.

Dat is ons leven tot in de eeuwigheid,

ons leven voor God.

We zullen Hem nooit verlaten!

Mijn geliefde, er zijn geen woorden

voor uw heerlijkheid.

Uw oordeel is rechtvaardig en heilig,

het zuivert en reinigt mijn hart.



Bridge 3

Uw woord is zo, zo zoet,

beroert mijn liefde en mijn hart.

Nu is mijn leven zo schitterend.

Omdat ik nu van u kan houden,

jubel ik de hele dag.

Dat ik dit leven bij u moge zijn.



Refrein

Het land van Kanaän is Christus' koninkrijk.

Onze liefde voor Hem is zoet

en laat ons dansen van vreugde.

In het land van Kanaän,

zal Gods volk Hem vereren tot in de eeuwigheid.

Het land van Kanaän is Christus' koninkrijk.

Onze liefde voor Hem is zoet

en laat ons dansen van vreugde.

In het land van Kanaän,

zal Gods volk Hem vereren tot in de eeuwigheid.


171  Het koninkrijk

Couplet 1

Het koninkrijk is van Christus', de stad der heiligen.

Hier manifesteren Gods rijkdom en glorie zich.

Bliksem komt van het oosten en schijnt tot in het westen.

Het ware licht is hier, Gods woord is verschenen in het vlees.

De Redder is terug, neergedaald op een witte wolk.

Heiligen staan vandaag voor de troon en vereren God.

In de laatste dagen zijn heiligen herrezen, onwankelbaar.

Ze worden wreed onderdrukt in China, het land van demonen.



Couplet 2

6000 jaar lang hebben heiligen bloed vergoten, tranen gehuild,

niet in staat naar huis te gaan, geen rustplek, ze dwaalden.

In de kloof van ellende dansen Satans legioenen.

Strijd, bloed en tranen luiden de komst van het koninkrijk in.

We horen Gods stem en worden opgenomen voor Zijn troon.

We gaan door Christus' oordeel,

zijn bij de bruiloft van het Lam.

Gods woorden zuiveren ons; zie, Hij is rechtvaardig, heilig.

Overwonnen, vervolmaakt door Gods woord, worden we gered door Hem,

zijn we gered door Hem,



Bridge

Ik loof en bezing Almachtige Gods wonderbare daden.

Ik loof Zijn rechtvaardige gezindheid voor altijd.

Ik hou zo veel van Zijn bescheidenheid, verborgenheid.

Ik juich, ik spring voor Zijn almacht en wijsheid,

Zijn almacht en wijsheid.



Couplet 3

Ik kan Gods liefde niet vergelden, mijn hart voelt schuld en pijn.

Ik heb een hart, een geest, dus waarom kan ik niet van God houden?

God is mijn steun, wat valt er te vrezen? Ik bevecht Satan tot het eind.

God verheft ons: verlaat alles, vecht om te getuigen van Christus.

God zal Zijn wil zeker uitvoeren op aarde.

Ik zal mijn liefde, toewijding en trouw geven aan Hem.

Ik zal Zijn terugkeer verwelkomen wanneer Hij komt in glorie.

Wanneer Christus' koninkrijk wordt gerealiseerd, zal ik Hem opnieuw ontmoeten,

Hem opnieuw ontmoeten.



Couplet 4

Christus komt op aarde als man in het vlees om te strijden,

Hij veegt de tranen van de heiligen weg, redt hen van Satan.

We haten duivels, de aartsvijanden van God.

Hun misdaden zijn ontelbaar, helder herinnerd.

Gevuld met haat, onze woede laat zich niet bedwingen.

We verwerpen Satan, bidden dat hij wordt gestraft en geoordeeld.

Er is geen compromis, we zweren te vechten tot het einde.

Alleen Satans verwoesting kan de haat verlichten.

Alleen Satans verwoesting kan de haat verlichten.



Couplet 5

Vele zegerijke, goede strijders doorstonden ontberingen.

Zegevierend met God, nu zijn we Zijn getuigenis.

Alle volken stromen naar deze berg, lopen in Gods licht.

Kijk uit naar de dag dat God glorie verkrijgt, die komt spoedig.

De pracht van het koninkrijk moet door de hele wereld zichtbaar zijn.

De toekomst van het koninkrijk is helder, fascinerend.

God komt Zelf naar de wereld om de macht te nemen.

Heiligen van vroeger herrijzen uit de dood, genieten eeuwige zegeningen.



Outro

God uit de waarheid, oordeelt de mens,

toont Zijn rechtvaardigheid, Zijn rechtvaardigheid.

Rampen beëindigen Satans wereld,

Gods koninkrijk is op aarde, het is op aarde.

Het koninkrijk is van Christus',

de stad der heiligen (de stad der heiligen).

Hier manifesteren zich Gods

glorie en rijkdom (glorie en rijkdom).

Hier manifesteren zich Gods glorie en rijkdom.


172  Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn

1

Ik heb u mijn hart gegeven. Ik heb geen andere liefde dan u.

Mijn liefde voor u is een diepe stroom, geliefde dierbaarste.

Ik wil u volgen voor de rest van mijn leven, dat is mijn plechtige gelofte.

Uw woorden van majesteit hebben mij overwonnen.

Pijnlijke loutering breekt mijn hart.



2

Ik heb uw rechtvaardigheid gezien. Ik weet dat u vereerd moet worden.

Zo vaak behandelt u mij streng.

Pas na vele verborgen tranen, weet ik dat u het lieflijkst bent.

Ik wil niets behalve u.

Ik ben bereid mijn leven te geven om u lief te hebben.

Ik zal van u houden tot het einde, tot het einde,

en ik zal voor altijd met u zijn.

Zelfs door de pijn, zelfs wanneer Satan mij belegert,

zal ik het niet berouwen u lief te hebben, dus al wat ik ben, geef ik aan u.

Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn.

En ik verlang, o, ik verlang herenigd te zijn met u.

Ja, ik verlang, ik verlang zo erg herenigd te zijn met u.



3

Wie zou er niet van u kunnen houden? U bent de lieflijkste.

Mijn liefde voor u is trouw en niets kan weerstand bieden.

Mijn liefde is een stevig geplante boom bij de rivier.

Deze is niet bang in de hitte. In droogte verwelkt deze niet.



4

Ik lijd door mijn liefde voor u. Ik maak me niet druk om de toekomst.

Of het nu windvlagen of stortbuien zijn, ik incasseer ze allemaal voor u.

Ik draag schande om uw getuige te zijn.

Ik bied aan wat ik aan moet bieden om uw grote liefde terug te betalen.

Ik zal van u houden tot het einde, tot het einde,

en ik zal voor altijd met u zijn.

Zelfs door de pijn, zelfs wanneer Satan mij belegert,

zal ik het niet berouwen u lief te hebben, dus al wat ik ben, geef ik aan u.

Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn.

En ik verlang, o, ik verlang herenigd te zijn met u.

Ja, ik verlang, ik verlang zo erg herenigd te zijn met u.



Mijn hart brandt in mij. Ik verlang ernaar sneller te groeien,

om u nog puurder lief te hebben en alles wat ik ben aan u te geven.

Ik huil en bid verbitterd. Ik kan het niet verdragen om teleur te stellen.

Ik moet mijn onzuiverheden afwerpen en me bij u voegen bij het feestmaal.

Ik verlang er zo erg naar u te zien, om nooit meer van u gescheiden te zijn.

Tijdens onbeschrijfelijke zielepijn, heb ik uw woorden om me te troosten.

Lastering en afwijzing, ik ben bereid dit allemaal te doorstaan.

De gedachte aan u heeft mijn liefde doen ontbranden.

U kan het horen in mijn biddende stem.

Zelfs door de pijn, zelfs wanneer Satan mij belegert,

zal ik het niet berouwen u lief te hebben, dus al wat ik ben, geef ik aan u.

Waar u ook gaat, ik zal aan u gehecht zijn.

En ik verlang, o, ik verlang herenigd te zijn met u.

Ja, ik verlang, ik verlang zo erg herenigd te zijn met u.

Hoe erg ik verlang om herenigd te zijn met u.


173  Ik wil de dag van Gods heerlijkheid zien

1

Vandaag aanvaard ik Gods oordeel en zuivering, morgen zal ik Zijn zegeningen ontvangen.

Ik ben bereid mijn jeugd te geven en mijn leven op te offeren om de dag van Gods heerlijkheid te zien.

O, Gods liefde heeft mijn hart betoverd.

Hij werkt en drukt de waarheid uit terwijl Hij mij nieuw leven verleent.

Ik ben bereid uit de bittere kelk te drinken en te lijden om de waarheid te verwerven.

Ik zal zonder klagen vernedering doorstaan, ik wens mijn leven te besteden aan het vergoeden van Gods vriendelijkheid.



2

Ik zal mijn liefde en trouw aan God geven en mijn missie voltooien om God te verheerlijken.

Ik ben vastbesloten om standvastig te zijn in het getuigen van God en nooit toe te geven aan Satan.

Ach, mijn hoofd mag dan misschien kapotgaan en er mag dan bloed vloeien, maar de moed van Gods volk kan niet verdwijnen.

Gods vermaningen rusten op het hart. Ik neem me voor Satan de duivel te vernederen.

Pijn en tegenspoed zijn voorbeschikt door God, ik zal vernedering verduren om trouw aan Hem te zijn.

Ik zal nooit meer maken dat God tranen plengt of Zich zorgen maakt.



3

Gods woorden geven mij geloof en kracht, ik zal God standvastig tot het eind volgen.

Ik zal tot mijn allerlaatste ademtocht voortdurend het evangelie van God verkondigen en erover getuigen.

O, ik prijs God uit heel mijn hart en bied een nieuw lied en een nieuwe dans aan.

Ik stel me open en spreek vanuit het hart, ik bied God mijn oprechtheid aan.

Mijn hart zal altijd bij God zijn. Wanneer de dag komt van Gods heerlijkheid,

zullen wij ons verzamelen rond de troon en vreugdevol dansen, en van eeuwige rust genieten in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.


174  Ik zal weer opstaan

Couplet 1

Door Gods rechtvaardige gezindheid

groeit mijn liefde voor God sterk.

Of 'k gezegend ben of problemen heb,

dat wordt voorbestemd door God.

Oordeel, tuchtiging en testen

zuiveren mijn liefde.

Fouten van mensen zijn normaal

en zijn geen reden tot paniek.

Al steken Zijn strenge woorden als een zwaard,

is Gods hart altijd goed.

Hoe weiger ik de bittere pil

die goed is voor mij?

Door Gods tuchtiging en oordeel,

voel ik de ware liefde van God.

Zo echt is Zijn werk om ons te redden,

mijn hart geeft lof aan God.

Mijn hart geeft lof aan God.



Couplet 2

Arrogante en bedrieglijke mensen,

bestemd te struikelen en vallen.

Al dien ik God, verzet ik me toch.

Ik moet Zijn tuchtiging verdragen.

Al brengt oordeel me veel pijn,

mijn leven heeft het nodig.

Ik ben zeker dat God rechtvaardig is,

en dus geeft mijn hart lof.

Beoordeeld en getuchtigd worden door God

is een eer die Hij schenkt.

Als ik zou klagen of zou strijden,

ben ik Zijn liefde onwaardig.

De verdorven mensheid heeft geen waarheid,

gevuld met Satans gezindheden.

Ik leef vandaag alleen maar dankzij

Gods tijdige redding, Gods tijdige redding.



Couplet 3

Petrus' geest is de basis

voor hoe de mensheid moet zijn.

Hoe diep mensen van God houden,

ik tracht compleet van Hem te houden.

Zegeningen verlangend, handel met God,

op het einde zal de mens struikelen.

De waarheid begrijpend en gezuiverd,

heb ik vrede in mijn hart.

Geloof in, hou van, gehoorzaam God,

is de plicht van de mens.

Tuchtiging en oordeel lijden

versterkt mijn liefde voor God.

Hoe Hij me ook behandelt,

ik loof steeds Zijn rechtvaardigheid.

Mijn droom is om God te kunnen kennen.

Er is niets meer dat ik vraag.

Er is niets meer dat ik vraag



Couplet 4

Nadat ik oordeel heb doorstaan,

Gods liefde geproefd, zal ik opstaan.

Ik heb niet het gezicht om God te zien,

maar zal nog een keer voor mij vechten.

Ik heb Gods wil begrepen,

Zijn liefde moedigt me verder aan.

Hoe groot de beproeving en ontbering ook zijn,

ik zal sterk getuigenis dragen.

Zegening of pijn doen er niet toe.

Gods glorie is alles.

Zoals Petrus, geef ik God opperste liefde.

En als ik sterf, rust ik in vrede.

Ik zal Gods werk gehoorzamen zonder keuze.

God tevreden stellen is de sleutel.

Om van God te houden en Zijn wil uit te dragen

is de grootste eer van de mens, de grootste eer van de mens.


175  Gods woord is het licht

I

Bliksem uit het oosten deed me ontwaken,

Ik zag Gods woord in vlees verschijnen.

De woorden van oordeel, tuchtiging

overwinnen en redden me.

Mislukkingen, beproevingen en rampspoed hebben me aan stukken gereten.

Mijn verdorvenheid werd onthuld en

ik, die arrogant was, boog mijn hoofd.

In mijn smerigheid zag ik mijn onwaardigheid.

Hoe kan ik, met mijn status en mijn vroegere schulden,

gemeen en verdorven,

waardig zijn God te dienen?

Tegenslagen, mislukkingen brachten me

op de goede weg van het geloof.

Klappen, louteringen en problemen

vormen de keten van mijn verlossing.

Ze binden me dicht bij Gods liefde

en het kennen van Gods rechtvaardige gezindheid is een zegen.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.



II

God in het vlees, de Verlosser komt, komt weer.

Door oordeel, beproevingen en tegenspoed

ben ik oog in oog met God komen te staan.

Ik heb de verlossing geproefd en de praktische God leren kennen.

Door de levende hel van duisternis,

heb ik geleerd wat te haten of lief te hebben.

Verlicht door Gods woorden, begreep ik de mysteries van het leven.

Het vlees van de mensheid is verdorven, het is de geïncarneerde Satan.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.



III

Door Gods uitzonderlijke verhevenheid

kan ik Hem liefhebben en van Hem getuigen.

Mijn enige verlangen is Zijn liefde terug te betalen.

Zijn oordeel en tuchtiging hebben betekenis en openbaren Gods liefde.

Het is mijn plicht God eerbiedig te gehoorzamen en lief te hebben.

Ik moet getuigen en trouw aan Hem zijn.

Ik offer mezelf op voor Zijn wil en Zijn glorie.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.


176  Rennen naar het pad van het licht

1 Zie de ellendigheid van de wereld: hoe wreed heeft Satan de mensheid verdorven! Als ze zo tast en worstelt te midden van pijn en duisternis, hoe kan de mensheid dan een helder levenspad vinden? Gelukkig heeft Almachtige God waarheden uitgedrukt; ik heb Zijn stem gehoord en ben tot Hem teruggekeerd. Ik getuig van de verschijning en het werk van Christus van de laatste dagen, maar toch lijd ik onder de jacht en vervolging van de Chinese regering. Vaak bid ik gedurende de donkere nachten; Gods woorden geven mij vertrouwen en kracht. Om de mensheid te redden verduurt God een grote vernedering; wat is het een grote eer om met Christus te lijden! Ik ben gezegend dat ik de uitspraken van God hoor. Het zou zo jammer zijn om in God te geloven, zonder de waarheid te verwerven. Hoe groot de gevaren en moeilijkheden die voor mij liggen ook zijn, ik geef alles op om Christus tot het einde te volgen.

2 In de donkere, vreselijke Chinese gevangenis schommelde ik ten gevolge van marteling tussen leven en dood. In mijn wanhoop gaven Gods woorden mij vertroosting en bemoediging. Toen ik Gods liefde voelde, huilde ik tranen met tuiten. Ik zag Gods voortdurende zorg en bescherming en ik kende het gezag en de kracht van Zijn woorden. De gevangenis van de duivel was als een hel; ik leed pijn, maar kwam nader tot God. Door vervolging, tegenspoed en beproevingen heb ik eindelijk het satanische gezicht van de Chinese Communistische Partij gezien. De koning van de duivels is aan de macht; hij liegt en bedriegt en verlokt de mensen tot ontaarding. Christus van de laatste dagen is verschenen en heeft gewerkt, waarbij Hij de mensheid zowel licht als waarheid bracht. Wie een hart en geest bezitten, moeten kiezen voor waarheid en rechtvaardigheid, zelfs als dat betekent dat ze hun leven moeten opgeven. Omdat ik vast geloof dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, ren ik naar het pad van het licht.


177  God onwankelbaar volgen

1

Ik heb al deze tijd in God geloofd en heb eindelijk het licht gezien. Ik heb een rotsig pad afgelegd van vervolging en beproeving.

Mijn vlucht levert constant lijden, zonder een plaats om mijn hoofd te ruste te leggen. Hoeveel nachten heb ik in gebed doorgebracht, zonder te kunnen slapen?

De wereld heeft me verlaten, geliefden mijden me. Door bitter en zoet heb ik talloze tranen geplengd.

Vrijheid heb ik slechts in naam. Hoe zit het met mensenrechten? Hoezeer haat ik Satan en verlang ik dat Christus de macht in handen neemt!

De duisternis en het kwaad van deze wereld drijven me om het licht van het leven meer te zoeken.

Christus is de waarheid, de weg, het leven, en ik zal Hem volgen tot het eind.



2

God heeft de herder neergeslagen, we gaan door grote tegenspoed. Donkere wolken pakken samen, de lucht is zwaar van angst.

Meerdere malen viel ik in het hol van de tijger en ontkwam aan de kaken van de dood. Gods woorden bemoedigden me en gaven mijn hart kracht.

Doordat ik geleden heb onder veel kwellingen, ken ik Gods lieflijkheid ten diepste. God heerst over alles, maar het geloof van de mens is erbarmelijk.

Door het vuur van beproevingen genieten mensen veel voordeel. Ik doorzie Satan en haat de grote rode draak nog meer!

De verachterlijke en wrede grote rode draak heeft ontelbare zielen verdorven en verslonden.

Het is niet gemakkelijk de waarheid en het leven te verwerven, ik moet mijn liefde voor God versterken en Gods hart geruststellen.



3

Als ik Gods werk in herinnering haal, voel ik hoe dierbaar Hij mij is. Door Gods oordeel te accepteren is mijn gezindheid veranderd.

De ontbering van tuchtiging en loutering brengt diepere kennis van God. Geloven in Almachtige God is waarlijk glorieus.

Wanneer ik predik en getuigenis afleg voor God, heeft mijn hart vrede. Ondanks de tegenspoed is het getrouw vervullen van mijn plichten een genoegen.

Het leven is kort en God liefhebben is het grootste geluk. Dat ik God kan dienen stelt mijn hart tevreden!

Almachtige God heeft mij gered en een waar leven gegeven.

Mijn grootste droom is bewaarheid en ik zal volharden tot morgen.


178  Lof voor God van de nakomelingen van Moab

1

De nakomelingen van Moab huilen in kwelling,

droevige gezichten nat van tranen.

Het oordeel van Gods woorden

doet me beven van angst.

Met natte ogen,

wordt mijn vlees gegeven aan het vuur van oordeel.

De nakomelingen van Moab huilen in kwelling,

Het genadeloze oordeel stuurt me naar de hel.

Pijn en tuchtiging komen over mij.

In beproevingen roep ik en zoek ik u.

Zinkend in wanhoop, haat ik mezelf nog meer.

Een tragedie ontwikkelt zich, ik geloof, maar behoor u niet toe.

Ik huil en sla mijn borst uit berouw.

De beproeving van de oven kwelt mijn hart.

De nakomelingen van Moab huilen in kwelling,

de wens gezegend te worden

volledig verdwijnend in Gods oordeel,

verdorvenheid opzij gezet door tuchtiging,

tranen van klaagzangen gewist in stilte.

De kinderen van Moab drukken oprechte lof uit.

God is zo lieflijk, en ik zal altijd van Hem houden.



2

U gelovend, maar niet tevreden stellend,

onwaardig om menselijk genoemd te worden.

Als ik een geweten heb, zou ik moeten opstaan, getuigenis geven voor u.

Zelfs als u mij haat, zal ik nog van u houden, zonder schaamte.

Al ben ik een kind van Moab.

Mijn hart dat van u houdt, verandert niet.

Zovelen proberen uw wil te begrijpen.

Zovelen verlangen om volledig van u te houden.

Zovelen bereiden hun getuigenis voor om u te behagen.

Zovelen proberen uw liefde terug te betalen.

De nakomelingen van Moab huilen in kwelling,

de wens gezegend te worden

volledig verdwijnend in Gods oordeel,

verdorvenheid opzij gezet door tuchtiging.

Uit berouw recht ik mezelf en hou van God.

De kinderen van Moab drukken oprechte lof uit.

God is zo lieflijk, en ik zal altijd van Hem houden.


179  Mijn hart heeft niets anders nodig

1 God is vlees geworden en heeft de waarheid uitgedrukt, waardoor de mens het leven werd geschonken. Hij heeft alle vernedering en lijden doorstaan om de mensheid te redden; Hij is verworpen door dit tijdperk. Gods liefde is zo groot en zo echt, ze heeft stevig wortel geschoten in mijn hart. Met hart en ziel – hoe zou ik weer negatief en opstandig kunnen worden en God kwetsen? Ik was nog onvolgroeid, dwaas en onwetend, en nam Gods wil nooit ter harte. Hoewel ik mijn plicht vervulde, zou ik zonder de waarheid nog niet in het minst kunnen getuigen van God. Nu heb ik gezien dat God zo’n hoge prijs heeft betaald om de mensheid te redden. Ik wens al mijn kracht in te zetten om de waarheid na te streven en mijn plicht te vervullen om God tevreden te stellen.

2 Oordeel en tuchtiging zijn zegeningen van God; Hij heeft mij zoveel geschonken. Zo vaak was ik zwak en negatief; het waren Gods woorden die me leidden en troostten. Zo vaak struikelde ik en viel; het waren Gods woorden die me weer overeind hielpen. Door de jaren van loutering heen is de liefde die God me gegeven heeft groot en onvergetelijk. Door Gods oordeel te aanvaarden, leerde ik mijn eigen verdorven gezindheid kennen. In ontberingen heb ik geleerd me te onderwerpen; mijn gezindheid is veranderd. Ik heb geproefd hoe heerlijk het feestmaal is dat God voor me heeft uitgespreid. Dat ik vandaag een beetje menselijke gelijkenis kan naleven, is volledig te danken aan Gods redding.

3 Gods oordeel en tuchtiging hebben mij gereinigd, ik ben vastbesloten Zijn liefde terug te betalen. Ik ben zo fortuinlijk God te kennen: het is werkelijk de grootste zegen in dit leven. God heeft me stap voor stap geleid op het rechte pad van een stralend leven. Het meest waardevolle is zo fortuinlijk te zijn Gods oordeel en tuchtiging te ontvangen. Gods rechtvaardigheid en heiligheid zijn lofprijzing waardig, ik kan ze niet genoeg liefhebben. Ik wil graag meer genieten van Gods rechtvaardigheid; moge die mijn hele leven met me zijn, terwijl ik God dien. Door Gods oordeel heb ik redding mogen verwerven en ben ik iemand met menselijkheid geworden. Ik leef een echt menselijk leven uit, ik zal altijd dankzeggen voor Gods liefde.


180  Het is God die mij gered heeft

1 U incarneert en wordt menselijk, u gaat door zoveel wind en regen, u bent nederig en verborgen onder de mensheid – niemand heeft u ooit gekend. U oordeelt en legt de diepe verdorvenheid van de mensheid bloot; u tuchtigt mijn onrechtvaardigheid en opstandigheid. Hoewel ik zozeer heb geleden en zulke loutering heb ondergaan, is mijn verdorven gezindheid gereinigd. Vroeger was ik arrogant en vol zelfgenoegzaamheid en voerde ik transacties met u uit – dat was echt egoïstisch en verachtelijk. Altijd wilde ik de zegening van het hemelse koninkrijk ontvangen in ruil voor mijn inspanning en leed. Wat voor soort geweten of verstand is dat? Ik dacht dat ik met een beetje goed gedrag aan uw wil kon voldoen. Ik droomde zelfs over het binnengaan van het hemelse koninkrijk. Ik ben grondig verdorven, vol satanische gezindheden. Als ik uw oordeel niet aanvaardde, wat zou dan mijn uitkomst zijn?

2 Uw oordeel heeft me gereinigd; uw werk heeft me getransformeerd en me het ware leven gebracht. Hoe zou ik u daar niet vanuit mijn hart dankbaar voor zijn? Hoewel er in mij nog steeds veel opstandigheid en onrechtvaardigheid is om gereinigd te worden, heb ik gezien hoeveel lieflijkheid u bezit. Hoe zwaar ook de beproevingen, ik zal u nooit verlaten. Vroeger deed ik alles voor mezelf en had ik u nooit lief. Ik kwetste u en bracht u pijn toe. Wie weet hoeveel tranen u geplengd heeft. Wanneer ik denk aan uw liefde voor mij, haat ik deze verdorven gezindheid van mij nog meer. Ik wil de waarheid nastreven om uw hart te troosten! U bent het die mij gered heeft. Zonder uw oordeel zou ik hier vandaag niet zijn. Ik heb me in uw ongelooflijke genade gekoesterd – het is waarlijk uw liefde en genade. O, God, u bent het die mij gered heeft. Nu ik zie dat uw gezindheid rechtvaardig is, hou ik zielsveel van u. O, God, u bent het die mij gered heeft. Ik zal altijd mijn dankbaarheid en lof uiten voor uw liefde!


181  Ik verwelkom uw lachende gezicht als u voor mij verschijnt

1

Af en toe roept een bekende stem mij,

deze wekt mijn geest, maakt mij wakker na een lange nacht.

Door een waas zie ik uw lachende gezicht.

Nooit had ik durven dromen dat ik het gezicht van God zou zien.

Ik ben de verdorven mensheid, verstoken van eer,

toch komt de meest glorieuze en waardige Koning naar mij toe.

Uw woorden trekken mij aan, mijn hart is dronken van vreugde.

Ieder dag voor u leven is lieflijk en gelukzalig.



2

Ik ben stil in uw aanschijn en luister naar uw woorden.

Uw woorden zijn warm en sterk.

De liefde in uw oordeel en tuchtiging heeft mijn hart gewekt.

Ik zie dat uw woorden waarheid zijn, ze zijn zo dierbaar!

Uw liefde, zo oprecht en prachtig,

vervult mijn hart en wakkert mijn liefde aan.

Er is zoveel in u om van te houden en het staat allemaal in mijn hart gegrift.

U mijn hart en mijn liefde bieden, is mijn wens.



3

Waar bent u nu, mijn Geliefde?

Ik smacht naar uw liefde, en de slapeloze nacht duurt lang.

U houdt van mij, waarom verbergt u zich dan voor mij?

Mijn hart is onrustig als ik uw gezicht niet kan zien.

In tegenspoed en beproeving roep ik naar u en kijk ik naar u op.

Uw woorden begeleiden mij, het is alsof ik uw gezicht zie.

Als ik u met heel mijn hart liefheb en uw voetstappen nauw blijf volgen, dan wordt mijn vertrouwen sterk.

Naar uw woord leven maakt me vredig en rustig.



Refrein

Uw woord is de waarheid en heeft mijn hart in bezit genomen.

Naar uw woord leven is de uiterste gelukzaligheid.

Ik wil u liefhebben en voor u getuigen en u mijn hele leven volgen.

Dan, als mijn getuigenis is afgelegd, verwelkom ik uw lachende gezicht als u voor mij verschijnt.


182  Ik heb Gods lieflijkheid gezien

1

Ik hoorde een vertrouwde stem die van tijd tot tijd tot mij riep.

Alsof ik ontwaakt was uit een droom, keek ik om te zien wie daar riep.

De stem was vriendelijk maar streng, een beeld van grote schoonheid.

De woorden waren als een scherp zwaard dat mijn hart en geest doorboorde.

Ze legden de waarheid van mijn verdorvenheid bloot, en nergens kon ik schuilen.

In benauwdheid en afkeer dacht ik na over alles wat ik had gedaan.

Diep verdorven door Satan ben ik zeer laag geworden.

Vergiftigd door en gedompeld in de gedachten van de boze had ik alle menselijkheid verloren.

Het feit dat ik met God wedijverde om status, heeft mijn laagheid onthuld.

God is tenslotte God en de mens is nog altijd mens; ik was mijn verstand echt kwijtgeraakt.

Ik was hoogmoedig, dwaas en onwetend; ik kende mijzelf niet.

Ik kende geen schaamte en deed beschamende dingen; mijn hart is vervuld van spijt.

Het feit werd geopenbaard dat ik diep verdorven was en niet leek op een mens.

Zolang ik mijn verdorven gezindheid niet uitroei, zal mijn dienst tevergeefs zijn.

Met een hoofd vol opvattingen maar zonder kennis van God moest ik Hem toch zeker wel weerstaan?

Ik heb alles aan Gods oordeel en tuchtiging te danken, die mij reinigen en redden.



2

Ik ben geslagen en lijd zware pijn, maar er is een liefhebbende hand die mij streelt.

God veroordeelt mij om mijn opstandigheid en onrechtvaardigheid.

Ik heb een afkeer van mijzelf, want hoewel ik de Heer al lang volgde, kende ik God niet.

Omdat ik zie dat God werkelijk rechtvaardig en heilig is, onderwerp ik mij geheel en al.

Oordeel en tuchtiging zijn Gods liefde en Zijn zegening.

Alleen dankzij Zijn redding door middel van oordeel mag ik deze dag zien.

Gods werkelijkheid en almacht worden volkomen geopenbaard aan de mens.

Nu ik leef in het licht, ken ik God en zie ik Zijn lieflijkheid.

Hoe lieflijk is God! Ik heb God lief met heel mijn hart en ik zal voor altijd van Hem getuigen.


183  Het lied van de wederkeer van de verloren zoon

1

Waarom ben je nog steeds zo, na al die jaren in God geloven?

Terwijl je voor de oordeelsstoel van Christus staat, lijkt het alsof het je helemaal koud laat;

je decadente gezicht toont je achteloze houding,

alsof je groot onrecht hebt geleden en niet langer het hart hebt om God te volgen.

Jij, de gevallen verloren zoon, waarheen ben je zo koppig op weg?

Het lijkt erop dat je je onderwerpt aan Gods orkestraties en geen keuzes voor jezelf maakt.

Je blijft dralen bij de kruising en bent het ‘geloof’ kwijt dat je aan het begin had.

Vastbesloten kijk je de dood in het gezicht en marcheert verder naar een onduidelijke toekomst.



2

In de nevel lijk je ‘groot geloof’ te bezitten.

God zal je niet in de steek laten, dus je gaat voort zoals je wilt.

Mateloze verlangens nemen de plaats in van je gevoelsmatige inspanningen.

Je bent overbelast met negativiteit en je hebt jezelf er nog steeds niet van ontdaan.

Waar zijn je geweten en je rationaliteit gebleven? Zelfs nu ben je nog niet ontwaakt.

Je bent echt heel nutteloos en incompetent.

Je denkt dat je nobele inborst heilig en onschendbaar is.

Zelfs God in het vlees is nederig; een verdorven mens heeft geen waardigheid.



3

Het tragische is dat je jezelf totaal niet kent.

Binnen in je indrukwekkende buitenkant huist een verachtelijke schurk.

Komt het doordat God je onrecht heeft gedaan of doordat je geen waarheid hebt, dat je je gegeneerd voelt?

Hoe kun je spreken over je plicht doen wanneer je verdorven gezindheid totaal niet is veranderd?

Wat voor effect heeft Gods oordeel dan op je?

Vroeg of laat zal de wind alle kaf wegblazen

en wanneer dat gebeurt, zal je spijt te laat komen, en dan zul je wenen en knarsetanden.

Dus verman je nu en jaag de waarheid na. Daar word je wijs van.


184  Almachtige God, u bezit mijn hart

Couplet 1

Wiens woorden zijn het zoetste, en hebben mijn geest gevoed?

Wiens liefde is het mooiste, en heeft mijn hart gevangen?

En wie doet het beste werk, reinigt de verdorvenheid van de mens?

Wie brengt mij grote verlossing, en brengt mij voor de troon?

Oh God, Almachtige God, mijn geliefde, u bent in mijn hart.

Oh God, Almachtige God, mijn hart behoort u toe.

Wie drukt de waarheid uit om de mens te redden, laat mij het licht zien?

Wie is de meest geliefde aan wie ik altijd denk?



Couplet 2

Tussen de wolken zucht u diep, de mens is zo verdorven.

In de hemel zit u in stilte

te kijken naar het bewegen van de mens.

U loopt tussen de mensen,

ervaart de ontbering van de wereld.

U spreekt en werkt om

hen die van u houden te vervolmaken.

Oh God, Almachtige God, mijn geliefde, u bent in mijn hart.

Oh God, Almachtige God, mijn hart behoort u toe.

U heeft de mensheid zonder pauze voor zesduizend jaar beheerd.

U wordt opnieuw vlees om de mens te verkrijgen.



Couplet 3

De ontbering die de gezindheid

van de mens verandert, is het meest waard.

Welk pad brengt het meeste succes in het leven?

Petrus' pad van liefde voor God.

Wat voor soort liefde is het meest oprecht?

Houden van Hem met je hart en hoofd.

Waarom gelooft de mens in God? Voor kennis van God en de waarheid.

Oh God, Almachtige God, mijn geliefde, u bent in mijn hart.

Oh God, Almachtige God, mijn hart behoort u toe.

God hoopt dat de gezindheid van de mens kan worden veranderd, en verkregen door Hem.

Ik doe alles om Hem tevreden te stellen, en om Zijn hart te troosten.


185  God heeft me zoveel liefde gegeven

1

O, God! Uw oordeel is zo werkelijk, vol rechtvaardigheid en heiligheid.

Door uw openbaringen over de waarheid van de verdorvenheid van de mensheid ben ik door en door ontmaskerd achtergebleven.

Ik denk na over hoe ik mezelf jarenlang heb uitgeput en me heb ingezet enkel en alleen om uw zegen te verwerven.

Ik leefde Paulus na, zwoegde en werkte, opdat ik zou opvallen in de menigte.

Uw woorden van oordeel deden me inzien hoe zelfzuchtig en verachtelijk ik was.

Vol schaamte en van streek val ik op de grond, te onwaardig om u in het gezicht te kijken.

Ik heb zo vaak teruggekeken op het pad dat ik heb bewandeld.

U was het die over me waakte en me beschermde, die me tot nu toe bij elke stap heeft geleid.

Ik zie hoeveel het u kost om me te redden. Het komt allemaal voort uit uw liefde.



2

O, God! Door uw oordeel te ervaren heb ik uw ware liefde geproefd.

Uw oordeel stelt me in staat mezelf te kennen en werkelijk berouw te hebben.

Ik ben zo verdorven dat ik u werkelijk nodig heb om over me te oordelen en me te zuiveren.

Zonder uw oordeel zou ik alleen maar rondtasten in het duister.

Het zijn uw woorden die me naar het levenspad van het licht hebben geleid.

Ik voel dat u liefhebben en voor u leven het meest nastrevenswaardig is.

Ik heb zo vaak teruggekeken op het pad dat ik heb bewandeld.

Uw oordeel en tuchtiging zijn uw zegeningen en ware liefde.

Ik zal de waarheid begrijpen en een zuiverder liefde voor u bereiken. Ik ben bereid, hoezeer ik ook lijd


186  Een nieuw mens worden om Gods hart te troosten

1 Wat ben ik diep verdorven door Satan; ik ben over alles wat ik heb arrogant geworden. Ik loop te koop met mijn werk en preken en vind mezelf geweldig. Ik ben te zelfgenoegzaam en vind mezelf te belangrijk! Ik lijk niet op een menselijk wezen. Al te laag ben ik, al te verachtelijk! Er kan geen greintje menselijkheid in mij worden aangetroffen. Als ik mezelf altijd vermom en voorwend oprecht te zijn, hoe zou u dan niet bedroefd kunnen zijn? U hebt mijn hart doorzien; wat uw woorden hebben geopenbaard, maakte mij beschaamd. Ik ben te beschaamd om uw aangezicht te zien, ik kan mijn pijn met moeite onder woorden brengen en mijn hart is gebroken. Al heel lang heb ik u gevolgd, maar ik heb niet om uw wil gegeven. Ik ben voorzien van teksten en doctrines, maar mijn gezindheid is niet veranderd. Uw woorden hebben alles duidelijk gemaakt; ik ben het die niet vol overgave zoekt.

2 Door het oordeel en de tuchtiging van uw woorden te ondergaan ben ik eindelijk ontwaakt. Niet langer kom ik tegen u in opstand; nooit meer zal het mij ontbreken aan een geweten. Om de mensheid te redden hebt u uzelf vernederd door vlees te worden. Ik ben smerig en laag, en wat voor eer heb ik? Door hoogmoed heb ik mijn menselijkheid en verstand verloren en ik ben het werkelijk niet waard om menselijk te worden genoemd. Uw woorden hebben een gevoelige snaar in mij geraakt, uw woorden hebben mij wakker geschud. Uw grote liefde heeft mijn hart overwonnen; nooit zal ik meer streven naar roem of voordeel. Het enige wat ik vraag is dat ik mijn plicht vervul om uw liefde te beantwoorden. Ik zal mijzelf voor u uitputten en een nieuw mens zijn, om uw hart te troosten. Ik zal de waarheid praktiseren, volgens uw woorden leven en het pad inslaan van het licht in het leven.


187  Christus van de laatste dagen, de redding van de mensheid

Couplet 1

Bliksem schijnt uit het oosten, wekt degenen in duisternis.

We horen de woorden die de Heilige Geest spreekt tegen kerken. Zij zijn inderdaad de stem van de Mensenzoon. Iedereen in de duisternis ziet echt licht, juicht, prijst de terugkeer van de Verlosser.

Gods uitverkoren volk hoort Gods stem en geniet van Zijn woorden.

Gods uitverkoren volk woont het feestmaal van het Lam bij.

Christus van de laatste dagen, u bent de redding van de mensheid.

Uw komst en woorden brengen licht, uw redding is groot en echt.



Refrein

Christus van de laatste dagen, u bent de redding van de mensheid.



Couplet 2

U oordeelt, reinigt, redt ons. We worden nieuw leven ingeblazen, we getuigen van uw daden.

De mens is zesduizend jaar lang verdorven door Satan.

Mensen worstelen in zonde, hangen tussen leven en dood.

En nu hebben deze mensen eindelijk het ware licht gezien.

Rechtvaardigheid verschijnt nu door het hele universum en de waarheid is soeverein op de hele aarde.

Gods uitverkoren volk in de laatste dagen, heeft het geluk om de verschijning van God te kunnen aanschouwen.



Refrein

Christus van de laatste dagen, u bent de redding van de mensheid.



Couplet 3

In de duistere wereld, heeft de koning van de duivels de macht, en de verdorven mensheid wordt vertrapt en geschaad door Satan.

God uit de waarheid en legt de hele waarheid bloot, van hoe Satan de mens verderft, die hier op aarde is.

Gods volk kent de waarheid, ziet de wortels van de slechte wereld en haat de grote rode draak, volgt God standvastig.

We werpen alle duistere invloed van Satan van ons af,

en we verkrijgen eindelijk Gods grote redding.



Refrein

Christus van de laatste dagen, u bent de redding van de mensheid.



Couplet 4

Uw woorden hebben veel gezag en macht,

ze hebben alle vijanden volledig verslagen.

Uw woorden zijn waarheid, leven, en de basis voor het bestaan van de mens.

U brengt de mens in het licht, en geeft een schitterende bestemming.

Gods zesduizendjarige managementwerk is voltooid.

Zijn incarnatie brengt het koninkrijk van Christus op aarde.

Het koninkrijk komt en de Zon van rechtvaardigheid verschijnt.

Gods volk verzamelt zich rondom de troon, looft God voor altijd.



Refrein

Christus van de laatste dagen, u bent de redding van de mensheid.


189  O, God, mijn hart behoort u toe

1

O, God, uw woorden zijn allemaal de waarheid. De openbaringen van uw woorden stellen me in staat mezelf duidelijk te zien.

Hoewel ik altijd luid mijn liefde voor u verkondigde, u was toegewijd en voor u dingen verzaakte, weet ik nu dat dit alles bedoeld was om zegeningen en de kroon te verwerven.

Ik voel me zo berouwvol in mijn hart en het is zo verachtelijk het met u op een akkoordje te gooien.

Uw tuchtiging en louteringen zijn bedoeld me te zuiveren en de onzuiverheden in mijn liefde uit te drijven.

O, God! Mijn hart heeft u altijd lief. Ik ken nu uw rechtvaardige gezindheid.

Uw vriendelijke woorden staan in mijn hart gegrift. Ik wil u eeuwig liefhebben.



2

O, God, uw woorden zijn allemaal de waarheid. Uw woorden vormen de basis van mijn leven.

In vervolging, ontberingen, beproevingen en loutering zijn uw woorden altijd bij me.

Ik heb goede herinneringen overgehouden aan de jaren van ontbering en pijn. Uw beminnelijkheid blijft altijd in mijn hart.

Uw woorden hebben mijn geloof vervolmaakt. Ik zal nooit meer ontmoedigd of neerslachtig zijn.

O, God! Mijn hart heeft u altijd lief. Uw rechtvaardigheid is waarlijk beminnelijk.

Uw vriendelijke woorden staan in mijn hart gegrift. Ik wil u eeuwig liefhebben.



3

O, God, uw woorden zijn allemaal de waarheid. U bent het die me zuivert en redt met uw woorden.

Uw woorden zijn zo kostbaar. Ze zijn mijn leven geworden en hebben mijn hart gevuld.

Uw woorden zijn allemaal verwezenlijkt en vervuld, uw heiligheid en rechtvaardigheid verschijnen op aarde.

O, God! Mijn hart behoort u toe. Ik heb zoveel liefde om u over te vertellen.

O, God! Mijn hart heeft u altijd lief. Alleen u bent de allerbeste, de allermooiste.

Uw vriendelijke woorden staan in mijn hart gegrift. Ik wil u eeuwig liefhebben.


190  De hartestem van een geschapen wezen

Couplet 1

Zo dikwijls wilde ik het schreeuwen,

maar geen plek voelde ooit juist.

Zo dikwijls wilde ik luid zingen,

maar ik kon geen melodie vinden.

Zo dikwijls wilde ik de liefde

van een schepsel uitdrukken.

Ik zocht heinde, ik zocht ver,

maar alle woorden lieten me in de steek.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.



Couplet 2

De mens ontstond uit het stof,

uit het stof zonder leven.

U maakte de mens en gaf ons adem,

U gaf ons de levensadem.

Hoe triest dat Satan ons verdorven heeft,

zonder geweten en verstand.

Generatie na generatie,

en velen meer zijn sindsdien gevallen.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.



Brug

Mijn hart springt, mijn handen jubelen

om Uw terugkeer te loven.

Ik was verdorven, toch redde U mij.

Ik zie Uw glorieuze gezicht.

Gehoorzaam Uw plannen en Uw wil,

ik kies niet langer voor mezelf.

Ik ontstond uit stof; van U houden is een grote zegen.

Hoe kan ik niet buigen en U vereren?



Couplet 3

U schiep en houdt van de mens.

U werd vlees om ons te redden.

U heeft allerlei vernedering doorstaan,

U heeft vervolging doorstaan,

U heeft de zoetheid en bitterheid van het leven geproefd,

zodat de mens naar een prachtige bestemming kan worden gebracht.

Hoe kunnen we U niet eindeloos bedanken

voor zo’n grote redding?

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.



Couplet 4

Nu ben ik gered en streef het mensenleven na,

alleen door Uw verheffing en genade,

geniet ik van Uw woord en aanvaard Uw oordeel.

Ik leer Uw heiligheid en rechtvaardigheid kennen.

Allerlei vervolging en pijn doorstaand,

besef ik nu dat U de mooiste bent.

Want Uw werk is wat ik meemaak,

ik leef in het licht, word gereinigd.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.



Outro

Het is de plicht van het wezen om God te vereren,

het is de plicht van het wezen om U te vereren.

Ik haat Satan met heel mijn hart.

Hij doet alles om me te lokken.

Ik zou liever van U houden in al Uw oordeel,

ik zou liever van U houden in al Uw tuchtiging,

ik lust niet langer naar vleselijk genot,

ik leef niet langer onder Satan.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.


191  Waar iemand die van God houdt op lijkt

Refrein

Zij die van God houden, vervullen trouw hun plicht en worden het meest door God gezegend.

Zij die van God houden zijn eerlijke mensen waar God van houdt.

Zij die van God houden gehoorzamen Hem en volgen Zijn wil.

Alleen zij die van God houden komen in aanmerking voor vervolmaking door oordeel en tuchtiging.



1

Zij die van God houden zijn oprecht, hun harten zijn eerlijk en zuiver.

Ze volgen Christus met heel hun hart zonder twijfel of terughoudendheid.

Zij die echt van God houden hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid.

Ze houden van de waarheid en zijn voor hun leven afhankelijk van Gods woorden, ze kunnen niet van God weggaan.



2

Zij die van God houden gehoorzamen Hem, ze zijn uit de grond van hun hart vriendelijk en menslievend.

Ze zijn nooit plichtmatig in het uitvoeren hun plicht, ze houden in alles rekening met Gods wil.

Zij die echt van God houden delen Gods gedachten en zorgen.

Ze putten zichzelf trouw uit en lijden ontberingen zonder te klagen en hebben het nooit over een beloning.



3

Zij die van God houden vrezen God, ze brengen de waarheid in praktijk zodra ze deze eenmaal begrijpen.

Ze aanvaarden Gods onderzoek in alles, ze zijn een open boek, ze leven in het licht.

Zij die echt van God houden zoeken in alles naar Zijn wil.

Ze zijn principieel in hun woorden en daden en ze leven de werkelijkheid van de waarheid na.



4

Zij die van God houden zijn Hem toegewijd, ze leggen getuigenis af als ze met beproevingen te maken krijgen.

Ze verliezen nog liever hun eigen leven dan dat ze God verraden.

Zij die echt van God houden, concentreren zich op de zoektocht naar het kennen van God.

Ze onderwerpen zich zonder klagen aan Gods orkestratie, hun harten vol liefde voor God veranderen nooit.


192  God zegent hen die Hem liefhebben

Couplet 1

Degenen die God liefhebben, gehoorzamen Hem,

ze leven altijd voor Zijn aangezicht.

Onder de leiding van Zijn woorden,

verwerven ze vrede en vreugde.

Degenen die God liefhebben zijn eerlijk,

ze beoefenen de waarheid die ze begrijpen.

Ze nemen Gods wil altijd ter harte,

ze vervullen hun plicht om Hem te behagen.



Voor-refrein 1

Degenen die God liefhebben, hebben principes,

ze gebruiken de waarheid in hun visie en handelen.

Er zijn geen regels en geen boeien,

ze zijn het rijk van vrijheid binnengegaan – yeah.



Refrein

God zegent hen die Hem liefhebben,

Zijn oordeel en tuchtiging

gaan altijd met hen mee.

Ze zoeken de waarheid en verwerven het licht,

en hun verdorvenheid wordt gereinigd.

God zegent hen die Hem liefhebben,

ze zullen waarlijk gelukkig zijn.

Door oordeel verwerven zij redding.

Gods woorden vormen het hart van hun leven,

Zijn aangezicht licht over hen.



Couplet 2

Degenen die God liefhebben, vereren Hem,

ze accepteren Zijn observatie.

Door Zijn waarheid te zoeken in beproevingen,

gaan zij de waarheid binnen en getuigen.

Degenen die God liefhebben, zijn Hem trouw,

vastberaden in geloof door beproevingen heen.

Ze laten toekomst en lot los,

en hebben God lief met heel hun hart.



Voor-refrein 2

Degenen die God liefhebben, bezitten de waarheid,

ze getuigen altijd van God en verheerlijken Hem.

Degenen die God liefhebben, aanbidden Hem,

ze prijzen Zijn rechtvaardigheid en Zijn heiligheid.



Refrein

God zegent hen die Hem liefhebben,

Zijn oordeel en tuchtiging

gaan altijd met hen mee.

Ze zoeken de waarheid en verwerven het licht,

en hun verdorvenheid wordt gereinigd.

God zegent hen die Hem liefhebben,

ze zullen waarlijk gelukkig zijn.

Door oordeel verwerven zij redding.

Gods woorden vormen het hart van hun leven,

Zijn aangezicht licht over hen,

Zijn aangezicht licht over hen.


193  Gods liefde

Couplet 1

Wie in deze oceaan van mensen,

weet dat God vlees wordt in de laatste dagen?

Wandelend in de kerken, spreekt Hij, doet Hij Zijn werk,

en drukt in stilte de waarheid uit.

Hij is nederig en verborgen.

Hij verdraagt grote vernederingen.

O God, u wordt vlees,

en lijdt veel moeilijkheden allemaal voor de redding van de mensheid.

Waarom ontkent de mens u en wijst hij u af?

O God, uw waarheid is de weg van het eeuwig leven.

Uw woorden zijn de waarheid, de weg en het leven.

Ze zijn liefde en zegeningen voor de mens.

Na het ondergaan van oordeel en groot lijden, worden we gereinigd en leven we als echte mensen.

Gods oordeel is redding en het is Zijn zegen.

God is de liefde en de eeuwige lof van de mens waardig.

Dank voor uw liefde, dank voor uw liefde,

Dank voor uw liefde, o God.



Couplet 2

In deze oceaan van mensen,

zijn wij als korrels zand met niemand die om ons geeft.

We leefden in zonde en zwoegden pijnlijk,

tastten zonder richting rond in het duister.

Het was God die ons opmerkte,

God die ons optilde.

We zijn door Satan tot op het bot verdorven,

aangetast zoals vuil en afval.

Maar God heeft ons niet verlaten,

in plaats daarvan oordeelt, tuchtigt en zuivert Hij,

en wekt onze verdoofde harten

Tot een diep begrip van Zijn dierbaarheid,

van Zijn dierbaarheid en lieflijkheid.

Na het ondergaan van oordeel en groot lijden, worden we gereinigd en leven we als echte mensen.

Gods oordeel is redding en het is Zijn zegen.

God is de liefde en de eeuwige lof van de mens waardig.

Dank voor uw liefde, dank voor uw liefde,

Dank voor uw liefde, o God.



Couplet 3

In het oordeel van Gods woorden

zie ik de diepe verdorvenheid van de mensheid.

Ze ontkennen allemaal de komst van de ware God.

Ze weerstaan God en haten de waarheid.

Gods woord is het ware licht, dat de donkere wereld verlicht.

We hebben het licht van het menselijk leven gezien en de hoop op redding.

Na het ondergaan van oordeel en groot lijden, worden we gereinigd en leven we als echte mensen.

Gods oordeel is redding en het is Zijn zegen.

God is de liefde en de eeuwige lof van de mens waardig.

Dank voor uw liefde, dank voor uw liefde,

Dank voor uw liefde, o God.


195  Almachtige God, de meeste beminnelijke

1

Almachtige God, de praktische God, de meest beminnelijke!

U bent van de hemel naar de aarde gekomen, geïncarneerd in het vlees.

U leeft met de mens samen, en niemand heeft u ooit gekend.

Nederig en verborgen drukt u uw woorden uit en brengt de weg van het eeuwig leven.

U lijdt ontbering en vernedering, alles voor het redden van de mens.

U stort uw leven voor de mens uit en we zien hoe beminnelijk u bent.

Almachtige God, de meeste beminnelijke!

Op aarde bent u de meest beminnelijke, we zullen u eeuwig liefhebben.



2

Almachtige God, de praktische God, de meest beminnelijke!

Uw hart en uw liefde overtreffen die van de wereld.

U oordeelt en tuchtigt de mens, u test en loutert hem op allerlei verschillende manieren.

Uw werk en uitspraken zijn allemaal bedoeld om de mens te zuiveren en te redden.

U schenkt ons de hele waarheid en stort al uw liefde uit.

Uw oordeel en uw liefde hebben onze harten volkomen overwonnen.

Almachtige God, de meeste beminnelijke!

Op aarde bent u de meest beminnelijke, we zullen u eeuwig liefhebben.



3

Almachtige God, de praktische God, de meest beminnelijke!

Door uw oordeel wordt onze verdorvenheid gereinigd.

We beseffen uw wijsheid en almacht, en we kennen uw rechtvaardigheid en heiligheid.

We ervaren uw liefde, ze is volkomen waar en echt.

U betaalt zo’n exorbitante prijs om ons te redden.

U bent in zoveel opzichten beminnelijk, hoe zouden we het niet haten afscheid van u te moeten nemen?

Almachtige God, de meeste beminnelijke!

Op aarde bent u de meest beminnelijke, we zullen u eeuwig liefhebben.


196  Terwijl ik in een waas wakker word

1

Ik zie dat het Woord in het vlees verschijnt en dat God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt heeft,

waardoor er een einde komt aan zes millennia van ontbering en onrust.

De vleesgeworden God verkondigt de waarheid en brengt het licht naar de mensheid.

Het werk van God om de mens te vervolmaken is een unieke kans, wat heb ik enorm veel geluk.

Zijn woord openbaart, oordeelt over, tuchtigt en ontmaskert de verdorven gezindheid van de mens.

Ten langen leste weet ik dat de mens zijn geweten is kwijtgeraakt door toedoen van Satans verdorvenheid.

De mens is schijnheilig en praat gladjes van zedelijkheid, terwijl hij al lang geleden zijn menselijkheid is kwijtgeraakt.

Mensen maken complotten tegen elkaar en vechten met elkaar omwille van roem en winst; ze leven in zonde.



2

Het duistere hart van de mensheid is te verdorven om aan te zien.

Mensen verderven en bezoedelen zichzelf willens en wetens; ze hebben in het geheel geen eigenliefde.

Waar kunnen ze hun laatste greintje integriteit en waardigheid vinden?

Het hart van de mens is te vals en bedrieglijk, en de mens is het niet waard om voor God te verschijnen.

Met een verontrust hart, en met angst en smart, geef ik mijn hele wezen aan Hem over.

Ik zucht, want nu pas weet ik hoe moeilijk het is om een mens te zijn.

Ik ben te verdorven en kan niet gered worden zonder een oordeel en zuivering te ondergaan.

In een waas word ik wakker, te beschaamd om naar Gods aangezicht te kijken.

Nu een oordeel mij verlicht heeft, weet ik plotseling hoe ik een persoon moet zijn.

Het was niet eenvoudig de waarheid en het leven te verwerven, alles komt door Gods goedheid.

Doordat ik Gods lieflijkheid ken, is mijn liefde voor Hem nog sterker aangewakkerd.

Mag ik loutering ondergaan en gereinigd worden, zodat ik God werkelijk lief kan hebben en tevreden kan stellen.


197  De hele mensheid komt God vereren

Couplet 1

Bliksem flitst van oost naar west.

Christus van de laatste dagen is hier

om Zijn werk uit te voeren in China.

God heeft de waarheid uitgedrukt,

en het ware licht is verschenen.

God is hier om onder de mensen te werken,

en de hele mensheid komt om Almachtige God te vereren.



Couplet 2

Alle mensen verlangen naar en zoeken het licht.

En Gods verkozen mensen komen voor Zijn troon.

We vereren Almachtige God,

we vallen en buigen voor Hem,

de Ene, vervuld van gezag en glorie.

God is hier om onder de mensen te werken,

en de hele mensheid komt om Almachtige God te vereren.

God is hier om onder de mensen te werken,

en de hele mensheid komt om Almachtige God te vereren.



Couplet 3

Nu luisteren we naar Gods stem,

zien Zijn glorieuze gezicht.

We getuigen van Zijn daden.

Hij overwint en zuivert de mens met woorden.

Iedereen buigt en vereert Hem.

God is hier om onder de mensen te werken,

en de hele mensheid komt om Almachtige God te vereren.

God is hier om onder de mensen te werken,

en de hele mensheid komt om Almachtige God te vereren.



Couplet 4

We getuigen van Gods wijsheid en kracht.

Gods woorden maken een groep van overwinnaars.

We willen niet scheiden van Zijn woorden.

Ze zijn moeilijk te begrijpen maar ze geven ons vreugde.

We zijn teruggekeerd naar het licht.

We komen om God te vereren.

We kennen Zijn gezindheid.

Dus loven we de lieflijkheid van Gods rechtvaardigheid,

en loven we de lieflijkheid van Gods heiligheid.

God is hier om onder de mensen te werken,

en de hele mensheid komt om Almachtige God te vereren.

God is hier om onder de mensen te werken,

en de hele mensheid komt om Almachtige God te vereren,

Almachtige God, Almachtige God.


198  We komen tezamen in de kerk

Refrein

We komen tezamen in de kerk.

We komen tezamen in de kerk.



Couplet 1

Het is een samenzijn van mensen die houden van God.

We eten en drinken Gods woord en praten over de waarheid.

Ons hart is vol zoetheid en geluk.

Door herinneringen voelen we spijt en schuld.

Nu we elkaar kennen, leven we in Gods liefde.

Zonder vooroordeel, belemmering en afstand,

houden we van elkaar, één familie.

Onze harten verstrengeld, zo dichtbij, er is geen ruimte tussen ons.



Refrein

We komen tezamen in de kerk.

We komen tezamen in de kerk.



Bridge

Onze talen verschillen maar onze harten zijn verbonden.

We delen een doel in de woorden van God.

We getuigen van Gods liefde, delen ervaring.

Nu zoeken we de waarheid, leven we in Zijn woorden.

Grenzeloze vooruitzichten, vol van leven en licht.

We werken samen hard en we gaan voorwaarts.



Refrein

We komen tezamen in de kerk.

We komen tezamen in de kerk.



Couplet 2

Maar spoedig zullen al onze wegen zich scheiden.

Want we hebben Gods opdracht en we voeren onze missie uit.

We gaan onze eigen weg om te getuigen van God.

Zijn liefde roept diepe toewijding op.

We zijn vrolijk wanneer we samen zijn.

We moedigen elkaar aan als we uiteengaan.

We gebruiken onze kracht voor een betere toekomst.

Van nabij volgen we Christus, toegewijd aan God.



Refrein

We komen tezamen in de kerk.

We komen tezamen in de kerk.

We komen tezamen in de kerk.

We komen tezamen in de kerk.


200  Loof het nieuwe leven

Intro

Halleluja! Almachtige God!

We danken u en loven u!

Hallelujah! Almachtige God!

We aanbidden u voor altijd!



Couplet 1

Christus is verschenen in de laatste dagen,

(Halleluja! Halleluja!)

Zijn woorden oordelen en zuiveren ons,

(Halleluja! Halleluja!)

leiden ons op het juiste pad,

(Halleluja! Halleluja!)

Ik leef een nieuw leven van liefde voor God.

(Halleluja! Halleluja!)



Couplet 2

Het is heerlijk de waarheid te begrijpen,

(Halleluja! Halleluja!)

niet langer verdorven, ik ben bevrijd.

(Halleluja! Halleluja!)

Mijn foute opvattingen allemaal weg

(Halleluja! Halleluja!)

en ik heb geen rebellie meer in mij.

(Halleluja! Halleluja!)



Bridge 1

Ik dwaal niet langer,

ik lijd niet langer.

Mijn geest is bevrijd

en ik zing volop Gods lof.

Ik zing volop Gods lof.



Couplet 3

Gods liefde is waar en kostbaar,

(Halleluja! Halleluja!)

leidt ons op het heldere pad van het leven.

(Halleluja! Halleluja!)

Ik heb zo'n zoete liefde geproefd,

(Halleluja! Halleluja!)

Ik zal voor altijd van God houden.

(Halleluja! Halleluja!)



Couplet 4

Broeders, zusters, doe allen mee,

(Halleluja! Halleluja!)

zij aan zij, samen als één.

(Halleluja! Halleluja!)

Met één hart en één geest,

(Halleluja! Halleluja!)

dienen we Hem en zingen we Zijn lof.

(Halleluja! Halleluja!)



Bridge 2

Wie kan zijn hart geen stem geven?

Wie kan zijn liefde geen stem geven?

Jullie dansen en loven God,

ik klap naast jullie in mijn handen.

Ik klap naast jullie in mijn handen.



Couplet 5

Onze liederen zijn vol liefde voor God,

(Halleluja! Halleluja!)

we worden vernieuwd door Almachtige God.

(Halleluja! Halleluja!)

Ons verdorven oude leven is weg,

(Halleluja! Halleluja!)

het is heerlijk voor God te leven!

(Halleluja! Halleluja!)



Couplet 6

De waarheid beoefenen bevrijdt ons;

(Halleluja! Halleluja!)

vervul onze plichten en breng God glorie.

(Halleluja! Halleluja!)

Zijn volk ervaart een nieuw leven,

(Halleluja! Halleluja!)

we houden van God en leven in het licht.

(Halleluja! Halleluja!)



Bridge 3

We braken de ketenen van de wereld,

de ketenen van familie

en de ketenen van het vlees.

Hoe mooi is het om van elkaar te houden!

Hoe mooi is het om van elkaar te houden!


202  De oprechte wens om tot inkeer te komen

Couplet 1

Zien dat Gods dag van glorie nadert,

is mijn hart vol van verdriet en zorgen.

Mijn opstand tegen God herinner ik mij met spijt,

angstige gedachten van mijn schuld aan Hem komen op.

God koos mij, zodat ik me kon aansluiten bij het koninkrijksfeest.

God toont het pad dat we moeten volgen.

Hij spoort mij herhaaldelijk aan, maar ik luister niet.

Ik slaag er niet in om de waarheid te krijgen, durf God niet onder ogen te komen.

In God geloven, maar niet in staat zijn

om Hem tevreden te stellen, is een schande.

Falend om te voldoen aan alles wat God heeft gedaan,

weet ik echt wat ik Hem verschuldigd ben.

Ik beslis om de waarheid te zoeken,

breng mijn leven door met terugbetalen van Gods genade.

Wat een zeldzaam geschenk van God is het

om mijn laatste uren aan Hem te wijden.



Couplet 2

Doctrines zie ik als de waarheid van de realiteit.

Ik beoefen de waarheid niet, maar doe serieus werk,

geen toewijding in mijn plicht, alleen bedrog.

Gesnoeid, verdedig ik en gehoorzaam niet.

God doet alles om me te helpen de waarheid te krijgen.

Maar ik gehoorzaam en zoek de waarheid niet.

Ik volg koppig het pad van de Farizeeërs en kom niet terug.

Als God niet van je houdt is het leven donker, nog erger dan de dood.

In God geloven, maar niet in staat zijn

om Hem tevreden te stellen, is een schande.

Falend om te voldoen aan alles wat God heeft gedaan,

weet ik echt wat ik Hem verschuldigd ben.

Ik beslis om de waarheid te zoeken,

breng mijn leven door met terugbetalen van Gods genade.

Wat een zeldzaam geschenk van God is het

om mijn laatste uren aan Hem te wijden.



Couplet 3

Gods woorden van oordeel steken in mijn hart als zwaarden,

laten het achter in kwelling en pijn.

Alleen dan ontwaakt mijn verdoofde en blinde hart,

en ik haat mijn geharde vlucht van de waarheid.

Ik leef alleen Satans gezindheid na,

geen principes van waarheid, slechts eigen ideeën over plicht.

En niet één ding dat ik doe, kan een goede daad worden genoemd.

Ik ben het echt niet waard om van Gods woorden te genieten.

In God geloven, maar niet in staat zijn

om Hem tevreden te stellen, is een schande.

Falend om te voldoen aan alles wat God heeft gedaan,

weet ik echt wat ik Hem verschuldigd ben.

Ik beslis om de waarheid te zoeken,

breng mijn leven door met terugbetalen van Gods genade.

Wat een zeldzame geschenk van God is het

om mijn laatste uren aan Hem te wijden,

om mijn laatste uren aan Hem te wijden.


203  Moge u altijd in mijn hart blijven

Vers 1

U blijft bij mij in de lente en herfst,

loopt met mij door warmte en kou.

Kijken naar uw eenzaam gelaat,

welt veel pijn op in mijn hart.



Vers 2

Ik kende nooit uw eenzaamheid

en heb uw pijn nooit verzacht.

Op uw oprechte vermaningen

reageer ik vaak koppig.



Voor-refrein

Ik bezorg u steeds pijn, stel u steeds teleur.

Ik ben onwetend, tot uw kastijding volgt.

Ik blijf dicht aan uw zij, kan uw last niet verlichten.

Hoe kan iemand zonder besef uw lijden kennen?



Refrein

Met ware liefde en echt gevoel, is uw hart het meest oprecht.

Wie kan mooier zijn dan u, wie kan meer vereerd zijn!

Altijd in uw gezelschap, van u scheid ik nooit.

Moge u in mijn hart blijven, met vreugde op uw gezicht.



Vers 3

Voor mijn wensen, voor het vlees,

vergat ik moraal en waarheid.

Als ik overweldigd word door spijt,

heb ik uw hart al gebroken.



Vers 4

Niemand begrijpt uw verdriet.

Verdorven, kreun ik in ellende.

Met hebzucht vraag ik u om dingen.

Wie weet uw zorgen te delen?



Voor-refrein

Ik bezorg u steeds pijn, stel u steeds teleur.

Ik ben onwetend, tot uw kastijding volgt.

Ik blijf dicht aan uw zij, kan uw last niet verlichten.

Hoe kan iemand zonder besef uw lijden kennen?



Refrein

Met ware liefde en echt gevoel, is uw hart het meest oprecht.

Wie kan mooier zijn dan u, wie kan meer vereerd zijn!

Altijd in uw gezelschap, van u scheid ik nooit.

Moge u in mijn hart blijven, met vreugde op uw gezicht.


204  Geschapen door u, behorend tot u

Couplet 1

Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen.

Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen.

Gevaar en ontbering is de smederij van liefde en passie.

Mijn getroffen hart aanbidt u met eeuwige liefde.

Hoe vaak is de winter overgegaan in de lente?

Bitter en zoet, stuk voor stuk worden ze genoten.

De herfstwind stuur ik weg, ik verwelkom de lentebloemen.

Oh, de grillen van een soldatenleven, ik ken uw hart.

U leed toen u nederig deze wereld betrad.

Gehavend door wind en regen, niemand had meelij met u.

Veracht door de massa, te pijnlijk voor woorden.

Toch kon de begeerte van uw hart worden gezien in uw woorden.

Uw woorden des levens bewateren mijn hart,

tot de diepste diepte, tot de diepste diepte.

Mijn hart, keert zich tot het goede, aanbidt u.

Wanneer wordt mijn hart één met het uwe?

Ik ben geschapen door u en ik behoor tot u.

Geloof verzaken zou een eeuwige zonde zijn.

Ik zal de tranen vergoten door uw gewonde hart wegvegen.

Om uw wens in te willigen, geef ik mijn hart aan u.



Couplet 2

Als u weg bent, is het lastig te weten wanneer u terug zal keren.

Een scheiden scherp als de dood, ik huil pijnlijke tranen.

Ik talm, wil niet weggaan, mijn hart lijkt aan flarden.

Mijn ogen turen gretig, ik verlang naar uw terugkeer.

Een wanhopige geest die ik niet kan verbergen.

Op m'n knieën voel ik spijt mijn ziel doorboren.

Een vriend zo nabij als een buur, maar toch mijlenver.

Een armzalig offer dat ik u aanbied.

Als we ontmoeten, lacht u me toe.

Uw woorden des levens bewateren mijn hart,

tot de diepste diepte, tot de diepste diepte.

Mijn hart, keert zich tot het goede, aanbidt u.

Wanneer wordt mijn hart één met het uwe?

Ik ben geschapen door u en ik behoor tot u.

Geloof verzaken zou een eeuwige zonde zijn.

Ik zal de tranen vergoten door uw gewonde hart wegvegen.

Om uw wens in te willigen, geef ik mijn hart aan u.


205  Een klaaglied voor een tragische wereld

1

Dolend door de tijd glijdt het leven voorbij. De jaren vervliegen als in een droom.

Rondrennend voor rijkdom en roem.

Levens verspild voor vleselijke zaken. Niets werd aan de waarheid gegeven.

De jeugd is zomaar voorbij.

Geen gedachte gewijd aan Gods eigen lijden of Zijn grote lieflijkheid.

Slechts lummelend door lege dagen. Niet één dag geleefd voor God.

Nooit Gods lippen in een glimlach laten krullen. Hol en niets bijzonders.

Wie heeft Gods hart begrepen?

Wie kan leven en dood met God delen?

Wie heeft al Zijn woorden gekoesterd?

Wie heeft alles aan God gewijd?

Wanneer zullen lentebloemen stoppen met bloeien?

Ware liefde is hier in deze wereld.

Verdriet en vreugde, pieken en dalen. De cirkel der seizoenen draait maar door.

Jaar op jaar werd God verzaakt. Wat een tragische wereld!



2

De mens heeft zijn thuis, een plaats van rust. Maar God heeft geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen.

Hoevelen offeren zichzelf op? Hij heeft genoeg van de kou,

Hij doorstond het lijden van de hele wereld. Maar niemand toonde enige sympathie.

Bezorgd om de mens, is God druk in de weer onder hen en blijft werken, onvermoeibaar.

Wie denkt er aan God?

Seizoenen komen en gaan, toch geeft Hij alles voor de mensheid.

Wie heeft er ooit gevraagd naar Zijn comfort?

De mensen blijven maar eisen van God! Maar ze besteden nooit één gedachte aan Zijn wil.

Ze genieten van een gelukkig gezinsleven, maar waarom laten ze Hem huilen?

Wanneer zullen lentebloemen stoppen met bloeien?

Ware liefde is hier in deze wereld.

Verdriet en vreugde, pieken en dalen. De cirkel der seizoenen draait maar door.

Jaar op jaar werd God verzaakt. Wat een tragische wereld!


206  De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

1

De enige echte God, die eeuwig is,

sprak Zijn woorden, schepping tot leven.

Hij sprak en zo was het, Hij beval en zo stond het.

Stof veranderde in menselijke wezens.

Hij voedde Zijn schepsels,

en het leven vulde de hemel en de aarde.

Hij verkondigde wetten, liet wonderen gebeuren.

Hij leidde de mens en zorgde voor hem.

Maar de mens begaf zich tot het kwade,

vuil en verdorven, ongepast om aan te zien.

Nederig in vlees, schonk God hen vergiffenis,

liet waardigheid varen, en pakte onrecht aan.

Na dertig jaar hard leven,

leed Hij aan het kruis en ging Hij in stilte weg.

Zijn kostbare bloed, vergoot Hij als offer,

de mens verlossend en ware liefde achterlatend.



2

Bliksem is verschenen in het Oosten,

een witte wolk is neergedaald in Sinim.

Vol van rechtvaardigheid, is God naar de aarde teruggekeerd,

Hij is de incarnatie van Almachtige God.

Een nieuw tijdperk startend, nieuw werk brengend,

spreekt Hij om de mens te redden, oordelend.

De rebellie van de mens blijft in Zijn geest,

treurigheid en wrok zijn in Zijn hart.

Tranen van bloed wenend, beoefent Hij het uiterste geduld.

Wie kan Zijn treurende hart troosten?

Kwaad, maar vergevingsgezind, voorziet Hij.

Hij werkt en wacht en geeft Zijn ware hart.



3

Hoe vaak hebben bloemen gebloeid, zijn ze gestorven?

De ganzen vliegen zuidwaarts, opnieuw keren ze terug.

Zijn onschuldige vlees is vernederd,

Zijn hart deed zoveel pijn, bijna niet te herstellen.

Hij lijdt alleen, zonder rustplaats,

dag en nacht aan het werk, zonder voedsel of slaap.

Met Zijn lieve moederhart, huilt Hij tranen en bloed,

maar Zijn ware woorden worden bespot.

Nederig verborgen werkt Hij verder.

Uiteindelijk, wint Hij een groep mensen

die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.

Rechtvaardigheid, almachtigheid getoond in vlees,

Hij is Almachtige God!

Nederig verborgen werkt Hij verder.

Uiteindelijk, wint Hij een groep mensen

die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.

Rechtvaardigheid, almachtigheid getoond in vlees,

Hij is Almachtige God!

Hij is Almachtige God!

Hij is Almachtige God!


208  In afwachting van Gods goede nieuws

1

Met verlangende ogen, roept u dringend.

Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart.

Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht,

uw hoop uitstortend en het bloed van uw hart.

U verwacht nooit te veel, u geeft alles,

geen onbekende voor pijn en vervolging.

O Heilige, wie is te vergelijken met uw schoonheid?

Uw geweldige werk wordt voor altijd geëerd.

Hoe kon ik u verlaten om naar zogenaamde vrijheid te zoeken?

Ik zou liever lijden om uw rouwende hart te herstellen.

Hoe kon ik u verlaten om naar zogenaamde vrijheid te zoeken?

Als bloemen weer bloeien, luister ik naar uw goede nieuws.



2

Ik viel in zonde, maar ik sta op in het licht.

U verheft me zo, ik ben zo dankbaar.

God in vlees, Hij lijdt, hoeveel meer moet ik?

Als ik zou toegeven aan de duisternis, hoe zou ik God dan zien?

Hoe kon ik u verlaten om naar zogenaamde vrijheid te zoeken?

Ik zou liever lijden om uw rouwende hart te herstellen.

Hoe kon ik u verlaten om naar zogenaamde vrijheid te zoeken?

Als bloemen weer bloeien, luister ik naar uw goede nieuws.



3

Als ik denk aan uw woorden,

laten ze me verlangen naar u.

Wanneer ik uw gezicht zie,

groet ik u in mijn schuld.

Hoe kon ik u verlaten om naar zogenaamde vrijheid te zoeken?

Ik zou liever lijden om uw rouwende hart te herstellen.

Hoe kon ik u verlaten om naar zogenaamde vrijheid te zoeken?

Als bloemen weer bloeien, luister ik naar uw goede nieuws.


209  Opstaan te midden van duisternis en onderdrukking

Couplet 1

Met een sterke wil sta ik op tegen de schreeuw van het kwaad.

Op de moeilijke weg wordt mijn hart standvastig en sterk.

Het ware licht leidt me en ik zal volgen.

De mensheid is zo wreed, waar is er ruimte voor God?

Het is zo moeilijk te geloven in God in een land geregeerd door duivels.

Ik zal Satan verlaten en God volgen.

Met een hart dat houdt van God, zal ik licht en warmte uitstralen,

trouw tot het einde, getuigenis gevend om God te loven.

Hoe God mij ook loutert,

ik zal getuigen en Hem tevredenstellen.



Couplet 2

Satan zit me op de hielen, ik kan nergens rusten.

God dienen is de wet van de Hemel en het principe van de aarde.

Satan onderdrukt me, ik ben zekerder van Christus.

Zijn plannen zijn verdorven en verachtelijk.

Ik zal nooit toegeven aan Satan en leven zonder waarde.

Ik zal alle pijn en donkere nachten doorstaan.

Ik zal getuigenis geven van totale overwinning,

het hart van God steunen en Zijn lof verkrijgen.

Met een hart dat houdt van God, zal ik licht en warmte uitstralen,

trouw tot het einde, getuigenis gevend om God te loven.

Hoe God mij ook loutert,

ik zal getuigen en Hem tevredenstellen.



Couplet 3

Rechtvaardigheid komt op in de nacht voor de ochtend.

In doodstrijd komt de duivel om God te dienen.

God heeft Zijn glorie verkregen, en overwinnaars gemaakt.

En ik loof Zijn wijsheid en rechtvaardigheid.

En ik houd rekening met Gods wil,

ik doe alles wat ik kan om in Zijn familie te dienen.

Met een hart dat houdt van God, zal ik licht en warmte uitstralen,

trouw tot het einde, getuigenis gevend om God te loven.

Hoe God mij ook loutert,

ik zal getuigen en Hem tevredenstellen.

Ik zal Hem tevredenstellen.


210  Gods hart is nog niet gerustgesteld

1

Nu ik ten volle het bitter heb geproefd van de verdorvenheid van het vlees, veracht en haat ik Satan nog meer.

Gods woorden ontmaskeren en veroordelen me scherp en nu zie ik duidelijk de waarheid van mijn eigen verdorvenheid.

Door Gods oordeel en loutering te aanvaarden word ik gezuiverd en pas dan weet ik dat de mens naar de waarheid moet streven in zijn leven.

Ik zie dat Gods werk om de mens te redden niet eenvoudig is. Met geweten en verstand zou ik God moeten gehoorzamen.

God lijdt zozeer voor de mens, zelfs nu heeft Hij het hart van de mens nog niet gewonnen.

In mijn hart voel ik schuld en zelfverwijt, als ik Gods liefde niet beantwoord, ben ik het niet waard menselijk te worden genoemd.

God zit te wachten tot de mens berouw toont. Ik kan me niet meer verlagen en een leeg leven leiden.

Ik heb de waarheid niet verkregen of een menselijke gelijkenis nageleefd, hoe kan ik het dan zo makkelijk opgeven?



2

Gods werk loopt teneinde, mijn gezindheid is nog niet zoveel veranderd.

Hoe kan ik zonder de realiteit van de waarheid standvastig zijn? Hoe kan ik Gods geest op z’n gemak stellen en Zijn vertrouwen winnen?

Ik ben nog lang niet wat God nodig heeft, hoe kan ik God dan tevreden stellen als ik de waarheid niet in praktijk breng?

Gods hart is nog niet gerustgesteld, ik zou voor God moeten leven om Zijn goedheid te beantwoorden.

Om Gods hart tevreden te stellen ben ik bereid elke pijn te lijden.

Als ik God in de steek laat, heb ik daar heel mijn leven spijt van en schaam ik me te zeer om Hem onder ogen te komen.

Als mens moet ik mijn uiterste best doen en God niet langer ongehoorzaam zijn of verdriet doen.

Ik wil me altijd tot rechtvaardigheid wenden en God voor eeuwig liefhebben en Hem toegewijd zijn. Alleen met de waarheid ben ik het waard menselijk te worden genoemd.


211  Alleen u kan mij redden

Couplet 1

Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen,

en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven.

U houdt zielsveel van mensen als uw eigen vlees en bloed.

En u bent hun liefde waardig.

Uw oordeel en tuchtiging zijn voor de redding van de mens.

U giet het leven over hen uit.

Uw hart is werkelijk prachtig,

U bent zo rechtvaardig en de lof van de mens waardig.

Uw woorden overwinnen mij. Uw oordeel zuivert mij.

U alleen kan mij redden.

U snoeit en bewerkt mij, loutert en test mij.

U alleen maakt mij volmaakt. U alleen.



Couplet 2

Uw woorden dragen me op de weg van tegenslag,

en ik proef zoetheid.

U heeft medelijden met de zwakte van de mens en geeft hen uw woorden.

Hoe kan de mens u ooit vergeten?

U leeft met mensen en leidt ze persoonlijk (persoonlijk),

geeft hen iets om op te vertrouwen (om op te vertrouwen).

U lijdt eerst, geeft het perfecte voorbeeld.

En u bent trouw en lieflijk.

Uw woorden overwinnen mij. Uw oordeel zuivert mij.

U alleen kan mij redden.

U snoeit en bewerkt mij, loutert en test mij.

U alleen maakt mij volmaakt.



Couplet 3

Uw liefde is kostbaar. Uw liefde is het allermooist.

Uw ware gevoelens heeft u bij de mens achtergelaten.

Als ik in u geloof, maar niet van u kan houden en uw goedkeuring krijg,

zou ik dat mijn leven lang betreuren.

Als ik in u geloof, maar niet loyaal kan zijn, hoe zou ik dan mens kunnen zijn?

(Hah ... hah ... hah ... hah ...)

Uw woorden overwinnen mij. Uw oordeel zuivert mij.

U alleen kan mij redden.

U snoeit en bewerkt mij, loutert en test mij.

U alleen maakt mij volmaakt.

Uw liefde is kostbaar. Uw liefde is het allermooist.

Uw ware gevoelens heeft u bij de mens achtergelaten.

U alleen kan mij redden. U alleen maakt mij volmaakt.


212  Geen hart is beter dan dat van God

1

Nu ik ervoor heb gekozen God lief te hebben, gehoorzaam ik Hem, wat Hij ook van me afneemt.

Ondanks een beetje pijn uit ik geen klacht.

Met zijn verdorven gezindheid verdient de mens oordeel en tuchtiging.

Gods woord is de waarheid. Ik kan Gods wil niet verkeerd begrijpen.

Wanneer ik over mezelf nadenk, vind ik altijd te veel onzuiverheid.

Als ik niet strijd, kan ik niet worden vervolmaakt.

Hoewel de ontberingen op dit moment talrijk zijn, is het een eer van Gods liefde te genieten.

Door ontbering leer ik onderwerping. Geen hart is beter dan dat van God.



2

Nu ik dag en nacht met God ben, zie ik hoe beminnelijk God is.

Door de openbaring en het oordeel van Gods woorden zie ik de waarheid van mijn verdorvenheid.

Door Gods toetsing voel ik hoezeer ik in gebreke blijf.

Ik open mijn hart voor communicatie en begrijp de waarheid duidelijk.

Ik beef bij de gedachte Gods gezindheid te beledigen.

Ik waarschuw mezelf niet opnieuw te rebelleren en God meer pijn te bezorgen.

Hoewel ik ervoor kies God lief te hebben, is mijn liefde verwaterd met mijn eigen ideeën.

Ik moet ernaar streven een geest als die van Petrus te verwezenlijken.

Hoe God mijn liefde ook ontvangt,

mijn enige wens is Hem tevreden te stellen.

Hoewel de ontberingen op dit moment talrijk zijn, is het een eer van Gods liefde te genieten.

Door ontbering leer ik onderwerping. Geen hart is beter dan dat van God.


213  Eindelijk kan ik God beminnen

1

Uw liefde is oprecht en puur, u heeft een vriendelijk en eerlijk hart en u bent vlees geworden om de mensheid te redden.

Ik zie dat uw nederigheid en verborgenheid zo lieflijk zijn, ik merk hoe onmetelijk u bent.

In vrees en ontzetting volg ik u op de voet; uw woorden brengen me troost.

U steunt me bij ontberingen, uw woorden leiden, redden en vervolmaken mij.

Eindelijk ben ik in staat u te beminnen, dag en nacht ben ik bij u en ik begrijp uw wil.

Nu ik steeds meer van uw lieflijkheid zie, leer ik u, Almachtige God, kennen.

U bent bij me en ik heb zoveel verworven, ik ben altijd aangenaam verrast.

U geeft me al uw liefde en mijn tijd met u is zo dierbaar.



2

Uw liefde heeft me gewekt en mijn hart geïnspireerd en ik wil u liefhebben en trouw zijn.

U wendt uw woord aan om me te beoordelen en te zuiveren en u redt me van de invloed van Satan.

Ik heb zoveel van uw liefde ondervonden, ik heb de waarheid begrepen en ik weet hoe ik trouw aan u moet zijn.

Pijn en loutering brengen me nader tot u en ik beloof op mijn leven dat ik een prachtige getuigenis afleg om u te verheerlijken.

Ik heb u tot op de dag van vandaag gevolgd, ik heb uw voorziening van de waarheid ontvangen, en de weg wordt steeds lichter.

Nu ik uw grenzeloze liefde ervaar, leer ik u, Almachtige God, kennen.

Het is door uw genade dat ik nu gereinigd en gered word, ik weet niet hoe ik u moet bedanken.

Onder uw begeleiding leef ik in het licht en ik zou me nog meer moeten inspannen bij mijn streven u te beminnen.


214  Wie geeft er om Gods hart?

Vers 1

De aarde is donker, de demonen zijn erg woest.

God is verschenen, werkte, leed vervolging en verwijt.

God uit de waarheid, maar wordt afgewezen door het tijdperk.

Hij heeft geen plek voor rust, onderging grote schande.

Vijandelijke religieuzen oordelen en lasteren Hem.

Jezus’ tegenslagen doen zich nu opnieuw voor.

Ze kennen God niet en kruisigen Hem opnieuw.

Ze zijn erg wreed, slecht, erger dan in Jezus’ tijd.



Refrein

God doet groots werk, maar niemand die begrijpt Hem.

Gods hart is zo verdrietig, wie kan er geven om Zijn hart?

De mens is zo opstandig; het onheil zal komen.

Gods woorden worden allemaal vervuld en Satan vernietigd.



Vers 2

Hoewel velen geloven, zijn er weinigen die God kennen.

We gaan overal, maar getuigenis geven is moeilijk.

Getuigenis geven van Gods verschijning brengt ongeluk.

Verdreven uit vele huizen; achtervolgd met messen en knuppels.

Tranen in onze ogen, ons hart breekt van verdriet.

De weg van het kruis is zwaar, bloed wordt gemengd met tranen.

Er zijn veel afgoden, en kwade dienaars schaden anderen.

Ze staan bekend in God te geloven, maar dienen valse herders.



Refrein

God doet groots werk, maar niemand die begrijpt Hem.

Gods hart is zo verdrietig, wie kan er geven om Zijn hart?

De mens is zo opstandig; het onheil zal komen.

Gods woorden worden allemaal vervuld en Satan vernietigd.



Brug

Dus waar zijn zij die van God houden? Waar zijn de zoekers?

God roept, klopt op de deur, maar de deur zit dicht.

God heeft Zijn bloed, zweet en tranen gegeven om de mens te redden.

Hij werkte jarenlang om liefde door de mensheid te verspreiden.



Refrein

God doet groots werk, maar niemand die begrijpt Hem.

Gods hart is zo verdrietig, wie kan er geven om Zijn hart?

De mens is zo opstandig; het onheil zal komen.

Gods woorden worden allemaal vervuld en Satan vernietigd.


216  Vóór God zouden wij altijd stil moeten zijn

Couplet 1

Geconfronteerd met mislukking, zoek dan de waarheid.

Ken God’s wil en je krijgt kracht.

Vertel Hem wat je ontbreekt,

deel altijd Zijn waarheid.



Couplet 2

Beproevingen komen, onderga deze;

zit in stilte voor God;

Lees Zijn woord, ken Zijn waarheid,

maak je misstappen goed.



Pre-refrein

Verheugd is je ziel wanneer je Hem aanbidt.



Refrein

Wees stil voor God, laten we over onszelf nadenken.

We moeten het hart van God geen pijn doen

met onze opstandigheid en zorg voor het vlees.

Wees stil voor God, wees stil voor God

Leef als een mens naar Zijn waarheid.

Laten we getuigenis afleggen in onze beproevingen, zodat we Hem tevreden kunnen stellen.

Wees stil voor God.

Wees stil en denk na voor God.



Couplet 3

Zelfs als we fouten maken,

moeten we God liefhebben.

Zolang als we berouw tonen,

zullen we zeker Zijn genade verwerven.

We moeten de waarheid najagen

en getuigen van God.

Dit is onze plicht, die we moeten doen.



Pre-refrein

Verheugd is je ziel wanneer je Hem aanbidt.



Refrein

Wees stil voor God, laten we over onszelf nadenken.

We moeten het hart van God geen pijn doen

met onze opstandigheid en zorg voor het vlees.

Wees stil voor God, wees stil voor God

Leef als een mens naar Zijn waarheid.

Laten we getuigenis afleggen in onze beproevingen, zodat we Hem tevreden kunnen stellen.

Wees stil voor God.

Wees stil en denk na voor God.



Outro

Leef als een mens naar Zijn waarheid.

Laten we getuigenis afleggen in onze beproevingen, zodat we Hem tevreden kunnen stellen.

Wees stil voor God.

Wees stil en denk na voor God.

Wees stil voor God.

Wees stil en denk na voor God.


217  Zoeken naar vertrouwelingen

Vers 1

U hebt lang in de tuin gewerkt,

u hebt Uw liefde daar diep geplant.

U hebt elke prijs betaald, zoekend naar vertrouwelingen.

U bent zo lang op zoek geweest.

U investeerde zoveel ware liefde.

Wie kan uw leed kennen?

Er is niemand die u troost.

Mijn hart wil van u houden,

en ik zal de geest van Petrus imiteren.

Ik zal mijn leven lang uw wil uitvoeren,

en u altijd volgen met heel mijn hart.



Vers 2

Uw dag zal hier spoedig zijn,

en we spannen ons maximaal in.

We willen uw vertrouwelingen zijn,

we gaan door weer en wind.

De Meester zal de tuin snel verlaten,

gebroken harten van de bedienden.

Zo'n grote schuld is zwaar om af te lossen, zelfs het kleinste deel.

Mijn hart wil van u houden,

en ik zal de geest van Petrus imiteren.

Ik zal mijn leven lang uw wil uitvoeren,

en u altijd volgen met heel mijn hart.



Vers 3

En in uw hart is nog steeds geen troost,

en angst wordt door iedereen gevoeld.

Ik vrees dat ik u niet innig genoeg liefheb,

ik durf absoluut niet laks te worden.

Mijn hart wil van u houden,

en ik zal de geest van Petrus imiteren.

Ik zal mijn leven lang uw wil uitvoeren,

en u altijd volgen met heel mijn hart,

met heel mijn hart, met heel mijn hart.


218  Het lied van oprechte gehechtheid

1

Er is er Eén die de geïncarneerde God is.

Alles wat Hij zegt, alles wat Hij doet, is de waarheid.

Ik heb Zijn rechtvaardigheid en Zijn wijsheid lief.

Hem te zien, Hem te gehoorzamen, is werkelijk een zegen.

Zijn hart en Zijn liefde hebben me overwonnen.

Nu volg ik Hem op de voet en ik zoek niet langer.

Omdat ik getuigenis van Hem afleg, onderga ik ontberingen, maar ik voel me goed.

Ik heb mijn geliefde lief en ben Hem trouw.



2

Ik heb mijn liefde aan Hem gegeven en ik ben blij.

Mijn alles te geven, voor Hem te leven, is mijn leven.

Hem te kunnen liefhebben en dienen is een eer.

Het is Gods verlangen dat wij Hem verkondigen en van Hem getuigen.

Ik denk Zijn gedachten, bekommer me om Zijn zorgen, ik houd rekening met Zijn hart.

Zijn goedkeuring, Zijn tevredenheid, zijn mijn enige wens.

Ik ben een dienaar in het huis van God en vervul mijn plicht.

Van God te getuigen en Hem te eren is waar geluk.

Zijn hart en Zijn liefde hebben me overwonnen.

Nu volg ik Hem op de voet, en ik zoek niet langer.

Omdat ik getuigenis van Hem afleg, onderga ik ontberingen, maar ik voel me goed.

Ik heb mijn geliefde lief en ben Hem trouw.


220  Wij zijn de getuigen van Christus van de laatste dagen

1

Meerdere duizenden jaren lang is de mensheid verdorven, en ze is te verachtelijk om aan te zien.

Door roem en rijkdom na te jagen en door in zonde te leven hebben we onze menselijkheid en ons geweten verloren.

We hebben het geluk om in de laatste dagen geboren te zijn en om de wederkomst van de Redder te verwelkomen.

We zien dat elk woord van God waarheid is, en ons hart is overwonnen.

Door middel van oordeel en tuchtiging is onze verdorvenheid gezuiverd.

We geloven vast dat God de waarheid is, en we volgen Hem op de voet.

Gods woorden gidsen ons door vreselijke vervolging en ontbering.

We ervaren zoveel van Gods liefde dat we volgen God met een ijzeren wil.

Door beproevingen heen hebben we nieuw leven ontvangen, en we leggen triomferende getuigenissen af.

De Zon van de gerechtigheid is verschenen, en we zijn allen getuigen van God.



2

God is geïncarneerd om de mens te redden, en Hij ondergaat een grote vernedering.

Hij ondergaat verwerping en verduurt onbegrip, zonder klacht of spijt.

We zijn als stof; het is werkelijk ons geluk dat we door God worden opgewekt.

Het is werkelijk aan Gods geweldige vriendelijkheid te danken dat we de waarheid en het leven verkrijgen.

We verkeren in Gods gezelschap en wandelen met God.

We praktiseren eerlijkheid en zullen zeker Gods goedkeuring ontvangen.

In het zicht van de finish voeren we onze plicht uit en stellen we God tevreden.

Te midden van ontbering en pijn hebben we geen klachten; we zoeken slechts de waarachtige liefde voor God.

Door beproevingen heen hebben we nieuw leven ontvangen, en we leggen triomferende getuigenissen af.

De Zon van de gerechtigheid is verschenen, en we zijn allen getuigen van God.


221  Vastbesloten om God trouw tevreden te stellen

1

Ik zie dat de dag dat God glorie verkrijgt naderbij komt. Als ik terugdenk aan het verleden voel ik zo'n wroeging in mijn hart.

Ik was zo opstandig in mijn omgang met God, dat ik nu met ondraaglijke herinneringen zit.

Ik haat mezelf omdat ik zo laat tot bezinning ben gekomen, ik voel me schuldig omdat ik Gods liefde niet beantwoord.

Niets wat ik deed was naar Gods hart, hoe kan ik dan vrede en vreugde in mijn hart hebben?

God is vleesgeworden om in de wereld te werken, naast de mens te leven en zijn lijden te delen.

Het is zo betekenisvol dat de mens God liefheeft, ik haat mezelf gewoon dat ik geen geweten of rede heb.

Ik ben God zoveel schuldig omdat ik Hem niet oprecht lief heb gehad.
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Ik geniet zoveel liefde van God, mijn hart verlangt ernaar deze snel te beantwoorden.

Maar mijn natuur is opstandig en ik breng de waarheid niet in praktijk, ik heb veel kansen om vervolmaakt te worden misgelopen.

Ik heb nu alleen nog maar wroeging en spijt, ik verafschuw en verfoei mezelf zelfs nog meer.

Ik zie dat ik de realiteit van de waarheid niet heb en ik ben nog zo slordig in het vervullen van mijn plicht.

Mijn hart is bezorgd, ik ween bittere tranen, ik voel diep van binnen dat ik God niet tegemoet kan treden.

Door Gods genade zorgvuldig te tellen, zie ik hoe goed en lieflijk God is.

God betaalt zo’n hogere prijs om me te redden, waarom kan ik dan Zijn liefde niet beantwoorden?

Hoewel ik de verdorvenheid niet geheel heb afgeworpen, zal ik mijn best doen naar de waarheid te streven.

Op het laatste deel van het pad wens ik God trouw tevreden te stellen.


223  De heiligen overwinnen

1

Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit, waarbij Hij de mensheid oordeelt en reinigt.

We hebben Gods stem gehoord en zijn tot Hem teruggekeerd.

Gods woorden tonen Zijn almacht, ze wekken en overwinnen ons.

Ondanks de ontwrichting, de hinder en de aanvallen van Satans kwade machten,

hebben we besloten dat Christus de waarheid en het leven is; vastbesloten volgen we God!
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In het donkere hol van duivels worden ons hart en ons lichaam gemarteld; bloed en tranen stromen.

Als leven en dood op het spel staan, roepen we God aan; dan gidsen Gods woorden ons door onze problemen heen.

Als ik zie hoe geweldig, hoe buitengewoon Gods levenskracht is, heb ik Hem nog vuriger lief.

We zouden ons leven geven om loyaal te zijn aan God en nooit toegeven aan Satan als Judas.

Wanneer we beproevingen en loutering doormaken, leggen we een goed en klinkend getuigenis af voor God.
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God heeft een groep van overwinnaars tot stand gebracht; Hij heeft Satan verslagen en volle glorie bereikt.

Gods grootse werk is volbracht; Hij begint rampen te laten neerdalen en de grote rode draak te vernietigen.

De rechtvaardige God beloont de goeden en straft de kwaden; Zijn gezindheid is volkomen geopenbaard.

De heiligen hebben gewonnen, Christus’ koninkrijk is naar de wereld gekomen en de waarheid oefent macht uit.

Wij prijzen Gods rechtvaardigheid en almacht. Eeuwigdurend is onze lofprijzing van de heilige naam van Almachtige God!


224  U bent in mijn hart

1

Wanneer ik mijn plicht doe weg van huis,

denk ik aan u en bid ik tot u.

Door het lezen van uw woorden,

vertrouw ik meer op u en is mijn hart verzacht, oh.

Als ik getuig voor u, lijd ik veel pijn,

en weet ik nog beter hoe lieflijk u bent.

Bij het volgen van u, dan loop ik door tot aan het einde.

Wanneer u uw vorm verandert,

verwelkomen wij uw komst, whoa,

verwelkomen wij uw komst, whoa.



2

Het zijn uw woorden die mij voeden

en mij menselijk leven geven.

Denkend aan uw liefde, is mijn hart vol vreugde,

mijn hele lichaam is gevuld met kracht, met kracht.

Ik verlaat alles voor u en put ik me uit.

Het is u, u verheft mij.

Bij het volgen van u, dan loop ik door tot aan het einde.

Wanneer u uw vorm verandert,

verwelkomen wij uw komst, whoa,

verwelkomen wij uw komst.

Bij het volgen van u, dan loop ik door tot aan het einde.

Wanneer u uw vorm verandert,

verwelkomen wij uw komst, whoa,

verwelkomen wij uw komst.
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Ontberingen en altijd onderweg zijn

doen mij geen pijn, want u bent bij mij.

Al kan ik uw gezicht niet zien,

houdt mijn hart nog steeds van u, en bent u in mijn hart.

Uw liefde heeft al wortels genesteld in mijn hart

en ik zal voor altijd trouw zijn aan u.

Bij het volgen van u, dan loop ik door tot aan het einde.

Wanneer u uw vorm verandert,

verwelkomen wij uw komst, whoa,

verwelkomen wij uw komst,

verwelkomen wij uw komst,

verwelkomen wij uw komst.


225  Gods liefde wordt voor altijd verheerlijkt

Couplet 1

Waar vraagt u om als u vernederingen ondergaat?

Voor wie werkt u en voor wie zorgt u?

Spoedend van hot naar her om Gods wil uit te voeren,

denkt u alleen aan dit werk.

In het hol van de leeuw uit u waarheid om de mens te redden,

ondergaat u kalm afwijzing en laster.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.



Couplet 2

Nederig, verborgen, sprekend en werkend,

pronkt u nooit met uzelf.

Een voorbeeld voor de mensen, u lijdt samen met hen,

U proeft de pijn van de mens zonder klacht of spijt.

U leidt de weg naar het eeuwige leven voor de mensheid.

Uw woorden en werk openbaren liefde.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.



Couplet 3

Om de mens te redden, heeft u alle pijn doorstaan en alles gegeven.

U ervaart de ontberingen van de menselijke wereld.

U levert moeizame inspanningen

tot uw hart, uw hart in stukken ligt.

U ondergaat enorme vernederingen verlaten door de tijd.

U hebt de grootste ontberingen doorstaan om de mens te redden.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.



Couplet 4

De mens is arrogant en rebels, en doet u vaak pijn.

Geduldig en tolerant doet u alles om hem te redden.

Geen plek om uw hoofd te laten rusten, toch zorgt u voor de mens.

Uw woorden bewateren en voeden mensen,

sporen ze keer op keer aan,

zodat mensen het leven verwerven en een goede bestemming hebben.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.

Ja, uw liefde wordt verhoogd, voor altijd, voor altijd.


226  Berouw

Couplet 1

Goede bedoelingen, advies van de laatste dagen doet de mens ontwaken uit een diepe slaap.

Pijnlijke herinneringen en vuil bleven mijn geweten martelen.

In verwarring bid ik in angst. Hand op het hart, berouwvol.

U bent zo vriendelijk, maar ik heb u misleid met valse liefde.

Mijn kwade ziel kende geen spijt.

Levend in zonde, zonder angst. Niet gevend om hoe u zich voelde.

Alleen uw genade willend. In onbehagen en zelfmedelijden,

het spijt me maar ik kan niet stoppen. Zelfbedrog verberg je niet zomaar.



Couplet 2

Niet wetend dat u trouw en rechtvaardig bent, zocht ik mijn weg naar buiten.

Als uw werk eenmaal is voltooid, wie kan u dan stoppen?

Alles wat rest is zuchten en spijt.

Levend in zonde, corruptie. Schuld zwelt op in mijn hart.

Ernstige woorden blijven mij bij. Ik haat hoe immoreel ik ben geweest.

Met lege handen, kom ik voor uw woorden. Te beschaamd om u te zien. Oh ...


227  Hoe de verloren redding te herstellen

Couplet 1

U vroeg me hoelang ik zou volgen;

ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel.

Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart,

liet de aarde daveren en bergen schudden.

Ik zwoer mijn eden met betraande wangen,

maar had geen besef van mijn eigen hypocrisie.

Na een tijd vervaagden grote veranderingen deze gevoelens,

en de eden die ik zwoer tot U werden leugens.

Uiteindelijk begrijp ik het weinige dat ik heb gegeven.

U proberen te vergoeden zijn lege woorden.

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?



Couplet 2

Toen we elkaar ontmoetten, rebelleerde ik tegen U.

Ik wil deze oude tijden niet meer herinneren.

Mijn toewijding zonder loyaliteit

heeft U zelfs grotere pijn toegebracht.

De jaren gingen voorbij en ik verwierf weinig.

Aan wie kan ik mijn berouw vertellen?

In mijn jeugd, werkte U zo hard voor mij,

maar zonder enige dankbaarheid in de plaats.

Uiteindelijk begrijp ik het weinige dat ik heb gegeven.

U proberen te vergoeden zijn lege woorden.

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?



Couplet 3

Rennend van hot naar her,

niet in staat om met Uw hart te verbinden.

We ontmoetten elkaar ooit toevallig, maar ik herkende U niet,

wat me nog met meer berouw laat.

Oh, oh! Oh, oh!

Uiteindelijk begrijp ik het weinige dat ik heb gegeven.

U proberen te vergoeden zijn lege woorden.

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?


228  U bent mijn ware leven

Ik was eenzaam en terneergeslagen – bleek en met geklitte haren.

Ik stond voor u maar toch zo ver weg, want we waren vreemden.

Waardigheid straalt door uw goedgunstige gelaat.

Uw hart is zo goed en mild. Uw eindeloosheid is met geen woorden te beschrijven.

Geen enkel ding kan het hele verhaal vertellen van uw daden.

In ijskoude nachten geniet ik van uw warmte.

Herboren heb ik een nieuw leven begroet;

mijn leven is vol levenskracht, mijn leven is vol levenskracht.

U hebt mij de levensadem geschonken.

Door uw woorden voel ik me zo vervuld.

Mijn hart loopt over van oprechte dankbaarheid. U hebt mijn hele wezen hernieuwd.

Alles van u is zo kostbaar voor mij. Geen schat kan het vervangen,

geen berg of afstand kan me op doen geven.

Dit is het geheim in mijn hart.

In ijskoude nachten geniet ik van uw warmte.

Herboren heb ik een nieuw leven begroet;

mijn leven is vol levenskracht, mijn leven is vol levenskracht.

Door jaren van contact heb ik uw kostbaarheid ontdekt.

Geen wereldlijk ding is vergelijkbaar. U bent de enige voor de mensheid.

In ijskoude nachten geniet ik van uw warmte.

Herboren heb ik een nieuw leven begroet;

mijn leven is vol levenskracht, mijn leven is vol levenskracht.


229  Het leven is kostbaar

1

De eindeloze hemel, indrukwekkend en magnifiek, eindeloos mooi.

O, mensen die op deze aarde leven, wie is het die jullie zouden moeten gehoorzamen een aanbidden?

Gods schepping en bestuur over alle dingen zijn vol mysterie.

We kunnen overal het wonder van Gods daden zien.

De beweging van alle dingen in het universum is volledig in Gods handen.

De zegeningen en tegenslagen die het lot van de mens bepalen kunnen niet ontsnappen aan de controle van Gods hand.

Het leven gaat in een oogwenk voorbij, we moeten ervoor zorgen dat onze zielen geen spijt krijgen.

Alleen wanneer mensen God kunnen kennen en liefhebben, zal hun leven zinvol zijn.
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Nu ik zo vele jaren in God geloof, begrijp ik de waarheid en ken ik eindelijk Gods wil.

Vrede van de ziel wordt alleen bereikt door overeenkomstig het woord van God te leven.

Door elkaar lief te hebben, worden onze levens steeds rijker.

God aanbidden in geest en waarheid brengt vreugde en vitaliteit.

Door oordeel te ondergaan begrijp ik de waarheid en herken ik Gods liefde.

Ik zie hoe diep mijn verdorvenheid is, dat ik het zelfs niet waard ben mens genoemd te worden.

De waarheden die door God zijn uitgedrukt tonen me het levenspad.

Door God werkelijk lief te hebben, leef ik een leven met betekenis uit.



3

Het feit dat God in het vlees verschijnt en werkt biedt een unieke kans.

Het ondergaan van ontberingen en lijden om te worden vervolmaakt is de grootst mogelijke eer.

Ik onderga Zijn oordeel om te worden gezuiverd en een menselijke gelijkenis uit te leven.

Door Gods woorden in de praktijk te brengen en binnen te gaan in werkelijkheid, verwerf ik waarheid en leven.

Als schepsels is het de dure plicht van de mensheid God te gehoorzamen en te aanbidden.

Ik verwerf Gods zegeningen door mezelf voor God uit te putten en de waarheid na te streven.

Ik vervul mijn plicht, ik voer mijn missie volledig uit, ik preek en ik geef getuigenis voor God.

Als ik Gods goedkeuring kan ontvangen en door Hem word gewonnen, heb ik in het leven nergens meer spijt van.


230  Gods genade bracht me terug naar het leven

1 Ik geloofde al vele jaren in God, toch leefde ik nog steeds in zonde. Ik loog en bedroog vaak, en ik had geen godvrezend hart. Gods redding van de laatste dagen kwam tot mij. In mijn onwetendheid en blindheid zocht ik die niet op en onderzocht ik die niet. God gebruikte Zijn woorden om op de deur van mijn hart te kloppen, en toch oordeelde ik over Hem en loochende ik Hem. Ik raakte Zijn aanwezigheid kwijt en viel de duisternis in. De beschuldigingen vanuit mijn geweten maakten dat de dood te verkiezen was boven het leven. Toen besefte ik pas dat een vredig geweten bezitten een waarachtige vreugde is. Hoe had ik God tot op de dag van vandaag kunnen volgen als Gods genade en redding er niet waren geweest? Op grond van mijn daden zou ik al lang geleden hebben moeten sterven, en zelfs de dood zou te goed voor me zijn geweest. Dankzij het geduld van God kan ik nu ademhalen. Ik verdien het eigenlijk niet om van Gods grote liefde te genieten.

2 Al verhief God me om mijn plicht te verrichten, toch joeg ik de waarheid niet na, en ik verlangde altijd naar de zegeningen van aanzien. Ik was vervuld van overdreven eisen, dacht nooit aan Gods wil en besefte niet dat ik God tartte. God heeft altijd in mijn behoeften voorzien en me altijd geleid, maar ik koesterde dat niet. Ik ontliep oordeel en tuchtiging, en rebelleerde koppig tegen God. Ik kwetste Gods hart. Ik liet heel veel kansen lopen om vervolmaakt te worden. Ik voldeed totaal niet aan Gods goede bedoelingen. Ook al zou ik mijn leven geven voor God, hoe zou ik dan kunnen goedmaken dat ik Zijn hart heb gekwetst? O, God, Almachtige God! Ik wil een nieuw persoon zijn en helemaal opnieuw beginnen.

3 Gods woorden van leven beïnvloeden mijn hart. Gods vermaningen geven me onmetelijke kracht en zorgen dat ik weer opsta als ik heb gefaald of ben gestruikeld. Nu ken ik de waarde van het leven en weet ik waarom ik ben geschapen. Hoe kan ik weer op de loop gaan en me verstoppen als ik oog in oog sta met Gods eisen? Ik wil Gods liefde terugbetalen met mijn trouw en gehoorzaamheid. Ik zal de waarheid beoefenen en naar Gods woord leven, en ik zal God nooit meer ongerust over me stemmen. Of ik nu gezegend ben of met rampen word geconfronteerd, ik ben er slechts op uit om God tevreden te stellen. Ik wil mijn ware hart aan God geven. Ook al heb ik geen bestemming, toch wil ik mijn hele leven God dienstbaar zijn. Ik zal al mijn vroegere schulden goedmaken en Gods hart troost brengen.


231  Ik ben vol wroeging

1

Ik hoor dat God zal wederkeren naar Sion; ik weet niet welk gevoel ik daarbij moet hebben.

Ik geloofde al vele jaren in God, maar ik heb mijn plicht nooit naar behoren verricht, en ik voel diepe spijt in mijn hart.

Ik heb zoveel van Gods liefde mogen genieten, maar heb nooit iets teruggegeven.

God heeft me zoveel kansen gegeven om te praktiseren, maar die heb ik allemaal op een slordige manier benaderd,

en in plaats daarvan was ik alleen maar bezig om naar aanzien, roem en fortuin te streven en maakte ik plannen voor mijn toekomstige bestemming.

Vervuld van buitensporige verlangens kende ik werkelijk geen schaamte en heb ik heel veel kostbare tijd verspild.

Nu God ons gaat verlaten, ben ik vol wroeging.



2

Hoewel ik veel van Gods woorden heb gelezen, was ik er tevreden mee om alleen maar een leer te begrijpen.

Als ik nadenk over mijn eigen daden, zie ik dat ik geen enkele werkelijkheid van de waarheid bezit.

Als ik kijk naar mijn eigen natuur en wezen, zie ik dat ik de waarheid niet liefheb.

Hoe kan ik ooit herstellen wat voorbij is? Ik vrees dat God mij heeft verlaten.

Ik ben vol wroeging – waarom merkte ik niet op dat Gods gezindheid rechtvaardig is?

Ik weet niet of mijn berouw te laat is gekomen. Ik ben vol wroeging.

Ik weet niet of God me nog een kans zal geven. Ik ben vol wroeging.


234  Gods liefde wekt mijn hart

Couplet 1

Satan heeft mijn ziel verdorven, ik ben zo trots en ijdel.

Satan heeft mijn gedachten vergiftigd,

ik verlang God lief te hebben maar schiet tekort, oh, maar schiet tekort.

Het oordeel van Gods woorden doet mij mezelf kennen.

Ik ben zo verdorven dat geen enkel deel van mij goed is.

Geen geweten, geen verstand, geen waardigheid is er nog over.

Zonder redding zou ik leven als een dode.



Refrein

God loopt gevaar om te werken en ons te redden.

Hij oordeelt ons met woorden,

vernieuwt onze verdorven ziel, dan heeft ons leven waarde.

Ik zal elk lijden ondergaan, mijn ultieme toewijding bieden.

Ik zal een eerlijk mens zijn en geen eisen stellen.



Couplet 2

Ik ben gezegend, God verhoogt me, zodat ik mijn plicht kan doen.

Maar ik ben Hem ongehoorzaam en modder maar wat aan,

Oh, ik modder maar wat aan,

Gods woorden ontmaskeren me en ik zie mijn satanische natuur.

Ik haat mezelf nog meer vanwege mijn verdorven gezindheid.

Ik heb geen geweten of verstand, ik kan Gods hart niet troosten.

Toch toont Hij mij genade en redt mij telkens weer.



Refrein

God loopt gevaar om te werken en ons te redden.

Hij oordeelt ons met woorden,

vernieuwt onze verdorven ziel, dan heeft ons leven waarde.

Ik zal elk lijden ondergaan, mijn ultieme toewijding bieden.

Ik zal een eerlijk mens zijn en geen eisen stellen.



Brug

Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging, word ik eindelijk gereinigd;

ik heb gezien hoe groot en hoe echt Gods redding is!

Vanwege Gods grote geduld, kan ik Zijn liefde terugbetalen.

Maar de les komt te laat, mijn schuld is te groot.



Refrein

God loopt gevaar om te werken en ons te redden.

Hij oordeelt ons met woorden,

vernieuwt onze verdorven ziel, dan heeft ons leven waarde.

Ik zal elk lijden ondergaan, mijn ultieme toewijding bieden.

Ik zal een eerlijk mens zijn en geen eisen stellen.


235  Gods liefde overstroomt de wereld

1

Tweeduizend jaar geleden verliet u Judea in glorie.

Nu, in de laatste dagen, nederig en verborgen, bent u naar China gekomen.

U verschijnt en werkt, en drukt de waarheid uit, waarbij u over de mensheid oordeelt en haar zuivert.

Uw woorden tonen uw almacht en hebben een groep mensen overwonnen en vervolmaakt.

U heeft elke prijs betaald en u heeft alles gegeven voor de redding van de mensheid.



2

U bent oppermachtig en eerbaar, maar u vernederde uzelf en verscheen als een mens om uw werk te doen.

De arrogante mensen zijn overwonnen en geven zich voor u over.

Het oordeel en de tuchtiging van uw woorden openbaren uw rechtvaardigheid en heiligheid.

Door intense loutering wordt de diepgaand verdorven mensheid gezuiverd.

Uw tuchtiging en oordeel zijn uw liefde en zegeningen voor de mens.



3

Door vlees te worden om te werken, ondergaat u een enorme vernedering.

U ondergaat de veroordeling en lastering van de mens en u bent verworpen door dit tijdperk.

Tijdens lange jaren van ontbering heeft u volhard in het redden van de mensheid,

waarbij u door uw bloed, zweet en tranen sprak en werkte, wachtend op de omkeer van de mens.

Uw rechtvaardigheid en trouw hebben de harten van miljoenen veroverd.



4

We zijn vervuld van bewondering wanneer we uw nederigheid en verborgenheid zien.

We zijn vervuld van vrees en gehoorzaamheid wanneer we uw rechtvaardigheid en heiligheid zien.

De woorden van de mens zijn ontoereikend om van uw daden te getuigen.

Dankbaarheid en liefde zijn zo diep geworteld in onze harten.

Al onze schamele krachten zullen we inzetten om trouw onze plicht te vervullen.


237  We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen

1

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we horen Zijn stem.

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we nemen deel aan het feestmaal van het Lam.

We kennen de geïncarneerde Almachtige God, we zien Zijn wonderbaarlijke daden.

We begrijpen het mysterie van het menselijk leven, de woorden van Almachtige God zijn het allerkostbaarst.

We eten en drinken Gods woorden en we leven voor Zijn aangezicht, we zoeken niet langer overal en nergens.

Wanneer we Gods oordeel ervaren worden we, hoewel we misschien lijden, gezuiverd.

We verwerven de waarheid en de weg van het eeuwige leven. We zullen er nooit spijt van krijgen wanneer we ernaar streven God lief te hebben.



2

Dit leven is zo gezegend, we worden mensen die God liefhebben.

Dit leven is zo gezegend, we worden geprezen door God.

Het vervullen van onze plicht, het getuigenis afleggen van God en het nastreven van de waarheid zijn het meest betekenisvol.

Wie kan er nu meer geluk hebben? Wie kan er nu meer gezegend zijn?

God schenkt ons de waarheid en het leven, we moeten voor God leven.

We moeten voor God leven. We moeten voor God leven.

We verwerven de waarheid en getuigen van God om Gods liefde terug te betalen.


239  Ik zal geen spijt in mijn hart achterlaten

1

Jarenlang geloofde ik in de Heer, maar wist ik niet hoe ik de waarheid na moest streven.

Ik hield vast aan religieuze ceremonieën, mijn geloof in God was vaag en abstract.

Ik begreep een beetje van de Bijbel en dus dacht ik dat ik God kende.

Ik putte me uit en leed voor de Heer om een beloning te ontvangen, om te worden gekroond.

Mijn hart zat vol met opvattingen en voorstellingen van God.

Mijn hart verlangde naar de vreugde van de genade en zegeningen van God.

Toen ik de uitspraken van de geïncarneerde Mensenzoon hoorde,

gebruikte ik woorden uit de Bijbel om het werk van God te meten.

Ik hield vast aan religieuze opvattingen en dacht dat dit trouw aan God was.

Waarin verschilden mijn handelingen dan met die van de farizeeën?



2

Toen ik het oordeel van Gods woorden ervoer, was het als wakker worden uit een droom.

Ik zag hoe gewetenloos en onredelijk mijn houding naar God was geweest.

Zonder de waarheid, had ik vaak opvattingen en voorstellingen gebruikt om God te meten.

Ook vormde ik een oordeel over Christus en ontkende ik Hem, alsof Hij een gewoon persoon was.

Pas toen ik werd overwonnen door Gods woorden, kon ik de verschijning van God waarnemen.

Ik verachtte mijzelf omdat ik te arrogant en blind was geweest om God te kunnen kennen.

Denkend aan mijn vroegere ongehoorzaamheid en weerstand, liep ik over van spijt.

Buigend voor God voelde ik een diep berouw.

Ik besloot om de waarheid na te streven en de gelijkenis van de mens uit te leven.

Ik heb mijn zinnen gezet op het volgen van God, en zal niet rusten tot ik de waarheid heb verworven.


240  Mijn hart is vervuld van een diepe pijn

1

Mijn hart is vervuld van een diepe pijn. Telkens wanneer ik aan vroeger denk, is het alsof er een mes in mijn hart wordt rondgedraaid.

Ooit verzette ik me tegen Christus en uitte ik me godslasterlijk tegenover Christus. Ik geloofde wel in God, maar ik kende Hem niet en verzette me tegen Hem.

Ik was er getuige van dat Christus de waarheid sprak, maar nog loochende ik Hem Ik ben geen haar beter dan de farizeeërs.

Ik zal deze in bloed geschreven les nooit vergeten. Nu voel ik nog slechts oneindige wroeging en spijt.



2

Jarenlang heb ik in de Heer geloofd maar ik heb nooit de waarheid gezocht. Ik vergaarde slechts Bijbelse kennis om daarmee te kunnen pronken.

Ik sprak over theologische theorieën zodat anderen me zouden aanbidden en tegen me zouden opkijken. Ik werkte hard om zegeningen en beloningen te ontvangen.

Ik was egoïstisch en verachtelijk, en Gods wil liet me koud. Ik verkondigde luid dat ik God behaagde, maar de waarheid beoefende ik niet.

Ik beloofde trouw aan God slechts in woorden en vervulde mijn plicht niet. Naar buiten toe leek ik vroom, maar God gehoorzaamde ik niet.



3

Gods oordeel en tuchtiging doen mij diep neerbuigen. Ik beef van angst bij het aanschouwen van Gods rechtvaardige gezindheid.

Ik verafschuw mijn diepe verdorvenheid en onmenselijkheid. Ik heb te veel overtredingen begaan en heb Gods hart gebroken.

Voor al mijn daden had God mij allang moeten vernietigen. Niettemin is God geduldig en verdraagzaam ten opzichte van mij, en geeft Hij mij de kans om berouw te tonen.

Bij het zien van Gods redding wordt mijn hart vervuld van wroeging. Ik ben vastbesloten om de waarheid te beoefenen en een menselijke gelijkenis na te leven.

Ik ben bereid om voor God te leven en iets terug te doen voor Gods liefde. Ik zal God eeuwig gehoorzamen en aanbidden.


241  Wanneer ik niet door God gered zou zijn

Wanneer ik niet door God gered zou zijn, zou ik nog steeds in de wereld ronddwalen,

pijnlijk in zonde worstelen en zonder enige hoop leven.

Wanneer ik niet door God gered zou zijn, zou ik nog steeds worden vertrapt door duivels,

nog steeds genieten van het genot van de zonde, en zou ik niet weten waar het pad voor een menselijk leven ligt.

Almachtige God is me genadig geweest, Zijn woorden hebben me geroepen.

Ik hoor Gods stem en ben opgeheven voor Zijn troon.

Elke dag eet en drink ik de woorden van God, ik begrijp vele waarheden.

Ik zie dat de verdorvenheid van de mensheid zo diep is, dat we echt Gods redding nodig hebben.

Gods waarheid zuivert en redt me.

Ik word telkens weer opnieuw geoordeeld en gelouterd, en mijn levensgezindheid is enigszins veranderd.

Nu ik Gods rechtvaardigheid en heiligheid ervaar, ga ik Zijn beminnelijkheid begrijpen.

Ik kan God vrezen en het kwaad vermijden, en een beetje menselijke gelijkenis uitleven.

Ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien, ik heb Zijn ware liefde geproefd.

Door Gods oordeel en tuchtiging ontvang ik Zijn redding van de laatste dagen.

Ik doe getrouw mijn plicht en mijn hart is blij en gerust.

In wederzijdse liefde leven we voor Gods aangezicht, met Gods leiding en zegeningen.

Ik beoefen de waarheid, gehoorzaam God en leef een waar leven uit.

Gods werk is echt en levend, God is eerbiedwaardig en beminnelijk.

Wanneer ik Zijn dierbaarheid en beminnelijkheid zie, wil ik mijn leven aan Hem wijden.

Ik wil de waarheid nastreven en Hem eeuwig liefhebben, ik zal mijn plicht van het terugbetalen van Zijn liefde vervullen.


245  Mijn liefde voor God zal nooit veranderen

Couplet 1

In een menselijk lichaam werkt Hij geduldig,

maar de liefde van de mens winnen is moeilijk.

Lijdend onder een leven vol tegenslagen,

niemand weet welke pijn Hij verdraagt,

dwalend door regen en wind.

Ontelbare woorden heeft Hij gesproken,

Al lang doet Hij er alles aan om de mens te redden.

Hoe groot de beproevingen ook zijn,

God liefhebben is het meest zinvol.

Zijn woorden winnen mijn hart en

mijn wil om Hem te volgen wankelt niet.

Zijn Woord heeft mij gereinigd

en mijn liefde voor God verandert nooit.



Couplet 2

Door het woord van God,

zie ik in wat waarheid is en weet ik hoe te zijn.

Door Gods woord, heb ik alles doorzien.

Zijn waarheid is het meest kostbaar en onbetaalbaar.

Wanneer zal ik Gods hart, Gods liefde begrijpen,

zodat ik Hem wat troost mag brengen?

Hoe groot de beproevingen ook zijn,

God liefhebben is het meest zinvol.

Zijn woorden winnen mijn hart en

mijn wil om Hem te volgen wankelt niet.

Zijn woord heeft mij gereinigd

en mijn liefde voor God verandert nooit.



Couplet 3

Ik offer mijn hart aan God en betaal Zijn liefde terug.

Ik beloof trouw aan God zolang ik adem heb.

Ik vervul mijn taak zeer plichtsgetrouw,

verdraag het leed om Gods getuige te zijn.

Zijn woorden winnen mijn hart en

mijn wil om Hem te volgen wankelt niet.

Zijn woord heeft mij gereinigd

en mijn liefde voor God verandert nooit.

Hoe groot de beproevingen ook zijn,

God liefhebben is het meest zinvol.

Zijn woorden winnen mijn hart en

mijn wil om Hem te volgen wankelt niet.

Zijn woord heeft mij gereinigd

en mijn liefde voor God verandert nooit.

Hoe groot de beproevingen ook zijn,

God liefhebben is het meest zinvol.

Zijn woorden winnen mijn hart en

mijn wil om Hem te volgen wankelt niet.

Zijn woord heeft mij gereinigd

en mijn liefde voor God verandert nooit.


247  De waarheid van Gods woorden is erg kostbaar

Couplet 1

God is naar de aarde gekomen (or: God kwam naar de aarde), leeft onder ons, uit de waarheid.

Ik hoef niet meer te dwalen. Gods woorden leiden me.

Door Zijn woord te lezen, voor Hem te leven, groei ik in het leven.

Door oordeel en beproeving wordt mijn verderf gereinigd.



Refrein

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.

Hoe meer ik Gods woorden lees, hoe lieflijker ik Hem vindt.

Ik ben niet langer gescheiden van God.



Couplet 2

Ik begrijp de waarheid en ik leef naar Gods woorden,

ik heb alle vleselijke beperkingen afgeworpen.

Ik leef Gods woorden door plicht, met menselijkheid.

Ik leer dat houden van God het belangrijkste is.



Refrein

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.

Hoe meer ik Gods woorden lees, hoe lieflijker ik Hem vindt.

Ik ben niet langer gescheiden van God.



Couplet 3

Nu is mijn geloof veel sterker geworden.

Geleid door Gods woorden, vrees ik beproeving noch ontbering.

Ik vrees God, mijd het kwaad, leef naar Zijn woorden, mijn pad is helder.

Trouw volg ik Hem, groet Zijn lachende gezicht.



Refrein

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.

Hoe meer ik Gods woorden lees, hoe lieflijker ik Hem vindt.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.



Ik ben niet langer gescheiden van God.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Ik ben niet langer gescheiden van God.


248  Zelfreflectie biedt me een weg die ik kan volgen

1

Nu ik God de hele tijd, tot aan vandaag toe, heb gevolgd,

zie ik dat God liefde is.

Tijdens vele smarten en mislukkingen,

vormen Zijn woorden mijn troost.

Door mijzelf via Zijn woorden te zien,

kom ik erachter dat mijn verdorvenheid diep is.

Mijn satanische aard is diepgeworteld,

en zorgt ervoor dat ik in zonde leef.

Arrogant en verwaand, liegend en bedriegend,

lijk ik niet veel op een mens.

Ik gedraag me zoals ik dat wil,

en beoefen zelden de waarheid.

Mijn acties hebben geen principes,

maar ik denk dat ik de werkelijkheid van de waarheid bezit.

Ik ben niets meer dan een hypocriet,

ik gehoorzaam God geheel niet.

Ik ben gefocust op het nastreven

van status en roem.

Mijn binnenkomst in het leven is flinterdun.

In tegenstelling tot Petrus ontbreekt het me,

voldoe ik niet, aan zijn geest.

Zo beschamend, het ontbreekt me aan woorden.



2

Beproevingen en tegenspoed tonen

dat ik zonder liefde voor God ben.

Ik geef alleen maar om mijn vlees,

en helemaal niets om God.

Ik vrees voor de kwelling van de arrestatie,

en ben bang zoals Judas te worden.

Ik ben bang voor de dood geweest,

en heb een onwaardig leven geleefd.

Ik zie mijn werkelijke gestalte in

de openbaring van de feiten.

Zonder de werkelijkheid van de waarheid,

zal ik zeker God verraden.

Hoe zou ik zonder liefde voor God in mijn hart

mij kunnen toewijden en gehoorzamen?

Ik heb er spijt van dat ik de jaren dat ik geloof

niet gebruik om de waarheid na te streven.

Ontmaskerd door vervolging,

tegenspoed en beproevingen,

zie ik met mijn eigen ogen

mijn gevaarlijke situatie.

Zonder de werkelijkheid van de waarheid,

kan er geen sterke getuige zijn.



3

Beproevingen, louteringen en het feit dat ik onder handen werd genomen en gesnoeid,

ontmaskerde mijzelf en wat ik doe.

Ik zet doctrines uiteen

en voer excuses aan om mijzelf te verdedigen.

Hoe zou ik met leugens en bedrog in mijn hart

werkelijk eerlijk kunnen zijn?

Nadenkend kom ik er achter dat mijn gezindheid

niet veel veranderd is in de vele jaren dat ik geloof heb gehad.

Hoe dwaas de waarheid niet te zoeken,

en toch binnen te willen gaan in het koninkrijk!

Gods gezindheid, trouw, rechtvaardig,

zonder waarheid zal ik door God worden uitgeworpen.

Ik zie dat ik te veel tekort kom,

en dat mijn verdorven gezindheid niet is gezuiverd.

Ik heb al die jaren in God geloofd zonder de waarheid na te streven,

zodat ik me nu zo ellendig voel.

Hoe zou ik zonder zelfreflectie hebben kunnen weten

dat ik het pad van Paulus bewandelde?

Ik besluit Petrus te evenaren

en er naar te streven God lief te hebben

en aan Gods wil te voldoen.


251  Het gebed van Gods volk

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.



Couplet 1

Moge God allen die naar Hem verlangen zegenen.

Moge God hen zegenen door Zijn stem snel te laten horen.

Moge allen die door God zijn uitverkoren,

Hem volgen in de voetstappen van 't Lam.

Moge God hen die zoeken, verlichten;

hen die wachten en kijken, verlichten.

Moge allen de Verlosser zien,

zien dat Hij weer terug is, de waarheid die Hij bracht.

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.



Couplet 2

Moge de mensheid losbreken van haar noties

en de ware weg zoeken en leren

en de voeding van Gods woord ontvangen,

zodat hun geest niet langer meer dorst heeft.

Moge de mensheid leren beoordelen,

niet meer misleid door Satans diepste leugens.

Moge God ons leiden om te preken en te getuigen

en om Zijn volk in Zijn liefde te houden.

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.



Couplet 3

Moge God ons verlichten om te begrijpen,

zodat we Zijn woord, Zijn wil gaan verstaan.

Moge allen Gods woord eren en er naar leven.

Moge Hij ons oordelen zodat onze plicht wordt vervuld.

Moge God ons beproeven om onze gezindheid te veranderen,

en laat iedereen goed van kwaad kunnen onderscheiden

en laat iedereen de waarheid beoefenen

en al Gods vereisten gehoorzamen.



Couplet 4

Moge God alle boosdoeners straffen,

zodat het kerkleven niet wordt verstoord.

Moge God meer mensen vervolmaken,

om het met Hem eens te zijn.

Moge mensen hun ware liefde geven

aan de ware, lieflijke God.

Moge God hen die terugkeren zegenen.

Moge we allen leven in het licht.

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.

Wij richten ons gebed tot God.


252  Alleen de waarheid nastreven kan leven brengen

Chorus

Om waarheid en leven te verkrijgen, en onze gezindheid te veranderen,

moeten we oordeel en tuchtiging accepteren.

We moeten eerlijk zijn, onze plicht niet afraffelen,

we moeten graag worden gesnoeid.

Om de realiteit van de waarheid te betreden, Gods lof te verdienen,

moeten we de waarheid in alle dingen beoefenen.

Om vervolmaakt te worden, overeenstemmend met Christus,

moeten we veel pijn van beproevingen ondergaan.



Couplet 1

Door fouten uit het verleden, leer ik lessen.

Ik wil mijn fouten van vroeger goedmaken.

Hoewel ik tegenslagen en mislukkingen kan krijgen,

zal ik de waarheid blijven nastreven.

Door beproeving en loutering proef ik Gods liefde,

en zo wordt mijn liefde voor God puurder.



Pre-refrein 1 (or: Pre-Chorus 1)


God! Ik wil u op de hielen volgen.

Ik zal niet stoppen de waarheid na te streven om leven te verkrijgen.

Ik zal me vastklampen aan uw weg van het leven en uw aansporingen.

en een klinkende getuigenis van u geven.



Chorus

Om waarheid en leven te verkrijgen, en onze gezindheid te veranderen,

moeten we oordeel en loutering accepteren.

We moeten eerlijk zijn, onze plicht niet afraffelen,

we moeten graag worden gesnoeid.

Om de realiteit van de waarheid te betreden, Gods lof te verdienen,

moeten we de waarheid in alle dingen beoefenen.

Om vervolmaakt te worden, congruent met Christus,

moeten we veel pijn van beproevingen ondergaan.



Couplet 2

Met Gods oordeel wordt mijn verdorvenheid veranderd.

Ik doe mijn plicht goed, ik ben echt menselijk.

Ik wil Gods plannen gehoorzamen,

hoe groot de beproevingen en de pijn ook zijn.

Ik wil de waarheid verkrijgen en getuigen.

Ik zal van God houden en van Hem getuigen.



Pre-refrein 2 (or: Pre-Chorus 2)

God! Ik wil u op de hielen volgen.

Ik zal niet stoppen de waarheid na te streven om leven te verkrijgen.

Ik wil meer oordeel zodat ik word gereinigd.

De waarheid verkrijgen en gered worden is mijn eer.



Chorus

Om waarheid en leven te verkrijgen, en onze gezindheid te veranderen,

moeten we oordeel en loutering accepteren.

We moeten eerlijk zijn, onze plicht niet afraffelen,

we moeten graag worden gesnoeid.

Om de realiteit van de waarheid te betreden, Gods lof te verdienen,

moeten we de waarheid in alle dingen beoefenen.

Om vervolmaakt te worden, congruent met Christus,

moeten we veel pijn van beproevingen ondergaan.


253  Vastbesloten om God te volgen

1

Ik ben zo grondig door Satan verdorven dat ik bijna geen menselijke gelijkenis heb.

Door wat Gods woorden zo scherp openbaren, heb ik de laakbaarheid van mijn verdorvenheid gezien.

Arrogant en vol van satanische gezindheid ben ik het eigenlijk niet waard om in Gods aanschijn te leven.

Hoe zou ik zonder Gods genade en redding vandaag hier kunnen zijn?

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.



2

Mijn satanische natuur is zo diep geworteld dat ik regelmatig tegen God opsta.

Ik ben de marionet van mijn eigen vlees geworden, het is zo tragisch, zo erbarmelijk.

Ik neem het vaste besluit om de waarheid in praktijk te brengen, zodat ik echt bevrijd kan worden.

Als levend wezen zou ik boven het vlees uit moeten stijgen en mijn ware ik terugvinden.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.



3

Gods woorden laten de weg voor het leven zien, nu weet ik hoe ik mens moet zijn.

Alleen door Satan en het vlees te verzaken en de waarheid te beoefenen heb ik enige menselijkheid.

Door mezelf uit te putten voor God en Hem te gehoorzamen heb ik Zijn zegeningen gezien.

Alleen het hart van God houdt het meest van de mensen, God is de lof van de mensheid waard.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.



4

Ik heb de strijd van de spirituele wereld duidelijk gezien, de incarnatie van God ontmaskert de mensen echt.

De Mensenzoon brengt waarheden tot uiting om de mensheid te redden en doorstaat enorme vernedering.

Ik heb gezien hoe oprecht Gods liefde is, hoe zou ik niet van Hem kunnen houden?

Ik verkrijg de waarheid en getuig voor God om Zijn liefde te beantwoorden.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.



5

Alle methodes van het werk van God zijn er om de mens te reinigen en vervolmaken.

Mijn toekomst en mijn lot liggen volledig in Gods handen, ik geloof dat Hij rechtvaardig is.

Ik heb vastgesteld dat Christus de waarheid is, ik zal God volgen tot het bittere einde.

Op mijn leven beloof ik getuigenis te geven voor God, ik zal Hem absoluut niet verraden.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.


254  Inzien dat Christus voor eeuwig de waarheid is

1

Vroeger, toen ik in de Heer geloofde, had ik nog geen enkel besef van de echte waarheid.

Ik zag geen verschil tussen ware leiders, en valse leiders en antichristen.

Ik vereerde, aanbad en volgde iedereen die de leer van de Bijbel kon verklaren.

Ik dacht dat iedereen die hard werkte en intens leed voor de kerk een goed leider was.

Ik was zo naïef te denken dat ik door hen te volgen, toegang zou krijgen tot het hemelse koninkrijk.



2

Pas nadat ik oordeel had ondergaan, besefte ik hoe belachelijk en bespottelijk mijn manier van denken was.

Ik had mensen nooit weten te onderscheiden op basis van de waarheid, maar baseerde me op opvattingen en fantasieën.

Ik deed wat de leider zei en dacht dat ik God gehoorzaamde.

Ik aanbad status en macht; God had absoluut geen plaats in mijn hart.

Nu pas realiseer ik me hoe werkelijk misleid mijn geloof in God was.



3

Nu pas zie ik in hoe moeilijk het is om de waarheid en het leven in het geloof in God te verwerven.

Slechts door Gods oordeel te ondergaan en door de waarheid te beoefenen kan ik God waarlijk kennen.

Wanneer mensen God niet kennen, hoe goed hun gedrag ook mag zijn, blijven ze huichelachtig.

Hoe goed de opvattingen en fantasieën van mensen ook mogen zijn, het zijn dwalingen die niet met de waarheid verenigbaar zijn.

Alleen Gods woorden zijn de waarheid, alleen Zijn woorden kunnen mensen reinigen en redden.



4

Wanneer we in God geloven, moeten we geloven dat Christus de waarheid is, en mogen we geen mensen volgen.

Wanneer we de waarheid begrijpen en God kennen, zullen we vanzelf in staat zijn om verschillende soorten mensen te onderscheiden.

Wanneer we in God geloven, moeten we gehoorzaamheid betrachten aan de waarheid van Gods woorden en op onze hoede zijn voor mensen.

Zonder de waarheid, zonder dat vermogen om te onderscheiden, zullen we zeker worden bedrogen en onheil over onszelf afroepen.

Pas wanneer we inzien dat Christus voor eeuwig de waarheid is, kunnen we Hem trouw tot het einde blijven volgen.


255  Om te leven moet men de waarheid kennen

1

Iemand die in God gelooft,

moet Gods woord bij zich hebben om een saai leven te vermijden.

Het licht straalt van Gods woord,

zonder Gods woord weet ik niet wie ik ben.

Om ons hart dichtbij God te houden,

moeten we Zijn woord lezen en vaak spreken met de waarheid.

Om Gods goedkeuring te krijgen, moeten wij de waarheid zoeken.

Het levenspad wordt nog mooier onder mijn voeten.

De verandering van mijn gezindheid zal door God worden geprezen.

Ik zal blijven streven om hard te werken en voorwaarts te gaan.

Het succes lacht me toe.



2

Wanneer we problemen tegenkomen, moeten we bidden en God zoeken.

En het is een gelukkige zaak om bij de Heilige Geest te zijn.

Met Christus om ons te leiden en woorden om de weg te wijzen,

is het mogelijk om de waarheid te verkrijgen.

Sterk in Christus geloven, de waarheid vasthoudend,

ik zal geen spijt krijgen.

Om Gods goedkeuring te krijgen, moeten wij de waarheid zoeken.

Het levenspad wordt nog mooier onder mijn voeten.

De verandering van mijn gezindheid zal door God worden geprezen.

Ik zal blijven streven om hard te werken en voorwaarts te gaan.

Het succes lacht me toe.



3

Om een zinvol leven te leiden moeten we de waarheid kennen.

Een leven zonder de waarheid is een leven van lijden.

Geloven in het lot zal onze problemen niet oplossen.

Alleen door waarheid krijgen we de realiteit van het leven,

krijgen we de realiteit van het leven.

Weet dat Gods werk volkomen rechtvaardig is.

De sluwste mens kan God niet bedriegen.

Om Gods goedkeuring te krijgen, moeten wij de waarheid zoeken.

Het levenspad wordt nog mooier onder mijn voeten.

De verandering van mijn gezindheid zal door God worden geprezen.

Ik zal blijven streven om hard te werken en voorwaarts te gaan.

Het succes lacht me toe.

Het succes lacht me toe.


256  Het lied van de vriendelijke waarschuwing

Christus is overwinnaar. Christus is overwinnaar.



1

Door God te volgen en de waarheid te verwerven, bewandel je het pad van het leven.

Door uit te zijn op theologie en over theorieën te preken, doe je zowel anderen als jezelf schade aan.

Als je een doctrine verkondigt en je vastklampt aan de regels, blijkt daaruit dat je geen werkelijkheid hebt.

Als je wel kreten slaakt maar die niet in praktijk brengt, is het duidelijk dat je God bedriegt.

Als je wedijvert om status en in de publiciteit probeert te komen, is dat hoogmoedig en zelfgenoegzaam.

Door je eigen verlangens te volgen en de waarheid geweld aan te doen, trotseer je God.

Door je noties te voeden en God te weerstaan in je hart, kom je in opstand tegen Hem.

Omdat je geen onderscheidingsvermogen hebt en naar iedereen luistert, ben je een grote dwaas.

Wanneer je een mens vereert en een mens volgt, betekent dat dat je een ongelovige bent.

Je bereikt er niets mee als je op je talenten vertrouwt en je verlaat op jezelf.

Alleen wanneer je God vreest en het kwaad vermijdt, kun je wijs worden.

Door principieel je plicht te vervullen, krijg je lof van God.

O, Christus is voor altijd de waarheid.

O, Christus is voor altijd de waarheid.



2

Christus is overwinnaar. Christus is overwinnaar.

Eerlijke mensen zijn niet slordig bij het vervullen van hun plichten.

Bedrieglijke mensen spannen zich wel een beetje in, maar ze kennen geen trouw.

Als je een goed hart hebt en goede daden verricht, zal God je zeker redden.

Als je een kwaadaardig hart hebt en je menselijkheid er slecht aan toe is, zal God je zeker ontmaskeren.

Door wel genade te zoeken, maar te weigeren het oordeel te ondergaan, verraad je God waarlijk.

Wanneer je Gods woorden in praktijk brengt en werkelijkheid bezit, zal God je zeker zegenen.

Verdeeldheid zaaien en mensen bedriegen zijn de daden van Satan.

Wat is het toch ongelofelijk hoogmoedig om jezelf breed te maken en ervoor te zorgen dat anderen zich aan je onderwerpen.

Anderen in de val lokken en je eigen koninkrijk stichten zijn dingen die van jou een kwade demon en antichrist maken.

God volgen en volgens Zijn woorden leven zijn dingen die je waarlijk wijs maken.

Ware dienst is: getuigen van God en God verheerlijken.

Petrus’ pad naar succes is: God liefhebben en de waarheid in praktijk brengen.

O, Christus is voor altijd de waarheid.

O, Christus is voor altijd de waarheid.


257  Ik zal Gods liefde beantwoorden

1

Vele jaren heb ik door de wereld gezworven, terwijl mijn verdorvenheid toenam.

Het is te danken aan God die waarheden uitte en mij redde, dat ik ben teruggekeerd tot Gods familie.

Door Gods oordeel en tuchtiging heb ik mijn ware gezicht gezien.

Hoezeer ben ik verdorven door Satan! In niets lijk ik op een menselijk wezen.

Zolang ik leefde volgens Satans filosofieën en wetten, streefde ik naar roem en voorspoed.

Bezoedeld door zonde voelde ik me zo leeg; eindelijk leerde ik de ware weg te zoeken.

Door God te volgen heb ik veel vervolging en ontberingen te verduren gehad; ik heb de kwade wortels van de mens gezien.

Ik haat mijn diepe verdorvenheid en neem mij voor de waarheid na te jagen, en om een menselijke gelijkenis uit te leven.



2

In deze kwade tijd leeft de gehele mensheid in duisternis.

Gods waarheden zijn als een helder licht dat deze donkere wereld verlicht.

Nu ik door God ben gered, moet ik nog steeds een verandering in mijn gezindheid nastreven.

Hoe zou ik geschikt kunnen zijn om door God gebruikt te worden en getuigenis voor Hem af te leggen, als ik de werkelijkheid van de waarheid niet bezat?

Hoeveel loutering of pijn ik ook moet doorstaan, ik zal ernaar streven om door God te worden vervolmaakt.

Gods oordeel heeft mij gezuiverd, en ik zal nu een ware menselijke gelijkenis uitleven.

Ik weet dat Christus de waarheid, de weg en het leven is; standvastig zal ik God volgen tot het einde.

De genade van Gods redding is onmetelijk; ik zal mijn leven geven om Zijn liefde te beantwoorden.


258  Een tijd van scheiden

1

Broeders en zusters komen samen en zijn zo blij als ze over Gods woorden communiceren.

Maar de vervolging door de CCP betekent dat we altijd gevaar lopen gearresteerd te worden op bijeenkomsten.

We dansen en zingen zo voorzichtig, bang om ontdekt te worden.

We lezen Gods woorden en communiceren over een paar zinnen, dan bidden we snel en beëindigen ons samenzijn.

Wanneer we uiteengaan, weten we niet of we ooit de kans zullen hebben elkaar weer te zien.

Broeders en zusters, bid en vertrouw meer op God wanneer je rondreist om je plicht te vervullen.

Hoe moeilijk ook de weg, met God als onze metgezel zijn we niet alleen.

We ondergaan verdrukking, tegenslag en loutering; het is zo kostbaar dat God aan onze zijde is.



2

Als je getuigt van God in deze kwaadaardige wereld, pas dan goed op jezelf.

We worden vergezeld door Gods woord en zullen kracht putten uit het begrijpen van de waarheid.

We hebben het kwaadaardige wezen van Satan doorzien en we haten bitter de grote rode draak.

Verzaak Satan volledig, zodat we waarlijk God kunnen liefhebben en ons aan God kunnen onderwerpen.

Vertrouw op God om de invloed van de duisternis te overstijgen, de morgenstond breekt aan voor onze ogen.

We bidden voor elkaar en houden van elkaar, en er is vrede in ons hart.

We kijken uit naar onze hereniging wanneer het koninkrijk is gerealiseerd, en dan zullen we voor eeuwig samenleven.

We kijken uit naar onze hereniging wanneer het koninkrijk is gerealiseerd, en dan zullen we voor eeuwig samenleven.


259  Ik leef in de aanwezigheid van God

1 Ik ben elke dag stil in Gods aanwezigheid en ik overweeg en denk na over Zijn woord. Wanneer ik mijzelf onderzoek, zie ik dat er nog steeds veel verdorvenheden zijn in mijn gedachten en spreken. Ik sloof me vaak uit wanneer ik spreek en handel opdat anderen naar me opkijken. Ik doe altijd mijn best over anderen te zegevieren, ik ben zelfgenoegzaam en arrogant en lijk in niets op een menselijk wezen. Geconfronteerd met het oordeel van en de blootstelling aan Gods woord, voel ik me diep beschaamd. Het lijkt erop alsof ik me goed gedraag, maar mijn gezindheid is niet veranderd. Ik heb geen realiteit en ik ben nog steeds zo arrogant, God heeft me lange tijd verafschuwd. Ik haat het dat ik zo diepgaand verdorven ben en ik wil Gods oordeel aanvaarden.

2 Ik ben stil in Gods aanwezigheid en zoek Zijn wil in alle dingen. Ik communiceer met God in Zijn woorden, ik begrijp de waarheid en mijn hart is verhelderd. Het feit dat ik misvattingen koester wanneer ik met mensen, gebeurtenissen en dingen word geconfronteerd, toont dat ik geen realiteit heb. Ik klaag altijd, betuig mijn onschuld en probeer het te vergoelijken, en ik ben niet in het minst gehoorzaam. Met een begrip van de waarheid zie ik dat Gods werk de mens te reinigen zó werkelijk is. Hoe meer het tegen onze eigen opvattingen ingaat, hoe meer waarheid er te zoeken is. Gods woord ervaren en de werkelijkheid binnengaan is waarlijk oog in oog staan met God. Zonder verwarring of belemmering, ervaar ik nu Gods liefde.

3 Ik leef in Gods aanwezigheid en aanvaard altijd Zijn toetsing. Eén voor één aanvaarden mijn gedachten en handelingen het oordeel en de reiniging van Gods woord. Met het werk en de leiding van de Heilige Geest is mijn hart vredig en gerustgesteld. Mijn hart vereert God en Hij beschermt me, ik zal God nooit meer beledigen. Ik word vaak stil in Gods aanwezigheid, mijn hart vreest God en vermijdt het kwaad. Ik beoefen Gods woord en gedraag mezelf in overeenstemming met de waarheid, en ik heb God lief en gehoorzaam Hem. Gods woord leidt me en ik begeef me op het rechte pad van geloof in God. Door de waarheid te winnen wordt mijn verdorvenheid gereinigd, en ik prijs God in mijn hart.


260  Wie begrijpt Gods verdriet?

Couplet 1

Heb je God in je hart?

Heb je ooit bedacht wat Zijn wil is, wat Hij wil van de mens?

God heeft pijn en schaamte geleden, niemand begrijpt God.

Het menselijk hart is bedrieglijk, egoïstisch en slecht.



Refrein

Wie kan God begrijpen? Wie heeft er ooit aan Hem gedacht?

En wie kan Hem troost brengen? Waar is je hart?

Waarom, o, waarom ben jij zo koud naar God?

Als je wakker wordt, is God al lang weg.



Couplet 2

Wie kan God troost brengen? Wie begrijpt Zijn verdriet?

Jaar na jaar, dag in dag uit, haat God deze slechte mensheid.

Geloven maar de waarheid niet zoeken,

hoe kunnen we God begrijpen?

Koppig op zoek naar roem en winst,

hoe kunnen we geven om Gods vreugde en verdriet?



Refrein

Wie kan God begrijpen?

Wie heeft er ooit aan Hem gedacht?

En wie kan Hem troost brengen?

Waar is je hart?

Waarom, o, waarom ben jij zo koud naar God?

Als je wakker wordt, is God al lang weg.



Outro

Geef God je hele hart. Bied Hem ware liefde aan.

In eenzaamheid wacht God op degenen die echt van Hem houden.


262  Het tijdperk van liefde voor God betreden

Couplet 1

Er is een Mensenzoon die God in het vlees is.

Hij gebruikt liefde om de harten van miljoenen te wekken.

Hij is de geliefde van al Gods mensen.

Wie kijkt er niet naar uit echt van Hem te houden?



Couplet 2

Hij maakt de weg naar het hemelse koninkrijk vrij voor de mens.

Het koninkrijk van Christus is op aarde gekomen.

Allen komen om Hem te aanbidden, Christus van de laatste dagen.

Almachtige God, wiens liefde ons allen doet jubelen.



Refrein

God spreekt Zijn woorden, persoonlijk leidt Hij de mens.

Door Gods woorden wordt de mens gezuiverd.

Geen verdriet meer! Geen tranen meer!

De mensheid betreedt het Tijdperk van het Koninkrijk,

de eeuw van het houden van God!



Couplet 3

Als je de waarheid verkrijgen wil, moet je Gods woorden lezen

en je moet Hem oprecht liefhebben, je ware hart aanbieden,

Hem alles geven wat je hebt en al je plichten vervullen.

Doe dit alles om God tevreden te stellen.



Refrein

God spreekt Zijn woorden, persoonlijk leidt Hij de mens.

Door Gods woorden wordt de mens gezuiverd.

Geen verdriet meer! Geen tranen meer!

De mensheid betreedt het Tijdperk van het Koninkrijk,

de eeuw van het houden van God!



Bridge

Om van God te houden moet je rekening houden

met Zijn wil, volledig toegewijd zijn,

leef de realiteit van de waarheid en een ware menselijke gelijkenis na,

dan zal je Gods liefde en zegen hebben!



Refrein

God spreekt Zijn woorden, persoonlijk leidt Hij de mens.

Door Gods woorden wordt de mens gezuiverd.

Geen verdriet meer! Geen tranen meer!

De mensheid betreedt het Tijdperk van het Koninkrijk,

de eeuw van het houden van God!


263  Zij die houden van God leven in het licht

Vers 1

Gods oordeel zuivert de mens,

redt ons van verdorvenheid.

We leven in het licht, genieten van Gods woord,

in vreugdevolle lofzang.

Dus dans met je voeten!

Zing het uit met je stem!

Volg God en ga voorwaarts!

En kijk niet om!



Refrein

Wij moeten oprecht zijn, wij moeten toegewijd zijn,

wij moeten geven om Zijn wil; zo houden wij van God.

Gods koninkrijk behoort hen die houden van God.

Ja, wie van God houdt, leeft in het licht.

Ja, wie van God houdt, leeft in licht.



Vers 2

God liefhebben is vreugde.

God liefhebben is geluk.

Gezegend door zorg voor Gods hart

en ’t behagen van Zijn wil.

Waarheid in praktijk,

dat bevrijdt onze geest.

Ons hart heeft God lief – des te meer.



Refrein

Wij moeten oprecht zijn, wij moeten toegewijd zijn,

wij moeten geven om Zijn wil; zo houden wij van God.

Gods koninkrijk behoort hen die houden van God.

Ja, wie van God houdt, leeft in het licht.

Ja, wie van God houdt, leeft in licht.



Brug

God liefhebben is vreugde.

God liefhebben is geluk.

De weg van ’t leven kronkelt en draait,

maar wij zullen niet wijken.

De weg is moeilijk,

we werken trouw tot aan het eind.

We houden van God en Hij zegent ons.

We leven in ’t licht – voor eeuwig!



Refrein

Wij moeten oprecht zijn, wij moeten toegewijd zijn,

wij moeten geven om Zijn wil; zo houden wij van God.

Gods koninkrijk behoort hen die houden van God.

Ja, wie van God houdt, leeft in het licht.

Ja, wie van God houdt, leeft in het licht.

Ja, wie van God houdt, leeft in licht, leeft in licht.


264  Onze vreugde over Gods redding

Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!



Couplet 1

We sporen onszelf aan de waarheid na te streven,

we laten onze wanhoop achter ons.

Onze stemmen klinken vrijelijk in liederen:

we volgen het ritme en openen ons hart.

We staan hand in hand en hart aan hart,

we willen dat u onze vreugde voelt.

We willen u niet nog meer verdriet doen.

Met open armen, heffen we onze handen om te dansen.



Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Bij het ontvangen van uw redding,

geven we ons hart als offer aan u.

We loven u met luide stemmen,

we dansen van vreugde voor u.



Couplet 2

Wat is het dat ons hart raakt? Waarom is het dat we huilen?

Uw oordeel reinigt ons.

Dit maakt dat onze tranen vloeien en het raakt ons in ons hart,

met open armen, verwelkomen wij hoop.

We proberen u lief te hebben en voor u te leven,

en ons verdriet verdwijnt.

U bent vol genade, en u zaait de zaden van liefde:

uit het stof en de modder wordt de mens een schitterende vrucht.



Brug

De verdorven mensheid wordt begunstigd;

we voelen vreugde want we worden gered.



Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Bij het ontvangen van uw redding,

geven we ons hart als offer aan u.

We loven u met luide stemmen,

we dansen van vreugde voor u.



Couplet 3

Oh, Almachtige God! U houdt zo veel van ons!

Hoewel beproevingen ons pijn brengen,

zullen we u volgen, met uw liefde, tot aan het einde,

aan u toegewijd tot onze laatste adem.

We praktiseren de waarheid en gehoorzamen trouw.

In dit leven, leven we alleen voor u.

We willen niet dat u zich zorgen om ons maakt.

We zingen prachtige liederen en dansen vreugdevol alleen voor u.



Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Bij het ontvangen van uw redding,

geven we ons hart als offer aan u.

We loven u met luide stemmen,

we dansen van vreugde voor u.

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!


265  Gods wegen kunnen niet doorgrond worden

Couplet 1

We zien uw majesteit, uitrijzend boven de hemelen.

We zullen nooit zonder eerbied voor u komen.

Wie kan uw wil kennen, uw woede durven te voelen?

Wie verlangt naar uw majesteit, wanneer zal het komen?

Hier liggen wij, gewiegd in uw handen,

gekoesterd in uw liefde zoals die van een moeder,

maar uw woede maakt ons bang.

Oh, u bent de moeder waar we van houden,

vader die we liefhebben en respecteren.

Onze harten verstoppen zich voor u, al dwalen we niet ver.

En oh, in onze harten voelen we u dichtbij,

we voelen u oh zo dichtbij.

Zonder het te weten voelen we dat u ondoorgrondelijk bent.

Oh, dan kunnen we u alleen van ver respecteren.

Oh, maar we kunnen u gewoon van ver respecteren.



Couplet 2

Onze harten houden van u, al vrezen we u nog steeds,

waar zijn woorden goed voor?

Hoe kunnen passies van de mens zulke gevoelens uitdrukken?

Het enige dat we kunnen doen is met lege handen voor u komen,

en u eenvoudigweg smeken, kinderlijk en angstig.

U voorziet al onze noden, wat het ook is.

Eindeloos veel lof stijgt op uit onze blije harten.

Oh, u hebt alles onbaatzuchtig gegeven, geen eisen geen klachten.

Zelden zien we uw gezicht, ook al hebben we uw alles verkregen.

Oh, wij hebben zelf zoveel onzuiverheden in ons,

maar toch heeft u lang geleden ons hele wezen verkregen.

Oh, hoe kunnen vleselijke ogen de vervolmaakte waarheden zien,

oh, waarheden die u lang geleden vervolmaakt heeft?



Couplet 3

Sinds de oude tijden, paal naar paal,

zijn alle dingen onthuld in uw ogen.

Wij vallen stil, niemand durft met u te vergelijken.

Uw woord zal voor altijd verder blijven stromen.

En hoe groots uw rijkdom, kan niemand zeggen.

Wie durft uw schoonheid met makkelijke woorden te verheffen?

En wie durft lichtjes te zingen over uw mildheid?

Oh, het ene moment bent u ver weg van ons, dan in ons midden,

ver weg, dan dichtbij leunend, nu ver, nu dichtbij.

Oh, niemand heeft ooit uw voetafdrukken of uw schaduw gezien.

Vrolijke herinneringen zijn al wat ons rest.

Oh, zoet zo zoet de smaak die nablijft.

Oh, zoet de smaak van uw aanwezigheid die nablijft.



Couplet 4

U overspant de hemel en de aarde,

wie kent het kompas van uw daden?

Wij zien maar een korrel op een zanderig strand,

wachten stil tot uw beschikking.

Bescheiden als een mier,

hoe kunnen we vergelijken met u hoog verheven?

Oh, uw loutering van ons is rijk, zo rijk aan medelijden.

Wij zien uw rechtvaardigheid verborgen in uw genade, oh,

oh, rechtvaardigheid verborgen in uw heilige majesteit,

zien het verborgen in uw liefde en uw daden.

Oh, wie kan uw daden tellen, veel te talrijk.

Oh, wie kan ze tellen, er zijn er zo veel.

Oh, wie kan uw daden tellen, veel te talrijk.

Oh, wie kan ze tellen, er zijn er zo veel.


266  Het is zo'n vreugde een eerlijk persoon te zijn

Vers 1

De waarheid kennen bevrijdt mijn geest, brengt me vreugde.

Ik betwijfel Gods woorden niet, ik ben vol geloof.

Ik ben niet negatief, en ik wanhoop niet.

Trouw aan mijn plicht: geen slaaf van het vlees.

Mijn kaliber is klein maar mijn hart is oprecht.

Ik volg principes, ik behaag Gods wil.

Open en eerlijk, leef ik in het licht,

beoefen de waarheid, gehoorzaam God, zonder bedrog.



Refrein

Eerlijke mensen, kom en spreek van hart tot hart.

Alle Godlievende mensen komen samen als vrienden.

Zij die houden van waarheid zijn broeders en zusters.

O gelukkigen, zing en dans in Gods lof.



Vers 2

Etend en drinkend, de woorden van God,

sprekend over waarheid, ben ik zo gelukkig.

Vaak bidden en spreken met God

brengen me de hoogste mate van vreugde.

De waarheid kennen geeft een pad om te beoefenen,

ik ben niet langer onderhevig aan beperkingen.

Gezegend om God bij me te hebben, in Zijn woorden te leven.

Alle banden met het vlees afschudden is Gods genade.



Refrein

Eerlijke mensen, kom en spreek van hart tot hart.

Alle Godlievende mensen komen samen als vrienden.

Zij die houden van waarheid zijn broeders en zusters.

O gelukkigen, zing en dans in Gods lof.



Brug

Het is zo'n grote vreugde, elkaar lief te hebben,

om in harmonie samen te werken.

We leven Gods woorden, genieten van het werk van de Geest.

Ons leven groeit als we de waarheids realiteit binnengaan.



Refrein

Eerlijke mensen, kom en spreek van hart tot hart.

Alle Godlievende mensen komen samen als vrienden.

Zij die houden van waarheid zijn broeders en zusters.

O gelukkigen, zing en dans in Gods lof.

Eerlijke mensen, kom en spreek van hart tot hart.

Alle Godlievende mensen komen samen als vrienden.

Zij die houden van waarheid zijn broeders en zusters.

O gelukkigen, zing en dans in Gods lof.


268  Alle naties komen naar uw licht

1

U opent uw wijde omhelzing

om de mensheid te liefkozen in zijn kermen,

u wiegt uw armen van kracht en zorg,

en uw ogen van helderheid stralen!

En uw liefde en genade houden ons vast,

en uw glorieuze gezicht verschijnt.

In deze zo lang bedorven wereld,

zijn uw stralen van licht er nu.

En onze wereld is stervende, gevallen en slecht,

en ze schreeuwt om de Verlosser om opnieuw te komen.

U brengt hoop naar de hele mensheid,

en een einde aan twee millennia van wachten!



2

U opent uw wijde omhelzing

om de mensheid te liefkozen in zijn kermen,

u wiegt uw armen van kracht en zorg,

en uw ogen van helderheid stralen!

En onze wereld is stervende, gevallen en slecht,

en ze schreeuwt om de Verlosser om opnieuw te komen.

En onze wereld is stervende, gevallen en slecht,

en ze schreeuwt om de Verlosser om opnieuw te komen.

U brengt hoop naar de hele mensheid,

en een einde aan twee millennia van wachten, van wachten!



3

Kom, alle naties, kom naar uw licht,

bevrijd van de onderwerping van de kwade.

Uit het duister, zullen we voor altijd vrij zijn,

om te roepen “uw heilige naam zij geloofd tot in de eeuwigheid!”

Kom, alle naties, kom naar uw licht,

bevrijd van de onderwerping van de kwade.

Uit het duister, zullen we voor altijd vrij zijn,

om te roepen “uw heilige naam zij geloofd tot in de eeuwigheid!”

(Kom, alle naties.)

En onze wereld is stervende,

en ze schreeuwt naar de Verlosser om ons te redden.


269  Mijn hart koestert Gods woord

1

U spreekt om mij voorwaarts te leiden, mijn leven draagt nu het licht.

Door uw tuchtiging werd ik bang, maar ik begreep uw wil niet.

Uw harde woorden openbaarden mijn natuur, maar ik twijfelde en kwetste u.

Ik ben dwaas, want ik wist niet dat uw woord leven is.

Ik heb zover kunnen komen door uw woord. Ik zal hard werken om uw woord in praktijk te brengen.

Als ik uw woord verlaat kan ik geen verandering in mijn gezindheid verkrijgen, laat staan uw goedkeuring.

Uw woord van leven, uw vriendelijkheid, zij zijn mijn motivatie.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.



2

Uw woord zuivert de mens en geeft de mens leven – alleen u bent lof waard.

Pijn, ontbering, onderdrukking en gevangenschap, door uw woord doorsta ik het allemaal.

Hoewel mijn vlees pijn lijdt, waakt u over mij en beschermt u mij en ervaar ik uw liefde, die zo echt is.

Hoewel de weg voor mij ruw en kronkelig is zal ik altijd volgens uw woorden leven.

Door de waarheid te begrijpen begint mijn gezindheid te veranderen, dit komt allemaal door uw genade.

Het oordeel en de beproevingen van uw woord stellen mij in staat de waarheid en het leven te verkrijgen.

Uw oordeel en tuchtiging, uw beproevingen en loutering, ze zuiveren en veranderen mij.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.



3

U bent de waarheid, de weg en het leven, uw woorden omvatten alles.

U bent de Redder en de mensheid heeft alle woorden die u uitdrukt nodig.

Vandaag ben ik in staat mijn verdorvenheid af te werpen en in het licht te leven, allemaal omdat uw woord mij heeft gered.

U wordt vlees, waaruit uw innige en krachtige liefde blijkt. Uw woord is zo dierbaar.

Hoe groot ook de beproeving of hoe zwaar de tegenspoed, ik zal uw woord goed onthouden.

Uw woord is waarheid en leven, het openbaart uw almacht en wijsheid.

Liefde is uw wezen, rechtvaardigheid uw gezindheid en ik zal u voor eeuwig prijzen.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.


271  Alleen God is de beste

1

Alle woorden van God zijn de waarheid, wat Hij zegt en doet is allemaal rechtvaardig.

Wanneer we dingen tegenkomen die tegen onze opvattingen ingaan, moeten we de waarheid zoeken.

De verdorven mensheid zou Gods oordeel en tuchtiging moeten aanvaarden.

Ervaar Gods woorden en ga binnen in de werkelijkheid van de waarheid om aan Zijn wil te voldoen.

Laat alle droefheid varen, kijk op naar God en beoefen de waarheid.

Versterk ons voornemen Petrus te imiteren en leg een klinkend getuigenis af.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!



2

Door het oordeel van Gods woorden te ondergaan, heb ik gezien hoe diepgaand ik door Satan ben verdorven.

Ik ben arrogant, vals en bedrieglijk, ik heb werkelijk geen menselijke gelijkenis.

Na het oordeel te hebben aanvaard en mijzelf te hebben leren kennen, heb ik werkelijk berouw getoond.

Gods immense liefde ligt verborgen achter Zijn oordeel en tuchtiging.

Nu ik heb geproefd van Gods gezindheid die geen belediging tolereert, vereer ik God vanuit mijn hart.

Nu ik het vlees verzaak en de waarheid beoefen, voel ik dat God nog dichterbij is.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!



3

Vervolging, tegenspoed en beproevingen zijn ons deel, we moeten God verheerlijken en van Hem getuigen.

Bij leven of in de dood dienen schepsels zich te onderwerpen aan Gods heerschappij.

Doordat we tegenspoed en lijden ondergaan, haten we Satan nog meer; alleen God is beminnelijk.

Laten we ons leven riskeren om Satan te schande te maken en zegevierend getuigenis afleggen.

Lichte kwellingen, die slechts tijdelijk zijn, worden terugbetaald met de waarheid en leven.

Alles wat God doet, is de mens liefhebben, en we geloven er vast in, zonder enige twijfel.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!


273  Tijd

Couplet 1

Een eenzame ziel is van ver gereisd,

polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden,

hard zwoegend, en een droom nastrevend.

Geboren in tranen en vervagend in wanhoop.

Het weet niet waar het vandaan komt of waar het gaat,

zelfs vertrapt, blijft hij volhouden.

Uw komst brengt een einde aan geteisterd stuurloos leven.

Ik krijg hoop in het zicht, en verwelkom het licht van de dageraad.

Ik staar in de mistige verte, ik vang een glimp op van uw vorm.

Dat is de straling, de straling van uw gezicht.



Couplet 2

Gisteren, afgedreven in een vreemd land,

maar vandaag heb ik mijn weg naar huis teruggevonden.

Doorzeefd met wonden, onmenselijk,

betreur ik dat het leven een droom is.

Uw komst brengt een einde aan geteisterd stuurloos leven.

Ik ben niet langer verdwaald. Ik dwaal niet langer rond.

Ik ben nu thuis. Nu zie ik uw witte gewaad.

Dat is de straling, de straling van uw gezicht.



Couplet 3

Vele cycli van wedergeboorte, zo veel jaren van wachten,

nu is de Almachtige gekomen.

De eenzame ziel vond zijn weg, en is niet langer somber.

Een droom van duizenden jaren, van duizenden jaren, van duizenden jaren.


274  O mijn dierbare, wacht op me alstublieft

Couplet 1

Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi.

O mijn liefste, waar bent u? Mijn tranen rollen. Hoort u me huilen?

U bent de Ene die me liefde geeft. U bent de Ene die om me geeft.

U bent de Ene die altijd aan me denkt. U bent de Ene die mijn leven koestert.

Maan, terug aan de andere kant in de lucht. Laat mijn dierbare niet te lang wachten.

Vertel Hem alstublieft dat ik Hem mis.

Vergeet niet mijn liefde mee te geven, mee te geven.



Couplet 2

Paren wilde ganzen vliegen ver weg.

Zullen ze een boodschap van mijn dierbare meebrengen?

O, leen me alstublieft je vleugels. Ik kan terugvliegen naar mijn warme thuisstad.

Ik zal de zorg van mijn dierbare vergoeden. Ik wil Hem zeggen: “Wees niet triest!”

Ik zal u het antwoord geven dat u bevalt.

Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn.

Ik wenste dat ik snel ouder werd,

om vrij te zijn van het dwalende en pijnlijke leven.

O mijn liefste, wacht op me alstublieft. Ik zal wegvliegen van de luxe van deze wereld.

Ik zal de zorg van mijn dierbare vergoeden. Ik wil Hem zeggen: “Wees niet triest!”

Ik zal u het antwoord geven dat u bevalt.

Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn.

Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn.


276  De Mensenzoon is verschenen

Intro

Uit het oosten van de wereld komt een lichtstraal tevoorschijn,

verlichtend helemaal naar het westen.

De Mensenzoon is afgedaald naar de aarde.



Couplet 1

De Redder is teruggekeerd, Hij is Almachtige God.

Hij drukt de waarheid uit en is een nieuw tijdperk begonnen.

De Mensenzoon is verschenen. (Klopt dat?)

God is gekomen! (Oh!)

Hij brengt alle mensen het eeuwige leven.



Voor-refrein 1

Nieuwe hemel, aarde, nieuw tijdperk,

nieuwe mens, nieuw leven, nieuwe weg,

een nieuw Jeruzalem is op aarde gekomen.



Refrein

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, onze geliefde.

Elke zin die Hij spreekt is de waarheid, die ons water geeft.

Hij leert ons om onszelf te gedragen en eerlijk te zijn.

We hebben Gods zegen en houden van God met heel ons hart.



Couplet 2

We zijn teruggekeerd naar Gods huis en leiden een kerkelijk leven.

Elke dag eten en drinken we van het woord van God,

en we groeien op in Zijn liefde en licht.

Je komt en zingt! (Oke!)

En ik zal dansen. (Dansen!) En ik zal dansen. (Dansen!)



Voor-refrein 2

We hebben Gods zegeningen, we zijn bij God.

(We genieten er echt van.)

Ons leven is blij. Het koninkrijk van Christus, thuis voor jou en mij.

(We zijn zo blij.)



Refrein

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, onze geliefde.

Elke zin die Hij spreekt is de waarheid, die ons water geeft.

Hij leert ons om onszelf te gedragen en eerlijk te zijn.

We hebben Gods zegen en houden van God met heel ons hart.



Couplet 3

Het oordeel van Gods woord overwint ieders hart.

Gezuiverd getuigt Gods volk voor Hem.

Mogen we allen éénsgezind zijn, (onze plicht vervullen,)

Gods liefde terugbetalen,

het evangelie van Gods koninkrijk verspreiden

(getuigenis dragen voor God).



Voor-refrein 3

Allen prijzen Gods naam,

Gods woord wordt verspreid over de hele aarde.

Christus' koninkrijk komt nu tot stand op aarde.



Refrein

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, onze geliefde.

Elke zin die Hij spreekt is de waarheid, die ons water geeft.

Hij leert ons om onszelf te gedragen en eerlijk te zijn.

We hebben Gods zegen en houden van God met heel ons hart.


277  Almachtige God, Christus van de laatste dagen

Couplet 1

De komst van de Mensenzoon

zal zijn als bliksem, die van oost naar west flitst.

En nu is Hij verschenen in het oosten,

Christus van de laatste dagen, Almachtige God.



Couplet 2

Almachtige God uit de hele waarheid,

opdat de mens wordt gered en gezuiverd.

Het Woord verschijnt in vlees, straalt licht uit

en verlicht daarmee het duistere tijdperk.



Couplet 3

Oordeel begint met het huis van God,

dat is het werk dat begint in de laatste dagen.

Het woord van God brengt oordeel en onthult de bron

en het ware gezicht van de menselijke verdorvenheid.



Couplet 4

Gods zwaardachtige woorden ontleden en onthullen

de duivelse aard van de mensheid.

Tuchtiging en oordeel zuiveren en redden

hen die verheven worden voor Gods troon.



Refrein

Alles wordt geboren en gedaan door Gods woorden.

Het gezag van Gods woorden is het hoogst.

Elk woord van Almachtige God

is de waarheid en zal worden vervuld.

Almachtige God, zegevierende Koning,

zit op de glorieuze troon.

Alle landen, mensen worden overwonnen door Gods woorden

en ze aanbidden Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

Almachtige God, Christus van de laatste dagen.



Couplet 5

Met rechtvaardigheid, majesteit en toorn,

geeft God Zijn oordeel aan de slechte wereld.

God is niet alleen genade en liefde,

maar ook majesteit en rechtvaardigheid.



Couplet 6

Gods woorden bereiken alles in de laatste dagen,

Hij toont Zijn wijsheid, en Zijn almacht.

Door waarheid te spreken, verslaat God Satan

en de hele mensheid wordt gered en gezuiverd.



Couplet 7

Christus van de laatste dagen spreekt met de stem van God,

het Woord is verschenen in het vlees.

God spreekt tegen de hele mensheid,

dit is het oordeel van de grote witte troon.



Couplet 8

Almachtige God is de mens' enige hoop,

Hij brengt de weg van het eeuwige leven.

Zijn woorden zijn de waarheid, het leven, de weg

en ze redden de hele mensheid.



Refrein

Alles wordt geboren en gedaan door Gods woorden.

Het gezag van Gods woorden is het hoogst.

Elk woord van Almachtige God

is de waarheid en zal worden vervuld.

Almachtige God, zegevierende Koning,

zit op de glorieuze troon.

Alle landen, mensen worden overwonnen door Gods woorden

en ze aanbidden Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

Almachtige God, Christus van de laatste dagen.



Outro

God bestemde een groep mensen voor om overwinnaars te worden.

De kwade machten van de grote rode draak

worden verslagen, maar ze worstelen nog steeds.

Grote rampen vernietigen al het kwaad,

het oordeel van de laatste dagen is gedaan.

Op aarde is het koninkrijk van Christus verschenen,

het koninkrijk van Christus is verschenen.


278  Het bazuingeschal van oordeel heeft geklonken

Couplet 1

God is verschenen en heeft gesproken,

deed alle denominaties beven.

Hij spreekt waarheid, oordeelt onrechtvaardigheid,

en verslaat al Zijn vijanden.

Allen vereren Hem en loven Gods daden.

De sterren bewegen zich op één lijn om Gods terugkomst te begroeten.

De mensen op aarde verkondigen allen

dat Hij het koninkrijk heeft gewonnen, op aarde is gekomen.



Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.



Couplet 2

Allen volgen Gods stem naar Zijn troon,

We onderwerpen ons allemaal aan Gods oordeel,

en ondergaan reiniging.

Bewondering en ontzag vormen zich in ons hart.

We bieden onze volledige wezens aan

om te getuigen van Christus, onze missies te voltooien.

God is nu Koning, Zijn woord regeert ons.

Allen buigen en loven Zijn heilige naam.



Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.



Couplet 3

God is majesteit, God is toorn,

Hij aanvaardt geen menselijke belediging.

Satan is op sterven na dood,

schreeuwt het uit te midden van de vlammen.

God vernietigt China, plek van de duivel,

en toont ons zo Zijn rechtvaardigheid.

Zijn uitverkorenen getuigen van Hem door moeilijke tijden.

God heeft Satan verslagen, heeft overwinnaars gemaakt.



Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.



Bridge

Gods woorden hebben zich nu verspreid

naar de uithoeken van de aarde,

en Zijn koninkrijk is hier,

De Zon van rechtvaardigheid

verlicht de hele wereld,

alle dingen worden vernieuwd.



Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.


280  Dank en lof aan Almachtige God

1

We hebben Gods stem gehoord, nu staan we voor Zijn troon.

We eten en drinken Zijn woorden en begrijpen hun waarheid.

Rituelen van religie, afgeworpen, al die boeien.

Niet beperkt door regels, onze harten bevrijd. En wij zijn

zo gelukkig als maar kan, levend in Gods woorden,

zo gelukkig als maar kan, levend in Gods woorden.

Dank en lof aan Almachtige God,

die de waarheid uit om de mensheid te redden.

Dank en lof aan Almachtige God,

we hebben een pad te veranderen,

en ons vage geloof wordt helder.

We zingen lof, oh.



2

We volgen God van nabij, we accepteren koninkrijk training.

Gods oordelen zijn als een zwaard,

ze onthullen gedachtes die we hebben.

Arrogantie, egoïsme en onechtheid zijn niet verborgen.

Dan alleen zie ik mijn waarheid. Beschaamd val ik voor God neer. We brengen

dank en lof (oh, dank aan God) aan Almachtige God,

die de waarheid uit naar de hele mensheid.

Dank en lof aan Almachtige God,

we staan oog in oog met God

en in Zijn vreugde verheugen wij ons.

Dank en lof (dank en lof) aan Almachtige God.

U bent heilig, u bent rechtvaardig, oh.

Ik verlang om te leven in waarheid (in waarheid),

het vlees te verzaken, herboren te worden (herboren te worden),

uw hart gerust te stellen.

Dank en lof aan Almachtige God,

uw oordeel heeft me waarlijk gered.

Dank en lof aan Almachtige God,

mijn gezindheid wordt gezuiverd.

Door u ben ik gezegend, oh, ik ben gezegend.


281  Wij aanbidden u, vleesgeworden Almachtige God

1 In de laatste dagen is God vleesgeworden om de waarheid uit te drukken en de mens te oordelen en te zuiveren. Als een scherp zwaard doorboren Zijn woorden ons hart en onze geest, en tonen ons de waarheid van de diepe verdorvenheid van de mens, veroorzaakt door Satan. We zijn van nature arrogant, verwaand, listig, bedriegelijk, egoïstisch en hebzuchtig. Ons geweten, ons verstand en onze waardigheid zijn verloren geraakt, we ontberen elke vorm van menselijke gelijkenis. Overspoeld met wroeging buigen we ons diep terneder en belijden we onze zonden en tonen berouw aan God. Almachtige God, uw woorden overwinnen en zuiveren ons. Door de waarheid te begrijpen werpen we onze satanische gezindheid van ons af. Wij danken u voor uw liefde! U redt ons van Satans invloed: wij aanbidden u!

2 De geïncarneerde God heeft ontzaglijk veel schande geleden om de mens te redden. In stilte doorstond Hij vervolging en ontbering, veel geschamper en laster. Verborgen en nederig bewatert, voedt en leidt Hij persoonlijk Zijn volk. Hij was zeer bekommerd en bezorgd over onze groei in het leven. Geduldig gedoogt Hij onze opstandigheid en Hij doet Zijn uiterste best om ons te redden. Gods liefde en rechtvaardige gezindheid hebben wortel geschoten in ons hart. Almachtige God, uw verborgenheid en nederigheid zijn zo liefelijk! Uw woorden zijn ons leven geworden; dank u voor uw liefde! Geïncarneerde Almachtige God, wij loven en aanbidden u!

3 Gods almacht en wijsheid overstijgen de hemel en kunnen door niemand worden doorgrond. Hij gebruikt de grote rode draak om te dienen als contrast voor Zijn vervolmaking van Zijn volk. Pas na tegenslag, vervolging en pijn, aanschouwen we het ware gezicht van de koning der demonen. We verafschuwen de duivelse CCP; we zullen God trouw zijn tot in de dood en van Hem getuigen. In deze kwade tijd zijn we er zeker van dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Wij volgen in het voetspoor van het Lam en voor eeuwig zullen we getuigen van Gods rechtvaardige en heilige gezindheid. Almachtige God, uw werk is wijs, almachtig en zo wonderbaarlijk. U hebt een groep overwinnaars gemaakt, u hebt Satan verslagen en glorie verkregen. U bent de waarheid, de weg en het leven, en wij zullen u eeuwig prijzen!


283  Christus' koninkrijk is een warm thuis

Couplet 1

Christus' koninkrijk is mijn warme thuis.

Het is van al Gods mensen.

Christus loopt en spreekt in de kerk.

Christus loopt en leeft onder ons.



Pre-refrein 1

Het oordeel van Gods woorden is hier,

net als het werk van de Heilige Geest.



Refrein 1

Gods woorden leiden en voorzien ons.

Gods woorden helpen ons leven groeien.

Een rechtvaardige wereld, door Christus bestuurd.

Christus' koninkrijk is een warm thuis, is een warm thuis.



Couplet 2

Christus' koninkrijk is mijn warme thuis.

Het is zo dierbaar voor Gods mensen.

In de kerk regeren Gods woorden.

Waarheid leidt ons, we verheffen Hem in ons hart.



Pre-refrein 2

Geen geheimstrijd meer.

Verdediging of angst is niet nodig.



Refrein 2

Christus is waar de ziel van de mens rust.

Ik hoef niet meer te dwalen.

Christus' koninkrijk is wat mensen willen.

Christus' koninkrijk is een warm thuis, is een warm thuis.



Couplet 3

Christus' koninkrijk is mijn warme thuis.

Al Gods mensen koesteren het.

Hier ervaar ik Gods beproevingen.

Ze zuiveren mijn verdorven gezindheid.



Refrein 3

Geliefde Christus van de laatste dagen,

we houden van u en loven u.

Gods woord is hier, met de Heilige Geest.

Christus' koninkrijk is een warm thuis, is een warm thuis.



Outro

Het verhaal van mijn groei is hier.

En mijn stille woorden voor God.

Ik herinner me de prijs die God betaalt.

Al wat hier is, raakt me diep.

Oprechte affectie is hier,

en het is niet in woorden te vatten.

Christus' koninkrijk is een warm thuis.

Christus' koninkrijk is een warm thuis.

Christus' koninkrijk is een warm thuis, is een warm thuis.


284  Vreugde in het kerkelijk leven

Couplet 1

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

God geeft niet om hoe goed we de waarheid zien,

maar om ons ware woord. We delen kennis en ervaring,

steunen elkaar, we gaan voorwaarts hand in hand.

We begrijpen de waarheid, reflecteren op onszelf,

zien verdorvenheid en fouten.

Gebeden zijn wat we voelen, we spreken tot God uit ons hart.

Hoe meer we over Zijn woorden en

de waarheid praten hoe meer wij ze begrijpen.

We hebben Gods liefde geproefd.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!



Couplet 2

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

Wanneer we praten over de woorden van God,

wat we hebben geleerd en meegemaakt,

krijgen we verlichting van de Heilige Geest.

Gods licht schijnt op ons neer.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!



Couplet 3

God schikt alles voor ons, zodat wij vervolmaakt kunnen worden.

Nu kennen we Gods wil en Zijn hart, alles is opdat wij waarheid krijgen.

Door Gods waarheid te beoefenen, Zijn woord,

krijgen we meer waarheid, meer realiteit.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God! En ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

Onze plicht trouw vervullen, getuigenis dragen voor Gods wil.


285  De hemel is hier zo blauw

Couplet 1

Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is!

Een prachtige geur doordringt 't land,

en de lucht is schoon.

Almachtige God werd vlees en leeft onder ons,

uit de waarheid begint met de laatste dagen van oordeel.

Gods woord onthult de waarheid van ons verderf.

We worden gereinigd en gered

door elke vorm van beproeving en verfijning.



Couplet 2

Ons perspectief veranderen, het oude ruilen voor iets nieuws,

we zeggen vaarwel, vaarwel aan ons verdorven bestaan.

We hand'len en spreken principieel,

Gods woord krijgt macht over ons.

Het vuur van onze liefde voor God wordt ontstoken in ons hart.

We verspreiden Gods woorden en getuigen voor Hem,

en verkondigen het evangelie.

Alles wat we zijn wijden we om te voldoen aan God,

en we zijn bereid meer pijn te lijden.

Dank aan Almachtige God voor 't veranderen van ons lot.

We leven een nieuw leven en verwelkomen een nieuwe morgen!

Gods woord onthult Zijn macht,

overwint en maakt overwinnaars.

Gods uitverkorenen keren terug,

komen uit alle landen naar Hem.

Gods mensen leven met Hem,

aanbidden en prijzen Hem voor altijd.

Gods wil wordt uitgevoerd,

het koninkrijk van Christus is op aarde gerealiseerd.

De heiligheid en gerechtigheid van God worden zichtbaar,

hemel en aard’ worden vernieuwd.

God vrezend, keren de mensen van het koninkrijk

zich van het kwaad en leven in het licht.



Couplet 3

Wanneer broers en zussen samen komen,

toont het geluk op hun gezichten.

We lezen Gods woord en delen de waarheid,

verenigd in Gods liefde.

Puur en open, we zijn eerlijke mensen en niet bevooroordeeld.

We leven volgens de waarheid, houden van elkaar,

en leren van elkaars sterke punten.

We boeten voor onze fouten en wandaden.

Samen vervullen we onze plichten en bieden onze toewijding.

Op de weg naar het koninkrijk,

leidt Gods woord ons langs al onze problemen.

Gods woord onthult Zijn macht,

overwint en maakt overwinnaars.

Gods uitverkorenen keren terug,

komen uit alle landen naar Hem.

Gods mensen leven met Hem,

aanbidden en prijzen Hem voor altijd.

Gods wil wordt uitgevoerd,

het koninkrijk van Christus is op aarde gerealiseerd.

De heiligheid en gerechtigheid van God worden zichtbaar,

hemel en aard’ worden vernieuwd.

God vrezend, keren de mensen van 't koninkrijk

zich van het kwaad en leven in het licht.

Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is!


286  Gods liefde brengt ons dicht bij elkaar

Hoewel we gescheiden zijn door zeeën en bergen,

zijn we één volk, zonder grenzen tussen ons.

De kleur van onze huid en onze talen zijn anders.



Couplet 1

De woorden van Almachtige God roepen ons op,

we staan op voor Zijn troon.

Er zijn ouderen, met geheel wit haar,

en de jongeren, helder en stralend.

Hand in hand, schouder aan schouder,

lopen we samen door weer en wind,

elkaar aanmoedigend in tegenspoed.

Eendrachtig vervullen we onze plicht.

Onze harten zijn verbonden, we worden vertrouwelingen van elkaar.

De liefde van God brengt ons dichterbij.

Alleen met God is er liefde en familie.

Allen die van God houden zijn een familie.

We komen dicht bij elkaar in Gods liefde.

Zijn woorden vergezellen ons in onze groei.

Wonend in het prachtige koninkrijk,

prijzen we Almachtige God voor eeuwig en altijd.



Couplet 2

De woorden van God zijn de bron van levend water.

Genietend van Gods woorden, zijn onze harten gevuld met zoetheid.

De tuchtiging en het oordeel van Zijn woorden,

zuiveren onze corrupte gezindheid.

Door gesnoeid en aangepakt te worden, lijken we op de mens.

In negativiteit en zwakte steunen we elkaar.

We zijn samen in tegenspoed.

Onze harten zijn verbonden, we worden vertrouwelingen van elkaar.

De liefde van God brengt ons dichterbij.

Alleen met God is er liefde en familie.

Allen die van God houden zijn een familie.

We komen dicht bij elkaar in Gods liefde.

Zijn woorden vergezellen ons in onze groei.

Wonend in het prachtige koninkrijk,

prijzen we Almachtige God voor eeuwig en altijd.



Couplet 3

Getuigenis gevend, verslaan we Satan.

We ontsnappen uit de duisternis en leven in het licht.

Loyaal en gehoorzaam zijn wij de manifestatie van Gods glorie.

We kennen de gerechtigheid en schoonheid van God.

Ervaren de ontelbare manieren waarop God van ons houdt.

Geknuffeld in de boezem van God,

zijn onze levens op aarde zoals ze in de hemel zijn.

Onze harten zijn verbonden, we worden vertrouwelingen van elkaar.

De liefde van God brengt ons dichterbij.

Alleen met God is er liefde en familie.

Allen die van God houden zijn een familie.

We komen dicht bij elkaar in Gods liefde.

Zijn woorden vergezellen ons in onze groei.

Wonend in het prachtige koninkrijk,

prijzen we Almachtige God voor eeuwig en altijd.


287  God is onder ons

Intro

We komen van over de hele wereld;

we ontmoeten elkaar in Gods huis.

Gods woord bewatert ons

en we wonen de bruiloft van het Lam bij.



Vers 1

Christus van de laatste dagen leidt ons

in de strijd tegen Satan.

De weg is vol ups en downs

en we verdragen tegenspoed.



Vers 2

Met Gods woorden om ons te leiden

en met Zijn liefde aan onze zij,

breken we door de duistere machten

en gaan we voorwaarts in ons gevecht.



Voor-refrein 1

We zien Gods macht en wijsheid,

ons geloof wordt versterkt.

We geven getuigenis voor God;

het zien van Zijn glimlach verblijdt ons hart.



Refrein

Met God naast ons, is leven in het koninkrijk vreugde.

Om Gods liefde terug te betalen, zullen we zware lasten dragen.

Om Gods woord overal te verspreiden

doen wij, broeders en zusters, ons uiterste best

om Gods wil uit te voeren, om Gods wil uit te voeren.



Vers 3

Voor reiniging en voor waarheid

en om Gods perfectie te krijgen,

aanvaarden we beproeving, oordeel,

aanvaarden we de loutering van Gods woord.



Vers 4

Als we zwak zijn, helpen we elkaar

en sporen we elkaar aan.

We delen zoetheid, delen vreugd

van het werk van de Heilige Geest.



Voor-refrein 2

Begrip verbindt onze zielen,

we hebben niet nog meer woorden nodig.

Gods liefde hecht ons stevig.

Zijn woord smelt onze harten samen.



Refrein

Met God naast ons, is leven in het koninkrijk vreugde.

Om Gods liefde terug te betalen, zullen we zware lasten dragen.

Om Gods woord overal te verspreiden

doen wij, broeders en zusters, ons uiterste best

om Gods wil uit te voeren, om Gods wil uit te voeren.



Brug

We werken hand in hand,

we bidden en moedigen elkaar aan.

God leidt ons naar een schitterende toekomst.

We proberen van God te houden,

zullen niet stoppen met vechten

voordat we stoppen te leven.

We houden Gods aansporingen in gedachten

en zijn trouw in het getuigen van Hem.



Refrein

Met God naast ons, is leven in het koninkrijk vreugde.

Om Gods liefde terug te betalen, zullen we zware lasten dragen.

Om Gods woord overal te verspreiden

doen wij, broeders en zusters, ons uiterste best

om Gods wil uit te voeren, om Gods wil uit te voeren,

om Gods wil uit te voeren, Gods wil.


288  Terugkeren naar God is ware vreugde

Couplet 1

In ons vroegere geloof in de Heer

zochten we hebberig Zijn genade.

In religie zaten we, gebonden door noties,

vast in duisternis en in pijn.



Couplet 2

Almachtige God leidde ons op het pad van licht

elke dag proeven we Zijn woorden.

Door de waarheid te kennen, wordt onze geest bevrijd.

Door God gered worden is een eer.



Refrein

Gods liefde proeven,

opgeheven worden voor Zijn troon is ware vreugde.



Couplet 3

We worden geoordeeld voor Christus’ troon,

en onze verdorvenheid wordt gereinigd.

We voelen Gods echte liefde als we gesnoeid worden.

Pijn door moeilijkheden: Gods feest voor ons.



Refrein

Gods liefde proeven,

opgeheven worden voor Zijn troon is ware vreugde.



Brug

We prijzen God voor Zijn rechtvaardigheid.

De waarheid heeft ons bevrijd uit verdorvenheid.

We wensen onze plicht te vervullen,

zodat we Gods grote liefde terug kunnen betalen.

Het oordeel en de beproevingen van God

hebben ons gezuiverd en gered.



Refrein

Gods liefde proeven,

opgeheven worden voor Zijn troon is ware vreugde.


289  Het verlangen van mijn hart

Couplet 1

De lange reis van mensenlevens,

vol wind, regen en vele veranderingen.

De langgerekte jaren, moeilijk, troosteloos.

Zwarte wolken creëren een duistere afgrond.

Satan heeft de macht, is zo wreed,

regeert als een tiran, beperkt gedachten.



Couplet 2

Verleid, verliest de mens richting,

streeft roem en gewin na, is gehavend van top tot teen.

Zo beschadigd, de menselijke gelijkenis kwijt.

Vol wonden, vermoeid in lichaam en hart.

Geen kracht meer om te vechten, ontmoedigd.

Kan nergens terecht, heeft pijn en is verward.



Bridge

Verlangend een echt puur land te vinden.

Zo hard zoekend, reizend over de aarde.

Hart vol somberheid, bid ik oprecht, hoop ik dat de Heer me redt van verdriet.



Couplet 3

Met een klap klinken zeven donderslagen.

Christus van de laatste dagen daalt neer op aarde.

Ik heb Gods woorden gehoord, ben voor Hem gekomen.

Ik geniet van Zijn woorden, ken de waarheid.

Zijn woorden voeden, onderhouden, bewateren me.

Ik heb zelf Gods ware liefde gevoeld.



Couplet 4

Door beproevingen, pijn en loutering,

wordt het leven verrijkt door constante groei.

Ik word geoordeeld, werp verderf van me af, en verkrijg reiniging en redding.

Er zullen geen tranen meer zijn, geen tegenspoed.

Ik buig voor God, leg mijn hart bloot.



Bridge

God koos mij vanwege Zijn liefde;

Ik ben dankbaar voor Zijn redding.

Ik ben de duisternis ontvlucht, leef voor Hem,

ik geef God mijn hart, betaal Zijn liefde terug.


290  Terugkeer

1

Voordat u afdaalde, huilde ik eenzaam in duisternis en smart.

Voordat u afdaalde, worstelde ik arrogant in het slijk van de mesthoop.

Voordat u afdaalde, bedelde ik ontaard te midden van de demonen en de beesten.

Voordat u afdaalde, had ik mijn hart aan de koning der duivels verkocht en was ik door hem vertrapt.

Ik was wanhopig en hoopte vertwijfeld op de terugkeer van de Messias, de Heer Jezus.

Bliksem kwam vanuit het oosten, ik zag dat uw woorden het verschijnen van het ware licht zijn.

Ik hoorde uw stem en keerde terug voor uw troon, en zo verkreeg ik nieuw leven.



2

Uw woorden zijn als een scherp zwaard, ze veroordelen en onthullen mijn satanische natuur.

Uw wezen is heilig en openbaart mijn onbeschrijflijk vuil. Ik ben niet meer zo zelfgenoegzaam.

Uw gezindheid is rechtvaardig, ze verbrandt al mijn onrechtvaardigheid tot as, dus bied ik geen weerstand meer.

Uw oordeel is liefde en zuivert mijn verdorven gezindheid grondig.

O Almachtige God, u bent het die ons van de duisternis redt zodat we in het licht kunnen leven.

Uw bent Christus, de Redder; uw woorden zijn de waarheid, de weg en het leven.

U bent het die werkt om de mens te redden en u brengt ons de weg van het eeuwige leven.



Refrein

Uw woorden zuiveren mijn verdorvenheid en zetten mij op het pad van het licht in het leven.

O Almachtige God, uw heiligheid en rechtvaardigheid verdienen de eeuwige lof van de mensheid.

Wij geloven in u, volgen u, leggen getuigenis af voor u, dat is onze heilige plicht.

O Almachtige God, u bezit zoveel lieflijkheid, wij zullen altijd van u houden en u loven.


291  Door de waarheid te aanvaarden is men een wijze maagd

1

Jarenlang had ik geloofd; ik klampte me vast aan de naam van de Heer en hoopte dat ik opgenomen zou worden.

Ik dacht dat als ik in de Heer geloofde en vergeven werd voor mijn zonden, ik een beloning zou krijgen.

Ik fantaseerde over redding door genade, en wenste dat ik door een enkele stap te nemen kon opstijgen naar de hemel en het hemelse koninkrijk kon binnengaan.

Niemand begrijpt werkelijk de ware betekenis van de profetieën van de Heer Jezus.

Mensen construeren hun eigen dromen op basis van de woorden van Paulus.

Ze hopen tevergeefs dat de Heer plotseling op een wolk zal arriveren.

Hun ogen zien een grote catastrofe, maar nog altijd aanschouwen ze niet de verschijning van de Heer.

Ze weten niet dat de woorden van de Heer Jezus lang geleden in vervulling zijn gegaan.

De dwaze maagden houden koppig vast aan hun opvattingen en zijn doof voor Gods stem.

Zo lopen zij de kans op opname mis en zullen ze enorme spijt hebben.



2

Christus van de laatste dagen verkondigt de waarheid om over de mens te oordelen en de mens te reinigen.

De wijze maagden horen de stem van God en verwelkomen de verschijning van de Heer.

Zij eten en drinken de woorden van God en gaan naar het bruiloftsfeest van het Lam.

Nadat zij een oordeel hebben ondergaan, zien zij dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is.

Mensen zijn te grondig verdorven, ze lopen over van opstandigheid, ze zijn niet geschikt om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Alleen als zij het oordeel en de tuchtiging van God aanvaarden, kunnen zij gereinigd worden.

De farizeeërs worden door de Heer vervloekt om hun huichelarij.

Alleen zij die eerlijk zijn en de waarheid beoefenen, zullen Gods zegeningen en lof ontvangen.

Alleen zij die Christus volgen en hun plicht vervullen, zijn mensen die God gehoorzamen.

Alleen zij die God werkelijk liefhebben en over Hem getuigen, kunnen vervolmaakt worden.


293  De aanmoediging van Gods liefde

COUPLET 1

In het doen van mijn plicht in Gods familie,

heb ik Gods grote liefde ervaren.

De zorg voor broeders en zusters hier,

gaat verder dan de affectie van mijn ouders.

We ontmoeten en delen over Gods liefde,

we laten allemaal tranen van ware emotie.

We worden onderhouden door over de waarheid te communiceren,

we helpen en steunen elkaar.



PRE-REFREIN 1 (or: PRE-CHORUS 1)

Ik lees Gods woorden, leef voor Hem,

mijn hart is gerust en gevuld met licht.

Ik probeer van God te houden, mijn plicht te doen,

en zo een betekenisvol leven te leiden.



REFREIN

Alles waar ik vandaag van geniet

is door Gods genade en zegeningen.

Zijn liefde moedigt me aan

om Hem lief te hebben en te behagen.

Ik zal God altijd gehoorzamen

en Zijn liefde voor mij terugbetalen.



COUPLET 2

Met verdorven aard, biedt de mens weerstand aan God.

Terwijl ik het oordeel van Gods woorden onderga,

zie ik de waarheid van mijn verdorvenheid:

Ik ben trots, onoprecht, mis menselijke gelijkenis.

Door het vlees te verlaten, waarheid te beoefenen,

wordt mijn verdorvenheid gereinigd.

Gods woorden bewateren, voeden ons elke dag.

Ik leef Zijn woorden na en geniet van Zijn liefde.



PRE-REFREIN 2 (or: PRE-CHORUS 2)

De waarheid beoefenen, God volgen,

het pad is helderder hoe verder ik kom.

Ik probeer van God te houden, mijn plicht te doen,

en zo een betekenisvol leven te leiden.



REFREIN

Alles waar ik vandaag van geniet

is door Gods genade en zegeningen.

Zijn liefde moedigt me aan

om Hem lief te hebben en te behagen.

Ik zal God altijd gehoorzamen

en Zijn liefde voor mij terugbetalen.



BRUG

Door de vervolging van de regering,

is mijn wil om God te volgen sterker geworden.

Ondanks de onderdrukking en ontberingen,

heeft de liefde van Almachtige God me altijd aangespoord.

Als ik veilig ben nadat er op me werd gejaagd, zie ik Gods macht.

Ik verlaat Satan, houd altijd van God.

Ik heb Gods liefde gevoeld, die is zo waar, zo echt.

God is rechtvaardig, heilig, lovenswaardig.



REFREIN

Alles waar ik vandaag van geniet

is door Gods genade en zegeningen..

Zijn liefde moedigt me aan

om Hem lief te hebben en te behagen.

Ik zal God altijd gehoorzamen

en Zijn liefde voor mij terugbetalen.


294  Mezelf stillen voor God

Couplet 1

Ik stil mezelf voor God,

bid en leg mijn hart bloot voor Hem.

Ik stel mezelf simpel en eerlijk open,

spreek vanuit het hart.

Ik draag mijn moeilijkheden en tekortkomingen over aan God

en kijk naar Hem.

Moge God mij verlichten en illumineren

om Zijn wil te begrijpen.

Door oprecht te zoeken

verkrijg ik het licht van de Heilige Geest in mij.

Ik begrijp de waarheid,

verkrijg scherpzinnigheid

en heb een pad van beoefening.

Met Gods leiding leef ik in het licht,

mijn hart is vol vreugde en zoetheid.

Ik stil mezelf voor God.



Couplet 2

Stil voor God,

overdenk ik Zijn woorden.

Ik zie de verdorvenheid van de mensheid,

hoe we alle menselijke gelijkenis zijn verloren.

Met de onthullingen en het oordeel van Gods woorden

reflecteer ik op mezelf:

motieven verschuilen zich achter mijn woorden,

ik lieg te veel.

In mijn plicht,

ben ik zonder de principes van de waarheid,

ik hou me vast aan regels in mijn handelingen.

Ik mis liefde voor broeders en zusters,

ik ben zowel arrogant als zelfzuchtig.

Ik moet nog steeds meer

van Gods oordeel, beproeving en reiniging aanvaarden.

Ik stil mezelf voor God.



Couplet 3

Ik stil mezelf voor God

en zoek de waarheid,

en ik groei geleidelijk in mijn leven.

Ik stil mezelf voor God

en reflecteer op mezelf

en ik verkrijg waar berouw.

Ik stil mezelf vaak voor God

en communiceer echt met Hem.

Het stelt me in staat God te vrezen en kwaad te mijden

en om voor Hem te leven.

In alle dingen accepteer ik

Gods inspectie;

ik leef in het licht.

Reiniging gebeurt in mij,

en ik leef een waar leven na.

Ik stil mezelf voor God.



Couplet 4

Ik denk vaak aan Gods woorden,

ik heb een grote oogst geoogst.

De Heilige Geest heeft me verlicht

om zelfs nog meer waarheden te begrijpen.

Ik volbreng mijn plicht,

ben gerust en geniet.

Ik breng Gods woorden in de praktijk en ik ontvang

Zijn zegeningen en liefde.

Door oprecht te zoeken

verkrijg ik het licht van de Heilige Geest in mij.

Ik begrijp de waarheid,

verkrijg scherpzinnigheid

en heb een pad van beoefening.

Met Gods leiding leef ik in het licht,

mijn hart is vol vreugde en zoetheid.

Ik stil mezelf voor God.

Mijn hart is vol vreugde en zoetheid.

Ik stil mezelf voor God.

Ik stil mezelf voor God.

Ik stil mezelf voor God.


295  De ware liefde van God

Couplet 1

Ik sta vandaag weer voor mijn God.

Mijn hart zegt veel wanneer ik het beeldschone gezicht van de Verlosser zie.

Ik ben vrij van religieuze ceremonies.

Zijn woorden vullen me met geluk en vreugde van Zijn genade.

Gods tedere woorden bewateren me en voeden me om op te groeien.

Het zijn Zijn strenge woorden die me helpen om opnieuw op te staan.

God, we zingen tot u vandaag vanwege uw zegen.

Wij loven u vandaag omdat u ons heeft verheven.

Almachtige ware God die ons heeft liefgehad!

We houden van u! Oh God! Dat doen we echt!



Couplet 2

O God, u laat ons elke dag genieten van uw woord.

U verlicht ons elke dag opnieuw en opnieuw.

Door u begrijpen we de waarheid en worden we gereinigd.

U leidt ons weg van de invloed van de duivel om te dwalen.

Gods tedere woorden bewateren me en voeden me om op te groeien.

Het zijn Zijn strenge woorden die me helpen om opnieuw op te staan.

God, we zingen tot u vandaag vanwege uw zegen.

Wij loven u vandaag omdat u ons heeft verheven.

Almachtige ware God die ons heeft liefgehad!

We houden van u! Oh God! Dat doen we echt!



Couplet 3

Broeders en zusters! Sta op en loof!

Koester dit moment dat we samen delen.

Bevrijd van de ketens van de lasten van het vlees.

Toon onze liefde voor God met echte daden.

Vervul onze plicht met hart en macht.

We houden van u, Almachtige God! We zullen u nooit verlaten!

Gods tedere woorden bewateren me en voeden me om op te groeien.

Het zijn Zijn strenge woorden die me helpen om opnieuw op te staan.

God, we zingen tot u vandaag vanwege uw zegen.

Wij loven u vandaag.



Couplet 4

Gods tedere woorden bewateren me en voeden me om op te groeien.

Het zijn Zijn strenge woorden die me helpen om opnieuw op te staan.

God, we zingen tot u vandaag vanwege uw zegen.

Wij loven u vandaag omdat u ons heeft verheven.

Almachtige ware God die ons heeft liefgehad!

We houden van u! Oh God! Dat doen we echt!

Omdat u ons heeft verheven.

Almachtige ware God die ons heeft liefgehad!

We houden van u! Oh God! Dat doen we echt!


296  Lof voor nieuw leven in het koninkrijk

1

We hebben Gods stem gehoord en zijn naar Zijn huis teruggekeerd.

In bijeenkomsten eten en drinken we Gods woorden, we wonen het feestmaal bij.

We zeggen onze zorgen en complicaties vaarwel, we leiden een nieuw leven.

Gods woorden zijn iedere dag bij ons, we koesteren ons erin.

Nu we ons hart openen als we de waarheid delen, klaart ons hart enorm op.

We overpeinzen en denken na over Gods woorden, de Heilige Geest verlicht ons.

We zijn de belemmeringen en vooroordelen kwijt, we leven in Gods liefde.

We begrijpen de waarheid en zijn bevrijd, ons hart is honingzoet.

We houden van elkaar, er bestaat geen afstand tussen ons.

We begrijpen het hart van God, we zijn niet meer negatief.

Nu we met Gods woorden leven, zien we hoe beminnelijk Hij is.

We hebben het pad van licht genomen in het leven, allemaal door Gods begeleiding.



2

Gods woorden zijn zo dierbaar, ze zijn geheel en al de waarheid.

Nu we het oordeel van Gods woorden aanvaarden, is onze verdorvenheid helemaal aan het licht gekomen.

Met een arrogante houding ontbreekt het ons echt aan verstand.

Gods woorden snoeien en behandelen ons, we hebben onszelf leren kennen.

We reflecteren, begrijpen onszelf, en hebben oprecht berouw.

Door oordeel en tuchtiging is onze verdorvenheid gezuiverd.

We hebben onze verdorven gezindheid afgeworpen, we worden nieuwe mensen.

We kunnen onze plichten aanvaardbaar vervullen om Gods liefde te beantwoorden.

We doen allemaal ons eigen deel, we zijn God toegewijd.

We zijn standvastig in onze getuigenis om Gods wil te vervullen.

We geven allemaal ons eigen licht af, onze eigen vonk, we verkondigen en getuigen van God.

Pure en eerlijke liefde voor God is gelukkig en zoet.



3

We voegen onze harten en handen samen om van God te getuigen.

We verspreiden het evangelie van het koninkrijk en zijn nooit bang voor ontberingen of vermoeidheid.

Door alle tegenslagen en beproevingen heen bidden we tot God en vertrouwen we op Hem.

De weg is ruw en hobbelig, maar God opent een pad.

Nu we de waarheid van Gods woorden begrijpen, wint ons hart aan kracht.

Gods woorden bemoedigen ons, we zetten altijd door.

Zij aan zij, hand in hand, geven we getuigenis voor God, we geven onszelf aan Hem in lichaam en in geest.

Hoe groot ons lijden ook is, we zijn maar al te graag bereid.

Met Gods woorden als leidraad triomferen wij over Satan.

We houden echt van God, we zullen er nooit spijt van hebben.

We hebben de grote rode draak echt achter ons gelaten, wij zijn zegevierende soldaten.

Wij getuigen op ons pad van liefde voor God, we zullen ons nooit terugtrekken.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en dansen.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

Het is God die ons heeft gered, we zijn Gods volk geworden.

Om voor Gods troon te worden gebracht is een onvergelijkbare vreugde.


297  Zing en dans tot lof van God

1

Christus van de laatste dagen is verschenen om te werken en de mens te redden.

Hij openbaart Gods liefde door de mens te bewateren, te voeden en te leiden.

Gods woorden hebben warmte en kracht, ze overwinnen ons hart.

We eten, drinken en genieten van Gods woorden, we zijn aanwezig bij het feestmaal.

Door Gods woorden te eten en te drinken, te overdenken en erover te communiceren,

verlicht de Heilige Geest ons en begrijpen we de waarheid.

We werpen aardse banden van ons af en vervullen onze plicht.

Wat een zegen is het Gods koninkrijk binnen te gaan!



2

Gods woorden zijn als een scherp zwaard dat onze natuur blootlegt.

Onze arrogantie, onze zelfgenoegzaamheid en ons bedrog worden blootgesteld aan het licht.

Door oordeel en tuchtiging te ondergaan leren we onszelf kennen.

Onze verdorven gezindheid wordt gereinigd en we worden nieuwe mensen.

In harmonieuze samenwerking met anderen, vervullen we onze plicht.

We falen en vallen en zoeken de waarheid.

Gods woord en de waarheid zijn zo kostbaar; ze reinigen ons.

Bevrijd van de invloed van Satan verwerven we Gods lof.



3

Omdat we er zeker van zijn dat Christus de waarheid is, volgen we Hem met onbreekbare vastberadenheid.

We ondernemen onze missie om te getuigen van God en zijn Hem ten diepste toegewijd.

Geen spotternij, laster of veroordeling kan ons ooit doen omkeren.

We vervullen onze plicht om God tevreden te stellen; Gods glorie komt voorop.

We zullen niet terugdeinzen als Satan ons gevangen dreigt te nemen.

Hoewel we hevig vervolgd worden, zullen we altijd trouw blijven.

Door beproevingen en tegenspoed wordt onze liefde voor God versterkt.

We verzaken volledig de grote rode draak en leggen een klinkend getuigenis af.



Refrein

Zing en dans tot lof van God, tot lof van God.

Dank God dat Hij ons naar de weg ten leven heeft geleid.

We genieten elke dag van Gods woorden en leven voor Zijn aangezicht.

We zullen nooit ophouden God te prijzen en te getuigen van Zijn rechtvaardigheid!


299  Het grootste geluk is God echt liefhebben

Vers 1

We hebben eindelijk Gods stem gehoord

en werden verheven voor Zijn troon.

We eten en drinken en genieten van Gods woorden,

we leven in Zijn licht.

We praten over de waarheid en delen onze ervaringen,

ons hart is vol van vreugd.

We ervaren Gods woorden en begrijpen de waarheid,

onze geest is bevrijd en voelt licht.



Refrein

We ondergaan het oordeel van Gods woorden,

zijn gereinigd en nieuwe mensen geworden.

We zoeken de waarheid om nieuw leven te verwerven.

God echt liefhebben is het grootste geluk.



Vers 2

Voor Christus’ zetel ondergaan we het oordeel,

zien we de verdorvenheid van de mens.

Gods woorden zijn een tweesnijdend zwaard,

dat onze ziel en hart doorboort.

We begrijpen de waarheid en kennen onszelf,

we hebben een pad om het leven in te gaan.

Gezien onze satanistische aard en essentie,

hebben we besloten te berouwen en opnieuw te beginnen.



Refrein

We ondergaan het oordeel van Gods woorden,

zijn gereinigd en nieuwe mensen geworden.

We zoeken de waarheid om nieuw leven te verwerven.

God echt liefhebben is het grootste geluk.



Vers 3

Door echt van God te houden, en onze plichten te vervullen,

worden we zeker gezegend door God.

We geven alles op om Hem te volgen

en een klinkende getuigenis te geven.

We zijn vastbesloten voor God,

we zweren op ons leven om tot het einde trouw te zijn.

Spot, laster, onderdrukking, of tegenslag

zullen onze vooruitgang nooit hinderen.



Refrein

We ondergaan het oordeel van Gods woorden,

zijn gereinigd en nieuwe mensen geworden.

We zoeken de waarheid om nieuw leven te verwerven.

God echt liefhebben is het grootste geluk.

God echt liefhebben is het grootste geluk.

God echt liefhebben is het grootste geluk.


300  We kunnen niet stoppen met het zingen van liefdesliederen voor God

Couplet 1

We zingen van Gods incarnatie.

Wij zijn opgericht voor Zijn troon,

en kijken niet langer naar de hemel, verlangend.

Almachtige God staat oog in oog met ons.

Hij hoedt ons met de waarheid,

aan onze zijde, waar en echt.

Wij genieten elke dag van Zijn woord.

De waarheid begrijpen voelt zo zoet.



Pre-refrein

Ons hart is vol liefde voor God,

want we zien Zijn lieflijke gelaat.

We zingen en dansen vol lof,

geen woorden om Zijn lieflijkheid te beschrijven.



Refrein

We blijven liefdesliederen zingen voor God.

Hoe meer we zingen, hoe zoeter het gevoel.

Hoe meer we zingen voor onze God,

hoe meer we van Hem houden!



Couplet 2

We zingen over Gods rechtvaardige oordeel.

Zijn woorden zuiveren en redden ons,

onthullen de satanische aard

en de verdorvenheid van de mens.

Zijn woorden zuiveren

onze satanische gezindheid,

maken nieuwe mensen van ons.

We hebben Satans kracht afgeworpen.

We zien dat Gods liefde echt is.

Zijn rechtvaardigheid is lieflijk,

Zijn heiligheid is zo zoet.

We kunnen niet genoeg van Hem houden.



Pre-refrein

Dus we loven God en houden ons gevoel niet in.

Niets kan tussen ons en God komen.



Refrein

We blijven liefdesliederen zingen voor God.

Hoe meer we zingen, hoe zoeter het gevoel.

Hoe meer we zingen voor onze God,

hoe meer we van Hem houden!



Couplet 3

Gods woord regeert in het leven van het koninkrijk.

We leven in het licht.

De waarheid verkrijgen heeft ons bevrijd.

We aanbidden God met ons hart en eerlijkheid.

We zijn Zijn vertrouwelingen geworden

en dienen Hem trouw.



Pre-refrein

We dragen een last voor Hem, vervullen onze taken echt,

altijd op het pad van liefde voor God.



Bridge

Nu kunnen we van God houden en ons onderwerpen,

voor Hem leven, is de grootste vreugde.

Almachtige God, wij loven U!

We zullen U aanbidden tot in de eeuwigheid!



Refrein

We blijven liefdesliederen zingen voor God.

Hoe meer we zingen, hoe zoeter het gevoel.

Hoe meer we zingen voor onze God,

hoe meer we van Hem houden!


303  Almachtige God, onze Geliefde

Intro

Wiens woorden verlichten hen die in de duisternis zijn?

Wiens woorden verlichten hen die in de duisternis zijn?



1

Wiens woorden verlichten hen die in de duisternis zijn,

leiden ons en brengen ons terug naar God?

Wiens woorden vloeien altijd als een bron,

die ons hart bewatert en voedt?



Refrein 1

Almachtige God, Geliefde,

u bent de terugkomst van de Redder, Mensenzoon.

Almachtige God, Geliefde,

u komt, werkt, brengt waarheid en licht aan de mens.



2

Wiens woorden zijn kostbare waarheid en leven

die onze verdorvenheid reinigen en ons veranderen?

Wiens woorden zijn als een rechtvaardig zwaard

dat ons hart overwint om ons over te geven aan God?



Refrein 2

Almachtige God, Geliefde,

uw woorden oordelen, brengen eeuwig leven.

Almachtige God, Geliefde,

u reinigt ons om nieuwe mensen te worden.



Brug

Wiens heilige naam verspreidt zich overal?

Wiens woorden overwinnen geheel Gods volk,

zodat zij voor Zijn troon komen ?

Wiens woorden binden onze harten samen?

Uit alle landen, uit alle rassen, wijden wij onszelf geheel aan God.

Almachtige God, Geliefde!



Refrein 3

Almachtige God, Geliefde,

uw volk zingt liefdesliederen en looft u.

Almachtige God, Geliefde,

We zullen altijd van u getuigen, u gehoorzamen en liefhebben.

Almachtige God, Geliefde,

uw volk zingt liefdesliederen en looft u.

Almachtige God, Geliefde,

We zullen altijd van u getuigen, u gehoorzamen en liefhebben.


304  Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

Vers 1

God werd nederig vlees om de mensheid te redden,

elke stap begeleidend, wandelend tussen kerken,

de waarheid uitdrukkend, nauwgezet de mens bewaterend,

hem zuiverend en hem vervolmakend.

Ik heb de bitterheid van beproeving geproefd

en onderging Gods oordeel.

Het zoete volgt het bittere,

en mijn verdorvenheid wordt gereinigd.

Ik offer mijn hart, ik offer mijn lichaam

om Gods liefde terug te betalen, Gods liefde terug te betalen.



Vers 2

God heeft veel lentes gezien, Hij heeft veel zomers gezien,

herfsten en winters, het bittere met het zoete nemend.

Hij offert alles op zonder spijt,

Hij gaf Zijn liefde onbaatzuchtig.

Ik heb de bitterheid van beproeving geproefd

en onderging Gods oordeel.

Het zoete volgt het bittere,

en mijn verdorvenheid wordt gereinigd.

Ik offer mijn hart, ik offer mijn lichaam

om Gods liefde terug te betalen, Gods liefde terug te betalen.



Vers 3

Geliefden hebben me verworpen, anderen hebben me belasterd.

Maar mijn liefde voor God is standvastig voor altijd.

Ik ben volkomen toegewijd om Gods wil te volgen.

Ik verdraag vervolging en tegenspoed,

ervaar de ups en ervaar de downs.

Het maakt niet uit dat ik dit in het leven verdraag,

het maakt niet uit dat mijn leven vol van bitterheid is.

Ik moet God volgen en van Hem getuigen.

Ik heb de bitterheid van beproeving geproefd

en onderging Gods oordeel.

Het zoete volgt het bittere,

en mijn verdorvenheid wordt gereinigd.

Ik offer mijn hart, ik offer mijn lichaam

om Gods liefde terug te betalen, Gods liefde terug te betalen.


305  Zoeken omwille van liefde

Couplet 1

Door alle waarheden die u heeft geuit, heb ik gezien dat u liefde bent.

U bent altijd mijn lieflijke geliefde, ik wil zo graag met u leven.

Ik wil altijd in uw armen vallen en uw vertrouweling zijn.

Ik wil altijd dat er geen afstand tussen ons is en ik wil dicht naar u toe buigen.



Couplet 2

Sinds ik uw stem voor het eerst hoorde, kon ik u voor dit leven niet meer vergeten.

Uw stem klinkt o zo goed en uw woorden zijn majestueus en krachtig.

Elk woord dat u spreekt is de waarheid en dat is wat ik nodig heb in mijn leven.

Uw woorden hebben mijn hart bekoord, en ik heb alles opgegeven om u te volgen.



Refrein

Al wat u zegt en doet is liefde, het is allemaal om mij te reinigen en redden.

Ik volg u en geniet van uw liefde, ik schiet vooruit en twijfel nooit.

U bent de liefde van de mens zo waardig; uw liefde is te diep om te bevatten voor de mens.

Ik volg u altijd van nabij, ik zoek omwille van liefde.



Couplet 3

Ik heb begrepen dat uw woorden de waarheid zijn; ik heb gezien dat uw gezindheid zo rechtschapen is.

Uw heilige liefde roept bewondering op; we loven u om uw rechtvaardigheid.

Ik ben vol verdorvenheid en ik wil van u houden, maar ik kan mezelf niet beheersen.

Door oordeel, beproeving en loutering te ondergaan, heb ik uw vriendelijke bedoelingen begrepen.



Refrein

Al wat u zegt en doet is liefde, het is allemaal om mij te reinigen en redden.

Ik volg u en geniet van uw liefde, ik schiet vooruit en twijfel nooit.

U bent de liefde van de mens zo waardig; uw liefde is te diep om te bevatten voor de mens.

Ik volg u altijd van nabij, ik zoek omwille van liefde.



Brug

U staat aan mijn zijde gedurende al mijn lijden. Wanneer ik faal en wanneer ik struikel,

helpt u me omhoog.

U helpt me omhoog.

U helpt me omhoog.

U heeft me nooit verlaten, u bent er altijd geweest om voor me te zorgen en me te beschermen.

U helpt me omhoog.

U helpt me omhoog.

U helpt me omhoog.



Refrein

Al wat u zegt en doet is liefde, het is allemaal om mij te reinigen en redden.

Ik volg u en geniet van uw liefde, ik schiet vooruit en twijfel nooit.

U bent de liefde van de mens zo waardig; uw liefde is te diep om te bevatten voor de mens.

Ik volg u altijd van nabij, ik zoek omwille van liefde.


306  De hele weg in uw gezelschap

Ik was als een boot, stuurloos op zee.

U koos mij en voerde me naar een haven.

Nu ben ik in uw familie, verwarmd door uw liefde, volkomen gerust.

U zegent me en geeft uw woorden van oordeel.

Toch koester ik uw genade niet.

Ik ben vaak opstandig en doe uw hart dan verdriet.

Toch behandelt u me niet naar mijn overtredingen, maar werkt u voor mijn redding.

Als ik afstand neem, roept u me terug van gevaar.

Als ik opstandig ben, verbergt u uw aangezicht en word ik omhuld door duisternis.

Als ik tot u terugkeer, toont u barmhartigheid en omhelst u me met een glimlach.

Als Satan me geselt, geneest u mijn wonden en verwarmt u mijn hart.

Als de duivel me kwaad doet, bent u bij me in de beproeving.

De dageraad zal spoedig aanbreken

en de lucht zal blauw schijnen zoals voorheen,

als u daar bij me bent.

De dageraad zal spoedig aanbreken

en de lucht zal blauw schijnen zoals voorheen,

als u daar bij me bent.

U bent mijn leven, u bent mijn Heer.

Dagelijkse metgezel, schaduw dicht aan mijn zij.

U leert me mens te zijn en geeft me waarheid en leven.

Met u bloeit mijn leven op in heerlijkheid.

Zonder mijn eigen keuze, gehoorzaam aan uw heerschappij.

Een ware schepping zijn, terugkeren naar uw zij.

Ik woon in uw tegenwoordigheid, praat met u en hoor uw stem.

U wacht niet langer in de eenzame verte.

In uw gezelschap is er geen vrees meer voor de storm.

Als de nacht me bedekt, ben ik niet meer alleen.

Met u aan mijn zij kan ik gevaren en moeilijkheden aan.

In uw gezelschap zal geen reis te zwaar zijn.

Hobbelige wegen door moeilijkheden heen voeren naar een prachtige lente.

De dageraad zal spoedig aanbreken en de lucht zal blauw schijnen zoals voorheen,

als u daar bij me bent.

In uw gezelschap is er geen vrees meer voor de storm.

Als de nacht me bedekt, ben ik niet meer alleen.

Met u aan mijn zij kan ik gevaren en moeilijkheden aan.

In uw gezelschap zal geen reis te zwaar zijn.

Hobbelige wegen door moeilijkheden heen voeren naar een prachtige lente.

De dageraad zal spoedig aanbreken

en de lucht zal blauw schijnen zoals voorheen,

ik ben in uw gezelschap.


307  Het is Almachtige God die van me houdt

Couplet 1

Het is Almachtige God die van me houdt en me verheft voor Zijn troon.

Terwijl ik de bruiloft van het Lam bijwoon, geniet ik met vreugde van Zijn woorden.

Gods prachtige gezicht aanschouwen, maakt mij zo gelukkig als een leeuwerik.

Het is zo glorieus om de terugkeer van de Redder te verwelkomen.

Oh! God houdt van me! Gods oordeel reinigt me.

Oh! God houdt van me! Gods woord heeft mij overwonnen.

Oh! God houdt van me! Zijn waarheid heeft me bevrijd!

Oh! God houdt van me! Het is Almachtige God die van me houdt.



Couplet 2

Het is Almachtige God die van me houdt, Zijn woord reinigt en verandert me.

Elk woord dat God zegt, raakt me diep in mijn hart.

Ik accepteer het oordeel van Zijn woord en haat dat ik zo verdorven ben.

Ik ben gelukkig de waarheid te beoefenen en handel met volledige eerlijkheid.

Oh! God houdt van me! Gods oordeel reinigt me.

Oh! God houdt van me! Ik accepteer zowel zegeningen als ontberingen.

Oh! God houdt van me! Gods liefde heeft mijn hart gegrepen.

Oh! God houdt van me! Het is Almachtige God die van me houdt.



Couplet 3

Het is Almachtige God die van me houdt, Zijn woorden zullen me altijd leiden.

Gods woord is de waarheid, en is mijn leven geworden.

God leidt me, hoe moeilijk de weg ook wordt.

Ik zal niet langer terugkeren, maar God standvastig volgen.

Oh! God houdt van me! Gods oordeel reinigt me.

Oh! God houdt van me! Ik vervul mijn plicht opdat Gods hart tevreden is.

Oh! God houdt van me! Ik zal proberen mijn hele leven lang van God te houden.

Oh! God houdt van me! Het is Almachtige God die van me houdt.



Outro

Volledig oprecht, geef ik mijn hart aan God, en onderwerp ik me aan Zijn soevereiniteit.

Gods wil doen, getuigen van Zijn werk, dat is onze levenslange plicht.

Oh! God houdt van me! De waarheid naleven behaagt Hem.

Oh! God houdt van me! Het is Almachtige God die van me houdt.


309  Onze geliefde Almachtige God

1

Wie is oppermachtig en eerbiedwaardig, wie komt nederig naar de nederigste plaats om de mens te redden?

Wie spreekt met de mens, zij aan zij? Van wie is elk woord waarheid?

O, het is onze lieve Almachtige God, onze meest Geliefde!

U spreekt en werkt onder ons en leidt ons het Tijdperk van het Koninkrijk in.

U eet met ons, verblijft bij ons en leeft met ons. U bent dag en nacht bij ons.

Uw woorden verdrijven onze misvattingen, ons hart komt dichter bij u.

Uw nederigheid en verborgenheid zijn zo geliefd, uw gezindheid is prachtig en goed.

U beschaamt de onbeduidende, arrogante mensheid; ze kan nergens haar gezicht meer vertonen.

Er is zoveel in u om lief te hebben; ons hart stroomt over van liefde en bewondering voor u.



2

Wie geeft al Zijn liefde aan de mens en proeft de onbestendigheden van de wereld?

Wie zwoegt dag en nacht ten behoeve van de mens en verricht jaar in, jaar uit Zijn werk tegen alle tegenspoed in?

O, het is onze lieve Almachtige God, onze meest Geliefde!

U hebt zoveel vernedering, kwaadsprekerij en godslastering geleden, zoveel geruchten en veroordelingen,

maar uw verlangen om uw woorden uit te drukken en de mensheid te redden is nooit veranderd.

U hebt zoveel onrustige, slapeloze nachten gehad, constant bezorgd en bekommerd om ons.

U geeft slaap op en vergeet te eten, u gaat tot het uiterste voor ons en staat nooit stil bij uw eigen lijden.

Elke stap van onze groei is betaald met uw eigen bloed.

Er is zoveel in u om lief te hebben; ons hart stroomt over van liefde en bewondering voor u.



3

Wie geeft alles om de mens te redden van de duistere machten?

Wie drukt miljoenen woorden uit om de mens te oordelen en te redden?

O, het is onze lieve Almachtige God, onze meest Geliefde!

U bent er altijd, bekommerd over onze ontaarding, bezorgd over onze zwakheid.

Uw oordeel, openbaringen, kastijding en disciplinering – het wordt allemaal gedaan om ons te reinigen.

Als we loutering en pijn ondergaan, is uw liefde met ons, uw woorden troosten en leiden ons.

Dat we steeds opnieuw worden geoordeeld, getuchtigd, geslagen en gedisciplineerd, stelt ons in staat om te veranderen.

Dat we vandaag zuivering kunnen verwerven is geheel en al te danken aan uw liefde en redding.

Er is zoveel in u om lief te hebben; ons hart stroomt over van liefde en bewondering voor u.


311  De toewijding van liefde

1

O Almachtige God! U bent zo eerbiedwaardig, zo goed en prachtig!

U volgde de wil van de Vader en kwam naar deze wereld,

waarbij u het vlees aannam, de waarheid uitdrukte en oordeel bracht.

U bent rechtvaardig en majesteitelijk, en tolereert geen menselijke belediging.

U heeft alles geleden om de mensheid te redden, zonder een klacht te uiten.

Dag na dag, jaar na jaar,

heeft u zoveel laster, vervolging en ontberingen van de kant van de mensen van deze wereld verduurd.

In ziekte en pijn onderhoudt en bewatert u Gods uitverkorenen,

en werkt in ons waarheid en leven.

O God! Dit openbaart uw ware gevoelens.

Het is het offeren van uw leven, de manifestatie van al uw liefde.

Uw liefde is zo groot, de eerbiedwaardigheid van uw gezindheid kent haar gelijke niet.

Hoe zouden we niet vol vreugde dansen en uw lof zingen?



2

O Almachtige God! U bent zo eerbiedwaardig, zo goed en prachtig!

U wandelt tussen de kerken en brengt woorden tot uiting.

Uw woorden leiden ons door elke afzonderlijke dag,

en oordelen en reinigen onze verdorven gezindheden.

Door beproevingen en loutering zien we uw echte liefde.

Dag na dag, jaar na jaar,

verdraagt u ons verzet, onze opstandigheid, onze misvattingen en onze klachten.

Met onuitputtelijk geduld zorgt u voor onze behoeften.

We hebben de waarheid verworven en hadden nieuw leven.

O God! Door uw werk te ervaren, leren we uw liefde kennen.

We hebben uw liefde, genade, rechtvaardigheid en heiligheid gezien.

We zijn bereid onze harten aan u over te geven, om ons hele zelf op te offeren.

Het is de wens van ons hart u altijd lief te hebben en van u te getuigen.


312  God heeft zo’n hoge prijs betaald

1

God is vlees geworden in de laatste dagen, Hij is nederig en verborgen onder de mensen.

Hij drukt de waarheid uit om de mens te redden, Hij geeft alles wat Hij heeft zonder te klagen.

Zijn hart is vriendelijk en toch wordt Hij met ijzige blikken ontvangen.

God heeft zo’n hoge prijs betaald, maar wie heeft Hem met een glimlach ontvangen?

Hij heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de mens te redden.

Waarom begrijpen mensen Zijn hart niet?



2

God roept me met woorden en heft me op voor Zijn troon.

Ik ben onwetend en schiet tekort, en God verlicht me. Ik ben verdrietig en zwak, en God troost me.

Wanneer ik verwaand, zelfingenomen en opstandig ben, disciplineren Gods oordeel en tuchtiging me.

God zal me nooit verlaten voordat mijn verdorvenheid is gereinigd.

Wanneer ik zie hoeveel liefde God heeft geschonken,

zal ik mijn hele wezen geven om God tevreden te stellen.



3

God leeft met ons, deelt onze tegenspoed, onze geluk en onze pijn.

Hij heeft me op het pad naar het koninkrijk geleid, en ik heb zoveel van Zijn liefde ervaren.

God staat op het punt terug te keren naar Sion, konden we maar wat langer samen blijven.

Ik ben vol droefheid en tegenzin, ik weet immers niet wanneer we zullen worden herenigd.

Ik herinner me Gods genade, scènes uit het verleden die moeilijk te vergeten zijn.

Ik voel diep Zijn benaderbaarheid en beminnelijkheid en dat Hij het waard is te worden aanbeden.

Gods grote liefde is in mijn hart gegrift.

Ik volg Hem altijd standvastig.

Ik zal God mijn hele leven liefhebben en Zijn liefde terugbetalen.


313  Liefde houdt de wacht

U heeft talloze oproepen gedaan om de harten van mensen te ontroeren.

U heeft miljoenen woorden uitgedrukt om de mens te reinigen en te transformeren.

U heeft dag en nacht de wacht gehouden, u was er altijd, inweer en wind.

U heeft uw hartenbloed uitgestort opdat de mensheid kon worden gered.

U verdraagt onze opstand en misvattingen zonder klachten of spijt.

Maar hoeveel mensen begrijpen uw hart?

En hoeveel zijn er wakker geworden en hebben u hun hart geschonken?

U heeft zoveel zorgen, zoveel angsten en zoveel zuchten.

Zoveel moeilijkheid en bitterheid, u draagt al deze dingen alleen.

U gebruikt woorden om de mensheid te oordelen en te redden.

U lijdt enorme vernedering maar geeft nooit op.

Hoeveel jaren van de wacht houden? Hoeveel jaren van wachten?

Het is alleen maar om de mensheid te redden van Satans schade.

Uw vriendelijke bedoelingen en uw oprechte liefde

hebben mijn hart gesmolten als een warme stroom.

Zelfs in de grootste moeilijkheden − hoe kan ik ooit opnieuw negatief zijn of me terugtrekken?

U heeft gehoopt, u heeft reeds te lang gewacht.

Hoe zou ik het kunnen verdragen u nog langer te laten wachten, u nog meer pijn te doen?

Tijdens het laatste stuk van de weg zal ik op u vertrouwen om voorwaarts te gaan.

Om de waarheid te verwerven zal ik vooruit blijven gaan en zoeken.

Hoe moeilijk, hoe verschrikkelijk de vervolging en ontberingen ook zijn, ik ben vastbesloten u te volgen.

In staat zijn u lief te hebben, een goede getuigen voor u te zijn, is het verlangen van mijn hart voor dit leven.


314  Ik ben zo gelukkig voor God te leven

REFREIN

Broeders, zusters, geniet van Gods woorden

en leef gelukkig voor God.



COUPLET 1

Door over Gods woorden te communiceren,

wordt onze kennis over de waarheid echt.

Religieuze opvattingen worden verwijderd,

en we zien dat Gods woorden de waarheid zijn.

We kunnen de bruiloft van het Lam bijwonen,

ons hart is ongelofelijk vreugdevol.

Door Gods oordeel te ervaren,

worden we gereinigd en kennen we de praktische God.



PRE-REFREIN 1 (or: PRE-CHORUS 1)

We volgden gewoon maar rituelen, ons geloof was zo vaag.

Nu spreekt Christus van de laatste dagen Zijn woorden;

dit onderhoudt en leidt ons en is echt.

We kennen de waarheid, zijn bevrijd, leven voor God.



REFREIN

Broeders, zusters, geniet van Gods woorden

en leef gelukkig voor God.



COUPLET 2

We communiceren waarheid, we leren onze arrogantie,

bedrog en onmenselijkheid kennen.

We haten onszelf, verlaten het vlees.

We besluiten om God te behagen, waarheid te beoefenen.

We zijn eerlijk, onze woorden en daden komen overeen;

al onze harten voelen o zo’n zoetheid!

Geen manieren van Satan, geen bedrog.

Als één, gehoorzamen we de waarheid, betreden we Gods woorden.



PRE-REFREIN 2 (or: PRE-CHORUS 2)

We houden van elkaar en helpen elkaar, handelen naar de waarheid,

we beoefenen liefde voor God, doen onze plichten goed.

We leven een menselijke gelijkenis na

om Hem te loven en getuigenis te geven voor Hem.



REFREIN

Broeders, zusters, geniet van Gods woorden

en leef gelukkig voor God.



COUPLET 3

Gods woorden leiden ons door kwelling en moeilijke tijden.

De wrede grote rode draak is Gods tegenovergestelde.

We zien Gods almacht en wijsheid,

we zullen Hem altijd met volledig geloof volgen.

Door allerlei beproevingen en ontberingen,

kennen we God nu en worden we door Hem gered.

Om te mogen delen in Christus’ lijden, koninkrijk en geduld,

is dankzij Gods grote goedheid.



PRE-REFREIN 3 (or: PRE-CHORUS 3)

Hoe volwassener Gods volk wordt,

hoe meer de grote rode draak ten onder gaat.

Gods woorden zijn volledig uitgekomen.

Christus’ koninkrijk is op aarde, we zullen God altijd loven.



REFREIN

Broeders, zusters, geniet van Gods woorden

en leef gelukkig voor God.


315  Ik ben zo blij Gods liefde te ontvangen

1 Christus van de laatste dagen verschijnt op aarde en brengt de weg van het eeuwige leven. Doordat ik de waarheid in Gods woord begrijp, heb ik richting in mijn leven. Ik kon niet loskomen van de ketenen van het kwaad toen ik in de Heer geloofde. Nu, nadat ik het oordeel van Gods woorden heb ervaren, heb ik mezelf leren kennen. Ik onderwerp me aan Gods beproevingen en louteringen, en mijn levensgezindheid is veranderd. Gezuiverd door Gods oordeel zie ik Zijn ware liefde. Nu leef ik een menselijke gelijkenis uit en ontvang ik eindelijk Gods redding. O, God! Uw liefde is oprecht en zo mooi. U heeft mijn hart veroverd. Ik ben zielsveel van u gaan houden.

2 Mijn hart is licht en mijn geest is blij. Gods woord moedigt me aan. Wanneer ik Gods woord lees en praat over waarheden, verheugt zich mijn hart. Door de waarheid te begrijpen en Gods woorden te beoefenen, heb ik een pad dat ik in alle dingen kan volgen. Ik ben volkomen ontsnapt aan Satans invloed en mijn hart is bevrijd. Ik ben zo blij Gods liefde te ontvangen en het is zo vreugdevol van Zijn liefde te genieten. Gods liefde vult mijn hart en ik ben de gelukkigste mens. Ik vervul de plichten van de mens getrouw, zodat God spoedig getroost kan worden. De waarheid bevrijdt me, zodat ik mijn hele leven voor Gods aangezicht mag leven. Degenen die God liefhebben, zijn de gelukkigste mensen.

3 Almachtige God! U gaf me een vreugdevol leven. Ik ontsnapte aan het verdorven, gedegenereerde en lege oude leven. Ik ben zo blij dat ik de waarheid heb verworven en volgens Gods woorden leef. In mijn hart heb ik God lief en vereer ik Hem, en ik leef altijd in het licht. Uw redding is zo groot dat ik nooit genoeg kan zeggen. Lieve Almachtige God! Ik zal u altijd liefhebben. Uw liefde heeft mijn hart veroverd. Ik wil alleen maar u oprecht liefhebben. Uw liefde blijft altijd in mijn hart en mijn hele hart behoort u toe. Ik zal u voor altijd liefhebben en prijzen.


318  Op het juiste pad van het menselijke leven lopen

Gods woorden zijn de waarheid,

hoe meer ik ze lees,

hoe helderder mijn hart wordt.

Gods woorden onthullen

het mysterie van het leven.

Plotseling zie ik het licht.

Al wat ik heb

komt van God.

Het is allemaal Gods genade.



REFREIN

Ik volg Christus,

streef waarheid en leven na;

Ik loop op het juiste pad van het menselijke leven.

Ik volg Christus,

ervaar Gods werk.

Het pad wordt helderder

hoe verder ik ga.

Het pad wordt helderder

hoe verder ik ga.

Het oordeel en het blootleggen

van Gods woorden zorgen

dat ik de verdorvenheid van de mens kan zien.

Ik leefde ooit voor vlees

op de manier van Satan,

hield van zondig genot,

net als een dier.

En ik had een verlangen

naar faam en status,

ik proefde de bitterheid

van verdorvenheid.

Gods woorden wekten me,

en vanuit het duister

zag ik toen

het licht.



REFREIN

Ik volg Christus,

streef waarheid en leven na;

Ik loop het juiste pad van het menselijke leven.

Ik volg Christus,

ervaar Gods werk.

Het pad wordt helderder

hoe verder ik ga.

Het pad wordt helderder

hoe verder ik ga.

Door het oordeel van Gods woorden,

zie ik mijn verdorvenheid.

Door waarheid te kennen, wordt deze gereinigd.

Hoe kostbaar is de waarheid!

Door de waarheid te beoefenen,

mijn plichten uit te voeren,

is mijn hart gerust

en in vrede.

Ik geef getuigenis

in beproeving en loutering.

Dankzij Gods zorg

en bescherming.

Ik proef Zijn lieflijkheid

door ontberingen,

mijn hart zal voor altijd

van God houden.

Ik zal niet verward zijn,

Gods woorden zullen me leiden.

Zijn oordeel heeft me gered;

mijn hart looft Hem voor altijd.



REFREIN

Ik volg Christus,

streef waarheid en leven na;

Ik loop het juiste pad van het menselijke leven.

Ik volg Christus,

ervaar Gods werk.

Het pad wordt helderder

hoe verder ik ga.

Het pad wordt helderder

hoe verder ik ga.


319  Alleen eerlijke mensen hebben een menselijke gelijkenis

Couplet 1

Ik wilde ooit rijkdom en roem.

Ik gooide mijn principes weg;

ik leefde van liegen.

Mijn geweten verdween,

ik dacht niet aan moraal.

Integriteit, waardigheid, al deze dingen

betekenden niets voor mij.



Couplet 2

Ik leefde voor mijn altijd groeiende

aardse hebzucht en verlangen,

en rolde door een poel van zonde

met een zwaar en onrustig hart.

Ik kon niet ontsnappen aan deze duisternis.

Aardse rijkdom, kortstondig genot

konden de leegte van binnen niet verbergen.



Pre-refrein

Waarom is het zo moeilijk

om integer te leven?

Wat voor wereld is dit

waar de mens zo slecht is?

Vertel me, wie kan me redden?



Refrein

Ik hoorde de stem van God,

en ik keerde naar Hem terug.

Gods woord van waarheid zuivert mijn verdorvenheid.

Gods woorden van oordeel en tuchtiging

zijn heel mijn leven bij mij.

Gods onderzoek accepteren,

brengt vrede in mijn hart.

Nu geen bedrog of leugens meer,

en ik leef in het licht.

Eerlijk, met een open hart,

leef ik de menselijke gelijkenis eindelijk na.



Couplet 3

Het doet mij goed Zijn woorden te lezen,

Gods woorden te lezen, elke dag.

Ik begrijp zoveel waarheden,

met regels voor menselijk gedrag.

Ik heb beproevingen doorstaan, Zijn gezicht gezien.

Binnen Zijn woorden, kreeg ik een nieuw leven,

zodat ik een eerlijk persoon kan zijn.



Refrein

Ik hoorde de stem van God,

en ik keerde naar Hem terug.

Gods woord van waarheid zuivert mijn verdorvenheid.

Gods woorden van oordeel en tuchtiging

zijn heel mijn leven bij mij.

Gods onderzoek accepteren,

brengt vrede in mijn hart.

Nu geen bedrog of leugens meer,

en ik leef in het licht.

Eerlijk, met een open hart,

leef ik de menselijke gelijkenis eindelijk na.



Outro

Ik ben voor eeuwig dankbaar

voor Gods liefde en Gods redding!

Ik ben Almachtige God voor altijd dankbaar.


320  De mensen van het hemelse koninkrijk

Couplet 1

De Heer sprak: "Keer om, het hemels koninkrijk is nabij."

God is hier in de laatste dagen, Zijn koninkrijk is onder ons.

Het hemels koninkrijk, Christus' koninkrijk, is verschenen op aarde.



Couplet 2

De wijze maagden horen Gods stem en komen voor Zijn troon.

We lezen Gods woord, aanvaarden waarheid, zijn bij het feestmaal van het Lam.

Oordeel, openbaring van Zijn woord tonen mijn natuur.

Bedrieglijk en onmenselijk, ik ben niet geschikt voor Hem te leven.



Couplet 3

Christus' oordeel ondergaan, zuivert mijn verdorvenheid.

Ik ontbloot mijn hart voor God en er zijn geen obstakels.

Ik hou van God, doe mijn plicht goed, accepteer Zijn zoeken.

Mijn geloof is om de waarheid te verkrijgen, een menselijke gelijkenis na te leven.



Refrein

De eerlijke mensen die God waarlijk liefhebben,

zijn de mensen van het hemelse koninkrijk.

Christus' koninkrijk is de hemel en het thuis van de eerlijke mens.

Ik hou van God, nu en voor altijd! Ik zal altijd van God houden!



Couplet 4

Plannen maken om je eigen zegen te krijgen, is slecht en schaamteloos.

Iemand die grootmoedig, fair en eervol van hart is, is eerlijk.

Ze zullen alles geven, zichzelf voor God gebruiken om Zijn liefde terug te betalen.

Eerlijke mensen leven de waarheid en voelen waar berouw.



Brug

Ze leven naar Gods wil, geen klachten en geen spijt.

Ze leren God te vrezen, kwaad te mijden, en voor Hem te leven.

Door hun vervolging en hun beproevingen heen,

getuigen ze nog steeds van God om Hem te prijzen.



Refrein

De eerlijke mensen die God waarlijk liefhebben,

zijn de mensen van het hemelse koninkrijk.

Christus' koninkrijk is de hemel en het thuis van de eerlijke mens.

Ik hou van God, nu en voor altijd! Ik zal altijd van God houden!


321  Wie van God houdt is echt gelukkig

1

We houden van God en we zijn gezegend. We eren God als groot en buigen in aanbidding voor Hem.

Gods woorden lezen, de waarheid begrijpen en vóór God leven is zo vreugdevol.

Door ons vlees te verzaken en de wereld af te schudden wordt onze geest bevrijd en waarlijk vrij.

Door rekening te houden met Gods wil en onze plicht goed te vervullen vinden onze harten rust en kunnen we genieten.

We houden van God en we zijn gezegend. We aanvaarden oordeel en we worden gereinigd.

We houden van God en we zijn gezegend. We brengen de waarheid in praktijk en gehoorzamen God.

We houden van God en we zijn gezegend. We voeren Gods wil als onze heilige plicht uit.

We houden van God en we zijn gezegend. We hebben eerbied voor God en leven in het licht en we zijn echt gezegend dat we van God houden.

Begeleiding: We houden van God en we zijn gezegend. We houden van God en we zijn gezegend.



2

We houden van God en we zijn gezegend. We streven naar de waarheid en kennen God.

In beproevingen en tegenspoed is God met ons, zijn onze harten rustig en hebben een steun om op te leunen.

We worden gereinigd door oordeel en tuchtiging en onze liefde voor God wordt steeds zuiverder.

We kunnen eensgezind zijn met God en Hem voor eeuwig loven en van Hem getuigen.

We houden van God en we zijn gezegend. We volgen God trouw tot het einde.

We houden van God en we zijn gezegend. We besteden onze levens alleen aan God.

We houden van God en we zijn gezegend. We kunnen Gods vertrouwelingen worden.

We houden van God en we zijn gezegend. We erven Gods beloften en zegeningen, en we zijn waarlijk gezegend dat we van God houden.

Begeleiding: We houden van God en we zijn gezegend. We houden van God en we zijn gezegend.


323  Ik zal altijd Gods liefde in mijn gedachten bewaren

Couplet 1

Werkend in het vlees, heeft U pijn en schaamte geleden.

De wereld bespot en lastert Uw weg.

Religieuzen oordelen en luizen U erin.

Achtervolgd door de rode draak, geminacht door dit tijdperk.

Rustig volhardend en waarheden uitdrukkend,

doet U dit alles, omdat U de mens wil redden.

Hoewel onschuldig, draagt U verwijten en tarting.

Heilig en toch onder zondaars om de mens te redden.

U geeft zonder spijt waarheid en leven aan de mensheid.

Oh God, U bent zo liefelijk.

Uw woorden van het leven, voor altijd in onze harten.

Uw verzoek herinnerend,

getuigen we van het evangelie van Uw koninkrijk.

We zullen onze plicht vervullen,

geven mooie, geweldige getuigenis voor U.

Ik hou van U in mijn hart, God,

houd voor altijd Uw liefde ook in mijn gedachten.



Couplet 2

Uw woorden etend en drinkend leren we waarheden,

zien we de wortel van het kwaad in de wereld,

kennen we de waardevolle waarheid die moeilijk te verwerven is.

met de redding van de laatste dagen als Uw genade.

U geeft zonder spijt waarheid en leven aan de mensheid.

Oh God, U bent zo liefelijk.

Uw woorden van het leven, voor altijd in onze harten.

Uw verzoek herinnerend,

getuigen we van het evangelie van Uw koninkrijk.

We zullen onze plicht vervullen,

geven mooie, geweldige getuigenis voor U.

Ik hou van U in mijn hart, God,

houd voor altijd Uw liefde ook in mijn gedachten.



Couplet 3

U wandelt tussen de kerken en leeft met de mens.

Onze opstand ziend, heeft U ook pijn en verdriet.

Onze kinderlijkheid geeft U slapeloze nachten.

U heeft alles gezegd en hard gewerkt om de mens snel te redden.

Uw woorden klinken misschien hard voor ons,

maar ze helpen ons te weten wie we zijn geworden.

U reinigt de verdorvenheid van de mens.

Uw oordeel is een zegen en liefde.

Door het oordeel van Uw woorden te ondergaan

en de tuchtiging van Uw woorden te ondergaan,

leren we de waarheid, weten we dat U rechtvaardig, heilig bent.

De oude gezindheid is veranderd. Wij voelen Uw liefde ook.

Oh God, U bent zo liefelijk.

Uw woorden van het leven, voor altijd in onze harten.

Uw verzoek herinnerend,

getuigen we van het evangelie van Uw koninkrijk.

We zullen onze plicht vervullen,

geven mooie, geweldige getuigenis voor U.

Ik hou van U in mijn hart, God,

houd voor altijd Uw liefde ook in mijn gedachten.


324  O, God, mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn

1 U heeft waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden. Dit is uw grote liefde. Uw woorden zijn allemaal de waarheid en hebben mijn hart overwonnen. Ik ben verschrikkelijk verdorven door Satan. Toch doet u nog steeds uw uiterste best om mij te redden en laat u me nooit in de steek. Hoewel ik soms in gebreke blijf en val, en ik soms zwak ben, bewatert en verzorgt u me altijd, waarmee u me de kracht schenkt om stand te houden. Uw woorden leiden me op het levenspad van licht. Ik volg u en mijn hart is vol vrede en vreugde. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!

2 U heeft me opgetild uit het stof, me opgeheven om mijn plicht te vervullen. Toch greep ik deze kans niet aan; ik voerde mijn plicht slechts plichtmatig uit en bedroog u vaak. U gebruikte woorden om over me te oordelen en me te ontmaskeren, waardoor ik na ging denken over mezelf en mezelf leerde kennen. Hoewel uw woorden mijn hart doorboorden, omarmde ik ze volkomen. Ik begreep uw vriendelijke bedoelingen en ik ben vervuld van spijt. Ik buig voor u en ben bereid uw oordeel en reiniging te aanvaarden. Ik heb uw oordeel ervaren en uw liefde geproefd. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!

3 U heeft alle ontberingen ondergaan om de mensheid te redden. U heeft met ons de storm doorstaan. Toen ik werd gearresteerd en vervolgd, hebben uw woorden me erdoorheen geleid. U heeft me bijgestaan tijdens de tegenspoed en uw woorden hebben mijn ziel getroost. Ik zie het gezag en de macht in uw woorden en ik prijs u. U lijdt met ons mee, wat een nog sterkere uitdrukking van uw liefde is! In tegenspoed en vervolging wordt mijn liefde voor u sterker. Ik zweer dat ik voor u getuigenis geef en Satan te schande maak. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!

4 Uw woorden geven me nieuw leven en stellen me in staat opnieuw te leven. Uw oordeel reinigt me en verandert mijn verdorven gezindheid. Uw liefde en uw woorden zijn diep in mijn hart geworteld. Hoe moeilijk de weg die zich voor me uitstrekt ook is, ik weet dat u de waarheid en het leven bent, en ik ben vastbesloten u tot het einde toe te volgen. Wanneer en waar dan ook, ik zal altijd getuigen van uw daden. In staat te zijn u lief te hebben en van u te getuigen is mijn grootste eer. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!


325  God liefhebben is het verlangen van mijn hart

1

Toen ik in deze grote wereld leefde, wist ik nooit wat waarheid was.

Pas nadat ik het woord van Almachtige God had gelezen, vond ik de betekenis van het leven.

Het ware licht is in de wereld gekomen en Christus is de waarheid, de weg en het leven.

Toen ik werd bewaterd en gevoed door Gods woord, vond ik de eeuwige weg van het leven.

Door Gods woorden te beoefenen en te ervaren, ben ik langzaam in het leven gegroeid.

Ik koester de waarheid en Gods woord.

Christus is de praktische God. Ik offer mijn lof en dank.

God liefhebben is mijn wens, het verlangen van mijn hart. Halleluja!



2

Gods woorden openbaren de waarheid en bron van de diepe verdorvenheid van de mens.

De mens is arrogant, egoïstisch en leugenachtig, en het ontbreekt hem aan geweten en verstand.

Toen voor Christus’ zetel over mij werd geoordeeld, smaakte ik Gods rechtvaardige en majesteitelijke gezindheid.

Ik heb meer verering en liefde voor God verworven en onderwerp me waarlijk aan Hem.

Ik ben gemaakt van stof, arm en zielig, zonder bezittingen.

Gods woord heeft me gereinigd en nu kan ik een menselijke gelijkenis uitleven.

Christus is de praktische God, de liefde van de mens waardig.

God liefhebben is mijn wens, het verlangen van mijn hart. Halleluja!



3

Christus die alle waarheden uitdrukt, laat me het licht in het leven zien.

Ik verkrijg het oordeel en de zuivering van Gods woorden en mijn gezindheid is getransformeerd.

God schenkt me waarheid als leven, zodat ik met Hem verenigbaar kan zijn.

Elke woord van God is de waarheid, geworteld in mijn hart.

Door Gods woorden te beoefenen en te ervaren, weet ik eindelijk dat de waarheid leven is en heel kostbaar is.

Het is Zijn woord dat me veranderd heeft, me een nieuw leven heeft geschonken.

Christus is de praktische God. Het is mijn wens Hem voor altijd lief te hebben.

God liefhebben is mijn wens, het verlangen van mijn hart. Halleluja!


328  De woorden in de harten van christenen

1 Waarom is het zo moeilijk om in China in God te geloven en van Hem te getuigen? Waarom koestert de Communistische Partij van China (CCP) zo’n extreme haat tegen God en christenen? Wanneer de vrijheid van godsdienstige overtuiging in de grondwet is vastgelegd, waarom vervolgt en arresteert de CCP dan christenen? Zovele broeders en zusters zijn door de politie gevolgd en worden in de gaten gehouden, zovelen zijn in de gevangenis gegooid en zijn tot de dood erop volgde gemarteld, zovelen zijn gedwongen van huis te vluchten. Geloof in God is duidelijk het juiste pad voor het menselijk leven, toch wordt het verguisd en belasterd. Het koninkrijk van de hemel is gekomen en christenen beoefenen berouw, en toch worden ze gearresteerd en vervolgd. Als twee of drie mensen spreken over hun geloof in God, worden ze veroordeeld voor het houden van illegale bijeenkomst. Wanneer ze samenkomen om de woorden van God te lezen, worden ze veroordeeld voor het verstoren van de openbare orde. Camera’s verschijnen in elke straat en laan, politieagenten in burger en spionnen zijn overal, en bij de kleinste onoplettendheid worden degenen die in God geloven gearresteerd en gevangen gezet. Wanneer kunnen we samenkomen en de woorden van God lezen zonder ons zorgen te maken? Mijn hart huilt. Het is juist en passend in God te geloven, Christus te volgen en van Hem te getuigen. Ik ben een christen en ik verlang naar een wereld van vrijheid!

2 De CCP is meedogenloos geweest in haar vijandigheid jegens God en vernietigt de huiskerken, belastert christenen via online media, mobiliseert politiediensten om op fanatieke wijze op christenen te jagen en werpt haar net wijd en zijd uit. Ze moedigt de burgers aan om christenen te melden en hen nauwlettend in de gaten te houden, ze deinst voor niets terug in haar jacht op Christus en zal pas gelukkig zijn wanneer Christus is uitgeroeid. Ze belegert de kerken en laat christenen geen plaats over om te verblijven. Er is niets onredelijks of illegaals aan het feit dat we in God geloven en Christus volgen. Waarom vervolgt de CCP christenen dan en ontzegt hun het recht te leven? Waarom veroordeelt en onderdrukt ze Christus’ uitdrukking van waarheid waarmee Hij de mensheid redt? Waarom weerhoudt ze mensen ervan de waarheid te zoeken, Christus te volgen en het juiste pad van het menselijk leven te bewandelen? Waarom verbiedt ze dat er wordt gepredikt over en getuigd van de komst van de Redder onder de mensen? Noemen jullie dit een nationale regering? Waar zijn de wetten, de hemelse principes? Waar zijn de mensenrechten, waar is de vrijheid? China is de kerker van de duivel! Het is juist en passend in God te geloven, Christus te volgen en van Hem te getuigen. Ik ben een christen en het is mijn recht de weg van het leven te kiezen!


329  Tegenspoed sterkt mijn liefde voor God

1 Ik werd in een gevangenis van de demonische CCP geworpen en werd geconfronteerd met de woeste en meedogenloze gezichten van de politie. Ik was angstig en voelde me zwak, want ik wist niet of ik hun wrede folteringen kon doorstaan. Ik wist niet of ik ooit weer de kans zou krijgen het kerkleven te leven en mijn plicht te vervullen. Ik wist niet of ik ooit weer met mijn broeders en zusters zou kunnen samenwerken, God zou kunnen dienen en van God zou kunnen getuigen. Vurig riep mijn hart God aan en vroeg Hem om mij te bevrijden uit het net van Satan. Ondanks Satans wildheid en woestheid lag mijn lot in Gods handen. Toen ik Gods wil begreep, was ik niet langer angstig of bevreesd, en had ik het geloof om hun wrede folteringen te doorstaan. Of ik nu zou leven of sterven: ik zou Gods regelingen gehoorzamen en mijn getuigenis van God voluit laten klinken, al liep ik het risico mijn leven te verliezen.

2. De demonische CCP is woest en verachtelijk. Ze heeft zowel harde als zachte tactieken gebruikt om mij te dwingen God te verraden. Toen elektriciteit door mijn hele lichaam schoot, voelde ik me alsof ik spoedig zou stikken. Toen naalden in mijn vingers werden gestoken, leek door de indringende pijn de dood verkieslijk boven het leven. Tijdens de pijn gaven Gods woorden me vertrouwen, kracht en de standvastigheid om alles te ondergaan. Ik dacht erover dat ik God eerder niet oprecht had bemind en had veel spijt. Op dat moment was mijn hart aan God wijden het enige wat ik wilde, en als God me aanvaardde, zou mijn hart zich bevrijd en gerustgesteld voelen. O, God! Hoezeer wens ik dat de tijd zal stilstaan. Laat mij u nog iets langer beminnen. Als ik de dag van morgen nog had, zou ik beslist mijn uiterste best doen om de waarheid na te streven en u inniger te beminnen.

3. De demonen pijnigden me tot mijn leven aan een zijden draadje hing, maar in het geheim zorgde God ervoor dat me niets ernstigs overkwam. Door tegenspoed kon mijn hart nader tot God komen. Met God aan mijn zijde werd mijn pijn zoet. In mijn nood kwam ik voor Gods aangezicht en werd ik door God gezuiverd en gered. Bij het ondergaan van de wrede folteringen van de CCP zag ik duidelijk haar demonische, afzichtelijke gelaat. Ik leerde onderscheid te maken tussen gerechtigheid en kwaad, en zag nog duidelijker dat alleen God liefde is. Ik haat de grote rode draak nog sterker en sterf liever dan me te onderwerpen. Ik volg God met een ijzeren wil. O, God! De weg naar de hemel is zwaar en rotsachtig, vol verleiding en gevaar. Met uw woorden om me te leiden, wens ik dat ik altijd dicht naar u toe zal leunen en dat mijn liefde voor u nooit verandert.


331  Met Gods liefde zal ik niet vrezen

1

Wie vervolgt en arresteert christenen en zorgt er voor foltering en kwelling?

Wie wil tevergeefs voorkomen dat we in het voetspoor van Christus volgen?

Wie bedekt mijn lichaam met snijwonden en kneuzingen, zodat ik naar adem snak op het randje van de dood?

Wie probeert zo naarstig zowel mijn vlees als mijn geloof uit te roeien?

En wie bedreigt me en probeert me om te kopen zodat ik mijn broeders en zusters zal verraden,

wie probeert me over te halen God te verraden, een Judas te worden en Gods redding mis te lopen?

Als ik in het nauw zit, weerklinken Gods vriendelijke woorden in mijn oren.

Ze verzachten de pijn in mijn geest en in mijn vlees.

Ik zie God naast me; altijd troost Hij me en moedigt me aan.

Mijn hart is niet langer alleen, ik heb het geloof en de kracht om te getuigen.



2

Wie regelt er informanten die heimelijk in de gaten houden waar ik ben,

waardoor mijn persoonlijke vrijheid wordt beperkt en ik zo goed als onder huisarrest sta?

Wie komt er vaak bij mij aan huis en doet alsof hij alleen maar op bezoek is, maar houdt me nauwlettend in de gaten?

Wie komt er met voicerecorders en hoort me uit over het bijwonen van bijeenkomsten en het lezen van Gods woorden?

En wie zorgt ervoor dat ik doodsbenauwd uit mijn slaap wakker schrik,

waarbij ik in gedachten keer op keer de taferelen van mijn foltering zie?

Mijn hart schreeuwt het uit dat China werkelijk een duivelse gevangenis is.

Geen vrijheid, onder dwang gehersenspoeld, en zelfs wat we zeggen wordt door hen bepaald.

Beweren dat er geloofsvrijheid is, is alleen maar een leugen van de CCP om haar misleiding van de wereld te maskeren.

Onverholen slachting legt de kwaadaardige natuur van de CCP bloot.



Refrein

Ik ben er zeker van dat Christus de waarheid, de weg en het leven is.

Hoezeer de CCP mij ook vervolgt, ik ben vastberaden om Christus tot het einde te volgen.

Zelfs het opofferen van mijn leven is een getuigenis dat ik behoor te dragen.

Ik weet niet hoe lang deze eindeloze nacht zal duren,

maar met Gods liefde om mij de weg te wijzen en Gods woord om mij te bemoedigen, zal ik niet vrezen.


332  Een keuze zonder spijt

1

Wanneer de arrestaties en de christenvervolging door de CCP steeds wreder worden,

wanneer de stad vol duistere gruwelen is, en ik vlucht waarheen ik maar kan,

wanneer de vrijheid in een naargeestige gevangenis is opgesloten,

wanneer mijn enige gezelschap een lange nacht vol pijn is,

zal mijn geloof in God zal niet wankelen;

nooit zal ik mijn Heer, mijn God verraden.

Almachtige, ware God, mijn hart behoort aan u.

Opsluiting kan alleen mijn lichaam bedwingen.

Het kan mijn voeten er niet van weerhouden u te volgen.

Pijnlijk lijden, een hobbelige weg –

met het richtsnoer van uw woorden kent mijn hart geen angst,

vergezeld van uw liefde is mijn hart verzadigd.



2

Wanneer de verwoestende foltering door de duivels van de CCP steeds feller wordt,

wanneer ik steeds opnieuw brandende pijn onderga,

wanneer het vlees op zijn zwakst is en de kwelling ervan het meest intens,

op het laatste moment, wanneer ze op het punt staan mij het leven te ontnemen,

zal ik nooit toegeven aan de grote rode draak,

nooit een Judas zijn, een schandvlek voor God.

Almachtige, ware God, tot de dood zal ik u trouw zijn.

De duivels kunnen alleen maar mijn lichaam folteren en teisteren.

Het leven en de dood zullen voor eeuwig onder uw heerschappij staan.

Ik zal alles verzaken om van u te getuigen.

Als dat Satan te schande maakt, zal ik sterven zonder mij te beklagen.

Het is voor mij een eer te leven om van u te getuigen.



Refrein

Hoe heerlijk is het om in dit leven Christus te volgen en de liefde voor God na te streven!

Met hart en ziel zou ik God genoegdoening moeten schenken; ik ben bereid alles te verzaken om van God te getuigen.

Zo lang ik leef, is het schenken van mijn hele wezen aan God een keuze waar ik nooit spijt van zal hebben.


334  Getuigenis van het leven

1

Op een dag word ik misschien gevangen

om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God.

Ik weet in mijn hart dat dit lijden is

omwille van rechtvaardigheid.

Als mijn leven voorbij is als een vonk in een oogwenk,

ben ik nog steeds trots dat ik Christus kan volgen

en getuigenis voor Hem kan geven.

Als ik niet kan leven om de uitbreiding

van het koninkrijk evangelie te zien,

Bied ik nog steeds de allermooiste, de allermooiste wensen aan.

Als ik de dag van het koninkrijk niet kan zien,

maar ik Satan vandaag kan beschamen,

dan zal mijn hart gevuld zijn met vreugde en vrede.

Gods woorden verspreiden zich over de hele wereld,

het licht is verschenen onder de mensen.

Het koninkrijk van Christus ontstaat

en wordt gevestigd in tegenslag.

Het duister gaat bijna verdwijnen,

een rechtvaardige ochtend is gekomen.

Tijd en realiteit hebben getuigenis gegeven voor God.



2

Als ik op een dag martelaar word

en niet langer getuigenis kan geven voor God,

wordt het evangelie van het koninkrijk nog steeds verspreid

als vuur door ontelbare gelovigen.

Hoewel ik niet weet hoe ver ik deze ruige weg kan bewandelen,

zal ik nog steeds getuigenis geven voor God en mijn hart aanbieden.

Getuigenis geven voor Christus' verschijning en werk,

Zijn wil doen op aarde,

ben ik vereerd om toegewijd te zijn

om Christus te verkondigen.

Niet bang voor tegenslag,

als puur goud gesmeed in het vuur,

uit Satans invloed verschijnt

een groep zegevierende soldaten.

Gods woorden verspreiden zich over de hele wereld,

het licht is verschenen onder de mensen.

Het koninkrijk van Christus ontstaat

en wordt gevestigd in tegenslag.

Het duister gaat bijna verdwijnen,

een rechtvaardige ochtend is gekomen.

Tijd en realiteit hebben getuigenis gegeven voor God

hebben getuigenis gegeven voor God.



3

Gods woorden verspreiden zich over de hele wereld,

het licht is verschenen onder de mensen.

Het koninkrijk van Christus ontstaat

en wordt gevestigd in tegenslag.

Het duister gaat bijna verdwijnen,

een rechtvaardige ochtend is gekomen.

Tijd en realiteit hebben getuigenis gegeven voor God.


335  Roep van de ziel

1

Hoe moeilijk is het om in God te geloven als men woont op het vasteland van China, waar de CCP regeert!

Niet alleen kunnen we niet op de gebruikelijke manier samenkomen, ook riskeren we het gearresteerd te worden als we het evangelie verspreiden.

Wanneer zal mijn woning van mij zijn, een plek waar we op een normale manier samen kunnen komen en tot God kunnen bidden?

Wanneer zal ik het evangelie kunnen verspreiden en van God kunnen getuigen zonder arrestatie te hoeven vrezen?

Wanneer hoef ik niet meer op de vlucht te zijn en zal ik bij mijn ouders en dierbaren zijn?

Wanneer zullen geloofsvrijheid, mensenrechten en democratie niet langer leugens zijn?

O, hoezeer hoop ik dat mijn zusters gauw uit de gevangenis zullen komen!

O, hoezeer verlang ik naar gerechtigheid voor mijn tot martelaars gemaakte broeders!

Hoe boosaardig is dit land dat door kwade demonen wordt geregeerd; waar is het licht van het menselijk leven?

Als volger van Christus moet ik een klinkende getuigenis afleggen van God, hoe zwaar de ontberingen ook zijn.



2

Door vervolging en ellende zie ik dat de CCP de belichaming van Satan is.

De CCP jaagt op Christus en vervolgt en doodt christenen; haar kwaadaardigheid is grenzeloos.

Geloofsvrijheid is in China onmogelijk zo lang de CCP aan de macht is.

Hoe zou ik om mijn eigen leven kunnen geven wanneer ik Christus volg en de waarheid en het leven nastreef?

Alle woorden van Christus zijn de waarheid, en ze zijn diep verankerd in mijn hart.

Hoe fanatiek de CCP ook is, toch bewijst ze de vervolmaking van Gods volk een dienst.

Hoe volgroeider Gods volk, hoe meer Satan verslagen zal zijn. Gods woord zal zonder twijfel in vervulling gaan.

God heeft al een groep overwinnaars geschapen om van God te getuigen.

Op het laatste deel van de weg zal ik preken en van God getuigen, hoe erg ik ook lijd.

Ik erken dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, en ik volg God met een hart van staal.


336  Wij volbrengen onze missie

1

We leven op aarde; God heerst over ons leven en dood, rampen en geluk, en niemand is buiten bereik van Gods heerschappij.

Succes of falen, middelmatigheid of rijkdom en roem, vreugde of verdriet – alles is ijdel.

Christus van de laatste dagen verschijnt en werkt. Hij schenkt de waarheid en brengt eeuwig leven.

Gods woord bewatert ons en we begrijpen de wereld, we volgen God en bewandelen het rechte pad in het leven.

Alleen als we Gods woord ervaren en de waarheid begrijpen, weten we dat God liefhebben het zinvolste is.

We genieten van Gods liefde, daarom moeten we Hem terugbetalen en het bericht van Gods redding van de laatste dagen verspreiden.

We houden rekening met Zijn wil en we ondernemen onze missie. Gods woord leidt ons en we zijn trouw tot in de dood.

We hebben een verschillende huidskleur, we komen uit verschillende landen, maar Gods liefde verbindt ons in liefde voor elkaar.

Als broeders en zusters werken we eendrachtig samen en vervullen onze plicht om Gods hart te behagen.

Eenstemmig vergelden we Gods liefde en getuigen van de daden van de Schepper.

Waar we ook zijn in de wereld, we zetten al onze kracht in, volbrengen onze missie en zijn volkomen toegewijd aan God.



2

In China, het land van demonen, zijn er geen mensenrechten; we worden vervolgd vanwege ons getuigenis van Christus.

Geteisterd door wrede kwellingen en martelingen, zien we het ware lelijke gezicht van de duivel.

We verachten Satan – zo afschuwelijk en wreed – en in ons hart verlangen we ernaar dat Christus de macht overneemt.

De weg naar het koninkrijk is hobbelig en ruig, maar door te vertrouwen op Gods woord wandelen we gestaag voort.

Belachelijk gemaakt en belasterd, afgewezen en gemeden, toch is ons hart tevreden zo lang we God kunnen troosten.

Getuigend van Gods liefde en vol vertrouwen, voltooien we onze plicht en volbrengen we onze missie.

Uit alle naties van de wereld komen we samen; het evangelie van het koninkrijk strekt zich uit door het universum.

Alle religies worden één over landsgrenzen heen, degenen die God liefhebben keren terug naar Hem.

We getuigen van Christus en verheerlijken Gods naam, we zeggen dank en lof aan God.

Ongeluk en beproevingen zijn allemaal verleden tijd, de rechtvaardige dageraad is aangebroken.

We prijzen en zingen, Christus van de laatste dagen regeert als koning.


337  Vervolging sterkt mijn vastberadenheid

1

Satan heeft macht en verzet zich tegen de Hemel; hij is pervers, wetteloos en goddeloos.

Hij haat Christus en verwerpt de waarheid; bloedig onderdrukt hij de mensen en zwarte wolken komen over het hele land.

Het volgen van Christus en nastreven van het leven is een zware weg om te volgen, vol gevaar en ontbering.

Wanneer zullen we veilig kunnen samenkomen om te communiceren over Gods woorden en niet langer in verborgenheid te leven?

Wanneer zullen we onze plicht kunnen doen zonder op onze hoede te zijn voor spionnen en agenten in burger?

Wanneer zullen we het evangelie kunnen verkondigen en van God kunnen getuigen zonder met arrestatie en de gevangenis te maken te krijgen?

Wanneer zullen opgejaagde broeders en zusters niet meer als voortvluchtigen hoeven leven?

Zo vaak ben ik zo verontwaardigd geweest, dat ik het wel uit moet roepen:

Waarom moet hij ons de vrijheid ontnemen om te geloven; waarom moet hij alle christenen uitroeien?

Waarom verhult hij de waarheid om de mensen in de wereld te bedriegen en misleiden?

Ik lijd pijn, ik smeek God en wend me tot Hem; ik vraag Hem om geloof en kracht.

Hoe enorm de vervolging en tegenspoed ook zijn, ik zal me nooit overgeven aan Satan.



2

Door de gevangenschap, foltering en kwelling heen wijzen Gods woorden mij de weg, en mijn hart vreest niet langer.

Ik begrijp de waarheid en doorzie de lelijke tronie van de duivel, en ik haat de grote rode draak zelfs nog meer.

Al lijd ik pijn, mijn geloof wordt gesterkt. Ik weet wat ik moet beminnen en wat ik moet haten, en nog sterker voel ik nu hoe lieflijk God is.

Wanneer ik de foltering en kwelling niet langer kan verdragen, versterken Gods woorden mijn geloof.

Wanneer mijn leven in gevaar is, zorgt God er in het geheim voor dat mij niets kwaads overkomt.

Wanneer Satans verleidingen zich aan mij opdringen, schenken Gods woorden mij moed en wijsheid.

Met God aan mijn zijde voel ik me niet langer alleen in de altijddurende nacht.

O God, uw woorden hebben mij tot nu toe geleid en beschermd.

Ik heb uw woorden ervaren, waar een groot gezag en overstijgende kracht uit spreekt.

In tegenspoed voel ik uw aanwezigheid. Al lijdt mijn vlees, mijn hart ervaart zulke lieflijkheid.

Het is glorieus om aan de zijde van God te lijden; op mijn leven beloof ik het doorslaggevende gevecht tegen Satan tot het einde te zullen strijden.

Ik word nóg vastberadener in mijn voornemen en ik geef klinkende getuigenis om God te verheerlijken en van God te getuigen.


338  Volg God nauwgezet

1

De nacht is diep en roerloos; buiten blaffen honden en loeien sirenes.

In mijn hart leeft angst; elk moment kan ik gearresteerd en gevangengezet worden.

Ik vlucht mijn huis uit zonder te weten waar ik onderdak kan vinden.

Zonder mensenrechten te genieten, lijd ik onder hevige vervolging en tegenspoed.

In dit bastion van demonen zwaait Satan de scepter; het is zo donker.

Het licht en de waarheid zijn verboden onder de mensen.

Tevergeefs hoopt de grote rode draak de mens voor altijd te kunnen beheersen,

mensen ervan te kunnen weerhouden om de ware God te aanbidden en het juiste pad te bewandelen.

Ik ben er verbolgen over dat ‘geloofsvrijheid’ niets dan een leugen is.

Ik hoop dat het koninkrijk van Christus spoedig zal komen.



2

In de donkere nacht begeleiden Gods woorden ons bij elke stap die we zetten.

Door het lijden dat vervolging teweegbrengt, wordt ons geloof vervolmaakt.

Door loutering worden onze verdorven gezindheden gezuiverd.

Onder zware beproeving ontstaat een groep overwinnaars.

Gods volk volgt God, weet wat het moet beminnen en wat het moet haten.

Ongelovigen koesteren slechts het leven en verzaken de waarheid.

Ze zijn schuchter, hebben hun karakter en hun waardigheid verloren.

Zij die God beminnen, geven hun leven om de waarheid te winnen.

De grote rode draak is niet meer dan een gebruiksvoorwerp van God.

Al is het woest, uiteindelijk zal God het vernietigen.



Refrein

Gods woorden zijn met mij tijdens mijn ontberingen; door aan Gods genade te denken, voelt Hij zelfs nog lieflijker.

Op de hobbelige weg word ik om mijn rechtvaardigheid vervolgd; er is zoet tussen het bittere, en ik voel me geweldig.

Ik geloof dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, en beloof op mijn leven trouw te zullen zijn en Hem nauwgezet te zullen volgen.


342  Op mijn leven beloof ik God trouw te zullen volgen

1

De CCP arresteerde en vervolgde mij omdat ik getuigenis gaf van God.

Ik zat vast in het hol van een demon en lag op de ijskoude vloer.

Allerlei apparaten werden gebruikt om mijn verzwakte lichaam te folteren.

Toen de demonen mij vernederden, leek de dood mij aanlokkelijker dan het leven.

Zo vaak voelde ik me zwak, ik snikte van de pijn,

zo vaak werd ik gefolterd, ik kermde van de pijn.

Pijn en wanhoop sloten mij in, mijn hart huilde.

Ik kon niet zeggen wanneer deze foltering en kwelling ooit een einde zouden nemen.

Zo vaak bad ik tot God in het aardedonker van de nacht.

Gods woorden gaven mij het vertrouwen om mij sterk te houden.



2

Ik dacht aan die prachtige tijd die ik samen met God doorbracht.

Die vreugdevolle tijd kwam in mijn gedachten op.

Hoe kon ik de gelofte vergeten die ik destijds deed,

om het zegevierende bewijs te zijn en het woord te verspreiden van de kracht van Gods volk?

Al is deze pijn nog niet van mij weggenomen, maar duurt ze voort,

al blijven de stormen razen en barsten de stortbuien plotseling los,

al sterf ik wanneer ik al ontwaakt ben,

laat mijn bloed dat vloeit mijn verstikkende angst wegspoelen.

Vastberaden zong ik een zegevierend lied van overwinning om God te loven;

klinkend gaf ik getuigenis om Gods heilige naam te verheerlijken.
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Door de beproevingen heen word ik eindelijk wakker.

Ik zie dat Satan verachtelijk, wreed en kwaadaardig is.

Vlammen van woede worden in mijn hart ontstoken.

Op mijn leven beloof ik de grote rode draak te verzaken en te getuigen van God.

Ik ben vereerd dat ik Christus van de laatste dagen nu kan volgen.

De lichte, kortstondige teistering leidt tot ongekende glorie.

Met Gods woord aan mijn zijde voel ik me niet langer alleen of bevreesd.

Met God die mij door de beproevingen heen loodst, vervolg ik kalm mijn weg.

Het is door de beproevingen en tegenspoed dat ik vervuld word van geloof.

Op mijn leven beloof ik Christus helemaal tot het einde te zullen volgen.


343  Ik heb God gezien

1 Ik heb Gods stem gehoord en ben voor Hem gekomen. Ik riep Zijn naam alsof ik bij mijn eigen moeder terugkeerde. Hij kende de pijn in mijn hart en wist waar ik echt naar verlangde. Gods woorden voedden mijn dorstige hart. Ik proefde de zoetheid van Zijn woorden en de warmte van Zijn familie. Het oordeel van Gods woorden openbaart de waarheid van het kwaad en de verdorvenheid van de mens. Ik zag eindelijk dat ik vervuld was van een satanische gezindheid en alleen maar voor het vlees leefde. Mijn geloof in de Heer was alleen maar voor zegeningen, om te streven naar roem en rijkdom. Ik was lang geleden mijn geweten als een menselijk wezen verloren. Gods oordeel redde me en liet me een ware menselijke gelijkenis uitleven. Toen ik zag dat Christus de waarheid en het leven is, verzaakte ik alles om Hem te volgen.

2 Ik heb zoveel vruchten geplukt van het oordeel van Gods woorden. Ze zijn allemaal de waarheid en het leven. Dat weet ik diep in mijn hart. Gods woorden zuiveren mijn verdorvenheid en geven me alles. God is nederig en verborgen – ik heb ingezien dat dit zo beminnelijk is. Gods oordeel is geheel en al bedoeld voor de redding van de mens. Gods hart is heel vriendelijk. Gods rechtvaardige gezindheid tolereert geen belediging. Ik vrees en gehoorzaam Hem in mijn hart. Door Gods oordeel te ondergaan, wordt mijn verdorvenheid gereinigd. Ik ben van aangezicht tot aangezicht voor God gekomen. Ik geniet elke dag van Zijn woorden en leef voor Hem. Mijn hart is gevuld met vreugde en vrede. Gods liefde is zo waar, zo werkelijk. Hij verdient de lof van de mens. Ik wil God liefhebben, van Hem getuigen en altijd aan Zijn zijde zijn.


344  Ik heb gezien dat Gods hart bijzonder mooi en vriendelijk is

1

Ik ben voor God verheven, mijn hart is door het genot van Gods woorden gezoet.

Ik ben echt blij dat ik Gods feest bij mag wonen, het is waarlijk de grootste zegen van God.

Gods woorden van oordeel zijn als een scherp zwaard dat mijn slechte ziel blootlegt.

Ik put me uit voor God alleen om Zijn zegeningen te ontvangen, en ik heb geen geweten of verstand.

Ik heb gezien dat ik zo diep verdorven ben en geen menselijke gelijkenis heb.

Vol spijt toon ik berouw voor God en smeek ik Hem mij te vergeven en medelijden te hebben met mij.

God behandelt me niet in overeenstemming met mijn overtredingen, Hij wacht stil tot ik terugkom naar Hem.

Ik heb ervaren dat Gods gezindheid rechtvaardig en heilig is, mijn hart vereert en gehoorzaamt Hem.
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Ik zorg dat ik rustig ben voor God en zoek de waarheid, en ik begrijp Gods goede bedoelingen.

Het maakt niet uit of God oordeelt of tuchtigt, het is allemaal om de mens te reinigen en te redden.

Ik heb het oordeel van Gods woorden aanvaard en beproevingen en louteringen ondergaan.

Ik heb veel pijn geleden, mijn verdorvenheid is gezuiverd. Dit is allemaal Gods redding.

Ik zie dat Gods gezindheid zo lieflijk is en dat Gods hart bijzonder mooi en vriendelijk is.

Ik ben bereid me aan God te onderwerpen, mijn hart is vreugdevol en zoet.

Omdat ik een eerlijk mens ben en de waarheid in praktijk breng, ben ik door God gezegend.

Ik wil de waarheid verwerven, door God worden gered en een menselijke gelijkenis naleven om God te verheerlijken.


345  Ontwaken door oordeel

1 In al die jaren dat ik in de Heer geloofde, richtte ik mijn aandacht alleen op het uiteenzetten van de theorieën van de Bijbel. Nooit gaf ik gehoor aan de woorden en geboden van de Heer. Ik werkte wel hard, maar dat ging alleen maar om status en beloningen. Hoewel ik in zonde leefde, hoopte ik nog steeds in het koninkrijk van de hemel te zullen worden opgenomen na de aankomst van de Heer. Nadat ik het oordeel van Gods woorden had ondergaan, was ik ontwaakt uit mijn dromen. Ik zie dat ik lelijk, verachtelijk en zeer verdorven ben. Ik spreek gezonde leer uit en loop overal te pronken. Ik versier mijzelf met de leer, om anderen en mijzelf te bedriegen. Ik leef de werkelijkheid van Gods woorden niet uit en ik lijk niet op een menselijk wezen. Ik bewandel het pad van de farizeeën, maar toch beschouw ik mijzelf nog steeds als loyaal. Wat een geluk dat het oordeel van Gods woorden mij heeft gewekt! Als ik het oordeel van Christus in de laatste dagen niet had aanvaard, zou ik het nooit waard zijn om God te zien.

2 Gods oordeel stelt me in staat om de waarheid van de menselijke verdorvenheid duidelijk in te zien. Ik zit vol opvattingen en voorstellingen over God; ik heb de neiging Hem op ieder moment te verraden. Zonder beproevingen die dit openbaren, zou niemand zijn natuur duidelijk inzien. De mensheid is zeer diep verdorven; zonder het oordeel te ondergaan zal ze niet worden gezuiverd. Gods rechtvaardige gezindheid wordt helemaal geopenbaard in Zijn oordeel. God beslist over de bestemming van de mensen naargelang zij al dan niet de waarheid bezitten. Hoezeer ze ook lijden, tenzij ze de waarheid hebben verkregen, betekent dit niets. Alleen door het oordeel te ervaren en door de waarheid te verkrijgen kan een mens een waarachtig menselijk leven leiden. Voor God is het van de grote betekenis om gebruik te maken van oordeel en tuchtiging om de mens te redden. Wat een eer is het om Gods rechtvaardigheid en heiligheid te kennen! Het is Gods oordeel dat mij redt en dat mijn hart doet ontwaken. Ik neem mij voor om de waarheid na te jagen en de werkelijkheid uit te leven , om te getuigen voor God en Hem te verheerlijken.


346  Gods woorden wekten mijn hart

1 Jarenlang geloofde ik in God, en hoewel ik vaak naar bijeenkomsten ging en Gods woorden las, aanvaardde ik nooit het oordeel van Gods woorden om mijzelf te ontleden en te onderzoeken. Ik erkende gewoon mijn eigen verdorvenheid en kende niet mijn eigen natuur of essentie. Omdat ik een beetje doctrine begreep, schepte ik op en dacht dat het de werkelijkheid was. Ik werkte en predikte, maar schonk geen aandacht aan het beoefenen of ervaren van Gods woorden. Net zoals Paulus wist ik alleen hoe ik moest werken in het belang van mijn reputatie en status. Ik genoot ervan dat mensen naar mij opkeken en mij aanbaden, en mijn hart was onverschrokken. Ik stond erop mijn eigen weg te gaan, maar toch was ik zelfvoldaan en kon ik niet bij zinnen komen.

2 Alleen het ervaren van mislukkingen en tegenslagen deed mij duidelijk mijn eigen ware gestalte zien. Toen ik geconfronteerd werd met het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden, was redetwisten en mijzelf verdedigen het enige wat ik deed. Ik wist goed dat de waarheid heilzaam werkte in het leven van de mensen, maar ik kon haar niet aanvaarden of gehoorzamen. Ik deed mijn plicht zonder enige principes van de waarheid, en liet me alleen door mijn eigen begeerten leiden. Als ik een kleine tegenslag ondervond, werd ik negatief en zwak en bakende ik mijzelf af. Beproevingen lieten mij zien hoe onvolwassen mijn gestalte was en dat ik zo arm en beklagenswaardig was. Zonder zelfkennis pronkte ik met mijzelf, en dit was zo beschamend. Toen ik de feiten onder ogen moest zien, was ik beschaamd en boog ik mijn hooghartige hoofd.

3 Nu ik Gods oordeel, beproevingen en ontmaskering heb ervaren, ken ik mijzelf. Ik lijk me goed te gedragen, maar er is geen vrees voor God in mijn hart. In mijn hart houd ik me nog steeds vast aan noties over Gods werk, ik kan me niet werkelijk onderwerpen. Ik zit vol van een satanische gezindheid en gedraag me nog steeds huichelachtig om God te misleiden en Hem te weerstaan. Het is zo’n vernedering om na al deze jaren van geloof de waarheid of het leven niet te winnen. Eindelijk heb ik begrepen dat men zijn tijd verprutst door de waarheid niet na te streven. Alleen dankzij Gods oordeel en tuchtiging ben ik in staat om werkelijk berouw te hebben. Ik wens dat God me nóg meer zal beoordelen, tuchtigen, beproeven en louteren, zodat mijn satanische gezindheid gereinigd kan worden en ik een menselijke gelijkenis kan naleven om God te verheerlijken.


347  Gods oordeel redt mij van de zonde

1 Vele malen zwoer ik dat ik alles zou opgeven en de Heer zou volgen, maar ik kon me niet bevrijden van de verleidingen van rijkdom en roem. Ik voelde echt dat het een eer was om te lijden om het evangelie te verspreiden en te getuigen van de Heer, maar ik voelde me gekrenkt en beschaamd wanneer ik met onderdrukking en tegenspoeden te maken kreeg. Vaak nam ik me voor om de geboden van de Heer te volgen en anderen lief te hebben als mijzelf, maar ik beraamde plannen en wedijverde met collega’s om status te verkrijgen. Ik leefde in zonde. Zo vaak vastte ik en bad tot de Heer, waarbij ik oprecht uitriep: O, Heer! Wanneer zult u terugkeren en mij redden uit de afgrond van de zonde? Wanneer kan ik gezuiverd worden en met u het hemelse koninkrijk binnengaan?

2 In mijn verdwazing hoor ik de stem van Almachtige God op de deur van mijn hart kloppen. Al Zijn woorden doorboren mijn hart als een scherp zwaard en leggen de waarheid van mijn verdorvenheid bloot. Ik geloofde alleen maar in de Heer om zegeningen te winnen en het hemelse koninkrijk binnen te gaan; ik gooide het alleen maar op akkoordjes met de Heer. Ik genoot Zijn genade, maar kwam er niet op om Zijn liefde terug te betalen. Waar is mijn geweten of verstand? Ik sprak over het getuigen van de Heer, maar in plaats daarvan streefde ik status na; ik misleidde de Heer. Ik dacht dat ik echt was veranderd omdat ik een paar goede daden had gedaan. Als ik met beproevingen te maken kreeg, klaagde ik in mijn hart terwijl ik geloofde dat ik aan het getuigen was. Ik leefde in zonde. Ik zondigde elke dag en beleed het, maar nog altijd verlangde ik ernaar om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Nu ik Gods rechtvaardigheid en heiligheid zie, kan ik mijn schaamte nergens verbergen en werp ik mijzelf neer.

3 Het ondergaan van Gods oordeel en tuchtiging is zoals het ondergaan van de loutering van de poel van vuur. Ik ben zo vaak arrogant en opstandig geweest, dat God mij hardvochtig heeft gekastijd en gedisciplineerd. Wanneer ik erop sta de dingen op mijn manier te doen, keert de Heilige Geest Zich van mij af en leef ik in duisternis. Ik ben zo vaak koppig en ongehoorzaam geweest, altijd wil ik aan Gods oordeel ontkomen. Gods woorden verlichten en begeleiden mij om Zijn werk te begrijpen. Gods oordeel openbaart aan de mens louter waarheid en rechtvaardigheid. Hoe kon ik God kennen of de waarheid winnen als ik in God geloofde maar niet Zijn oordeel gehoorzaamde? Hoe kon ik aan Satans invloed ontsnappen als ik de waarheid niet nastreefde? Beproevingen hebben mij doen inzien dat oordeel en tuchtiging werkelijk Gods liefde zijn. Gods oordeel heeft mij gered, en ik leef een ware menselijke gelijkenis na.


348  Gezuiverd worden door Gods woorden

1 Gedurende vele jaren geloofde ik in de Heer en gedroeg me goed. Ik dacht dat ik veranderd was. Ik deed een beetje werk en vroeg dan om Gods zegeningen; ik dacht dat dat heel terecht was. Ik preekte alleen theologische kennis en theorieën, en dacht dat ik de waarheid bezat. Pas toen Gods woorden mij beoordeelden en tuchtigden, zag ik het licht. Ik had niet de geringste kennis van wat waarheid en leven waren. Het enige wat ik wilde, was de zegen van het hemelse koninkrijk ontvangen in ruil voor werk, lijden en het betalen van de prijs. Ik had de woorden van de Heer nooit in de praktijk gebracht of ervaren, maar toch wilde ik de lof van de Heer winnen. Maar nu besef ik dat mijn noties en inbeeldingen mij verblind hadden. Zonder Gods oordeel en redding zou ik nog steeds in duisternis leven.

2 Alle woorden van Almachtige God zijn waarheid. Ze treffen hun doel in de diepten van mijn hart. Gods oordelen en openbaringen zijn allemaal waar, nergens kan ik in schaamte mijn gezicht verbergen. Mijn natuur is hebzuchtig en zelfzuchtig, ik geloofde alleen maar in de Heer om beloningen te krijgen. Ik sprak van mijn liefde voor de Heer, maar mijn hart had de wereld en vleselijke geneugten lief. Hoewel ik mijzelf goed leek te gedragen, was mijn hart vol satanische gezindheden. Ik werkte en preekte alleen omwille van mijn positie en had geen enkele vrees voor God. Al mijn woorden en daden bestonden uit het uitvoeren van religieuze rituelen, en die hadden niets van doen met de waarheid. Ik was zo verdorven: hoe kon ik het waard zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan zonder beoordeeld en gezuiverd te worden? Ik besef nu dat Gods oordeel en tuchtiging Zijn reddingswerk voor mij zijn.

3 God heerst over alles en orkestreert alle omgevingen; elke dag is er veel om te leren. Ik stil mijn hart ten overstaan van God en lees Zijn woorden; elke dag leef ik in Gods aanwezigheid. Bij het doen van mijn plicht en het in de praktijk brengen van Gods woorden zie ik dat ik zo veel tekortkom. Bij het overdenken van mijn verdorvenheid zie ik dat ik geen normale menselijkheid naleef. Door het ervaren van oordeel, door beproevingen, snoeien en behandeling proef ik Gods liefde. Ik breng Gods woorden het echte leven binnen, ik zoek de waarheid in alle dingen. In mijn praktische ervaringen zie ik dat elk woord van God de waarheid is. Door mijzelf te gedragen naar Gods woorden, worden mijn verdorven gezindheden langzaam gezuiverd. Door God te vrezen en het kwaad te vermijden, win ik eindelijk Gods lof.


349  Geen spijt of klachten bij het liefhebben van God

1 O God! Ik heb zo’n geluk gehad u ontmoet te hebben in dit leven en daarna uw woorden te accepteren als mijn leven. Alles wat u zegt, elke uitspraak van u raakt mijn hart. Alleen u bekommert zich om mijn leven, door wat u hebt gezegd begrijp ik de waarheid. Uw woorden oordelen en ontmaskeren mijn verdorvenheid en opstandigheid; ik ben volkomen overtuigd en val voor u neer. Door beproevingen ontmaskert en reinigt u mijn verdorven gezindheid; ik begrijp uw serieuze bedoelingen. Ook snoeit u en behandelt u mijn motivatie om zegeningen te verkrijgen door geloof; nu weet ik eindelijk hoe ik God moet geloven. Ik heb zoveel gewonnen door uw woorden, door uw werk te ondergaan heb ik verandering bereikt. Ik ben bereid alles op te geven en mezelf uit te putten voor u om mijn plicht te vervullen uw liefde te vergelden.

2 O God! U bent naar de aarde gekomen, nederig en verborgen, en spreekt de woorden uit die de waarheid en het leven schenken aan de mens. U verdraagt de laster van wereldse mensen, vervolging en onderdrukking door de CCP, en zelfs ons onbegrip en klagen. Wie zou uw hart echt kunnen begrijpen? Wie zou uw verdriet en vreugde kunnen delen? U hebt zo veel vernederingen in stilte verdragen, terwijl u blijft spreken en werken en alles doet om de mens te redden. Uw liefde heeft mijn verkilde hart gesmolten. Hoe zou ik ooit weer opstandig en negatief kunnen zijn? Hoewel ik nog veel gebreken heb, moet ik al mijn kracht besteden aan het verspreiden van uw naam en het getuigen van u. Ik zal u liefhebben en mijn hele leven aan u wijden, ik zal uw wil doen om u te verheerlijken. U mijn hele leven liefhebben, daar zal ik geen spijt van hebben of klachten over hebben; ik wens dat uw hart troost vindt.


350  De waarheid begrijpen en vrij zijn

1

Tijdens de vele jaren van mijn geloof in de Heer heb ik alleen maar gesproken met woorden en doctrines, me aan regels vastgeklampt en een religieuze ceremonie opgevoerd.

Ieder gebed van mij was inhoudsloze bluf, nooit sprak ik de woorden in mijn hart tot God.

Ook was ik niet op zoek naar de waarheid als ik Gods woorden las; ik was niet in staat over Gods wil na te denken.

Ik dacht dat het uit mijn hoofd leren van beroemde verzen en gezegden van de Bijbel betekende dat ik de realiteit van de waarheid in bezit had.

Ik richtte me alleen op niet meer liegen en zo dacht ik dat ik eerlijk was.

Onvermoeibaar en graag zwoegde ik jarenlang zodat ik het hemelse koninkrijk binnen zou mogen gaan en beloond zou worden.

Wat een geluk dat de woorden van Almachtige God me hebben geroepen! Ik heb de stem van God gehoord en ben naar God teruggekeerd.

Ik heb veel waarheden uit Gods woorden begrepen, ik heb de verschijning en het werk van God aanschouwd.
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Het oordeel van de woorden van God heeft mij wakker geschud, de waarheid zoeken is naar het hart van God Zelf.

Als ik in God geloof, maar Zijn tuchtiging en oordeel niet ervaar, dan kan mijn verdorven gezindheid niet veranderen.

Als ik God niet ken, en God niet vrees, dan is mijn goede gedrag slechts schijn.

Gods rechtvaardige gezindheid kan door de mens niet worden geschonden, de wens van een bedrieger om het koninkrijk binnen te gaan is slechts een droom.

Ik besluit Gods woorden in praktijk te brengen en te ervaren, de waarheid te verwerven en mijn verdorvenheid af te werpen.

In alle dingen zoek ik de waarheid en praktiseer ik de waarheid, in mijn hart voel ik rust en vrede.

Trouw vervul ik mijn plicht, blij bewijs ik God mijn diensten; ik vraag niet om zegeningen, alleen maar dat ik God mag liefhebben.

Nu ik de waarheid begrijp, klamp ik me niet meer vast aan regels. Nu ik voor God leef, ben ik bevrijd.


351  Hoe zinvol is het de waarheid na te jagen!

1

De mensen zijn al te grondig verdorven door Satan; het ontbreekt hun aan elke menselijke gelijkenis.

Hoogmoed, bedrieglijkheid, zelfzucht, laagheid: dat zijn allemaal gezichten van Satan.

Omdat de mensen de natuur van Satan hebben, moeten ze Gods oordeel aanvaarden.

Alleen wanneer ze de waarheid en het leven verkrijgen, kan er verandering komen in hun gezindheid.

Geloof in God en gehoorzaamheid aan Gods werk vormen de wet van de Hemel en het beginsel van de aarde.

De waarheid liefhebben is de sleutel tot het binnengaan van het leven.

Toegang tot de werkelijkheid krijg je alleen door de waarheid te begrijpen en te beoefenen.

Wanneer mensen in God geloven, is het vermogen om God lief te hebben en te gehoorzamen van het grootste belang.
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Alle woorden die door Christus zijn uitgedrukt, zijn de waarheid en het leven.

Gods woorden beoefenen en ervaren vormt de basis van het geloof in God.

Het ervaren van het oordeel van Gods woorden stelt mij in staat om mijzelf te kennen.

Oordeel, beproevingen en loutering reinigen mijn verdorvenheid.

Het feit dat God de goeden beloont en de kwaden straft, laat zien dat Hij rechtvaardig en heilig is.

Wanneer je de werkelijkheid van de waarheid ontbeert, houdt dat in dat je ten prooi valt aan rampspoed.

Hoe dwaas en blind is het om het oordeel van Gods woorden niet te aanvaarden!

Als je dit beseft wanneer je bestraft bent en op de rand staat van de dood, is het te laat.
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Christus van de laatste dagen wijst de weg van het eeuwigdurend leven.

De waarde en de betekenis van de waarheid zijn voor alle mensen ondoorgrondelijk.

Het leven kun je niet verkrijgen zolang je Gods oordeel en tuchtiging niet hebt ervaren.

Een zinvol leven komt voort uit het geloof in God, en uit het najagen van de waarheid en het leven.

Waarachtig menselijk leven komt alleen tot stand door het verkrijgen van de waarheid.

God bepaalt het levenseinde van mensen naargelang zij de waarheid bezitten.

Gods daden zijn volkomen rechtvaardig en mogen niet door de mens worden betwijfeld.

De grote catastrofe zal alles vernietigen wat aan satan toebehoort.

Degenen die de waarheid hebben verkregen, zullen voor altijd verblijven in Gods koninkrijk.


353  Het ontwaken van een jaknikker

1

Vroeger was ik een jaknikker en streefde ik Satans levensfilosofieën na.

Ik stelde vrede en lijdzaamheid meer op prijs dan wat dan ook, en twistte nooit met iemand.

Wanneer ik dingen deed of met anderen omging, beschermde ik mijn ijdelheid, mijn achting voor mijzelf en mijn status.

Ik sloot mijn ogen voor de waarheid en wilde niet zeggen wat ik zo duidelijk zag.

Als ik ergens niet bij betrokken was, liet ik mijn principes varen en keek ik de andere kant op.

Ik beschermde mijzelf, ik verloochende mijn eigen geweten om niemand te ontstemmen.

Ik legde mij neer bij tegenslag, leefde een onwaardig leven en verloor mijn menselijkheid.

Ik had geen karakter of waardigheid en was het niet waard om een mens te zijn.
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Toen ik het oordeel van God woorden ervoer, ontwaakte ik ineens.

Toen ik de waarheid begreep, zag ik duidelijk hoezeer de slechtheid en verdorvenheid van de mens een feit was.

Ik viel neer vóór God en voelde enorme wroeging in mijn hart.

Ik haatte mijn eigen zelfzuchtigheid en gemeenheid, en haatte mijzelf omdat ik mijn integriteit en waardigheid verloren had.

Deze jaknikker was ten langen leste ontmaskerd: ik kwetste anderen en schaadde mijzelf, en God haatte mij.

Ik ben gladjes, bedrieglijk en huichelachtig. Aan het oordeel van God kan ik niet ontsnappen.

Gods woorden zijn de waarheid, de hoogste stelregels in het leven.

Eerlijke mensen gehoorzamen God; ze handelen oprecht en met een open hart.

Ze beoefenen de waarheid en ontvangen Gods goedkeuring. Ze leven in het licht.

Ik neem mezelf voor om een eerlijke persoon te worden, om naar Gods woorden te leven,

om mijn valsheid en bedrieglijkheid af te stoten, om God te vrezen en het kwaad te vermijden.

Ik zal mijn plicht trouw vervullen en een ware menselijke gelijkenis naleven om God te verheerlijken.


354  Ketenen

1

Ik geef echt om mijn status in het hart van anderen.

Ik vind het fijn als anderen naar mij opkijken en ik geniet van achting.

Ik draag vernedering en werk er hard voor om mezelf op de voorgrond te zetten en de baas te zijn over anderen.

En dit zijn mijn ketenen geworden die me altijd binden.
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Ik geloof al jarenlang in God maar wil nog steeds zegevieren over anderen en ik mag graag indruk maken.

Vol gebakken lucht predik ik spirituele theorieën om anderen in de val te laten lopen en te bedriegen.

Wat een hypocriet! Lang geleden heb ik Gods gezindheid beledigd waarop God mij haatte en verwierp.

Ik ben in duisternis vervallen en heb de pijn van door roem en voorspoed gebonden zijn goed geproefd.
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Gods woorden doorboren mijn hart als een scherp tweesnijdend zwaard,

waardoor mijn natuur bloot komt te liggen en de laakbaarheid van mijn ziel wordt open gesneden.

Ik zie dat arrogantie, zelfingenomenheid en machtswellust mijn natuur zijn geworden.

Worstelend voor een positie met alle nodige middelen was ik mijn geweten en mijn rede kwijtgeraakt.
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Christus is de allerhoogste en edel, toch is Hij nederig en probeert Hij nooit indruk te maken.

Ik ben stof, laag en onbetekenend, en toch ben ik zo verwaand en zelfgenoegzaam.

Nu ik weet dat Gods gezindheid rechtvaardig, heilig en liefelijk is, kan ik mijn schande nergens meer verbergen.

Diep voel ik hoe verdorven ik ben, ik lijk nog niet in het minst op een mens.
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Ik ervaar het oordeel van Gods woorden en val neer voor God.

Ik ben vastbesloten de waarheid na te streven, een nieuw persoon te worden en Gods hart te troosten.

Door mijn vlees te verzaken en de waarheid te praktiseren wordt mijn satanische gezindheid gezuiverd.

Gods oordeel en tuchtiging hebben mij gered, ik dank en prijs God!


355  Het oordeel van God is een zegening

1

O God! U spreekt de waarheid om de mensheid te oordelen en te zuiveren, waarmee u uw liefde openbaart.

Toen u de menselijke aard met strenge woorden openbaarde, begreep ik uw hart niet.

Ik begreep u verkeerd, twijfelde aan u en sloot me voor u af, waardoor ik uw hart brak.

Ik was te dwaas en te onwetend om te begrijpen hoe kostbaar het leven in uw woorden is.

De vele keren dat ik zwak en negatief was, gaven uw woorden me vertrouwen en kracht.

De vele keren dat ik tekortschoot en struikelde, hebben uw woorden me weer opgericht.

De vele keren dat ik arrogant en ongehoorzaam was, hebben uw woorden mij geoordeeld en mijn hart ontwaakt.

Nu zie ik pas hoe kostbaar uw woorden zijn en dat ze de bevoorrading van mijn leven zijn.
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U uit woorden en dat verleent de mensheid de waarheid, de weg en het leven.

U oordeelt over de mensen en zuivert hen zodat zij het leven kunnen verkrijgen en dat alles is uw zegening.

Als we de waarheid begrijpen en onze verdorvenheid verwerpen, kunnen we in het licht leven.

Als we op uw woorden vertrouwen, kunnen we standhouden in vervolging, ontberingen, beproevingen en loutering.

We wenen als we tekortschieten en struikelen, maar uw woorden troosten en leiden ons.

We volgen u, we ondergaan allerlei tegenspoed en beproevingen en hoewel we eronder lijden, hebben we de waarheid verworven.

Onze gezindheid is iets veranderd en dankzij uw genade kunnen we een menselijke gelijkenis naleven.

Uw woord van leven zullen altijd de grondslag van ons bestaan zijn.



3

U bent de waarheid, de weg en het leven, u omvat alle dingen, u verschaft alles.

Uw woorden zijn de gehele waarheid en ze zijn allemaal noodzakelijk in ons leven.

U betaalt elke prijs om ons te zuiveren en te vervolmaken.

U werkt onder de mensen, nederig en verborgen, zo diep is uw liefde voor de mensheid.

Uw oordeel is een zegening, dat hebben we intens geproefd.

We hebben zo veel van uw liefde genoten, dat we u nooit zullen kunnen vergoeden.

Hoewel u volgen ook lijden inhoudt, hebben we er zo veel door verworven.

We hebben de waarheid en het leven van u verworven; we zullen u eeuwig liefhebben en getuigenis van u afleggen.


356  Oprecht berouw

1

In een slapeloze nacht komen er zo veel herinneringen naar boven.

Gedurende zo veel jaar van geloof in de Heer volgde ik nog altijd de wereldse trend.

Mijn zonden waren vergeven, maar toch gaf ik de begeerten van het vlees nog altijd vrij spel.

Ik dacht dat, als ik hard zou werken, de Heer mij niet zou verwerpen.

Ik hoorde de stem van God en begreep dat de Heer was verschenen.

Daarom dacht ik dat ik naar God verheven zou worden en mijn deel van het hemelse koninkrijk zou krijgen.

Nooit aanvaardde ik het oordeel en de openbaring van Gods woorden en nooit dacht ik over mijzelf na.

Ik volgde mijn begeerten en handelde eigenzinnig, waarbij ik Gods woorden minachtte.

Bij het communiceren over Gods woorden had ik het alleen over doctrine, en naar mijn gevoel deed ik het goed.

Toen ik werd gesnoeid en aangepakt, verzette ik me en kwam ik met uitvluchten.

Als er beproevingen op mij afkwamen, wilde ik altijd vluchten; met Gods redding was ik onbekend.

Nu zie ik in dat ik de waarheid helemaal niet navolgde.

Ik ben ver van Gods woorden afgedwaald en in onbegrensde duisternis gevallen.

Omdat ik Gods aanwezigheid niet bespeur, is er angst en onbehagen in mijn hart.

Met angst en beven kniel ik voor God, bang om Hem te verliezen.

Ik lees Gods woorden en bid tot God; ik verlang ernaar dat Hij Zich bedenkt.



2

O, God! Hoort u hoe mijn hart het uitroept van berouw?

Hoe duister en pijnlijk is het verlies van uw aanwezigheid!

Zonder uw woorden in mijn hart is er geen licht.

Ik leef binnen een verdorven gezindheid, en Satan speelt met mij.

O, God! Ik wil tot inkeer komen, opnieuw beginnen.

Ik zou meer van uw oordeel en tuchtiging willen ontvangen.

Ook al komen dan de zwaardere beproevingen en loutering,

zolang ik in uw aangezicht kan leven, kan ik alles verduren.

Ik ben zo grondig verdorven, zonder uw oordeel kan ik niet gezuiverd worden.

Alleen een oordeel kan mij van Satan redden.

O, God! Ik heb geproefd dat oordeel en tuchtiging liefde inhouden.

Uw woorden zijn de waarheid, de weg en het leven.

Tot het einde toe zal ik nauwgezet in uw voetspoor volgen.

Hoe rotsachtig de weg die ik moet begaan ook is,

ik neem mij voor u al mijn dagen onwankelbaar te volgen en te dienen!


357  Mijn eed om God lief te hebben vernieuwen

1

Nu ik Gods woorden in beide handen houd, vind ik het moeilijk over mijn gevoelens van wroeging te praten.

Gods woord is de waarheid, ik heb er een hekel aan dat ik daar niet serieus naar op zoek ben geweest.

Ooit heb ik plechtig gezworen en beloofd dat mijn hart, dat God liefheeft, nooit zou veranderen.

Onwetend en dwaas was ik zo naïef, de dingen waren niet zoals ik me had voorgesteld.

Toen ik beproevingen meemaakte, raakte ik ontmoedigd en begreep ik het verkeerd. Ik hield vast aan ideeën over mijn toekomst en mijn lot.

Mijn eerdere enthousiasme was verwaaid, ik raakte terneergeslagen en verloor alle hoop. Ik gaf me over aan wanhoop.

Ik zag mijn eigen ontaarde voorkomen,

de mismoedigheid in mijn ogen, mijn ontroostbare gezicht,

hoe had ik zo diep kunnen vallen?
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Door mezelf tegen Gods woorden af te meten en over mezelf na te denken, ontwaakt mijn hart eindelijk voor de waarheid.

Ik zei dat ik God liefhad maar ik wijdde mijn ware hart niet aan Hem. In plaats daarvan sloot ik altijd deals met God.

Hoe kon ik mijn hart aan God wijden, als ik mezelf niet bevrijdde van de motivatie om zegeningen te ontvangen?

Ik zag hoe diep verdorven ik was, zonder geweten of verstand.

Nu is mijn eed een leugen geworden, een teken van schande.

Ik schaam me te zeer om Gods gezicht te zien en ik haat mezelf omdat ik Gods hart pijn heb gedaan.

Ik blijf achter met eeuwige schuld en spijt.

Ondraaglijke herinneringen liggen verborgen, begraven in mijn hart.

Ik verlang ernaar mijn schuld te kunnen vereffenen.
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God betaalt de volledige prijs voor het uitdrukken van de waarheid om voor de mens te zorgen.

Oordeel, tuchtiging, beproevingen en blootstelling – God doet dit allemaal enkel om de mens te zuiveren en te redden.

Hij heeft nog nooit gevraagd om iets in ruil daarvoor te krijgen, Hij verlangt ernaar ons hart te winnen.

Als ik zie hoe betreurenswaardig ik ben, brandt mijn hart van bezorgdheid.

De zuivere, onbevlekte liefde van God verwarmt mijn hart.

Als ik de waarheid nu nog niet na zou streven, zou ik me schamen om Zijn liefde te ontvangen.

Hoe kan ik van God vragen dat Hij op mij blijft zitten wachten?

Ik vernieuw mijn eed om God lief te hebben: Ik draag mijn hart en mijn geest aan Hem op,

en ik zal mijn missie voltooien en voor God getuigen.


359  Een nieuw mens worden

1

Als ik terugdenk aan mijn geloof in God in het verleden voel ik zo’n schuld in mijn hart.

Omdat ik niet naar de waarheid heb gestreefd, zit ik nu met zoveel spijt.

God heeft mij verheven zodat ik mijn plicht kan vervullen, maar ik wist niet hoe ik met Zijn wil rekening moet houden.

Ik heb alleen maar gewerkt en gepredikt om mezelf met anderen te kunnen vergelijken.

Ik vond het fijn als anderen naar mij opkeken en mij hoog achtten.

Ik diende God in naam, maar in werkelijkheid zette ik mezelf neer.

God heeft me daar zo vaak aan herinnerd en me gewaarschuwd, maar ik schonk er geen aandacht aan.

Onverzettelijk maakte ik me alleen druk voor beloningen, voor een kroon.

Ik worstelde voor reputatie en status en dat is zo walgelijk voor God.



2

God verborg Zijn gezicht en ik verviel in duisternis en kon nergens naar toe.

Als een wandelend lijk kwam ik de dagen door die als jaren voelden.

Bij beproevingen onderzocht ik mijn eigen daden en gedrag.

Ik genoot zoveel liefde van God, maar ik overwoog niet deze te beantwoorden.

Ik gebruikte de kansen om mijn plicht te doen om indruk te maken.

Mijn natuur, net als die van de aartsengel, zou door God vervloekt moeten worden.

Bevend van angst viel ik vóór God met zoveel wroeging.

Zo opstandig en openlijk ongehoorzaam aan God, hoe kon ik het waard zijn een mens te worden genoemd?

Ik wens Gods oordeel te aanvaarden en een verandering van gezindheid te bereiken.
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Doordat ik Gods oordeel ervoer, kwam ik erachter dat Gods gezindheid rechtvaardig is.

In mijn hart vereer en gehoorzaam ik God en leef ik enige menselijke gelijkenis uit.

Nu weet ik pas dat zonder verandering van gezindheid ik onwaardig ben om God te dienen.

Ik dank Gods tijdige oordeel dat mij onder Zijn bescherming heeft gebracht.

Nu heb ik Gods liefde geproefd, en deze is zo waarachtig en zo werkelijk.

O God, ik zal nooit meer tegen u opstaan of u verdriet doen.

Ik wil alleen maar deze laatste uren koesteren en een nieuw mens worden,

niet om de achting van anderen te zoeken, maar alleen om uw wil te vervullen,

naar uw woorden te leven en u te verheffen en getuigenis af te leggen voor u in alle dingen.


360  Ik geef mijn liefde aan God

1 Toen God verscheen om in het vlees te werken, onderging Hij een grote vernedering. Nederig en verborgen drukte Hij de waarheid alleen uit om de mens te redden. Maar toen ik Gods stem hoorde, herkende ik Hem niet; ik volgde de ouderlingen en voorgangers door Zijn werk te ontkennen en er een oordeel over uit te spreken. God strafte mij niet voor mijn overtredingen, maar Hij verdroeg mijn ongehoorzaamheid en klopte op mijn deur. Toen ik Gods ontferming over mij zag, voelde ik ondragelijke schaamte; ik was echt niet geschikt om Gods liefde te ontvangen.

2 Gods woorden doorboren mijn hart als een scherp zwaard. Ik zie in dat mijn hoogmoed mij heeft ontdaan van al mijn verstand en menselijkheid en dat ik opvattingen en voorstellingen gebruik om de verschijning en het werk van God te veroordelen, waardoor ik heel veel gelovigen de kans ontneem om te worden gered. Wat ben ik zondig, dat ik God tegenwerk en over Hem oordeel! Ik ben Gods liefde werkelijk onwaardig en ik ben niet geschikt om voor Hem te leven. Het ervaren van Zijn oordeel heeft mij doen ontwaken en mijn hart is vervuld van spijt. Ik neem mij voor opnieuw te beginnen, om de waarheid na te jagen en God tevreden te stellen. Wat is God vriendelijk: mijn verharde hart gaat smelten. Ik geef mijn liefde aan God, en het enige wat ik vraag is dat Zijn hart vertroosting ontvangt. Hoe zwaar vervolging en tegenslag ook mogen zijn, ik zal getrouw zijn tot het einde. Ik neem mij voor een klinkend getuigenis voor God af te leggen en Hem hulde te brengen.


361  Wat zij die in God geloven zouden moeten zoeken

1 Vele jaren geloofde ik in de Heer, vaak verspreidde ik het evangelie, maar ik was nog altijd niet in staat om getuigenis te geven voor God. Ik kon alleen spreken over de getuigenis van het genieten van Zijn genade, maar ik kon niet spreken van een werkelijk begrip van Hem. Toch verlangde ik er nog steeds naar om opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer terugkeerde. Wat was dat belachelijk! Het ervaren van het oordeel voor de zetel van Christus heeft mij totaal berouwvol en beschaamd gemaakt. Het blijkt dat ik niet wist wat te winnen met het geloof in God. Het enige wat ik deed was gedreven werken, maar ik hield geen rekening met Gods hart. Ik was zoals Paulus, die vol overtuiging ging voor het winnen van beloningen en de kroon. Omdat ik zo veel jaar in God had geloofd zonder mijn gezindheid te veranderen, voel ik me diep beschaamd. Gods redding van de mensheid heeft immers als doel dat wij het leven kunnen winnen.

2 Gods oordeel heeft me Gods liefde en zegening laten inzien. Gods woorden hebben mijn satanische gezindheid onthuld en afgerekend met mijn arrogante natuur. Ik heb uiteindelijk ingezien dat ik zo diep verdorven ben, met weinig menselijke gelijkenis. Bij het uitvoeren van mijn plicht improviseer ik maar wat, zonder ware liefde voor God. Ik wil getuigenis geven voor God en Zijn liefde terugbetalen, maar ik ben machteloos. Als ik nog altijd niet hard werk om de waarheid na te streven, zou mijn leven God te schande maken. Ik neem me resoluut voor om niet te rusten tot ik de waarheid win. Omwille van het winnen van de waarheid, hoezeer ik ook lijd, zal ik nooit opgeven, nooit opgeven.


362  Het verleden doorboort mij als een zwaard

1 Als ik denk aan mijn geloof in de Heer in het verleden, dan voel ik berouw over wat ik heb gedaan. Ik veracht mijn afwijzing van Gods werk in de laatste dagen en heb eeuwige spijt. Ik droomde elke dag van de terugkeer van de Heer en verlangde met mijn hele hart naar de opname in het hemelse koninkrijk. Maar toen de Heer op mijn deur klopte en de redding van de eindtijd nabij was, weigerde ik deze te accepteren. Ik dacht dat in God geloven neerkwam op geloven in de Bijbel, dus ik heb God tot de Bijbel beperkt. Ik sprak wartaal en oordeelde willekeurig en zonder een onderzoekend hart over Gods werk. Ik werkte aan de afgrendeling van de kerk om te voorkomen dat de gelovigen de ware weg zouden zoeken en onderzoeken. Ik hield de gelovigen in mijn greep om mijn eigen naam en status te waarborgen. Ik had nooit gedacht dat ik God al die jaren kon dienen en toch een aanvoerder worden in het verzet tegen Hem. Mijn onuitwisbare zonden kwellen me eindeloos.

2 Ik was opstandig en recalcitrant, maar God toonde me toch genade en deed alles om me te redden. Voordat mijn verharde hart veranderde, had Hij al zo vaak met Zijn woorden op de deur van mijn hart geklopt. Ik heb het oordeel en de kastijding van Gods woorden aanvaard en ingezien hoe dwaas en blind ik ben. De rijkdom van wat God heeft en is, kan de mensheid nooit helemaal begrijpen. Gods werk is niet onderworpen aan regels, het zet zich altijd voort. Maar ik heb Gods werk op een ongelooflijk arrogante wijze beperkt tot de woorden van de Bijbel. Er zijn zo veel gelovigen die hun kans op verlossing hebben verloren vanwege mijn versperring. Hoewel ik in God geloofde, wedijverde ik met Hem om status en was ik in werkelijkheid een moderne farizeeër. Ik zou voor mijn daden vervloekt moeten worden, maar God gaf me toch een kans om tot inkeer te komen. Als ik Gods liefde zie, begrijp ik hoeveel ik Hem verschuldigd ben.

Refrein: O God, ik geloofde in u maar kende u niet; ik bood verzet en oordeelde over u. Ik ben werkelijk van het ras van Satan, uw genade en verlossing onwaardig. O God, ik zal me bekeren en uw oordeel aanvaarden. Ik zal de waarheid nastreven met alles wat ik heb; ik zal mijn plicht doen en uw liefde vergelden.


363  God heeft zo lang gewacht

Begeleiding: Wie weet hoe lang u erop heeft gewacht dat de mens tot u terug zou keren? En wie weet hoe zwaar de prijs is geweest die u voor de mens heeft betaald? Wie weet hoe enorm uw genade is? En wie kan begrijpen hoe mooi en goed uw hart is?

1 Ik geloofde zo vele jaren in u, maar streefde nooit naar de waarheid. Hoewel het leek alsof ik u volgde, was mijn hart toch niet van u. Ik bedroog u altijd in mijn gebeden, ik loofde u alleen maar in woord. Ik was zo ingenomen met mezelf vanwege het kleine beetje werk dat ik verrichtte, ik eiste alle eer op. Ik stond voor u, maar kende u al die tijd niet, en ik wist al die tijd niet wat waarheid of leven was. Ik bekommerde me er alleen maar om mezelf uit te rusten met doctrines en beoefende of ervoer uw woorden nooit. Omdat ik wat woorden en doctrines begreep, vond ik mezelf geweldig.

2 Uw liefde kwam in stilte tot me, u berispte, disciplineerde, snoeide en behandelde me. Het oordeel van uw woorden onthulde het masker van mijn hypocrisie. Ik leed en putte mezelf niet uit om uw liefde terug te betalen, maar alleen maar omwille van mijn einde, mijn uiteindelijke bestemming. Ik zag hoe volkomen verdorven ik was, zo bedrieglijk en zo betreurenswaardig. Toen ik werd ontmaskerd tijdens een beproeving, begreep ik u verkeerd en huilde en wanhoopte ik in pijn. Ik begreep uw goede bedoelingen nooit. Ik was zonder geweten en verstand. Hoe kan ik het waard zijn menselijk genoemd te worden wanneer ik zo opstandig ben?

3 Uw liefde was als een warme stroom die mijn verharde hart smolt. De beproevingen en louteringen waren pijnlijk, maar ze waren bedoeld om mijn verdorvenheid te reinigen. Nu ik uw wil begrijp, keert mijn hart terug en pleng ik tranen van spijt. Ik haat mezelf omdat ik zo opstandig en onwetend ben, en niet naar uw wil luister. Maar u kijkt de hele tijd toe en wacht, en doet uw uiterste best mij te redden. Uw hart is mooi en goed, ik wil de waarheid nastreven en binnengaan in de werkelijkheid. Ik ben vastbesloten mezelf te gedragen als een mens, en mijn plicht uw hart te troosten te vervullen.

Begeleiding: Ik heb gezien hoe vriendelijk en beminnelijk u bent. Alleen u bent de liefde van de mens waardig. Ik zal u niet langer laten wachten, ik zal mijn ware hart aan u wijden. Ik vraag alleen maar dat mijn hart u liefheeft, zodat ik geen spijt meer zal hebben. Ik vraag alleen maar dat mijn hart u liefheeft, en dat ik verenigbaar kan zijn met u.


364  Koester de laatste momenten

1 In slechts een oogwenk had ik nauwelijks door dat ik al jaren in God geloofde. Nu ik zie dat Zijn werk bijna ten einde is, denk ik erover na of ik de waarheid en het leven gewonnen heb. Ik zit met de handen in het haar en weet niet hoe ik me tegenover God kan verantwoorden. Zo vaak ben ik, bij het lezen van Gods woorden, mechanisch te werk gegaan zonder zorgvuldig te reflecteren. Zo vaak heb ik, na gesnoeid en behandeld te zijn, verzaakt de waarheid te zoeken. Gedurende zoveel jaar van opoffering en mezelf uitputten dacht ik dat ik God trouw was. Zorgvuldig ontleed ik mijn drijfveren; alles heeft gedraaid om het verwerven van naam en status. God heeft zoveel woorden geuit, maar ik heb nauwelijks enige waarheid begrepen. Ik heb zoveel beproevingen en loutering ondergaan, maar mijn gezindheid is niet veranderd. Nu God op het punt staat te vertrekken, is mijn verdoofde hart plotseling wakker. Ik heb zoveel kansen op vervolmaking verkeken omdat ik de waarheid niet nastreefde.

2 God zal terugkeren naar Sion en de grote ramp zal zich voltrekken. God piekert nog altijd over onze onvolwassenheid in het leven. Hij spoort ons ernstig aan om geen tijd te verliezen en de waarheid na te streven. Steeds opnieuw wekken beoordeling en tuchtiging mijn verdoofde hart. Ik pleng tranen bij het zien van al Gods innig gemeende woorden. God heeft zo’n grote prijs betaald voor het redden van de mensheid. Als ik werkelijk verstand en een geweten had, hoe zou ik dan weer opstandig kunnen worden en God kunnen kwetsen? Als ik nog altijd de waarheid niet nastreef, zou ik een gebrek aan menselijkheid hebben en het leven niet waardig zijn. Gods gezindheid is rechtvaardig en heilig en zal de beledigingen van de mensheid niet dulden. Hoe kan ik gered worden als ik alleen werk, dienst doe, zonder de waarheid te verkrijgen? Er blijft mij zoveel spijt om dingen uit het verleden en mijn hart is vol wroeging. Ik zal de laatste momenten koesteren, de waarheid nastreven om een menselijke gelijkenis na te leven en God tevreden te stellen.


365  Berouw hebben en opnieuw beginnen

1 Waarom ontwaakte ik niet? Ik gaf gewoon alles voor het najagen van status en aanzien. Ik richtte me alleen maar op werk en prediken en beoefende of ervoer Gods woorden niet. Waarom ontwaakte ik niet? Ik werkte alleen maar hard voor beloningen. Ik was vol extravagante verlangens en eisen, zo egoïstisch en verachtelijk. Gods woorden riepen me zo vele keren, maar ik verharde mijn hart en deed net alsof ik het niet zag. Mijn hart was vol egoïstische verlangens, hoe zou ik op Gods vermaningen hebben kunnen letten? O God! Mijn daden hebben u zoveel pijn gedaan. Ik schaam me te erg om in uw aanwezigheid te leven, te genieten van uw liefde. Ik kan het niet verdragen terug te kijken op de dingen uit het verleden, het was allemaal mijn opstandigheid en lelijkheid. Ik was arrogant, zelfingenomen, losbandig en onbezonnen, ik gaf mijn satanische gezindheid de vrije teugel. Mijn overtredingen kwellen mijn geweten, ik huil tijdens mijn bekentenissen. Hoe kan ik mijn achterstand inhalen?

2 Alleen door oordeel te ondergaan kon ik zien dat ik een hypocriet was. Zo vele keren had ik mijn eeuwige liefde gezworen en toch kon ik de test van een beproeving niet doorstaan. Zo vele keren had ik berouw getoond en gebeden, waarbij ik beweerde dat ik een nieuw mens zou worden, en toch was dat een leugen. Alleen door oordeel te ondergaan zag ik duidelijk dat ik, wanneer ik de waarheid niet zou beoefenen, uiteindelijk zou worden ontmaskerd. Door de beproevingen kwam ik tot diep berouw, ik ging mijn diepe verdorvenheid verachten en het feit dat het me ontbrak aan menselijkheid. Ik val voor God neer, ik ben vervuld van wroeging, ik vernieuw mezelf om Gods hart te troosten. O God! Mijn daden hebben u zoveel pijn gedaan. Ik schaam me te erg om in uw aanwezigheid te leven, te genieten van uw liefde. Ik wil alleen nog maar met mijn hele ziel en zaligheid mijn plicht zo goed mogelijk uitvoeren. Ik wil mezelf in uw handen leggen, om te gehoorzamen aan uw regelingen en heerschappij. Ik neem mezelf voor de waarheid te beoefenen, welke wendingen de weg vooruit ook neemt, ik ben vastbesloten u tot het einde toe te volgen!


366  Ik leef eindelijk een menselijke gelijkenis uit

1 Doordrenkt van de invloed van de wereld, leefde ik een leven van valsheid en schijn. Ik was zo voorzichtig met anderen en behoedzaam, ik sprak nooit zomaar een waar woord. Ik handelde naar levensfilosofieën, ik was achterbaks en geloofde tegelijkertijd dat ik nobel was. Ik bevredigde mijn ijdelheid, maar kon de verschrikking in mijn hart niet verbergen. Gods woorden oordelen en openbaren de satanische natuur van de mensheid. Alsof ik ontwaakte uit een droom wist ik plotseling dat ik niet als een menselijk wezen leefde. Liegen, valsheid en bedrog waren mijn leven geworden. Welke waardigheid of integriteit is er zonder een eerlijk, goed hart? Bedrieglijke mensen zijn duivels die door God moeten worden verdelgd en terzijde geworpen. Ik haat het dat het me aan menselijkheid ontbreekt, ik neem me voor mezelf opnieuw te creëren.

2 God is trouw en rechtvaardig in essentie en Hij onderzoekt iedereen. Het bedrog van de mens kan niet ontsnappen aan de ogen van God, het zal uiteindelijk worden geopenbaard. Eerlijke mensen hebben de waarheid lief en hebben Gods zegeningen en bescherming. Nu ik de waarheid begrijp, verscheur ik mijn vermomming en probeer een eerlijk mens te zijn. Eenvoudig en openlijk ontleed ik mezelf en leg mezelf bloot, ik ben niet bang te worden uitgelachen. Ik ben eerlijk in mijn spreken, vertrouw niet op emoties en laat wat ik zeg niet vervalsen door eigen beweegredenen. Ik heb geen bedrog voor God en ik geef mijn hart aan Hem over. Ik voer mijn plicht trouw uit, ik vraag er niets voor terug, en doe het alleen om God tevreden te stellen. Mijn hart is gerust en vreugdevol wanneer ik mijzelf overeenkomstig de waarheid gedraag. Een eerlijk mens zijn en leven in het licht is een werkelijk menselijk leven. Nu ik God verhef en naar Gods woorden leef, bezit ik integriteit en waardigheid. Gods woorden hebben me gereinigd, waardoor ik menselijke gelijkenis kan uitleven.


367  Gods lieflijkheid is altijd in mijn gedachten

1 O God! U bent nederig en verborgen in het vlees, u verduurt afwijzing en laster van de mens, u verdraagt alle vernedering; toch blijft u de waarheid uitdrukken om de mensheid te redden. U zet uw hele leven in om al uw liefde aan de mens te geven. Uw woorden zijn allemaal de waarheid en het leven, ze reinigen en veranderen ons iedere dag. Door uw woorden te ervaren, zien we zo veel van uw liefde. O God! Uw lieflijkheid is altijd in mijn gedachten.

2 Ik proefde uw liefde toen ik uw oordeel onderging. Ieder woord van uw oordeel is als een scherp zwaard dat mijn natuur opensnijdt, zodat ik me nergens kan verschuilen. Ik ben vol met satanische gezindheid en heb geen menselijkheid. Ik heb uiteindelijk mijn eigen ware gezicht gezien. Uw rechtvaardige gezindheid is aan mij onthuld; nu haat ik mezelf en ben ik echt tot inkeer gekomen. O God! Uw lieflijkheid is altijd in mijn gedachten.

3 Het is uw oordeel dat me gered heeft; de strengheid van uw woorden maskeert uw oprecht gemeende bedoelingen. Maar omdat ik aan mijn opvattingen vasthoudt, ken ik niet de minste gehoorzaamheid. Ik laat mezelf zelfs wegzinken in wanhoop, onbegrip en klagen tegen u. Uw woorden hebben me steeds opnieuw getroost en bemoedigd, waardoor ik op kon krabbelen uit negativiteit en zwakte. Ik heb gezien hoe goedgunstig en mooi uw gezindheid is. O God! Uw lieflijkheid is altijd in mijn gedachten.

4 Uw woorden leiden mij door alle tegenspoed. Arrestatie door die demonen is een dagelijks dreiging. U bent het die me helpt de tranen van verdriet af te wissen en deze pijnlijke nachten duren niet meer zo eindeloos. Met uw liefde als mijn metgezel groeit mijn vertrouwen. Door beproevingen en loutering ben ik gestorven en opnieuw geboren, heb ik de waarheid begrepen en Satans invloed afgeworpen. O God! Uw lieflijkheid is altijd in mijn gedachten. Ik zal altijd van u houden en steeds aan uw zijde staan.


368  Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid is

1 Na een paar jaren van geloof begreep ik enige geestelijke doctrine. Ik dacht dat ik de waarheid begreep en haar werkelijkheid had verworven. Ik vervulde een beetje van mijn plicht en trok altijd de aandacht. Ik streefde met mijn gehele hart naar aanzien en status, waarbij ik mezelf altijd met anderen vergeleek. Hoewel ik leed en mezelf uitputte in het werk, was het me er alleen maar om te doen in hoog aanzien bij anderen te staan. Ik werkte hard te midden van vernedering, maar alleen maar voor aanzien en status. Toch dacht ik dat ik trouw was aan God. Ik leek nederig en geduldig, maar mijn natuur is zo arrogant en zelfgenoegzaam. Nu ik door Gods oordeel en tuchtiging ben gegaan, ben ik eindelijk wakker geschrokken. Tijdens al deze jaren van mijn geloof is mijn levensgezindheid niet veranderd, ik behoor nog steeds tot Satan.

2 Door beproevingen en loutering zie ik hoe opstandig ik ben. Ik ben zo gering als een worm, ik zet nog steeds alles op alles voor status en aanzien. Ik geniet van de bewondering van anderen en streef er naar. Ik wil altijd een leider zijn zodat ik over Gods uitverkorenen kan heersen, ik heb echt geen verstand. Gods woorden oordelen de verdorvenheid en het kwaad van de mensheid en openbaren Zijn rechtvaardigheid. God openbaart de waarheid van de verdorvenheid van de mens en houdt niets achter. Ik heb uiteindelijk de wortel van de duisternis, het kwaad en de verdorvenheid van de wereld gezien. De mensheid is zo diepgaand verdorven door Satan dat we nauwelijks nog op iets menselijks lijken. Ik heb zoveel geluk dat Gods oordeel me reiniging en redding heeft gebracht, ik heb gezien hoe werkelijk Gods liefde is.

3 Door Gods woorden te ervaren heb ik uiteindelijk Zijn wil begrepen. Het oordeel, de beproevingen en de loutering van Gods woorden zijn allemaal bedoeld om de mensheid te zuiveren. Alle waarheden die God uitdrukt zijn Zijn geschenk van leven aan de mensheid. Nu ik de illuminatie en het oordeel van Gods woorden verwerf, walg ik zoveel meer van mijn eigen verdorvenheid. Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid werkelijk is, ze kan mensen zuiveren en vervolmaken. Ik wil alles opgeven om de waarheid te zoeken en te verwerven, en ik creëer mezelf opnieuw. Hoe groot mijn lijden of loutering ook is, ik zal Christus altijd tot het einde aan toe volgen. Hoe groot mijn lijden ook is, ik zal altijd mijn plicht vervullen God te verheerlijken tot mijn laatste ademtocht. Alleen Gods liefde is zo werkelijk, ik zal God altijd vanuit de grond van mijn hart danken en prijzen.


369  Gods liefde staat me toe om redding verkrijgen

Couplet 1

Ik heb jarenlang in de Heer geloofd,

maar ik volgde alleen een religieuze leer,

ik leefde met religieuze ideeen en gedachtes.

Ik heb jarenlang in de Heer geloofd,

Maar ik kon Zijn woord niet praktiseren,

niet praktiseren en ervaren,

en wist niet hoe 'k Hem kon gehoorzamen.



Couplet 2

Ik Dacht dat ik de waarheid wist,

altijd verlangend naar Gods zegen.

Ik onderhandelde met God en putte mezelf uit,

Ik was bedrieglijk en gemeen.

Ik hield niet van de waarheid,

geen moed om de duist're invloed af te werpen.

M'n slecht gelaat werd geopenbaard.



Refrein

Het is door Gods incarnatie.

Het is door Zijn grote waarheid,

dat ik gered ben van mijn verdorvenheid.

Gods liefde staat me toe om redding te verkrijgen.



Couplet 3

Het is Almachtige God die me leidt,

elke stap van de weg.

Door Zijn tuchtiging en Zijn oordeel,

werd ik veranderd in wie ik nu ben.

Het is Gods woord dat mijn hart heeft gewekt,

nu haat ik m'n satanische natuur.

Ik besluit om de waarheid te beoefenen.

en ik probeer nu het vlees te verzaken.



Couplet 4

gered in de laatste dagen.

We zullen rampen overleven

en Gods dag van glorie zien;

Gods belofte ontvangen en

genieten van de zegen van het koninkrijk.

Dit is Gods liefde die over ons komt,

dit is Gods liefde die komt.



Brug

Vandaag heb ik geproefd van

Gods rechtvaardige gezindheid.

Vandaag heb ik geproefd van

Gods liefde en heb ik Gods redding verkrijgen.

Vandaag heb ik geproefd van

Gods liefde en heb Zijn zuivering mogen ontvangen.

Als iemand zo verdorven als ik,

Als iemand zo verdorven als ik,

Als iemand zo verdorven als ik,

wordt verhoogd, hoe kan ik Hem dan niet danken?



Refrein

Het is door Gods incarnatie.

Het is door Zijn grote waarheid,

dat ik gered ben van mijn verdorvenheid.

Gods liefde staat me toe om redding te verkrijgen.



Outro

Geef dank en eer aan Almachtige God,

want alleen Gods liefde is het puurst.

Hoe kan ik God niet danken voor Zijn liefde?

Hoe kan ik God niet danken voor Zijn liefde?


370  Gods liefde blijft altijd in mijn hart

1

Op mijn reis in het voetspoor van God, heb ik al Zijn liefde genoten.

Zijn woorden en Zijn eisen zijn allemaal Zijn bescherming en liefde.



2

In tijden van grote zwakheid en tranen, inspireerden Gods woorden me om de waarheid te zoeken.

Altijd als ik teleurgesteld werd, waren het Zijn woorden die me inspireerden Hem eeuwig lief te hebben.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.



3

Gods liefde voor de mens is intens en echt.

Zijn oordelen en beproevingen zijn erop gericht mij te redden en te zuiveren.

Zijn loutering helpt me groeien.



4

God heeft grote ontberingen geleden om mij te leiden; Hij blijft altijd aan mijn zijde.

Ik heb geklaagd en Hem verkeerd begrepen, en Hij heeft dat elke keer verdragen.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.

Gods onbaatzuchtige liefde is geruild, geruild voor mijn redding.

De waarheid, verleend door God, heeft mij echt leven geschonken.

Het zijn Gods oordeel, tuchtiging en beproevingen die mij hebben gereinigd.

Gods woorden zijn de waarheid en zijn mijn leven geworden.

Gods woorden zijn mijn steunpilaar, ik kan er zelfs geen moment zonder.

O! Almachtige God, uw liefde blijft in mijn hart.

O! Almachtige God, ik zal u eeuwig liefhebben. 



5

Het maakt niet uit hoe verdorven ik ben of hoe lastig ik kan zijn,

God is altijd ongelooflijk geduldig, Hij voedt en bewatert mij altijd.



6

Door vervolging, tegenslag en mislukkingen,

hebben Gods woorden me aangemoedigd.

Zijn liefde is zeer prachtig en waar. Ik zou voor altijd zo kunnen spreken.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.


371  Gods redding van de mens is zo werkelijk

1 Na het oordeel van Christus’ woorden te hebben ervaren, is mijn hart eindelijk ontwaakt. Ik zie hoe diep mijn verdorvenheid is, dat ik een afstammeling van Satan ben. Als ik niet door Gods woorden zou zijn overwonnen, zou het zo moeilijk zijn Gods oordeel te aanvaarden. Ik denk erover na hoe mijn handelingen en gedachten boordevol satanische gezindheden waren. Ik streefde alleen maar naar beroemdheid en status, ik wilde koninklijke macht uitoefenen. Ik leefde volgens mijn opvattingen en voorstellingen, maar beeldde me toch in dat ik de waarheid bezat. Ik dacht dat ik Gods zegeningen kon ontvangen in ruil voor hard werken en lijden. Wat een geluk dat Gods oordeel over me kwam. Pas toen toonde ik werkelijk berouw.

2 Gods strenge woorden doorboren de diepten van mijn ziel. Hoewel ik pijn lijd, begrijp ik in mijn hart dat Gods woorden de waarheid zijn. Om een eerlijk mens te zijn, moet ik de waarheid aanvaarden en God leren gehoorzamen. Wanneer ik het oordeel van de waarheid niet aanvaard, ben ik niet geschikt om mens te zijn. Wanneer ik nog steeds ongehoorzaam durf te zijn, beledig ik daarmee Gods gezindheid. Ik verzet me opzettelijk tegen God en verlies mijn geweten en rationaliteit, ik ben werkelijk uitschot. Gods oordeel zorgt ervoor dat ik berouw toon en me voor God neerbuig. Oordeel en tuchtiging zijn Gods redding, en mijn hart prijst God.

3 Nadat ik het oordeel van Gods woorden heb ervaren, heb ik vele waarheden begrepen. Ik zie dat de duisternis en het kwaad van de wereld bestaan omdat Satan de macht heeft. Satanische gezindheid zet mensen aan kwaad te doen, te zondigen en zich tegen God te verzetten. De mensheid zit boordevol satanische gezindheden, ze heeft reeds lang geleden de gelijkenis met menselijkheid verloren. Alleen het oordeel en de tuchtiging van God kan de mensheid zuiveren en redden. Dat ik Gods oordeel kan aanvaarden is te danken aan Zijn genade en verheffing. Gods woorden eten, drinken en genieten is de grootste zegen van mijn leven. Ik zie dat God zo beminnelijk is, en ik zal God eeuwig prijzen en Hem dankbaar zijn.


372  Ik vraag alleen maar God mijn hele leven lief te hebben

1 Hoewel ik zo vele jaren in de Heer geloofde, wist ik toch alleen maar hoe ik van Zijn genade kon genieten. Ik had God nooit echt lief. Ik werkte en leed alleen maar en wilde in ruil hiervoor de zegeningen van het hemelse koninkrijk ontvangen. Pas nu, door het oordeel voor de zetel van Christus te hebben ervaren, ben ik me bewust geworden van de waarheid: God redt de mens door de waarheid uit te drukken en hem zo te reinigen van zijn verdorvenheid, om hem de waarheid te laten begrijpen en de waarheid te laten beoefenen zodat hij voor God kan leven. Maar ik was te diepgaand door Satan verdorven en had mijn geweten en rede verloren. Ik verlangde alleen maar naar Gods genade en beoefende Zijn woorden in het geheel niet. Ik wilde alleen maar in ruil voor mijn lijden en mijn werk de zegen van het hemelse koninkrijk en eeuwig leven ontvangen en schonk nooit enige aandacht aan Gods wil en leefde nooit de werkelijkheid van Gods woorden uit. Door in God te geloven maar tegelijk transacties met Hem af te sluiten, probeerde ik Hem in werkelijkheid te bedriegen en te trotseren.

2 Alleen het oordeel en de openbaring van Gods woorden stelden me in staat duidelijk de waarheid van mijn eigen verdorvenheid te zien. Ik ben arrogant, verwaand, vals, bedrieglijk, egoïstisch en verachtelijk, ik heb geen menselijke gelijkenis. Wanneer ik zo verdorven ben, hoe zou ik dan zonder Gods oordeel te hebben ondergaan, God kunnen kennen of gehoorzamen? Hoe zou ik het, zonder God te kennen en zonder Hem te vereren waardig zijn, voor Hem te leven? Door middel van oordeel, beproevingen en loutering heb ik ervaren dat Gods liefde zó werkelijk is. Hoewel ik veel pijn heb geleden wordt mijn verdorven gezindheid uiteindelijk gezuiverd. Door Gods rechtvaardigheid en heiligheid te kennen, krijg ik een godvrezend hart. Alleen door de waarheid te beoefenen en God lief te hebben en te gehoorzamen, leef ik nu enige menselijke gelijkenis uit. Gods oordeel heeft me in staat gesteld de waarheid te verwerven, en door God te kennen kan ik opnieuw leven. Ik heb Gods grote redding bereikt en ik vraag alleen maar God mijn hele leven lief te hebben.


373  Gods oprechte liefde

1

Zo vaak ben ik negatief geworden en heb ik gehuild omdat ik prestige en status kwijt was geraakt.

Zo vaak werd mij door beproevingen geopenbaard dat ik me alleen maar bezig hield met mijn toekomstige vooruitzichten en werd ik door verdriet overweldigd.

Zo vaak was ik koppig en opstandig, probeerde ik mezelf van Gods oordeel te ontdoen en mijn geweten wees mij niet terecht.

Zo vaak was ik vastbesloten berouw te tonen en deed ik toch bewust onrecht en liet ik de zonde met me op de loop gaan.

O God, het oordeel van uw woorden onthult mijn verfoeilijke ziel,

en ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid duidelijk en uit schaamte kan ik me nergens verschuilen.



2

Ik had vastgesteld dat ik niet meer gered kon worden, maar uw woorden verdreven deze misverstanden.

Zo vaak viel ik voor Satans verleidingen, maar heimelijk waakte u over mij en beschermde u mij.

Zo vaak koesterde ik misvattingen en heb ik me tegen u verzet, maar u bent altijd mild en geduldig geweest voor mij.

U gedacht nooit al die keren dat ik heb gezondigd en u heeft me een kans gegeven berouw te tonen.

O God, ik ben zo onbelangrijk en laag, en toch geeft u nog altijd om mij.

Hoe zou ik het waard kunnen zijn een mens te worden genoemd, als ik uw liefde nog steeds niet kan beantwoorden?



3

Door uw oordeel, beproevingen, berisping en discipline te ervaren ken ik eindelijk uw liefde.

Hoewel ik de enorme pijn van de loutering lijd, wordt mijn verdorven gezindheid toch gezuiverd.

Nu ik de waarheid in praktijk breng, u gehoorzaam en voor u leef, voel ik rust en vrede.

Door een eerlijk persoon te worden die God vreest en het kwaad uit de weg gaat, voel ik me zo gelukkig.

O God, uw oordeel is liefde en hierdoor ben ik in staat uw grootse redding te verwerven.

Ik heb uw oprechte liefde ervaren, en ik wil u voor altijd liefhebben en gehoorzamen.


374  Gods liefde is zo echt

1

O, God! U bent vlees geworden, nederig en verborgen, u drukte de waarheid uit om de mensheid te redden.

Toch kent de mensheid u niet. Ze verzet zich zelfs tegen u en oordeelt over u en brengt uw hart zo een diepe wond toe.

O, God! Voor wie weent u? Wie kan uw leed voelen?

O, God! Voor wie rouwt u? Wie kan uw hart begrijpen?

U vangt de klappen van de mensheid alleen op en toch houdt u nooit op ons te redden, onopgemerkt en onbekend.

Onze opstandigheid breekt uw hart, onze verlamming verwondt u.

O, waarom geloven we in u, maar verzetten we ons toch tegen u en werpen we u terzijde?

O, waarom volgen we u, maar houden we niet van u en graaien we slechts naar uw genade?

Alleen door oordeel zijn we wakker gemaakt, we zijn waarlijk blind en kennen u niet.

Ons geluk dat we uw oordeel mogen ondervinden, is waarlijk uw geweldige redding.



2

O, God! Het oordeel en de tuchtiging van uw woorden zijn er enkel om ons te reinigen.

Toch begrijpen we uw wil niet, we begrijpen u verkeerd en geven u de schuld.

O, God! Voor wie zwoegt u? Voor wie offert u slaap en eten op?

O, God! Over wie maakt u Zich zorgen? Tegen wie spreekt u zo geduldig?

We zijn door Satan beschadigd en vertrapt. U ziet dit met uw ogen en trekt het Zich aan.

U voert redding in ons uit met woorden van oordeel en tuchtiging.

O, we zijn slechts stofdeeltjes, hoe kunnen we uw koestering en zorg waard zijn?

O, we zijn als drek zo smerig, hoe kunnen we dan deze verhevenheid en liefde van u waard zijn?

We verafschuwen onze diepe verdorvenheid, we kunnen uw lieflijkheid en welwillendheid niet zien.

We zijn nu in staat reiniging en redding van u te ontvangen, we zullen altijd van u houden en u trouw zijn.


375  Koester de kans om God lief te hebben

1

Tijd vervliegt zo snel en vervaagt in de lange stroom van tijd.

Plotseling kijk ik terug en herinner me het verleden, maar er resten me alleen verzuchtingen.

Ik heb zoveel van Gods liefde genoten – ik heb Hem nooit terugbetaald en voel me zo schuldig van binnen.

Mijn liefde voor God bestaat alleen uit woorden op mijn lippen, maar mijn hart is gevuld met zelfzuchtige verlangens.

Getoetst door beproevingen faalt mijn gelofte om Gods liefde terug te betalen.

Zo vaak was ik ongevoelig en opstandig; zo vaak heb ik geweigerd mijn leven te beteren.

Ik sta voor God, maar mijn hart is ver van Hem.

Ik heb nooit mijn ware hart aan Hem gewijd, ik heb nooit enige last voor Hem op me genomen.

Ik ben onoprecht en spreek lege woorden, alleen maar om God zegeningen te ontfutselen.

De tijd die verglijdt, is gevuld met ondraaglijke herinneringen.



2

Ik ben zo vaak geoordeeld en getuchtigd, ik heb zo veel beproevingen en loutering doorstaan.

Gods liefde is altijd bij me, Zijn woorden verlichten me, gidsen en leiden me.

Mijn verharde, verdoofde hart begint eindelijk te ontwaken en om te keren.

Tijdens deze lange weg, waarop ik God tot op de dag van vandaag heb gevolgd, is dit allemaal te danken geweest aan Gods liefde en zorg.

Hoe zou ik het zonder Gods genade en redding tot vandaag hebben overleefd?

Ik haat het, dat ik zo laat wakker ben geworden en dat ik zoveel kostbare tijd heb verloren.

God heeft zo’n moeizame prijs betaald om mij te redden.

Hoe kan ik in het licht van Gods liefde en redding ooit nog opstandig zijn.

Alleen door de waarheid na te streven, God lief te hebben en tevreden te stellen, kan de mens zonder spijt leven.

Zelfs als ik grote beproevingen en ontberingen onderga, zal ik nog steeds mijn plicht om God terug te betalen vervullen.

Ik zal mijn laatste dagen koesteren en mijn pure liefde wijden aan God.


376  Ik geef mijn oprechte hart aan God

1

Om te worden gezegend en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, verbleef ik in het huis van God.

Ik voerde mijn plicht uit, maar dit werd verzwakt door mijn voor-wat-hoort-wat-houding.

Alleen door het oordeel en de openbaring van Gods woorden zag ik duidelijk de waarheid van mijn verdorvenheid.

Ik ben egoïstisch en bedrieglijk, ik ben lang geleden iedere vorm van geweten en verstand kwijtgeraakt.

God onderwijst me onvermoeibaar met Zijn woorden, in de hoop dat mijn verdorven gezindheid snel mag veranderen.

God wacht, God hoopt, zoals een moeder op de terugkeer van een zoon wacht.

Toen ik me Gods genade herinnerde, vulde mijn hart zich met wroeging. Ik zou werkelijk niet zo opstandig en misleidend tegenover God moeten zijn.

Ik walg zo van mijn diepe verdorvenheid. Ik streef de waarheid niet na, ik heb Gods hart diep verwond.

Ik heb zo vele kansen gemist om te worden vervolmaakt, zo veel kostbare tijd is verloren gegaan.

Hoe kon ik me nu tegen God blijven verzetten en doorgaan Hem te verwonden? Ik ben bereid de waarheid na te streven en een menselijke gelijkenis uit te leven.
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Ik werk hard om Gods woorden te beoefenen opdat ik de waarheid moge verwerven.

Mijn verdorvenheid steekt vaak de kop op, dan wordt ik geoordeeld en getuchtigd door Gods woorden.

Hoewel er lijden en kwelling is zijn Gods woorden altijd bij me.

Ik heb enige kennis van Gods heiligheid en rechtvaardigheid, in mijn hart is verering voor Hem gegroeid.

Ik haat mezelf vanwege het begeren van genot, ik ben vastbesloten rekening te houden met Gods gevoelens en de waarheid te beoefenen.

Wanneer ik nadenk over het verleden en me Gods genade herinner, zie ik dat alleen God liefde is.

Ik ben alleen maar veranderd omdat ik deze hele tijd ben gesnoeid en behandeld en beproevingen en loutering heb ondergaan.

Ik heb Gods immense genade niet terugbetaald, ik ben vervuld van schuld en niet geschikt Zijn aangezicht te zien.

Ik verwerf Gods genade en ben daarvoor dankbaar in mijn hart. Ik koester des te meer de dagen die me nog resten.

Ik wens deze keer voor God te leven en een eerlijk persoon te zijn die God verheerlijkt en voor God getuigenis geeft.

Ik offer mijn oprechte hart aan God, ik zal mijn plicht vervullen en Gods liefde terugbetalen.


385  Volg God altijd

Intro

Ik hoor Gods stem,

keer naar Hem terug.

Ik aanvaard het bewateren van Zijn woorden.

Ik ervaar oordeel en beproevingen,

Ik onderga grote pijn en ik word gereinigd.



Couplet 1

Door tegenslagen en mislukkingen,

door lijden en pijn,

door vaak te worden gehard,

is mijn hart dat van God houdt sterker.

God is rechtvaardig,

Zijn hart is goed.

Ik vereer Hem vanbinnen,

kan niet verdragen van Hem gescheiden te zijn.



Refrein 1

Wij volgen God,

we zullen God altijd volgen.

We accepteren oordeel,

streven voorwaarts, proberen te veranderen.

We werpen verdorvenheid af,

onze gezindheid wordt veranderd,

we leven menselijke gelijkenis na.

Gods oordeel is liefde,

het is Zijn grote redding.

Zijn grote redding is liefde.



Couplet 2

De mens is stof, klein, nederig,

toch verkrijgen we Gods redding.

We leven menselijke waardigheid,

onze gezindheid is veranderd.

Door oordeel, tuchtiging,

is Gods liefde met ons.

God werkt persoonlijk

om ons te vervolmaken en te veranderen.



Refrein 2

Wij volgen God,

we zullen God altijd volgen.

Er zijn geen onderhandelingen

of wilde onzuiverheden meer.

We vervullen onze plicht,

om onze missie te volbrengen,

zodat Gods hart tevreden wordt gesteld.

God wordt getroost

en onze geest kan dan

genoegen ervaren.



Couplet 3

Er is geen leven in het enkel

genieten van Gods genade.

Alles is leeg aan het einde

als de waarheid niet kan worden gewonnen.

Het leven van de mens is erg kort,

van God houden is het allerhoogste.

Draag goede getuigenis voor God,

dan zullen we geen spijt hebben in het leven.



Refrein 3

Wij volgen God,

we zullen God altijd volgen.

Ongeacht hoe moeilijk

de weg van het koninkrijk kan zijn,

ik zal ondanks onderdrukking

en ontberingen niet terugkeren.

Gods woorden leiden me, geven me vertrouwen.

We volgen Gods stappen,

werken hard om vooruit te gaan.

We houden van God en zullen daar nooit mee stoppen.



Outro

Wij volgen God,

we zullen God altijd volgen.

Aan het redden van de mensheid,

wijdt God Zijn hele leven.

Gods liefde neemt ons hart in bezit,

en we zullen nooit omkeren.

We zullen God altijd volgen.


386  Gezegdes van het geloof in God

Couplet 1

Het meest fundamentele gedeelte van geloof in God is het dagelijks lezen van Gods woorden.

En de vereiste dagelijkse oefening is bidden tot God en zelfbeschouwing.

Het zwaartepunt van geloof is het beoefenen van de waarheid en principes te hebben die aan je handelen ten grondslag liggen.



Voor-refrein

Het geweten dat je moet houden in het geloof in God, is trouw zijn in je plicht om Gods opdracht te vervullen.



Refrein

Als je liefde hebt voor God,

is dat waar geloof in God.

God liefhebben maakt je eerlijk en edelmoedig.

Als je God blijft liefhebben en je leven leeft voor God,

zul je nooit het gevoel van spijt kennen.

Alleen degenen die God waarlijk liefhebben

kunnen van Hem getuigen en Hem verhogen.

Het is waar: niets heeft meer betekenis

en niets is meer gezegend

dan God liefhebben, dan God liefhebben.



Couplet 2

De weg naar het behalen van redding

is Gods werk gehoorzamen en de waarheid nastreven.

Zijn aanpak en oordeel aanvaarden,

is de basisles van geloof in God.

De meest essentiële werkelijkheid

is de waarheid binnengaan en eerlijk zijn.



Inleidend refrein

Maak gehoorzaamheid aan de waarheid de missie van je leven, dat is het hoogste principe van het beoefenen van het geloof in God.



Refrein

Als je liefde hebt voor God,

is dat waar geloof in God.

God liefhebben maakt je eerlijk en edelmoedig.

Als je God blijft liefhebben en je leven leeft voor God,

zul je nooit het gevoel van spijt kennen.

Alleen degenen die God waarlijk liefhebben

kunnen van Hem getuigen en Hem verhogen.

Het is waar: niets heeft meer betekenis

en niets is meer gezegend

dan God liefhebben, dan God liefhebben.



Couplet 3

De grootste fout in het geloof in God

is het volgen of aanbidden van mensen.

Als je gelooft in God, denk er dan aan dat

je Hem niet moet verraden of bestrijden.

Je moet Hem vrezen en het kwaad mijden,

dat is de levenslange weg van geloof in God



Voor-refrein

Het ultieme doel van geloof in God

is God leren kennen en van Hem getuigen.



Refrein

Als je liefde hebt voor God,

is dat waar geloof in God.

God liefhebben maakt je eerlijk en edelmoedig.

Als je God blijft liefhebben en je leven leeft voor God,

zul je nooit het gevoel van spijt kennen.

Alleen degenen die God waarlijk liefhebben

kunnen van Hem getuigen en Hem verhogen.

Het is waar: niets heeft meer betekenis

en niets is meer gezegend

dan God liefhebben, dan God liefhebben.


391  Je komt nooit ergens zonder Gods woorden

1 Ik overdenk Gods woorden en denk oprecht na over mezelf. God heeft me verheven om een plicht te doen met als doel me te trainen. Maar ik heb de gelegenheid aangegrepen om met mezelf te koop te lopen. Wanneer mijn werk een beetje vrucht draagt, verander ik zelfs de manier waarop ik me gedraag en praat. Ik belijd God alle eer te geven, maar tel mijn eigen bijdragen. Ik geloof altijd in mijn eigen gaven, ik bid niet oprecht tot God. Doordat ik niet in alles de waarheid zoek, loop ik elke keer weer tegen een muur op. Pas nadat ik in de duisternis was gevallen, zag ik in hoe zielig en in nood ik ben. O God! Ik begrijp eindelijk dat ik niets kan doen zonder u.

2 Ik kende nooit het belang van principes bij het aanpakken van zaken. Ik had altijd het gevoel dat je alles kon doen met gaven. Ik heb nu ervaren dat ik zonder Gods woorden nooit ergens kom. Bij het werk op gaven vertrouwen zonder de waarheid te zoeken leidt gegarandeerd tot mislukking. Zonder onderwerping en liefde voor God is het uitvoeren van mijn plicht nutteloos. Ik ging schaamteloos tegen mijn geweten in en stal de glorie van God, ik liep zelfs op te scheppen en met mezelf te koop te lopen. Hoe is dat een hart hebben dat God vereert? Ik streefde de waarheid niet na, hield vast aan mijn eigen weg – hoe kon ik dan niet struikelen? O God! Uw oordeel heeft me in staat gesteld uw rechtvaardige gezindheid te leren kennen.

3 Ik ben zo opstandig, maar toch verlicht en leidt God me. Ik zie Gods liefde en genade en voel meer spijt en schuld. Ik ben zo armzalig en waardeloos, niet meer dan een stofje. Ik zou God moeten terugbetalen wanneer ik in staat ben mijn plicht als schepsel uit te voeren. Ik haat het dat ik in het verleden mijn plicht heb gedaan zonder de waarheid na te streven. Dat ik zoveel kansen liet lopen te worden vervolmaakt, verwondde Gods hart echt. Pas nadat ik volledig was doordrongen van bitterheid, begreep ik wat een schat de waarheid is. Pas nadat ik door God was gesnoeid en behandeld, begreep ik hoe diepgaand verdorven ik ben. Ik ben bereid mijn alles te schenken om de waarheid na te streven, Gods oordeel te aanvaarden en te worden gereinigd. Ik offer alles van mezelf op om mijn plicht te vervullen Gods hart te troosten.
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De Kerk van Almachtige God

Neem contact met ons op als u meer wilt lezen van Gods woorden
en Gods werk van de laatste dagen wilt kennen.

Evangelie-hotlijnen
+31-6-46-790-198  +31-6-12-760-155

Evangeliewebsite
https://nl.kingdomsalvation.org
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Onze website

YouTube: https://l.kingdomsalvation.org/nl/video
Facebook: https://l.kingdomsalvation.org/nl/facebook
Instagram: https://l.kingdomsalvation.org/nl/instagram
Twitter:  https://1.kingdomsalvation.org/nl/twitter
Email: contact.nl@kingdomsalvation.org
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De auteursrechten behoren toe aan De Kerk van Almachtige God.
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