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DE KERK VAN ALMACHTIGE GOD



Dit boek is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege
taalverschillen en dergelijke is een Kklein aantal onnauwkeurigheden echter
onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele
versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op, zodat wij het

boek bij kunnen werken voordat het opnieuw wordt uitgegeven.



Wat het betekent om werkelijk in God te geloven

Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die
beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens
naar Gods hart te zijn. Dit komt doordat, hoewel mensen wel het woord ‘God’
kennen en frases zoals ‘het werk van God’, zij God toch niet kennen — laat staan
Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig
geloof bezit. Mensen nemen het geloof in God niet serieus omdat geloven in God
te onbekend en te vreemd voor ze is. Ze voldoen daardoor niet aan de eis van
God. Met andere woorden: als mensen God en Zijn werk niet kennen, zijn ze niet
geschikt om door God te worden gebruikt en kunnen ze nog veel minder aan de
wens van God voldoen. ‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is
het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is,
is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een
simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geimpliceerd. Oprecht geloof in
God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een
overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je
verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen.
Alleen door zo'n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft. Toch zien
mensen het geloof in God vaak als iets eenvoudigs en onbelangrijks. Mensen die
op die manier in God geloven zijn kwijt wat het betekent om in God te geloven en
al blijven ze wellicht tot aan het einde toe geloven, ze zullen nooit Gods
goedkeuring ontvangen, omdat deze mensen het verkeerde pad bewandelen. Er

zijn vandaag de dag nog steeds mensen die volgens de letter in God geloven,



die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun
geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God
kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade.
We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt
het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het
ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven,
maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken

écht aan de wens van God voldoen?

God en de mens kunnen niet als twee gelijken worden gezien. Zijn wezen en
Zijn werk zijn zeer onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk voor de mens. Als God Zijn
werk niet persoonlijk doet en Zijn woorden niet spreekt in de wereld waarin de
mens leeft, zal de mens de wil van God nooit begrijpen. Daardoor zouden zelfs
die mensen die hun hele leven aan God hebben gewijd nooit Zijn goedkeuring
kunnen winnen. Zonder het werk van God zal al het werk van de mens, hoe goed
in zichzelf ook, niet meetellen. De gedachten van God zijn immers altijd hoger
dan de gedachten van de mens en de wijsheid van God is ondoorgrondelijk voor
de mens. Daarom zeg ik dat al die mensen die God en Zijn werk hebben
‘doorzien’, ondoeltreffend, arrogant en onwetend zijn. De mens moet het werk
van God niet definiéren. De mens kan het werk van God zelfs niet definiéren. De
mens is in de ogen van God kleiner dan een mier. Hoe kan de mens dan Gods
werk doorgronden? Zijn zij die constant ‘God werkt niet op deze of die manier’ of
‘God is zoals dit of dat’ uitspreken niet allemaal arrogant? We moeten allemaal
weten dat de mensen, die uit het vlees zijn, door Satan zijn bedorven. Het ligt in
hun natuur om God tegen te werken. Ze staan niet op gelijke voet met God en

kunnen al helemaal geen raad geven over het werk van God. De manier waarop



God de mens leidt, is het werk van God Zelf. De mens moet zich onderwerpen
en moet niet een bepaalde visie vasthouden, want de mens is niets dan stof.
Omdat we God proberen te zoeken, moeten we niet onze opvattingen toevoegen
aan het werk van God en dat in de plaats stellen van de overweging van God.
Nog minder moeten we onze verdorven gezindheid aanwenden om het werk van
God welbewust tegen te staan. Daardoor worden we immers juist allemaal
antichrist? Hoe kunnen zulke mensen zeggen dat ze in God geloven? We
geloven dat er een God is en we willen Hem tevreden stellen en zien. Daarom
moeten we de weg van de waarheid zoeken en uitzien naar een weg waarop we
verenigbaar zijn met God. We moeten niet koppig tegenover God staan, want

wat voor goeds kan daaruit voortkomen?

God heeft vandaag nieuw werk. Mogelijk kun je deze woorden niet
accepteren en vind je ze vreemd. Toch raad ik je aan om niet je natuurlijke
aanleg te laten zien, want alleen zij die echt naar de gerechtigheid voor God
hongeren en dorsten kunnen de waarheid verkrijgen. Alleen zij die echt
godvruchtig zijn, kunnen door God worden verlicht en geleid. Het zoeken naar de
waarheid door middel van gekibbel levert niets op. We kunnen alleen resultaat
verkrijgen door rustig te zoeken. Als ik beweer dat “God vandaag nieuw werk
heeft,” bedoel ik daarmee de terugkeer van God in het vlees. Misschien maak je
je niet druk over deze woorden of verwerp je ze. Misschien zijn ze voor jou iets
waar je veel belangstelling in kunt stellen. Hoe het ook zij, ik hoop dat iedereen
die oprecht naar de verschijning van God verlangt dit feit onder ogen kan zien en
het zorgvuldig overweegt. Je kunt maar beter niet gelijk een conclusie trekken.

Dat is niet de manier waarop wijze mensen zouden moeten handelen.



Het is niet moeilijk om zoiets te bestuderen, maar daar is wel voor nodig dat
leder van ons deze waarheid kent: Hij die de incarnatie van God is, zal de
essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking
van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij
moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in
staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de
weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de
vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het
geincarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van
de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat
aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het
geincarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het
vaststellen of dit het geincarneerde vilees van God is, is het dus het
allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn
woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke
schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft
dat blijk van de onwetendheid en naiviteit van de mens. Het uiterlijk zegt niets
over het wezen. Bovendien kan het werk van God zich nooit aan de opvattingen
van de mens aanpassen. Botste de uiterlijke vertoning van Jezus niet juist met
de opvattingen van de mens? Waren het niet juist Zijn uiterlijk en kleding die
geen aanwijzingen over Zijn ware identiteit konden leveren? Verzetten de
vroegste farizeeén zich niet juist tegen Jezus omdat zij slechts naar Zijn uiterlijke
vertoning keken en de woorden die Hij sprak niet ter harte namen? Het is mijn
hoop dat de broeders en zusters die de verschijning van God zoeken de tragedie

van de geschiedenis niet herhalen. Jullie moeten niet de farizeeén van deze tijd



worden en God opnieuw kruisigen. Jullie moeten zorgvuldig bedenken hoe jullie
de terugkeer van God verwelkomen en duidelijk weten hoe je je aan de waarheid
onderwerpt. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen die wacht op de
terugkeer van Jezus op de wolken. We moeten onze geestelijke ogen uitwrijven
en niet ten prooi vallen aan woorden vol fantasie. We moeten nadenken over het
praktische werk van God en de echte kant van God bezien. Laat je niet
wegvoeren en verlies jezelf niet in dagdromen, uitziend naar de dag waarop de
Heer Jezus plotseling op een wolk neerkomt om jullie, die Hem nooit hebben
gekend of gezien en niet weten hoe je Zijn wil moet doen, op te nemen. Het is

beter om over praktische zaken na te denken!

Mogelijk heb je dit boek geopend omdat je dingen wilt onderzoeken of van
plan bent om de inhoud te aanvaarden. Ik hoop dat je dit boek, ongeacht je
houding, tot het einde toe zult lezen en niet gemakkelijk terzijde schuift.
Misschien verandert je houding nadat je deze woorden hebt gelezen. Dat hangt
echter af van je motivatie en de mate waarin je dingen begrijpt. Er is echter een
ding dat je moet weten: de woorden van God kunnen niet worden gesproken als
menselilke woorden. Nog veel minder kunnen menselijke woorden worden
gesproken als het woord van God. Een mens die door God wordt gebruikt, is niet
de vleesgeworden God en de vleesgeworden God is geen mens die door God
wordt gebruikt. Hier is sprake van een wezenlijk verschil. Misschien accepteer je
na het lezen van deze woorden niet dat ze woorden van God zijn en aanvaard je
ze alleen als de woorden van een mens die is verlicht. In dat geval word je
verblind door onwetendheid. Hoe kunnen de woorden van God hetzelfde zijn als
de woorden van een mens die is verlicht? De woorden van de vleesgeworden

God luiden een nieuw tijdperk in, bieden leiding aan de gehele mensheid,



onthullen mysterién en wijzen de mens richting in een nieuw tijdperk. De
verlichting die door de mens is verkregen is slechts eenvoudige praktijk of kennis.
Deze kan niet de hele mensheid een nieuw tijdperk inleiden of het mysterie van
God Zelf onthullen. God is immers God en de mens is mens. God heeft het
wezen van God en de mens heeft het wezen van de mens. Als een mens de
woorden die God heeft gesproken als eenvoudige verlichting door de Heilige
Geest ziet en de woorden van de apostelen en profeten beschouwt als woorden
die door God persoonlijk zijn gesproken, heeft de mens het bij het verkeerde eind.
Je moet hoe dan ook nooit het goede verdraaien, vernederend over het hoge
spreken of diepzinnige dingen opperviakkig maken — nooit welbewust iets
ontzenuwen waarvan je weet dat het de waarheid is. ledereen die gelooft dat er
een God is, moet dit probleem vanuit het juiste standpunt bezien en Zijn nieuwe
werk en woorden als een schepsel van God zien, anders zal hij door God worden

geélimineerd.

Na het werk van Jehova, is Jezus vlees geworden om Zijn werk onder de
mensen te verrichten. Zijn werk stond niet op zichzelf, maar bouwde voort op het
werk van Jehova. Het was het werk van een nieuw tijdperk: God had het Tijdperk
van de Wet afgesloten. Zo zette God Zijn werk, nadat het werk van Jezus was
voleindigd, voort in het tijdperk dat daarna kwam omdat het hele management
van God voortdurend verder gaat. Als het oude tijdperk verstrijkt, wordt dit
vervangen door een nieuw tijdperk en nadat het oude werk is voltooid zal een
nieuw werk het management van God voortzetten. Deze vleeswording is de
tweede vleeswording van God, die volgt op de voltooiing van Jezus’ werk.
Natuurlijk staat deze vleeswording niet op zichzelf: het is de derde fase in het

werk na het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Elke nieuwe fase



in het werk van God brengt altijd een nieuw begin en een nieuw tijdperk met zich
mee. Er vinden dus ook bijbehorende veranderingen plaats in de gezindheid van
God, in Zijn werkwijze, in de plaats van Zijn werk en in Zijn Naam. Het is dan ook
geen wonder dat de mens het werk van God in het nieuwe tijdperk moeilijk kan
aanvaarden. Maar hoe Hij ook wordt tegengewerkt door de mens, toch doet God
altijd Zijn werk en leidt Hij de gehele mensheid verder. Toen Jezus in de wereld
kwam, bracht Hij het Tijdperk van Genade en maakte Hij een einde aan het
Tijdperk van de Wet. In de laatste dagen werd God nogmaals vlees. Toen Hij dit
keer vlees werd, maakte Hij een einde aan het Tijdperk van Genade en bracht
Hij het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die de tweede vleeswording van God
aanvaarden, worden in het Tijdperk van het Koninkrijk ingeleid en kunnen de
leiding van God persoonlijk aanvaarden. Jezus deed veel werk onder de mens,
maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van
de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de
mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat
Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God
nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn
gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden
van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw
tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de
mens in een hogere sfeer terechtkwam. ledereen die zich aan Zijn heerschappij
onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen.

Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Als mensen in het Tijdperk van Genade blijven, zullen ze nooit vrij zijn van

hun verdorven gezindheid — laat staan dat ze de inherente gezindheid van God



zouden kennen. Als mensen altijd uit een overvioed aan genade leven maar niet
beschikken over de weg van het leven, waardoor ze God kunnen kennen en
bevredigen, zullen ze Hem nooit echt winnen, hoewel ze in Hem geloven. Wat
een zielig soort geloof is dat. Als je dit boek uit hebt, als je iedere stap van het
werk van de vleesgeworden God in het Tijdperk van het Koninkrijk hebt ervaren,
zul je voelen dat je langjarige hoop eindelijk is uitgekomen. Je zult voelen dat je
God nu pas echt van aangezicht tot aangezicht aan hebt kunnen kijken; nu heb
je God pas in het gezicht kunnen zien, de persoonlijke uitspraak van God kunnen
horen, de wijsheid van Gods werk op waarde weten te schatten en ervaren hoe
echt en almachtig God is. Je zult merken dat je veel gewonnen hebt, dingen die
mensen in het verleden nooit hebben gezien of gehad. Op dat moment zul je
duidelijk weten wat het is om in God te geloven, en wat het betekent om naar
Gods hart te zijn. Natuurlijk, als je je vastklampt aan oude zienswijzen, en het feit
van de tweede incarnatie van God afwijst of ontkent, blijf je met lege handen
achter en win je niets. Uiteindelijk maak je je dan schuldig aan verzet tegen God.
Diegenen die de waarheid gehoorzamen en zich aan het werk van God
onderwerpen zullen worden geschaard onder de naam van de tweede
vleesgeworden God — de Almachtige. Zij zullen de persoonlijke leiding van God
kunnen aanvaarden, en meer en hogere waarheid verkrijgen en een waarlijk
menselijk leven ontvangen. Hij zal het visioen aanschouwen die de mensen uit
vroeger tijden nooit te zien kregen: “lIk draaide me om, om te zien welke stem er
tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en in het midden
van die zeven lampenstandaards iemand die leek op de Mensenzoon, gekleed in
een gewaad tot op de voeten en met een gouden gordel om de borst. Zijn hoofd

en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een



vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als
het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren
en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde
als de felle zon” (Openbaring 1:12-16). Deze visie is de uitdrukking van Gods
hele gezindheid. Zo'n uitdrukking van Zijn hele gezindheid is tevens de
uitdrukking van het werk van God wanneer Hij deze keer vlees wordt. In de
stortvloed van tuchtiging en oordeel drukt de Mensenzoon Zijn inherente
gezindheid uit door het spreken van woorden en laat Hij allen die Zijn tuchtiging
en oordeel aanvaarden het ware gezicht van de Mensenzoon zien, een gezicht
dat een getrouwe afbeelding is van het gezicht van de Mensenzoon dat door
Johannes werd gezien. (Natuurlijk is dit allemaal onzichtbaar voor hen die het
werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk niet aanvaarden.) Het ware
gezicht van God kan niet volledig in menselijke woorden worden uitgedrukt.
Daarom gebruikt God de uitdrukking van Zijn inherente gezindheid om Zijn ware
gezicht aan de mens te tonen. Dit betekent dat wie de inherente gezindheid van
de Mensenzoon heeft ervaren het ware gezicht van de Mensenzoon heeft gezien,
want God is te groot en kan niet volledig in menselijke woorden worden
uitgedrukt. Als de mensen eenmaal iedere stap van Gods werk in het Tijdperk
van het Koninkrijk heeft ervaren, dan kent hij de ware betekenis van de woorden
van Johannes toen hij het over de Mensenzoon tussen de kandelaren had: “Zijn
hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als
een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk
als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven
sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht

schitterde als de felle zon.” Op dat moment zul je zonder twijfel weten dat dit



gewone vlees dat zoveel woorden heeft gesproken in werkelijkheid de tweede
vleesgeworden God is. En dan zul je pas echt voelen hoe gezegend je bent, en
je zult het gevoel hebben dat je bijzonder veel geluk hebt. Zou je deze zegening

niet willen aannemen?

Inhoudsopgave

Uitspraken van Christus aan het begin — hoofdstuk 1
Uitspraken van Christus aan het begin — hoofdstuk 2
Uitspraken van Christus aan het begin — hoofdstuk 3
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Beloften aan hen die vervolmaakt zijn

De slechten zullen zeker worden gestraft
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De zeven donderslagen — een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door

heel het universum zal worden verspreid



Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door

God gebruikt worden

Bij het geloof moet men zich richten op werkelijkheid, je bezighouden met

religieuze rituelen betekent geen geloof

Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen
Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor

God vervolmaakt diegenen die naar Zijn eigen hart zijn

Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden
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Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord

Alles wordt volbracht door het woord van God

Degenen die vervolmaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan

Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God

kennen
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Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’
Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen
Hoe Petrus Jezus leerde kennen
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Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan
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Ben je iemand die tot leven is gekomen?
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al het kwaad dat je hebt gedaan



Niemand die van vlees en bloed is kan ontsnappen aan de dag van toorn
De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
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Het werk in het Tijdperk van de Wet
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Over titels en identiteit
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Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen

Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de

mens
God is de Heer van heel de schepping
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Gods werk en het werk van de mens

Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van

God

De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de

vleesgeworden God



De essentie van het door God bewoonde vlees
Gods werk en de praktijk van de mens
Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader

Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een

geweldige bestemming
God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan

Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de

aarde opnieuw gemaakt hebben

Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken

Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?

Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid
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Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de

mens geven
Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming
Aan wie ben jij loyaal?

Over bestemming

Drie vermaningen

Door overtredingen gaan mensen naar de hel



Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen

Hoe je de God op aarde kunt leren kennen

Een heel ernstig probleem: verraad (1)

Een heel ernstig probleem: verraad (2)

Jullie moeten goed nadenken over wat je doet

God is de bron van het leven van de mens

Het zuchten van de Almachtige

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid

God beschikt over het lot van de gehele mensheid

God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Uitleg over voetnoten:

Dit boek bevat twee soorten voetnoten: Voetnoten gemarkeerd met cijfers (zoals™M) zijn
voetnoten uit de oorspronkelijke tekst, terwijl voetnoten gemarkeerd met letters (zoals®) de
vertaling betreffen.

Hoofdstuk 1



Lof heeft Sion bereikt en Gods woonplaats is tevoorschijn gekomen. De
glorieuze heilige naam, door alle volken verheerlijkt, verspreidt zich. O,
Almachtige God! Het Hoofd van het universum, Christus van de laatste dagen —
Hij is de schijnende Zon die is opgekomen boven de berg Sion, die majesteitelijk

en groots boven het hele heelal uittorent ...

Almachtige God! We roepen u jubelend aan; we dansen en zingen. U bent
werkelijk onze Verlosser, de grote Koning van het heelal! U hebt een groep
overwinnaars gemaakt en Gods managementplan vervuld. Alle volken zullen bij
deze berg samenstromen. Alle volken zullen knielen voor de troon! U bent de
enige ware God en u verdient glorie en eer. Alle glorie, lof en gezag komen de
troon toe! De fontein des levens vloeit vanaf de troon en begiet en voedt de
menigten van Gods volk. Het leven verandert met de dag; nieuw licht en
openbaringen volgen ons en verschaffen doorlopend nieuwe inzichten over God.
Met ervaringen verwerven we volledige zekerheid over God. Zijn woorden
worden voortdurend geopenbaard, geopenbaard in hen die juist zijn. We zijn
werkelijk erg gezegend! We staan elke dag oog in oog met God, we
communiceren met God over alle dingen en geven God soevereiniteit over alles.
Zorgvuldig overdenken we Gods woord, onze harten rusten stil in God en zo
komen we voor God, waar we Zijn licht ontvangen. Elke dag, in ons leven en in
onze daden, woorden, gedachten en ideeén, leven we in Gods woord en altijd
kunnen we onderscheid maken. Gods woord helpt de draad door de naald;
onverwacht komen de in ons verborgen dingen €én voor één aan het licht.
Communicatie met God duldt geen uitstel; onze gedachten en ideeén worden
blootgelegd door God. Op elk moment leven we voor de zetel van Christus, waar

we het oordeel ondergaan. Elke plek in ons lichaam blijft bezet door Satan. Om



Gods soevereiniteit te herwinnen, moet vandaag Zijn tempel worden gereinigd.
Om volledig in bezit te worden genomen door God, moeten we een strijd op
leven en dood aangaan. Pas wanneer ons oude zelf gekruisigd is, kan het

herrezen leven van Christus oppermachtig heersen.

Nu bereidt de Heilige Geest een aanval voor op elke hoek van ons om ons
terug te winnen! Zolang we bereid zijn onszelf te verloochenen en met God
samen te werken, zal God ons zeker te allen tijde innerlijk illumineren en
zuiveren, en opnieuw herwinnen wat Satan heeft bezet, zodat we zo snel
mogelijk door God compleet gemaakt kunnen worden. Verspil geen tijd — leef elk
moment in Gods woord. Laat je met de heiligen meegroeien, laat je het koninkrijk

binnenvoeren en ga samen met God de glorie binnen.

Hoofdstuk 2

De kerk van Filadelfia heeft gestalte gekregen, wat volledig te danken is aan
de genade en barmhartigheid van God. Liefde voor God ontstaat in de harten
van talloze heiligen, die geen enkele onzekerheid hebben ten aanzien van hun
geestelijke reis. Zij houden vast aan hun geloof dat de enige ware God
vleesgeworden is, dat Hij het Hoofd van het universum is die alle dingen bestiert:
dit wordt bevestigd door de Heilige Geest, het is rotsvast! En het zal nooit

veranderen!

O, Almachtige God! Vandaag bent u het die onze geestelijke ogen hebt
geopend, de blinden hebt laten zien, de verlamden hebt laten lopen en
melaatsen hebt genezen. U bent het die het raam naar de hemel hebt opengezet,

waardoor we de mysteries van het spirituele rijk kunnen zien. Doordrenkt zijn van



uw heilige woorden en gered zijn van onze menselijkheid, die verdorven was
door Satan — zo is uw onschatbaar grote werk en uw onschatbaar grote genade.

Wij zijn uw getuigen!

Lange tijd bent u verborgen gebleven, nederig en in stilte. U hebt opstanding
uit de dood ondergaan, het lijden van de kruisiging, de vreugden en droefenissen
van het menselijk leven, en vervolging en tegenspoed. U hebt de pijn van de
mensenwereld ervaren en geproefd en u bent in de steek gelaten door het
tijdperk. De vleesgeworden God is God Zelf. Voor de wil van God hebt u ons
gered van de mesthoop; u hebt ons omhooggehouden met uw rechterhand en
hebt ons vrijelijk uw genade geschonken. U hebt uzelf geen moeite bespaard om
uw leven in ons tot stand te brengen; de prijs die u hebt betaald met uw bloed,
zweet en tranen wordt op de heiligen gekristalliseerd. Wij zijn het product vani®

uw nauwgezette inspanningen; wij zijn de prijs die u hebt betaald.

O, Almachtige God! Het is door uw goedertierenheid en genade, uw
rechtvaardigheid en majesteit, uw heiligheid en nederigheid dat alle volken voor

u zullen buigen en u voor alle eeuwigheid zullen aanbidden.

Vandaag hebt u alle kerken compleet gemaakt — de kerk van Filadelfia — en
zodoende uw zesduizendjarige managementplan verwerkelijkt. De heiligen
kunnen zichzelf nederig aan u onderwerpen, verbonden in de geest en volgend
in liefde, verenigd met de bron van de fontein. Het levende water van het leven
stroomt onafgebroken. Het spoelt en verwijdert alle modder en al het vuile water
uit de kerk, waardoor uw tempel opnieuw gezuiverd wordt. Wij hebben de
praktische, ware God leren kennen, in Zijn woorden gelopen, onze eigen functies
en plichten herkend en alles gedaan wat we kunnen om onszelf in te zetten voor

de kerk. We zijn altijd stil in uw aanwezigheid en moeten het werk van de Heilige



Geest ter harte nemen, zodat uw wil niet in ons geblokkeerd raakt. Onder de
heiligen is er wederzijdse liefde, en de sterke kanten van sommigen zullen de
tekortkomingen van anderen compenseren. Zij kunnen te allen tijde in de geest
wandelen, verlicht en geillumineerd door de Heilige Geest. Ze brengen de
waarheid in praktijk zodra ze die begrijpen. Ze houden gelijke tred met het

nieuwe licht en volgen Gods voetstappen.

Werk actief samen met God; wanneer je Hem de leiding laat nemen, wandel
je met Hem. Al onze eigen ideeén, noties, meningen en wereldse verwikkelingen
verdwijnen als sneeuw voor de zon. We laten God oppermachtig regeren in onze
geest, wandelen met Hem en bereiken op die manier transcendentie. We
overwinnen de wereld en onze geesten vliegen vrijelijk en worden bevrijd: dit is
de uitkomst wanneer Almachtige God koning wordt. Hoe kunnen we niet vol lof

dansen en zingen, onze lof aanbieden, nieuwe hymnen aanbieden?

Er zijn waarlijk veel manieren om God te prijzen: Zijn naam uitroepen, dicht
tot Hem naderen, aan Hem denken, biddend lezen, samen communiceren,
overwegen en overpeinzen, gebed en lofzangen. In dit soort lofprijzing is er
vreugde en zalving; lofprijzing bevat kracht en ook een last. Lofprijzing bevat

geloof en nieuw inzicht.

Werk actief samen met God, stem onderling af in dienst van Hem en word
één, voldoe aan de bedoelingen van Almachtige God, haast je om een heilig
geestelijk lichaam te worden, vertrap Satan en maak een einde aan Satans lot.
De kerk van Filadelfia is opgenomen voor Gods aangezicht en komt tot

uitdrukking in Zijn glorie.



Voetnoot:

a. De oorspronkelijke tekst bevat niet de frase ‘het product van’.

Hoofdstuk 3

De zegevierende Koning zit op Zijn glorieuze troon. Hij heeft de verlossing
volbracht en Zijn hele volk geleid om in glorie te verschijnen. Hij houdt het
universum in Zijn handen en heeft met Zijn goddelijke wijsheid en macht Sion
gebouwd en stevig gemaakt. Met Zijn majesteit oordeelt Hij over de zondige
wereld; Hij heeft geoordeeld over alle naties en alle volken, de aarde en de
zeeén en alle levende dingen daarin, en ook hen die dronken zijn van de wijn
van de promiscuiteit. God zal beslist over hen oordelen, en Hij zal beslist kwaad
op hen zijn, en daarin zal de majesteit geopenbaard worden van God, wiens
oordeel onmiddellijk is en zonder vertraging geveld wordt. Het vuur van Zijn toorn
zal hun afschuwelijke misdaden beslist verbranden en op enig moment zal hun
onheil overkomen; ze zullen geen viuchtweg kennen en zich nergens kunnen
verbergen, ze zullen jammeren en tandenknarsen en vernietiging over zich

afroepen.

De zegevierende, geliefde zonen van God zullen beslist in Sion blijven en er
nooit uit vertrekken. De talrijke volken zullen nauwlettend naar Zijn stem luisteren,
ze zullen Zijn daden zorgvuldig in acht nemen en de geluiden van hun
lofprijzingen zullen nooit ophouden. De enige ware God is verschenen! In onze
geest zullen we zeker van Hem zijn en we zullen Hem van nabij volgen; we
zullen ons uit alle macht naar voren haasten en niet langer aarzelen. Het einde

van de wereld ontvouwt zich voor onze ogen; een deugdelijk kerkleven en ook de



mensen, zaken en dingen die ons omringen maken op dit precieze moment onze
training intenser. Laten we geen tijd verliezen om onze harten die zo van de
wereld houden terug te nemen! Laten we geen tijd verliezen om onze visie die zo
vertroebeld is terug te nemen! Laten we niet verder lopen, zodat we de grenzen
niet overschrijden. Laten we onze tong in toom houden, zodat we in Gods woord
kunnen lopen en niet langer twisten over onze eigen winsten en verliezen. Ach,
laat het los — jullie hebzuchtige voorliefde voor de seculiere wereld en rijkdom!
Ach, bevrijd je ervan — jullie krampachtige gehechtheid aan echtgenoten en
dochters en zonen! Ach, keer ze de rug toe — jullie standpunten en vooroordelen!
Ach, word wakker, de tijd dringt! Kijk omhoog, kijk omhoog, vanuit de geest, en
laat God het heft in handen nemen. Wat er ook gebeurt, word niet zoals de
vrouw van Lot. Hoe treurig is het om aan de kant te worden geschoven! Hoe

treurig is dat toch! Ach, word wakker!

Hoofdstuk 5

Bergen en rivieren veranderen, wateren volgen hun bedding, en een
mensenleven blijft niet voortbestaan zoals de hemel en de aarde. Alleen
Almachtige God is het eeuwig en herrezen leven dat voor altijd zal blijven
bestaan, van generatie op generatie! Alle dingen en alle gebeurtenissen liggen in

Zijn handen en Satan ligt onder Zijn voet.

Vandaag worden wij door Gods voorbestemde keuze uit de handen van
Satan gered. Hij is werkelijk onze Verlosser. Het eeuwige herrezen leven van

Christus is daadwerkelijk in ons gewrocht, waardoor we voorbestemd zijn voor



een relatie met Gods leven opdat we echt in staat zullen zijn om van aangezicht
tot aangezicht met Hem te staan, Hem te eten, te drinken en van Hem te
genieten. Dit is het onzelfzuchtige offer dat God heeft gebracht ten koste van Zijn

hartenbloed.

Seizoenen komen en gaan, dwars door wind en vorst, met zo veel lijden,
vervolging en moeilijkheden in het leven, zo veel afwijzing en kwaadsprekerij van
de wereld, zo veel valse beschuldigingen van de regering, maar Gods geloof en
vastberadenheid zijn niet in het minst verminderd. Met volle overtuiging toegewijd
aan Gods wil en aan Gods management en plannen, zet Hij Zijn eigen leven
opzij opdat deze kunnen slagen. Voor de gehele menigte van Zijn volk gaat Hij
geen pijn uit de weg en geeft Hij hun met zorg voedsel en water. Hoe onwetend
of hoe lastig we ook zijn, we hoeven ons alleen maar aan Hem te onderwerpen
en dan verandert het herrezen leven van Christus onze oude natuur ... Voor al
deze eerstgeboren zonen zwoegt Hij zo hard en ziet Hij af van voedsel en slaap.
Zoveel dagen en nachten houdt Hij, door hoeveel verzengende hitte en ijzige kou,

met volle aandacht de wacht in Sion.

De wereld, thuis, werk en alles, worden allemaal graag en uit vrije wil
volledig opgegeven, en wereldse geneugten hebben niets met Hem te maken ...
De woorden uit Zijn mond komen hard bij ons binnen en leggen dingen bloot die
we diep in ons hart verborgen houden. Hoe kunnen we dan niet overtuigd zijn?
ledere zin uit Zijn mond kan te allen tijde in ons bewaarheid worden. Wat we ook
doen, in Zijn aanwezigheid of voor Hem verborgen, er is niets wat Hij niet weet
en niets wat Hij niet begrijpt. Alles zal zeker geopenbaard worden voor Zijn ogen,

ondanks onze eigen voornemens en plannen.



Als we voor Zijn aangezicht zitten, voelen we vreugde in onze ziel, op ons
gemak en kalm, maar toch voelen we ons altijd leeg van binnen en werkelijk in
de schuld bij God. Dit is een wonder dat onvoorstelbaar en onbereikbaar is. De
Heilige Geest is voldoende om te bewijzen dat Almachtige God de enige ware
God is! Dit is onweerlegbaar bewijs! Wat een onbeschrijfelijke zegening hebben
wij, als leden van deze groep mensen! Zonder Gods genade en barmhartigheid
zouden we alleen ten onder kunnen gaan en Satan volgen. Alleen Almachtige

God kan ons redden!

O Almachtige God, praktische God! U was het die onze geestelijke ogen
heeft geopend, zodat we de mysteries van de spirituele wereld kunnen zien. De
vooruitzichten van het koninkrijk zijn grenzeloos. Laat ons waakzaam zijn terwijl

we wachten. De dag kan niet ver meer zijn.

De oorlogsvlammen kolken, de rook van kanonnen vult de lucht, het weer
wordt warmer, het klimaat verandert, een ziekte zal zich verspreiden en mensen

kunnen alleen maar sterven zonder hoop op overleven.

O Almachtige God, praktische God! U bent onze onneembare vesting. U
bent onze schuilplaats. We schuilen allemaal onder uw vleugels, zodat de ramp

niet bij ons kan komen. Zo is uw heilige bescherming en zorg.

We verheffen allemaal onze stemmen in gezang; we zingen in lof en het
geluid van onze lof weergalmt door heel Sion! Almachtige God, de praktische
God heeft voor ons een heerlijke bestemming bereid. Let goed op — oh, wees op

je hoede! Het is nog niet te laat.

Hoofdstuk 15



De verschijning van God heeft zich al voorgedaan in alle kerken. Het is de
Geest die spreekt, Hij is een laaiend vuur, Hij bezit majesteit en Hij oordeelt; Hij
iIs de Mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot Zijn voeten reikt met een
gouden band om de borst. Zijn hoofd en Zijn haren zijn wit als witte wol en Zijn
ogen als een vlammend vuur, Zijn voeten gloeien als brons in oven en Zijn stem
is als het geluid van geweldige watermassa’s. Hij heeft zeven sterren in Zijn
rechterhand, uit Zijn mond komt een scherp tweesnijdend zwaard en Zijn

aangezicht schittert als de felle zon!

Er is getuigenis afgelegd van de Mensenzoon, God Zelf heeft Hem openlijk
geopenbaard, Gods glorie schittert als de felle zon! Gods glorieuze aangezicht
schijnt verblindend, wiens ogen durven het trotseren? Trotsering betekent de
dood! Er is niet het minste beetje genade voor wat je ook maar in je hart denkt,
welk woord je ook maar zegt of wat je ook maar doet. Jullie zullen allen tot het
inzicht komen en zien wat het is dat jullie hebben verkregen: niets dan mijn
oordeel! Kan ik het tolereren wanneer jullie je niet inspannen mijn woorden te
eten en drinken, maar ze willekeurig onderbreken en mijn bouwwerk vernietigen?
Ik zal zulke mensen niet ontzien! Als je nog iets verder gaat zul je door vlammen
worden verzwolgen! De almachtige God manifesteert Zich in een spiritueel
lichaam, zonder ook maar het kleinste beetje vlees of bloed van top tot teen. Hij
overstijgt de universum-wereld, zittend op de glorieuze troon in de derde hemel
waarvandaan Hij alle dingen beheert! Het universum en alle dingen liggen in mijn
handen. Als ik spreek, zal het zijn. Als ik het beveel, zal het zo zijn. Satan ligt
onder mijn voeten, hij is in de put van de afgrond! Wanneer mijn stem weerklinkt

zullen hemel en aarde voorbijgaan en tot niets worden! Alle dingen zullen worden



vernieuwd, dit is een onveranderlijke waarheid die maar al te waar is. Ik heb de
wereld overwonnen, alle boosaardigen overwonnen. Ik zit hier en spreek met
jullie. Allen die oren hebben moeten luisteren en allen die leven moeten het

accepteren.

De dagen lopen ten einde, alle dingen in de wereld zullen tot niets worden en
alle dingen zullen opnieuw worden geboren. Onthoud dit! Onthoud dit! Er kan
geen dubbelzinnigheid bestaan! Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn
woorden zullen nooit verdwijnen! Laat ik jullie nogmaals aansporen: ren niet
vergeefs! Word wakker! Bekeer jullie en de redding is nabij! Ik ben reeds onder
jullie verschenen en mijn stem is opgeklonken. Mijn stem is voor jullie
opgeklonken, elke dag van aangezicht tot aangezicht met jou, elke dag fris en
nieuw. Je ziet mij en ik zie jou, ik spreek constant tot je, van aangezicht tot
aangezicht met jou. En toch heb je mij verworpen en ken je mij niet; mijn
schapen luisteren naar mijn stem en toch aarzelen jullie nog! Jullie aarzelen!
Jullie hart is afgestompt, jullie ogen zijn verblind door Satan en jullie kunnen mijn

glorieuze aangezicht niet zien — hoe meelijwekkend! Hoe meelijwekkend!

De zeven Geesten voor mijn troon zijn naar alle uithoeken van de aarde
gezonden en ik zal mijn Boodschapper zenden om tot de gemeenten te spreken.
Ik ben rechtvaardig en trouw, ik ben de God die de diepste delen van het hart
van de mens onderzoekt. De Heilige Geest spreekt tot de gemeenten en het zijn
mijn woorden die van binnenuit mijn Zoon stromen. Laat allen die oren hebben
luisteren! Allen die leven moeten ze accepteren! Eet en drink ze gewoon en
twijfel niet. Allen die gehoorzamen en op mijn woorden letten, zullen grote
zegeningen ontvangen! Allen die oprecht mijn aangezicht zoeken zullen zeker

nieuw licht, nieuwe verlichting en nieuwe inzichten ontvangen; alles zal fris en



nieuw zijn. Je zult mijn woorden op elk moment horen en ze zullen je de ogen
van je geest openen opdat je alle mysteries van het spirituele rijk ziet en dat het
koninkrijk onder de mensen is. Ga de schuilplaats binnen en alle genade en
zegeningen zullen over je komen. Hongersnood en epidemieén zullen je niet
kunnen raken en wolven, slangen, tijgers en luipaarden zullen je geen kwaad
kunnen doen. Je zult samen met mij gaan, samen met mij wandelen en samen

met mij de glorie betreden!

Almachtige God! Zijn glorieuze lichaam verschijnt openlijk, het heilige
spirituele lichaam verrijst en Hij is de complete God Zelf. De wereld en het viees
zijn beide veranderd en Zijn transfiguratie op de berg is de persoon van God. Hij
draagt een gouden kroon op Zijn hoofd, Zijn kleding is zuiver wit, met een
gouden band om de borst en alle dingen in de wereld zijn Zijn voetenbank. Zijn
ogen zijn als een vlammend vuur, uit Zijn mond komt een scherp tweesnijdend
zwaard en Hij heeft de zeven sterren in Zijn rechterhand. De weg naar het
koninkrijk is grenzeloos licht en Zijn glorie verrijst en schijnt. De bergen zijn vol
vreugde en de wateren lachen, de zon, de maan en de sterren draaien rond in
hun keurige ordening en verwelkomen de unieke, ware God wiens triomfantelijke
terugkeer de voltooiing van zijn zesduizendjarige managementplan aankondigt.
Allen springen en dansen van vreugde! Juich! De almachtige God zit op Zijn
glorieuze troon! Zing! De zegevierende banier van de Almachtige is hoog
bovenop de majesteitelijke, magnifieke berg Sion opgericht! Alle naties juichen,
alle mensen zingen, de berg Sion lacht verheugd, de glorie van God is
werkelijkheid geworden! Zelfs in mijn dromen heb ik nooit gedacht dat ik Gods
aangezicht zou zien, en toch heb ik het vandaag gezien. Elke dag van

aangezicht tot aangezicht met Hem, leg ik mijn hart voor Hem bloot. Hij verzorgt



me rijkelik van alles wat wordt gegeten en gedronken. Leven, woorden,
handelingen, gedachten en ideeén — Zijn glorieuze licht illumineert ze alle. Hij
leidt elke stap van de weg en als een hart rebelleert dan zal Zijn oordeel

onmiddellijk worden geveld.

Samen met God eten, samen blijven, samen leven, samen met Hem zijn,
samen wandelen, samen genieten, samen glorie en zegeningen verwerven, het
koningschap met God delen en samen in het koninkrijk zijn — o, wat een genot! O,
hoe zoet! Elke dag van aangezicht tot aangezicht, elke dag sprekend,
voortdurend pratend, met elke dag opnieuw verlichting en nieuwe inzichten.
Onze spirituele ogen zijn geopend en we zien alles, al de mysteries van de geest
worden ons geopenbaard. Het heilige leven is werkelijk zo zorgeloos. Ren hard
en stop niet, blijf continu voorwaarts sprinten, er ligt een wonderbaarlijker leven
voor je. Wees niet tevreden met slechts een zoete smaak, maar streef er altijd
naar binnen te gaan bij God. Hij is allesomvattend en overvioedig en Hij bezit
allerlei dingen die ons ontbreken. Werk proactief mee, ga bij Hem binnen en
niets zal ooit meer hetzelfde zijn. Ons leven zal transcendent zijn en geen mens,

zaak of ding kan ons verstoren.

Transcendentie!  Transcendentie!  Werkelijke transcendentie!  Gods
transcendente leven is vanbinnen en alle dingen worden werkelijk ontspannen!
We transcenderen de wereld en de wereldlijke dingen, voelen ons niet gehecht
aan echtgenoten en kinderen. We transcenderen de controle die ziekte en
omgevingen over ons uitoefenen. Satan durft ons niet te verstoren. Het volledige
transcenderen van alle rampen — dit maakt het God mogelijk het koningschap op

zich te nemen! We vertrappen Satan onder onze voeten, we getuigen van de



kerk en onthullen grondig het lelijke gezicht van Satan. De bouw van de kerk is in

Christus, het glorieuze lichaam is opgestaan — dit is leven in opname!

Hoofdstuk 88

Mensen kunnen zich eenvoudigweg niet voorstellen hoezeer mijn tempo
verhoogd is: dit is een wonder dat gebeurd is, dat onpeilbaar is voor de mens.
Mijn tempo is doorgegaan sinds de schepping van de wereld, en mijn werk is
nooit opgehouden. De hele universum-wereld verandert van dag tot dag, en ook
mensen veranderen voortdurend. Deze maken allemaal deel uit van mijn werk,
van mijn plan, en bovendien behoren ze tot mijn management, en geen mens
weet of begrijpt deze dingen. Pas wanneer ikzelf het jullie vertel, pas wanneer ik
van aangezicht tot aangezicht met jullie communiceer, weten jullie ook maar het
geringste beetje; anders kan helemaal niemand enig idee hebben van de
blauwdruk voor mijn managementplan. Zo is mijn grote kracht, en meer nog, zo
zijn  mijn wonderbaarlijke handelingen. Dit zijn dingen die niemand kan
veranderen. Daarom is wat ik vandaag zeg van toepassing, en dit kan simpelweg
niet veranderen. Menselijke noties bevatten zelfs niet het kleinste beetje kennis
van mij — ze bestaan bijna volledig uit onzinnig gebabbel! Denk niet dat jullie
genoeg hebben gehad of dat jullie tevreden zijn! Ik zeg je dit: je hebt nog een
lange weg te gaan! Van mijn hele managementplan weten jullie maar een beetje,
dus jullie moeten luisteren naar wat ik zeg en alles doen wat ik jullie opdraag.

Handel in alles naar mijn wensen, en jullie zullen beslist mijn zegeningen hebben;



iedereen die gelooft, kan ontvangen, terwijl in ieder die niet gelooft dat ‘niets’ dat
hij zich voorstelde, vervuld zal worden. Dit is mijn rechtvaardigheid, en meer nog:
het is mijn majesteit, mijn toorn en mijn tuchtiging. Ik zal niemand laten

wegkomen met ook maar één enkele gedachte of handeling.

Bij het horen van mijn woorden zijn de meeste mensen bang en beven ze,
terwijl hun gelaat gefronst is door rimpels van bezorgdheid. Heb ik je echt
tekortgedaan? Is het mogelijk dat je geen kind van de grote rode draak bent? Je
doet zelfs alsof je goed bent! Je doet zelfs alsof je mijn eerstgeboren zoon bent!
Denk je dat ik blind ben? Denk je dat ik geen onderscheid kan maken tussen
mensen? Ik ben de God die het binnenste van de mensenharten doorzoekt: dit is
wat ik mijn zonen vertel, en wat ik ook jullie vertel, de kinderen van de grote rode
draak. Ik zie alles duidelijk en maak niet de geringste fout. Hoe zou ik niet
kunnen weten wat ik doe? Ik ben glashelder over wat ik doe! Waarom zeg ik dat
ik God Zelf ben, de Schepper van het universum en alle dingen? Waarom zeg ik
dat ik de God ben die het binnenste van de mensenharten onderzoekt? Ik ben
me goed bewust van de situatie van elke persoon. Denken jullie dat ik niet weet
wat ik moet doen of wat ik moet zeggen? Dit is niet jullie zaak. Pas op dat jullie
niet door mijn hand worden gedood; op die manier zouden jullie verlies lijden.
Mijn bestuurlijke decreten zijn genadeloos. Begrijpen jullie dat? Al het
bovenstaande zijn onderdelen van mijn bestuurlijke decreten. Vanaf de dag
waarop ik ze jullie vertel, zal er, als jullie nog meer overtredingen begaan,

vergelding zijn, want voorheen begrepen jullie het niet.

Nu vaardig ik mijn bestuurlijke decreten voor jullie uit (die ingaan op de dag
van hun uitvaardiging en verschillende tuchtigingen toekennen aan verschillende

mensen):



Ik houd me aan mijn beloften en alles is in mijn handen: eenieder die twijfelt,
zal beslist gedood worden. Er is geen ruimte voor enige overweging; ze zullen
onmiddellijk worden verdelgd, waardoor de haat uit mijn hart zal worden
gebannen. (Van nu af is het bevestigd dat eenieder die gedood wordt geen lid

van mijn koninkrijk mag zijn, en een nakomeling van Satan moet zijn.)

Als eerstgeboren zonen moeten jullie je eigen functies behouden en je eigen
plichten goed vervullen, en niet nieuwsgierig zijn. Jullie dienen jezelf op te
offeren voor mijn managementplan, en overal waar jullie gaan, moeten jullie
goed getuigen van mij en mijn naam verheerlijken. Pleeg geen schandelijke
daden; wees voorbeelden voor al mijn zonen en mijn volk. Wees niet losbandig,
zelfs niet eventjes: jullie moeten altijd voor iedereen verschijnen met de identiteit
van eerstgeboren zonen, en niet onderdanig zijn; in plaats daarvan moeten jullie
voortschrijden met opgeheven hoofd. Ik vraag jullie mijn naam te verheerlijken,
niet om mijn naam te schande te maken. Zij die eerstgeboren zonen zijn, hebben
allemaal hun eigen, individuele rol en kunnen niet alles doen. Dit is de
verantwoordelijkheid die ik jullie heb gegeven, en deze moet niet uit de weg
worden gegaan. Jullie moeten jezelf van ganser harte toewijden, met je hele

geest en al je kracht, om dat te vervullen wat ik jullie heb toevertrouwd.

Vanaf deze dag zal, door de hele universum-wereld heen, het vervullen van
de plicht om al mijn zonen en mijn hele volk te hoeden worden toevertrouwd aan
mijn eerstgeboren zonen, en zal ik iedereen tuchtigen die zijn hele hart en geest
niet kan wijden aan het vervullen ervan. Dit is mijn rechtvaardigheid. Zelfs mijn

eerstgeboren zonen zal ik niet sparen en niet ontzien.

Als er onder mijn zonen of onder mijn volk iemand is die een van mijn

eerstgeborenen bespot en beledigt, zal ik hem hardvochtig straffen, want mijn



eerstgeboren zonen vertegenwoordigen mijzelf; wat iemand hen aandoet, doet
hij ook mij aan. Dit is het strengste van mijn bestuurlijke decreten. Ik zal mijn
eerstgeboren zonen toestaan mijn rechtvaardigheid naar wens uit te voeren

tegen elke zoon van mij en iedereen van mijn volk die dit decreet overtreedt.

Geleidelijk aan zal ik iedereen verlaten die mij lichtzinnig beschouwt en zich
alleen richt op mijn voedsel, kleding en slaap, zich alleen bezighoudt met mijn
uitwendige zaken, geen oog heeft voor mijn last en geen aandacht schenkt aan
het correct vervullen van zijn eigen rollen. Dit is gericht tot iedereen die oren

heeft.

leder die zijn dienst aan mij beéindigt, moet zich gehoorzaam terugtrekken
zonder ophef te maken. Pas op, anders zal ik je op je plaats zetten. (Dit is een

aanvullend decreet.)

Mijn eerstgeboren zonen zullen van nu af aan de ijzeren staaf oppakken en
mijn gezag beginnen uit te voeren om over alle naties en volken te heersen, om
onder alle naties en volken te wandelen en om onder alle naties en volken mijn
oordeel, rechtvaardigheid en majesteit ten uitvoer te brengen. Mijn zonen en mijn
volk zullen mij vrezen, mij loven, mij toejuichen en mij verheerlijiken zonder
ophouden, omdat mijn managementplan vervuld is en mijn eerstgeboren zonen

met mij kunnen heersen.

Dit maakt deel uit van mijn bestuurlijke decreten; hierna zal ik ze aan jullie
vertellen terwijl het werk vordert. Uit de bovenstaande bestuurlijke decreten
zullen jullie opmaken in welk tempo ik mijn werk doe, en ook welke stap mijn

werk heeft bereikt. Dit zal een bevestiging zijn.



Ik heb al over Satan geoordeeld. Omdat niets mijn wil in de weg staat en
omdat mijn eerstgeboren zonen samen met mij verheerlijkt zijn, heb ik mijn
rechtvaardigheid en majesteit al laten gelden jegens de wereld en alle dingen die
Satan toebehoren. Ik steek geen vinger uit en besteed geen enkele aandacht
aan Satan (want hij verdient het niet eens om met mij te praten). Ik blijf gewoon
doen wat ik wil doen. Mijn werk vordert soepel, stap voor stap, en niets op de
hele aarde staat mijn wil in de weg. Dit heeft Satan tot op zekere hoogte te
schande gezet, en hij is volledig vernietigd, maar dit op zich heeft mijn wil niet
vervuld. Ik zal mijn eerstgeboren zonen ook toestaan mijn bestuurlijke decreten
over hen uit te voeren. Wat ik Satan aan de ene kant laat zien, is mijn toorn
jegens hem; aan de andere kant laat ik hem mijn glorie zien (laat ik hem zien dat
mijn eerstgeboren zonen de meest klinkende getuigen zijn van de vernedering
van Satan). lk straf hem niet in persoon; in plaats daarvan laat ik mijn
eerstgeboren zonen mijn rechtvaardigheid en majesteit uitvoeren. Omdat Satan
voorheen mijn zonen mishandelde, mijn zonen vervolgde en mijn zonen
onderdrukte, zal ik vandaag, nadat het uit is met zijn dienst, mijn volwassen
eerstgeboren zonen toestaan met hem af te rekenen. Satan is machteloos
geweest tegen de val. De verlamming van alle volken in de wereld is de beste
getuigenis; vechtende mensen en oorlogvoerende landen zijn de duidelijke
manifestaties van het instorten van Satans koninkrijk. De reden dat ik in het
verleden geen tekenen en wonderen liet zien, was om Satan te vernederen en
mijn naam te verheerlijken, stap voor stap. Wanneer volledig met Satan is
afgerekend, begin ik mijn kracht te tonen: wat ik zeg, ontstaat, en de
bovennatuurlijke dingen die niet overeenstemmen met menselijke noties zullen

worden vervuld (deze verwijzen naar de zegeningen die spoedig zullen volgen).



Omdat ik de praktische God Zelf ben en geen regels heb, en omdat ik spreek
volgens veranderingen in mijn managementplan, is wat ik in het verleden heb
gezegd niet per se van toepassing in het heden. Klamp je niet vast aan je eigen
noties! Ik ben geen God die Zich aan regels houdt; in mijn geval is alles vrij,
transcendent en volledig vrijgelaten. Misschien is dat wat gisteren werd gezegd,
vandaag achterhaald, of misschien zou het vandaag aan de kant geschoven
kunnen worden (maar mijn bestuurlijke decreten zullen nooit veranderen, omdat
ze afgekondigd worden). Dit zijn de stappen in mijn managementplan. Klamp je
niet vast aan reglementen. Elke dag is er nieuw licht en zijn er nieuwe
openbaringen, en dat is mijn plan. Elke dag zal mijn licht in je geopenbaard
worden en zal mijn stem vrijgegeven worden in de universum-wereld. Begrijp je
dat? Dit is je plicht, de verantwoordelijkheid die ik je heb toevertrouwd. Deze
moet je geen moment veronachtzamen. Tot het einde zal ik de mensen die ik
goedkeur gebruiken, en dit zal nooit veranderen. Omdat ik de almachtige God
ben, weet ik welke soort persoon welk ding moet doen, en ook welke soort

persoon in staat is welk ding te doen. Dit is mijn almacht.

Hoofdstuk 4

Mijn hele volk dat voor mij dient zou moeten terugdenken aan het verleden:
Was jullie liefde voor mij bezoedeld door onzuiverheid? Was jullie trouw aan mij
zuiver en oprecht? Was jullie kennis van mij waarachtig? Hoe groot was de
plaats die ik in jullie harten innam? Vulde ik die volledig op? Hoeveel
bewerkstelligden mijn woorden in jullie? Zie me niet aan voor een dwaas! Deze

dingen zijn mij volkomen duidelijk! Vandaag, terwijl de stem van mijn redding



uitgebracht wordt, is jullie liefde voor mij wat toegenomen? Is een deel van jullie
trouw aan mij zuiver geworden? Is jullie kennis over mij verdiept? Heeft de
lofprijzing van het verleden een stevige ondergrond gelegd voor jullie kennis
vandaag? Hoeveel van jullie innerlijk wordt door mijn Geest bewoond? Hoeveel
plaats neemt mijn beeltenis bij jullie in? Hebben mijn uitspraken jullie achilleshiel
geraakt? Hebben jullie werkelijk het gevoel dat jullie nergens jullie schaamte
kunnen verbergen? Geloven jullie waarachtig dat jullie ongeschikt zijn om mijn
volk te zijn? Als jullie je totaal niet bewust zijn van de bovenstaande vragen, dan
laat dit zien dat je in troebel water aan het vissen bent, dat je er alleen maar bent
om de cijfers te verfraaien, en op het door mij gekozen moment zul je zeker
worden geélimineerd en voor de tweede keer in de bodemloze put worden
gegooid. Dit zijn mijn woorden van waarschuwing, en een ieder die ze te licht
opvat zal door mijn oordeel geveld worden en op de aangewezen tijd door
rampspoed overvallen worden. Is dit niet waar? Moet ik nog steeds voorbeelden
geven om dit toe te lichten? Moet ik duidelijker spreken om jullie een toonbeeld
te leveren? Vanaf het moment van de schepping tot op heden zijn veel mensen
ongehoorzaam geweest aan mijn woorden en op die manier uitgeworpen en
geélimineerd uit mijn stroom van herstel; uiteindelijk sterven hun lichamen en
worden hun geesten in Hades geworpen, en tot op de dag van vandaag
ondergaan ze een verschrikkelijke straf. Veel mensen hebben mijn woorden
gevolgd, maar ze zijn tegen mijn verlichting en mijn illuminatie in gegaan en dus
heb ik hen terzijde geschopt, waardoor ze onder het domein van Satan zijn
gekomen en degenen zijn geworden die mij weerstaan. (Vandaag de dag
gehoorzamen allen die zich rechtstreeks tegen mij verzetten enkel de

opperviakkigheden van mijn woorden, en zijn ongehoorzaam aan de kern van



mijn woorden.) Er zijn er ook veel geweest die enkel geluisterd hebben naar de
woorden die ik gisteren sprak, die de ‘rommel’ van het verleden vastgehouden
hebben en niet de ‘producten’ van het heden gekoesterd hebben. Deze mensen
zijn niet alleen gevangen genomen door Satan, maar zijn eeuwige zondaars en
mijn vijanden geworden, en zij keren zich lijnrecht tegen mij. Zulke mensen
onderwerp ik aan mijn oordeel op het hoogtepunt van mijn toorn, en zij zijn
vandaag nog steeds blind, zitten nog steeds in hun donkere kerkers (wat wil
zeggen, zulke mensen zijn verrotte, verdoofde lijken die door Satan geleid
worden; omdat hun ogen versluierd zijn door mij, noem ik hen blind). Het zou
goed zijn om een voorbeeld te geven om jullie naar te verwijzen, zodat jullie

ervan kunnen leren:

Bij de naam Paulus zullen jullie denken aan zijn geschiedenis, en een aantal
verhalen over hem die onjuist zijn en niet stroken met de werkelijkheid. Hij werd
van jongs af aan door zijn ouders onderwezen, en ontving mijn leven, en als
gevolg van mijn voorbestemming was hij van het kaliber dat ik verlang. Op 19-
jarige leeftijd las hij verscheidene boeken over het leven; daarom hoef ik niet in
details te treden over hoe hij, vanwege zijn kaliber, en vanwege mijn verlichting
en illuminatie, in staat was om niet alleen met enig inzicht over geestelijke zaken
te spreken, maar ook om mijn bedoelingen te begrijpen. Dit sluit natuurlijk niet de
combinatie van interne en externe factoren uit. Niettemin was de enige
onvolmaaktheid die hij bezat dat hij, vanwege zijn talenten, vaak te rap van tong
was en opschepperig. Als gevolg daarvan deed hij door zijn ongehoorzaamheid,
waarvan een deel rechtstreeks de aartsengel vertegenwoordigde, toen ik voor de
eerste keer vlees werd alles wat in zijn vermogen lag om mij te trotseren. Hij was

een van die figuren die mijn woorden niet kennen, en mijn plaats in zijn hart was



al verdwenen. Zulke mensen keren zich rechtstreeks tegen mijn goddelijkheid,
en worden door mij neergeslagen, en buigen zich neer en bekennen hun zonden
enkel op het allerlaatst. Nadat ik zijn sterke punten benut had — dat wil zeggen,
nadat hij een tijdje voor me gewerkt had — verviel hij zodoende in zijn oude
gewoonten. Hoewel hij niet direct ongehoorzaam was aan mijn woorden, was hij
ongehoorzaam aan mijn innerlijke leiding en verlichting. Daarom was alles wat hij
in het verleden gedaan had zinloos; met andere woorden, de kroon van glorie
waar hij over sprak was leeg gebabbel geworden, een voortbrengsel van zijn
eigen verbeelding, want zelfs vandaag is hij nog onderworpen aan mijn oordeel

te midden van mijn ketenen.

Uit bovenstaand voorbeeld kan opgemaakt worden dat enig persoon die mij
tegenwerkt (door niet alleen mijn vleselijke persoon te betwisten maar wat
belangrijker is, mijn woorden en mijn Geest — ofwel mijn goddelijkheid), mijn
oordeel in zijn vlees zal ontvangen. Wanneer mijn Geest je verlaat, stort je naar
beneden, regelrecht naar Hades. En hoewel je vleselijke lichaam op aarde is,
ben je net zoals iemand die aan een geesteliike aandoening lijdt: Je hebt je
verstand verloren en voelt je onmiddellijk alsof je een lijk bent, zozeer dat je mij
smeekt om je vlees zonder uitstel te beéindigen. De meesten onder jullie die de
geest hebben kunnen deze omstandigheden heel goed inschatten, en ik hoef
niet verder in detail te treden. In het verleden toen ik in normale menselijkheid
werkte, hadden de meeste mensen zich al gemeten tegen mijn toorn en
majesteit, en wisten al een beetje van mijn wijsheid en gezindheid af. Vandaag
spreek en handel ik regelrecht in goddelijkheid, en zijn er nog steeds mensen die
mijn toorn en oordeel met eigen ogen zullen zien; bovendien is het grootste werk

van het tweede gedeelte van het tijdperk van oordeel, mijn volk rechtstreeks



bewust te maken van mijn daden in het vlees, en jullie allemaal mijn gezindheid
rechtstreeks te laten zien. Evenwel: omdat ik in het vlees ben, ben ik bedacht op
jullie zwakheden. Het is mijn hoop dat jullie je geest, ziel en lichaam niet als
speelgoed behandelen, en ze niet onbekommerd aan Satan wijden. Het is beter
om alles wat jullie hebben te koesteren en niet als een spelletje te behandelen,
want zulke dingen betreffen jullie lot. Zijn jullie werkelijk in staat de ware
betekenis van mijn woorden te begrijpen? Zijn jullie werkelijk in staat met mijn

ware gevoelens rekening te houden?

Zijn jullie bereid mijn zegeningen op aarde te genieten, zegeningen die
vergelijkbaar zijn met die in de hemel? Zijn jullie bereid jullie begrip van mij, en
het genieten van mijn woorden en de kennis over mij, als de meest waardevolle
en betekenisvolle dingen in jullie leven te behandelen? Zijn jullie werkelijk in staat
je volledig aan mij te onderwerpen, zonder bijgedachte aan jullie eigen
vooruitzichten? Zijn jullie werkelijk in staat jezelf toe te staan door mij ter dood
gebracht te worden en door mij geleid te worden als schapen? Kan er iemand
van jullie zulke dingen bereiken? Zou het kunnen dat allen die door mij
geaccepteerd worden en mijn beloften ontvangen degenen zijn die mijn
zegeningen ontvangen? Hebben jullie iets van deze woorden begrepen? Als ik
jullie op de proef stel, kunnen jullie je dan werkelijk aan mijn genade overleveren
en te midden van deze beproevingen naar mijn bedoelingen zoeken en mijn hart
bespeuren? Mijn wens is niet dat je in staat zult zijn veel ontroerende woorden te
spreken, of veel opwindende verhalen te vertellen; ik heb liever dat je in staat
bent een goede getuigenis over mij af te leggen en dat je volledig en diep de
werkelijkheid kunt betreden. Als ik niet rechtstreeks sprak, zou je dan alles om je

heen kunnen laten vallen en jezelf toestaan om door mij gebruikt te worden? Is



dat niet de werkelijkheid die ik vereis? Wie is in staat de betekenis van mijn
woorden te vatten? Toch vraag ik dat jullie niet langer bezwaard worden door
twijfels, dat jullie het voortouw nemen bij jullie intrede en de essentie van mijn
woorden bevatten. Hierdoor wordt voorkomen dat jullie mijn woorden verkeerd
begrijpen, en in het duister tasten omtrent de betekenis ervan, en aldus mijn
bestuurlijke decreten overtreden. Ik hoop dat jullie mijn bedoelingen voor jullie in
mijn woorden vatten. Denk niet meer aan jullie eigen vooruitzichten, en handel
naar wat jullie ten overstaan van mij besloten hebben: dat allen aan de
orkestratie van God overgeleverd moeten zijn. Al degenen die in mijn
huishouden staan moeten zoveel doen als ze kunnen; je moet het beste van
jezelf opofferen aan het laatste gedeelte van mijn werk op aarde. Ben je werkelijk

bereid zulke dingen in praktijk te brengen?

23 februari 1992

Hoofdstuk 5

Wanneer mijn Geest spreekt, geeft Hij uiting aan mijn gehele gezindheid. Is
dat duidelijk voor jullie? Onduidelijkheid op dit punt zou gelijk staan aan mij direct
tegenwerken. Hebben jullie het belang hiervan werkelijk ingezien? Weten jullie
echt hoeveel werk, hoeveel energie ik in jullie steek? Durven jullie echt bloot te
leggen wat jullie voor mijn aangezicht hebben gedaan? En jullie wagen het om
jezelf in mijn gezicht mijn volk te noemen — jullie hebben geen schaamte, geen

greintje verstand! Zulke mensen worden vroeg of laat uit mijn huis verdreven.



Doe je bij mij niet voor als de oude soldaat, menend dat je mijn getuigenis hoog
hebt gehouden! Is dit iets waar de mensheid toe in staat is? Als er niets van je
intenties en je doelen overbleef, zou je al lang een ander pad zijn ingeslagen.
Denk je dat ik niet weet hoeveel het hart van de mens kan verdragen? Voortaan
moet je de realiteit van de praktijk binnengaan. Alleen maar je kaken op en neer
bewegen, zoals je gewend was, brengt je nergens meer. In het verleden wisten
de meesten van jullie van mij te profiteren. Het feit dat je nu standvastig kunt zijn,
is geheel te danken aan de strengheid van mijn woorden. Denk je dat mijn
woorden zomaar doelloos worden gesproken? Onmogelijk! Ik kijk van boven op
alles neer en oefen van boven af heerschappij over alles uit. Op die manier heb
ik ook mijn heil over de aarde uitgezonden. Er is nooit een moment dat ik de
mensheid vanuit mijn schuilplaats niet gadesla. Ik merk alles op wat mensen
zeggen en doen. De mensheid is voor mij een open boek. Ik zie en ken iedereen.
Ik verblijf in mijn schuilplaats en het hemelrijk is het bed waarop ik mij uitstrek.
Satans machten kunnen mij niet bereiken, want ik ben vol majesteit,
rechtvaardigheid en oordeel. Er schuilt een onnoembaar mysterie in mijn
woorden. Wanneer ik spreek, lijken jullie op vogels die net in het water zijn
gegooid, volkomen in de war. Of jullie lijken op baby’s die net zijn geschrokken,
volkomen onwetend, omdat jullie geest in staat van ontsteltenis verkeert.
Waarom zeg ik dat ik in mijn schuilplaats verblijf? Ken je de diepere betekenis
van wat ik zeg? Wie van de hele mensheid is in staat om mij te kennen? Wie is in
staat om mij te kennen zoals hij zijn eigen vader en moeder kent? Vanuit mijn
verblijfplaats observeer ik nauwgezet. Alle mensen op aarde zijn druk in de weer,
‘reizen de hele wereld rond’ en haasten zich hierheen en daarheen, allemaal

omwille van hun bestemming, hun toekomst. Maar niemand heeft energie over



om mijn koninkrijk op te bouwen, zelfs niet een beetje als dat er nodig zou zijn
om een hap lucht te nemen. Ik heb het mensenras geschapen en ik heb de
mensen vele malen uit moeilijkheden gered, maar deze mensen zijn allemaal
ondankbaar. Niemand van hen kan alle voorbeelden van mijn verlossing
opsommen. Het heeft zo veel jaren, zo veel eeuwen, geduurd sinds de
schepping van de wereld tot nu toe; zo veel wonderen heb ik verricht en zo vaak
heb ik mijn wijsheid getoond. Maar de mens heeft geen enkele intentie om op
mijn zaken acht te slaan. Hij lijkt meer op een krankzinnige die lijdt aan dementie
en apathie, of, erger nog, soms op een wild dier dat door het woud zwalkt. Ik heb
de mens vele malen de doodstraf gegeven en hem veroordeeld te sterven, maar
niemand kan het plan van mijn management veranderen. De mens is dus nog
steeds in mijn handen, bezig met de oude dingen waar hij aan vasthoudt. Ik heb
jullie dankzij de stappen van mijn werk opnieuw gered, jullie die in de verdorven,

decadente, vuile en verachtelijke grote familie geboren zijn.

Het werk dat ik heb gepland, blijft onophoudelijk voorwaarts gaan. Het
Tijdperk van het Koninkrijk is aangebroken en ik heb jullie als mijn volk in mijn
koninkrijk gebracht. Nu stel ik andere eisen aan jullie, dat wil zeggen: ik ga de

constitutie afkondigen op basis waarvan ik dit tijdperk ga besturen.

Jullie zijn mijn volk, dus jullie moeten in staat zijn om mijn naam te
verheerlijken, oftewel te getuigen te midden van beproevingen. Als mensen mij
proberen met gevlei te overreden en de waarheid voor mij te verhullen, of achter
mijn rug om onbetamelijk handelen, zullen dergeliike mensen zonder
uitzondering weggejaagd worden en uit mijn huis worden gezet. Dan kunnen ze
wachten tot ik met ze afreken. Zij die mij in het verleden ontrouw en

ongehoorzaam zijn geweest, en zich nu openlijk tegen mij keren, zullen



eveneens uit mijn huis worden weggejaagd. Mijn volk moet steeds zorgdragen
voor mijn last en mijn woorden leren kennen. Alleen zulke mensen zal ik
verlichten. Zij zullen zeker onder mijn leiding en verlichting leven en geen
tuchtiging ondergaan. Er zijn er die mijn last veronachtzamen en zich op de
planning van hun eigen toekomst richten. Zij zijn niet bezig om mijn hart te
behagen maar willen alleen een graantje meepikken. Ik weiger absoluut om die
bedelaars te gebruiken, want vanaf het moment van hun geboorte weten ze
totaal niet hoe ze voor mijn last moeten zorgdragen. Zulke mensen zijn niet goed
bij hun hoofd, ze lijden aan ‘ondervoeding’ van de hersenen en moeten naar huis
om ‘aan te sterken’. Aan dergelijke mensen heb ik niets. ledereen onder mijn
volk wordt geacht mij te kennen, tot aan het einde toe, zoals ook niemand
bijvoorbeeld geen moment vergeet te eten, zich te kleden en te slapen.
Uiteindelijk wordt mij kennen dan een vertrouwde vaardigheid zoals eten, iets
wat je moeiteloos, met bedreven hand doet. En de woorden die ik spreek? Die
moeten allemaal met de grootste zekerheid worden aangenomen en volledig
worden geassimileerd. Van oppervlakkige halve maatregelen kan er geen sprake
zijn. ledereen die geen acht slaat op mijn woorden weerstaat mij in mijn ogen.
ledereen die mijn woorden niet eet of ze niet wil leren kennen, schenkt geen
aandacht aan mij en zal meteen buiten de deur van mijn huis worden gezet.
Want, ik heb het al eerder gezegd, ik wil niet heel veel mensen, maar een select
groepje. Als er uit honderd mensen maar één in staat is om mij door mijn
woorden te leren kennen, zou ik bereid zijn om alle anderen weg te doen, zodat
ik deze ene gericht kan verlichten en illumineren. Zo zie je dat het niet per se zo
is dat alleen grotere aantallen mij kunnen manifesteren, naar mijn voorbeeld

kunnen leven. Ik wil de tarwe (ook al zijn de korrels niet helemaal volgroeid) en



niet het onkruid (ook al zijn de korrels volgroeid genoeg om bewondering te
oogsten). Wat betreft degenen die niet willen zoeken, maar zich lui gedragen: zij
behoren uit zichzelf weg te gaan. Ik wil ze niet meer zien, opdat ze mijn naam
niet te schande maken. Wat betreft mijn eisen aan mijn volk, stop ik nu bij deze
voorschriften. 1k zal wachten om verdere sancties in te stellen, afhankelijk van

hoe de omstandigheden veranderen.

In voorbije dagen zag de grote meerderheid van de mensen mij als de God
Zelf van wijsheid. Ze zagen mij als de God die het hart van de mens
doorgrondde, maar dat was allemaal oppervlakkig geklets. Had de mens mij
werkelijk gekend, dan zou hij niet tot overhaaste conclusies zijn overgegaan,
maar zou hij mij nader door mijn woorden hebben willen leren kennen. Alleen
wanneer hij een fase had bereikt waarin hij mijn daden werkelijk zag, zou hij
waardig zijn geweest om te zeggen dat ik Wijs ben, dat ik Wonderbaar ben. Jullie
kennis over mij is te oppervlakkig. Zo veel mensen hebben mij zo veel jaar door
de eeuwen heen gediend, mijn daden gezien en echt iets van mij leren kennen.
Zij hadden dan ook altijd een onderworpen hart jegens mij en durfden mij
geenszins te weerstaan. Mijn voetafdrukken zijn immers ontzettend moeilijk te
achterhalen. Als mijn leiding onder die mensen ontbrak, zouden ze niet
ondoordacht durven handelen. Dus hadden ze na vele jaren ervaring uiteindelijk
enige algemene kennis over mij — ze zeiden dat ik Wijs, Wonderbaar en
Raadsman ben, dat mijn woorden als een tweesnijdend zwaard zijn, dat mijn
daden groot, verbazingwekkend en wonderlijk zijn, dat ik met majesteit bekleed
ben, dat mijn wijsheid hoger dan het hemelgewelf reikt en ze noemden nog meer
inzichten. Maar tegenwoordig kennen jullie mij alleen maar volgens het

fundament dat zij hebben gelegd. De grote meerderheid van jullie praat dus



gewoonweg als papegaaien de woorden na die zij hebben gesproken. Ik hou
rekening met de oppervilakkigheid waarmee jullie mij kennen en met jullie
schamele ‘opvoeding’, alleen daarom heb ik jullie zoveel tuchtiging bespaard.
Maar hoe dan ook, de grote meerderheid van jullie kent zichzelf nog steeds niet
of denkt dat jullie al handelen volgens mijn wil en daarom aan mijn oordeel zijn
ontkomen. Of jullie menen dat ik de daden van de mens na mijn vleeswording
helemaal uit het oog heb verloren en dat jullie daarom ook aan mijn tuchtiging
zijn ontsnapt. Of jullie denken dat de God in wie jullie geloven niet bestaat in de
uitgestrekte ruimte van het universum, zodat jullie het leren kennen van God
beschouwen als een klusje dat in jullie vrije tijd gedaan kan worden en niet iets
om in jullie hart naar te streven. Jullie gebruiken geloof in God als bedrieglijke
schijn om de tijd te verhullen die jullie anders zouden verkwisten aan leegloperij.
Als ik geen medelijden had met jullie gebrek aan kwalificaties, verstandelijke
vermogens en inzichten, zouden jullie allemaal omkomen door mijn tuchtiging en
van de aarde worden weggevaagd. Maar ik zal tolerant blijven jegens de
mensheid tot mijn werk op aarde is volbracht. Daar moeten jullie allemaal kennis

van hebben en jullie moeten het goede en slechte niet langer door elkaar halen.

25 februari 1992

Hoofdstuk 6



In zaken van de geest moet je tactvol en gevoelig zijn. Je moet goed op mijn
woorden letten. Je moet streven naar de staat waarin je mijn Geest en mijn
vleselijke zelf, mijn woorden en mijn vileselijke zelf, als één ondeelbaar geheel
ziet, zodat de hele mensheid mij in mijn aanwezigheid zal kunnen behagen. Ik
heb het universum betreden met mijn voeten. Ik heb mijn blik uitgestrekt over zijn
gehele omvang. Ik heb te midden van alle mensen gewandeld. Ik heb de zoete,
zure, bittere en doordringende smaken van de menselijke ervaring geproefd,
maar de mens heeft mij nooit echt herkend en heeft mij ook niet opgemerkt toen
ik rondwandelde in een ander land. Omdat ik zweeg en geen bovennatuurlijke
daden verrichtte, heeft niemand mij ooit echt gezien. De dingen zijn nu niet wat
ze ooit waren. Ik ga dingen doen die de wereld sinds het begin van de schepping
nog nooit heeft aanschouwd. Ik ga woorden spreken die de mensen door de
eeuwen heen nog nooit hebben gehoord, want ik wil dat de hele mensheid mij in
het vlees leert kennen. Dat zijn de stappen van mijn management, waarvan de
mensheid geen flauw benul heeft. Ook als ik er openlijk over spreek, blijft de
mens zo verward in zijn gedachten dat het onmogelijk is om hem daarover tot in
detail in te lichten. Is dat niet de verwerpelijke eenvoud van de mens? Is dat niet
precies waar ik hem van af wil helpen? Al die jaren heb ik geen enkel werk
verricht aan de mens. Al die jaren hebben zelfs degenen die direct contact
hadden met mijn geincarneerde vlees, nooit rechtstreeks de stem gehoord van
mijn goddelijkheid. En dus is het onvermijdelijk dat mensen tekortschieten in
kennis van mij, al heeft dat ene aspect door de eeuwen heen de liefde van de
mensheid voor mij nooit beinvioed. Nu heb ik echter talloze wonderbaarlijke en

onpeilbare werken aan jullie verricht en ook veel woorden tot jullie gesproken. En



toch, ondanks die omstandigheden, verzetten zoveel mensen zich tegen mij voor

mijn aangezicht. Laat me je een aantal voorbeelden geven:

Dagelijks bid je tot een vage God, probeer je mijn bedoelingen te vatten, om
een gevoel voor het leven te krijgen. Maar wanneer mijn woorden neerdalen,
bekijk je ze anders. Je beschouwt mijn woorden en Geest als een geheel, maar
schopt mijn wezen aan de kant. Je denkt dat de persoon die ik ben in de grond
van de zaak niet in staat is om dergelijke woorden uit te spreken, dat ze veeleer
het resultaat zijn van de sturing door mijn Geest. Hoe zou je van een situatie als
deze op de hoogte zijn? Je gelooft tot op zekere hoogte in mijn woorden, maar
wat betreft het vlees dat ik aantrek, verlaat je je min of meer op je eigen ideeén,
waarover je dag aan dag nadenkt, zeggende: “Waarom doet Hij dingen op die
manier? Zou het kunnen zijn dat dit van God komt? Onmogelijk! Naar mijn
mening is Hij niet anders dan ik ben — een normaal, gewoon mens.” Nogmaals,

hoe zou je zo'n situatie verklaren?

Met betrekking tot wat ik hierboven zei: Is er iemand onder jullie die hiermee
niet is uitgerust? lemand die het niet bezit? Het lijkt iets te zijn waar je aan
vasthoudt alsof het je eigendom is. Al die tijd wilde je het niet loslaten. Nog
minder ben je bereid om je actief in te spannen. In plaats daarvan wacht je op mij
om het werk persoonlijk te komen doen. De waarheid is dat er geen enkel mens
is die mij zomaar leert kennen zonder mij te zoeken. Voorwaar, dit zijn geen
oppervlakkige woorden waarmee ik jullie de les lees, want ik kan je als

herinnering een voorbeeld geven vanuit een heel andere hoek:

Zodra Petrus wordt genoemd, zijn allen vol lof, omdat ze onmiddellijk
herinnerd worden aan de vele verhalen over Petrus — hoe hij tot driemaal toe

God verloochende en ook nog eens een dienst verleende aan Satan door God te



beproeven, maar uiteindelijk ondersteboven werd gekruisigd voor Hem,
enzovoort. Nu hecht ik er grote waarde aan om jullie te vertellen hoe Petrus mij
heeft leren kennen en tenslotte aan zijn einde kwam. Deze man, Petrus, was van
uitstekend kaliber, maar zijn achtergrond was heel anders dan die van Paulus.
Zijn ouders vervolgden mij, zij behoorden demonen toe die bezeten waren door
Satan. Daarom kun je niet zeggen dat zij de weg aan Petrus hebben
doorgegeven. Petrus was gevat, had een aangeboren intelligentie en werd van
jongs af aan door zijn ouders geadoreerd. Maar toen hij opgroeide werd hij hun
vijand, want hij wilde mij leren kennen en dat bracht hem ertoe om zijn ouders de
rug toe te keren. Dat deed hij omdat hij in de allereerste plaats geloofde dat de
hemelen en de aarde en alle dingen in handen zijn van de Almachtige, en dat al
het goede van God afkomstig is en rechtstreeks van Hem komt, zonder enige
bemoeienis van Satan. Met het voorbeeld van zijn ouders als contrast was het
voor hem des te gemakkelijker om mijn liefde en genade te herkennen, waardoor
hij een nog grotere passie kreeg om mij te zoeken. Hij concentreerde zich niet
alleen op het eten en drinken van mijn woorden, maar bovendien op het
begrijpen van mijn wil. Hij was altijd verstandig en behoedzaam met zijn
gedachten, steeds scherpzinnig van geest, en daarom in staat om mij te
behagen in alles wat hij deed. In het dagelijks leven besteedde hij veel aandacht
aan het leren van mensen die in het verleden hadden gefaald om zichzelf aan te
sporen tot nog meer ijver. Hij was bang om in de netten van het falen te geraken.
Hij besteedde ook veel aandacht aan het in zich opnemen van het geloof en de
liefde van allen die door de eeuwen heen van God hadden gehouden. Zo groeide
hij niet alleen heel snel in het negatieve, maar wat veel belangrijker was, ook in

het positieve, totdat hij in mijn aanwezigheid de mens werd die mij het beste



kende. Om die reden is het niet moeilijk om je voor te stellen hoe hij mij alles wat
hij had in handen kon geven en niet langer zijn eigen meester was, zelfs niet bij
het eten, aankleden, slapen, of op de plek waar hij verbleef. Voor hem werd het
behagen van mij in alle dingen de basis waarop hij genoot van mijn overdaad. Ik
heb hem zo vaak beproefd, waarbij hij halfdood was. Maar zelfs te midden van
die honderden beproevingen verloor hij nooit het geloof in mij. Nooit was hij
gedesillusioneerd. Zelfs toen ik zei dat ik hem had verworpen, verslapte hij niet
en verviel niet tot wanhoop. Hij ging door zoals daarvoor en voerde zijn principes
uit om mij op een praktische manier lief te hebben. Ik vertelde hem — hoewel hij
van me hield — dat ik hem niet zou belonen, maar hem aan het einde van zijn
leven aan Satan zou overleveren. Te midden van deze beproevingen, die zijn
vlees niet raakten, maar die beproevingen waren aan de hand van woorden, bad
hij nog steeds tot mij: o God! Onder de hemelen en de aarde en de ontelbare
dingen, is er één mens, één schepsel of iets wat niet in handen is van u, de
Almachtige? Wanneer u mij genade wilt betonen, verheugt mijn hart zich in
afwachting van uw genade. Wanneer u het oordeel over mij wenst te vellen, dan
voel ik — hoe onwaardig ik ook mag zijn — des te meer het diepe mysterie van uw
daden, omdat u vervuld bent van gezag en wijsheid. Ook al lijdt mijn viees
ontberingen, mijn geest wordt getroost. Hoe zou ik uw wijsheid en daden niet
kunnen verheerlijken? Zelfs als ik zou sterven na u te hebben leren kennen, zou
ik er altijd gewillig en klaar voor zijn. O, Almachtige! Het is toch niet zo dat u uzelf
niet echt aan mij wilt laten zien? Het is toch niet zo dat ik echt onwaardig ben om
uw oordeel te ontvangen? Kan het zijn dat er iets in mij is dat u niet wilt zien?
Hoewel Petrus te midden van dit soort beproevingen niet in staat was om mijn

bedoelingen precies te begrijpen, is het duidelijk dat hij het als een kwestie van



trots en persoonlijke glorie zag om door mij gebruikt te worden (zij het dan alleen
om mijn oordeel te ontvangen zodat de mensheid mijn majesteit en toorn zou
kunnen zien). Hij was allesbehalve bedroefd door deze beproevingen. Vanwege
zijn trouw in mijn aanwezigheid, en vanwege mijn zegeningen voor hem, is hij
duizenden jaren lang een voorbeeld en een model voor de mensheid geweest. Is
dit niet precies het voorbeeld dat jullie zouden moeten volgen? Jullie moeten op
dit moment goed nadenken en uitvinden waarom ik jullie dit lange verhaal over

Petrus heb verteld. Het zou jullie als gedragscode moeten dienen.

Ook al zijn er maar heel weinig mensen die mij kennen, ik zal de mensheid
er niet om straffen, aangezien mensen zoveel tekortkomingen hebben dat het
moeilijk voor hen is om het niveau te bereiken dat ik van hen vraag. Daarom was
ik duizenden jaren toegeeflijk tegenover de mensheid, tot op de dag van
vandaag. Maar ik hoop niet dat jullie vanwege mijn mildheid besluiten om jezelf
te verwennen. Jullie zouden er beter aan doen mij te leren kennen via Petrus en
naar mij te zoeken; door alles wat hij heeft verricht zouden jullie als nooit tevoren
geinformeerd moeten worden en zodoende gebieden bereiken die de mens nog
nooit eerder bereikt heeft. In het hele kosmos en het uitspansel leveren, te
midden van alles in hemel en op aarde, alle dingen op aarde en in de hemel, al
hun inspanningen aan het laatste stadium van mijn werk. Jullie willen toch geen
toeschouwers zijn, die worden gekoeioneerd door de troepen van Satan? Satan
verslindt voortdurend de kennis van mij die de mensheid in haar hart heeft. Hij is
constant met ontblote tanden en klauwen bezig met de laatste stuiptrekkingen
van zijn doodstrijd. Willen jullie op dit moment gevangen worden genomen door
zijn bedrieglijke krijgslisten? Willen jullie, op het moment dat de laatste fase van

mijn werk wordt voltooid, jezelf van het leven afsnijden? Jullie verwachten toch



zeker niet van mij dat ik nogmaals alles door de vingers zie? Mij zoeken te leren
kennen is het belangrijkste, maar jullie zullen ook aandacht moeten geven aan
het praktiseren. Ik onthul jullie rechtstreeks allerlei inzichten in mijn woorden, in
de hoop dat jullie je zullen onderwerpen aan mijn leiding en zullen ophouden met

het koesteren van eigen aspiraties of projecten.

27 februari 1992

Hoofdstuk 8

Wanneer mijn openbaringen hun hoogtepunt bereiken, en wanneer mijn
oordeel tot een einde komt, zal het de tijd zijn waarin al mijn mensen bekend en
compleet gemaakt zullen worden. Ik reis tot in alle uithoeken van het universum
om voortdurend op zoek te gaan naar hen die in één lijn liggen met mijn eigen
bedoelingen en geschikt zijn voor mijn dienst. Wie kan opstaan en met me
samenwerken? De liefde van de mens voor mij is te mager en zijn geloof in mij is
erbarmelijk klein. Als de last van mijn woorden niet gericht was op de zwakheden
van de mens, zou hij opscheppen en overdrijven en zou hij hoogdravende
theorieén verkondigen en verzinnen, alsof ze alwetend waren ten aanzien van
aardse zaken en daar alles van wisten. Wie van diegenen die in het verleden
‘loyaal’ aan mij waren en van diegenen die vandaag tegenover mij ‘voet bij stuk
houden’, durft er nog op te scheppen? Wie is niet stiekem blij met zijn eigen
vooruitzichten? Toen ik hem niet rechtstreeks ontmaskerde, kon de mens zich

nergens verbergen en werd hij gekweld door schaamte. Hoeveel erger zou het



zijn als ik op een andere manier spreek? De mensen zouden een nog groter
schuldgevoel hebben, ze zouden geloven dat niets hen zou kunnen genezen en
ze zouden allemaal sterk gebonden zijn door hun passiviteit. Wanneer de mens
de hoop verliest, klinkt de groet van het koninkrijk formeel. Dit is, zoals de
mensen hebben gezegd: ‘de tijd waarin de zevenvoudige geintensiveerde Geest
begint te werken.” Met andere woorden, dit is de tijd waarin het leven van het
koninkrijk officieel begint op aarde; het is de tijd waarin mijn goddelijkheid naar
voren komt om rechtstreeks te handelen (zonder dat daarbij sprake is van
mentale “bewerking”). Alle mensen worden zo druk als bijen; het lijkt alsof hun
nieuw leven wordt ingeblazen, alsof ze uit een droom worden gewekt en zodra
ze wakker worden, zijn ze verbaasd dat ze zich in dergelijke omstandigheden
bevinden. In het verleden heb ik veel gezegd over de opbouw van de kerk, ik heb
veel mysteries onthuld en toen de opbouw van de kerk zijn hoogtepunt bereikte,
kwam het abrupt tot een einde. De opbouw van het koninkrijk is echter anders.
Pas als de strijd in het spirituele rijk zijn laatste stadium bereikt, begin ik opnieuw
op aarde. Dat wil zeggen, pas wanneer de mens op het punt staat zich terug te
trekken begin ik formeel om mijn nieuwe werk op te zetten. Het verschil tussen
de opbouw van het koninkrijk en de opbouw van de kerk is dat ik bij de opbouw
van de kerk werkte in menselijkheid die bestuurd werd door goddelijkheid. 1k
pakte direct de oude natuur van de mens aan, openbaarde direct het lelijke zelf
van de mens en legde de essentie van de mens bloot. Dientengevolge hebben
de mensen zichzelf op deze basis leren kennen en werden ze dus overtuigd in
hun hart en in hun woorden. Bij de opbouw van het koninkrijk handel ik
rechtstreeks in mijn goddelijkheid en stel ik alle mensen in staat te weten wat ik

heb en ben, gebaseerd op de kennis van mijn woorden, waardoor ik ze



uiteindelijk de mogelijkheid geef om kennis te maken met mijn vleesgeworden
Zelf. Zo komt er een eind aan het najagen door de mensheid van de vage God
en houden ze niet langer een plaats in hun hart voor de God in de hemel; dat wil
zeggen, ik laat de mensheid mijn daden weten die ik in het geincarneerde viees

doe en zal zo mijn tijd op aarde beéindigen.

De opbouw van het koninkrijk is rechtstreeks gericht op het spirituele rijk.
Met andere woorden, de strijd van het spirituele rijk wordt direct duidelijk
gemaakt aan mijn hele volk. Daaruit kan worden afgeleid dat alle mensen altijd
strijden, niet alleen in de kerk, maar zelfs nog meer in het Tijdperk van het
Koninkrijk, en dat, hoewel de mens van vlees en bloed is, het spirituele rijk direct
wordt geopenbaard en de mens zich in het leven van het spirituele rijk begeetft.
Dus, als jullie getrouw worden, moeten jullie je goed voorbereiden op het
volgende deel van mijn werk. Jullie moeten je met jullie gehele hart overgeven en
alleen dan kunnen jullie mijn hart tevredenstellen. Ik geef niets om wat de mens
eerder in de kerk deed; vandaag is het in het koninkrijk. In mijn plan heeft Satan
me bij elke stap op de hielen gezeten, en, als contrast van mijn wijsheid, altijd
geprobeerd manieren en middelen te vinden om mijn oorspronkelijke plan te
verstoren. Maar zou ik kunnen bezwijken voor zijn bedrieglijke plannen? Alles in
de hemel en op aarde dient mij — zouden de bedrieglijke plannen van Satan
anders kunnen zijn? Dit is precies het kruispunt van mijn wijsheid, het is precies
datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn daden en het is het principe van de
werking van mijn hele managementplan. Gedurende het tijdperk van de opbouw
van het koninkrijk, ontwijk ik nog steeds niet de bedrieglijke plannen van Satan,
maar blijf ik het werk doen dat ik moet doen. In het universum en onder alle

dingen heb ik de daden van Satan als mijn contrast gekozen. Is dit niet mijn



wijsheid? Is dit niet nou juist datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn werk? Ter
gelegenheid van de intrede in het Tijdperk van het Koninkrijk vinden enorme
veranderingen plaats in alle dingen in de hemel en op aarde en zij vieren dit en
verheugen zich erop. Zijn jullie anders? Wie voelt zich niet zo zoet als honing in
zijn hart? Wie barst niet van vreugde in zijn hart? Wie danst niet met plezier? Wie

spreekt geen woorden van lof?

Begrijpen jullie de doelen en oorsprong van mijn woorden in alles wat ik
hierboven heb gezegd en waarover ik heb gesproken, of niet? Als ik dit niet zou
vragen, zouden de meeste mensen geloven dat ik alleen maar aan het prutsen
ben en ze zouden de oorsprong van mijn woorden niet kunnen vinden. Als jullie
ze zorgvuldig overdenken, zullen jullie het belang van mijn woorden begrijpen. Je
doet er goed aan ze heel goed te lezen: welke ervan zijn niet van nut voor jou?
Welke ervan zijn niet in het belang van de groei van je leven? Welke spreken niet
over de realiteit van het spirituele rijk? De meeste mensen geloven dat er geen
rijm of reden is voor mijn woorden, dat er geen enkele uitleg of interpretatie voor
IS. Zijn mijn woorden echt zo abstract en onpeilbaar? Onderwerpen jullie je echt
aan mijn woorden? Accepteren jullie mijn woorden echt? Behandelen jullie ze
niet als speelgoed? Gebruik je ze niet als kleding om je lelijke uiterlijk te
verbergen? Wie in deze uitgestrekte wereld, is persoonlijk door mij onderzocht?
Wie heeft persoonlijk de woorden van mijn geest gehoord? Zoveel mensen
tasten zoekend rond in de duisternis, zo velen bidden te midden van tegenspoed,
zo velen kijken in hoop toe terwijl ze hongerig en koud zijn, zo velen zijn
gebonden door Satan, toch weten zoveel mensen niet tot wie ze zich moeten
wenden, zo velen verraden mij te midden van geluk, zo velen zijn ondankbaar en

zo velen zijn loyaal aan de bedrieglijke plannen van Satan. Wie van jullie is Job?



Wie is Petrus? Waarom heb ik herhaaldelijk Job genoemd? En waarom heb ik
vaak naar Petrus verwezen? Hebben jullie ooit mijn verwachtingen voor jullie

waargenomen? Je zou er vaker over na moeten denken.

Petrus was vele jaren trouw aan mij, maar hij mopperde of klaagde nooit, en
zelfs Job was niet zijn gelijke. Door de eeuwen heen zijn ook de heiligen
ruimschoots te kort geschoten ten opzichte van hem. Hij streefde niet alleen naar
kennis van mij, maar leerde mij ook kennen in de tijd dat Satan zijn bedrieglijke
plannen aan het uitvoeren was. Dit leidde tot vele jaren van dienstbaarheid die
me na aan het hart lag, waardoor hij nooit door Satan werd uitgebuit. Petrus
putte uit het geloof van Job, maar hij zag ook duidelijk zijn tekortkomingen.
Hoewel Jobs geloof groot was, ontbrak het hem aan kennis van zaken in het
spirituele rijk en daarom zei hij veel dingen die niet met de werkelijkheid
overeenkwamen; dit toont aan dat zijn kennis nog steeds opperviakkig was en
niet volmaakt kon zijn. En dus lette Petrus er altijd op dat hij een gevoel van de
geest kreeg, en hij was altijd gericht op het observeren van de dynamiek van het
spirituele rijk. Daardoor was hij niet alleen in staat om iets van mijn wensen vast
te stellen, maar begreep hij ook iets van de bedrieglijke plannen van Satan en
dus was zijn kennis van mij groter dan die van alle anderen door de eeuwen

heen.

Aan de hand van de ervaringen van Petrus is het niet moeilijk te zien dat
wanneer de mens mij wil kennen, hij zich moet concentreren op de zorgvuldige
overweging in de geest. lk vraag niet dat je aan de buitenkant een grote
hoeveelheid aandacht aan mij besteedt; dit is van secundair belang. Als je mij
niet kent, dan zijn al het geloof, de liefde en de loyaliteit waar je over spreekt

slechts illusies, het is gewauwel, en je zult zeker iemand worden die heel



hoogmoedig is jegens mij, maar zichzelf niet kent en daardoor zul je nogmaals
door Satan in zijn netten worden verstrikt en niet in staat zijn om jezelf te
bevrijden; je zult de zoon van het verderf worden en het object van vernietiging.
Maar als je koud en onverschillig bent jegens mijn woorden, dan ben je
ongetwijfeld tegen mij. Dit is een feit en je zou er goed aan doen om door de
poort naar het spirituele rijk te kijken naar de vele en uiteenlopende geesten die
door mij worden getuchtigd. Welke van hen waren niet passief en onverschillig
en accepteerden mijn woorden niet? Welke van hen waren niet cynisch
tegenover mijn woorden? Welke van hen hebben niet geprobeerd van alles op
mijn woorden aan te merken? Welke van hen hebben mijn woorden niet als
verdedigingswapen gebruikt om zichzelf te beschermen? Ze streefden niet naar
mijn kennis door mijn woorden, maar gebruikten ze alleen als speelgoed om mee
te spelen. Stonden ze hierin niet rechtstreeks tegenover mij? Wie zijn mijn
woorden? Wie is mijn geest? Zoveel keren heb ik dergelijke woorden tegen jullie
gezegd, maar zijn jullie er ooit verhevener en helder door gaan zien? Zijn jullie
ervaringen ooit echt geweest? Ik herinner jullie er nog een keer aan: als jullie
mijn woorden niet kennen, ze niet accepteren, en ze niet in praktijk brengen, dan
zullen jullie onvermijdelijk het doelwit worden van mijn tuchtigen! Jullie zullen

zeker een slachtoffer van Satan worden!

29 februari 1992

Hoofdstuk 10



Welbeschouwd is het Tijdperk van het Koninkrijk anders dan in het verleden.
Het gaat niet om de vraag hoe de mensheid tewerk gaat, het is eerder zo, dat ik
naar de aarde ben afgedaald om mijn werk persoonlijk uit te voeren, en dat is
lets wat mensen niet kunnen begrijpen of tot stand kunnen brengen. Vanaf de
schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft het altjd om het
bouwen van de kerk gedraaid, maar je hoort nooit iets over het bouwen van het
koninkrijk. Is er iemand die de essentie ervan kent, hoewel ik er met mijn eigen
mond over spreek? Ooit daalde ik af naar de wereld van de mens, en ik beleefde
en zag zijn lijden. Maar het doel van mijn vleeswording heb ik niet vervuld. Als de
bouw van het koninkrijk op gang komt, begint mijn geincarneerde viees formeel
Zijn bediening, dat wil zeggen dat de Koning van het koninkrijk Zijn soevereine
macht formeel aanvaardt. Hieruit blijkt dat de afdaling van het koninkrijk naar de
wereld van de mens allesbehalve een kwestie van woorden en schijn is maar
juist van reéle werkelijkheid. Dit is één aspect van de betekenis van ‘de realiteit
van de praktijk.” De mens heeft nog nooit één van mijn daden gezien, nog nooit
€én van mijn uitspraken gehoord. En al had de mens er een gezien, wat zou hij
ontdekt hebben? En al had hij mij horen spreken, wat zou hij begrepen hebben?
In de hele wereld bevindt de mensheid zich binnen mijn liefde, mijn mededogen.
Maar de hele mensheid bevindt zich ook onder mijn oordeel en onder mijn
beproeving. Ik ben genadig en liefdevol geweest voor de mensheid, zelfs toen
alle mensen in zekere mate verdorven waren. Ik heb tuchtiging uitgedeeld aan
de mensheid, zelfs toen alle mensen in onderwerping voor mijn troon neerbogen.
Maar is er één mens die zich niet bevindt temidden van het lijden en de loutering
die ik heb gezonden? Hoeveel mensen tasten niet in het duister naar het licht,

hoeveel mensen worstelen niet bitter met hun beproeving? Job had vertrouwen,



maar was hij desondanks niet op zoek naar een uitweg? Mijn volk kan weliswaar
stevig overeind blijven onder beproevingen, maar is er iemand die, zonder het
hardop te zeggen, dit in zijn hart gelooft? Is het niet eerder zo dat zijn mond zijn
geloof belijdt terwijl zijn hart twijfelt? Er bestaan geen mensen die op hun stuk
blijven staan onder beproeving, die ware gehoorzaamheid tonen onder
beproeving. Als ik mijn gezicht niet had bedekt om niet naar de wereld te hoeven
kilken, zou het hele menselijke ras door mijn brandende blik ten val zijn gekomen.

Ik vraag namelijk niets van de mens.

Als het saluut voor het koninkrijk luidt — wat ook het moment is dat de zeven
donderslagen klinken — brengt dit geluid hemel en aarde in beroering, laat het
hele firmament schudden en raakt het bij alle mensen de gevoelige snaar. Een
volkslied van het koninkrijk wordt ceremonieel aangeheven in het land van de
grote rode draak, wat bewijst dat ik het land van de grote rode draak heb
vernietigd en mijn koninkrijk heb gevestigd. En, belangrijker nog, dat mijn
koninkrijk op aarde is gevestigd. Op dit moment begin ik mijn engelen naar
ledere natie in de wereld uit te zenden om mijn zonen, mijn volk te hoeden. Dit
doe ik ook omdat het nodig is voor de volgende stap van mijn werk. Maar ik ga
zelf naar de plek waar de grote rode draak opgekruld ligt om de strijd met hem
aan te gaan. En als de hele mensheid mij vanuit het vlees leert kennen en mijn
daden vanuit het vlees kan zien, zal het hol van de grote rode draak tot as
vergaan en spoorloos verdwijnen. Aangezien jullie, het volk van mijn koninkrijk,
de grote rode draak tot op het bot verafschuwen, moeten jullie mijn hart
geruststellen met jullie daden en de draak zo te schande maken. Voelen jullie
echt haat voor de grote rode draak? Voelen jullie echt dat het de vijand van de

Koning van het koninkrijk is? Vertrouwen jullie er echt op dat jullie geweldig van



mij kunnen getuigen? Vertrouwen jullie er echt op dat jullie de grote rode draak
kunnen verslaan? Dat is wat ik van jullie vraag. Ik vraag alleen of jullie zover
kunnen gaan. Kunnen jullie dat? Vertrouwen jullie erop dat jullie dat kunnen
bereiken? Waartoe is de mens in staat? Is het niet eerder zo, dat ik het zelf doe?
Waarom zeg ik dat ik zelf naar de plek afdaal waar de strijd wordt aangegaan?
Wat ik wil, is jullie vertrouwen, niet je daden. Mensen kunnen mijn woorden niet
op een rechtstreeks manier ontvangen, maar ze kunnen alleen gluren van opzij.
En hebben jullie zo het doel bereikt? Hebben jullie mij zo leren kennen? Om
eerlijk te zijn, van alle mensen op aarde is er niet één die mij recht in het gezicht
kan aankijken, niet één die de pure en onvervalste betekenis van mijn woorden
kan ontvangen. Daarom heb ik een ongekend project in gang gezet op aarde,
zodat ik mijn doel kan bereiken en een ware gelijkenis van mijzelf in het hart van
de mensen kan vestigen en zo de periode tot een einde kan brengen waarin

ideeén de macht hebben over de mens.

Ik daal nu niet alleen neer op de natie van de grote rode draak, ik keer mijn
gezicht ook naar het hele universum, zodat het hele firmament schudt. Is er één
plek die aan mijn oordeel ontsnapt? Is er één plek die niet bestaat onder de
plagen die ik naar beneden werp? Waar ik ook ga, overal heb ik rampen in alle
soorten gezaaid. Dit is een van de manieren waarop ik werk, en zonder twijfel is
dit een reddingsactie voor de mens, en wat ik hem aanreik is nog steeds een
soort liefde. Ik wil ervoor zorgen dat zelfs meer mensen mij leren kennen, mij
kunnen zien, en zo God leren eren, die ze al zovele jaren niet hebben gezien,
maar die nu wel reéel is. Waarom heb ik de wereld geschapen? Waarom heb ik,
toen de mensheid verdorven werd, haar niet helemaal vernietigd? Waarom leeft

het hele menselijke ras met plagen? Waarom heb ik zelf het vlees aangetrokken?



Als ik mijn werk doe, kent de mensheid zowel de smaak van bitter als zoet. Van
alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in mijn genade? Als ik de mensen niet
had begiftigd met tastbare zegeningen, wie zou er dan van een toereikende
voorraad in de wereld kunnen genieten? Maar jullie je plaats als mijn volk laten
innemen, is niet de enige zegen, of wel soms? Stel dat jullie mijn volk niet waren,
maar gewoon dienstdoeners, zouden jullie dan niet in mijn zegen leven?
Niemand van jullie kan zich voorstellen waar mijn woorden vandaan komen.
Mensen, in plaats van de titels te koesteren die ik hen geschonken heb, wekken
velen van hen boosheid op in hun hart vanwege de titel ‘dienstdoener’ en
vanwege de titel ‘mijn volk’ kweken ze liefde voor mij in hun hart. Niemand mag
mij voor de gek proberen te houden; mijn ogen zien alles! Wie van jullie ontvangt
bereidwillig, wie van jullie geeft zijn volledige gehoorzaamheid? Als het saluut
niet zou luiden, zouden jullie dan echt tot het einde toe kunnen gehoorzamen?
Waar de mens toe in staat is, wat de mens kan denken, hoe ver hij kan gaan —

dat heb ik allemaal al lang geleden voorbestemd.

De grote meerderheid van de mensen aanvaardt mijn verbranding in het licht
van mijn aangezicht. Geinspireerd door mijn aanmoediging, roert de grote
meerderheid van de mensen zich om gestaag vorderingen te maken in navolging
van mij. Als de strijdkrachten van Satan mijn volk aanvallen, zal ik er zijn om ze
af te weren; als Satans intriges in het leven van mijn volk huishouden, zal ik hem
op de vilucht laten slaan, en als hij weg is keert hij nooit meer terug. Op aarde zijn
er allerlei kwade geesten die eindeloos op jacht zijn naar een rustplaats en
voortdurend op zoek zijn naar lijken van mensen die opgegeten kunnen worden.
Mijn volk, blijf onder mijn hoede en bescherming! Gedraag je nooit bandeloos!

Gedraag je nooit roekeloos! Bied je trouw liever aan in mijn huis, alleen met



trouw kun je een tegenaanval inzetten tegen de sluwheid van de duivel. Gedraag
je onder geen omstandigheid als in het verleden toen je het ene deed voor mijn
aangezicht, maar het andere achter mijn rug. Zo kun je al niet meer gered
worden. Ik heb nu toch zeker wel meer dan voldoende van dergelijke woorden
gesproken? Juist omdat de oude aard van de mens onverbeterlijk is, heb ik hem
er herhaaldelijk aan herinnerd. Begin je niet te vervelen! Alles wat ik zeg is in het
belang van jullie bestemming! Satan heeft nu juist een vervuilde en smerige plek
nodig, en hoe hopelozer jullie verloren zijn voor verlossing en hoe meer ontaard
jullie zijn als jullie weigeren jezelf beperkingen op te leggen, hoe meer onzuivere
geesten de kans zullen grijpen om te infiltreren. Als jullie eenmaal in deze
iImpasse zijn aangeland is jullie trouw nog slechts kletspraat, zonder enige
realiteit, en jullie vastberadenheid zal ten prooi vallen aan onzuivere geesten en
veranderen in ongehoorzaamheid of de sluwheid van Satan, en aangewend
worden om mijn werk te verstoren. Dan zal ik jullie doodslaan waar en wanneer
het mij behaagt. Niemand kent de ernst van deze situatie. De mensen zijn
allemaal doof voor wat ze horen en kennen geen greintje voorzichtigheid. Ik weet
niet meer wat er vroeger is gedaan. Wacht je nog steeds tot ik mild word voor jou
door alweer te vergeten? Hoewel de mensheid tegen mij is opgestaan, neem ik
haar dat niet kwalijk, want de gestalte van de mens schiet tekort; daarom stel ik
geen hoge eisen aan de mens. Ik vraag alleen maar of hij zich niet wil overgeven
aan uitspattingen, of hij zichzelf beperkingen op wil leggen. Het is toch zeker niet
te moeilijk voor jullie om aan deze ene voorwaarde te voldoen? De meerderheid
van de mensen wacht tot ik nog meer mysterién openbaar om zich daarin te
verlustigen. En toch, al zou je alle mysterién van de hemel leren begrijpen, wat

zou je dan met die kennis aan kunnen vangen? Zou je liefde voor mij erdoor



groeien? Zou je liefde voor mij erdoor ontvlammen? Ik onderschat de mens niet
en ik oordeel ook niet gemakkelijk over hem. Als dit niet de eigenlijke
omstandigheden van de mens waren, zou ik nooit iemand lichtvaardig met zo’n
stempel kronen. Denk eens terug aan het verleden: heb ik jullie ooit belasterd?
Heb ik jullie ooit onderschat? Heb ik ooit naar jullie gekeken zonder jullie
eigenlijke omstandigheden in ogenschouw te nemen? Heb ik ooit jullie hart en
jullie mond niet vervuld met overtuiging? Heb ik ooit gesproken zonder dat dit
een gevoelige snaar in jullie binnenste raakte? Wie van jullie heeft mijn woorden
zonder angst en beven gelezen, bang dat ik je in een bodemloze put neer zal
slaan? Wie doorstaat geen beproevingen met mijn woorden? Mijn woorden
bevatten gezag, maar niet het gezag om oppervlakkig te oordelen over de mens.
Nee, met de eigenlijike omstandigheden van de mens in gedachten maak ik
voortdurend de betekenis in mijn woorden duidelijk. Is er ook maar iemand die
mijn almacht in mijn woorden kan herkennen? Is er iemand die het zuiverste
goud waar mijn woorden van gemaakt zijn in zichzelf kan ontvangen? Hoeveel

woorden heb ik gesproken, maar is er iemand die ze ooit koestert?

3 maart 1992

Hoofdstuk 12

Wanneer de bliksem uit het oosten komt — wat ook precies het moment is dat
Ik ga spreken — op het moment dat de bliksem komt, wordt de hoogste hemel

geheel verlicht en vindt er een transformatie plaats in alle sterren. Het hele



menselijke ras is alsof het geordend was. Onder de gloed van deze schacht van
licht uit het Oosten, wordt de hele mensheid blootgelegd in haar oorspronkelijke
vorm, de ogen verblind, belemmerd in verwarring en ze zijn zelfs nog minder in
staat om hun lelijke eigenschappen te verbergen. Nogmaals, ze zijn als dieren
die voor mijn licht wegvluchten in berggrotten; maar toch kan niet één van hen uit
mijn licht worden gewist. Alle menselijke wezens zijn ontzet, ze wachten allemaal,
ze waken allemaal; met de komst van mijn licht, verheugen ze zich allemaal over
de dag dat ze werden geboren, en op dezelfde manier vervioeken ze allemaal de
dag dat ze werden geboren. Tegenstriidige emoties zijn onmogelijk te
verwoorden; tranen van zelfkastijding vormen rivieren en worden weggevoerd
met de kolkende stroom, in een oogwenk spoorloos verdwenen. Nogmaals, mijn
dag nadert het menselijk ras, wekt opnieuw het menselijke ras op, en geeft de
mensheid een punt om een nieuw begin te maken. Mijn hart klopt en op het ritme
van mijn hartslag springen de bergen van vreugde, de wateren dansen van
vreugde, en de golven slaan de maat op de rotsachtige riffen. Het is moeilijk om
uit te drukken wat er in mijn hart leeft. Ik wil dat alle onreine dingen tot as worden
verbrand onder mijn blik, ik wil dat alle zonen van ongehoorzaamheid verdwijnen
voor mijn ogen, en nooit meer blijven hangen in het bestaan. Ik heb niet alleen
een nieuw begin gemaakt in de woonplaats van de grote rode draak, ik ben ook
begonnen aan nieuw werk in het universum. Spoedig zullen de koninkrijken der
aarde mijn koninkrijk worden; spoedig zullen de koninkrijken der aarde voor
eeuwig ophouden te bestaan vanwege mijn koninkrijk, omdat ik de overwinning
reeds heb behaald, omdat ik triomferend ben teruggekeerd. De grote rode draak
heeft alle denkbare middelen uitgeput om mijn plan te verstoren, in de hoop mijn

werk op aarde uit te wissen, maar kan ik ontmoedigd worden vanwege zijn



bedrieglijke listen? Kan ik zo bang gemaakt worden door zijn bedreigingen dat ik
het vertrouwen verlies? Er is nooit ook maar een enkel wezen in de hemel of op
aarde geweest dat ik niet in de palm van mijn hand houd; hoeveel te meer geldt
dit voor de grote rode draak, dit werktuig dat als een contrast voor mij dient? Is

dit niet ook een object dat met mijn handen moet worden gemanipuleerd?

Ten tijde van mijn incarnatie in de menselijke wereld, arriveerde de
mensheid onbewust op deze dag met de hulp van mijn leidende hand, onbewust
leerden zij mij kennen. Maar hoe ze het pad dat voor hen ligt moeten
bewandelen, daar heeft niemand enig vermoeden van, niemand is zich ervan
bewust. Nog minder heeft iemand enig idee van de richting waarin dat pad hem
zal brengen. Alleen als de Almachtige over hem waakt, kan iemand het pad tot
het einde bewandelen; alleen geleid door de bliksem in het oosten zal iemand in
staat zijn om de drempel over te steken die leidt naar mijn koninkrijk. Onder de
mensen is er nog nooit iemand geweest die mijn aangezicht heeft gezien,
lemand die de bliksem in het oosten heeft gezien; laat staan iemand die de stem
heeft gehoord die afkomstig is van mijn troon. In feite is er sinds de dagen van
weleer niet één mens rechtstreeks in contact gekomen met mijn persoon; alleen
vandaag, nu ik in de wereld ben gekomen, hebben mensen een kans om mij te
zien. Maar zelfs nu kennen mensen mij nog steeds niet, net zoals ze alleen naar
mijn aangezicht kijken en alleen mijn stem horen, zonder te begrijpen wat ik
bedoel. Alle mensen zijn zo. Jullie behoren tot mijn volk, voelen jullie dan geen
diepe trots wanneer jullie mijn aangezicht zien? En voelen jullie geen abjecte
schaamte omdat jullie mij niet kennen? Ik wandel onder de mensen en ik leef
onder de mensen, want ik ben vlees geworden en ik ben in de menselijke wereld

gekomen. Mijn doel is niet alleen om de mensheid in staat te stellen mij in het



vlees te zien; wat nog belangrijker is, het is om de mensheid in staat te stellen
mij te kennen. Wat meer is, ik zal door mijn incarnatie de mensheid veroordelen
wegens haar zonden; ik zal door mijn incarnatie de grote rode draak overwinnen

en zijn hol vernietigen.

Hoewel de menselijke wezens die de aarde bevolken zo talrijk zijn als de
sterren, ken ik ze allemaal even goed als de palm van mijn eigen hand. En
hoewel de mensen die mij ‘liefhebben’ ook zo talrijk zijn als het zand van de zee,
worden er slechts een paar door mij uitverkoren: alleen zij die het heldere licht
nastreven, die los staan van degenen die mij ‘liefhebben’. Ik overschat de mens
niet, noch onderschat ik hem; ik stel eerder eisen aan de mens volgens zijn
natuurlijke eigenschappen. Dus is wat ik nodig heb het soort mens dat oprecht
naar mij zoekt — dit is om mijn doel te bereiken bij het kiezen van mensen. Er zijn
talloze wilde dieren in de bergen, maar ze zijn allemaal even tam als schapen
voor mij; onpeilbare mysteries liggen onder de oceaan, maar zij zijn voor mij zo
duidelijk als alle dingen op de aardbodem; in de hoogste hemel hierboven zijn
rijken die de mens nooit kan bereiken, toch loop ik vrij rond in die ontoegankelijke
rijken. De mens heeft mij nooit in het licht herkend, maar heeft mij alleen in de
duistere wereld gezien. Zijn jullie vandaag niet in precies dezelfde situatie? Op
het hoogtepunt van het tekeergaan van de grote rode draak ben ik formeel
geincarneerd om mijn werk te doen. Het was toen de grote rode draak zijn ware
vorm onthulde de eerste keer dat ik getuigde van mijn naam. Toen ik rondliep
over de wegen van de mensheid, werd niet €één wezen, niet €één persoon, wakker
geschud. Dus toen ik geincarneerd was in de menselijke wereld, wist niemand
dat. Maar toen ik in mijn geincarneerde vlees begon met mijn werk, toen

ontwaakte de mensheid, ze schrok op uit haar dromen door mijn donderende



stem en begon vanaf dat moment aan het leven onder mijn leiding. Onder mijn
mensen ben ik opnieuw begonnen aan nieuw werk. Dat ik gezegd heb dat mijn
werk op aarde nog niet is voltooid is voldoende om te laten zien dat mijn mensen
van wie ik sprak niet degenen zijn die ik in mijn hart nodig heb, maar toch kies ik
onder hen nog steeds een paar uit. Hierdoor wordt het duidelijk dat ik niet alleen
mijn volk in staat stel de geincarneerde God te leren kennen, maar hen ook
reinig. Vanwege de ernst van mijn bestuurlijke decreten, loopt een grote
meerderheid van de mensen nog steeds het gevaar door mij te worden
geélimineerd. Tenzij jullie alles in het werk stellen om goed met jullie zelf om te
gaan, jullie eigen lichaam te onderwerpen, tenzij jullie dit doen, zullen jullie zeker
lets worden dat ik verafschuw en verwerp, om in de hel geworpen te worden, net
zoals Paulus rechtstreeks uit mijn handen tuchtiging ontving waaraan niet te
ontsnappen was. Hebben jullie misschien iets in mijn woorden ontdekt? Zoals
eerder, is het nog steeds mijn bedoeling om de kerk te reinigen, om door te gaan
met het zuiveren van de mensen die ik nodig heb, omdat ik God Zelf ben, die
een en al heiligheid en onberispelijkheid is. Ik zal mijn tempel niet alleen tooien
met de kleuren van de regenboog, maar ook vlekkeloos schoon maken, met een
interieur dat bij zijn uiterlijk past. In mijn aanwezigheid moeten jullie allen
terugdenken aan wat je in het verleden hebt gedaan en beslissen of jullie

vandaag kunnen besluiten om mij volmaakte voldoening te geven in mijn hart.

Het is niet alleen dat de mens mij niet in mijn viees kent; erger nog, hij heeft
gefaald zijn eigen ik te begrijpen die zich in een vieselijk lichaam bevindt. Zoveel
jaar hebben mensen mij bedrogen en behandeld als een gast van buitenaf. Zo
vaak hebben zij de “deur van hun huis” voor mij gesloten; zo vaak hebben zij, als

ze voor mij stonden, geen aandacht aan mij geschonken; zo vaak hebben



hebben zij mij te midden van andere mensen verloochend; zo vaak hebben ze
mij ten overstaan van de duivel verloochend; en zo vaak hebben ze mij
aangevallen met hun kibbelende monden. Toch houd ik geen boekhouding bij
van de zwakheden van de mens, noch eis ik tand om tand vanwege zijn
ongehoorzaamheid. Het enige wat ik heb gedaan is medicijnen geven voor zijn
kwalen, zijn ongeneeslijke ziekten genezen, en daardoor zijn gezondheid te
herstellen, zodat hij me eindelijk kan leren kennen. Is niet alles wat ik heb
gedaan omwille van het voortbestaan van de mensheid, om de mensheid een
kans op leven te geven? Dikwijls kwam ik in de mensenwereld, maar de mensen
hadden geen enkele achting voor mij omdat ik in mijn eigen persoon in de wereld
was gekomen; in plaats daarvan deed eenieder wat die zelf wilde, op zoek naar
een uitweg voor zichzelf. Ze weten niet dat elke weg onder de hemel uit mijn
handen komt! Ze weten niet dat alles onder de hemel onderworpen is aan mijn
raadsbesluit! Wie van jullie durft wrok in zijn hart te koesteren? Wie van jullie
daagt me lichtvaardig uit om een regeling te treffen? Ik ben gewoon rustig bezig
geweest met mijn werk te midden van de mensheid, dat is alles. Als ik tijdens
mijn incarnatie geen medelijden had gekregen met de zwakte van de mens, dan
zou de hele mensheid, alleen vanwege mijn incarnatie, doodsbang zijn geworden
en als gevolg daarvan in Hades gevallen zijn. Alleen omdat ik mijzelf heb
vernederd en mijzelf heb verborgen, is de mensheid aan een catastrofe ontsnapt,
ontkomen aan mijn straf en heeft op deze manier de dag van vandaag bereikt.
Bedenkend hoe moeilijk het was om de dag van vandaag te bereiken, zouden

jullie de morgen die nog moet komen niet meer moeten koesteren?

8 maart 1992



Koninkrijkshymne

De mensenmassa’s jubelen voor mij, de mensenmassa’s loven mij; alle
monden noemen de enige ware God, alle mensen slaan hun ogen op om te
kilken naar mijn daden. Het koninkrijk daalt neer op de mensenwereld, mijn
persoon is rijk en overvioedig. Wie zou zich hier niet over verheugen? Wie zou
niet van vreugde dansen? O Sion! Hijs je triomfantelijke vlag om mij te vieren!
Zing je triomfantelijke overwinningslied om mijn heilige naam te verbreiden! O,
gehele schepping tot de uithoeken van de aarde! Reinig jezelf snel zodat je als
een offerande voor mij kunt worden! O gesternten aan de hemel! Snel terug naar
jullie plek om mijn grootse macht aan het hemelgewelf te tonen! Ik luister
aandachtig naar de stemmen van de mensen op aarde, in wiens gezangen hun
grenzeloze liefde en eerbied voor mij tot uitdrukking komt! Op deze dag waarop
de gehele schepping weer tot leven komt, daal ik af naar de wereld van de
mensen. Op dit moment, precies in dit tijdsgewricht, beginnen alle bloemen
uitbundig te bloeien, zingen alle vogels als met één stem, bonst alles van
vreugde! Bij het geluid van de begroeting van het koninkrijk, stort Satans
koninkrijk neer, vernietigd door het daveren van de koninkrijkshymne. Nooit zal

het herleven!

Wie op aarde durft op te staan en zich te verzetten? Bij mijn afdaling naar de
aarde breng ik brand mee, breng ik toorn mee, breng ik allerhande calamiteiten
mee. De aardse koninkrijken zijn nu mijn koninkrijk! Daarboven in de hemel

wervelen de wolken en bollen ze op; onder de hemel zwellen meren en rivieren



en brengen ze vreugdevol een roerende melodie ten gehore. Rustende dieren
komen tevoorschijn uit hun hol, en alle mensen worden door mij uit hun sluimer
gewekt. De dag waarop de talrijke volkeren hebben gewacht is eindelijk

gekomen! Ze dragen de mooiste liederen aan mij op!
Op dit heerlijke moment, in deze opwindende tijd,

weerklinkt de lof overal, boven in de hemel en beneden op aarde. Wie wordt

hiervan niet opgetogen?

Wiens hart wordt hier niet door verlicht? Wie is bij deze aanblik niet tot

tranen toe geroerd?

De hemel is niet langer de hemel van voorheen, het is de hemel van het

koninkrijk geworden;

de aarde is niet meer de aarde van voorheen, het is het heilige land

geworden.
Na een hevige regenbui wordt de viezige oude wereld volledig herschapen.
De bergen veranderen ... De wateren veranderen ...
Ook de mensen veranderen ... Alles verandert ...
O, jullie zwijgende bergen! Sta op en dans voor mij!
O, jullie stille wateren! Stroom vrijelijk verder!
Jullie, mannen die dromen dromen! Kom in actie en zet de achtervolging in!
Ik ben gekomen ... En ik ben Koning ...

De hele mensheid zal met eigen ogen mijn gezicht zien, met eigen oren mijn

stem horen,



en zelf het leven in het koninkrijk leven ...

Hoe zoet ... Hoe heerlijk ...

Onvergetelijk ... Onmogelijk te vergeten ...

De grote rode draak worstelt onder mijn brandende woede;

duivels tonen hun ware gedaante onder mijn majesteitelijk oordeel;

alle mensen zijn diep beschaamd onder mijn strenge woorden en kunnen

zich nergens verbergen.

Ze denken terug aan het verleden, toen ze mij bespotten en belachelijk

maakten.

Nooit was er een tijd waarin ze niet pronkten, nooit was er een tijd waarin ze

me niet tartten.

Wie laat er dan vandaag geen tranen? Wie maakt zichzelf dan geen

verwijten?
De hele universum-wereld is vol geween ...
Vol gejuich ... Vol lachende stemmen ...
Verrukking zonder weerga ... Verrukking die haar weerga niet kent ...
Een kleine regen druppelt zachtjes ... zware vlokken dwarrelende sneeuw ...

In de mensen vermengen zich droefenis en blijJdschap ... sommigen

lachen ...
sommigen huilen ... Sommigen jubelen ...
Alsof iedereen vergeten is ... of dit een lente is vol regen en wolken,

een zomer van bloemen die uitbundig ontluiken, een herfst met rijke oogsten,



of een winter zo koud als vorst en ijs, niemand die het weet ...
Langs de hemel drijven wolken, op aarde kolken de oceanen.
De zonen zwaaien ... De mensen dansen ...

De engelen werken ... De engelen hoeden ...

De mensen op aarde zijn druk doende, en alle dingen op aarde

vermenigvuldigen zich.

Verheug jullie, alle volken!

In mijn licht zien mensen opnieuw het licht. In mijn woord vinden mensen de
dingen waarvan ze genieten. Ik ben uit het oosten gekomen, ik stam uit het
oosten. Wanneer mijn heerlijkheid zich uitstraalt, worden alle naties verlicht,
wordt alles in het licht gebracht; niet één enkel ding blijft in de duisternis. In het
koninkrijk is het leven dat Gods mensen met God leven onmetelijk gelukkig. De
wateren dansen van vreugde over de gezegende levens van de mensen; de
bergen genieten, samen met de mensen, van mijn overvioed. Alle mensen doen
hun best, werken hard, geven blijk van hun trouw in mijn koninkrijk. In het
koninkrijk is er geen opstandigheid meer, is er geen verzet meer. De hemelen en
de aarde zijn van elkaar afhankelijk, de mens en ik naderen elkaar dicht in diepe
gevoelens, door de zoete gelukzaligheden van het leven, de één steunt op de
ander ... Op dit moment begin ik formeel mijn leven in de hemel. Er is geen
verstoring meer door Satan, en er komt rust over de mensen. In het hele
universum leven mijn uitverkorenen binnen mijn heerlijkheid, weergaloos

gezegend, niet als mensen die onder de mensen leven, maar als mensen die



met God leven. De gehele mensheid heeft Satans verdorvenheid ondergaan en
heeft het bittere en het zoete van het leven tot de laatste restjes ingedronken.
Hoe kan men zich nu, levend in mijn licht, niet verblijden? Hoe kan men dit
prachtige moment lichtvaardig aan zich voorbij laten gaan? Jullie mensen! Zing
het lied in jullie harten en dans vreugdevol voor me! Verhef jullie oprechte harten
en offer ze aan me op! Sla op jullie trommels en speel blijmoedig voor me! Ik
straal mijn vreugde uit door het hele universum! Aan de mensen openbaar ik mijn
glorierijke gelaat! Met luide stem zal ik roepen! Ik zal het universum overstijgen!
Alreeds heers ik onder de mensen! Ik word verheven door de mensen! Ik zweef
in de blauwe hemelen hierboven en de mensen lopen met me op. Ik loop onder
de mensen en mijn mensen omringen me! De harten van de mensen zijn
vreugdevol, hun liederen doen het universum beven en breken de hoogste
hemelen open! Niet langer is het universum gehuld in nevelen; niet langer is er
modder of stroomt afvalwater samen. Heilige mensen van het universum! Onder
mijn inspectie tonen jullie je ware aangezicht. Jullie zijn geen mannen die bedekt
zijn met vuil, maar heiligen, puur als jade. Jullie heb ik allen lief, in jullie allen
verheug ik me! Alle dingen komen weer tot leven! De heiligen zijn allen
teruggekeerd om me te dienen in de hemel. Ze laten zich in mijn warme
omhelzing sluiten, huilen niet langer en zijn niet langer angstig. Ze offeren
zichzelf aan me op, komen terug naar mijn huis en zullen me in hun thuisland
eindeloos liefhebben! Nooit veranderend in alle eeuwigheid! Waar is het verdriet!
Waar zijn de tranen! Waar is het vlees! De aarde gaat voorbij, maar de hemelen
zijn er voor eeuwig. Ik verschijn aan alle volkeren en alle volkeren loven me. Dit
leven, deze schoonheid, van oertijden tot het einde der tijden, zal niet

veranderen. Dit is het leven van het koninkrijk.



Hoofdstuk 26

Wie heeft in mijn huis verbleven? Wie is voor mijn belang opgekomen? Wie
heeft voor mij geleden? Wie heeft zijn woord aan mij gegeven? Wie heeft mij tot
op heden gevolgd en is toch niet onverschillig geworden? Waarom zijn alle
mensen koud en ongevoelig? Waarom heeft de mensheid mij verlaten? Waarom
is de mensheid mij moe geworden? Waarom bestaat er in de mensenwereld
geen warmte meer? Toen ik in Sion was, proefde ik de warmte die in de hemel is,
en terwijl ik in Sion was genoot ik van de zegen die in de hemel heerst. Ik zeg
nogmaals, ik heb tussen de mensheid geleefd, ik heb de bittere smaak van de
mensenwereld geproefd, ik heb met eigen ogen alle verschillende toestanden die
onder mensen voorkomen gezien. De mens is zich er niet van bewust, maar hij is
met mij mee veranderd, en alleen zo heeft hij de huidige tijd bereikt. Ik eis niet
van de mens dat hij iets in mijn belang kan doen of dat hij voor mij groeit. 1k wil
slechts dat hij in mijn plan kan meegaan, dat hij niet ongehoorzaam is aan mij of
voor mij een schandvlek wordt, en dat hij welluidend van mij getuigt. Er zijn
mensen geweest die goed van mij hebben getuigd en mijn naam hebben
verheerlijkt, maar hoe kunnen de gewoontes van de mens en zijn gedrag mijn
hart ooit tevreden stemmen? Hoe kan hij ooit aan mijn wens voldoen of mijn wil
volbrengen? Van de bergen en de wateren op aarde, de bloemen, de grassen en
de bomen op aarde is er niet één waarin het werk van mijn handen niet te zien is,
niet één die zonder mijn nhaam zou bestaan. Waarom kan de mens dan toch de
norm die ik verlang niet halen? Kan dit aan zijn ellendige nederigheid liggen?

Kan het zijn omdat ik hem verheven heb? Ben ik misschien te wreed voor hem?



Waarom vreest de mens mijn eisen altijd? Waarom willen jullie, onder de
menigten in het koninkrijk, tegenwoordig naar mijn stem luisteren maar willen
jullie niet mijn gezicht zien? Waarom letten jullie alleen op mijn woorden zonder
te proberen ze te vergelijken met mijn Geest? Waarom maken jullie onderscheid
tussen mij in de hemel boven en op aarde beneden? Kan het zijn dat als ik op
aarde ben, ik niet dezelfde ik ben als de ik in de hemel? Kan het zijn dat ik, als ik
in de hemel ben, niet op aarde kan komen? Kan het zijn dat als ik op aarde ben,
ik niet waardig ben om ten hemel te worden gedragen? Het lijkt alsof ik een laag
schepsel ben als ik op aarde ben en alsof ik een verheven wezen ben als ik in de
hemel ben, alsof er tussen hemel en aarde een onoverbrugbare kloof ligt. Maar
in de mensenwereld lijkt de oorsprong van die zaken onbekend en al die tijd is de
mens tegen mij in gegaan, alsof mijn woorden slechts geluid zonder betekenis
zijn. Alle mensen doen moeite voor mijn woorden, onderzoeken zelf mijn
uiterlijke gelijkenis, maar ze falen allemaal en behalen geen toonbare resultaten.
In plaats daarvan worden ze door mijn woorden geveld en durven ze niet meer

op te staan.

Als ik het geloof van de mensheid op de proef stel heeft niet één mens het
vermogen oprecht getuigenis af te leggen, niet één kan alles wat hij heeft
opofferen. De mens blijft zich liever verbergen en weigert zich open te stellen,
alsof ik hem zijn hart zou ontroven. Zelfs Job hield nooit echt stand onder de
beproevingen noch straalde hij zoetheid uit tijdens zijn lijden. In de warmte van
de lente brengen alle mensen een flauw groen schijnsel voort; tijdens de koude
stormen van de winter blijven zij nooit groen. Benig en uitgemergeld van gestalte
kan de mens mijn opzet niet uitvoeren. In de hele mensheid is er niemand te

bespeuren die als model kan dienen voor anderen, omdat mensen in principe op



elkaar lijken en niet van elkaar verschillen. Er is weinig onderscheid tussen hen.
Daarom kan de mens zelfs tot op heden mijn werken niet geheel begrijpen. Pas
wanneer mijn tuchtiging op de hele mensheid neerdaalt, zal de mens zonder dat
hij het zelf in de gaten heeft, zich van mijn werken bewust worden en zonder dat
ik iets doe of iemand dwing zal de mens mij leren kennen en zo mijn werken zien.
Dit is mijn plan. Dit is het aspect van mijn werken dat duidelijk is, en dat de mens
moet weten. In het koninkrijk beginnen de talloze schepselen te herleven en hun
levenskracht terug te vinden. Door veranderingen in de toestand van de aarde
beginnen de grenzen tussen het ene en het andere land ook te veranderen.
Voorheen heb ik geprofeteerd: Als land van land gescheiden wordt, en land
verenigt zich met land, dan breekt de tijd aan dat ik de naties aan diggelen zal
slaan. Op dat moment vernieuw ik de hele schepping en deel ik het hele
universum opnieuw in. Ik breng daarmee het universum in orde en verander de
oude staat in de nieuwe. Dit is mijn plan. Dit zijn mijn werken. Als de naties en de
volken van de wereld allen weer voor mijn troon staan, zal ik alle overvioed van
de hemel tot mij nemen en aan de mensenwereld schenken, zodat deze dankzij
mij van ongeévenaarde overvloed overloopt. Maar zolang de oude wereld blijft
bestaan, zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten
openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt

tuchtigen:

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele
mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het
hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich
met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging

worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en



dankzij mij worden zon en maan vernieuwd — het firmament zal niet meer zijn
zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn
woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw
worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op
aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op
aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het
universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die
Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur — dat wil
zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as
veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld
leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door
mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben
aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging
naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen
omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad
op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak
hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn
zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties
openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te
verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen

kunnen aanschouwen.

Terwijl mijn stem intenser wordt, kijk ik ook goed naar de toestand van het
universum. Door mijn woorden worden de talloze schepselen vernieuwd. De
hemel verandert, en ook de aarde verandert. De originele vorm van de mens

komt aan het licht en langzamerhand vindt de mens, ieder naar zijn eigen soort,



onbewust zijn weg terug naar de boezem van zijn familie. Ik zal daarover zeer
verheugd zijn. lk ken geen ontwrichting, en mijn grote werk wordt geheel
onbewust voltooid, de talloze schepselen worden geheel onbewust veranderd.
Toen ik de wereld schiep, heb ik alles naar zijn soort gevormd en heb ik alle
dingen die een vorm hebben naar hun soort bijeengebracht. Nu het einde van
mijn managementplan naderbij komt, herstel ik de schepping in de oude staat,
breng ik alles terug naar hoe het oorspronkelijk was, en verander ik alles grondig,
zodat alles in de boezem van mijn plan weerkeert. De tijd is aangebroken! De
laatste fase van mijn plan wordt aanstonds volbracht! O, onzuivere, oude wereld!
Jij wordt zeker door mijn woorden geveld! Jij zult zeker tot niets worden
teruggebracht door mijn plan! O, de talloze schepselen! Jullie zullen allemaal
nieuw leven in mijn woorden verkrijgen, jullie zullen jullie oppermachtige Heer
hebben! O, zuivere en smetteloze nieuwe wereld! Jij zult zeker in mijn glorie
herleven! O, Berg Sion! Zwijg niet langer. Ik ben triomfantelijk teruggekeerd. Te
midden van de Schepping, bekijk ik de hele aarde nauwkeurig. Op aarde is de
mensheid een nieuw leven begonnen. De mens heeft nieuwe hoop. O, mijn volk!
Hoe kun je in mijn licht niet weer tot leven komen? Hoe kun je onder mijn leiding
niet springen van vreugde? Landen juichen in vervoering, de wateren zijn hees
van vrolijk gelach! O, het herrezen Israél! Hoe kun je over mijn voorbeschikking
geen trots voelen? Wie heeft er gehuild? Wie heeft er geweeklaagd? Het oude
Israél bestaat niet meer, het huidige Israél is in de wereld verrezen en staat
rechtop en hoog overeind, en is in de harten van de hele mensheid opgestaan.
Door mijn volk zal het huidige Israél zeker de bron van bestaan verwerven! O,
gehaat Egypte! Je verzet je toch niet meer tegen mij? Hoe kun je mijn

barmhartigheid misbruiken en proberen te ontkomen aan mijn tuchtiging? Hoe



kun je niet bestaan binnen mijn tuchtiging? Allen die ik liefheb zullen zeker het
eeuwige leven hebben, en allen die tegen mij zijn zullen zeker voor eeuwig door
mij worden getuchtigd. Ik ben een na-ijverige God, ik spaar de mensen niet
gemakkelijk na alles wat zij gedaan hebben. Ik zal over de hele wereld waken, in
het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en

tuchtiging, en mij dan aan de talrijke mensenscharen openbaren!

29 maart 1992

Hoofdstuk 29

Op de dag dat alle dingen werden opgewekt, kwam ik onder de mensheid en
heb ik daar geweldige dagen en nachten mee doorgebracht. Pas op dit moment
krijgt de mens enig besef van mijn toegankelijkheid, en naarmate zijn interactie
met mij frequenter wordt, ziet hij een glimp van wat ik heb en wat ik ben en
zodoende doet hij meer kennis over mij op. Omgeven door alle mensen hef ik
mijn hoofd op en kijk ik, en zij zien mij allemaal. Niettemin wanneer rampspoed
over de wereld komt, worden ze direct angstig, en verdwijnt mijn beeld uit hun
harten; aangeslagen met paniek door de komst van de rampspoed, schenken ze
geen aandacht aan mijn vermaningen. Er zijn vele jaren met mij voorbij gegaan
onder de mensen, toch zijn zij altijd onkundig gebleven en hebben ze mij nooit
gekend. Vandaag vertel ik dit hun met mijn eigen mond en laat ik alle mensen
voor mij komen om iets van mij te ontvangen, maar nog steeds blijven zij op een

afstand van mij, en kennen mij daarom niet. Wanneer mijn voetstappen het



universum tot aan de uithoeken van de aarde betreden, zal de mens over
zichzelf gaan nadenken en zullen alle mensen naar mij toe komen, zich voor mij
buigen en mij aanbidden. Dit zal de dag van mijn verheerlijking zijn, de dag van
mijn terugkeer, en ook de dag van mijn vertrek. Nu ben ik met mijn werk onder
de gehele mensheid begonnen, ben ik officieel van start gegaan, door het gehele
universum, met het laatste deel van mijn managementplan. Van nu af aan lopen
allen die niet oppassen elk moment het risico in een genadeloze tuchtiging
gestort te worden. Dit komt niet doordat ik harteloos ben, maar het is een stap in
mijn managementplan; allen moeten voortgaan volgens de stappen van mijn plan,
en geen mens kan dat veranderen. Wanneer ik officieel met mijn werk begin,
bewegen alle mensen zoals ik beweeg, zodat alle mensen in het gehele
universum bezig zijn in gelijke tred met mij, er is ‘gejuich’ over het hele
universum, en de mens wordt door mij aangespoord. Als gevolg daarvan wordt
de grote rode draak zelf door mij opgezweept tot een staat van razernij en
ontsteltenis, en dient hij mijn werk en, ondanks het feit dat hij er niet toe bereid is,
iIs het onmogelijk voor hem zijn eigen wensen te volgen, waardoor hij geen
andere keus heeft dan zich te onderwerpen aan mijn leiding. In al mijn plannen
fungeert de grote rode draak als mijn contrast, als mijn vijand, en ook als mijn
dienaar; derhalve heb ik mijn ‘eisen’ aan hem nooit laten verslappen. Daarom
wordt het laatste stadium van het werk van mijn incarnatie voltooid in zijn
huishouding. Op deze manier is de grote rode draak beter in staat mij naar
behoren diensten te verlenen, waardoor ik hem zal overwinnen en mijn plan zal
voltooien. Terwijl ik aan het werk ben, beginnen alle engelen met mij aan de
beslissende strijd en zij zijn vastberaden mijn wensen in het laatste stadium te

vervullen, zodat de mensen op aarde zich aan mij overgeven zoals de engelen,



en geen verlangen koesteren mij tegen te werken, en niets doen dat zich tegen

mij verzet. Dit is de dynamiek van mijn werk door het gehele universum.

Het doel en de betekenis van mijn komst onder de mensheid is de gehele
mensheid te redden, de gehele mensheid terug te brengen naar mijn huishouden,
de hemel met de aarde te herenigen, en de mens de ‘tekens’ tussen hemel en
aarde over te laten brengen, want dat is de ingewortelde functie van de mens. In
de tijd dat ik de mensheid schiep, had ik alle dingen klaargemaakt voor de
mensheid, en later stond ik de mensheid toe de rijkdommen te ontvangen die ik
haar onder mijn voorwaarden gaf. Daarom zeg ik dat het onder mijn leiding is dat
de gehele mensheid deze dag heeft bereikt. En dit alles is mijn plan. Onder de
gehele mensheid bestaan talloze hoeveelheden mensen onder de bescherming
van mijn liefde, en leven talloze hoeveelheden onder de tuchtiging van mijn haat.
Ofschoon de mensen allemaal tot mij bidden, zijn zij nog steeds niet in staat hun
huidige omstandigheden te veranderen; als zij eenmaal de hoop verloren hebben
kunnen zij slechts de natuur haar gang laten gaan en ophouden mij
ongehoorzaam te zijn, want dit is alles wat door de mens bereikt kan worden.
Wanneer het aankomt op de staat van het leven van de mens, moet de mens het
echte leven nog vinden; hij heeft nog steeds de onrechtvaardigheid, de
troosteloosheid en de ellendige omstandigheden in de wereld niet doorzien — en
aldus, ware het niet dat er een ramp op komst was, zouden de mensen nog
steeds Moeder Natuur omarmen, en zouden zij zich nog steeds verdiepen in de
smaak van ‘het leven’. Is dit niet de realiteit van de wereld? Is dit niet de stem
van de redding waarmee ik tot de mensheid spreek? Waarom heeft, onder de
mensheid, niemand mij ooit waarlijk liefgehad? Waarom heeft de mens mij enkel

lief te midden van tuchtiging en beproevingen, maar heeft niemand mij lief onder



mijn bescherming? Ik heb de mensheid mijn tuchtigingen vele malen geschonken.
Ze kijken er naar, maar sluiten de ogen ervoor, en zij bestuderen en overdenken
ze niet op dat moment, en daarom is alles wat over de mensheid komt
genadeloos oordeel. Dit is slechts een van mijn werkwijzen, maar het is nog
steeds met het doel de mens te veranderen en er voor te zorgen dat hij mij

liefheeft.

Ik regeer in het koninkrijk, en daarnaast regeer ik door het gehele universum;
ik ben zowel de Koning van het koninkrijk als het Hoofd van het universum. Van
nu af aan zal ik al degenen die niet de uitverkorenen zijn verzamelen en mijn
werk onder de heidenen beginnen en zal ik mijn bestuurlike decreten
aankondigen aan het hele universum, zodat ik met succes mag aanvangen met
de volgende stap van mijn werk. lk zal tuchtiging gebruiken om mijn werk onder
de heidenen te verspreiden, wat wil zeggen, ik zal geweld gebruiken tegen al
diegenen die heidenen zijn. Uiteraard zal dit werk op hetzelfde moment worden
uitgevoerd als mijn werk onder de uitverkorenen. Wanneer mijn volk regeert en
macht zal uitoefenen op aarde zal dit ook de dag zijn dat alle mensen op aarde
overwonnen zijn, en voorts zal dit de tijd zijn waarin ik rust, en pas dan zal ik
verschijnen aan al degenen die overwonnen zijn. Ik verschijn aan het heilig
koninkrijk, en houd mij verborgen voor het land van vuiligheid. Allen die
overwonnen zijn en mij gehoorzaam worden zijn in staat mijn aangezicht met
eigen ogen te zien, en zijn in staat mijn stem met eigen oren te horen. Dat is de
zegen van allen die gedurende de laatste dagen worden geboren, dit is de zegen
die is voorbestemd door mij, en dit is onveranderbaar door welke mens ook.
Vandaag werk ik op deze manier omwille van het werk van de toekomst. Al mijn

werkzaamheden houden verband met elkaar, in alle aspecten ervan zit een roep



en een weerklank: Nooit is een stap plotseling opgehouden, en nooit is enige
stap uitgevoerd onafhankelijk van een andere. Is dit niet waar? Is het werk van
het verleden niet de fundering van het werk vandaag? Zijn de woorden van het
verleden niet de voorlopers van de woorden van vandaag? Zijn de stappen van
het verleden niet de oorsprong van de stappen vandaag? Wanneer ik officieel de
boekrol open is wanneer de mensen over het gehele universum worden
getuchtigd, wanneer alle mensen in de gehele wereld aan beproevingen
onderworpen worden, en het hoogtepunt van mijn werk gekomen is, alle mensen
in een land zonder licht leven en alle mensen te midden van de bedreiging van
hun omgeving leven. Met andere woorden, het is het leven dat de mens nooit
heeft meegemaakt vanaf de tijd van de schepping tot op de dag van vandaag, en
niemand door de eeuwen heen heeft van dit soort leven ooit ‘genoten’, en
daarom zeg ik dat ik werk doe dat nooit eerder gedaan is. Dit is de werkelijke
stand van zaken en dit is de verborgen betekenis. Omdat mijn dag voor de
gehele mensheid dichterbij komt, omdat hij niet ver weg schijnt te zijn, maar vlak
voor de ogen van de mens staat, wie zou er daardoor niet angstig kunnen zijn?
En wie zou er niet blij over kunnen zijn? De verdorven stad Babylon is eindelijk
aan zijn einde gekomen; de mens is weer in aanraking gekomen met een

gloednieuwe wereld, en de hemel en de aarde zijn veranderd en vernieuwd.

Wanneer ik verschijn aan alle natién en volkeren, kolken de witte wolken in
de lucht en omhullen die mij. Aldus zingen ook de vogels op aarde uit volle borst
en dansen van vreugde voor mij, verduideliken de atmosfeer op aarde en
brengen aldus alle dingen op aarde tot leven, om niet langer ‘bezinksel’ te zijn
maar in plaats daarvan te leven te midden van een atmosfeer van levenskracht.

Wanneer ik mij tussen de wolken bevind, neemt de mens vaag mijn gezicht en



mijn ogen waar, en op dat moment voelt hij zich een beetje angstig. In het
verleden heeft hij geschiedkundige gegevens over mij gehoord in legenden, en
als gevolg daarvan is hij maar half gelovig en half in twijfel ten aanzien van mij.
Hij weet niet waar ik ben, of hoe groot mijn gezicht precies is, is het zo uitgestrekt
als de zee, of zo grenzeloos als groene weiden? Niemand weet deze dingen. Het
Is pas wanneer de mens vandaag de dag mijn gezicht in de wolken ziet, dat de
mens het gevoel heeft dat de ik uit de legende werkelijkheid is, en daarom wordt
hij een beetje meer goedgunstig ten opzichte van mij, en het is alleen vanwege
mijn daden dat zijn bewondering voor mij een beetje groter wordt. Maar de mens
kent mij nog steeds niet, en ziet slechts een gedeelte van mij in de wolken.
Daarna strek ik mijn armen uit en laat ze aan de mens zien. De mens wordt
verbaasd en slaat zijn handen voor zijn mond, doodsbenauwd dat hij door mijn
hand neergeslagen zal worden, en aldus voegt hij wat meer eerbied aan zijn
bewondering toe. De mens houdt zijn ogen gevestigd op al mijn bewegingen,
diep bevreesd dat hij door mij neergeslagen zal worden als hij niet oplet —
niettemin word ik niet beperkt door het feit dat de mens mij in de gaten houdt, en
ga ik verder met het werk dat mij voorhanden ligt. Het is enkel in alle daden die ik
verricht dat de mens gunstig tegenover mij staat, en aldus geleidelijk aan voor
mij komt om betrekkingen met mij te onderhouden. Wanneer mijn totaliteit aan de
mens wordt geopenbaard, zal de mens mijn gezicht zien, en vanaf dat moment
zal ik mij niet meer verbergen of voor de mens verhullen. Door het gehele
universum zal ik openlijk verschijnen aan alle mensen, en al degenen die uit
vlees en bloed bestaan zullen al mijn daden aanschouwen. Al degenen die van
de geest zijn zullen stellig in vrede in mijn huishouden verblijven, en zullen

gegarandeerd van geweldige zegeningen genieten samen met mij. Al degenen



van wie ik houd zullen zeker aan tuchtiging ontsnappen, en zullen zeker de pijn
van de geest en de kwelling van het vilees ontlopen. Ik zal openlijk verschijnen
aan alle volkeren en regeren en macht uitoefenen, zodat de lucht van lijken niet
meer in het universum doordringt; in plaats daarvan zal mijn frisse geur over de
hele wereld verspreid worden, omdat mijn dag naderbij komt, de mens wakker
wordt, alles op aarde in orde is en de dagen van overleving op de aarde niet

langer bestaan, want ik ben gekomen!

6 april 1992

Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben

Wat is het dat de mens ontvangen heeft vanaf het moment dat hij in God is
gaan geloven? Wat heb je over God geweten? Hoeveel ben je veranderd door je
geloof in God? Nu weten jullie allemaal dat het geloof van de mens in God niet
alleen voor de redding van zijn ziel en zijn lichamelijk welvaren is, noch is het om
het leven te verrijken door van God te houden, enzovoorts. Het is zo: als je God
liefhebt omwille van het welzijn van het vlees of voor tijdelijk geluk, dan zal, zelfs
als je liefde voor God uiteindelijk het hoogtepunt bereikt en je nergens om vraagt,
deze liefde die je zoekt nog steeds onzuiver zijn en God niet behagen. Wie de
liefde voor God gebruikt om zijn saaie leven te verrijken en een leegte in zijn hart
te vullen, zoekt een gemakkelijk leven, en probeert niet werkelijk God lief te

hebben. Dit soort liefde gaat tegen de wil in, is een nastreven van emotioneel



genot, en God heeft geen behoefte aan dit soort liefde. Wat voor soort liefde is
de jouwe? Waarom heb je God lief? Hoeveel ware liefde heb je nu voor God? De
liefde van de meesten van jullie is als hierboven omschreven. Dit soort liefde kan
alleen de status quo bewaren; het kan niet een eeuwige bestendigheid bereiken,
noch wortel schieten in de mens. Dit soort liefde is die van een bloem die geen
vrucht draagt nadat hij gebloeid heeft en is verdord. Met andere woorden: nadat
je God eenmaal op die manier hebt liefgehad, en er is niemand om je verder op
weg te helpen, dan zul je ten val komen. Als je God alleen lief kan hebben in de
tijd van het liefhebben van God maar je levensgezindheid nadien onveranderd
blijft, dan zal je voortdurend omhuld blijven door de invioed van de duisternis,
waar je niet aan kunt ontsnappen. Je kunt je nog steeds niet bevrijden van de
manipulaties van Satan en het bedrogen worden door Satan. Zulke mensen
kunnen niet volledig worden gewonnen door God; uiteindelijk behoren hun geest,
ziel en lichaam steeds aan Satan toe. Hier bestaat geen twijfel over. Alle mensen
die niet volledig gewonnen kunnen worden door God zullen terugkeren naar hun
plaats van oorsprong, dat wil zeggen: terug naar Satan. Zij zullen afdalen naar
het meer waarin het hellevuur brandt om de volgende stap in de straf van God te
ondergaan. Zij die gewonnen zijn door God zijn degenen die tegen Satan
rebelleren en uit zijn domein ontsnappen. Die mensen zullen officieel tot het
koninkrijk worden gerekend. Zo ontstaan de mensen van het koninkrijk. Wil jij
zo’n soort mens zijn? Wil jij door God gewonnen worden? Wil jij aan het domein
van Satan ontsnappen en terugkeren naar God? Behoor je nu Satan toe of word
je onder de mensen van het koninkrijk gerekend? Dit soort dingen zouden

duidelijk moeten zijn en vereisen geen verdere uitleg.



In het verleden streefden velen met menselijke ambities en opvattingen, en
voor de hoop van de mens. Deze dingen zullen nu niet worden besproken. Het is
belangrijk een weg van beoefening te vinden dat een ieder van jullie in staat stelt
een normale toestand voor God te behouden en om gaandeweg de ketenen van
Satans invloed te verbreken, zodat jullie door God gewonnen kunnen worden en
op aarde het leven mogen leiden dat God van jullie vraagt. Dit alleen kan het
verlangen van God vervullen. Velen geloven in God maar weten noch wat God
verlangt noch wat Satan verlangt. Ze geloven anderen domweg en volgen hen
blindelings en hebben zodoende nooit een normaal christelijk leven gehad;
bovendien hebben ze nooit normale persoonlijke relaties gehad, laat staan een
normale relatie van een mens met God. Hieruit kan men opmaken dat de
problemen en fouten van de mens, en andere factoren die de wil van God
kunnen dwarsbomen, veelvuldig zijn. Dit is voldoende bewijs dat de mens nog
niet op het juiste traject is terechtgekomen ten aanzien van het geloof in God, en
ook niet de echte ervaring van het menselijk leven is binnengegaan. Dus wat
betekent het dan om op het juiste traject tekomen ten aanzien van het geloof in
God? Op het juiste traject terecht komen betekent dat je op elk moment je hart
stil kunt maken voor God, en van een normale omgang met God kunt genieten.
Gaandeweg kom je dan te weten wat de mens mist en leer je langzaam God
beter kennen. Hierdoor zal je dagelijks nieuwe visies en verlichting van je geest
bereiken; je verlangen groeit meer en meer om de waarheid binnen te gaan. Elke
dag is er nieuw licht en nieuw begrip. Door dit pad word je gaandeweg bevrijd
van de invloed van Satan, en wordt je leven grootser. Zo’n mens zit op het juiste
traject. Evalueer je werkelijke belevingen en onderzoek het pad dat je hebt

genomen bij je geloof in God met het bovenstaande. Ben je iemand die op het



juiste traject zit? In welke zaken heb je je bevrijd van de ketenen van Satan en
van de invloed van Satan? Als je het juiste traject nog niet hebt gevonden is je
verbinding met Satan nog niet verbroken. Kan dit zoeken naar de liefde voor God
zo leiden tot een liefde die authentiek, toegewijd en puur is? Je zegt dat je liefde
voor God onwankelbaar is en uit je hart komt, maar je bent nog niet van de
ketenen van Satan losgebroken. Houd je God niet voor de gek? Als je een pure
liefde voor God wil bereiken en volledig gewonnen wil zijn door God, en tot de
mensen van het koninkrijk gerekend wil worden, moet je je eerst je op het juiste

traject begeven ten aanzien van het geloof in God.

De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen

De mens leeft onder de sluier van de invioed van de duisternis, geketend
door de invloed van Satan en zonder een mogelijkheid om te ontsnappen. En de
menselijke gezindheid wordt, nadat die door Satan bewerkt is, alleen maar
verdorvener. Men zou kunnen zeggen dat de mens altijd heeft geleefd, in deze
verdorven satanische gezindheid, niet in staat om God echt lief te hebben.
Omdat dit het geval is, moet een mens, als hij God werkelijk wil liefhebben,
worden ontdaan van eigengerechtigheid, eigendunk, arrogantie, verwaandheid
en dergelijke, die allemaal horen bij de gezindheid van Satan. Want anders is de
liefde van de mens onzuiver, een liefde van Satan, en één die absoluut niet de
goedkeuring van God kan krijgen. Niemand kan oprecht God liefhebben, tenzij
de Heilige Geest een mens vervolmaakt, behandelt, breekt, snoeit, disciplineert,
kastijdt en loutert. Als je beweert dat een deel van je gezindheid God

vertegenwoordigt en dat je daardoor in staat bent om God echt lief te hebben,



dan ben je iemand die arrogant spreekt en dan ben je een dwaas mens. En
mensen zoals dit zijn de aartsengel! De aangeboren natuur van de mens kan
God niet direct vertegenwoordigen. De mens moet zijn aangeboren natuur
afwerpen door de vervolmaking die van God komt. Alleen door het zich
bekommeren om Gods wil, het vervullen van Gods wil en verder het ondergaan
van het werk van de Heilige Geest, kan zijn naleving door God goedgekeurd
worden. Niemand die in het vlees leeft, kan direct God vertegenwoordigen, tenzij
hij een mens is die door de Heilige Geest wordt gebruikt. Maar zelfs voor zo
iemand geldt dat zijn gezindheid en naleving God niet volledig
vertegenwoordigen; iemand kan slechts zeggen dat zijn naleven wordt
aangestuurd door de Heilige Geest. De gezindheid van zo’n mens kan God niet

vertegenwoordigen.

Hoewel de gezindheid van de mens door God beschikt is — dat valt niet te
betwisten en kan worden beschouwd als iets positiefs — is zij bewerkt door Satan.
Daardoor is de hele gezindheid van de mens gelijk aan de gezindheid van Satan.
lemand zou kunnen beweren dat God naar Zijn gezindheid oprecht is in Zijn
handelen en dat hij ook op die manier handelt en zo’n karakter heeft en dus, zo
zegt hij, dat zijn gezindheid God vertegenwoordigt. Wat is dat voor mens? Is de
verdorven satanische gezindheid in staat om God te vertegenwoordigen? Wie
zegt dat zijn gezindheid een vertegenwoordiging van God is, spreekt
godslasterlijk en beledigt de Heilige Geest! Gezien de wijze waarop de Heilige
Geest werkt, is het werk dat God op aarde doet niets anders dan overwinnen.
Dus is veel van de verdorven satanische gezindheid van de mens nog niet
gezuiverd en is zijn uitleven nog steeds een weerspiegeling van Satan. Het gaat

om wat de mens gelooft dat goed is en de daden van het vlees vertegenwoordigt.



Of beter gezegd, het vertegenwoordigt Satan en kan absoluut God niet
vertegenwoordigen. Zelfs als iemand God zo liefheeft dat hij van het leven kan
genieten alsof het de hemel op aarde is, of uit kan roepen: ‘O God, ik kan u niet
genoeg liefhebben’ en de hoogste sferen heeft bereikt, kun je nog steeds niet
zeggen dat hij God naleeft of God vertegenwoordigt, omdat het wezen van de
mens niet is als dat van God. Een mens kan nooit God naleven, laat staan God
zijn. Waartoe de Heilige Geest de mens aanstuurt om na te leven is alleen maar

in overeenstemming met wat God vraagt van de mens.

Alle handelingen en daden van Satan worden zichtbaar in de mens. Alle
handelingen en daden van de mens zijn een uitdrukking van Satan en kunnen
daarom God niet vertegenwoordigen. De mens is de belichaming van Satan en
de gezindheid van de mens is niet in staat om de gezindheid van God te
vertegenwoordigen. Sommige mensen hebben een goed karakter. God kan wat
werk doen door het karakter van zulke mensen en het werk dat zij doen wordt
aangestuurd door de Heilige Geest. Maar ook hun gezindheid is niet in staat om
God te vertegenwoordigen. Het werk dat God aan hen doet is niet meer dan een
werken met en uitbreiden van wat al in hen aanwezig is. Of het nu profeten zijn
of mensen uit vroeger tijden die door God zijn gebruikt, niemand is in staat om
God direct te vertegenwoordigen. Alle mensen die God liefhebben, komen
daartoe onder druk van de omstandigheden. Niemand streeft er uit vrije wil naar
om mee te werken. Wat zijn positieve dingen? Alles wat direct van God komt, is
positief. Maar de gezindheid van de mens is bewerkt door Satan en kan God niet
vertegenwoordigen. Alleen de vleesgeworden God — Zijn liefde, Zijn bereidheid
om te lijden, Zin rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, nederigheid en

verborgenheid — deze allemaal zijn een directe vertegenwoordiging van God. Dat



is zo omdat Hij toen Hij kwam, Hij zonder zondige natuur was en direct van God
kwam, zonder bewerkt te zijn door Satan. Jezus heeft slechts de gelijkenis van
zondig vlees, maar vertegenwoordigt geen zonde. Daarom vertegenwoordigen
Jezus’ woorden en daden, tot aan de voltooiing van Zijn werk aan het kruis
(waaronder het moment van de kruisiging), allemaal direct God. Het voorbeeld
van Jezus is voldoende om aan te tonen dat geen enkel mens met een zondige
natuur God kan vertegenwoordigen, en dat de zonde van de mens Satan
vertegenwoordigt. Dat wil zeggen, de zonde is geen vertegenwoordiger van God
en God is zonder zonde. Zelfs het werk in de mens door de Heilige Geest, kan
alleen gezien worden als aangestuurd door de Heilige Geest. Men kan niet
zeggen dat dit door de mens wordt gedaan in naam van God. Integendeel, wat
de mens betreft, vertegenwoordigt noch zijn zonde, noch zijn gezindheid God.
Door te kijken naar het werk dat de Heilige Geest sinds het verleden tot de dag
van vandaag op de mens heeft verricht, kan men zien dat de mens alles wat hij
uitleeft alleen maar heeft, omdat de Heilige Geest werk op hem verricht heeft.
Zeer weinigen zijn in staat de waarheid uit te leven, nadat ze door de Heilige
Geest zijn behandeld en gedisciplineerd. Dat wil zeggen, alleen het werk van de
Heilige Geest is aanwezig, en medewerking door de mens is afwezig. Begrijp je
het nu? Als het zo is, wat zou jij dan moeten doen als je je uiterste best wil doen
om met Hem mee te werken, terwijl de Heilige Geest aan het werk is om zo je

plicht te vervullen?

Religieuze diensten moeten worden gezuiverd



Vanaf het begin van Zijn werk in het gehele universum heeft God vele
mensen, uit alle rangen en standen, voorbestemd om Hem te dienen. Het is Zijn
doel Zijn eigen wil te realiseren en ervoor te zorgen dat Zijn werk op aarde
probleemloos wordt verwezenlijkt. Dit is Gods doel wanneer Hij mensen kiest om
Hem te dienen. leder mens die God dient, moet deze wil van God begrijpen.
Door middel van Zijn werk zijn mensen beter in staat Gods wijsheid en almacht
te begrijpen en de principes van Zijn werk op aarde te zien. God komt
daadwerkelijk naar de aarde om Zijn werk te doen en legt daarbij contact met
mensen zodat zij Zijn daden duidelijker leren kennen. Vandaag de dag heeft jullie
groep het geluk de praktische God te dienen. Dit is voor jullie een zegen van
onschatbare waarde. In werkelijkheid is het God die jullie op een hoger niveau
brengt. Wanneer God iemand uitkiest om Hem te dienen, hanteert Hij altijd Zijn
eigen principes. God dienen is absoluut niet, zoals mensen het zich dat
voorstellen, eenvoudig een kwestie van enthousiasme. Vandaag zien jullie dat
hoe eenieder die God dient in Zijn aanwezigheid, dit doet omdat hij de
begeleiding van God heeft en het werk van de Heilige Geest, en omdat zij
mensen zijn die naar de waarheid zoeken. Dit zijn de minimumvereisten waaraan

al degenen die God dienen moeten voldoen.

God dienen is geen eenvoudige taak. Degenen wier verdorven gezindheid
onveranderd blijft kunnen God nooit dienen. Als jouw gezindheid niet door Gods
woord is geoordeeld en getuchtigd, vertegenwoordigt jouw gezindheid nog
steeds Satan. Dit is voldoende om te bewijzen dat je God dient vanuit je eigen
goede intentie. Dit is dienst die gebaseerd is op je satanische natuur. Je dient
God met je natuurlijke karakter en volgens je persoonlijke voorkeuren, sterker

nog, je blijit maar denken dat God zich verheugt in alles wat je maar wilt doen en



alles haat wat je niet wilt doen, en je wordt in je werk geheel geleid door je eigen
voorkeuren. Kan dit God dienen worden genoemd? Uiteindelijk zal de gezindheid
van je leven er geen jota mee veranderen; in tegendeel, je zult nog koppiger
worden omdat je God hebt gediend, en hierdoor raakt je verdorven gezindheid
nog dieper geworteld. Op deze manier zul je van binnen regels over het dienen
van God ontwikkelen die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op je eigen karakter en de
ervaring die je opdoet met het dienen volgens je eigen gezindheid. Deze les kan
worden getrokken uit de menselijke ervaring. Het is de levensfilosofie van de
mens. Zulke mensen behoren tot de farizeeén en de religieuze functionarissen.
Wanneer zij niet op een gegeven moment wakker worden en berouw tonen,
zullen zij beslist de valse christussen en de antichristen worden die de mensen in
de laatste dagen misleiden. De valse christussen en de antichristen waarover is
gesproken zullen voortkomen uit dergelijke mensen. Als degenen die God dienen
hun eigen karakter volgen en naar hun eigen wil handelen, zullen ze op elk
moment het gevaar lopen uitgedreven te worden. Degenen die de ervaring van
vele jaren dienst doen aan God gebruiken om de harten van anderen te
veroveren, hen neerbuigend de les te lezen en hen te beteugelen, en degenen
die nooit berouw tonen, hun zonden nooit opbiechten, nooit de voordelen van
hun positie opgeven, zullen allen voor God ten val komen. Deze mensen zijn van
hetzelfde type als Paulus, mensen die zich voorstaan op hun senioriteit en
pronken met hun kwalificaties. God zal zulke mensen niet tot volmaaktheid
brengen. Dit soort dienst hindert het werk van God. Mensen klampen zich graag
vast aan het oude. Ze klampen zich vast aan opvattingen uit het verleden, dingen
uit het verleden. Dit is een enorm obstakel voor hun dienst. Als je deze dingen

niet van je af kunnen schudden, zullen ze je hele leven verstikken. God zal je niet



prijzen, in het geheel niet, zelfs niet als je je benen of rug breekt van het
rondrennen of het harde werk, zelfs niet als je je leven geeft in dienst van God.

Integendeel: Hij zal zeggen dat je een boosdoener bent.

Vanaf vandaag zal God degenen die geen religieuze opvattingen hebben
formeel vervolmaken, degenen die gereed zijn afstand te doen van hun oude zelf
en die God dienen in de eenvoud van hun hart, en Hij zal hen vervolmaken die
verlangen naar het woord van God. Deze mensen zouden op moeten staan en
God dienen. In God is eindeloze overvloed en grenzeloze wijsheid. Zijn
geweldige werk en dierbare woorden staan klaar om door nog meer mensen te
worden genoten. Zoals het er nu voorstaat is het voor degenen met religieuze
opvattingen, degenen die zich voorstaan op hun senioriteit en degenen die
zichzelf niet kunnen wegcijferen, moeilijk deze nieuwe dingen te accepteren. De
Heilige Geest heeft geen kans deze mensen te vervolmaken. Als een mens niet
vastbesloten is te gehoorzamen en geen dorst heeft naar het woord van God,
dan zal deze persoon niet in staat zijn deze nieuwe dingen te ontvangen. Deze
personen zullen alleen maar steeds opstandiger en listiger worden en uiteindelijk
op het verkeerde spoor belanden. Door Zijn werk nu te doen, zal God meer
mensen opwekken die Hem werkelijk liefhebben en die het nieuwe licht kunnen
accepteren. En Hij zal de religieuze functionarissen die zich voorstaan op hun
senioriteit volledig neermaaien. Degenen die zich koppig verzetten tegen
verandering: Hij wil niemand van hen. Wil je een van deze personen zijn? Dien je
volgens je eigen voorkeuren, of doe je wat God vraagt? Dit is iets dat je van
jezelf moet weten. Ben je een van de religieuze functionarissen, of ben je een
pasgeboren baby die door God is vervolmaakt? Hoe groot is het deel van je

dienst dat wordt geprezen door de Heilige Geest? Hoe groot is het deel waarvan



God niet eens de moeite neemt het te herdenken? Hoe zeer is je leven
veranderd na al die jaren van dienst? Heb je hierover duidelijkheid? Als je echt
geloof hebt, verwerp je je oude, voormalige religieuze opvattingen en dien je God
beter op een nieuwe manier. Het is nog niet te laat om op te staan. Oude
religieuze opvattingen verstikken het leven van een mens. De ervaring die
mensen opdoen leidt hen weg van God en laat hen dingen op hun eigen manier
doen. Als je geen afstand van deze dingen neemt zullen ze een struikelblok gaan
vormen voor de groei in je leven. God heeft altijd degenen vervolmaakt die Hem
dienen. Hij verwerpt ze niet snel. Als je het oordeel en de tuchtiging van Gods
woord werkelijk accepteert, als je je oude religieuze praktijken en regels opzij
kunt zetten en kunt stoppen met het gebruik van oude religieuze opvattingen als
maatstaf voor Gods woord van vandaag de dag, alleen dan zul je een toekomst
hebben. Maar als je je blijft vastklampen aan oude dingen, als je ze blijft
koesteren, dan kun je onmogelijk worden gered. God heeft geen aandacht voor
zulke mensen. Als je werkelijk vervolmaakt wilt worden, zul je moeten besluiten
al het oude volledig achter je te laten. Zelfs als wat je hebt gedaan goed was,
zelfs als het Gods werk was, zul je toch in staat moeten zijn het terzijde te
schuiven en ophouden je eraan vast te klampen. Zelfs als het duidelijk het werk
van de Heilige Geest was, rechtstreeks gedaan door de Heilige Geest, dan nog
moet je het nu opzijzetten. Je moet je er niet aan vastklampen. Dit is wat God
vereist. Alles moet worden vernieuwd. In Gods werk en Gods woord verwijst Hij
niet naar de oude dingen van vroeger en hij graaft niet in het verre verleden. God
is een God die altijd nieuw en nooit oud is. Hij klampt zich zelfs niet vast aan Zijn
eigen woorden uit het verleden, waaruit blijkt dat God geen enkele regel volgt. In

dit geval, als je je als mens altijd vastklampt aan de dingen uit het verleden,



weigert er afscheid van te nemen en ze onbuigzaam, op een formalistische
manier toepast, terwijl God niet langer op dezelfde manieren werkt als voorheen,
hebben je woorden en acties dan geen storende invioed? Ben je dan geen vijand
van God geworden? Ben je bereid je hele leven te verwoesten voor deze oude
dingen? Deze oude dingen maken je tot een mens die Gods werk belemmert. Is
dat het soort mens dat je wilt zijn? Als je dit echt niet wilt, stop dan snel met wat
je aan het doen bent, draai je om en begin helemaal opnieuw. God onthoudt je

dienst uit het verleden niet.

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van
deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met
betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in
God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen,
of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins
gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang
van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in
God? Als het alleen maar voor je eigen vooruitzichten, je eigen lot is, dan kan je
maar beter niet geloven. Dit geloof dient alleen maar om jezelf voor de gek te
houden, gerust te stellen en te waarderen. Als je geloof niet gebouwd is op het
fundament van gehoorzaamheid aan God dan zal je uiteindelijk worden gestraft
als gevolg van je verzet tegen God. ledereen die geen gehoorzaamheid aan God
zoekt in zijn geloof in God, verzet zich tegen God. God vraagt dat mensen de

waarheid zoeken en dat ze naar Gods woorden dorsten, Gods woorden eten en



drinken en ze in de praktijk brengen zodat ze gehoorzaamheid aan God kunnen
bereiken. Als dat werkelijk je motivatie is, dan zal God je zeker opheffen en
genadig zijn. Niemand kan hieraan twijfelen en niemand kan het veranderen. Als
je motivatie niet is gericht op gehoorzaamheid aan God en je andere doelen hebt,
dan is alles wat je zegt en doet — je gebeden tot God en zelfs elke handeling die
je verricht — in verzet tegen God. Al spreek je aardig en ben je beleefd, al lijkt
alles wat je doet en elke uitdrukking die je bezigt helemaal in orde, en al lijk je te
gehoorzamen, als het op je motivatie en je visie op geloof in God aankomt, dan
is alles wat je doet in verzet tegen God en kwaad van aard. Mensen die zo mak
als schapen lijken, maar in wiens harten kwade bedoelingen huizen, zijn wolven
in schaapskleren. Ze geven aanstoot aan God zelf en God zal niet één van hen
sparen. De Heilige Geest zal ze allemaal ontmaskeren, zodat iedereen kan zien
dat al die hypocriete figuren zeker zullen worden verafschuwd en verworpen door
de Heilige Geest. Maak je maar geen zorgen: God zal hen één voor één onder

handen nemen en passend aanpakken.

Als je niet in staat bent om het nieuwe licht van God te accepteren, niet kunt
begrijpen wat God allemaal doet vandaag de dag en als je het niet zoekt of er
aan twijfelt, het beoordeelt of nauwkeurig onderzoekt en analyseert, dan heb je
niet de mentaliteit om God gehoorzaam te zijn. Wanneer het licht van de dag van
vandaag verschijnt en je nog steeds het licht van gisteren vasthoudt en Gods
nieuwe werk tegen zit, dan ben je gewoon onzinnig. Dan ben je iemand die Gods
werk opzettelijk dwars zit. Als je God wil gehoorzamen is het belangrijk dat je het
nieuwe licht waardeert, het kan accepteren en kan toepassen. Dit alleen is ware
gehoorzaamheid. Degenen die niet de wil hebben om naar God te dorsten zijn

niet in staat de mentaliteit te hebben om God te gehoorzamen en kunnen slechts



God tegenwerken als resultaat van hun tevredenheid met de status quo. Dat de
mens God niet kan gehoorzamen komt omdat hij bezeten is door wat eerder is
gebeurd. Deze dingen hebben mensen allerlei opvattingen en illusies over God
gegeven en hebben het beeld van God in hun gedachten gevormd. Waar zij dus
in geloven zijn hun eigen opvattingen en de normen van hun eigen verbeelding.
Als je de God die hier en nu echt werk verricht afmeet aan de God van je eigen
verbeelding, dan komt je geloof van Satan en volg je je eigen voorkeuren — en
God wil zo'n geloof niet. Ongeacht hun mooie kwalificaties en ongeacht hun
toewijding — zelfs als ze zich levenslang hebben ingespannen voor Zijn werk en
ze zichzelf als martelaren hebben gegeven — keurt God geen enkele van hen
met zo'n geloof goed. Hij geeft ze alleen maar een beetje genade en staat toe
dat ze er een poosje van kunnen genieten. Zulke mensen zijn niet in staat om de
waarheid in de praktijk te brengen. De Heilige Geest werkt niet in hen en God op
zijn beurt zal eenieder van hen verdrijven. Of ze nu oud of jong zijn, zij die God
niet gehoorzamen in hun geloof en de verkeerde motivatie hebben zijn degenen
die dwarsliggen en storen en zulke mensen zullen zonder twijfel worden
geélimineerd door God. Zij die God helemaal niet gehoorzaam zijn, die alleen
maar Gods naam erkennen en zich wel enigszins bewust zijn van Gods
goedheid en liefelijkheid, maar niet in de pas lopen met de Heilige Geest en niet
gehoorzaam zijn aan de huidige werken en woorden van de Heilige Geest — die
mensen leven in Gods genade, maar zullen niet worden gewonnen en
vervolmaakt door God. God vervolmaakt mensen door hun gehoorzaamheid,
doordat ze eten en drinken en genieten van Gods woorden en door het lijden en
de raffinage in hun leven. Alleen door dit soort geloof kan de gezindheid van

mensen veranderen. Alleen dan kunnen zij de ware kennis van God bezitten.



Niet tevreden zijn met een leven in Gods genade, actief dorsten naar de
waarheid, zoeken naar de waarheid en nastreven door God gewonnen te worden
— dat is wat het betekent om God bewust te gehoorzamen; dit is het soort geloof
dat God verlangt. Mensen die niets anders doen dan alleen maar van Gods
genade genieten kunnen niet worden vervolmaakt of veranderd en hun
gehoorzaamheid, vroomheid, liefde en geduld zijn allemaal opperviakkig. Zij die
alleen maar van Gods genade genieten kunnen God niet werkelijk kennen en
zelfs als ze God kennen is hun kennis oppervilakkig en zeggen ze dingen zoals:
God houdt van de mens en is barmhartig voor de mens. Dit is niet representatief
voor het leven van mensen en laat niet zien dat mensen God werkelijk kennen.
Als de woorden van God de mensen louteren of als ze Zijn beproevingen
ondergaan en ze zijn niet in staat om God te gehoorzamen, maar als ze in plaats
daarvan beginnen te twijfelen en ten val komen, dan zijn ze allerminst
gehoorzaam. In hen zitten vele regels en beperkingen omtrent het geloof in God,
oude ervaringen die het resultaat zijn van vele jaren van geloof of verschillende
doctrines gebaseerd op de Bijbel. Kunnen zulke mensen God gehoorzamen?
Deze mensen zitten vol menselijke dingen — hoe zouden zij God kunnen
gehoorzamen? Zij gehoorzamen volgens hun eigen voorkeuren — zou God dit
soort gehoorzaamheid wensen? Dit is niet God gehoorzamen, maar een doctrine
aanhangen: dit is jezelf troosten en bevredigen. Als je zegt dat dit
gehoorzaamheid aan God is, laster je dan God niet? Je bent een Egyptische
farao, je doet kwaad en je bent bezig God expres te dwarsbomen — zou God zo
een dienstbaarheid willen? Je kan het beste maar razendsnel berouw hebben en
wat bewustwording krijgen. Zo niet, dan kan je maar beter naar huis gaan. Daar

heb je meer aan dan aan je dienst aan God. Dan zou je niet storen en verstoren;



dan zou je je plaats weten en een goed leven hebben — en zou dat niet beter zijn?

Op die manier zou je vermijden om tegen God te zijn en gestraft te worden!

Beloften aan hen die vervolmaakt zijn

Wat is het pad waardoor God de mens vervolmaakt? Welke aspecten zijn
inbegrepen? Ben je bereid door God vervolmaakt te worden? Ben je bereid om
het oordeel en de tuchtiging van God te aanvaarden? Wat weet je van deze
vragen? Als je niet over dergelijke kennis kunt spreken, dan laat dit zien dat je
nog steeds niet weet van Gods werk en helemaal niet verlicht bent door de
Heilige Geest. Zo iemand kan niet worden vervolmaakt. Deze kan slechts een
kleine hoeveelheid genade ontvangen om kort ervan te genieten en het kan niet
op de lange termijn worden gehandhaafd. Als iemand slechts Gods genade
geniet, kan hij niet vervolmaakt worden door God. Sommigen zijn misschien
content met de vrede en het plezier van het vlees, een leven van gemak zonder
tegenspoed of ongeluk, in vrede leven met hun familie zonder gevechten of
ruzies. Ze kunnen zelfs geloven dat dit de zegen van God is, maar in
werkelijkheid is het slechts Gods genade. Jullie kunnen niet alleen maar
tevreden zijn door te genieten van Gods genade. Dit soort denken is te vulgair.
Zelfs als je dagelijks het woord van God leest, elke dag bidt en je geest voelt
bijzonder genot en vrede, maar uiteindelijk kun je niet spreken over enige kennis
van God en Zijn werk of heb je er geen ervaring mee, ongeacht hoeveel van
Gods woord je hebt gegeten en gedronken, als je enkel vrede en genot in je
geest voelt en dat het woord van God onvergelijkelijk zoet is, alsof je er niet

genoeg van kunt genieten, maar je hebt geen echte ervaring met en geen



realiteit van het woord van God, wat kun je dan ontvangen door op zo’n manier in
God te geloven? Als je niet kunt leven naar de essentie van Gods woord, zijn je
eten en drinken van Gods woorden en gebeden totaal gericht op religie. Dan kan
zo iemand niet worden vervolmaakt en kan hij niet door God worden gewonnen.
Allen die door God zijn gewonnen, zijn degenen die de waarheid najagen. Wat
God wint, is niet het vlees van de mens noch zijn bezittingen, maar het deel in
hem dat God toebehoort. Daarom vervolmaakt God niet het vlees van de mens,
maar zijn hart, zodat het hart van de mens door God gewonnen kan worden. Met
andere woorden, als je zegt dat God de mens vervolmaakt, is de essentie ervan
dat God het hart van de mens vervolmaakt zodat het zich tot God kan wenden en

van Hem kan houden.

Het vlees van de mens is sterfelijk. Het heeft geen nut voor God om het
vlees van de mens te winnen, want het is hetgeen dat onvermijdelijk vergaat. Het
kan de erfenis van God of Zijn zegeningen niet ontvangen. Als God alleen het
vlees van de mens wint en het vlees van de mens in deze stroom houdt, zou de
mens in deze stroom in naam bestaan, maar het hart van de mens zou aan
Satan toebehoren. Dan zou de mens niet alleen onbekwaam zijn om de
manifestatie van God te worden, maar zou in plaats daarvan Zijn last worden.
Dus het kiezen van mensen door God zou zinloos worden. Degenen die
vervolmaakt zullen worden door God zijn zij die Gods zegeningen en Zijn erfenis
zullen ontvangen. Dat wil zeggen, ze nemen in wat God heeft en is, zodat het
wordt wat ze innerlijk hebben; ze hebben alle woorden van God in hen gesmeed;
wat het wezen van God ook is, jullie zijn in staat om alles op te nemen zoals het

is en daardoor naar de waarheid te leven. Dit is het soort mens dat door God



vervolmaakt en gewonnen is. Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het

erven van deze zegeningen die door God zijn geschonken:
1. Het ontvangen van de ganse liefde van God.
2. Handelen in overeenstemming met Gods wil in alle dingen.

3. Het ontvangen van de leiding van God, leven onder het licht van God en

verlicht worden door God.

4. Leven op aarde naar het door God geliefde beeld; God oprecht liefhebben
zoals Petrus deed, gekruisigd voor God en waardig om te sterven als beloning

voor Gods liefde; dezelfde glorie hebben als Petrus.
5. Geliefd zijn, gerespecteerd en bewonderd door iedereen op aarde.

6. Het overwinnen van alle gebondenheid van de dood en Hades, geen
gelegenheid geven aan Satans werk, doordrongen zijn met God, leven in een

frisse en levendige geest en geen gevoel van vermoeidheid hebben.

7. Het hebben van een onuitsprekelijk gevoel van opgetogenheid en
opwinding te allen tijde in het leven, alsof men de komst van de dag van Gods

heerlijkheid heeft gezien.

8. Het ontvangen van Gods glorie en een gelaatsuitdrukking hebben

vergelijkbaar met Gods geliefde heiligen.

9. Het worden van hetgeen God liefheeft op aarde, dat is de geliefde zoon

van God.

10. Het veranderen van vorm en met God naar de derde hemel opstijgen,

het vlees overstijgen.



Alleen degenen die in staat zijn om de zegeningen van God te erven zijn
degenen die door God zijn vervolmaakt en door God zijn gewonnen. Heb jij iets
gewonnen? In welke mate heeft God je vervolmaakt? God vervolmaakt de mens
niet willekeurig. Er zijn omstandigheden en duidelijke resultaten die door de
mens gezien kunnen worden. Het is niet zoals de mens gelooft, dat zolang hij
geloof in God heeft, hij door God kan worden vervolmaakt en gewonnen en op
aarde de zegeningen en erfenissen van God kan ontvangen. Zulke zaken zijn
buitengewoon moeilijk en nog veel meer als het gaat om het veranderen van
vorm. Op dit moment is datgene wat jullie in de eerste plaats moeten zoeken,
door God te worden vervolmaakt in alle dingen en door God te worden
vervolmaakt middels alle mensen, zaken en dingen waarmee jullie worden
geconfronteerd, zodat wat God is meer in jullie zal worden opgenomen. Jullie
moeten eerst de erfenis van God op aarde ontvangen voordat jullie in
aanmerking komen om meer en grotere zegeningen van God te erven. Alle
dergelijke dingen zijn hetgeen waarnaar jullie zouden moeten zoeken en dat wat
jullie eerst moeten begrijpen. Hoe meer je probeert door God in alle dingen te
worden vervolmaakt, hoe meer je in staat zult zijn om de hand van God in alle
dingen te kunnen zien, daarbij actief zoekend om het wezen van Gods woord en
de realiteit van Zijn woord binnen te gaan door verschillende vooruitzichten en in
verschillende zaken. Je kunt niet tevreden zijn met dergelijke passieve
toestanden als enkel maar geen zonden begaan, of geen noties hebben, geen
levensfilosofie en geen menselike wil. God vervolmaakt de mens op
verschillende manieren en het is mogelijk dat je in alle opzichten als gevolg
daarvan vervolmaakt wordt. Je kunt niet alleen worden vervolmaakt in termen

van het positieve, maar ook van het negatieve, waardoor je je verrijkt met wat je



verkrijgt. Elke dag zijn er mogelijkheden om te worden vervolmaakt en is er tijd
om door God gewonnen te worden. Na een periode van zo’n ervaring zul je
enorm veranderd zijn. Je zult nu een natuurlijk inzicht kunnen krijgen in veel
dingen die je voorheen niet begreep; zonder dat je anderen nodig hebt om je te
leren, onbewust zul je door God verlicht worden, zodat je verlichting in alle
dingen hebt en al je ervaringen in details treden. God zal je leiden zodat je niet
naar beide kanten buigt. Dan zul je door Hem op het pad naar volmaaktheid

worden gezet.

Het door God vervolmaakt worden kan niet beperkt worden tot vervolmaking
door Gods woord te eten en te drinken. Deze manier van ervaren is te eenzijdig
en omvat niet voldoende; het beperkt de mens alleen maar tot een heel klein
bereik. In dit geval mist de mens de broodnodige geestelijke voeding. Als jullie
wensen te worden vervolmaakt door God, moeten jullie leren om alle dingen te
ervaren en verlicht te zijn in alles hetgeen jullie tegenkomen. Wanneer je iets
tegenkomt, of het nu goed of slecht is, dan zou je er voordeel uit moeten halen
en het zou niet mogen leiden tot passiviteit. Wat er ook gebeurt, je zou in staat
moeten zijn om het te kunnen overwegen door aan de kant van God te staan en
het niet vanuit het oogpunt van de mens te analyseren of te bestuderen (dit is
een afwijking in je ervaring). Als dit de manier is van je ervaring, dan zal je hart
worden overgenomen door de lasten van je leven; jij zult constant in het licht van
Gods aangezicht leven en niet gemakkelijk afwijken in je beoefening. Zo iemand
heeft grote vooruitzichten. Er zijn zoveel mogelijkheden om door God te worden
vervolmaakt. Het hangt er allemaal van af of jullie diegenen zijn die echt van God
houden en of jullie de vastberadenheid hebben om door God te worden

vervolmaakt, door God te worden gewonnen en zijn zegeningen en erfenis



ontvangen. Het zal jullie niet baten om alleen vastberadenheid te hebben. Jullie
moeten veel kennis hebben, anders zullen jullie altijd afwijken in jullie beoefening.
God is bereid om een ieder van jullie te vervolmaken. Zoals het er nu uitziet,
hebben de meesten het werk van God al geruime tijd geaccepteerd, maar ze
hebben zich beperkt tot het louter koesteren in de genade van God en zijn alleen
bereid om slechts enige troost van het vlees van Hem te ontvangen. Ze zijn niet
bereid om meer en hogere openbaringen te ontvangen, wat aantoont dat het hart
van de mens nog steeds altijd aan de buitenkant staat. Hoewel het werk van de
mens, zijn dienst en zijn hart van liefde voor God wel minder onzuiverheden
hebben, zoekt de mens, voor wat betreft de essentie van de mens in zichzelf en
zijn onverlichte denken, nog steeds voortdurend naar de vrede en het genot van
het vlees en maakt het hem niet uit wat de voorwaarden en bedoelingen van God
zijn om de mens te vervolmaken. Dus zijn de levens van de meesten nog steeds
vulgair en decadent, zonder de minste verandering. Ze beschouwen geloof in
God eenvoudigweg niet als een belangrijke zaak. Het is eerder alsof ze enkel
geloof hebben omwille van een ander, zonder ernst of toewijding handelen, en
het doen met het absolute minimum, op drift in een doelloos bestaan. Er zijn
maar weinigen die ernaar streven het woord van God in alle dingen binnen te
gaan, meer verrijkende dingen te verwerven, om degenen van grotere welstand
te worden in het huis van God heden ten dage en om meer van Gods
zegeningen te ontvangen. Als je ernaar streeft door God in alle dingen te worden
vervolmaakt en in staat bent om de beloften van God op aarde te erven; als je in
alles door God verlicht wilt worden en de jaren niet voorbij laat gaan, is dit het
ideale pad om actief in te gaan. Alleen op deze manier ben je waardig en

geschikt om door God te worden vervolmaakt. Ben jij echt iemand die door God



vervolmaakt wil worden? Ben jij echt iemand die serieus is in alle dingen? Heb jij
dezelfde geest van liefde voor God als Petrus? Heb je de wil om God lief te
hebben zoals Jezus deed? Je hebt vele jaren geloof in Jezus gehad; heb je
gezien hoe het kwam dat Jezus van God hield? Is het echt Jezus in Wie je
gelooft? Je gelooft in de praktische God van deze dag; heb je gezien hoe de
praktische God in het vlees de God in de hemel liefheeft? Je hebt geloof in de
Heer Jezus Christus; dat is omdat de kruisiging van Jezus, om zodoende de
mensheid te verlossen, en de wonderen die Hij heeft verricht algemeen
geaccepteerde waarheden zijn. Het geloof van de mens komt echter niet voort uit
kennis en echt begrip van Jezus Christus. Je gelooft alleen in de naam van
Jezus maar hebt geen geloof in Zijn Geest, want je toont geen achting voor hoe
Jezus God liefhad. Je geloof in God is te jeugdig. Hoewel je al vele jaren in
Jezus gelooft, weet je niet hoe je van God moet houden. Maakt dit je niet de
grootste dwaas van de wereld? Dit toont aan dat je jarenlang tevergeefs het
voedsel van de Heer Jezus Christus hebt gegeten. Niet alleen ik heb een hekel
aan zo iemand, ik vertrouw erop dat dat ook geldt voor de Heer Jezus Christus,
die je aanbidt. Hoe kan zo iemand worden vervolmaakt? Loop je niet rood aan?
Schaam je je niet? Heb je nog steeds het lef om je Heer Jezus Christus onder

ogen te zien? Begrijpen jullie allemaal de betekenis van mijn woorden?

De slechten zullen zeker worden gestraft

Onderzoeken of je rechtvaardigheid toepast in alles wat je doet, en of al je
daden geobserveerd worden door God, zijn de gedragsprincipes van hen die in

God geloven. Jullie zullen rechtvaardig genoemd worden omdat jullie in staat zijn



God tevreden te stellen, en omdat jullie Gods verzorging en bescherming
accepteren. In Gods ogen zijn al degenen die Gods verzorging, Zijn bescherming
en perfectie accepteren, en die door Hem gewonnen worden rechtvaardig en zij
worden door God liefkozend bekeken. Hoe meer jullie de woorden van God
aannemen in het hier en nu, des te meer jullie in staat zijn Gods wil te ontvangen
en te begrijpen, en zo kunnen jullie Gods woorden naleven en aan Zijn eisen
voldoen. Dit is Gods opdracht voor jullie en wat jullie behoren te bereiken. Als
jullie opvattingen gebruiken om God aan af te meten en af te bakenen, alsof God
een onveranderlijk aarden beeld was, en als jullie God afbakenen binnen de
Bijbel, en Hem proberen te vatten in een beperkte reikwijdte van werk, dan
bewijst dat, dat jullie God veroordeeld hebben. Omdat, in hun harten, de Joden
uit het tijdperk van het Oude Testament God in de vorm van een afgod goten,
alsof God alleen de Messias genoemd kon worden en enkel Hij die de Messias
genoemd werd God was, en omdat de mensen God dienden en aanbaden alsof
Hij een (levenloos) aarden beeld was, nagelden ze de Jezus van die tijd aan het
kruis, veroordeelden ze Hem ter dood, veroordeelden ze de onschuldige Jezus
ter dood. God had geen misdaad begaan, maar de mens spaarde God niet en
veroordeelde Hem zonder te aarzelen ter dood. Dus werd Jezus gekruisigd. De
mens gelooft altijd dat God onveranderlijk is, en definieert Hem volgens de Bijbel,
alsof de mens Gods management doorzien heeft, alsof alles wat God doet in de
handen van de mens ligt. De mensen zijn volslagen belachelijk, ze zijn uitermate
arrogant, en ze hebben allemaal aanleg voor gezwollen welbespraaktheid.
Ongeacht hoe groot jullie kennis van God ook is, nog steeds zeg ik dat jullie God
niet kennen, dat er niemand is die meer gekant is tegen God, en dat jullie God

veroordelen, want jullie zijn totaal niet in staat het werk van God te gehoorzamen



en het pad van volmaakt gemaakt te worden door God te bewandelen. Waarom
iIs God nooit tevreden over de daden van de mens? Omdat de mens God niet
kent, omdat hij zoveel opvattingen heeft en omdat in plaats van zich te schikken
naar de werkelijkheid, al zijn kennis over God van hetzelfde laken een pak is en
uitgaat van dezelfde benadering voor elke situatie. Dus, nu God vandaag naar de
aarde gekomen is, is God nogmaals aan het kruis genageld. Wrede,
meedogenloze mensheid! Het samenzweren, gekonkel en knokken, het bijeen
schrapen van reputatie en fortuin, de wederzijdse afslachting; wanneer zal er ooit
een einde aan komen? God heeft honderdduizenden woorden gesproken, maar
niemand is tot bezinning gekomen. Ze handelen in het belang van hun gezinnen,
hun zonen en dochters, hun carriéres, vooruitzichten, status, ijdelheid en geld,
voor het verkrijgen van kleding, voor voedsel en het vlees; wiens daden zijn
zuiver in het belang van God? Zelfs onder hen wier daden in het belang van God
zijn, zijn er maar weinigen die God kennen. Hoeveel handelen er niet in hun
eigen belang? Hoeveel onderdrukken en discrimineren anderen niet om hun
eigen status te handhaven? Zo is God onnoemelijk veel keren hardhandig ter
dood veroordeeld, talloze barbaarse rechters hebben God veroordeeld en Hem
nogmaals aan het kruis genageld. Hoeveel kunnen er rechtvaardig genoemd

worden omdat zij werkelijk handelen in het belang van God?

Voor God, is het zo makkelijk om vervolmaakt te worden tot een heilig
iemand, of een rechtvaardig individu? Het is een ware bewering dat “er geen
rechtvaardigen zijn op deze aarde, de rechtvaardigen niet in deze wereld zijn.”
Wanneer jullie voor God komen, kijk eens goed naar wat je aan hebt, bekijk ieder
woord en iedere daad, al je gedachten en ideeén, en zelfs de dromen die jullie

iedere dag dromen; ze zijn allemaal om jezelf te behagen. Is dat niet de ware



stand van zaken? ‘Rechtvaardigheid’ betekent niet het geven van aalmoezen,
het betekent niet het liefhebben van je naaste als jezelf, noch betekent het niet
vechten, ruzie maken, roven of stelen. Rechtvaardigheid betekent Gods opdracht
als je plicht opvatten en Gods orkestraties en schikkingen als een uit de hemel
gezonden roeping gehoorzamen, ongeacht het moment of de plaats, net zoals
alles wat gedaan werd door de Heer Jezus. Dat is de rechtvaardigheid waarmee
God heeft gesproken. Lot kon rechtvaardig genoemd worden, omdat hij de twee
engelen die God gezonden had redde, zonder acht te slaan op wat hij zou
winnen of verliezen; je zou alleen kunnen zeggen dat wat hij op dat moment
deed rechtvaardig genoemd kan worden, maar hij kan geen rechtvaardig man
genoemd worden. Het was enkel omdat Lot God had gezien dat hij zijn twee
dochters gaf in ruil voor de engelen. Maar niet al zijn gedrag in het verleden
vertegenwoordigt rechtvaardigheid, en daarom zeg ik dat “er geen
rechtvaardigen zijn op deze aarde.” Zelfs onder hen die aan het herstellen zijn
kan er geen een rechtvaardig genoemd worden. Hoe goed je daden ook zijn, in
welke mate je de naam van God ook schijnt te verheerlijken, anderen niet slaat
en vervloekt, of berooft en besteelt, je kunt nog steeds niet rechtvaardig
genoemd worden, want zulke dingen kunnen door elk normaal mens bereikt
worden. Vandaag is de sleutel dat je God niet kent. Het kan alleen gezegd
worden dat je tegenwoordig een beetje normale menselijkheid hebt, maar geen
elementen van de rechtvaardigheid waar God over spreekt, en daarom is niets

wat je doet een bewijs van je kennis van God.

Voorheen, toen God in de hemel was, probeerde de mens God voor de gek
te houden in zijn daden; vandaag is God onder de mensheid gekomen, voor hoe

lang weet niemand, toch doet de mens nog steeds alsof voor God en probeert hij



God voor de gek te houden. Is de mens niet veel te achterlijk in zijn denkwijze?
Het was hetzelfde met Judas: voordat Jezus kwam, vertelde Judas leugens
tegen zijn broers en zussen en nadat Jezus gekomen was veranderde hij nog
steeds niet; hij bezat niet het kleinste beetje kennis over Jezus, en uiteindelijk
verried hij Jezus. Kwam dat niet doordat hij God niet kende? Als jullie God
vandaag nog steeds niet kennen, dan zullen jullie Judas worden, en dan zou de
tragedie van de kruisiging van Jezus tijdens het Tijdperk van Genade, twee
duizend jaar geleden, opnieuw worden uitgespeeld. Geloven jullie dit niet? Het is
een feit! Vandaag verkeren de meeste mensen in zulke omstandigheden —
misschien zeg ik dit wat vroeg — en zulke mensen spelen de rol van Judas. Dit
bedoel ik niet schertsend, maar dit is een feit — en jullie moeten het geloven.
Hoewel veel mensen doen alsof ze nederig zijn, toch zit er in hun harten niets
dan stilstaand, stinkend water. Nu zijn teveel mensen in de kerk op die manier
bezig. Jullie denken dat ik niets weet; vandaag leidt mijn Geest mij, en getuigt
daarover tegen mij. Denken jullie dat ik niets weet? Denken jullie dat ik niets
begrijp van de onoprechte gedachten in jullie harten en de dingen die in jullie
harten worden bewaard? Laat God zich zo gemakkelijk misleiden? Denken jullie
dat jullie Hem kunnen behandelen zoals het jullie uitkomt? In het verleden
maakte ik me zorgen dat jullie beperkt zouden worden, en daarom bleef ik jullie
vrijheid geven, maar de mensen konden niet zeggen dat ik goed jegens hen was
en wanneer ik hun een vinger gaf, namen zij de hele hand. Vraag het maar aan
elkaar: ik heb haast niemand aangepakt en ben niet snel geweest om ook maar
lemand te berispen — toch ben ik heel duidelijk over de motivaties en opvattingen
van de mens. Denken jullie dat de God Zelf aan wie God getuigenis aflegt een

dwaas is? In dat geval zeg ik dat je te blind bent! Ik zal je niet ontmaskeren, maar



laten we gewoon eens zien hoe verdorven je kunt worden. Laten we kijken of je
listen je kunnen redden, of dat jullie gered kunnen worden doordat jullie je best
doen God lief te hebben. Vandaag zal ik jullie niet veroordelen; laten we wachten
tot aan de tijd van God om te zien hoe Hij jullie straft. Ik heb nu geen tijd voor
kletspraatjes met jullie, en ik ben niet bereid mijn grotere werk uitsluitend omwille
van jou uit te stellen. Een made zoals jij is het de tijd niet waard die God nodig
zou hebben om jou aan te pakken, dus laten we eens zien liederlijk je kunt
worden. Dergelijke mensen jagen geen enkele kennis van God na, en zij hebben
ook geen enkele liefde voor Hem, maar toch willen zij graag dat God hen
rechtvaardig noemt — is dat geen grap? Omdat er eigenlijk maar een weinig
mensen bestaan die eerlijk zijn, houd ik me bezig met niets anders dan leven
geven aan de mensheid. lk zal alleen afmaken wat vandaag gedaan moet
worden, en later zal vergelding over een ieder komen naar gelang hun gedrag. Ik
heb gezegd wat ik moet zeggen, want dit is het werk dat ik doe. Ik doe dat wat ik
moet doen, en dat wat ik niet moet doen, doe ik niet, maar toch hoop ik nog
steeds dat jullie meer tijd doorbrengen met bezinning. Hoeveel van jullie kennis
van God is waar? Ben jij een van diegenen die God wederom aan het kruis

genageld hebben? Tot slot zeg ik dit: wee hen die God kruisigen.

Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

Als je in God gelooft, hoe moet je Hem dan precies dienen? Aan welke
voorwaarden moet worden voldaan en welke waarheden moeten worden
begrepen als je God dient? En waar wijken jullie af in je dienst? Jullie moeten de

antwoorden op al deze dingen weten. Deze kwesties hebben betrekking op hoe



jullie in God geloven, hoe jullie het pad opgaan dat wordt geleid door de Heilige
Geest en hoe jullie je in alle dingen aan Gods orkestraties onderwerpen, om zo
elke stap van Gods werk in jullie te kunnen begrijpen. Wanneer jullie dat punt
bereiken, zullen jullie beseffen wat geloof in God is, hoe jullie naar behoren in
God moeten geloven en wat jullie moeten doen om in harmonie met Gods wil te
handelen. Daardoor zullen jullie Gods werk volledig en volstrekt gehoorzamen;
jullie zullen geen klachten hebben en Gods werk niet beoordelen of analyseren,
laat staan onderzoeken. Zo zullen jullie allemaal God kunnen gehoorzamen tot
de dood, waardoor God jullie kan sturen en slachten als een schaap, zodat jullie
allemaal de Petrus van de jaren 1990 kunnen worden en God tot het uiterste
kunnen liefhebben, zelfs aan het kruis, zonder ook maar de geringste klacht. Pas

dan zullen jullie kunnen leven als de Petrus van de jaren 1990.

ledereen die het zich heeft voorgenomen, kan God dienen — maar alleen wie
in alle zorgvuldigheid met Gods wil omgaat en deze begrijpt, is bevoegd en
gerechtigd om God te dienen. Ik heb dit onder jullie ontdekt: veel mensen
geloven dat ze God dienen zolang ze het evangelie geestdriftig voor God
verspreiden, voor God rondreizen, zichzelf volledig inzetten en dingen opgeven
voor God enzovoorts. Nog meer religieuze mensen geloven dat ze God dienen
door rond te rennen met een bijbel in de hand, het evangelie van het hemelse
koninkrijk te verspreiden en mensen te redden door hen berouw te laten hebben
en te laten biechten. Er zijn ook veel religieuze functionarissen die denken dat
het dienen van God bestaat uit het preken in kapellen nadat ze hogere studies
hebben gevolgd en in het seminarie zijn opgeleid, en het onderwijzen van
mensen door het lezen van Schriftpassages. Bovendien zijn er mensen in arme

gebieden die geloven dat het dienen van God betekent: zieken genezen,



demonen uitdrijven onder hun broeders en zusters, voor hen bidden of hen
dienen. Velen van jullie geloven dat jullie God dienen door dagelijks de woorden
van God te eten en te drinken, dagelijks tot God te bidden en overal kerken te
bezoeken en daarin werk te verrichten. Andere broeders en zusters geloven dat
God dienen betekent dat men nooit trouwt of een gezin sticht en zijn volledige
wezen aan God wijdt. Toch weten weinig mensen wat het werkelijk betekent om
God te dienen. Hoewel er evenveel mensen zijn die God dienen als er sterren
aan de hemel staan, is het aantal mensen dat direct kan dienen, en dat kan
dienen naar Gods wil, schamel — armzalig klein. Waarom zeg ik dit? Ik zeg dit
omdat jullie de inhoud van de uitdrukking ‘dienst aan God’ niet begrijpen en maar
heel weinig begrijpen van hoe te dienen naar Gods wil. Het is hoog tijd dat
mensen precies begrijpen hoe ze God kunnen dienen in overeenstemming met
Zijn wil.

Als jullie willen dienen naar Gods wil, moeten jullie eerst begrijpen in welk
soort mensen God genoegen schept, welk soort mensen God verafschuwt, welk
soort mensen God vervolmaakt en welk soort mensen bekwaam is om God te
dienen. Jullie zouden op zijn minst met deze kennis uitgerust moeten zijn.
Bovendien moeten jullie de doelen van Gods werk kennen, en het werk dat God
in het hier en nu zal doen. Als jullie dit hebben begrepen, en door de begeleiding
van Gods woorden, moeten jullie eerst intreden hebben en eerst Gods opdracht
ontvangen. Als jullie Gods woorden eenmaal werkelijk hebben ervaren en Gods
werk echt kennen, zullen jullie bekwaam zijn om God te dienen. En het is
wanneer jullie Hem dienen dat God jullie geestelijke ogen opent en jullie een
beter begrip van Zijn werk en een duidelijkere blik op Zijn werk geeft. Wanneer je

deze werkelijkheid binnengaat, zullen je ervaringen dieper en echter zijn.



ledereen die zulke ervaringen heeft gehad, zal in de kerken voor zijn broeders en
zusters kunnen zorgen, zodat jullie elkaars sterke punten kunnen gebruiken om
jullie eigen tekortkomingen te compenseren en rijkere kennis te verkrijgen in jullie
geest. Pas als jullie dit effect hebben bereikt, zullen jullie kunnen dienen naar

Gods wil en door God worden vervolmaakt in de loop van jullie dienst.

Zij die God dienen, moeten Gods vertrouwelingen zijn, moeten God
welgevallig zijn en moeten God uiterst trouw kunnen blijven. Of je nu privé of
publiek handelt, je kunt in Gods bijzijn de vreugde van God verkrijgen, je kunt
overeind blijven in Gods bijzijn en hoe andere mensen je ook behandelen, je
bewandelt altijd het pad dat je moet gaan en schenkt alle aandacht aan Gods
last. Alleen zulke mensen zijn vertrouwelingen van God. Dat Gods
vertrouwelingen Hem direct kunnen dienen, komt doordat ze Gods grote
opdracht en Gods last hebben ontvangen, zich Gods hart kunnen toe-eigenen,
Gods last op zich kunnen nemen als hun eigen, en geen aandacht schenken aan
hun toekomstperspectieven: zelfs wanneer ze geen perspectieven hebben en er
voor hen geen winst in het verschiet ligt, zullen ze altijd in God geloven met een
liefhebbend hart. Zodoende is dit soort persoon Gods vertrouweling. Gods
vertrouwelingen zijn ook Zijn intimi; alleen Gods intimi kunnen Zijn rusteloosheid
en Zijn gedachten delen, en hoewel hun vlees pijnlijk en zwak is, kunnen ze pijn
verdragen en verzaken wat ze liefhebben om God tevreden te stellen. God geeft
zulke mensen meer lasten en wat God wenst te doen, wordt bevestigd door de
getuigenis van zulke mensen. Daarom zijn deze mensen aangenaam voor God.
Ze zijn dienaren van God die naar Zijn eigen hart zijn, en alleen zulke mensen
kunnen samen met God heersen. Wanneer je werkelijk Gods vertrouweling bent

geworden, is precies het moment dat je samen met God zult heersen.



Jezus kon Gods opdracht — het werk van de verlossing van de hele
mensheid — voltooien omdat Hij alle aandacht schonk aan Gods wil, zonder
enige plannen of regelingen voor Zichzelf te maken. Zo was Hij ook de
vertrouweling van God — God Zelf — wat jullie allemaal goed begrijpen. (In feite
was Hij de God Zelf van wie God had getuigd. Ik zeg dit hier om met het feit van
Jezus de kwestie toe te lichten.) Hij was in staat van Gods managementplan het
exacte middelpunt te maken, bad altijd tot de hemelse Vader en zocht de wil van
de hemelse Vader. Hij bad en zei: “God de Vader! Volbreng dat wat uw wens is
en handel niet naar mijn wensen, maar naar uw plan. De mens mag dan zwak
zijn, maar waarom zou u om hem geven? Hoe kan de mens uw bezorgdheid
waardig zijn, de mens die als een mier in uw hand is? In mijn hart wens ik alleen
uw wil te volbrengen, en ik wil dat u in mij kunt doen wat u zou doen in
overeenstemming met uw eigen wensen.” Op weg naar Jeruzalem leed Jezus
hevige pijn, alsof er een mes werd rondgedraaid in Zijn hart, en toch had Hij niet
het geringste voornemen om Zijn woord te breken. Steeds was er een sterke
kracht die Hem voortdreef naar waar Hij zou worden gekruisigd. Uiteindelijk werd
Hij aan het kruis genageld, werd Hij de gelijkenis van zondig vlees en voltooide
Hij het werk van de verlossing van de mens. Hij brak los uit de ketens van de
dood en het dodenrijk. Tegenover Hem verloren de sterfelijkheid, de hel en het
dodenrijk hun kracht en werden door Hem overwonnen. Hij leefde drieéndertig
jaar en gedurende die tijd spande Hij Zich altijd tot het uiterste in om aan Gods
wil te voldoen in overeenstemming met Gods werk destijds. Hij dacht nooit aan
Zijn eigen winst of verlies en had altijd de wil van God de Vader voor ogen.
Daarom zei God na Zijn doop: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.”

Vanwege Zijn dienst aan God die in harmonie was met Gods wil, legde God de



zware last van de verlossing van de hele mensheid op Zijn schouders en zorgde
ervoor dat Hij die volbracht, en Hij was bekwaam en gerechtigd om deze
belangrijke taak te voltooien. Zijn hele leven verdroeg Hij onmetelijk lijden voor
God en talloze malen werd Hij verzocht door Satan, maar nooit verloor Hij de
moed. God gaf Hem zo’n immense taak omdat Hij Hem vertrouwde en liefhad,
en daarom zei God persoonlijk: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik
vreugde.” Alleen Jezus kon destijds deze opdracht volbrengen, en dit was één
praktisch aspect van Gods voltooiing van Zijn werk van verlossing van de hele

mensheid in het Tijdperk van Genade.

Als jullie net als Jezus alle aandacht kunnen schenken aan de last van God
en jullie vlees de rug kunnen toekeren, zal God jullie Zijn belangrijke taken
toevertrouwen, zodat jullie zullen voldoen aan de voorwaarden om God te dienen.
Alleen onder zulke omstandigheden zullen jullie durven zeggen dat jullie Gods
wil doen en Zijn opdracht vervullen, en alleen dan zullen jullie durven zeggen dat
jullie God werkelijk dienen. Durf je, met het voorbeeld van Jezus, te zeggen dat
je Gods vertrouweling bent? Durf je te zeggen dat je Gods wil doet? Durf je te
zeggen dat je God werkelijk dient? Tegenwoordig begrijp je niet hoe je God moet
dienen; durf je te zeggen dat je Gods vertrouweling bent? Als je zegt dat je God
dient, is dat dan geen godslastering? Denk er eens over na: dien je God of dien
je jezelf? Je dient Satan en toch zeg je koppig dat je God dient — is dat geen
godslastering? Achter mijn rug om begeren veel mensen de zegen van een hoge
status. Ze doen zich tegoed aan eten, slapen graag en besteden veel zorg aan
het vilees; ze zijn altijd bang dat er voor het vlees geen uitweg is. In de kerk doen
ze niet hun geéigende taak, ze klaplopen ten koste van de kerk of lezen anders

hun broeders en zusters de les met mijn woorden en spelen de baas over



anderen vanuit gezaghebbende functies. Deze mensen zeggen steeds dat ze
Gods wil doen en Gods vertrouwelingen zijn — is dat niet absurd? Als je de juiste
bedoelingen hebt, maar niet kunt dienen naar Gods wil, gedraag je je dwaas;
maar als je bedoelingen niet goed zijn en je nog steeds zegt dat je God dient,
dan ben je iemand die zich tegen God verzet en zou God je moeten straffen! Met
zulke mensen heb ik geen medelijden! Ze klaplopen in het huis van God,
begeren altijd de gemakken van het vlees en houden geen rekening met de
belangen van God. Ze zoeken altijd wat goed voor hen is en schenken geen
aandacht aan Gods wil. Ze aanvaarden niet het toezicht van Gods Geest in alles
wat ze doen. Voortdurend intrigeren ze en misleiden ze hun broeders en zusters.
Ze zijn achterbaks als een vos in een wijngaard die altijd druiven steelt en de
wijngaard vertrapt. Kunnen zulke mensen Gods vertrouwelingen zijn? Ben je het
waardig om Gods zegen te ontvangen? Je neemt geen last aan voor je leven en
de kerk, ben je het dan waardig om Gods opdracht te ontvangen? Wie zou
lemand als jij durven vertrouwen? Als je op deze manier dient, zou God je dan
een grotere taak durven toevertrouwen? Zou dit geen vertragingen opleveren

voor het werk?

Ik zeg dit zodat jullie kunnen weten aan welke voorwaarden moet worden
voldaan om te dienen in harmonie met Gods wil. Als jullie je hart niet aan God
geven, als jullie niet zoals Jezus heel zorgvuldig omgaan met Gods wil, dan kan
God jullie niet vertrouwen en zal Hij uiteindelijk over jullie oordelen. Misschien
koester je tegenwoordig, in je dienst aan God, steeds het voornemen om God te
misleiden en ga je steeds op een plichtmatige manier met Hem om. Kortom,
ongeacht al het andere: als je God bedriegt, zul je een meedogenloos oordeel

ondergaan. Jullie moeten ervan profiteren dat jullie zojuist het juiste pad van



dienst aan God zijn opgegaan om eerst jullie hart aan God te geven, met
onverdeelde loyaliteit. Of je nu tegenover God of tegenover andere mensen staat,
je hart moet altijd naar God gekeerd zijn en je moet het voornemen hebben om
God lief te hebben zoals Jezus dat deed. Op deze manier zal God je
vervolmaken, zodat je een dienaar van God wordt die naar Zijn hart is. Als je
werkelijk wilt worden vervolmaakt door God, en als je wilt dat jouw dienst in
harmonie is met Zijn wil, moet je je eerdere opvattingen over geloof in God
veranderen en de oude manier waarop je God diende, veranderen, zodat God
meer van je vervolmaakt. Zo zal God je niet in de steek laten en zul je net als
Petrus in de voorhoede zitten van hen die God liefhebben. Als je nog steeds
geen berouw toont, ga je een einde als dat van Judas tegemoet. Dit moet

iledereen die in God gelooft, begrijpen.

Over het gebruik door God van de mens

Niemand is in staat onafhankelijk te leven, behalve zij die speciale leiding en
begeleiding krijgen van de Heilige Geest. Dat is omdat mensen de bediening en
hoede van hen die door God worden gebruikt nodig hebben. Daarom laat God in
ieder tijJdperk mensen opstaan die zich naarstig inzetten voor het hoeden van de
kerken omwille van Zijn werk. Dat betekent dat Gods werk moet worden
uitgevoerd door hen aan wie Hij de voorkeur geeft en die Hij goedkeurt. De
Heilige Geest moet dat deel van hen gebruiken dat het waard is om gebruikt te
worden, zodat de Heilige Geest kan werken. En ze worden geschikt gemaakt
voor het gebruik door God doordat zij worden vervolmaakt door de Heilige Geest.

Omdat het vermogen van de mens om te begrijpen zo gebrekkig is, moet hij



worden gehoed door hen die worden gebruikt door God. Dit gold ook voor het
gebruiken van Mozes, in wie God destijds veel bruikbare dingen zag, die Hij ook
gebruikte om Gods werk in die fase uit te voeren. In deze fase gebruikt God een
mens, terwijl Hij tevens het deel benut dat door de Heilige Geest gebruikt kan
worden om te werken. De Heilige Geest bestuurt die mens en vervolmaakt

tegelijkertijd het overgebleven, onbruikbare gedeelte.

Het werk dat uitgevoerd wordt door degene die door God wordt gebruikt
dient om bij te dragen aan het werk van Christus of de Heilige Geest. God heeft
deze mens doen opstaan onder de mensen; hij is hier om alle uitverkorenen van
God te leiden. God heeft hem ook op doen staan om het werk van de menselijke
samenwerking uit te voeren. Met zo iemand, die het werk van de menselijke
samenwerking kan uitvoeren, kunnen meer eisen van God aan de mens en het
werk dat de Heilige Geest onder de mensen uit moet voeren via hem
verwezenlijkt worden. Je kunt het ook zo zeggen: Gods doel bij het gebruiken
van deze mens is dat alle mensen die God volgen Gods wil beter kunnen
begrijpen en meer van Gods vereisten kunnen vervullen. Omdat de mensen niet
in staat zijn om Gods woorden of Gods wil rechtstreeks te begrijpen, heeft God
lemand doen opstaan, die wordt gebruikt om zulk werk uit te voeren. Deze
persoon kan ook worden beschreven als een medium via wie God de mens
begeleidt, als de ‘vertaler die als tolk optreedt tussen God en de mens.
Zodoende is zo iemand niet als alle anderen die in Gods huishouden werken of
die Zijn apostelen zijn. Net als zij is hij iemand van wie gezegd kan worden dat hij
God dient. Maar in het wezen van zijn werk en in de onderliggende reden
waarom hij gebruikt wordt door God, verschilt hij in grote mate van de andere

werkers en apostelen. Wat betreft het wezen van zijn werk en de onderliggende



reden waarom hij gebruikt wordt, doet God de mens die door Hem gebruikt wordt
opstaan. Hij wordt door God voorbereid op Gods werk en doet mee aan het werk
van God Zelf. Geen enkele persoon zou zijn werk ooit over kunnen nemen; dit is
de menselijke samenwerking die naast het goddelijke werk onmisbaar is. Het
werk dat uitgevoerd wordt door andere werkers of apostelen, is daarentegen
slechts de overdracht en implementatie van de vele aspecten van de regelingen
voor de kerken tijdens elke periode, of het werk van het eenvoudigweg geven
van leven om het kerkleven in stand te houden. Deze werkers en apostelen zijn
niet aangesteld door God, laat staan dat zij kunnen worden gezien als mensen
die door de Heilige Geest worden gebruikt. Ze worden gekozen uit de kerken en
nadat ze training hebben ondergaan en gedurende een tijd gevormd zijn, mogen
zij die geschikt zijn blijven. Degenen die ongeschikt zijn, worden teruggestuurd
naar waar zij vandaan kwamen. Omdat deze mensen zijn gekozen uit de kerken,
laten sommigen van hen hun ware aard zien wanneer zij leiders zijn geworden.
Sommigen doen zelfs veel slechte dingen en worden uiteindelijk geélimineerd.
De persoon die door God gebruikt wordt, is echter iemand die door God is
voorbereid en die een zeker kaliber bezit en menselijkheid heeft. Hij is van
tevoren voorbereid en volmaakt gemaakt door de Heilige Geest en hij wordt
volledig geleid door de Heilige Geest. Met name waar het om zijn werk gaat,
wordt hij geleid en geinstrueerd door de Heilige Geest. Daardoor wijkt hij niet af
van het pad van het leiden van Gods uitverkorenen, want God neemt zeker

verantwoordelijkheid voor Zijn eigen werk en God doet altijd Zijn eigen werk.

De geboden van het nieuwe tijdperk



Bij het ervaren van Gods werk, moet je Gods woorden zorgvuldig lezen en je
met de waarheid toerusten. Maar ten aanzien van de dingen die jullie willen doen
of hoe jullie die doen, bestaat er geen behoefte aan jullie oprechte gebeden en
smeekbeden; die dingen zijn inderdaad nutteloos. Maar tegenwoordig is het zo,
dat de problemen waar jullie tegenwoordig mee te maken krijgen erop
neerkomen dat jullie niet weten hoe jullie Gods werk moeten ervaren, en dat er
veel passiviteit in jullie is. Jullie kennen vele doctrines, maar hebben niet veel
realiteit. Is zoiets niet een teken dat jullie het bij het verkeerde eind hebben? Bij
jullie, in deze groep, is er veel dwaling. Vandaag de dag kunnen jullie zulke
beproevingen als ‘dienstdoeners’ niet bereiken, en kunnen jullie je onmogelijk
andere beproevingen of louteringen voorstellen of bereiken die samenhangen
met de woorden van God. Jullie moeten je houden aan de vele dingen die je in
de praktijk moet brengen. Dat betekent dat mensen zich moeten houden aan de
vele plichten die ze moeten vervullen. Daar moeten de mensen zich aan houden
en die moeten zij uitvoeren. Laat de Heilige Geest doen wat door de Heilige
Geest gedaan moet worden; mensen kunnen daar geen rol in spelen. Mensen
moeten zich houden aan datgene wat mensen moeten doen; dat heeft geen
betrekking op de Heilige Geest. Het gaat daarbij alleen om datgene wat mensen
moeten doen en waar zij trouw aan moeten zijn als aan een gebod, net als trouw
aan de wet van het Oude Testament. Hoewel het nu niet het Tijdperk van de Wet
IS, zijn er nog steeds vele woorden die gelijk zijn aan die in het Tijdperk van de
Wet en waaraan onverkort vastgehouden moet worden, en zij worden niet alleen
maar uitgevoerd door te vertrouwen op de aanraking door de Heilige Geest,
maar ze moeten door mensen nageleefd worden. Bijvoorbeeld: vel geen oordeel

over het werk van de praktische God; verzet je niet tegen de mens over wie God



getuigenis heeft afgelegd; ken je plaats voor Gods aangezicht en wees niet
losbandig; spreek met mate en laat je woorden en daden in overeenstemming
zijn met de regelingen die de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd, heeft
ingesteld; heb ontzag voor de getuigenis van God; veronachtzaam het werk van
God en de woorden uit Zijn mond niet; boots de toon en de bedoelingen van
Gods uitspraken niet na; doe naar buiten toe niets wat duidelijk ingaat tegen de
mens over wie God getuigenis heeft afgelegd. Dit, en nog meer, is waar iedereen
zich aan dient te houden. In elk tijdperk stelt God veel aan de wetten verwante
regels vast waaraan de mens zich moet houden. Daardoor stelt Hij grenzen aan
de gezindheid van de mens en onderzoekt Hij diens oprechtheid. Neem
bijvoorbeeld het gebod ‘Eer je vader en je moeder’ uit het tijdperk van het Oude
Testament. Dit gebod geldt tegenwoordig niet meer; destijds beperkte het alleen
enkele externe gezindheid van de mens, werd het gebruikt om de oprechtheid
van het geloof van de mens in God aan te tonen en was het het teken van hen
die in God geloofden. Hoewel we nu in het Tijdperk van het Koninkrijk leven, zijn
er toch nog veel regels waar mensen zich aan moeten houden. De regels van
het verleden gelden niet; tegenwoordig zijn er vele, meer toepasselijke zaken die
mensen moeten doen en die noodzakelijk zijn. Ze hebben niets te maken met het

werk van de Heilige Geest en moeten door de mens uitgevoerd worden.

In het Tijdperk van Genade zijn veel praktijken uit het Tijdperk van de Wet
afgeschaft, omdat die wetten in die tijd niet echt effectief waren voor het werk.
Nadat die wetten waren afgeschaft, werden veel praktijken ingevoerd die wel
geschikt waren voor dat tijdperk en die zijn uitgegroeid tot de vele regels die er
tegenwoordig zijn. Toen de God van vandaag verscheen, werden die regels

overbodig en hoefden ze niet meer nageleefd te worden. Er werden veel



praktiken ingevoerd die voor het werk in de huidige tijd geschikt zijn.
Tegenwoordig zijn deze praktijken geen regels, ze zijn er om een doel te
bereiken; voor vandaag zijn ze geschikt en morgen worden het misschien
voorschriften. Samenvattend: je moet je houden aan dat wat vruchtbaar is voor
het werk dat je vandaag doet. Denk niet aan morgen: wat je vandaag doet, doe
je ter wille van vandaag. Misschien zijn er morgen wel betere praktijken en moet
je die dan uitvoeren, maar besteed daar niet te veel aandacht aan; houd je aan
datgene waaraan je je vandaag moet houden zodat je niet tegen God ingaat.
Vandaag de dag is het voor de mensen het allerbelangrijkst dat zij zich houden
aan wat hieronder vermeld staat. Je moet niet proberen om bij de God die voor je
staat een wit voetje te halen of iets voor Hem te verbergen. Spreek geen onreine
of hooghartige taal tegen de God die voor je staat. Bedrieg de God die voor je
staat niet door mooie woorden en fraaie toespraken met het doel Zijn vertrouwen
te winnen. Handel niet oneerbiedig voor Gods aangezicht. Gehoorzaam alle
woorden die uit Gods mond komen en verzet je niet tegen Zijn woorden, ga er
niet tegen in en betwist ze niet. Leg de woorden die uit Gods mond komen niet
op de manier uit die je het best uitkomt. Houd je tong in bedwang, opdat je niet
ten prooi valt aan de bedrieglijke plannen van de goddelozen. Let op waar je
loopt, opdat je de grenzen die God voor jou heeft gesteld niet overschrijdt. Als je
zondigt, zal dit ervoor zorgen dat je de plaats van God inneemt en woorden
spreekt die verwaand en hoogdravend zijn en zul je dus door God worden
verafschuwd. Je moet de woorden die uit de mond van God komen niet
achteloos verspreiden, anders zullen anderen je bespotten en zullen de duivels
je voor de gek houden. Gehoorzaam al het werk dat door de God van vandaag

gedaan wordt. Zelfs als je het niet begrijpt, moet je er geen oordeel over vellen;



het enige wat je kunt doen is te streven en te communiceren. Niemand mag
inbreuk maken op Gods oorspronkelijke positie. Het enige wat je kunt doen is de
God van vandaag dienen vanuit de standplaats van de mensen. De God van
vandaag kun je niet onderwijzen vanaf de plaats van de mensen; dat is
misplaatst. Niemand mag op de plaats staan van de mens over wie God
getuigenis heeft afgelegd; in je woorden, daden en diepste gedachten sta je op
de standplaats van de mensen. Daar moet je je bij neerleggen, het is de
verantwoordelijkheid van de mens, het kan door niemand veranderd worden, en
als je dat wel zou doen, zou je inbreuk maken op de bestuursbesluiten. ledereen

moet dat onthouden.

Door de lange tijd dat God gesproken heeft en zich uitgesproken heeft, zijn
mensen het lezen en onthouden van de woorden van God als hun belangrijkste
plicht gaan beschouwen. Niemand besteedt aandacht aan daden en zelfs
datgene waaraan jullie je zouden moeten houden, doen jullie niet; daardoor is
jullie dienstbetrachting met veel moeilijkheden en problemen gepaard gegaan.
Als je je voorafgaand aan het in de praktijk brengen van de woorden van God
niet hebt gehouden aan dat waaraan je je zou moeten houden, dan ben je een
van diegenen die door God verafschuwd en verworpen worden. Als je je aan
deze praktijken houdt, moet je eerlijk en oprecht zijn. Beschouw ze niet als
ketenen, maar houd ze in acht als geboden. In deze tijd moet je je er niet druk
over maken welke effecten behaald moeten worden; om kort te gaan, zo werkt
de Heilige Geest en iedereen die een overtreding begaat moet gestraft worden.
De Heilige Geest heeft geen emoties en let er niet op of je het begrijpt. Als je
vandaag tegen Hem zondigt, zal Hij je straffen. Als je binnen Zijn rechtsgebied

tegen Hem zondigt, zal Hij je niet ontzien. Het kan Hem niet schelen hoe serieus



je de woorden van Jezus naleeft. Als je Gods geboden van vandaag overtreedt,
zal Hij je straffen; Hij zal je ter dood veroordelen. Hoe zou het aanvaardbaar voor
jou kunnen zijn om je daar niet aan te houden? Je moet het doen, ook al doet het
wat pijn! Het doet er niet toe om welke religie, sector, land of denominatie het
gaat, in de toekomst moeten ze zich allemaal aan deze praktijken houden.
Niemand is daarvan uitgesloten en niemand zal gespaard worden! Dit is namelijk
wat de Heilige Geest vandaag zal doen en er kan door niemand tegen worden
gezondigd. Deze praktijken stellen niet heel veel voor, maar ze moeten wel door
iedereen gedaan worden. Het zijn de geboden die Jezus, die uit de dood is
opgewekt en naar de hemel is opgevaren, voor de mens heeft ingesteld. Zegt
Jezus in ‘De weg ... (7) niet dat het antwoord op de vraag of je rechtvaardig of
zondig bent afhangt van de houding die je nu tegenover God hebt? Niemand
mag aan dit aspect voorbijgaan. In het Tijdperk van de Wet geloofden Farizeeérs
generatie na generatie in God, maar toen het Tijdperk van Genade aanbrak,
kenden ze Jezus niet en verzetten ze zich tegen Hem. Daardoor kwam er niets
terecht van alles wat zij deden, alles was tevergeefs en God accepteerde het niet.
Als je dit kunt doorzien, zul je niet snel zondigen. Veel mensen hebben zich
misschien met God gemeten. Hoe smaakt het om je tegen God te verzetten? Is
het bitter of zoet? Je zou dit moeten begrijpen — doe maar niet alsof je het niet
weet. Misschien zijn sommige mensen in hun hart nog steeds niet overtuigd.
Toch adviseer ik je om te proberen het uit te vinden; ontdek hoe het smaakt. Dit
zal voorkomen dat veel mensen het blijven wantrouwen. Er zijn veel mensen die
de woorden van God lezen, maar zich in hun hart toch stiekem tegen Hem
verzetten. Als je je op die manier tegen Hem verzet hebt, voelt het dan niet alsof

er een mes in je hart is rondgedraaid? Als het al geen ruzie in de familie is, is het



lichamelijk ongemak of beproevingen van zoons en dochters. Hoewel je vlees de
dood bespaard wordt, zal de hand van God je nooit loslaten. Denk je dat het zo
eenvoudig zou kunnen zijn? Het is vooral voor de velen die dichtbij God staan
nog noodzakelijker om zich hierop te richten. Naarmate de tijd verstrijkt, vergeet
je het en dan zul je, zonder dat je het beseft, in verzoeking gestort worden; je
slaat nergens meer acht op en daardoor begin je te zondigen. Lijkt je dit
onbelangrijk? Als je dit goed kunt, dan krijg je de kans om vervolmaakt te worden,
om uit Gods eigen mond voor Gods aangezicht advies te ontvangen. Als je niet
voorzichtig bent, zal het een probleem voor je zijn; dan zul je God ongehoorzaam
zijn, je woorden en daden zullen liederlijk zijn en vroeg of laat zul je door zware
stormen en machtige golven weggevoerd worden. leder van jullie moet aandacht
schenken aan deze geboden. Als je ze overtreedt, zal de mens over wie God
getuigenis heeft afgelegd je misschien niet veroordelen, maar de Geest van God
is niet klaar met je; Hij zal je niet ontzien. Kun je de gevolgen dragen van je
overtreding? Dus, wat God ook zegt, je moet Zijn woorden in de praktijk brengen

en je er op wat voor manier dan ook aan houden. Dat is niet eenvoudig!

Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is

Wat zou je moeten weten over de praktische God? De Geest, de Persoon en
het Woord vormen de praktische God Zelf, en dit is de ware betekenis van de
praktische God Zelf. Als je alleen de Persoon kent — als je Zijn gewoonten en
persoonlijkheid kent — maar niet weet van het werk van de Geest, of wat de
Geest doet in het vlees, en als je alleen aandacht geeft aan de Geest, en het

Woord, en alleen bidt tegenover de Geest, niet weet van het werk van Gods



Geest in de praktische God, dan bewijst dit toch dat je geen weet hebt van de
praktische God. Kennis van de praktische God houdt ook het weten en ervaren
van Zijn woorden in, en de regels en principes van het werk van de Heilige Geest
begrijpen, en hoe de Geest van God in het vlees werkt. Zo omvat het ook het
weten dat elke actie van God in het vlees wordt bestuurd door de Geest, en dat
de woorden die Hij spreekt een regelrechte expressie zijn van de Geest. Dus, als
je de praktische God wenst te kennen, dan moet je in de eerste plaats weten hoe
God werkt in menselijkheid en in goddelijkheid; dit, op zijn beurt, heeft betrekking

op de uitdrukkingen van de Geest, waar alle mensen zich mee bezig houden.

Waar gaan de uitdrukkingen van de Geest over? Soms werkt God in
menselijkheid en soms in goddelijkheid — maar over het algemeen voert de
Geest in beide gevallen het bevel. Wat de geest in menselijkheid ook is, dit is
hun uiterlijke uitdrukking. De Geest werkt normaal, maar Zijn leiding via de Geest
bestaat uit twee delen. Eén deel is Zijn werk in menselijkheid en het andere is
Zijn werk door goddelijkheid. Dit moet je goed begrijpen. Het werk van de Geest
varieert naar gelang de omstandigheden. Wanneer Zijn menselijke werk vereist
Is, geeft de Geest richting aan dit menselijke werk, en wanneer Zijn goddelijke
werk vereist is, verschijnt de goddelijkheid rechtstreeks om het uit te voeren.
Omdat God in het vlees werkt en in het vlees verschijnt, werkt Hij zowel in
menselijkheid als in goddelijkheid. Zijn werk in de menselijkheid wordt geleid
door de Geest, en dient om tegemoet te komen aan de vleselijke behoeften van
de mensen, om hun betrokkenheid bij Hem te vergemakkelijken, hen in staat te
stellen de werkelijkheid en normaliteit van God te aanschouwen, en hen te
kunnen laten zien dat de Geest van God in het vlees is gekomen, en onder de

mensen is, samen met de mens leeft, en omgang heeft met de mens. Zijn werk



in goddelijkheid dient om te voorzien in het leven van de mens, en de mens te
begeleiden in alles van de positieve kant, verandering te brengen in de
gezindheid van de mens en hen in staat te stellen om waarlijk de verschijning
van de Geest in het vlees te aanschouwen. In het algemeen wordt de groei in
iemands leven rechtstreeks bereikt door Gods werk en woorden in goddelijkheid.
Alleen als mensen Gods werk in goddelijkheid accepteren, kunnen ze
veranderingen in hun gezindheid bereiken, alleen dan kunnen ze verzadigd zijn
in hun geest, alleen als hieraan het werk in menselijkheid wordt toegevoegd —
het hoeden, ondersteunen en voorzien in de menselijkheid door God — kunnen
de resultaten van Gods werk volledig worden bereikt. De praktische God Zelf,
waarvan tegenwoordig gesproken wordt, werkt zowel in menselijkheid als in
goddelijkheid. Door de verschijning van de praktische God, zijn Zijn normale
menseliike werken en leven en Zijn volledig goddelijke werk bereikt. Zijn
menselijkheid en goddelijkheid zijn gecombineerd in één, en het werk van beiden
Is volbracht door woorden, of het nou in menselijkheid of goddelijkheid is, Hij
spreekt de woorden uit. Wanneer God werkt in menselijkheid, spreekt Hij de
woorden van de menselijkheid, zodat mensen in contact kunnen komen en het
kunnen begrijpen. Zijn woorden zijn duidelijk uitgesproken en zijn eenvoudig te
begrijpen, zodat ze aan alle mensen kunnen worden verstrekt. Of deze mensen
nu rijk zijn aan kennis, of slecht onderwezen, ze kunnen allen Gods woorden
ontvangen. Gods werk in goddelijkheid wordt eveneens uitgedragen door
woorden, maar het is vol van voorziening, vol van leven, het is onaangetast door
menselijke ideeén, er zijn geen menselijke voorkeuren bij betrokken, en het is
zonder menselijke grenzen, het is buiten de grenzen van enig normale

menselijkheid. Ook dit wordt uitgevoerd in het vlees, maar het is de directe



uitdrukking van de Geest. Als mensen alleen maar Gods werk in menselijkheid
accepteren, dan zullen ze zich beperken tot een bepaalde reikwijdte, en zal dus
een eeuwigdurende aanpak, snoei en discipline nodig zijn om een Kkleine
verandering in hen teweeg te brengen. Zonder het werk of de aanwezigheid van
de Heilige Geest zullen ze echter altijd weer terugvallen op hun oude levenswijze;
het is alleen door het werk van goddelijkheid dat deze kwalen en tekortkomingen
verholpen kunnen worden, alleen dan kunnen mensen compleet worden. In
plaats van gestaag handelen en snoeien, is er behoefte aan positieve
voorziening, aan woorden om alle tekortkomingen te compenseren, aan woorden
om elke toestand van iemand kenbaar te maken, aan woorden om richting te
geven aan hun leven, hun uitspraken, al hun acties, om hun intenties en
motivaties bloot te leggen; dit is het echte werk van de praktische God. En dus
zou je, in je houding tegenover de praktische God, je moeten onderwerpen aan
Zijn menselijkheid, Hem herkennen en erkennen, en bovendien het goddelijke
werk en de woorden moeten accepteren en gehoorzamen. Gods verschijning in
het vlees betekent dat al het werk en de woorden van Gods Geest gedaan zijn
door Zijn normale menselijkheid, en door Zijn vleesgeworden viees. Met andere
woorden, Gods Geest leidt zowel Zijn menselijk werk en voert het goddelijk werk
in het vlees uit, en in de geincarneerde God kun je zowel Gods werk in
menselijkheid als Zijn volledig goddelijk werk zien. Dit is de werkelijke betekenis
van de praktische verschijning van God in het vlees. Als je dit duidelijk kunt
doorzien, ben je in staat om alle verschillende delen van God te verbinden, en
zul je ophouden Zijn werk in goddelijkheid een te hoge premie toe te kennen, en
te afwijzend te staan tegenover Zijn werk in menselijkheid, en zul je niet tot het

uiterste gaan, noch omwegen nemen. Over het algemeen is de betekenis van de



praktische God, dat het werk van Zijn menselijkheid en van Zijn goddelijkheid,
zoals geleid door de Geest, tot uitdrukking komt door Zijn vlees, zodat de

mensen kunnen zien dat Hij levendig is en levensecht, en werkelijk en actueel.

Het werk van de Geest van God in de mensheid heeft overgangsfases. Door
de menselijkheid perfect te maken, stelt Hij Zijn menselijkheid in staat om de
aansturing van de Geest te ontvangen, waarna Zijn menselijkheid in staat is om
de kerken te voorzien en te hoeden. Dit is een expressie van Gods normale werk.
Dus, als je duidelijk de principes van Gods werk in de mensheid kan doorzien,
dan zul je waarschijnlijk geen opvattingen hebben over Gods werk in
menselijkheid. Ongeacht alle andere dingen, Gods Geest kan het niet verkeerd
hebben. Hij heeft gelijk, en is zonder fout; Hij zou niet iets doen wat niet correct is.
Goddelijk werk is de directe expressie van Gods wil, zonder tussenkomst van
menselijkheid. Het ondergaat geen perfectionering, maar komt regelrecht van de
Geest. En toch, dat Hij kan werken in goddelijkheid is vanwege Zijn normale
menselijkheid; het is helemaal niet bovennatuurlijk, en schijnt uitgevoerd te zijn
door een normaal persoon; God kwam vooral van de hemel naar de aarde om de
woorden van God door het vlees tot uitdrukking te brengen, om met gebruik van

het vlees het werk van Gods Geest te voltooien.

Vandaag de dag, blijft de kennis van de mensen over de praktische God te
eenzijdig, en hun begrip van het belang van de incarnatie is nog steeds te gering.
Wanneer het op Gods vlees aankomt, zien de mensen door Zijn werk en
woorden, dat Gods Geest zoveel inhoudt, in zo’n overvloedigheid. Maar, hoe dan
ook, Gods getuigenis komt uiteindelijk van de Geest van God; wat Hij doet in het
vlees, volgens welke principes Hij werkt, hoe Hij doet in menselijkheid, en hoe Hij

doet in goddelijkheid. Mensen moeten hier kennis over hebben. Vandaag ben je



in staat om deze persoon te aanbidden, maar in werkelijkheid aanbid je de Geest.
Dit is de minimale kennis die de mens over de vleesgeworden God zou moeten
hebben: kennis van het wezen van de Geest door het viees, kennis van het
goddelijke werk van de Geest in het vlees en het menselijk werk in het vlees,
acceptatie van alle woorden en uitspraken van de Geest in het vlees, en zien hoe
de Geest van God het vlees aanstuurt en Zijn kracht in het vlees openbaart. Dat
wil zeggen, men leert de Geest in de hemel kennen door het vlees; het
verschijnen van de praktische God Zelf onder de mens heeft de vage God zelf
doen verdwijnen in de opvatting van de mens; het aanbidden van de praktische
God Zelf door de mensen heeft hun gehoorzaamheid aan God vergroot; en door
het goddelijke werk in het vlees door de Geest van God, en menselijk werk in het
vlees, ontvangt de mens openbaring en wordt hij gehoed, en veranderingen
worden bereikt in zijn levensgezindheid. Alleen dit is de eigenlijke betekenis van
de komst van de Geest in het vlees, en het is in de eerste plaats zo dat mensen
zich kunnen verbinden met God, vertrouwen op God, en de kennis van God

kunnen verkrijgen.

In het algemeen, welke houding moeten mensen hebben tegenover de
praktische God? Wat weet je van de incarnatie, van de verschijning van het
Woord in het vlees, van Gods verschijning in het vlees, van de daden van de
praktische God? En waarover wordt heden ten dage hoofdzakelijk gesproken?
De incarnatie, de komst van het Woord in het vlees, en Gods verschijning in het
vlees — deze zaken moet allemaal begrepen worden. Gebaseerd op jullie
gestalte, en het tijdperk, gedurende jullie levenservaringen, moeten jullie
geleidelijk begrip krijgen van deze zaken, en een heldere kennis ervan hebben.

Het proces waarbij mensen Gods woorden ervaren is hetzelfde proces als



waardoor zij de verschijning van Gods woorden in het vlees kennen. Hoe meer
mensen Gods woorden ervaren, hoe beter zij de Geest van God kennen; door
het ervaren van Gods woorden, begrijpen mensen de principes van het werk van
de Geest en leren ze de praktische God Zelf kennen. In feite, wanneer God
mensen volmaakt maakt en hen voor Zich wint, leert Hij ze de daden van de
praktische God kennen; Hij gebruikt het werk van de praktische God om mensen
de werkelijke betekenis van de incarnatie te laten zien, en om hun te laten zien
dat de Geest van God daadwerkelijk is verschenen aan de mens. Wanneer God
de mensen voor zich gewonnen heeft en volmaakt heeft gemaakt, hebben de
uitspraken van de praktische God hen overwonnen. De woorden van de
praktische God hebben hen veranderd, en hun binnenste Zijn leven geschonken,
en hen vervuld met wat Hij is (of het nou is wat Hij menselijk is, of wat Hij
goddelijk is), vervuld met het wezen van Zijn woorden, en hebben mensen laten
leven naar Zijn woorden. Wanneer God mensen wint, doet Hij dat in de eerste
plaats door de woorden en uitspraken te gebruiken van de praktische God om
zodoende de tekortkomingen van mensen aan te pakken, en hun rebellerende
gezindheid te oordelen en te openbaren, waardoor ze krijgen wat ze nodig
hebben en zien dat God onder de mensen is gekomen. Maar bovenal is het werk
van de praktische God om iedere persoon van de invloed van Satan te redden
door hen weg te halen uit het land van vuiligheid, en hun verdorven gezindheid te
verjagen. De meest diepgaande betekenis van door de praktische God
gewonnen worden, is dat je de praktische God als voorbeeld kunt nemen, als
een model, een normaal menselijk leven kunt leiden, in staat bent de woorden en
eisen van de praktische God te beoefenen, zonder de geringste afwijking of het

geringste verschil, praktiseren zoals Hij het zegt, en in staat bent om alles te



bereiken wat Hij vraagt. Op deze manier zul je gewonnen zijn door God.
Wanneer je door God gewonnen bent, bezit je niet slechts het werk van de
Heilige Geest. Je hebt in de eerste plaats de capaciteiten gekregen om te leven
naar de wil van de praktische God. Alleen het feit dat je het werk van de Heilige
Geest hebt, betekent niet dat je het leven hebt. Het gaat erom of je in staat bent
om te handelen naar de eisen die de praktische God aan je stelt, wat ermee te
maken heeft of je in staat bent om door God gewonnen te worden. Deze dingen
zijn de grootste betekenis van het werk van de praktische God in het vilees. Dat
wil zeggen, God wint een groep mensen door echt en daadwerkelijk in het vliees
te verschijnen en levendig en levensecht te zijn, gezien te worden door mensen,
daadwerkelijk het werk van de Geest uit te voeren in het vlees, en door te
handelen als voorbeeld voor mensen in het vlees. God is voornamelijk in het
vlees gekomen om mensen in staat te stellen de echte daden van God te zien,
de vormloze Geest gedaante te laten aannemen in het vlees, en mensen toe te
staan om Hem te zien en aan te raken. Op deze manier zullen zij die door Hem
compleet zijn gemaakt Hem naleven, ze zullen door Hem gewonnen zijn, en Zijn
hart navolgen. Als God alleen maar in de hemel sprak, en niet daadwerkelijk op
aarde was gekomen, dan zouden mensen Hem nog steeds niet kunnen kennen,
ze zouden alleen in staat zijn met lege theorie Gods daden te prediken, en
zouden Gods woorden niet als realiteit ervaren. God is voornamelijk op aarde
gekomen om te handelen als een voorbeeld en een model voor hen die door
God gewonnen gaan worden; alleen op deze manier kunnen mensen
daadwerkelijk God kennen, en God aanraken, en Hem zien, en alleen dan

kunnen ze werkelijk door God gewonnen worden.



Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is
werkelijkheid bezitten

Als je Gods woorden openlijk kunt uitleggen, wil dat nog niet zeggen dat je
over de werkelijkheid beschikt — dingen zijn niet zo eenvoudig als je ze misschien
had voorgesteld. Of je over de werkelijkheid beschikt of niet, is niet gebaseerd op
wat je zegt, het is eerder gebaseerd op hoe je uitleeft. Wanneer Gods woorden je
leven en je natuurlijke uitdrukking worden, telt alleen dit als werkelijkheid en geldt
alleen dit als het bezitten van inzicht en een ware gestalte. Je moet in staat zijn
om de toets voor een lange periode te doorstaan en je moet in staat zijn om de
gelijkenis na te leven die God van je verlangt; het moet niet louter van buiten zijn,
maar het moet als vanzelf uit je stromen. Alleen dan heb je echt de werkelijkheid
en alleen dan heb je het leven verkregen. Laat mij het voorbeeld gebruiken dat
iedereen kent, van de beproeving van de dienstdoeners. ledereen kan de meest
verheven theorieén naar voren brengen over dienstdoeners en iedereen heeft
een behoorlijk begrip met betrekking tot dit onderwerp; ze spreken erover en wat
de één erover zegt overtreft nog wat de vorige had gezegd, alsof het een
wedstrijd is. Als de mens echter geen ingrijpende beproeving heeft ondergaan,
kan je moeilijk zeggen dat hij een goede getuigenis heeft. Kort gezegd, het echt
naleven van de mens schiet nog steeds erg tekort en dit strookt niet met zijn
begrip. Daarom moet het nog steeds de waarlijke gestalte van de mens worden
en het is nu nog niet zijn leven. Omdat het begrip van de mens nog niet in
werkelijkheid is gebracht, is zijn gestalte nog steeds als een kasteel gebouwd op
zand, wankelend en op het punt van instorten. De mens heeft te weinig

werkelijkheid — het is bijna onmogelilk om enige werkelijkheid in de mens te



vinden. Er is te weinig werkelijkheid die op een natuurlijke manier uit de mens
stroomt en alle werkelijkheid in zijn leven is gedwongen en daarom zeg ik dat de
mens geen echte werkelijkheid bezit. Hecht niet te veel waarde aan mensen die
zeggen dat hun liefde voor God nooit verandert — dit is alleen wat ze zeggen,
voordat ze met beproevingen geconfronteerd worden. Als ze plotseling met
beproevingen worden geconfronteerd, worden de dingen waarover ze spreken
opnieuw onverenigbaar met de werkelijkheid en bewijst het opnieuw dat mensen
geen werkelijkheid bezitten. Je zou kunnen zeggen dat wanneer je dingen
tegenkomt die niet passen bij je opvattingen en die verlangen dat je jezelf
opzijzet, dat dit je beproevingen zijn. Voordat Gods wil onthuld wordt, is er een
strenge proef voor elke man, een enorme beproeving voor iedereen - is deze
kwestie duidelijk voor je? Wanneer God de mens op de proef wil stellen, laat Hij
hen altijd hun keuzes maken voordat de waarheid van de feiten is onthuld. Dat
betekent dat wanneer God de mens aan beproevingen onderwerpt, Hij je nooit
de waarheid zal vertellen en dat is hoe mensen ontmaskerd kunnen worden. Dit
IS een manier waarop God Zijn werk uitvoert, om te zien of je de God van
vandaag begrijpt en om te zien of je enige werkelijkheid bezit. Ben je echt vrij van
twijfels over Gods werk? Zal je in staat zijn om standvastig te zijn wanneer een
grote beproeving over je heen komt? Wie durft woorden te spreken als: “lk
garandeer dat er geen problemen zullen zijn”? Wie durft woorden te spreken als:
“‘Anderen twijfelen misschien, maar ik zal nooit twijfelen”? Net zoals de keren dat
Petrus aan beproevingen werd blootgesteld — hij schepte altijd op voordat de
waarheden waren geopenbaard. Dit is geen persoonlijke fout die uniek is voor
Petrus; dit is de grootste moeilijkheid waarmee iedereen tegenwoordig

geconfronteerd wordt. Als ik verschillende plaatsen zou bezoeken of als ik



verschillende broeders en zusters zou bezoeken, om naar jullie begrip van Gods
werk van vandaag te kijken, zouden jullie zeker in staat zijn om over veel van
jullie inzichten te praten en zou het erop lijken dat jullie geen enkele twijfels
hebben. Als ik je zou vragen: “Kun je met zekerheid vaststellen dat het werk van
vandaag de dag door God Zelf is verricht? Geen twijfel mogelijk?” Dan zou je
zeker antwoorden: “Zonder enige twijfel, het is het werk dat door de Geest van
God is verricht.” Als je eenmaal op zo’'n manier hebt geantwoord, zou je beslist
geen enkele twijfel meer hebben en je zou zelfs grote vreugde ervaren - je zou
kunnen voelen dat je een beetje aan werkelijkheid hebt gewonnen. Degenen die
de neiging hebben om dingen op deze manier te begrijpen zijn degenen die
minder werkelijkheid bezitten; hoe meer iemand denkt haar gewonnen te hebben,
des te meer men niet in staat zal zijn om standvastig te blijven in beproevingen.
Wee degenen die arrogant en hooghartig zijn en wee degenen die geen kennis
van zichzelf hebben. Zulke mensen kunnen als de besten spreken, niettemin zijn
hun acties het slechtst. Bij het minste of geringste teken van problemen,
beginnen deze mensen te twijfelen en komt de gedachte om te stoppen in hun
hoofd op. Ze hebben geen enkele werkelijkheid; het enige wat ze hebben zijn
theorieén, verhevener dan die van religie, zonder enige werkelijkheden welke
God nu verlangt. Ik walg het meest van diegenen die alleen over theorieén
spreken en geen werkelijkheid bezitten. Ze slaken de luidste kreten bij het
uitvoeren van hun werk, maar ze bezwijken zodra ze worden geconfronteerd met
werkelijkheid. Laat dat niet zien dat deze mensen geen werkelijkheid hebben?
Het doet er niet toe hoe woest de wind en golven zijn, als je kunt blijven staan
zonder een vleugje twijfel in je gedachten en als je standvastig kunt zijn en niet in

een staat van ontkenning bent, zelfs als er niemand anders meer over is, dan



geldt dit als dat jij een waarlijk begrip hebt en echt in het bezit van de
werkelijkheid bent. Als je de wind volgt, waar die ook heen waait, als je de
meerderheid volgt en als je leert zeggen wat anderen zeggen, dan maakt het niet
uit hoe goed je zulke dingen zegt, het is geen enkel bewijs dat je in het bezit bent
van de werkelijkheid. Daarom stel ik voor dat je niet overhaast lege woorden gaat
uitschreeuwen. Ken je het werk dat God zal uitvoeren? Gedraag je niet zoals
Petrus, waardoor je jezelf schande toebrengt en je niet langer je hoofd hoog kunt
houden - dit doet niemand enig goed. De meeste mensen hebben geen ware
gestalte. God heeft veel werk verricht, maar Hij heeft de werkelijkheid niet op
mensen laten neerdalen; preciezer gezegd, God heeft nooit iemand persoonlijk
getuchtigd. Sommige mensen zijn ontmaskerd door dergelijke beproevingen,
waarbij hun zondige handen steeds verder naar buiten reikten met de gedachte
dat ze God makkelijk de baas kunnen worden en dat ze kunnen doen wat ze
maar willen. Omdat ze niet eens in staat zijn om dit soort beproevingen het hoofd
te bieden, zijn de meer uitdagende beproevingen uitgesloten en is de
werkelijkheid ook uitgesloten. Proberen ze nu niet God voor de gek te houden?
De werkelijkheid bezitten, is niet iets dat kan worden vervalst en evenmin is het
lets dat je enkel kunt bereiken door er kennis van te hebben. Het is gebaseerd op
je ware gestalte en het is gebaseerd op of je in staat bent om alle beproevingen

te doorstaan. Begrijp je het nu?

God vraagt van de mensen niet simpelweg om in staat te zijn om over de
werkelijkheid te praten. Zou dat niet te gemakkelijk zijn? Waarom spreekt God
dan over binnengaan in het leven? Waarom spreekt Hij over transformatie? Als
lemand alleen maar in staat is om inhoudsloos over de werkelijkheid te praten,

kan dan een transformatie in zijn gezindheid plaatsvinden? Het trainen van een



groep goede soldaten van het koninkrijk is niet hetzelfde als het trainen van
mensen die alleen over de werkelijkheid kunnen praten of mensen die alleen
maar opscheppen, maar het is het trainen van mensen die Gods woorden te
allen tijde kunnen naleven, die onverzettelijk zijn, ongeacht de tegenslagen
waarmee ze geconfronteerd worden en die te allen tijde in overeenstemming met
Gods woorden leven en niet terugkeren naar het wereldse. Dit is de werkelijkheid
waar God over spreekt en dit is wat God van de mensen vraagt. Zie daarom de
door God gesproken werkelijkheid niet als zomaar iets. Louter verlichting door de
Heilige Geest staat niet gelijk aan het bezitten van de werkelijkheid: het is
namelijk niet de gestalte van de mens, maar de genade van God en menselijke
prestaties staan daarbuiten. Elke persoon moet hetzelfde lijden als Petrus
verdragen en, meer nog, de glorie van Petrus bezitten, want dat is wat mensen
uitleven die Gods werk hebben ontvangen. Alleen dit kan werkelijkheid worden
genoemd. Denk niet dat je de werkelijkheid zult bezitten omdat je over de
werkelijkheid kunt praten. Dit is een misvatting, dit past niet bij Gods wil en het
heeft geen werkelijk gewicht. Zeg dergelijke dingen ook niet in de toekomst -
doof zulke uitspraken! Allen die een verkeerd begrip van Gods woorden hebben,
zijn ongelovigen. Ze hebben geen enkele echte kennis, laat staan een ware
gestalte; het zijn onwetende mensen zonder werkelijkheid. Dat betekent dat allen
die buiten de substantie van Gods woorden leven ongelovigen zijn. Degenen die
door de mens als ongelovig worden beschouwd, zijn beesten in de ogen van
God en degenen die door God als ongelovig worden beschouwd, zijn zij die
Gods woorden niet als hun leven hebben. Daarom zijn degenen die niet de
werkelijkheid van Gods woorden bezitten en die falen in het uitleven van Gods

woorden, ongelovigen. Gods bedoeling is om het zo te maken dat iedereen



vanuit de werkelijkheid van Gods woorden leeft. Het gaat er niet alleen om dat
iedereen in staat is om over de werkelijkheid te praten, maar nog belangrijker,
dat iedereen in staat is om de werkelijkheid van Gods woorden na te leven. De
werkelijkheid die de mens waarneemt, is te oppervlakkig, het heeft geen waarde,
het kan Gods wil niet vervullen, het is te laag bij de grond, het is het niet eens
waard om genoemd te worden, het mist te veel en staat te ver af van de maatstaf
van wat God verlangt. leder van jullie zal onderworpen worden aan een grote
keuring om te zien wie van jullie alleen weet te praten over jullie begrip, maar niet
in staat is om het pad te wijzen en te zien wie van jullie nutteloos uitschot is.
Onthoud dit voor de toekomst! Praat niet over lege begrippen — spreek alleen
over de weg van beoefening en over de werkelijkheid. Transitie van waarlijke
kennis naar huidige praktijk en vervolgens overgaan van oefenen naar het
uitleven van de werkelijkheid. Lees anderen niet de les en praat niet over
waarlijke kennis. Als je begripsvermogen een weg is, kun je het vrijelijk naar
buiten laten komen; als het geen weg is, houd alsjeblieft je mond en stop met
praten. Wat je zegt is nutteloos. Het zijn slechts enkele woorden van begrip om
God voor de gek te houden en anderen jaloers op je te laten worden. Is dat niet
waar je op uit bent? Is dit niet het opzettelijk bespelen van anderen? Heeft dit
enige waarde? Praat alleen over begrip nadat je het ervaren hebt en dan zul je
niet langer aan het opscheppen zijn. Anders ben je enkel iemand die arrogante
woorden spreekt. Je kunt veel dingen niet eens overwinnen of weerstand bieden
tegen je eigen vlees in je daadwerkelijke ervaring, je doet altijd wat je verlangens
je ingeven en voldoet niet aan Gods wil, maar je hebt wel het lef om over
theoretische begrippen te praten — je bent schaamteloos! Je hebt nog steeds het

lef om te praten over je begrip van Gods woorden — hoe brutaal van jou! Zomaar



praten en opscheppen zijn jouw natuur geworden en je bent eraan gewend
geraakt om dat te doen. Wanneer je wilt praten doe je het met gemak, maar als
het op de praktijk aankomt, neem je je toevlucht tot versiersels. Houd je anderen
zo niet voor de gek? Je kunt mensen misschien voor de gek houden, maar God
kan niet misleid worden. Mensen doorzien het niet en kunnen het niet goed
onderscheiden, maar God neemt dit soort zaken serieus op en Hij zal je niet
sparen. Je broeders en zusters zullen misschien voor je pleiten, je
begripsvermogen prijzen, je bewonderen, maar als je geen werkelijkheid bezit,
zal de Heilige Geest je niet sparen. Misschien zal de praktische God je
tekortkomingen door de vingers zien, maar Gods Geest zal geen aandacht aan
je schenken en dat zal genoeg zijn voor je om te dragen. Geloof je dit? Praat
meer over de werkelijkheid van de praktijk; ben je het al vergeten? Praat meer
over de praktische wegen; ben je het al vergeten? “Spreek minder van verheven
theorieén of waardeloos opgeblazen praat en het is het beste om nu te beginnen
met in de praktijk brengen.” Ben je deze woorden vergeten? Begrijp je dit

allemaal niet? Heb je geen idee van Gods wil?

Gods huidige werk kennen

Gods werk in deze tijden kennen is grotendeels kennen wat de voornaamste
bediening is van de vleesgeworden God van de laatste dagen, en wat Hij op
aarde is komen doen. Ik heb eerder in mijn woorden genoemd dat God op aarde
is gekomen (in de laatste dagen) om ons een voorbeeld te geven véor Zijn
heengaan. Hoe geeft God dit voorbeeld? Door woorden te spreken, door te

werken en te spreken door het hele land. Dit is Gods werk in de laatste dagen;



Hij spreekt alleen, zodat de aarde een wereld van woorden wordt, zodat iedere
persoon wordt voorzien van en verlicht door Zijn woorden en zodat de geest van
de mens ontwaakt en hij de visies duidelijk begrijpt. De vleesgeworden God is in
de laatste dagen voornamelijk naar de aarde gekomen om woorden te spreken.
Toen Jezus kwam, verspreidde Hij het evangelie van het koninkrijk van de hemel
en bracht Hij het verlossingswerk van de kruisiging tot stand. Hij maakte een
einde aan het Tijdperk van de Wet en schafte alle oude dingen af. De komst van
Jezus eindigde het Tijdperk van de Wet en luidde het Tijdperk van Genade in. De
komst van de vleesgeworden God van de laatste dagen heeft een einde gemaakt
aan het Tijdperk van Genade. Hij is voornamelijk gekomen om Zijn woorden te
spreken, om woorden te gebruiken en de mens zo te vervolmaken, om de mens
te illumineren en verlichten en het hart van de mens te ontdoen van de plaats
van de vage God. Dit is niet de fase van het werk dat Jezus deed toen Hij kwam.
Toen Jezus kwam, verrichtte Hij vele wonderen, genas Hij de zieken en wierp Hij
demonen uit. Hij deed eveneens het verlossingswerk van de kruisiging. Mensen
houden er daardoor het denkbeeld op na dat God zo moet zijn. Want toen Jezus
kwam, deed Hij niet het werk om het hart van de mens te ontdoen van het beeld
van de vage God; toen Hij kwam, werd Hij gekruisigd, genas Hij de zieken en
wierp Hij demonen uit. Bovendien verspreidde Hij het evangelie van het
koninkrijk van de hemel. In één opzicht ontdoet de vleeswording van God in de
laatste dagen de plaats die de vage God inneemt in de opvattingen van de mens.
zodat het beeld van de vage God niet langer in het hart van de mens te vinden is.
Door Zijn feitelijke woorden en feitelijke werk, Zijn reizen door alle landen en het
uitzonderlijk echte en normale werk dat Hij doet onder de mensen, leert Hij de

mens de realiteit van God kennen en ontdoet hij het hart van de mens van de



plaats van de vage God. In een ander opzicht gebruikt God de door Zijn viees
gesproken woorden om de mens compleet te maken en om alle dingen tot stand

te brengen. Dit is het werk dat God tot stand zal brengen in de laatste dagen.
Wat jullie moeten weten:

1. Gods werk is niet bovennatuurlijk en jullie moeten er geen opvattingen

over koesteren.

2. Jullie moeten het voornaamste werk begrijpen dat de vleesgeworden God

deze keer is komen doen.

Hij is niet gekomen om de zieken te genezen, demonen uit te werpen of
wonderen te verrichten. Hij is ook niet gekomen om het evangelie van bekering
te verspreiden of de mens verlossing te schenken. Jezus heeft dit werk namelijk
al gedaan en God doet hetzelfde werk niet nog een keer. God is nu gekomen om
een einde te maken aan het Tijdperk van Genade en om alle praktijken van het
Tijdperk van Genade uit te bannen. De praktische God is voornamelijk gekomen
om te laten zien dat Hij echt is. Toen Jezus kwam, sprak Hij enkele woorden; Hij
toonde voornamelijk wonderen, deed tekenen en wonderen, genas de zieken en
wierp demonen uit. Daarnaast sprak Hij profetieén uit om de mens te overtuigen
en de mens te laten inzien dat Hij werkelijk God was en een rustige God was.
Uiteindelijk voltooide Hij het werk van de kruisiging. De God van nu toont geen
tekenen en wonderen, evenmin geneest Hij de zieken en werpt Hij demonen uit.
Toen Jezus kwam, vertegenwoordigde het werk dat Hij deed één aspect van
God, maar deze keer is God gekomen om de fase van het werk te doen die nu

aan de beurt is, want God doet hetzelfde werk niet nog een keer; Hij is de God



die altijd nieuw en nooit oud is, dus alles wat je nu ziet zijn de woorden en het

werk van de praktische God.

De vleesgeworden God van de laatste dagen is voornamelijk gekomen om
Zijn woorden te spreken, om alles uit te leggen wat noodzakelijk is voor het leven
van de mens, om aan te duiden waar mensen moeten binnengaan, om de mens
Gods daden te laten zien, en om de mens de wijsheid, almacht en wonderlijkheid
van God te tonen. Door de vele manieren waarop God spreekt, aanschouwt de
mens de oppermacht van God, de grootsheid van God en bovendien de
nederigheid en verborgenheid van God. De mens ziet dat God oppermachtig is,
dat Hij nederig en verborgen is en de minste van allen kan worden. Sommige
woorden van Hem worden direct vanuit het perspectief van de Geest gesproken,
sommige woorden van Hem worden direct vanuit het perspectief van de mens
gesproken en sommige woorden van Hem worden direct vanuit het perspectief
van de derde persoon gesproken. Hieraan kan men zien dat de wijze van Gods
werk zeer uiteenloopt en Hij de mens het door woorden laat zien. Gods werk in
de laatste dagen is normaal en echt, dus wordt de groep mensen van de laatste
dagen onderworpen aan de grootste beproevingen. Vanwege de normaliteit en
realiteit van God, hebben alle mensen hun intrede gedaan in zulke beproevingen;
dat de mens in de beproevingen van God is neergedaald, komt door de
normaliteit en realiteit van God. In het tijdperk van Jezus waren er geen
opvattingen of beproevingen. Omdat het meeste werk dat Jezus deed in
overeenstemming met de opvattingen van de mens was, volgden mensen Hem
en hadden ze geen opvattingen over Hem. De beproevingen van nu zijn groter
dan ooit voor de mens. Wanneer er wordt gezegd dat deze mensen uit de grote

verdrukking zijn gekomen, wordt deze verdrukking bedoeld. God spreekt nu om



geloof, liefde, lankmoedigheid en gehoorzaamheid in deze mensen te kweken.
De woorden die de vleesgeworden God van de laatste dagen spreekt, zijn
overeenkomstig het wezen van de aard van de mens, overeenkomstig het
gedrag van de mens en overeenkomstig de intrede die de mens nu geacht wordt
te doen. Zijn woorden zijn zowel echt als normaal: Hij spreekt niet over morgen,
Hij kijkt ook niet terug op gisteren; Hij spreekt alleen over de gewenste intrede,
wat nu in praktik moet worden gebracht en begrepen. Als er tegenwoordig
lemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan
uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze
persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze
geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog
een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het
werk nooit opnieuw uitvoeren. Gods werk is onverenigbaar met de opvattingen
van de mens; het Oude Testament voorspelde bijvoorbeeld de komst van een
Messias, maar het bleek dat Jezus kwam, dus zou het niet kloppen dat er weer
een andere Messias komt. Jezus is al een keer gekomen en het zou niet kloppen
als Jezus deze keer weer kwam. EIKk tijdperk heeft een eigen naam en elke naam
wordt gekenmerkt door het tijdperk. Volgens de opvattingen van de mens moet
God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en
demonen uitwerpen, en moet Hij altijld net zoals Jezus zijn, maar deze keer is
God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en
wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas — als Hij
precies hetzelfde als Jezus deed — dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou
het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase

van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die



al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat
volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn
werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit
duidelijk inzien. Waarom is Gods werk nu anders dan het werk van Jezus?
Waarom doet God nu geen tekenen en wonderen, werpt Hij geen demonen uit
en geneest Hij de zieken niet? Als Jezus’ werk hetzelfde was als het werk in het
Tijdperk van de Wet, had Hij dan de God van het Tijdperk van Genade kunnen
vertegenwoordigen? Had Hij dan het werk van de kruisiging kunnen volbrengen?
Als Jezus net als in het Tijdperk van de Wet de tempel had betreden en de
sabbat in acht had genomen, dan zou Hij door niemand vervolgd zijn en door
allen omarmd. Had Hij in dat geval gekruisigd kunnen worden? Had Hij dan het
werk van verlossing kunnen volbrengen? Wat zou het voor zin hebben als de
vleesgeworden God van de laatste dagen tekenen en wonderen liet zien, zoals
Jezus? Alleen als God een ander aspect van Zijn werk doet in de laatste dagen,
een aspect dat een onderdeel van Zijn managementplan vertegenwoordigt, kan
de mens meer kennis van God verkrijgen en alleen dan kan Gods

managementplan volledig uitgevoerd worden.

God is in de laatste dagen voornamelijk gekomen om Zijn woorden te
spreken. Hij spreekt vanuit het perspectief van de Geest, vanuit het perspectief
van de mens en vanuit het perspectief van de derde persoon; Hij spreekt op
verschillende manieren, waarbij Hij voor een bepaalde tijdsperiode een bepaalde
manier gebruikt en de manieren van spreken gebruikt om de opvattingen van de
mens te veranderen en het hart van de mens te ontdoen van het beeld van de
vage God. Dit is het belangrijkste werk dat God doet. Omdat de mens gelooft dat

God is gekomen om de zieken te genezen, demonen uit te werpen, wonderen te



verrichten en materiéle zegeningen aan de mens te schenken, voert God deze
fase van het werk uit — het werk van tuchtiging en oordeel — om de opvattingen
van de mens te ontdoen van dergelijke dingen, zodat de mens de realiteit en
normaliteit van God kan kennen en zodat zijn hart kan worden ontdaan van het
beeld van Jezus en vervangen door een nieuw beeld van God. Zodra het beeld
van God in de mens oud wordt, wordt het een afgod. Toen Jezus kwam en die
fase van het werk uitvoerde, vertegenwoordigde Hij God niet in volle omvang. Hij
deed enkele tekenen en wonderen, sprak enige woorden, werd uiteindelijk
gekruisigd en vertegenwoordigde één aspect van God. Hij kon niet alles van God
vertegenwoordigen, maar vertegenwoordigde God door één aspect van Gods
werk te doen. Dat komt omdat God zo groot en zo wonderbaar is, en
onvoorstelbaar is. Ook doet God maar één aspect van Zijn werk in elk tijdperk.
Het werk dat God doet in dit tijdperk is voornamelijk het voorzien in de woorden
voor het leven van de mens, de onthulling van de verdorven gezindheid van de
mens en het wezen van de aard van de mens ; en ook de eliminatie van
godsdienstige opvattingen, feodale denkpatronen, achterhaalde denkpatronen,
alsmede de kennis en cultuur van de mens. Dit moet allemaal worden
blootgelegd en weggezuiverd door Gods woorden. In de laatste dagen gebruikt
God woorden en geen tekenen en wonderen, om de mens te vervolmaken. Hij
gebruikt Zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen en te
tuchtigen en de mens te vervolmaken, zodat de mens in Gods woorden de
wijsheid en lieflijkheid van God gaat zien en Gods gezindheid gaat begrijpen,
zodat de mens door Gods woorden de daden van God aanschouwt. In het
Tijdperk van de Wet leidde Jehova Mozes uit Egypte met Zijn woorden en sprak

Hij enkele woorden tot de Israélieten; in die tijd werd een deel van Gods daden



duidelijk gemaakt, maar omdat het kaliber van de mens beperkt was en niets zijn
kennis compleet kon maken, bleef God spreken en werken. In het Tijdperk van
Genade zag de mens wederom een deel van Gods daden. Jezus was in staat
om tekenen en wonderen te tonen, de zieken te genezen en demonen uit te
werpen, en gekruisigd te worden. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en
verscheen Hij in het vlees aan mensen. De mens wist over God niet meer dan dit.
De mens weet alleen wat God hem toont. Als God de mens niet meer zou tonen,
zou dit alles zijn wat de mens over God wist. Dus blijft God werken, zodat de
kennis van de mens aangaande Hem dieper kan worden en zodat hij het wezen
van God beetje bij beetje leert kennen. God gebruikt in de laatste dagen Zijn
woorden om de mens te vervolmaken. Je verdorven gezindheid komt aan het
licht door Gods woorden en je godsdienstige opvattingen worden vervangen door
de realiteit van God. De vleesgeworden God van de laatste dagen is
voornamelijk gekomen om de woorden te vervullen dat “het Woord viees wordt,
dat het Woord in het vlees komt en dat het Woord in het vlees verschijnt”. Als je
hier geen gedegen kennis van hebt, zul je nog steeds niet standvastig kunnen
zijn. In de laatste dagen streeft God er voornamelijk haar om een fase van het
werk te volbrengen waarin het Woord in het vlees verschijnt, en dit is één aspect
van Gods managementplan. Dus moet jullie kennis duidelijk zijn; hoe God ook
werkt, God staat niet toe dat de mens Hem beperkt. Als God dit werk in de
laatste dagen niet deed, kon de kennis van de mens aangaande Hem niet verder
gaan. Je zou alleen weten dat God gekruisigd kan worden en Sodom kan
vernietigen en dat Jezus kan worden opgewekt uit de dood en aan Petrus kan
verschijnen ... Maar je zou nooit zeggen dat Gods woorden alles tot stand

kunnen brengen en de mens kunnen overwinnen. Alleen door het ervaren van



Gods woorden kun je van dergelijke kennis spreken en hoe meer je van Gods
werk ervaart, hoe grondiger jouw kennis van Hem zal worden. Alleen dan zul je
God niet langer beperken tot je eigen opvattingen. De mens leert God kennen
door Zijn werk te ervaren en er is geen andere juiste manier om God te leren
kennen. Er zijn tegenwoordig veel mensen die niets anders doen dan wachten
op tekenen en wonderen en de tijd van de rampspoed. Geloof je in God of geloof
je in de enorme rampen? Wanneer de enorme rampen komen, is het te laat en
als God de rampspoed niet naar de aarde zendt, is Hij dan niet God? Geloof je in
tekenen en wonderen, of geloof je in God Zelf? Jezus toonde geen tekenen en
wonderen toen Hij door anderen werd beschimpt; was Hij niet God? Geloof je in
tekenen en wonderen, of geloof je in het wezen van God? De opvattingen van de
mens inzake geloof zitten ernaast! Jehova sprak vele woorden tijdens het
Tijdperk van de Wet, maar zelfs nu moeten sommige daarvan nog in vervulling

gaan. Kun je zeggen dat Jehova niet God was?

Nu zou het voor jullie allemaal duidelijk moeten zijn dat in de laatste dagen
voornamelijk het feit dat “het Woord vlees wordt” door God tot stand wordt
gebracht. Door Zijn feitelijke werk op aarde stelt Hij de mens in staat om Hem te
leren kennen, met Hem om te gaan en Zijn feitelijke daden te zien. Hij laat de
mens duidelijk zien dat Hij in staat is om tekenen en wonderen te tonen, en dat
er ook tijden zijn wanneer Hij daartoe niet in staat is, wat afhankelijk is van het
tijdperk. Daaruit kun je zien dat God niet onmachtig is om tekenen en wonderen
te tonen, maar dat Hij Zijn werkwijze verandert overeenkomstig Zijn werk en
overeenkomstig het tijdperk. In de huidige fase van het werk toont Hij geen
tekenen en wonderen; Hij toonde enkele tekenen en wonderen in het tijdperk van

Jezus omdat Zijn werk in dat tijdperk anders was. God doet dat werk nu niet en



sommige mensen geloven dat Hij niet in staat is om tekenen en wonderen te
tonen, of denken dat Hij God niet is als Hij geen tekenen en wonderen toont. Is
dat geen misvatting? God is in staat om tekenen en wonderen te tonen, maar Hij
werkt in een ander tijJdperk en dus doet Hij dergelijk werk niet. Omdat dit een
ander tijdperk is en omdat dit een andere fase van Gods werk is, zijn de daden
die God laat zien ook anders. Het geloof van de mens in God is niet het geloof in
tekenen en het geloof in wonderen, maar het geloof in zijn echte werk in het
nieuwe tijdperk. De mens leert God kennen door de manier waarop God werkt en
deze kennis zorgt ervoor dat de mens geloof in God ontwikkelt, dat wil zeggen
het geloof in het werk en de daden van God. In deze fase van het werk spreekt
God voornamelijk. Wacht niet op tekenen en wonderen; je zult ze niet zien! Je
bent namelijk niet geboren in het Tijdperk van Genade. Was dat wel het geval,
dan had je tekenen en wonderen kunnen zien, maar je bent geboren in de laatste
dagen, dus kun je alleen de realiteit en normaliteit van God zien. Verwacht niet
dat je de bovennatuurlijke Jezus ziet in de laatste dagen. Je kunt alleen de
praktische vleesgeworden God zien, die niet anders is dan andere normale
mensen. In elk tijdperk laat God duidelijk andere daden zien. In elk tijdperk maakt
Hij een deel van Gods daden duidelijk en het werk van elk tijdperk
vertegenwoordigt één aspect van Gods gezindheid en één aspect van Gods
daden. De daden die Hij laat zien, variéren op basis van het tijdperk waarin Hij
werkt, maar ze voorzien de mens allemaal van meer kennis aangaande God en
een geloof in God dat alledaagser en meer waar is. De mens gelooft in God
vanwege alle daden van God, omdat God zo wonderbaar en zo groot is, omdat
Hij almachtig en ondoorgrondelijk is. Als je gelooft in God omdat Hij in staat is om

tekenen en wonderen te doen, de zieken kan genezen en demonen kan



uitwerpen, dan zit je ernaast. Sommige mensen zullen dan tegen je zeggen:
“‘Kunnen boze geesten dergelijke dingen ook niet doen?” Is dit niet het beeld van
God verwarren met het beeld van Satan? Het geloof van de mens in God komt
nu vanwege Zijn vele daden en de enorme hoeveelheid werk die Hij verricht en
de vele manieren waarop Hij spreekt. God gebruikt Zijn uitspraken om de mens
te overwinnen en hem te vervolmaken. De mens gelooft in God vanwege Zijn
vele daden, niet omdat Hij tekenen en wonderen kan tonen en mensen begrijpen
Hem alleen omdat zij Zijn daden zien. Alleen door de feitelijke daden van God te
kennen, hoe Hij werkt, welke wijze methoden Hij gebruikt, hoe Hij spreekt en hoe
Hij de mens vervolmaakt — alleen door deze aspecten te kennen — kun je de
realiteit van God vatten en Zijn gezindheid begrijpen, weten waar Hij van houdt,
wat Hij verafschuwt, hoe Hij op de mens inwerkt. Door de voorkeuren en
afkeuren van God te begrijpen, kun je onderscheiden wat positief is en wat
negatief is en door je kennis van God is er vooruitgang in je leven. Kortom, je
moet kennis van Gods werk verkrijgen en je opvattingen over het geloof in God

rechtzetten.

Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?

Het is belangrijk dat jij, als iemand die in God gelooft, begrijpt dat, doordat je
het werk van God in de laatste dagen mag ontvangen alsook al het werk van
Gods plan in jou, je werkelijk buitengewone glorie en redding van God heb
gekregen. Al het werk van God in het hele universum is gericht op deze groep
mensen. Hij heeft zich volledig voor jullie ingespannen en alles voor jullie

opgeofferd. Vanuit het hele universum heeft Hij al het werk van de Geest



herwonnen en aan jullie gegeven. Daarom zeg ik: jullie zijn de gelukkigen.
Bovendien heeft Hij Zijn glorie van Israél, Zijn uitverkoren volk, verplaatst naar
jullie om het doel van Zijn plan volledig door jullie groep mensen te openbaren.
Daarom zijn jullie degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen en zelfs meer nog:
jullie zullen de erfgenamen van Gods glorie zijn. Misschien herinneren jullie je
allemaal deze woorden: “De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt
ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.” Vroeger hebben jullie
dit allemaal horen zeggen, maar niemand begreep de ware betekenis van de
woorden. Tegenwoordig kennen jullie de echte betekenis hiervan wel. Deze
woorden beschrijven wat God in de laatste dagen tot stand zal brengen. En ze
zullen worden volbracht in hen die geteisterd zijn door de grote rode draak in het
land waar deze zich bevindt. De grote rode draak vervolgt God en is de vijand
van God. In dit land zijn zij die in God geloven dus onderworpen aan vernedering
en vervolging. Daarom worden deze woorden in jullie groep mensen de realiteit.
Aangezien het werk wordt uitgevoerd in een land dat tegen God is, wordt al Zijn
werk buitensporig tegengewerkt en veel van Zijn woorden kunnen niet op tijd tot
stand worden gebracht. Derhalve worden mensen gelouterd vanwege de
woorden van God. Dit is ook een onderdeel van het lijden. Het is bijzonder zwaar
voor God om Zijn werk te volbrengen in het land van de grote rode draak, maar
het is door deze moeite dat God een fase van Zijn werk doet om Zijn wijsheid en
wonderbaarlijke daden openbaar te maken. God grijpt deze gelegenheid aan om
deze groep mensen compleet te maken. Vanwege het lijden van mensen, hun
kaliber en de hele satanische gezindheid van mensen in dit onreine land doet
God Zijn werk van zuivering en overwinning, zodat Hij hierdoor glorie verkrijgt en

hen kan winnen die getuigen van Zijn daden. Dit is de volledige betekenis van



alle offers die God heeft gebracht voor deze groep mensen. Dat wil zeggen: God
doet het werk van de overwinning gewoon door hen die tegen Hem opstaan.
Alleen op deze manier kan de grote macht van God duidelijk worden. Met andere
woorden: alleen diegenen in het onreine land zijn het waard om de glorie van
God te erven en alleen dit kan bekendheid geven aan de grote macht van God.
Daarom zeg ik dat de glorie van God wordt verkregen in het onreine land en door
hen die erin wonen. Dit is de wil van God. Dit is precies als in de fase van het
werk van Jezus. Hij kon alleen verheerlijkt worden te midden van die farizeeérs
die Hem vervolgden. Als dergelijke vervolging en het verraad van Judas niet
hadden plaatsgevonden, was Jezus niet belachelijk gemaakt of belasterd, laat
staan gekruisigd, en kon Hij zodoende de glorie nooit hebben verkregen. Waar
God ook werkt in ieder tijdperk, en waar Hij Zijn werk in het vlees ook doet, Hij
ontvangt dan en daar de glorie en wint diegenen die Hij wil. Dit is het plan van

Gods werk en dit is Zijn management.

In Gods plan van enkele duizenden jaren wordt het werk in het vilees in twee
delen voltrokken: Eerst heb je het werk van de kruisiging, waarvoor Hij
verheerlijkt wordt, en dan krijg je het werk van de overwinning en vervolmaking in
de laatste dagen, waardoor Hij glorie zal krijgen. Dit is het management van God.
Schat het werk van God of Gods opdracht voor jou daarom niet te eenvoudig.
Jullie zijn allemaal erfgenamen van het ver overstijgende, en eeuwige gewicht
van de glorie van God, en dit was speciaal door God voorbestemd. Van de twee
onderdelen van Zijn glorie is er €én in jullie geopenbaard. Het geheel van één
deel van Gods glorie is aan jullie toebedeeld, opdat het jullie erfenis moge zijn.
Dit is de verheffing van God en Zijn lang geleden voorbestemde plan. In het licht

van de grootheid van het werk dat God heeft gedaan in het land waarin de grote



rode draak verblijft kun je zeggen dat, als zo’n werk ergens anders gedaan zou
zijn, het allang al veel vruchten zou hebben voortgebracht en gemakkelijk door
de mens zou zijn aanvaard. En zo’'n werk zou door de geestelijken uit het
Westen die in God geloven veel te gemakkelijk aanvaard worden, want de fase
van het werk van Jezus dient als een precedent. Hierom kan Hij deze werkfase
van verheerlijking niet ergens anders tot stand brengen. Dat wil zeggen: als er
een draagvlak is van alle mensen en erkenning van alle naties, dan kan Gods
glorie nergens op rusten. En dat is precies de buitengewone waarde van deze
werkfase in dit land. Onder jullie is er niemand die door de wet wordt beschermd.
Integendeel, jullie worden gestraft door de wet en daar komt als bemoeilijkende
factor bij dat niemand jullie begrijpt, noch familieleden, noch ouders, noch
vrienden, noch jullie collega’s. Niemand begrijpt jullie. Wanneer God jullie afwijst,
houdt het leven op aarde voor jullie zeker op. Mensen kunnen het echter toch
niet verdragen om God te verlaten. Dit is de betekenis van Gods overwinning van
mensen en dit is Gods glorie. Wat jullie deze dag hebben geérfd, overstijgt alles
van eerdere apostelen en profeten en is zelfs geweldiger dan dat van Mozes en
Petrus. Zegeningen ontvang je niet in een of twee dagen. Ze moeten via veel
opoffering verdiend worden. Dat wil zeggen: jullie moeten een gelouterde liefde
hebben, een groot geloof en de vele waarheden, waarvan God wil dat jullie je ze
toe-eigenen. Bovendien moeten jullie gericht zijn op gerechtigheid, je nooit laten
ontmoedigen of zwichten en een constante en onverminderde liefde voor God
hebben. Vastberadenheid wordt van jullie verlangd, evenals verandering in de
gezindheid van jullie leven. Jullie moeten genezen van jullie verdorvenheid en
alle orkestratie van God zonder klachten accepteren en zelfs gehoorzaam zijn tot

in de dood. Dit is wat jullie zouden moeten bereiken. Dit is het uiteindelijke doel



van Gods werk en de eisen die God aan deze groep mensen stelt. Naar wat Hij
jullie geeft, moet Hij in ruil ook van jullie vragen en een passend beroep op jullie
doen. Al het werk van God is dus niet zonder reden en hieruit kan worden
geconcludeerd waarom God telkens hoge normen en strikte eisen hanteert in
Zijn werk. Hierom zouden jullie vol moeten zijn van geloof in God. Samengevat is
al het werk van God voor jullie eigen bestwil, zodat jullie waardig zijn om Zijn
erfenis te ontvangen. Dit is niet zozeer voor Gods eigen glorie maar voor jullie
eigen redding en voor de vervolmaking van deze in het onreine land zwaar
geteisterde groep mensen. Jullie moeten de wil van God begrijpen. En daarom
doe ik een dringende oproep aan de vele onwetende mensen zonder inzicht en
verstand: beproef God niet en biedt geen weerstand meer. God heeft al het lijden
al te verduren gehad dat de mens nooit heeft hoeven te verduren en lang
geleden werd Hij in plaats van de mens vernederd. Wat kunnen jullie nog meer
niet uit jullie hoofd zetten? Wat kan belangrijker zijn dan de wil van God? Wat
kan boven Gods liefde uitsteken? Het is voor God al dubbel zo zwaar om Zijn
werk in dit onreine land uit te voeren. Als de mens willens en wetens zondigt, zal
het werk van God verlengd moeten worden. Dit is nooit in iemands belang of
lemands voordeel. God is niet gebonden aan tijd. Zijn werk en glorie staan
voorop. Hoelang het ook duurt, Hij zal daarom kosten noch moeite sparen als het
Zijn werk betreft. Dit is de eigenlijke gezindheid van God: Hij zal niet rusten
voordat Zijn werk is voltooid. Pas als de tijd komt dat Hij het tweede deel van Zijn
glorie verkrijgt, kan Zijn werk worden afgesloten. Als God niet in staat zou zijn om
in het heelal het werk van het tweede deel van Zijn verheerlijking te voltooien,
dan zou Zijn dag nooit komen, Zijn hand Zijn uitverkorenen nooit verlaten, Zijn

glorie nooit op Israél komen en Zijn plan nooit tot stand komen. Jullie moeten de



wil van God zien en zien dat het werk van God niet zo eenvoudig is als het
scheppen van de hemel, de aarde en alle dingen. Want het werk van vandaag is
om de verdorven mensen, die zeer verdoofd zijn, te transformeren, en hen te
reinigen die zijn geschapen en toen door Satan zijn bewerkt; niet om Adam en
Eva te scheppen, nog minder om het licht of alle soorten planten en dieren te
maken. Het is nu Zijn werk om allen te reinigen die door Satan zijn verdorven,
zodat zij teruggewonnen mogen worden en Zijn bezit en Zijn glorie mogen
worden. Dit werk is niet zo eenvoudig als men denkt dat het is om de hemel, de
aarde en alle dingen die er zijn te scheppen, en het is niet te vergelijken met het
vervloeken van Satan tot de bodemloze put, zoals men wel denkt. Het is eerder
om de mens te transformeren, om datgene wat negatief is in iets positiefs om te
zetten en datgene wat Hem niet toebehoort tot Zijn bezit te maken. Dit is de
waarheid achter deze fase van Gods werk. Jullie moeten dit beseffen en de
zaken niet simpeler zien dan ze zijn. Het werk van God is geen gewoon werk.
Het is een wonder dat niet te bevatten is voor de mens en de wijsheid ervan kan
door de mens niet worden bereikt. Tijdens deze fase van Zijn werk, maakt God
niet alle dingen en vernietigt Hij ze niet. Maar Hij verandert Zijn gehele schepping
en zuivert alle dingen die door Satan verontreinigd zijn. Daarom zal God een
werk van grote omvang beginnen en dit is de volledige betekenis van het werk
van God. Denk je na deze woorden nog steeds dat het werk van God zo

eenvoudig is?



Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven

Het veelvoorkomende probleem dat zich in feite bij alle mensen voordoet is
dat ze de waarheid wel begrijpen, maar deze niet in de praktijk kunnen brengen.
Eén factor daarbij is dat de mens niet bereid is er iets voor te doen en de andere
is dat de mens niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt; hij kan
niet verder kijken dan de vele moeilijkheden die zich in het dagelijkse leven
voordoen en hij weet niet hoe hij dingen op een gepaste manier in de praktijk
moet brengen. Aangezien de mens te weinig ervaring heeft, van zeer matig
kaliber is en slechts een beperkt begrip heeft van de waarheid, is hij niet in staat
de moeilijkheden op te lossen waar hij in het leven tegenaan loopt. Hij kan
slechts lippendienst bewijzen aan zijn geloof in God, maar kan voor God geen
plaats vinden in zijn leven van alledag. Met andere woorden: God is God en het
leven is het leven, alsof de mens in zijn leven geen relatie heeft met God. Dat
geloven alle mensen. Met een dergelik geloof in God kan de mens in
werkelijkheid niet door Hem gewonnen en vervolmaakt worden. Het is echt niet
zo, dat het woord van God onvolledig is, maar het vermogen van de mens om
Zijn woord te ontvangen is gewoonweg ontoereikend. Men kan wel zeggen dat
bijna niemand volgens de bedoelingen van God te werk gaat. Het is eerder zo,
dat hun geloof in God in overeenstemming is met hun eigen bedoelingen, vaste
religieuze opvattingen en gebruiken. Er zijn er maar weinig die een transformatie
ondergaan na het accepteren van Gods woord, en in overeenstemming met Zijn
wil beginnen op te treden. Het is eerder zo, dat zij volharden in hun onjuiste
geloofsovertuigingen. Wanneer de mens in God begint te geloven, baseert hij

zich daarbij op de conventionele regels van religie en is zijn leven en zijn



omgang met anderen volledig gebaseerd op zijn eigen levensfilosofie. Dit is bij
negen op de tien mensen het geval. Er zijn er maar weinig die, nadat ze in God
zijn gaan geloven, een ander plan formuleren en een nieuwe pagina openslaan.
Niemand beschouwt het woord van God als de waarheid of zal dit als zodanig in

de praktijk brengen.

Neem bijvoorbeeld het geloof in Jezus. Of iemand nu een nieuweling was op
het gebied van het geloof of daar al heel lang mee bezig was, ze gebruikten
allemaal eenvoudigweg alle talenten waar ze over beschikten en lieten zien wat
voor vaardigheden ze bezaten. Mensen voegden eenvoudigweg die drie
woorden ‘geloof in God’ toe aan het leven dat ze tot dusverre geleefd hadden,
maar brachten geen veranderingen aan in hun gezindheid; en hun geloof in God
nam nog met geen greintje toe. Het nastreven van de mens was warm noch
koud. Hij zei niet dat hij niet geloofde maar gaf evenmin zijn hart volledig aan
God. Hij had nooit echt van God gehouden of God gehoorzaamd. Zijn geloof in
God was zowel oprecht als geveinsd, hij zag veel door de vingers en was niet
oprecht bij het uitoefenen van zijn geloof. Vanaf zijn allereerste begin tot aan zijn
dood bleef hij in een dergelijke staat van verwarring verkeren. Wat betekent dit?
Vandaag de dag moet je voortschrijden over het juiste pad, omdat je in de
praktische God gelooft. En wanneer je geloof hebt in God, moet je niet alleen
streven naar Zijn zegeningen, maar moet je er ook naar streven om God te
beminnen en God te kennen. Ten gevolge van Zijn verlichting en jouw streven,
kun je Zijn woord eten en drinken, kun je een waarlijk begrip van God
ontwikkelen en een ware liefde jegens God krijgen die uit je hart komt. Je liefde
voor God is, met andere woorden, zo echt, dat niemand jouw liefde voor Hem

kan vernietigen of belemmeren. Dan zit je, wat betreft je geloof in God, op de



juiste weg. Het bewijst dat je God toebehoort, want dan is je hart door God in
bezit genomen en kun je daarna door niets anders in bezit worden genomen.
Dankzij jouw ervaring, de prijs die je hebt betaald en het werk van God, kun je uit
eigen beweging een liefde voor God ontwikkelen. Dan word je bevrijd van de
invloed van Satan en leef je in het licht van Gods woord. Pas wanneer je jezelf
bevrijd hebt van de invioed van de duisternis, kun je als iemand beschouwd
worden die God heeft gewonnen. Bij je geloof in God moet je dit doel nastreven.
Dit is de taak van elk van jullie. Niemand hoort tevreden te zijn over de dingen
zoals ze zijn. Je kunt niet tweeslachtig zijn ten aanzien van het werk van God of
dit lichtvaardig opnemen. Je moet steeds en in alle opzichten aan God denken
en alles ter wille van Hem doen. En wanneer je over dingen spreekt of die doet,
moet je de belangen van het huis van God op de eerste plaats stellen. Alleen dit

komt overeen met Gods wil.

De grootste fout die de mens maakt die in God gelooft, is dat zijn geloof
alleen maar in woorden bestaat en God helemaal geen plaats krijgt in zijn
dagelijkse leven. Inderdaad, alle mensen geloven in het bestaan van God, maar
toch maakt God geen deel uit van hun leven van alledag. Er komen wel veel
gebeden tot God uit de mond van de mens, maar God heeft weinig plaats in zijn
hart en dus stelt God de mens keer op keer op de proef. Aangezien de mens
onzuiver is, heeft God geen andere keuze dan de mens op de proef te stellen,
zodat hij zich bij die beproevingen wellicht beschaamd zal voelen en zichzelf zal
tegenkomen. Anders zullen alle mensen afstammelingen van de aartsengel
worden en hoe langer hoe meer verdorven raken. Terwijl de mens in God gelooft,
worden er vele persoonlijke motieven en doelstellingen afgeworpen, aangezien

hij voortdurend door God wordt gereinigd. Anders kan geen enkel mens door



God worden gebruikt en kan God op geen enkele manier in de mens het werk
verrichten dat nodig is. God reinigt de mens eerst. Tijdens dit proces kan de
mens wellicht zichzelf leren kennen en door God veranderd worden. Pas hierna
kan God Zijn leven in de mens aanbrengen en alleen op deze manier kan het
hart van de mens volledig op God worden gericht. Het geloven in God is dus niet
zo eenvoudig als de mens wel beweert. Zoals God het ziet: als je alleen maar
over kennis beschikt, maar Zijn woord niet als leven hebt; als je beperkt bent tot
je eigen kennis, maar de waarheid niet in de praktijk kunt brengen of het woord
van God niet kunt naleven, dan bewijst dit dat je nog steeds geen hart hebt dat
met liefde voor God is vervuld en laat dit zien dat je hart God niet toebehoort.
God leren kennen door in Hem te geloven, is het uiteindelijke doel en daar moet
de mens naar streven. Je moet met toewijding moeite doen om de woorden van
God uit te leven, zodat ze in je praktijk worden gerealiseerd. Als je uitsluitend
over doctrinaire kennis beschikt, zal je geloof in God op niets uitlopen. Alleen als
je dat ook in de praktijk brengt en naar Zijn woord leeft, kan je geloof als volledig
worden beschouwd en in overeenstemming met Gods wil. Op deze weg kunnen
er vele mensen over veel kennis spreken, maar op het moment van hun dood
vullen hun ogen met tranen en haten zij zichzelf omdat ze een leven hebben
verspild en voor niks tot hoge leeftijd hebben geleefd. De doctrines begrijpen ze
gewoon, maar de waarheid kunnen ze niet in praktijk brengen noch getuigen zijn
voor God. In plaats daarvan rennen ze van hot naar her, als een bezige bij; als
ze eenmaal op de rand van de dood staan, zien ze eindelijk dat ze ware
getuigenis missen, dat ze God helemaal niet kennen. Is dit dan niet te laat?
Waarom pluk je de dag niet en streef je de waarheid niet na die je bemint?

Waarom wachten tot morgen? Als je tijdens je leven niet lijdt ter wille van de



waarheid of haar niet probeert te winnen, kan dat dan zijn omdat je spijt wilt
voelen op je stervensuur? Als dat zo is, waarom zou je dan in God geloven? Er
zijn werkelijk vele kwesties waarbij de mens, als hij er maar enige moeite aan
besteedt, de waarheid in de praktijk kan brengen en daardoor God kan behagen.
Het hart van de mens wordt voortdurend in bezit genomen door demonen, zodat
hij niet in het belang van God kan handelen. Het is eerder zo dat hij voortdurend
van hot naar her op reis is ter wille van het vlees en uiteindelijk nergens baat van
heeft. Daarom heeft de mens voortdurend last van moeilijkheden en verdriet. Zijn
dat niet de kwellingen van Satan? Is dit niet de verdorvenheid van het vlees? Je
moet God niet bedotten door Hem enkel lippendienst te bewijzen. Het is beter als
je concrete acties onderneemt. Houd jezelf niet voor de gek; wat heeft dat voor
zin? Wat baat het je om ter wille van het viees te leven en te ploeteren voor roem

en fortuin?

De zeven donderslagen — een profetie dat het evangelie van
het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid

Ik verspreid mijn werk onder de heidense naties. Mijn glorie flitst door het
heelal; mijn wil is belichaamd in de star-star-punt-punt mensen, die allemaal
worden gestuurd door mijn hand en zich allemaal wijden aan de taken die ik heb
toebedeeld. Vanaf dit punt ben ik een nieuw tijdperk binnengegaan en breng alle
mensen naar een andere wereld. Toen ik terugkeerde naar mijn ‘vaderland’,
begon ik nog een ander deel van het werk in mijn oorspronkelijke plan, zodat de
mens mij dieper zou leren kennen. Ik beschouw het universum in zijn geheel en

zie datf® het een geschikte tijd is voor mijn werk, dus ik haast ik me heen en weer



en verricht mijn nieuwe werk aan de mens. Dit is tenslotte een nieuw tijdperk en
ik heb nieuw werk gebracht om meer nieuwe mensen naar het nieuwe tijdperk te
brengen en meer mensen opzij te zetten die ik zal elimineren. In de natie van de
grote rode draak heb ik een fase van werk uitgevoerd die voor de mens
onpeilbaar is, waardoor ze in de wind zwieren, waarna velen stilletjes
wegzweven door het blazen van de wind. Echt, dit is de ‘dorsvioer die ik ga
zuiveren; het is waar ik naar verlang en het is ook mijn plan. Want vele
goddelozen zijn binnengeslopen terwijl ik aan het werk ben, maar ik heb geen
haast om ze weg te jagen. Integendeel, ik zal ze uiteenjagen wanneer de tijd rijp
is. Pas daarna zal ik de bron van het leven zijn, diegenen die echt van mij
houden toestaan om van mij de vrucht van de vijgenboom en de geur van de
lelie te ontvangen. In het land waar Satan verblijft, het land van stof, daar blijft
geen puur goud over, alleen zand, en zo, onder deze omstandigheden, verricht ik
een dergelijke fase van werk. Je zou moeten weten dat wat ik verdien puur,
gezuiverd goud is, geen zand. Hoe kunnen de goddelozen in mijn huis blijven?
Hoe kan ik toestaan dat vossen parasieten zijn in mijn paradijs? Ik gebruik elke
denkbare methode om deze dingen weg te jagen. Voordat mijn wil is onthuld,
weet niemand wat ik ga doen. Gebruikmakend van deze gelegenheid, verdrijf ik
die goddelozen en zij worden gedwongen uit mijn aanwezigheid te gaan. Dit is
wat ik de goddelozen aandoe, maar er zal nog steeds een dag komen dat ze
dienst zullen doen aan mij. Het verlangen van mensen naar zegeningen is veel
te sterk; daarom draai ik mijn lichaam om en laat mijn glorieuze gelaat zien aan
de heidenen, zodat de mensen allemaal in hun eigen wereld kunnen leven en
over zichzelf oordelen, terwijl ik verder de woorden zeg die ik zou moeten

zeggen, en mensen voorzie van wat zij nodig hebben. Als mensen tot bezinning



komen, zal ik mijn werk allang hebben verspreid. Ik zal dan mijn wil aan de
mensen kenbaar maken en beginnen met de tweede fase van mijn werk aan de
mens. Ik laat alle mensen mij dan nauw volgen zodat ze meewerken met mijn
werk, en laat ze alles doen wat in hun vermogen ligt om samen met mij het werk

te verrichten dat ik moet doen.

Niemand heeft het geloof dat zij mijn glorie zullen zien, en ik dwing hen niet,
maar verwijder eerder mijn glorie uit het midden van de mensheid en breng deze
naar een andere wereld. Wanneer mensen opnieuw berouw hebben, dan zal ik
mijn glorie nemen en het laten zien aan nog meer mensen die vertrouwen
hebben. Dit is het principe waarmee ik werk. Want er is een tijd dat mijn glorie
Kana&n verlaat, en er is ook een tijd waarin mijn glorie de uitverkorenen verlaat.
Verder is er een tijd dat mijn glorie de hele aarde verlaat, waardoor deze
schemerig wordt en in duisternis vervalt. Zelfs het land Kanaan zal het zonlicht
niet zien; alle mensen zullen hun geloof verliezen, maar niemand kan het
verdragen om de geur van het land Kanaén te verlaten. Pas wanneer ik de
nieuwe hemel en aarde binnenga, neem ik het andere deel van mijn glorie en
openbaar dit als eerste in het land Kanaan, waardoor er een sprankje licht op de
hele aarde schijnt die verzonken is in de pikdonkere duisternis van de nacht,
zodat de gehele aarde in het licht kan komen. Laat alle mensen van de hele
aarde komen om kracht te putten uit de kracht van het licht, waardoor mijn glorie
kan toenemen en voor elke natie opnieuw verschijnt. Laat de hele mensheid
beseffen dat ik lang geleden naar de menselijke wereld ben gekomen en lang
geleden mijn glorie van Israél naar het oosten heb gebracht; want mijn glorie
straalt vanuit het oosten, waarnaar het werd overgebracht van het Tijdperk van

Genade tot op de dag van vandaag. Maar het was vanuit Israél dat ik vertrok en



dat ik in het oosten aankwam. Pas wanneer het licht van het oosten geleidelijk
wit wordt, zal de duisternis over de aarde licht worden, en pas dan zal de mens
ontdekken dat ik al lang geleden uit Israél ben weggegaan en opnieuw in het
oosten opsta. Nadat ik eenmaal in Israél ben afgedaald en er later uit ben
vertrokken, kan ik niet opnieuw in Israél geboren worden, omdat mijn werk het
hele universum leidt, en bovendien, de bliksem rechtuit van oost naar west flitst.
Daarom ben ik in het Oosten afgedaald en heb Kanadn naar de mensen in het
oosten gebracht. Ik wens mensen van over de hele aarde naar het land Kanaén
te brengen, en dus blijf ik doorgaan met uitspraken in het land Kanadn om het
hele universum te beheersen. Op dit moment is er geen licht op de hele aarde
behalve in Kanaan, en alle mensen zijn in gevaar door honger en kou. Ik gaf mijn
glorie aan Israél en nam het toen weg, en daarna bracht ik de Israélieten naar
het oosten en ook de hele mensheid naar het oosten. Ik heb ze allemaal naar het
licht gebracht, zodat ze ermee kunnen worden herenigd en er mee verbonden
zijn, en er niet langer naar hoeven te zoeken. Ik zal iedereen die zoekt het licht
opnieuw laten zien en de glorie laten zien die ik in Israél had; ik zal hen laten
zien dat ik lang geleden op een witte wolk te midden van de mensheid ben
afgedaald, laat hen de ontelbare witte wolken zien en vruchten in hun
overvloedige trossen, en bovendien, laat hen Jehova de God van lIsraél zien. Ik
zal hen de Meester van de Joden laten zien, de verlangde Messias en de
volledige verschijning van mij, die door koningen door de eeuwen heen vervolgd
zijn. Ik zal aan het hele universum werken en ik zal groot werk verrichten en in de
laatste dagen al mijn glorie en al mijn daden onthullen aan de mens. Ik zal mijn
glorieuze gelaat in al zijn volheid tonen aan hen die vele jaren op mij hebben

gewacht, aan hen die verlangd hebben dat ik op een witte wolk kom, en aan



Israél dat verlangd heeft om mij opnieuw te zien verschijnen, en aan de hele
mensheid die mij vervolgt, zodat allen zullen weten dat ik lang geleden mijn
glorie heb weggenomen en naar het oosten heb gebracht, zodat deze niet langer

in Judea is. Want de laatste dagen zijn al gekomen!

Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het
oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en
denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft
geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen,
in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange
tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten
tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt
niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw
verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht
komen? Wie zou de rijkdom van Kanaan niet aanschouwen? Wie verlangt niet
naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Alimachtige niet? Mijn
stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk
tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen
die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele
universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat
van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst
vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de
mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des
te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk
en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht

brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij



zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik
er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien
dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de
‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer
als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang
geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben
toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die
ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de
Israélieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de
al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon
komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn
daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan,
evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong
mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen

zijn aan mij!

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase ‘zie dat'.

Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de
mensen die door God gebruikt worden

Gedurende zovele jaren heeft Gods Geest onophoudelijk gezocht tijdens Zijn

werk op aarde. Door de eeuwen heen heeft God zoveel mensen gebruikt om Zijn



werk te doen. Maar Gods Geest heeft nog steeds geen geschikte rustplaats. God
doet Zijn werk dus, terwijl Hij onophoudelijk rondtrekt tussen de verschillende
volkeren en over het geheel genomen gebruikt Hij mensen om dit te doen. Dat
wil zeggen dat Gods werk al die vele jaren nooit gestopt is, maar helemaal tot op
de dag van vandaag wordt voortgezet in de mens. Hoewel God zoveel woorden
gesproken heeft en zoveel werk heeft gedaan, kent de mens God nog steeds
niet. Dit alles is omdat God nooit aan de mens verschenen is, en ook omdat Hij
geen tastbare vorm heeft. En dus moet God Zijn werk voltooien, waardoor alle
mensen de praktische betekenis van de praktische God leren kennen. Om dit
doel te bereiken, moet God Zijn Geest tastbaar aan de mensheid openbaren en
Zijn werk in hun midden doen. Dat wil zeggen dat alleen wanneer Gods Geest
een fysieke vorm aanneemt, vlees en botten aantrekt, en zichtbaar tussen de
mensen wandelt en hen vergezelt in hun leven, Zichzelf soms laat zien en soms
verbergt, alleen dan kunnen mensen Hem beter leren begrijpen. Als God alleen
in het vilees verbleef, zou Hij Zijn werk niet volledig kunnen afronden. Nadat God
een periode in het vlees heeft gewerkt en zo de bediening die in het vlees moet
worden gedaan, zal hebben vervuld, zal God het viees achter zich laten en het
werk in vleselijke vorm in de spirituele wereld voortzetten, net zoals Jezus deed
nadat Hij gedurende een periode in de normale menselijkheid al het werk had
voltooid dat voltooid moest worden. Wellicht herinneren jullie je deze tekst uit ‘De
weg ... (5): ‘Ik herinner me dat mijn Vader tegen mij heeft gezegd: “Probeer op
aarde alleen de wil van je Vader te doen en maak Zijn opdracht af. Niets anders
is van belang voor jou.” Wat zie je in deze tekst? Wanneer God naar de aarde
komt, doet Hij Zijn werk alleen op een goddelijke manier. Dit is wat de hemelse

Geest heeft toevertrouwd aan de vleesgeworden God. Wanneer Hij komt, komt



Hij alleen maar om overal te spreken, om op verschillende manieren en vanuit
verschillende perspectieven uiting te geven aan Zijn uitspraken. Zijn doel en het
principe volgens welke Hij werkt is om de mens voornamelijk te voorzien en te
onderwijzen, en Hij houdt Zich niet bezig met interpersoonlijke relaties of de
details van het leven van de mensen. Zijn belangrijkste bediening is om te
spreken namens de Geest. Wanneer Gods Geest tastbaar verschijnt in het viees,
voorziet Hij alleen in het leven van de mens en maakt Hij de waarheid bekend.
Hij raakt niet betrokken bij het werk van de mens. Dat wil zeggen dat Hij niet
deelneemt aan het werk van de menselijkheid. Mensen kunnen geen goddelijk
werk verrichten en God neemt geen deel aan het werk van de mens. Sinds God
naar deze aarde is gekomen om Zijn werk te doen, heeft Hij dat al die jaren altijd
door middel van mensen gedaan. Maar deze mensen kunnen niet worden
beschouwd als de vleesgeworden God, alleen als mensen die worden gebruikt
door God. Maar de God van vandaag kan rechtstreeks spreken vanuit het
goddelijk perspectief en de stem van de Geest uitzenden en werken namens de
Geest. Alle mensen die God door de eeuwen heen heeft gebruikt, zijn eveneens
voorbeelden van Gods Geest die werkt in een vileselijk lichaam. Waarom kunnen
zij dan niet God genoemd worden? Maar de God van vandaag is ook Gods
Geest die rechtstreeks in het vlees werkt en Jezus was ook Gods Geest die in
het vlees werkt. Zij worden beiden God genoemd. Wat is dan het verschil? Door
de eeuwen heen heeft God mensen gebruikt die allemaal een gezond verstand
hebben en normaal kunnen denken. Ze kennen allemaal de principes van
menselijk gedrag. Ze hielden er normale menselijke ideeén op na en beschikten
over alles waar normale mensen over zouden moetenbeschikken. De meesten

van hen hebben uitzonderlijk talent en een aangeboren intelligentie. Door te



werken in deze mensen, maakt Gods Geest gebruik van hun talenten welke door
God gegeven gaven zijn. Gods Geest laat hun talenten gelden en gebruikt hun
talenten in Gods dienst. Het wezen van God is echter vrij van ideeén en vrij van
denken, niet vervalst door menselijke intenties en mist zelfs datgene waar
normale mensen mee zijn uitgerust. Dat wil zeggen dat Hij niet eens vertrouwd is
met de principes van het menselijke gedrag. Zo zal het zijn wanneer de God van
vandaag naar de aarde komt. Zijn werk en Zijn woorden zijn niet vervalst door
menselijke intenties of menselijke gedachtegangen, maar ze zijn een directe
manifestatie van de intenties van de Geest en Hij werkt rechtstreeks namens
God. Dit betekent dat de Geest direct spreekt, oftewel de goddelijkheid doet het
werk rechtstreeks, het is dus niet vermengd met ook maar enige menselijke
intentie. Met andere woorden de vleesgeworden God belichaamt de
goddelijkheid rechtstreeks, heeft geen menselijke gedachtegangen of ideeén en
geen inzicht in de principes van het menselijke gedrag. Indien alleen de
goddelijkheid aan het werk was (dus als alleen God Zelf aan het werk was), dan
zou Gods werk geenszins op aarde uitgevoerd worden. Dus als God naar de
aarde komt, moet Hij een klein aantal mensen hebben dat Hij gebruikt om te
werken binnen de menselijkheid in samenhang met het werk dat God in
goddelijkheid verricht. Met andere woorden: Hij gebruikt menselijk werk om Zijn
goddelijke werk te handhaven. Anders zou er geen manier zijn waarop de mens
rechtstreeks in contact kan komen met het goddelijke werk. Zo was het met
Jezus en Zijn discipelen. Tijdens Zijn verblijf in de wereld heeft Jezus de oude
wetten afgeschaft en nieuwe geboden ingesteld. Hij sprak ook veel woorden. Al
dit werk werd in goddelijkheid verricht. De anderen, zoals Petrus, Paulus en

Johannes baseerden al hun latere werk op Jezus’ woorden. Dat betekent dat



God Zijn werk in dat tijdperk begon en het begin van het Tijdperk van Genade
inluidde. Dat wil zeggen dat Hij een nieuw tijdperk instelde door het afschaffen
van het oude tijdperk en eveneens door het in vervulling brengen van de
woorden “God is het begin en het einde”. Met andere woorden: de mens moet
het menselijke werk verrichten op basis van het goddelijke werk. Nadat Jezus
alles gezegd had wat Hij moest zeggen en Zijn werk op aarde beéindigd had,
verliet Hij de mens. Hierna werkten alle mensen overeenkomstig de beginselen
van Zijn woorden en volgden zij Zijn uitgesproken waarheden na. Dit waren
allemaal mensen die voor Jezus werkten. Als het enkel Jezus zou zijn geweest
die het werk verrichtte, zou het niet uitmaken hoeveel woorden Hij sprak. De
mensen zouden nog steeds niet in contact kunnen komen met Zijn woorden,
omdat Hij in goddelijkheid werkte en alleen goddelijke woorden kon spreken. Hij
zou de dingen niet zodanig hebben kunnen uitleggen dat normale mensen Zijn
woorden zouden kunnen begrijpen. En dus had Hij de apostelen en profeten
nodig om na Hem Zijn werk aan te vullen. Dit is het principe volgens welke de
vleesgeworden God Zijn werk doet. Hij gebruikt het geincarneerde vlees om te
spreken en te werken en zo het goddelijke werk te voltooien en vervolgens een
paar, of misschien meer, mensen naar Gods hart te gebruiken om Zijn werk aan
te vullen. Dat betekent dat God mensen naar Zijn hart gebruikt om in
menselijkheid het werk van weiden en bewateren te verrichten, zodat Gods

uitverkorenen de realiteit van de waarheid mogen binnengaan.

Als God, — komende in het vlees, — het goddelijke werk alleen doet zonder
daarnaast harmonieus met een paar mensen naar Gods hart samen te werken,
dan is er voor de mens geen manier om Gods wil te begrijpen of met God in

contact te komen. God moet normale mensen naar Zijn hart gebruiken om dit



werk te voltooien, om op de kerken toe te zien en deze te hoeden, en op het
niveau te komen dat er een beroep kan worden gedaan op de cognitieve
processen van de mens, zijn brein. Met andere woorden: God gebruikt een klein
aantal mensen naar Zijn hart om het werk dat Hij binnen Zijn goddelijkheid
verricht te ‘vertalen’, zodat dit kan worden opengesteld. Dat wil zeggen dat de
goddelijke taal wordt omgezet in de menselijke taal, waardoor alle mensen deze
kunnen bevatten en begrijpen. Als God dit niet zou doen, zou niemand Gods
goddelijke taal begrijpen, omdat de mensen naar Gods hart tenslotte een kleine
minderheid zijn en de mens weinig bevattingsvermogen heeft. Daarom kiest God
deze methode alleen wanneer Hij in het geincarneerde vlees werkt. Als er alleen
goddelijk werk was, zou er voor de mens geen manier zijn om God te leren
kennen of met Hem in contact te komen, omdat de mens Gods taal niet verstaat.
De mens kan deze taal alleen maar verstaan door de tussenkomst van de
mensen naar Gods hart die Zijn woorden verklaren. Als er echter alleen zulke
mensen zouden zijn die binnen de menselijkheid werkten, dan zou dat alleen
maar het normale leven van de mens in stand houden; het zou de gezindheid
van de mens niet kunnen omvormen. Gods werk zou dan geen nieuw startpunt
kunnen hebben. Het zou gewoon hetzelfde liedje zijn: dezelfde platgetreden
paden. Alleen door de tussenkomst van de vleesgeworden God, die alles zegt
wat er gezegd moet worden en alles doet wat er gedaan moet worden tijdens de
periode van Zijn incarnatie, waarna mensen zullen werken naar Zijn woorden en
deze zullen ervaren, alleen zo kan hun levensgezindheid veranderen en kunnen
zij met de tijd meegaan. Hij die werkt binnen het goddelijke vertegenwoordigt
God, terwijl zij die werken binnen de menselijkheid mensen zijn die door God

worden gebruikt. Dat wil zeggen: de vleesgeworden God is wezenlijk anders dan



de mensen die door God worden gebruikt. De vleesgeworden God kan het werk
van goddelijkheid verrichten, terwijl de mensen die door God worden gebruikt dat
niet kunnen. Aan het begin van ieder tijdperk spreekt Gods Geest persoonlijk om
het nieuwe tijdperk van start te laten gaan en de mens naar een nieuw begin te
brengen. Wanneer Hij klaar is met spreken, betekent dit dat Gods werk binnen
Zijn goddelijkheid klaar is. Daarna volgen alle mensen hen die door God gebruikt
worden om hun levenservaring binnen te gaan. Evenzo is dit ook de fase waarin
God de mens in het nieuwe tijdperk brengt en iedereen een nieuw startpunt geeft.

Hiermee wordt Gods werk in het vlees afgesloten.

God komt niet naar de aarde om Zijn normale menselijkheid te vervolmaken.
Hij komt niet om het werk van normale menselijkheid te verrichten, maar alleen
om het werk van goddelijkheid in normale menselijkheid te verrichten. Wat God
zegt over normale menselijkheid is niet wat men denkt dat het is. De mens
definieert normale menselijkheid als het hebben van een vrouw of een man en
zonen en dochters. Deze vormen het bewijs dat men een normaal mens is. Maar
God ziet het niet op deze manier. Hij ziet normale menselijkheid als het hebben
van normale menselijke gedachten, een normaal menselijk leven en uit normale
mensen geboren zijn. Maar Zijn normaliteit houdt niet het hebben van een vrouw,
man en kinderen in op een manier waar de mens normaal over spreekt. Dat
houdt in dat voor de mens de normale menselijkheid waar God over spreekt,
datgene is wat de mens beschouwt als de afwezigheid van menselijkheid, bijna
als het ontbreken van emotie en schijnbaar zonder vleselijke behoeften, net als
Jezus, die alleen het uiterlijk van een normaal mens had en de vorm aannam van
een normaal mens, maar in wezen niet volledig alles had wat een normaal mens

zou hebben. Hieruit blijkt dat het wezen van de vleesgeworden God niet de



gehele normale menselijkheid omvat, maar slechts een deel van de dingen
waarmee mensen moeten zijn uitgerust om de routines van het normale
menselijke leven en het normale menselijke redeneringsvermogen in stand te
houden. Maar deze dingen hebben niets te maken met wat de mens als normale
menselijkheid beschouwt. Het zijn de dingen die de vleesgeworden God zou
moeten bezitten. Sommigen houden echter vol dat van de vleesgeworden God
gezegd kan worden dat Hij alleen een normale menselijkheid bevat als Hij een
vrouw, zonen en dochters — een gezin — heeft. Zonder deze dingen zeggen ze
dat Hij geen normaal mens is. Ik vraag je daarom: “Heeft God een vrouw? Is het
mogelijk voor God om een man te hebben? Kan God kinderen hebben?” Zijn dit
geen misvattingen? De vleesgeworden God kan echter niet voortkomen uit een
rotsspleet of vallen uit de lucht. Hij kan alleen worden geboren in een normaal
menselijk gezin. Daarom heeft Hij ouders en zussen. Dit zijn de dingen die de
normale menselijkheid van de geincarneerde God moet hebben. Dit was ook het
geval met Jezus. Jezus had een vader en een moeder, en zussen en broers. Dit
alles was normaal. Maar als Hij een vrouw had gehad en zonen en dochters, dan
zou dit niet de normale menselikheid zijn geweest die God voor de
vleesgeworden God had bedoeld. Als dit het geval was, zou Hij niet hebben
kunnen werken namens de goddelijkheid. Het was juist omdat Hij geen vrouw of
kinderen had, en toch uit normale mensen in een normaal gezin geboren was,
dat Hij het werk van goddelijkheid kon verrichten. Om dit verder te verduidelijken:
wat God beschouwt als een normaal mens, is iemand die in een normaal gezin
geboren is. Alleen zo iemand is geschikt om goddelijk werk te verrichten. Als
diegene daarentegen een vrouw, kinderen of een man had, dan zou die persoon

geen goddelijk werk kunnen doen, omdat hij slechts de normale menselijkheid



zou bezitten die de mens vereist, maar niet de normale menselijkheid die God
vereist. Hoe God de dingen ziet en hoe mensen de dingen begrijpen, is vaak
enorm verschillend, ligt mijlenver uiteen. In deze fase van Gods werk is er veel
dat indruist tegen, en sterk verschilt van de opvattingen van de mens. Men zou
kunnen zeggen dat deze fase van Gods werk geheel bestaat uit praktisch
goddelijk werk, waarbij de menselijkheid een ondersteunende rol speelt. Dat God
naar de aarde komt om Zelf Zijn werk te doen, in plaats van toe te staan dat de
mens ermee aan de slag gaat, verklaart waarom Hij Zelf in het vlees incarneert
(in een incompleet, normaal mens) om Zijn werk te doen. Hij maakt gebruik van
deze incarnatie om de mensheid een nieuw tijdperk te laten zien, om de
mensheid van de volgende stap in Zijn werk te vertellen en haar te vragen te
handelen in overeenstemming met de weg die Hij met Zijn woorden heeft
beschreven. Hiermee beéindigt God Zijn werk in het vlees en staat Hij op het
punt om de mens te verlaten. Hij zal niet langer in het vlees van normale
menselijkheid verblijven, maar de mens achterlaten en verdergaan met een
ander onderdeel van Zijn werk. Vervolgens zal Hij, gebruikmakend van de
mensen naar Zijn hart, Zijn werk op aarde voortzetten onder deze groep mensen,

maar wel in hun menselijkheid.

De vleesgeworden God kan niet altijd bij de mens blijven, omdat God nog
veel meer ander werk te doen heeft. Hij kan niet met het vlees verbonden blijven,
maar moet het vlees afleggen om het werk te doen dat Hij moet doen, ook al
doet Hij dat werk in de gedaante van het vlees. Wanneer God naar de aarde
komt, wacht Hij niet totdat Hij de staat bereikt waarin een normaal mens zou
sterven om de mensheid achter zich te laten. Ongeacht hoe oud Zijn vlees is,

wanneer Zijn werk beéindigd is, gaat hij weg en laat Hij de mens achter. Er



bestaat niet zoiets als leeftijd voor Hem; Hij telt Zijn dagen niet volgens de
menselijke levensduur. Hij beéindigt Zijn leven in het vlees daarentegen volgens
de stappen van Zijn werk. Sommigen menen misschien dat God, als Hij in het
vlees komt, een bepaalde fase moet bereiken, volwassen moet worden, oud
moet worden en het lichaam pas moet verlaten als het op is. Dat is de menselijke
verbeelding; God werkt niet zo. Hij komt alleen in het vlees om het werk te doen
dat Hij wordt geacht te doen en niet om een gewoon mensenleven te leiden, uit
ouders geboren te worden, op te groeien, een gezin te stichten en carriere te
maken, kinderen te krijgen of de ups en downs van het leven te ervaren, allemaal
activiteiten van een normaal mens. Wanneer God naar de aarde komt, trekt
Gods Geest het vlees aan, komt Hij in het vlees, maar God leidt niet het leven
van een normaal mens. Hij komt alleen om één onderdeel van Zin
managementplan te vervullen. Daarna zal Hij de mensheid verlaten. Als Gods
Geest in het vlees komt, is dat niet om de normale menselijkheid van het vlees te
vervolmaken. Integendeel, op de tijd die God heeft voorbestemd, gaat de
goddelijkheid direct aan het werk. Dan, nadat Hij alles heeft gedaan wat Hij
moest doen en Zijn bediening volledig heeft vervuld, is het werk van Gods Geest
in deze fase voltooid. Op dat moment eindigt ook het leven van de
vleesgeworden God, ongeacht of Zijn vleselijk lichaam een lang leven heeft
gehad. Dat wil zeggen: welke levensfase het vleselijk lichaam ook bereikt,
ongeacht hoe lang het op aarde leeft, alles wordt bepaald door het werk van de
Geest. Het heeft niets te maken met wat de mens beschouwt als normale
menselijkheid. Laten we Jezus als voorbeeld nemen. Hij woonde drieéndertig en
een half jaar in het vlees. In termen van de levensduur van een menselijk

lichaam zou Hij op die leeftijd niet gestorven moeten zijn en niet weg moeten zijn



gegaan. Maar dit was niet de minste zorg voor Gods Geest. Aangezien Zijn werk
klaar was, werd het lichaam op dat moment weggenomen en verdween het
samen met de Geest. Volgens dit principe werkt God in het vlees. En dus is de
menselijkheid van de vleesgeworden God, strikt genomen, niet van primair
belang. Nogmaals, Hij komt niet naar de aarde om het leven van een normaal
mens te leiden. Hij bouwt niet eerst een normaal menselijk leven op om daarna
aan het werk te gaan. Zolang Hij echter in een normaal menselijk gezin wordt
geboren, kan Hij goddelijk werk verrichten, werk dat onbesmet is met welke
menselijke intentie dan ook, werk dat niet vleselijk van aard is, dat zeker geen
maatschappelijke stroming navolgt of betrokken raakt bij de ideeén of
opvattingen van de mens, en dat bovendien niets te maken heeft met de
levensfilosofieén van de mens. Dit is het werk dat de vleesgeworden God wil
doen en het is ook de praktische betekenis van zijn incarnatie. God komt
voornamelijk in het vlees om een fase van het werk te doen dat in het vlees
gedaan moet worden, zonder andere triviale ontwikkelingen te doorlopen, en wat
betreft de ervaringen van een normaal mens: die heeft Hij niet. Het werk dat
Gods geincarneerde vlees moet doen, omvat geen normale menselijke
ervaringen. God komt dus in het vlees met het oog op het volbrengen van het
werk dat Hij in het vlees moet doen. De rest heeft niets met Hem te maken. Hij
gaat niet door zoveel onbelangrijke ontwikkelingen. Zodra Zijn werk gedaan is, is
de betekenis van Zijn incarnatie ook ten einde gekomen. Met de afronding van
deze fase is het werk dat Hij in het vlees moest doen ook beéindigd en is de
bediening van Zijn vlees voltooid. Maar Hij kan niet onbeperkt in het vlees blijven
werken. Hij moet Zich naar een andere plek begeven, een plek buiten het viees,

om te gaan werken. Alleen op deze manier kan Zijn werk vollediger en verder



uitgebreid worden. God werkt volgens Zijn oorspronkelijke plan. Het werk dat Hij
moet doen en het werk dat Hij heeft afgerond, kent Hij net zo goed als de palm
van Zijn hand. God leidt elk individu om een pad te bewandelen dat Hij al heeft
voorbestemd. Niemand kan daaraan ontsnappen. Alleen diegenen die zich laten
leiden door Gods Geest zullen de rust kunnen binnengaan. In het latere werk kan
het zijn dat het niet God is die in het vlees spreekt om de mens te leiden, maar
een Geest met een tastbare vorm die het leven van de mens leidt. Pas dan zal
de mens God letterlijk kunnen aanraken, naar God kunnen kijken en vollediger
de realiteit die God verlangt kunnen binnengaan, met als doel door de praktische
God vervolmaakt te worden. Dit is het werk dat God voornemens is te doen, dat
Hij al lang geleden heeft uitgedacht. Vanuit dit perspectief moeten jullie allemaal

de weg zien die jullie moeten gaan!

Bij het geloof moet men zich richten op werkelijkheid, je
bezighouden met religieuze rituelen betekent geen geloof

Hoeveel religieuze gebruiken neem je in acht? Hoe vaak heb je tegen het
woord van God gerebelleerd en ben je je eigen weg gegaan? Hoe vaak heb je
het woord van God in praktijk gebracht omdat je werkelijk Zijn last op je wilt
nemen en wilt doen wat Zijn verlangen is? Begrijp het woord van God en activeer
het. Wees principieel in je doen en laten; dit gaat niet over regels naleven of met
tegenzin iets doen, enkel voor de show. Dit is veeleer het praktiseren van de
waarheid en leven naar het woord van God. Breng het alleen zo in praktijk, want
dat geeft God voldoening. Voorschriften zijn geen gebruiken die God behagen,

maar het praktiseren van de waarheid. Sommige mensen hebben de neiging de



aandacht op zichzelf te richten. In het bijzijn van hun broeders en zusters zeggen
ze dat ze God verschuldigd zijn, maar achter hun rug om brengen ze de
waarheid niet in praktijk en gedragen ze zich totaal anders. Zijn ze niet net als
die religieuze farizeeérs? Een mens die echt van God houdt en de waarheid
heeft is trouw aan God, maar laat dat niet zo aan de buitenkant zien. Hij is bereid
de waarheid te praktiseren als er zich aangelegenheden voordoen en spreekt of
handelt niet op een manier die tegen zijn geweten ingaat. Hij toont wijsheid als er
zich zaken voordoen en is principieel in zijn handelingen, ongeacht de
omstandigheden. Zo’n mens is iemand die werkelijk dient. Er zijn er die God
alleen maar met hun mond dienen in wat ze aan Hem verschuldigd zijn. Ze
brengen hun dagen door met gefronste wenkbrauwen, nemen een theatrale
houding aan en veinzen een ongelukkige gelaatsuitdrukking. Hoe verachtelijk! En
als je hen zou vragen: ‘Hoezo ben je God dank verschuldigd? Zeg het me
alsjeblieft!’ zouden ze met de mond vol tanden staan. Als je aan God trouw bent,
praat daar dan niet in het openbaar over, maar laat je liefde voor God zien door
hoe je werkelijk in de praktijk leeft en bid tot Hem met een waarachtig hart.
Degenen die alleen woorden gebruiken in hun omgang met God zijn allemaal
huichelaars! Sommigen spreken in elk gebed uit dat ze God verschuldigd zijn en
beginnen telkens als ze bidden te huilen, zelfs zonder dat de Heilige Geest hun
beweegt. Zulke mensen zijn bezeten van religieuze rituelen en opvattingen; zij
leven naar zulke rituelen en opvattingen en geloven altijd dat dergelijke
handelingen God behagen en dat opperviakkige vroomheid of berouwvolle
tranen God gunstig stemmen. Wat voor goeds kan van zulke belachelijke
mensen komen? Om hun nederigheid te demonstreren, veinzen sommigen

genadevol te zijn als ze in de buurt van anderen spreken. Sommigen zijn



overdreven onderdanig bij anderen, als krachteloze lammetjes. Is dit hoe
mensen van het koninkrijk zich gedragen? Een persoon van het koninkrijk zou
levendig en vrij moeten zijn, onschuldig en open, eerlijk en lieflijk; iemand die
vrijuit leeft. Hij heeft integriteit en waardigheid en kan overal waar hij gaat een
goede getuigenis geven; hij is iemand die bij God en mensen geliefd is. Die
nieuw in het geloof zijn hebben teveel uiterlijke routine; zij moeten eerst een
periode doormaken van aangepakt en gebroken worden. Zij die het geloof in God
in hun hart hebben, zijn uiterlijk niet van anderen te onderscheiden, maar hun
handelingen en daden zijn prijzenswaardig voor anderen. Alleen van zulke
mensen kan worden gezegd dat ze het woord van God naleven. Ook al zou je
elke dag evangeliseren en verschillende mensen kunnen redden, dan zou God
uiteindelijk toch niet geéerd worden als je nog voorschriften en doctrines naleetft.

Zulke mensen zijn religieus en ook huichelaars.

Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het
met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en
dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” lemand anders zegt: “Ik ben God
dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en
woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn
weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in.
Zij die zich op de werkelijkheid richten, dragen alles uit wat er in hun binnenste
leeft en openen hun hart in communicatie. Er is van geen enkele valse praktijk
sprake, geen beleefdheden of loze grapjes. Ze zijn altijd rechtdoorzee en houden
zich niet aan aardse regels. Er zijn er die geneigd zijn tot uiterlijk vertoon; zelfs
zonder enig verstand. Als iemand anders zingt, begint hij te dansen, zonder te

beseffen dat ‘de rijst in zijn pot al is aangebrand’. Dergelijke mensen zijn niet



vroom of eerzaam en veel te frivool. Dit zijn allemaal manifestaties van gebrek
aan realiteitszin! Wanneer sommigen communiceren over zaken in het leven in
de geest en hoewel ze niet spreken over schuldenlast aan God, hebben ze echte
liefde voor Hem in hun hart. Wat je aan God verschuldigd bent heeft niets met
anderen van doen; je bent God iets verschuldigd, niet mensen. Dus wat heeft het
voor zin om voortdurend hierover met anderen te spreken? Je moet belang
hechten aan het in de praktijk brengen, niet aan uiterlijke ijver of aan uiterlijk

vertoon.

Waar staan de oppervlakkige goede daden van mensen voor? Ze
vertegenwoordigen het vlees en zelfs de beste uiterlijke praktijken geven niet het
leven weer, maar alleen jouw eigen temperament als individu. De uiterlijke
praktijken van de mens kunnen het verlangen van God niet vervullen. Je spreekt
voortdurend over wat je aan God verschuldigd bent, maar je kunt anderen niet
voorzien van het leven of anderen aanzetten om God lief te hebben. Geloof je
dat dergelijke handelingen God tevreden zullen stellen? Je geloof dat dit Gods
hartsverlangen is, dat dit van de geest is, maar in werkelijkheid is dit absurd! Je
gelooft dat hetgeen jou behaagt en wat jij wenst, datgene is wat God verheugt.
Kan iets waar je blij mee bent weergeven wat van God is? Kan het karakter van
de mens God vertegenwoordigen? Waar je blij mee bent is juist waar God van
gruwt en het zijn je gewoonten die God haat en afwijst. Als je het gevoel hebt iets
aan God verschuldigd te zijn, ga dan tot God bidden. Het is niet nodig daarover
met anderen te spreken. Als je niet tot God bidt, maar in plaats daarvan
voortdurend de aandacht naar jezelf toetrekt in het bijzijn van anderen, kan dit
dan het verlangen van Gods hart vervullen? Als je handelingen altijd slechts

mooie schijn zijn, houdt dat in dat je de ijdelste mens van allemaal bent. Wat is



dat voor een mens die alleen opperviakkige goede werken heeft maar de
werkelijkheid niet heeft? Zulke mensen zijn hypocriete farizeeérs en religieuze
mensen! Als jullie je uiterlijke praktijken niet afleggen en niet kunnen veranderen,
dan zal de mate van huichelarij in jullie alleen maar toenemen. Hoe groter de
elementen van huichelarij zijn, hoe meer weerstand er is tegen God en

uiteindelijk zullen dergelijke mensen zeker uitgeworpen worden!

Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God
dienen

Om getuigenis af te leggen van God en de grote rode draak te beschamen,
heb je een principe en een voorwaarde nodig: in je hart moet je van God houden
en je door Gods woorden laten opnemen. Als je de woorden van God niet in je
opneemt, kun je Satan op geen enkele manier beschamen. Door te groeien in je
leven verwerp je de grote rode draak en verneder je hem en alleen dan is de
grote rode draak daadwerkelijk beschaamd. Hoe meer je bereid bent om de
woorden van God in praktijk te brengen, hoe groter het bewijs van je liefde voor
God en je afkeer van de grote rode draak. Hoe meer je de woorden van God
gehoorzaamt, hoe groter het bewijs dat je naar de waarheid verlangt. Mensen die
niet naar de woorden van God verlangen, zijn mensen zonder leven. Zulke
mensen staan buiten de woorden van God en horen bij een religie. Mensen die
echt in God geloven hebben een diepere kennis van Gods woorden doordat zij
de woorden van God eten en drinken. Als je niet verlangt naar de woorden van

God, kun je de woorden van God niet echt eten en drinken en als je de woorden



van God niet kent, heb je geen middel om van God te getuigen of om God

tevreden te stellen.

Hoe moet je God kennen binnen je geloof in God? Je moet God leren
kennen op basis van de huidige woorden en het werk van God, zonder
afwijkingen of dwalingen. En bovenal moet je het werk van God kennen. Dit is de
basis voor het kennen van God. Al die verschillende dwalingen waarbij een pure
acceptatie van Gods woorden afwezig is, zijn religieuze opvattingen. Zij zijn
acceptaties die afwijkend en verkeerd zijn. De grootste vaardigheid van
religieuze figuren is om Gods woorden die in het verleden geaccepteerd werden,
te vergelijken met Gods huidige woorden. Als je tijdens het dienen van de
huidige God vasthoudt aan zaken die in het verleden door de Heilige Geest zijn
verlicht, zal jouw dienstdoen voor een onderbreking zorgen en zal jouw
beoefening gedateerd en niet meer dan religieuze ceremonie zijn. Als je gelooft
dat zij die God dienen van buiten nederig en geduldig moeten zijn ... en als je dit
soort kennis in het hier en nu in praktijk brengt, dan is dat soort kennis een
religieuze opvatting en is deze beoefening een hypocriete uitvoering geworden.
‘Religieuze opvattingen’ verwijzen naar zaken die gedateerd en achterhaald zijn
(inclusief het accepteren van woorden die eerder door God zijn uitgesproken en
licht dat direct door de Heilige Geest is geopenbaard). Als deze zaken in het hier
en nu in praktijk worden gebracht, dan vormen zij de onderbreking van Gods
werk en hebben zij geen enkel nut voor de mens. Als de mens niet in staat is om
interne zaken die tot religieuze opvattingen behoren te zuiveren, dan zullen deze
opvattingen een grote belemmering vormen wanneer de mens God dient.
Mensen met religieuze opvattingen zijn niet in staat om de stappen van het werk

van de Heilige Geest bij te houden, zij lopen één stap achter en vervolgens twee.



Deze religieuze opvattingen zorgen er namelijk voor dat de mens zelfingenomen
en arrogant wordt. God voelt geen nostalgie voor wat Hij in het verleden heeft
gesproken en gedaan. Als het achterhaald is, zal Hij het verwijderen. Je bent
toch zeker wel in staat om je opvattingen los te laten? Als je je vastklampt aan de
woorden die God in het verleden heeft gesproken, laat dat dan zien dat je het
werk van God kent? Als je niet in staat bent om het huidige licht van de Heilige
Geest te accepteren en in plaats daarvan je vastklampt aan het licht uit het
verleden, laat dat dan zien dat je in de voetsporen van God treedt? Ben je nog
steeds niet in staat om religieuze opvattingen los te laten? Als dat het geval is,

dan word je iemand die zich tegen God verzet.

Als de mens religieuze opvattingen los kan laten dan zal hij niet zijn verstand
gebruiken om de huidige woorden en het werk van God te meten en zal hij in
plaats daarvan direct gehoorzamen. Al is het hedendaagse werk van God
duidelijk anders dan in het verleden kun je toch de vroegere ideeén loslaten en
het hedendaagse werk van God rechtstreeks gehoorzamen. Als je tot zulke
kennis in staat bent, dat je voorrang geeft aan het huidige werk van God,
ongeacht hoe Hij in het verleden heeft gewerkt, dan ben jij iemand die zijn
opvattingen heeft losgelaten, iemand die God gehoorzaamt en iemand die in
staat is om het werk en de woorden van God te gehoorzamen en in de
voetsporen van God te treden. Op die manier zal je iemand zijn die God
daadwerkelijk gehoorzaamt. Je analyseert of bestudeert het werk van God niet.
Het is alsof God Zijn eerdere werk is vergeten en jij bent het ook vergeten. Het
heden is het heden en het verleden is het verleden en aangezien God in het hier

en nu datgene wat Hij in het verleden deed aan de kant heeft geschoven, moet jjj



er niet aan vasthouden. Alleen dan zal je iemand zijn die God volledig

gehoorzaamt en die zijn religieuze opvattingen heeft losgelaten.

Omdat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn in Gods werk, is er werk dat
achterhaald en oud wordt wanneer zich nieuw werk aandient. Deze verschillende
soorten werk, oud en nieuw, spreken elkaar niet tegen, maar vullen elkaar aan.
Elke stap gaat verder waar de vorige gebleven is. Omdat er nieuw werk is,
moeten de oude dingen natuurlijk verwijderd worden. Zo zijn er bijvoorbeeld
oude gebruiken en gebruikelijke uitspraken van de mens die samen met de vele
jaren ervaring en onderwijs van de mens, in de gedachten van de mens vorm
hebben gegeven aan allerlei opvattingen. Wat nog meer bijdraagt aan het
vormen van opvattingen door de mens, is dat God Zijn ware gezicht en Zijn
gezindheid ten opzichte van de mens nog volledig moet openbaren, dit samen
met het feit dat de jarenlange verspreiding van traditionele theorieén uit de
oudheid nog meer hebben bijgedragen aan het vormen van opvattingen door de
mens. Het mag gezegd dat gedurende het geloof van de mens in God, de
invloed van verschillende opvattingen bij mensen heeft geleid tot de continue
vorming en evolutie van allerlei soorten begrippen over God, met als resultaat
dat veel religieuze mensen die God dienen Zijn vijanden zijn geworden. Zo zijn
ze, naarmate hun opvattingen sterker werden, zich meer gaan verzetten tegen
God en meer Zijn vijand geworden. Het werk van God is altijd nieuw en nooit oud
en het is nooit een doctrine, in plaats daarvan is het in meer of mindere mate
continu onderhevig aan verandering en vernieuwing. Dit werk is de uiting van de
inherente gezindheid van God Zelf. Het is ook het inherente principe van Gods
werk en een van de manieren waarop God Zijn management vervult. Als God

niet op deze manier zou werken, zou de mens niet veranderen of in staat zijn om



God te kennen en zou Satan niet worden verslagen. Daarom komen er in Zijn
werk continu veranderingen voor die willekeurig lijken, maar in feite regelmatig
terugkeren. De manier waarop de mens in God gelooft is echter heel anders: hij
houdt vast aan oude, bekende doctrines en systemen en hoe ouder ze zijn hoe
aangenamer hij ze vindt. Hoe kan het onwetende verstand van de mens, een
verstand dat zo onbuigzaam is als steen, zo veel ondoorgrondelijk nieuw werk en
nieuwe woorden van God accepteren? De mens verafschuwt de God die altijd
nieuw is en nooit oud. Hij houdt alleen van de oude God die lange tanden en wit
haar heeft en zich vast op één plaats bevindt. Doordat God en de mens beide
hun eigen voorkeur hebben, is de mens zo de vijand van God geworden. Veel
van deze tegenstellingen bestaan nu nog, op het moment dat God gedurende
bijna zesduizend jaar nieuw werk heeft verricht. Daar is geen oplossing voor.
Misschien komt het door de koppigheid van de mens of de onaantastbaarheid
van Gods bestuurlijke decreten voor de mens — maar de geestelijken houden
nog steeds vast aan stoffige oude boeken en documenten, terwijl God doorgaat
met Zijn onvoltooide managementwerk alsof Hij niemand aan Zijn zijde heetft.
Hoewel deze tegenstellingen vijanden maken van God en de mens en ze zelfs
onverzoenbaar zijn, schenkt God er geen aandacht aan, alsof ze er wel zijn en er
tegelijkertijd niet zijn. De mens houdt zich echter aan zijn geloof en opvattingen
en laat ze nooit los. Maar er is één ding dat duidelijk is: zelfs al wijkt de mens niet
af van zijn standpunt, Gods voeten zijn altijd in beweging en Hij verandert altijd
Zijn standpunt in overeenstemming met de omgeving en uiteindelijk zal het de
mens zijn die wordt verslagen zonder slag of stoot. God is ondertussen de
grootste vijand van al Zijn vijanden die zijn verslagen en is ook de overwinnaar

op allen onder de mensheid die zijn verslagen en zij die nog verslagen moeten



worden. Wie kan er met God strijden en zegevieren? De opvattingen van de
mens lijken afkomstig te zijn van God omdat veel van deze opvattingen werden
gevormd in het kielzog van Gods werk. Toch zal God de mens daarom niet
vergeven, noch zal Hij de mens prijzen voor het steeds opnieuw produceren van
producten ‘voor God’ die buiten het werk van God vallen. In plaats daarvan walgt
Hij ontzettend van de opvattingen van de mens en de oude, vrome
geloofsovertuigingen en is zelfs niet van plan om zelfs maar de datum te
bevestigen waarop deze opvattingen voor het eerst naar boven kwamen. Hij
accepteert absoluut niet dat deze opvattingen veroorzaakt zijn door Zijn werk,
want de opvattingen van de mens worden door de mens verspreid. Ze ontstaan
in de gedachten en de geest van de mens en ze komen niet van God, maar van
Satan. Het is altijd Gods intentie geweest dat Zijn werk nieuw en levend is, niet
oud en dood, en datgene waar Hij de mens zich stevig aan laat vasthouden,
varieert met de tijd en de periode en is niet eeuwigdurend en onveranderlijk. Dat
komt doordat Hij een God is die ervoor zorgt dat de mens leeft en nieuw is, in
plaats van een duivel die ervoor zorgt dat de mens doodgaat en oud is. Begrijpen
jullie dit nog steeds niet? Jullie hebben opvattingen over God en zijn niet in staat
om ze los te laten omdat jullie bekrompen zijn. Het komt niet doordat Gods werk
onbegrijpelijk is of doordat Gods werk niet in overeenstemming is met de wensen
van mensen — noch komt het doordat God altijd nalatig is in Zijn taken. Het feit
dat jullie die opvattingen niet los kunnen laten, komt doordat jullie niet voldoende
gehoorzaam zijn en in niets lijken op een schepsel van God, het komt niet
doordat God de dingen moeilijk maakt voor jullie. Dit alles is door jullie
veroorzaakt en heeft niets te maken met God. Al het lijden en ongeluk zijn

veroorzaakt door de mens. Gods intenties zijn altijd goed: Hij wil er niet voor



zorgen dat je opvattingen vormt, maar Hij wil dat je verandert en vernieuwt bij het
voorbijgaan van de tijd. Jullie vergelijken appels met peren en zijn altijd bezig
met nauwkeurig onderzoek of analyse. God maakt het niet moeilijk voor jullie,
maar jullie hebben geen eerbied voor God en jullie ongehoorzaamheid is te groot.
Een klein wezen durft een triviaal deel te nemen van dat wat eerder door God
werd gegeven en keert vervolgens op zijn schreden terug en gebruikt het om
God mee aan te vallen — is dat geen ongehoorzaamheid van de mens? Het mag
gezegd worden dat mensen volledig ongekwalificeerd zijn om hun ideeé&n voor
God te uiten, en dat zij nog minder gekwalificeerd zijn om naar believen opzichtig
te koop te lopen met hun waardeloze, stinkende, rottige, bloemrijke taal — om

nog maar te zwijgen over die stoffige opvattingen. Zijn die niet nog waardelozer?

lemand die God daadwerkelijk dient, is iemand naar het hart van God en
geschikt om door God te worden gebruikt en dat is iemand die in staat is om zijn
religieuze opvattingen los te laten. Als je wilt dat het eten en drinken van Gods
woorden zinvol is, moet je je religieuze opvattingen loslaten. Als je God wilt
dienen, is het nog belangrijker om eerst religieuze opvattingen los te laten en de
woorden van God in alles te gehoorzamen. Dit is wat iemand die God dient,
hoort te doen. Als je deze kennis niet hebt, zal je op het moment dat je gaat
dienen voor onderbrekingen en verstoringen zorgen en als je aan je opvattingen
vast blijft houden, zal je onvermijdelijk neergeslagen worden door God en nooit
meer overeind komen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het heden. Veel van het
huidige werk en de huidige uitspraken zijn onverenigbaar met de Bijbel en met
het eerdere werk van God en als je niet wenst te gehoorzamen, kun je op ieder
moment vallen. Als je wilt dienen in overeenstemming met de wil van God, moet

je eerst de religieuze opvattingen loslaten en je eigen visies rechtzetten. Veel



van wat er gezegd wordt in de toekomst zal onverenigbaar zijn met wat er
gezegd werd in het verleden en als je nu niet de wil hebt om te gehoorzamen, zal
je niet in staat zijn om het pad dat voor je ligt te bewandelen. Als één van Gods
werkmethodes wortel heeft geschoten binnenin jou en je laat het nooit los, dan
zal deze methode jouw religieuze opvatting worden. Als dat wat God is binnen in
je wortel heeft geschoten, heb je de waarheid verworven en als de woorden en
waarheid van God je leven kunnen worden, zal je niet langer opvattingen over
God hebben. Zij die ware kennis van God hebben zullen geen opvattingen

hebben en zullen zich niet bij een doctrine neerleggen.
Stel de volgende vragen om te zorgen dat je waakzaam blijft:
1. Zit de kennis binnenin je het dienen van God in de weg?

2. Hoeveel religieuze handelingen verricht je in je dagelijks leven? Als je
alleen een schijnvroomheid laat zien, betekent dat dan dat je leven gegroeid en

volwassen is?

3. Ben je in staat om je religieuze opvattingen los te laten wanneer je de

woorden van God eet en drinkt?
4. Ben je in staat om je religieuze ceremonie los te laten wanneer je bidt?
5. Ben je iemand die geschikt is om door God gebruikt te worden?

6. Hoeveel van je kennis van God bestaat uit religieuze opvattingen?

Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor



Nu zullen jullie ernaar moeten streven om het volk van God te worden en
moeten jullie geheel en al het juiste pad betreden. Het volk van God worden
betekent: intreden tot het Tijdperk van het Koninkrijk. Vandaag zullen jullie
officieel aanvangen met de training van het koninkrijk en zal jullie leven hierna
niet meer zo lauw en slordig zijn als eerder wel het geval was. Als je op zo'n
manier leeft is het onmogelijk de standaards te bereiken die God stelt. Als je de
urgentie niet voelt, dan betekent dat, dat je jezelf niet wilt verbeteren, dat je
verward bent en maar wat aanmoddert en je niet in staat bent om Gods wil te
volbrengen. Intrede tot de training van het koninkrijk betekent het begin van het
leven van het volk van God. Ben je bereid om zo'n training te aanvaarden? Ben
je bereid om een urgentie te voelen? Ben je bereid om je leven door God te laten
disciplineren? Ben je bereid om Gods tuchtiging te kennen in je leven? Hoe
reageer je als Gods woorden tot je komen en je getoetst wordt? En wat doe je
als je geconfronteerd gaat worden met allerlei feiten? In het verleden was je niet
gericht op het leven. Nu moet je de werkelijkheid van het leven betreden en
veranderingen in je levensgezindheid nastreven. Dit is wat het volk van het
koninkrijk moet verwezenlijken. Allen die het volk van God zijn, moeten het leven
bezitten. Ze moeten de training van het koninkrijk aanvaarden en veranderingen
in hun levensgezindheid nastreven. Dit is wat God vraagt van het volk van het

koninkrijk.
Dit zijn de eisen die God stelt aan het volk van het koninkrijk:

1. Zij moeten Gods opdrachten aanvaarden. Dat wil zeggen dat ze alle
woorden die gesproken worden tijdens Gods werk van de laatste dagen moeten

aanvaarden.

2. Zij moeten de training van het koninkrijk ontvangen.



3. Zij moeten ernaar streven dat hun hart door God wordt aangeraakt. Als je
hart volledig op God gericht is en je een normaal geestelijk leven leidt, leef je in
vrijheid. Dat betekent dat je leeft onder de zorg en bescherming van Gods liefde.

Alleen als je leeft onder de zorg en bescherming van God behoor je God toe.
4. Zij moeten worden gewonnen door God.
5. Zij moeten Gods glorie op aarde uitdragen.

Deze vijf punten zijn mijn opdrachten aan jullie. Mijn woorden zijn gericht tot
het volk van God en als je niet bereid bent om deze opdrachten te aanvaarden,
zal ik je daar niet toe dwingen. Maar als je ze echt aanvaardt, dan zul je in staat
ziin om de wil van God uit te voeren. Vandaag beginnen jullie met het
aanvaarden van Gods opdrachten en streven jullie ernaar om het volk van het
koninkrijk te worden en te voldoen aan de normen die vereist zijn om het volk
van het koninkrijk te worden. Dit is de eerste stap van het intreden. Als je volledig
Gods wil wilt doen, dan moet je deze vijf opdrachten aanvaarden en als je deze
kunt volbrengen, zul je zijn naar Gods hart en zal God je geweldig goed kunnen
gebruiken. Het is nu van essentieel belang dat je de training van het koninkrijk
ontvangt. Intreden in de training van het koninkrijk heeft te maken met het
geestelijke leven. Voorheen was er geen sprake van het geestelijke leven, maar
nu je toetreedt tot de training van het koninkrijk, ga je officieel het geestelijke

leven binnen.

Hoe ziet het geestelijke leven eruit? In het geestelijke leven is je hart volledig
op God gericht, is je gedachte vervuld van Gods liefde en leef je in Gods
woorden en kent je hart geen plaats voor iets anders en vandaag ken je Gods wil

en word je geleid door het licht van de Heilige Geest om je plicht te vervullen.



Zo'n leven tussen God en de mens is het geestelijke leven. Als je het licht van
vandaag niet kunt volgen, dan is er afstand gekomen tussen jou en God — de
relatie kan zelfs verbroken zijn — en leid je geen normaal geestelijk leven. Een
normale relatie met God is gefundeerd op het nu aanvaarden van de woorden
van God. Leid je een normaal geestelijk leven? Heb je een normale relatie met
God? Ben je iemand die het werk van de Heilige Geest volgt? Als je het licht van
de Heilige Geest vandaag kunt volgen en de wil achter Gods woorden begrijpt en
naar deze woorden kunt leven, dan ben je iemand die de stroom van de Heilige
Geest volgt. Als je de stroom van de Heilige Geest niet volgt, ben je zonder
twijfel iemand die de waarheid niet nastreeft. De Heilige Geest heeft geen kans
om te werken in degenen die zichzelf niet willen verbeteren en dientengevolge
kunnen zulke mensen hun krachten nooit verzamelen en zijn zij altijd passief.
Volg je vandaag de stroom van de Heilige Geest? Bevind je je in de stroom van
de Heilige Geest? Ben je uit je passiviteit gekomen? Allen die in de woorden van
God geloven, die het werk van God als fundament beschouwen en vandaag het
licht van de Heilige Geest volgen, zijn in de stroom van de Heilige Geest. Als je
gelooft dat Gods woorden onmiskenbaar waar en correct zijn, en als je de
woorden van God onvoorwaardelijk gelooft, dan ben je iemand die ernaar streeft

het werk van God binnen te gaan, en zo volbreng je Gods wil.

Om de stroom van de Heilige Geest binnen te gaan, moet je een normale
relatie hebben met God en moet je je passiviteit van je afwerpen. Sommige
mensen volgen altijd de meerderheid en hun hart is te ver van God afgedwaald.
Zulke mensen verlangen er niet naar om zichzelf te verbeteren en de normen die
zij nastreven zijn te laag. Alleen het streven om God lief te hebben en door God

te worden gewonnen is Gods wil. Er zijn mensen die alleen hun geweten



gebruiken om Gods liefde terug te betalen, maar dit kan niet aan Gods wil
voldoen. Hoe hoger de normen die je nastreeft, des te meer het in
overeenstemming met Gods wil zal zijn. Als een normaal iemand die het
liefhebben van God nastreeft, is jullie ware toekomst om in te treden in het
koninkrijk om tot Gods volk te behoren en een dergelijk leven is zeer waardevol
en van grote betekenis; niemand is meer gezegend dan jullie. Waarom zeg ik dit?
Omdat degenen die niet in God geloven naar het vlees leven en zij leven voor
Satan, maar jullie leven nu voor God en om de wil van God uit te voeren.
Daarom zeg ik dat jullie leven van uiterst belang is. Alleen deze groep mensen,
die door God is uitverkozen, is in staat om een leven uit te leven dat van uiterst
belang is. Niemand anders op aarde is in staat om een leven te leiden dat zo
betekenisvol en waardevol is. Omdat jullie door God zijn uitverkoren en door God
zijn opgericht en, bovendien, vanwege Gods liefde voor jullie hebben jullie het
ware leven begrepen en weten jullie hoe je een leven leidt dat van zeer grote
waarde is. Het is niet omdat jullie streven goed is, maar vanwege Gods genade.
Het was God die de ogen van jullie geest heeft geopend en het was de Geest
van God die jullie harten heeft aangeraakt, waardoor jullie het geluk hebben
gekregen om voor Hem te verschijnen. Als de Geest van God je niet had verlicht,
Zou je niet in staat zijn geweest om Gods beminnelijkheid te zien, noch zou het
mogelijk voor je geweest zijn om God lief te hebben. Het is geheel omdat de
Geest van God de harten van mensen heeft aangeraakt, dat hun harten zich
naar God gekeerd hebben. Soms — als je de woorden van God tot je neemt —
wordt je geest aangeraakt en merk je dat je God alleen maar kunt liefhebben, dat
er grote kracht in je is en dat er niets is dat je niet terzijde kunt zetten. Als je je zo

voelt, ben je door de Geest van God aangeraakt, en is je hart geheel op God



gericht, en zul je tot God bidden en zeggen: “O God! Wij zijn werkelijk
voorbestemd en gekozen door u. Uw glorie geeft mij trots en het voelt glorieus
om één van uw volk te zijn. Ik zal alles gebruiken en alles geven om uw wil te
doen en zal al mijn jaren en een heel leven van inspanning toewijden aan u.” Als
je zo bidt, zal er oneindige liefde voor God en ware gehoorzaamheid aan God in
je hart zijn. Heb je ooit een ervaring als deze gehad? Als mensen vaak door de
Geest van God worden aangeraakt, zijn ze zeer bereid om zichzelf in hun gebed
aan God toe te wijden: “O God! Ik wens uw dag van glorie te aanschouwen en ik
wil voor u leven. Er is niets waardiger of van meer betekenis dan voor u te leven
en ik heb niet het minste verlangen om voor Satan of voor het viees te leven. U
richt mij op door mij in staat te stellen om vandaag voor u te leven.” Als je op
deze manier hebt gebeden, zul je het gevoel hebben dat je je hart alleen maar
aan God kunt geven, dat je God moet winnen en dat je bijzonder ongaarne zou
sterven zonder dat je God tijdens je leven hebt gewonnen. Nadat je zo’n gebed
hebt uitgesproken, zal er een onuitputtelijke kracht in je zijn en je zult niet weten
waar deze vandaan komt. Er zal een onmetelijke kracht in je hart zijn en je zult je
er bewust van zijn dat God zo beminnelijk is en dat Hij het waard is om van te
houden. Dit is wanneer je door God aangeraakt zal zijn. Allen die zo’n ervaring
hebben gehad, zijn door God aangeraakt. Degenen die vaak door God worden
aangeraakt, zien veranderingen in hun leven plaatsvinden. Ze zijn vastberaden
en bereid om God helemaal te winnen. De liefde voor God in hun hart is sterker.
Hun hart is geheel op God gericht. Ze hechten geen belang aan familie, de
wereld, verwikkelingen of hun toekomst en ze zijn bereid om een leven van

inspanning aan God toe te wijden. Allen die door de Geest van God zijn



aangeraakt, zijn mensen die de waarheid zoeken en hoop hebben om door God

volmaakt gemaakt te worden.

Heb je je hart op God gericht? Is je hart door de Geest van God aangeraakt?
Als je nooit zo’n ervaring hebt gehad en als je nooit zo hebt gebeden, dan laat dit
zien dat God geen plaats heeft in je hart. Allen die door de Geest van God
worden geleid en die door de Geest van God zijn aangeraakt, zijn vol van het
werk van God en dat laat zien dat Gods woorden en Gods liefde zich in hen
hebben geworteld. Sommige mensen zeggen: “Ik ben niet zo ernstig als jij in mijn
gebeden, noch word ik zo door God aangeraakt. Soms — als ik mediteer en bid —
ervaar ik dat God beminnelijk is en wordt mijn hart aangeraakt door God.” Niets
is belangrijker dan het hart van de mens. Als je hart zich op God heeft gericht,
heeft je hele wezen zich op God gericht en op dat moment is je hart aangeraakt
door de Geest van God. De meesten van jullie hebben wel zo’'n ervaring gehad.
Alleen de diepte van jullie ervaringen is niet gelijk. Sommige mensen zeggen: “lk
gebruik niet veel woorden in mijn gebed. Ik luister gewoon naar de woorden van
anderen en de kracht rijst in mij op.” Dit laat zien dat je van binnen door God bent
aangeraakt. Mensen die vanbinnen door God zijn aangeraakt, worden
geinspireerd wanneer ze de woorden van anderen horen. Als iemands hart totaal
onbewogen blijft wanneer ze inspirerende woorden horen, dan bewijst dit dat het
werk van de Heilige Geest niet in hen is. Er is geen sterk verlangen in hen,
hetgeen bewijst dat ze niet vastberaden zijn en zodoende het werk van de
Heilige Geest niet hebben. Wie door God is aangeraakt, zal reageren bij het
horen van Gods woorden. Wie niet door God is aangeraakt, is niet betrokken bij
de woorden van God, staat er niet mee in verbinding en is niet in staat om te

worden verlicht. Zij die de woorden van God hebben gehoord en er niet op



reageerden zijn mensen die niet door God zijn aangeraakt. Zij zijn mensen
zonder het werk van de Heilige Geest. ledereen die het nieuwe licht kan
aanvaarden, wordt aangeraakt en wordt bezield door het werk van de Heilige

Geest.
Beoordeel jezelf:
1. Bevind je je temidden van het tegenwoordige werk van de Heilige Geest?
2. Is je hart op God gericht? Ben je door God aangeraakt?
3. Hebben Gods woorden zich in je geworteld?
4. Is jouw praktiseren gefundeerd op Gods eisen?
5. Word je geleid door het tegenwoordige licht van de Heilige Geest?

6. Wordt jouw hart gestuurd door oude opvattingen of wordt het gestuurd

door het woord van God van vandaag?

Hoe reageren jullie van binnen nu jullie deze woorden horen? Bepalen Gods
woorden jullie leven na al deze jaren geloofd te hebben? Heeft er een
verandering plaatsgevonden in jullie verdorven gezindheid van vroeger? Weten
jullie — in overeenstemming met de woorden van God van vandaag — wat het is
om het leven te hebben en wat het is om zonder het leven te zijn? Is dit duidelijk
voor jullie? Bij het volgen van God is het van het grootste belang dat alles is
volgens de woorden van God van vandaag. Ongeacht of je er nu naar streeft om
het leven binnen te treden of dat je streeft naar het volbrengen van Gods wil,
tegenwoordig moet alles draaien om Gods woorden. Als bij wat je communiceert
en nastreeft de woorden van God van vandaag niet centraal staan, dan ben je
een vreemdeling voor de woorden van God en compleet verstoken van het werk

van de Heilige Geest. Wat God wil, zijn mensen die in Zijn voetspoor treden.



Ongeacht de pracht en puurheid van wat je voorheen begreep, God wil het niet,
en als je niet in staat bent om zulke dingen terzijde te leggen, dan zal dat een
enorm obstakel zijn voor je intrede in de toekomst. Allen die in staat zijn om het
tegenwoordige licht van de Heilige Geest te volgen, zijn gezegend. De mensen
van eeuwen geleden traden ook in het voetspoor van God. Maar zij konden niet
volgen tot vandaag. Dit is de zegen van het volk van de laatste dagen. Zij die het
tegenwoordige werk van de Heilige Geest kunnen volgen en in staat zijn om in
het voetspoor van God te treden — waar hij hen maar naartoe leidt — zijn mensen
die door God gezegend zijn. Zij die het tegenwoordige werk van de Heilige Geest
niet volgen, zijn niet binnengegaan in het werk van Gods woorden en hoeveel zijj
ook maar werken of hoezeer zij ook maar lijden of hoeveel ze ook maar
rondvliegen, het betekent allemaal niets voor God en Hij zal hen niet
verheerlijken. Vandaag is iedereen die de huidige woorden van God volgt in de
stroom van de Heilige Geest en staan mensen voor wie de woorden van God
van vandaag vreemd zijn, buiten de stroom van de Heilige Geest en zulke
mensen worden niet door God verheerlijkt. Dienstbaarheid die is afgescheiden
van de tegenwoordige uitspraken van de Heilige Geest, is dienstbaarheid van het
vlees en van opvattingen, en deze is onmogelijk in overeenstemming met Gods
wil. Als mensen leven te midden van religieuze opvattingen, dan zijn ze niet in
staat om iets te doen naar Gods wil, en hoewel ze God dienen, dienen ze naar
hun verbeelding en opvattingen en zijn ze totaal ongeschikt om te dienen
overeenkomstig Gods wil. Zij die het werk van de Heilige Geest niet kunnen
volgen, begrijpen de wil van God niet en zij die de wil van God niet begrijpen,
kunnen God niet dienen. God wil dienstbaarheid die naar Zijn eigen hart is. Hij

wil geen dienstbaarheid die volgens opvattingen en naar het viees zijn. Als



mensen niet in staat zijn om de voetstappen van het werk van de Heilige Geest
te volgen, dan leven ze te midden van opvattingen. De dienstbaarheid van zulke
mensen is verstorend en hinderlijk, en dergelijke dienstbaarheid gaat in tegen
God. Zodoende zijn zij, die niet in staat zijn om in Gods voetspoor te treden, niet
in staat om God te dienen. Zij die niet in Gods voetspoor kunnen treden, gaan
zeker tegen God in en zijn onverenigbaar met God. Het ‘volgen van het werk van
de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen
handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen van God, het kunnen
gehoorzamen en volgen van de God van vandaag, en het kunnen leven naar de
meest recente uitspraken van God. Alleen zo iemand volgt het werk van de
Heilige Geest en is in de stroom van de Heilige Geest. Zulke mensen zijn niet
alleen in staat om Gods lof te ontvangen en God te zien, maar uit het nieuwste
werk van God kunnen ze ook Gods gezindheid herleiden, en kennen ze de
opvattingen en ongehoorzaamheid van de mens, en de natuur en het wezen van
de mens. Bovendien kunnen ze in hun dienstbaarheid geleidelijk veranderingen
in hun gezindheid teweegbrengen. Alleen zulke mensen kunnen God winnen en
hebben echt de ware weg gevonden. Zij die geélimineerd worden door het werk
van de Heilige Geest, zijn mensen die niet in staat zijn om zich te voegen naar
het nieuwste werk van God en die hiertegen in opstand komen. Dat zulke
mensen openlijk tegen God in opstand komen, is omdat God een nieuw werk
heeft gedaan en omdat het beeld van God niet overeenkomt met hun
opvattingen. Hierdoor gaan zij openlijk tegen God in en oordelen zij over God,
hetgeen ertoe leidt dat God een afkeer van hen krijgt en hen verwerpt. Het is niet
eenvoudig om je de kennis van het nieuwste werk van God eigen te maken.

Maar als mensen erop ingesteld zijn om gehoorzaam te zijn aan het werk van



God en dat zoeken, dan hebben ze de kans om God te zien en de nieuwste
leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Zij die opzettelijk tegen het werk van
God ingaan, kunnen de verlichting van de Heilige Geest en de leiding van God
niet ontvangen. Dus of mensen al dan niet het nieuwste werk van God kunnen

ontvangen, hangt af van Gods genade, hun streven en hun intenties.

Allen die in staat zijn om de tegenwoordige uitspraken van de Heilige Geest
te gehoorzamen, zijn gezegend. Het maakt niet uit hoe zij waren of hoe de
Heilige Geest in hen werkzaam was. Zij die het nieuwste werk hebben, zijn het
meest gezegend en zij die het nieuwste werk niet kunnen volgen, worden
geélimineerd. God wil hen die het nieuwe licht kunnen aanvaarden en Hij wil hen
die Zijn nieuwste werk kennen en aanvaarden. Waarom wordt gezegd dat jullie
een ingetogen maagd moeten zijn? Een ingetogen maagd is in staat om het werk
van de Heilige Geest te zoeken en de nieuwe dingen te begrijpen, en is
bovendien in staat om oude opvattingen terzijde te leggen en vandaag
gehoorzaam te zijn aan het werk van God. Deze groep mensen, die het nieuwste
werk van vandaag aanvaardt, was voor het begin van de tijd door God
voorbestemd en zij zijn de meest gezegende van alle mensen. Jullie horen
rechtstreeks de stem van God en aanschouwen de verschijning van God, en dus,
binnen de hemelen en de aarde en door alle eeuwen heen is niemand meer
gezegend dan jullie, deze groep mensen. Dit is allemaal vanwege het werk van
God, vanwege Gods voorbestemming en uitverkiezing, en door Gods genade.
Konden jullie omstandigheden zijn als die van vandaag, als God Zijn woorden
niet had gesproken? Derhalve moge alle glorie en lof God toekomen, want dit
alles is omdat God jullie opricht. Kun je met deze dingen in gedachten nog

steeds passief blijven? Heb je nog steeds niet voldoende kracht om op te staan?



Dat je het oordeel, de tuchtiging, de straffen en de loutering van Gods
woorden kunt aanvaarden, en bovendien Gods opdrachten kunt aanvaarden, is
aan het begin der tijden door God voorbestemd en zodoende hoef je je niet al te
veel zorgen te maken als je wordt getuchtigd. Niemand kan het werk afnemen
dat in jullie is gedaan en de zegeningen die in jullie zijn gelegd, en niemand kan
ook maar iets afpakken dat aan jullie gegeven is. Mensen van religie zijn niet met
jullie te vergelijken. Jullie zijn niet zeer onderlegd in de Bijbel en religieuze
dogma’s hebben jullie niet, maar omdat God in jullie gewerkt heeft, hebben jullie
meer dan wie dan ook door alle eeuwen heen gewonnen en dat is jullie grootste
zegen. Dientengevolge moeten jullie God zelfs nog meer toegewijd zijn en Hem
nog trouwer zijn. Omdat God je opricht, moet je alles op alles zetten, moet je je
gestalte sterken en gereed maken om de opdrachten van God te kunnen
accepteren. Je moet krachtig staan op de plek die God je gegeven heeft, ernaar
streven iemand te worden van het volk van God, de training van het koninkrijk
aanvaarden, gewonnen worden door God en uiteindelijk een glorieuze getuige
van God worden. Beschik je over een dergelijke vastberadenheid? Als je over
een dergelijke vastberadenheid beschikt, dan zul je uiteindelijk zeker gewonnen
worden door God en een glorieuze getuige van God worden. Je moet begrijpen
dat het de belangrijkste opdracht is om door God gewonnen te worden en een

glorieuze getuige van God te worden. Dit is de wil van God.

De huidige woorden van de Heilige Geest zijn de dynamiek van het werk van
de Heilige Geest en de voortdurende verlichting van de mens van de Heilige
Geest gedurende deze periode is de trend van het werk van de Heilige Geest.
En welke trend is er tegenwoordig te zien in het werk van de Heilige Geest? Het

is het leiderschap om de mensen te brengen tot het werk van God van vandaag



en tot een normaal spiritueel leven. Er zijn verschillende stappen naar de

toegang tot een normaal spiritueel leven:

1. Ten eerste moet je je hart storten in de woorden van God. Je moet Gods
woorden uit het verleden niet najagen, je moet ze niet bestuderen of vergelijken
met de woorden van vandaag. In plaats daarvan moet je je hart volledig storten
in de huidige woorden van God. Als er mensen zijn die tegenwoordig nog steeds
de woorden van God, spirituele boeken of andere preken uit het verleden willen
lezen, die niet volgens de huidige woorden zijn van de Heilige Geest, dan zijn dat
de domste mensen die er maar zijn. God verafschuwt zulke mensen. Als je
bereid bent om het licht van de Heilige Geest van tegenwoordig te aanvaarden,
stort je hart dan volledig in de huidige uitspraken van God. Dit is het eerste wat je

moet doen.

2. Je moet bidden op het fundament van de woorden die God vandaag
spreekt, binnengaan in de woorden van God, en communiceren met God, en je
voornemens bekendmaken bij God, vaststellen van welke norm je volledig wilt

nastreven.

3. Je moet een diepgaande toegang nastreven tot de waarheid volgens het
huidige werk van de Heilige Geest. Houd niet vast aan de verouderde uitspraken

en theorieén van het verleden.

4. Je moet ernaar streven door de Heilige Geest te worden aangeraakt en de

woorden van God binnen te gaan.

5. Je moet ernaar streven het pad te betreden dat tegenwoordig door de

Heilige Geest wordt bewandeld.



En hoe streef je naar een aanraking van de Heilige Geest? Het is essentieel
om te leven naar Gods huidige woorden en te bidden op basis van Gods eisen.
Als je zo bidt, zal de Heilige Geest je zeker aanraken. Als je niet zoekt op basis
van de woorden die God vandaag spreekt, dan is het zinloos. Je moet bidden en
zeggen: “O God! |k ben opstandig en ben u zo veel schuldig. Ik ben
ongehoorzaam en nooit in staat om u te behagen. O God, ik wil dat u mij redt. Ik
wil tot het einde toe aan u dienstdoen. Voor u wil ik sterven. U oordeelt mij en
tuchtigt mij en ik heb niets te klagen. Ik ben opstandig tegen u en verdien het om
te sterven, zodat alle mensen uw rechtvaardige gezindheid zien in mijn dood.”
Als je zo vanuit je hart bidt, zal God zeker naar je luisteren en je leiden. Als je
niet bidt op basis van de huidige woorden van de Heilige Geest, dan zal de
Heilige Geest je niet aanraken. Als je bidt naar Gods wil en in overeenstemming
met wat God tegenwoordig wil doen, dan zeg je: “O God! Ik wil uw opdrachten
aanvaarden en daarin trouw zijn, en ik ben bereid om mijn hele leven aan uw
glorie toe te wijden, zodat alles wat ik doe, zal voldoen aan de normen van Gods
volk. Dat mijn hart mag worden aangeraakt door u. Ik wil dat uw Geest mij voor
altijd verlicht, zodat al wat ik doe Satan beschaamt en ik uiteindelijk word
gewonnen door u.” Als je zo op zo’n manier bidt, op een manier waarop je de wil
van God centraal stelt, zal de Heilige Geest onvermijdelijk Zijn werk in jou
verrichten. Het maakt niet uit hoeveel woorden je gebruikt in je gebeden. Het
gaat erom of je de wil van God omarmt. Misschien hebben jullie het volgende
allemaal wel eens meegemaakt: soms bereikt de uitwerking van de Heilige Geest
tijdens het gebed in een samenkomst een hoogtepunt, waardoor iedereen een
kracht voelt opkomen. Sommige mensen wenen bitter en laten vol wroeging

tranen voor God tijdens hun gebed. Anderen laten hun vastberadenheid zien en



doen beloftes. Dit is het resultaat dat door het werk van de Heilige Geest
volbracht moet worden. Nu is het van essentieel belang dat mensen hun hart
volledig storten in de woorden van God. Richt je niet op de woorden die eerder
zijn gesproken. Als je nog steeds vasthoudt aan wat vroeger was, zal de Heilige

Geest niet in je werken. Zie je hoe belangrijk dit is?

Kennen jullie de weg die de Heilige Geest vandaag bewandelt?
Bovengenoemde punten moeten nu en in de toekomst door de Heilige Geest
volbracht worden. Ze beschrijven het pad dat door de Heilige Geest wordt
bewandeld en de intrede waar de mens naar moet streven. Bij jouw intrede in het
leven moet je op zijn allerminst je hart storten in de woorden van God en in staat
zijn om het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te aanvaarden. Je hart
moet verlangen naar God. Je moet trachten diep door te dringen tot de waarheid
en de doelen die door God verlangd worden. Als je deze kracht in je hebt, dan
laat dat zien dat je door God bent aangeraakt en je hart is begonnen zich te

keren naar God.

De eerste stap van intrede in het leven is dat je je hart volledig stort in de
woorden van God. De tweede stap is het aanvaarden van een aanraking van de
Heilige Geest. Wat wordt bereikt met het aanvaarden van een aanraking van de
Heilige Geest? Een vermogen om naar een diepere waarheid te smachten, deze
te zoeken en te onderzoeken, en een vermogen om op een positieve manier met
God samen te werken. Tegenwoordig werk je samen met God. Dat wil zeggen
dat je streven, je gebeden en jouw communicatie van Gods woorden een doel
hebben en jij je plicht doet naar Gods maatstaven. Alleen dit is samenwerken
met God. Als je het er alleen maar over hebt om God daden te laten verrichten,

maar zelf geen actie onderneemt, en niet bidt en niet zoekt, kun je dat dan



samenwerking noemen? Als je niets van samenwerking in je hebt en verstoken
bent van training om ergens in te treden dat een doel heeft, dan werk je niet
samen. Sommige mensen zeggen: “Alles hangt af van Gods voorbeschikking.
Alles wordt door God zelf gedaan. Als God het niet doet, hoe kan de mens het
dan doen?” Gods werk is normaal en geheel niet bovennatuurlijk. De Heilige
Geest werkt alleen door jouw actieve zoeken, want God dwingt de mens niet. Je
moet God de gelegenheid bieden om te werken en als je daar niet naar streeft of
daar niet binnengaat en er geen greintje verlangen in je hart is, dan heeft God
geen kans om te werken. Hoe kun je dan streven naar Gods aanraking? Door
gebed en dichter bij God komen. Maar onthoud dat het belangrijkste is dat het
moet zijn op basis van de woorden die God spreekt. Wanneer je vaak door God
wordt aangeraakt, ben je geen slaaf van het vlees. Man, vrouw, kinderen en geld,;
deze zijn allemaal niet in staat om je te ketenen. Je wilt alleen de waarheid
najagen en leven voor God. Op dat moment ben je iemand die leeft in het rijk der

vrijheid.

God vervolmaakt diegenen die naar Zijn eigen hart zijn

God wil nu een bepaalde groep mensen winnen, een groep die bestaat uit
hen die streven naar samenwerking met Hem, die Zijn werk kunnen
gehoorzamen, die geloven dat de woorden die God spreekt waar zijn en die
Gods vereisten in de praktijk kunnen brengen. Zij zijn degenen die waar begrip in
hun hart hebben, zij zijn degenen die kunnen worden vervolmaakt, en zij zullen
ongetwijfeld het pad van volmaaktheid kunnen bewandelen. Zij die niet kunnen

worden vervolmaakt, zijn mensen zonder duidelijk begrip van Gods werk, die



Gods woorden niet eten en drinken, die geen aandacht schenken aan Zijn
woorden en die geen enkele liefde voor God in hun hart hebben. Degenen die
God in het vlees in twijfel trekken, die voortdurend onzeker over Hem zijn, Zijn
woorden nooit serieus nemen en Hem voortdurend misleiden, zijn mensen die
zich tegen God verzetten en aan Satan toebehoren. Het is onmogelijk zulke

mensen te vervolmaken.

Als je vervolmaakt wilt worden, moet je eerst door God worden begunstigd,
want Hij vervolmaakt diegenen die Hij begunstigt en die naar Zijn eigen hart zijn.
Als je naar Gods eigen hart wilt zijn, moet je een hart hebben dat Zijn werk
gehoorzaamt, moet je proberen de waarheid na te streven en moet je Gods
inspectie bij alle dingen aanvaarden. Is alles wat je doet door God geinspecteerd?
Is je intentie juist? Als je intentie juist is, zal God je prijzen; als je intentie
verkeerd is, toont dat aan dat je hart niet van God houdt, maar van het vlees en
Satan. Daarom moet je het gebed gebruiken als een manier om Gods inspectie
bij alle dingen te aanvaarden. Wanneer je bidt, sta ik weliswaar niet persoonlijk
tegenover je, maar is de Heilige Geest met je, en zijn het zowel ikzelf als de
Geest van God tot wie je bidt. Waarom geloof je in dit viees? Je gelooft omdat Hij
de Geest van God heeft. Zou je in deze persoon geloven als Hij de Geest van
God niet had? Wanneer je in deze persoon gelooft, geloof je in de Geest van
God. Wanneer je deze persoon vreest, vrees je de Geest van God. Geloof in
Gods Geest is geloof in deze persoon, en geloof in deze persoon is ook geloof in
de Geest van God. Wanneer je bidt, voel je dat de Geest van God met je is en
dat God Zich voor je bevindt, en daarom bid je tot Zijn Geest. Tegenwoordig zijn
de meeste mensen te bang om hun handelingen voor God te brengen; hoewel je

Zijn vlees kunt misleiden, kun je Zijn Geest niet misleiden. Elke zaak die de



inspectie van God niet kan doorstaan, is in strijd met de waarheid en moet
verworpen worden; iets anders doen is zondigen tegen God. Je moet dus te allen
tijde je hart voor God neerleggen, wanneer je bidt, wanneer je met je broeders en
zusters praat en communiceert en wanneer je je plicht doet en met je eigen
dingen bezig bent. Wanneer je je functie vervult, is God met je, en zolang je
intentie juist is en voor het werk van Gods huis is, zal Hij alles aanvaarden wat je
doet; je moet jezelf oprecht toewijden aan het vervullen van je functie. Als je bij
het bidden liefde voor God hebt in je hart en Gods zorg, bescherming en
inspectie zoekt, als deze dingen je intentie zijn, zullen je gebeden effectief zijn.
Wanneer je bijvoorbeeld bij het bidden op bijeenkomsten je hart opent, tot God
bidt en Hem vertelt wat er in je hart is zonder onwaarheden te spreken, dan
zullen je gebeden beslist effectief zijn. Als je oprecht van God houdt in je hart, leg
dan een eed af tegenover God: “God, die in de hemelen en op aarde en onder
alle dingen is, ik beloof u plechtig: moge uw Geest alles wat ik doe onderzoeken,
me te allen tijde beschermen, te allen tijde voor me zorgen en mogelijk maken
dat alles wat ik doe in uw aanwezigheid staat. Mocht mijn hart ooit ophouden u te
beminnen of mocht het u ooit verraden, tuchtig en vervioek mij dan streng.
Vergeef mij niet in deze wereld of in de volgende!” Durf jij zo’'n eed af te leggen?
Zo niet, dan laat dat zien dat je angstig bent en dat je nog steeds van jezelf houdt.
Hebben jullie deze vastberadenheid? Als dit werkelijk je vastberadenheid is,
moet je deze eed afleggen. Als je de vastberadenheid hebt om zo’n eed af te
leggen, zal God je vastberadenheid in vervulling brengen. Wanneer je een eed
zweert aan God, luistert Hij. God bepaalt of je zondig of rechtvaardig bent op
basis van je gebed en je beoefening. Dit is nu het proces van je vervolmaking, en

als je er echt vertrouwen in hebt vervolmaakt te worden, zul je alles wat je doet



voor God brengen en Zijn inspectie aanvaarden; als je iets schandelik
opstandigs doet of God verraadt, zal Hij je eed in vervulling laten gaan, en wat er
ook met je gebeurt, of het nu de ondergang of tuchtiging is, zal dus door jezelf
komen. Jij hebt de eed afgelegd, dus moet je die ook nakomen. Als je een eed
aflegt maar niet nakomt, zul je naar de verdoemenis gaan. Omdat de eed de
jouwe was, zal God je eed in vervulling laten gaan. Sommigen zijn bang na het
bidden, en jammeren dan: “Het is allemaal voorbij! Mijn kans op losbandigheid is
voorbij, mijn kans om slechte dingen te doen is voorbij, mijn kans om aan mijn
wereldse verlangens toe te geven is voorbij!” Deze mensen houden nog steeds

van wereldsheid en zonde, en zullen met zekerheid naar de verdoemenis gaan.

lemand zijn die in God gelooft, betekent dat alles wat je doet voor Hem moet
worden gebracht en aan Zijn inspectie moet worden onderworpen. Als dat wat je
doet voor Gods Geest kan worden gebracht, maar niet voor Gods vlees, toont
dat aan dat je niet aan de inspectie van Zijn Geest bent blootgesteld. Wie is de
Geest van God? Wie is de persoon van wie God getuigt? Zijn zij niet één en
dezelfde? De meesten zien Hen als twee afzonderlijke wezens; ze geloven dat
de Geest van God de Geest van God is, en dat de persoon van wie God getuigt
slechts een mens is. Maar heb je het niet mis? Namens wie werkt deze persoon?
Zij die de vleesgeworden God niet kennen, hebben geen geestelijk begrip. Gods
Geest en Zijn geincarneerde vlees zijn één, want Gods Geest is gematerialiseerd
in het vlees. Als deze persoon onvriendelijk is tegen jou, zal Gods Geest dan
vriendelijk zijn? Ben je niet in de war? ledereen die tegenwoordig geen inspectie
door God kan aanvaarden, kan Zijn goedkeuring niet verkrijgen, en zij die de
vleesgeworden God niet kennen, kunnen niet vervolmaakt worden. Beschouw

alles wat je doet en kijk of het voor God kan worden gebracht. Als je niet alles



wat je doet voor God kunt brengen, toont dat aan dat je een boosdoener bent.
Kunnen boosdoeners vervolmaakt worden? Alles wat je doet, elke handeling, elk
voornemen en elke reactie moet voor God worden gebracht. Zelfs je dagelijkse
geestelijke leven — je gebeden, je nabijheid tot God, hoe je Gods woorden eet en
drinkt, je communicatie met je broeders en zusters en je leven binnen de kerk —
en je dienst bij samenwerking kan aan God worden voorgelegd voor inspectie.
Dergelijke beoefening zal je helpen om te groeien in het leven. Het proces van
aanvaarding van inspectie door God is het proces van zuivering. Hoe meer je
Gods inspectie kunt aanvaarden, hoe meer je gezuiverd wordt en hoe meer je
voldoet aan Gods wil, zodat je je niet zult overgeven aan losbandigheid en zodat
je hart zal leven in Zijn aanwezigheid. Hoe meer je Zijn inspectie aanvaardt, hoe
groter Satans vernedering en jouw vermogen om het vlees te verzaken. Het
aanvaarden van Gods inspectie is daarom een beoefeningspad dat mensen
moeten volgen. Ongeacht wat je doet, zelfs tijdens het communiceren met je
broeders en zusters, kun je je handelingen voor God brengen, Zijn inspectie
zoeken en proberen God Zelf te gehoorzamen; dit zal datgene wat je beoefent
veel correcter maken. Alleen als je alles wat je doet voor God brengt en Gods

iInspectie aanvaardt, kun je iemand worden die in de aanwezigheid van God leeft.

Zij die God niet begrijpen, kunnen God nooit volledig gehoorzamen. Zulke
mensen zijn zonen van ongehoorzaamheid. Zij zijn te ambitieus en er is te veel
opstandigheid in hen, dus distantiéren ze zich van God en zijn ze niet bereid Zijn
inspectie te aanvaarden. Het is niet eenvoudig zulke mensen te vervolmaken.
Sommige mensen zijn selectief in hoe ze Gods woorden eten, drinken en
aanvaarden. Ze aanvaarden bepaalde gedeeltes van Gods woorden die

overeenstemmen met hun opvattingen, terwijl ze de gedeeltes die daar niet mee



overeenstemmen van de hand wijzen. Is dat geen schaamteloze opstandigheid
en weerstand tegen God? Als iemand jarenlang in God gelooft zonder zelfs maar
een beetje inzicht in Hem te verwerven, is die persoon een niet-gelovige. Zij die
bereid zijn Gods inspectie te aanvaarden, zijn degenen die een begrip van Hem
nastreven en die bereid zijn Zijn woorden te aanvaarden. Zij zijn degenen die
Gods erfenis en zegeningen zullen ontvangen, en zij zijn het meest gezegend.
God vervloekt degenen die geen plek voor Hem hebben in hun hart, en zulke
mensen tuchtigt en verlaat Hij. Als je niet van God houdt, zal Hij je verlaten en
als je niet luistert naar wat ik zeg, beloof ik je dat Gods Geest je zal verlaten.
Probeer het maar als je het niet gelooft! Vandaag maak ik een beoefeningspad
voor je duidelijk, maar het is aan jou of je het in de praktijk brengt. Als je het niet
gelooft, als je het niet in de praktijk brengt, zul je er zelf achter komen of de
Heilige Geest wel of niet in je werkt! Als je geen begrip van God nastreeft, zal de
Heilige Geest niet in je werken. God werkt in hen die Zijn woorden nastreven en
koesteren. Hoe meer je Gods woorden koestert, hoe meer Zijn Geest in je zal
werken. Hoe meer iemand Gods woorden koestert, hoe groter diens kans om
door God te worden vervolmaakt. God vervolmaakt hen die echt van Hem
houden, en Hij vervolmaakt hen die een hart hebben dat vrede kent in Zijn
aanwezigheid. Al Gods werk koesteren, Gods verlichting koesteren, Gods
aanwezigheid koesteren, Gods zorg en bescherming koesteren, koesteren hoe
Gods woorden jouw werkelijkheid worden en in je leven voorzien — dit alles komt
het best overeen met Gods hart. Als je Gods werk koestert, dat wil zeggen, als je
al het werk koestert dat Hij aan je verricht heeft, dan zal Hij je zegenen en ervoor
zorgen dat alles wat van jou is zich vermenigvuldigt. Als je Gods woorden niet

koestert, zal Hij niet in je werken, maar zal Hij je slechts karige genade schenken



vanwege je geloof, of je met weinig rijkdom zegenen en je familie met weinig
veiligheid. Je moet proberen van Gods woorden jouw werkelijkheid te maken, en
je moet Hem tevreden kunnen stellen en naar Zijn eigen hart kunnen zijn; je
moet niet alleen maar proberen Zijn genade te genieten. Niets is belangrijker
voor gelovigen dan Gods werk ontvangen, vervolmaking bereiken en iemand

worden die Gods wil doet. Dit is het doel dat je moet nastreven.

Alles waar de mens in het Tijdperk van Genade naar heeft gestreefd, is nu
achterhaald, omdat er nu een hogere norm van streven is; wat wordt nagestreefd
is zowel verhevener als praktischer, wat wordt nagestreefd kan beter voldoen
aan wat de mens inwendig nodig heeft. In voorbije tijden werkte God niet aan
mensen zoals Hij dat tegenwoordig doet; Hij sprak niet zo veel tot hen als Hij
tegenwoordig doet, en evenmin waren Zijn eisen aan hen zo hoog als Zijn eisen
tegenwoordig zijn. Dat God nu tot jullie spreekt over deze dingen, laat zien dat de
uiteindelijke bedoeling van God gericht is op jullie, op deze groep mensen. Als je
werkelijk vervolmaakt wilt worden door God, streef dat dan na als je centrale doel.
Of je rondrent, jezelf inzet, in een functie dient of Gods opdracht hebt ontvangen,
het oogmerk is altijd om vervolmaakt te worden en Gods wil tevreden te stellen,
om deze doelen te bereiken. Als iemand zegt niet te streven naar vervolmaking
door God of het binnengaan van het leven, maar alleen vleselijke vrede en
vreugde na te streven, is die persoon de blindste onder de mensen. Zij die de
werkelijkheid van het leven niet nastreven, maar alleen het eeuwige leven
nastreven in de komende wereld en veiligheid in deze wereld, zijn de blindste
mensen. Alles wat je doet, moet dus gedaan worden om door God vervolmaakt

en gewonnen te worden.



Het werk dat God in mensen doet, bestaat uit voor hen zorgen naar hun
verschillende behoeften. Hoe groter het leven van een mens is, hoe meer hij
nodig heeft en hoe meer hij nastreeft. Als je in deze fase geen streven hebt,
bewijst dat dat de Heilige Geest je heeft verlaten. Allen die het leven nastreven,
zullen nooit worden verlaten door de Heilige Geest; zulke mensen streven altijd
en hebben altijd een verlangen in hun hart. Zulke mensen zijn nooit tevreden met
de dingen zoals ze nu zijn. Elke fase van het werk van de Heilige Geest is
bedoeld om een effect op jou te hebben, maar als je zelfgenoegzaam wordt, als
je geen behoeften meer hebt, als je het werk van de Heilige Geest niet langer
aanvaardt, zal Hij je verlaten. Mensen hebben dagelijkse inspectie door God
nodig; ze hebben elke dag overvioedige voorziening van God nodig. Kunnen
mensen zich redden zonder elke dag Gods woord te eten en te drinken? Als
iemand altijd voelt dat hij nooit genoeg kan eten of drinken van Gods woord, als
hij het altijd zoekt en er altijd naar hongert en dorst, dan zal de Heilige Geest
altijd in hem werken. Hoe meer iemand smacht, hoe meer praktische dingen er
uit zijn communicatie kunnen komen. Hoe intenser iemand de waarheid zoekt,
hoe sneller hij groei bereikt in zijn leven, waardoor hij rijk wordt in ervaring en

een welvarende inwoner van het huis van God.

Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker
door God worden gewonnen

Het werk van de Heilige Geest verandert met de dag, klimt hoger met elke
stap; de openbaring van morgen is zelfs hoger dan die van vandaag, stap voor

stap steeds hoger. Zo is het werk waardoor God de mens vervolmaakt. Wanneer



de mens niet kan volgen, kan hij op ieder moment worden achtergelaten.
Wanneer de mens geen gehoorzamend hart heeft, kan hij niet volgen tot het eind.
De vroegere tijd is voorbij gegaan, dit is een nieuwe tijd. En in een nieuwe tijd
moet nieuw werk worden gedaan. In het bijzonder in de laatste tijd waarin de
mens zal worden vervolmaakt, zal God steeds sneller nieuw werk volbrengen.
Daarom zal de mens het moeilijk vinden om in de voetstappen van God te treden,
zonder gehoorzaamheid in zijn hart. God komt geen regels na, noch behandelt
Hij enige fase van Zijn werk als onveranderlijk. Nee, het werk dat Hij doet is
steeds nieuwer en hoger. Zijn werk wordt praktischer met elke stap, steeds meer
in overeenstemming met de werkelijke noden van de mens. Alleen nadat de
mens dit soort werk heeft ervaren, kan hij de uiteindelijke transformatie van zijn
gezindheid bereiken. De kennis die de mens heeft van het leven bereikt steeds
hogere niveaus en op dezelfde manier bereikt het werk van God steeds hogere
niveaus. Alleen op deze manier kan de mens volmaakt gemaakt worden en
geschikt worden om door God te worden gebruikt. God werkt enerzijds op deze
manier om de opvattingen van de mens tegen te gaan en om te draaien en
anderzijds om de mens te leiden tot een hogere en meer realistische staat, tot in
de hoogste sferen van geloof in God, zodat op het einde, de wil van God gedaan
kan worden. Al degenen met een ongehoorzame natuur die zich moedwillig
verzetten zullen achtergelaten worden in deze fase van Gods snelle en verwoed
voortschrijdend werk; alleen zij die welwillend gehoorzamen en zich van harte
nederig opstellen kunnen doorgaan tot het einde van de rit. In dit soort werk
moeten jullie allen leren hoe jullie te onderwerpen en jullie opvattingen aan de
kant te zetten. Jullie moeten voorzichtig zijn met elke stap die jullie zetten.

Wanneer je achteloos bent, zul je zeker iemand worden die is afgewezen door



de Heilige Geest, iemand die God onderbreekt in Zijn werk. Voordat hij deze fase
van het werk onderging, waren de regels van de mens en de oude wetten zo
ontelbaar geworden dat hij werd meegesleept, vervolgens werd hij verwaand en
vergat hij zichzelf. Dit zijn allemaal obstakels die de mens ervan weerhouden om
het nieuwe werk van God te aanvaarden; ze werken de mens tegen in het leren
kennen van God. Wanneer een mens geen gehoorzaamheid heeft in zijn hart,
noch naar de waarheid verlangt, zal hij in gevaar zijn. Als je je enkel onderwerpt
aan werk en woorden die gemakkelijk zijn en niet in staat bent om enige diepere
intensiteit te aanvaarden, dan ben je iemand die de oude manier vasthoudt en
niet kan volgen in het werk van de Heilig Geest. Het werk dat God doet verschilt
van tijd tot tijd. Wanneer je grote gehoorzaamheid toont in een fase, maar in de
volgende fase minder of zelfs geen enkele, dan zal God je in de steek laten. Als
je gelijke tred houdt met God wanneer Hij deze trede opgaat, dan moet je gelijke
tred blijven houden wanneer Hij de volgende opgaat. Alleen dan ben je iemand
die de Heilige Geest gehoorzaam is. Aangezien je gelooft in God, moet je
aanhoudend blijven in je gehoorzaamheid. Je kan niet simpelweg gehoorzamen
en ongehoorzaam zijn wanneer je maar wilt. Dit soort gehoorzaamheid krijgt
Gods goedkeuring niet. Wanneer je geen gelijke tred kan houden met het nieuwe
werk dat ik communiceer en blijft vasthouden aan wat eerder gezegd is, hoe kan
er dan ontwikkeling zijn in je leven? Gods werk is om jou te voorzien door Zijn
woorden. Wanneer je gehoorzaamt en Zijn woorden accepteert, dan zal de
Heilige Geest zeker in je werken. De Heilige Geest werkt precies op de manier
zoals ik spreek. Doe zoals ik heb gezegd en de Heilige Geest zal meteen in je
werken. Ik laat jullie een nieuw licht zien en breng jullie in het licht van de huidige

tijd. Wanneer je in dit licht wandelt, zal de Heilige Geest onmiddellijk in je werken.



Sommigen zullen opstandig zijn en zeggen: “Ik zal simpelweg niet doen wat u
zegt.” Dan zeg ik jou dat je nu bent gekomen aan het eind van de rit, je bent
uitgedroogd en hebt geen leven meer. Daarom, in het ervaren van de
transformatie van jouw gezindheid, is het essentieel om gelijke tred te houden
met het huidige licht. De Heilige Geest werkt niet alleen in bepaalde mensen die
door God worden gebruikt, maar meer nog in de kerk. Hij kan in iedereen werken.
Hij zou op dit moment in jou kunnen werken en wanneer je het hebt ervaren, kan
Hij vervolgens in iemand anders werken. Haast je om bij te blijven; hoe dichter je
bij het huidige licht blijft, hoe meer je leven kan groeien. Welk soort mens hij dan
ook moge zijn, zo lang de Heilige Geest werkt in hem zorg dat je volgt. Neem zijn
ervaringen in door je eigen en je zult steeds hogere dingen ontvangen. Op deze
manier zul je sneller vooruitgaan. Dit is het pad van vervolmaking van de mens
en een weg waardoor het leven groeit. Het pad tot vervolmaking wordt bereikt
door jouw gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Je weet niet door
welk soort persoon God zal werken om jou te vervolmaken, noch door welk
persoon heen, welke gebeurtenis, of welk ding Hij jou in staat zal stellen om
verworvenheden binnen te gaan en enig inzicht te verwerven. Wanneer je in
staat bent om te wandelen op dit juiste spoor, toont dit dat er veel hoop is voor
jou om vervolmaakt te worden door God. Als je niet in staat bent om dit te doen,
toont dit dat jouw toekomst grauw is, beroofd van licht. Eens wanneer je op het
juiste spoor bent, zul je openbaring ontvangen in alle dingen. Wat de Heilige
Geest ook mag openbaren aan anderen, als je voortgaat op basis van hun
kennis om dingen voor jezelf te ervaren, zal deze kennis deel worden van je
leven en zul je in staat zijn om anderen te voorzien vanuit deze ervaring. Zij die

anderen voorzien door het napraten van woorden zijn mensen die zelf geen



ervaringen hebben gehad. Door de verlichting en illuminatie van anderen moet je
leren om een praktische weg te vinden, voordat je kunt beginnen te spreken over
je eigen werkelijke ervaring en kennis. Dit zal grotere voordelen opleveren in je
eigen leven. Je moet op deze manier ervaren, alles gehoorzamen wat van God
komt. Je moet de wil van God in alle dingen zoeken en het onderwijs in alle
dingen bestuderen, zodat je leven kan groeien. Deze werkwijze verschaft de

snelste vooruitgang.

De Heilige Geest verlicht je door je praktische ervaringen en vervolmaakt je
door je geloof. Ben je werkelijk bereid om vervolmaakt te worden? Als je
werkelijk bereid bent om vervolmaakt te worden door God, dan zul je de moed
hebben om je vleselijke lichaam aan de kant te schuiven en zul je in staat zijn om
Gods woorden uit te voeren en niet passief of zwak te zijn. Je zult in staat zijn om
alles wat van God komt te gehoorzamen en al je daden, of ze nu gedaan worden
in het openbaar of in afzondering, zullen toonbaar zijn voor God. Als je een
eerlijk persoon bent en de waarheid in praktijk brengt in alle dingen, dan zul je
vervolmaakt worden. Die bedrieglike mensen die op één manier handelen
wanneer anderen het zien en op een andere manier achter hun rug om, zijn niet
bereid om vervolmaakt te worden. Ze zijn allen zonen van het verderf en de
vernieling; ze behoren God niet toe, maar Satan. Ze zijn niet het soort mensen
dat God uitkiest! Wanneer je daden en gedrag niet toonbaar zijn voor God of
gezien kunnen worden door de Geest van God, is dit het bewijs dat er iets mis is
met jou. Alleen wanneer je het oordeel en de tuchtiging van God aanvaardt en
waarde hecht aan de transformatie van je gezindheid, zul je in staat zijn om op
het pad te komen richting vervolmaking. Als je waarlijk bereid bent om door God

te worden vervolmaakt en om Zijn wil te doen, dan moet je ook aan al Zijn werk



gehoorzamen, zonder enige klacht uit te spreken, zonder aanname van
beoordeling of oordeel over het werk van God. Dit zijn de minimale vereisten om
door God te worden vervolmaakt. De noodzakelijke vereiste voor hen die willen
worden vervolmaakt door God is dit: doe alles met een hart dat God liefheetft.
Wat betekent het om ‘alles te doen met een hart dat God liefheeft?’ Het betekent
dat al je daden en gedrag toonbaar kunnen zijn voor God. Wanneer je de juiste
bedoelingen hebt, ongeacht of je daden goed of fout zijn, ben je niet bang ze te
tonen aan God of aan je broeders en zusters; je durft een gelofte af te leggen
voor God. Je moet al je bedoelingen, gedachten en ideeén voorleggen aan God
zodat Hij ze nauwkeurig kan onderzoeken; als je handelt en binnengaat op deze

manier zal de vooruitgang in je leven snel gaan.

Aangezien je gelooft in God, moet je geloof stellen in al de woorden van God
en in al Zijn werken. Ik bedoel hiermee, aangezien je gelooft in God, moet je
Hem gehoorzamen. Als je niet in staat bent om dit te doen, dan maakt het niet uit
of je in God gelooft. Als je al vele jaren in Hem hebt gelooft, maar Hem
desalniettemin nooit hebt gehoorzaamd of al Zijn woorden hebt aanvaard, maar
in plaats daarvan God hebt gevraagd Zich aan jou te onderwerpen en te
handelen in overeenstemming met jouw opvattingen, dan ben je de meest
opstandige van alle mensen en ben je een ongelovige. Hoe is zo iemand in staat
om te gehoorzamen aan het werk en de woorden van God die niet in
overeenstemming zijn met de opvattingen van de mens? De meest opstandige
mens is degene die opzettelijk God weerstaat en zich tegen Hem verzet. Deze is
de vijand van God en is de antichrist. Zo’n persoon heeft continu een vijandige
houding tegenover het nieuwe werk van God en heeft nooit het minste

voornemen tot onderwerpen getoond en heeft nooit van harte onderwerping



getoond of zichzelf nederig opgesteld. Hij stelt zichzelf boven anderen en toont
nooit onderwerping aan wie dan ook. Voor God beschouwt hij zichzelf als het
meest bekwaam in het prediken van het woord en het meest vakkundig in het
inwerken op anderen. Hij verwerpt nooit de ‘schatten’ die hij reeds in zijn bezit
heeft, maar behandelt ze als familie-erfgoed om te vereren, om tegen anderen
over te preken en gebruikt ze om de dwazen die hem verafgoden te instrueren.
Er zijn inderdaad een aantal mensen als dit in de kerk. Het kan gezegd worden
dat zij ‘ontembare helden’ zijn, generatie op generatie verblijven zij in het huis
van God. Ze gaan ervan uit dat de prediking van het woord (doctrine) hun
hoogste plicht is. Jaar na jaar en generatie op generatie gaan ze door met het
krachtdadig afdwingen van hun ‘heilige en onaantastbare’ plicht. Niemand durft
hen aan te raken en geen enkel persoon durft hen openlijk te berispen. Ze
worden ‘koningen’ in het huis van God, ongebreideld tiranniseren ze anderen,
van het ene tijdperk in het andere. Deze groep demonen probeert de handen
ineen te slaan en mijn werk te vernietigen; hoe kan ik deze levende duivels
toestaan te bestaan voor mijn ogen? Zelfs zij die slechts half gehoorzamen,
kunnen niet wandelen tot het einde, hoeveel minder nog deze tirannen met geen
enkele gehoorzaamheid in hun hart! Het werk van God is niet gemakkelijk te
verkrijgen voor de mens. Zelfs wanneer een mens al zijn kracht gebruikt, zal hij
slechts in staat zijn een klein gedeelte te ontvangen en volmaaktheid pas aan het
eind bereiken. Wat dan met de kinderen van de aartsengel die trachten het werk
van God te vernietigen? Hebben zij niet nhog minder hoop om door God te
worden gewonnen? Mijn doel in het werk van de overwinning is niet louter om te
overwinnen ten bate van het overwinnen alleen, maar om te overwinnen om zo

rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid te openbaren, om bewijs te verzamelen



voor de straffen van de mens, om de slechten te verdoemen en meer nog, om te
overwinnen met het oog op het vervolmaken van hen die bereidwillig
gehoorzamen. Aan het eind zal iedereen gescheiden worden naar zijn soort en al
degenen die vervolmaakt worden, hebben gedachten en ideeén die vervuld zijn
met gehoorzaamheid. Dit is het werk dat aan het eind vervuld zal worden. Maar
zij die vervuld zijn van opstandigheid zullen gestraft worden, gestuurd om te
branden in het vuur en onder de eeuwige vloek te vervallen. Wanneer die tijd
komt, zullen die ‘grote en ontembare helden’ van verleden tijden het laagst
worden, de meest ontweken ‘zwakke en machteloze lafaards’. Alleen dit kan elk
aspect van Gods rechtvaardigheid aantonen en Zijn gezindheid, die geen
aanstoot van de mens duldt, openbaren. Alleen dit kan de haat in mijn hart

tevreden stellen. Zijn jullie het er niet mee eens dat dit volstrekt redelijk is?

Niet iedereen die het werk van de Heilige Geest ervaart kan het leven
verkrijgen en niet alle mensen in deze stroom kunnen het leven verkrijgen. Leven
IS geen openbaar bezit dat gedeeld wordt door heel de mensheid en de
transformatie van gezindheid is niet iets dat gemakkelijk door iedereen bereikt
wordt. Onderwerping aan het werk van God moet tastbaar zijn en nageleefd
worden. Onderwerping op een oppervlakkig niveau kan geen goedkeuring van
God ontvangen en louter gehoorzamen aan de opperviakkige aspecten van
Gods woord, zonder te zoeken naar de transformatie van je gezindheid, is niet
genoeg om Gods hart te verheugen. Gehoorzaamheid aan God en onderwerping
aan het werk van God zijn een en hetzelfde. Zij die zich enkel onderwerpen aan
God, maar niet aan Zijn werk, kunnen niet beschouwd worden als gehoorzaam
en nog minder zij die zich niet waarlijk onderwerpen maar uiterlijke pluimstrijkers

zijn. Zij die zich werkelijk aan God onderwerpen, zijn allen in staat om winst te



halen uit het werk en begrip te verkrijgen over de gezindheid en het werk van
God. Alleen zulke mensen onderwerpen zich werkelijk aan God. Zulke mensen
zijn in staat nieuwe kennis te verkrijgen en nieuwe veranderingen te ervaren uit
nieuw werk. Alleen dit soort mensen krijgt de goedkeuring van God; alleen dit
soort mens is degene die wordt vervolmaakt, degene die een transformatie van
zijn gezindheid heeft ondergaan. Zij die Gods goedkeuring ontvangen, zijn zij die
zich van harte onderwerpen aan God, alsook aan Zijn woord en werk. Alleen dit
soort mens staat in zijn recht; alleen dit soort mens verlangt oprecht naar God en
zoekt oprecht naar God. Wat betreft hen die enkel over hun geloof in God
spreken met hun monden, maar Hem in werkelijkheid vervloeken, dit zijn mensen
die zichzelf een masker voorhouden, zij dragen het gif van slangen, ze zijn de
verraderlijkste van alle mensen. Vroeg of laat zullen de maskers van deze
schurken worden weggetrokken. Is dat niet het werk dat vandaag wordt gedaan?
Slechte mensen zullen altijd slecht zijn en zullen nooit aan de dag van straffen
ontsnappen. Goede mensen zullen altjd goed zijn en zullen worden
geopenbaard wanneer het werk ten einde loopt. Geen enkele van de slechten zal
worden beschouwd als rechtvaardig, noch zal een van de rechtvaardigen
beschouwd worden als slecht. Zal ik toestaan dat een mens vals beschuldigd

wordt?

Naar mate je leven voortgaat, moet je steeds nieuwe ingang hebben en
nieuwere en hogere inzichten krijgen, die dieper groeien met elke stap. Dit is
waar de hele mensheid in moet binnengaan. Door te communiceren, het
luisteren naar een boodschap, het lezen van Gods woord, of het oplossen van
een kwestie, zul je nieuwe inzichten en nieuwe verlichting verkrijgen. En je leeft

niet volgens de regels van vroeger en de tijden van vroeger. Je leeft altijd in het



nieuwe licht en je wijkt niet af van het woord van God. Dit heet ‘op het juiste
spoor komen’. Het is niet genoeg om de prijs te betalen op een opperviakkig
niveau. Dag aan dag bereikt het woord van God een hogere sfeer en nieuwe
dingen verschijnen elke dag. Het is ook nodig voor de mens om elke dag een
nieuwe ingang te maken. Wanneer God spreekt, verwezenlijkt Hij al wat Hij heeft
gesproken; als je niet kunt volgen, krijg je achterstand. Je moet dieper gaan in je
gebeden; eten en drinken van het woord van God kan niet onderbroken worden.
Diep de verlichting en illuminatie die je ontvangt uit, en je opvattingen en
verbeeldingen moeten geleidelijk vervagen. Je moet ook je oordeel versterken,
en wat je ook meemaakt, je moet er je eigen gedachten over hebben en je eigen
gezichtspunten hebben. Door sommige dingen in de geest te begrijpen, moet je
inzicht verwerven in uiterlijke zaken en de kern van elke kwestie bevatten.
Wanneer je niet uitgerust bent met deze dingen, hoe zul je dan in staat zijn om
de kerk te leiden? Als je alleen spreekt over letters en doctrines zonder enige
realiteit en zonder een praktische weg, zul je alleen in staat zijn om een korte tijd
te overleven. Het kan misschien enigszins te accepteren zijn wanneer je tot
nieuwe gelovigen spreekt, maar na een tijdje, wanneer nieuwe gelovigen echte
ervaringen hebben gehad, zul je niet langer in staat zijn om hen te voorzien. Hoe
ben je dan geschikt om door God gebruikt te worden? Zonder nieuwe verlichting
kun je niet werken. Zij zonder nieuwe verlichting zijn zij die niet weten hoe te
ervaren en dat soort mensen verkrijgt nooit nieuwe kennis of ervaring. En wat
betreft het voorzien van leven, kunnen zij nooit hun taak volbrengen, noch
kunnen zij geschikt worden om door God te worden gebruikt. Dit soort mens is
nergens goed voor, is slechts een nietsnut. Werkelijk, zulke mensen zijn totaal

onbekwaam om hun taak uit te voeren in het werk en zijn nergens goed voor.



Niet alleen slagen zij er niet in om hun taak te volbrengen, ze leggen ook nog
eens veel onnodige druk op de kerk. lk spoor deze ‘eerbiedwaardige oude
mannen’ aan om met spoed de kerk te verlaten zodat anderen niet langer naar je
hoeven te kijken. Zulke mensen hebben geen begrip van het nieuwe werk, maar
zijn gevuld met eindeloze opvattingen. Ze vervullen geen enkele functie in de
kerk, nee, ze vertonen wangedrag en verspreiden overal negativiteit, zelfs tot het
punt dat ze meegaan in allerlei soort van wangedrag en verstoringen in de kerk
en daarmee brengen ze hen die niet kunnen onderscheiden in verwarring en
wanorde. Deze levende duivels, deze kwade geesten zouden de kerk zo snel
mogelijk moeten verlaten, opdat de kerk niet zou worden aangetast op jouw
conto. Je bent dan misschien niet bang voor het werk van vandaag, maar ben je
dan ook niet bang voor de rechtvaardige straf van morgen? Er zijn veel mensen
in de kerk die profiteren en ook veel wolven die proberen het normale werk van
God te onderbreken. Deze dingen zijn allen demonen gestuurd door de duivel,
valse wolven die proberen de onwetende lammeren te verslinden. Als deze
zogenaamde mensen niet worden weggestuurd, worden ze parasieten in de kerk
en motten die de offerandes verslinden. Deze verwerpelijke, onwetende, lage en

weerzinwekkende maden zullen op een dag gestraft worden!

Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord

In het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God het woord om een nieuw
tijdperk in te luiden, om Zijn werkmethode te veranderen en om het werk voor het
gehele tijdperk uit te voeren. Dit is het beginsel op grond waarvan God werkt in

het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende



perspectieven te spreken en stelde de mens in staat God werkelijk te zien, God
die het Woord is dat verschijnt in het vlees, en Zin wisheid en
wonderbaarlijkheid te aanschouwen. Zulk werk wordt uitgevoerd om de doelen
het overwinnen van de mens, het vervolmaken van de mens en de eliminatie van
de mens beter te verwezenlijken. Dit is de werkelijke betekenis van het gebruik
van het woord voor het werk in het Tijdperk van het Woord. Door het woord leert
de mens het werk van God, de gezindheid van God, de essentie van de mens en
waar de mens binnen moet gaan kennen. Door het woord komt het werk dat God
in het Tijdperk van het Woord wenst te doen volledig tot bloei. Door het woord
wordt de mens ontmaskerd, geélimineerd en beproefd. De mens heeft het woord
gezien, het woord gehoord en is zich bewust geworden van het bestaan van het
woord. Als gevolg hiervan gelooft hij in het bestaan van God, in de almacht en
wijsheid van God, alsook in Gods liefde voor de mens en Zijn verlangen de mens
te redden. Hoewel het woord ‘woord’ eenvoudig en alledaags is, schudt het
woord uit de mond van de vleesgeworden God het gehele universum op. Het
transformeert het hart, de opvattingen en de oude gezindheid van de mens, en
verandert de manier waarop de hele wereld er tot dan toe uitzag. Door de
eeuwen heen is het alleen de God van dit moment die op deze manier werkt, en
alleen Hij spreekt aldus en komt om de mens aldus te redden. Vanaf deze tijd
leeft de mens onder de leiding van het woord en wordt geweid en onderhouden
door het woord. De hele mensheid is in de wereld van het woord komen te leven,
binnen de vervloekingen en zegeningen van Gods woord, en er zijn nu zelfs nog
meer mensen die onder het oordeel en de tuchtiging van het woord zijn komen te
leven. Deze woorden en dit werk zijn er alle ten behoeve van de redding van de

mens, ten behoeve van het vervullen van Gods wil en ten behoeve van het



veranderen van het oorspronkelijke uiterlik van de wereld van de oude
schepping. God schiep de wereld met het woord, leidt mensen uit het gehele
universum met Zijn woord, en overwint en redt hen opnieuw met het woord.
Tenslotte zal Hij het woord gebruiken om een einde te maken aan de gehele
oude wereld. Alleen dan is het managementplan geheel voltooid. TijJdens het
Tijdperk God gebruikt het woord om Zijn werk uit te voeren en de resultaten van
Zijn werk te bereiken. Hij doet geen wonderen noch voert Hij mirakels uit. Hij
voert Zijn werk uitsluitend uit door het woord. Dankzij het woord wordt de mens
gevoed en onderhouden, dankzij het woord verwerft de mens kennis en
werkelijke ervaring. De mens in het Tijdperk van het Woord heeft werkelijk
buitengewone zegeningen ontvangen. Hij heeft geen fysieke pijn geleden en
geniet eenvoudig van de overvloedige voorraad van het woord van God. Zonder
de noodzaak verder blindweg op zoek of op blindweg reis te gaan, vanuit zijn
comfortabele positie, ziet hij Gods verschijning, hoort hij Hem spreken met Zijn
eigen mond, ontvangt hij wat Hij verstrekt en kijkt hij toe hoe Hij persoonlijk Zijn
werk doet. Dit zijn dingen waar mensen in vorige tijdperken niet van konden

genieten en dit zijn zegeningen die zij nooit konden ontvangen.

God is vastbesloten de mens compleet te maken. Vanuit welk perspectief Hij
ook spreekt, het is altjd omwille van het vervolmaken van deze mensen.
Woorden die worden gesproken vanuit het perspectief van de Geest zijn voor de
mens moeilijk te begrijpen en de mens is niet in staat een pad voor zijn oefening
te vinden, omdat zijn begripsvermogen beperkt is. Het werk van God bereikt
verschillende effecten en met elke stap die Hij in het werk zet, heeft Hij een doel.
Daarnaast is het noodzakelijk dat Hij vanuit verschillende perspectieven spreekt,

want alleen zo kan Hij de mens vervolmaken. Als Hij Zijn stem alleen vanuit het



perspectief van de Geest zou laten klinken, zou het onmogelijk zijn dat deze fase
van Gods werk zou kunnen worden voltooid. Afgaande op de toon waarmee Hij
spreekt, kun je opmaken hoe vastbesloten Hij is om deze groep mensen
compleet te maken. Wat zou voor elk van degenen die door God wensen te
worden vervolmaakt de eerste stap zijn die zou moeten worden gezet? Allereerst
moet je het werk van God leren kennen. Nu er nieuwe methoden geintroduceerd
zijn in Gods werk, en het tijdperk is overgegaan, is ook de manier waarop God
werkt, veranderd en de manier waarop God spreekt, is ook anders. Momenteel is
niet alleen Zijn werkmethode veranderd, maar ook het tijdperk. Nu is het Tijdperk
van het Koninkrijk, een voorsmaak van het Tijdperk van het Duizendjarig
Koninkrijk — wat ook het Tijdperk van het Woord is — dat wil zeggen een tijdperk
waarin God vele manieren van spreken gebruikt om de mens te vervolmaken en
Hij vanuit verschillende perspectieven spreekt om de mens te onderhouden.
Vanaf het moment dat de tijd overgaat in het Tijdperk van het Duizendjarig
Koninkrijk zal God beginnen het woord te gebruiken om de mens te vervolmaken,
de mens in staat te stellen binnen te gaan in de werkelijkheid van het leven en de
mens naar het juiste pad te leiden. De mens heeft zo vele stappen van Zijn werk
ervaren en heeft gezien dat het werk van God niet onveranderd blijft maar zich
onophoudelijk verder evolueert en verdiept. Het evolueert en verdiept. Nadat
mensen het zo lang hebben ervaren is het werk meerdere malen op de schop
gegooid, en steeds weer opnieuw en opnieuw veranderd. Maar hoeveel het ook
verandert, het wijkt nooit af van Gods doel om redding te brengen aan de
mensheid. Zelfs na duizenden veranderingen te hebben ondergaan dwaalt het
nooit af van zijn oorspronkelijke doel. Hoe de methodiek van Gods werk ook mag

veranderen, dit werk wijkt nooit af van de waarheid of van het leven. De



veranderingen in de methode waarmee het werk wordt gedaan, brengen slechts
een verandering van de vorm van het werk en het perspectief van waaruit wordt
gesproken met zich mee, geen verandering van de centrale doelstelling van Zijn
werk. Veranderingen in de toonzetting en de werkmethode zijn bedoeld om een
effect te bereiken. Een verandering in de toonzetting betekent geen verandering
in de doelstelling of het principe achter het werk. Wanneer de mens in God
gelooft, is zijn primaire doel het leven te zoeken. Als je in God geloofd en toch
nog niet het leven zoekt of naar waarheid of kennis van God streeft, dan is dit
geen geloof in God! Dat je er nog steeds naar streeft het koninkrijk binnen te
gaan om koning te zijn — is dat realistisch? Ware liefde voor God bereiken door
het leven te zoeken — alleen dit is werkelijkheid. Het streven en het beoefenen
van waarheid — deze dingen zijn allemaal werkelijkheid. Ervaar de woorden van
God terwijl je Zijn woorden leest: op deze manier zul je de kennis van God

begrijpen door werkelijke ervaring. Dit is een oprechte vorm van streven.

Nu is het Tijdperk van het Koninkrijk. Of je leven is binnengegaan in dit
nieuwe tijdperk hangt af van of je bent binnengegaan in de realiteit van Gods
woorden en of Zijn woorden je geloof zijn geworden, je liefde, en de werkelijkheid
van je leven. Het woord van God is bekend geworden aan elk mens zodat,
uiteindelijk, alle mensen op de wereld van het woord zullen leven en het woord
van God elk mens van binnenuit zal verlichten en illumineren. Als je tijdens deze
periode haastig en achteloos bent bij het lezen van Gods woord en niet in Zijn
woord bent geinteresseerd, toont dat aan dat er iets mis is met je toestand. Als je
niet in staat bent binnen te gaan in het TijJdperk van het Woord zal de Heilige
Geest niet in je werken. Als je binnengaat in dit tijdperk zal Hij Zijn werk uitvoeren.

Wat kun je doen op het moment dat dit Tijdperk van het Woord begint zodat je in



staat zult zijn het werk van de Heilige Geest te verwerven? In dit tijdperk zal God
deze werkelijkheid onder jullie bewerkstelligen: dat elk mens zal leven uit het
woord van God, in staat zal zijn de waarheid in de praktijk te brengen en God
oprecht zal liefhebben; dat alle mensen het woord van God als grondslag en als
hun werkelijkheid zullen gebruiken en harten vol eerbied voor God zullen hebben;
en dat, door de beoefening van het woord van God, de mens samen met God
koninklijke macht zal uitoefenen. Het is dit werk dat God gaat bewerkstelligen.
Kun je doorgaan zonder het lezen van het woord van God? Er zijn er velen die
nu voelen dat ze nog geen dag of twee zouden kunnen zonder het woord van
God te lezen. Zij moeten Zijn woord elke dag lezen en als er geen tijd is zal het
luisteren naar Zijn woord ook volstaan. Dit is het gevoel dat de Heilige Geest de
mens geeft en dit is de manier waarop Hij de mens in beweging zet. Dat wil
zeggen, Hij bestuurt de mens door woorden zodat de mens kan binnengaan in
de werkelijkheid van het woord van God. Als je, na slechts één dag niet van het
woord van God te hebben gegeten of gedronken, duisternis en dorst voelt en je
dit onaanvaardbaar vindt, dan toont dit aan dat je bent geraakt door de Heilige
Geest en dat Hij Zich niet van je heeft afgewend. Je bent dan een van degenen
die zich in deze stroom bevindt. Als je echter na een dag of twee niet van het
woord van God te hebben gegeten en gedronken helemaal niets voelt en geen
dorst hebt, noch je ook maar enigszins geraakt voelt, dan toont dit aan dat de
Heilige Geest Zich van je heeft afgewend. Dit betekent dat er iets mis is met je
innerlijke toestand, je bent het Tijdperk van het Woord niet binnengaan en je bent
iemand die achterop is geraakt. God gebruikt het woord om de mens te besturen.
Je voelt je goed als je van het woord van God eet en drinkt en als dit niet het

geval is, heb je geen pad om te volgen. Het woord van God wordt het voedsel



van de mens en de kracht die hem drijft. De Bijbel zegt “De mens leeft niet van
brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”. Dit is het
werk dat God op dit moment zal voltooien. Hij zal deze waarheid in jullie
realiseren. Hoe komt het dat de mensen in het verleden vele dagen konden
leven zonder het woord van God te lezen en toch gewoon konden eten en
werken? En waarom is dat nu niet het geval? In dit tijdperk gebruikt God primair
het woord om allen te besturen. Door het woord van God wordt de mens
geoordeeld en vervolmaakt, en uiteindelijk opgenomen in het koninkrijk. Alleen
het woord van God kan het leven van de mens onderhouden en alleen het woord
van God kan de mens licht en een pad ter oefening geven, vooral in het Tijdperk
van het Koninkrijk. Zolang je dagelijks eet en drinkt van Zijn woord, zonder af te
wijken van de werkelijkheid van het woord van God, zal God je kunnen

vervolmaken.

Als je leven zoekt, kun je geen haast hebben om succes te behalen.
Levensgroei voltrekt zich niet in slechts een dag of twee. Het werk van God is
normaal en praktisch, en het doorloopt noodzakelijkerwijs een proces. De
vleesgeworden Jezus had drieéndertig en een half jaar nodig om Zijn
kruisigingswerk te volbrengen: Hoeveel te meer geldt dit voor het zuiveren van
de mens en het transformeren van zijn leven! Dit is werk wat het allermoeilijkst is.
Het is ook geen eenvoudige taak een normaal mens die God manifesteert te
maken. Dit geldt in het bijzonder voor de mensen die geboren zijn in de natie van
de grote rode draak, die van een laag kaliber zijn en Gods woord en werk voor
een lange periode nodig hebben. Wees dus niet ongeduldig om snel resultaten te
zien. Je moet proactief zijn bij het eten en drinken van Gods woorden en meer

werk stoppen in de woorden van God. Wanneer je klaar bent met het lezen van



Zijn woorden, moet je in staat zijn ze werkelijk in praktijk te brengen en te groeien
in kennis, inzicht, onderscheiding en wijsheid van de woorden van God. Hierdoor
zul je veranderen zonder het je te realiseren. Als je het tot je principe kunt maken
het woord van God te eten en te drinken, het te lezen, het te leren kennen, het te
ervaren en het te beoefenen, zul je volwassen worden zonder je het te realiseren.
Er zijn mensen die zeggen dat ze niet in staat zijn het woord van God in praktijk
te brengen zelfs na het te hebben gelezen. Waarom heb je zo’n haast? Wanneer
je een zekere gestalte bereikt, zul je in staat zijn Zijn woorden in de praktijk te
brengen. Zegt een vier- of vijfjarig kind dat hij niet in staat is zijn ouders te
ondersteunen of te eren? Je zou in staat moeten zijn te weten wat je huidige
gestalte is. Breng in praktijk wat je in praktijk kunt brengen en voorkom dat je
iemand bent die het management van God verstoort. Eet en drink gewoon Gods
woorden en maak dat vanaf nu tot je principe. Maak je voorlopig geen zorgen
over de vraag of God je compleet kunt maken. Verdiep je daar nog niet in. Eet en
drink gewoon Gods woorden zoals ze tot je komen, en God zal zeker in staat zijn
je compleet te maken. Er is echter een principe waar je je aan moet houden als
je Zijn woord eet en drinkt. Doe het niet blind, maar zoek aan de ene kant liever
de woorden op die je moet leren kennen, dat wil zeggen, die betrekking hebben
op visie, en zoek aan de andere kant naar dat wat je in de praktijk moet brengen,
dat wil zeggen, datgene waar je binnen moet gaan. Eén aspect heeft te maken
met kennis en het andere met naar binnen gaan. Zodra je beide hebt begrepen,
dat wil zeggen, wanneer je hebt begrepen wat je zou moeten weten en wat je
zou moeten beoefenen, dan zul je weten hoe je het woord van God moet eten en

drinken.



In de toekomst zal spreken over het woord van God het principe zijn dat je
spreken moet leiden. Normaal gesproken zouden jullie als jullie samenkomen
moeten communiceren over het woord van God, Gods woord tot inhoud van jullie
interacties moeten nemen en moeten spreken over wat jullie over het woord van
God weten, hoe jullie Zijn woord in de praktijk brengen en hoe de Heilige Geest
werkt. Alles wat je hoeft te doen te communiceren over het woord van God, en
de Heilige Geest zal je illumineren. Om een wereld van Gods woord te scheppen,
vereist dit samenwerking van de mens. Als je dit niet binnengaat, heeft God geen
manier om te werken. Als je je mond dichthoudt en niet over Zijn woord spreekt,
heeft God geen manier om je te illumineren. Spreek wanneer je niet met iets
anders bezig bent over het woord van God en zeg niet zomaar wat! Laat je leven
vervuld zijn met het woord van God — alleen dan ben je een vrome gelovige.
Zelfs als je communicatie oppervlakkig is — dat is geen probleem. Zonder het
opperviakkige zou er geen diepte zijn. Er is een proces dat moet worden
ondergaan. Door je training begrijp je de illuminatie van de Heilige Geest over je,
en hoe je effectief van het woord van God eet en drinkt. Na een interval waarin je
zoekende bent, zul je de realiteit van het woord van God binnengaan. Alleen als
je de beslissing hebt genomen mee te werken, zul je het werk van de Heilige

Geest kunnen ontvangen.

Het principe van het eten en drinken van het woord van God kent twee
aspecten: Het ene heeft te maken met kennis en het andere met binnengaan.
Welke woorden zou je moeten leren kennen? Je moet de woorden leren kennen
die te maken hebben met visie (zoals, de woorden die te maken hebben met
welk tijdperk Gods werk nu is binnengegaan, wat God nu wil bereiken, wat

vleeswording is, enzovoort; al deze dingen hebben te maken met visie). Wat



wordt bedoeld met het pad dat de mens zou moeten ingaan? Dit verwijst naar de
woorden van God die de mens moet beoefenen en waarin hij moet binnengaan.
De bovenstaande zaken zijn de twee aspecten van het eten en drinken van het
woord van God. Eet en drink van nu af aan het woord van God op deze manier.
Als je een duidelijk begrip hebt van de woorden die met visie te maken hebben,
dan is het niet nodig de hele tijd te blijven lezen. Van primair belang is dat je
meer van de woorden eet en drinkt over het binnengaan, zoals hoe je je hart tot
God wendt, hoe je je hart voor God tot rust brengt en hoe je het vlees verzaakt.
Dit zijn de dingen die je in de praktijk zou moeten brengen. Zonder te weten hoe
het woord van God moet worden gegeten en gedronken, is ware communicatie
niet mogelijk. Zodra je weet hoe je van Zijn woord eet en drinkt en hebt begrepen
wat de hoofdzaak is, zal de communicatie vrij worden. Welke kwesties ook te
berde worden gebracht, je zult er communicatie over kunnen hebben en de
werkelijkheid kunnen begrijpen. Communiceren over het woord van God zonder
de werkelijkheid te bezitten, betekent dat je niet in staat bent te begrijpen wat de
hoofdzaak is. Dit toont aan dat je niet weet hoe je van Zijn woord eet en drinkt.
Sommigen voelen misschien vermoeidheid wanneer ze het woord van God lezen.
Dat is geen normale gesteldheid. Het is normaal dat je nooit moe wordt van het
lezen van Gods woord, dat je er altijd naar dorst en het woord van God altijd als
goed ervaart. Dit is hoe iemand die echt is binnengegaan van het woord van God
eet en drinkt. Wanneer je voelt dat het woord van God uitzonderlijk praktisch is
en precies dat is waarin je zou moeten binnengaan, wanneer je voelt dat Zijn
woord bijzonder behulpzaam en nuttig voor de mens is en dat het de voorziening
van het leven van de mens uitmaakt, dan is het de Heilige Geest die je dit gevoel

geeft en is het de Heilige Geest die je aanraakt. Dit bewijst dat de Heilige Geest



in je werkt en dat God Zich niet van je heeft afgewend. Sommige mensen, als ze
zien dat God altijd spreekt, worden moe van Zijn woorden en denken dat het niet
uitmaakt of ze Zijn woorden wel of niet lezen. Dat is geen normale gesteldheid.
Het ontbreekt hen aan een hart dat ernaar dorst binnen te gaan in de
werkelijkheid en zulke mensen dorsten er niet naar te worden vervolmaakt, noch
hechten er belang aan. Wanneer je voelt dat je niet naar het woord van God
dorst, toont dat aan dat je niet in een normale gesteldheid bent. In het verleden
was het zo dat je kon bepalen of God Zich van je had afgewend door je af te
vragen of je innerlijke vrede voelde en of je vreugde ervoer. Nu gaat het erom of
je dorst naar het woord van God, of Zijn woord je werkelijkheid is, of je trouw
bent en of je in staat bent alles voor God te doen wat je kan. Met andere
woorden, de mens wordt beoordeeld op basis van de realiteit van het woord van
God. God richt Zijn woord op de hele mensheid. Als je bereid bent het te lezen,
zal Hij je verlichten, maar als je er niet toe bereid bent, zal Hij dit niet doen. God
verlicht degenen die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid en degenen die
Hem zoeken. Sommigen zeggen dat God hen niet verlicht ondanks dat ze Zijn
woord lezen. Maar op welke manier las je de woorden? Als je Zijn woorden las
op de manier waarop een ruiter op een paard naar bloemen kijkt en geen belang
hechtte aan de werkelijkheid, hoe zou God je dan hebben kunnen verlichten?
Hoe kan iemand die Gods woord niet koestert door Hem worden vervolmaakt?
Als je het woord van God niet koestert, dan zul je noch waarheid noch
werkelijkheid bezitten. Als je Zijn woord koestert, dan zul je in staat zijn de
waarheid in praktijk te brengen. Alleen dan zul je werkelijkheid bezitten. Dit is de
reden waarom je te allen tijde moet eten en drinken van het woord van God, of je

het nu druk hebt of niet, of de omstandigheden nu ongunstig zijn of niet, en of je



nu wordt beproefd of niet. Al met al is het woord van God de basis van het
bestaan van de mens. Niemand kan zich afwenden van Zijn woord, maar moet
Zijn woord eten, net zoals iemand de drie maaltijden van de dag moet eten. Kan
het worden vervolmaakt en gewonnen door God een eenvoudige zaak zijn? Of je
het op dit moment nu begrijpt of niet, en of je nu inzicht in het werk van God hebt
of niet, je moet zo veel mogelijk eten en drinken van het woord van God. Dit is op
een proactieve manier binnengaan. Haast je na het woord van God te hebben
gelezen datgene waarin je kunt binnengaan in de praktijk te brengen, en zet
even opzij wat je nog niet kunt. Er is misschien veel van het woord van God dat
je in het begin nog niet begrijpt, maar na twee of drie maanden, misschien zelfs
een jaar, zul je het wel begrijpen. Waarom is dit zo? Dit is omdat God de mens
niet in een dag of twee volmaakt kan maken. Wanneer je Zijn woord leest zul je
het meestal niet gelijk begrijpen. Op dat moment lijkt het niet meer dan louter
tekst en alleen na een ervaringsvolle periode zul je in staat zijn het te begrijpen.
God heeft zoveel gesproken dat je je uiterste best moet doen om van Zijn woord
te eten en te drinken, en dan, onbewust, zul je het gaan begrijpen en zal de
Heilige Geest je onbewust verlichten. Wanneer de Heilige Geest een mens
verlicht, is dat vaak zonder dat de mens zich daarvan bewust is. Hij verlicht en
leidt je wanneer je dorst en zoekt. Het principe volgens welke de Heilige Geest
werkt is gecentreerd op het woord van God waarvan je eet en drinkt. Al degenen
die geen belang hechten aan het woord van God en altijd een andere houding
aannemen ten opzichte van Zijn woord, die in hun verdwaasdheid denken dat het
niet uitmaakt of ze Zijn woord lezen of niet, zijn degenen die geen werkelijkheid
bezitten. Noch het werk van de Heilige Geest, noch Zijn verlichting kan in zo’n

persoon worden gezien. Zulke mensen drijven slechts met de stroom mee,



schijnheiligen zonder werkelijke kwalificaties, zoals meneer Nanguo uit de

gelijkenis.

Zonder het woord van God als je werkelijkheid, heb je geen werkelijke
gestalte. Wanneer het tijd is om te worden beproefd, zul je zeker falen en dan zal
je werkelijke gestalte worden geopenbaard. Maar degenen die er regelmatig naar
streven de werkelijkheid binnen te gaan, zullen in een tijd van beproevingen het
doel van Gods werk leren begrijpen. lemand die in het bezit is van een geweten
en dorst naar God zou praktische actie moeten ondernemen om God terug te
betalen voor Zijn liefde. Degenen die niet in het bezit zijn van de werkelijkheid
kunnen zelfs geen standhouden tegenover triviale zaken. Er is eenvoudig een
verschil tussen degenen met werkelijke gestalte en degenen zonder. Hoe komt
het dat, hoewel allen eten en drinken van het woord van God, sommigen in staat
zijn stand te houden in een beproeving en anderen ervan wegvluchten? Het
duidelijke verschil is dat sommigen het aan werkelijke gestalte ontbreekt. Ze
bezitten het woord van God niet om als hun werkelijkheid te dienen en Zijn woord
heeft geen wortel in hen geschoten. Zodra ze worden beproefd zijn ze aan het
eind van hun pad beland. Waarom is het dan zo, dat sommigen in staat zijn
onder beproevingen stand te houden? Dit komt omdat ze de waarheid begrijpen
en een visie hebben, en Gods wil en Zijn vereisten begrijpen en dus zijn ze in
staat stand te houden tijdens de beproevingen. Dit is werkelijke gestalte, en het
Is ook leven. Sommigen kunnen ook het woord van God lezen zonder het in de
praktijk te brengen of het serieus te nemen. Degenen die niet serieus zijn,
hechten geen waarde aan de praktijk. Degenen die het woord van God niet als
hun werkelijkheid hebben zijn degenen die zonder werkelijke gestalte zijn. Zulke

mensen kunnen geen standhouden in beproevingen.



Zodra het woord van God weerklinkt, moet je het onmiddellijk ontvangen en
ervan eten en drinken. Het maakt niet uit hoeveel je begrijpt, het enige standpunt
dat je moet vasthouden is dat je Zijn woord moet eten en drinken, kennen en
beoefenen. Dit is iets dat je zou moeten kunnen doen. Maak je geen zorgen over
hoe groot je gestalte kan worden, focus je eenvoudig op het eten en drinken van
Zijn woord. Dit is iets waar de mens aan zou moeten meewerken. Je geestelijke
leven bestaat hoofdzakelijk uit het proberen binnen te gaan in de realiteit van het
eten en drinken van Gods woorden en deze in praktijk te brengen. Het is niet
jouw zaak je op iets anders te focussen. Kerkleiders zouden in staat moeten zijn
al hun broeders en zusters te leiden, zodat ze weten hoe Gods woorden te eten
en drinken. Dit is de verantwoordelijkheid van elke kerkleider. Of ze nu jong of
oud zijn, ze zouden allemaal het eten en drinken van Gods woorden belangrijk
moeten vinden en Zijn woorden in hun harten moeten bewaren. Deze
werkelijkheid binnengaan, betekent het Tijdperk van het Koninkrijk binnengaan.
De meeste mensen voelen tegenwoordig dat ze niet kunnen leven zonder het
woord van God te eten en te drinken, en voelen, op welk moment dan ook, dat
Zijn woord nieuw is. Dit betekent dat de mens zich op het juiste pad begint te
begeven. God gebruikt het woord om Zijn werk te doen en de mens te
onderhouden. Wanneer iedereen verlangt en dorst naar het woord van God zal

de mensheid in de wereld van Zijn woord binnengaan.

God heeft veel gesproken. Hoeveel daarvan ken je? Bij hoeveel ben je
binnengegaan? Als een kerkleider zijn broeders en zusters niet de werkelijkheid
van het woord van God binnenleidt, dan heeft hij zijn plicht verzaakt en is hij er
niet in geslaagd zijn verantwoordelijkheden te vervullen! Of je begrip nu diep of

opperviakkig is, ongeacht de mate waarin je begrijpt, dien je te weten hoe je van



Zijn woord eet en drinkt. Je moet belang hechten aan Zijn woord en het belang
en de noodzaak van het eten en drinken ervan begrijpen. Wanneer je, nu God zo
veel heeft gesproken, van Zijn woord niet eet en drinkt en niet op zoek gaat of
Zijn woord in de praktijk brengt, kan dit geen geloof in God genoemd worden.
Omdat je in God gelooft, moet je van Zijn woord eten en drinken, Zijn woord
ervaren en uit Zijn woord leven. Alleen dit kan geloof in God worden genoemd!
Als je met je mond zegt dat je in God gelooft, maar toch geen van Zijn woorden
in de praktijk kunt brengen of enige werkelijkheid voort kunt brengen, wordt dit
geen geloven in God genoemd. Dit is eerder “brood zoeken om honger te stillen.”
Alleen maar praten over triviale getuigenissen, nutteloze dingen en
oppervlakkige zaken, zonder ook maar het minste beetje werkelijkheid te bezitten:
deze dingen vormen geen geloof in God en je hebt eenvoudig het juiste pad om
in God te geloven niet gevonden. Waarom moet je zo veel mogelijk van Gods
woorden eten en drinken? Als je niet van Zijn woorden eet en drinkt, maar er
alleen naar streeft naar de hemel op te stijgen, is dat dan geloven in God? Wat is
de eerste stap die iemand die in God gelooft moet zetten? Via welk pad
vervolmaakt God de mens? Kan je worden vervolmaakt zonder het woord van
God te eten en te drinken? Kun je worden beschouwd als iemand van het
koninkrijk zonder dat het woord van God als je werkelijkheid dient? Wat betekent
geloof in God precies? Gelovigen in God moeten, op z'n minst, aan de
buitenkant goed gedrag tonen; het belangrijkste is het woord van God te bezitten.
Je kunt je in geen geval ooit van Zijn woord afkeren. God kennen en Zijn wil
vervullen, worden beide bereikt door Zijn woord. In de toekomst zal elke natie,
denominatie, religie en sector worden overwonnen door het woord. God zal

rechtstreeks spreken en alle mensen zullen het woord van God in hun handen



houden. Op deze manier zal de mensheid worden vervolmaakt. Van binnen en
buiten, het woord van God doordringt alles: De mensheid zal Gods woord
spreken met hun monden, in overeenstemming met Gods woord beoefenen, het
woord van God in zich bewaren en van binnen en buiten doordrenkt blijven van
Gods woord. Aldus zal de mensheid worden vervolmaakt. Degenen die de wil
van God vervullen en van Hem kunnen getuigen, dat zijn de mensen die het

woord van God als hun werkelijkheid bezitten.

Het binnengaan in het Tijdperk van het Woord, dat wil zeggen het Tijdperk
van het Duizendjarig Koninkrijk, is het werk dat op dit moment wordt voltooid.
Oefen je van nu af aan in het aangaan van communicatie over het woord van
God. Alleen door het woord van God te eten en te drinken alsmede het te
ervaren, zullen jullie het woord van God op natuurlijke wijze kunnen naleven. Je
moet wat praktische ervaring overleggen om anderen te overtuigen. Als je de
realiteit van het woord van God niet kunt naleven, zal niemand worden overtuigd!
Al degenen die door God zijn gebruikt, zijn mensen die de realiteit van het woord
van God ervaren. Als je deze realiteit niet kunt overleggen, zou dit aantonen dat
de Heilige Geest niet in je heeft gewerkt en je niet bent vervolmaakt. Dit is het
belang van het woord van God. Hebben jullie een hart dat dorst naar het woord
van God? Degenen die dorsten naar het woord van God dorsten naar waarheid,
en alleen zulke mensen zijn door God gezegend. In de toekomst zullen er nog
veel meer woorden zijn die God tegen alle religies en alle denominaties zal
spreken. Hij spreekt en laat Zijn stem eerst onder jullie horen om jullie compleet
te maken voordat Hij verder gaat en spreekt en Zijn stem laat horen onder de
heidenen om hen te overwinnen. Door het woord zullen allen echt en volledig

worden overtuigd. Door het woord van God en Zijn openbaringen neemt de



verdorven gezindheid van de mens af, hij heeft het uiterlijk van een mens, en zijn
opstandige gezindheid vermindert ook. Het woord werkt met gezag in de mens
en overwint de mens in het licht van God. Het werk dat God zal doen in het
huidige tijdperk, alsmede de keerpunten van Zijn werk, kunnen alle worden
gevonden in Zijn woord. Als je Zijn woord niet leest, zul je niets begrijpen. Door je
eigen eten en drinken van Zijn woord, door communicatie aan te gaan met je
broeders en zusters, en door je huidige ervaring, zal je kennis van het woord van
God groeien en uitgebreid worden. Alleen op deze manier zul je in staat zijn het

waarlijk in werkelijkheid uit te leven.

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase “van de gelijkenis”.

Alles wordt volbracht door het woord van God

God spreekt Zijn woorden en doet Zijn werk in overeenstemming met de
verschillende tijdperken, en in verschillende tijdperken spreekt Hij verschillende
woorden. God houdt zich niet aan regels en Hij herhaalt hetzelfde werk niet en
Hij voelt ook geen nostalgie voor dingen uit het verleden. Hij is een God die altijd
nieuw is en nooit oud, en elke dag spreekt Hij nieuwe woorden. Je moet
gehoorzaam blijven aan datgene waaraan vandaag gehoorzaamd moet worden;
dit is de verantwoordelijkheid en de plicht van de mens. Het is cruciaal dat het
licht en de woorden van God het middelpunt zijn van onze gewoontes en

gebruiken vandaag de dag. God houdt Zich niet aan regels en kan vanuit



verschillende perspectieven spreken om Zijn wijsheid en Zijn almacht aan ons
bekend te maken. Het maakt niet uit of Hij spreekt vanuit het perspectief van de
Geest, of van mensen, of in de derde persoon — God is altijd God en je kunt niet
zeggen dat Hij God niet is omdat Hij vanuit het perspectief van de mens spreekt.
Onder sommige mensen zijn er ideeén ontstaan door de verschillende
perspectieven van waaruit God spreekt. Deze mensen hebben geen kennis van
God en geen kennis van Zijn werk. Als God altijd vanuit hetzelfde perspectief zou
spreken, dan zou de mens toch regels op gaan stellen voor God? Zou God de
mens toe kunnen staan om zich zo te gedragen? Ongeacht vanuit welk
perspectief God spreekt, God heeft een doel met elk perspectief. Als God altijd
zou spreken vanuit het perspectief van de Geest, zou je dan contact met Hem
kunnen maken? Daarom spreekt Hij dus soms in de derde persoon om jou Zijn
woorden te geven en je naar de realiteit te leiden. Alles wat God doet past bij de
situatie. Kort gezegd, alles wordt gedaan door God en jij hoeft hier niet over te
twijfelen. Omdat Hij God is, maakt het niet uit vanuit welk perspectief Hij spreekt,
Hij is nog steeds God. Dit is een onveranderlijke waarheid. Hoe Hij ook werkt, Hij
blijft God en Zijn wezen zal niet veranderen! Petrus hield zoveel van God en was
een man naar Gods hart, maar God getuigde niet van hem als de Heer of
Christus, omdat iemands wezen is wat het is en nooit kan veranderen. In Zijn
werk houdt God zich niet aan regels, maar gebruikt Hij verschillende methodes
om Zijn werk effectief te maken en de mens Hem beter te laten leren kennen. Al
Zijn methodes van werken helpen de mens om Hem te leren kennen en worden
gebruikt om de mens te vervolmaken. Ongeacht welke manier van werken Hij
gebruikt, ze zijn allen bedoeld om de mens op te bouwen en te vervolmaken.

Hoewel Hij een van Zijn werkwijzen misschien lang heeft gebruikt, is dat bedoeld



om het geloof van de mens in Hem te temperen. Daarom zou je niet moeten
twijfelen. Het zijn al de stappen in het werk van God en daar moet je

gehoorzaam aan zijn.

Vandaag de dag wordt er gesproken over het toetreden tot de realiteit. Er
wordt niet gesproken over opstijgen naar de hemel, of heersen als koningen; er
wordt alleen gesproken over de zoektocht naar het toetreden tot de realiteit. Er
bestaat geen bezigheid die praktischer is dan deze, en het is niet praktisch om te
spreken over heersen als koningen. De mens is erg nieuwsgierig en hij
beoordeelt het huidige werk van God nog steeds naar zijn eigen religieuze
ideeén. Doordat de mens zoveel verschillende werkwijzen van God heeft
meegemaakt, kent de mens het werk van God nog steeds niet, zoekt hij nog
steeds naar wonderen en tekenen en kijkt nog steeds of Gods woorden in
vervulling zijn gegaan. Is dit geen vorm van ernstige blindheid? Zou je zonder dat
Gods woorden in vervulling zijn gegaan nog steeds geloven dat Hij God is?
Tegenwoordig zijn er veel van dit soort mensen in de kerk die wachten tot ze
tekenen en wonderen zien. Zij zeggen: als Gods woorden in vervulling zijn
gegaan, dan is Hij God; als Gods woorden niet in vervulling zijn gegaan, dan is
Hij God niet. Geloof je dan in God, omdat Zijn woorden in vervulling gaan, of
omdat Hij God Zelf is? De visie van de mens op het geloof in God moet
rechtgezet worden! Je rent weg als je ziet dat Gods woorden niet in vervulling
zijn gegaan. Is dat geloof in God? Als je gelooft in God moet je alles overlaten
aan de genade van God en alle werken van God gehoorzamen. God sprak
zoveel woorden in het Oude Testament — welke hiervan heb je met je eigen ogen
in vervulling zien gaan? Kun je zeggen dat Jehova niet de ware God is, omdat je

dit niet gezien hebt? Zelfs al zijn er wellicht vele woorden in vervulling gegaan,



de mens is niet in staat om dat duidelijk te zien, omdat de mens de waarheid niet
heeft en niets begrijpt. Sommige mensen willen wegrennen wanneer ze het
gevoel hebben dat Gods woorden niet in vervulling zijn gegaan. Probeer het
maar. Kijk maar of je weg kunt rennen. Als je weggerend bent, zul je toch weer
terugkeren. God heeft de controle over jou door Zijn woord, en als je de kerk en
het woord van God verlaat, zul je niet meer kunnen leven. Als je dit niet gelooft,
probeer het dan uit. Denk je dat je zomaar kunt vertrekken? De Geest van God
heeft de macht over jou en je kunt niet vertrekken. Dit is een bestuurlijk decreet
van God! Als sommigen het willen proberen, nou dan kan dat! Je zegt dat deze
persoon God niet is, dus bega een zonde tegen Hem en kijk wat Hij doet. Het is
mogelijk dat je vlees niet zal sterven en dat je nog in staat zult zijn om jezelf van
eten en kleding te voorzien, maar geestelijk zal het ondragelijk zijn: je zult
gestrest zijn en je gekweld voelen, niets zal pijnlijker zijn dan dat. De mens kan
het niet verdragen om geestelijk gekweld en geteisterd te worden. Misschien ben
je in staat om lichamelijk lijden te verdragen, maar je bent absoluut niet in staat
de geestelijke stress en langdurige kwelling te verdragen. Tegenwoordig worden
sommige mensen negatief omdat ze geen tekenen en wonderen hebben kunnen
zien en toch durft er niemand weg te rennen, hoe negatief ze ook worden, want
God houdt de mens met Zijn woord onder controle. Hoewel er geen feiten
hebben opgetreden, kan niemand vluchten. Zijn dit geen handelingen van God?
Vandaag de dag is God op aarde gekomen om de mens leven te geven. Hij
verleidt je niet, zoals mensen denken, door tekenen en wonderen te laten zien
om zo een vredige relatie tussen God en de mens te garanderen. Allen die zich
niet op het leven focussen, maar zich in plaats daarvan bezighouden met het

zorgen dat God tekenen en wonderen laat zien, zijn Farizeeérs! Het waren



destijds de Farizeeérs die Jezus aan het kruis nagelden. Als je God beoordeelt
volgens je eigen visie op het geloof in God, waarbij je gelooft in God als Zijn
woorden in vervulling zijn gegaan, en twijfelt en zelfs godslasterlijk spreekt over
God als dat niet zo is, nagel je Hem dan ook niet aan het kruis? Zulke mensen

zijn nalatig in hun plichten en genieten gretig en comfortabel!

Aan de ene kant is het grootste probleem met de mens dat hij het werk van
God niet kent. Hoewel de houding van de mens er niet een is van ontkenning, is
het er wel een van twijfel: hij ontkent het niet, maar hij accepteert het ook niet
volledig. Als mensen een gedegen kennis van het werk van God hebben, dan
zullen ze niet wegrennen. Aan de andere kant is het probleem dat de mens de
realiteit niet kent. Het is tegenwoordig het woord van God waar de mensen zich
mee bezighouden. En je zou inderdaad voortaan niet meer moeten verwachten
tekenen en wonderen te zien. Ik zal het ronduit zeggen: In de huidige fase ben je
alleen in staat om de woorden van God te zien, en hoewel er geen feiten zijn,
kan het leven van God nog steeds uitgewerkt worden in de mens. Dit werk is het
belangrijkste werk tijdens het Duizendjarig Koninkrijk en als je dit werk niet kunt
waarnemen, dan zul je verzwakken en neervallen, neergaan te midden van
beproevingen en, nog erger, je zult gevangen worden door Satan. God is in de
eerste plaats op aarde gekomen om Zijn woorden te spreken. Waar jij je mee
bezighoudt, is het woord van God, wat je ziet is het woord van God, wat je hoort
Is het woord van God, waar je je aan vasthoudt is het woord van God, wat je
ervaart is het woord van God, en deze incarnatie van God gebruikt in de eerste
plaats het woord om de mensen te vervolmaken. Hij laat geen tekenen en
wonderen zien en doet ook vooral niet het werk dat Jezus in het verleden heeft

gedaan. Hoewel Zij God zijn en beiden vleesgeworden zijn, zijn Hun bedieningen



niet hetzelfde. Toen Jezus kwam, deed Hij ook een deel van het werk van God
en sprak Hij een aantal woorden, maar wat was het belangrijkste werk dat Hij
volbracht? Wat Hij vooral volbracht was het werk van de kruisiging. Hij werd
gelijk aan zondig vlees om het werk van de kruisiging te volbrengen en de gehele
mensheid te verlossen, en het was in het belang van de gehele zonde van de
mensheid dat Hij het offerlam voor onze zonden werd. Dit is het meest
belangrijke werk dat Hij heeft volbracht. Uiteindelijk heeft Hij het pad naar het
kruis vrijgemaakt om degenen die na Hem kwamen te leiden. Toen Jezus kwam,
kwam Hij in de eerste plaats om het verlossingswerk te volbrengen. Hij heeft de
gehele mensheid verlost en heeft het evangelie van het koninkrijk der hemelen
naar de mensen gebracht en bovendien heeft Hij ook de weg naar het koninkrijk
der hemelen voortgebracht. Als gevolg daarvan zeiden allen die na Hem
kwamen: “We moeten het pad naar het kruis bewandelen en onszelf opofferen
voor het kruis.” Jezus deed in het begin natuurlijk ook wat ander werk en Hij
sprak enkele woorden zodat de mensen berouw zouden hebben over hun
zonden en deze zouden belijden. Maar Zijn bediening was nog steeds de
kruisiging en de drieénhalf jaar dat Hij preekte over de weg, waren ter
voorbereiding op de kruisiging die daarna kwam. De verscheidene keren dat
Jezus bad, waren ook in het belang van de kruisiging. Zijn leven als een normale
man en de drieéndertig-en-een-half jaar die Hij op aarde leefde waren vooral van
belang voor het volbrengen van het werk van de kruisiging. Ze waren bedoeld
om Hem kracht te geven Zijn werk te doen, waardoor God het werk van de
kruisiging aan Hem toevertrouwde. Welk werk zal de vleesgeworden God
vandaag volbrengen? Vandaag de dag is God in de eerste plaats vleesgeworden

om het werk van ‘het verschijnen van het Woord in het vlees’ te volbrengen, om



het woord te gebruiken om de mens te vervolmaken en de mens de behandeling
van het woord en de loutering van het woord te laten accepteren. Door Zijn
woorden zorgt Hij ervoor dat je gevoed wordt en leven ontvangt; door Zijn
woorden zie je Zijn werk en handelingen. God gebruikt het woord om je te
tuchtigen en te louteren, dus als je moeilijkheden ervaart, komt dit ook door het
woord van God. God gebruikt voor Zijn werk tegenwoordig geen feiten, maar
woorden. Pas als Zijn woord op jou is neergedaald, kan de Heilige Geest in jou
werken en zorgen dat je pijn voelt of heerlijkheid ervaart. Alleen het woord van
God kan je in de realiteit zetten en alleen het woord van God kan jou
vervolmaken. Daarom moet je op zijn minst dit begrijpen: Het werk van God
gedurende de laatste dagen in de eerste plaats bestaat uit het gebruiken van Zijn
woord om iedereen te vervolmaken en de mens te leiden. Alles wat Hij doet, doet
Hij door het woord, Hij gebruikt geen feiten om jou te tuchtigen. Sommige
mensen verzetten zich soms tegen God. God zorgt niet voor groot ongemak voor
je, je vlees wordt niet getuchtigd en je zult ook geen ontberingen hoeven
doorstaan, maar zodra het woord van God op je neerdaalt en je loutert, is het
ondraaglijk voor je. Dat is toch zo? In de tijd van de dienstdoeners zei God dat
mensen in een bodemloze put gegooid moesten worden. Kwamen mensen
daadwerkelijk in de bodemloze put terecht? Door simpelweg woorden te
gebruiken om mensen te louteren, stapten mensen in de bodemloze put. En
daarom gebruikt God tijdens de laatste dagen, wanneer God vlees wordt, in de
eerste plaats woorden om alles te volbrengen en duidelijk te maken. Alleen door
Zijn woorden kun je zien wat Hij is; alleen door Zijn woorden kun je zien dat Hij
God Zelf is. Wanneer de vieesgeworden God op aarde komt, doet Hij geen ander

werk dan het spreken van woorden, en zijn feiten dus ook niet meer nodig;



woorden zijn voldoende. Dit komt doordat Hij in de eerste plaats gekomen is om
dit werk te doen, zodat de mens door Zijn woorden Zijn kracht en oppermacht
kan zien, zodat de mens door Zijn woorden kan zien hoe Hij Zichzelf nederig
verbergt, en zodat de mens door Zijn woorden Zijn alomvattendheid kan kennen.
Alles wat Hij heeft en is, zit in Zijn woorden, Zijn wijsheid en wonderbaarlijkheid
worden kenbaar door Zijn woorden. Hierdoor kun je de vele methodes zien die
God gebruikt om Zijn woorden te spreken. Het grootste deel van Gods werk in al
die tijd is ter voeding, openbaring en behandeling van de mens geweest. Hij
vervloekt een mens niet lichtvaardig, en zelfs wanneer Hij dit doet, dan is het
door middel van het woord. Probeer daarom in deze tijd van de vleesgeworden
God niet te zien hoe God weer de zieken geneest en demonen uitdrijft, probeer
niet altijd tekenen te zien, het heeft geen zin! Deze tekenen kunnen de mens niet
vervolmaken! Simpel gezegd: de echte vieesgeworden God Zelf spreekt
vandaag de dag alleen en handelt niet. Dit is de waarheid! Hij gebruikt woorden
om jou te vervolmaken en gebruikt woorden om je te voeden en bewateren. Hij
gebruikt ook woorden om te werken en Hij gebruikt woorden in plaats van feiten
om jou Zijn werkelijkheid kenbaar te maken. Als je in staat bent dit soort werk
van God waar te nemen, dan is het moeilijk om passief te blijven. Leg je focus in
plaats van op de negatieve dingen, alleen op de positieve dingen, dat wil zeggen:
ongeacht of de woorden van God in vervulling zijn gegaan en ongeacht of er
feiten zullen komen, God zorgt ervoor dat de mens leven ontvangt uit Zijn
woorden en dit is het grootste teken van allemaal, sterker nog, het is een
onweerlegbaar feit. Dit is het beste bewijs waardoor je kennis van God kunt
hebben en is zelfs een groter teken dan wonderen. Alleen deze woorden kunnen

de mens vervolmaken.



Zodra het Tijdperk van het Koninkrijk begon, begon God Zijn woorden
bekend te maken. In de toekomst zullen deze woorden geleidelijk in vervulling
gaan, en op dat moment zal de mens naar het leven groeien. De manier waarop
God het woord gebruikt om de verdorven gezindheid van de mens te onthullen is
werkelijker en noodzakelijker, en Hij gebruikt enkel en alleen het woord om Zijn
werk te doen teneinde het geloof van de mens te vervolmaken, want we leven nu
in het Tijdperk van het Woord en daar is geloof, vastberadenheid en
medewerking van de mens voor nodig. Het werk van de vleesgeworden God van
de laatste dagen bestaat uit het gebruiken van Zijn woord om de mens te dienen
en te voorzien. Pas nadat de vleesgeworden God klaar is met het spreken van
Zijn woorden, zullen zij in vervulling gaan. Gedurende de tijd dat Hij spreekt,
gaan Zijn woorden niet in vervulling, want zolang Hij in de fase van het vlees zit,
kunnen Zijn woorden niet in vervulling gaan en dit is zo zodat de mens kan zien
dat God vlees is en geen Geest, zodat de mens met zijn eigen ogen de
werkelijkheid van God kan aanschouwen. Op de dag dat Zijn werk voltooid is, als
alle woorden die door Hem op aarde gesproken moeten worden, gesproken zijn,
zal de vervulling van Zijn woorden beginnen. Het is nu niet de tijd van de
vervulling van Gods woorden, omdat Hij nog niet klaar is met het spreken van
Zijn woorden. Wanneer je dus ziet dat God nog steeds Zijn woorden spreekt op
aarde, wacht dan niet op de vervulling van Zijn woorden; wanneer God stopt met
het spreken van Zijn woorden en als Zijn werk op aarde klaar is, dan breekt de
tijd aan waarin de vervulling van Zijn woorden aanvangt. Aan de ene kant
brengen de woorden die Hij op aarde spreekt leven, aan de andere kant bevatten
ze een profetie, de profetie van dingen die nog moeten komen, van dingen die

gedaan zullen worden en dingen die nog bereikt moeten worden. Ook de



woorden van Jezus bevatten profetieén. Aan de ene kant gaf Hij leven en aan de
andere kant profeteerde Hij. Tegenwoordig wordt er niet gesproken over het
vervullen van woorden en feiten tegelijk, omdat het verschil tussen dat wat de
mens met zijn eigen ogen kan zien en dat wat God doet te groot is. Er kan alleen
gezegd worden dat zodra het werk van God voltooid is Zijn woorden in vervulling
zullen gaan en de feiten zullen na de woorden komen. Op aarde voert de
vleesgeworden God van de laatste dagen de bediening van het woord uit en
tijdens de bediening van het woord spreekt Hij alleen woorden en geeft Hij niet
om andere zaken. Zodra het werk van God verandert, zal de vervulling van Zijn
woorden beginnen. Vandaag de dag worden er eerst woorden gebruikt om je te
vervolmaken; als Hij in het gehele universum glorie vergaart, zal dat het moment
zijn waarop Zijn werk voltooid is, waarop alle woorden die gesproken zouden
moeten worden, gesproken zijn en alle woorden feiten zijn geworden. God kwam
op aarde gedurende de laatste dagen om de bediening van het woord op zich te
nemen zodat de mens Hem zou kennen en zodat de mens zou zien wat Hij is, en
Zijn wijsheid en al Zijn wonderbaarlijke daden uit Zijn woord zou zien. Tijdens het
Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God hoofdzakelijk het woord om alle mensen
te overwinnen. In de toekomst zal Zijn woord ook neerdalen op elke religie,
sector, land en denominatie; God gebruikt het woord om te overwinnen en om
alle mensen te laten zien dat Zijn woord autoriteit en macht heeft. Daarom word

je vandaag de dag alleen met het woord van God geconfronteerd.

De woorden die God spreekt in dit tijdperk verschillen van de woorden die
gedurende het Tijdperk van de Wet werden gesproken en zo verschillen ze dus
ook van de woorden die gedurende Het Tijdperk van Genade werden gesproken.

Tijdens het Tijdperk van Genade deed God niet het werk van het woord, maar



beschreef Hij simpelweg de kruisiging om de gehele mensheid te verlossen. De
Bijbel beschrijft alleen waarom Jezus gekruisigd moest worden en het lijden dat
Hij moest ondergaan aan het kruis en hoe de mens gekruisigd zou moeten
worden voor God. Tijdens dat tijdperk draaide al het werk dat God deed om de
kruisiging. Tijdens het Tijdperk van het Koninkrijk spreekt de vleesgeworden God
woorden om allen die in Hem geloven te overwinnen. Dit is ‘het verschijnen van
het Woord in het vlees’. God is gekomen tijdens de laatste dagen om dit werk te
doen, dat wil zeggen: Hij is gekomen om de werkelijke betekenis van ‘het
verschijnen van het Woord in het vlees’ te vervullen. Hij spreekt enkel woorden
en maar zelden komen er feiten. Dit is wat het verschijnen van het Woord in het
vlees inhoudt en wanneer de vleesgeworden God Zijn woorden spreekt, is dit de
verschijning van het Woord in het vlees en komt het Woord in het vlees. “In het
begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God en het Woord
is vlees geworden.” Dit (het werk van het verschijnen van het Woord in het viees)
iIs het werk dat God in de laatste dagen zal volbrengen en dit is het laatste
hoofdstuk van Zijn gehele managementplan en daarom moet God op aarde
komen en Zijn woorden in het vlees zichtbaar maken. Dat wat vandaag gedaan
Is, dat wat in de toekomst gedaan zal worden, dat wat God zal volbrengen, de
eindbestemming van de mens, zij die gered zullen worden, zij die verwoest
zullen worden, enzovoorts — dit werk dat uiteindelijk volbracht zal moeten worden
Is allemaal duidelijk aangegeven en dit alles is bedoeld om de daadwerkelijke
betekenis van het verschijnen van het Woord in het vlees te vervullen. De
bestuurlijke decreten en statuten die eerder werden uitgebracht, zij die verwoest
zullen worden, zij die de rust zullen binnengaan — deze woorden moeten

allemaal in vervulling gaan. Dit is het werk dat de vleesgeworden God in de



eerste plaats volbrengt tijdens de laatste dagen. Hij helpt mensen te begrijpen
waar degenen die door God voorbestemd zijn thuishoren en waar degenen die
niet door God voorbestemd zijn thuishoren, hoe Zijn volkeren en zonen
gerangschikt zullen worden, wat er met Israél zal gebeuren, wat er met Egypte
zal gebeuren; in de toekomst zullen al deze woorden in vervulling gaan. De
stappen van het werk van God versnellen. God gebruikt het woord als middel om
aan de mens duidelijk te maken wat er in elk tijdperk moet gebeuren, wat de
vleesgeworden God van de laatste dagen moet doen, Zijn bediening die
uitgevoerd moet worden, en deze woorden zijn allen bedoeld om de
daadwerkelijke betekenis van het verschijnen van het Woord in het vilees te

vervullen.

Ik heb eerder gezegd: “Allen die zich richten op het aanschouwen van
tekenen en wonderen, zullen verlaten worden; zij zijn niet degenen die
vervolmaakt zullen worden.” Ik heb zoveel woorden gesproken, maar toch heeft
de mens geen enkele kennis van dit werk, en nu we bij dit punt zijn aangekomen,
vraagt de mens nog steeds om tekenen en wonderen. Bestaat je geloof in God
uit het najagen van tekenen en wonderen, of is het om het leven te verkrijgen?
Jezus sprak ook vele woorden, waarvan sommige nu nog in vervulling moeten
gaan. Kun je zeggen dat Jezus God niet is? God getuigde dat Hij Christus was
en de geliefde Zoon van God. Kun je dit ontkennen? Vandaag de dag spreekt
God alleen woorden en als je niet tot grondige kennis in staat bent, kun je geen
standhouden. Geloof je in Hem, omdat Hij God is, of geloof je in Hem op basis
van het feit of Zijn woorden wel of niet in vervulling zijn gegaan? Geloof je in
tekenen en wonderen, of geloof je in God? Hij laat vandaag de dag geen tekenen

en wonderen zien, is Hij echt God? Als de woorden die Hij spreekt niet in



vervulling gaan, is Hij echt God? Wordt het wezen van God bepaald door het wel
of niet in vervulling gaan van de woorden die Hij spreekt? Hoe komt het dat
sommige mensen altijd wachten op het in vervulling gaan van de woorden van
God voordat ze in Hem geloven? Betekent dit niet dat zij Hem niet kennen? Alle
mensen die zulke opvattingen hebben, zijn mensen die God ontkennen. Zij
gebruiken opvattingen om God te beoordelen. Als de woorden van God in
vervulling zijn gegaan, geloven ze in God, en als ze niet in vervulling zijn gegaan,
geloven ze niet in God. En ze zijn altijd op zoek naar het zien van tekenen en
wonderen. Zijn zij niet de Farizeeérs van deze tijd? Of je wel of geen stand kunt
houden, hangt af van het feit of je de echte God wel of niet kent, dat is van
cruciaal belang! Hoe groter de werkelijkheid van Gods woord in jou is, hoe groter
jouw kennis van de werkelijkheid van God is en hoe beter je in staat bent om
stand te houden tijJdens beproevingen. Hoe meer je je richt op het zien van
tekenen en wonderen, hoe minder je in staat zal zijn om stand te houden en hoe
meer je zult terugvallen tijdens beproevingen. Tekenen en wonderen vormen niet
het fundament, alleen de werkelijkheid van God is leven. Sommige mensen
kennen de gevolgen niet die door het werk van God bewerkstelligd zullen worden.
Zij brengen hun dagen door in verwarring en niet met het najagen van kennis van
het werk van God. Zij vragen altijd dat God hun verlangens vervult en pas daarna
kunnen zij serieus zijn in hun geloof. Zij zeggen dat ze het leven na zullen jagen
als de woorden van God in vervulling zijn gegaan, maar dat als Zijn woorden niet
in vervulling gaan, dat zij met geen mogelijkheid het leven na kunnen jagen. De
mens denkt dat het geloof in God bestaat uit het streven naar het aanschouwen
van tekenen en wonderen en het streven naar het opstijgen naar de hemel en de

derde hemel. Er is niemand die zegt dat zijn geloof in God bestaat uit zijn streven



om de werkelijkheid binnen te gaan, het leven na te jagen en het streven om God
toe te behoren. Welke waarde heeft een dergelijk streven? Zij die de kennis van
God en de tevredenheid van God niet najagen, zijn mensen die niet in God

geloven, zij zijn mensen die God lasteren!

Begrijpen jullie nu wat geloof in God inhoudt? Bestaat het geloof in God uit
het aanschouwen van tekenen en wonderen? Of het opstijgen naar de hemel?
Geloven in God is helemaal niet gemakkelijk. Dat soort religieuze praktijken
zouden weggevaagd moeten worden; het najagen van het genezen van zieken
en uitdrijven van demonen, het richten op tekenen en wonderen, het meer
begeren naar Gods genade, vrede en vreugde, het najagen van vooruitzichten
en geneugten van het vilees — dit zijn religieuze praktijken en dit soort religieuze
praktijken zijn een vaag soort geloof. Wat houdt een oprecht geloof in God in
vandaag de dag? Het is het accepteren van Gods woord als werkelijkheid in jouw
leven en God leren kennen vanuit Zijn woord zodat je Hem waarlijk lief zult
hebben. Voor de duidelijkheid: door het geloof in God zul je God gehoorzamen,
God liefhebben en de plicht vervullen die van Gods schepselen verlangd wordt.
Dat is het doel van het geloof in God. Je moet kennis verwerven over de
beminnelijkheid van God, over hoe God het waard is om geéerd te worden en
hoe Hij in Zijn schepselen het reddingswerk uitvoert en hen vervolmaakt. Dit zijn
nog maar de meest noodzakelijke dingen bij je geloof in God. Geloof in God
betekent in de eerste plaats dat je een ommekeer maakt van een leven van het
vlees naar een leven waarin je God liefhebt; van leven in verdorvenheid naar
leven binnen het leven van Gods woorden. Je komt onder Satans domein
vandaan en leeft onder de zorg en de bescherming van God, het is in staat zijn

om God te gehoorzamen en niet het vlees, God je hele hart toevertrouwen, God



jou laten vervolmaken en jezelf bevrijden van de verdorven satanische
gezindheid. In de eerste plaats is geloven in God het zichtbaar laten worden van
de kracht en de glorie van God in jou, zodat je Gods wil gaat doen, Gods plan
volbrengt en in staat bent om van God te getuigen ten overstaan van Satan. Het
zien van tekenen en wonderen mag niet de reden van je geloof in God zijn, ook
het belang van je eigen vlees mag geen reden zijn. Het moet voortkomen uit het
streven om God te leren kennen en Hem te kunnen gehoorzamen en om net als
Petrus Hem te gehoorzamen tot in de dood. Dat is het belangrijkst om het geloof
te behalen. Je eet en drinkt van het woord van God om God te leren kennen en
om God welgevallig te zijn. Door het woord van God te eten en drinken, vergroot
je je kennis van God, en alleen dan kun je Hem gehoorzamen. Alleen met kennis
van God kun je Hem liefhebben, en dit is het doel dat een mens in zijn geloof in
God zou moeten hebben. Wanneer je met je geloof in God altijd probeert om
tekenen en wonderen te zien, dan is het uitgangspunt van je geloof in God
verkeerd. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je Gods woord
accepteert als de werkelijkheid van het leven. Alleen door de woorden van Gods
mond in de praktijk te brengen en deze in jezelf uit te dragen, bereik je het doel
van God. Door het geloven in God zou de mens ernaar moeten streven om door
God vervolmaakt te worden, zich te kunnen overgeven aan God en God volledig
te gehoorzamen. Als je God zonder klagen kunt gehoorzamen, je bewust bent
van Gods verlangens, de gestalte van Petrus bereikt en de stijl van Petrus bezit
waar God over sprak, dan is dat het moment waarop je succesvol bent in het

geloof in God en laat je daarmee zien dat je aan God toebehoort.

God volbrengt Zijn werk in het hele universum. ledereen die in Hem gelooft,

moet Zijn woord aannemen en eten en drinken; niemand kan door God



gewonnen worden door het zien van tekenen en wonderen van God. Door de
eeuwen heen heeft God altijd het woord gebruikt om de mensen te vervolmaken.
Daarom moet je niet al je aandacht wijden aan tekenen en wonderen, maar zou
vervolmaakt worden door God je streven moeten zijn. Tijdens het Tijdperk van de
Wet in het Oude Testament sprak God diverse woorden en tijdens het Tijdperk
van Genade sprak ook Jezus vele woorden. Nadat Jezus vele woorden
gesproken had, hebben later de apostelen en discipelen de mensen ertoe geleid
in overeenstemming te handelen met de geboden die Jezus had uitgevaardigd
en beleefden zij dingen in overeenstemming met de woorden en principes waar
Jezus over had gesproken. De God van de laatste dagen gebruikt in de eerste
plaats het woord om mensen te vervolmaken. Hij gebruikt geen tekenen en
wonderen om mensen te onderwerpen of te overtuigen; daarmee kan de kracht
van God niet zichtbaar gemaakt worden. Als God alleen tekenen en wonderen
zou laten zien, dan zou het onmogelijk zijn om de werkelijkheid van God over te
brengen, en zou het daarom dus ook onmogelijk zijn om de mens te
vervolmaken. God vervolmaakt de mens niet door middel van tekenen en
wonderen, maar Hij gebruikt het woord om mensen te voeden en te leiden,
waarna de volledige gehoorzaamheid van de mens en de kennis die de mens
heeft van God, tot stand worden gebracht. Dit is het doel van het werk dat Hij
doet en de woorden die Hij spreekt. God laat geen tekenen en wonderen zien om
zo de mens te vervolmaken, Hij gebruikt woorden en verschillende werkwijzen
om mensen te vervolmaken. Of het nu door loutering, behandeling, snoeien, of
het voorzien van woorden is, God spreekt vanuit veel verschillende
perspectieven om mensen te vervolmaken en om mensen een groter besef te

geven van het werk, de wijsheid en de wonderbaarlijkheid van God. Wanneer



God de eindtijd afrondt en de mens volmaakt is gemaakt, zal hij gekwalificeerd
zijn om tekenen en wonderen te zien. Wanneer je God leert kennen en je in staat
bent om God te gehoorzamen, ongeacht wat Hij doet, dan zul je geen
opvattingen meer over Hem hebben wanneer je tekenen en wonderen ziet. Op
het moment dat je verdorven bent en niet in staat om God volledig te
gehoorzamen; ben je dan gekwalificeerd om tekenen en wonderen te zien? God
laat tekenen en wonderen zien op het moment dat Hij de mens bestraft, wanneer
het tijdperk verandert en ook wanneer een tijdperk tot een einde komt. Wanneer
Gods werk op de normale manier wordt uitgevoerd, zal Hij geen tekenen en
wonderen laten zien. Tekenen en wonderen laten zien is ontzettend makkelijk,
maar dat is niet het uitgangspunt van Gods werk, noch is dat het doel van Gods
management over de mens. Als de mens tekenen en wonderen zou zien en als
het geestelijke lichaam van God aan de mens zou verschijnen, zouden dan niet
alle mensen in God geloven? Ik heb eerder gezegd dat een groep overwinnaars
in het Oosten is gewonnen. Overwinnaars die uit de grote beproeving komen.
Wat betekenen deze woorden? Ze betekenen dat deze mensen, die gewonnen
zijn, pas echt gehoorzaam waren, nadat zij het oordeel en de tuchtiging, de
behandeling en het snoeien, en allerlei vormen van loutering hadden ondergaan.
Het geloof van dit soort mensen is niet vaag en abstract, maar oprecht. Zij
hebben geen tekenen en wonderen gezien, of mirakels; zij spreken niet over
duistere letters en doctrines, of diepzinnige inzichten; in plaats daarvan hebben
zij realiteit, de woorden van God, en een waarlijke kennis van de werkelijkheid
van God. Is zo’n groep niet veel beter in staat om de kracht van God duidelijk te
maken? Gods werk gedurende de laatste dagen is echt werk. Hij kwam in de tijd

van Jezus niet om de mensen te vervolmaken, maar om hen te verlossen en



daarom liet Hij enkele wonderen zien, zodat mensen Hem zouden volgen. Hij
kwam in de eerste plaats om het werk van het kruis te volbrengen. Het laten zien
van tekenen maakte geen onderdeel uit van Zijn bediening. Zulke tekenen en
wonderen waren werken die gedaan werden om Zijn werk effectief te maken; het
waren extra werken en die waren niet representatief voor de werken van het
gehele tijdperk. Tijdens het Tijdperk van de Wet in het Oude Testament liet God
ook enkele tekenen en wonderen zien, maar het werk dat God vandaag de dag
doet, is echt werk en Hij zal nu absoluut geen tekenen en wonderen laten zien.
Zodra Hij tekenen en wonderen zou laten zien, zou Zijn echte werk verstoord
worden en zou Hij niet meer verder kunnen met Zijn werk. Als God zou zeggen
dat het woord gebruikt moet worden om de mens te vervolmaken, maar ook
tekenen en wonderen zou laten zien, zou het dan duidelijk kunnen worden of
iemand waarlijk in Hem gelooft of niet? Daarom doet God deze dingen niet. Er
zitten te veel religieuze dingen in de mens; God is in de laatste dagen gekomen
om alle religieuze opvattingen en bovennatuurlijk dingen uit de mens te
verdrijven en om de mens de realiteit van God te laten leren kennen. Hij is
gekomen om een abstract en denkbeeldig beeld van God, met andere woorden
een beeld dat helemaal niet bestaat, weg te nemen. En daarom is het kennen
van de werkelijkheid het enige wat nu nog belangrijk is voor jou! De waarheid
overwint alles. Hoeveel waarheid bezit jij vandaag? Is alles wat tekenen en
wonderen laat zien, God? Slechte geesten kunnen ook tekenen en wonderen
laten zien; zijn ze allemaal God? Waar de mens naar zoekt in zijn geloof in God
Is de waarheid, wat hij nastreeft is het leven, en niet het zien van tekenen en

wonderen. Dit zou het doel moeten zijn van eenieder die in God gelooft.



Degenen die vervolmaakt moeten worden, moeten loutering
ondergaan

Als je in God gelooft, moet je God gehoorzamen, de waarheid in praktijk
brengen en al je plichten vervullen. Verder moet je de dingen begrijpen die je zou
moeten ervaren. Als je alleen maar ervaart dat je behandeld, gedisciplineerd en
geoordeeld wordt, als je alleen in staat bent van God te genieten, maar nog altijd
niet in staat bent te voelen wanneer God je disciplineert of behandelt, dan is dat
onaanvaardbaar. Misschien ben je in dit geval van loutering in staat voet bij stuk
te houden, maar dit is nog steeds niet genoeg; je moet nog altijd voorwaarts
blijven marcheren. De les van God liefhebben houdt nooit op en er komt nooit
een einde aan. Mensen zien het geloven in God als iets extreem eenvoudigs,
maar als ze eenmaal wat praktische ervaring opdoen, beseffen ze dat geloof in
God niet zo eenvoudig is als mensen zich voorstellen. Wanneer God werkt om
de mens te louteren, lijdt de mens. Hoe zwaarder iemands loutering, hoe groter
zijn liefde voor God zal zijn en hoe meer van Gods macht in hem zal worden
geopenbaard. Omgekeerd is het zo, dat hoe minder loutering iemand ontvangt,
hoe minder zijn liefde voor God zal groeien en hoe minder Gods macht in hem
zal worden geopenbaard. Hoe groter de loutering en pijn van zo iemand en hoe
meer kwelling hij ervaart, hoe dieper zijn liefde voor God zal worden, hoe
oprechter zijn geloof in God zal worden en hoe grondiger zijn kennis van God zal
zijn. Door je ervaringen zul je mensen zien die enorm lijden tijdens hun loutering,
die veel behandeld en gedisciplineerd worden, en je zult zien dat het deze
mensen zijn die een diepe liefde voor God en een grondigere en meer

indringende kennis van God hebben. Zij die geen behandeling hebben ervaren,



hebben slechts oppervlakkige kennis, en zij kunnen alleen zeggen: “God is zo
goed, Hij schenkt genade aan mensen zodat zij van Hem kunnen genieten.” Als
mensen behandeling en discipline hebben ervaren, dan zijn ze in staat om van
de ware kennis van God te spreken. Dus hoe wonderbaarlijker Gods werk in de
mens is, des te waardevoller en betekenisvoller het is. Hoe ondoordringbaarder
het voor je is en hoe onverenigbaarder het is met je noties, hoe meer Gods werk
in staat is je te overwinnen, te winnen en te vervolmaken. De betekenis van
Gods werk is zo groot! Als God de mens niet op deze manier zou louteren, als
Hij niet volgens deze methode zou werken, dan zou Zijn werk vruchteloos en
betekenisloos zijn. In het verleden is gezegd dat God deze groep zou uitkiezen
en winnen, en hen in de laatste dagen compleet zou maken; hierin ligt
uitzonderlijke betekenis. Hoe groter het werk dat Hij in jullie uitvoert, hoe dieper
en zuiverder jullie liefde voor God. Hoe groter het werk van God, hoe meer de
mens in staat is iets van Zijn wijsheid te begrijpen en hoe grondiger de kennis
van de mens over Hem is. Tijdens de laatste dagen zullen de zesduizend jaar
van Gods managementplan aflopen. Kan het werkelijk gemakkelijk eindigen?
Wanneer Hij de mensheid eenmaal overwint, is Zijn werk dan voorbij? Kan het zo
eenvoudig zijn? Mensen beelden zich inderdaad in dat het zo eenvoudig is, maar
wat God doet, is niet zo eenvoudig. Welk deel van Gods werk je ook maar noemt,
het is allemaal ondoorgrondelijk voor de mens. Zou je het kunnen doorgronden,
dan zou Gods werk zonder betekenis of waarde zijn. Het werk dat door God
wordt gedaan is ondoorgrondelijk; het staat volledig haaks op jouw noties, en
hoe onverenigbaarder het is met jouw noties, hoe meer het laat zien dat Gods
werk betekenisvol is. Als het verenigbaar was met je noties, zou het

betekenisloos zijn. Je voelt nu dat Gods werk zo wonderlijk is, en hoe



wonderlijker het naar je gevoel is, hoe meer je voelt dat God ondoorgrondelijk is
en ziet hoe groots Gods daden zijn. Als Hij slechts wat oppervlakkig, plichtmatig
werk deed om de mens te overwinnen en daarna niets anders deed, dan zou de
mens niet in staat zijn de betekenis van Gods werk te aanschouwen. Hoewel je
nu een beetje loutering ontvangt, is het van groot nut voor je groei in het leven.
Het is dus uiterst noodzakelijk dat je zulke tegenspoed ondergaat. Je ontvangt nu
een beetje loutering, maar naderhand zul je waarlijk de daden van God kunnen
aanschouwen en uiteindelijk zul je zeggen: “Gods daden zijn zo wonderlijk!” Dit
zullen de woorden in je hart zijn. Nadat ze een tijdje Gods loutering hadden
ervaren (de beproeving van de dienstdoeners en de tijd van tuchtiging), zeiden
sommige mensen uiteindelijk: “Geloven in God is echt moeilijk!” Het feit dat ze de
woorden ‘echt moeilijk’ gebruikten, laat zien dat Gods daden ondoorgrondelijk
zijn, dat Gods werk van grote betekenis en waarde is, en dat Zijn werk het in
hoge mate waard is om door de mens te worden gekoesterd. Als, nadat ik zoveel
werk heb gedaan, je niet de minste kennis had, zou mijn werk dan nog steeds
waarde kunnen hebben? Je zult hierdoor zeggen: “God dienen is echt moeilijk,
de daden van God zijn zo wonderlijk, en God is werkelijk wijs! Hij is zo lieflijk!”
Als je na het ondergaan van een periode van ervaring zulke woorden kunt
spreken, bewijst dit dat je Gods werk in je hebt gewonnen. Op een dag, wanneer
je het evangelie in het buitenland verspreidt en iemand je vraagt: “Hoe gaat het
met je geloof in God?” zul je kunnen zeggen: “Gods handelingen zijn zo
wonderbaarlijk!” Ze zullen het gevoel krijgen dat je woorden over echte
ervaringen gaan. Dit is echt getuigenis afleggen. Je zult zeggen dat Gods werk
vol wijsheid is en dat Zijn werk in jou je echt heeft overtuigd en je hart heeft

overwonnen. Je zult altijd van Hem houden, omdat Hij de liefde van de mensheid



meer dan waard is! Als je over deze dingen kunt praten, kun je de harten van
mensen bewegen. Dit alles is het afleggen van getuigenis. Als je in staat bent om
een klinkend getuigenis af te leggen, om mensen tot tranen toe te bewegen, laat
dat zien dat je echt iemand bent die van God houdt, want je bent in staat om te
getuigen van het liefhebben van God, en door jou kunnen Gods handelingen
bevestigd worden in getuigenis. Door jouw getuigenis worden anderen ertoe
gebracht Gods werk te zoeken en Gods werk te ervaren, en kunnen ze sterk
staan in elke omgeving die ze ervaren. Dit is de enige echte manier om te
getuigen en dit is precies wat nu van jou wordt vereist. Je zou moeten zien dat
Gods werk buitengewoon waardevol is en het waard is om door mensen te
worden gekoesterd, dat God zo kostbaar en zo overvloedig is. Hij kan niet alleen
spreken, maar ook over mensen oordelen, hun harten louteren, hun plezier
bezorgen, hen winnen, hen overwinnen en hen vervolmaken. Vanuit je ervaring
zul je zien dat God erg beminnelijk is. Dus hoeveel heb je God nu lief? Kun je
deze dingen echt vanuit je hart zeggen? Wanneer je deze woorden uit het
diepste van je hart kunt uiten, zul je kunnen getuigen. Zodra je ervaring dit
niveau heeft bereikt, zul je in staat zijn een getuige van God te zijn en zul je
bevoegd zijn. Als je dit niveau in je ervaring niet bereikt, zul je nog steeds te ver
verwijderd zijn. Het is normaal dat mensen zwaktes tonen tijdens het proces van
loutering, maar na loutering moet je kunnen zeggen: “God is zo wijs in Zijn werk!”
Als je echt in staat bent een praktisch begrip van deze woorden te verwerven, zal

het iets worden wat je koestert en zal je ervaring waarde hebben.

Waar moet je nu naar streven? Of je wel of niet in staat bent te getuigen van
Gods werk, of je wel of niet een getuigenis en een manifestatie van God kunt

worden, en of je wel of niet geschikt bent om door Hem te worden gebruikt — dit



zijn de dingen die je moet zoeken. Hoeveel werk heeft God echt in jou gedaan?
Hoeveel heb je gezien, hoeveel heb je aangeraakt? Hoeveel heb je ervaren en
geproefd? Of God je nu heeft getest, je heeft behandeld of je heeft
gedisciplineerd — Zijn daden en Zijn werk zijn in jou uitgevoerd. Maar ben jij, als
iemand die in God gelooft en bereid is vervolmaking door Hem na te streven, in
staat te getuigen van Gods werk op basis van je praktische ervaring? Kun je
Gods woord naleven door je praktische ervaring? Kun je anderen voorzien
middels je eigen praktische ervaring en je hele leven inzetten om te getuigen van
Gods werk? Om te getuigen van Gods werk moet je afgaan op je ervaring, je
kennis en de prijs die je hebt betaald. Alleen zo kun je aan Zijn wil voldoen. Ben
je iemand die van Gods werk getuigt? Bezit je dit streven? Als je kunt getuigen
van Zijn naam en bovendien van Zijn werk, en als je het beeld kunt naleven dat
Hij van Zijn volk vereist, dan ben je een getuige voor God. Hoe getuig je eigenlijk
van God? Dat doe je door te zoeken en ernaar te verlangen Gods woord na te
leven, en door, middels het getuigen met je woorden, mensen in staat te stellen
Zijn werk te kennen en Zijn handelingen te zien. Als je dit allemaal echt zoekt, zal
God je vervolmaken. Als alles wat je zoekt is om door God vervolmaakt te
worden en helemaal op het einde gezegend te worden, dan is het perspectief
van je geloof in God niet puur. Je zou moeten nastreven hoe je Gods daden in
het echte leven kunt zien, hoe je Hem kunt tevredenstellen wanneer Hij Zijn wil
aan je openbaart, en je zou moeten zoeken hoe je hoort te getuigen van Zijn
wonderlijkheid en wijsheid, en hoe je moet getuigen van hoe Hij je disciplineert
en behandelt. Dit zijn allemaal dingen die je nu zou moeten overdenken. Als je
liefde voor God er alleen is om te kunnen delen in de glorie van God nadat Hij je

vervolmaakt, dan is deze nog steeds ontoereikend en kan ze niet voldoen aan



Gods vereisten. Je moet in staat zijn op een praktische manier te getuigen van
Gods werk, Zijn eisen te bevredigen en het werk te ervaren dat Hij aan de
mensen heeft verricht. Of het pijn, tranen of verdriet betreft, je moet al deze
dingen in je beoefening ervaren. Ze zijn bedoeld om je te vervolmaken als
lemand die van God getuigt. Wat is het precies wat jou nu drijft om te lijden en
vervolmaking te zoeken? Is je huidige lijden werkelijk omwille van het liefhebben
van God en het getuigen van Hem? Of is het omwille van zegeningen van het
vlees, omwille van je toekomstperspectieven en je lot? Al je intenties, motivaties
en de doelen die je nastreeft, moeten worden gerectificeerd en kunnen niet
worden geleid door je eigen wil. Als één persoon vervolmaking zoekt om
zegeningen te ontvangen en met macht te regeren, terwijl een ander streeft naar
vervolmaking om God tevreden te stellen, om een praktisch getuigenis af te
leggen van Gods werk, welke van de twee manieren van streven zou jij kiezen?
Als je de eerste zou kiezen, zou je nog steeds te ver verwijderd zijn van Gods
normen. Ik heb eens gezegd dat mijn handelingen openlijk bekend zouden zijn in
het hele heelal en dat ik als Koning in het heelal zou regeren. Aan de andere
kant, wat jullie is toevertrouwd is heengaan om te getuigen van Gods werk, niet
om koningen te worden en aan het hele heelal te verschijnen. Laat Gods daden
de kosmos en het uitspansel vullen. Laat iedereen ze zien en erkennen. Deze
woorden worden gesproken in relatie tot God Zelf, en wat menselijke wezens
moeten doen, is van God getuigen. Hoeveel van God weet je nu? Van hoeveel
van God kun je getuigen? Wat is het doel van de vervolmaking van de mens
door God? Als je Gods wil eenmaal begrijpt, hoe moet je dan rekening houden
met Zijn wil? Als je bereid bent te worden vervolmaakt en te getuigen van Gods

werk door dat wat je naleeft, als je deze drijvende kracht hebt, dan is niets te



moeilijk. Wat mensen nu nodig hebben, is geloof. Als je deze drijvende kracht
hebt, is het gemakkelijk om alle negativiteit, passiviteit, luiheid en noties van het

vlees, levensfilosofieén, opstandige gezindheid, emoties, enzovoorts los te laten.

Terwijl ze beproevingen ondergaan, is het normaal dat mensen zwak zijn, of
negativiteit in zich hebben, of geen duidelijkheid hebben over Gods wil of hun
beoefeningspad. Maar in ieder geval moet je, net als Job, vertrouwen hebben in
Gods werk en God niet verloochenen. Hoewel Job zwak was en de dag van zijn
eigen geboorte vervioekte, ontkende hij niet dat alle dingen in het menselijk leven
door Jehova geschonken waren en dat Jehova ook Degene is die ze allemaal
wegneemt. Hoe hij ook werd beproefd, hij behield dit geloof. In jouw ervaring,
ongeacht wat voor loutering je ondergaat door Gods woorden, is datgene wat
God van de mens vereist, in het kort, zijn geloof en zijn liefde voor Hem. Wat Hij
vervolmaakt door op deze manier te werken, zijn het geloof, de liefde en de
aspiraties van mensen. God verricht het werk van vervolmaking in mensen, en
ze kunnen het niet zien, kunnen het niet voelen; in zulke omstandigheden is je
geloof vereist. Het geloof van mensen is vereist wanneer iets met het blote oog
niet kan worden gezien, en je geloof is vereist wanneer je je eigen noties niet
kunt loslaten. Wanneer je geen duidelijkheid hebt over Gods werk, is het nodig
dat je geloof hebt en dat je een duidelijk standpunt inneemt en standvastig staat
in je getuigenis. Toen Job dit punt bereikte, verscheen God aan hem en sprak tot
hem. Dat wil zeggen, het is alleen vanuit je geloof dat je in staat zult zijn God te
zien, en wanneer je geloof hebt, zal God je vervolmaken. Zonder geloof kan Hij
dit niet doen. God zal je schenken wat je maar hoopt te verwerven. Als je geen
geloof hebt, kun je niet vervolmaakt worden en zul je niet in staat zijn Gods

handelingen te zien, laat staan Zijn almacht. Wanneer je erop vertrouwt Zijn



handelingen te zullen zien in je praktische ervaring, zal God aan je verschijnen
en zal Hij je van binnenuit verlichten en begeleiden. Zonder dat geloof zal God
niet in staat zijn dat te doen. Als je de hoop op God hebt verloren, hoe zul je Zijn
werk dan kunnen ervaren? Daarom, alleen als je geloof hebt en geen twijfels
koestert over God, alleen als je echt geloof in Hem hebt, ongeacht wat Hij doet,
zal Hij je verlichten en illumineren door je ervaringen, en alleen dan zul je Zijn
daden kunnen zien. Deze dingen worden allemaal bereikt door geloof. Geloof
komt alleen door loutering, en als loutering ontbreekt, kan geloof zich niet
ontwikkelen. Waar verwijst dit woord, ‘geloof’, naar? Geloof is de waarachtige
overtuiging en het oprechte hart dat mensen moeten bezitten wanneer ze iets
niet kunnen zien of aanraken, wanneer Gods werk niet in overeenstemming is
met menselijke noties, wanneer het buiten het menselijk bereik ligt. Dit is het
geloof waarover ik spreek. Mensen hebben behoefte aan geloof in tijden van
tegenspoed en loutering, en geloof is iets waar loutering op volgt; loutering en
geloof kunnen niet worden gescheiden. Ongeacht hoe God werkt en ongeacht in
welke omgeving je bent, je bent in staat het leven na te streven, de waarheid te
zoeken, kennis van Gods werk na te streven en Zijn handelingen te begrijpen, en
je bent in staat te handelen volgens de waarheid. Dit doen is wat het betekent
om waar geloof te hebben, en dit doen toont aan dat je je geloof in God niet hebt
verloren. Je kunt alleen waar geloof in God hebben als je kunt volhouden de
waarheid in loutering na te streven, als je echt van God kunt houden en geen
twijfels over Hem ontwikkelt, als je ongeacht wat Hij doet nog altijd de waarheid
beoefent om Hem tevreden te stellen, en als je in de diepten kunt zoeken naar
Zijn wil en rekening kunt houden met Zijn wil. In het verleden, toen God zei dat je

als een koning zou regeren, hield je van Hem en toen Hij Zich openlijk aan je



toonde, volgde je Hem na. Maar nu God verborgen is, kun je Hem niet zien en
ben je in de problemen gekomen — verlies je dan nu de hoop op God? Je moet
dus te allen tijde het leven nastreven en proberen Gods wil tevreden te stellen.
Dit is wat waarachtig geloof wordt genoemd en het is de meest ware en mooiste

soort liefde.

In het verleden verschenen mensen allemaal voor God om hun voornemens
te maken en zeiden ze doorgaans: “Zelfs als niemand anders van God houdt,
moet ik van Hem houden.” Maar nu komt er loutering over je, en omdat dit niet
overeenstemt met je noties, verlies je het vertrouwen in God. Is dit oprechte
liefde? Je hebt vele malen gelezen over de daden van Job — ben je die vergeten?
Ware liefde kan alleen vanuit het geloof gestalte krijgen. Je ontwikkelt echte
liefde voor God door de louteringen die je ondergaat, en het is door je geloof dat
je in je praktische ervaringen Gods wil in acht kunt nemen, en het is ook door
geloof dat je je eigen vlees verzaakt en het leven nastreeft; dit is wat mensen
moeten doen. Als je dit doet, zul je Gods handelingen kunnen zien, maar als je
een gebrek aan geloof hebt, zul je Gods handelingen niet kunnen zien en Zijn
werk niet kunnen ervaren. Als je door God gebruikt en vervolmaakt wilt worden,
moet je alles bezitten: de wil om te lijden, geloof, volharding, gehoorzaamheid en
het vermogen om het werk van God te ervaren, een begrip te krijgen van Zijn wil,
rekening te houden met Zijn verdriet, enzovoorts. lemand vervolmaken is niet
gemakkelijk en elke loutering die je ervaart, vergt je geloof en liefde. Als je door
God vervolmaakt wilt worden, is het niet genoeg om alleen maar over het pad te
snellen, en evenmin is het genoeg om jezelf alleen maar uit te putten voor God.
Je moet veel dingen bezitten om iemand te worden die wordt vervolmaakt door

God. Wanneer je geconfronteerd wordt met lijden, moet je in staat zijn je niet



druk te maken over het vlees en geen klachten te uiten tegen God. Wanneer
God Zich voor je verbergt, moet je het geloof kunnen hebben om Hem te volgen,
om je vorige liefde te behouden zonder deze te laten haperen of verdwijnen. Wat
God ook doet, je moet je aan Zijn plan onderwerpen en bereid zijn je eigen viees
te vervioeken in plaats van klachten over Hem te uiten. Wanneer je voor
beproevingen staat, moet je God tevredenstellen, hoewel je misschien bitter zult
wenen of zult aarzelen om afstand te doen van een geliefd object. Alleen dit is
ware liefde en geloof. Het maakt niet uit wat je werkelijke gestalte is, je moet
eerst zowel de wil om tegenspoed te lijden als waar geloof bezitten, en je moet
ook de wil hebben om het viees te verzaken. Om Gods wil te bevredigen, moet je
bereid zijn persoonlijke tegenspoed te doorstaan en verliezen te lijden met
betrekking tot je persoonlijke interesses. Je moet ook in staat zijn in je hart spijt
te voelen over jezelf: in het verleden was je niet in staat God tevreden te stellen,
en nu kun je jezelf betreuren. In geen enkele van deze opzichten mag je
tekortschieten — het is door deze dingen dat God je zal vervolmaken. Als je niet

aan deze voorwaarden kunt voldoen, kun je niet worden vervolmaakt.

lemand die God dient, moet niet alleen weten hoe te lijden voor Hem; hij
moet bovendien begrijpen dat het doel van geloven in God is om liefde voor God
na te streven. God maakt gebruik van je, niet alleen om je te louteren of te laten
lijden; veeleer maakt Hij gebruik van je zodat je Zijn handelingen kunt kennen, de
ware betekenis van het menselijk leven kunt kennen en, vooral, zodat je kunt
weten dat het dienen van God geen gemakkelijke taak is. Het ervaren van Gods
werk gaat niet over het genieten van genade, maar over lijden vanwege je liefde
voor Hem. Omdat je geniet van Gods genade, moet je ook genieten van Zijn

tuchtiging; je moet dit alles ervaren. Je kunt Gods verlichting in je ervaren en je



kunt ook ervaren hoe Hij je behandelt en over je oordeelt. Op deze manier zal je
ervaring uitgebreid zijn. God heeft Zijn werk van oordeel en tuchtiging in je
verricht. Gods woord heeft je behandeld, maar niet alleen dat; het heeft je ook
verlicht en geillumineerd. Wanneer je negatief en zwak bent, is God bezorgd om
je. Al dit werk is om je te laten weten dat alles van de mens binnen Gods
orkestraties valt. Je denkt misschien dat geloven in God gaat over lijden, of het
doen van allerlei dingen voor Hem; je denkt misschien dat het doel van geloven
in God is dat je vlees vrede kan hebben, of dat alles in je leven op rolletjes loopt,
of dat je gerieflijk en gerust kunt zijn in alle dingen. Maar geen van deze dingen
zijn doeleinden die door mensen verbonden moeten worden met hun geloof in
God. Als je vanwege deze doeleinden gelooft, is je zienswijze onjuist en is het
gewoonweg onmogelijk voor je om vervolmaakt te worden. Gods handelingen,
Gods rechtvaardige gezindheid, Zijn wijsheid, Zijn woorden en Zin
wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid zijn allemaal dingen die mensen zouden
moeten begrijpen. Dit begrip dat je hebt, moet je gebruiken om alle persoonlijke
eisen, hoop en noties uit je hart te verwijderen. Alleen door deze dingen te
elimineren, kun je voldoen aan de voorwaarden die God stelt, en alleen door dit
te doen, kun je leven hebben en God tevredenstellen. Het doel van geloven in
God is Hem tevredenstellen en de gezindheid die Hij vereist naleven, zodat Zijn
handelingen en glorie gemanifesteerd kunnen worden door deze groep
onwaardige mensen. Dit is de juiste zienswijze om in God te geloven en ook het
doel dat je moet zoeken. Je moet het juiste standpunt hebben over het geloven
in God en je moet proberen Gods woorden te verkrijgen. Je moet Gods woorden
eten en drinken en je moet in staat zijn om de waarheid na te leven, en in het

bijzonder moet je in staat zijn om Zijn praktische daden, Zijn geweldige daden in



het hele heelal te zien, evenals het praktische werk dat Hij in het vlees verricht.
Door hun feitelijke ervaringen kunnen mensen begrijpen hoe God Zijn werk aan
hen precies verricht en wat Zijn wil jegens hen is. Het doel van dit alles is om de
verdorven satanische gezindheid van mensen te elimineren. Als je alle
onreinheid en onrechtvaardigheid uit jezelf hebt verstoten, en als je je verkeerde
voornemens hebt verstoten, en als je waar geloof in God hebt ontwikkeld —
alleen met waar geloof kun je waarlijk van God houden. Je kunt God alleen
oprecht liefhebben op basis van je geloof in Hem. Kun je bereiken dat je van God
houdt zonder in Hem te geloven? Omdat je in God gelooft, kun je hier niet
verward over zijn. Sommige mensen raken van energie vervuld zodra ze zien dat
het geloof in God hun zegeningen zal brengen, maar verliezen vervolgens alle
energie zodra ze zien dat ze louteringen moeten ondergaan. Is dat geloven in
God? Uiteindelijk moet je volledige en totale gehoorzaamheid aan Hem bereiken.
Je gelooft in God, maar stelt nog steeds eisen aan Hem, hebt veel religieuze
noties die je niet kunt afleggen, persoonlijke interesses die je niet kunt loslaten
en toch zoek je zegeningen van het vlees en wil je dat God je vlees redt, je ziel
redt — dit zijn allemaal gedragingen van mensen met de verkeerde zienswijze.
Hoewel mensen met religieuze overtuigingen geloof in God hebben, proberen ze
niet hun gezindheden te veranderen en streven ze geen kennis van God na,
maar zoeken ze in plaats daarvan alleen de belangen van hun vlees. Velen
onder jullie hebben geloofsovertuigingen die behoren tot de categorie religieuze
overtuigingen; dit is geen waar geloof in God. Om in God te geloven, moeten
mensen een hart bezitten dat bereid is voor Hem te lijden en de wil om zichzelf
op te geven. Tenzij mensen aan deze twee voorwaarden voldoen, is hun geloof

in God ongeldig en zullen ze geen verandering van gezindheid kunnen bereiken.



Alleen mensen die oprecht de waarheid nastreven, kennis van God zoeken en

het leven nastreven, zijn degenen die echt in God geloven.

Als er beproevingen over je heen komen, hoe zul je Gods werk dan
toepassen in de omgang met die beproevingen? Zul je negatief zijn of zul je
Gods beproeving en loutering van de mensheid begrijpen vanuit een positief
aspect? Wat zul je winnen door Gods beproevingen en louteringen? Zal je liefde
voor God groeien? Als je onderworpen wordt aan loutering, zul je dan de
beproevingen van Job kunnen toepassen en je oprecht kunnen bezighouden met
het werk dat God in je doet? Kun je zien hoe God de mensheid op de proef stelt
door de beproevingen van Job? Wat voor soort inspiratie kunnen de
beproevingen van Job je bezorgen? Zul je bereid zijn standvastig te staan in je
getuigenis van God te midden van je louteringen, of zul je het vlees tevreden
willen stellen in een comfortabele omgeving? Wat is jouw zienswijze over het
geloof in God werkelijk? Is het werkelijk voor Hem en niet voor het vlees? Heb je
eigenlijk een doel dat je nastreeft wanneer je zoekt? Ben je bereid louteringen te
ondergaan zodat je door God kunt worden vervolmaakt, of zou je liever door God
getuchtigd en vervloekt worden? Hoe zie je echt de kwestie van het getuigen van
God? Wat moeten mensen in bepaalde omgevingen doen om een waar
getuigenis te geven voor God? Aangezien de praktische God zo veel heeft
blootgelegd in Zijn werkelijke werk in je, waarom denk je altijd aan weggaan? Is
je geloof in God voor God? Voor de meesten van jullie is jullie geloof onderdeel
van een berekening die jullie omwille van jezelf maken, om jullie eigen
persoonlijke voordeel na te streven. Heel weinig mensen geloven in God voor

God; is dit geen opstandigheid?



Het doel van het werk van loutering is in de eerste plaats om het geloof van
mensen te vervolmaken. Wat er uiteindelijk wordt bereikt is dat je weg wilt gaan,
maar dat op dat moment niet kunt; sommige mensen kunnen zelfs nog geloof
hebben wanneer hun laatste sprankje hoop ontnomen is; en mensen hebben
totaal geen hoop ten aanzien van hun eigen toekomstperspectieven. Pas op dat
moment zal Gods loutering klaar zijn. De mensheid heeft nog steeds niet het
stadium van zweven tussen leven en dood bereikt, en heeft de dood niet
geproefd, dus is het proces van loutering nog niet afgelopen. Zelfs degenen die
bij de stap van de dienstdoeners waren, waren niet tot het uiterste gelouterd. Job
onderging een extreme vorm van loutering, en hij had niets om zich op te
verlaten. Mensen moeten louteringen ondergaan tot het moment waarop ze geen
hoop hebben en niets hebben om zich op te verlaten — alleen dit is echte
loutering. Als, gedurende de tijd van de dienstdoeners, je hart altijd stil was voor
God, en als, wat Hij ook deed en wat Zijn wil met betrekking tot jou ook was, je
Zijn regelingen altijd gehoorzaamde, dan zou je aan het einde van de weg alles
begrijpen wat God had gedaan. Je ondergaat de beproevingen van Job en
ondergaat tegelijkertijd de beproevingen van Petrus. Toen Job op de proef werd
gesteld, stond hij standvastig in zijn getuigenis en uiteindelijk werd Jehova aan
hem geopenbaard. Pas nadat hij standvastig had gestaan in zijn getuigenis, was
hij waardig het aangezicht van God te zien. Waarom wordt er gezegd: “Ik verberg
me voor het land van vuiligheid, maar laat mijzelf zien aan het heilige koninkrijk”?
Dat betekent dat alleen wanneer je heilig bent en standvastig staat in je
getuigenis, je de waardigheid kunt hebben om het aangezicht van God te zien.
Als je niet voor Hem standvastig kunt staan in je getuigenis, heb je niet de

waardigheid om Zijn aangezicht te zien. Als je je terugtrekt of klachten uit tegen



God wanneer je louteringen ondergaat, en er zodoende niet in slaagt om voor
Hem standvastig te staan in je getuigenis en je Satans mikpunt van spot wordt,
zul je niet de verschijning van God winnen. Als je bent zoals Job, die te midden
van beproevingen zijn eigen vlees vervloekte en geen klachten uitte tegen God,
en zijn eigen vlees kon verafschuwen zonder te klagen of te zondigen met zijn
woorden, dan zul je standvastig staan in je getuigenis. Wanneer je tot op zekere
hoogte louteringen ondergaat en nog steeds zoals Job kunt zijn, volkomen
gehoorzaam ten overstaan van God en zonder andere vereisten van Hem of je
eigen noties, dan zal God aan je verschijnen. Nu verschijnt God niet aan je
omdat je zoveel van je eigen noties, persoonlijke vooroordelen, egoistische
gedachten, individuele eisen en vileselijke belangen hebt, en je het niet waard
bent om Zijn aangezicht te zien. Als je God zou zien, zou je Hem meten aan de
hand van je eigen opvattingen, en als je dat deed, zou Hij door jou aan het kruis
worden genageld. Als er veel dingen over je heen komen die niet in
overeenstemming zijn met je noties, maar je toch in staat bent ze opzij te zetten
en kennis te verwerven van Gods handelingen uit deze dingen, en als je te
midden van louteringen je hart van liefde voor God onthult, dan is dat het
standvastig staan in je getuigenis. Als je huis vredig is, je van de gemakken van
het vlees geniet, niemand je vervolgt en je broeders en zusters in de kerk je
gehoorzamen, kun je dan je hart van liefde voor God tonen? Kan deze situatie je
louteren? Het is alleen door middel van loutering dat je liefde voor God kan
worden getoond, en het is alleen door dingen die gebeuren die niet in
overeenstemming zijn met je noties, dat je kunt worden vervolmaakt. Met de
dienst van veel tegengestelde en negatieve dingen, en door allerlei manifestaties

van Satan te gebruiken — zijn handelingen, zijn beschuldigingen, zijn



verstoringen en misleidingen — laat God je duidelijk het afzichtelijke gelaat van
Satan zien, waardoor Hij je vermogen om Satan te onderscheiden vervolmaakt,

zodat je Satan kunt haten en verzaken.

Je vele ervaringen van mislukking, van zwakte, je tijden van negativiteit,
kunnen allemaal worden gezien als Gods beproevingen. Dit komt doordat alles
van God komt, en alle dingen en gebeurtenissen in Zijn handen liggen. Of je nu
faalt of zwak bent en struikelt, het rust allemaal op God en is binnen Zijn bereik.
Vanuit Gods oogpunt is dit een beproeving van jou, en als je dat niet kunt inzien,
zal het verzoeking worden. Er zijn twee soorten gesteldheid die mensen moeten
herkennen: de ene komt van de Heilige Geest en de waarschijnlijke bron van de
andere is Satan. De ene is een gesteldheid waarin de Heilige Geest je illumineert
en je toestaat jezelf te kennen, jezelf te verafschuwen en te betreuren en
oprechte liefde voor God te hebben, om je hart te richten op het tevredenstellen
van Hem. De andere is een gesteldheid waarin je jezelf kent, maar je negatief en
zwak bent. Men zou kunnen zeggen dat deze gesteldheid Gods loutering is, en
ook dat ze Satans verzoeking is. Als je herkent dat dit Gods redding van jou is en
als je voelt dat je Hem nu heel veel verschuldigd bent, en als je vanaf nu
probeert Hem terug te betalen en niet langer in zulke verdorvenheid te vervallen,
als je je inspanning richt op het eten en drinken van Zijn woorden, en als je altijd
denkt dat je tekortschiet, en een hart van verlangen hebt, dan is dit Gods
beproeving. Nadat het lijden is geéindigd en je je weer voortbeweegt, zal God je
nog steeds leiden, illumineren, verlichten en voeden. Maar als je het niet herkent
en je negatief bent, en jezelf gewoon maar overgeeft aan wanhoop, als je op
deze manier denkt, dan zal Satans verzoeking over je zijn gekomen. Toen Job

beproevingen onderging, gingen God en Satan een weddenschap met elkaar



aan en stond God Satan toe Job te teisteren. Ook al was het God die Job testte,
het was eigenlijk Satan die zich op hem wierp. Voor Satan was het Job
verzoeken, maar Job stond aan de kant van God. Als dat niet het geval was
geweest, zou Job in verzoeking zijn geraakt. Zodra mensen in verzoeking raken,
komen ze in gevaar. Het ondergaan van loutering kan worden beschouwd als
een beproeving van God, maar als je gesteldheid niet goed is, kan worden
gezegd dat het verzoeking door Satan is. Als je geen duidelijkheid hebt over de
visie, zal Satan je beschuldigen en vertroebelen met betrekking tot visie. Voordat

je het weet, zul je in verzoeking raken.

Als je het werk van God niet ervaart, zul je nooit in staat zijn vervolmaakt te
worden. In je ervaring moet je ook op de details ingaan. Bijvoorbeeld: door welke
dingen ontwikkel je noties en een overschot aan motieven, en wat voor geschikte
praktiiken heb je om deze problemen aan te pakken? Als je Gods werk kunt
ervaren, betekent dit dat je gestalte hebt. Als je alleen maar kracht lijkt te hebben,
Is dat geen echte gestalte en zul je beslist niet standvastig kunnen staan. Alleen
wanneer je Gods werk kunt ervaren en overal en altijd kunt ervaren en
overpeinzen, wanneer je in staat bent de herders te verlaten en onafhankelijk te
leven in vertrouwen op God, en Gods werkelijke handelingen kunt zien — alleen
dan zal Gods wil worden bereikt. Op dit moment weten de meeste mensen niet
hoe ze moeten ervaren, en wanneer ze een probleem tegenkomen, weten ze
niet hoe ze het moeten oplossen; ze zijn niet in staat Gods werk te ervaren en ze
kunnen geen spiritueel leven leiden. Je moet Gods woorden en werk in je

praktische leven meenemen.

Soms geeft God je een bepaald soort gevoel, een gevoel waardoor je je

innerlijke vreugde verliest en Gods aanwezigheid verliest, zodat je in de



duisternis wordt geworpen. Dit is een vorm van loutering. Telkens wanneer je iets
doet, gaat het altijd mis of loop je tegen een muur aan. Dit is Gods discipline.
Soms, wanneer je iets doet wat ongehoorzaam en opstandig jegens God is, mag
niemand anders ervan weten — maar God weet ervan. Hij zal je er niet mee weg
laten komen en Hij zal je disciplineren. Het werk van de Heilige Geest is heel
gedetailleerd. Hij observeert heel nauwlettend elk woord en elke handeling van
mensen, al hun handelingen en bewegingen en al hun gedachten en ideeén,
zodat mensen zich innerlijk bewust kunnen worden van deze dingen. Je doet iets
€én keer en het gaat mis, je doet iets opnieuw en het gaat nog steeds mis, en
geleidelijk aan zul je het werk van de Heilige Geest gaan begrijpen. Door vele
malen gedisciplineerd te worden, zul je weten wat je moet doen om in
overeenstemming te zijn met Gods wil en zul je weten wat niet in
overeenstemming is met Zijn wil. Uiteindelijk zul je nauwkeurige antwoorden
hebben op de begeleiding door de Heilige Geest vanbinnen. Soms zul je
opstandig zijn en zul je door God vanbinnen worden berispt. Dit komt allemaal
van Gods discipline. Als je Gods woord niet koestert, als je Zijn werk geringschat,
zal Hij geen aandacht aan je schenken. Hoe serieuzer je Gods woorden neemt,
hoe meer Hij je zal verlichten. Op dit moment zijn er sommige mensen in de kerk
die een vertroebeld en verward geloof hebben, en ze doen heel wat ongepaste
dingen en handelen ongedisciplineerd, en daarom is het werk van de Heilige
Geest niet duidelijk in hen te zien. Sommige mensen keren zich van hun plichten
af om geld te verdienen, en gaan een zaak drijven zonder dat ze gedisciplineerd
worden; dat soort personen is zelfs nog meer in gevaar. Niet alleen hebben ze
momenteel niet het werk van de Heilige Geest, maar in de toekomst zullen ze

moeilijk te vervolmaken zijn. Er zijn veel mensen in wie het werk van de Heilige



Geest niet te zien is en in wie Gods discipline niet te zien is. Zij zijn degenen die
geen duidelijkheid hebben over Gods wil en die Zijn werk niet kennen. Degenen
die standvastig kunnen blijven te midden van louteringen, die God volgen
ongeacht wat Hij doet, en op zijn minst in staat zijn om niet weg te gaan, of 0,1%
te bereiken van wat Petrus bereikte, daar gaat het wel goed mee, maar ze
hebben geen waarde in de zin van gebruikmaking van hen door God. Veel
mensen begrijpen dingen snel, hebben ware liefde voor God en kunnen het
niveau van Petrus ontstijgen, en God verricht in hen het werk van vervolmaking.
Discipline en verlichting bereiken zulke mensen, en als er in hen iets is wat niet
overeenstemt met Gods wil, kunnen ze dat onmiddellijk afwerpen. Zulke mensen
zijn goud, zilver en edelstenen — hun waarde is het hoogst! Als God veel soorten
werk heeft verricht maar jij nog altijd als zand of steen bent, dan ben je

waardeloos!

Gods werk in het land van de grote rode draak is wonderbaarlijk en
ondoorgrondelijk. Hij zal één groep mensen vervolmaken en sommige andere
elimineren, want er zijn allerlei soorten mensen in de kerk — er zijn mensen die
van de waarheid houden en mensen die dat niet doen; er zijn mensen die Gods
werk ervaren, en mensen die dat niet doen; er zijn mensen die hun plicht doen,
en mensen die dat niet doen; er zijn mensen die voor God getuigen, en mensen
die dat niet doen — en een deel van hen bestaat uit niet-gelovigen en slechte
mensen, en zij zullen beslist geélimineerd worden. Als je het werk van God niet
duidelijk kent, zul je negatief zijn; dit komt doordat Gods werk alleen kan worden
gezien in een minderheid van mensen. Op dat moment zal duidelijk worden wie
echt van God houdt en wie niet. Degenen die echt van God houden, hebben het

werk van de Heilige Geest, terwijl degenen die niet echt van Hem houden door



elke stap van Zijn werk zullen worden geopenbaard. Zij zullen het voorwerp van
eliminatie worden. Deze mensen zullen worden geopenbaard in de loop van het
overwinningswerk, en zij zijn mensen die geen waarde hebben om te worden
vervolmaakt. Degenen die vervolmaakt zijn, zijn door God in hun geheel
gewonnen en zijn in staat God lief te hebben zoals Petrus dat deed. Degenen die
overwonnen zijn, hebben geen spontane liefde, maar alleen passieve liefde en zij
worden gedwongen om God lief te hebben. Spontane liefde wordt ontwikkeld
door begrip dat verworven is door praktische ervaring. Deze liefde neemt
iemands hart in beslag en maakt hem vrijwilig aan God toegewijd; Gods
woorden worden zijn fundament en hij is in staat om voor God te lijden. Natuurlijk
zijn dit dingen die in het bezit zijn van iemand die door God is vervolmaakt. Als je
alleen probeert te worden overwonnen, kun je niet getuigen van God; als God
Zijn doel van redding alleen bereikt door mensen te overwinnen, dan zou de stap
van de dienstdoeners de klus klaren. Het overwinnen van mensen is echter niet
Gods uiteindelijke doel: dat is om mensen te vervolmaken. Dus zeg niet dat deze
fase het werk van overwinning is, maar dat dit het werk is van vervolmaken en
elimineren. Sommige mensen zijn nog niet volledig overwonnen en tijdens het
overwinnen van hen zal een groep mensen worden vervolmaakt. Deze twee
werken worden in harmonie uitgevoerd. Zelfs gedurende zo’n lange periode van
werk zijn mensen niet vertrokken, en dit laat zien dat het doel van het
overwinnen is bereikt — dit is een feit van overwonnen worden. Louteringen zijn
er niet voor om overwonnen te worden, maar om vervolmaakt te worden. Zonder
louteringen konden mensen niet worden vervolmaakt. Dus louteringen zijn
werkelijk waardevol! Heden wordt één groep mensen vervolmaakt en gewonnen.

De tien zegeningen die eerder werden genoemd, waren allemaal gericht op



degenen die zijn vervolmaakt. Alles betreffende het veranderen van hun beeld op
aarde is gericht op degenen die zijn vervolmaakt. Degenen die niet zijn

vervolmaakt, zijn niet bevoegd om de beloften van God te ontvangen.

Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de
liefelijkheid van God kennen

Hoeveel heb jij God vandaag gewoon lief? En hoeveel precies weet je
gewoon van alles wat God in je heeft gedaan? Dit zijn de dingen die je moet
leren. Wanneer God op aarde aankomt, is alles wat Hij in de mens doet en de
mens laat zien, om reden dat de mens Hem zal liefhebben en Hem werkelijk zal
kennen. Dat de mens in staat is om voor God te lijden en in staat is geweest om
zover te komen, is in één opzicht, omwille van de liefde van God en in een ander
opzicht vanwege Gods redding; bovendien, is het vanwege het werk van oordeel
en tuchtiging dat God in de mens heeft uitgevoerd. Als jullie zonder het oordeel,
de tuchtiging en de beproevingen van God zijn en als God jullie niet heeft laten
lijden, dan houden jullie, om eerlijk te zijn, niet echt van God. Hoe groter Gods
werk in de mens en hoe groter het lijden van de mens is, hoe meer het kan
aantonen hoe zinvol Gods werk is en hoe meer het hart van de mens in staat is
om echt van God te houden. Hoe leer je hoe je God liefhebt? Zonder pijniging en
loutering, zonder pijnlijke beproevingen — en als bovendien, alles wat God aan de
mens gaf gratie, liefde en genade was — zou je dan in staat zijn om de ware
liefde voor God te verkrijgen? Aan de ene kant leert de mens tijdens zijn
beproevingen zijn tekortkomingen kennen en ziet hij dat hij onbetekenend,

verachtelijk en nederig is, dat hij niets heeft en niets is; aan de andere kant



creéert God tijdens Zijn beproevingen verschillende omgevingen voor de mens
die de mens beter in staat stellen om de liefelijkheid van God te ervaren. Hoewel
de pijn groot en soms onoverkomelijk is en het zelfs het niveau bereikt van
verpletterend verdriet, ziet de mens, na dit ervaren te hebben, hoe liefdevol Gods
werk in hem is en alleen op deze basis is de ware liefde voor God in de mens
geboren. Vandaag de dag ziet de mens dat hij slechts met de genade, liefde en
barmhartigheid van God, niet in staat is om zichzelf echt te kennen en nog
minder in staat is om het wezen van de mens te kennen. Alleen door zowel de
loutering als het oordeel van God, kan de mens tijdens zo’n loutering zijn
tekortkomingen kennen en weten dat hij niets heeft. De liefde van de mens voor
God is dus gebouwd op het fundament van de loutering en het oordeel van God.
Als je alleen geniet van de genade van God, met een vreedzaam gezinsleven of
materiéle zegeningen, dan heb je God niet gewonnen en kan je geloof in God
niet als succesvol worden beschouwd. God heeft reeds één fase van het werk
van genade in het vlees uitgevoerd en heeft reeds materiéle zegeningen aan de
mens gegeven, maar de mens kan niet slechts alleen met genade, liefde en
barmhartigheid vervolmaakt worden. In de ervaringen van de mens ontmoet hij
een deel van Gods liefde en ziet de liefde en genade van God, maar toch na dit
gedurende een tijdsbestek ervaren te hebben, ziet hij dat Gods genade en Zijn
liefde en barmhartigheid, niet in staat zijn om de mens te vervolmaken en niet in
staat zijn om dat te onthullen wat verdorven is in de mens, noch zijn ze in staat
om de mens te bevrijden van zijn verdorven gezindheid, of zijn liefde en geloof te
vervolmaken. Gods werk van genade was het werk van één periode en men kan

niet afgaan op het genieten van Gods genade om zodoende God te kennen.



Waardoor is Gods vervolmaking van de mens bereikt? Door Zijn
rechtvaardige gezindheid. Gods gezindheid bestaat in de eerste plaats uit
rechtvaardigheid, toorn, majesteit, oordeel en vioek en Zijn vervolmaking van de
mens komt voornamelijk door oordeel. Sommige mensen begrijpen het niet en
vragen waarom het is dat God alleen in staat is om de mens volmaakt te maken
door oordeel en vioek. Ze zeggen: “Als God er was om de mens te vervlioeken,
zou de mens dan niet sterven? Als God de mens zou oordelen, zou de mens dan
niet veroordeeld worden? Hoe kan hij dan nog steeds volmaakt worden
gemaakt?” Dat zijn de woorden van mensen die het werk van God niet kennen.
Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn
de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt,
openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt en door deze strenge woorden
openbaart Hij dat wat wezenlijk is in de mens, maar door een dergelijk oordeel
geeft Hij de mens een diepgaande kennis van het wezenlijke van het vlees en
aldus onderwerpt de mens zich aan gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de
mens is zondig en van Satan, het is ongehoorzaam en het onderwerp van Gods
tuchtiging en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van
Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van loutering worden

toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn.

Uit de woorden van God kan worden afgeleid dat Hij het vlees van de mens
reeds heeft veroordeeld. Zijn deze woorden dan de vioekwoorden? De woorden
die door God worden gesproken onthullen de ware kleuren van de mens en
middels zo’'n onthulling wordt hij beoordeeld en wanneer hij ziet dat hij niet in
staat is Gods wil tevreden te stellen, voelt hij innerlijk verdriet en spijt, voelt hij

dat hij zo veel verschuldigd is aan God en onvoldoende is naar Gods wil. Er zijn



tijden dat de Heilige Geest je van binnenuit disciplineert en deze discipline komt
van Gods oordeel. Er zijn tijden dat God je verwijt en Zijn aangezicht voor je
verbergt, wanneer Hij geen acht op jou slaat, niet in je werkt en je zonder geluid
tuchtigt om je te louteren. Gods werk in de mens is in de eerste plaats om Zijn
rechtvaardige gezindheid duidelijk te maken. Welke getuigenis van God draagt
de mens uiteindelijk? Hij getuigt dat God de rechtvaardige God is, dat Zijn
gezindheid rechtvaardigheid, toorn, tuchtiging en oordeel is. De mens getuigt van
de rechtvaardige gezindheid van God. God gebruikt Zijn oordeel om de mens
volmaakt te maken, Hij heeft de mens liefgehad en de mens gered, maar
hoeveel is er vervat in Zijn liefde? Er is oordeel, majesteit, toorn en vioek.
Hoewel God de mens in het verleden heeft vervlioekt, heeft Hij de mens niet
volledig in de bodemloze put geworpen, maar heeft dat middel gebruikt om het
geloof van de mens te louteren; Hij heeft de mens niet ter dood gebracht, maar
heeft gehandeld om zodoende de mens volmaakt te maken. Het wezenlijke van
het vlees is dat wat van Satan is - God zei het precies goed — maar de door God
uitgevoerde feiten zijn niet voltooid volgens Zijn woorden. Hij vervloekt je zodat je
Hem zou kunnen liefhebben en opdat je het wezenlijke van het vlees zou kennen.
Hij tuchtigt je zodat je wellicht ontwaakt, om je in staat te stellen de
tekortkomingen in jezelf te kennen en de volslagen onwaardigheid van de mens
te kennen. Dus, Gods vloeken, Zijn oordeel, Zijn majesteit en toorn, zijn allemaal
om de mens volmaakt te maken. Alles wat God vandaag de dag doet en de
rechtvaardige gezindheid die Hij in jullie duidelijk maakt, is allemaal om de mens

te vervolmaken en zodanig is de liefde van God.

Volgens de traditionele opvattingen van de mens, gelooft hij dat Gods liefde

Zijn genade, barmhartigheid en sympathie voor de zwakheid van de mens



inhoudt. Hoewel deze dingen ook de liefde van God zijn, zijn ze te eenzijdig en
vormen ze niet het primaire middel waarmee God de mens volmaakt maakt.
Soms beginnen mensen net in God te geloven, vanwege ziekte. Deze ziekte is
Gods genade voor jou; zonder deze, zou je niet in God geloven en als je niet in
God geloofde, zou je niet zo ver zijn gekomen en dus, is zelfs deze genade de
liefde van God. In de tijd van het geloof in Jezus, deden mensen veel dat niet
geliefd was door God omdat ze de waarheid niet begrepen, maar God heeft
liefde en genade en Hij heeft de mens zo ver gebracht. Hoewel de mens niets
begrijpt, laat God de mens toch toe om Hem te volgen en heeft Hij de mens
bovendien naar het heden geleid. Is dit niet de liefde van God? Wat
geopenbaard wordt in Gods gezindheid is de liefde van God — dit is absoluut
waar! Toen de bouw van de kerk zijn hoogtepunt bereikte, voerde God de stap
van het werk van de dienstdoeners uit en wierp de mens in de bodemloze put.
De woorden van de tijd van de dienstdoeners waren allemaal vloeken: de
vioeken van je vlees, de vloeken van je verdorven satanische gezindheid en de
vervloekingen van de dingen van jou die Gods wil niet vervullen. Het werk dat
door God in die stap werd uitgevoerd, werd gemanifesteerd als majesteit, waar
God kort daarna de stap van tuchtiging uitvoerde en toen kwam de beproeving
van de dood. In dat werk zag de mens de toorn, majesteit, oordeel en tuchtiging
van God, maar hij zag ook Gods genade en Zijn liefde en barmhartigheid. Alles
wat God deed en alles wat gemanifesteerd was als Zijn gezindheid, was de liefde
voor de mens en alles wat God deed maakte het mogelijk om aan de behoeften
van de mens te voldoen. Hij deed het om zodoende de mens volmaakt te maken
en Hij voorzag de mens in overeenstemming met diens gestalte. Als God dit niet

had gedaan, zou de mens niet in staat zijn om voor God te verschijnen en zou



geen enkele manier hebben om het ware gezicht van God te kennen. Vanaf het
moment dat de mens voor het eerst in God begon te geloven tot nu toe, heeft
God de mens geleidelijk aan voorzien in overeenstemming met de gestalte van
de mens, zodat de mens Hem innerlijk geleidelijk aan heeft leren kennen. Nu we
echter tot de dag van vandaag zijn gekomen, beseft de mens hoe wonderlijk het
oordeel van God is. De stap van het werk van de dienstdoeners was de eerste
verbreiding van de vloek vanaf de schepping tot heden. De mens was vervloekt
tot de bodemloze put. Als God dat niet had gedaan, zou de mens vandaag geen
ware kennis van God hebben. Het was alleen door de vloek van God dat de
mens officieel op Zijn gezindheid stuitte. Door de beproeving van de
dienstdoeners werd de mens ontmaskerd. Hij zag dat zijn loyaliteit
onaanvaardbaar was, dat zijn gestalte te klein was, dat hij niet in staat was om
Gods wil tevreden te stellen en dat zijn aanspraken om God altijd tevreden te
stellen niets meer waren dan woorden. Hoewel God de mens vervloekte tijdens
de stap van het werk van de dienstdoeners, was die stap van Gods werk
geweldig, vanuit de huidige tijd bezien. Het bracht een grote ommekeer voor de
mens teweeg en een grote verandering in z'n levensgezindheid. VOor de tijd van
de dienstdoeners, begreep de mens niets van het najagen van het leven, wat het
betekent om in God te geloven, of van de wijsheid van Gods werk, noch begreep
hij dat Gods werk de mens kan testen. Vanaf de tijd van de dienstdoeners tot en
met vandaag, ziet de mens hoe wonderbaarlijk het werk van God is, het is
ondoorgrondelijk voor de mens en hij kan zich met zijn hersenen niet voorstellen
hoe God werkt en ziet ook hoe klein zijn gestalte is en dat te veel van hem
ongehoorzaam is. Toen God de mens vervloekte, was het om zodoende een

effect te bereiken en heeft Hij de mens niet ter dood gebracht. Hoewel Hij de



mens vervloekte, deed Hij dat met woorden en de mens onderging Zijn vloeken
niet echt, want wat God vervioekte was de ongehoorzaamheid van de mens en
dus, waren de woorden van Zijn vioeken ook om de mens volmaakt te maken. Of
God de mens nou oordeelt of vervioekt, beide maken de mens volmaakt: beide
zijn om zodoende wat onzuiver is in de mens volmaakt te maken. Op deze
manieren wordt de mens gelouterd en wordt datgene wat er aan de mens
ontbreekt volmaakt gemaakt door Zijn woorden en werk. Elke stap in Gods werk,
of het nu gaat om harde woorden of oordeel of tuchtiging, vervolmaakt de mens
en is absoluut passend. Door de eeuwen heen heeft God nooit werk gedaan
zoals dit. Heden werkt Hij in jullie, zodat jullie Zijn wijsheid hebben gewaardeerd.
Hoewel jullie van binnen wat pijn hebben geleden, voelen jullie harten
standvastig en in vrede. Het is jullie zegen om te kunnen genieten van deze fase
van het werk van God. Ongeacht wat jullie in de toekomst kunnen bereiken, is
alles liefde wat jullie vandaag de dag zien van Gods werk in jullie. Als de mens
Gods oordeel en loutering niet ervaart, zullen zijn daden en vurigheid altijd aan
de buitenkant zijn en zal zijn gezindheid altijd onveranderd blijven. Telt dit als
door God gewonnen zijn? Hoewel er nog steeds veel is dat arrogant en
verwaand is in de mens, is de gezindheid van de mens tegenwoordig veel
stabieler dan voorheen. Het behandelen van jou door God, is om je te redden en
hoewel je op dat moment misschien wat pijn voelt, zal de dag komen dat er een
verandering in je gezindheid optreedt. Op dat moment zul je terugkijken en zien
hoe wijs het werk van God is en dat zal zijn wanneer je in staat bent om Gods wil
werkelijk te begrijpen. Tegenwoordig zijn er sommige mensen die zeggen dat ze
Gods wil begrijpen, maar dat is niet al te realistisch. In feite spreken ze

onwaarheden, omdat ze op dit moment nog moeten begrijpen of de wil van God



nou is om de mens te redden of te vervloeken. Misschien kun je het nu niet
duidelijk zien, maar de dag zal komen wanneer je ziet dat de dag van Gods
verheerlijking is aangebroken en je ziet hoe zinvol het is om God lief te hebben,
zodat je kennis zult krijgen betreffende het menselijk leven en je vlees dat zal
leven in de wereld van de liefdevolle God, betreffende je geest die zal worden
bevrijd, je leven dat vol zal zijn van vreugde en dat je altijd dicht bij God zult
blijiven en altijd naar God zult kijken. Op dat moment zul je echt weten hoe

waardevol het werk van God vandaag de dag is.

Tegenwoordig hebben de meeste mensen die kennis niet. Ze geloven dat
het lijden zonder waarde is, ze worden verworpen door de wereld, hun leven
thuis is in moeilijkheden, ze zijn niet geliefd door God en hun vooruitzichten zijn
somber. Het lijden van sommige mensen bereikt een hoogtepunt en hun
gedachten keren zich tot de dood. Dit is niet de ware liefde voor God. Zulke
mensen zijn lafaards, ze hebben geen doorzettingsvermogen, ze zijn zwak en
machteloos! God verlangt ernaar dat de mens Hem liefheeft, maar hoe meer
men van Hem houdt, hoe groter het lijden van de mens is en hoe meer men van
Hem houdt, hoe zwaarder de beproevingen van de mens zijn. Als je van Hem
houdt zal elke vorm van lijden je overkomen en als je dat niet doet, dan zal
misschien alles voor je soepel verlopen en zal alles vredig om je heen zijn.
Wanneer je van God houdt, zul je voelen dat er veel om je heen onoverkomelijk
IS en omdat je gestalte te klein is, zul je gelouterd worden. Bovendien ben je niet
in staat om God tevreden te stellen en je zult altijd het gevoel hebben dat Gods
wil te verheven is, dat het buiten het bereik van de mens ligt. Vanwege dit alles
zul je worden gelouterd. Omdat er veel zwakheid in je is en veel dat niet in staat

is om de wil van God te bevredigen, zul je van binnen gelouterd worden. Toch



moeten jullie duidelijk zien dat zuivering alleen wordt bereikt door loutering. Dus,
moeten jullie tijdens deze laatste dagen een getuigenis aan God afleggen.
Ongeacht hoe groot jullie lijden is, moeten jullie tot het uiterste einde toe
doorgaan en zelfs bij jullie laatste ademhaling, moeten jullie nog steeds trouw
zijn aan God en aan de genade van God; alleen dit is God echt liefhebben en
alleen dit is de sterke en klinkende getuigenis. Wanneer Satan je verleidt, zou je
moeten zeggen: “Mijn hart behoort God toe en God heeft me al gewonnen. |k
kan u niet tevreden stellen — ik moet alles inzetten om God tevreden te stellen.”
Hoe meer je God tevreden stelt, hoe meer God je zegent. Eveneens zul je ook
geloof en vastberadenheid hebben naarmate de kracht van je liefde voor God
groter is en zul je voelen dat niets waardevoller of betekenisvoller is dan een
leven dat besteed is aan het liefhebben van God. Men kan zeggen dat de mens
alleen maar God hoeft lief te hebben om zonder verdriet te zijn. Er zijn echter
tijden dat je vlees zwak is en je omringd wordt door vele echte problemen.
Gedurende deze tijden zul je echt vertrouwen op God en in je geest zul je
worden getroost en zul je zekerheid voelen en voelen dat je iets hebt waarop je
kunt vertrouwen. Op deze manier zul je in staat zijn om vele situaties te
overwinnen en zul je dus niet klagen over God vanwege de angst waaraan je lijdt.
Je zult willen zingen, dansen en bidden, samenkomen en communiceren, om
aan God te denken en je zult voelen dat alle mensen, zaken en dingen om je
heen die door God zijn georganiseerd passend zijn. Als je niet van God houdt zal
alles waar je naar kijkt je irriteren, niets zal plezierig zijn in je ogen. In je geest zul
je niet vrij zijn maar onderdrukt, je hart zal altijd klagen over God en je zult altijd
het gevoel hebben dat je zoveel kwelling ondergaat en dat het zo onrechtvaardig

is. Als je niet geluk najaagt, maar nastreeft om God tevreden te stellen en niet te



worden beschuldigd door Satan, dan zal een dergelijke navolging je grote kracht
geven om God lief te hebben. De mens is in staat om alles uit te voeren wat door
God wordt uitgesproken en alles wat hij doet is in staat om God tevreden te
stellen. Dit is wat het betekent om met realiteit vervuld te zijn. Het streven naar
de tevredenheid van God, is de liefde van God gebruiken om Zijn woorden in
praktijk te brengen, ongeacht de tijd — zelfs als anderen zonder kracht zijn — is er
binnen in jou nog steeds een hart dat God liefheeft, dat diep smacht naar God en
God mist. Dit is een ware gestalte. Hoe groot je gestalte is, hangt af van hoe
geweldig je liefde voor God is, of je in staat bent om standvastig te zijn wanneer
je getest wordt, of je zwak bent wanneer een bepaalde situatie op je afkomt en of
je bij je standpunt kunt blijven wanneer je broeders en zusters je afwijzen. Als de
komende feiten zich voordoen, zullen ze aantonen hoe jouw liefde voor God eruit
ziet. Veel van Gods werk laat zien dat God echt van de mens houdt, het is
gewoon zo, dat de ogen van de menselijke geest nog volledig geopend moeten
worden en hij niet in staat is, om veel van het werk van God, de wil van God en
de vele dingen van God die heerlijk zijn, te doorzien. De mens heeft te weinig
ware liefde voor God. Je hebt al die tijd in God geloofd en heden heeft God alle
middelen om te ontsnappen afgesneden. Realistisch gesproken heb je geen
andere keuze dan het juiste pad te nemen, het juiste pad waarop je bent geleid
door het harde oordeel en de opperste redding van God. Pas na het ervaren van
ontbering en loutering weet de mens dat God liefelijk is. Tot op de dag van
vandaag kan door opgedane ervaringen worden gezegd dat de mens een deel
van Gods liefelijkheid heeft leren kennen, maar dit is nog steeds niet genoeg,
omdat de mens zoveel tekort schiet. Hij moet meer van Gods wonderbaarlijke

werk ervaren en meer van al de loutering door het lijden dat door God is



uiteengezet. Alleen dan kan de levensgezindheid van de mens worden

veranderd.

Alleen houden van God is werkelijk geloven in God

Nu jullie God willen kennen en liefhebben, moeten jullie lijden doorstaan en
geraffineerd worden. Daarnaast moeten jullie een prijs betalen. Geen les gaat
dieper dan van God te leren houden en je kunt zeggen dat de les die men leert
van een leven van geloof is hoe je van God moet houden. Dat wil zeggen: als je
gelooft in God, moet je van Hem houden. Als je alleen in God gelooft, maar niet
van Hem houdt, de kennis van God niet hebt verkregen en nooit van God hebt
gehouden met een waarachtige liefde die vanuit je binnenste komt, dan is je
geloof in God vruchteloos. Als je in God gelooft, maar niet van Hem houdt, dan
leef je tevergeefs en dan leid je het meest armzalige leven dat er bestaat. Als je
je hele leven lang nooit van God hebt gehouden of Hem hebt behaagd, wat is
dan de zin van je leven? En wat is dan de zin van je geloof in God? Is dat geen
verspilde energie? Dat betekent dus dat als mensen in God moeten geloven en
Hem dienen lief te hebben, zij ook een prijs moeten betalen. In plaats van zich
aan de buitenkant op een bepaalde manier te gedragen, moeten ze diep in hun
hart op zoek naar ware inzicht gaan. Als je graag danst en zingt, maar je kunt de
waarheid niet in praktijk brengen, kun je dan zeggen dat je van God houdt? Als je

van God houdt, moet je Zijn wil zoeken in alles. Als er iets met je gebeurt, moet



je in je binnenkamer gaan, zoeken naar Gods wil en proberen te zien wat Zijn wil
is met betrekking tot hetgeen je overkomen is: welk doel heeft Hij met jou en hoe
moet je bewust zijn van Zijn wil. Bijvoorbeeld: er gebeurt iets waardoor je lijden
hebt te verduren. Op dat moment moet je begrijpen wat Gods wil is en hoe je
bewust kunt zijn van Zijn wil. Je moet niet aan jezelf denken. Schuif jezelf eerst
terzijde. Niets is zo ellendig als het vlees. Probeer God te behagen en vervul je
plicht. Met zulke gedachten brengt God je verlichting en zal je hart rust vinden.
Of het nu groot of klein is, als er iets met je gebeurt, moet je jezelf eerst terzijde
schuiven en het vlees beschouwen als het meest lage van alles. Hoe meer je
aan het vlees tegemoetkomt, hoe meer het je vrijheid de weg staat. Als je er nu
voor zwicht, zal het de volgende keer om meer vragen. Naarmate dit voortduurt,
gaan mensen steeds meer van het vlees houden. Het vlees heeft altijd
buitensporige verlangens. Het verlangt altijd dat je eraan tegemoetkomt en dat je
het van binnen koestert. Dat kan zijn in wat je eet, wat je draagt, of in je
opvliegendheid, of toegeven aan je zwakheden en luiheid. ... Hoe meer je het
vlees behaagt, hoe groter zijn verlangens worden en hoe losbandiger het wordt.
Ooit komt het zover dat men diepere opvattingen laat verankeren in het vlees,
dat men God ongehoorzaam is, men zichzelf gaat verhogen en men gaat
twijfelen aan het werk van God. Hoe meer je aan het vlees tegemoetkomt, hoe
zwakker het vlees wordt. Je zult vinden dat niemand rekening houdt met je
zwakheden. Je denkt dat God te ver is gegaan en je zult zeggen: hoe kan God
zo wreed zijn? Waarom geeft Hij mensen geen rustpauze? Wanneer mensen te
toegeefliik zijn aan het viees en het te zeer koesteren, zullen ze zichzelf
uiteindelijk verwoesten. Als je echt van God houdt en het vlees niet behaagt, dan

zul je zien dat alles wat God doet zo goed is en dat Zijn vioek over jouw rebellie



en oordeel over jouw ongerechtigheid zo gerechtvaardigd is. Er zullen tijden
komen waarin God je kastijdt en disciplineert en een omgeving creéert om je in
te tomen. Zo wil Hij je dwingen om tot Hem te komen en je zult altijd ervaren dat
wat God doet, geweldig is. Op die manier voelt het alsof er nauwelijks pijn is en
ervaar je Gods liefelijkheid. Als je toegeeft aan de zwakheid van het vlees en
zegt dat God te ver gaat, zul je altijd pijn ervaren, depressief zijn en zul je
onzeker zijn van het werk van God. Bovendien lijkt het dan alsof God helemaal
geen begrip heeft voor de zwakheid van de mens en zich niet bewust is van zijn
moeilijkheden. Zodoende voel je je miserabel en alleen, alsof je een groot
onrecht is aangedaan en dan zul je beginnen met klagen. Hoe meer je toegeeft
aan de zwakheid van het vlees, hoe meer je vindt dat God te ver gaat, totdat het
zo erg wordt dat je het werk van God gaat verloochenen, tegen Hem in opstand
gaat komen en totaal ongehoorzaam zult zijn. Je moet dus tegen het vilees in
opstand komen en er niet aan toegeven: “Mijn man (vrouw), kinderen,
vooruitzichten, huwelijk, familie: deze doen er niet toe! Alleen God is in mijn hart
en ik moet mijn best doen om Hem te behagen en niet het vlees.” Dit moet je
voornemen zijn. Als dit altijd je vaste voornemen is, dan zul je, als je de waarheid
in praktijk brengt en jezelf terzijde stelt, in staat zijn om het met maar weinig
moeite zo te volbrengen. Er was eens een boer die een slang op de weg zag die
stijf bevroren was. De boer tilde hem op en hield hem tegen zijn borst en toen de
slang weer tot leven kwam, beet hij de boer dood. Het vlees van de mens is als
de slang. In essentie wil het hun leven beschadigen en — als het volledig de vrije
hand krijgt — verlies je je leven. Het vlees behoort aan Satan. Het heeft
buitensporige verlangens. Het gaat alleen voor zichzelf. Het jaagt comfort en

verkwisting na en wentelt zich om in luiheid en nietsdoen. Op een zeker moment,



nadat je eraan tegemoet bent gekomen, zul je er uiteindelijk aan onderdoor gaan.
Dat wil zeggen, als je er nu aan tegemoet komt, komt het de volgende keer om
meer vragen. Het heeft altijd extravagante verlangens en eist nieuwe dingen op.
Het vlees maakt misbruik van het feit dat je eraan toegeeft, zodat je het maar
nog meer zult koesteren en gaat leven naar zijn comfort. Als je het niet overwint,
zul je uiteindelijk jezelf verwoesten. Of je je leven kunt winnen voor God en wat je
einde zal zijn, hangt af van hoe je je tegen het vlees verzet. God heeft je gered,
verkozen en voorbestemd. Maar als je nu niet bereid bent om Hem te behagen,
de waarheid in praktijk te brengen en tegen je eigen vilees in opstand te komen
met een hart dat God echt liefheeft, zul je uiteindelijk jezelf te gronde richten en
zodoende extreme pijn te verduren hebben. Als je altijd toegeeft aan het vlees,
zal Satan je geleidelijk opslokken en geen leven voor je overlaten of aanraking
van de Geest toelaten, totdat de dag komt dat je vanbinnen volledig duister zult
zijn. Als je in duisternis wandelt, ben je door Satan gevangengenomen, heb je
God niet meer in je hart en op dat moment zul je Gods bestaan ontkennen en
Hem verlaten. Als mensen God dus lief willen hebben, moeten ze de prijs van
pijn moeten betalen en ontberingen lijden. Het is niet nodig om uiterlijke vurigheid
te vertonen, ontberingen te doorstaan, meer te lezen of heen en weer te rennen.
In plaats daarvan moeten ze de dingen afleggen die in hen zijn; extravagante
gedachten, eigenbelang, en hun eigen overwegingen, noties en bedoelingen. Dat

is de wil van God.

Een onderdeel van Gods werk is ook het behandelen van de uiterlijke
gezindheid van de mens; het behandelen van zijn uiterlijke, abnormale
menselijkheid, of bijvoorbeeld zijn levensstijl en gebruiken, wegen en gewoonten,

alsmede zijn uiterlijke praktijken en zijn vurigheid. Maar als Hij de mens vraagt



om de waarheid in praktijk te brengen en zijn gezindheid te veranderen, wat
vooral wordt behandeld zijn de beweegredenen en opvattingen die van binnen
leven. Alleen het behandelen van je uiterlijke gezindheid, is niet moeilijk. Dat is
als het vragen om niet te eten wat je lekker vindt, dat is nog eenvoudig. Maar
datgene dat te maken heeft met de opvattingen binnenin je is niet zo gemakkelijk
los te laten. Daarvoor is het nodig dat mensen ingaan tegen het vilees, een prijs
betalen en lijden voor God. In het bijzonder geldt dit voor de bedoelingen van
mensen. Vanaf het moment dat zij in God zijn gaan geloven, hebben mensen
veel verkeerde bedoelingen gehad. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, vind
je dat al je beweegredenen juist zijn. Maar als er iets met je gebeurt, kom je
erachter dat er veel verkeerde beweegredenen in je leven zijn. Dus, als God
mensen volmaakt maakt, zorgt Hij ervoor dat ze beseffen dat er veel opvattingen
in hen leven die hun kennis van God in de weg staan. Als je erkent dat je
beweegredenen verkeerd zijn, als je in staat bent op te houden met het
praktiseren volgens deze opvattingen en beweegredenen, en in staat bent van
God getuigenis af te leggen en stevig op je plek te staan in alles wat je overkomt,
bewijst dit dat je tegen het vlees bent ingegaan. Als je tegen het vlees ingaat, zul
je onvermijdelijk een strijd van binnen voeren. Satan zal proberen en ervoor
zorgen dat de mensen hem volgen, zal proberen en ervoor zorgen dat ze de
opvattingen van het vlees volgen en de belangen van het vlees hooghouden.
Maar Gods woorden zullen mensen van binnen verlichten en illumineren en op
dat moment is het aan jou of je God of Satan volgt. God vraagt mensen om de
waarheid in praktijk te brengen, hoofdzakelijk om de dingen die binnen in hen zijn
te behandelen, om de gedachten en opvattingen die niet naar Gods hart zijn te

behandelen. De Heilige Geest raakt mensen in hun hart, en verlicht en



illumineert hen. Daarom is er een strijd achter alles wat er gebeurt: elke keer dat
mensen de waarheid of de liefde voor God in de praktijk brengen, is er sprake
van een hevige strijd. Hoewel in hun viees alles op orde lijkt, is er in de diepten
van hun hart een strijd van leven en dood gaande en pas na deze hevige strijd,
na ontzaglijk veel reflectie wordt bepaald of er verlies is geleden of een
overwinning is behaald. Men weet niet of er gelachen of gehuild moet worden.
Aangezien veel van de beweegredenen in mensen verkeerd zijn, of anders
omdat veel van Gods werk ingaat tegen hun opvattingen, wordt er achter de
schermen een groot gevecht geleverd als mensen de waarheid in praktijk
brengen. Voordat deze waarheid in de praktijk is gebracht, hebben mensen
achter de schermen ontzettend veel tranen van verdriet gelaten toen zij hun
zinnen erop hadden gezet om God te behagen. Vanwege deze strijd ondergaan
mensen lijden en loutering, dit is het ware lijden. Als de strijd je tegemoetkomt en
je werkelijk aan de kant van God staat, dan ben je in staat om God te behagen.
Tijdens het beoefenen van de waarheid is het onvermijdelijk dat men innerlijk zal
liijden. Als alles van binnen juist was tijdens het in de praktijk brengen van de
waarheid, dan zou men niet volmaakt hoeven te worden gemaakt door God en
zou er geen strijd zijn en geen lijden. Het is vanwege de vele dingen in mensen
die door God niet gebruikt kunnen worden en veel van de opstandigheid van het
vlees, dat mensen de opstand tegen het viees op een dieper niveau moeten
leren. Dit noemt God het lijden dat Hij de mensen heeft gevraagd met Hem te
doorstaan. Schiet op en bid tot God als er moeilijkheden op je pad komen: “O
God! Het is mijn wens om u te behagen. Ik wil het ultieme lijden dragen om uw
hart te behagen. Hoe groot de tegenslagen ook zijn, ik moet u toch behagen.

Zelfs als ik mijn hele leven moet opgeven, moet ik u behagen!” Als je met dit



voornemen zo bidt, zul je in staat zijn om rechtop te blijven in je getuigenis.
Telkens als ze de waarheid in praktijk brengen, telkens als ze raffinering
ondergaan, telkens als ze worden beproefd en telkens als Gods werk op hen af
komt, dragen mensen een extreme last. Dit alles is een test voor de mensen en
in hen allen is er dus een strijd gaande. Dit is de werkelijke prijs die ze betalen.
Meer lezen van de woorden van God en veel doen is ook wel een prijs. Het is
wat mensen zouden moeten doen. Het is hun plicht en de verantwoordelijkheid
die ze moeten nemen. Maar mensen moeten afleggen wat in hen leeft dat
afgelegd moet worden. Als je dat niet doet, maakt het niet uit hoe veel uiterlijke
pijn je lijdt en hoeveel werken je verricht. Dat zal allemaal tevergeefs zijn. Dat wil
zeggen, alleen de veranderingen die je van binnen ondergaat, bepalen van
welke waarde het uiterlijke lijden is. Wanneer je van binnen veranderd bent en je
de waarheid in praktijk brengt, zal al het uiterlijk lijden Gods goedkeuring
verdienen. Als er geen innerlijke verandering heeft plaatsgevonden, dan maakt
het niet uit hoeveel lijden je hebt te verduren of hoe hard je er van buitenaf werkt.
Er is dan geen goedkeuring van God en lijden dat niet door God is bevestigd, is
tevergeefs. Dus of de prijs die je hebt betaald is goedgekeurd door God, wordt
bepaald door of je al dan niet van binnen bent veranderd, en door of je de
waarheid in praktijk brengt en rebelleert tegen je eigen beweegredenen en
opvattingen om Gods tevredenheid, de kennis van God en trouw aan God te
verwerven. Hoeveel je ook doet, als je nooit hebt geweten tegen je eigen
beweegredenen te hebben gerebelleerd, alleen uiterlijke acties en vurigheid
zoekt en geen aandacht schenkt aan je eigen leven, dan zal al het lijden voor
niets zijn geweest. Als je in een bepaalde omgeving iets wilt zeggen, maar je van

binnen het gevoel hebt dat het niet goed is om het te zeggen, dat het zeggen



daarvan je broeders en zusters geen goed doet en hen kan kwetsen, dan houd je
het binnen. Kies ervoor om de pijn van binnen te dragen, omdat deze woorden
niet zijn naar Gods wil. Op dat moment vindt er een strijd plaats van binnen,
maar je bent bereid om pijn te lijden en je eigen wil af te leggen. Je bent bereid
om dit lijden te dragen en God te behagen, en hoewel je van binnen pijn lijdt, zul
je niet toegeven aan het vlees en zo God tevredenstellen en daarom zul je ook
van binnen rust ervaren. Dit is echt een prijs betalen en het is de prijs die God
verlangt. Als je zo handelt, zal God je zeker zegenen. Als je dit niet kunt
volbrengen, dan maakt het niet uit hoeveel je begrijpt of hoe goed je kan spreken.
Het zal allemaal voor niets zijn! Als je — op je weg naar het leren liefhebben van
God - in staat bent om naast God te staan, terwijl Hij strijdt met Satan en je niet
terugkeert naar Satan, dan zul je de liefde voor God hebben bereikt, en zal de

kracht van je getuigenis blijven bestaan.

Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op
interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of
menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat
gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven
staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij
werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God
en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst.
Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God.
Achter dit alles vindt er een strijd plaats. Als je bijvoorbeeld een vooroordeel hebt
ten aanzien van je broeders en zusters, wil je dingen zeggen, woorden waarvan
je weet dat God er wellicht niet blij mee is. Maar als je het ze niet zegt, voel je je

ongemakkelijk van binnen en op dat moment begint er een strijd in je binnenste:



“Spreek ik of niet?” Dit is de strijd. Zodoende is er in alles wat je meemaakt een
strijd en als er een strijd is in jezelf dan werkt God in je, dankzij jouw
daadwerkelijke medewerking en jouw daadwerkelijke lijden. Uiteindelijk ben je
van binnen in staat om de zaak af te leggen en wordt boosheid op een natuurlijke
manier gedoofd. Dit is het resultaat van jouw samenwerking met God. Voor alles
wat mensen doen, betalen ze een zekere prijs door het leveren van inspanning.
Zonder daadwerkelijke moeite kunnen ze God niet behagen. Het komt zelfs niet
in de buurt van het behagen van God en ze kramen zomaar wat uit! Kunnen
deze lege woorden God tevredenstellen? Als God en Satan in het spirituele rijk
strijd voeren, hoe kun je God dan behagen en hoe kun je standhouden in je
getuigenis van Hem? Je moet weten dat alles wat er met je gebeurt een grote
beproeving is. Het zijn gelegenheden waarbij God wil dat je getuigt. Het lijkt van
buitenaf niets bijzonders te zijn, maar deze dingen tonen wel aan of je al dan niet
van God houdt. Als je van Hem houdt, ben je in staat om stand te houden in je
getuigenis van Hem en als je de liefde voor Hem niet in praktijk brengt, laat dat
zien dat je de waarheid niet in praktijk brengt, dat je niet in de waarheid bent,
zonder leven, dat je het kaf bent! Alles wat er met mensen gebeurt, is wanneer
God hen nodig heeft om stand te houden in hun getuigenis van God. Op dit
moment heb je nog niets bijzonders meegemaakt en leg je nog geen sterk
getuigenis af, maar elk detail van je leven heeft betrekking op je getuigenis van
God. Als je door je broeders en zusters, familieleden en iedereen om je heen
bewonderd wordt, als de ongelovigen op een dag komen en alles bewonderen
wat je doet en als ze zien dat alles wat God doet fantastisch is, dan zal je
getuigenis waarachtig zijn. Hoewel je geen inzicht hebt en van klein kaliber bent,

ben je door het vervolmakingsproces van God in jou in staat om Hem te behagen



en op Zijn wil gericht te zijn, waardoor anderen wordt aangetoond wat een
fantastisch werk Hij in mensen van het kleinste kaliber heeft gedaan. Wanneer
mensen God leren kennen en ten overstaan van Satan overwinnaars worden die
in aanzienlijke mate loyaal aan God zijn, dan heeft niemand meer ruggengraat
dan deze groep mensen en is dit de allergrootste getuigenis. Hoewel je niet in
staat bent om groot werk te verrichten, ben je wel in staat om God te behagen.
Anderen kunnen hun opvattingen niet terzijde schuiven, maar jij kunt dat wel.
Anderen kunnen tijJdens hun reéle ervaringen geen getuigenis van God afleggen,
maar jij kunt je feitelijke gestalte en daden gebruiken om Gods liefde terug te
betalen en een krachtig getuigenis van Hem af te leggen. Alleen dit geldt als
werkelijke liefde voor God. Als je dit niet kunt, ben je geen getuige voor je familie,
broeders en zusters of de mensen van de wereld. Als je je getuigenis niet kunt
afleggen ten overstaan van Satan, zal hij je uitlachen, je als een lachertje
behandelen, als een speeltje. Hij zal je belachelijk en gek maken. In de toekomst
moet je misschien grote beproevingen doorstaan, maar als je vandaag met je
hele hart van God houdt en ondanks eventuele grote beproevingen in de
toekomst, ondanks wat er met je gebeurt, in staat bent om stand te houden in je
getuigenis en God te behagen, dan zul je rust vinden, en ongeacht de grootte
van de beproevingen in de toekomst, onbevreesd zijn. Jullie kunnen niet zien wat
de toekomst brengen zal. Jullie kunnen God alleen tevredenstellen onder de
huidige omstandigheden. Jullie zijn niet in staat om grote werken te verrichten en
jullie moeten je richten op het behagen van God door het ervaren van Zijn
woorden in het werkelijke leven en jullie moeten een krachtig en klinkend
getuigenis afleggen die Satan beschamen zal. Hoewel je viees onbevredigd blijft

en lijden heeft te verduren, heb je God behaagd en Satan te schande gemaakt.



Als je altijd op deze manier handelt, zal God je de weg bereiden. Wanneer er op
een dag een grote beproeving komt, zullen anderen vallen, maar jij zult nog
steeds rechtop kunnen blijven staan; vanwege de prijs die je hebt betaald, zal
God je beschermen zodat je kunt blijven staan en niet zult vallen. Als je gewoon
de waarheid in praktijk kunt brengen en God behaagt met een hart dat Hem
waarlijk liefheeft, dan zal God je zeker beschermen tijdens toekomstige
beproevingen. Hoewel je dwaas bent en van kleine gestalte en slechte kaliber,
zal God je niet als minderwaardig behandelen. Het hangt ervan af of je
beweegredenen juist zijn. Vandaag de dag ben je in staat om God te behagen.
Je bent er tot in het kleinste detail op gericht om God in alle dingen te behagen.
Je hebt een hart dat God waarlijk liefheeft. Je geeft je volledig aan God en
hoewel er enkele dingen zijn die je niet kunt begrijpen, kun je tot God komen om
je motieven voor God te herzien en Zijn wil te zoeken. Je doet alles wat nodig is
om God te behagen. Misschien zullen je broeders en zusters je verlaten, maar
met je hart behaag je God en je zult de geneugten van het vlees niet begeren.
Als je altijd zo handelt, zul je beschermd worden wanneer je grote beproevingen

moet ondergaan.

Op welke innerlijke gesteldheid zijn deze beproevingen gericht? Ze zijn
gericht op de rebellerende gezindheid in mensen die niet in staat zijn God te
behagen. Er is veel onrein in mensen en er is veel hypocrisie. God onderwerpt
ze daarom aan beproevingen om hen te reinigen. Maar als je God vandaag kunt
behagen, zullen de beproevingen van morgen leiden tot jouw vervolmaking. Als
je God vandaag niet kunt behagen, dan zullen de beproevingen van morgen je
verleiden en je val betekenen zonder dat je het door hebt. Op dat moment kun je

jezelf niet helpen, want je kunt Gods werk niet aan en je bezit geen echte



gestalte. En als je in de toekomst dus zult willen standhouden, God beter wilt
behagen en Hem tot het einde aan toe wilt volgen, moet je vandaag een sterke
basis creéren. Je moet God behagen door in alles de waarheid in praktijk te
brengen en op Zijn wil gericht te zijn. Als je altijd zo handelt, zal er een sterke
basis in je zijn en zal God een hartsgesteldheid van liefde voor Hem in je
bewerkstelligen en zal Hij je geloof geven. Wanneer je op een dag werkelijk
beproefd wordt, kan het best zijn dat je pijn lijdt en je je in zekere mate gekrenkt
voelt en dat je een vernietigend lijden doorstaat, alsof je sterft. Maar je liefde voor
God zal niet veranderen en zelfs sterker worden. Dat zijn de zegeningen van
God. Als je alles wat God zegt en doet, kunt aanvaarden en dat ook doet vanuit
een hart van gehoorzaamheid, dan zal God je zeker zegenen. Je zult dan zijn als
iemand die door God gezegend wordt en Zijn belofte ontvangt. Als je dat
vandaag niet doet, zul je, als beproevingen je op een dag zullen overvallen, geen
geloof hebben en geen liefdevol hart en op dat moment zal de beproeving een
verzoeking worden. Satans verleiding zal je overvallen en je zult geen
mogelijkheid tot ontsnappen hebben. Vandaag kun je misschien standhouden als
je een Kkleine beproeving meemaakt, maar je zult niet per definitie kunnen
standhouden als je op dag een grote beproeving meemaakt. Sommige mensen
zijn verwaand en denken dat ze al zo goed als volmaakt zijn. Als je op zulke
momenten niet dieper gaat en zelfvoldaan blijft, dan loop je gevaar.
Tegenwoordig beproeft God niet in sterke mate. Oppervlakkig lijkt alles goed te
zijn, maar als God je beproeft, kom je erachter dat je veel tekortschiet, omdat je
gestalte klein is en je niet in staat bent om zware beproevingen te doorstaan. Als
je blijfft zoals je bent en in een staat van inertie verkeert wanneer de

beproevingen komen, zul je omvallen. Jullie moeten vaker inzien hoe



onvolwassen jullie geestelijk zijn. Alleen dan kunnen jullie vooruitkomen. Als je
alleen tijdens beproevingen ontdekt hoe klein je gestalte is, dat je wilskracht
ontbreekt, dat er te weinig van binnenin echt is en dat je niet voldoet aan Gods

wil, en als je deze dingen alleen dan beseft, dan is het te laat.

Als je Gods gezindheid niet kent, zul je zeker vallen tijdens beproevingen,
omdat je niet weet hoe God mensen vervolmaakt en met welke middelen Hij ze
vervolmaakt. Als Gods beproevingen over je komen en deze niet overeenkomen
met je opvattingen, zul je niet kunnen standhouden. Gods ware liefde is Zijn hele
gezindheid en wanneer Gods hele gezindheid zich aan de mensen openbaart,
wat doet dit dan met je vlees? Wanneer Gods rechtvaardige gezindheid zich aan
de mensen openbaart, zal hun viees onvermijdelijk veel pijn lijden. Als je deze
pijn niet draagt, kan God je niet vervolmaken, noch kun je God de ware liefde
betonen. Als God je vervolmaakt, zal Hij zeker Zijn hele gezindheid aan je laten
zien. Vanaf de tijd van de schepping tot vandaag heeft God de mens nog nooit
Zijn hele gezindheid laten zien. Maar in de laatste dagen openbaart Hij het aan
de groep mensen die Hij heeft voorbestemd en verkozen, en door het
vervolmaken van mensen openbaart Hij Zijn gezindheid waardoor Hij een groep
mensen compleet maakt. Dat is Gods ware liefde voor mensen. Het ervaren van
Gods ware liefde voor mensen vereist dat zij extreme pijn lijden en een hoge prijs
betalen. Alleen hierna zullen zij door God gewonnen worden en in staat zijn om
hun ware liefde terug te geven aan God en alleen dan zal Gods hart tevreden
zijn. Als mensen volmaakt willen worden gemaakt door God en als ze Zijn wil
willen doen en volledig hun ware liefde aan God willen geven, dan moeten ze
veel lijden en kwellingen dragen door de omstandigheden. Door het lijden dat

erger is dan de dood zullen ze uiteindelijk gedwongen worden om hun ware hart



aan God terug te geven. Of iemand God werkelijk liefheeft, wordt geopenbaard
door lijden en loutering heen. God zuivert de liefde van mensen en ook dit wordt

alleen bereikt door middel van pijn en loutering.

Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is

gekomen’

Wat vinden jullie van het visioen van het Duizendjarig Koninkrijk? Sommige
mensen denken daar veel over na en zeggen dat het Duizendjarig Koninkrijk
duizend jaar op aarde zal duren. Als de oudere leden van de kerk dus ongehuwd
zijn, moeten ze dan trouwen? Ons gezin heeft geen geld, moet ik nog geld gaan
verdienen? ... Wat is het Duizendjarig Koninkrijk? Weten jullie dat? Mensen zien
gebrekkig en worden zwaar beproefd. Het Duizendjarig Koninkrijk moet in feite
nog officieel komen. Gedurende de fase waarin mensen worden vervolmaakt, is
het Duizendjarig Koninkrijk niet meer dan een klein beginnetje. In de tijd van het
Duizendjarig Koninkrijk waar God over spreekt, is de mens inmiddels
vervolmaakt. Er is eerder gezegd dat mensen als heiligen en standvastig zouden
zijn in het land Sinim. Pas wanneer mensen vervolmaakt zijn — wanneer ze de
heiligen worden over wie God het heeft — zal het Duizendjarig Koninkrijk zijn
gekomen. Wanneer God mensen vervolmaakt, zuivert Hij hen. Hoe zuiverder ze
ziln, hoe meer God ze heeft vervolmaakt. Wanneer de onzuiverheid,
opstandigheid, weerstand en dingen van het vlees in je zijn verdreven, wanneer
je gezuiverd bent, dan zul je door God bemind worden (en zul je, met andere
woorden, een heilige zijn). Wanneer God je heeft vervolmaakt en je een heilige
wordt, zul je in het Duizendjarig Koninkrijk zijn. Nu is het Tijdperk van het
Koninkrijk er. In het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk zullen de mensen

vertrouwen op Gods woord om te leven. Alle volkeren komen dan bijeen onder



Gods naam en allen gaan Gods woorden lezen. In die tijd zullen sommigen gaan
telefoneren, anderen gaan faxen ... ze zullen alles aanwenden om toegang tot
Gods woorden te krijgen. Ook jullie zullen onder Gods woord komen te staan.
Dat gebeurt er allemaal nadat mensen vervolmaakt zijn geworden. Mensen
worden vandaag vervolmaakt, gelouterd, verlicht en geleid door woorden, dit is
het Tijdperk van het Koninkrijk, de fase waarin mensen vervolmaakt worden. Het
houdt geen verband met het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk. Tijdens het
Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk zullen mensen al vervolmaakt zijn en zal
de verdorven gezindheid in hen gezuiverd zijn. In die tijd zullen de door God
gesproken woorden mensen stap voor stap leiden en alle mysteries van Gods
werk openbaren vanaf de schepping tot nu toe. Zijn woorden zullen mensen
vertellen van Gods daden in elk tijdperk en op elke dag, hoe Hij mensen innerlijk
leidt, het werk dat Hij doet in het spirituele rijk, en ze zullen hen de dynamiek van
het spirituele rijk uiteenzetten. Alleen dan zal er werkelijk sprake zijn van het
Tijdperk van het Woord, nu is het slechts een klein beginnetje. Als mensen niet
vervolmaakt en gezuiverd worden, kunnen ze met geen mogelijkheid duizend
jaar op aarde leven en vergaat hun vlees onherroepelijk. Als mensen innerlijk
gezuiverd worden en niet langer Satan en het vlees aanhangen, zullen ze op
aarde blijven leven. In deze fase ben je nog steeds traag van begrip. Je ervaart

alleen je liefde voor God en getuigt van Hem, elke dag die je op aarde leeft.

‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ is een profetie, analoog aan de
voorspelling van een profeet, waarin God profeteert wat er in de toekomst gaat
gebeuren. De woorden die God in de toekomst spreekt en de woorden die Hij
vandaag spreekt, zijn niet dezelfde. De woorden van de toekomst zullen het

tijdperk leiden, terwijl de woorden die Hij vandaag spreekt mensen vervolmaken,



louteren en aanpakken. Het Tijdperk van het Woord in de toekomst is anders dan
het Tijdperk van het Woord vandaag. Alle woorden die God vandaag spreekt
tezamen genomen — ongeacht de manier waarop Hij dat doet — zijn bedoeld om
mensen te vervolmaken, te zuiveren wat er vuil in hen is, en ze heilig en
rechtvaardig te maken voor Gods aangezicht. De woorden vandaag gesproken
en de woorden gesproken in de toekomst zijn twee verschillende dingen. De
woorden gesproken in het Tijdperk van het Koninkrijk zijn bedoeld om mensen
alle training te laten ondergaan, om mensen in alles op het juiste pad te brengen,
om alles wat onzuiver in hen is te verdrijven. God doet het volgende in dit tijdperk:
Hij legt een fundament van Zijn woorden in ieder persoon, Hij maakt Zijn
woorden het leven van iedere persoon, en Hij verlicht en leidt ieders innerlijk met
Zijn woorden op ieder moment. Wanneer ze dan geen acht slaan op Gods wil,
zullen Gods woorden in hen ze terechtwijzen en disciplineren. De woorden van
vandaag horen het leven van de mens te zijn, ze voorzien direct in alles wat de
mens nodig heeft, ja, Gods woorden voorzien in alles wat je innerlijk tekortkomt.
Allen die Gods woorden aanvaarden, worden verlicht door Zijn woorden te eten
en te drinken. De woorden door God gesproken in de toekomst leiden de
mensen in het hele universum, vandaag worden zij alleen in China gesproken en
vertegenwoordigen ze niet die welke in het hele universum worden gesproken.
God zal pas spreken tot het hele universum wanneer het Duizendjarig Koninkrijk
komt. Weet dat de woorden die God vandaag spreekt allemaal bedoeld zijn om
mensen te vervolmaken, de woorden die God in deze fase spreekt voorzien in de
behoeften van mensen, ze zijn niet bedoeld om je mysteries te leren kennen of
de wonderen van God te laten zien. Hij spreekt op vele manieren om in de

behoeften van mensen te voorzien. Het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk



moet nog komen — het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk waarover wordt
gesproken, is de dag van Gods heerlijkheid. Nadat Jezus’ werk in Judea was
volbracht, verplaatste God Zijn werk naar China en stelde Hij een ander plan op.
Hij doet een ander deel van Zijn werk in jullie, ja, Hij doet het werk om mensen
met woorden te vervolmaken: Hij gebruikt woorden zowel om mensen veel pijn te
laten lijden als om Gods genade overvloedig te verkrijgen. Deze fase van het
werk vormt een groep overwinnaars, en nadat Hij deze groep van overwinnaars
heeft gemaakt, zullen zij in staat zijn om van Zijn daden te getuigen. Zij zullen
naar de werkelijkheid kunnen leven en Hem echt behagen en trouw zijn tot in de
dood. Op die manier zal God verheerliikt worden. Wanneer God wordt
verheerlijkt, wanneer Hij deze groep mensen heeft vervolmaakt, is het Tijdperk

van het Duizendjarig Koninkrijk gekomen.

Jezus was 33,5 jaar op aarde. Hij kwam om het werk van de kruisiging te
doen, waardoor God één onderdeel van heerlijkheid verwierf. Toen God in het
vlees kwam, kon Hij nederig en verborgen blijven en verschrikkelijk lijden
verdragen. Hoewel Hij God Zelf was, verdroeg Hij elke vernedering en elke
beschimping. Hij verdroeg grote pijn toen Hij aan het kruis werd genageld om het
verlossingswerk te volbrengen. Nadat deze fase van het werk was volbracht,
zagen mensen weliswaar dat God grote heerlijkheid had verworven, maar dit
was niet Zijn volle heerlijkheid. Het was slechts één deel van Zijn heerlijkheid, dat
Hij door Jezus had verkregen. Hoewel Jezus alle moeilijkheden kon verdragen,
nederig en verborgen kon blijven, gekruisigd kon worden voor God, verwierf God
maar één deel van Zijn heerlijkheid, en Zijn heerlijkheid werd in Israél verkregen.
God heeft nog een ander deel van heerlijkheid: naar de aarde komen om

daadwerkelijk te werken en een groep mensen te vervolmaken. Gedurende



Jezus’ fase van het werk deed Hij enkele bovennatuurlijke dingen, maar die fase
van het werk diende zeker niet alleen om de tekenen en wonderen te verrichten.
Het diende voornamelijk om te laten zien dat Jezus in staat was om te lijden en
voor God te worden gekruisigd, dat Jezus in staat was om verschrikkelijke pijn te
verdragen omdat Hij God liefhad, en dat Hij hog steeds bereid was Zijn leven te
offeren volgens Gods wil hoewel God Hem had verlaten. Nadat God Zijn werk in
Israél had voltooid en Jezus aan het kruis was genageld, werd God verheerlijkt
en legde Hij getuigenis af voor Satan. Jullie weten niet en hebben niet gezien
hoe God vlees is geworden in China, dus hoe kunnen jullie zien dat God is
verheerlijkt? Wanneer God veel werk in jullie doet om jullie te overwinnen en
jullie standvastig blijven, dan is deze fase van het werk van God geslaagd en is
dit een deel van Gods heerlijkheid. Jullie zien alleen dit en God moet jullie nog
vervolmaken, jullie moeten je hart nog geheel aan God geven. Jullie moeten
deze heerlijkheid nog in volle omvang zien. Jullie zien alleen dat God jullie hart al
overwonnen heeft, dat jullie Hem nooit kunnen verlaten, God helemaal tot het
einde zullen volgen en jullie hart niet zal veranderen, en dat dit de heerlijkheid
van God is. Waarin zien jullie Gods heerlijkheid? In de effecten van Zijn werk in
mensen. Mensen zien dat God zo lieflijk is, zij hebben God in hun hart en willen
Hem niet verlaten. Dit is Gods heerlijkheid. Wanneer de kracht van de broeders
en zusters van de kerken naar boven komt en zij God met hun hart kunnen
liefhebben, de opperste macht van het werk dat God doet zien, de
ongeévenaarde macht van Zijn woorden, wanneer zij zien dat Zijn woorden
gezag uitstralen en dat Hij Zijn werk kan aanvangen in de spookstad van het
vasteland van China, wanneer mensen, ook al zijn zij zwak, hun hart buigen voor

God en bereid zijn Gods woorden aan te nemen, en wanneer zij, ook al zijn zij



zwak en onbekwaam, kunnen zien dat Gods woorden zo liefljk en zo waardig
zijn om te koesteren, dan is dit de heerlijkheid van God. Wanneer de dag komt
waarop mensen door God worden vervolmaakt, en zij zich aan Hem kunnen
overgeven, God volledig kunnen gehoorzamen, en hun vooruitzichten en lot in de
handen van God laten, dan heeft God het tweede deel van Zijn heerlijkheid
geheel en al verworven. Dat wil zeggen, wanneer het werk van de praktische
God geheel is volbracht, komt Zijn werk in het vasteland China tot een einde. Met
andere woorden: wanneer zij die door God waren voorbestemd en gekozen
vervolmaakt zijn, wordt God verheerlijkt. God zei dat Hij het tweede deel van Zijn
heerlijkheid naar het Oosten heeft gebracht, maar dit is onzichtbaar voor het
blote oog. God heeft Zijn werk inderdaad naar het Oosten gebracht: Hij is al naar
het Oosten gekomen en dit is Gods heerlijkheid. Hoewel Zijn werk vandaag nog
gaande is, zal het zeker worden volbracht omdat God heeft besloten om te
werken. God heeft besloten dat Hij dit werk in China zal volbrengen, en Hij heeft
besloten dat Hij jullie compleet zal maken. Hij laat jullie dan ook niet ontsnappen
— Hij heeft jullie hart al overwonnen. Je zult moeten doorgaan, of je nu wilt of niet,
en wanneer God jullie heeft gewonnen, wordt God verheerlijkt. God moet
vandaag nog volkomen verheerlijkt worden, want jullie moeten nog vervolmaakt
worden. Hoewel jullie hart tot God is teruggekeerd, zijn er nog steeds veel
zwakheden in jullie vlees, kunnen jullie God niet behagen, kunnen jullie Gods wil
niet in acht nemen, en hebben jullie veel negatieve dingen waar jullie vanaf
moeten komen en moeten jullie nog veel beproevingen en louteringen ondergaan.
Alleen op die manier kan jullie levensgezindheid veranderen en kunnen jullie

door God gewonnen worden.



Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God
afleggen

Het is de wet van de hemel en het principe van de aarde om in God te
geloven en God te kennen, en vandaag de dag — in een tijdperk waarin de
geincarneerde God in eigen persoon Zijn werk verricht — is het een bijzonder
goede tijd om God te kennen. God tevredenstellen wordt bereikt door te bouwen
op het fundament van het begrip van Gods wil, en om Gods wil te begrijpen, is
het noodzakelijk om enige kennis van God te hebben. Deze kennis van God is
de visie die iemand die in God gelooft moet hebben; het is de basis van het
geloof van de mens in God. Als deze kennis afwezig zou zijn, zou het geloof van
de mens in God bestaan in een vage gesteldheid, te midden van een lege
theorie. Zelfs als het het voornemen is van dergelijke mensen om God te volgen,
zullen ze niets winnen. Allen die niets winnen in deze stroom zijn degenen die
geélimineerd zullen worden — zij zijn allemaal profiteurs. Welke stap in Gods
werk je ook ervaart, je zou vergezeld moeten zijn van een machtig visioen.
Anders zou het moeilijk voor je zijn om elke stap van nieuw werk te accepteren,
want het nieuwe werk van God gaat de menselijke verbeeldingskracht te boven,
en bevindt zich buiten de grenzen van zijn noties. En dus, zonder een herder om
de mens te leiden, zonder een herder om deel te nemen aan gemeenschap over
visioenen, is de mens niet in staat om dit nieuwe werk te accepteren. Als de
mens geen visioenen kan ontvangen, dan kan hij het nieuwe werk van God niet
ontvangen, en als de mens Gods nieuwe werk niet kan gehoorzamen, dan zal de
mens niet in staat om Gods wil te begrijpen, en dus zal zijn kennis van God tot

niets leiden. Voordat de mens het woord van God uitvoert, moet hij het woord



van God kennen, dat wil zeggen, hij moet Gods wil begrijpen; alleen op deze
manier kan Gods woord nauwkeurig en naar Gods wil worden uitgevoerd. Dit is
iets dat iedereen die de waarheid zoekt moet bezitten, en het is tevens het
proces dat iedereen die God probeert te kennen moet ondergaan. Het proces
van het leren kennen van het woord van God is het proces van het leren kennen
van God, en ook het proces van het leren kennen van het werk van God. Dus
verwijst het kennen van visioenen niet alleen naar het kennen van de
menselijkheid van de vleesgeworden God, maar omvat het ook het kennen van
het woord en het werk van God. Uit het woord van God leren mensen Gods wil
begrijpen en uit het werk van God leren ze Gods gezindheid kennen en wat God
is. Geloof in God is de eerste stap naar het kennen van God. Het proces van
vooruitgang van dit beginnend geloof in God naar het diepste geloof in Hem is
het proces van het leren kennen van God en het proces van het ervaren van het
werk van God. Als je alleen in God gelooft omwille van het geloof in God, en niet
om Hem te kennen, dan is jouw geloof niet werkelijk, en dan kan jouw geloof niet
zuiver worden — hierover bestaat geen twijfel. Als, tijdens het proces waarmee hij
Gods werk ervaart, de mens geleidelijk aan God leert kennen, dan zal zijn
gezindheid geleidelijk veranderen en zal zijn geloof meer en meer werkelijk
worden. Op deze manier, wanneer de mens succes bereikt in zijn geloof in God,
zal hij God volledig gewonnen hebben. De reden waarom God er alles aan deed
om voor de tweede keer vlees te worden en in eigen persoon Zijn werk te doen,
was opdat de mens Hem zou kunnen leren kennen en Hem zien. God kennen®®
Is het uiteindelijke effect dat bereikt moet worden met de conclusie van Gods
werk; het is Gods laatste vereiste aan de mensheid. De reden waarom Hij dit

doet is vanwege Zijn laatste getuigenis — zodat de mens zich uiteindelijk en



volledig tot Hem kan wenden — daarom doet Hij dit werk. De mens kan alleen
van God leren houden door God te kennen, en om God lief te hebben moet hij
God kennen. Hoe hij ook zoekt, of wat hij wil bereiken, hij moet in staat zijn om
kennis van God te bereiken. Alleen op deze manier kan de mens Gods hart
tevreden stellen. Alleen door God te kennen, kan de mens een waar geloof in
God hebben, en alleen door God te kennen, kan hij waarachtig God eren en
gehoorzamen. Degenen die God niet kennen, zullen nooit tot echte
gehoorzaamheid en verering van God komen. God kennen omvat het kennen
van Zijn gezindheid, het begrijpen van Zijn wil en weten wat Hij is. Maar welk
aspect men ook leert kennen, elk aspect vereist dat de mens een prijs betaalt, en
vereist de wil om te gehoorzamen, zonder welke niemand tot het einde zou
kunnen blijven volgen. Het werk van God is te onverenigbaar met de opvattingen
van de mens, Gods gezindheid en wat God is, zijn te moeilijk voor de mens om
te kennen, en alles wat God zegt en doet is te onbegrijpelijk voor de mens; als de
mens God wenst te volgen, en toch niet bereid is om Hem te gehoorzamen, dan
zal de mens niets winnen. Vanaf de schepping van de wereld tot vandaag, heeft
God veel werk gedaan dat onbegrijpelijk is voor de mens en dat de mens moeilijk
heeft kunnen accepteren, en God heeft veel gezegd wat de opvattingen van de
mens moeilijk te genezen maakt. Maar Hij heeft Zijn werk nooit gestaakt omdat
de mens te veel moeilijkheden heeft; integendeel, Hij is doorgegaan met werken
en spreken, en hoewel grote aantallen ‘strijders’ langs de kant zijn gevallen, doet
Hij nog steeds Zijn werk en blijft Hij zonder onderbreking de ene groep mensen
na de andere kiezen die bereid zijn om zich aan Zijn nieuwe werk te
onderwerpen. Hij heeft geen medelijden met die gevallen ‘helden’, maar in plaats

daarvan koestert Hij hen die zijn nieuwe werk en woorden accepteren. Maar tot



welk doel werkt Hij, stap voor stap, op deze manier? Waarom verwerpt Hij altijd
sommige mensen en verkiest Hij andere? Waarom gebruikt Hij altijd zo’'n
methode? Het doel van Zijn werk is de mens toestaan Hem te kennen en zo door
Hem te worden gewonnen. Het principe van Zijn werk is om te werken aan
diegenen die in staat zijn om zich te onderwerpen aan het werk dat Hij vandaag
doet, en niet om te werken aan diegenen die zich onderwerpen aan Zijn werk uit
het verleden, terwijl zij zich verzetten tegen het werk dat Hij vandaag doet. Dit is

de reden waarom Hij zoveel mensen heeft geélimineerd.

De effecten van de les van het leren kennen van God kunnen niet binnen
een of twee dagen worden bereikt: de mens moet ervaringen opdoen, lijden
ondergaan en ware onderwerping bereiken. Begin allereerst met het werk en de
woorden van God. Het is noodzakelijk dat je begrijpt wat is vervat in de kennis
van God, hoe deze kennis te bereiken en hoe God te zien in je ervaringen. Dit is
wat iedereen moet doen als ze God nog moeten leren kennen. Niemand kan het
werk en de woorden van God in één keer begrijpen en niemand kan in korte tijd
kennis opdoen van Gods totaliteit. Er is een noodzakelijk proces van ervaring,
zonder welke niemand God zou kunnen kennen of Hem echt zou kunnen volgen.
Hoe meer werk God doet, hoe meer de mens Hem kent. Hoe meer het werk van
God op gespannen voet staat met de opvattingen van de mens, hoe meer de
kennis van de mens over Hem wordt vernieuwd en verdiept. Als het werk van
God voor altijd zou vaststaan en onveranderd zou blijven, dan zou de mens maar
geringe kennis van Hem hebben. Tussen de schepping en het heden, wat God
deed tijdens het Tijdperk van de Wet, wat Hij deed tijdens het Tijdperk van
Genade, en wat Hij doet gedurende het Tijdperk van het Koninkrijk, moeten deze

visioenen voor jullie volkomen helder zijn. Jullie moeten het werk van God



kennen. Pas toen hij Jezus volgde, ging Petrus langzamerhand veel van het
werk dat de Geest in Jezus deed, begrijpen. Hij zei: “Vertrouwen op de
ervaringen van de mens is niet genoeg om volledige kennis te verkrijgen; er
moeten veel nieuwe dingen uit het werk van God voortkomen om ons te helpen
Hem te kennen.” In het begin geloofde Petrus dat Jezus iemand was die door
God gezonden was, als een apostel, en zag hij Jezus niet als de Christus. Op dat
moment, toen hij Jezus begon te volgen, vroeg Jezus hem: “Simon, zoon van
Jona, zul je mij volgen?” Petrus zei: “Ik moet Hem volgen die door de hemelse
Vader is gezonden. Ik moet Hem erkennen die is gekozen door de Heilige Geest.
Ik zal u volgen.” Uit zijn woorden kan worden afgeleid dat Petrus eenvoudigweg
geen kennis van Jezus had; hij had de woorden van God ervaren, zichzelf
aangepakt en ontbering geleden voor God, maar hij had geen kennis van het
werk van God. Na een periode van ervaring zag Petrus in Jezus veel van de
daden van God, hij zag de schoonheid van God en hij zag veel van Gods wezen
in Jezus. Zo zag hij ook dat de woorden die Jezus sprak niet door een mens
gesproken hadden kunnen zijn en dat het werk van Jezus niet door een mens
gedaan had kunnen worden. In Jezus’ woorden en daden zag Petrus bovendien
veel van de wijsheid van God en veel werk van een goddelijke natuur. Tijdens
zijn ervaringen leerde hij niet alleen zichzelf kennen, maar hij lette goed op elke
handeling van Jezus, waaruit hij veel nieuwe dingen ontdekte; namelijk dat er
veel uitdrukkingen waren van de praktische God in het werk dat God door Jezus
deed, en dat Jezus verschilde van een gewoon mens in de woorden die Hij sprak
en de handelingen die Hij deed, en ook in de manier waarop Hij de kerken
begeleidde en het werk dat Hij uitvoerde. En dus leerde Petrus van Jezus veel

lessen die hij verondersteld werd te leren, en tegen de tijd dat Jezus op het punt



stond aan het kruis te worden genageld, had hij een bepaalde hoeveelheid
kennis van Jezus opgedaan — kennis die de basis werd van zijn levenslange
loyaliteit aan Jezus, en van zijn kruisiging ondersteboven omwille van de Heer.
Hoewel hij bezeten was door een aantal opvattingen en in het begin geen
duidelijke kennis van Jezus had, zijn zulke dingen onvermijdelijk deel van de
verdorven mens. Toen Jezus op het punt stond te vertrekken, vertelde Hij aan
Petrus dat Zijn kruisiging het werk was waartoe Hij gekomen was om dat te doen:
Het was noodzakelijk dat Hij door het tijdperk verlaten werd, dit onzuivere en
oude tijdperk Hem aan het kruis moest nagelen; Hij was gekomen om het werk
van de verlossing te voltooien, en als dit werk voltooid was, zou Zijn bediening
ten einde zijn. Toen hij dit hoorde, werd Petrus overmand door verdriet en raakte
hij nog meer met Jezus verbonden. Toen Jezus aan het kruis genageld werd,
weende Petrus bitter in afzondering. Voorafgaand hieraan had hij Jezus
gevraagd: “Mijn Heer! U zegt dat u zult worden gekruisigd. Als u weg bent,
wanneer zullen wij u opnieuw zien?” Was er niet een element van vervalsing in
de woorden die hij sprak? Waren ze niet doorspekt met opvattingen? In zijn hart
wist hij dat Jezus gekomen was om een deel van Gods werk te voltooien, en dat,
nadat Jezus vertrokken was, de Geest met hem zou zijn; ook al zou Hij aan het
kruis genageld worden en naar de hemel opstijgen, toch zou de Geest van God
met hem zijn. In die tijd had Petrus enige kennis van Jezus: hij wist dat Jezus
door de Geest van God was gezonden, dat de Geest van God in Hem was en
dat Jezus God Zelf was, dat Hij Christus was. Maar het was vanwege zijn liefde
voor Jezus en vanwege zijn menselijke zwakte, dat Petrus nog steeds zulke
woorden sprak. Als iemand in elke stap van Gods werk kan observeren en het

moeizaam kan ondergaan, dan zal hij in staat zijn om geleidelijk de schoonheid



van God te ontdekken. En welk visioen droeg Paulus met zich mee? Toen Jezus
aan hem verscheen, zei Paulus: “Wie bent u, Heer?” Jezus zei: “Ik ben Jezus,
die jij vervolgt.” Dit was het visioen van Paulus. Petrus nam als zijn visioen
Jezus’ opstanding, Zijn verschijning gedurende veertig dagen, en de leringen van

Jezus gedurende Zijn leven, tot aan het einde van zijn reis.

De mens ervaart Gods werk, leert zichzelf kennen, bevrijdt zichzelf van zijn
verdorven gezindheid en zoekt groei in het leven, alles omwille van het kennen
van God. Als je alleen maar probeert jezelf te kennen en te stellen hebt met je
eigen verdorven gezindheid, maar geen kennis hebt van wat voor werk God doet
aan de mens, hoe groot Zijn redding is, of hoe je Gods werk ervaart en getuigt
van Zijn daden, dan is deze ervaring van je dwaas. Als je denkt dat alleen het in
praktijk kunnen brengen van de waarheid en kunnen verdragen, inhoudt dat
iemands leven volwassenheid heeft bereikt, betekent dit dat je de ware zin van
het leven nog steeds niet hebt begrepen, noch Gods doel bij het vervolmaken
van de mens. Op een dag, wanneer je in de religieuze kerken bent, tussen leden
van de ‘Repentance Church’ of de ‘Life Church’, zul je veel vrome mensen
tegenkomen wiens gebeden visioenen bevatten, en die zich, in hun zoektocht
naar het leven, aangeraakt voelen en geleid worden door woorden. Bovendien
zijn ze in veel zaken in staat om te verdragen en zichzelf te verzaken, en worden
ze niet geleid door het vlees. Op dat moment zul je niet in staat zijn om het
verschil te zien: je zult geloven dat alles wat ze doen goed is, dat het de
natuurlijke uiting van leven is, en dat het jammer is dat de naam waarin ze
geloven verkeerd is. Zijn dergelijke standpunten niet dwaas? Waarom wordt er
gezegd dat veel mensen geen leven hebben? Omdat zij God niet kennen en er

dus wordt gezegd dat zij geen God in hun hart hebben en geen leven hebben.



Als jouw geloof in God een bepaald punt heeft bereikt, waarop je in staat bent
om de daden van God, de realiteit van God en elke fase van Gods werk grondig
te kennen, dan ben je bezeten van de waarheid. Als je het werk en de
gezindheid van God niet kent, is er nog steeds iets mis in je ervaring. Hoe Jezus
die fase van Zijn werk uitvoerde, hoe deze fase wordt uitgevoerd, hoe God Zijn
werk deed in het Tijdperk van Genade en wat voor werk er werd gedaan, welk
werk er in deze fase wordt gedaan — als je geen grondige kennis hebt van deze
dingen, dan zul je je nooit verzekerd voelen en altijd onzeker zijn. Als je na een
periode van ervaring in staat bent om het werk van God en elke stap van Zijn
werk te kennen, en een grondige kennis hebt verkregen van Gods doelen door
het spreken van Zijn woorden, en waarom zoveel woorden die Hij heeft
gesproken niet zijn vervuld, dan kun je vrijmoedig en zonder aarzelen de weg die
voor je ligt volgen, vrij van zorgen en loutering. Jullie zouden moeten zien met
welke middelen God zoveel van Zijn werk volbrengt. Hij gebruikt de woorden die
Hij spreekt, loutert de mens en transformeert zijn opvattingen door middel van
veel soorten woorden. Al het leed dat jullie hebben doorstaan, alle loutering die
jullie hebben ondergaan, de behandeling die jullie in jezelf hebben aanvaard, de
verlichting die jullie hebben ervaren — deze zijn allemaal bereikt door middel van
de woorden die God sprak. Vanwege wat volgt de mens God? Vanwege de
woorden van God! De woorden van God zijn diep mysterieus en kunnen
bovendien het hart van de mens bewegen, dingen diep begraven in het hart van
de mens onthullen, hem dingen laten weten die in het verleden zijn gebeurd en
hem toestaan door te dringen in de toekomst. En zo verdraagt de mens het lijden
vanwege Gods woorden en wordt hij ook vervolmaakt door Gods woorden; pas

op dat moment volgt de mens God. Wat de mens in deze fase zou moeten doen,



is de woorden van God aanvaarden, en ongeacht of hij vervolmaakt is of
onderworpen aan loutering, de woorden van God zijn doorslaggevend. Dit is het
werk van God en dit is ook het visioen dat de mens vandaag de dag zou moeten

kennen.

Hoe maakt God de mens volmaakt? Wat is de gezindheid van God? En wat
ligt vervat in Zijn gezindheid? Om al deze dingen te verduidelijken: de een noemt
dit het verspreiden van Gods naam, de ander het getuigen van God en weer een
ander het verhogen van God. De mens zal op basis van het fundament van het
kennen van God uiteindelijk veranderd worden in zijn levensgezindheid. Hoe
meer aanpak en loutering de mens ondergaat, hoe meer hij gesterkt is, en hoe
talrijker de stappen van Gods werk, hoe meer de mens vervolmaakt wordt. In de
ervaring van de mens slaat elke stap van Gods werk vandaag de dag terug op
zijn opvattingen, en ze stijgen allemaal boven het intellect van de mens uit, en
liggen buiten zijn verwachtingen. God verschaft alles wat de mens nodig heeft en
in alle opzichten staat het haaks op zijn opvattingen. God spreekt zijn woorden
uit op het moment dat je zwak bent; alleen op deze manier kan Hij je leven
voorzien. Doordat Hij terugslaat op je opvattingen, zorgt Hij ervoor dat je de
aanpak van God accepteert; alleen op deze manier kun je jezelf ontdoen van je
verdorvenheid. Vandaag de dag werkt de vleesgeworden God aan de ene kant in
een gesteldheid van goddelijkheid, en aan de andere kant in een gesteldheid van
normale menselijkheid. Als je geen enkel werk van God meer kunt ontkennen,
als je in staat bent je te onderwerpen ongeacht wat God zegt of doet binnen de
gesteldheid van normale menselijkheid, als je in staat bent je te onderwerpen en
te begrijpen ongeacht de soort normaliteit die Hij manifesteert, en als je

werkelijke ervaring hebt verkregen, alleen dan kun je er zeker van zijn dat Hij



God is, alleen dan zul je ophouden opvattingen voort te brengen en alleen dan
zul je Hem tot het einde kunnen volgen. Er is wijsheid in Gods werk en Hij weet
hoe de mens standvastig kan zijn in getuigen van Hem. Hij weet waar de vitale
zwakheid van de mens ligt, en de woorden die Hij spreekt, kunnen je treffen in je
vitale zwakheid, maar Hij gebruikt Zijn majestueuze en wijze woorden ook om je
standvastig te maken in getuigen van Hem. Dat zijn de wonderbaarlijke daden
van God. Het werk dat God doet is onvoorstelbaar voor het menselijk intellect.
De soorten verderf waardoor de mens, een wezen van vlees en bloed, bezeten is,
en de dingen waaruit de essentie van de mens is samengesteld, worden
allemaal geopenbaard door Gods oordeel en dat het laat voor de mens geen

enkele plek over om zich te verbergen voor zijn schaamte.

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van
Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de
verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid
die geen belediging duldt, onmogelijk kunnen kennen en zijn oude kennis van
God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Omwille van Zijn getuigenis, en
omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, en door Zijn
publieke verschijning stelt Hij de mens in staat kennis van God te bereiken,
veranderd te worden in zijn gezindheid, en een klinkend getuigenis van God af te
leggen. De verandering van de gezindheid van de mens wordt bereikt door
verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in zijn
gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te
leggen en zou hij niet iemand naar Gods hart kunnen zijn. Veranderingen in de
menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij

van Satan en van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld



van Gods werk is geworden, een getuige van God en iemand naar Gods hart.
Tegenwoordig is de vleesgeworden God gekomen om Zijn werk op aarde te
verrichten, en Hij eist dat de mensen kennis over Hem verwerven,
gehoorzaamheid aan Hem tonen, een getuigenis van Hem afleggen — Zijn
praktische en normale werk kennen, al Zijn woorden en werk gehoorzamen die
niet overeenstemmen met de opvattingen van de mens, en getuigen van al het
werk dat Hij doet om de mens te redden, en alle daden die Hij verricht om de
mens te overwinnen. Degenen die getuigen van God, moeten kennis van God
hebben; alleen dit soort getuigenis is accuraat en echt, en alleen dit soort
getuigenis kan Satan beschaamd doen staan. God gebruikt degenen die Hem
hebben leren kennen door Zijn oordeel en tuchtiging, aanpak en snoei te
ondergaan, om een getuigenis van Hem af te leggen. Hij gebruikt degenen die
verdorven zijn door Satan om een getuigenis van Hem af te leggen, en zo ook
gebruikt Hij degenen wiens gezindheid is veranderd en die aldus Zijn zegeningen
hebben verkregen, om een getuigenis van Hem af te leggen. Hij heeft de mens
niet nodig om Hem met zijn mond te prijzen, noch heeft Hij de lof en de
getuigenis nodig van het soort van Satan, mensen die niet door Hem gered zijn.
Alleen degenen die God kennen, zijn gekwalificeerd om een getuigenis van Hem
af te leggen, en alleen degenen die veranderd zijn in hun gezindheid, zijn
gekwalificeerd om een getuigenis van Hem af te leggen. God zal niet toestaan

dat de mens opzettelijk schande brengt over Zijn naam.

Voetnoot:

a. De originele tekst luidt: ‘Het werk van God kennen.’



Hoe Petrus Jezus leerde kennen

In de tijd die Petrus met Jezus heeft doorgebracht, leerde hij veel
beminnelijke eigenschappen van Jezus kennen, en veel aspecten die navolging
verdienden en een aanvulling voor hem betekenden. Hoewel Petrus op veel
manieren het wezen van God in Jezus zag, en veel beminnelijke kwaliteiten,
kende hij Jezus nog niet in het begin. Toen Petrus 20 jaar was begon hij Jezus te
volgen, en hij is dit 6 jaar lang blijven doen. Al die tijd heeft hij Jezus niet leren
kennen, maar puur uit bewondering voor Hem was hij wel bereid Hem te volgen.
Toen Jezus hem aan de oever van het meer van Galilea voor het eerst tot zich
riep vroeg Hij: “Simon, zoon van Jona, wil je mij volgen?” Petrus antwoordde: “Ik
moet Hem die door de hemelse Vader is gestuurd volgen. Ik moet Hem die door
de Heilige Geest is verkozen erkennen. Ik volg u.” Petrus had toen al horen
praten over een man die Jezus heette, de grootste onder de profeten, Gods
geliefde zoon, en Petrus hoopte steeds Hem te vinden. Hij hoopte op een
mogelijkheid Hem te zien (zo werd hij toen namelijk door de Heilige Geest geleid).
Hij had Hem weliswaar nog nooit gezien en alleen maar geruchten over Hem
gehoord maar toch groeide er geleidelijk een verlangen naar en bewondering
voor Jezus in zijn hart. Hij verlangde er vaak naar Jezus op een dag te zien. En
hoe nodigde Jezus Petrus dan uit? Ook Hij had al horen praten over een man die
Petrus heette. Het was niet zo dat de Heilige Geest Hem de opdracht gaf: “Ga
naar het meer van Galilea, waar iemand zal zijn die Simon, zoon van Jona, wordt
genoemd.” Jezus hoorde iemand zeggen dat er iemand was die Simon, zoon van

Jona, werd genoemd en dat de mensen hem hadden horen preken. Dat ook hij



het evangelie van het koninkrijk van de hemel verkondigde, en dat de mensen
die hem hoorden tot tranen toe waren geroerd. Toen Jezus dit hoorde volgde Hij
die persoon en ging op weg naar het meer van Galilea. Hier ging Petrus in op de

uitnodiging van Jezus, en volgde Hem.

In de tijd dat hij Jezus volgde, had Petrus veel meningen over Hem en
oordeelde hij altijd vanuit zijn eigen perspectief. En hoewel hij de Geest tot op
zekere hoogte begreep was zijn begrip enigszins onzeker. Vandaar dat hij zei: “lk
moet Hem die door de hemelse Vader is gestuurd volgen. Ik moet Hem die door
de Heilige Geest is verkozen erkennen.” Hij begreep de dingen die Jezus deed
niet en het ontbrak hem aan duidelijkheid daarover. Toen hij Hem een tijdje had
gevolgd raakte hij geinteresseerd in wat Hij deed en zei, en in Jezus Zelf. Hij
kreeg het gevoel dat Jezus zowel genegenheid als respect opriep. Hij ging graag
met Hem om en verbleef graag in Zijn nabijheid. Als hij naar de woorden van
Jezus luisterde ontving hij steun en hulp. De hele tijd dat Petrus Jezus heeft
gevolgd heeft hij goed opgelet en alles over Zijn leven ter harte genomen: Zijn
handelingen, woorden, bewegingen en uitdrukkingen. Hij begon heel goed te
begrijpen dat Jezus geen gewoon mens was. Hoewel Zijn menselijke
verschijning uitermate gewoon was, was Hij vervuld met liefde, mededogen en
tolerantie voor de mens. Alles wat Hij deed of zei betekende een grote steun
voor anderen, en naast Hem leerde en zag Petrus dingen die hij nooit eerder had
gezien of gehad. Hij zag dat, ondanks dat Jezus geen groot postuur had of een
uitzonderlijke menselijkheid, Hij wel echt iets buitengewoons en ongebruikelijks
had. En hoewel Petrus het niet goed uit kon leggen, zag hij wel dat Jezus anders
handelde dan alle andere mensen, want Hij deed de dingen heel anders dan

gewone mensen. Uit de tijd dat Petrus met Jezus in contact stond leerde hij ook



dat Hij een ander karakter had dan andere mensen. Hij was altijd constant en
zonder haast, hij overdreef of bagatelliseerde geen enkel onderwerp, en Hij
leidde Zijn leven op een manier waaruit een karakter bleek dat normaal en
bewonderenswaardig was. In conversaties was Jezus elegant en gracieus, open
en opgewekt maar toch sereen, en bij de uitvoering van Zijn werk behield Hij
altijd Zijn waardigheid. Petrus zag dat Jezus soms zwijgzaam was, maar op
andere momenten onophoudelijk praatte. Soms was Hij zo gelukkig dat Hij leek
op een beweeglijke en levendige duif, en andere keren was Hij zo verdrietig dat
Hij totaal niet meer sprak, en leek Hij met verdriet beladen, alsof Hij een
uitgeputte en vermoeide moeder was. Soms werd Hij door boosheid bevangen,
als een dappere soldaat die ten strijde trekt om de vijand te vermoorden; soms
leek Hij zelfs op een brullende leeuw. Hij lachte soms, maar dan bad Hij weer en
huilde Hij. Hoe Jezus zich ook gedroeg, Petrus begon een oneindige liefde en
een grenzeloos respect voor Hem te voelen. Als Jezus lachte, voelde Petrus zich
gelukkig. Zijn zorgen stortten hem in het verdriet. Hij was bang van Zijn boosheid,
terwijl Zijn barmhartigheid, vergevingsgezindheid en de strenge eisen die Hij aan
mensen stelde ervoor zorgden dat hij Jezus echt leerde liefhebben en een
oprecht ontzag voor en verlangen naar Hem ontwikkelde. Natuurlijk drong dit
alles pas geleidelijk door tot Petrus nadat hij een aantal jaren naast Jezus had

doorgebracht.

Petrus was een bijzonder gevoelig mens met een aangeboren natuurlijke
intelligentie, en toch heeft hij veel dwaasheden begaan in de tijd dat hij Jezus
volgde. In het begin had hij allerlei opvattingen over Jezus. Hij vroeg: “Men zegt
dat u een profeet bent. Toen u acht jaar was en oud genoeg om dingen te

begrijpen, wist u toen dus al dat u God was? Wist u dat u door de Heilige Geest



bent verwekt?” Jezus antwoordde: “Nee, dat wist ik niet. Lijk ik jou niet net een
heel gewoon mens? Ik ben hetzelfde als iedereen. De persoon die de Vader
heeft gestuurd is een normaal persoon, geen bijzonder persoon. En al
vertegenwoordigt het werk dat ik doe mijn hemelse Vader, toch kunnen mijn
beeld, de persoon die ik ben en mijn vleselijk lichaam, mijn hemelse Vader niet
volledig vertegenwoordigen — maar alleen een deel van Hem. En ook al ben ik uit
de Geest voortgekomen, ik blijf een normaal persoon. Mijn Vader heeft mij als
een normaal persoon naar de aarde gestuurd, niet als een bijzonder persoon.”
Pas toen Petrus dit hoorde begon hij een beetje te begrijpen van Jezus. En pas
nadat hij talloze uren van het werk, de leer, het herderschap en de ondersteuning
van Jezus had doorgespit begon hij een diepgaander begrip te ontwikkelen. In
Zijn dertigste levensjaar vertelde Jezus aan Petrus over Zijn aanstaande
kruisiging en dat Hij gekomen was om een werkstadium — het kruisigingswerk —
te verrichten om daarmee de mensheid te verlossen. Hij vertelde hem ook dat
drie dagen na de kruisiging de Mensenzoon weer zou opstaan, en na Zijn
opstand veertig dagen lang aan de mensen zou verschijnen. Petrus werd
verdrietig toen hij deze woorden hoorde en nam deze woorden ter harte; van
toen af aan groeide hij steeds verder naar Jezus toe. Na enige tijd van ervaring
begon Petrus zich te realiseren dat alles wat Jezus deed van het wezen van God
kwam, en hij begon Jezus uitzonderlijk beminnelijk te vinden. Pas toen hij dit
begrip had verworven verlichtte de Heilige Geest hem vanbinnen. Jezus keerde
zich toen naar Zijn discipelen en Zijn andere volgelingen, en vroeg: “Johannes,
wie zeg jij dat ik ben?” Johannes antwoordde: “U bent Mozes.” Vervolgens
wendde Hij zich tot Lucas: “En jij, Lucas, wie zeg jij dat ik ben?” Lucas

antwoordde: “U bent de grootste van de profeten.” Toen vroeg Hij een zuster en



zij antwoordde: “U bent de grootste van de profeten die veel woorden spreekt
vanaf het begin der tijden tot in de eeuwigheid. Niemand profeteert zo goed als u,
en niemand heeft meer kennis dan u; u bent een profeet.” Toen keerde Jezus
zich tot Petrus, en vroeg: “Petrus, wie zeg jij dat ik ben?” Petrus antwoordde: “U
bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent uit de hemel gekomen, u
komt niet van de aarde, u bent niet hetzelfde als de schepselen van God. Wij zijn
op aarde en u bent hier bij ons, Maar u bent van de hemel, u bent niet van de
wereld, en u bent niet van de aarde.” Het kwam door zijn ervaring dat de Heilige
Geest hem had verlicht, waardoor hij dit begrip had kunnen bereiken. Na zijn
verlichting bewonderde hij alles wat Jezus deed nog meer, vond hij Hem nog
beminnelijker, en in zijn hart wilde hij nooit van Jezus gescheiden worden. En zo,
de eerste keer dat Jezus zich aan Petrus openbaarde nadat Hij gekruisigd en
herrezen was, riep Petrus buitengewoon gelukkig uit: “Heer! U bent opgestaan!”
Huilend ving hij toen een bijzonder grote vis, maakte die klaar en diende hem
aan Jezus op. Jezus glimlachte slechts, Hij sprak niet. Hoewel Petrus wist dat
Jezus herrezen was, begreep hij het mysterie niet. Toen hij Jezus de vis te eten
gaf, weigerde Jezus deze niet, maar evenmin sprak Hij of ging Hij zitten om te
eten. In plaats daarvan verdween Hij plotseling. Dit kwam als een grote schok
voor Petrus. Toen pas begreep hij dat de herrezen Jezus anders was dan de
eerdere Jezus. Toen hij zich dit realiseerde, was Petrus bedroefd, maar hij putte
ook troost uit de wetenschap dat de Heer Zijn taak had volbracht. Hij wist dat
Jezus Zijn taak had volbracht, dat Zijn tijd onder de mensen voorbij was, en dat
de mens vanaf dat moment zijn eigen weg zou moeten gaan. Jezus had eens
tegen hem gezegd: “Ook jij zult moeten drinken uit de bittere drinkbeker waarvan

ik gedronken heb (dit zei Hij na de herrijzenis), ook jij zult de weg moeten gaan



die ik heb bewandeld, je zult je leven moeten geven voor mij.” Anders dan nu
hield werk in die tijd geen persoonlijk gesprek in. Tijdens het Tijdperk van
Genade was het werk van de Heilige Geest goed verborgen; en Petrus leed veel
ontberingen en af en toe bereikte hij het punt waarop hij uitriep: “God! Ik heb
niets dan dit leven. Het is u misschien niet veel waard, maar ik draag het op aan
u. De mens is misschien onwaardig u lief te hebben, en zijn liefde en hart zijn
waardeloos, maar ik geloof dat u de bedoeling in zijn hart kan zien. En ook al kan
het lichaam van de mens uw bijval niet verkrijgen, toch wil ik graag dat u mijn
hart aanvaardt.” Na het uiten van deze gebeden ontving hij bemoediging, vooral
als hij als volgt bad: “Ik ben bereid mijn hele hart op te dragen aan God. Ook al
kan ik niets doen voor God, ik ben bereid om God toch trouw te behagen en
mezelf met heel mijn hart aan Hem te wijden. Ik geloof dat God mijn hart ziet.” Hij
zei: “In mijn leven vraag ik alleen maar dat mijn gedachten over de liefde voor
God en mijn hartenwens door God worden aanvaard. Ik ben zo lang bij de Heer
Jezus geweest, en toch heb ik Hem nooit liefgehad, dit is mijn grootste schuld.
Ook al was ik bij Hem, ik kende Hem niet en sprak zelfs wat ongepaste dingen
achter Zijn rug om. Als ik daaraan denk voel ik mij nog meer verschuldigd aan de
Heer Jezus.” Zo bad hij altijd. Hij zei: “Ik ben minder dan stof. Ik kan alleen dit

trouwe hart aan God opdragen.”

Dit was een hoogtepunt in de ervaringen van Petrus, toen zijn lichaam bijna
geheel gebroken was, maar Jezus hem van binnen aanmoedigde. En Hij
verscheen eenmaal aan hem. Toen Petrus enorm leed en voelde dat zijn hart
gebroken was, gaf Jezus hem de opdracht: “Jij bent met mij op aarde geweest,
en ik was hier met jou. En ondanks dat wij voordien samen in de hemel waren,

behoort dat uiteindelijk tot de spirituele wereld. Ik ben nu naar de spirituele



wereld teruggekeerd, en jij bent op aarde. Want ik ben niet van aarde, en ook al
ben jij ook niet van aarde, jij zult wel je functie op aarde moeten uitoefenen.
Aangezien je een dienaar bent, moet je je plicht zo goed mogelijk uitvoeren.”
Petrus was getroost nu hij gehoord had dat hij aan Gods zijde terug mocht keren.
Toen Petrus zo’n pijn had dat hij haast aan zijn bed was gekluisterd, voelde hij
zoveel wroeging dat hij zei: “lk ben zo verdorven, ik kan God niet
tevredenstellen.” Jezus verscheen aan hem en zei: “Petrus, kan het zijn dat je de
belofte die je mij ooit hebt gedaan vergeten bent? Ben je echt alles vergeten wat
ik gezegd heb? Ben je je belofte aan mij vergeten?” Petrus zag dat het Jezus
was en stond van zijn bed op, en Jezus troostte hem: “Ik ben niet van de aarde,
dit heb ik je eerder verteld, dit moet je begrijpen, maar ben je iets anders
vergeten dat ik je verteld heb? ‘Jij bent ook niet van de aarde, niet van de
wereld.” Op dit moment is er werk dat je moet doen, je kunt je nu niet in je
verdriet verliezen, je kunt nu niet zo lijlden. Ook al kunnen de mens en God niet
samen in één wereld leven, toch heb ik mijn werk, en jij het jouwe. Op een dag,
als jouw werk klaar is, zullen we samen in een Koninkrijk verblijven, en zal ik je
leiden zodat je voor altijd bij mij kan zijn.” Nadat Petrus deze woorden had
gehoord, voelde hij zich getroost en gerustgesteld. Hij wist dat hij zijn lijden
moest doorstaan en ervaren, en vanaf dat moment was hij bezield. Jezus
verscheen speciaal op alle cruciale momenten en gaf hem een speciale
verlichting en leiding, en Jezus verrichtte veel werk in hem. En waar had Petrus
het meeste spijt van? Jezus stelde Petrus nog een vraag (al staat dit niet zo in de
Bijbel) niet lang nadat Petrus ‘U bent de Zoon van de levende God’ gezegd had,
en dat was de volgende vraag: “Petrus! Heb je mij ooit liefgehad?” Petrus

begreep wat Hij bedoelde en zei: “Heer! Ik heb de Vader in de hemel ooit



liefgehad, maar ik moet toegeven dat ik u nooit heb liefgehad.” Toen zei Jezus:
“‘Als mensen de Vader in de hemel niet liefhebben, hoe kunnen ze de Zoon op
aarde dan liefhebben? En als mensen de Zoon die door God de Vader gestuurd
is niet liefhebben, hoe kunnen ze dan de Vader in de hemel liefhebben? Als
mensen de Zoon op aarde echt liefhebben, dan hebben ze de Vader in de hemel
ook echt lief.” Toen Petrus deze woorden hoorde begreep hij zijn tekortkoming.
Hij voelde altijd tot tranen toe wroeging over zijn woorden ‘lk heb de Vader in de
hemel ooit liefgehad, maar ik heb u nooit liefgehad.” Na de herrijzenis en
hemelvaart van Jezus voelde hij nog meer wroeging en verdriet door deze
woorden. Hij herinnerde zich zijn werk in het verleden en zijn huidige gestalte en
kwam vaak tot Jezus in gebed, altijd vol spijt en schuld omdat hij Gods wens niet
had vervuld en niet aan Gods normen had voldaan. Dit werd zijn zwaarste last.
Hij zei: “Op een dag zal ik alles wat ik heb en alles wat ik ben aan u wijden, ik zal
u het meest waardevolle geven.” Hij zei: “God! Ik heb slechts €één geloof en één
liefde. Mijn leven is niets waard, mijn lichaam is niets waard. Ik heb slechts één
geloof en één liefde. In mijn geest heb ik geloof in u en in mijn hart heb ik liefde
voor u; ik heb alleen deze twee dingen aan u te geven, niets anders.” Petrus
putte veel moed uit de woorden van Jezus, want voor Zijn kruisiging had Jezus
tegen hem gezegd: “Ik ben niet van deze wereld, en ook jij bent niet van deze
wereld.” Later, toen Petrus een moment van grote pijn had bereikt, herinnerde
Jezus hem hier aan: “Petrus, ben je het vergeten? Ik ben niet van de wereld, en
het was slechts voor mijn werk dat ik vroegtijdig wegging. Ook jij bent niet van de
wereld, ben je dat vergeten? Ik heb je dit tweemaal verteld, herinner je je dat
niet?” Petrus hoorde Hem en zei: “Ik ben het niet vergeten!” Toen zei Jezus:

“Ooit heb je een gelukkige tijd met mij samen in de hemel doorgebracht en je



bent een tijJd aan mijn zijde geweest. Je mist mij, en ik mis jou. Hoewel de
schepselen in mijn ogen het vermelden niet waard zijn, hoe kan ik hem die
onschuldig is en beminnelijk niet liefhebben? Ben je mijn belofte vergeten? Je
moet mijn opdracht op aarde aanvaarden; je moet de taak die ik jou heb
toevertrouwd uitvoeren. Op een dag zal ik je zeker bij de hand nemen en naast
mij plaatsen.” Toen Petrus dit had gehoord vatte hij nog meer moed en raakte hij
nog meer geinspireerd, zodanig dat toen hij aan het kruis hing hij in staat was te
zeggen: “God! Ik kan u niet voldoende liefhebben! Zelfs als u mij vraagt te
sterven, kan ik u niet voldoende liefhebben! Waar u mijn ziel ook heenzendt, of u
nu uw beloften uit het verleden nakomt of niet, wat u daarna ook doet, ik heb u

lief en geloof in u.” Waar hij zich aan vasthield was zijn geloof, en ware liefde.

Diverse discipelen, waaronder Petrus, waren op een avond op een
vissersbootje. Ze waren allemaal samen met Jezus, en Petrus stelde Jezus een
heel naieve vraag: “Heer! Er is een vraag die ik al heel lang aan u wil stellen.”
Jezus antwoordde: “Ga je gang. Vraag maar.” Toen vroeg Petrus: “Was het werk
in het Tijdperk van de Wet ook van u?” Jezus glimlachte, alsof Hij wilde zeggen:
“Dit kind, wat is hij naief!” Toen ging Hij doelgericht verder: “Het was niet mijn
werk, maar het werk van Jehova en Mozes.” Petrus hoorde dit en riep uit: “O!
Dus het was niet uw werk.” Toen Petrus dit eenmaal had gezegd, zweeg Jezus
verder. Petrus dacht bij zichzelf: u bent het niet geweest die het heeft gedaan.
Geen wonder dus dat u gekomen bent om de wet te vernietigen, het was niet uw
werk. Zijn hart was ook gerustgesteld. Naderhand realiseerde Jezus zich dat
Petrus erg naief was, maar omdat hij het op dat moment niet begreep, zei Jezus
niets meer en sprak hem niet meer rechtstreeks tegen. Op een dag preekte

Jezus in een synagoge waar veel mensen aanwezig waren, waaronder Petrus. In



Zijn preek zei Jezus: “Hij die komt vanaf het begin der tijden tot in de eeuwigheid
zal het werk van de verlossing verrichten in het Tijdperk van Genade om de hele
mensheid van de zonde te verlossen, maar Hij zal niet door regelgeving
gedwongen worden om de mens uit de zonde weg te leiden. Hij gaat aan de wet
voorbij en gaat het Tijdperk van Genade binnen. Hij zal de hele mensheid
verlossen. Hij zal met grote passen van het Tijdperk van de Wet het Tijdperk van
Genade binnenlopen, maar niemand kent Hem, Hij die van Jehova komt. Het
werk dat Mozes heeft verricht was hem door Jehova gegund; Mozes ontwierp de
wet vanwege het werk dat Jehova had gedaan.” Toen dit gezegd was, ging Hij
verder: “Zij die tijdens het Tijdperk van Genade de geboden van het Tijdperk van
Genade afschaffen zullen rampspoed ondervinden. Zij zullen in de tempel
moeten staan en Gods vernietiging moeten ondergaan, en het vuur zal hen
verslinden.” Toen Petrus dit hoorde, reageerde hij nogal heftig en gedurende een
periode van zijn ervaring, begeleidde en steunde Jezus hem en sprak openhartig
met Petrus, waardoor hij Jezus iets beter begreep. Petrus dacht na over de
preek van Jezus van die dag, en daarna over de vraag die hij Hem had gesteld
toen ze op het vissersbootje waren en over Jezus' antwoord en hoe Hij had
gelachen. Het was op dat moment dat hij het allemaal begreep. Later verlichtte
de Heilige Geest Petrus en alleen hierdoor begreep hij dat Jezus de Zoon van
God was. Het begrip van Petrus kwam door de verlichting van de Heilige Geest,
maar hij moest een heel proces doorlopen om tot dit begrip te komen. Door
vragen te stellen, naar de preken van Jezus te luisteren, vervolgens door het
speciale verbond met Jezus en Zijn speciale begeleiding realiseerde Petrus zich
uiteindelijk dat Jezus de Zoon van de levende God was. Dit gebeurde niet

plotseling; het was een proces, en bij zijn latere ervaringen had hij hier heel veel



aan. Waarom heeft Jezus het vervolmakingswerk niet in andere mensen
volbracht, alleen maar in Petrus? Omdat Petrus de enige was die begreep dat
Jezus de Zoon van God was en niemand anders dit wist. Hoewel er veel
discipelen waren die veel geleerd hadden in de periode dat ze Hem volgden, was
hun kennis toch opperviakkig. Daarom is Petrus door Jezus gekozen als
voorbeeld voor vervolmaking. Wat Jezus toen tegen Petrus zei is wat Hij nu zegt
tegen de mensen wier kennis en ingang in het leven het niveau van Petrus
moeten bereiken. God zal volgens deze vereiste en dit pad iedereen
vervolmaken. Waarom wordt er tegenwoordig van mensen verwacht dat ze echt
geloof en ware liefde hebben? Wat Petrus heeft meegemaakt moeten jullie ook
meemaken; de vruchten die Petrus van zijn ervaringen heeft geplukt moeten zich
ook in jullie openbaren, en de pijn die Petrus heeft geleden zal zeker ook aan
jullie niet voorbijgaan. Jullie gaan dezelfde weg die Petrus is gegaan. De pijn die
jullie lijden is de pijn die Petrus leed. Als jullie de hemelse glorie ontvangen en
een waar leven leiden, dan leven jullie naar het beeld van Petrus. Het is dezelfde
weg, en volgens deze weg wordt men vervolmaakt. Jullie kaliber blijft echter wat
achter bij dat van Petrus, want de tijden zijn veranderd en dat geldt ook voor de
mate van verdorvenheid. Ook omdat Judea een oud koninkrijk was met een zeer

oude cultuur. Jullie moeten dus proberen jullie kaliber te verbeteren.

Petrus was een verstandig man, scherpzinnig in alles wat hij deed en
bovendien uiterst eerlijk. Hij kende veel tegenslag. Hij kwam met de
maatschappij in contact toen hij 14 was. Hij ging naar school en ook bezocht hij
vaak de synagoge. Hij was zeer enthousiast en wilde altijd bijeenkomsten
bijwonen. Jezus was toen nog niet officieel met Zijn werk begonnen, het was nog

maar het begin van het Tijdperk van Genade. Petrus kwam voor het eerst in



contact met religieuze figuren toen hij veertien was. Tegen de tijd dat hij achttien
was, had hij contact met de religieuze elite, maar toen hij de religieuze chaos
achter de schermen zag, verliet hij die wereld. Hij zag hoe doortrapt, sluw en
twistziek deze mensen waren en hij voelde een grote walging (dit is hoe de
Heilige Geest toen werkte om hem te vervolmaken. In het bijzonder beroerde Hij
hem en verrichtte bijzonder werk in hem). Daarom trok Petrus zich terug uit de
synagoge toen hij achttien was. Zijn ouders vervolgden hem en stonden niet toe
dat hij geloofde (zij behoorden de duivel toe, en hadden geen geloof). Uiteindelijk
ging Petrus thuis weg en begon zomaar wat rond te reizen. Twee jaar lang viste
en preekte hij en in deze tijd leidde hij ook een redelijk aantal mensen. Nu moet
je de weg die Petrus bewandelde duidelijk kunnen zien. Als je het pad van Petrus
duidelijk kunt zien, dan zul je zeker zijn ten aanzien van het werk dat
tegenwoordig gedaan wordt, en zou je niet meer klagen of passief blijven, of
ergens naar verlangen. Je zou de toenmalige stemming van Petrus ervaren: hij
was door verdriet getroffen; hij vroeg niet meer om een toekomst of om zegen.
Hij was niet op zoek naar de winst, het geluk, de roem of de voorspoed van deze
wereld. Hij wilde alleen maar een zeer betekenisvol leven leiden, wat inhield dat
hij Gods liefde terug wilde betalen en aan Hem zijn aller dierbaarste bezit op
wilde dragen. Dat zou zijn hart tevredenstellen. Hij bad vaak tot Jezus met de
volgende woorden: “Heer Jezus Christus, ooit had ik u lief, maar ik had u niet
waarlijk lief. Hoewel ik betoogde dat ik in u geloofde, heb ik u nooit met een waar
hart liefgehad. Ik keek alleen naar u op, bewonderde u, en miste u, maar ik heb u
nooit liefgehad of waarlijk in u geloofd.” Hij bad altijd om zijn besluit te nemen, hij
was voortdurend bemoedigd door de woorden van Jezus en zette ze in motivatie

om. Later, na een periode van ervaring, stelde Jezus hem op de proef en zette



hem aan om vervolgens naar Hem te verlangen. Hij zei: “Heer Jezus Christus! Ik
mis u zo, en verlang ernaar u te zien. Mij ontbreekt te veel, dat kan uw liefde niet
compenseren. lk smeek u mij spoedig hier weg te halen. Wanneer zult u mij
nodig hebben? Wanneer komt u mij halen? Wanneer zal ik uw gezicht weer zien?
Ik wil niet meer in dit lichaam leven, verder verdorven worden, en ik wil ook geen
verzet meer plegen. Ik ben er klaar voor om alles wat ik heb aan u op te dragen
zodra ik dat kan, ik wil u verder geen verdriet meer doen.” Zo bad Petrus. Maar
toen wist hij nog niet wat Jezus in hem zou vervolmaken. Tijdens de kwelling van
deze beproeving verscheen Jezus aan hem en zei: “Petrus, ik wil jou
vervolmaken, zodat jij een stuk fruit wordt dat de kristallisatie van mijn
vervolmaking van jou is en waarvan ik kan genieten. Kun jij oprecht voor mij
getuigen? Heb je gedaan wat ik je gevraagd heb? Heb je naar de woorden
geleefd die ik heb gesproken? Ooit had je me lief, maar hoewel je me liefhad,
heb je wel naar mij geleefd? Wat heb je voor mij gedaan? Je erkent dat je mijn
liefde niet waard bent, maar wat heb je voor mij gedaan?” Petrus zag in dat hij
niets voor Jezus had gedaan en herinnerde zich zijn eerdere eed dat hij zijn
leven voor God zou geven. En dus klaagde hij niet meer en zijn gebeden werden
nadien beter. Hij zei in gebed: “Heer Jezus Christus! Ooit liet ik u alleen, en u liet
mij ook ooit alleen. We zijn een tijdje uit elkaar geweest, en een tijdje in elkaars
gezelschap. Toch hebt u mij meer lief dan alle anderen. Ik ben herhaaldelijk
tegen u opgestaan, en heb u herhaaldelijk verdriet gedaan. Hoe kan ik zoiets
vergeten? Het werk dat u in mij hebt volbracht en wat u mij hebt toevertrouwd is
altijd in mijn gedachten, ik vergeet het nooit. Ik wens mij aan uw orkestraties te
onderwerpen en ik zal alles wat ik heb aan u opdragen. U weet waar ik toe in

staat ben en u weet bovendien welke rol ik kan spelen. Uw wil is mijn wet en



alles wat ik heb draag ik aan u op. U alleen weet wat ik voor u kan doen. Hoewel
Satan mij danig voor de gek heeft gehouden, en ik tegen u ben opgestaan,
geloof ik dat u mij die overtreding niet toerekent, dat u mij niet daarnaar zult
behandelen. Ik wil mijn hele leven aan u opdragen. Ik vraag nergens om. Ik heb
geen andere hoop of plannen; ik wil alleen handelen naar uw bedoeling en uw wil

uitvoeren. Ik zal uit uw bittere drinkbeker drinken, ik behoor aan u toe.”

Jullie moeten duidelijk zijn over de weg die jullie bewandelen; jullie moeten
duidelijk zijn over de weg die jullie in de toekomst in zullen slaan, wat God straks
gaat vervolmaken, en wat aan jullie is toevertrouwd. Misschien worden jullie op
een dag op de proef gesteld. Als jullie dan bezieling vinden in de ervaringen van
Petrus dan blijkt dat jullie waarlijk de weg van Petrus bewandelen. God prees
Petrus om zijn ware geloof en liefde en zijn trouw aan God. En door zijn
oprechtheid en verlangen naar God in zijn hart heeft God hem vervolmaakt. Als
je oprecht dezelfde liefde en hetzelfde geloof hebt als Petrus, dan zal Jezus je

zeker vervolmaken.

Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven

De essentie van het geloof in God van de meeste mensen is een religieuze
overtuiging: ze zijn niet in staat om van God te houden en kunnen God alleen als
een robot volgen, zonder in staat te zijn om echt naar God te smachten of Hem
te aanbidden. Ze volgen Hem alleen maar in stilte. Veel mensen geloven in God,
maar er zijn er maar heel weinig die van God houden; ze ‘vereren’ God alleen

omdat ze bang zijn voor rampspoed, of ze bewonderen God omdat Hij hoog en



machtig is — maar hun eerbied en bewondering bevat geen liefde of echt
verlangen. Ze zoeken in hun ervaringen naar de details van de waarheid of naar
wat onbelangrijke mysteries. De meeste mensen zijn volgers, ze vissen in
duistere wateren, alleen om zegeningen te ontvangen; ze zoeken de waarheid
niet, noch gehoorzamen ze God werkelijk om Gods zegen te ontvangen. Het
leven van ieders geloof in God is zinloos, het is waardeloos, en daarin zijn hun
persoonlijke overwegingen en bezigheden; ze geloven niet in God om God lief te
hebben, maar om gezegend te worden. Veel mensen handelen naar eigen
goeddunken, ze doen maar wat ze willen en overwegen nooit de belangen van
God, of dat wat ze doen in overeenstemming is met de wil van God. Zulke
mensen kunnen niet een werkelijk geloof bereiken, laat staan de liefde van God.
De mens moet niet alleen in het wezen van God geloven, maar het bovendien
liefhebben. Maar velen van degenen die in God geloven, zijn niet in staat om dit
‘geheim’ te ontdekken. Mensen durven niet van God te houden en proberen Hem
ook niet lief te hebben. Ze hebben nooit ontdekt dat er zo veel is dat beminnelijk
Is aan God, ze hebben nooit ontdekt dat God de God is die de mens liefheeft en
dat Hij de God is die voor de mens is om van te houden. De liefelijkheid van God
Is uitgedrukt in Zijn werk: alleen wanneer ze Zijn werk ervaren, kunnen mensen
Zijn liefelijkheid ontdekken, alleen in hun werkelijke ervaringen kunnen ze de
liefelijkheid van God waarderen en zonder het in het echte leven waar te nemen,
kan niemand Gods liefelijkheid ontdekken. Er is zoveel aan God om van te
houden, maar mensen zijn niet in staat om het te ontdekken als ze niet met Hem
omgaan. Dat wil zeggen, als God geen vlees geworden was dan zouden mensen
niet in staat zijn om daadwerkelijk met Hem om te gaan, en als ze niet in staat

waren om daadwerkelijk met Hem om te gaan zouden ze ook niet in staat zijn om



Zijn werk te ervaren — en dus zou hun liefde voor God besmet zijn met een
heleboel leugens en verzinsels. Hun liefde voor de God in de hemel is niet zo
echt als hun liefde voor de God op aarde, want de kennis van mensen van God
in de hemel is gebaseerd op hun verbeelding, in plaats van wat ze met hun eigen
ogen hebben gezien en wat ze persoonlijk hebben ervaren. Wanneer God naar
de aarde komt, zijn de mensen in staat om Zijn werkelijke daden en Zijn
liefelijkheid te aanschouwen en zij kunnen alles zien van Zijn praktische en
normale gezindheid, die duizenden keren meer echt is dan de kennis van de God
in de hemel. Ongeacht hoeveel mensen de God in de hemel liefhebben, er is
niets echts aan deze liefde en het zit vol menselijke ideeén. Ongeacht hoe klein
hun liefde voor de God op aarde is, deze liefde is echt; zelfs als er maar een
beetje van is, is het nog steeds echt. God zorgt ervoor dat mensen Hem leren
kennen door werkelijk werk en door deze kennis verkrijgt Hij hun liefde. Het is als
met Petrus: als hij niet met Jezus had geleefd, zou het onmogelijk voor hem zijn
geweest om Jezus te vereren. Zo was 0ok zijn loyaliteit aan Jezus gebaseerd op
zijn omgang met Jezus. Om de mens van Hem te laten houden, is God te
midden van de mensen gekomen en leeft Hij samen met de mens en alles wat

Hij de mens laat zien en ervaren is de realiteit van God.

God maakt gebruik van de realiteit en de benadering van feiten om mensen
te vervolmaken; Gods woorden vervullen een deel van Zijn vervolmaking van
mensen. Dit is het werk van begeleiding en het openen van de weg. Dat wil
zeggen, in Gods woorden moet je het pad van beoefening vinden en moet je de
kennis van visies vinden. Door deze dingen te begrijpen, zullen mensen een pad
en visies hebben terwijl ze feitelijk beoefenen en in staat zijn om verlicht te

worden door Gods woorden, ze zullen kunnen begrijpen dat deze dingen van



God komen en in staat zijn om veel te onderscheiden. Na het begrijpen moeten
ze onmiddellijk deze realiteit binnengaan en Gods woorden gebruiken om God
tevreden te stellen in hun werkelijke leven. God zal je in alle dingen leiden en je
een pad van beoefening geven en je laten voelen dat God zo liefelijk is en je
toestaan te zien dat elke stap van Gods werk in jou er is om je te vervolmaken.
Als je Gods liefde wilt zien, als je Gods liefde echt wilt ervaren, dan moet je diep
in de realiteit gaan, moet je diep in het echte leven gaan en inzien dat alles wat
God doet liefde is en redding en om te zorgen dat mensen hetgeen wat onrein is
achterlaten en om de dingen in hun binnenste, die niet in staat zijn om Gods wil
te bevredigen, te louteren. God gebruikt woorden om de mensen te voorzien,
terwijl Hij ook omgevingen in het werkelijke leven creéert die de mensen laten
ervaren en als de mensen veel van Gods woorden eten en drinken, als ze die
werkelijk in praktijk brengen, dan kunnen ze alle moeilikheden in hun leven
oplossen door veel woorden van God te gebruiken. Dat wil zeggen, je moet de
woorden van God hebben om diep in de realiteit te gaan; als je de woorden van
God niet eet en drinkt en zonder werk van God bent, dan zul je geen pad in het
werkelijke leven hebben. Als je de woorden van God nooit eet of drinkt, dan zal
je verbijsterd zijn als jou iets overkomt. Je weet alleen maar dat je van God moet
houden, maar je bent niet in staat om te onderscheiden en hebt geen pad van
beoefening; je bent vertroebeld en verward en soms geloof je zelfs dat je God
tevreden stelt door het bevredigen van het viees — dit is allemaal het gevolg van
het niet eten en drinken van Gods woorden. Dat wil zeggen, als je de hulp van
Gods woorden niet hebt en alleen maar rondtast in de realiteit, dan ben je
fundamenteel niet in staat het pad van beoefening te vinden. Zulke mensen

begrijpen gewoon niet wat het betekent om in God te geloven en nog minder



begrijpen ze wat het betekent om God lief te hebben. Als je, gebruikmakend van
de verlichting en begeleiding van Gods woorden, vaak bidt en onderzoek doet en
zoekt, waardoor je ontdekt wat je in praktijk zou moeten brengen, gelegenheden
voor het werk van de Heilige Geest vindt, echt samen met God werkt en je niet
vertroebeld en verward bent, dan zul je in het echte leven een pad hebben en
God echt tevreden stellen. Als je God tevreden hebt gesteld, zal de leiding van
God binnenin je zijn en zul je bijzonder gezegend zijn door God, wat je een
gevoel van vreugde zal geven: je zult je vooral vereerd voelen dat je God
tevreden hebt gesteld, je zult je vooral helder voelen van binnen en in je hart zul
je helder en vreedzaam zijn, je geweten zal worden getroost en vrij van
beschuldigingen zijn en je zult je van binnen prettig voelen als je je broeders en
zusters ziet. Dit is wat het betekent om Gods liefde te genieten en alleen dit is
werkelijk genieten van God. Het genieten, door de mensen, van Gods liefde
wordt verkregen door het ervaren: door ontberingen te ervaren en door het
ervaren van het in praktijk brengen van de waarheid, verkrijgen zij Gods
zegeningen. Als je alleen maar zegt dat God echt van je houdt, dat God een
zware prijs heeft betaald in mensen, dat Hij geduldig en vriendelijk zoveel
woorden heeft gesproken en altijd mensen redt, dan is jouw uiting van deze
woorden slechts één kant van het genieten van God. Maar een grotere vreugde
— echte vreugde — zou zijn dat mensen de waarheid in hun werkelijke leven in
praktijk te brengen, waarna ze vreedzaam en helder in hun hart zullen zijn, ze
zullen zich innerlijk zo ontroerd voelen en dat God zo lieflijk is. Je zult het gevoel
hebben dat de prijs die je hebt betaald zo de moeite waard is. Als je een hoge
prijs hebt betaald betreffende je inspanningen, zul je bijzonder helder van binnen

zijn: je zult het gevoel hebben dat je Gods liefde echt ervaart en begrijpen dat



God het reddingswerk onder de mensen gedaan heeft, dat Hij de mensen loutert
om hen puur te maken en dat God mensen beproeft om te testen of ze echt van
Hem houden. Als je de waarheid steeds op deze manier in praktijk brengt, dan
zul je geleidelijk een duidelijke kennis van veel van Gods werk ontwikkelen en
gedurende die tijd zul je steeds het gevoel hebben dat Gods woorden zo helder
als kristal zijn voor je. Als je veel waarheden duidelijk kunt begrijpen, zul je
voelen dat alle zaken gemakkelijk in praktijk te brengen zijn, dat je dit probleem
kunt overwinnen en die verleiding kunt weerstaan en je zult zien dat niets een
probleem voor je is, waardoor je heel los en bevrijd wordt. Op dat moment zul je
genieten van Gods liefde en Gods ware liefde zal tot je zijn gekomen. God
zegent hen die visies hebben, die de waarheid hebben, die kennis hebben en die
echt van Hem houden. Als mensen Gods liefde willen aanschouwen, dan moeten
ze de waarheid in praktijk brengen in het werkelijke leven, dan moeten ze bereid
zijn om pijn te verdragen en verzaken waar ze van houden om God tevreden te
stellen en ondanks de tranen in hun ogen moeten ze toch in staat zijn om Gods
hart tevreden te stellen. Op deze manier zal God je zeker zegenen en als je
moeilijkheden zoals deze doorstaat, zal het worden gevolgd door het werk van
de Heilige Geest. Door het werkelijke leven en door het ervaren van Gods
woorden, zijn mensen in staat Gods liefelijkheid te zien en alleen als ze Gods

liefde hebben geproefd, kunnen ze werkelijk van Hem houden.

Hoe meer je de waarheid in praktijk brengt, des te meer je de waarheid bezit;
hoe meer je de waarheid in praktijk brengt, des te meer je Gods liefde bezit; en
hoe meer je de waarheid in praktijk brengt, des te meer je door God gezegend
wordt. Als je altijd op deze manier beoefent, zul je geleidelijk Gods liefde in je

zien, net zoals Petrus God leerde kennen: Petrus zei dat God niet alleen de



wijsheid heeft om de hemelen en de aarde en alle dingen te scheppen, maar dat
Hij ook de wijsheid heeft om daadwerkelijk werk te doen in mensen. Petrus zei
dat Hij niet alleen de liefde van mensen waardig is vanwege Zijn schepping van
de hemelen en de aarde en alle dingen, maar bovendien vanwege Zijn vermogen
om de mens te scheppen, de mens te redden, de mens te vervolmaken en Zijn
liefde na te laten aan de mens. Zo zei Petrus ook dat er in Hem veel is dat de
liefde van de mens waardig is. Petrus zei tegen Jezus: “Is het scheppen van de
hemelen en de aarde en alle dingen de enige reden dat u de liefde van de mens
verdient? Er is meer in u dat beminnelijk is, u handelt en beweegt zich in het
werkelijke leven, uw Geest raakt mij van binnen, u disciplineert mij, u roept mij tot
de orde — deze dingen zijn nog meer de liefde van mensen waardig.” Als je Gods
liefde wilt zien en ervaren, dan moet je in het werkelijke leven verkennen en
zoeken en moet je bereid zijn om je eigen vilees opzij te zetten. Je moet deze
beslissing nemen. Je moet iemand met vastberadenheid zijn, die in staat is om
God in alle dingen tevreden te stellen, zonder lui te zijn, of de pleziertjes van het
vlees te begeren, niet leven voor het vlees, maar leven voor God. Er kunnen
momenten zijn wanneer je God niet tevreden stelt. Dat komt omdat je Gods wil
niet begrijpt; de volgende keer, ook al kost het je meer moeite, moet je Hem
tevreden stellen en moet je niet het viees bevredigen. Wanneer je op deze
manier ervaart zul je God hebben leren kennen. Je zult inzien dat God de
hemelen en de aarde en alle dingen kon schapen, dat Hij vlees geworden is,
zodat mensen Hem echt en daadwerkelijk kunnen zien en echt en daadwerkelijk
met Hem kunnen omgaan, inzien dat Hij in staat is om te midden van de mensen
te wandelen, dat Zijn Geest mensen kan vervolmaken in het werkelijke leven,

zodat ze Zijn liefelijkheid kunnen zien en Zijn discipline, Zijn kastijding en Zijn



zegeningen kunnen ervaren. Als je altijd op deze manier ervaart, zul je in het
werkelijke leven onafscheidelijk van God zijn en als op een dag je relatie met
God ophoudt normaal te zijn, zul je in staat zijn om berispingen te ondergaan en
om spijt te voelen. Wanneer je een normale relatie met God hebt, zul je God
nooit willen verlaten en als God op een dag zegt dat Hij je zal verlaten, zul je
bang zijn en zul je zeggen dat je liever zou sterven dan door God te worden
verlaten. Zodra je deze emoties hebt, zul je voelen dat je niet in staat bent om
God te verlaten en op deze manier zul je een fundament hebben en Gods liefde

werkelijk genieten.

Mensen spreken er vaak over om God hun leven te laten zijn, maar moeten
dat tot dan toe nog ervaren. Je zegt alleen maar dat God je leven is, dat Hij je
elke dag begeleidt, dat je elke dag zijn woorden eet en drinkt en dat je elke dag
tot Hem bidt en dat Hij daarom je leven is geworden. De kennis van hen die dit
zeggen is zo opperviakkig. Bij veel mensen is er geen fundament; Gods woorden
zijn in hen geplant, maar ze moeten nog ontkiemen, laat staan dat ze vrucht
dragen. In welke mate heb je vandaag de dag ervaren? Pas nu, nadat God je
heeft gedwongen om zover te komen, heb je het gevoel dat je God niet kunt
verlaten. Wanneer je, op een dag, tot een bepaald punt hebt ervaren en God zou
je laten vertrekken, dan zou je dat niet kunnen. Je zult altijd het gevoel hebben
dat je niet zonder God binnen in je kan bestaan; je kunt zonder echtgenoot,
echtgenote of kinderen, zonder familie, zonder moeder of vader, zonder vieselijk
genot zijn, maar niet zonder God. Zonder God zijn is alsof je je leven verliest, je
zult niet in staat zijn om zonder God te leven. Wanneer je tot op dit punt hebt
ervaren, zul je het doel hebben bereikt betreffende je geloof in God en op deze

manier zal God je leven zijn geworden, Hij zal het fundament van je bestaan zijn



geworden en je zult God nooit meer kunnen verlaten. Wanneer je tot dit punt
hebt ervaren, zul je Gods liefde echt hebben genoten, zal je relatie met God zo
dichtbij zijn, zal God je leven zijn, je liefde en op dat moment zul je tot God
bidden en zeggen: “O God! |k kan u niet verlaten, u bent mijn leven, ik kan
zonder al het andere — maar zonder u kan ik niet blijven leven.” Dit is de ware
gestalte van de mensen; het is het werkelijke leven. Sommige mensen zijn
gedwongen om zover te komen als vandaag de dag: ze moeten doorgaan of ze
willen of niet, en ze hebben altijd het gevoel dat ze zich tussen wal en schip
bevinden. Je moet op zodanige wijze ervaren dat God je leven is, zodanig dat als
God van je hart weggenomen zou worden, het zou zijn alsof je je leven verliest;
God moet je leven zijn en je moet Hem niet kunnen verlaten. Op deze manier zul
je God echt ervaren hebben en op dat moment, wanneer je God liefthebt, zul je
echt God liefhebben en zal het een unieke, pure liefde zijn. Op een dag wanneer
je ervaringen zo zijn dat je leven een bepaald punt heeft bereikt, wanneer je tot
God bidt en de woorden van God eet en drinkt, zul je God binnen in jou niet
kunnen verlaten en zul je Hem ook niet kunnen vergeten, zelfs als je dat zou
willen. God zal je leven zijn geworden; je kunt de wereld vergeten, je kunt je
vrouw, man of kinderen vergeten, maar je zult moeite hebben om God te
vergeten — dat is onmogelijk, dit is je ware leven en je ware liefde voor God.
Wanneer de liefde van mensen tot God een bepaald punt heeft bereikt, is er
niets waarvoor hun liefde gelijk is aan hun liefde voor God; hun liefde voor God
komt op de eerste plaats. Op deze manier kun je al het andere opgeven en
bereid zijn om al het aanpakken en het snoeien van God te accepteren. Als je
een liefde voor God hebt bereikt die al het andere overtreft, zul je in de realiteit

leven en in Gods liefde.



Zodra God het leven in de mensen wordt, zijn ze niet langer in staat om God
te verlaten. Is dit niet de daad van God? Er is geen groter getuigenis! God heeft
tot op een zeker punt gewerkt; Hij heeft gezegd dat mensen dienst moesten
doen en getuchtigd moesten worden of sterven en mensen hebben zich toch niet
teruggetrokken, wat aantoont dat ze door God zijn overwonnen. Mensen die de
waarheid hebben zijn degenen die in hun werkelijke ervaringen standvastig zijn
in hun getuigenis, standvastig zijn in hun positie, aan de kant van God staan,
zonder zich ooit terug te trekken en die een normale relatie kunnen hebben met
mensen die van God houden, die als er wat met hen gebeurt, in staat zijn om
God volledig te gehoorzamen en God tot de dood kunnen gehoorzamen. Je
beoefening en openbaringen in het werkelijke leven zijn de getuigenis van God,
zij zijn de naleving van de mens en de getuigenis van God en dit is echt genieten
van de liefde van God ; wanneer je tot op dit punt hebt ervaren, zal het gepaste
effect zijn bereikt. Je bent bezeten van daadwerkelijke naleving en alles wat je
doet wordt met bewondering door anderen bekeken. Je kleding en je uiterlijk zijn
onopvallend, maar je leeft een leven van uiterste vroomheid en wanneer je de
woorden van God communiceert, word je door hem geleid en verlicht. Je bent in
staat om Gods wil uit te spreken door je woorden, de realiteit te communiceren
en je begrijpt veel over het dienen in de geest. Je bent openhartig in je spraak, je
bent fatsoenlijk en oprecht, niet confronterend en beleefd, in staat om Gods
regelingen te gehoorzamen en standvastig te blijven in je getuigenis wanneer
dingen je overkomen en je bent kalm en beheerst, ongeacht waar je mee te
maken hebt. Dit soort persoon heeft echt Gods liefde gezien. Sommige mensen
zijn nog jong, maar ze gedragen zich als iemand van middelbare leeftijd; ze zijn

volwassen, bezeten van de waarheid en worden bewonderd door anderen — en



dit zijn de mensen die getuigenis hebben en de manifestatie van God zijn. Dat wil
zeggen, wanneer ze tot op een zeker punt hebben ervaren, zullen ze van binnen
een inzicht hebben in God, en zo zal hun externe gezindheid zich ook
stabiliseren. Veel mensen brengen de waarheid niet in praktijk en zijn niet
standvastig in hun getuigenis. In zulke mensen is er geen liefde van de kant van
God, of een getuigenis van God en dit zijn de mensen die het meest door God
worden veracht. Ze lezen de woorden van God tijdens de bijeenkomsten, maar
wat ze uitleven is Satan, en dit komt neer op het onteren van God, het belasteren
van God en het lasteren van God. Bij zulke mensen is geen spoor van Gods
liefde, en ze beschikken totaal niet over het werk van de Heilige Geest. Dus
representeren de woorden en acties van mensen Satan. Als je hart altijd in vrede
is voor God en je altijd aandacht schenkt aan de mensen en dingen om je heen
en wat er om je heen gebeurt en als je je bewust bent van Gods last en altijd een
hart hebt dat God vereert, dan zal God je vaak van binnen verlichten. In de kerk
Zijn er mensen die ‘opzichter’ zijn, die specifiek de tekortkomingen van anderen
in de gaten houden, en deze vervolgens kopiéren en trachten te evenaren. Ze
zijn niet in staat om onderscheid te maken, ze haten de zonde niet en
verafschuwen en walgen niet van de dingen van Satan. Zulke mensen zijn
vervuld van de dingen van Satan en zij zullen uiteindelijk volkomen door God
verlaten worden. Je hart zou altijd eerbiedig moeten zijn voor God, je moet
gematigd zijn in je woorden en daden en je nooit verzetten tegen God of Hem
boos maken. Je moet nooit toestaan dat Gods werk in jou voor niets is geweest,
of toestaan dat alle ontberingen die je hebt doorstaan en alles wat je in praktijk

hebt gebracht, teniet wordt gedaan. Je moet bereid zijn harder te werken en God



meer lief te hebben op het pad dat voor je ligt. Dit zijn de mensen die een visie

als hun fundament hebben. Dit zijn de mensen die vooruitgang zoeken.

Als mensen in God geloven en Gods woorden ervaren, met een hart dat God
vereert, dan is in zulke mensen Gods redding zichtbaar en Gods liefde. Deze
mensen kunnen getuigen van God, ze leven de waarheid uit en waar ze van
getuigen is ook de waarheid, wat God is en Gods gezindheid, en ze leven te
midden van Gods liefde en hebben Gods liefde gezien. Als mensen God willen
liefhebben, moeten ze Gods liefelijkheid proeven en Gods liefelijkheid zien;
alleen dan kan er een hart in hen worden opgewekt dat God liefheeft, een hart
dat bereid is zich loyaal aan God te besteden. God laat mensen niet van Hem
houden door middel van woorden en uitdrukkingen, of hun verbeelding en Hij
dwingt mensen niet om Hem lief te hebben. In plaats daarvan laat Hij hen van
Hem houden uit hun eigen wil en Hij laat hen Zijn liefelijkheid zien in Zijn werk en
uitingen, waarna de liefde van God in hen wordt meegedragen. Alleen op deze
manier kunnen mensen echt getuigen van God. Het is niet zo, dat mensen van
God houden omdat ze daartoe door anderen zijn aangespoord en het is ook
geen kortstondige emotionele impuls. Ze houden van God omdat ze Zijn
liefelijkheid hebben gezien, ze hebben gezien dat er zo veel van Hem is dat de
liefde van mensen waardig is, omdat ze Gods redding, wijsheid en
wonderbaarlijke daden hebben gezien — en als gevolg daarvan prijzen ze God
waarlijk en verlangen echt naar Hem en is er zo’n passie in hen opgewekt dat ze
niet zouden kunnen overleven zonder God te winnen. De reden waarom zij die
echt van God getuigen in staat zijn om een klinkende getuigenis van Hem te
geven, is omdat hun getuigenis op het fundament staat van de ware kennis en

het ware verlangen naar God. Het is niet volgens een emotionele impuls, maar



volgens de kennis van God en Zijn gezindheid. Omdat ze God hebben leren
kennen, hebben ze het gevoel dat ze zeker van God moeten getuigen en dat ze
iedereen die naar God verlangt, God moeten laten leren kennen en hen bewust
moeten laten zijn van Gods liefelijkheid en Zijn werkelijkheid. Net als de liefde
van mensen voor God is hun getuigenis spontaan, het is echt en heeft werkelijke
betekenis en waarde. Het is niet passief of hol en zonder betekenis. De reden
waarom alleen degenen die echt van God houden de meeste waarde en
betekenis in hun leven hebben en alleen zij echt in God geloven, is omdat deze
mensen in Gods licht leven, ze in staat zijn te leven voor Gods werk en
management. Ze leven niet in de duisternis, maar leven in het licht; ze leven
geen zinloze levens, maar levens die gezegend zijn door God. Alleen zij die van
God houden, kunnen van God getuigen, alleen zij zijn Gods getuigen, alleen zij
zijn door God gezegend en alleen zij zijn in staat Gods beloften te ontvangen.
Degenen die God liefhebben zijn Gods vertrouwelingen, zij zijn de mensen die
door God geliefd zijn en zij kunnen samen met God zegeningen genieten. Alleen
mensen zoals deze zullen tot in eeuwigheid leven, en alleen zij zullen voor altijd
leven onder Gods zorg en bescherming. God is om lief te hebben voor mensen
en Hij is de liefde van alle mensen waardig, maar niet alle mensen zijn in staat
God lief te hebben en niet alle mensen kunnen van God getuigen en met God de
macht behouden. Omdat zij in staat zijn om van God te getuigen en al hun
inspanningen aan Gods werk te wijden, kunnen zij die echt van God houden
overal onder de hemelen rondlopen zonder dat iemand tegen hen durft op te
staan en zij kunnen de macht op aarde uitoefenen en over alle mensen van God
heersen. Deze mensen zijn samengekomen van over de hele wereld, ze spreken

verschillende talen en hebben verschillende huidskleuren, maar hun bestaan



heeft dezelfde betekenis, ze hebben allemaal een hart dat God liefheeft, ze
geven allemaal dezelfde getuigenis en hebben hetzelfde voornemen en dezelfde
wens. Degenen die van God houden kunnen vrij rondlopen over de hele wereld,
zij die van God getuigen kunnen door het hele heelal reizen. Deze mensen zijn
geliefd door God, ze zijn gezegend door God en ze zullen voor altijd in Zijn licht

leven.

Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan

Hoe komt men tot een begrip van de details van de geest? Hoe werkt de
Heilige Geest in de mens? Hoe werkt Satan in de mens? Hoe werken boze
geesten in de mens? Wat zijn de verschijningsvormen? Als jou iets gebeurt, komt
dat dan van de Heilige Geest en moet je het gehoorzamen of afwijzen? In de
werkelijke beoefening van mensen is er veel wat voortkomt uit de menselijke wil,
waarvan mensen steevast geloven dat het van de Heilige Geest komt. S